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Dünya koronavirüs “salgın”ı ile savaşırken “SPARS Pandemi 2025-2028” adı ile yayınlanan bir makale herkesi endişeye sürükledi. 

Dünya koronavirüs “salgın”ı ile savaşırken “SPARS Pandemi 2025-2028” adı ile yayınlanan bir makale herkesi endişeye sürükledi. Rapordaki senaryo 89 sayfa ve oldukça güçlü tahminler ve oldukça betimleyici detaylar içeriyor. 


The Johns Hopkins Center for Health Security'de bir grup bilim insanı tarafından hazırlanan ve yayımlanan “senaryolaştırılmış? makale, dehşet veren bir teoriyi gözler önüne seriyor. 
Koronavirüsten hemen sonra yeni bir baş belası olarak ortaya çıkacak olan salgın, gıdayı hedef alacak bir laboratuvar virüsü ile başlayacak. 


Bu makale akıllara hemen Covid-19 salgını henüz yayılmakta iken gündeme gelen Rockefeller Vakfı ile ilgili 2010 yılında yayınlanan bir raporu hatırlatıyor. Facebook üzerinden yayınlanarak bir süre gündem olan “Operation Lockstep” adlı belge aslında Covid- 
19 salgınının daha önceden gerçekleşeceğini biliyordu, teorisyenlere göre. 


John’s Hopkins sağlık güvenliği merkezinde sunumlarını yaptıkları bu iki simülasyonun tarihlerini de veriyorlar: 


Covid-19, 2020-2025 arası sürecek. 
Spars ise 2025-2028 arası sürecek. 


THE 


SPARS PANDEMIC 


Makaledeki senaryonun aynı koronavirüs gibi başlaması ve yine Asya kıtasından başlaması ise dikkat çekiyor. Yeni virüsün de yine grip mevsimlerinde başlayıp çok hızlı bir şekilde yayılacağını hatta bazı kişilerde testin negatif çıkacağının iddia edildiği senaryo makalesi tüyler ürpetiyor. 


Makaleye göre yeni virüsün baş semptomlarında öksürük ve ateş bulunuyor. Yeni virüsün kuluçka süresi hakkında da senaryo üretilmiş. Makalede SPARS”ın kuluçka süresi hakkında “İlk olarak, virüsün latentine kıyasla uzun bir kuluçka süresi (yedi ila on gün). Bu nedenle, enfekte kişiler virüsü yaklaşık bir hafta önce yayabilir hastalığın belirtileri kendini gösterir” denildi. 


SPARS'”ın grip ile çok benzer olduğunun ifade edildiği makalede, “Çünkü SPARS'IN ilk belirtileri influenzaya çok benziyordu. Spar ile enfekte olan birçok kişi, sadece grip olduklarını varsayarak hemen yardım istemedi” diye yazıldı. SPARS'da da koronavirüs gibi 


hamile kadınlar ve astım ve amfizem gibi kronik solunum yolu hastalıkları olanların ölüm riski daha yüksek. 


Sadece bu da değil, senaryo virüs ölüm oranıyla ilgili inanılmaz veriler içeriyor, zira pandemi yayılırken ilk haberler ölüm oranının % 4,7 olduğunu söylüyor. Daha sonra DSÖ, % 14-15'lik bir ölüm oranından ve 64 yaşın üzerindeki herkes için % 50'den bahsediyor ve bir yıl sonra ölüm oranı, Covid virüsünde olduğu gibi senaryoya çok benzeyen % 0,6 olacaktır. 


Raporun ilginç noktalarından biri de telefon ve internet teknolojisine dair kısımları. Tıpkı Elon Musk'ın Starlink uyduları ile şuanda yapmaya çalıştığı gibi, raporda evrensel internet ağından bahsediliyor. Esnek ekran teknolojisi ile telefon ve bilgisayar ekranlarının çanta, duvar, kıyafet gibi her yerde olduğunu ve anlık birçok noktadan yayınlar yapıldığından bahsediliyor. Bu anlık yayınlar ile oluşan inanılmaz hızlı bir bilgi akışının varlığına da ayrıca dikkat çekiliyor. 


Senaryo ilerledikçe fark ediliyor ki aslında bu pandemi'yi sonlandırma adına değil, yayılan bilgilerin nasıl kontrol edileceği ile ilgili. İlk olarak üretilecek bir “hap” çözüm sağlamayınca ‘corovax’ adında bir aşı ortaya çıkarılıyor. Dahası, bu senaryoda ZapO adında bir iletişim platformundan bahsediliyor. İnsanların bu ağ üzerinden iletişim kurduğu hatta devlet kurumlarına bile buradan ulaştığından bahsediliyor. 


Her ne kadar tüm bunları olası senaryolar olarak sunsa da rapor oldukça ürkütücü. Elbette bu senaryonun ne kadar doğru tahminler içerdiğini ancak 2025 yılı geldiğinde göreceğiz 


OSMANLI RESMİ BELGELERİNDE: TIRNOVA “YENİÇERİ CADILAR” OLAYI paranormalhaber.com/index.php/2019/12/23/osmanli-belgelerinde-yeniceri-cadilar-olayi-tirnova- cadilari/ 


Tırnova Olayı, 1833 yılında Balkanlar'da bir Türk kasabası olan Tırnova'da gerçekleşmiş bir “yeniçeri vampirleri” ya da “yeniçeri cadıları” avıdır. 

Tırnova Olayı olarak tarihe geçmiş vaka, 1833 yılında Balkanlar'da bir Türk kasabası olan Tırmova'da yapılan “yeniçeri vampirler?” ya da “yeniçeri cadıları” avıdır. 


Osmanlıda yeniçeri kültürünün yok edilmesinin amaçlandığı zaman diliminde gerçekleşen bu olayda bazı ölü yeniçeriler, gece vampir olarak şehre dadandığı ve korku saldığı gerekçesiyle mezarlarından çıkarılmış ve göğüslerine kazık çakılmıştır. Daha sonra da bu cesetler yakılmıştır. 


Takvim-i Vekayi?'de Yayınlanmış Yeniçeri Cadılar Olayı 

Tırnova Kadısı Ahmet Şükrü Efendinin hükumet merkezine gönderdiği ve ilk Osmanlı resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'nin 69. sayısında yayınlanmış yazı olayı açık bir şekilde özetlemektedir. 

Tırnova’da Cadılar Türedi 

Kadı Ahmet Şükrü Efendi'nin Mektubu “Tırnova'da cadılar türedi. Gün battıktan sonra evlere dadanıp, erzak namına ne varsa; un, yağ, şeker, bal gibi şeyleri birbirine katıp içlerine bazen toprak bile karıştırıyorlar. Evlerin içlerine girerek yüklüklerdeki yorgan, şilte, yastık ve bohçaları didikleyip açıyorlar. Zaman zaman insanların üzerine taş, toprak, çanak çömlek attıkları halde kimse bir şey görmüyor. Birkaç erkek ve kadının da üstüne saldırdılar. Bunlara sorduğumuzda, “Sanki üzerimize manda çöktü sandık!” dediler ama bir şey görmemişlerdi. Bu 


sebeple birçok mahalle sakini evlerini başka yerlere taşımak zorunda kaldılar. Halk, en sonunda bunun cadı işi olduğuna karar verdi. 

Cadı Avcısı İle Anlaşıldı 

Civar kasabalardan İslimye”de yaşayan ve cadı çıkartmakla şöhret bulmuş olan Nikola isimli 
bir Rum, bu işi halletmek üzere kasabaya çağrıldı ve kendisiyle işi halletmesine karşılık 800 
kuruşa pazarlık edildi. Nikola, beraberinde getirdiği üzeri resimli bir tahtayla kasaba mezarlığına gitti ve bunu parmağının üzerine yerleştirerek çevirdi. Resimli tahta hangi mezara dönük durduysa o mezarın cadılı olduğunu gösterdi. 


Cadı Mezarları Yeniçerilere Ait Çıktı 

Resimli tahtanın dönük kaldığı mezarlar hayattayken şimdi kaldırılmış olan Yeniçeri Ocağı'na mensup iki yeniçeriye, Ali Alemdar ve Abdi Alemdar adındaki iki eşkıyaya aitti. 
Bunların mezarını açtığımızda karşılaştığımız manzara korkunçtu. Her ikisinin cesedini de yarım misli büyümüş, kılları ve parmaklarıyla tırnaklarını üçer dörder kat uzamış bulduk. 
Mezarlar açılırken bekleşen bütün kalabalık bu manzarayı gördü. Bu iki zorba, yeniçeri ocağı kaldırılırken her nasılsa yaşlarının ileri olmasından dolayı cellât eline düşmeyerek ecelleriyle ölmüşlerdi. Sağlıklarında yaptıkları zorbalığın devamı olarak şimdi de kötü ruhları zavallı kasaba halkını rahatsız etmeye başlamıştı. 


Karınlarına Kazık Saplanıp Yürekleri Haşlandı 

Cadıcı Nikola’ya göre, bunların sonsuza kadar ortadan kaldırılmaları için karınlarına birer ağaç kazık saplanması ve yüreklerinin kaynar suya atılarak haşlanması gerekiyordu. 
Mezarlarından çıkarttığımız ölülerin karınlarına söylendiği gibi birer ağaç saplayıp, yüreklerini dahi yerlerinden sökerek kaynar suya atıp haşladılar. Fakat bunların hiçbirisi kâr etmeyince Nikola bu sefer cesetlerin yakılması gerektiğini söyledi. Şer'an izin verildi ve cesetler hemen oracıkta yakıldı. Böylelikle kasabamız cadı belâsından kurtulmuş oldu(!). 


Tırnova Cadıları Olayının Perde Arkası 

İddialara göre II. Mahmud'un 1826 yılında yeniçeri ocaklarını kaldırmasından sonra gerçekleşen bu olaydaki asıl amaç halkı yeniçerilerden iyice nefret ettirmek ve yeniçerilere ait, var olan kültürü yok etmekti. Keza korku filmlerini andırmayan bu olay neticesinde halk yeniçerilerden iyice nefret etmeye başlamış ve yeniçeri mezarları ve mezar taşları yerlerinden sökülerek kültürel miras yok edilmeye başlanmıştır. Ülkemizdeki en önemli tarihçilerin başında gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu olaya Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması yönünden bakıyor. 1826'da II. Mahmut tarafından tamamen kaldırılan ocağın ardından, böyle bir haberin yazımı ile aslında yeniçerileri kötülemeye yönelik bir propaganda amacı güdüldüğünü belirtiyor. 


Kaynakça: Takvim-i Vekayi Gazetesi, sayı:68 (21 Cemaziyelevvel 1249), İlber Ortaylı-İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı Zeynep Aycibin-Osmanlı Devleti”nde Cadılar Üzerine Bir Değerlendirme 


GENLERİMİZİ UZAY KÖKENLİ ANUNNAKİLER Mİ PROGRAMLADI 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programladi/ 


Anunnakilerin dünyayı tohumladığını ve burada köle olarak kullanmak üzere bir ırk yarattıklarını belirten metinler oldukça detaylı tasvirlerle dolu. 


Anunnakiler — Sümer metinlerinde adı geçen Anunnakiler ve yaradılış sırları sonrasında dinsel metinlerin birçoğunda görülüyor. Anunnakilerin dünyayı tohumladığını ve burada köle olarak kullanmak üzere bir ırk yarattıklarını belirten metinler oldukça detaylı tasvirlerle dolu. 
Anunnaki veya Anunnaku esas olarak bir grup Sümer ve Akad tanrısı olarak da tanımlanabilir. Söz konusu isim bazen ““da-nuna”, “da-nuna-ke-ne” veya “da-nun-na” olarak yazılır ki bu bir tür “kraliyet kanından olanlar” gibi bir anlama gelir. 


Anunnaki'nin insanın yaratıcıları olduğuna inanılıyor. Bu güçlü Tanrılar, bir gün geri döneceklerine söz vererek uzak geçmişte Dünya’yı terk ettiler. İlginç bir şekilde, dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdaki kadim kültürlere baktığımızda da tanrılarının çoğunun bilhassa “Yaratıcı Tanrıları”nın Dünya'yı terk edip bir gün döneceklerine söz vermiş olduklarını görürüz. 


Örneğin Türklerin yaratılış destanının sonunda dahi; yaratıcı tanrı Kayra, bir gün geri döneceğine söz vererek Dünya'yı terk eder ve yerine birtakım vekiller bırakır. Bazı araştırmacı ve yazarların iddialarına göre; Anunnaki, spiritüel uyanışı ve insan bilincinin evrimini hızlandırmak için önceden “yanlış yaptıkları işi düzeltmek” amacıyla Dünya'ya geri dönecektir. 

Türklerin Yaratılış Destanı 

Sümer mitolojisinde Anunnaki, Dünya'ya gelen ve sonunda insan ırkını yaratan iyi ve kötü tanrı ve tanrıçalar grubuydu. Dünya çapında birçok yazar tarafından Anunnakilerin dünyaya gelmiş olduğuyla ilgili sayısız kaynak toplandı. Antik bir geçmişte dünyaya gelen Anunnakiler, araştırmacılar tarafından uzun bir süreden beri tartışılıyor. Varlıkları ve dünya gezegenine gelişleri farklı kültürlerde sayısız metinde işleniyor. 

Bazı Afrika kültürlerinde, dünya dışı varlıkların on binlerce yıl boyunca Dünya'yı ziyaret ettiğine inanılıyor. Örneğin, Zulu efsanelerinde yıldızlardan gelen ziyaretçilerin altın ve diğer doğal kaynakları çıkardığını, bu kaynakların çıkarılması için köleler yarattıklarını söylüyor. 
Annuakiler Dünya Gezegeni?ne Niburu?dan mı Geldi 

Bazı kaynaklar bu tanrıların Niburu adı verilen bir gezegenden geldiğini söylüyor. Asuriler ve Babiller ise söz konusu gezegeni Marduk olarak adlandırıyorlar. Sümerler, Nibiru'da bir yılın Dünya'da 3.600 yıla eşdeğer olduğunu söylüyorlar. Gerçekte Niburu diye bir gezegenin var olup olmadığı ise büyük bir tartışma konusu. Güneş sisteminin dışında muazzam bir gezegenin olduğunu gösteren çok sayıda bilginin mevcut olduğunu savunan bazı bilimadamları var. Bu bilimadamları bu gezegene Planet X ismini veriyorlar. 

Washington Post'a göre: “Muhtemelen Samanyolu'ndaki dev gezegen Jüpiter kadar büyük ve bu güneş sisteminin bir parçası olan, Orion takımyıldızının yönünde yeni bir 

gezegen ABD'deki bir teleskop tarafından bulundu. 

R. Harrington, 1988'de Astronomical Journal?'da çok ilginç bir yazı kaleme aldı. 

Harrington, Dünya'dan üç ya da dört kat daha büyük bir gezegenin var olduğunu ve Pluto'ya göre Güneş'ten üç ya da dört kat uzakta bir yerde olduğunu söyledi. Sunulan matematiksel modellere göre, Niburu ya da Planet X olarak isimlendirilen gezegen 30 derecelik son derece eliptik bir yörüngeyle hareket ediyor. 2008'de bazı Japon araştırmacılar, yaptıkları 
hesaplamalara göre; Dünya gezegeninin üçte ikisine kadar bir büyüklüğe sahip yaklaşık 100 
AU uzaklıkta bir “keşfedilmemiş” gezegen bulunması gerektiğini açıkladılar. 

Sümerlere Göre Annuakiler Dünyaya Ne Kadar Hükmettiler 

Eski metinlere göre Anunnaki'nin ortalama ömrünün 120 SAR olduğuna, yani 120 x 3.600 ya da 432.000 yıl olduğuna inanılmaktadır. Sümerlerde ortaya çıkan kral listesinde binlerce yıl boyunca hükmeden krallardan söz etmektedir. Metinde, “Krallığın cennetten inmesinden sonra krallık Eridug”daydı. Eridug'da, Alulim kral oldu; 28800 yıl hükmetti. Alaljar 36000 yıl hükmetti. 2 kral; 64800 yıldır hükmetti. ” ibareleri bulunuyor. 


Genlerimizi Annuakiler mi Programladı 

Anunnakilerin yarattığı insan ırkıyla ilgili olarak da muhtelif iddialar mevcut. Kazakistan'dan bazı araştırmacıların ortaya attığı hipotez; daha gelişmiş bir dünya dışı medeniyetin farklı dünyalarda yeni hayat tohumladığı ve dünyanın da sadece onlardan birisi olduğu 

yönündedir. Bu iddia sahipleri DNA kodumuzun ilk bölümünün Dünya üzerinde yazılmadığına ve onlara göre doğrulanabilir olduğuna inanmaktadır. İkincisi ve en önemlisi, genlerin tek başına evrim / ani evrim sürecini açıklamak için yeterli olmadığı ve oyunda bir şey daha olması gerektiği yönünde. 

Araştırmacı Makukov “Er ya da geç Dünya'daki tüm yaşamların uzaydaki kuzenlerimizin genetik kodunu taşıdığını ve evrimin bizim düşüncemiz olmadığını kabul etmeliyiz” diyor. Bu bilimsel bulguların sonuçları, insanlara benzeyen uzaylılarla temas kurduğunu iddia eden diğer kişiler ve gözlemciler tarafından ortaya atılan iddiaları güçlendiriyor. İnsan 

benzeri uzaylılar insan evrimi için gerekli bazı genetik materyali dünya insanı için sağlayabilir. 

Amerikalı bir New Age edebiyat yazarı olan ve 2012 olayı hakkında yazan ve yeryüzünün manyetik kutupluluğunun tersine döneceği iddiasıyla kaydedilen Gregg Braden'e göre; sadece “açık” kodumuzda bulunan 64 koddan 20'sine sahibiz. Birileri “Neden yaratılışın 

kaynağı, DNA'nın çoğunu kapatarak genetik yeteneklerimizi sınırladı? diye sormalı. Ortaya atılan bir teoriye göre DNA’ mız Anunnaki yaratıcılar tarafından kontrol içerisinde kalabilmemiz için sınırlandırıldı. 

Birçok araştırmacı Anunnaki'nin milyonlarca yıldır bizi kontrol eden kişiler olduğuna inanıyor ve insanoğlunun gerçek genetiğini onların bildiğini düşünüyor. Çoğu yazar, bir gün dönmeyi vaat eden ve kendilerinden sayısız kültürde bahsedilen Tanrı 

olabilecek Anunnaki'nin, insanın yaratıcıları oldukları için bizi tamamen kontrol edebildiğini iddia ediyor. 

Bir ufo araştırmacısı olan Simon Parkes, 12 şerit DNA'ya sahip olduğumuzu ve her bir kolun belirli bir galaktik ırkla ilintili olduğunu söylüyor. Varsayımsal olarak, DNA'daki latentkodonları tutuşturmanın bir yolunu bulabilirsek, pratik olarak gezegenimizdeki her insanın iyileşmesi ve gezegenimizin iyileşmesi gibi konular başta olmak üzere neredeyse her şeyi yapabiliriz. 


‘SPARS SALGINI 2025-2028” SİMÜLASYONU 
ByHerr Pastika-06/04/2021- birmasaikisandalye.com/ 


fa NDEMI cfo endi İN ş 


‘SPARS SALGINI 2025-2028” Simülasyonu, KOVİD-19'u takip edecek yeni bir Koronavirüs Planı'nı açıklıyor. 


‘SPARS Salgını 2025-2028” Simülasyonu nedir? 


“SPARS 2025-2028 Salgını — Halk Sağlığı Risk İletişimcileri için Fütüristik Bir Senaryo”, Ekim 2017'de Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir simülasyondu. Ve şimdi simülasyonlara ne olduğunu, hepimiz biliyoruz — gerçek oluyorlar. 


2025'te insanlığı etkileyecek ve 2028'e kadar sürecek yeni bir virüsten bahsediliyor. 


THE 
SPARS PANDEMIC 


KOVİD-19, 2025 baharında biter bitmez, aynı yılın sonbaharında yeni bir Koronavirüs PLANdemik piyasaya çıkacak. 


Bu simülasyonda SPARS adını ilk ortaya çıktığı şehre göre seçtiler (St. Paul). Fakat zamanla büyük olasılıkla, farklı bir isme sahip olacaklar. 


SPARS’ın yeni bir Koronavirüs olacağını not etmek ilginç, bu da KOVİD-19 Projesi’nin asla ortadan kalkmayacağı anlamına gelmektedir. BIZ INSANLAR, devam etmesine izin verdiğimiz sürece devam edecek. 


SPARS SALGINI 2025-2028 Simülasyonu, Koronavirüs'ün 2021'de Güneydoğu Asya'da mutasyonu durdurmak için öldürülmesi gereken hayvanlara dönüşeceğinden de bahsediyor. 


Kaynak:https://vk.com/ ©secretxgovernment-the-spars-pandemic-2025-2028-simulation- details-a-new-corona, 27.12.2020 


SPARS PANDEMİSİ! DÜNYA'NIN YENİ BAŞ BELASI.. 
Nureddin Ceylan- 26.03.2021-internethaber.com/ 


Daha önce, Koronavirüs salgınının bir proje olduğunu, Bilderberg toplantısında alınan karar ile Bill Gates'e verildiğini ve pandeminin ömrünün hiçte kısa olmayacağını yazmıştım.Bugün ise yeni bir senaryo hakkında önemli bilgiler vermek istiyorum. 


Senaryoya göre, Covid-19 ile insan nüfusunu azaltmayı planlayan küresel güçler, 2025 ila 
2028 yılları arasında yeni bir pandemi çıkartarak, İstedikleri nihai hedefe tam anlamıyla 
ulaşacaklar. Yeni Dünyayı kontrol altına almak isteyenler, Koronavirüs ile büyük bir projeye başlamışlardı. Geçen ki yazımda da bahsettiğim üzere; bu proje kısa vadeli değil de, uzun zaman alacak sistematik kirli bir projeden ibaretti. Ben, 2026 yılına kadar bir şekilde bu virüsün ayakta kalmasını sağlayacaklarını belirtmiştim. Anlaşılan o ki, 2026 sonrasında insanlığı bekleyen bir başka pandemi varmış. Bilderberg kararlarını açıkladığım yazım üzerine bir çok garip olaylar yaşadığım şu günlerde, bahsettiğim senaryonun bilgilerini veren bir kitap gördüm. Bu kitap, Johns Hopkins Üniversitesinin Halk Sağlığı Merkezi tarafından henüz Ekim 2017'de yayımlanmış. Orjinal adı “The Spars Pandemic” olan bu kaynakta, çokta uzak olmayan bir gelecekte SPARS adı verilen bir virüsün ortaya çıkacağının bilgileri 


yazıyordu. Projeye göre, bu virüsün asıl amacı, kullanıcıları hem bireysel olarak hem de başkalarıyla tartışarak, acil MCM gelişimi, dağıtımı ve alımı etrafında iletişimin gerçekleştiği dinamik ve çoğu zaman çatışmalı durumları hayal etmeye teşvik etmektir. Böylelikle, bireylerin bir simüle içinde yaşadıklarını hissettirerek gerçek hayattan tamamıyla kopması sağlanmaktadır. 


SPARS PANDEMIC 2025-2028' Simülasyonu, COVID-19'U İzleyecek Yeni Bir Koronavirüs planlamasıdır. COVID-19 biter bitmez, 2025 baharında aylarında yeni bir Koronavirüs PLANdemik'i başlayacak. Bu simülasyona, ilk ortaya çıktığı şehre yani (St. 
Paul) şehrine göre SPARS adını seçmişlerdir, ancak zamanı geldiğinde muhtemelen farklı bir isimle gideceklerdir. 


SPARS'ın yeni bir koronavirüs olacağını not etmek ilginçtir, buda COVID-19 “projesi” nin 
asla ortadan kalkmayacağı anlamına gelir . Simülasyona göre, SPARS pandemisinde, 2021 
Koronavirüs mutasyonu durdurmak amacıyla bazı kurban verilmesi gerekecektir. 


Bunu geçmişte çeşitli salgın hastalıklarla birçok kez gördük. Yoksul ülkelerdeki hayvanları toplayarak ve sözde bir virüs mutasyonunu durdurmak için onları feda ederek, bu bölgelerde yoksulluk ve kıtlıkla sonuçlanacak büyük katliam zincirleri olası bir plan. Şimdi bazı parçaları yan yana koyduğumuzda istenilmeyen gerçeklere rahatlıkla ulaşabiliyoruz.. 


Bill Gates 2016 yılında, Johns Hopkins Üniversitesi Rektörü olan Ronald Daniels ile gizli bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmeden sonra Üniversiteye 2.5 Milyon Dolar hibede bulunmuştu.. Oldukça dikkat çeken bu kitabın yayımlanmasından bir yıl önce gizli toplantı yapan Gates, koronavirüs projesinin ardından büyük bir projeye geçişinde çabası içindeymiş. 


Eşiyle beraber kurdukları Gates Vakfından para akıtılan Üniversitenin yayımladığı bu projeyi basite almamak gerekiyor. 


Her yaşananların altında derin güçlerin çıktığı bu devirde, bilmek, bildirmek ve tedbirli olmak farzdır. Evet, binlerce planın içinde yaşıyoruz. Elbette her tarafın bir planı vardır. Koronavirüs ile başlayan Yeni Dünya Düzeni hattı SPARS pandemisi ile devam edebilir. Buna hiç şaşırmam. Ama önemli olan şu ki, Müslümanların planları bozmaya yetecek akıllara ve imanlara sahip olduklarının farkında olmamaları, özellikle Türkiye başta olmak üzere bir çok Müslüman ve mazlum ülkelerinin toplumlarına etki ediyor. Bize düşen görev hakikatlerin farkında olup batıla karşı bir savaş içinde olmaktır. İnsanoğlunun üstünde keyfi hükümler sürerek kendi ilahlığını kurmak isteyenlere karşı Hak İlah'ın emirleri üzerinden savaşmaktır. 


Evet, Allah Planları bozmaya kadirdir. 


Peki ya biz, Allah'ın yardımıyla Planları kuranları yok etmeye kadir değil miyiz? Selametle.. 


2030 A KADAR MELEZ İNSAN 
By Herr Pastika-28/03/2021- birmasaikisandalye.com/ 


Google'da Mühendislik Direktörü: İnsanlar 2030'a kadar melez olacak 


Bu, Çarşamba günü New York'taki Exponential Finance konferansında konuşan Google Mühendislik Direktörü Ray Kurzweil'in öngörüsü. 


Kurzweil, 2030'da insanların melez olacağını tahmin ediyor. Bu, beynimizin binlerce bilgisayarın olacağı buluta doğrudan bağlanabileceği ve bu bilgisayarların mevcut zekâmızı genişletecek anlamına gelir. Kurzweil, beynin DNA zincirlerinden oluşan minik robotlar olan Nanobotlar aracılığıyla bağlanacağını belirtti. 


“Düşüncemiz o zaman biyolojik ve biyolojik olmayan düşüncenin bir karışımı olacaktır” açıklamasında bulundu. 


Bulut ne kadar büyük ve karmaşıksa, düşüncemiz o kadar gelişmiş olur. Kurzweil, 2030'ların sonunda ya da 2040'ların başına geldiğimizde, düşüncelerimizin ağırlıklı olarak biyolojik olmayacağını söylüyor. 


Ayrıca beynimizi, tamamen güvence altına alabileceğiz. 


“Yavaş yavaş birleşip gelişeceğiz” dedi. “Bence bu insan olmanın doğası — sınırlarımızı aşıyoruz.” 


Kaynak:https://uncut-news.ch/es-wurde-2015-schon-angekuendigt-ray-kurzweil-menschen- werden-bis-2030-hybride-sein/, 28.12.2020 


YALITIMLI ÇİFT YÖNLÜ ŞARJ CİHAZI 


By Herr Pastika-07/04/2021- birmasaikisandalye.com/ 


Elektrikli araçların ve akıllı şebekelerin yayılmasına yardımcı olan Yalıtılmış Çift Yönlü Şarj Cihazı 


OSAKA (Japonya) — Diamond Electric Mfg. Limited Şirketi, Mayıs 2019'da A6 Formatında uzun ömürlü Yalıtımlı Çift Yönlü Şarj Cihazı (IBC) geliştirdi. Teknoloji, bağlantı için gerekli olan çift yönlü şarj cihazlarının ağırlığını önemli ölçüde azaltabilir ve Şarj Edilebilir Piller, Güneş Enerjisi İnverterleri ve Yerleşik Şarj Cihazları, Elektrikli Araçlar'ın ve Akıllı Ağlar'ın yayılmasına katkıda bulunmalıdır. 


Son yıllarda, artan çevresel sorunlar ve endişeler, Fotovoltaik Voltaj (PV) Elektrik Üretimi ve Elektrikli Araçlar gibi yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesine ve büyük ölçekte ticarileştirilmesine neden olmuştur. Bununla birlikte, PV'lerdeki büyük güç dalgalanması ve elektrikli araçların şarj edilmesi için en yüksek talep, şebeke istikrarsızlığına neden olmaktadır. Bu nedenle akıllı şebekeler, PV ve EV Penetrasyon'u için çok önemlidir. 


Buna karşılık Diamond Electric, benzersiz Kontrol Teknolojisi'nden tam olarak yararlanarak yeni IBC'yi geliştirdi. IBC, araçtan şebekeye (V2G) için temel teknolojilerden biri olan İzole Çift Yönlü Hizmet eder. V2G, araçlardan gelen elektriğin şebekeye akmasına izin vererek, şebekeyi stabilize etmek için, yerleşik piller kullanır. Bu nedenle V2G, Akıllı Ağlar için temel bir teknoloji olarak görülmektedir. 


Kaynak:https://diamond-us.com/diamond-electric-develops-long-life-a6-sized-1-kw-isolated- bidirectional-charger/, (E.T. 22.02.2021) 

KORONAVİRÜS'ÜN GÖLGEDE BIRAKTIĞI 10 İYİ HABER 

By Herr Pastika-19/03/2021- birmasaikisandalye.com/ 
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Koronavirüs ile bilimsel popülerleşmenin zor günleri. Ama gelecek hala var ve devam ediyor: 


Bu iyi haber, bize bunu hatırlatıyor. 


Küresel bir salgın sırasında hayat gerçeküstü bir nitelik kazanır. Koronavirüs dışında bir haber bulmak son derece zor. Futuroprossimo ayrıca programlamayı da uyarladı. Fakat başka birşey hakkında konuşabilmek, hayatın devam ettiğini göstermenin bir yoludur. 


Bunu gözönünde bulundurarak, Koronavirüs'ün şekillendirdiği bu sıkıntılı zamanlarda uyarıcı, cesaret verici ve dikkat çekici bulduğum en son bilimsel haberlerin küçük bir özetini biraraya getirdim. 


1. IL CRISPR İlk olarak genetik körlüğe karşı kullanıldı. 


2. Svalbard'daki Arctic Vault'a 60.000 Tohum Örneği daha eklendi. 

3. Potansiyel Evrensel Grip Aşısı, bir dizi klinik çalışmadan geçti. 

4. Bilim Adamları, Kırmızı- Yeşil Renk Körlüğü'nü düzeltebilen Kontakt Lensler icat etti. 
5. Bir hastanın HIVW'den “İyileştirildiği” ilan edildi ve bu, ilk dahi değil. 

6. Niue, Dünya'nın en karanlık Gökyüzü Ulusu olarak adlandırıldı. 

7. Hidrojen'i 25 Kat daha verimli üretmenin temiz bir yolunu bulduk. 


8. Yenilenebilir Enerji’ yi depolamanın mükemmel bir yolu var ve bu teknoloji hakkında hizmete hazırız. 


9. İklim Değişikliği”nden güneşi sorumlu tutan tamamen sahte bir belge, geri çekildi. 
10. Şu anda İklim Değişikliği”ni yavaşlatabilecek 76 çözüm var. 


Kaynak:RICCIO Gianluca, https://de.futuroprossimo.1t/2020/03/10-buone-notizie-che-il- coronavirus-ha-messo-in-secondo-piano/, 16.03.2020 


MUTASYONLU VİRÜSÜN DERİN GERÇEKLERİ (BİLDERBERG KARARLARI) 
Nureddin Ceylan- 13.03.2021- internethaber.com/ 


Henüz yeni mutasyonun Aralık ayında İngiltere'de ortaya çıktığı gün, bu yeni proje üzerinde derin planı kaleme almıştım. 


Şimdi ise size daha önce kimsenin söylememiş olduğu bazı gerçekleri söyleyeyim; 


Koronavirüs projesi, 2012 yılının Bilderberg toplantısında tasarlanmış ve onaylanmış derin bir plandı. Bilderberg'de toplanan derin aileler, dünya sistemini alaşağı edip, hedefleri olan “Tek Dünya Düzeni” için girizgah sağlayacak bir anahtar olacaktı. David 

Rockefeller hayattayken, Orta Doğu üzerine bir çok planı diğer ailelere sunmuştu. Hatta İsrail'i Suudi Arabistan ile tamamıyla bir dostluğa itecekleri bir kaç senaryo 

hazırlanmıştı. David Rockefeller, Müslüman ülkeler üzerinden ciddi bir ticari kâr sağlayacak üç tane şirket kurmuş bunu da diğer ailelerden gizlemişti. Arabistan'da kurulan Neom şehri de Rockefeller 'in planıydı. Ve bu şehri finanse eden iki şirket herkesten sakladığı üç şirkettendi. Neom planı, Rothschild ailesi ve İngiliz kraliyet ailesinin de onayladığı, tasarlanması için Rockefeller'e emir verilen bir plandı. Bunun üzerine Rockefeller bazı gerçekleri gizlediği için 2015 yılında Amerika'nın batısında bulunan gizli bir adada konsey tarafından sorgulanmış ve kendisine bazı yasaklar getirilmişti. 2017'de ölümünden kısa bir süre önce oğlu David Rockefeller Junior'a 2019 yılında başlayacak büyük bir salgın hakkında bilgiler verip kendi şirketlerinin geleceğini bu gerçek üzerinden kurmasını istemişti. Küçük 


David'e, salgının Çin'den başlayacağını ve yaklaşık 5 yıl dünya üzerinde etkin olacağını söyleyen babası, aynı zamanda 2027”lerin sonuna doğru ailelerin tamamıyla Çin'e geçeceğini de söylemişti. 


2012'de toparlanan Bilderberg üyeleri, içte yaşanan bazı çatışmaları bertaraf etmek için ciddi bir barışma ve kaynaşma üzerinde konuşmuşlardı. 


David Rockefeller, Rotschild ailesinin kendisine karşı cephe aldığını ve oğlu Richard Rockefeller'in geleceğinden şüphe duyduğunu söylemişti. Nitekim aradan İki yıl geçtikten sonra New York'tan kalkan uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. 


Rockefeller ailesi, Rotschild ailesinin sayesinde ayağa kalkmış ve onlara bağlı bir ailedir. 
Kimse aksini iddia edemez. Her ne kadar aralarında bir çatışma 

olsana Rockefeller ve Rotschild aileleri her zaman himayesinde olmuştur. Ta ki 2012 yılına kadar... 


Çatışmaları düzeltmek, 13 Ailenin birliğini sağlamak ve gelecekte daha fazla etkin olmak için tek bir yılda dört defa toplanan derin akıl sahipleri, 2012'nin ekim ayında bazı birlikteliği sağlamış ve yeni planları yürürlüğe koymuşlardı. Koronavirüs de bunlardan bir tanesiydi. 


Koronavirüs görevini Bill Gates'e veren Bilderberg, virüs süreci içinde yaşanan maddi sorunları da Rockefeller ailesine bırakmışlardı. Toplantıda, Virüsün minimun 5 yıl sürmesi hedeflenirken, ilk yılın ardında farklı mutasyonlar ile salgını diri tutmayı da amaçlamışlardı. 
2019 yılının Aralığında baş gösteren salgın her ne tesadüftü ki 2020 Aralığında değişime yani 
güncellemeye uğramıştı. İngiltere'den ortaya çıkan ve hali hazırda dünyanın üçte ikisinde görülür halde. 


2021 yılı boyunca kendini etkin gösterecek mutant versiyon 2022'de kendini nasıl bir hale 
dönüştürür bilmek zor. Ama 2026 yılına kadar bir şekilde salgın projesi ayakta kalacaktır. 
Hedef bu. 


Yeni mutasyonlar, aşılar, daha türlü türlü şekilde bu virüsü ayakta tutacaklardır. Çünkü bu basit bir projeden ibaret değil, kapsamlı, detaylı, uzun sürecek bir derin projedir. 


Dünya düzeninde hükümdar aileler, koronavirüs sürecinde maddi ciddi kazanımlardan ziyade, hedefledikleri büyük hedefe ulaşmayı isterler. Önemli olan, esas olan “Tek Dünya 

Düzeni “dir. Bunun için, halkları yok etmeyi, insanlık huzurunu bozmayı, kendi nesilleri ve sisteminde bulunan insanlar dışındakileri alt etmeyi göze alırlar. 


Büyük komplo teorisyenleri, 2030 yılına kadar virüsün yeryüzünde kalmasını ön görür ve yarım milyar insanın öleceğini söyler. Bu teoriler astronomik gelse de, bu zalim kişiler için normaldir. 


Sonuç itibariyle, Dünya bambaşka bir boyuta doğru sürüklenmekte. Her yaşanın altında derin planların olduğu zamandayız. Şu süreçte Müslüman ve Türk kimliği taşıyan bizlerin, geleceğimiz için, ülkemiz için ve Müslüman kardeşlerimiz için derin düşünmeler içinde sağlıklı araştırmalar ile bu hakikatlerin farkında olmamız gerekmektedir. 


Allah en iyisini bilendir.Selametle.. 


SAKAL ÇILGINLIĞINI DARWİN AÇIKLAYABİLİR Mİ? 
James Morgan-21.04.2014- internethaber.com 


Sakallı erkeklerin ne kadar çekici bulunduğu, sakal modasının ne derece yaygın olduğuna bağlanıyor. Bir başka deyişle, Darwin'in "Sayıca az olanın daha çok ilgi çekeceği" tezi doğrulanmış oluyor. 


BBC Bilim Muhabiri 


Sakallı erkeklerin ne kadar çekici bulunduğu, sakal modasının ne derece yaygın olduğuna bağlanıyor. 


İngiliz bilim adamları evrim teorisinin fikir babası Charles Darwin'in "Sayıca daha az olanın, 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daha çok ilgi çekeceği" tezini sakal modasına uyarladı. 


Royal Society Journal dergisinde yayımlanan çalışmada, sakalın en çok moda olduğu yıllara girilmesiyle, sakallı erkeklere ilginin de azalmaya başladığı sonucuna vardı. 


Sakal mı daha çekici traş mı? 
1453 kadın ve 213 erkek üzerinde yapılan deneyde, deneklere bir dizi erkek fotoğrafı 
gösterildi. 


Bir grup denek daha çok sakallı erkeklerle karşılaşırken, diğer grubun baktığı fotoğraflarda sakallılar azınlıktaydı. 


Her iki grupta da azınlıkta olan erkek fotoğrafları, denekler tarafından daha çekici bulundu. 


Varılan sonuçlarda, tercihlerin bir tutarlılık içerdiği ve aynı Evrim teorisinde görüldüğü gibi, “Ender olanın avantajı” tezine paralel olduğu belirtildi. 


Sakallı ünlüler 
2000'li yılların ortasında başlayan sakal modası, ünlü aktörler George Clooney ve Ben Affleck'in de sakal bırakmasıyla doruk noktaya ulaştı. 


Araştırmanın yazarlarından New South Wales Üniversitesi Profesörü Rob Brooks, “Sakalların döngüsel bir moda trendi olduğunu biliyoruz. Genelde 30 yılda bir geri geliyorlar” diyor. 


1870'li yıllarda sakal kadar uzun favorilerin olduğunu hatırlatan Brooks, “Daha sonra bu favoriler bıyıkla birleşti. Sonra da tam sakal modasına dönüştü. 1970 ve 80”lere farklı bıyık tipleri görmeye başladık. 90”larda ise, traşlı yüzler moda oldu. Şimdi sakal çılgınlığı geri dönmüş gibi duruyor” dedi. 


Kriz-sakal ilişkisi 
Brooks, 2008'de patlak veren küresel ekonomik krizin sakal modasını tetiklemiş olabileceğini düşünüyor. 


“İnsanlar zor dönemlerden geçiyorlar” diyen Brooks, 1920”lerdeki Wall Street çöküşü sonrası sakalın moda olmaya başladığına dair emareler bulduklarını söyledi. 


Yunanistan'ın konuyu detaylı incelemek için iyi bir fırsat olduğunu düşünen Brooks, “Bundan sonra bakacağımız şey, Yunan ekonomisi çökünce sakal modasının yükselişe geçip geçmediği olacak” 


TÜBİTAK DARWİN TEORİSİNİ BASTI! 
10.04.2013- internethaber.com 


TÜBİTAK kapağını 'Evrim Teorisi'ne ayırınca bu bölüm yönetim kurulundan veto yemişti. 
2009 yılında başlayan tartışmada, son olarak evrim teorisini anlatan kitapların basımının 
durdurulduğu iddia edilmişti. TÜBİTAK'tan, iki kitabın raflardaki yerini aldığı açıklaması geldi. 


Tartışma, UNESCO'nun Charles Darwin yılı olarak ilan ettiği 2009'da başlamıştı. TÜBİTAK, Bilim ve Teknik Dergisi'nin 15 sayfasını ve kapağını Evrim Teorisi”ne ayırmış, ancak bu bölüm yönetim kurulundan veto yemişti. 


Başlayan tartışma, TÜBİTAK'ın evrim teorisini anlatan kitapların basımını ve satışını durdurduğu iddaisıyla alevlenmiş, kurumdan bu iddialara yalanlama gelmişti. 


Son gelişme, TÜBİTAK'ın, basımının durdurulduğu iddia edilen kitaplar arasında yer alan 'Kör Saatçi' ve 'Tüfek, Mikrop ve Çelik'in yeni baskı süreçlerini tamamlaması oldu. 


TÜBİTAK'ın sitesinden alınmıştır 


Charles Darwin'in evrim teorisiyle ilgili en bilinen kitaplarının yayın hakkı sözleşme süreçlerinin tamamlandığı ve yeni baskılarının yapıldığı açıklandı.Richard Dawkins'in yazarı olduğu ve çevirmenliğini Feryal Halatçı'nın yaptığı 'Kör Saatçi' ile Jared Diamond'un yazıp, Ülker İnce'nin çevirdiği 'Tüfek, Mikrop ve Çelik', kitapçılar ile TÜBİTAK Bilim Yayınları satış ofisi ve internetten satışa sunuldu. Okuyucular, 'Kör Saatçi'yi 12 liraya, 'Tüfek, Mikrop ve Çelik'i ise 14 liraya alabiliyor. 


ERGÜN'DEN DARWİN TEORİSİ AÇIKLAMASI 
18.02.2013- internethaber.com 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, Darwin'in Evrim Teorisi tartışmalarını değerlendirdi. 

TÜBİTAK'ın dergilerinden Evrim Teorisi'nin çıkarıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Bakan Ergün, Türkiye'deki sorunun Darwinizm'in inanca dönüştürülmesinden kaynaklandığını söyledi. 


Darwin'in evrim teorisi tartışılmaya devam ediyor. Teori canlıların kökeninin tek bir canlı organizma olduğunu; bu organizmanın çoğalarak ve doğal seleksiyon (seçilimle) sonucunda değişimlerin ortaya çıktığını savunuyor. 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün,Darwin teorisinin TÜBİTAK dergilerinden çıkarıldığı iddialarına tepkili. Akşam gazetesinden Ebru Toktar Çekiç'e konuşan Ergün, teoriyi savunanların bir yanlışına dikkat çekiyor. Manşete taşınan haberde Ergün'ün konuyla ilgili ifadeleri şöyle yer aldı: 


Teori Ama İnanç Değil 

"TÜBİTAK'ın telif hakkı ödeyerek bastırıp, dağıttığı bilimsel kitaplar var. Darwin'in teorisi de bu kitaplarda işleniyor. Türkiye'nin sorunu; Darwinizm'in inanca dönüştürülmesidir. 
Kardeşim bu bir inanç değil ki. Bunu niye dönüştürüyorsun? Darwin'in teorisi, bilimsel bir teori, ama inanç değil. İnsanlar da bunu mutlak doğru olarak algılamamalı zaten! İnançlarla bunu mukayese etmenin anlamı yok. Darwinizm, bilimsel olarak kaldığı müddetçe bir problem yok. Bunu inancın yerine geçirmeye çalışırsanız, sizinki de inanç olur, bilim olmaktan çıkar ve o zaman çatışma yaşanır." 


Büyük patlamanın kaynağının araştırıldığı CERN'deki deneye değinen Ergün, evrenin yaratılışı hakkında şunları söyledi: 


Patlamanın Ardında Allah'ın İradesi Var 

"(Vatikan'ın tanrı parçacığına sıcak bakmamasının sorulması üzerine) Karşı çıkmalarına gerek yok. Diyelim ki evren öyle yaratıldı, bilimsel olarak bunu yakaladık. Din adamlarının bundan kaygılanmalarına gerek yok. En sonunda 'bu patlamayı kim yaptı' diyecekler. Bu patlamanın arkasında Allah'ın iradesi var. Allah'ın varlığına inanmak, bir gayptır. Varlığı yokluğu ispat edilemez. Bilim de Tanrı var mıydı, yok muydu diye bir şey ararsa zaten bulamaz. Bilim alanı ile inanç alanı bu konuda çatışmaz." 


SON DAKİKA: ADNAN OKTAR VE SUÇ ÖRGÜTÜNE FLAŞ OPERASYON! 
ADNAN OKTAR KİMDİR? 
11.07.2018- takvim.com.tı/ 


Kamuoyunda Adnan Hoca olarak da tanınan Adnan Oktar'a ve çevresinde bulunan 235 örgüt üyesi hakkında sabah saatlerinde çeşitli suçlamalar nedeniyle operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde Oktar ve diğer örgüt elemanlarının evlerinde çok sayıda silah ve çelik yelek de ele geçirildi. 


ŞAFAK BASKINI 


Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, "suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Adnan Oktar ile Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 166 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adnan Oktar ve grubuna yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, cebir, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğinin ihlali, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 


Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı 


Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 yıl süren çalışması ve MASAK'ın yürüttüğü inceleme sonucunda, yurt dışından gelen kayıt dışı paralarla suç gelirlerinin aklandığı tespiti yapıldı. 


Bunun üzerine haklarında gözaltı kararı verilen 106'sı kadın 235 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da 22 ilçedeki 115 adres, Ankara'da 2 ilçedeki 3 adres, Muğla ve Antalya'da birer adres olmak üzere 120 adrese operasyon düzenlendi. 


Gözaltı Sayısı 166'ya Yükseldi 
Operasyonda, "suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Adnan Oktar ile Oktar Babuna'nın da bulunduğu 166 şüpheli gözaltına alındı. 


Oktar'ın kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi. 


Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 50'nin üzerinde tabanca ve tüfek bu silahlara ait ile çok sayıda mermi, çelik yelek ve bir zırhlı cip ele geçirildi. 


Gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. 


Hastaneye getirilişi sırasında basın mensuplarının suçlamalarla ilgili soruları üzerine, Oktar, "İngiliz derin devletinin oyunları bunlar, hepsi yalan." dedi. 


Oktar, hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürüldüğü sırada, buradaki bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı. 


Mal Varlıklarına El Konuldu 


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Sulh Ceza Hakimliği'nce şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi. 


Hakimlik, ayrıca arama yapılan yerlerde ele geçirilen kıymetli her türlü mal ve eşya hakkında da kazanç müsaderesine tabi olabileceği gerekçesiyle el koyma kararı verdi. 


Bu arada, emniyet kaynakları da şüphelilerin şirket, vakıf ve derneklerine kayyum atandığını bildirdi. 


Emniyet'ten Adnan Oktar Açıklaması 


BİLGİ NOTL 


Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak; 


Suç İşlemek Am 
Cinsel Saldırı, Reşit C un Kaçırılması veya 
Alıkonulması, Cins den Yoksun Kılma, 
Siyasi ve Askeri Casusluk, Dini İnanç ve uların İstisi es 
Suretiyle Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı 
Aklama, Özel Hay i 
Mücadele Kanunu: 


Soğutma, Haka, 
Kaçakçılıkla M 
Rüşvet, Eğitim ve Öğretim Hakkının En Kişisel Verilerin 
Kaydedilmesi, Siyasi Hakların Kull ının Engellenmesi, Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçlarından 11.07.2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır. 


adele Kanuna Muhalefet, Ve: 


Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 11.07.2018 


İşte Adnan Oktar Ve Örgütüne İsnat Edilen Suçlar 

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocukların kaçırılması ve alı konulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesiyle dolandırıcılık, kara para aklama, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, tehdit, iftira, rüşvet, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi. 


*Operasyona ait olduğu iddia edilen bi görüntü twitterda paylaşıldı. 
Adnan Oktar'a ait olan A9 TV'de programlar sunan Hüma Babuna adlı kişi de twitter hesabı üzerinden operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. 


İşte Operasyondan İlk Görüntüler Adnan Oktar'ın Evinde Arama Yapıldı 


ÆA Hüma Babuna Yy 


@HumaBabuna 


Şu anda bütün Adnan oktar hocam ve arkadaşlarımın evlerine polis baskını var İngiliz derin devletinin oyunu bu son zamanlarda yaptığımız faaliyetler neticesinde oluyor Allah tuzaklarını başlarına geçirsin 

06:18 - 11 Tem 2018 


3 a Hüma Babuna adlı kişinin d ğer Tweetlerini gör 6 


Adnan Oktar Kimdir? Adnan Oktar Kaç Yaşında? Adnan Oktar Nereli? 
Kamuoyunda Adnan Oktar olarak tanınan ve asıl adının Adnan Arslanoğulları olduğu iddia edilen Adnan Oktar, babasını küçük yaşta kaybetmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da, ortaokulu Cebeci'de, liseyi Kurtuluş'ta tamamlamıştır. Liseden sonra özel bir dershaneye giderek 1979 yılında İstanbul'daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Bir süre sonra okuldan ayrılan Adnan Oktar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü'ne girdi. Daha sonra bu okulu da yarım bıraktı. 


Kamuoyunda kendisinden Adnan Hoca olarak anıldı. Cemaatiyle birlikte hazırladığı kitaplarda kullandığı mahlas Harun Yahya'dır. Taraftarları arasında Ahmet ismini de kullanmıştır. Cemaati ile birlikte ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşlerini savunduğu kitaplar ve belgeseller hazırlamıştır. Kurucusu olduğu Bilim Araştırma Vakfı (BAV), kendi sitesinde amacının "Dünya çapında barış, huzur ve sevgi ortamı oluşturmak" olduğunu ifade etmiştir. 

Adnan Oktar grubuna bağlı İnternet siteleri, TV ve değişik yayın araçlarıyla başlıca Mehdilik, Mehdi devri, evrim, yaratılış, ahir zaman, Mesih, İsa'nın dönüşü gibi konularda birçok yayın ile gündeme gelmiştir. 


Adnan Oktar'ın Harun Yahya mahlasıyla yayımladığı yüzlerce kitabı olduğu konuşuluyor. 
Bununla birlikte, Harun Yahya imzasıyla yayımlanan kitaplarını cemaati ile birlikte hazırlamaktadır. Adnan Hoca ile anılan Adnan Oktay Harun Yahya takma adıyla çok sayıda biyolojik evrim karşıtı kitap çıkarmıştır. Herkes tarafından Adnan Hoca'nın kedicikleri olarak bilinen kadınlar sık sık gündemde yer alıyor. 


ADNAN OKTAR KİMDİR? ADNAN OKTAR KAÇ YAŞINDA? ADNAN OKTAR 
NERELİ? HARUN YAHYA KİMDİR? 
11.07.2018- takvim.com.tı/ 


Kamuoyunda kedicikleri ve müritleriyle sık sık gündeme gelen Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar kaç yaşında? Adnan Oktar nereli? Adnan Oktar kaç doğumlu? Adnan Oktar ve Harun Yahya arasındaki ilişki nedir? Harun Yahya Adnan Oktar mı? Adnan Oktar'ın kedicikleri kimler? Adnan Oktar'ın müritleri kimler? Adnan Oktar'ın cemaatinin adı ne? Adnan Oktar'ın gerçek adı ne? Adnan Oktarın gerçek adı Adnan Arslanoğulları mı? 


Adnan Oktar, 2 Şubat 1956'da Ankara'da doğmuştur. Türk cemaat lideri, araştırmacı ve yazardır. Kamuoyunda kendisinin, zaman zaman Adnan Hoca olarak da anıldığı olmuştur. 


Cemaatiyle birlikte hazırladığı kitaplarda kullandığı mahlas Harun Yahya'dır. Taraftarları arasında Ahmet ismini de kullanmıştır.Cemaati ile birlikte ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşlerini savunduğu kitaplar ve belgeseller hazırlamıştır. Kurucusu olduğu Bilim Araştırma Vakfı (BAV), kendi sitesinde amacının "Dünya çapında barış, huzur ve sevgi ortamı oluşturmak" olduğunu ifade etmiştir. Milli Gazete ve Akit gazetesinde bir dönem yazıları yayımlanmıştır. BAV'ın, evrim karşıtı olduğu ve yaratılışçılığı savunduğu ve bu duruşu yaygınlaştırmak için konferanslar düzenlediği bilinmektedir. Çeşitli basın organlarında kendisini bazı suçlarla itham eden iddialarla da gündeme gelmiştir. 

Adnan Oktar Kimdir? 

Asıl adının Adnan Arslanoğulları olduğu öne sürülmektedir.Basında yayınlanan, askerliğe elverişli olduğuna dair Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından verildiği iddia edilen resmi belgelerde ise adı Adnan Oktar olarak görünmektedir. 

Adnan Oktar Kaç Yaşında? 

Adnan Oktar, 2 Şubat 1956 tarihinde Ankara'da doğdu. 


Babasını küçük yaşta kaybeden Adnan Oktar'ın annesinin adı Mediha, babasının adı Yusuf'tur. Oktar ilk ve orta öğrenimini Ankara'da, ortaokulu Cebeci'de, liseyi Kurtuluş'ta okudu. Liseden sonra özel bir dershaneye giderek 1979 yılında İstanbul'daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Bir süre sonra okuldan ayrılan Adnan Oktar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü'ne girdi. Daha sonra bu okulu da yarım bıraktı. 


Harun Yahya mahlasıyla yayımladığı yüzlerce kitabı olduğu öne sürülür. Bununla birlikte, Harun Yahya imzasıyla yayımlanan kitaplarını cemaati ile birlikte hazırlamaktadır. Oktar, Harun ve Yahya peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla çok sayıda biyolojik evrim karşıtı kitap hazırlamıştır. Oktar'a göre evrim, doğrudan materyalizm, Nazizm, komünizm ve Budizm'le bağlantılı şeytani bir öğretidir. Oktar'ın kitaplarındaki iddiaların birçoğu köktendinci Hıristiyan Yaratılışçılığı ile benzerlik göstermektedir. 


Adnan Oktar grubuna bağlı İnternet siteleri, TV ve değişik yayın araçlarıyla başlıca Mehdilik, Mehdi devri, evrim, yaratılış, ahir zaman, Mesih, İsa'nın dönüşü gibi konularda yayın yapmaktadır. Bu yayınlarda özellikle Mehdi ve evrimle ilgili konularda, ilgili bilim çevrelerinin araştırmalarının "bilimsel tarafsızlık" ve propagandizmden uzak bir anlayışla yansıtıldığını söylemek mümkün değildir. Adnan Oktar kendisinin hoca veya alim değil cahil ve sıradan bir kişi olduğunu, bu konuları öğrenerek toplumla paylaşmak ve toplumun gündemine getirmek istediğini ifade etmektedir. 


PAPA: EVRİM TEORİSİ YARATILIŞLA ÇELİŞMİYOR 
Övgü Pınar-Roma-28.10.2014- internethaber.com/ 


Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francesco “Bugün dünyanın kökeninin dayandırılıdığı Büyük Patlama (Big Bang), ilahi bir yaratıcının müdahalesi fikriyle çelişmiyor, aksine bunu gerekli kılıyor” dedi. 

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francesco, tek tanrılı dinlerdeki yaratılış inancıyla evrim teorisinin aslında çelişmediğini, aksine birbirini tamamladığını söyledi. 


Vatikan'daki Papalık Bilim Akademisi'nde bir konuşma yapan Papa Francesco, “Bugün dünyanın kökeninin dayandırılıdığı Büyük Patlama (Big Bang), ilahi bir yaratıcının müdahalesi fikriyle çelişmiyor, aksine bunu gerekli kılıyor” dedi. 


Papa, “Doğanın evrimi, yaratılış kavramına ters düşmüyor, çünkü evrim teorisi de evrimleşen varlıkların yaratılmış olmaları ön koşulunu gerektiriyor” diye konuştu. 


Öte yandan bu Büyük Patlama ve evrimleşme süreçlerinin tesadüfi olmadığını, ilahi bir iradenin ürünü olduğunu söyleyen Papa şöyle devam etti: 


“Yaradılış hikayelerini okuduğumuzda Tanrı'yı elinde sihirli değneği olan ve her şeyi yapabilen bir büyücü gibi hayal etme yanılgısına düşebiliyoruz. Ama öyle değil. Tanrı varlıkları yarattı ve onları kendisi tarafından her birine bahşedilen kurallar çerçevesinde gelişmeye açık halde bıraktı, gelişmeleri ve kendi bütünlüklerine erişmeleri için. Yaratılış süreci bu şekilde yüzlerce, binlerce yıl içinde ilerledi ve sonunda bizim bugün bildiğimiz haline ulaştı.” 


Papa, bu bağlamda bilim adamlarına düşen görevin de doğanın evrimsel mekanizmalarını keşfederek “Yaratıcı'nın tasarımında var olan gelişmeyi sağlamak” olduğunu belirtti. Papa, doğaya zarar vermeninse “Tanrı'ya karşı işlenmiş büyük bir günah” olduğunu vurguladı. 


'EVRİM' FİLTREYE TAKILDI, 'YARATILIŞ' SERBEST 


08 Aralık 2011 Perşembe-aksam.com.tr/ 


'Güvenli İnternet' olarak adlandırılan filtre sistemi altındaki Çocuk Profilinde Evrim Teorisi'ni anlatan siteler engellenirken, karşıt görüştekilere rahatça girilebiliyor. 


"Güvenli İnternet" kapsamında Darwin'in Evrim Teorisi de sansüre takıldı. Evrim Teorisi'ni anlatan siteye Çocuk Profili altında yasak gelirken, bu teoriye karşı olan siteye ise erişim sağlanabiliyor. 


"Güvenli İnternet" döneminin başlamasıyla birlikte kullanıcılar artık Aile veya Çocuk Profili arasında seçim yapabiliyor ve filtreye kendi isteğiyle tabi tutulabiliyor. 


Ancak bu profillerin devreye girmesiyle birlikte hangi web sitelerinin hangi kriterlerle ve kim tarafından bu profillerde yasaklandığıyla ilgili net bir bilgi hala yok. Çocuk ve Aile Profil Kriterleri Çalışma Kurulu'nun kararıyla belirlenen yasaklı 

siteler http://Wwww.guvenlinet.org adresinden de kontrol edilebiliyor. Kullanıcıların oyları da sitelerin yasaklanmasında etkili oluyor. 


Hürriyet'in haberine göre akademisyen ve aynı zamanda blogger olan A. Murat Eren ise, Twitter hesabında ilginç bir yasağı takipçileriyle paylaştı. Evrim Teorisi'ini ziyaretçileriyle paylaşan "evrimianlamak.org" sitesi Çocuk Profili altında yasaklı görünürken, bu teoriye karşı duran "evrimaldatmacasi.com" ise filtereye takılmış değil ve bu profil altında görüntülenebiliyor. 


EVRİM TEORİSİ'NE İNTERNET YASAĞI! 
08 Aralık 2011 Perşembe- aksam.com.tr/ 


'Güvenli İnternet' olarak adlandırılan filtre sistemi altındaki Çocuk Profilinde Evrim Teorisi'ni anlatan siteler engellenirken, karşıt görüştekilere rahatça girilebiliyor. 


"Güvenli İnternet" kapsamında Darwin'in Evrim Teorisi de sansüre takıldı. Evrim Teorisi'ni anlatan siteye Çocuk Profili altında yasak gelirken, bu teoriye karşı olan siteye ise erişim sağlanabiliyor. 


"Güvenli İnternet" döneminin başlamasıyla birlikte kullanıcılar artık Aile veya Çocuk Profili arasında seçim yapabiliyor ve filtreye kendi isteğiyle tabi tutulabiliyor. 


Ancak bu profillerin devreye girmesiyle birlikte hangi web sitelerinin hangi kriterlerle ve kim tarafından bu profillerde yasaklandığıyla ilgili net bir bilgi hala yok. Çocuk ve Aile Profil Kriterleri Çalışma Kurulu'nun kararıyla belirlenen yasaklı 

siteler http://Wwww.guvenlinet.org adresinden de kontrol edilebiliyor. Kullanıcıların oyları da sitelerin yasaklanmasında etkili oluyor. 


Hürriyet'in haberine göre akademisyen ve aynı zamanda blogger olan A. Murat Eren ise, Twitter hesabında ilginç bir yasağı takipçileriyle paylaştı. Evrim Teorisi'ini ziyaretçileriyle paylaşan "evrimianlamak.org" sitesi Çocuk Profili altında yasaklı görünürken, bu teoriye karşı duran "evrimaldatmacasi.com" ise filtereye takılmış değil ve bu profil altında görüntülenebiliyor. 


"TÜBİTAK'IN İÇİNE SİYASET BULAŞMIŞTIR' 
31 Ağustos 2012 Cuma- aksam.com.tr/ 


"Balyoz Planı" davasının tutuklu sanıklarından eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, TÜBİTAK ile ilgili eleştirilerde bulunarak "Bu kurumun içine siyaset bulaşmıştır. Kendi dergilerinin kapağına evrim teorisi mizansenini koyamamışlardır. Evrim teorisine inanmıyorlarsa bilimsel bir kurum değildir, inanıyorlarsa konmaması için siyasi baskı vardır" dedi. 


İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esas hakkındaki 

savunmasını yapan Örnek, mahkemeye sunduğu 18 klasörün 17'sinin delil mahiyetinde belgeler olduğunu ifade ederek, klasörlerde 305 farklı konu olduğunu belirtti. 
Örnek, "Bu konuların yüzde 80'den fazlası sahtekarlıkla ilgilidir. 305 

konu içerisinde 1309 adet söylediklerimi kanıtlayacak belgeler bulunmaktadır. Bu 
belgelerin 300'e yakın kısmı o konuyla ilgili inceleme ve değerlendirme, 1009 
tanesi de söylediklerimin dayandığı belgelerdir. 305 konunun 32 adedi bilirkişi raporlarıdır. Onların bir kısmında da değerlendirmelerim mevcuttur. Belge 391 ise sahtekarlık ve çelişkilerin toplandığı, bize göre usul hataları ve hukuka aykırılıkların yer aldığı bir inceleme raporu olup içerisinde 1927 adet bu 

şekilde bulgu vardır" diye konuştu. 

Savunmasında savcılığın esas hakkındaki mütalaasından alıntılar yapan 

Örnek, duruşma savcılarının iddialarını ispatlamakla ilgilerinin olmadığını, suçladıkları sanıklardan masumiyetlerini ispatlamalarını beklediklerini 


kaydetti. 

Örnek, Kasım 2002-Ağustos 2003 döneminde TSK içerisinde hiyerarşi dışı bir darbeye teşebbüs hareketi olmadığını ifade ederek, iddia makamı tarafından bu amaca yönelik olduğu kabul edilen sayısal dosyaların sahte olduğunu savundu. 
Özden Örnek, "Bütün 'Balyoz' olayı bir komplo olup darbe ile beslenen, darbe olmasa bile yaratan, hatta ortalığı boş bulursa kendisi sivil darbe yapan bir siyasi partinin ve onun yöneticilerinin siyasi getiri sağlamak için düzenledikleri veya düzenlenmesine göz yumdukları bir kurgudur" iddiasında bulundu. 

İddia makamına göre sadece sanıkların bilmediği konular için bilirkişiye gereksinim olduğunu belirten Örnek, dosyada 30 bilirkişi raporu ve uzman görüşü bulunduğunu anlattı. 

-"Lehte raporda kaplumbağa kurye"'- 

Örnek, Gölcük belgeleriyle ilgili bilirkişi raporunun mahkemeye gelişinin bir trajikomedi olduğunu ifade ederek, 14 Ocak 2011'de tamamlanan raporun mahkemeye 24 Mart 2011'de ulaştığını söyledi. 

Raporun CMK 250. maddeyle ilgili yetkili savcılık tarafından, tutuklamaların yaşandığı 11 Şubat 2011 tarihine kadar mahkemeye gönderilmediğini dile getiren Örnek, "Soruşturma savcıları kendi lehlerine gördükleri Ahmet Erdoğan'ın raporunu bir veya iki gün içinde 1. Ordu Komutanlığı'ndan aldırmışlardır. Ama iş sanıkların lehine olan bir raporu aldırtmaya gelince kaplumbağa kurye olarak seçilmiştir. Eğer rapor 11 Şubat 2011 öncesi gelseydi tasarlanan tutuklama gerçekleşemezdi" diye konuştu. 

Bilirkişi raporlarına ayrıntılı bir şekilde değinen Örnek, TÜBİTAK çalışanlarının bilirkişi olmasının CMK'ya aykırı olduğunu, TÜBİTAK bilirkişilerinin yasal olmayan şekilde seçildiğini anlattı. 

Mütalaadaki "Belgelerin tamamı 2003 yılı ve öncesine ait" sözüyle ilgili bilirkişi raporlarında bir tespit olmadığını ifade eden Örnek, "İddia makamının bahse konu olan iddiası kanıtsız ve dayanaksızdır. Bilirkişi raporları kasten çarpıtılmıştır. Çarpıtmayı kim yapmıştır? Bu ifade, Yurt Atayün (eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü) tarafından kullanılmıştır. Tamamen asılsız ve uydurma bir ifadedir. Ama bizim muhatabımız iddianamenin altında imzası olanlardır. Kendini özel yetkili savcı sanan polisler değil" dedi. 

-TÜBİTAK raporları- 

Örnek, dosyadaki iki TÜBİTAK raporuna değinerek, TÜBİTAK ile ilgili de şu eleştirilerde bulundu: 

"Bu kurumun içine siyaset bulaşmıştır. Kendi dergilerinin kapağına evrim teorisi mizansenini koyamamışlardır. Evrim teorisine inanmıyorlarsa bilimsel bir kurum değildir, inanıyorlarsa konmaması için siyasi baskı vardır. TÜBİTAK'ın bilimsel kalitesi ise alanına göre tartışılır. Bir kurumun bilimsel kalitesini söyleyebilmek için onunla iş yapmak gerekir. Bu kuruluşa 30'u aşkın proje verdim ve bir kısmının sonuçlarını aldım. Acaba iddia makamı kaç adet proje verdi? Eğer cevap hiç ise söylenti üzerine iddia inşa edilir mi? Size bildik bir lisandan söyleyeyim, kasaptan iyi fırıncı olmaz." 


TÜBİTAK raporlarında açık bir şekilde eksiklik ve yanlışlıkların, hatta aldatmacaların olduğunu ileri süren Örnek, TÜBİTAK raporlarına itiraz ederek, mahkemeden bunların kabul edilmemesini istedi. 

Duruşmaya öğle arası verildi./AA 


DARWİN'E İMAN ETMEYİN 
Ebru Toktar Çekiç-18 Şubat 2013 Pazartesi- aksam.com.tr/ 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, Darwin'in Evrim Teorisi tartışmalarını değerlendirdi, 'Bilimsel teoriler mutlak doğru sayılmaz. Biz, bilimsel bir olayı inanca dönüştürüyoruz' dedi 


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bilim ve inanç tartışmalarını AKŞAM'a değerlendirdi. TÜBİTAK'ın dergilerinden Evrim Teorisi'nin çıkarıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Bakan Ergün, Türkiye'deki sorunun Darwinizm'in inanca dönüştürülmesinden kaynaklandığını söyledi. Ergün'ün açıklamalarından satırbaşlıkları şöyle: 


İnanç Ölçülmez 

BİR ŞEYİN bilimsel olması, mutlak doğru olmadığının baştan kabul edilmesidir. Bilimsel teoriler, mutlak doğru sayılamazlar. Eğer mutlak doğru sayılırlarsa bilim olmaktan çıkar, inanca dönüşürler. Evvela bunu kabul etmek gerekir. Bizdeki hastalık şu ki bilimsel bir olayı inanca dönüştürmeyi çok çabuk beceriyoruz. Bilim ve inançlar arasında bazı çok önemli farklılıklar vardır. Mesela bir şeyin bilimsel olması için ondan şüphe edilmesi lazım. Şüphe edilmezse bilimsel olmaz.Ya doğru değilse ya yanlışsa? gibi Soru işaretleri olacak ki araştırmalar devam etsin. Ama inançtan şüphe edilirse o inanç, inanç olmaz. 


İNANÇLARI bilimsel ölçülerle ölçmeye kalkarsanız yanlış yapmış olursunuz. Ölçülmez çünkü! İnançların böyle bir şeye de ihtiyacı yoktur. Mesela bir insan 'Allah'a inanıyorum ama şüphem var' diyorsa o zaman inanmıyor demektir... Şüphen olmayacak ki inanç olsun. Ahirete inanıyorum diyen insan, bunun varlığını da yokluğunu da ispat edemez, buna da gerek yoktur zaten. Çünkü inanan bir adamın böyle bir ispata ihtiyacı yoktur. 


Darwinizm Var 

DARWİN'İN TÜBİTAK dergilerinden çıkarıldığı iddiası doğru değil. TÜBİTAK'ın telif hakkı ödeyerek bastırıp, dağıttığı bilimsel kitaplar var. Darwin'in teorisi de bu kitaplarda işleniyor. Türkiye'nin sorunu; Darwinizm'in inanca dönüştürülmesidir. Kardeşim bu bir inanç değil ki. Bunu niye dönüştürüyorsun? Darwin'in teorisi, bilimsel bir teori, ama inanç değil. 
İnsanlar da bunu mutlak doğru olarak algılamamalı zaten! İnançlarla bunu mukayese etmenin anlamı yok. Darwinizm, bilimsel olarak kaldığı müddetçe bir problem yok. Bunu inancın yerine geçirmeye çalışırsanız, sizinki de inanç olur, bilim olmaktan çıkar ve o zaman çatışma yaşanır. 


Cern Maliyetli 
CERN'DE Tanrı parçacığını bulamadılar, ama izine rastladılar. Çok sayıda araştırmacımız orada proje yürütüyor. Ama CERN'e tam üyeliğin yüksek bir maliyeti var. Bunu araştırıyoruz. 


81 İle Bilim Merkezi Açılacak 

Bakan Nihat Ergün, 81 ilde kurulacak bilim merkezlerinin dünyadaki gelişmiş ülkelerden esinlenerek inşa edileceğini belirterek, şu bilgileri verdi: 'Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu kararı ile bilim merkezleri kurma kararı aldık. Mesela kitapta 'yerçekimini' okuyor, ama yer çekimi olmazsa ne olduğunu bilmiyor. İşte yer çekiminin olmadığı ortamları görüp, onları yaşatmayı planlıyoruz. 


Patlamanın Ardından... 

(Vatikan'ın tanrı parçacığına sıcak bakmamasının sorulması üzerine) Karşı çıkmalarına gerek yok. Diyelim ki evren öyle yaratıldı, bilimsel olarak bunu yakaladık. Din adamlarının bundan kaygılanmalarına gerek yok. En sonunda 'bu patlamayı kim yaptı' diyecekler. Bu patlamanın arkasında Allah'ın iradesi var. Allah'ın varlığına inanmak, bir gayptır. Varlığı yokluğu ispat edilemez. Bilim de Tanrı var mıydı, yok muydu diye bir şey ararsa zaten bulamaz. Bilim alanı ile inanç alanı bu konuda çatışmaz. 


BAKAN ERGÜN'E 'EVRİM TEORİSİ' YANITI 
Eylül Akdeniz-İzmir-23 Şubat 2013 Cumartesi- aksam.com.tr/ 


Bakan Ergün'ün sözleriyle başlayan Evrim tartışmalarına AK Parti'ye en muhalif kentlerden biri olan İzmir'den yanıt geldi. 


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün Darwinizm'e ilişkin olarak 

yaptığı "Türkiye'nin sorunu; Darwinizm'in inanca dönüştürülmesidir. Darwin'in teorisi, bilimsel bir teori, ama inanç değil. İnsanlar da bunu mutlak doğru olarak algılamamalı zaten" açıklamalarının ardından başlayan evrim tartışmaları sürerken, İzmir'de 'Evrimin Öyküsü' adlı bir sergi açıldı. 


Bu yıl ikinci kez açılan sergide 4,6 milyar yıl önceden günümüze dek geçen süreçte canlıların nasıl evrimleştiğini anlatıldı. Serginin danışmanlarından Ege Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal Ün, "Evrim çok geniş bilimsel alanları içerisine alan geniş bir bilim dalıdır. Evrim siyasi ya da dini bir malzeme değildir" diye konuştu. 


"Evrimin Öyküsü" yeniden İzmir'de sergileniyor. Düşünbil Dergisi tarafından Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Doç. Dr. Cemal Ün, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tabiat Tarihi Müzesi'nden Dr. Serdar Mayda'nın danışmanlığında hazırlanan sergide evrim düşüncesi anlatılıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Türkiye'nin sorunu; Darwinizm'in inanca dönüştürülmesidir. Kardeşim bu bir inanç değil ki. Bunu niye dönüştürüyorsun? 
Darwin'in teorisi, bilimsel bir teori, ama inanç değil. İnsanlar da bunu mutlak doğru olarak algılamamalı zaten! Bilimsel teoriler, mutlak doğru sayılamazlar. Eğer mutlak doğru sayılırlarsa bilim olmaktan çıkar, inanca dönüşürler. Evvela bunu kabul etmek gerekir. Bizdeki hastalık şu ki bilimsel bir olayı inanca dönüştürmeyi çok çabuk beceriyoruz"' açıklamasına Ege'li akademisyenden yanıt geldi. 


Evrimi Tartışmak Anlamsız 


Serginin danışmanlarından Ege Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal Ün çeşitli çevrelerce yapılan evrim tartışmalarının anlamsız olduğunu dile getirerek, "Evrimin genetik alanında çalışan ve genlerin yapısını araştıran biri olarak benim kafamda evrime dair soru işaretleri yok. Benzeri yöntemlerle DNA araştırması yapıyor, babamızı bulabiliyorsak onun dedesini bulabilir ve bunu istediğimiz kadar geriye götürebiliriz. Hangi türle ne kadar akraba olduğumuzu da yine aynı şekilde ortadadır. İnsan DNA'sı şempanze ile yüzde 98, domuz ile yüzde 86, sığır ile yüzde 85 benzerlik taşıyor. Bunu konuyla ilgili araştırma yapmış biri olarak rahatça 


söyleyebilirim"' diye konuştu. 
Evrim Siyaset Malzemesi Değildir 


Doğa bilimleri okumamış kişilerin çıkıp da evrime ilişkin söylemlerde bulunmasının çok yanlış olduğunu dile getiren Ün, sözlerini şöyle sürdürdü: 


"Bilim insanları olarak bizim evrime inanıp inanmama konusunda bir derdimiz yoktur. 
Evrim çok geniş bilimsel alanları içerisine alan geniş bir bilim dalıdır. Evrim, siyaset ya da dinsel bir malzeme değildir. Siyasetin bilimsel araştırmaların önünü açması gerekir. 
Evrimin varlığı ya da yokluğunun tartışılmasını anlamsız buluyorum. Yani ben kardiyolojiye inanmıyorum der ve kalp ağrılarınıza rağmen bir kardiyologa görünmezseniz, kalp krizinden ölebilirsiniz." 


Resimli Fotoğraflı Evrim Sergisi 


Serginin Genel Yayın Yönetmeni Olcay Yılmaz, "Sergiyi ilk kez geçtiğimiz yıl yine İzmir'de yapmıştık. Charles Darwin'in 19. yüzyılda canlıların oluşumuna dair ortaya attığı 'Türler belirli sayıda ve değişmez değildir' düşüncesiyle yola çıktık. Günümüze dek tartışılan ve hala tartışılmakta olan evrim düşüncesinin bilimselliği yeni kanıtlarla desteklenmektedir. Düşünbil Dergisi olarak biz de bu tartışmalara katılarak evrim düşüncesini çeşitli fotoğraf ve resimlerle görsel bir anlatıma dönüştürdük. Bu kapsamda 4,6 milyar yıl önceden günümüze dek geçen süreçte canlıların nasıl evrimleştiğini anlatmaya çalıştık" diye konuştu. Önceki gün açılan sergi, 4 Mart tarihine kadar İzmir Sanat'ta doğa ve bilim meraklılarını bekliyor. 


YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM MÜFREDATI AÇIKLANDI 
09 Eylül 2017 Cumartesi- aksam.com.tr/ 
Yeni eğitim öğretim müfredatı hakkında canlı yayında açıklama yapan Talim ve Terbiye 


Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, "Evrim teorisi kitaplardan kalktı diyenler zır cahil" dedi. 
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Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş, yenilenen eğitim-öğretim programına ilişkin yaptığı basın toplantısında *Evrim teorisi” ile ilgili, "Evrimle alakalı olarak evrimi kaldırdık mı sorusu siz Fransız İhtilali'ni kaldırdınız mı sorusu kadar saçma bir sorudur. Evrim teorisine dair yeni düzenleme yaptık. Evrim kitaplardan kalktı diyenler zır cahil" değerlendirmesini yaptı. 


DİNCİ BASIN MİT DEĞİL GERÇEK.. 
1 Eylül 2005-Ali Atıf Bir-hurriyet 


Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı “dinci gazeteler” tanımlamasından rahatsız olduğunu geçen gün köşesinde yazdı. 


Dumanlı'ya göre dünyanın başka ülkelerinde de salt dini yayın yapan gazeteler, televizyon kanalları olduğunu söylüyor. 

Türkiye'de ise amaç nitelemek değil kötülemekmiş! 

Dumanlı'nın dediği gibi dünyanın başka ülkelerinde de salt din referanslı medya markaları var. 

Örneğin ABD”de birkaç dini televizyon kanalı ve gazete var. 

Ancak bunlardan hiçbiri her Allah'ın günü Amerikan ordusunu zayıflatmak için bilip bilmeden “örtülü?” yayın yapmıyor. 

Türkiye'de ise çoğu hedef aşıldı, artık neredeyse tek hedef ordu.. 

Türkiye'yi “daha fazla demokrasi? kılıfı ile daha İslami bir devlet anlayışına götürmek isteyenler (Bugün birçok bakanlıkta erkekler kadın eli sıkmıyor), önlerindeki en önemli engel gördükleri Türk Ordusu'nu her gün çaktırmadan yerle bir ediyorlar. 

Güncel bir örnek vereyim. 

Bir “dost gazetede” yer alan eleştirisi köşesi Kronikmedya?'da salı günü “Türk Ordusu'nun kışlası medyanın yüreğidir desek uygunsuz kaçar mı acaba” başlıklı bir (sözde) analiz vardı. 
Bu analizde, ana akım gazetelerinden birinin Türk Ordusu'nun komutanları ile ilgili bir manşeti yerden yere vuruluyordu. 

Habere göre emekli olan komutanlar törende yapmış oldukları konuşmalarda eşlerinin hakkını “Onlar olmasa biz burada olmazdık!’ diye teslim etmişlerdi. 

Haberi yapan gazeteci de “keşke siyasetçiler de askerler kadar eşlerinin hakkını teslim etse” diye bir dilekte bulunmuştu. 

Bu nedenle haberi yapan gazeteci ‘sivil’ olmamakla, alt anlamda da askere yalakalık yapmakla suçlanıyordu.. 

Dumanlı'nın belirttiği gibi dünyanın başka ülkelerinde de salt din referanslı medya var. Ama hiçbiri Türkiye'deki gibi düzeni din referanslı hale getirmek istemiyor.. 

Bizde ise bir grup medya, medya eleştirisi yaparken bile hıncını “asker?'den çıkarmayı ihmal etmiyor.. 

Doğu'da, Güneydoğu'da terör örgütüyle mücadele eden askerlerin eşlerine moral aşılayacak bir haber bile “yalakalık? olarak nitelendiriliyor. 

Bu tür basın salt “dinci? basın diye nitelendirilmiş çok mu? 

O gün Medyakronikçilerin kendi gazetelerindeki başlık şöyle: “Fabrika kaçırtan katsayı saçmalığı!” 

Emekli Sandığı yerli işitme cihazı bedelini düşük katsayı ile hesaplıyormuş da ithal cihaza iki misli kâr veriyormuş. 

Alt başlık ise aynen şöyle: “YÖK”ün katsayısı gibi”.. 

Söyler misiniz ne alakası var işitme cihazı satın alma katsayısı ile YÖK'ün meslek lisesi katsayısının? 

İnsan aklını dinle bozunca sonuç böyle oluyor işte.. 

Magazinin de bir namusu var.. 

Geçen gün Posta'nın magazin haberleri yazarı Halil Kalmuk’un “Neler Oluyor Hayatta” köşesinde “Yasemin-Cefi Kamhi'nin küçük kızları? ile ilgili bir haber vardı. Aynen şöyle: “Yasemin-Cefi Kamhi'nin küçük kızı Lara geçtiğimiz gün evde tek başına kalınca sıkılmış. Lara anne ve babasına sürpriz olsun diye hayatında ilk kez mutfağa girip yemek 


yapmaya kalkmış. Rosto ile mercimek çorbası pişirmek isteyen Lara, mutfağı tanınmaz hale getirmiş. Bununla kalsa iyi.. Lara yemekleri yakmış. Bu arada Lara'nın annesi Yasemin Kamhi de yemek yapmayı bilmiyormuş.” 

Magazin haberi artık bu hale mi geldi? 

Lara'nın rostosu ile mercimek çorbasına.. İşi buralara getirip daha sonra da niye bizi ciddiye almıyorlar demenin bir anlamı yok.. 

Magazinin de kendine özgü bir ağırlığı olmalı değil mi? 

Yeri gelmişken Posta Gazetesi?”nin mucitlerini gerçekten tebrik ediyorum. Posta, gazete işletmeciliğimizin son on yıldaki en önemli başarılarından biri.. 

Posta günlük ortalama 650 bin tirajı ile 25 kuruşluk kategoride en çok satan gazete.. 

Az yazı, çok fotoğraf ve bulmaca eki Posta'nın başarısının sırrı.. 

Bir de hedef kitlesine yönelik haber ve yazı bolluğuyla “doyurucu? hissi yaratması vurucu gücü tabii ki.. 

Posta'yı her gün satır satır okuyup, Türk halkının belirli bir bölümünün “beğeni ve akıl” düzeyini anlamaya çalışıyorum. Tabii bir de Posta'yı çıkaranların akıl dinamiklerini.. 

Çok zevkli bir alıştırma.. 

Size de öneririm.. 

Cinler, periler olayına daldılar, asla onaylamam mümkün değil. Bizimkiler de ön sayfadan girmişlerdi, bizimkileri de asla onaylamıyorum. 

Bazı konular ‘rating’ alsa da nerede duracağımızı bilmek lazım.. 

İstifa nedeni “atama? baskıları.. 

Lemi Bilgin'le Devlet Tiyatrosu çok iyi gidiyordu. 

Lemi Bilgin'le Devlet Tiyatrosu atağa kalktı, küstürülen tiyatro izleyicisi tanıtım çalışmalarıyla geri kazanılmaya başladı. 

Ancak siyaset bir kez daha iyi giden bir şeyi çorbaya döndürdü. 

Lemi Bilgin'i arayıp ‘Ne oldu? diye sordum. Yirmi dakika konuştuk.. 

İşin özeti şu: Atilla Koç kendi sanat anlayışını (?) Devlet Tiyatroları'na dikte ettirmeye çalışmış. 

AKP'li milletvekillerinden gelen “atama” isteklerine karşı koyamamış. Baskılar dayanılmaz hale gelmiş.. O da istifa etmiş.. 

Lemi Bilgin şimdi hakkında açılan ve açılacak soruşturmalarla, bir takım bürokrasi oyunlarıyla kamuoyu önünde “suçlu? düşürülmekten korkuyor. 

Üzüldüm.. 

Şenol Demiröz'ün de AKP'li milletvekillerinin “atama” baskılarına dayanamadığı için gittiği söyleniyor.. 

Ne olacak bu Türkiye'nin hali.. 

Türkiye bilmediği her konuyu yönetme açlığında olan ve her göreve kendi adamlarını yerleştirmek isteyen bu tip siyasetçilerden ne zaman kurtulacak? 


KULAKLARINDAN IŞIK ÇIKAN YAZAR 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:23 Temmuz 2007 Pazartesi-ahmetturanalkan 


Eskiden şaşırır, hatta biraz kızardım; artık sadece gülüyorum. Yere düşercesine değil, koltukta şöyle geriye doğru kaykılıp saçlarımı kaşıyarak, 


-He he, kazı, sana da çıkacak, diye keyifleniyorum; siz de öyle yapın! 


Şimdi, "neden bahsediyor bu adam?" diye merak edeceksiniz; anlatayım. Dünkü gazetelerden 


birinde laikçi dünya görüşüyle mâruf bir yazarımız, "siyasete bulaşmayım, Servet-i Fünün 


yazarları gibi kırdan bayırdan bir konu tutturayım" diye olsa gerek, kendini "din ve bilim" meselesinde konuşlandırmış. Bilirsiniz bu mesele, Avrupa'da şöyle-böyle üç, üç buçuk asır kadar aydınlanmacı takımını meşgul etmiş ve nihayet 20. yüzyılın başlarında terâvetini kaybetmişti. Şöyle ki: Bilim yeterince gelişmediği için insanlar, bilimle anlayamadıkları olayları dini gerekçelerle izah etmek zorunda kalıyorlardı. Derken gel zaman git zaman bilim geliştikçe gelişti ve bilimin ışığı, dinin karanlıkta bıraktığı konuları birer birer aydınlatmaya başladı (bkz. Hümanist Anadolu aydınlanmacılığı ve sair tuhaflıklar); böylece dinin değeri azaldı, hatta hiç kalmadı; çünkü bilim gittikçe gelişiyor, din ise inatla hurâfelere sarılıyordu 


VS. VS... 


Yazarımız da üç aşağı beş yukarı benzer şeylerden bahsediyor; özetliyorum: Genetik bilimi, türlerin soyağaçlarını çıkarıyor, "nereden geldik, biz kimiz" sorularına teker teker cevap buluyor; neticede bilim diyor ki, en eski dedelerimiz, milyonlarca sene evvel Afrika'nın ortasında yaşamış kara derili zencilerdi! Bu noktada Darwin'i de yattığı yerde rahat bırakmamaya kararlı olan yazarımız, ona atfedilen maymun efsânesine temas ederek atalarımızın hem maymun hem de zenci olduğunu söylüyor ama bu kadarcık bir devrimcilik onu kesmiyor; bilim nasıl durmadan ilerliyorsa, yazarımız da kendini gaza getirerek devam ediyor ve diyor ki: "Kur'an'da ve İncil'de Tanrı'nın insanı kendi suretinde yarattığına dair bir söz vardır; bu durumda batılılar Tanrı'yı sarışın ve mavi gözlü veya saçları ağarmış bir adam olarak resmettiler. Bu keşifler sonunda artık Tanrı'yı zenci suretinde çizmeye başlarlarsa hiç 


şaşırmayalım." 


Oturduğum yerde bir aydınlanıyorum, bir aydınlanıyorum; neredeyse burnumdan, 


kulaklarımdan ışık fışkıracak! 


Üstad hızını almış "tabu" budamaya devam ediyor: "Bilim çalışmaları, kültürü ve dini etkileyecek, din anlayışı gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorunda kalacak, din ve Tanrı 


kavramları değişecek ama tamamen ortadan kalkmayabilirler..." 


"Bi dakka bi dakka" diye doğruluyorum yerimden, "bu olmadı işte üstâd; hikâyenin en güzel yerinde faz değiştirilir mi" diye homurdanmaya başlıyorum. Fakat yapılacak bir şey yok; masalın sonuna yaklaşırken yazarımızı âniden metafizik ürperişler basıyor, seyrettiği BBC belgesellerinin zihninde uyandırdığı kaotik kıpırdanışlar son anda galebe etmiş olsa gerek, âdetâ huşü ile haykırıyor: "Bilimin gelişmesi tabiatın olağanüstü dengelerini ve ihtişamını göz 


önüne serdikçe, Tanrı'ya galiba daha çok ihtiyaç duyacağız." 


Tam anlamıyla revizyonist bir adım, bir ric'at! Açık arazide yakınlarında bir yerlere yıldırım düştüğünde korkudan ödü patlayıp kendini mistisizme vuran çobanlar gibi yazarımız, bilimin dini günün birinde iki seksen bir doksan yere sereceği âna duyduğu inancı kaybetmiş gibi 


bitiriyor yazısını: 


"Belki de günün birinde bilimle dinin birbirini dışladığı değil, desteklediği bir dünyaya gidiyoruz" dedikten sonra yazdıklarına şöyle bir göz gezdiriyor. Netice acıdır; görüyor ki final, hiç de Protemeci bir edâ taşımamaktadır; bilakis korkak, uzlaşmacı, hatta oportünist bir yaklaşım. "Bari" diyor, son bir cümle attırayım da yiğitlik bende kalsın!" Son cümleyi şöyle 


kuruyor: "Uzak bir gelecekte olsa da!" 


"Pöh" diyorum kendi kendime, "günün birinde bilimin, aydınlanmacı taifesinin zihnini allak- bullak edeceğini kim bilebilirdi ki?" 


PROFESÖR RİCHARD DAWKİNS'İN EVOLUTİON ADLI OYUNU ÇIKIYOR 20.03.2017-oyungezer.com.tr/ 


Ünlü Profesör'den gençlerin evrimi anlayabilmesi için oyun projesi. 


Kitaplarını okuduysanız Richard Dawkins'in ünlü bir evrimsel biyolog olduğunu biliyorsunuzdur. Hatta günümüzde en çok tartışma yaratan isimlerden biri olduğu da söylenebilir. Dün yapılan duyuru ile EvoRove Ltd. ve Richard Dawkins evrimi konu alan bir oyun hazırladıklarını duyurdular. 


Oyun aynı NASA'nın son keşfi Trappis Igibi yedi adet dünya benzeri gezegeni barındıran bir güneş sisteminde geçecek. Oyuncular burada farklı çeşitlerde evrimleşen yüzbinlerce hayat formu ile karşılaşabilecekler. Oyuncuların amacı evrimleşen hayat formlarını keşfetmek, toplamak ve kataloglamak olacak. 


Dawkins: "Evrim her zaman gerçekleşiyor fakat bu insanın algılayamacağı kadar yavaş ve uzun bir süreçte oluyor. Bu oyunla amacımız eğlence ve öğretici içerik arasında bir denge kurarak evrimin nasıl işlediğini gösterebilmek." dedi. 


Richard Dawkins: Evolution oyun yapımcılarına ücret ve sunucuların giderlerinin sağlanabilmesi için Kickstarter'da 50.000£ gibi ufak bir meblağı hedefliyor. Oyun şu 

anda MMO olacak gibi görünüyor. Kickstarter'da destek veren kişiler oyunun yapımında olmasını istedikleri detaylar hakkında bilgi verebilecek ve aylık ödeme ücreti konusunda büyük indirimler alacaklar. Aylık ödeme seçeneği riskli bir hareket gibi görünse de nasıl bir oyun çıkacağını çok merak ediyorum. Kickstarter sayfasına bakmak istiyorsanız şuraya, Facebook sayfasını takip etmeği dilerseniz buraya tıklayabilirsiniz. Ben şimdiden oyunu Kickstarter'da destekledim bile. 


TARTIŞMA YARATACAK KİTAP 
Mümtaz İdil-15.11.2015 -odatv4.com/ 


Celal Şengör, yaşayan en büyük jeoloji profesörlerinden biridir. Kendi konusunda yazdığı zaman çok az insanın eleştirebileceği, çok insanın ise karşı durabileceği tezlerle uzmanlık alanında büyük bir yelpaze açar ve arkasından gelenlere bakmadan hep önündeki hedefe doğru dolu dizgin gider. 


Şengör, kendi uzmanlık alanı dışına çıktığı çoğu konuda da yoğun eleştiriler alır, o zamanda kendini ve düşüncelerini savunmakta çıkmazlara, açmazlara girer ve sonuçta bilimsel kimliğiyle uyuşmayan çaprazlarda boğulup kalır. Bazen sırf ilgi çekmek için Kenan Evren'in cenazesine çiçek gönderir ve yazılarında, kitaplarında “o olmasaydı Türkiye?de kan gövdeyi götürmeye devam edecekti,” savunmasınnı arkasına girer, bugünlere gelmemizde baş aktör olduğunu unutturmaya ya da unutmaya çalışır. 


Bu Kitap Türkiye'nin Çok Karanlık Bir Döneminde Yayımlanıyor 


Siyasi polemiklere girdiği yazılarında yaptığı yanlışı, bir zamanlar bilimsel alanda yaptığı yanlışlarla hiç karşılaştırmaz. Doğru olduğunu düşündüğü için bazı fikirleri başkalarından daha farklı görmek istemesi (bu isteyerek bilerek yapılan bir çabadır) tamamen “entel çevreler arabesk sevmiyor, ama ben seviyorum” inatlaşmasına girer. 


Çin'de basılan bir kitaptan esinlenerek “Newton Neden Türk Değildi” adlı Ka Kitap'tan çıkan son kitabında ise Şengör tamamen bilimsel bilgilerini baz alarak yazdığı için, kitap elbette çok önemli bir kaynak kitabı olmuş. Ancak orada şu cümlesi, daha önce yazdığı siyasi içerikli yazılarına ve kitaplarına bir “antitez” oluşturuyor: “Bu kitap Türkiye'nin çok karanlık bir döneminde yayımlanıyor. Bu karanlıktan çeşitli kesimler çeşitli kişi ve kuruluşları sorumlu tutuyorlar, ama en çok hedef olan kişi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey, en çok hedef olan kuruluş da, kurucuları arasında olduğu eski partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Kendilerine yöneltilen eleştirilerin çoğuna katılmamak imkânsız. Ben de ülkemdeki pek çok aklı başında, görgülü ve bilgili insan gibi, Tayyip Bey ve partisinin Türkiye'yi artık geri dönülmesi bence pek mümkün olmayan feci bir âkıbete mahküm etmiş oldukları kanaatindeyim. Bu âkıbetin, Türkiye'nin artık bugünkü sınırlarına sahip olmayan bir ülkeler topluluğu şeklinde tecelli edeceği kanaati bende her geçen gün kuvvteleniyor...” 


Aslında Şengör, kitabın giriş bölümünü neredeyse tam bir “siyasi” özeleştiri yapıyor. Mustafa Kemal Paşa'yı halk getirdi, diyor ve din konusunun Anadolu topraklarına yerleşmesinden yola çıkarak, “Orta Çağ kalıntısı olan Türkiye'nin onyılda akıl almaz süratle modern ülkeye benzemeye başladığını” anlatıyor. Jean Jacques Rousseau'nun “Toplumsal Sözleşmesi”'ne satır aralarından gönderme yapıyor ve “diktatörlük” sıfatına da böylelikle açıklık getiriyor. 


Uzun sözün kısası, Celal Şengör'ün son kitabı, siyasetten uzaklaşıp da kendini bulduğu en önemli kitap. Şunu yazması bile başlı başına bir adım sayılır: “Atatürk kadife eldiven 


içindeki çelik bir eldi; İnönü ise kadifeden yapılmış bir ele giydirilen bir çelik zırh...” 


Rıchard Dawkıns”e Bir Cevap Niteliğinde 


Yine Ka Kitap'tan çıkan “Bilim Tanrının Varlığını İnkar Edebilir mi?” Amir D.Aczel'in yazdığı kitap aslında ünlü ateist yazar Richard Dawkins'e bir cevap niteliğinde. Aczel, bilimin tanrının varlığını inkar edemeyeceğini önce sayısal verilerle öneriyor. Gerçek sayıların sonsuz derecede yoğun olduğundan bahisle, bu sayıların herhangi ikisi arasında, ne kadar yakın olurlarsa olsunlar hala başka, başka ve başka bir sayı olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla da, diyor, herhangi bir sayı için bir sonraki yoktur. Çünkü eğer bir sonraki sayıyı seçerseniz, verilen sayı ile sonraki olarak belirlediğiniz sayı arasında hala sonsuz sayıda sayı vardır. 


Bu çok bilinen soyutluk kavramının sonsuzluğa indirgenişidir aslında ve pozitif bilim yanlılarını bir yere götürmez. Eğer pozitif bilim sonsuzluğun sonunu bulmaya çalışsaydı ve orada da tanrıyı bulacağından emin olsaydı belki uğraşırdı, ama bilimin amacı tanrıyı bulmak olmadığına göre, Aczel zaten yanlış bir yerden başlamış oluyor. 


Buna örnek güzel ve eğlenceli bir hikaye vardır: Hilbert’in Oteli adı verilen (Alman matematikçi David Hilbert”e atfen verilmiştir isim) hikaye... Uzun ve yorucu bir uçuştan sonra tuhaf bir kentevardığınızı ve hiçbir otel odasının olmadığını hüsranla öğrendiğinizi varsayalım. Sonunda bu kentte Sonsuz Otel denilen bir otel olduğunu fark ediyorsunuz. 
Böylece oraya gidiyor ve geceyi geçirecek bir oda bulmak için son bir çaba harcıyorsunuz. 
Resepsiyondaki kişiye bir oda olup olmadığını soruyorsunuz. Görevli başını olumsuz anlamda sallayarak, “Üzgünüm,” diyor. “Sonsuz sayıda odamız var, ama ne yazık ki hepsi dolu.” 


Bir dakika için bu cevabı düşünüyorsunuz. Sonsuz sayıda oda var ama hepsi dolu... Sonra ansızın bir fikir geliyor aklınıza. “Bakın beyefendi,” diyorsunuz, “gerçekten bir odaya ihtiyacım var. Bana bir iyilik yapar mısınız?” 


“Denerim,” diyor resepsiyondaki görevli. 


“Tamam,” diyorsunuz. “1 no.lu odadaki kişiyi 2 no.lu odaya, ondan sonraki odadakini 3 
no.lu odaya, sonrakini 4 no.lu odaya aktarır bunu da sonsuza kadar yaparsanız, ben de boş kalan 1 no.lu odaya yerleşirim...” 


Böyle ilginç öykülerle dolu bir kitap Aczel'in kitabı. Evet, bilimin tanrının yokluğunu ispat edemeyeceği yolunda atılmış akıllıca bir adım gibi görünse de, aslında öykü sonsuz kümelerin inanılmaz öyküsünü anlatmaktan öteye geçemiyor. 


Diyor ki aslında Aczel, “sonsuzluğu bulun, o zaman tanrıyı da bulursunuz.” 
Şunu unutuyor: Bilimin öyle bir derdi yok. 


Dawkins'in de öyle bir derdi yok. O olmadığını söylüyor ve dönüp Aczel ve benzerlerine, “siz varlığını ispatlayın, öyle gelin" diyor.Daha çok uzar bu yazı ve konu, bir dahaki sefere artık. 


İki kitabı da öneririm. Eğleneceksiniz... 


Not:Celal Şengör'ün son çıkan kitabı ile ilgili yazdığım tanıtım yazısında maddi bir hata olarak, Çin'de benzer isimle yayınlanan bir kitaptan esinlendiklerini yazmıştım. Oysa Çin'de böyle bir kitap yayınlanmadığını bildirdi Celal Şengör avukatı aracılığıyla. Yani sonuçta ortada bir “çalıntı” anlamı çıkabileceği kaygısını taşıdığını söyledi. Düzeltiyorum. Kitabın ismi, katıldığı bir konferansta hocalarından birinin sözlerinden ilham alınmış. İkinci 


düzeltmem gereken nokta ise tamamen benim yanılgım. Celal Şengör, düşüncelerinde bir değişiklik olduğunu iddia etmemiş olmama rağmen, ısrarla böyle algılamış olmalı ki, “düşüncelerinde bir değişiklik olmadığını” da vurgulamamı ısrarla istedi. 

Bu işten müthiş sıkıldım ve bu kişiyle ilgili olumlu-olumsuz tüm tasarruflarımı geri çekiyor, kendisine gittiği yolda başarılar diliyorum. Onları da görüyoruz zaten. 


OXFORD BÖYLE MÜNAZARA GÖRMEDİ! 
25.02.2012-milliyet.com.tr/ 


Ateizmin ateşli savunucusu biyolog Richard Dawkins ve Anglikan Kilisesi'nin başı Başpiskopos Rowan Williams Oxford Üniversitesi'nde “kozlarını paylaştı!” 


İngiltere'de dinin toplumdaki yerine dair tartışmaların hız kazandığı bir dönemde ‘ateizmin süperstarı” lakabıyla tanınan Richard Dawkins ve Anglikan Kilisesi'ni yöneten Canterbury Başpiskoposu Rowan Williams, Oxford Üniversitesi'nde Tanrı'nın varlığını tartıştı. 
Konuşmada Katolik bir rahipken Tanrı'nın varlığından kesin biçimde emin olunulamayacağını düşünerek filozofluğa çark eden Sir Anthony Kenny “hakem” oldu. İki taraf da fikirlerinden taviz vermezken beklendiği kadar şiddetli bir tartışma yaşanmadı. 
Dawkins “Anlayamadığım şey neden dünyanın bir hiçlikten var olduğu fikrinin güzelliğini göremiyorsunuz. Bu zerafet dolu, nefes kesici ve güzel bir şey. Neden böyle bir şeyi Tanrı gibi karmaşık bir şeyle alt üst ediyorsunuz?” diye sordu. Williams, Dawkins'in argümanının “güzelliği” konusunda “hemfikir? olduğunu belirtse de “Tanrı'nın bu süreçte bir ayakkabı çekeceği gibi öylesine fazladan bir rolü olduğundan bahsetmiyorum” diye esprili bir cevap verdi. Dawkins'in “şefkatli bir Tanrı varsa niye bu kadar acı var?” şeklindeki sorusuna Williams samimiyetle “Bunu yapabileceği halde neden daha fazla yapmıyor? Bilmiyorum” dedi. Dawkins'in ruhun ölümsüzlüğüne inanıp inanmadığı konusunda ısrarlı sıkıştırmalarıyla karşılaşan Williams “ruhun ölümle sona ermediğini” belirtse de insan ruhunun ne olduğu konusunda tam bir açıklama getiremedi. Başpiskopos, “Ruhun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok” dedi. 

Militan ateizmin sözcüsü olarak dünya çapında üne kavuşan Dawkins'in bir yaratıcının olmadığı konusunda ‘yüzde yüz emin olamadığını? belirtmesi üzerine Kenny “Neden kendinizi bir agnostik olarak tanımlamıyorsunuz?” diye sordu. Dawkins de cevap olarak “Öyle adlandırılmayı tercih ederim” dedi. 


Agnostisizm nedir? 


Tanrı'nın var olmadığını mutlak biçimde savunan ateizmin aksine agnostik görüş Tanrı'nın varlığının bilinemeyeceğini öne sürer. 


Video: https:/Www.youtube.com/watch?v—bow4nnh1 Wv0 


CELAL ŞENGÖR. SAÇMALAMADA SINIR TANIMAYAN ATEİST BİR 
PROFESÖRDÜR. 


Bülent Ertekin-03 Mart 2018-haberinioku.com/ 
İnsanların görünüşüne duruşuna konuşmasına hatta ve hatta isminin önündeki ünvanına 


bakıpta KELLİ FELLİ ADAMMIŞ HAAAA deyip sakın ola ki ALDANMAYIN. 
Zira mevlananın dediği gibi " Ne insanlar gördüm üzerlerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm 


içlerinde insan yok." Yani ne elbiseye bakın ne mevki makama bunların hiç birisi ile ADAM OLUNMUYOR İNSAN OLUNMUYOR. 


Konumuz bu çok çok çoook önemli görevler yapmış büyük ilmi başarılara imza atmış lâkin bu ülkenin, bu vatanın insani olmaktan uzak bir proftan bahsedeceğiz adı: 


Prof. Dr. Celâl Şengör, 


Saygıdeğer (!) hocamız katıldığı bir TV programında her zaman olduğu gibi geçmişine, ecdadına, tarihine ve tarihin büyük şahsiyetlerine adeta küfür etmiş. 

Yazık... 

Yazıklar olsun... 

Katıldığı tv programında; 


“PİRİ REİS'İN HAYATINDAKİ EN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ KANUNİ SULTAN 
SÜLEYMAN GİBİ BİR SALAĞIN ZAMANINDA DOĞMUŞ OLMASIDIR ” 
demiş. 


Ne diyelim bizim oğlan bina okur, döner dolaşır gene onu okur. Bu GEZİZEKALI da büyük mekteplerde okumuş okumasına daaa bir türlü vakit bulup ta tarihini ve ecdadını ne hikmetse iyi okumamış, okuduklarıda artık neyin ve kimin kitabını (!) okudu ise. 

Aslında bu Celal Hocanın (!) yeni pislikleri, gafletleri değil. Geçmişte de bu tür ( gaflet diyemiyorum, )resmen HAKARETLERİ oldukça fazladır. 

Hadi canım ordan diyorsanız bildiklerimizi tazeleyelim ve kari ile paylaşalım. 


1- 2008 yılında YÖK üyeliğine aday gösterilen Prof. Dr. Celal Şengör, dini inançları "dogma" olarak niteleyip, "Dinin pek çok dogması bilimin isbatları karşısında çöpe gitmiştir" ifadesini kullanıyor. 


2- Şengör, başörtüsünün serbest kalması halinde "İcab ederse, ülke yöneticileri akıllarını başlarına alana kadar, üniversite kapılarını kapatırız" tehdidinde bulunuyor. 


3-Celal Şengör Üniversiteler Arası Kurul üyelerine gönderdiği mektupta ise şu skandal ifadelere yer veriyor: "Bugün artık ne dünyanın yedi günde yaratıldığına, ne Nuh Tufanına, ne de Havva ile Adem masalına inanmak mümkündür. 


4-Başka bir sacmalıği ise bir generalle telefonda konuşurken bile esas duruşa geçerim, onlar da bunu bilirler, bana rahat ol' derler... sözleriyle de ünlü. 


5-Harp Okulu'nda yeni yılın açılış konuşmasını yapan öğretim üyesi Celal Şengör'ün halkı hakir gören şu sözlerine ne demeli: "Halk cahil, halkı yönetenler de nihayetinde halkın içinden gelen kimseler... Ben bir yabancı gibiyim Türkiye'de. Çünkü ben Türkiye'nin yetiştirdiği adam değilim. Türkiye bilim camiasının içinde olan bir adam değilim. Böyle bir camia da yok zaten. Türkiye'ye gelip akıl veren bilim adamlarından bir tek farkım İstanbul'da oturuyor olmamdır.. 


6-Profesör Celal Şengör'ün icraatları bu kadarla da kalmıyor. İlahiyatçı Abdulaziz Bayındır ile çıktığı tartışma programında “biz aslında birer hayvanız” diyen Şengör başörtüsü düşmanı ve dini değerlere karşı saygısız bir darbeci, saçmalamada sınır tanımayan ateist Profesördür. 
Ateist bir profesör olduğunu ise nereden çıkarıyorsun beee kardeşim diyebilirsiniz. 


Ben degil bizzat kendisi DİNİN NE KADAR LÜZUMSUZ OLDUĞUNU açıkça beyan ifade ediyor. 

İşte o ifadeler. 

Dine olan bağlılığı da arttı. O zamana kadar neşeli ve becerikli bir insan olan annem o andan itibaren giderek ve sürekli olarak çöktü ve nihayet kendi vücudu iflas etti. Dinin bir insanı nasıl mahvedebileceğinin annemden daha güzel bir örneğini görmedim diyebilirim. 


Saçmalamada sınır tanımayan 

İhtilalcilere selam duran 

27 Mayısı akademisyenler yaptı diyen 
ATEİST PROF CELAL ŞENGÖR 

İşte ecdadını hakir gören o adam, bu adam. 
Ne diyelim. İYİ Kİ CEHENNEM VAR!!! 
SELÂM VE DUA İLE 


FATİH ALTAYLI, ACABA ÖZÜR DİLEYECEK Mİ? 
08 Mart 2018- Bülent Ertekin- haberinioku.com/ 


Bir toplantı... 

Modaratör, Fatih ALTAYLI... 

Konuk, Prof Dr. Celâl ŞENGÖR. 

Prof. Dr. Şengör, toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmet ve Piri Reis'in kişiliklerinden bahsettiği sırada, “Coğrafi kitaplara olan merakı müthiş. Coğrafya hastası bir sürü şeyi topluyor. Ben onu diyorum; Piri Reis'in hayatındaki en büyük talihsizliği KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN gibi bir SALAĞIN zamanında doğmuş olmasıdır. Fatih zamanında Piri Reis olaydı inanır mısınız bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı. Çok samimi söylüyorum bugün biz Amerika'ya falan gitmiştik” gibi boyundan büyük küstahça, adi ve alçakça laflar etti. 


Bunun üzerine toplantının moderatörlüğünü yapan Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı ise, Şengör'ün konuşmasının ardından, 

“Tamam mı, yeter midir arkadaşlar? Celal Hoca'yı daha fazla konuşturmayalım da yarın internette hakkında olumsuz şeyler okumayalım” ifadelerini kullanmıştı. 


Tabii ki olay sıradan bir olay olmadığı gibi, öyle sıradan bir şekilde de kapanacak değildi. 
Zira, aydın tabirini kullanmaktan imtina ettiğim sözüm ona ŞENGÜL hoca için ertesi günü gazete köşelerinde ve internet portallarında bu küstahça ifadelerinden dolayı yazılar yazıldı ve çizildi. 

Küstah hoca hızını alamayıp birkaç gün sonrada 

GAZETECİLERE KÜSTAHÇA ifadeler kullandı. O günden sonra merak ve heyecanla bekliyorum; bekliyorum ki oturumun moderatörlüğünü yapan Fatih ALTAYLI bir yazı yazdı mı? yazacak mı? diye. 

Zira; ŞENGÜL hoca bir kaç gün sonraki ifadesinde de FATİH ALTAYLI gibi gazetecilere KÜSTAHÇA HAKARET etmişti. 

Üç gündür bakıyorum yok, bakıyorum yok, gene yok gene yok!!! 

Neyse, Hürriyetin baş yazarı hızlı kalemşör Ertuğrul ÖZKÖK, yazmasını beklediğimiz Fatih Altaylı'nın yerine güzel bir yazı yazmış. 

Yazıda, konumuzu ilgilendiren kısmını alacağız. 

Şayet ilgilenen okuyucularımız olursa 


03 Mart 2018 - 09:37:31Hürriyet Haber 
den yazının tamamını okuyabilirler. 


Ya sen Celal hocam... 

Okumuşsun... 

İstanbul Teknik Üniversitesi gibi güzide bir okulun öğretim üyesisin... 

Adının başında pozitif bir bilimden alınmış profesörlük unvanı var... 

Nedir Allah aşkına Kanuni Sultan Süleyman hakkında ettiğin bu pespaye sözler... 


Bu ülkenin tarihinde onca zafere imza atmış bir sultan hakkında edilecek laf mı bu yani... 
Sevmedik hocam... 

Hiç hoşumuza gitmedi... 

Gözümüzden epey düştün yani... 

Öteki mahallenin o ağzına geleni söyleyenleri kadar düştün... 

Bilesin yani... 

İstiyor ve bekliyoruz; bu tiyatroda başrol oyuncusu sözüm ona AYDIN(!) geçinen ŞÜKRÜ hoca gibi; 

FİGÜRAN FATİH ALTAYLI'dan da 


BİR ÖZÜR 

BİR TEKZİB 

BİR AF DİLEME 
BEKLİYORUZ!!! 


Bekleyelim. 

Bakalım beklediğimiz gerçekleşecek mi? 
Ne dersiniz? 

Selâm ve dua ile... 


BEN ADAMA "ADAM" DEMEM, ALLAH'I TANIMAYINCA! 
Hasan Karakaya- belgehaber.com/Yartikel,744/ 


Önceki akşam YÖK eski Başkanı Kemal Gürüz'ün Fatih Altaylı ile konuşmasını takip ederken, "20 yıl önce yaşadıklarım" geldi gözlerimin önüne... 


Kemal Gürüz; önceki gün, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "YÖK üyeliklerine yaptığı atamalar" konusundaki tavrını irdelerken, "hangi üyenin, kimin adamı olduğunu" açıklıyor ve ortada "planlı bir kadrolaşma" bulunduğunu ileri sürüyordu... Fatih Altaylı da, buna karşılık olarak diyordu ki; "Ne yani Masonlar arasında da böyle bir ilişkiler ağı yok mu?.." 

İşte bu söz, beni 20 yıl öncesine götürdü... O zamanlar, Fındıkzade'de 59 metrekarelik bir evde oturuyordum.. Apartmanın en üst katında da, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi"nde okuyan bir genç oturuyordu... "Uşaklı" bir gençti... Sık sık annesi de ziyaretine geliyordu... Kadıncağız, hem "başörtülü"ydü, hem de "namazında-niyazında" biriydi. 

Bir Mason'un Vizesi Gerekiyordu! 

Biraz "hemşerilik"ten, biraz da "frekansların tutması"'ndan olsa gerek, aramızda iyi bir "komşuluk" ilişkisi başlamıştı. 

Uzatmayalım, delikanlı "Tıp son sınıf"a gelmişti... Bir yandan da "Haseki'deki Kardiyoloji Enstitüsü"ne gidip-geliyor, gidip geldikçe de "orada çalışma" arzusu artıyordu. 


Ne var ki; 

Kardiyoloji Enstitüsü'ne girebilmek için "iyi bir torpil"e ihtiyaç vardı... Enstitüye "mason"lar hakimdi... Yani, orada çalışmak için "masonların vizesi" gerekiyordu. 

Kimi devreye sokabiliriz, kim etkili olabilir diye araştırırken, benim de tanıdığım birinin "üst dereceli bir mason" olduğunu öğrendim. 

Tabii, "masonluğu" filân karıştırmadan, "rica" ettik kendisinden!.. 

"Olur" dedi, "ben söylerim arkadaşlara!" 

Aradan epey zaman geçti... Biz, "olacağına" kesin gözüyle bakmaya başlamıştık... Öyle ya; "mason"sa mason, işte bulmuştuk "torpil"i!.. 

Hem de, "en yüksek dereceli"sinden!.. 

Bir gün, ne oldu biliyor musunuz?.. 

“Derecesi yüksek, sözü geçer" dediğimiz mason, "olmuyor" dedi; "Bizimklier araştırmışlar!.. 
Delikanlı dindar, annesi de başörtülüymüş!!!.. Arkadaşlar, böyle birini alamayacaklarını söylediler!" 

Olmadı... Bizim delikanlı; çok arzuladığı halde Kardiyoloji Enstitüsü'nde çalışamadı... Belki de çok umutlandığı için, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve kahırlanıp Uşak'a döndü... Şu an, kendi oturduğu ilçede "doktorluk" yapıyor!.. 

Üniversitelerde Masonik Kadrolaşma! 

Evet, boşalan YÖK üyeliklerine TÜİK Başkanı Ömer Demir'in, İstanbul İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrak Kurtuluş'un ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay'ın getirilmesini, bir anlamda "dinci kadrolaşma" diye yorumlayan Kemal Gürüz'ün bu sözleri, bana 20 yıl önceki bu olayı hatırlattı. 

Düşünebiliyor musunuz; 

Geleceğe "ümit"le bakan, "pembe hayaller" kuran bir genç, sırf "dindar" olduğu için, sırf annesi "başörtülü" olduğu için Kardiyoloji Enstitüsü'nde çalışmaya başlayamadı!.. 

Hem de, oradaki hocalar talep ettiği halde!.. 

Niye?.. 

Çünkü, o zamanlar Haseki Kardiyoloji'de "masonik bir örgütlenme" vardı!.. Dolayısıyla; "Allah'a inanan" ve "namaz"ını kılan, hele de "annesi başörtülü" bir gencin oraya girmesi mümkün değildi!.. 

Bay Kemal Gürüz, bugün kalkmış, "farklı bir kadrolaşma"dan söz ediyor!.. İşin tuhaf tarafı, bunun adını da koyamıyor!.. 

Ama, Fatih Altaylı, aynı "ilişkiler ağı"'nın "masonlar arasında" da olduğunu ve onların da "kadrolaştığını" hatırlatınca, "O başka mesele" deyip, başlıyor kıvırmaya!.. 

Ne kadar kıvırırsa kıvırsın; bu ülkede "masonik bir kadrolaşma" olmuştur/olmaktadır!.. 
"Hayır olmuyor" diyenlere, 1987'de yaşadığım olayın "müsebbip"lerini açıklarım!.. 

Zaten bu "masonik yapılanma"nın kovanına çomak sokulduğu içindir ki, "masonluğun arka bahçeleri" olan "Rotaryen"ler ve "Lions"lar, gazetelere ilân vererek "başörtüsünün serbestliği aleyhinde" ifadeler kullanmışlardır!.. 

Kimdir bunlar?.. Kaç kişidirler?.. 

Bunlar, kesinlikle "yerli" değildir!.. Bunlar, "kökleri ABD'de veya Avrupa'da" olan, evet "kökleri dışarıda" olan, emir ve talimatları "dışarıdan" alan, dışarıya danışmadan, çok affedersiniz sıçmaya bile gidemeyen "Truva Atı" kuruluşlardır!.. 

Bunlar, yıllarca kadrolaştılar bu ülkede!.. "Üniversite"lerde kadrolaştılar, "bürokrasi"de kadrolaştılar ve hatta "TSK bünyesinde" kadrolaştılar!.. Ne acı ki; TSK bünyesinde, hâlâ "bazı mason generaller" var!.. 

"Üniversiteler" ise, sırf "dindar" diye, sırf "annesi başörtülü" diye "gençlere kıyan" masonlarla, rotaryenlerle, lionslarla dolu!.. 

Buna rağmen "dinci örgütlenme" filân diyorlar ya, acı acı gülüyorum!.. Adım kadar eminim ki; "YÖK üyeliğine yapılan 3 atama"yı diline dolayanlar, "üniversitelerdeki masonik 


örgütlenme"yi örtbas etmeye çalışıyor!.. 

Yani, Gürüz "mason dostlarını" koruyor!.. 

Celal Şengör, Profesör Olsa Ne Yazar? 

Gürüz'ü izlerken, bir defa daha gördüm ki; "başörtüsünün serbest bırakılması"ndan rahatsız olanların, "özgürlüğe karşı çıkanlar"'ın sepetlerinde pamuk kalmamış!. 

"Zavallı" duruma düşmüşler! 

Zira, ileri sürdükleri hiçbir "iddia"'nın iler-tutar yanı yok!.. 

Lime lime dökülüyorlar! 

"Yasakçılık"larına, "yasa dışı zorbalık"larına ve "despotluk"larına kılıf bulmaya çalışmak yerine, "özgürlük yanlıları"nı "küçümsemeye" çabalıyorlar ki; gerçekten "acınacak" durumdalar!.. 

Meselâ, Bay Gürüz, önceki günkü programda, "özgürlüğe imza atan öğretim üyeleri"ni ciddiye almayıp, "özgürlük-mözgürlük istiyorlarmış!.. İmza-mimza atıyorlarmış!" diye "önemsemez" ve "küçümser" bir tavır takındı ki; bir an için isyan ettim; "Sen kimsin be adam?.. Senin, onlardan fazlalığın ne?" 

Ama, Bay Gürüz, böyle bir tepkinin geleceğini sezmiş olmalı ki; "kendisini" değil de, Prof. 
Celal Şengör ismini attı ortaya!.. 

Dedi ki; "Prof. Celal Şengör bir markadır!.. Dünyaca ünlü bir bilim adamıdır!.. 
Üniversitelerde türban özgürlüğüne imza atanların hepsinin bilimsel makalelerini toplayın, bir Celal Şengör etmez!.. Daha ne diye özgürlük-mözgürlük diyorlar?" 

Peki, Celal Şengör kim?.. 

"Askerden telefon geldiğinde" bile "hazırol"a geçen bir adam!.. 

Peki, Celal Şengör kim; 

"Askeri kıyafet" giyen kendi oğluna bile, sırf "askeri kıyafet" giydiği için bir iş buyurmayıp, kendi yapan bir adam!.. 

Yani, "asker"le yatan, "asker"le kalkan biri!.. 

Allah'ı Bilmedikten Sonra! 

Daha da vahimi; "Halbuki üniversitede dinin 'şakırdatılması', bizzat üniversite kavramıyla çelişir. Dünyada katolik, protestan veya İslâmi üniversitelerin olması veya üniversitelerin Orta Çağ'da dinsel kurumlardan türemiş olması bu gerçeği değiştiremez. 

Din, belirli dogmalar çevresinde kurulmuştur ve yanılmaz olduğu iddia edilen bir veya birkaç tanrının vahiyleri olan dogmalarından vaz geçemez. 

Bilim ise sürekli olarak gerçeği arayan ve gerçekle bağdaşmayan hiçbir şeyi kabul etmeyen bir düşünce sistemidir. Bilim, bitmeyen bir deneme-yanılma süreci içerisinde daima yanlışları eleyerek hakikate asimtotik olarak yaklaşır. Ancak hepinizin bildiği gibi, tek bir ters veri en ihtişamlı teoriyi çöpe atmaya yeterlidir. Dinin pek çok dogması bilimin isbatları karşısında bu şekilde çöpe gitmiştir. Bugün artık ne dünyanın yedi günde yaratıldığına, ne Nuh Tufanına, ne de Havva ile Adem masalına inanmak mümkündür." 

Diye "saçmalayan" bir adam!.. 

Evet, "Allah'ı inkâr eden, "yaradılış"ı inkâr eden, bunlara "dogma" demenin de ötesinde "masal" diyen "ateist" bir adam!.. Böyle bir adam "bilim adamı" olacak ama, "türbana serbestlik" isteyen adamlar "özgürlükçü-mözgürlükçü" olacak, öyle mi?.. 

Tükürürüm böyle "kafanın içine!.. 

Merhum Yunus Emre, asırlar öncesinden sesleniyor böylelerine: 

"İlim, ilim bilmektir 

İlim, kendin bilmektir 

Sen kendini bilmezsin 

Ya nice okumaktır 

Okumaktan murat ne 

Kişi Hak'kı bilmektir 


Çün okudun bilmezsin 

Ha bir kuru ekmektir 

Okudum bildim deme 

Çok taat kıldım deme 

Eğer Hak bilmez isen 

Abes yere gelmektir." 

Yunus'un sözünün üstüne söz söylemek, haddimize düşmez... Çünkü, söylenmesi gereken sözü söylemiş!.. 

Bir adam ki; "dünyaca ünlü" bile olsa; değil mi ki "kendini bilmek"ten acizdir, değil mi ki "Hak"kı bilmemektedir, bana göre "beş paralık değeri yok"tur!.. 

Bu, isterse Celal Şengör olsun!.. Bir adam ki, "Allah'ın bir emri" olan "başörtüsü"ne karşı çıkıyor, "ayet"ler için "masal" diyorsa, benim nazarımda hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur!.. 
İsterse, "profesör" olsunlar!.. 

Saltanatları Çatırdayınca! 

Kemal Gürüz'ün sözleri üzerine söylenecek daha çooook söz var... Ancak, tek cümle ile özetleyecek olursak, "büyük bir panik" halinde olduklarını ve "ipe-sapa gelmez" iddialar ileri sürüp, "saçmaladıklarını" rahatlıkla söyleyebiliriz!.. 

Evet, saçmalıyorlar!.. 

Bir yandan "mason kadrolaşması"nı gözden kaçırmaya, bir yandan da "ateist" bir adama sahip çıkmaya çalışıyorlar!.. 

Belli ki, "tutunacak dal"ları kalmadı!.. 

"Saltanat"ları çatırdıyor!.. 

Ama, "korku"'nun "ecel"e faydası yok!.. 

Korktukları, başlarına gelecek!.. 

Zira, zulüm "payidar" olmaz!.. 

Yırtınsalar da "özgürlük" gelecek!.. 

Papaz cüppesi 

SalihMemecan, yine 12'den vurmuş... Sabah'taki dünkü karikatüründe, “başörtüsüne karşı çıkan üniversite rektörleri”ni hicvetmiş!.. 

Rektörler diyor ki; “Bugün başörtüsüne izin verirsek, yarın cüppeyle gelmeye kalkarlar!..” 
Şu “müthiş çelişki”ye bakın ki; “cüppe” endişesi yaşayan rektörlerin hepsi “cüppeli!” 
Memecan'ın aklına, fikrine, eline sağlık... 

Bu çelişki, ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. 

Ne enteresan değil mi; “başörtüsü yerli değil, ithal bir kıyafet” diyenler, her nedense “rektörlerin sırtındaki cüppe”lerin nereden geldiğini hiç ağızlarına almıyor!.. 

Oysa; “Rektör” ve “Profesör” demek, köken itibarıyle “mahalle papazı” demektir!.. 
Dolayısıyla, sırtlarındaki cüppeler de “papaz cüppesi”dir!.. 

Şu hale bakın ki; sırtlarına “Hıristiyanlığın simgesi”olan “cüppe”leri geçiren “mahalle papazları”, sırf “İslâm'ın simgesi” diye “başörtüsü”ne karşı çıkıyor!.. 

Sizin anlayacağınız “dağdan gelen”ler, “bağ&”dakini kovmaya yelteniyor!.. 

Ama, hayır!.. Bu defa başaramayacaklar... 


ORTALIK FENA KARIŞTI! CELAL ŞENGÖR TÜRKAN SAYLAN'A SAYDIRDI, 
ÇYDD ZIPLADI!. 
21.06.2020- haberkurulu.com/ 


Celal Şengör, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucusu başörtüsü düşmanı Türkan Saylan için tartışma çıkaran ifade kullanması Laikçi mahalleyi karıştırdı. 

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan “Kara günlerde aydınlık mektup” başlıklı yazısında Prof. 
Dr. Celal Şengör'ün mektubuna yer verdi. 


Şengör mektubunda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucusu başörtüsü düşmanı Türkan Saylan için Laikçi mahalleyi karıştıran ifadelerde bulundu. 


“Bilim üretkenliği yok düzeyinde” 


Celal Şengör söz konusu mektupta, “YÖK üyesiyken YÖK'ü yuvarlak lâflarla eleştirmekten başka dişe değer tek bir fikir üretemedi” dediği Türkan Saylan için “Bilim üretiminin de neredeyse yok düzeyinde” itirafında bulundu. 

İşte Celal Şengör'ün o mektubu: 

“Üniversite hocalarımızın ezici bir çoğunluğu lise hocası bile olamayacak düzeydedir. 


YÖK'ün uyguladığı kontenjan politikası her türlü aklıselimin haricindedir. 


Düşününüz ki, 25 tane optik mineraloji (mineral bilimi) mikroskopu olan bir jeoloji bölümüne 
70 kontenjan verilmiştir. Bu açıkça “Eğitim yapmayın? demektir. 

Türkiye'deki intihal (aşırma) sayıları insanı korkutacak düzeyde olup üniversite içinde pek ciddi bir ahlâk erozyonuna işaret etmektedir. 


Yere göğe koymadığımız rahmetli Türkân Saylan, YÖK üyesiyken YÖK'ü yuvarlak lâflarla eleştirmekten başka dişe değer tek bir fikir üretemediydi. 


Cumhuriyet'te yayımladığı saçma sapan bir yazıya ben sert bir cevap yayımlamıştım. Dönüp baktığınızda kendisinin bilim üretiminin de neredeyse yok düzeyinde olduğunu görüyorsunuz. 


Bu durum, sağ-sol demeden tüm sözde bilim insanlarımızın acınılacak durumuna pek çarpıcı bir örnektir.” 


ÇYDD”den Şengör'e tepki geldi: Ulusumuz affetmeyecek 


İtirafın ardından çılgına dönen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ise, Sözcü yazarı Rahmi Turan ve Celal Şengör'e tepki gösterdi. 


ÇYDD yaptığı açıklamada, Türkan Saylan itirafı için “Ulusumuz affetmeyecek” ifadeleriyle cevap verdi. 


Özür isteyen ÇYDD şu açıklamada bulundu: 

“Bilim insanı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin efsane Genel Başkanı ve son yüzyılın 
en önemli toplum önderlerinden biri olan Prof. Dr. Türkan SAYLAN'ın hatırasına, 19 
Haziran tarihli Sözcü Gazetesi'nde Rahmi TURAN'ın köşesinde, unvanında profesör yazan 


ve öyle sandığımız Celal ŞENGÖR tarafından yazılan bir mektupla büyük bir saygısızlık yapılmıştır. 


Adı geçen kişi hangi payesine, hangi ulusal, toplumsal ve evrensel çalışmasına ve başarısına dayanarak önce cüzzamı Türkiye'de yenmiş ve uluslararası alanda bu başarısı “Gandhi Barış Ödülü” ile ve başkaca sayısız ödüllerle ödüllendirilmiş, eğitimdeki eşitsizliği ve cehaleti yenme hedefiyle ömrünün son dakikasına kadar çalışmış bir toplum önderinin bilimsel yeterliliğini sorgulamaktadır, amacı ve beklentisi nedir? Bu mektubu köşesine taşıyan ve çok kısa süre önce benzer bir skandalla aklımızda büyük soru işaretleri oluşturmuş bir kişi, nasıl olur da saygın bir basın kuruluşunda halen başyazarlık yapabilmektedir? Bu soruların yanıtını halkımızın vicdanına bırakıyoruz. 


Akademik etiğe, basın etiğine ve toplumsal ahlaka açıkça aykırı şekilde, Büyük Atatürk'ün çağdaş uygarlık seviyesine erişilmesi hedefi için yurdun tüm evlatlarına çağdaş ve bilimsel eğitim verilmesi ve fırsat eşitliği sağlanmasına bütün ömrünü adamış ve son günlerini kendisinin ve ÇYDD'nin uğradığı saldırılarla mücadele ederek geçirmiş bir toplum önderine bu tür dayanaksız ve soyut tezlerle saldıranları ulusumuz asla affetmeyecektir. 


Bu cümleleri kuran ve bu saçmalıkları köşesine taşıyan kişiler açık ve ivedi şekilde özür dilemelidir. Aksi takdirde amaç ve beklentileri zamanla kendiliğinden anlaşılacak, bu süreçte toplumdaki tüm güvenlerini kaybedecek ve her söylediklerine kuşkuyla yaklaşılan, güvenilmez kişiler olarak yaşamaya devam edeceklerdir. Güneşin balçıkla sıvanamayacağı gibi Türkan SAYLAN Hocamızın ışığı da, bu karalamalar ile söndürülemez. 


Son olarak, gerçek anlamda gazetecilik yaptığına inanmak istediğimiz Sözcü Gazetesi'nden bu skandal için ivedi bir açıklama beklediğimizi belirtiyor ve Türk Halk Edebiyatının büyük ozanı Pir Sultan Abdal'ın bu dizelerini hatırlatıyoruz: 


*... Şu ellerin taşı hiç bana değmez 


İlle dostun bir tek gülü yaralar beni beni beni...” 


İÇİ NEFRET DOLU BİR BİLİM ADAMI: CELAL ŞENGÖR... 
Sami Akpınar- 28.01.2019- corumhaber.net/ 


21 Ocak 2019 günü Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu "Şimdiki Zaman" programında 
"Organlarımı bir dangalağa bağışlamam" dedi. 


"Elin dangalağına organ verip onu yaşatmanın anlamı yok" dedi. 

Ne yazık ki, bu sözü söyleyen kişi sıradan biri değildir. Dünyaca ünlü bir deprem bilimcisidir. 
ITU Öğretim üyesi bir profesör ve Cumhuriyet Bilim-Teknik dergisinde bilimsel yazılar yazmış bir yazardır Celal Şengör. 

Bu nedenle söyledikleri önemlidir. Ve de bu nedenle sormak gerekir... 

Peki, kimdir bu dangalak, kimdir bu elin oğlu? 


-Bugün organ, doku ve hücre nakli bekleyen Anadolu insanı mıdır dangalak? 


-Ve de bekleme listelerinde kayıtlı 30 binden fazla Türk insanı mıdır elin oğlu? 


Evet, sormak gerekir... 


Ününü halkı aşağılamak için kullanan ünlü bilim adamı Prof. Celal Şengör'e ve de Celal Şengör gibi düşünenlere sormak gerekir... 


Daha önce de birkaç kez yazmıştım Celal Şengör'ün sözlerini. 
Yine de dünya çapında ünlü bir bilim adamı olmasına karşın Türk halkından, Anadolu insanından, hatta ülkesinden bu kadar nefret eden bu bilim adamının nefret dolu sözlerini, bir 


kez daha hatırlayalım dedim. 


-Bir yıl önce de 28 Şubat 2018 günü bir toplantıda, Kanuni için "salak" diyerek gündeme düşmüştü; sonra da çıkıp özür dilemişti. 


Ve yine CNN TÜRK kanalında Enver Aysever'le yaptığı bir söyleşide: -"Darbe zorunlu ameliyat gibidir" diyerek darbeleri meşru görmüştü. 
-"Bizans'ı Osmanlı'ya tercih ederim" diyerek Osmanlı'ya duyduğu nefreti kusmuştu. 


-22 Kasım 2015 günü Radikal Gazetesi'nde kendisiyle yapılan bir söyleşide ise "dışkı yedirmek işkence değildir" diyerek işkenceyi savunmuştu. 


Ve yine bu söyleşide "Hayatımda hiç ekmek almadım" ve de "Hiç halkın içine çıkmadım" diyen Celal Şengör: 


-"Bizim cahil olmamızın en önemli sebebi Türkiye'de aristokrasinin olmamasıdır" demişti. 
-"Bu toplumu bir oligarşi yönetmeli" demişti. 

-"Eğitimsiz kesim hiç oy kullanmamalı" demişti. 

-"Türkiye bir Afganistan'dır, Türkiye benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir" elemişti. 
Yani demişti de demişti, ülkesinden ve halkından nefret eden Celal Şengör... 

-Ve de "Tevrat, İncil, Kuran Ortadoğu masallarıdır" demişti. 

"Deniz Gezmiş bir şakidir" diyerek 68 kuşağına duyduğu nefreti dillendiren Celal Şengör: 


-Hayatında mahkemeye gitmemişti. Yazdığı bir yazıdan, söylediği bir sözden yargılanmamıştı. 


-Hayatında bir karakola düşmemiş, bir işkence görmemiş, bir cezaevinde yatmamıştı. 
-Hayatında bu toplum için hiç düşünmemişti. 


-Hayatında hiç bir demokratik eyleme katılmamıştı. 


-Cumhuriyet Gazetesi yazarları içinde yer almıştı; ama Cumhuriyet yazarlarından işkence görenleri, düşüncesini hayatıyla ödeyenleri; mahkeme salonlarında, karakollarda, cezaevlerinde ömür geçirmiş olanları hiç görmemişti. 

İşte böyle bir Cumhuriyet yazarı olmuştu Celal Şengör! 

Ve böyle bir kimlik sergilerken ve de bu sözleri söylerken; 

-Nazım Hikmet'ten, Uğur Mumcu'dan, İlhan Selçuk'tan utanmamıştı. 


-Ahmet Taner Kışlalı'dan, Muammer Aksoy'dan, Ümit Kaftancıoğlu'ndan utanmamıştı. 


-Bahriye Üçok'tan, Necip Hablemitoğlu'ndan, Turan Dursun'dan ve de Server Tanilli'den hiç utanmamıştı. 


Ne yazık ki, Atatürk'ü kendine sığınak yapmıştı bu profesör... 

Ama kendi halkından, kendi ülkesinden hep nefret etmişti bu bilim adamı. 
İşte böyle bir bilim adamı olmuştu Prof. Celal Şengör... 

Ve bu ünlü bilim adamı; 


Cumhuriyet tarihinin en karanlık bir devri olan 12 Eylül darbesine alkış tutmuş, darbenin komutanlarına "emret komutanım" demişti. 


Ve "Asmayalım da besleyelim mi?" diyen, "Eşitlik olsun diye bir sağdan bir soldan astık" diyen Kenan Evren için; 


"Kenan Evren akıllı bir adamdır, 12 Eylül'de yaptığı her şeyi onaylıyorum" demişti. 


Cenazesine katılamadığı için çok üzülmüş, ama cenazesine "Sana Müteşekkiriz Nur İçinde Yat Komutanım" yazılı çelenk göndermişti. 


İşte böyle bir aydın olmuştu Celal Şengör... 


TUHAFLAŞMAYA MAHAL YOK.. 
Çarşamba, 06 Şubat 2008- islamdunyasi.com/ 


Celal Şengör, Ahmet Hakan'a yazdığı mektupta tuhaflaştığını ikrar etmiş.. 
Kendisini baskı altında hissettiği için tuhaflaşmışmış.. 

Demek ki bu yüzden, esas duruşa geçmeye hazırmış.. 

Demek ki 'türban'dan kaynaklanan bir korku kuyusunda yaşıyormuş.. 


Şengör'ün Üniversitelerarası Kurul üyelerine yazdığı mektupla ilgili bir yazı kaleme alacaktım.. 


Vazgeçtim.. 

Kulaklarını sadece duymak istediği seslere açmaya kararlı birini ne diye eleştirecektim ki! 
Sadece şunu söylemek isterdim.. 

Başörtülü kızlar da, onların aileleri de korku içindeler... 

Ne ekseriyeti, onlar da kendilerini azlık hissediyorlar.. 

O halde, aydınların görevi "korkuları aşmaya" davet etmek değil mi? 
Aklı başında insanlar, korkular üzerinden darbe çığırtkanlığı yapar mı? 
Ne yani, hepimiz Şengör gibi düşünmek zorunda mıyız? 

Aynı fabrikadan çıkmış mamüller gibi türdeş mi olacağız? 

Bu mu, bilimsellik, bu mu aydınlanma felsefesi? 

"Sen bilime uygunsun yavrum, geç" 

"Sen değilsin, dışarı! " 

Ne kadar da engizisyon kokuyor! 


xk x 


"Aklı ve eleştiriyi kabul etmeyen hiçbir sistemi üniversite kapısından içeri alamayız" diyordu Şengör.. 


Üniversiteye girecek olan 'sistem' değil, yahu insan! 

Kilisenin değil, bilimin kapısından giriyor içeriye.. 

Dedim ya, Şengör'e eleştirmek değil niyetim.. 

Ahmet Hakan'a yazdığı mektubu okuyunca, Şengör hakkındaki kanaatim değişti.. 
Hiç olmazsa dobra dobra "ben bir ateistim" diyor.. 

Kur'an'dan ayetler okumuyor, müfessirlik taslamıyor.. 


"Tüm dinlerin insanlığa büyük zararlar verdikleri kanaatindeyim.. Bunlar arasında Marksizm ve Nazizm gibi modern dinler de vardır" diyor ayrıca.. 


Katılırsınız, katılmazsınız, o ayrı.. 


Kaldı ki 'militan ateizm” de din ve ideolojiye dönüşebilir.. 


Benim lafım şunlara... 

Adam, “Ateistim” diyemiyor.. 

“Komünistim” “Maocucuyum”, “Stalinciyim” diyemiyor.. 

“Demokrasiye inanmam” diyemiyor.. 

Ya ne diyor? 

“Laikim, Atatürkçüyüm”.. 

Hadi ordan! 

xX K x 

Kim neye inanıyorsa.. 

Dürüstçe ve içtenlikle davransın.. 

Bakın, Celal Şengör öyle yaptı.. 

Saygı duyuyorum.. 

Yeter ki görüşlerini samimiyetle ifade etsin.. 

Şengör'ü YÖK'e aday gösterenler şimdi "söylediklerine katılmıyoruz" demeye başladılar.. 
"Aday gösterirken bu mektup ortada yoktu" diye konuşuyorlar.. 

Çünkü samimi değiller... Çünkü cesur değiller.. 

Topu bir Celal Şengör etmez.. 

Tanpınar'dan CHP'ye tarihi notlar.. 

Dergah Yayınları'ndan çıkan "Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Başbaşa"yı okuyorum.. İnci Engünün ve Zeynep Kerman yayına hazırlamış.. Türk edebiyatının değerli yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar'ın iç dünyasını, tezatlarını izleyebiliyorsunuz.. Zaten kendisi de "Hülasa bir yığın tezadın adamıyım" diyor.. Kendisini CHP'li, inkılaplara bağlı(dil hariç) ve İsmet Paşa'nın fanatik hayranlarından biri olarak niteliyor... CHP'den mebus da seçilmiş 1940'larda. Ancaaak CHP'yi eleştiriyor da.. CHP'nin "küçük bir kesim"in tesiriyle memleketin psikolojik realitelerine yaklaşamadığını belirtiyor.. Yer yer liberal ekonomiyi savunan Tanpınar, CHP'nin devlet optimizminin ötesine geçemediğini, ülkeyi sanayileştiremediğinden de yakınır.. "Ülkenin kalkınmasıyla birlikte Laisizm meselesi kendiliğinden hallonurdu" diyor 


ve şöyle devam ediyor: 


"Böylece kadınları falcı falcı dolaşan ve herkesin karşısında Allah kelimesini ağzına almaktan çekinen insanların rejimi olmaktan kurtulurduk" diyor.. 


Başka eleştirileri de var: 


"Hakikat şu ki biz sadece abeste ısrar ettik.. Küçük emr-i vakileri inkilap ve ilerleme sandık. 
Din derslerinin, Arapça ve Acemcenin mektep programlarından kimsenin haberi olmaksızın çıkarılması gibi. Arkasından dil inkilabı, arkasından münevver enflasyonu ve bütün bir konformizm. kadrosuzluk. Dışarıya bol adam gönderememek." 


Günümüzdeki tartışmalara da adeta ışık tutan Tanpınar 1961'de yazdığı günlüklerinde "Din meselesi" başlığı altında bakın neler söylüyor: 


"Din meselesi ihmal edilmeyecekti.. Kanalize edilecekti. Biz halkımızı kendi elimizle cahil kuvvete teslim ettik. Dini bir cenaze gömme meselesi yaptık. Türkiye müslümandır; bu hakikati unuttuk. Laikliğimizi ilan ettik; fakat laik olamadık. Gizli ate'lik yaptık ve en sersem, yani herşeyi tesadüfe bırakarak. Bu suretle münevver köksüz kaldı. Her şeyi, yerine yenisini koymadan zedeledik. İşte Halk Partisinin macerası." 


Çok önemli gördüğüm bir tespiti daha var Tanpınar'ın: 


"Ah 1923'ten sonra Ruslar gibi milletimizi sevsek ve olduğu gibi kabul ederek-1860 Ruslarından bahsediyorum-onun üzerinde yeniyi kursaydık. Tenkit, uzaklaşma, yersiz mukayeseler bizi yıktı." 


Haksız mı? Hala aynı yerde saymıyor muyuz? 


PROF. CELAL ŞENGÖR: EVRİM TEORİSİ DARWİN'DEN ÇOK ÖNCE İSLAM 
ÂLİMLERİNDE VARDI 


16 Şubat 2018- t24.com.tr/ 


"8. yüzyılın sonlarından itibaren, İslam dünyasında yaşamın evrimi fikrinin tartışılmaya başlandığını görüyoruz" 


Profesör Celal Şengör, Evrim teorisinin Hristiyan Orta Çağ'ından önce İslam dünyası alimleri arasında tartışıldığı ifade etti. İslam düşüncesinde genelde evrim ve özelde de yaşamın evrimi fikrinin (hatta Darwinizm'e benzer fikirlerin) 10. yüzyılda yazılmış 

olan Rasâ'il İhvân al Safâ” va Hillan al Vafâ (Temiz Kalpli Biraderler ve Vefalı Dostların Risaleleri) adlı ansiklopediyi oluşturan risalelerin pek çoğunda ifade edilmiş olduğunu savunan Şengör, "Bu ansiklopediyi ilk defa hemen hemen bir bütün olarak Almanca'ya çevirmiş olan büyük Alman şarkiyatçısı Friedrich Dieterici'nin (1821-1903) 1878 yılında yayınladığı Der Darwinismus im Zehnten und Neunzehnten Jahrhundert (Onuncu ve Ondokuzuncu Yüzyılda Darwinizm) adlı kitapçığından beri sık sık dile getirilen, fakat Hollandalı şarkiyatçı Tjitze de Boer'un (1866-1942) İslam felsefesi ile ilgili 1903”te yazdığı meşhur eserinde de vurguladığı gibi, tamamen yanlış olan bir görüştür. Rasâ'il İhvân al Safâ” va Hillan al Vafâ'daki bazı ifadeleri evrimle ilgili görüşler sanmak, ancak bu ifadeler parçasını oluşturdukları içeriklerin dışına çekildikleri takdirde mümkündür " dedi. 


Profesör Celal Şengör'ün HaberTürk'te "Evrim teorisi Darwin'den çok önce İslam âlimlerinde vardı" başlığıyla yayımlanan (16.02.2018) yazısı şöyle: 


MUHTEREM okuyucularım... 


Geçen hafta Hıristiyan Orta Çağ'ında yaşamın evrimi hakkındaki düşüncelerden bahsetmiş, bunların sistematik ve detaylı gözlemlerden ziyade tesadüfi gözlemler ve abartılı, hatta uydurma gözlem raporlarına dayanan düşünceler olduğunu ve bunları geliştirenlerin her şeye rağmen geliştirdikleri düşüncelerin Kutsal Kitap'ın yaradılış efsanesi ile uyumlu olmasına özen gösterdiklerini belirtmiştim. 8. yüzyılın sonlarından itibaren, İslam dünyasında da yaşamın evrimi fikrinin tartışılmaya başlandığını görüyoruz. 11. yüzyıla (yani hicretin 5. 
yüzyılına) kadar bu tartışmaların ve dayandıkları düşüncelerin Batı Avrupa Katolik dünyasındakilerden çok daha bilimsel olduğu muhakkaktır (İbn Haldun gibi bireysel bilim insanları dikkate alınırsa hatta 13. yüzyıla). 


İlk evrim kitabı 


Bu konudaki ilk yayınları Basra kelâmcılarından İbrahim ibn Sayyar ibn Hani Abu İshak al-Nazzâm (öl. MS 835-845 arası) ve öğrencisi Abu Osman Amr ibn Bahr al-Cahiz'in (MS 7667-869) çevreye uyum ve yaşam için mücadele fikirleri çerçevesinde yaptıklarını görüyoruz. Cahiz, “Kitab al-Hayavan”ında şu düşünceleri dile getirmektedir: 


“Dedim ki: Yaşlandıkları zaman kara yılanları hava solurlar, bu onlara yeter. Aynı şey, yaşlandıkları zaman, kertenkeleler için de geçerlidir. 


Dedi ki: Fakat bu bataklık çalılıklarda, nehirlerin kenarlarında ve durgun suların bulunduğu yerlerde yaşayan su yılanları için geçerli değildir. 


Dedi ki: Su yılanları ya alçak yerlerin hayvanlarıdır ya da dağların. Çağlayanlı dereler, pek çok sürünen hayvanlar, yük hayvanları ve vahşi hayvanlar gibi bunları yerlerinden söküp taşırlar. Bu yılanlar çoğalırlar ve çiftleşirler veya anneleri ve babaları da belki su yılanlarıydı. 
O zaman gelişme nasıl olmuştur? 


Çünkü karada, denizde ve kayalık ve kumlu zeminde yaşarken de tabiatları gereği yılanlar su yılanlarıdır ve nem ve su içinde yaşarlar. Kara yılanlarının ince ve uzun olmaları iki nedenden ötürü doğaları gereğidir: Bir kere uzun yaşadıkları için (çünkü artık hiçbir şey yemezler), ikincisi, verimli sahil alanlarından çok uzaktadırlar. 


Dedi ki: Suda balıklarla birlikte yaşayan Mâr veya Mâhi veya yılan balığı gibi her şey iki türden oluşur: Bunların biri, yılandan türemiş ve çevredeki kara ve denizin etkisiyle değişmiştir. Diğerleri balıkların ve yılanların neslidir. Bunlar, balıkların doğası yılanlarınkine yakın olduğundan, birbirlerini karşılıklı olarak döllemişlerdir. Yılanlar başlangıçta su hayvanlarıydı ve hepsi (büyük bir olasılıkla bu balıklar ve yılanlar) yılandı. 


Basralılar, Küfa Muşânının (bir tür hurma) Basra'nınkine yakın olduğunu, onları bulundukları yerin değişime zorladığını iddia ederler. Hicazlılar, Kakao palmiyesinin, al Mukl palmiyesi olduğunu ve çevre şartları dolayısıyla değişime uğradığını söylerler.” 


Hoşgörü ve cüret 


Cahiz'den hemen önce yaşamış olan Ebu Musa Câbir ibn Hayyân da (yaklaşık 721-815) yaşamın doğal yollarla geliştiğini savunanlardandı. Hatta insanların gelişen teknolojiyle insan da yaratabileceklerini, hatta peygamber bile yaratabileceklerini iddia etmiştir. Bu iddiaların ne kadar cüretli oldukları düşünülürse İslam”'ın ilk yüzyıllarında esen hoşgörü havasına hayran olmamak mümkün değildir. 


ba àt pm -P Š ti 
Cahiz'in “Kitab al-Hayavan” adlı kitabında 
Mısır yağmurkuşunun timsahın dişlerini temizlemesini gösteren resim. 


İslam düşüncesinde genelde evrim ve özelde de yaşamın evrimi fikrinin (hatta Darwinizm'e benzer fikirlerin) 10. yüzyılda yazılmış olan Rasĝ’il İhvân al Safâ’ va Hillan al Vafâ (Temiz Kalpli Biraderler ve Vefalı Dostların Risaleleri) adlı ansiklopediyi oluşturan risalelerin pek çoğunda ifade edilmiş olduğu, bu ansiklopediyi ilk defa hemen hemen bir bütün olarak Almanca'ya çevirmiş olan büyük Alman şarkiyatçısı Friedrich Dieterici'nin (1821-1903) 
1878 yılında yayınladığı Der Darwinismus im Zehnten und Neunzehnten 

Jahrhundert (Onuncu ve Ondokuzuncu Yüzyılda Darwinizm) adlı kitapçığından beri sık sık dile getirilen, fakat Hollandalı şarkiyatçı Tjitze de Boer'un (1866-1942) İslam felsefesi ile ilgili 1903'te yazdığı meşhur eserinde de vurguladığı gibi, tamamen yanlış olan bir görüştür. Rasâ'il İhvân al Safâ” va Hillan al Vafâ”daki bazı ifadeleri evrimle ilgili görüşler sanmak, ancak bu ifadeler parçasını oluşturdukları içeriklerin dışına çekildikleri takdirde mümkündür. Ama bunların, Rasâ'il İhvân al Safâ” va Hillan al Vafâ'nın temel felsefesi çerçevesi içerisinde evrim ifade eden görüşler olarak yorumlanmaları kanımca imkânsızdır. 


Timsahın dişlerini temizleyen Mısır yağmurkuşu (Pluvianus aegyptius). 


Yaratıcının gücü değiştirmeye de yeter 


Burada değişen, yalnızca bireylerdir. Her birey, doğar, büyür, hastalanır, yaralanır vs. ve sonunda ölür. Mineraller de doğada olan çeşitli olaylar sonucu oluşurlar. Rasâ'il İhvân al Safâ’ va Hillan al Vafâ'nın yazarları minerallerin türünü tesadüflerin belirlediğini vurguluyorlar: Mineralin oluştuğu yerdeki malzemenin bileşimi, ortamın sıcaklığı vb. 
tesadüfler... Canlılardan bahsedilirken, türlerin asla değişmediği bilhassa vurgulanıyor: 


“Bitkilerin durumunu gözleyen, onlar üzerine düşünen ve araştıran her aklı başında ve anlayışlı kişi onların türlerinin şekillerini asla değiştirmediklerini veya türünün şeklinden başka bir şekle dönüşmediğini görür. Kimse bir palmiyeden bir zeytin ağacının çıktığını veya bir fıstık ağacında bir incirin büyüdüğünü göremez. Aynı şekilde bir buğday başağında bir arpa tanesi görülemez. Bu bütün tahıllar, meyveler, sebzeler ve otlar için geçerlidir. 


Aynı şey yapıları ve üyeleri tam olan bütün hayvanlar için de geçerlidir. Cinslerinin şekilleri ve türlerinin yapısı iyi korunur. Kimse bir ana devenin karnından bir tayın çıktığını veya bir inekten bir oğlağın doğduğunu görmemiştir. Aynı şekilde bir devekuşunun yumurtasından bir turna kuşu veya bir güvercin yumurtasından bir tavuk civcivi çıkmaz.” 


Ancak bunlar söylendikten hemen sonra, tüm bu şekillerin, cinslerin, türlerin ve alt türlerin yaratıcısının gücünün bunları değiştirmeye yetmeyeceği fikrinin akıl tarafından kabul edilemeyeceği öne sürülüyor (yani, “Allah isterse evrimi de yapar” deniyor). Acaba neden bir deveden bir buzağı veya bir keçiden bir deve veya bir güvercin yumurtasından bir tavuk civcivi çıkarmamaktadır Yaratıcı? Buna verilen cevap, her türün belirli amaçlara yönelik olarak belirli malzemeden, belirli şekillerde oluştuğudur. Oluşumlara Yaratıcı'nın kendisi bizzat karışmıyor. Onları bir sistem haline koymuş, o sistem de bir saat gibi işliyor. 


Bu teleolojik, yani evrende her şeyin bir amacı olduğu doğrultusundaki görüşler, aslında tamamen Aristo'dan alınmış görüşlerdir ve aynen onunkiler gibi evrim fikrini içermezler. 


Mineralden canlıya 


Ancak Rasö'il İhvân al Safâ’ va Hillan al Vafâ'nın tamamlanmasından hemen sonra, bir başka büyük İslam bilgini evrimi ima etmektedir sanki. Arap Plinius'u da denen Abü-I-Hasan ‘Ali ibn al-Hussain ibn “Ali al-Mas'üdi (doğumu 912'den önce Bağdat'ta; ölümü 957 civarında Kahire'de), ömrünün sonuna doğru kaleme aldığı Kitâb al-Tanbih val İşraf (İşaret ve Düzeltme Kitabı) adlı eserinde canlıların mineralden bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan da canlıya geçtiklerini söylüyor. Ancak bu gerçekten bir evrim kuramı mıdır, yoksa Rasâ'il İhvân al Safâ va Hillan al Vafâ'da gördüğümüze benzer bir düşünce tarzı mıdır? Bunu kestirmek kolay değil. 


Büyük Âlim İbn Haldun 


İslam dünyasından günümüze kalan belgelerdeki en kapsamlı evrim fikri, tüm canlı ve cansız dünyayı kapsaması açısından hiç kuşkusuz büyük tarihçi ve sosyolog Abdurrahman ibn Haldun'un (1332-1406) İber adlı büyük tarih eserinin Giriş (meşhur Mukaddime) kısmında söylediklerinde görülür. 


Burada söylenenler, kuşkusuz Rasâ’il İhvân al Safâ” va Hillan al Vafâ”dan, Al-Mas'üdi'den ve onlara kaynak oluşturmuş, ancak bugün artık kaybolmuş olan İslam kaynaklarından esinlenmişlerdir. Burada dile gelen fikirlerin ne derece yalnızca bir “Varlıkların Büyük Zinciri”ni ve ne derece ondan farklı gerçek bir evrim sürecini temsil ettiğini bilebilmek mümkün değilse de İbn Haldun'un tüm tarih felsefesinin evrimsel bir felsefe olduğunu bilmemiz, aşağıda alıntılanan fikirlerinin de evrimi kastettiği inancını güçlendiriyor: 


“Bilinmelidir ki -Allah size ve bize kılavuz olsun- bu âlem içinde bulunan tüm yaradılmış şeylerle birlikte bir düzene ve sağlam bir yapıya sahiptir. Dikkate değer ve sonsuz bir örüntü içerisinde, nedenlerle nedenlerin sonucu olan şeyler arasında bağlantıları ve bazı varlıkların 


diğerlerine dönüşmesini gösterir. Gövde ve duyusal algılama dünyasıyla ve onun içerisinde önce görünen öğelerle başlayarak bu öğelerin nasıl dereceli ve sürekli bir şekilde topraktan suya, sudan havaya ve ondan da ateşe yükselen bir düzen içerisinde tertip edildiği görülür. 
Her öğe bir üstündekine veya bir altındakine dönüşmeğe hazırdır ve bazen gerçekten de dönüşür. Üstteki her zaman bir altındakine nazaran daha az yoğundur. Nihayet, küreler dünyasına varılır. Bunların yoğunlukları diğer şeylerin hepsinden azdır. (...) Sonra yaradılış âlemine bakılmalıdır. Minerallerle başlamış, marifetli, tedrici bir şekilde, bitkilere ve hayvanlara doğru gelişmiştir. Minerallerin son aşaması bitkilerin otlar ve tohumsuz bitkiler gibi ilk aşamasına bağlıdır. Bitkilerin palmiye ağaçları ve üzümler gibi son aşaması, hayvanların sümüklüböcekler ve kabuklular gibi yalnızca dokunma duyusu olan ilk aşamasına bağlıdır. 


Hayvanlar âlemi sonra genişler, türleri artar ve tedrici bir yaradılış süreci içerisinde nihayet düşünme ve tefekkür kabiliyeti olan insana gelir. İnsanın bulunduğu yüksek aşamaya maymunlar âleminden ulaşılır. Maymunlarda zekâ ve algılama vardır, ama gerçek düşünce ve tefekkür gelişmemiştir. Bu noktada, maymunlar âleminden sonra insanın ilk aşamasına geliriz. Fiziki gözlemlerimiz bu noktaya kadar gelir.” 


İbn Haldun İslam'ın yetiştirdiği son büyük bilim insanlarındandır. Ondan sonra - 

bilhassa Uluğ Bey, Ali Kuşçu ve diğerlerince temsil edilen Timurid rönesansını saymazsakİslam dünyasında artık bir bilimin, hele doğa biliminin varlığından söz etmek mümkün değildir. Ancak buraya kadar söylediklerim Orta Çağ'da İslam düşüncesi içerisinde bırakın evrime karşı olmayı, onu destekleyen ve geliştiren bilim insanlarının yetiştiğini ve bunların çok ilginç gözlemler yaptıklarını göstermektedir. 


LAİKÇİ MAHALLE KARIŞTI! CELAL ŞENGÖR, TÜRKAN SAYLAN'A SAYDIRDI, 


ÇYDD ZIPLADI 


21.06.2020- yeniakit 


Celal Şengör, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucusu başörtüsü düşmanı Türkan Saylan için tartışma çıkaran ifade kullanması Laikçi mahalleyi karıştırdı. 


Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan "Kara günlerde aydınlık mektup" başlıklı yazısında Prof. 


Dr. Celal Şengör'ün mektubuna yer verdi. 


Şengör mektubunda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucusu başörtüsü düşmanı 


Türkan Saylan için Laikçi mahalleyi karıştıran ifadelerde bulundu. 


"Bilim üretkenliği yok düzeyinde" 


Celal Şengör söz konusu mektupta, "YÖK üyesiyken YÖK'ü yuvarlak lâflarla eleştirmekten başka dişe değer tek bir fikir üretemedi" dediği Türkan Saylan için "Bilim üretiminin de neredeyse yok düzeyinde" itirafında bulundu. 


İşte Celal Şengör'ün o mektubu: 
"Üniversite hocalarımızın ezici bir çoğunluğu lise hocası bile olamayacak düzeydedir. 
YÖK'ün uyguladığı kontenjan politikası her türlü aklıselimin haricindedir. 


Düşününüz ki, 25 tane optik mineraloji (mineral bilimi) mikroskopu olan bir jeoloji bölümüne 


70 kontenjan verilmiştir. Bu açıkça “Eğitim yapmayın' demektir. 


Türkiye'deki intihal (aşırma) sayıları insanı korkutacak düzeyde olup üniversite içinde pek 


ciddi bir ahlâk erozyonuna işaret etmektedir. 


Yere göğe koymadığımız rahmetli Türkân Saylan, YÖK üyesiyken YÖK'ü yuvarlak lâflarla eleştirmekten başka dişe değer tek bir fikir üretemediydi. 


Cumhuriyet'te yayımladığı saçma sapan bir yazıya ben sert bir cevap yayımlamıştım. Dönüp 


baktığınızda kendisinin bilim üretiminin de neredeyse yok düzeyinde olduğunu görüyorsunuz. 


Bu durum, sağ-sol demeden tüm sözde bilim insanlarımızın acınılacak durumuna pek çarpıcı 


bir örnektir." 


ÇYDD'den Şengör'e tepki geldi: Ulusumuz affetmeyecek 


İtirafın ardından çılgına dönen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ise, Sözcü yazarı Rahmi 


Turan ve Celal Şengör'e tepki gösterdi. 


ÇYDD yaptığı açıklamada, Türkan Saylan itirafı için "Ulusumuz affetmeyecek" ifadeleriyle 


cevap verdi. 
Özür isteyen ÇYDD şu açıklamada bulundu: 


"Bilim insanı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin efsane Genel Başkanı ve son yüzyılın 
en önemli toplum önderlerinden biri olan Prof. Dr. Türkan SAYLAN”ın hatırasına, 19 


Haziran tarihli Sözcü Gazetesi'nde Rahmi TURAN”ın köşesinde, unvanında profesör yazan 


ve öyle sandığımız Celal ŞENGÖR tarafından yazılan bir mektupla büyük bir saygısızlık yapılmıştır. 


Adı geçen kişi hangi payesine, hangi ulusal, toplumsal ve evrensel çalışmasına ve başarısına dayanarak önce cüzzamı Türkiye'de yenmiş ve uluslararası alanda bu başarısı “Gandhi Barış Ödülü” ile ve başkaca sayısız ödüllerle ödüllendirilmiş, eğitimdeki eşitsizliği ve cehaleti yenme hedefiyle ömrünün son dakikasına kadar çalışmış bir toplum önderinin bilimsel yeterliliğini sorgulamaktadır, amacı ve beklentisi nedir? Bu mektubu köşesine taşıyan ve çok kısa süre önce benzer bir skandalla aklımızda büyük soru işaretleri oluşturmuş bir kişi, nasıl olur da saygın bir basın kuruluşunda halen başyazarlık yapabilmektedir? Bu soruların yanıtını 


halkımızın vicdanına bırakıyoruz. 


Akademik etiğe, basın etiğine ve toplumsal ahlaka açıkça aykırı şekilde, Büyük Atatürk'ün çağdaş uygarlık seviyesine erişilmesi hedefi için yurdun tüm evlatlarına çağdaş ve bilimsel eğitim verilmesi ve fırsat eşitliği sağlanmasına bütün ömrünü adamış ve son günlerini kendisinin ve ÇYDD’nin uğradığı saldırılarla mücadele ederek geçirmiş bir toplum önderine 


bu tür dayanaksız ve soyut tezlerle saldıranları ulusumuz asla affetmeyecektir. 


Bu cümleleri kuran ve bu saçmalıkları köşesine taşıyan kişiler açık ve ivedi şekilde özür dilemelidir. Aksi takdirde amaç ve beklentileri zamanla kendiliğinden anlaşılacak, bu süreçte toplumdaki tüm güvenlerini kaybedecek ve her söylediklerine kuşkuyla yaklaşılan, güvenilmez kişiler olarak yaşamaya devam edeceklerdir. Güneşin balçıkla sıvanamayacağı 


gibi Türkan SAYLAN Hocamızın ışığı da, bu karalamalar ile söndürülemez. 


Son olarak, gerçek anlamda gazetecilik yaptığına inanmak istediğimiz Sözcü Gazetesi'nden bu skandal için ivedi bir açıklama beklediğimizi belirtiyor ve Türk Halk Edebiyatının büyük 


ozanı Pir Sultan Abdal'ın bu dizelerini hatırlatıyoruz: 
'... Şu ellerin taşı hiç bana değmez 


İlle dostun bir tek gülü yaralar beni beni beni..." 


İŞTE BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI TÜRKAN SAYLAN GERÇEĞİ... 


18.05.2016- yeniakit 


Annesi İngiltere doğumlu, kendisi ve terör örgütü PKK yandaşlarına burs bağlayan vakfı ÇYDD MİT raporlarında misyoner olarak geçen, ömrü boyunca başörtüsü düşmanlığı yapan fakat ömrünün sonunda başörtüsüne mahkum olan Türkan Saylan kimdir? İşte "Çocuklarımızın namaz kılmasını değil bale yapmasını istiyoruz" diyen, "Biz Türkler tarih boyunca hep akınlar yapmışız, yakmışız yıkmışız" diyerek Türk milletini barbarlıkla suçlayan ve Cumhuriyet mitingleriyle AK Parti Hükümeti'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmasını engelleyeceğini sanan ve darbe çağrıları yapan Türkan Saylan gerçeği... 


LAİKLİK KİSVESİNE BÜRÜNMÜŞ GERİCİLİK 
Selim Fuat- Kaynak: Marksist Tutum dergisi, no:36, Mart 2008- marksist.net/ 


AKP hükümetinin üniversitelerde türbana serbestlik tanınmasına yönelik girişimi, beklendiği gibi Kemalist kesimlerin “laiklik elden gidiyor” yaygarasını koparmasına yol açtı. Mecliste ve burjuva medyada, “özgürlük”çüler ile “istemezük”çüler birbirine girerken, akademisyenler de yayınladıkları bildiriler ve imza kampanyaları ile ideolojik mücadelenin kurmayları olarak tarafların arkasına geçtiler. Meselenin özünde yer alan güç ve ayrıcalık kavgasını gözlerden gizlemek için, “üniversitelerde özgürlük ortamının gereği olarak türbanın serbest bırakılması gerektiği” ya da “bilim yuvası olan üniversitelere dogmaların simgesi olan türbanın giremeyeceği” argümanlarını tekrar tekrar önümüze koyup, bunları “yememize” gayret gösterdiler. 


Bilimsel üretimin merkezi saydıkları üniversitelerine, öğrencilerin türbanla girmelerinin üniversitelerin niteliğine ters düşeceğini, uğraştıkları bilime halel getireceğini savunma uğraşındaki “istemezük”çü Kemalist akademisyenler, dinsel dogmalara karşı bilime sarılmamız gerektiğini salık veriyorlar. Ne var ki, kendileri de Kemalist dogmalardan bir an olsun vazgeçmiyorlar. Gidişattan dolayı ayrıcalıklarını kaybetme korkusu ile ortalığı ayağa kaldıran ve yasal düzenlemelere sonuna kadar ayak direyeceklerini açıklayan bu statükocu akademisyenler, modernliğin, bilimciliğin ve ilericiliğin bayraktarı kesiliyorlar. 


Geçen ay boyunca yürüyen tartışmalarda da bu tutumların örneklerini bol bol verdiler. 
Bunlardan yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün, boş bulunan YÖK üyeliklerinden birine aday olarak gösterilmesi vesilesiyle Üniversiteler Arası Kurulun 219 üyesine yazdığı mektuptaki düşüncelerini ele almakta fayda var. Çünkü Şengör'ün rafine düşünceleri, bu kesimin düşünme biçimini ve çarpıtmalarını açık bir biçimde gözler önüne seriyor. 


Yaz aylarında Harp Akademilerinde verdiği konferansta “emirlerinize hazırım” diyerek komutanlara bağlılığını ifade etmiş, “özgür düşünceli” bir akademisyen olan Şengör mektubunda şöyle diyor: 


“Üniversitede dinin «şakırdatılması», bizzat üniversite kavramıyla çelişir. Dünyada katolik, protestan veya islâmi üniversitelerin olması veya üniversitelerin Orta Çağ'da dinsel kurumlardan türemiş olması bu gerçeği değiştiremez. Din, belirli dogmalar çevresinde kurulmuştur ve yanılmaz olduğu iddia edilen bir veya birkaç tanrının vahiyleri olan dogmalarından vazgeçemez. Bilim ise sürekli olarak gerçeği arayan ve gerçekle bağdaşmayan hiçbir şeyi kabul etmeyen bir düşünce sistemidir.” 


Dinin dogmalardan oluşması, bilimin esasının yanlışlanabilirlik olması, bilimle din arasındaki çelişki gibi genel doğrulardan bahseden Şengör, sonraki satırlarında bu genel doğruları keyfince, üniversitelere türbanla girilmesine karşı görüşlerine destek haline getiriyor: 


“Karşımıza dinin dogmalarını reddeden bilimi öğrenmek için geldiğini iddia ederken, o dogmalara bağlı olma sembolünden inatla vaz geçmeyenlerin bilimsel dürüstlük ve samimiyetine nasıl inanacağız? Akla açık bir ihanet olan bu davranışın temsilcilerini, aklın ve bilimin geliştiricisi olan üniversitelerimize nasıl alacağız? Böyle kişilere, öğrettiğimiz bilimi öğrendiklerine itimat ederek nasıl not veya diploma vereceğiz? Günün birinde öğrendiklerini, aklı ve bilimi ve dolayısıyla insan uygarlığını boğmak için kullanmayacaklarına nasıl güvenebileceğiz? ... Türban yasağının kaldırılmasını temelde yalnızca bu nedenle kabul etmemiz mümkün değildir. ... Bizim düşüncemizin ve faaliyetimizin temeli eleştirel akılcılıktır. Aklı ve eleştiriyi kabul etmeyen hiçbir sistemi üniversite kapısından içeri alamayız. İcap ederse, ülke yöneticileri akıllarını başlarına alana kadar o kapıları kapatırız. Bu bizim tarihsel geleneklerimizden gelen hakkımız ve hem insanlığa hem de öğrencilerimize karşı görevimizdir.” 


“Dogmalarla bilim birlikte var olamaz” düşüncesinin arkasına sığınan Şengör, aslında, dini inancı olan gençlerin bilimi öğrenme hakkı yoktur demeye getiriyor. Oysa bu gerekçe doğru olsaydı, büyük çoğunluğunun ateist olmadığı aşikâr olan üniversite hocalarının tamamına yakınının da üniversite kapısından içeri alınmaması gerekirdi. Yine aynı mantıkla dindarlığı herkes tarafından bilinen Newton gibi bilim insanlarının yasalarının üniversitelerde okutulmaması gerekirdi herhalde. 


Elbette bilimsel çalışmaların yöntemine ya da içeriğine dinsel herhangi bir unsurun etkisi olmamalıdır. Ancak bu temel prensip dinsel inançlara pekâlâ sahip binlerce insanın bugüne kadar bilimsel faaliyette bulunmasına engel olmamıştır. Aslında Şengör de bu durumun farkındadır. Nitekim Ahmet Hakan'a gönderdiği mektubunda, aynı kürsüde çalıştığı Naci Görürün Nakşibendi olmasından ya da pek çok şey öğrendiğini söylediği bir başka arkadaşının Katolik olmasından gocunmadığını, aksine onlarla yaptığı bilimsel paylaşımdan dolayı mutlu olduğunu ifade etmektedir. 


Türban söz konusu olduğunda dogmalardan, akıldan ve eleştiriden bahseden Şengör gibilerin aklına ne hikmetse Yükseköğretim Kanununun 4. maddesinde sergilenen dogmatizme aynı gerekçelerle itiraz etmek gelmez. Bu maddeye göre Yükseköğrenimin amacı, “l. Atatürk inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; 2. Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan; 3. Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu; 
4. Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren” gençler yetiştirmektir. 


Dogmalara sözümona karşı olduklarını iddia eden Şengör gibi “bilim adamları”, Atatürk'ü eleştiren konuşmalar yaptığı için hapis cezasına çarptırılan, hatta bu yüzden düzenli olarak, belirlenen bir psikiyatrla görüşmesi zorunlu tutulan bir profesöre layık görünenlere ses çıkarmayı aklının ucuna bile getirmezler. Oysa sorgulamayı akıllarının ucuna getirmedikleri yasa maddesi de, bu statükocu zatların kafası da en az itiraz ettikleri kesimler kadar dogmalarla doludur. Nitekim türbana “bilim sevdaları” yüzünden karşı çıkar gözüken bu türden akademisyenlerin bir kısmı Beyti Dost tarikatının yayınlarında yazarlık yapar, bir kısmı da derslerinde “termodinamiğin ikinci yasasına göre Atatürkçülüğün haklılığını” anlatır durur öğrencilerine! 


Kendisini ilerici diye yutturan gericiler 


Mustafa Kemal önderliğinde bürokratik bir elit tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kurucu unsur olan ve kendisini devletin gerçek sahibi olarak algılayan bürokrasinin, önemli ayrıcalıklara sahip olduğu bir siyasal yapıyla bugüne gelmiştir. Ancak bu bürokrasinin kucağında büyüyen büyük burjuvazi bugün ulaştığı gelişme düzeyiyle artık bu vesayetten kurtulma arzusu ve ihtiyacı içerisindedir. Bu durumun yarattığı çatışmalar bugünün siyasetinde temel belirleyenlerdendir. 


Kurucu bürokrasi, TC'yi baştan itibaren kapitalist Batı ailesinin bir parçası haline getirmeyi hedefleyen Kemalist ideolojiyi benimsemiştir. Batıdaki kurum ve yasaların işlerine gelen yönlerini taklit ederek hayata geçiren ve ülkede kapitalizmi var eden Kemalistler bu çabaları yüzünden kendilerini hep ilerici olarak görmüşlerdir. Taklit ettikleri Batılı yaşam tarzlarını, zevklerini ve en nihayet giysilerini de bu ilericiliklerinin bir göstergesi saymışlardır. Ne var ki, Batılılar gibi giyinip onların yaşam biçimlerini taklit etmenin ilericilik addedilmesi, ileri derecede bir aşağılık kompleksinin kendini ortaya koyması dışında bir anlam ifade etmemektedir. 


Kemalizmin alâmet-i farikalarından olan ve bugün türban vesilesiyle elden gidiyor diye tartışılan “laiklik” de, uygulandığı haliyle, Kemalistler tarafından “ilericilik”lerinin bir unsuru olarak ortaya konmuştur. Oysa Türkiye'de, laiklik ilkesinin köklerinde, Avrupa'da Aydınlanma Çağında gerçekleşene benzer düşünsel ve sınıf mücadelelerine dayanan bir birikim değil, Batılılaşma projesi çerçevesinde gücünü perçinlemeye çalışan bir siyasi iktidarın ihtiyaçları vardır. Hilafetin ilgası ve laiklik ilkesinin benimsenmesi de, Mustafa Kemal'in I. Mecliste yer alan “dinci-hilafetçi” kesimle kozlarını paylaşmasının bir ürünüdür. 
Yani “laik” bir cumhuriyetin oluşturulması, Batılılaşma perspektifinin bir parçası olduğu kadar, Kemalist iktidara karşı Müslümanlık temelinde gelişen muhalefetin zeminini ortadan kaldırma hedefinin de bir aracıdır. Bu nedenle Türkiye'de laiklik “din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması” şeklinde değil, dinin, daha doğrusu Sünni Müslümanlığın, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla devlet denetimine sokulması şeklinde uygulanmıştır. Bu yüzden işçi sınıfının elden gitmesinden kaygı duyacağı bir laiklik uygulaması zaten söz konusu değildir. 

Ancak asker-sivil bürokrasinin devlet kuruculuğundan gelen imtiyazlarının elden gitmeye başlaması bir gerçekliktir. Bu yüzden her unsuruyla canhıraş bir biçimde mevcut ayrıcalıklarını koruyup kollama telaşına düşmüştür. Üniversitelerdeki “istemezük”çülerin de temel kaygısı aslında buradadır. Şurası bir gerçektir ki, bugün kapitalizmin yarattığı karanlığa ve baskıya karşı çıkmadan ilerici olabilmek mümkün değildir. Bu yüzden söz konusu kesimler hiçbir biçimde ilerici olarak görülemezler. Aksine, emeği ile geçinenleri boğan karanlık ve çürümüşlüğün devamını talep ettikleri için, onlar üzerindeki tahakkümlerini sürdürmek istedikleri için, anti-demokratik yasa ve uygulamalara ses çıkarmadıkları için, Kürt halkına karşı yürütülen savaşta var güçleriyle ezenlerin yanında yer aldıkları için gericidirler. 


Türban sorunu üzerinden koparılan fırtınalarda, konunun burjuva taraflarının savundukları argümanların onların savunucularının niyetlerinden ve çıkarlarından ayrı ele alınmaması gerekir. Aksi takdirde, özgürlükleri ya da bilimi ve laikliliği savunma adına burjuva taraflardan birinin çıkarları peşinde sürüklenmek kaçınılmaz hale gelecektir. Bugün burjuvazinin üniversiteleri de, tıpkı kapitalist sistem gibi çürümüş ve gericileşmiştir. Bu yüzden üniversitelerin bugünkü mevcut niteliklerinin üzerinden atlayarak, üniversitelerle ilgili, soyut özgürlük ve bilimsellik tartışmaları yapmak da anlamsızdır. 


İkiyüzlü AKP'nin, hele de faşist MHP'nin özgürlükçü düşünceyle hareket ettiğini söylemek gülünçtür. Her ikisinin de türban özgürlüğünü, kitlelerin dinsel inançlarını suiistimal etmek 


için kullandıkları aşikârdır. Bu zihniyetteki akademisyenlerin de, bıraktık genel anlamda özgürlükçü-demokrat bir dünya görüşünü savunmamalarını, yüksek öğrenim alanındaki özgürlükler konusundaki sicilleri bile demokratlıktan ne kadar uzak olduklarını göstermektedir. Nitekim bu “özgürlük”çüler, üniversiteleri düzenin kışlaları haline getirenlere her daim sessiz kalmışlardır. 12 Eylül faşizminin eseri olan YÖK'ün şekillendirdiği üniversitelerde, bugüne kadar her türden özgürlüğü ayaklar altına alan uygulamalara karşı hiçbir zaman gerçek bir muhalefete katılmamış, solcu öğretim üyelerinin 1402 sayılı yasayla üniversitelerden atılmalarına ya da solcu öğrencilerin üniversitelerden uzaklaştırılmalarına sessiz kalmış bu zatların bugün özgürlükten bahsetmeleri, tam bir ikiyüzlülüktür. Hükümeti statükoculara karşı desteklemek üzere özgürlük sözcüğünü ağızlarına sakız eden bu zevatın yarın devrimci öğrencilerin soruşturmalarında yer almaktan ya da anti-demokratik uygulamalara destek veren senato kararlarının arkasında durmaktan kaçınmayacaklarını kestirmek zor değil. 


Bu ikiyüzlü “özgürlükçü”lerin tersine, tutarlı demokratlar olarak Marksistler, demokratik hak ve özgürlükleri en gelişmiş biçimleriyle savunmalarının yanı sıra, insanların dinsel inançlarından ötürü kamusal haklarından mahrum edilmesine de karşı çıkarlar. Tüm demokratik sorunlarda olduğu gibi bu sorunda da Marksistlerin görevi, soruna gözlerini kapamak veya burjuvazinin şu ya da bu kesimine yedeklenmek değil, işçi sınıfının bağımsız örgütlülüğü temelinde hak ve özgürlükler mücadelesini yükseltmektir. 


TÜRBAN TARTIŞMASI VE AKIL SAĞLIĞIMIZ... 
Alper Görmüş(Taraf, 15.2.2008)-17 Şubat 2008 Pazar- birikimdergisi 


Mühim adamların uzun konuşmalarını kısa haber metinleri halinde sunmak epeyce maharet gerektiren bir iş. Bu işe soyunan bir gazeteci metne iyice konsantre olmalı ve metnin en önemli bölümlerini okurlarına iletmelidir. Bu, tersinden, konuşmadaki bazı bölümlerin çöpe atılması anlamına gelir ki, gazetecilik açısından gayet meşru bir işlemdir. 


Diyelim gazeteci metni okudu ve iki noktanın çok önemli, sekiz noktanın da tamamen gereksiz olduğuna karar verdi. Fakat haberi yazarken çok önemli iki noktadan birini işine gelmediği için eledi, haberini, sadece tek nokta üzerine kurdu. Gazeteci, sekiz noktayı elerken belki de önemli bir detayı atlamış oldu; buna biz gazeteci hatası deriz. Fakat ikinci durumda çok farklı bir şey var: Gazeteci okura iletmediği bilgiyi önemsiz bulduğu için değil, “doğru bulmadığı” için haberleştirmemektedir. Burada bir “hata”dan değil “ahlak” sorunundan söz etmemiz gerekir. 


İşte size taptaze bir örnek... Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Adalet Partisi'nin 47'nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle DYP Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz ve arkadaşlarını Güniz Sokak'taki evinde kabul etmiş. Demirel, kabulde en popüler konumuz üzerine de konuşmuş tabii. Haberi veren dört gazetenin başlıklarına ve spotlarına bakalım önce: 


Hürriyet: “BÜYÜK ISTIRAP İÇERİSİNDEYİM / Demirel, türban düzenlemesi konusunda “Türkiye huzursuzluğa itilmiştir. Büyük ıstırap içerisindeyim. Fevkalade üzgünüm? dedi.” 


Cumhuriyet: “TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜNÜZ / Demirel, türban kararlarını sert bir şekilde eleştirdi.” 


Akşam: “BÖLÜNMEMİŞ HALK KESİMİ BIRAKMADINIZ.” 


Zaman: “DEMİREL REKTÖRLERİ UYARDI: KANUNA KARŞI ÇIKILMAZ / Demirel, böyle bir girişimin yanlış olacağını belirterek, 'haklı yollara başvurarak hak arayın' tavsiyesinde bulundu.” 


İlk üç gazete ile dördüncü arasındaki “dağlar kadar fark”ı gördünüz. Bence şu ana kadar hiçbir sorun yok. Çünkü her gazete, konuşmadaki iki önemli vurgudan kendi “doğru”sunu destekleyecek olanını seçmiş ve bunu öne çıkarmış, başka nasıl olabilirdi ki? 


Şimdi de şunu sorgulayalım: Peki, gazeteler, öne çıkarmadıkları vurguya haberlerinin içinde yer vermişler mi? Bu sorgudan yara almadan çıkan tek gazete Zaman. Haberin ilerleyen bölümlerinde, üç gazetenin başlığa çektikleri bilgi gayet net bir biçimde veriliyor: “Demirel, başörtüsü değişikliğine ise 'ülkeyi böldüğü' gerekçesiyle karşı çıktı. Huzurun bozulduğunu savunurken bu durumun kendisini fevkalade üzdüğünü ve ızdırap duyduğunu kaydetti.” 


Üç gazetemiz ise (unutmuşum, haber Hürriyet ve Cumhuriyet'te manşet), Demirel'in “rektörlere uyarısı”nı çöpe atmayı daha uygun bulmuş. 


Sizce bu üç gazete gerçekten de “haber değeri” görmediği için işin bu yanını okurlarına iletmemiş olabilirler mi? Eğer böyle diyorlarsa, yeminle, başka hiçbir şey sormadan özür dileyeceğim kendilerinden. Ama bunu yüksek sesle söylemeleri ve herkesin duyması koşuluyla... 


Türban Tartışması Ve Akıl Sağlığımız... 

Şu tartışmadan akıl sağlığımızı koruyarak çıkabilecek miyiz acaba; ben sahiden 
endişelenmeye başladım. Aklı başında bir sürü insan Zihni Sinir soruları sormakla meşgul. 12 
Şubat tarihli Cumhuriyet'te Prof. Dr. Coşkun Özdemir, “Celal Şengör, ben dogmalarla kuşatılmış öğrencilere eleştirel aklı, bilimselliği nasıl anlatabilirim derken haksız mı?” diye soruyordu. 


Mesela böyle bir “tez” türbansız ama “dogmatik” binlerce erkek öğrenciyle bu zamana kadar ne yapıldığını cevaplamadan üzerimize boca edilebiliyor. 


Daha tuhafına Altan Öymen'de (Radikal, 12 Şubat) rastladım. O da “Türbanın Kuran-ı Kerim'in emri olup olmadığını” muhakkak aydınlığa kavuşturmamız gerektiğine ayırmıştı yazısını. Daha doğrusu Kuran-ı Kerim'in emri olmadığının aydınlığa kavuşturulmasına... 
Aksi takdirde başı açık Müslüman kadınlar kendilerini savunamayacaklarmış. Sonra çocuklar, “Baba, annem Müslüman değil mi?” diye sorabilirlermiş. 


Öymen'in son uyarısı da “AKP'li kadınlar”a; onlar da bu tür sorulara hazırlıklı olmalıymışlar. 


Sayın Öymen'in izniyle çocuklardan gelebilecek muhtemel sorulara anne-babaları temsilen ben cevap vermek istiyorum. “Kolay” diyorum, “mesela namaz kılmayan ebeveynler, çocuklarından gelebilecek, “baba, anne, siz Müslüman değil misiniz?” sorusuna ne cevap veriyorlarsa aynen o cevabı verecekler.” (Namazın “farz” olduğunu düşünürseniz, “türban” sorusu onun yanında çocuk oyuncağı kalır.) 


“AKP'li kadınlar” için Öymen'in verdiği tüyo da fena değil: “Dinin emirleri konusundaki kendi algılamalarının, başlarını örtenlerden daha başka olduğunu söyleyeceklerdir.” 


Görüldüğü gibi “sorular”a takılmayıp “cevaplar” üzerinde yoğunlaşınca işler bir anda kolaylaşıveriyor. 


GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN CELAL ŞENGÖR'E TEPKİ: HAYAT KURTARIYORSUN 
İŞTE! 


23 Ocak 2019- 124.com.tr/ 


Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışına karşı olduğunu söylemişti. 


Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, organ bağışı taraftarı olmadığını belirterek “Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok” diyen Prof. Dr. Celal Şengör'e tepki gösterdi. 


Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda” Yahu elin dangalağı gibi bir tabir hiç yakışıyor mu? Hayat kurtarıyorsun işte daha önemlisi mi var? Arada herkes gibi şaft kayıyor hocanın da demek” ifadelerini kullandı. 


TÜRBAN UZANTILI TARTIŞMALAR 


Şubat 19, 2008- habervesaire.com/ 


Türban uzantılı “ortaçağ karanlığı” tartışmaları... 

Yeni Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in “Türkiye'nin Ortaçağ'a döndürülmek istendiği” yolundaki sözleri bazı yorumcuların itirazına yol açtı. İki yönlü bir itirazdı bu. Birincisi: Ortaçağ”ı “karanlık” saysak da, üniversitelerde başörtüsü ülkeyi oraya döndürmez. İkincisi: Ortaçağ karanlık değildir. Bu yazılardan iki örnek seçtik: 


Yoksa en iyisi Orta Çağ'a dönmek mi? 

Haşmet Babaoğlu, Vatan, 11 Şubat 2008 

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in şu sözü bazı gazetelere manşet oldu: “Orta Çağ'a dönülemez!” Malum, ilköğretim kültürümüzden devletin tepelerine kadar pek sevilen, tutulan, kullanılan bir kalıptır “Orta Çağ karanlığı!..” Ne kastedilir peki? Teolojik devlet ve toplum kastedilir; alttan alta İslam toplumları tarihine atıfta bulunulur ve “karanlık” çağrışımlar uyandırılır. 


Tabii Batı tarihçilerinin kendi tarihlerini bölümlemekte kullandıkları modelin bizde aynen taklit edilip kullanılması da tuhaf ve ironik. Çünkü Batı “Orta Çağ”ını yaşarken İslam toplumları tarihinin en parlak dönemi yaşanmıştır. Öyle bir çağ ki, o dönemde İslam toplumlarındaki bilimsel-felsefi gelişmenin etkisinin hem Protestan reformasyonuna hem de Rönesans'a kaynaklık ettiği bilinmektedir. 

C...) 

Çocuksu ezberlere bağlı kalınmak isteniyorsa, karışmam. Ama eğer gerçeklerin peşinde koşuluyorsa (ki bundan kuşkuluyum) Türk aydınının bu Orta Çağ meselesinde öğrenmesi, bilmesi, hesaba katması gereken başka bir şey daha var. Diyelim ki derdimiz bilimden, özgür düşünceden, haktan hukuktan uzak “karanlık bir çağa” dönülmesine karşı çıkmak!.. Diyelim ki bunun için Batı modelini kullanacağız... Tamam! Ama acaba Batı Orta Çağı'nı böyle suçlamak ne kadar doğru, ne kadar meşru? Yoksa yanıltıcı bir kolaycılık, daha da doğrusu, cehalet mi? 


Gerçek şu! Okumuyor, öğrenmiyoruz. Okusak da, hangi kesimden olursak olalım, ezberimizi tazelemek için okuyoruz. Zihni açık, bütün gelişmelerden haberdar akademisyenlerimizin çalışmaları ve düşünceleri popüler kültüre pek yansımıyor. Hâlâ en kolayından klişeleri gündelik siyasete tahvil etmekte çok becerikli Bekir Coşkun, İlhan Selçuk, Hasan Karakaya gibi gazete makalecilerini “fikir adamı” sayıyoruz. O yüzden de Batı'nın saygın tarihçileri ve düşünürleri için artık pek tartışmalı olarak görülen bir tezi; yani Orta Çağ'ın insanlığın karanlık dönemi olduğu iddiasını kesin doğru sanmamıza şaşmamak gerek! 

C...) 

Günümüzde tablo farklı. Günümüzde Orta Çağ hakkında çok bilgi var. 

Hatta Orta Çağ'da serfliği kötüleyerek “karanlık” terimini meşru göstermek isteyen “aydınlanmacı”larla “ne yani, bir derebeyinin serfi olmak Roma'da köle olmaktan daha mı kötü?” diye dalgasını geçen tarihçiler var bugün. Matematik, fizik, kimya... Bilmeliyiz ki, bunların hepsi Avrupa'ya o “karanlık” denen çağda girmiş, serpilmiş. Matbaanın icadı bile o çağın son dönemlerine rastlıyor. 


Daha ötesi, Rönesans Avrupası'yla Orta Çağ Avrupası'nı gündelik yaşamda kadınların yeri açısından karşılaştıranlar küçük dillerini yutuyor. Çünkü “karanlık çağ”ın kadınları daha “özgür” ve toplumsal yaşamda daha fazla erk sahibi! 

C...) 

Örnekler böyle sürer gider ama yazıyı burada kesmek gerek, yer yetmez çünkü. Bunları anlatmaktaki kastım şu; atıp tutmakla, basmakalıp yargılarla yürümüyor bilginin işleri... Türk aydınının atıp tutmak yerine epeyce ders çalışması gerekiyor. Son olarak da, inatçı ezbercilere bir soru: O cadıları, büyücüleri yakan Roma engizisyonu ne zaman kurulmuş, o insanlık acısı hangi çağda yaşanmıştır? Hadi önce bunu öğrenin de öyle gelin! 


Karanlık çağları özlüyoruz 

Etyen Mahçupyan, Taraf, 12 Şubat 

Tarihin hep güçlüler tarafından yazıldığı çok söylenir ama buradaki güçlünün içinde kendimizin de olduğu pek akla gelmez. Tarihin bir disiplin haline dönüştüğü modern dünyada “güçlü” dediklerimiz zengin, nüfuzlu ve siyaseten etkili olan kişilerdir. Dolayısıyla da modemlik sürecinin tarihi çoğu zaman çalışanın değil işverenin, ezilenin değil kimliksel olarak egemen olanın gözüyle yazılmıştır. Bizim laik ve fitraten solcu olan kesimimiz bunu gayet iyi bilir ve tekrarlar... Ancak aynı tarihsel çarpıtmanın modernliğin gözüyle modem öncesine bakıldığında da geçerli olabileceğini nedense düşünmez. 


Nitekim modern bakış Orta Çağları “karanlık? olarak nitelerken aslında kendisinin “aydınlık? 
olduğunu varsayıyordu. Faşizmi, nazizmi ve stalinizmi gören bir modernliğin hala kendisini nasıl olup da aydınlık sayabildiği gerçekten de ilginç bir soru. Ayrıca son dönemlerde ortaya çıktığı üzere modernliğin kimlik, vatandaşlık ve ahlak gibi temel alanlarda da son derece yetersiz olduğu açık. Demek ki bütün bu zaaflara rağmen bir ‘modernin’ kendisini geçmiş çağlardan daha ilerde bulmasını sağlayan başka faktörler var. Bunlardan biri muhakkak ki teknolojik gelişmedir. Anlaşılan bu birikimli süreç modern dünyanın başını fena halde döndürmüş durumda... Belki de insanlığın tüm dertlerinin biteceği bir yeryüzü cennetinin hayal edilmesini mümkün kılıyor. Ancak modernlerin kendilerini geçmiş dönemlere göre “ileri” bulmalarının bir nedeni daha var ve öyle ki neredeyse teknolojik gelişmenin bile temeli burada bulunabiliyor: Dinden uzaklaşma... Bu bakışa göre aydınlanma ile gelen laikleşme bizleri kafamızı bulandıran dinsel hurafelerden kurtardı ve böylece bilimselliğin güvenilir yolunda ilerlemeye muvaffak olduk. 

Ne yazık ki bu bakışın hak ettiği tek kelime ‘palavra’... Çünkü yakın zamanda yapılan araştırmalar Orta Çağların ne teknolojik, hatta ne de ideolojik açıdan bir “karanlık” dönem olmadığını ortaya koyuyor. Bilgi kuramı ve bilim tarihine ilişkin bulgular Orta Çağlar'da kesintisiz bir bilgi birikiminin olduğunu ve bu dinamiği esas olarak manastırların beslediğini göstermekte. Ama belki daha da ilginç olarak, modern zamanlardaki neredeyse bütün büyük buluşlar dini inancı güçlü insanlar tarafından yapılmış durumda. Çünkü gerçek bilim ancak insan zihninin dış dünyayı doğru algılayabileceği varsayımı üzerine oturabilir ve bu psikolojik ihtiyacı da dinlerden daha kolayca çözecek bir ideoloji bulmak zordur. 

Kısacası bilimsel gelişme daima bir tür metafizik temele muhtaçtır. Bu bazıları için din, diğerleri için ideoloji olabilir, ama işlev açısından aralarında fark olmayacaktır. Bu nedenle de dinden uzaklaşmanın modernlik üzerindeki esas etkisi teknolojiye değil sosyale ilişkindir. 
Yani modernlik yeni bir kimlik yaratır ve sizi hayali bir bireysel gelişme skalasında dindar kimlikten daha “aydınlık” olduğunu düşündüğünüz bir noktaya oturtur. Böylece sırf laik olduğunuz için kendinizi bir dindardan daha akıllı, bilgili, görgülü ve doğru sanırsınız... 
Sonra da kendinize, sahip olmadığınız bir sürü nitelik vehmederek “asla Orta Çağ karanlığına geri dönmeyeceğiz” yollu laflar edersiniz. Öte yandan da herhangi bir karanlık dönemi aratmayacak baskı ortamını kurar, gözünüzü kırpmadan insanlara eziyet eden sistemler üretirsiniz. Kendinizi “ileri? sandığınız için *gerinin? ezilmesi de size garip gelmez... Ama çağın değiştiği noktada tarih yazımı ezilenin gözüyle yeniden ele alındığında bütün foyanız meydana çıkar. Yarattığınız düzen öylesine karanlıktır ki, sizin karanlık dediğiniz o eski çağları özler insan... 

Biz de şimdi Orta Çağları özlüyoruz. Laiklik adına sürdürülmek istenen bu utanç verici baskı rejiminin bitmesini, yeniden aydınlığa çıkmayı hayal ediyoruz... 

Dönmeyelim tamam da, hangi Ortaçağ'a dönmeyelim? 

Fehmi Koru, Yeni Şafak, 9 Şubat 

“Ortaçağa dönülemez” demiş Yargıtay'ın yeni başkanı Hasan Gerçeker; bazı gazeteler sözlerini müthiş önemseyerek manşetlerine taşımışlar. Biri, konuşmayı, “Yargıtay Başkanı'ndan üniversitelerde türban önerisine sert tepki” diye sunuyor. 


Türkiye'de İlhan Selçuk ile Özdemir İnce düzeyinde bilgi sahibi olanların böyle bir hükme varması hiç şaşırtıcı değil. Demek böylelerinin aklına “Ortaçağlar” denildiğinde İslâm geliyor. Batı'nın “karanlık çağlar? yaşadığı o dönemlerde İslâm Dünyası'nın pırıl pırıl parladığını, Müslümanlar sayesinde bilim, mimari, sanat ve felsefe alanlarında büyük ilerlemeler kat edildiğini; Ortaçağ”'dan çıkışı, Batı'nın, İstanbul'un fethi ile Martin Luther'in büyük çapta İslâm'dan etkilenmiş 95 maddelik reform paketine borçlu olduğunu bilmiyorlar. 


Ortaçağlar, kabaca MS 400-476'da başlayıp 1453 veya 1517 tarihlerine kadar süren bir dönemin adıdır. Başlangıcında Roma İmparatorluğu?nun çöküşü, Roma'nın Vizigotlar tarafından yağmalanması olayları yer alır; İstanbul'un fethi veya Mainz'daki kilisenin kapısına asılan “Reform bildirgesi? ile de bittiği kabul edilir. Bu iki tarih arası Batı için hiç de içaçıcı değildir. 


Aynı dönem İslâm Dünyası'nın ‘altın çağı'dır oysa. Herhangi bir başvuru kaynağını (bu iş için internet ansiklopedisi Wikipedia bile yeterli) açın, bu gerçeğin hemen itiraf edildiğini görürsünüz. Kendilerinden önceki gelenekleri değerlendiren Ortaçağ Müslümanları, dünya mirasına kendi zihin ürünlerini de katmış ve Yeni Çağlar'a kapı aralamıştır. Muhteşem mimari eserlere ek olarak, Romen rakamları yerine bugün kullandığımız rakamlar, matematiğe çağ atlatan cebir, eski Yunan klasiklerinin tercüme yoluyla yeniden kazanılması, felsefe alanında kaydedilen gelişmeler, Batı Rönesansı'na (yeniden uyanışa) yol vermiştir. 
Müslümanlar yaşadıkları coğrafyayı üniversitelerle donatırken, Batı'nın bu iş için Yeni Çağlar'ı beklemesi gerekmiştir. 


Rönensans ve Reform hareketleri Batı'ya kan ve can vermişse, her iki hareketin temelinde, Batı'nın karanlık çağında kendi altın çağlarını yaşayan Müslümanların katkısı büyüktür. 


Bu durumda, “Ortaçağ'a dönülemez” denildiğinde akıllara asla İslâm veya İslâm ile ilgili konuların gelmemesi gerekmez mi? Batılıların “Ortaçağlara mı, bir daha asla!” demeleri normaldir; Roma'yı yağmalayan anlayış uzun yıllar Haçlı Seferleri” yle uygarlıklar merkezi olan Doğu Roma'nın başkenti Constantinople'u ve sonra da Kudüs'ü yağmaladı. Başka inançlara tahammülsüzdü Ortaçağ'da Batı; Musevileri ile Müslümanlarına zulmeden tek ülke değildi İspanya Avrupa'da, en fazla zulmeden ülkeydi. 


Sanatlarını kendi doğdukları coğrafyada icra edemeyen ressamlar, müzisyenler, fikirleri tehlikeli bulunan yazarlar, bilimadamları, filozoflar, din değiştirmeye zorlanan azınlıklar İslâm topraklarına sığınıyor ve kendilerini geliştirmeye yarayan iklimi orada fazlasıyla buluyorlardı. 


Bunları ben iddia etmiyorum, ansiklopediler söylüyor. 


Sanıldığının tersine, İslâm Dünyası, Ortaçağlar'da en geniş fikir özgürlüğüne sahipti. Bugün sanki tek bir algılanış biçimi varmış gibi kabul edilen pek çok konuda, yüzlerce, binlerce farklı görüş serbestçe tartışılıyordu. İtikatla, inançla, ibadetle, uygulamayla ilgili birbirinden farklı görüşler kendilerine taraftar buldukça uzun ömürlü olmaya da hak kazanıyorlardı. 


Müslüman fikir adamlarının yazdığı eserleri Batılılar iktibas ediyor, beğenmedikleri görüşlere itirazlarına eserlerin orijinal sahipleri cevap yazıyor, o cevaplara muhatabından gelen yeni ttirazlarla canlı bir tartışma ortamı yaşanıyordu. 


“Bilimin, teknolojinin bu kadar ileri bir seviyeye ulaştığı bu çağda, Tanrı'nın verdiği aklı ve zekâyı kullanarak doğruları bulmak yerine hurafelerle dolu bir sisteme geri dönüş çabalarına 


geçit vermememiz gerekir” de demiş Yargıtay Başkanı Gerçeker. Söyledikleri ilginç de, kim için söylemiş acaba bunları? 


Yoksa Yargıtay Başkanı Gerçeker Ortaçağı karanlık Batı'ya ve Batı sistemine mi karşı çıkıyor? 


Türban uzantılı bilim, din ve dogmatizm tartışmaları 

Tanrı inancı olan ve bir dinin gereklerini yerine getiren bir öğrenciye “eleştirel akıl” ve “bilimsellik” anlatılabilir mi, anlatılamaz mı? Prof. Dr. Celal Şengör'ün bu soruya verdiği “anlatılamaz, anlamazlar” cevabı gene verimli bir tartışmaya kapı araladı. Biz sizin için aşağıdaki seçkiyi yaptığımızda, türbanlı kız öğrenciler için soruya varsayımsal olarak “anlamazlar” cevabı veren hocalar, dindar erkek öğrencileriyle ilgili olarak bu konuda ne yaşadıklarını henüz anlatmamışlardı. Bizce, anlatmalılar... 


Üniversiteler Arası Kurul'a mektup 

Prof. Dr. Celal Şengör 

(...) Üniversitede dinin “şakırdatılması”, bizzat üniversite kavramıyla çelişir. Dünyada katolik, protestan veya islami üniversitelerin olması veya üniversitelerin Orta Çağ'da dinsel kurumlardan türemiş olması bu gerçeği değiştiremez. Din, belirli dogmalar çevresinde kurulmuştur ve yanılmaz olduğu iddia edilen bir veya birkaç tanrının vahiyleri olan dogmalarından vaz geçemez. Bilim ise sürekli olarak gerçeği arayan ve gerçekle bağdaşmayan hiçbir şeyi kabul etmeyen bir düşünce sistemidir. Bilim, bitmeyen bir deneme- yanılma süreci içerisinde daima yanlışları eleyerek hakikate asimtotik olarak yaklaşır. Ancak hepinizin bildiği gibi, tek bir ters veri en ihtişamlı teoriyi çöpe atmaya yeterlidir. Dinin pek çok dogması bilimin isbatları karşısında bu şekilde çöpe gitmiştir. Bugün artık ne dünyanın yedi günde yaratıldığına, ne Nuh Tufanına, ne de Havva ile Adem masalına inanmak mümkündür. “Üniversitede yasak olmaz! * diyenlerin, üniversitede yanlışlığı isbat edilmiş fikirlerin artık k ullanılamayacağını ve öğretilmeye devam edilmelerine izin verilemeyeceğini anlamış olması gerekir. Bu nedenle coğrafya derslerinde düz bir dünya veya fizik derslerinde Aristo fiziği öğretmeye kalkan hocalara izin verilemez. 


Karşımıza dinin dogmalarını reddeden bilimi öğrenmek için geldiğini iddia ederken, o dogmalara bağlı olma sembolünden inatla vaz geçmeyenlerin bilimsel dürüstlük ve samimiyetine nasıl inanacağız? Akla açık bir ihanet olan bu davranışın temsilcilerini, aklın ve bilimin geliştiricisi olan üniversitelerimize nasıl alacağız? Böyle kişilere, öğrettiğimiz bilimi öğrendiklerine itimad ederek nasıl not veya diploma vereceğiz? Günün birinde öğrendiklerini, aklı ve bilimi ve dolayısıyla insan uygarlığını boğmak için kullanmayacaklarına nasıl güvenebileceğiz? 


Bu nedenle üniversite tüm dogmatik inanç sistemlerini işlevine temel yapmayı reddeder. 
Onları bilimsel olarak inceler, ancak temsilcilerini üyeleri olarak kabul etmez. Militan dogmatiklerin üniversite bünyesine kabul edilmemelerinin nedeni budur. Kimse bize bu açıdan 'bilimperestlik yapıyorsunuz? diye bir eleştiri yöneltemez, zira, büyük felsefeci Lord Bertrand Russell'ın dediği gibi, insanlığın gerçekten bildiği fakat bilimin bulmuş olmadığı hiçbir şey yoktur. Bir başka deyişle, bilim dışında insanlığın hiçbir bilgi kaynağı yoktur. 


Türban yasağının kaldırılmasını temelde yalnızca bu nedenle kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda ne karşımıza çıkarılacak hukuk sistemleri, ne de dünyadan gösterilecek örnekler bizi ikna edebilir (sui-misal, misal olamaz). Bizim düşüncemizin ve faaliyetimizin temeli eleştirel akılcılıktır. Aklı ve eleştiriyi kabul etmeyen hiçbir sistemi üniversite kapısından içeri alamayız. İcab ederse, ülke yöneticileri akıllarını başlarına alana kadar o kapıları kapatırız. Bu bizim tarihsel geleneklerimizden gelen hakkımız ve hem insanlığa hem de öğrencilerimize karşı görevimizdir. 

Vahim bir mektup 

İsmet Berkan, Radikal, 31 Ocak 2008 

Bu mektuba ne diyeceğimi gerçekten ben de bilmiyorum. Nutkum tutuldu, desem yeridir. 
Sadece şunu söylememe izin verin: Eğer üniversite, Celal Şengör'ün dediği gibi, sadece dini dogmaları reddettiğine kendini inandırmış insanları mezun etmiş olsaydı, bugün gerek bilimsel ve gerekse teknolojik olarak çok geride bir noktada olurduk, çünkü üniversiteler bırakın mezun edecek öğrenci bulmayı, bilim yapacak bilimci bulmakta bile ciddi sıkıntı çekerdi. Bu sadece Türkiye'de değil, dünya çapında böyle olurdu. 

Bilim-din çelişkisi veya çatışması zaman zaman bu köşede de konu edilmiş bir şey olmakla birlikte, dindarlığın, hatta inanç sahibi olmanın ‘geri’ olmaya yeterli bir şart olduğunu söylemek çoğu ateistin bile söylemekte zorluk çekeceği bir fikir olsa gerek. 

Hukuk yoluyla baskı rejimi kurmanın mümkün olduğu doğru olmakla birlikte, eğer hepimiz, hukuk sisteminin sadece bizim açımızdan “doğru” bölümlerini uygulayıp geri kalanını uygulamasaydık nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk acaba? Bu dünyada “demokrasi” ve bilimsel olanlar dahil “özgürlükler rejimi” nasıl mümkün olabilirdi? 

“Türban serbest olursa üniversiteyi kapatmak? bir şaka herhalde. 


Celal Şengör'ün mantığı 

İsmet Berkan, Radikal, 2 Şubat 

(...) Benim okumama göre Prof. Şengör şöyle bir Aristo mantığı yürütüyor: Türbanlılar dindar insanlardır. Dindar insanlar dogmalara inanırlar. Dogmalarla bilim bir arada yaşayamaz. Dogmalara inananlar bilim yapamazlar. O halde türbanlılar bilimi öğrenemezler. 
O halde türbanlılar üniversiteye girmemelidir. 

Adım adım gidelim: Türbanlılar büyük olasılıkla dindar insanlardır. Dindar insanlar mutlaka dogmalara inanırlar, en azından Allahın varlığına inanırlar. Dogmalarla pozitif bilim bir arada yaşayamaz. Ama dogmalara inananlar sahiden pozitif bilim yapamazlar mı? 

İlk aklıma gelen örnek, tanrının varlığını sorgulamak şöyle dursun gökyüzünde tanrıyı arayan Galileo Galilei. Engizisyonda yargılandı, yakılarak idam edilmekten kendi bilimini inkâr ederek zor kurtuldu. Bugün modern fiziğin kurucusu olarak anılıyor. İkinci örnek, son derece dindar olması yetmezmiş gibi hayatının önemli bölümünü simyaya adayan Sir Isaac Newton. 
Başka örnekler vermeme gerek var mı, bilmiyorum. Şengör'ün mantık dizgesini devam ettirmeme de gerek kalmadı herhalde. 

Ama biz yine de, bir an için Şengör'ün yürüttüğü mantıkta hiç hata olmadığını, onun haklı olduğunu varsayalım. İstatistik bir bilimse, türbanlı kadınlarla aynı düşünceleri paylaşan, dindarlıkta onlardan geri kalmayan en azından eşit sayıda erkek de olması lazım üniversitede. 
Prof. Şengör acaba onlara üniversitenin kapısını nasıl kapatmayı düşünüyor? 

Celal Şengör ve eleştirel akılcılık 

Şahin Alpay, Zaman, 5 Şubat 

(...) Dünya çapında bir değerimiz olan Celal Şengör, her ne kadar gerçekte böyle olmadığını söyleyecekse de, ne yazık ki bilimin her şeye kadir olduğuna dair (bilimperest), sıradan insanlara değer vermeyen (seçkinci), halkın rızasıyla yönetime (yani demokrasiye) soğuk bakan, her şeyi en iyi askerlerin bildiğine ve yaptığına dair (militarist) ve sadece kendisi için 


özgürlük isteyen (illiberal) görüşlerin başta gelen temsilcilerinden biri olarak temayüz ediyor. 
Buna gerçekten üzülüyorum; çünkü Şengör, eğer iddia ettiği üzere eleştirel akılcılık felsefesine bağlı olsaydı, okumuşlar arasında yaygın kaba materyalist ve pozitivist fikirlerin aşılmasına, açık toplumun güçlenmesine, kutuplaşmaların aşılmasına ciddi katkı yapabilirdi. 
Ama o, inatla bunun tam tersini yapıyor, eleştirel akılcılığı katlediyor. Son örneği, Üniversitelerarası Kurul üyelerine gönderdiği mektup. Bu mektupta Şengör, şu vahim yanlışları yapıyor: 


“Hukuk tahakküm aracı olabilir” deyip komünist ve Nazi rejimleri buna örnek olarak verirken, kanun devleti ile hukuk devletini birbirine karıştırıyor. Hukuk devleti, komünist, Nazi, faşist, İslamcı, Kemalist ve sair ideolojileri değil insan haklarını temel alan hukuk kurallarının uygulandığı rejimin adıdır. Açık toplum, başta ifade ve inanç özgürlüğü olmak üzere insan haklarına saygı gösterilen toplumdur. Fikir ve inanç özgürlüğü, yalnızca başkalarının özgürlüklerinin korunması amacıyla sınırlanabilir. Özgürlükler, açık toplumun inşası ve korunmasında özel bir yeri olan üniversiteler açısından özellikle önemlidir. 

Fikirlerin ve inançların serbestçe ifade edilemediği toplumda ne bilimsel ne de toplumsal gelişme olabilir. Üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağı, ne temel hak ve özgürlüklerle ne de laiklikle bağdaşır. Yasağa destek vermek, açık toplumun karşısında olmak demektir. 


Eleştirel akılcılık, bilimin sınırları olduğunu kabul eder. Evren ve toplum hakkında en güvenilir bilgileri bize bilim sağlar. Ama bilim, yanlışlığı gösterilene kadar geçerli teorilerden oluşur; yanlışlığı gösterilen teorilerin yerine yenilerinin konulmasıyla ilerler. Bilim ilerledikçe ne kadar az bildiğimiz ortaya çıkıyor. Sosyal bilimler, insanlık var oldukça dinin de var olacağını gösteriyor. Bilimden ahlak çıkmaz, ahlakın kaynakları din ve felsefedir. Dolayısıyla ne din bilimin yerine ne de bilim dinin yerine konulabilir. İkisini birbirine rakip görmek, eleştirel akılcılıkla bağdaşmaz. Din ile bilimin alanları ayrıdır; ikisinin de birbirine saygı göstermesi gerekir. İnsanlık tarihi (komünizm ve Nazizm gibi) dinin yerine bilimi, (her türlü köktendincilik gibi) bilimin yerine dini koymaya kalkışanların yol açtığı canavarlıklarla doludur. Bilim bağnazlığı, dinsel bağnazlık kadar tehlikelidir. 


BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI KENAN EVREN'E MÜTEŞEKKİRMİŞ 
13 Mayıs 2015 Çarşamba- Haksöz Haber 


Başörtüsüne olan düşmanlığıyla ün salan Prof. Dr. Celal Şengör Kenan Evren'in cenaze törenine "Sana müteşekkiriz. Nur içinde yat komutanım" yazılı çelenk gönderdi. 


12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren için Prof. Dr. Celal Şengör cenaze törenine "Sana 
müteşekkiriz. Nur içinde yat komutanım" yazılı çelenk göndermiş. Şengör, darbecilerin postallarını öpmekle usta olan bu Batıcı-laik "aydın" aynı zamanda azılı bir başörtüsü düşmanı. 


2008 yılında Ak Parti ve MHP'nin başörtüsünü üniversitelerde serbest bırakma girişimi 
karşısında Cemal Şengör İslam'a ve onun simgelerine olan düşmanlığını kusma firsatını elde etmişti. 


Başörtüsünü serbest bırakılmasının laikliğe aykırı olduğunu söyleyen Prof. Şengör, “Laiklik ilkesini korumak askerin görevidir. Genç subaylar da rahatsız, yaşlı subaylar da” diye konuşmuştu. 


Prof. Şengör başörtüsü düşmanlığını sürdürerek şöyle konuşmuştu: "Türban gamalı haç gibi bir siyasal simgedir. Toplumsal bir hesaplaşma gibi görülüyor. 27 Mayıs'ı üniversiteler yaptı. Yasal olarak izin verilse bile türban kabul edilemez. Üniversitelerin huzuru bozuluyor. Türbanı taktın mı şeriat istiyorum demektir." 


Kenan Evren'in arkasından yas tutan Celal Şengör için söyleyeceğimiz tek şey, inkar etsen de, inanmasan da gideceğin yer Kenan Evren'in gittiği yerdir ve İslam'a ve müslümanlara düşmanlıkta aynı Evren gibi Rabbimiz tarafından hesaba çekileceksin. 


BİR KEMALİST'İN ZİHİN DÜNYASI: DIŞKI YEDİRMEK İŞKENCE DEĞİLDİR 
Armağan Çağlayan / Radikal.com.tr-22 Kasım 2015 Pazar-haksozhaber 


Radikal.com.tr sitesinden Armağan Çağlayan, Celal Şengör'le gerçekleştirdiği röportajla bir Kemalistin hayata, halka, yönetime aslında nasıl baktığını ifşa etmiş. 


Celal Şengör üzerinden Kemalizm hastalığının boyutlarını görmek için bu trajikomik bu röportajı okumanızı öneririz: 


Hocam en son kitabınız bilim felsefesi kitabı değil mi? 


Bilimsel düşünceden örnekler vererek, bilim felsefesi okumak istemeyenlere bilim nasıl çalışır, nasıl düşünülür, bunu öğretmek için yazılmış bir kitap. Bunun sebebi de herkes bilim adamı olsun diye yazılmamış olması bu kitabın. Ama yaşamda bilimsel düşünceyi adapte edebildiğiniz zaman rahat yaşıyorsunuz. Dolayısıyla ben bu kitabı insanların rahat yaşamasına bir katkı olarak düşündüm. Bir nevi örneklerle bezenmiş bir bilimsel düşünce kılavuzu. 


Şimdi siz diyorsunuz ya; bilimi yaşama adapte ettiğinizde daha rahat yaşıyorsunuz. 
Ama bir tez de şunu diyor: Cahilseniz ve hayatta hiçbir şeyden haberiniz yoksa, daha huzurlu ve rahat yaşıyorsunuz. 


O doğru değil. Onun doğru olmadığını Afrika'da dolaştıysanız görüyorsunuz. Orada büyük acılar içinde yaşıyor insanlar. Çeşitli tabular, çeşitli adetler var. Mesela Uganda'da bir kabile var. Başımız ağrıdığı takdirde bunu geçirmenin yolu olarak kızgın bir mızrağı alnınıza yapıştırıyorlar. O muameleyi gören adam tabii bir daha şikâyetçi olmuyor baş ağrısından. 
Bizde de adam kalkıyor kızını karısını öldürüyor, çünkü cahil. 


Kitabın önsözünde diyorsunuz ki; bu noktaya cehalet yüzünden geldik. 


Evet. Kesin yani! Türk milletinin şu anda içinde bulunduğu feci durumun tek nedeni cehalet. 
Başka hiçbir nedeni yok. Kendimizi idare edemiyoruz, çünkü cahiliz. Adam gibi bir sağlık sistemi geliştiremiyoruz, çünkü cahiliz. Ciddi bir sanayimiz yok, çünkü cahiliz. Birbirimizi kazıklayarak yaşayabileceğimizi düşünüyoruz, çünkü cahiliz. Bunun nereye gideceğini göremiyoruz! 


Nereye gidecek hocam? 


Bir felakete gidecek. Benim uzun yıllardır tahminim Türkiye'nin bir iç harp göreceği. Geçen akşam Can Ataklı diyordu ki "İç harp olmaz çünkü, bu bizim geleneğimizde yok." Bal gibi var. Fetret Devri'ni unuttular mı? Padişahın çocukları ve tabii onlarla beraber halk da birbirlerini yedi. Halk da perişan oldu. İç harp, şartlar oluştuğu an her yerde olur. 


Nasıl bir iç harpten söz ediyoruz hocam? 


Üç cepheli bir savaş düşünüyorum. Kürtler adına savaş çıkarmak isteyenler bir yanda, yobazlar bir yanda, modern Türkler bir yanda. Üç cepheli bir savaş olacak. Bu üç cepheli savaşı Tayyip Erdoğan Bey'in söylemi sürekli körüklüyor. İnsanları birbirine karşı kışkırtıyor. 
Hatta ortada fol yok yumurta yokken de kışkırtıyor ki Kabataş'ta bacıma saldırdılar hikâyesi bunun çok güzel bir örneğidir. Böyle bir şey olmadığı halde... Veya efenim işte "Dolmabahçe'de camiye girdiler, içki içtiler", böyle bir şey olmadığı halde. Yani burada dindar insanları, dinsiz diye takdim ettiği kişilere karşı kışkırtıyor. Şimdi Kürtleri, Türklere karşı kışkırtıyor. Türkleri Kürtlere karşı kışkırtıyor, değil mi? Kendisi iç harp mi istiyor? 
Hayır. Kendisinin istediği şey böl ve yönet. Kolaydır bölüp yönetmek çünkü. Tayyip Erdoğan'ı, Hitler'e benzetiyorlar. Tam tersi. Hitler milletini birleştirmiş bir adamdır. 
Hitler'den önce Bavyeralı, Prusyalıdan nefret eder, Prusyalı bilmem neden nefret eder. 
Almanya yamalı bohça gibiydi. İlk defa Hitler geldi. "Siz asilsiniz, çünkü Almansınız" dedi. 
Bu Atatürk'ün de yaptığıdır: “Ne Mutlu Türküm Diyene’. Türk kimdir? Atatürk hemen tanım veriyor: Türkiye Cumhuriyetini kuran halka, Türk milleti denir. Bunun içinde herkes var. 
Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci Meclisimizde, bu çalışmalara önemli katkılar yapmış Kürtler var, Lazlar var, Çerkesler var, Arnavutlar var, Boşnaklar var. 


Cahil Kalmamızın En Önemli Sebebi Türkiye'de Aristokrasinin Olmaması Peki hocam niye cahil kaldık? Biz niye cahiliz? 


Bizim cahil olmamızın en önemli sebebi Türkiye?de aristokrasinin olmamasıdır. Ve gücün tek elde toplanmasıdır. Türkiye'yi, yani bugün içinde bulunduğumuz Türkiye'yi kuran insanlar, bizim Osmanlı dediğimiz insanlardır. Osmanlılar Orta Asya'dan gelen Türk gruplarından bir tanesi. Bunların yerleştikleri yer Söğüt ve civarı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kuruluş döneminde bir Osmanlı ailesi var. Bunun yanında güçlü aileler de var ama. Çandarlıoğulları var meselâ. Bunlar devleti ortak yönetiyor. İlk defa Fatih bu işin tehlikeli olduğunu görüyor. 
Fatih bu işin tehlikeli olduğunu niye düşünüyor? 


Birincisi; Fatih'in çok radikal fikirleri var. Yani "Ben Roma İmparatoru'yum" diyor. "Roma İmparatoru'yum" demek, Roma'nın mirasına sahip çıkmak demek. Öyle bir niyeti de var. 
Elalemin ortasında, fetihten sonraki ilk toplantıda, Akşemseddin diyor ki "Fetih günü beyaz çarşaflı evliyalar yardım etti askerimize." Fatih dönüyor "Öyle bir şey olmadı" diyor, "Bu 


şehri benim kılıcım aldı" diyor. Dine ilk tokattır bu. Ondan sonra kendi oğluna "Ben bu Muhammed'in dediklerine inanmıyorum" diyor. Bayezid'de şafak atıyor. Şimdi bu kadar radikal fikirleri olan bir adam, Atatürk gibi tek adam olmak istiyor. Diktatör. Bir sürü adamı dinliyor. Yunanlıları davet ediyor sarayına, İtalyanları davet ediyor sarayına, onlarla sohbet ediyor. Bir sürü adamın fikrini alıyor. Ama kararı kendi veriyor. Ve tek elden yönetmek istiyor devleti. Ne yapacaksın tek elden yöneteceksen devleti? Bir kere yanında bulunan güçlü aileleri temizleyeceksin, ilk iş olarak. Çandarlı ailesinin kökünü kazıyor. İstanbul düşer düşmez Çandarlı Kara Halil Paşa'nın kellesi gidiyor. İşte "Sen casusluk yaptın" bahanesiyle. 
Haydi adam casusluk yaptı diyelim, ailesinin ne günahı var? Fatih bütün aileyi temizliyor. 
Çünkü "Benim" diyor devletin sahibi. "Başka da kimse olmayacak" diyor. Tabii Fatih'in kafasında nasıl bir devlet şeması vardı bilmiyoruz. Ama devlet çok önemli, tek elden yönetilmesi çok önemli, Fatih için. Onun için ne diyor: "Devletin bekâsı için kardeş katli vaciptir." Şimdi Fatih gibi bir dehânın elinde böyle bir güç zarar değil, fayda üretiyor. 
Atatürk'te olduğu gibi. Kanuni de meselâ, zarar üretmeye başlıyor. Yani adam kendi oğlunu öldürtüyor. Niçin? Sadece bir güzel kadın için. Bu devlet yönetiminde affedilmez bir suçtur. 


Bizim cahil kalmamızın sebebi, gücün tek elde toplanması mı? 
Gücün tek elde toplanması ve bu tek elden devleti yöneten insanların cahil olmaları. 
Ama hocam demin "Mustafa Kemal de tek adamdı ve güç tekti"' dediniz ya... 


Ama Mustafa Kemal cahil değil. Bir kere dâhi. Fatih'le ortak tarafları o. Bunlar çok zeki adamlar, her Allah'ın günü bir dâhi gelsin de devleti yönetsin diye bekleyemezsin. Bu adam dâhi. Elimizde kalan kütüphanesine bak Atatürk'ün. Hatırlatırım: Fatih'in de kütüphanesi meşhurdur. Sonra Atatürk her şeyden bir şey öğrenmeye çalışıyor. Bir bilim adamı gibi düşünüyor. 


Hocam, ne yapmalıyız cehaletten kurtulmak için? 


Vallahi, cehaletten kurtulmak için önce bizi yönetenlerin cehaletinden kurtulmamız lazım. 
Demokrasiyle bu mümkün değil. Çünkü halk, kendi gibi cahili seçmeyi seviyor. Çünkü onun dilini anlıyor. Dolayısıyla bir de bir hınç var. Tayyip Bey ikide bir bunu da çok körüklüyor. 
Beyaz Türkler, Kara Türkler: Kendini Amerika'daki zencilere benzetiyor. İyi de be kardeşim o zenciler arasında Martin Luther King gibi büyük adamlar çıkmış. Sizden var mı böyle birisi, görelim. Sizler köle oldunuz mu hiç? Evet! Ne zaman? Osmanlı zamanında. Kim kurtardı kölelikten sizi? Atatürk! Yani benzetme tutmuyor. Ama Tayyip Bey, bunları bilmeyen cahil kitleler nezdinde bu yalanı körüklüyor. Benim hakkımda yazılan yazıları bilmiyorum okudunuz mu, orada burada? Sık sık "Bu adam Beyaz Türk'tür" deniyor. Yani düşman. 


Türkiye'de Elit Kesim Yok Edilmeye Çalışılıyor 
Ama hocam sizin de elitist bir yaklaşımınız var hayata karşı. 


Benim elitist yaklaşımım tabii, yüzde 100. Deminden beri elitizmi anlatıyorum zaten. Elitizm olmadan toplum yönetilemez. Hiçbir toplum yüceltilemez. Eğer toplumun ortalamasıyla iş yapmak istiyorsanız, o ortalamanın düzeyinden kurtulamazsınız. Toplumun ortalamasının üzerinde insanlar ancak, toplumu çekip götürebilirler bir üst düzeye. Siz böyle üstün nitelikli insanların yaşamasına izin vermezseniz, toplum hiç bir yere gitmez. Bizim gibi olur. Giderek çöker. Ben tüccar ve sanayici bir ailenin çocuğuyum. Hep şu denirdi: Yenilik yapmazsak 


batarız. Yani olduğun gibi kalmak yetmiyor. Sürekli yenilik yapacaksın. Sürekli ileri gideceksin. 


Daha iyi anlamak için soruyorum. Elitten kastınız nedir? 
Elitten kastımız, toplum düzeyinin üzerinde bulunan insanlardır. 
Ama hocam bunun için eğitimin çok kaliteli olması lazım. 


Doğru. İngiltere'de bu şöyle sağlanmıştı: İngiltere'de belirli okullar vardı. Bu okullar elitlerin çocuklarını alıyordu genellikle. Bir de toplum içinde, bir garibanın çok sivri bir çocuğu varsa onu da alıyorlardı. 


Türkiye?de şu anda geldiğimiz durumda, özel üniversitelerden mezun olanlara ben kuşkuyla yaklaşıyorum. 


Haklısın. Ama senin bunu aslında Türk üniversitesinden mezun herkes için söylemen lazım. 
İTÜ mezunu için de söylemen lazım. Yukarıda iki tane öğrenci tanıdınız. İkisi de İTÜ mezunu. Kendi konularında hiçbir şey öğrenmemişler, sıfır. Doktora yapıyorlar. Sıfır. Buna tahammül eden bir toplum, hiçbir şey olamaz. 


O zaman "Türkiye'de elit kesimin yetişmesi mümkün değil" mi diyorsunuz? 


Değil! Bravo, bravo! Ha Türkiye'de bir elit kesim hâlâ var. Hızla yok edilmeye çalışılıyor. 
Ellerinden geleni yapıyorlar yok etmek için. Türk Silahlı Kuvvetleri hâlâ elittir. Yani Türkiye'nin sorunu tamamen halkın içinde bir sorun. Türkiye'de onun için üniversite de yok. 
Şimdi bakınız: Ben belli bir profesör maaşı alıyorum, değil mi? Benim yanımda 30 senedir tek yazı yazmayan adam da aynı maaşı alıyor. İkimiz de üniversitede aynı derecede söz sahibiyiz. Buradan nereye gidebilirsiniz kardeşim ya? Hiçbir yere varamazsınız. Düşününüz ki hukuk yok edilmiş bir memlekette ve halkın umurunda değil. "Hukuku düzeltelim" diyen adamlar çıkıyor, oy alamıyorlar. Çünkü halk haklı olarak şuna da bakıyor. Diyor ki bu adamlara oy verdik. Konuşamadılar bile birbirleriyle. Şimdi halk ne yapsın kardeşim? Halkın aklı az ama bu kadar aklı var. Yani geçen seçimlerde haydi yüzde 60 muhalefete oy verdi. 
Netice ortada! 


Eminim gidip Tayyip Bey'e desem ki "Bir sürü çalışmayan adam var şurada." "Hemen atalım" der. Yanındaki bir danışman da diyecek ki "Sayın Cumhurbaşkanım, işte efendim hukuk var, bilmem ne var, yapamayız." "Hadi ya boşverin, onu hallederiz" diye cevap verir, Tayyip Bey, eminim. Bu iyi bir yol mu? Hayır. Ama, maalesef, böyle adam lazım Türkiye'ye bugün. 
Çünkü halk ötekini istemiyor, ötekine oy verdiği zaman öteki hiçbir şey yapamıyor, paralize oluyor. Bana paralize olmayacak adam lazım. 


Ama demin dediniz ki; bu halde olmamızın sebebi, gücün tek bir insan elinde toplanması. 


Hayır, ben şunu söyledim size: Demokrasi yapalım demedim, aristokrasi yok dedim! Gücün tek elde toplanması zararlıdır cahillerde ama bugünkü dünyada bir Yavuz Sultan Selim kadar, bir Kanuni kadar, bir 3. Ahmed kadar cahil kalamazsınız. Mümkün değil. En azından dünya ile iç içesiniz. Bugün en cahil devlet veya hükümet başkanı bile zamanla bir şeyler öğreniyor. 
Kaçınılmaz olarak. Bu tabii bir Afrika kabilesinde geçerli değil ama modern bir devletin 


başında kaçınılmaz olarak böyle oluyor. Ama tek adamlık, aptala tahammül edemez. Orada aptal kalamaz. Kim ne derse desin, Tayyip Bey aptal olmadığını ispat etti. 


Bunları söylediniz de size çok kızacaklar hocam. 


Yahu, Tayyip Bey hiçbir şey yapmasa televizyon seyrediyor. İşte Putin'le buluşuyor. Bilmem kimle buluşuyor. Dolayısıyla bilgi seviyesi artıyor. Bir de dünyayı görüyor. Bol bol seyahat ediyor. İster istemez bir bilgi birikimi teşekkül ediyor. Bir de bakıyorsun adam zeki, öyle de bir fark var. Çünkü bir adım atıyor, birileri diyor ki "Böyle bir adım atılabilir mi, bu ne facia!" 
Haklılar. Fakat Tayyip Bey bu adımın kendisine hiçbir zarar vermeyeceğini önceden görüyor ve sonunda haklı çıkıyor. 


Halkını tanımış. Yaptığı kanunsuz işlerin kimsenin umurunda olmayacağını biliyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Mahkemeler çalışmıyor. Umurunda değil. Ordunun en kıymetli generalleri mahkemeye verilmiş. Umurunda değil. Sonra Tayyip Bey'in başına aynı şey gelince uyanıyor. Generalleri hapisten çıkartıyor. Kimse de demiyor ki "Bu adamların hayatı mahvoldu. Aileleri mahvoldu. Ne yapacağız bunları?" Bu kimsenin umurunda değil. Böyle bir ortamda Tayyip Beyler iş yapar. Burada ben artık Tayyip Bey'e kızamıyorum. Tüm sorumlu oy veren halktır. 

Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hayranıyım 


Hocam sizin bu militarist yaklaşımınızın, elitizme kaymakla alakalı olduğunu düşünüyorum. 


Tabii, tabii. Ben militarizme kayan bir adam değilim. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir hayranıyım. Bunun bir sebebi var. Ben bu adamların arasında büyüdüm. Sonra da üniversiteye intisab ettim. 


Siz askeri okula mı gittiniz? 


Gidemedim. Başlamak üzereydim. Gözlüklendim. Ama altı senem benim, daha doğrusu altı yazım, Türk Hava Kuvvetleri'nin içinde geçti. 


Yine de diyorsunuz ya, kalan tek elitist sistem Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. 

Evet, öyledir. Elitizm, mükemmellik demek değildir. Elitist, mükemmeli arayan adamdır. Ben bunu gördüm Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Yaptıklarının en iyisini yapmak istiyorlardı ve bununla iftihar ediyorlardı. 

Hocam siz kendinizi Türkiye'nin eliti olarak tanımlar mısınız? 

Evet. Hem de o elitin en tepelerinde bir yerdeyim. 


Başka kim var mesela? 


İlber Ortaylı var. Yani hemen söyleyebileceğim... Murat Bardakçı var. Yani adam Osmanlı musikisi hakkında bir kitap yazdı. Harvard yayınladı. 


Ama bir elin parmaklarını geçmiyor 


Tabii geçmez ya, mesela gazeteciler arasında Orhan Bursalı var. Fatih Altaylı var. Çok kaliteli insanlar bunlar. Ama iş yaptırılamıyor hiç birisine. Fatih Altaylı gibi bir adam spor yazıları yazıyor. Bizim, malum biliyorsunuz Marmara Araştırmaları var. Fatih bizi “Teke Tek’ programına davet etti. Xavier Le Pichon ile gittim, beş dakika sonra Fatih geldi. Uzun uzun özür diledi, beş dakika geç kaldığı için. Ondan sonra cebinden bir kâğıt çıkardı, Xavier'e ve bana dedi ki, "Bu soruları soracağım size. Bu sorular içinde çok absürd sorular var. Ben gazeteci olduğum için, bana bu soruları halk soruyor" dedi. "Ben mecburum size bunları sormaya. Sizden ricam mümkün olduğu kadar, bunlara da cevap vermeye çalışmanız. Zırva demek istiyorsanız deyin ama niye olduğunda söyleyin" dedi. Sonra Fatih aksansız Fransızca konuşuyor. İngilizcesi de çok güzel. Tabii Xavier kendisinin kibarlığına, işbilirliğine, zekasına ve bilgisine hayran oldu. Ayrılırken "Beni Paris'ten çağırsan, gelirim" dedi. 


Boğaziçi Üniversite Değil 
Sizin Fatih Altaylı'yı elit olarak tanımlamanıza, çok şaşırdım. 


Ee öyle, ne yapalım? Bir kere iyi bir aile çocuğu, iyi okumuş bir insan, Galatasaray mezunu, San Diego mezunu. Boğaziçi'ni saymıyorum çünkü üniversite değil. Ama Galatasaray önemli bir müessese, San Diego da palavra bir üniversite değil. Değil mi? La Jolla Oseanografi Enstitüsü'nün olduğu yer. Buralarda okumuş bu adam. Ondan sonra gelmiş, çok önemli adamlarla çok ciddi röportajlar yapmış. Ben Fatih'in yaptığı röportajlara bayıldıydım. Bu adam, adam gibi gazeteci. Ben hiçbir zaman Fatih'in yalakalık ettiğini görmedim. 


Yani siz bana say deseniz. Celal Şengör Hoca derim. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı ve Muazzez İlmiye Çığ derim. 


Sil. Muazzez İlmiye Çığ Hanım o listeye girmez. Ne yazık ki eleştirel bir bakışı yok. Kendisi samimi bir vatansever, muhakkak değerli bir Sümerolog ama entellektüel diyemeyeceğim. 
Bunun nedeni, Piri Reis haritası hakkında bir kitap yazan bir deliyi, büyük bilim adamı diye tanıtmasıdır, Türk Tarih Kurumu Belleten'inde. Kendisini ikaz ettim, "Ama bak adam Piri Reis'imize değer vermiş" diye cevap vermesin mi? O zaman anladım ki, kendisi bu konu hakkında hiçbir bilgi sahibi değildir. Ama oturup ciddi olmaya çalışan bir bilimsel dergiye saçma sapan bir yazı yazıyor, sonra da onu milliyetçi nedenlerle savunmaya kalkıyor. O anda notunu verdim. Bilimin milliyeti olamaz. Bunu anlamamış adama da ben entellektüel diyemem. 


Hayatta hep böyle bilgi, ilim türü şeylerle mi ilgileniyorsunuz? Oturup televizyona bakar mısınız? 


Çok. 'Person of Interest'i kaçırmam. 
Ama şimdi Türkiye?de dizi modası var ya... 


Hiçbirini seyretmedim. Mesela o 'Muhteşem Yüzyıl'ı nasıl yapıyorlar, diye baktım. 10 dakika sonrada kapattım ve hakkında bir yazı yazdım "Felakettir" diye. 


Şimdi 'Kösem' başladı 


İyi, güzel. Güzel kızları sever halkımız. Bayıla bayıla seyredecektir eminim. Ama ben seyretmeyeceğim. 


Evren'in 12 Eylül Döneminde Yaptığı Her Şeyi Onaylıyorum 

Siz Kenan Evren'in cenazesine çelenk gönderdiğiniz için de... 

Evet, bizzat gidemediğim için... Çünkü vefatını havada öğrendim. Strasbourg'a uçuyordum. 
Hostes geldi “Bir şey soracağım” dedim, “Kenan Paşa ağırlaşmış gece” dedim. “Haber var mı?” deyince kız böyle baktı, “Vefat etti efendim” dedi. “Yapma yahu” dedim. “Yani şunu havaalanında öğreneydim, gitmezdim toplantıya, Ankara'ya, cenazesine giderdim” dedim. 
O kadar... 


A, tabii tabii... Komutanın cenazesine giderdim. Ve Strasbourg'a iner inmez eşimi aradım. 


Hocam bu şu anlama geliyor mu: Kenan Evren'in 12 Eylül döneminde yaptığı her şeyi onaylıyorum. 


Her şeyi tasvip ediyorum! Evet, istisnasız. 

Şaka yapıyorsunuz. 

Hayır, efendim. 

Evetama... 

Her yaptığını onaylıyorum kardeşim. Ben çünkü 12 Eylül sürecini yaşadım. 

Hocam Diyarbakır'da, Mamak'ta cezaevlerinde yapılan... 

Her şeyi! Bak kardeşim! İhtilal ne demektir biliyor musun sen? Devrim ne demektir? Darbe? 
Zorla bir işi yapmak demektir! Kusura bakmasın kimse. Eğer ondan önce günde 20 kişi öldürülüyorsa İstanbul”da, ülkenin başbakanıyla ana muhalefet başkanı bir cenazede bir araya gelip birbirleriyle konuşmamak için sırt sırta dönüyorlarsa, bunu gazeteciler tespit edip gazetelere yazıyor ve bu heriflerin de kılı kıpırdamıyorsa, okula giden çocuklar her okula gittiklerinde kapıda okullarını bekleyen jandarma görüyorlarsa, aman bir şey olmasın diye... 
Okuldan çocukları gelen anneler, "Aman bugün de canlı geldi, çok şükür yarabbim" diyorlarsa, her yapılan haktır kardeşim. Hiç! Yani ben bu memlekette, Deniz Gezmiş gibi bir eşkıyaya kahraman denildiğini gördüm! Yuh be! Yani ama ben normal bir devlet ve toplum düzeninden bakıyorum. İnsanların adam gibi işlerine gittikleri, öldürülecek korkusuyla yaşamadıkları, düşündüklerini rahatça söyleyebildikleri. 

Evet ama bu gene de insanların, efendim tırnaklarını çekmek... 

Yahu! Kardeşim... 

Dışkı Yedirmek İşkence Değil 


İnsanlara dışkısını yedirmek gibi.. 


Hayır, hayır bir dakika. Bir kere dışkısını yedirmek işkence değil. 


Nasıl değil? 
Ben bal gibi yerim. Niye biliyor musun? 
Yapmayın hocam. 


Ben bunların yendiğini gördüm. Bir gün San Diego Hayvanat Bahçesi'nde goriller birbirlerine dışkılarını ikram ediyorlardı. Onlar da bizim gibi primatlar. Gayet güzel, hiçbir şey de olmaz. 
Meselâ jeolojinin kurucularından olan William Buckland'ın hayvanlar âlemindeki her şeyi tatmak gibi bir merakı vardı: Dışkı ve sidikler dâhil. Bu bilgisi sayesinde Napoli'de San Gennaro'nun kanı zannedilerek kutsal bir mucizenin olduğu sanılan bir yerde akan şeyin kan değil, yarasa sidiği olduğunu teşhis ederek, kutsal mucizenin de palavra olduğunu ispat etmişti! Yani dışkı pis bir şey değil ki. Sen sidiğini içmez misin? 


Hayır hocam, niye içeyim? 


Ama içen var. Yaşayabilmek için. Hattâ 'House MD' dizisini seyrettiysen, orada sevgilisinin hastalığını teşhis edebilmek için Antarktika'daki genç bir teknisyen, kızın hastalığını uzaktan teşhis etmek zorunda kalan Dr. House'un, Skype'ta isteği üzerine sevgilisinin idrarını tadıyor! 


Hocam depremde işte... 


Evet deprem de de içtiler değil mi? E teşekkür ederim! Kötü bir şey değil yani. Amonyağı fazla olan bir sıvı sadece. 


Evet ama... 


Şimdi bak, bu zırva sohbetin amacı aslında şuraya gelmek: Bir ihtilalde işler her zaman 
kontrolden çıkar, ne yazık ki. Esas olan ihtilale sebep olacak şeyleri yapmamaktır. Ben 12 
Eylül döneminde yapılan pek çok şeyi rahmetli Tahsin Şahinkaya generalimle konuştum. 
Kendisi dedi ki "Söylenen işlerin çoğunu biz bilmiyorduk bile." Tutuklamaları kim yaptı? 
Valiler yaptı, yani siviller. Gerçi askerlere tutuklattılar ama listeler valilerin elinde. Sivil yönetimin elinde. Ondan sonra kimin eline geçti bu yerler? Polisler bu adamlara işkence ettiler, bilmem ne yaptılar falan filan. Ha asker de vardır aralarında, eminim. Ama senin milletin, kızı bir çocukla konuşuyor diye kızını öldüren bir millet yahu. İçimizde var bu kötülük yapmak, işkence yapmak. İlkel bir milletiz. İş zıvanadan çıktığı zaman kontrol da edemezsin bazı şeyleri. Bu, Kenan Evren "İşkence edin" emri verdi demek değildir. 


Ama... 


Fakat kötü şartlarda kaçınılmaz olarak olacak olan şeylerden biridir bu. E o kötü şartları Kenan Evren mi yarattı? Hayır, hükümetler yarattı. 


Bugün, bu noktaya gelmemizde Evren'in bir dahli olduğunu düşünmüyor musunuz? 


Hayır efendim, ben Süleyman Demirel ve Ecevit'in dahli olduğunu düşünüyorum. Özal'ın dahli olduğunu düşünüyorum. Kenan Evren televizyona çıktı. "Lütfen bu adama, Özal'a oy vermeyin" dedi. "Bu adamı biz ekonomist olarak kullandık, başarılı işler yaptı ama bu adama oy vermeyin" dedi. "Yobazdır bu herif" dedi. Milletçe koşa koşa gittik, Özal'a oy verdik. Paşa vermeyin dediği halde. E ben şimdi Paşayı nasıl sorumlu tutayım yahu? Adam açık açık 


söyledi, "Oy vermeyin bu adama" dedi. Ama demokrasi! Evren generalim ona da "Peki" dedi, oy verildikten sonra da. "Ya ben bu oyu tanımıyorum" demedi. Değil mi? Tayyip Bey gibi, "Benim istediğim olmadı, haydi bir seçim daha yapalım" demedi. "Hoş geldin" dedi, "Teşekkür ediyorum, seni başbakan yapıyorum halk bunu istedi" dedi. E ne yapsın bu adam? 
Bu Toplumu Oligarşi Yönetmeli 

Siz demokrasiye kökünden mi karşısınız? 

Cahillerin demokrasisine, yani oklokrasiye karşıyım. 


Ne ile yönetilelim? 


E vallahi bir oligarşi yönetmeli bu toplumu. Eğer toplum İsviçre değilse... İsviçre'de demokrasiye karşı değilim. Ama Türkiye gibi toplumlar oligarşi ile yönetilmeli. 


Oy vermeye gidiyor musunuz hocam? 
Tabii. 


Siz de eğitimli insanların oyunun eğitimsiz insanlardan daha fazla sayılmasını mı istiyorsunuz? 


İşte oligarşi, oligarşi... Yani eğitimsiz bir grup hiç oy kullanmayacak! Az sayılsın, çok sayılsın falan değil. 


Okuma yazma bilmiyorsanız oy yok? 

Hayır, oy vermeyeceksiniz. 

İlkokul mezunu, bir oy... 

Evet. 

Yıllar önce bunu Aysun Kayacı söyledi hocam? 

Yahu kardeşim yani Aysun Kayacı işte! Aysun Kayacı'nın oyu da pek makbul bir oy sayılmaz! Değil mi arkadaşım, yani kusura bakmayalım. Bakın iş, bütün bir iş şuraya geliyor. 
Cahil ve akılsız bir iş yaparsa bu iş adam gibi olabilir mi? Bu soruya siz ne cevap vereceksiniz? 

35 Yıldır Halkın Arasına Karışmıyorum 

Hocam 'halka' karışıyor musunuz? 

Hayır. Senelerdir. Amerika'dan geldiğimden beri hayır. 


Yani... 30 yıldır, 20 yıldır... 


1981'den beri. 


35 yıldır? 


Evet. Hiç arasına girmedim halkın. Sinemaya bile pek az gittim. Genellikle de bilim kurgu ve James Bond filmlerini seyretmeye. 1981'den beri ben ne otobüse bindim, ne alışveriş yaptım. 


Ekmek bile almadınız? 

Hayır, hiç ekmek almadım hayatımda. Yurtdışında yaşadığım dönemler ve Türkiye'de araziye gittiğim zamanlar hariç... Gerçi arazide de genellikle ben almıyordum; şoför, bizi kim götürüyorsa, o alıyordu. Yani almak istemediğim için değil, ihtiyaç olmadı. 
Sevmiyorsunuz? 

Vallahi denemediğim için bilmiyorum. Herhalde mecbur kalsam gider alırım. 

Hayır, hayır; halkla ilgi bir şeyler yapmayı ya da içine karışmayı da sevmiyorsunuz. 
Sevmiyorum hayır. Baştan beri sevmedim. Onun için de jeolog oldum zaten. 

İnsan sevmiyor olabilir misiniz? 

"İnsan sevmiyor" lafı doğru bir laf değil. Nötrüm. Ne seviyorum, ne sevmiyorum. "Fokları veya balinaları seviyor musunuz?" gibi bir laf bu. E foklara bir itirazım yok yani. 
Hayvancıklar yaşıyorlar. İnsanlara da bir itirazım yok. Ha, bazen itirazım oluyor. Dünyanın ağzına ediyoruz şu anda. Ona itiraz ediyorum. 

Popüler kültürle ilgileniyor musunuz hocam? Twitter falan? 

Hayır haberim yoktur, hesabım yoktur, hiçbir şeyim yoktur. 


Sosyal hesaplarınız yok mu? 


Hayır, hayır hiç yok. Hayır. Bir Facebook hesabı var adıma ama onu benden bağımsız ve habersiz olarak yaratan öğrencim Sena idare ediyor. Hiçbir ilişkim yok, bakmıyorum bile. 


Orhan Pamuk'u Okumak İstedim, Sıkıntıdan Okuyamadım 
Müzik dinlemek isteseniz, mesela Demet Akalın çok popüler. Onu dinler misiniz? 


Hayır, hayır. Hiç bilmem. Müzik dinlemek istediğim zaman Viyana'ya gidiyorum. Orada gayet güzel dinliyorum. Opera dinliyorum. Operaya gitmek için Viyana'ya gidiyorum. 


Türk popüler kültürüyle neredeyse hiç alakanız yok. 


Hemen hemen hiçbir popüler kültür ile alakam yok diyebilirim. Ama mesela, popüler kültür ile şöyle ilgileniyorum. Mesela madenciliğin folklora şöyle bir yansıması vardır: Müthiş bir madencilik tradisyonu vardır Orta Avrupa'da özellikle, madencilik etki yapmıştır halk geleneklerine. Onunla ilgileniyorum, dinlerle çok ilgileniyorum. Bilim ile çok ilginç ilişkisi vardır dinin. Ve hepsi de olumsuz değil. 


Orhan Pamuk Nobel aldı, hiç merak edip Orhan Pamuk okumadınız mı mesela? 

Yani, “Benim Adım Kırmızı'ya birkaç teşebbüste bulundum. Sıkıntıdan okuyamadım, Yaşar Kemal gibi. 

Hiç Yaşar Kemal de mi okumadınız? 

Denedim. “İnce Memed” bitirebilmek için kahramanca kendime karşı mücadele verdim. Ama bir yere geldim "Yeter artık ya!" dedim. Fenalık geldi. Yani kardeşim, okuyamadım. Yani "Bana ne ya" diyorsun en sonunda. Ama “Buzlar Çözülmeden'i iki, üç defa seyrettim. Ve hayran oldum... Muhteşem bir tiyatro eseridir. Muhteşemdir, “Buzlar Çözülmeden?. Ve bir deliyi anlatır. 

Kemal Sunal'a Hiçbir Zaman Tahammül Edemedim 

Kendini kaymakam yerine koyan bir deliyi anlatır. 

Ama ne muhteşem bir eserdir. Mesela Kemal Sunal'a hiçbir zaman tahammül edemedim. 
Küfür etmeyi komik olmak zanneden zavallılardan. Ama mesela bir Metin Akpınar büyük adamdır, büyük sanatçıdır. 

Cem Yılmaz var... 

Cem Yılmaz'ı mucitlere davet ettiler, Cem Yılmaz'a dedim ki “Şaklabanlık yapmak yok, bu ciddi bir iş” dedim, sulandıracak çünkü. Önemli bir iş çünkü yaratıcılığı tartışıyoruz, Cem Yılmaz gelsin yaratıcılık anlatsın, yaratıcılık üzerine komedi yapsın. Bunu yapabilecek kapasitede bir sanatçı. Bunu söyledim sadece. O da ağzını açmadı. 

Popüler kültürün toplum için gereksiz olduğunu mu düşünüyorsunuz? 

Hayır, öyle şey olur mu? Son derece önemli. İsviçre popüler kültürü, Avusturya popüler kültürü... Batı Almanya'daki madencilik kültürü öyle böyle değildir yani, madenci 


orkestraları var işçilerin, üniformaları var. Müthiş seremonileri vardır. 


Alman, Avusturya ekolünü, popüler kültürünü hoş bulurken Türk popüler kültürüne çok uzak davranıyorsunuz. 


Evet çok uzak davranıyorum çünkü onu bana sevdirecek hiçbir şey yok içinde. Folkloru bile adam gibi değil. 


Niye halk oyunları adam gibi değil? 

Hoşuma gitmiyor. 

Depremin Oluşturduğu Fayın Güzelliğini İnkar Edemezsin! 

1999 depreminin olduğunda “Bu deprem çok yakışıklı” demiştiniz. 


Neşe Düzel'e söylemiştim. Bir kadıncağız arıyor Neşe'yi, “Ellerin kırılsın” diyor. Neşe de demiş ki “Ben söylemedim, niye Celal'i arayıp söylemiyorsunuz?” 


Benim çok garibime gitmişti o zaman. 


Ama öyleydi, hakikaten çok yakışıklı depremdi! Ders kitaplıktı. Biz Xavier Le Pichon ile araziyi dolaştığımızda tekrar baktım da her bir oluşan yapıyı ders kitabına koyabilirsiniz. 

Onun hakkında makaleler yazdık kaç defa, öyle güzel yapılar olmuştu ki... Bu kadar olur yani. Güzel bir depremdi. 


Orada 30 bin kişi ölmüş... 


O başka bir şey. Onlara çok üzülürsün. Ama kardeşim depremin oluşturduğu fayın da güzelliğini inkâr edemezsin. Ölenler ayrı, oluşan yapı ayrı. Bunları birbirine karıştırma. 
Bunları birbirine ancak ilkel toplumlar karıştırır. 


Bir de deprem bizim için bir felaket ya... Hocam siz hiç ürkmez misiniz? "Oldu mu, olacak mı" deniyor ya? 


Çok korkuyorum. Korkmaz mıyım! Ödüm patlıyor. Depremde ölmek, eğer hemen ölmezsen bir facia. Kim korkmaz! Ama bu, depremi benim gözümde daha az ilginç, daha az güzel kılmıyor ki. Deprem beni öldürür, benim arkamdam gelen jeologlar, “Ne ilginç deprem, neler öğrendik!” derler. Kardeşim ben zaten yaşasam yaşasam istatistiki olarak 80, 90 sene en fazla. 
Ne önemim var? Hiç! Bütün önemim ürettiklerinde. Gerisi hikâye... Bethoveen'ın 9. 
Senfonisi'ni gözlerim yaşarmadan dinleyememişimdir. Sağır bir adam bunu yapıyor. O kadar sağır ki ilk yönettiği zaman bunu, salon alkıştan yıkılıyor, duymuyor, dehşete düşüyor, “Hiç alkış yok mu?” diye. Birden konzertmeister dönüyor, omuzlarından tutup çeviriyor, görsün o 
salonu diye. İşte budur insanlık! Bu muhteşem bir şeydir. Mozart, açlıktan ölüyor herif 35 
yaşında ya, 600 küsur eser! Her biri bugün repertuvarda. İşte bu eserler bu insanları unutulmaz yapıyor. Yoksa 57 yaşında Bonnlu bir Alman ölmüş; 35 yaşında Salzburglu bir Avusturyalı ölmüş. Kimin umrunuda olabilirdi? 


İstanbul Halkı Aptallığından Dolayı Korkmuyor Depremden 
Benim aklım çıkıyor depremden... 


Akıllı adam olduğun için... Haklısın. İstanbul halkı da korkmuyor! Aptallıklarından? 
Bilmiyorlar ki! Adam yarınını düşünemiyor. Korkmakta yerden göğe haklısın. 


"Deprem öldürmez, bina öldürür" diyorlar. Bana “Bu bina sağlam” diyorlar. Ama belki yolda giderken viyadük çökecek... 


Viyadük çökmez. Onlar sağlam da, bir AVM de olabilir. Kaçamazsın. Nerede oturuyorsun? 
Nişantaşı'nda oturduğunu düşün, deprem oldu, ölmedin, borular patladı, yangın başladı, hiçbir yere kaçamazsın. 


Zaten benim evim ayakta kalsa, yan taraftakiler belki de açlıktan yağmalayacak... 
"Oyle şey olmaz" diyorlar! 


Bal gibi olur. Olsun da görürler. Parkları, toplanma yerlerini AKP inşaata açtı diyorlar. 
Açarlar. Milletten reaksiyon yok. Kimse bir şey demiyor, memnunlar, para kazanıyorlar. 
Yarınını dahi göremiyorlar. İşte bu bilimsel düşünememek. Bunu düşünemeyen adamın başı beladan kurtulmaz. Türkiye'nin dış politikası çöktü. Çünkü tamamen bilgisiz insanların 


elinde. Bir felaket. Türkiye'nin iç güvenliği çöktü, tarım çöküyor, sanayi çöküyor. Milletten bir şikâyet var mı? Yüzde 49 oy verdiler. Sen ne bekliyorsun! "Yeteri kadar dua etmedik, onun için deprem oldu" diyebilirler. Dediler de. Her halkta bunu diyebilecek adam çıkar. Ama buna reaksiyon göstermeyecek bir halktan ne bekliyorsun? 


Deprem Önceden Kestirilemez 


99 depreminden sonra jeologlar çok popüler oldu. Bana biraz bizim korkumuz 
sömürülüyor duygusu geçiyor... 


Hayır, millet televizyona çıkmayı seviyor .Gazeteci de reyting yapıyor. Benim arkadaşlarım arasında bu konuda hiçbir şey bilmediği halde, bayıla bayıla televizyona koşan var. Bu adam profesör ya! Birdenbire bakıyorsun, bu adam ne profesör ne bir şey. Ne bir kritik düşünce var, ne merak ver, ne mesuliyet duygusu var... 


O ara bir sürü tartışma çıktı ya, fay buradan geçiyor falan... 


Saçma sapan tartışmalar. Ne veri topladın? Marmara Depremi'nden sonra iki grup veri topladı. Bir Kandilli, iki İTÜ. Gemilerle biz gezdik. Bunun dışında laf söyleyenlerin hepsi uydurma. Hayatında bu konuda tek yazı yazmamış insanlar televizyona davet edildi. Davet edenler anlı şanlı anchormanlerimiz. Gülüp geçiyorsun... O kadar feci bir durum. Bu aptallık, bir röportajda anlatılıp "İlginç bir durum" diye geçilecek bir şey değil. Bu bizim bekâmızı, yaşama şansımızı tehdit ediyor. Olanları da görüyorsunuz; Ankara patlıyor, Hatay'da bilmem ne oluyor. Bunların hepsi cehaletin neticeleridir. 


Bilim, 100 yıl sonra depremi bilecek mi? 

Onu söylemek mümkün değil. Dünyanın en büyük sismologlarından biriyle, Lynn Sykes ile geçen hafta New York'ta beraberdik. Ben depremin önceden kestirilebileceğine inanamıyorum. Çok karmaşık bir olay. Bugün bilimin kabul ettiği de bu; prediksiyon mümkün değil. Forecast yapılabilir ama prediksiyon mümkün değil. Lynn "Ben prediksyion olabileceğine inanıyorum" dedi. Adam dünyanın en büyük sismologlarından biri. Yani prediksiyon hâlâ tartışmalı. Ama bilimi tartışma ileri götürür. Her şeyi sorgulayacaksın! 
Geçmişten biraz daha fazla şey bileceğiz ama bu bildiklerimize hiçbir zaman güvenmeyeceğiz. 

İLBER HAYRAN OLDUĞUM BİR ADAM 

Bu kadar çok şey bilmek insanı yormuyor mu? 

Yok, büyük bir keyif veriyor. Muhteşem bir şey. 


“Cahil sizden mi çıkma, İlber Ortaylı'dan mı? 


Birbirimizden bağımsız, ikimizden de. İkimiz de aynı şeyi söylüyoruz. Doğru diyor! İlber çok büyük bir adam. Hayran olduğum, kendisinden çok şey öğrendiğim bir adam. 


Huy olarak benziyorsunuz. 


Topkapı Sarayı'nda müdürken ziyarete giderdim, bana “Siz akraba mısınız?” derlerdi. 
"Kardeş misiniz?" diye soran bile oldu sokakta. İlber gibi bir ağabeyim olsaydı, herhalde bugünkünden çok daha bilgili bir insan olurdum. 


VAKİT’E AÇILAN DAVALARDAN HABERLER! 
09 Eylül 2009- Ali İhsan Karahasanoğlu- Vakit 


Her yıl Eylül ayının başında, normal mesaimize bir hız daha katmamız gerekiyor. Adli yıl açılışı ile birlikte, birikmiş dava dilekçelerine cevaplar, birikmiş mahkeme kararlarının temyizi için dilekçeleri hazırlamamız gerekiyor. 

Bu Eylül'de de adet değişmedi... 

Davalar, kararlar önümüzde.. 

Kimlerin dosyası var? 

Mesela Prof. Dr. Celal Şengör'ün... 


Hatırlıyorsunuz, “Bir generalle telefonda bile konuşsam, hemen hazırol konumuna geçerim” diyen bir bilim adamımızdı bu! 


Nasıl bilim adamlığı ise.. 


Bu beyefendinin, öğretim üyeliği maaşı “tam mesai” üzerinden hesaplanırken, aynı zamanda bir anonim şirkette de yasak olmasına rağmen yönetim kurulu üyeliği yaptığını ortaya çıkartmıştık. 


Tam o günlerde, Üniversitelerarası Kurul, bu Prof *u YÖKüyeliğine seçmişti. 
Cumhurbaşkanı, gazetemizdeki haberi gerekçe göstererek, konunun incelenmesini istedi. 

YÖK disiplin soruşturması açtı. Kendisi, suçunu bildiği için o anonim şirketin yönetim kurulu üyeliğinden alelacele istifa etti. 


Bu arada, Vakit”e de “haber doğru olsa bile, ifadeler ağır” gerekçesi ile dava açtı.. 
Dava gıyabımızda bitmiş. 5 milyara mahküm etmiş mahkeme bizi.. 
Ama Şengör'ün disiplin soruşturması henüz bitmedi! 


Bu toplantı, öbür toplantı... Ertelenip duruyor. Maksat, zamanaşımına uğratıp, Şengör'ü cezadan kurtarmak! 


Kanuna aykırı iş yapan Şengör. 

Toplantılarda oyunbozanlık edecek olan Şengör'den, Vakit'in haberi ile kurtulan YÖK! 
Tazminata mahküm olan ise Vakit.. 

YÖK”'e duyururuz, saygılarımızı da sunarız! 

Başka ne dosya var elimizde? 


Aydın Doğan'ın, “kağıt üçkağıdı örtbas mı ediliyor?” başlıklı haber sebebi ile açtığı 50 
milyarlık tazminat davası. 


Olayı uzun uzun anlatmamıza gerek yok. 


Aydın Doğan, kağıt ithalinde, üretici firmadan direkt alım yapmamış, araya tabela şirketlerini sokmuştu. Böylece tabela şirketleri, personel bile çalıştırmadan para kazanmıştı. Bu arada 


Türkiye'de ödenmesi gereken vergi de azalmıştı. Oturduğu yerden para kazanan tabela şirketlerinin tamamen AydınDoğan'a ait olduğunu hatırlatmama, sanırım gerek yoktur!.. 


İşte o uyanıklığı haberleştiren gazetemize dava açıldı.. O davaya da şimdi, Vakit hukuk servisinde cevap hazırlanıyor! 


Oysa bu olayda da SPK tarafından savcılığa suç duyurusu yapılmış, ceza davası açılması istenmişti. 


SPK'nın savcılığa bildirim tarihi 2008 Ekim.. Bugün tarih 2009 Eylül.. Neredeyse tam 1 yıl oldu.. Dava açılmadı.. 


İstanbul Ekonomik Suçları Soruşturma Savcılığı, SPK'nın özel bir şikâyeti olmadığı gerekçesi ile dosyayı elinden çıkardı. SPK ise iki satırlık şikâyet dilekçesini aylardır yazamadı! 


Öyle ise İstanbul Savcılığı'na da Sermaye Piyasası Kurulu'na da, kurulun yeni başkanı Ahmet Vedat Akgiray'a da buradan saygılarımızı sunuyoruz!.. 


Kağıt üçkağıdını yapan Aydın Doğan.. 

Toplayacağı vergisi azalan Maliye Bakanlığı.. 

Dosyayı hikâyeden sebeblerle bekleten İstanbul Savcılığı ve SPK.. 
Tazminat davası ile mağdur edilmek istenen Vakit gazetesi. 
Hayırlı uğurlu olsun! 

Başka ne davalar var? 


Vakit'te dava çok.. Sincan Hakimi Osman Kaçmaz, arkasından Ergenekon tutuklusu MehmetHaberal.. Konya'da başörtülü doktorların açtığı tazminat davasını, “türban takan suçludur” mantığı ile reddeden hakim! Hepsi tazminat için sıraya girmişler! 


Ha bir de, “Yazılardan dolayı gazetecileri mahkemeye vermek yavşaklıktır” diyen bir hergele var! 


O da, “kendi yaptığı tanımı, kendisine lâyık bulmuş olmalı” ki, bir de değil, birkaç dava birden açmış! Ona da gerekli cevaplar hazırlanıyor! 


İşte burası Türkiye.. Sizin önünüze çıktıklarında “Basın özgürlüğü” diyenler, Vakit'e dava üzerine dava açmış, susturmak için çalışıyorlar.. 


YÖK'”üyle, savcısıyla, SPK’sıyla.. Bu ülkenin kurumları ise; ortadaki üçkağıtları, ortadaki suçları gereğince soruşturmayıp, Vakit'i susturmaya çalışanlara, dolaylı katkı sağlıyorlar! 


Ama biz mücadeleye devam edeceğiz. Şengör ile birlikte, gerekirse; Şengör'ün suçunu zamanaşımına uğratmaya çalışan YOK”le de.. Aydın Doğan ile birlikte, gerekirse; onun kağıt yolsuzluğunu zamana yayarak kapatmaya çalışan SPK ile de.. 


Biz mücadele için varız. Var olduğumuz müddetçe de, mücadeleye devam edeceğiz! 


CELAL ŞENGÖR: ELİN DANGALAĞINA ORGAN BAĞIŞLAYIP ONU 
YAŞATMANIN ANLAMI YOK 


21 Ocak 2019 Pazartesi-haksozhaber 


Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışı taraftarı olmadığını belirterek, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" ifadesini kullandı. 


Halk TV'de yayınlanan Gürkan Hacır'ın sunduğu “Şimdiki Zaman? adlı programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışına karşı olduğunu söyledi. 


Kendisine organlarını bağışlayıp, bağışlamayacağını sorduklarını anlatan Şengör, “Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar” diye konuştu. 


İnsanların gömülmeye çok meraklı olduğunu, tarihte iz bırakmış kişilerin mezarlarının nerede olduğunun dahi bilinmediğini belirten Şengör, “Yahu kardeşim gömüleceksin de ne olacak, kaybolacaksın” dedi. 


KIZLARIMIZI BU PROFLARDAN KORUMAK ŞART! 
14 Mayıs 2020 Perşembe- haksozhaber 


Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, sosyal medyada infiale neden olan sözleri sonrası görevinden istifa etti. 


Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutunca "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" demiş, sözleri çok tepki çekmişti. 


Ahlaksız ve iğrenç yorumu ekrana yansıya Prof. Dr. Orhan Acar, tepkilerin ardından istifa etmek zorunda kaldı. 


Celal Şengör de aynı ahlaksızlığıyla gündem olmuştu 


Ateist Celal Şengör Fatih Altaylı'nın programında 'kütüphanede gördüğü mini etek giymiş genç bir kız' ile ilgili beden yapısını tasvir eden ahlaksız iğrenç ifadelerde bulunmuştu. 


Celal Şengör, canlı yayında şu iğrenç sözleri söylemişti; 


"Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş. Dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim.." 


ALPER GÖRMÜŞ İLE "40 BENZEMEZ YÜZ" ÜZERİNE... 


03 Ekim 2008 Cuma - Röportaj: Asım Öz-Haksöz-Haber 


Celal Şengör'den Bülent Ersoy'a, Cem Yılmaz'dan Devlet Bahçeli” ye, Sezen Aksu'dan Tayyip Erdoğan'a 40 Benzemez Yüz. Onlar son yılların en çok konuşulan, hayatımızı etkileyen 40 ismi. Alper Görmüş”le 40 Benzemez Yüz (Hayy Kitap, 2008)'ü ve portre yazımını... 


Celal Şengör'den Bülent Ersoy'a, Cem Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye, Sezen Aksu'dan Tayyip 
Erdoğan'a 40 Benzemez Yüz. Onlar son yılların en çok konuşulan, hayatımızı etkileyen 40 
ismi. Özne oldular, hep başrol oynadılar, hep "damga vurdular". Ama bu kez durum farklı... 
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen bu 40 yüz, artık Alper Görmüş'ün "elinde"... Görmüş, herkesin bildiği 40 yüzü önce siliyor, sonra kendi "hakkaniyet" kriterlerine göre yeniden çiziyor. Bu işlem sırasında egemen medyanın uygun gördüğü makyaj da temizlenmiş oluyor. 
Ve ortaya bize daha önce söylenmeyenleri söyleyen, bildiklerimize "benzemeyen" 40 taraflı portre çıkıyor. Alper Görmüş'le 40 Benzemez Yüz (Hayy Kitap, 2008)'ü ve portre yazımını konuştuk 


Öncelikle, henüz kitabı okumayanlara bir rehber olması adına, bir portre kitabı yazmanıza yol açan nedenleri açmanızı rica ederek başlamak isterim söyleşimize... 


Bu kitap, Yeni Aktüel dergisi için her hafta bir tane olmak üzere kaleme aldığım "portreler"in kitaplaştırılmış hali... Dolayısıyla bir "portre kitabı" yazma fiilinden söz edilemez diye düşünüyorum. Yayınevi böyle bir öneride bulundu, ben de "peki" dedim. 


Kitabın kapak tasarım düşüncesi size mi ait? 


Hayır, ben o işlerden hiç anlamam. O nedenle, yönettiğim dergilerde görsel yönetmenin işine hiç karışmayan bir yayın yönetmeni olageldim hep. Onlar çalışır, bana gösterir, içerikle ilgili bir itirazım yoksa "tamam" derdim. Burada da öyle oldu: Arkadaşlar bana gönderdiler yaptıkları çalışmayı, ben de "şahane olmuş, elinize sağlık" dedim, konuyu kapattık. 


Portreler nasıl oluşuyor? Teknik açıdan "sıradan" dergi ya da gazete yazılarından farklı yazılış soru(n)ları var mı? 


Gazete ve dergilerdeki tipik portreler, hepimiz biliyoruz, esasen "tanıtma" ve "ne yaptı, ne etti" çerçevesinde kalıyor. Benim portrelerimde ise işin bu yanı ya hiç yoktur ya da pek azdır. 
Çünkü benim derdim onlarla ilgili "objektif" bilgiler vermek değil, benim derdim ele aldığım kişilerin bana nasıl göründüğünü anlatmak. 


Cemal Süreya "Kişi kendi yüzünü (...) tam bilemez; bir başkası gibi bakamaz kendine; baksa da tam göremez" diyor bir konuşmasında. Kitabın sunuşundaki "'Portrecinin Portresi" bunu doğrulayan bir yazıdır diyebilir miyiz? 


Tabii ki... O giriş yazısında, aslında "kendine bakan" biri olmadığımı itiraf etmiş, buradan kalkarak başkalarına bakma hakkımın olup olmadığını sorgulamıştım. Başlarken, belli belirsiz hissettiğim bir şey de, başkalarına bakarken aslında kendi kendimle ilgili birtakım şeyleri de keşfedeceğimdi. Öyle de oldu. Bu portreleri yazmasaydım, belki hiçbir zaman ortaya çıkmayacak bazı yönlerim çıktı ortaya. Bunların bazıları bana sıkıntı veren keşifler oldu ama ne yapalım: Hamama giren terler... 


Abdullah Gül portresinin kitabın başında Tayip Erdoğan portresinin kitabın sonunda, diğerlerinin bu ikisi arasında yer almasının sizce özel bir anlamı var mı? 


Yok yok... Birinci portreyi yazdığım hafta Abdullah Gül yeni cumhurbaşkanı olmuştu, o günlerde başka birinin portresiyle başlamak tuhaf olurdu, hatırladığım kadarıyla derginin de bu yönde bir isteği olmuştu. Tayyip Erdoğan portresine gelince; bana kalsaydı Erdoğan portresini yazmak için daha beklerdim, fakat yayınevi kitap için hazırlıklara başladığında bunu bir eksiklik olarak algıladıklarını, ben de uygun görürsem bir Tayyip Erdoğan portresini de eklemek istediklerini söylediler. Ben de kitap matbaaya yollanmadan önce Aktüel için bir Erdoğan portresi kaleme aldım ve o portre kitabın son portresi oldu. 


İslamcılık için yaptığınız "İslamcılık, yani mevcut devleti ele geçirip yukarıdan aşağıya bir İslami toplum-yaşam biçimi empoze etmek; Leninizm'in içeriği farklı bir versiyonu" diyorsunuz. Bu indirgemeci bir tavır değil mi? İslamcılık ile Müslüman arasında nasıl bir ayrım görüyorsunuz? 


İslamcılık bir siyaset, Müslümanlık ise inanç ve kültür meselesi... Müslümanlıkla Leninizm'i aynı cümlede bir araya getirseydim sorunuz haklı ve yerinde olurdu. Fakat ben bir siyaset olarak İslamcılıkla Leninizm arasındaki benzerliğe işaret ediyorum. Şu ana kadarki İslamcı siyasetler, bize onların da tıpkı Leninizm gibi devleti ele geçirip, onu bir araç olarak kullanıp yukarıdan aşağıya yeni bir toplum modeli geliştirme dışında bir şey önermediler. Marksizm içinde uzun bir süredir bu yolun çıkmaz bir sokak olduğuna dair tartışmalar yürütülüyor. 
Önerilen yeni modelin küçük nüvelerinin toplum içinde oluşturulması ve onların geliştirilmesi, bu arada zihniyetin de yavaş yavaş dönüşmesi temelinde bir iktidar mücadelesinden başka bir yolun olmadığı savunuluyor. 


İslamcılık ise, istisnaları saymazsak, esas olarak iktidar iddiasından vazgeçti bu süreçte. 
Türkiye'de de böyle oldu. Adını şimdi hatırlayamayacağım, altı yıl önce bir AK Parti yöneticisi, partilerinin, "İslamcılık iddiasından vazgeçmiş müslümanların hareketi" olduğunu söylemişti; bence de doğru bu. 


Deniz Baykal, İlhan Selçuk, Bülent Ersoy, Cemal Süreya'nın da portrelerini yazdığı isimler. Bu isimlerle ilgili yazı yazarken Cemal Süreya'nın yazdıklarına bakma gereği duydunuz mu? 


Hayır. 


Okan Bayülgen portresinde pespaye magazinle ciddinin magazinleştirilerek manipüle edilmesine değiniyorsunuz. Medyanın özellikle haberleri magazinleştirmesinin altında hangi ger(ek)çe(k)ler yatıyor? 


Orada, sıradan magazinin ciddi bir sorun olmadığını, asıl sorunun "ciddinin (de) magazinleştirilmesinde olduğunu" yazmıştım (mealen). Bunun nedeni açık: İnsanları alıklaştırmak, hayatları üzerinde, hayatımız üzerinde düşünmelerinden alıkoymak. Orwell, "büyük birader"in bizi denetim ve yasaklar yoluyla köleleştireceğine inanıyordu. Huxley ise tam tersine, insanların haz ve eğlenceye boğularak denetleneceği tezini savunuyordu. 
Günümüz medyasının gelişme eğilimine baktığımızda Orwell'in değil Huxley'nin haklı olduğunu görüyoruz. 

Ertuğrul Özkök için yazdığını portrenin sonunda "Çok eksik, çok" diyorsunuz. Portreleri bugün yazsaydınız daha farklı yazar mıydınız? 


Bazı portreleri bitirdiğimde, bitirmek zorunda kaldığımda müthiş bir eksiklik duygusu yaşıyorum. Hacimle ilgili sıkıntıdan söz ediyorum. Böyle durumlarda keşke birkaç sayfam daha olsaydı diye hayıflanıyorum. Bu sıkıntıyı en çok Özkök'ün portresini bitirmek zorunda kaldığımda hissettim, onu da yazıya döktüm. 


Portre yazmanın meydan okuyan bir yanı var mı? 


Var tabii... Hâkim algıya tepeden tırnağa aykırı şeyler yazıyorsanız hele... 


Sizi tanıdığımdan beri düşündüğüm şeylerden biri medya ile "ağır işçi" boyutlarında uğraşmanızın farklılığı gelir. Sizin için medya ne ifade ediyor? 


Türkiye'de hiçbir büyük "siyasi oyun" medya olmaksızın kotarılamaz. Özellikle "yıkıcı siyasi oyun"larda bu böyle. O kadar ki, medya bizim ülkemizde zaman zaman "birinci kuvvet" haline gelir. Türkiye bir yandan da meşru iktidarları gayri meşru yöntemlerle yıkma pratikleri zengin bir ülke. İşte bu iki nedenle medyanın istediği gibi at oynatmasına izin vermemek gerekir. Ben de gücüm yettiğince bunu yapmaya çalışıyorum. 


"Alper Görmüş neyin peşinde? "diye ürkütücü bir soru sorsam? 


Bana hiç ürkütücü gelmedi bu soru. Ben, iktidar oyunlarının içinde olan ve bu yönde etki yapmaya çalışan bir gazeteci değilim çünkü. Bütün çabalarım tek ve basit bir amaca dönük: Türkiye'nin "normal" bir ülke haline gelmesi. 


Bugünden baktığınızda Nokta dergisinin yerini nasıl görüyorsunuz? Çok önemli etkileri olmuştur, denilebilir mi? 


Nokta, Türkiye'deki gazeteciliğin lüksünün bozulmasında önemli bir rol oynadı. 
Gazeteciliğin, siyasi gazeteciliğin esas rolünün "arı kovanına çomak sokmak" olduğunu gösterdi. Nokta, ellerinde çok daha geniş imkânlar bulunan "büyük" gazetecileri biraz utandırdı ve onların okurları nezdindeki itibarlarını biraz aşındırdı. 


Darbe Günlükleri'nin yayımlanmasından sonraki süreci nasıl görüyorsunuz? 


Darbe Günlükleri ve onu izleyen dava, hukuki olarak bir sonuca varmasa bile, Türkiye'de darbecilik geleneğinin devam ettiğini gösterdi. Bir anlamda ilk kez darbeciler "iş üstünde" yakalanmış oldular. Fakat ne yazık ki Türkiye bu fırsatı iyi kullanamadı. Demokrasinin üç kuvveti (yasama, yürütme ve yargı) ile onları denetlemekle görevli dördüncü kuvvet (medya) görevlerini yerine getirmediği için darbecilerin yargılanması fırsatını kaçırdık. Fakat bu kadarının bile önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum. 


Genelkurmay Başkanlığı'nın medya ile geliştirmeye çalıştığı son ilişki biçimlerini nasıl değerlendirirsiniz? 


Medyayla sürekli temasa ve bilgilendirmeye dayalı biçimine bir itirazım yok. Fakat asıl soru şu: Sadece tebliğ eden bir Genelkurmay mı olacak, yoksa her türden soruya ve sorgulamaya açık bir Genelkurmay mı? Bence burada asıl görev medyaya düşüyor. Eğer oradan bir basınç gelmezse, Genelkurmay neden sahip olduğu lüksü bozsun ki? 


Söyleşi için teşekkür ederim. 


İşte Alper Görmüş'ün "yeniden" çizdiği yüzlerden bazıları: 

Abdullah Gül: Cumhuriyetçilerin cumhuriyetçi çıkmasından korktuğu cumhurbaşkanı Şener Şen: Yerlilik ve modernliğin ideal bileşimi 

Emre Kongar: "Sosyo"nun zapt-u raptının lojis(tiğ)i... 

Ertuğrul Özkök: Gazetesi gibi: Sadece gündelik hayatta sivil... 

Müjde Ar: Asıl sözü süküttu, şimdi sözünü kaybetti 

Alev Alatlı: Dünyanın kaybolan büyüsünü ararken kaybolan yazar... 


Durmuş Yılmaz: İlk "zenci" Merkez Bankası Başkanı 


Nuri Bilge Ceylan: Hayatın sıkıcılığıyla dürüstçe yüzleşen sinemacı Bekir Coşkun: Delili kendi varsayımı olan yazar 

Bülent Arınç: Muhafazakârlık üstü az milliyetçilik... 

İlhan Selçuk: Yüceliğin kötülüğü... 


Erkan Oğur: Yalınlığın manifestosu... 


ÜNİVERSİTENİN KAPISINA KİLİT VURURUZ! 


31 Ocak 2008 Perşembe-gazetevatan 


Prof. Celal Şengör, türbanla ilgili yasa tasarısı için sert konuştu. 
Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından YÖK üyeliği için aday gösterilen Prof. Şengör, türbanlı öğrencilerin üniversiteye gitmeleri durumunda üniversite kapısına kilit vuracaklarını 


söyledi. 


Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Ethem Tolga'dan boşalan YÖK üyeliği için, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından yapılan seçimde 16 aday arasından 83 oy alarak seçilen Prof. Celal Şengör, AKP ve MHP'nin üniversitede türbana izin veren yasa değişikliğine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Show Haber'e konuk olan Prof. Şengör, AK Parti Anaysa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile türban konusunu tartıştı. 

Öğrenci Karşımızda Dinini Şakırdatacak 

Prof. Dr. Celal Şengör, başörtüsüne serbestlik getirilmesi durumunda üniversite hocaları olarak buna tepki göstereceklerini söyledi. Şengör; "Karşımıza gelen öğrencilere din kitaplarında yazamayan şeyleri öğretiyoruz. Bunları öğrenmesini istiyoruz. Nuh Tufanı'nın olmadığını, insanların Adem'le Havva'dan gelmediğini öğretiyoruz. Bunları sadece not alması için değil, hayatına da yansıtması için öğretiyoruz. Ancak şimdi durum böyle değil. Türbanını takan öğrenci, karşımıza dinini şakırdatarak gelecek" şeklinde konuştu. 

Kapıya Kilit Vururuz 

Şengör, yapılan yasal düzenlemeye rağmen başörtüsüne üniversitelerde izin verilmesi durumunda istifa edeceklerini söyledi. Şengör; "Şimdi deniyor ki: Meclis'in yasama, hükümetin yürütme yetkisi var. Ancak üniversitenin de kendi işini nasıl yapacağını bilme yetkisi var. Öğrencimizin hangi vasıflara sahip olacağına biz karar veririz. Buna başka kimse karar veremez. Derlerse ki 'Biz karar vereceğiz', Peki, o zaman kiliti asarız üniversitenin kapısına." Kırca'nın 'Ne demek kiliti 

asarız?' sorusuna Şengör; "Biz işimizi bırakırız. Çünkü üniversite üniversitelikten çıkar. Biz bu şartlarda hocalık yapamayız. Benim sebebi mevcudiyetim ortadan kalkar" şeklinde cevap 


verdi. 


Türbanı Gamalı Haç'a Benzetti 

Türbanın “gamalı haç? gibi siyasal bir simge olduğunu belirten Şengör, “Yarın peçeyle de girmek isteyecekler. Bunun önü alınamaz. Üniversiteler bu duruma tepki koyar” dedi. 
Subaylar Rahatsız 

Daha önce verdiği bir demeçte, "Halk olarak bir şey yapsak, ama kimse yapmıyor. Asker konuşmalı mı, evet konuşmalı. Ordu gayet tabii ki darbe yapabilir. Niye yapmasın?.." diyen Prof. Şengör, “Memleketin Atatürk çizgisinden ayrılması askeri her zaman üzer. Bu çizgiden ne kadar kayılırsa bütün subaylar rahatsız olur. Askerle konuştuğunuz zaman da bunu dile 


getiriyorlar” dedi. 


DARWİN KAPAKTA, SANSÜR FİRARDA 
Haziran 23, 2009-habervesaire 


Ankara Başsavcılığı, Bilim ve Teknik dergisinin Darwin kapağını son anda değiştiren TÜBİTAK yönetimi için “takipsizlik” kararı verdi. Mart sayısında dergiden çıkarılan Darwin haziranda kapak oldu. Ankara Başsavcılığı, Evrim Teorisi'nin sahibi Charles Darwin'in kapak konusu yapıldığı Bilim ve Teknik dergisinin mart sayısını son anda 

değiştiren TÜBİTAK yönetimi hakkındaki soruşturmasında “takipsizlik” kararı verdi. 
Doğumunun 200. ve Evrim Teorisi'nin yayınlanmasının 150. yıldönümü nedeniyle mart sayısında Darwin'le ilgili geniş bir dosya hazırlanmış ancak derginin o dönemki yayın yönetmeni Dr. Çiğdem Atakuman'a ifadesine göre bu dosya ve kapak, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve derginin Yayın Kurulu üyesi Prof. Dr. Ömer Cebeci tarafından yazıişlerine danışılmadan çıkarılmıştı. 


Olayın basına yansıması üzerine Dr. Çiğdem Ataduman görevine kısa bir süre daha devam edebilmiş ve daha sonra derginin yayın yönetmeni değiştirilmişti. Ancak İzzet Arıkan isimli vatandaşın konuyla ilgili suç duyurusunda bulunması üzerine Ankara Başsavcılığı TÜBİTAK yönetimi hakkında soruşturma başlatmıştı. 


Soruşturmayı “takipsizlik” kararıyla sonlandıran başsavcılık gerekçesinde, Atakuman'ın yayın kuruluna bilgi vermeden derginin kapağını hazırladığını ve TÜBİTAK yönetiminin herhangi bir suç işlemediğini öne sürdü. Karara itiraz edilirse, dosya Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. 


Öte yandan mart sayısında dergi dışında kalan Darwin konusu, TÜBİTAK Bilim ve 

Teknik dergisinin haziran sayısında kapaktan verildi. Ancak Darwin hakkında hazırlanan dosyanın tümünün, daha önce yayınlanan yabancı makalelerden çeviri olması ve Türkiye'deki bilim insanlarından faydalanılmaması dikkat çekiyor. 


DARWİN'İN HATIRLATTIĞI TÜBİTAK 
Mart 11, 2009-Yazan: Pınar Keleş-habervesaire 


Bilim ve Teknik dergisinin kapak konusu Darwin ve Evrim Teorisi'ne uyguladığı sansürle gündeme gelen TÜBİTAK, 2003'ten beri siyasallaştırılan bir kurum. 


Yayıncısı olduğu Bilim ve Teknik dergisinin Mart 2009 sayısının “Darwin ve Evrim Teorisi” başlıklı kapak konusuna sansür uygulayan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), son yıllarda tartışmalı bir kurum portresi sunuyor. 
Özellikle, geçtiğimiz yıl onaylanan ve bilim kurulunu oluşturan 14 üyenin 10”unun başbakan tarafından atanmasını sağlayan karar sonrasında TÜBİTAK'ın “bilimden uzaklaştırıldığı, siyasallaştığı” dile getirilmişti. 


Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 2009'u, Evrim Teorisi'ni öne süren ve modem biyolojinin temellerini atan Charles Darwin'in doğmunun 200., en önemli eseri Türlerin Kökeni'nin yayınlanmasının 150. yıldönümü nedeniyle “Darwin Yılı” ilan etti. 42 yıldır yayınlanan TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi de, Mart sayısında, tüm dünyadaki bilim kurumları ve yayınları gibi onu ve Evrim Teorisi'ni ele alan bir içerikle hazırlandı. İngiliz doğabilimci aynı zamanda derginin kapak konusuydu. Ancak TÜBİTAK 
yönetimi tarafından engellendi. Dergi, piyasaya çıkmasına kısa bir süre kala 112'den 96 
sayfaya indirildi ve küresel iklim değişikliği kapağıyla yayınlandı. 

Derginin yayın yönetmeni Dr. Çiğdem Atakuman, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Ömer Cebeci tarafından görevinden alındı. Basında yer alan haberlere göre bu uzaklaştırma sözlü olarak yapıldı ve kısa bir süre içerisinde resmi hale getirileceği belirtildi. 


Siyasallaşma adımları 


Özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurulu ismiyle 1963'te kurulan TÜBİTAK, bugünkü isimini 2005”te aldı. 

Kurulduğu yıl yürürlüğe giren TÜBİTAK Kanunu, Özal hükümetinin görevde olduğu 1987 
yılında, 249 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) değiştirildi. O tarihe kadar bilim kurulu tarafından yönetilen kurumun başına, bu kararnameyle ilk kez, sekiz üye bir başkandan teşekkül yönetim kurulu getirildi. Bilim kurulu, 1993'te Çiller hükümeti döneminde çıkarılan 
498 sayılı KHK ile döndü. Başkan ve 12 üyeden oluşan bu kurulun sekiz üyesi müspet 
bilimler alanında tanınmış kişiler arasından, diğer dördünün özel veya kamu kesiminden üstün hizmetiyle tanınmış kişiler arasından seçileceği karara bağlandı. İlk grupta yer alan sekiz üyenin en az yarısının Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesi olması gerekiyordu. 
Açılacak üyelikler, kurul tarafından yapılacak gizli oyla ve üye tam sayısının çoğunluğuyla seçilecekti. 


Erdoğan hükümetinin görevde olduğu 2003'te 5016 sayılı TÜBİTAK Kanunu'na getirilen geçici ek madde ile “Boş bulunan Bilim Kurulu üyeliklerine, kanunda belirtilen niteliklere uygun kişiler arasından, bir defaya mahsus olmak üzere başbakan tarafından ataması ve başkanın bir defaya mahsus olmak üzere başbakanın teklifi üzerine cumhurbaşkanı tarafından atanması” sağlandı. 


Yasa iptal oldu, kurul değişmedi 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM'nin kabul ettiği yasa tasarısını veto etti. 
Meclisin değişikliğe uğratmadan Sezer'e geri gönderdiği tasarı, cumhurbaşkanının aynı tasarıyı iki kez veto etme hakkı bulunmadığı için yasalaştı. 


Yasanın onaylanmasıyla başbakanlık altı bilim kurulu üyesi atadı. Bilim kurulu, bu altı üyenin katılımıyla Prof. Dr. Nüket Yetiş başkan vekili seçti. Ancak seçimi onaylamayan eski altı üye istifa etti. Gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yasanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 2004'te yürürlüğü durdurdu ve ardından da yasayı iptal etti. Ancak, başbakan tarafından yapılan seçimler değiştirilmedi. 


Bilim adamı tek seçicisi: Başbakan 

1 Eylül 2008'de yürürlüğe giren 5798 sayılı yeni kanun, kurumun yapısını ve yönetimini 
nededeyse tümüyle siyasi erkin insiyatifine bıraktı. Bu kanundan önce bilim kurulunun 14 
üyesinden yedisi başbakan tarafından atanırken, yeni yasayla bu sayı 10'a yükseldi. Bilim kurulu başkanının yetkileri de arttırıldı. Kurum organizasyon şemasını onaylamak, kurumun personel kadroları, ücret cetvelleri, performans değerlendirme kapsamında yapılacak ödemeler, iş tanımları ve göreve karşılık gelen pozisyonları karara bağlama gibi yetkiler sadece başkana bırakıldı. Yasayla birlikte Aralık 2003'te vekaleten atanan Başkan Nüket Yetiş, başkanlık görevini asaleten üstlendi. 


Erdal İnönü: “Araştırma amacı geride kaldı” 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 2008”deki yeni yasayı “Kurum yönetimini ele geçirmeyi ve akla dayalı bilimsel çalışmaların lokomotif gücü olan TÜBİTAK'ın, tüm unsurlarıyla birlikte siyasi temelli amaçlara hizmet eden bir kuruma dönüştürülmesini amaçlamaktadır” açıklamasıyla eleştirmişti. 


1993'te bilim kurulu sistemini yeniden getiren 50. hükümetin Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ise “TÜBİTAK yönetiminin siyasal baskılara açık olmasının tehlikesi, araştırma amacının geride kalmasıdır. Bu kadar kolay fark edilemeyen, ama olasılığı daha büyük bir tehlike, yeni yönetimin bir an önce pratikte yararı olan sonuçlar elde etme umuduyla araştırmaları yanlış yönlendirmesi ve böylece araştırma verimini düşürmesidir” diyordu. 


EVRİM TEORİSİ VE TÜRKİYE 


Mart 12, 2009-Yazan: Burcu Soydan-habervesaire 


Türkiye, modern biyolojinin temelini oluşturan Evrim Teorisi'ni kabul etmekte en çok direnç gösteren ülkelerden biri. Öyle ki, ABD'de bir grup bilim insanının 2005 yılında yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de yaşayanların sadece yüzde 27'si bu teoriye inanıyor. Bu oran, araştırmaya dahil edilen 34 ülke içinde en düşük olmasıyla dikkat çekiyor. 


İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in Bilim ve Teknik dergisinde kapak krizine yol açan ve bundan tam 150 yıl önce ortaya atılan Evrim Teorisi, canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ve doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini kabul ediyor. Buna göre insan goril ya da şempanze gibi türlerle benzerlik gösteriyor. Teori, semavi dinlerin temelinde yer alan “yaratılış” fikrine ters düştüğü gerekçesiyle özellikle dindar kesimlerden tepki görüyor. 


Bilim dünyası tarafından kabul gören ve bir başka teoriyle çürütülemeyen Evrim Teorisi'ne karşı son yıllarda, dini çevrelerde de büyük bir yumuşama gözlemleniyor. Örneğin Darwin ve çalışmalarının geleneksel muhaliflerinden İngiliz Kilisesi, geçtiğimiz yıl “Seni yanlış anladığımız, sana karşı gösterdiğimiz ilk tepkilerde hatalı olduğumuz ve bu nedenle başkalarının seni yanlış anlamasına sebep olduğumuz için özür dileriz” açıklamasıyla ölümünden 125 yıl sonra bilim adamından af diliyordu. Geçen hafta benzer bir tepki veren Papa 2. Paul “Evrim bir hipotezden çok daha fazlasıdır” diyordu. 


En az inanan ülke 

ABD Michigan Eyalet Üniversitesi”nden bir grup bilim adamı 2005'te, Evrim Teorisi hakkındaki bir saha çalışmasında 34 ülkede yaşayan erişkinlere “Bildiğimiz haliyle, insanoğlu daha önceki hayvan türlerinden gelişti” cümlesini onaylayıp onaylamadıkları sordu. Alınan cevaplar 1985-2005 yıllarındaki kamu oylamalarından elde edilen verilerle bir araya getirildi. 
Çalışmanın sonucunda Türkiye, evrimi yüzde 27'lik oranla en az kabul eden ülkeydi. 
Türkiye'yi ABD takip ederken, İzlanda, Danimarka, Fransa ve Japonya'da yaşayanların yüzde 80'i evrimin kesinlikle doğru olduğunu kabul ediyordu. 


“Öğrencinin seviyesini aşan” teori 

Diğer taraftan, Türk eğitim sistemi de Evrim Teorisi'ni neredeyse yok sayıyor. Teori, ilköğretimte sadece 8. sınıfta fen bilgisi kitabında yüzeysel olarak anlatılıyor. Daha önceki yıllarda bu kitapta yer alan şu bölüm “öğrencilerin seviyesini aştığı” gerekçesiyle çıkarılmıştı: 


“Darwin'in düşüncesi bir topluluğun aynı türden diğer topluluklarla ilişkisi kesilirse, yeni türlerin oluşabildiğidir. Kuşlar rotalarının dışında sürüklenip uzak adalara ulaştıklarında geri dönemezler. Mutasyona uğrarlar. Zaman içinde topluluklar o denli değişir ki, bu iki topluluğun bireyleri bir araya gelseler bile çiftleşemez. İki farklı türden söz edilir. Yeni türlerin oluşumu ve değişimiyle ilgili çalışmalar bugün de sürdürülmektedir. Moleküler biyoloji, embriyoloji, genetik gibi alanlardaki araştırmalar bu konuya yeni bulgular kazandırmaktadır.” 


Yine aynı kitapta yer alan “Garabi, İbn-i Sina, İbn-i Miskeveyh gibi bilginler, türlerdeki değişime değinmişlerdir. Ibn-i Haldun canlılardaki değişme ve gelişme basamaklarına değinmiş. Ancak, nasıl gerçekleştiği hakkında fikir belirtmemiştir” paragrafı da “Bu bilginler, 


türdeki değişimlerin sınırlı olduğunu, bir türün bir başka türe dönüşemeyeceğini ve ayrı yaratıldıklarını ileri sürmüştür” olarak değiştirildi. 


Ortaöğretim: “Darwin yeterince kanıt toplayamadı.” 

Ortaöğretimde ise teoriye sadece 10. sınıf biyoloji kitabında yer veriliyor. Kitapta “Darwin yeni türlerin doğal seleksiyon sonucu ortaya çıktığını varsaymış, fakat düşüncelerinde yeterince kanıt toplayıncaya kadar tereddüt etmiştir. Darwin, düşüncelerini “Türklerin Kökeni? adlı kitapta açıklamıştır.” Aynı kitapta Evrim Teorisi'nin ardından yaratılış görüşü yer alıyor. 


Öğrencilere din kültürü, fen bilgisi ve biyoloji derslerinde aktarılan yaratılışçı görüşler sadece öğrencilerle kalmayıp öğretmen adaylarını da etkiliyor. 2008 yılında Muğla Eğitim Fakültesi tarafından Hacettepe Üniversitesi'nde biyoloji öğretmeni olmaya aday 98 kişi üzerinde yapılan araştırmada, öğretmen adaylarının yüzde 43'ünün evrimi benimsediği görülmüştü. 
Adayların yüzde 30'u bu konuda kararsızken, yüzde 16'lık bir bölüm ise evrimi tamamen reddediyordu. 


Bakan Çelik: “Evrim teorisi ateizmle örtüşüyor” 

2007 yılında Üniversite Konseyleri Derneği üyesi 700 akademisyen, bilimsel olmadığı 
gerekçesiyle yaratılışçı düşüncenin ders kitaplarından çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurmuştu. Milli Eğitim Temel Kanunu'nun “Türk milli eğitiminde laiklik esastır” ve “her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere göre sürekli olarak geliştirilir” maddelerini esas alan metin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından “Yaratılışla ilgili birçok teori var. Adı üstünde Evrim Teorisi. Evrim teorisini çocuklara anlatıp da evrim karşıtı olan “teorileri” çocuklara anlatmama bilimsel bir tavır mı” sözleriyle yanıtlamıştı. 


Milli Eğitim Bakanlığı, 2005 yılında Mersin Yalınayak İlköğretim Okulu'ndan beş öğretmenin evrim teorisini anlattıkları gerekçesiyle açığa almıştı. Öğretmenlerin işe iadesi için başta Eğitim-Sen olmak üzere birçok kuruluş tarafından baskı geldiyse de öğretmenlerin işe iadesi kabul edilmedi. Çelik konuyla ilgili katıldığı bir televizyon programında da “Evrim teorisi ateizmle, akıllı yaratılış inanç ile örtüşüyor” demişti. 


TANRI SAVAŞLARINDA SLOGAN YARIŞMASI 
Şubat 23, 2009-Yazan: Burcu Soydan-habervesaire 


Bunun yanı sıra dinlerin gereksizliğini savunduğu “Tanrı Yanılgısı” adlı kitabını Türkiye?de yayınlayan yayınevi sahibine “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla dava açıldı ancak mahkeme, “Kitap yasaklamanın düşünce özgürlüğünü özünden sınırlayacağı” gerekçesiyle iddiayı reddetti. 


Tanrı var, Tanrı yok 

İngiltere'de yaşanan otobüs krizine bir tepki de İspanya'dan geldi. Madrid'de Papaz Rubiales öncülüğünde başlatılan kampanya için gerekli 2 bin avro ise inanlardan toplanan bağışlarla sağlandı. “Tanrı kesinlikle var, inanın ve hayatı yaşayın” sloganıyla verilen reklamlara karşılık bu defa da İspanya Ateistler ve Özgür Düşünenler Birliği'nden (UAL) cevap geldi. 
Katalan dilinde aynı Londra'daki gibi “Tanrı muhtemelen yok, siz dertlenmeyi bırakıp hayatın tadını çıkarmaya bakın” ilanı veren grup Madrid sokaklarını da otobüsler üzerinde Tanrı savaşlarına çevirdi. 


The Guardian'dan slogan yarışması 

İngiltere ve İspanya “Tanrı var mı yok mu?” diye tartışırken en yaratıcı fikirlerden biri İngiliz The Guardian gazetesinden geldi. Gazetenin internet sitesinde açtığı “En iyi otobüs sloganı yarışması” adlı bölüm tüm dünyadan The Guardian okurlarına kendi otobüs sloganlarını bulma fırsatı yaratıyor. Kampanyanın tanıtım yazısında “İnananlar ve inanmayanlar kendi savunduklarını sloganlarıyla duyurdular. Ama her iki tarafın da sloganından tatmin olmayanların çoğunlukta olduğunu gördük. İşte şimdi sıra sizde. Kendi inandıklarınız doğrultusunda otobüs sloganlarınızı bize gönderebilirsiniz” diyen gazete kampanyalarının Ateist otobüs kampanyası ya da İngiltere Humanist Derneği ile hiçbir bağlantısının olmadığını da vurguladı. İşte en yaratıcı otobüs sloganlarından örnekler: 

* Gandalf muhtemelen gerçek çünkü o da herkesin okuduğu uzun eski bir kitapta geçiyor. 


* Hristiyanların Tanrısı otobüs gibidir. Yıllarca birisinin gelmesini beklersiniz sonra üçü birden gelir. 


* Bilim sizi aya uçurur. Din sizi Amerikan gökdelenlerine uçurur. 

* Ölüm sadece hayatın eksikliğidir o yüzden endişelenmeyin. 

* Şu an otobüsün sağ tarafındaki sloganı okuyorsun. 

* Muhtemelen iş yok. Şimdi endişelenmeyi bırak ve güzel bir uyku çek. 
* Tam şu an otobüsü kaçırıyorsun, kahretsin! 


* Dinin dünyayı yönettiği, Tanrı'nın sözünün kanun sayıldığı günler vardı. Bugün o günlere karanlık çağ diyoruz. 


* Kimse, gerçekten Tanrı'nın olup olmamasından rahatsız olmuyor. O yüzden paranızı bu reklamlar yerine gerçekten ihtiyacınız olan birşey için harcayın. 


* Bu otobüs oldukça hızlı bir şekilde tükenmekte olan fosil yakıtla çalışıyor. Yakın bir gelecekte eşek üstünde olacaksın. 


* Godot'u mu bekliyorsun? Üzgünüz biz sadece otobüs terminaline gidiyoruz. 
* Bilim gerçeklerle ilgilenir. Din anlamlarla ilgilenir. Siz bağdaştırın. 


* Biz herşeyin en iyisini biliriz. Çeneni kapalı tut, sana söyleneni yap ve minnetar ol. Unutma, seni izliyoruz. 


BİLİM VE TEKNİK'TE “SALLA BAŞI AL MAAŞI’ 


Mart 12, 2009- Yazan: Pınar Keleş-habervesaire 
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Türkiye’nin en eski ve en çok satan süreli yayınları arasında yer TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinde yaşanan Darwin ve Evrim Teorisi sansürünün arkasında, son bir yılda kurumun ve derginin yapısında yaşanan değişim yatıyor. Uzun yıllar derginin yayın yönetmenliğini üstlenen Raşit Gürdilek'in Nisan 2008'de görevden alınmasının ardından bu görevi üstlenen Dr. Çiğdem Atakuman'ın TÜBİTAK yönetiminin dergiye müdahale etmesine göz yumduğu ve dergi çalışanlarının dergiye katkıda bulunmasına engel olarak uzaklaşmasına neden olduğu iddia ediliyor. 


HaberVs'nin ulaştığı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinin yazıişleri eski çalışanları bu iddiaları doğruluyor. Bu isimler Raşit Gürdilek'in görevden alındığı Nisan 2008'den itibaren dergiyi hazırlayan ekibe iş yaptırılmadığını, içeride üretilen yazıların hiçbir neden gösterilmeden yayına konmadığını ve hemen tüm içeriğin dergi dışındaki isimler tarafından üretildiğini dile getiriyor. Bu durumu TÜBİTAK yönetimine ve Bilim ve Teknik dergisi Yayın Kurulu'nda da yer alan Prof. Dr. Ömer Cebeci'ye sözlü ve yazılı olarak ilettiklerini ifade eden eski çalışanlar, girişimlerine hiçbir zaman cevap alamadıklarını söylüyor. 

“İş yapma, seyret” 

Yayın Yönetmeni Dr. Çiğdem Atakuman derginin kadrolu yazarlarına, yazı yazmaları yerine dışarıdan gelen yazıları değerlendirme görevi verdi. Bu durum sadece yazarlar için değil, derginin hemen tüm çalışanları için geçerliydi. Örneğin derginin redaktörü (düzeltmen) kendi işini yapmak yerine, yayında kullanılmayacak yabancı dilde metinlerin çevirisiyle görevlendirildi ve redaksiyon işi dışarıya yaptırıldı. 


Her ay ortasında yapılan Yayın Kurulu ve yazıişleri çalışanlarının katıldığı toplantılar iptal edildi. Bu toplantılar bir sonraki sayısının içeriği, bilimselliği ve kapak konusunun 


belirlenmesi için yapılıyordu. Ancak son bir yıl içerisinde ya hiç yapılmadı, ya da göstermelik şekilde gerçekleşti, Çünkü içeriğe dair dergi çalışanlarının görüşü alınmıyordu. 


Maruz kaldıkları muamelenin bir “yıldırma ve temizleme” operasyonu olduğunu düşünen dergi çalışanları istifa ettiler. Gülgün Akbaba, Gökhan Tok, Elif Yılmaz, Zeynep Tozar ve Serpil Yıldız son bir yılda dergiden ayrılan isimler arasında. 


Krizin nedeni düzensizlik 

Mart 2009 sayısındaki Darwin kapağının sansüre uğraması bir sürpriz olarak değerlendirmekle birlikte son dönemde yaşanan başıbozukluğa işaret ediyor. Çünkü yeni yönetim tarafından göreve getirilen Dr. Atakuman, bu yönetimle uyumlu çalışıyordu. Bu konuda “Düzenli toplantı yapılsa Ömer Cebeci konudan haberdar olur ve zamanında engelleyebilirdi. Ancak bu gerçekleşmediği için bu müdahale son dakikada gerçekleşti” yorumu yapılıyor. 


Derginin eski çalışanları her şeye rağmen, 1967'den bu yana düzenli çıkan bu köklü yayının Darwin krizinden düştüğü duruma ve yaşadığı prestij kaybına üzüldüklerini dile getiriyorlar. 


TÜBİTAK BAŞKANI SAYIN PROF. DR. NÜKET YETİŞ'E AÇIK MEKTUP 


Haziran 8, 2010- Ali Nesin- habervesaire 


Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Nesin'in TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş'e 7 Haziran 2010 tarihinde yazdığı açık mektubun tam metnini yayınlıyoruz. 
Sayın Prof. Dr. Nüket Yetiş, 


Sorumlusu olduğunuz TÜBİTAK'tan şikâyetçiyim. Sadece ben değil, matematikçi ya da değil, tanıdığım herkes şikâyetçi. Ben kendi dertlerimi size anlatmak istiyorum. Eğer isterseniz diğerlerinin dertlerini kendilerine sorup dinlersiniz. 


Sayın Prof. Dr. Nüket Yetiş, 


Basından mutlaka takip etmişsinizdir: 2007 yılında Şirince'de dağ başında, Nesin Vakfı bünyesinde bir “Matematik Köyü” kurduk. Kereste, taş, çamur ve samandan yapılmış 


geleneksel tarzda evleriyle, taş kaplanmış avluları ve daracık serin sokaklarıyla, çardakları, amfitiyatrosu, sadeliği ve içtenliğiyle, herkesin ilk bakışta âşık olduğu dünya güzeli yemyeşil bir köy oldu. 


Halkımızın maddi katkısı ve emeğiyle kurduk bu köyü. Çoluk çocuk ve gönüllüler çalıştı inşaatında. Tam bir imece ürünü. Başka türlüsü de olamazdı zaten, biz günü gününe yaşayan mütevazı bir vakıfız. 


Hiçbir maddi çıkar gütmeden bireysel çabalarımla 1998'ten beri her yaz düzenlediğim matematik yazokullarını artık Matematik Köyü'nde yapıyorum. Her yaz 500 dolayında liseli ve üniversiteli genç Matematik Köyü'nde dünya çapında matematikçilerle ve olağanüstü bir matematikle tanışıyor. Söylemeye gerek var mı? Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu dar gelirli ya da yoksul. 


Dünyanın her yerinde böyle bir girişim devlet tarafindan desteklenir. Biz de projelerimizi desteklemesi için doğal olarak TÜBİTAK'a başvuruyoruz. Bu yıl da 11 yazokulu projemizin sine maddi destek vermesi için TÜBİTAK ’a başvurduk. Tüm projelerimizi desteklemeyeceğini deneyimle bildiğimizden, sunduğumuz projelerin iki ya da üçünü desteklerse, bu destekle diğer projelerimizi de yürütebileceğimizi düşündük. 


TÜBİTAK, 7 projemizin 7'sini de reddetti! 
Sayın Prof. Dr. Nüket Yetiş, 
İzin verirseniz devam etmeden önce TÜBİTAK la ilgili bir anımı aktarmak istiyorum. 


Bundan bir iki yıl önceydi. Matematik Köyü'nde liseliler için bir proje tasarlayıp TÜBİTAK'a sunmuştuk. 


Bir zaman sonra bir yazı geldi TÜBİTAK'tan. Ankara'ya gelip projeyi panelistler, yani hakemler önünde anlatmamı istiyorlardı. 


“Herhalde bu herkese yollanan bir yazı, panelistler proje sunan, ama tanımadıkları, güvenmedikleri lise öğretmenlerini yakından tanımak için böyle yapıyorlar, herhalde bu davet bana yönelik değildir,” diye geçirdim içimden. 


Gene de emin olamayıp TÜBİTAK'a telefonla sordum. Benim de projemi panel önünde anlatmam gerekiyormuş... Projede her şey anlaşılmazmış... 


Oysa projemizde her şey yazıyordu, ne eksik olabilirdi ki, nesi anlaşılmayabilirdi ki? 


Randevu verilen gün ve saatte bir işimin olup olmadığı da sorulmamıştı. Gitmek zorundaydım. Yol parasını da ödemiyorlardı. İşimi gücümü bırakıp İstanbul'dan Ankara'ya, TUBITAK 'a gittim. Bekleme odasında bir süre bekledikten sonra panelin önüne çıktım. 


Başkan ortayaşlı bir hanımdı. İkinci başkan, ya da panelin ikinci etkili ismi Darwin skandalında da adı geçen Sayın Çiğdem Atakuman'dı. Diğer beş panelist 20'li yaşlarda gencecik insanlardı. Elli yaşında bir profesörü İstanbul'dan Ankara'ya getirterek huzurlarına çağırmakta hiçbir beis görmemişlerdi. 


Başkan sözü aldı: 
Ali Bey, dedi, ben projeleri önceden okumam. Bana projenizi anlatır mısınız? 


Biliyorum inanılır gibi değil ama aynen böyle söyledi. Sayın Çiğdem Atakuman o günü anımsar sanıyorum, kendisine de sorabilirsiniz. Dayanamayıp bunun nedenini sordum. 


Çünkü projelerden habersiz geldiğimde çok ilginç sorular soruyorum, başkalarının hiç dikkatini çekmeyen şeyleri görüyorum... Öyle değil mi arkadaşlar? diye sorup etrafındaki gençlere baktı onay bekleyerek. 


Diğerleri, nerdeyse tek bir ağızdan, 

Evet efendim, öyle efendim, dediler, çok ilginç sorular soruyorsunuz... 

Neden çağrıldığımı anlamıştım. Bu saygısızlık karşısında bana sadece susmak düşüyordu. 
Projeyi anlatmam istendi. Anlattım. 

Başkan, 

Ali Bey, dedi, derslerinizde soracağınız sorulardan birkaçını rica edebilir miyim? 


En ilginç bulduğum birkaç soruyu söyledim. Kısa bir sessizlik oldu. Başkan etrafına bakındı. 
Herhalde kendisinden soruların yanıtlarını beklediğimi sanmış olmalı ki, sinirli sinirli gülümseyerek, 


Eskiden olsaydı bunların hepsine şıp diye cevap verirdim, dedi, ama unuttum bu konuları şimdi... 


Oysa sorularımın hepsi değme matematikçiyi zorlayacak sorulardı. Kendim uydurduğum bu soruların bazılarının yanıtını bulmak için günlerce düşünmüştüm. Bazılarınınkini de hiç 


bulamamıştım... Ben sadece “ne kadar güzel sorular değil mi, güzel olduklarını teyit edin, heyecanımı paylaşın” anlamına bakmıştım panelistlerin yüzüne. Oysa onlar soruları bile anlamamışlardı. 


Başkan devam etti konuşmasına: 


Ali Bey, dedi, biz sizi araştırmacı olarak çok iyi biliyoruz, tanınmış bir araştırmacısınız ve konunuzda belli ki çok iyisiniz, ama eğitimci olarak biz sizi hiç tanımıyoruz. İyi bir araştırmacı olmak demek illa iyi bir eğitimci olmak anlamına gelmez... Bu projede başarılı olacağınızı nasıl bilebiliriz ki?.. 


Bu aşamada projemi reddetmeye niyetli olduklarını anlamıştım. Son bir umutla kendimi savundum: 


Ama ben 5 yıldır liselilere yönelik Matematik Dünyası diye bir dergi çıkarıyorum... Derginin her sayısı on bin satıyor... 


Etrafına bakınıp, 
Öyle mi? Bilmiyordum... dedi. 
Diğerleri “evet öyle” anlamına baş salladılar. 


Ayrıca, diye ekledim, 20 küsur yıldır onlarca kez basılmış 5-6 tane popüler matematik kitabım var... 


Gene etrafina sorgulayıcı bakışlar attı. 

Diğer panelistler gene “evet öyle” anlamına başlarını salladılar. 

Ayrıca haftada en az bir kez bir ilkokula, bir liseye konuşma vermeye giderim... 
Başkan konuyu değiştirdi: 

Ali Bey, dedi, bizim konseptimiz daha çok eğlence ve oyun içeren projeler... 
Olabilir... Benim konseptim de böyle... Farklılık güzel şeydir... 


Ama biz bu tür projelere destek vermiyoruz, bizim konseptimize uymuyor... 


Afedersiniz ama burası sizin konseptinizi destekleme derneği değil. Sizin konseptiniz yazmıyor şartnamede. 


Üzgünüz... 
Ayağa kalktım, kapıya doğru yönelirken, 


Destekleseniz de desteklemeseniz de bu proje gerçekleşecek, dedim sinirli sinirli. Bu projeyi desteklemek sizin için ancak bir onur olabilir... 


Projem desteklenmedi elbet. Ama hiç olmazsa bu vesileyle bir panelist grubunuzla tanışma fırsatım oldu. 


Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da TÜBİTAK'a sunduğumuz tüm lise ve lisans yazokulu projelerimiz reddedildi. 


Geçen yıl hiçbir red gerekçesi gösterilmemişti. Bu yıl ısrarlarımız ve konunun basına yansıması karşısında red gerekçeleri sunuldu. 


Gerekçelerin bir kısmı yersiz, bir kısmı dayanaktan yoksun, bir başka deyişle her biri aslında bir bahane. 


Örneğin gerekçelerden biri, derslerin günün hangi saatinde yapılacağının belirtilmemesi. Alay gibi! Şartnamede olsaydı onu da yazardık ama yazmıyordu. Aklımıza da gelmedi doğrusu. 


Bir başkası, ve bana en ağır geleni, Matematik Köyü'nü benim kurmuş olmam ve yönetmem ve orada yapılacak ve benim de yer aldığım bir projenin desteklenmesinin etik olmadığı! 


Sayın Prof. Dr. Nüket Yetiş, 


Projelerimizin desteklenmesi için, Matematik Köyü'nde matematik öğretmemem gerekiyormuş! 


Hayatımın iki yılını ve varım yoğum her şeyimi verdim bu Köy'ü kurmak için. Başıma gelmedik bela da kalmadı. TUBİTAK bu çabalarımdan dolayı beni kutlamak yerine, Köy'de yapılacak olan ve benim de yer aldığım projelere destek vermenin etik olmadığını söylüyor... 


Hayatını matematiğe ve matematik eğitimine adamış biri Matematik Köyü yerine tatil köyü ya da dersane mi kurmalıydı? Panelistler Türkiye'de nasıl para kazanılacağını bilmiyorlar mı? 


Sayın Prof. Dr. Nüket Yetiş, 


Kurumunuzun reddettiği projelerin her biri birer mücevher değerindedir. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bu projelere eşdeğer bir proje kolay kolay bulunamaz. Özür dileyerek söylüyorum, ama gerçek bu: Bu projeleri haklı ya da haksız gerekçelerle reddetmek kimsenin haddi değildir. TÜBİTAK'ın bu projeleri öpüp başına koyması, destekleyecek bütçesi yoksa, başbakana, cumhurbaşkanına çıkıp örtülü ödenekten yalvar yakar para istemesi gerekir! 


Reddedilen projelerimizin değerini anlayacak kadar matematik bilmiyorsunuzdur muhtemelen, zaten bilmek zorunda da değilsiniz. Herkesin konusu ayrı. Bana inanmayın ve lütfen bir bilene, bir anlayana sorun. Konuyla hiçbir ilgisi olmayan ya da yönlendirilmiş panelistlerinize değil ama. 


Son olarak Sayın Prof. Dr. Nüket Yetiş, tüm içtenliğimle şunu söylemek istiyorum: TÜBİTAK'tan destek almamamıza değil, TÜBİTAK'ın destek vermemesine üzülüyorum! 


Saygılarımla. 
PROF. ŞENGÖR'DEN SERT YANIT 
03.03.2008-milliyet 


Prof. Celal Şengör, Milli Eğitim Bakanı Çelik ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fırat'ın rektörlere yöneliksözlerini eleştirdi ve “Üniversiteleri zırvalıkla uğraştırdıkları için iktidarlarını protesto ediyorum? dedi. 


İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, türban tartışmaları sırasında Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın rektörlere yönelik açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Çelik ve Fırat'ın rektörlerin şahsında akademisyenleri tahkir eden sözlerini iade ettiğini belirten Şengör, “Dünyada bilimin dev adımlarla ilerlediği günümüzde ülkelerindeki bilim yuvaları olan üniversitelerin bilim yapma imkânlarını artırmak yerine onları zırvalıkla uğraşmaya mecbur eden iktidarlarını protesto ediyorum” dedi. 

Şengör'ün, “son zamanlarda iktidar partisinin ve onun kayıtsız şartsız emrinde görünen bazı bürokratların, rektörlerin şahsında üniversitelere yönelttikleri hücumların yarattığı isyan duygusunu ifade etmek için” yaptığını belirttiği açıklama şöyle: 


“Asıl haddini aşan Bakan? 


“İktidar partisinin Milli Eğitim Bakanı ve Başkan Yardımcısı'nın sayın rektörlerimize hitaben söylediği bazı sözler her türlü saygı, görgü ve terbiye kurallarını çiğneyen hakaret derecesindedir ve uygar insan ilişkilerinde yerleri yoktur. Üniversitelerarası Kurul'un verdiği cevap, üyelerinin akademik ve devlet terbiyeleri, kişisel görgüleri nedeniyle asıl haddini aşanın Milli Eğitim Bakanı olduğunu dile getirmemiştir. 

Bakan'ın söyledikleri, kendisinin, üniversitenin ve üniversite yöneticilerinin tarihten gelen geleneksel görevleri hakkında hiçbir fikir sahibi olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 
Öğrencisinin tüm entelektüel dünyası, üniversitenin ilk ve en önemli ilgi alanıdır. Bu konuda 


hiçbir kurum veya kişinin herhangi bir şekilde müdahaleye ehliyeti yoktur. 

Üniversite öğrencisini kendi kuralları içinde seçer ve gene kendi kuralları içinde mezun eder. 
Ülkemizde geçmişte buna ters olarak yapılan bazı icraat muhtelif yasal kılıflara sokuşturulmuşsa da gayrimeşrudur. 


“Fırat tarihten bihaber? 


AKP Başkan Yardımcısı hiç sıkılmadan rektörlerimize okuma dersi vermeye kalkarken, nasılsa kendisinin ve partisinin mensuplarının tarih konusunda sergiledikleri bir bilgisizliği düşünmeden, muhtemelen farkına bile varmadan konuşmuştur. 

Kendisinin hukuk hakkında söylediklerinin mesnetsizliğini yetkin hukukçularımız (ve bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) belgeleriyle belirtmiştir. Ancak Bay Fırat, partisinin sürdürdüğü politikanın benzerlerinin dünyada neden olduğu felaketlerden, kardeş kavgalarından, katliamlardan ve kültür kıyımlarından göründüğü kadarıyla bihaberdir. 
AKP'nin sözcüleri köleliğin gönüllü türünün bile, hangi dine, hangi kültüre, hangi siyasi doktrine dayanırsa dayansın, insan haysiyetiyle bağdaşmayacağını, insan haysiyetini temel almayan bir demokrasinin ve toplum yaşamının da yaşanmaya değer addedilemeyeceğini de tarihten öğrenebilirlerdi. 


“Galile okusunlar? 


Kâinatın en büyük gücü olan insan aklının ve onun insan yaşamına emin, rahat ve mutlu yapan en yüce ürünü bilimin kalesi üniversitenin bir üyesi olarak, sayın rektörlerimizin şahsında hepimizi tahkir eden yakışıksız ve bilgisizce sözlerini Milli Eğitim Bakanı'na ve AKP Başkan Yardımcısı'na huzurunuzda iade ederim. 

Dünyada bilimin dev adımlarla ilerlediği günümüzde ülkelerindeki bilim yuvaları olan üniversitelerin bilim yapma imkanlarını artırmak yerine onları zırvalıkla uğraşmaya mecbur eden iktidarlarını protesto ediyorum. Şunu iyi bilmelidirler ki, üniversite mevcudiyet nedeninin kendisine verdiği görevi onlara rağmen de olsa yerine getirecektir. Örnek istiyorlarsa, açsınlar herhangi bir saygın ansiklopediyi ve Galile maddesini okumaya başlasınlar. Önlerinde yepyeni bir dünyanın açıldığını göreceklerdir. Biz öğrencilerimizi işte öyle bir dünyanın bireyleri olarak yetiştireceğiz. Onlar istese de istemese de.” 


PROF. DR. CELAL ŞENGÖR'ÜN 'CAHİL' SÖZÜNE SERT TEPKİ! 
10.12.2019- milliyet 


Prof. Dr. Celal Şengör'ün Azerbaycan'da bir grup öğrenciyle sohbet ettiği sırada söylediği “En cahil Türkler Müslüman olan Türklerdir. Osmanlı Devleti, benim kanaatimce, Türk tarihinin en alt noktasıdır. Yani orada Osmanlılar, ne eğitime önem verdiler ne bir şeye önem verdiler” sözleri tartışma çıkardı. Osmanlı ve İslam tarihi hocaları Şengör'e tepki gösterdi. 


Hürriyet gazetesinin haberine göre tarihçiler bu sözleri şöyle yorumladı: 


Bu Sonuç Bilim Tarihine Aykırı 

Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı: (Tarihçi - Marmara Üniversitesi): 

“Böyle bir sonuca ulaşmak bilim tarihine aykırı. Bu konuda yeterli araştırma var mı ki bu sonuca ulaşılsın. Anadolu'da yaşayan halkların dilleri, sosyal durumları, imar durumları hakkında yeterli bilgi sahibi değiliz. Araştırma yok bu konuda. Türkler Anadolu'ya gelmeden önce kaç eğitim kurumu vardı, Türkler geldikten sonra kaç medrese açıldı? Anadolu'ya gelen bilim insanlarının Maveraünnehir?'den geldiğini biliyorduk. Son dönemdeki araştırmalar Irak'tan da çok sayıda ilim irfan sahibi insanın geldiğini ortaya koyuyor. Tarih perspektifiyle bu değerlendirmeyi yapmak lazım. Türkler İslamiyet ile birlikte medenileşti, şehirleşti. 
İslamiyete girmeseler göçebe topluluk olarak kalırdı. İslamiyet Arapları da medenileştirdi. 
Yakın zamanda kaybettiğimiz Prof. Dr. Haluk Dursun'un sözüdür; milletler edep ile devletler erkan ile ayakta durur. Osmanlılar bunun en güzel örneğidir.” 

Ciddiye Almıyorum 

Prof. Dr. Ali Akyıldız: (Tarihçi - 29 Mayıs Üniversitesi): 

“Herkes kendi alanında konuşsa daha doğru olur. Celal Şengör'ün sözlerini ciddiye almaya değer bile bulmuyorum. Bilimsel bir tarafı da yok. Eğitim sanayi devrimi öncesi ve sonrası diye değerlendirmek gerekir. Sanayi devrimi öncesi tüm topluluklarda eğitim vakıfları zenginlerin elindeydi. Batıda da kitlesel bir eğitim yok. Geleneksel toplumların tümünde böyleydi. Bizde devlet adamları alimleri sahiplenmiş, himayesi altına almıştır. Türkler Anadolu'da şehirleşme, darülşifalar, medreseler, kervansaraylar yaptılar. Türkleri İslamiyetle birlikte gerilemekle suçlamak akılla, izanla, bilimle açıklamak mümkün değil.” 

Her Alanda Katkı Var 

Prof. Dr. Ali Sönmez (Tarihçi - Onsekiz Mart Üniversitesi): 

“Saçma sapan bir tartışma bu. İslamiyet oku diyerek başlıyor. Türkler göçebe bir topluluktan şehirli bir topluluğa evriliyor. Anadolu, Müslüman Türklerle birlikte imarlaşıyor. Günün ihtiyaçlarına göre halkın köprü, şifahane, medrese, barınma ve yeme içme ihtiyaçları günün en modem yapıları ile karşılanıyor. Elbette günümüzün modem eğitim anlaşıyışı yok. 
Dünyada yok ki! Ama alime, ilimle meşgul olana yardım var, el uzatma var. İslam bilim tarihine bakınız. Kaç karanlık nokta bulursunuz. Avrupa bilim tarihinin gelişmesi çok geçtir. 
İslam bilginlerinin astronomi, tıp, geometri, coğrafya, optik, kimya ve denizcilik gibi 


alanlarda dünya bilim tarihine yaptığı katkıları görmezden gelemezsiniz.” 


ÇYDD'DEN CELAL ŞENGÖR'E TÜRKAN SAYLAN TEPKİSİ 
21.06.2020 -birgun.net/ 


Rahmi Turan'ın, Sözcü'deki köşesinde yer verdiği Celal Şengör'ün Türkan Saylan hakkında tartışma yaratan mektubuna ÇYDD ”'den tepki geldi. 


Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, dünkü köşesinde “Kara günlerde aydınlık mektup” isimli bir yazı kaleme almış ve bu yazısında Celal Şengör'ün mektubuna yer vermişti. 


Celal Şengör mektubunda, Türkan Saylan için “Kendisinin bilim üretiminin de neredeyse yok düzeyinde olduğunu görüyorsunuz” ifadelerini kullanmış, bu ifadeler tartışma yaratmıştı. 


Şengör, mektubunda şu ifadelere yer verdi: 


“Türkiye'deki intihal (aşırma) sayıları insanı korkutacak düzeyde olup üniversite içinde pek ciddi bir ahlâk erozyonuna işaret etmektedir. 


Yere göğe koymadığımız rahmetli Türkân Saylan, YÖK üyesiyken YÖK'ü yuvarlak lâflarla eleştirmekten başka dişe değer tek bir fikir üretemediydi. 


Cumhuriyet'te yayımladığı saçma sapan bir yazıya ben sert bir cevap yayımlamıştım. Dönüp baktığınızda kendisinin bilim üretiminin de neredeyse yok düzeyinde olduğunu görüyorsunuz. 


Bu durum, sağ-sol demeden tüm sözde bilim insanlarımızın acınılacak durumuna pek çarpıcı bir örnektir." 


“Celal Şengör Büyük Bir Saygısızlık Yapmıştır” 

Konuya dair açıklama yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), hem Rahmi Turan'a hem de Celal Şengör'e tepki göstererek, Sözcü gazetesi ve Şengör'ün özür dilemeleri gerektiğini söyledi. 


ÇYDD, “Adı geçen kişi hangi payesine, hangi ulusal, toplumsal ve evrensel çalışmasına ve başarısına dayanarak önce cüzzamı Türkiye'de yenmiş ve uluslararası alanda bu başarısı “Gandhi Barış Ödülü” ile ve başkaca sayısız ödüllerle ödüllendirilmiş, eğitimdeki eşitsizliği ve cehaleti yenme hedefiyle ömrünün son dakikasına kadar çalışmış bir toplum önderinin bilimsel yeterliliğini sorgulamaktadır” dedi. 


ÇYDD”nin açıklaması şöyle: 


"Bilim insanı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin efsane Genel Başkanı ve son yüzyılın 
en önemli toplum önderlerinden biri olan Prof. Dr. Türkan SAYLAN'ın hatırasına, 19 
Haziran tarihli Sözcü Gazetesi'nde Rahmi TURAN'”ın köşesinde, unvanında profesör yazan ve öyle sandığımız Celal ŞENGÖR tarafından yazılan bir mektupla büyük bir saygısızlık yapılmıştır. 


Adı geçen kişi hangi payesine, hangi ulusal, toplumsal ve evrensel çalışmasına ve başarısına dayanarak önce cüzzamı Türkiye'de yenmiş ve uluslararası alanda bu başarısı “Gandhi Barış Ödülü” ile ve başkaca sayısız ödüllerle ödüllendirilmiş, eğitimdeki eşitsizliği ve cehaleti yenme hedefiyle ömrünün son dakikasına kadar çalışmış bir toplum önderinin bilimsel yeterliliğini sorgulamaktadır, amacı ve beklentisi nedir? Bu mektubu köşesine taşıyan ve çok kısa süre önce benzer bir skandalla aklımızda büyük soru işaretleri oluşturmuş bir kişi, nasıl olur da saygın bir basın kuruluşunda halen başyazarlık yapabilmektedir? Bu soruların yanıtını halkımızın vicdanına bırakıyoruz. 


Akademik etiğe, basın etiğine ve toplumsal ahlaka açıkça aykırı şekilde, Büyük Atatürk'ün çağdaş uygarlık seviyesine erişilmesi hedefi için yurdun tüm evlatlarına çağdaş ve bilimsel eğitim verilmesi ve fırsat eşitliği sağlanmasına bütün ömrünü adamış ve son günlerini kendisinin ve ÇYDD’nin uğradığı saldırılarla mücadele ederek geçirmiş bir toplum önderine bu tür dayanaksız ve soyut tezlerle saldıranları ulusumuz asla affetmeyecektir. 


Bu cümleleri kuran ve bu saçmalıkları köşesine taşıyan kişiler açık ve ivedi şekilde özür dilemelidir. Aksi takdirde amaç ve beklentileri zamanla kendiliğinden anlaşılacak, bu süreçte toplumdaki tüm güvenlerini kaybedecek ve her söylediklerine kuşkuyla yaklaşılan, güvenilmez kişiler olarak yaşamaya devam edeceklerdir. Güneşin balçıkla sıvanamayacağı gibi Türkan SAYLAN Hocamızın ışığı da, bu karalamalar ile söndürülemez. 


Son olarak, gerçek anlamda gazetecilik yaptığına inanmak istediğimiz Sözcü Gazetesi'nden bu skandal için ivedi bir açıklama beklediğimizi belirtiyor ve Türk Halk Edebiyatının büyük ozanı Pir Sultan Abdal'ın bu dizelerini hatırlatıyoruz: 


'... Şu ellerin taşı hiç bana değmez 


İlle dostun bir tek gülü yaralar beni beni beni..." 


GÜLSEREN DELİBAŞ "RAHMİ TURAN VE CELAL ŞENGÖR ÖZÜR 
DİLEYECEK!" 


27.06.2020- 7x24kocaeli.com/ 


Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Üyesi ve Eğitimci Yazar Gülseren Delibaş, Sözcü Gazetesi'nde Rahmi Turan'ın köşesinde Türkan Saylan'la ilgili yer alan Celal Şengör yazısına tepki gösterdi. 

ÇYDD Üyesi Gülseren Delibaş yaptığı açıklamada, “Saygın olarak bilinen aydın kesimin okuduğu bu gazetedeki Rahmi Turan'ın köşesinde, dünya edebiyatında saygın bir bilim insanı olarak anılan Sevgili Türkan Hocamızı asılsız tezlerle karalayan profesör unvanı bulunan Celal Şengör'ün bir mektubuna yer verilmesi düşündürücüdür. Bu mektup tarihe kare leke olarak geçecektir. Sevgili Türkan Saylan'ı uzun yıllar tanımış, birlikte çalışmış ve O'nu örnek almış bir öğretmen olarak yüreğimi yaralayan bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı belirtmek isterim.’ Dedi. 


ÇYDD Üyesi Gülseren Delibaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 


Değerli Bilim İnsanı Prof. Dr. Türkan Saylan”la ilgili 19 Haziran günkü Sözcü Gazetesi'nde Rahmi Turan'ın köşesinde yer alan yazı büyük tepkilere yol açmıştır. 


Saygın olarak bilinen aydın kesimin okuduğu bu gazetedeki Rahmi Turan'ın köşesinde, dünya edebiyatında saygın bir bilim insanı olarak anılan Sevgili Türkan Hoca'mızı asılsız tezlerle karalayan profesör unvanı bulunan Celal Şengör'ün bir mektubuna yer verilmesi düşündürücüdür. Bu mektup tarihe kare leke olarak geçecektir. 


Sevgili Türkan Hocamız son nefesine kadar Atatürk'ün hedeflediği çağdaş eğitim konusunda büyük mücadele vermiştir. Hatta son günlerinde hasta yatağında kendisine ve ÇYDD’ne atılan iftiralar hastalığının ilerlemesine ve O'nu zamansız kaybetmemize sebep olmuştur. 
O'nu kaybettikten sonra suçlamaların asılsız olduğu ispatlanarak Derneğimiz ve Atatürk'ün kızı Türkan Saylan'ımız aklanmıştır. Soruyorum size, bizler bunun hesabını sorarken bu karalama mektubunun bu gazetede yayımlanması neyin nesi! 


Değerli Türkan Saylan'ın; ülkemizde hem cüzamı bitirmesi hem de çağdaş bilimsel eğitim çerçevesinde fırsat eşitliğinin sağlanmasındaki başarıları asla inkâr edilemez. Hoca'mızın adının tarihe altın harflerle yazılacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sevgili Türkan Saylan'ın hakkı asla ödenmez. 


Sözcü Gazetesi'nin eski saygınlığını kazanması ancak Rahmi Turan'ın, Celal Şengör'ün özür dilemesi ve Sözcü Gazetesi'nin bir açıklama yapmasıyla olasıdır. Bunu halkımız ve ÇYDD'nin tüm şubeleri beklemektedir. Ayrıca Sevgili Türkan Saylan?ı uzun yıllar tanımış, birlikte çalışmış ve O'nu örnek almış bir öğretmen olarak yüreğimi yaralayan bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı belirtmek isterim. 


RAHMİ TURAN ‘B..K YİYEN? “BİLİM ADAMINA” CİLAYI ÇEKTİ: KEŞKE 
SAYILARI ÇOK OLSAYMIŞ 


19.06.2020- yeniakit 


Skandal açıklamalarıyla gündemi meşgul eden ateist "jeolog" Celal Şengör, Kemalistler tarafından el üstünde tutulmaya devam ediliyor. Özellikle, "Merak ettim, kendi dışkımı yedim" diyerek geniş kesimlerin tepkisini çeken Şengör, Osmanlı padişahlarına yönelik akılalmaz çıkışlarıyla da tanınıyor. Kemalist gazeteciler de, Şengör'ü cilalamaya doyamıyor!.. 
Son olarak Sözcü yazarı Rahmi Turan, Şengör'ü öve öve bitiremedi. Turan, kendisine mektup yollayan Şengör'ün ifadelerine köşe yazısında yer verirken, "Prof. Dr. Celâl Şengör gibi bilim adamlarımızın sayısı çok olsaydı, sanırım Türkiye yıllardır içinde bulunduğu türbülansı kolayca atlatırdı." diye yazdı. 

Turan, "Ne çare ki üniversitelerimizin çoğu, adı profesör olan, fakat bilim adamlığı ile uzaktan yakından ilgileri olmayan kişilerin elinde... Bunların yetiştirdikleri ve yetiştireceği öğrenciler en fazla onlar kadar olabilir. Bu da ülkede eğitimin çöküşü demektir. Prof. Dr. Celâl Şengör'ün en büyük özelliklerinden biri açık sözlü bir bilim adamı olmasıdır. Tüm şimşekleri üzerine çekse de, doğru bildiğini söylemekten 


çekinmez." ifadelerini kullandı. 


Öğrencilere sarkıntılık eden adamı övdü! 


Turan, Şengör'ün üniversitede öğrenci yetiştirme "başarısını" överken, akıllara sözde Prof'un okuldaki kızlara sarkıntılık ettiği gerçeği geldi. Celal Şengör, kütüphanede çalıştığı esnada gördüğü bir kızdan bahsederken, "Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi 


gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim" ifadelerini kullanmıştı. 


KARA GÜNLERDE AYDINLIK MEKTUP! 
19 Haziran 2020-Rahmi Turan —Sözcü 


Prof. Dr. Celâl Şengör gibi bilim adamlarımızın sayısı çok olsaydı, sanırım Türkiye yıllardır içinde bulunduğu türbülansı kolayca atlatırdı. 

Ne çare ki üniversitelerimizin çoğu, adı profesör olan, fakat bilim adamlığı ile uzaktan yakından ilgileri olmayan kişilerin elinde... Bunların yetiştirdikleri ve yetiştireceği öğrenciler en fazla onlar kadar olabilir. Bu da ülkede eğitimin çöküşü demektir. 

Prof. Dr. Celâl Şengör'ün en büyük özelliklerinden biri açık sözlü bir bilim adamı olmasıdır. 
Tüm şimşekleri üzerine 

çekse de, doğru bildiğini söylemekten çekinmez. 

Bir süre önce “Teknolojide neden geri kaldık?” başlıklı bir yazı yayınlamıştım. 
Ülkemizdeki eğitimin içler acısı durumunu anlatıyordum. 

Bu yazım üzerine Prof. Dr. Celâl Şengör'den bir e-posta aldım. 

Türkiye'nin bilgi ve bilimde çok gerilerde olduğunu belirten Celal Hoca'nın ilginç mektubu 


şöyle: 


Üniversite Adına Lâyık Tek Kurum Yok 

“Muhterem Rahmi Beyciğim, “Niçin teknolojide geri kaldık?' başlıklı fıkranızı zevkle okudum. İmam hatipler bu ülkenin başındaki en büyük sorunlardan biridir. Bunu tebarüz ettirdiğiniz için sağ olun. 

Ancak... 

Geriliğimizin tek sebebi onlar değil... Hatta denilebilir ki, onlar hastalığımızın arazları... 
Esas sorun üniversite denilen kurumlarımızda... 

Sık sık söylüyorum: Türkiye'de üniversite adına lâyık tek kurum yoktur. 

Bunu Yüksek Öğretim Kurumu YÖK'e ve hatta 12 Eylül askeri yönetimine bağlayanlar çok yanılıyorlar. 

Siz, daha önceki durumu da hatırlarsınız. Üniversitelerin bu halde olmasının başlıca sebebi, üniversite içinde liyakate önem verilmemesidir. 

Bu, 1933 Üniversite Reformu'ndan beri böyle olmuştur. Bu konuda 1946'da Fuat Köprülü'nün yazdığı makalelere bakmanızı öneririm. 

Üniversite hocalarımızın ezici bir çoğunluğu lise hocası bile olamayacak düzeydedir. 


Düşününüz ki, 25 tane optik mineraloji (mineral bilimi) mikroskopu olan bir jeoloji bölümüne 
70 kontenjan verilmiştir. 

Bu açıkça “Eğitim yapmayın' demektir. Türkiye'deki intihal (aşırma) sayıları insanı korkutacak düzeyde olup üniversite içinde pek ciddi bir ahlâk erozyonuna 

işaret etmektedir. 


Yere göğe koymadığımız rahmetli Türkân Saylan, YÖK üyesiyken YÖK'ü yuvarlak lâflarla eleştirmekten başka dişe değer tek bir fikir üretemediydi. 

Cumhuriyet'te yayımladığı saçma sapan bir yazıya ben sert bir cevap yayımlamıştım. Dönüp baktığınızda kendisinin bilim üretiminin de neredeyse yok düzeyinde olduğunu görüyorsunuz. 
Bu durum, sağ-sol demeden tüm sözde bilim insanlarımızın acınılacak durumuna pek çarpıcı bir örnektir. 


“İntihal” Yapanlar Üniversiteden Atılmalı 


Bu olumsuzlukların önüne geçmenin yolu nedir? Gayet basit: 

1) Bütün medeni âlemde yapıldığı gibi doktora, doçentlik ve profesörlük jürilerine yurt dışındaki, ciddi üniversitelerden jüri üyesi atarsınız. 

2) Akademik terfilerde “Science Citation Index' (Bilim Alıntı Endeksi) için muhakkak bir alt sınır koyarsınız. 

3) Verilen dersleri uluslararası kontrole açarsınız. Bu elbette sadece İngilizce ders veren üniversitelerimizde uygulanabilecek bir yöntemdir ama hiç yoktan iyidir. 

4) İntihal yaptığı tespit edilen öğretim üyesi veya öğrencinin üniversite ile ilişkisini derhal kesersiniz, varsa emeklilik haklarını yakarsınız. 

5) Rektör atamaları asla seçimle olmamalıdır. Seçim, üniversite içine politika sokup üniversitenin verimli çalışmasına engel olmaktadır. 

6) Üniversitede bulunan memur kadroları Memurin Kanunu dışına alınarak performans temelli periyodik (süreli) bir değerlendirme sistemine dayalı bir kanun oluşturmalıdır. 

7) YÖK muhafaza edilmeli, ancak, yetkileri kısılarak sadece koordinasyon görevi bırakılmalıdır. 


8) YÖK üyelerinde rektörlerde aranacak minumum kıstaslar aranmalı, YÖK Genel Kurulu'nda fen ve mühendislik bilimlerine,sosyal bilimlere, sanat dallarına göre dengeli bir dağıtım bulundurulmalıdır. 

9) Meslek Yüksek Okulları kurularak bunların diplomaları, üniversite diplomalarından ayırılmalıdır. 


İnternet “Çöp Bilgi” Dolu 


11) Yeni üniversite kurmak isteyen muhakkak labaratuvar ve kütüphanesiyle bir altyapı oluşturduğunu belgelemelidir. 

“İnternet çağında kütüphaneye ne gerek var?' lâfı Amerika'da da yaygınlaşmakta olmasına rağmen gerçeği yansıtmamaktadır. İnternet ancak ne aradığını bilene ve bulduğunu değerlendirebilecek bilgiye sahip olana fayda. 

12) Üniversitelerde ve Meslek Yüksek Okulları'nda kaliteli kütüphaneci ve teknisyen kadroları yeterli olmalıdır. 

Bugün Türkiye üniversitelerinde ben daha bir tane “uzman kütüphaneci' görmedim. 
Türkiye üniversitelerinde kütüphanecilik okuyanların feci durumlarını kendi tecrübemden biliyorum. Bu kara günlerde sevgi ve hürmetle. (Prof. Dr. Celâl Şengör) 


Günün Sözü 
Baskıcı bir iktidarı kendi yalakaları kadar kimse kandıramaz! 


TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTEYE GİTMEK 4 YILI ÇÖPE ATMAKTIR! 
9 Nisan 2021- Rahmi Turan —Sözcü 


Eğitimimiz felâket durumda... Çağın dışında bir gençlik yetiştiriyoruz. Ehil olmayan insanlar çok önemli görevlere getiriyor... 

Üniversitelerimize sürekli olarak partizan rektörler ve dekanlar atanıyor. 

İşte, son yaşanan İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör... Eski bir AKP milletvekili aday adayı..Seçimi kazanamadığı için milletvekili olamamış ama Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör yapıldı... 

Siz artık oradaki eğitimden bir hayır bekler misiniz? 

Bütün öğretim üyeleri ayaklandı, öğrenciler protesto gösterileri yaptı, üniversiteyi polis bastı! 
Bütün bunlar demokratik, uygar bir ülke denilen Türkiye'de oluyor. 

Eğitimimiz maalesef yerlerde sürünüyor! 


Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör atanmasına tepkiler haftalardır durulmadı. 
İstenmeyen rektör ısrarla koltuğunda oturmaya devam haftalardır durulmadı. İstenmeyen rektör ısrarla koltuğunda oturmaya devam ediyor! 


Geçtiğimiz hafta içinde Kadıköy'de protesto vardı. 

Öğrenciler tutuklu arkadaşlarına destek verirken Rektör'e de büyük tepki gösterdiler. 
Ancak, polis, anayasal hakkını kullanan gençlere çok sert davrandı, orantısız şiddet kullandı! 
Kız-erkek demeden, ele geçirilen öğrenciler, sokak ortasında boğazları sıkılarak gözaltına alındı! 

Üniversite olayları bana Prof. Dr. Celâl Şengör'ün ilginç sözlerini hatırlattı. Şengör düşündüğünü, hiç kıvıtmadan dümdüz söyleyen bir bilim adamıdır. 

Bu nedenle onu severim. 

Tüm şimşekleri üzerine toplasa da doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir yapısı vardır. 
Onun, toparladığım ilginç fikirlerini okurlarıma aktarmak istiyorum. Diyor ki: 


“Türkiye, bilgi ve bilimde Afganistan düzeyinde bir ülkedir. Bakın, Pakistan dahi, demiyorum. Pakistan bizden iyi durumda... 

Türkiye kravatla dolaşan, Mercedes'lere binen, gece kulüplerine giden bir Afganistan'dır. 
İnsanlarımız, son teknoloji ürünü telefon alınca çağ atladığını düşünüyor. Lüks arabaları statü sayıyor. Ama kafa Afganistan kafası! 


Türkiye'nin (öğretim kalitesi iyi) okulları yoktur, üniversitesi, yoktur. Türkiye'de üniversiteye gitmek, dört seneyi çöpe atmaktır! Türkiye'deki kadar düşük düzeyli kültürü hiçbir ülkede görmedim.” 


“Anadolu, Yunan uygarlığından sonra, Roma istilasına kadar birkaç şey yapabilmiş. Bizans bunu korumaya çalışmış. Osmanlı hiçbir şey yapmıyor. 

Bizans'tan belli bir imparatorluk bilinci alıyor belki ama bilim öğrenmiyor! Osmanlı'nın en büyük felâketi Fatih Sultan Mehmet'in öldürülmesidir. Büyük bir ihtimalle de oğlu 2'nci Bayezid tarafından öldürülmüştür. 

Üç teori var: Venedikliler zehirletti... Papa zehirletti... Oğlu 2'nci Bayezid zehirletti! 
Benim kanaatim oğlunun zehirlettiğidir. 

Fatih öyle ki, Hz. Muhammed'in dediklerini eleştiriyor, düşünün. Oğlu II.Bayezid ise tam bir softa. Dolaysıyla Bayezid ile araları hiç iyi olmamış.” “Fatih çok ilginç bir adam. Gerçek bir entelektüel. Eski Yunan tarzı bir entelektüel. Doğa bilimleriyle ilgileniyor. Problemlerle ilgileniyor. Sonraki padişahlar ise tam tersi. Edebiyatla ilgilendikleri kadar politikayla 


ilgilenmiyorlar! 

Mesela Kanuni'nin dünyadan haberi yok! 

Osmanlı padişahları günü kurtarıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu dönemi Anadolu'nun tarihinde dibe vurduğu zamandır. Halk perişan olmuştur. Bu halkın ne kadar perişan olduğunu bugün de görüyoruz. Yüzde 46,buyurun!” 


“Bugünkü siyasetçilerimiz de bilgi liginde hiç yoklar. Yeterli akılları olmadığı gibi soru soracak kadar dahi bilgileri yok. Sıfırlar! Bırakın toplumu yönetmeyi, bir aileyi dahi yönetememeleri lâzım. Türkiye'yi yönetenler çok zavallı insanlar! Silme siyaset dünyası (maalesef) böyle! 

“Türkiye'nin geleceği için ümit vardır' demek zor ama bu imkânsız demek değildir. Aklı başında bir eğitim programıyla bir şeyler yapılabilir. Televizyon da önemli bir araçtır. Eğitim herkesi değiştirir.” 


Prof. Celâl Şengör'ün bu sözlerine şunu eklemem gerekiyor; Teşhisi doğrudur. Eğitim Türkiye'nin kaderini değiştirir tabii... 

Ancak... 

Türkiye'yi yönetenlerin, eğitimin önemini kavradıkları zaman... Ucube eğitim sistemleri icat edip Türkiye'yi çağ dışı karanlıklara sürüklemedikleri zaman... Aklın ve bilimin yolunu izledikleri zaman... 


Tebessüm 


“Allah taksimi”- “Kul taksimi!” 

Komşunun bahçesine giren çocuklar, bir sepet dolusu şeftali toplamışlar. Ancak, bunu nasıl paylaşacaklar? 

Nasreddin Hoca köyün en saygın kişisi... Üstelik çok da akıllı... 

“En âdil bölüşmeyi yapsa yapsa o yapar” diyerek Hoca'ya gitmişler. 

Nasreddin Hoca çocuklara “Kul taksimi mi istersiniz, Allah taksimi mi?” diye sormuş. 
Çocuklar, daha adaletli olur diye hep bir ağızdan “Allah taksimi tabii ki” demişler. 
Nasreddin Hoca, kimine iki tane, kimine üç tane, bazısına da birer tane vermiş. Bir çocuğa da hiç vermemiş... 

Çocuklar “Nasıl paylaşma bu? Allah'ın taksimi böyle mi olur?” diye itiraz edince Hoca: “Etrafınızı görmüyor musunuz?” demiş “Köy ağasının kocaman bir koyun ve inek sürüsü var. 
Muhtarın otuz koyunu, dört atı, bakkal Rıza efendinin on davarı, Kel Mehmet'in iki ineği var, bazı köylülerin hiçbir şeyi yok. Görüyorsunuz, benim de sadece bir eşeğim var. Allah'ın taksimi böyle, ne yapalım?” 

Günün Sözü 

Kör inatla hiçbir şey yapılamaz! Hayatta aklın yolundan şaşmamalı! 


PROF. DR. CELAL ŞENGÖR: ÜNİVERSİTE HOCALARIMIZIN EZİCİ BİR 
ÇOĞUNLUĞU LİSE HOCASI BİLE OLAMAYACAK DÜZEYDE 


22.06.2020- akasyam.com/ 


Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, “Teknolojide neden geri kaldık?” başlıklı yazısında Prof. 
Dr. Celal Şengör'den gelen yanıtı bugünkü köşesine taşıdı. Şengör, "Üniversite hocalarımızın ezici bir çoğunluğu lise hocası bile olamayacak düzeydedir. YÖK'ün uyguladığı kontenjan politikası her türlü aklıselimin haricindedir. Düşününüz ki, 25 tane optik mineraloji (mineral bilimi) mikroskopu olan bir jeoloji bölümüne 70 kontenjan verilmiştir. Bu açıkça “Eğitim yapmayın' demektir." düşüncesini dile getirdi. 


Şengör yanıtında, "İmam hatipler bu ülkenin başındaki en büyük sorunlardan biridir. Bunu tebarüz ettirdiğiniz için sağ olun. Ancak... Geriliğimizin tek sebebi onlar değil... Hatta denilebilir ki, onlar hastalığımızın arazları... Esas sorun üniversite denilen kurumlarımızda... 
Sık sık söylüyorum: Türkiye'de üniversite adına lâyık tek kurum yoktur." görüşünü savundu. 


Şengör, "Bunu Yüksek Öğretim Kurumu YÖK'e ve hatta 12 Eylül askeri yönetimine bağlayanlar çok yanılıyorlar.Siz, daha önceki durumu da hatırlarsınız. Üniversitelerin bu 
halde olmasının başlıca sebebi, üniversite içinde liyakate önem verilmemesidir. Bu, 1933 
Üniversite Reformu'ndan beri böyle olmuştur. Bu konuda 1946'da Fuat Köprülü'nün yazdığı makalelere bakmanızı öneririm. Üniversite hocalarımızın ezici bir çoğunluğu lise hocası bile olamayacak düzeydedir. YÖK'ün uyguladığı kontenjan politikası her türlü aklıselimin haricindedir." ifadesini kullandı. 


Rahmi Turan, "Kara günlerde aydınlık mektup!" başlıklı yazısında Şengör şunları kaydetti: 


Düşününüz ki, 25 tane optik mineraloji (mineral bilimi) mikroskopu olan bir jeoloji bölümüne 
70 kontenjan verilmiştir. Bu açıkça “Eğitim yapmayın' demektir. 


Türkiye'deki intihal (aşırma) sayıları insanı korkutacak düzeyde olup üniversite içinde pek ciddi bir ahlâk erozyonuna işaret etmektedir. 


Yere göğe koymadığımız rahmetli Türkân Saylan, YÖK üyesiyken YÖK'ü yuvarlak lâflarla eleştirmekten başka dişe değer tek bir fikir üretemediydi. 

Cumhuriyet'te yayımladığı saçma sapan bir yazıya ben sert bir cevap yayımlamıştım. Dönüp baktığınızda kendisinin bilim üretiminin de neredeyse yok düzeyinde olduğunu görüyorsunuz. 


Bu durum, sağ-sol demeden tüm sözde bilim insanlarımızın acınılacak durumuna pek çarpıcı bir örnektir. 


Bu olumsuzlukların önüne geçmenin yolu nedir? Gayet basit: 


1) Bütün medeni âlemde yapıldığı gibi doktora, doçentlik ve profesörlük jürilerine yurt dışındaki, ciddi üniversitelerden jüri üyesi atarsınız. 


2) Akademik terfilerde “Science Citation Index' (Bilim Alıntı Endeksi) için muhakkak bir alt sınır koyarsınız. 


3) Verilen dersleri uluslararası kontrole açarsınız. Bu elbette sadece İngilizce ders veren üniversitelerimizde uygulanabilecek bir yöntemdir ama hiç yoktan iyidir. 


4) İntihal yaptığı tespit edilen öğretim üyesi veya öğrencinin üniversite ile ilişkisini derhal kesersiniz, varsa emeklilik haklarını yakarsınız. 


5) Rektör atamaları asla seçimle olmamalıdır. Seçim, üniversite içine politika sokup üniversitenin verimli çalışmasına engel olmaktadır. 


6) Üniversitede bulunan memur kadroları Memurin Kanunu dışına alınarak performans temelli periyodik (süreli) bir değerlendirme sistemine dayalı bir kanun oluşturmalıdır.7) YÖK muhafaza edilmeli, ancak, yetkileri kısılarak sadece koordinasyon görevi bırakılmalıdır. 


8) YÖK üyelerinde rektörlerde aranacak minumum kıstaslar aranmalı, YÖK Genel Kurulu'nda fen ve mühendislik bilimlerine, sosyal bilimlere, sanat dallarına göre dengeli bir dağıtım bulundurulmalıdır. 


9) Meslek Yüksek Okulları kurularak bunların diplomaları, üniversite diplomalarından ayırılmalıdır. 


10) Meslek liselerinden üniversiteye devam etmek isteyenlere muhakkak bir katsayı veya imtihan uygulanmalı. Bu katsayı veya imtihan meslek branşına göre ayarlanmalıdır. 


11) Yeni üniversite kurmak isteyen muhakkak labaratuvar ve kütüphanesiyle bir altyapı oluşturduğunu belgelemelidir. “İnternet çağında kütüphaneye ne gerek var? lâfiı Amerika'da da yaygınlaşmakta olmasına rağmen gerçeği yansıtmamaktadır. İnternet ancak ne aradığını bilene ve bulduğunu değerlendirebilecek bilgiye sahip olana fayda sağlar. Zira 

internetteki ‘çöp bilgi'nin miktarı, kaliteli bilgiden fazladır. 


12) Üniversitelerde ve Meslek Yüksek Okulları'nda kaliteli kütüphaneci ve teknisyen kadroları yeterli olmalıdır. Bugün Türkiye üniversitelerinde ben daha bir tane “uzman kütüphaneci' görmedim. Türkiye üniversitelerinde kütüphanecilik okuyanların feci durumlarını kendi tecrübemden biliyorum. 


TÜRBAN BIKKINLIĞI 
1 Şubat 2008- Ahmet Hakan-hurriyet 


BIKTIM ÇÜNKÜ... İslami kesim adını verdiğimiz "camia"ya mensup insanların, icabında İslam dininin her türlü kesin ilke ve emrinden ödün üstüne ödün verirlerken... Bir tek "baş örtme" konusunda titizlenmelerini fena halde can sıkıcı buluyorum. 


BIKTIM ÇÜNKÜ... İşçi hakları, sosyal eşitlik gibi konularda en küçük bir heyecan belirtisi göstermeyen memleketimizin "sosyal demokrat" olma iddiasındaki partisinin liderinin, bir tek türban konusu açıldığında aşırı derecede heyecanlanmasını fena halde komik ve trajik buluyorum... 

BIKTIM ÇÜNKÜ... "Üniversite çağına gelmiş bir insanın kılık kıyafetine müdahale edilmesi ayıp değil mi?" şeklindeki basit mi basit insani önermeyi, üniversite bitirmiş koskoca insanların bir türlü benimseyememesine fena halde ifrit oluyorum. 

BIKTIM ÇÜNKÜ... Bu zamana kadar hep "Türban farklı / Başörtüsü farklı" şeklindeki tuhaf tezi ağızlarına sakız yapanların, Meclis'ten çıkan "Türban yasak / Başörtüsü serbest" şeklindeki iyi / kötü çözüm şeklini dillerine dolayıp kafa yapmalarına fena halde kafayı 


takıyorum. 

BIKTIM ÇÜNKÜ... Memleket elitlerinin ve okumuş yazmışlarının bütün dertlerinin, "Aman Batılı görüntümüz bozulmasın" olduğunu fark ediyorum ve bu duyguyu fena halde ezik buluyorum. 

BIKTIM ÇÜNKÜ... Nefesim tükendi... Mürekkebim kurudu... Söyleyeceklerim bitti... 
Ancak buna rağmen kimseye laf anlatamadığımı fark etmekten kaynaklanan bir büyük hayal kırıklığı besliyorum... 

Hiç olmamış bir film 

OLANCA iyi niyetimle gittim Çağan Irmak'ın "Ulak" adlı filmine... Fakat! Heyhat! 

Bu orta mektep müsameresine, bu "çakma" Shakespeare'yen öykünmeye sadece 20 dakika dayanabildim. Oysa... 

"Babam ve Oğlum" adlı filmin tüm kusurlarını, kendimce tolere edebilmiştim. 

Belki de "Babam ve Oğlum"'un, hayli iddiasız ve alçakgönüllü bir şekilde vizyona girmesi etkilemişti beni... 

O filmin başarısı, biraz seyredenlerin seyretmeyenlere propagandası, biraz da burunlarından kıl aldırmayan koca köşe yazarlarının, "Bir ağladık... Bir ağladık... Olmaz böyle 

şey" havasındaki gazlamalarıyla geldi... 

Sürpriz bir şekilde seyirci rekoru kırmıştı "Babam ve Oğlum"... 

İşin bu "sürpriz" kısmı, filme yönelik bir "sempati halesi"'nin oluşmasına yol açmıştı. 

O naif, o kırılgan, o işin puştluğuna fena halde yabancı Çağan Irmak kardeşimiz bile, şaşıp kalmıştı filminin bu kadar iş yapmasına... 

Sonra? Sonrası "tatsız bir beklenti" haline dönüştü... Ulusal "abartma" hastalığımız bir kez daha devreye girmişti... 

Herkesin ağzında aynı cümle vardı: "Çağan yeni bir film çekecek ve yine herkesi kendine meftun edecek..." 

Çağan da bu havaya kaptırdı kendini... 

Yeni filminin hikâyesini kimselere anlatmamalar, film setine seçmece gazeteciler 

sokmalar, "Film için bir köy inşa ettik birader, daha ne olsun"' diye hava atmalar falan... 
Masumiyet zedelenmişti yani... Ama ben başta da söylediğim gibi... 

İyi niyetimi koruyarak gittim Ulak'a... Ve filmin daha ilk dakikalarında sıkılmaya başladım... 
İçine giremiyordum filmin... 

Hikâye olmamıştı... Oyunculuklar Yıldız Kenter abartısındaydı... Tiratlar gerçeklikten uzaktı... Kutsal metinlere yapılan göndermeler oturmamıştı... Pek bilmiş mesaj verme çabaları sonuçsuzdu... Masalsılıktan ziyade müsamere havası vardı filmde... Yönetmenin aklı müthiş karışıktı... 

Velhasıl ilk 20 dakikasına bile zor katlanılır bir filmdi seyrettiğim... 

"Naif" Çağan'a kıymak istemezdim ama maalesef yalın ve acı gerçek budur. 

Ve maalesef dost acı söyler... 

Celal Şengör'ün tuhaflaşmasına dair 

HEP papyon takıyor... Bilemiyorum siyasal bir maksadı var mı? Yüzünü değişik bir şekilde saran sakalları, benim sakallarım gibi "tarafsızlık" iddiasında mıdır, yoksa simgesel bir değer taşıyor mu? Bunu da bilemiyorum... Ama bildiğim bir gerçek var: 

Celal Şengör Hoca, uluslararası değeri tartışılmaz bir bilim adamıdır... 

Boru değil, uluslararası bilim çevrelerindeki havası bin beş yüzdür... 


Ama onun bu bilimsel forsu, başka alanlarda yaptığı tuhaflıklara ses etmeyeceğimiz anlamına mı gelecek? 

Jeoloji alanında haklı olarak elde ettiği "Söz söylenmez sözüm üstüne" şeklindeki muhteşem kudreti, mesela "türban" konusunda, mesela "sivil / asker ilişkileri" konusunda, 

mesela "rejim" konusunda da geçerli olacak mı? 

Jeoloji alanında "padişah" olan bu hocamız, otomatikman "türban" konusunda da padişah mı olmaktadır? 

Neyse... 

Celal Şengör ile ilgili beni asıl meraklandıran olgu şudur: 

Bu hocamız ülkemizi yakan o talihsiz deprem olayıyla birlikte memleket gündemine girmeye başladığı ilk günlerde şöyle bir profil çiziyordu: 

Tatlı, sosyal, cana yakın, sempatik, farklı, esprili, rint meşrep... 

Hatta o kadar ki, binlerce kişinin öldüğü o talihsiz deprem günlerinde, "Ben sarsıntı anında orgazmik zevk duyarım" diyebilecek kadar pervasızdı. 

Ama işte çok geçmeden o cana yakın, o esprili, o pervasız, o sempatik adam gitti... Yerine Nur Serter'in erkek versiyonu bir adam geldi... 

Feci şekilde ideolojik! Gün geçtikte daha çok Vural Savaş”laşan bir adam... 

"Türban serbest olursa üniversitelere kilit vururuz" diyor... "Askerler telefonla aradığında bile hazır ola geçerim"' diyor... Diyor da diyor. 

Biraz Kemal Alemdaroğlu, biraz Sabih Kanadoğlu ve hatta biraz Bedri Baykam... 

Celal Şengör'ün aldığı yeni kıvam budur... 

Kısacası, bir tuhaflık oldu olmasına ama neden oldu hâlâ anlayabilmiş değilim. 


MESUT PARLAK VE CELAL ŞENGÖR'E SUÇ DUYURUSU 
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1- Üniversiteler bilimsel araştırmalar yapma ve insan hakları standartlarını yükseltme gibi amaçları bulunan, özgür düşüncenin ve gelişmenin sembolü niteliğinde olması gereken kurumların başında gelmektedir. Akademisyenler gerek kendi düşünceleri gerekse eğitim metotları ile toplumda öncü olması kişilerdendir. Ancak bazı üniversite rektörleri ve öğretim 


üyeleri, bulundukları mevkiinin önemine ve değerine yakışmayacak nitelikte açıklamalar ve beyanatlar vererek, toplumda varolan huzur ve sükun ortamını bozmaktadırlar. 

2- Şüphelilerden Mesut PARLAK , ülkemizdeki en köklü üniversitelerin başında gelen İstanbul üniversitesinin rektörüdür Şüpheli Kanal 1 televizyonunun 31.01.2008 tarihli ana haber bültenine katılarak, "' Başörtüsüne izin çıkması durumunda üniversitelerdeki barış ve huzur ortamı bozulur. Türban Cumhuriyet kazanımlarına ters. Bizim örf-Âgdetlerimize uygun değil. Tamamen Arap dünyasından, Vahhabi'den, Emevi'den gelen bir tür. Bu gerginlik bizi bile etkileyecek. Belki hiç hakkımız olmadığı halde, türbanlı bir öğrenciye, Cumhuriyet ilkelerinin kıyafetlerine aykırı diye hak ettiği notu vermeyeceğiz." şeklinde açıklamalarda (bulunmuştur. Parlamentonun o Türkiye'nin kronik insan hakları ihlallerinden biri olan din ve vicdan özgürlüğüne getirilmiş yasakları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarına karşı çıkarak ifade edilen bu düşüncelerin, bilim adamı ünvanı taşıyan hiç kimseye yakışmayacağı açıktır. 
Öğrencisine adaletli bir şekilde değil de siyasi ve ideolojik olarak yaklaşıp not verebileceğini söyleyen bir kişinin rektör olması gerçekten üzüntü vericidir. 

3- İTÜ maden mühendisliği bölümünde jeoloji mühendisi olan diğer şüpheli Celal ŞENGÖR ise, kamuoyuna yansıyan ve üniversiteler arası kurulun tüm üyelerine gönderildiği ifade edilen mektubunda şu hususları dile getirmiştir. " Halbuki üniversitede dinin 'şakırdatılması', bizzat üniversite kavramıyla çelişir... Din, belirli dogmalar çevresinde kurulmuştur ve yanılmaz olduğu iddia edilen bir veya birkaç tanrının vahiyleri olan dogmalarından vazgeçemez... Dinin pek çok dogması bilimin ispatları karşısında bu şekilde çöpe gitmiştir. Bugün artık ne dünyanın yedi günde yaratıldığına, ne Nuh Tufanına, ne de Havva ile Adem masalına inanmak mümkündür... “Üniversitede yasak olmaz' diyenlerin, üniversitede yanlışlığı ispat edilmiş fikirlerin artık kullanılamayacağını ve öğretilmeye devam edilmelerine izin verilemeyeceğini anlamış olması gerekir... Karşımıza dinin dogmalarını reddeden bilimi öğrenmek için geldiğini iddia ederken, o dogmalara bağlı olma sembolünden inatla vazgeçmeyenlerin bilimsel dürüstlük ve samimiyetine nasıl inanacağız? Akla açık bir ihanet olan bu davranışın temsilcilerini, aklın ve bilimin geliştiricisi olan üniversitelerimize nasıl alacağız? Böyle kişilere, öğrettiğimiz bilimi öğrendiklerine itimat ederek nasıl not veya diploma vereceğiz? Günün birinde öğrendiklerini, aklı ve bilimi ve dolayısıyla insan uygarlığını boğmak için kullanmayacaklarına nasıl güvenebileceğiz? Aklı ve eleştiriyi kabul etmeyen hiçbir sistemi üniversite kapısından içeri alamayız. İcab ederse, ülke yöneticileri akıllarını başlarına alana kadar o kapıları kapatırız. Bu bizim tarihsel geleneklerimizden gelen hakkımız ve hem insanlığa hem de öğrencilerimize karşı görevimizdir..." 

4- Bilindiği üzere TCK'nın 216. maddesi, " 7 Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
2 Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına 
dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fülin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. " Şeklindedir. 

Şüpheliler, başörtüsünün cumhuriyetin kazanımlarına ters olduğunu, örf adetlerimize aykırı olduğunu, Vahhabi uygulaması olduğunu, dinin dogmalardan ibaret olduğunu, dogmaları reddetmeyen kişinin üniversiteye giremeyeceğini beyan etmektedirler. 
Başörtüsü İslam dininde kadınlara farz kılınan bir örtüdür. Bunun İslam dininin bir uygulaması olduğuna dair Diyanet İşleri Başkanlığı dahil olmak üzere çoğu din kurumunun ve alimin ortak görüşleri vardır. Kaldı ki buna bazı insanların inanması dahi kÂçfidir. Kimse inancını kimseye delillendirmek zorunda değildir. Durum bu 


şekilde olmasına rağmen şüpheliler, başörtüsünün Vahhabi uygulaması olduğu, cumhuriyete ters olduğu, bunu takan kişilerin dogmalarla hareket ettiği gibi ifadelerle başörtüsü takan kişileri alenen aşağılamakta ve toplumun bir kısmını bu kişilere karşı tahrik etmektedirler. Başörtülü kişiler işaret edilerek, toplumun dindar kesimi alenen aşağılanmakta, dindar kişilerin üniversitelerde olamayacağı ifade edilmektedir. Bu açıklamalar toplumdaki huzuru alt üst etmiş, kamplaşmalar meydana getirilmeye çalışılmıştır. Bunun en son örneği İzmir'de Sokak ortasında başörtüsü için kullanılan kıyafetlerin yakılması şeklinde tezahür etmiştir. 

TCK'nin Madde 257. maddesinin ilk fıkrası " Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi .... Cezalandırılır. " şeklindedir. 

Şüpheliler, bulundukları makam ve görevleri ifa ederken, başörtülü öğrencilere hak ettikleri notu vermeyeceklerini, başörtülü öğrencilerin üniversitenin kapısından içeri giremeyeceğini ifade etmektedirler. Şüphelilerden biri üniversitede rektör ve diğeri öğretim üyesidir. Şüpheliler, Anayasa veya kanunlarda bir değişiklik olsa da bunu kabul etmeyeceklerini, başörtüsü ile esasında kanunlara uygun bir şekilde öğrenim gören kişilerin öğrenimlerini engelleme adına görevlerini ve yetkilerini kötüye kullanacaklarını açıkça ifade etmektedirler. Başörtülü bir kişinin hak etmesine rağmen notunu eksik verebileceğini ifade eden bir kişinin adalet ve tarafsızlık niteliklerini taşımayacağı açık olmaktadır. Bu kişinin görevlerinin gereklerine aykırı hareket edeceği ortadadır. Diğer şüphelinin, başörtülü olan kişinin dogmalara inandığından üniversitede bulunmasını dahi kabul etmemesi, bu kişilere karşı çifte standart uygulayıp, tarafsız olamayacağını ortaya koymaktadır. Bu sebeple bu kişilerin görevi kötüye kullanma suçunu da işledikleri sabittir. 

Şüphelilerin bu beyanları ile, gerek halkın kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama gerekse görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini düşünüyoruz. 

Bu nedenlerden ötürü, işbu şikayeti yapma zorunluluğu doğmuştur. 

DELİLLER : Kanal 1 Televizyonu 31.01.2008 tarihli ana haber bülteni, Üniversiteler arası kurul üyelerine gönderilen mektup, ilgili köşe yazıları (İsmet Berkan Radikal - 02.02.2008 tarihli sayısındaki köşe yazısı) ve sair deliller. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah ettiğimiz sebeplerden dolayı; Şüpheliler hakkında 5237 
sayılı TCK'nin 216,257 ve tahkikat neticesinde anlaşılacak diğer suçlar nedeni ile maddelerde tanımı yapılmış bulunan suçlardan dolayı haklarında kamu davası açılmasını talep ederiz. 
Mazlumder Genel Sekreter Yardımcısı-Serpil Kayaer(mazlumder.org/) 


AHMET ALTAN'DAN ENFES BİR EZAN YAZISI 
23 Eylül 2008 - https://belgehaber.com/?haber,5171 


Ahmet Altan arada bir öğlenleri Kadıköy'deki Osmanağa Camii'ne gitiğini ve orada dinlediği ezanın kendisine huzur verdiğini yazdı. İşte güzel ve duygusal bir ramazan yazısı: 


Arada bir öğlenleri Kadıköy'deki Osmanağa Camii'nin yanına gidiyorum. 
Oradaki müezzinin sesini seviyorum. 

Ezanı kendine has bir tarzda, araları biraz uzatarak ve çok güzel okuyor. 
Cumaları söyleyişi sanki daha da tatlılaşıyor. 


Güzel söylenen ezanı seviyorum. 


Benim her öğlen gidip ezan dinlememin bir hediyesi gibi biraz önce gelen bir paketten Ahmet Özhan'ın söylediği ilahilerin başında ezan çıktı. 


Şimdi onu dinliyorum. 
Bir ney taksiminin ardından ezan başlıyor. 
Çocukluğumu hatırlatıyor biraz bana. 


Akşam ezanından sonra boşalan kömür kokulu sokaklarda, iyice gölgelenen alacakaranlık kaldırımlarda ağır ağır yürüyerek eve giderdim. 


Hep benimle kalacak bir yalnızlığın kokularını, seslerini ve kurşuni rengini içime sindirirdim. 
O seslerin içinde ezan da vardı. 
Hep de orada kaldı sanırım. 


Din, benim gibi mahcup bir sevgiyle uzaktan bakanlara bile huzur verici, insana hem yalnızlığını hem sonsuzluğunu anlatan bir tesirle dokunuyor yaklaştığınızda. 


Çok sık olmasa da bazen geceleyin camiye giderim. 


Işıklarının çoğu sönmüş, kandil misali birkaç lambayla aydınlanmış o büyük kubbenin altında yalnız başıma otururum. 


Öyle otururum. 


Her şey sonsuzluğun kuvvetli ışığı altında solgunlaşana kadar halıların üstünde bağdaş kurup beklerim. 


Ve, o sonsuzluğu bir yalnızlık içinde hissetmekten hoşlanırım. 
Tanrı, evinin kapılarını bazen açar, bazen açmaz bana. 


O saatte camiye giremeyeceğimi bana bir hoca efendi ya da bir bekçi söylese de, ben onu tanrının söylediğini düşünürüm. 


Kapılar açılmadıysa, "bir kırgınlık var" diye geçiririm içimden. 
"Onu kıracak bir şey yaptım, onun için açmıyor kapısını." 

Hiç zorlamam. 

"Peki" der ayrılırım. 

Bilirim ki o kapılar yeniden açılacaktır. 

Bir gece gittiğimde beni buyur edecektir. 

Şefkatli bir ses "hadi açayım kapıları" diyecektir. 

Bundan hiç kuşkulanmam. 

Kendimden kuşkulanırım. 

Bir dindar gibi gitmem oraya, ibadete, dua etmeye gitmem. 


"Sana inanıyorum" demeye de gitmem. 


Bir şey istemeye de gitmem. 

O'ndan korkmam, ölümden korkmam, korktuğumdan gitmem oraya. 
Hiçbir nedeni yoktur gitmemin. 

Giderim sadece. 

Kokusunu, ışığını, huzurunu, sonsuzluğunu sevdiğim için giderim. 
Söylenmeyen bir ezan duyarım o sessizliğin içinde. 

Kömür kokulu sokaklarda dolaşan bir hayali görürüm. 

Hayatla ölüm iki küçük çocuk gibi oturur karşıma. 

Ben onların başını okşarım. 

O benim başımı okşar, öyle hissederim. 

Öyle otururum. 

Bir şey söylemem O'na. 

Ne söyleyeyim? 

Kim olduğumu biliyor, günahlarımı biliyor, her şeyi biliyor. 

"Sen inançsız birisin, niye geldin evime" demiyor. 

O demez. 

Bazen kapılarını açıyor. 

Bazen onu kıracak bir şey yaptıysam eğer kapılarını açmıyor bana. 
Sessizce uzaklaşıyorum. 

"Bir dahaki sefere" diyorum, "açacak kapılarını". 

Açmasa da açana kadar gideceğim. 


İnançsız biri için tuhaf inançlarım var benim, en açılmayacak gibi görünen kapıların bile çok istersen, samimiyetle istersen, dürüstlükle istersen açılacağına inanırım. 


Ve, ne dindarlara yapılan zulmü anlarım, ne de dindarların yaptığı zulmü. 
Dinin yanında, çevresinde, içinde bir zulüm olmasın isterim. 

İnan ya da inanma ama dine dokun. 

Korkulacak bir şey yok. 

Türbanlı çocukta da, oruç yiyende de korkulacak bir yan yok. 

Korku dinden uzak bence. 


Geceleri camiye gittiğimde, o loş ışıkta, sonsuz bir aydınlığın bütün hayatı solgunlaştırdığını gördüğümde korkmam ben. 


Kimse korkmaz. 

Hayat ve ölüm iki küçük çocuk gibi oturur yanıma. 

Onlara gülümserim. 

Belli belirsiz bir hüzün, neye olduğunu bilmediğim bir özlem, derin bir şefkat hissederim. 
Bir şey söylemem. 

Bir şey istemem. 


"İnançsız" olduğumu içimden bile geçirmem, yapmam böyle bir kabalık, O da hatırlatmaz zaten. 


Öyle otururum. 

Bir konuğum ben orada. 

Bazen kapısını açar, bazen açmaz. 
Yakında gene gideceğim. 

Bakalım açacak mı kapılarını. 

Yoksa bir "kırgınlık" mı var aramızda... 


(TARAF- 23.9.2008) 


KÜRESEL DARWİNİZM VE ESTETİK YOKOLUŞ MEVSİMİ 
Yusuf Kaplan-yanişafak 


İnsanlık olarak, estetize edilmiş yöntemlerle tastamam bir yok oluş sürecinin veya mevsiminin eşiğine sürüklendiğimiz esaslı bir varoluş krizinin, bir anaforun tam ortasından geçiyoruz; ama güle oynaya hayatımızı idame ettirerek hayattan kâm almayı, hazlarımızın, arzularımızın peşinden koşuşturmayı da ihmal etmiyoruz. 


Bu kurduğum cümledeki büyük çelişki ya da ironi, tam da çağımızı özetleyen bir çelişkidir. 
Bir yandan krizden, üstelik de varoluş krizinden sözediyoruz; öte yandan da, sanki hiç bir şey olmuyormuş gibi, atomlaşmış, kendi küçük dünyalarımızda, fetişlerimizde, hazlarımızda, ikonlarımızda kaybolarak hayatın tadını çıkarmaktan... 


İnsanlığın yaşadığı varoluş krizi, bizatihi insanın varlığını tehdit edecek boyutlar kazanmış durumdadır: Bir yandan, kaba gücü ellerinde bulunduranlar, demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden dem vuruyorlar; öte yandan da, "sosyal darwinizm'"in tam anlamıyla küresel darwinizm'e dönüştüğü bir dünyada, dünyaya keyiflerine göre nizâmat veriyor, istedikleri yeri istedikleri zaman işgal edebiliyor, hoşlarına gitmeyen, kendi haksız zorba küresel darwinci hegemonya biçimlerine itiraz eden ükleleri, dinleri, kültürleri, hatta liderleri veya etkili kişileri yok edebildikleri tam bir küresel darwinizm dünyasının ortasına fırlatıyorlar bütün insanlığı... 


Ama biz, hiç bir şey olmuyormuş gibi yaşamaya devam edebiliyoruz; insanın varlığını tehdit eden, küresel darwinizm'in marifetlerini sadece seyretmekle yetiniyoruz. Üstüne üstlük seyrettiklerimizden de müthiş bir haz alıyoruz. George Orwell'in "big brother"larının / 


modernliğin tahakkümcü dünyası, yerini Aldous Huxley'in "Cesur Yeni Dünya"sına / postmodemliğin ayartıcı dünyasına terkettiğinden bu yana estetize edilmiş bir ölüm süreci, bir duyarsızlaşma, kendi küçük dünyalarımızda ve hazlarımızda estetik bir yok oluş serencamı yaşıyoruz. 


Hayat, anlamsızlaşmış durumda. En küçük fetişlerimiz, en küçük hazlarımız, en küçük arzularımız, özgürlüğümüzü, dünyada olup biten zorbalıklara karşı ayağa kalkma, varolduğumuzu gösterebilme, irademizi ilan edebilme özgürlüğümüzü elimizden alıyor; ama bütün bunlar bizi tatmin etmeye, kendi içimize, kendi küçük dünyalarımıza, fetişlerimize, hazlarımıza kapanmaya ve dolayısıyla bütün duyargalarımızı dünyaya kapatmaya yetiyor. 
Küresel darwincilik, dünyayı talan mı ediyormuş; büyük yalanlarla insanlık coğrafyasını kan ve gözyaşı coğrafyasına mı çeviriyormuş; göremiyoruz bile bütün bunları. 


Medyalar, ne kadar kan ve gözyaşı gösterirse, o kadar kana ve gözyaşına duyarsızlaşıyoruz; ama farkında bile değiliz, farkındalık duyargalarımız donmuş ve ölmüş durumda çünkü. Ve işte o küresel darwinciler de bu duyarsızlığımızı, kayıtsızlığımızı, kırılganlığımızı, farkındalık duyargalarımızın donduğunu, sessiz bir ölüm yaşadığını, bizi adeta bitkisel bir hayat yaşamaya mahküm ettiğini, bu "bitkisel hayattan bile ayartıcı, uçurucu, baştan çıkarıcı, hayattan kaçırıcı hazlar devşirebildiğimizi çok iyi bildikleri için, daha fazla kana ve gözyaşına susuyorlar; bizse daha fazla estetik yok oluş biçimlerimize, yani hazlarımıza, fetişlerimize, saplantılarımıza, futbol totemlerimize, müzik idollerimize sığınıyor, kaçıyor ve böylelikle susuyoruz küresel darwinizm'in kana, gözyaşına susayıcı cinayetleri karşısında. 


Eğer medyalar olmamış olsa, bu kadar çabuk ve kolayca ayartılıp, uyuşturulamayacağız ve uyuzlaştırılamayacağız. Medyalar oyunu bozuyor çünkü. Her tür medya'dan sözediyorum burada: Bizi dünyadan uzaklaştıran, insanlığın sorunlarına kayıtsızlaştıran ve duyarsızlaştıran turizm de, otomobil endüstirisi de, her tür profesyonel spor, popüler müzik, televizyon, gazete, sanal ortam biçimi ve endüstrisi de medyalar arasında yerlerini alıyor ve rollerini en ayartıcı, en baştan çıkarıcı, dünyanın ve insanlığın sorunlarına fena hâlde duyarsızlaştırıcı şekillerde güle oynaya, sanki dünyamız güllük gülistanlıkmış gibi icra ediyorlar. 


Şimdi, Foucault'nun modernliği, dolayısıyla modernliğin tek kaynağı sekülerliği, neden "insanlığın hapishanesi" olarak; Weber'in ise "özgürlüğümüzü yitirdiğimiz, anlam krizi yaşadığımız bir demir kafes" olarak tanımladıklarını daha iyi anlıyor olmalıyız. 


Bu dekadans'tan, bu çözülme ve çürümeden tek çıkış yolu var: Hazlarımıza, fetişlerimize, ikonlarımıza değil, Allah'a teslim olmak ve böylelikle hiç bir ayartıcı gücün, arzunun, fetişin, iktidar aygıtının önünde teslim bayrağı çekmeme, boyun eğmeme özgürlüğüne kavuşmak. Ne demişti büyük psikanlist Jacgues Lacan, "Tanrı inancını yitiren bir insan, artık her şeyi tanrılaştırmaktan kurtulamaz." 


ELİ ÖPÜLECEK HİZMETKÂRLAR, VEKİLLER, POLİTİKACILAR... 
KAHROLASICA HIRSIZLAR, YİYİCİLER, HORTUMCULAR!.. 


Mehmet Şevket Eygi-milligazete 


BU memlekette eli öpülecek temiz politikacılar ve belediyeciler olmuştur. Onlar hizmetlerini şeffaf ve temiz şekilde yapmışlar; halkın ve ülkenin menfaatlerini korumuşlar, vazifelerini ve vekâletlerini suiistimal etmemişlerdir. 


Evet, onlar eli öpülecek hizmetkârlardır. Çünkü yalan söylememişler, halkı aldatmamış, kandırmamışlardır. 


Onlar, hizmetleri esnasında resmi ve kanuni maaşlarından ve harcırahlarından başka gelirler peşinde koşmamışlardır. 

Onlar, ihalelere fesat karıştırmamışlardır. 

Onlar, devlet ve belediye bütçelerini hortumlamamışlardır. 

Onlar nepotizme sapmamışlar; ehil olmayan akrabalarını, hısımlarını, hemşehrilerini, yakınlarını, asker arkadaşlarını koruyup gözetmemişlerdir. 

Onlar gizli, kara, kirli servetlere sahip olmamışlardır. Onlar alınları ak olarak hizmet etmişlerdir. Onlara milletçe teşekkür ve minnet borçluyuz. 

Böyle temiz ve şeffaf politikacıların, belediyecilerin, hizmetkârların, vekillerin ellerini bu sütundan hürmetle öpüyorum. Ölenlere rahmet diliyorum, kalanlar mutlu yaşasınlar. 

Lakin madalyonun arka yüzü de vardır. Yani bu memleketin yakın tarihinde birtakım kirli politikacılar ve belediyeciler de var olmuşlardır. Onların elleri öpülmez. Onlar saçı bitmedik yetimlerin haklarını yemişlerdir. 

Birtakım vatandaşların, “Ötekiler iş yapmıyorlar, çalıyorlardı. Bunlar çalıyor ama hayli iş ve hizmet de yapıyor...” diyerek hırsızlığı ve hırsızları desteklemiş olmaları son derece üzücüdür. 
İslâm dini hırsızlığı, rüşveti, haram kazançları, ihalelere fesat karıştırmayı, ribanın her türlüsünü, bâtıl ve gayr-i meşru gelir elde etmeyi, kara ve kirli servet edinmeyi kesin olarak yasak kılmıştır. Binaenaleyh bir Müslüman bunları hoş göremez, böyle yapanları destekleyemez. 

Çalıyor ama aynı zamanda iş yapıyor... Bu felsefe bir Müslümana yakışmaz. 

Böyle konuşanlar şayet hırsızlığı, ribayı, haram yemeyi mübah ve helâl addediyorlarsa (sayıyorlarsa) dinden çıkar ve kâfir olurlar. 

Haram kazanmak ve haram yemek ateşe (cehenneme) götürür. Haram yiyiciler mezmum (kötülenmiş), merdut (reddedilmiş, dışlanmış) uğursuz kişilerdir. 

Ribacılar, Yüce Kur'an'a göre Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmişlerdir. 

Hizmet ve faaliyetleri yaparken yamukluk yapanlar, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılanlar ahlâksız, faziletsiz, hain, şaki kişilerdir. 

Hırsızlar, yamuklar, haram yiyiciler süeda (mutlular, kurtulmuşlar, iyiler) taifesi içinde değil; eşkıya (şakiler, kötüler, cehennemlikler) güruhu içindedir. 

“Bunlar hiç olmazsa hem çalıyor, hem hizmet ediyor...” felsefesi bataklıklarına düşmüş sevgili din kardeşlerimi uyarıyorum. Böyle şeytani felsefeleri bırakınız. 

Zulmü, haramı, kötülüğü, hırsızlığı, haram yemeyi ve kazanmayı övmek kişiyi küfre götürür. 
Allah katında tek geçerli din olan İslâm dini hırsızlığı, haram yemeyi, yamukluğu kesin şekilde kınamış, günah ve zulüm addetmiştir. 

İslâm'ın temel şartlarından ve farzlarından biri de istikamet yani doğruluk ve dürüstlüktür. 
Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgesinde binlerce köyün halkı boşaltılmış, milyonlarca vatandaşımız perişan hale getirilmiştir. Yağmalanan, hortumlanan, talan edilen paralarda onların hakları vardır. 

Yüce Kur'an, hırsızın elinin kesilmesini emrediyor. Bu, Allah'ın emridir. Resül-i Kibriya (salat ve selam olsun O'na) Efendimiz “Allah'a kasem ederim ki, benim kızım Fâtıma hırsızlık yapsa onun da elini keserim...” buyurmuşlardır. 

Hırsızlar, rüşvetçiler, hortumcular, yağmacılar, talancılar, mürtekibler, soyguncular tepelenmedikçe bu memleket kurtulmaz. 

İyi, akıllı, vicdanlı, salih bir Müslüman hiçbir zaman, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak eşkiıyayı ve eşirrayı destekleyemez. 

Kur'an “Sana nasıl emr olunduysa öylece dosdoğru ol!..” buyurmuştur. 

Bu emre uyalım. Uymazsak kendimize zulm etmiş ve felaketimizi kendi ellerimizle hazırlamış oluruz. 

Devlet Dindar ve Muhafazakâr Müslümanları Memnun Etmelidir 


ŞAYET dindar ve muhafazakâr anne babalar, kız çocuklarının karma okullarda okumasını istemiyorlarsa, devlet sadece kızlara mahsus liseler ve kolejler açarak onları memnun etmelidir. Devletin, sadece bir teori olan, o da çürütülmüş bulunan Darwinizm teorisini/ideolojisini gerçekmiş gibi okutmaya ve belletmeye hakkı yoktur. Biyoloji derslerinde ondan sadece isbat edilmemiş bir teori olarak bahs edilebilir ama asla ilmi bir gerçek olarak gösterilemez. Böyle bir şey çoğunluğu Müslüman olan ana babaları rencide eder. Böyle bir şey laikliğe aykırı olur. 

Laik sistem, kendi okullarında başörtüsünü yasaklıyorsa; Müslümanlara, başörtüsünün serbest olacağı özel İslâm kolejleri ve mektepleri açmak izni vermelidir. Devlet böyle okulları elbette kontrol edecektir ama insan haklarının, demokrasinin, din ve vicdan hürriyetinin ışığında. 
Tevhid-i Tedrisat (Eğitimde Birlik) Kanunu ve ilkesi, din ve vicdan hürriyetini, demokratik hakları kısıtlayacak ve ortadan kaldıracak şekilde uygulanmamalıdır. 

Birtakım dinsizler ve İslâm düşmanları, “Bize özel laiklik...” diyerek laikliği çığırından çıkartmaktadır. 

Sovyetler Birliğinde, Enver Hoca Armavutluğunda, Pol Pot Kamboçyasında da “Onlara özel” laiklikler vardı ama bunlar gerçek laiklik değildi. Gerçek laikliğin karikatürü idi. 

Milli kimliğimizin ana faktörü olan Müslümanlıkla mücadele edilerek, halk yığınlarını gerçek ve dindar Müslüman olmaktan çıkartıp light/uygulamasız Müslüman haline getirmek için antidemokratik önlemler alarak, âdil olmayan baskılar yaparak bu devlete, bu millete, bu vatana hizmet edilmez. 

Milletin yüzde ikisini bile oluşturmayan birtakım gizli azınlıkların, egemen güçlerin istekleri yerine getiriliyor, büyük çoğunluk çeşitli baskılar altında eziliyor. Böyle demokrasi olmaz, böyle hürriyet olmaz, böyle insan hakları olmaz. 

Siyasi sistem İslâm dini ile barışmalıdır. Laik Fransa'da ve laik Portekiz'de devletin Katolik kilisesi ile barış içinde yaşaması gibi... 


TÜRKÜLERİ YOLDAŞIMIZ: ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF 
17 Mayıs Pazar 2020 -Murat Meriç-gazeteduvar.com.tr/ 


Türküleriyle bize yol gösteren ozanlardan biri, Âşık Mahzuni Şerif. On sekiz yıldır aramızda değil, yeni türküler söyleyemiyor belki ama ölümüne dek söyledikleri, kuşaklar boyu dilden dile aktarılacak. Üstelik “Yuh Yuh” örneğinde olduğu gibi, bu türküler kırk yılı aşkın bir süredir güncel, her döneme uyuyor. Büyüklüğü, hem de burada: Sözünü sadece düne ve yaşadığı güne dair söylememiş, geleceği de işin içine katmış. 


Memlekette pop ve rock'un beslendiği en önemli kaynaklardan biri, halk türküleri. Batı müziğinin girdiği ilk yıllarda, emekleme döneminde bile bu böyle: Batıda popüler olmuş şarkılara Türkçe söz yazılırken yani “aranjman”lar ortalığı sarmışken, kimi gençlerin yüzünü Anadolu'ya dönmesi, türkü düzenlemelerinin bir anda popülerleşmesini sağlıyor —ki bunun sonunda, dönemin en büyük modalarından biri olan Anadolu-pop çıkıyor. Ortalık bir anda Karacaoğlan'ın, Emrah'ın, Pir Sultan Abdal'ın dizeleriyle doluyor. 


Dönem, halk ozanlarının elinde sazıyla köy köy dolanmaya devam ettiği dönem. Orta Anadolu”da Çekiç Ali ve Muharrem Ertaş, barak geleneğini sürdürürken, Âşık Veysel, Şarkışla”nın Sivrialan köyünde sazını çalmaya devam ediyor. İsimler artırılabilir zira halk ozanlığı geleneğinin yaşadığı bir dönem, “60'lı yıllar. Tam da bu dönemde, memleketin de içinde bulunduğu durum gözetildiğinde, ortaya “halkın ozanları”nın çıkması, sazlarını bir silah gibi kullanarak iktidara yönelik eleştirilerini dile getirmesi şaşırtıcı değil. 


Âşık İhsani, dönemin en etkili figürlerinden biri. Âşık Zamani'den Âşık Mecnuni?ye, Kul Hasan'dan Kul Ahmet'e, Âşık Sinem Bacı'dan Şahturna”ya pek çok ismi onun yanına koyabiliriz. İlk baskısı 1974 yılında yapılan Âşık İhsani derlemesi “Ozan Dolu Anadolu”, bu isimlerin toplandığı bir antoloji. Pir Sultan Abdal”la açılıyor, Âşık Mahzuni Şerif'le sürüyor. 
Arada elbette kuşaklar ve yetişmiş pek çok ozan var ama şunu söylemek yapnlış değil: Pir Sultan Abdal'ın kavgasını çağa uyarlayan, sazını ve sözünü geliştirerek günümüze taşıyan, Âşık Mahzuni Şerif ten başkası değil. Berçenek”ten yola çıktı, memleketi etkisi altına aldı. 
Türküleri öyle etkili oldu ki, iktidarlar hep ona bilendi, pek çok kez yargılandı, hapse girdi. 


1939'da doğan sanatçı, 17 Mayıs 2002'de Almanya'nın Köln kentinde hayatını kaybetti. 
Bugün, ölümünün on sekizinci yılında bu büyük ozanı anıyoruz. “70'li yıllarda, Ankara'da, Atatürk Spor Salonu'nu art arda üç kere doldurabilen bir güçten söz ediyorum. Türkülerini herkes yorumluyordu ama özellikle üç ismi kenara ayırmak gerek: Cem Karaca, Selda Bağcan ve Edip Akbayram. Karaca, başta “Oy Babo”, onun türkülerini bir dönem çok söyledi. Aynı dönemde “Yuh Yuh”u popüler kılan Selda Bağcan, onun türkülerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Edip Akbayram, Âşık Mahzuni Şerif'in de gözdesiydi. Karşılıklı bir sevgi bu: Akbayram, Mahzuni'yi tanımlarken “Andolu'nun Mozart’ r” diyordu. 


“70'li yıllarda türküleri farklı isimlerce yorumlanan iki büyük ozan var: Âşık Mahzuni Şerif ve Neşet Ertaş. Ertaş, herkesin dilinde çünkü “sakıncasız”. TRT'nin kapıları ona açık, türkülerini yorumlayanlar bunları her yerde söyleyebiliyor. Biraz da bu yüzden, dönemin pop sanatçıları bile, ona yöneliyor: Tülay, Neşe Karaböcek, Barış Manço ve daha nicesi, repertuvarlarına Neşet Ertaş türkülerini alıyor. Âşık Mahzuni Şerif, yasaklı. Türkülerini söyleyenler, hayat görüşü ekseriyetle ona yakın isimler. Saymaya kalksak, sayfalar sürer ama listenin Fikret Kızılok'tan Rahmi Saltuk'a, Sabahat Akkiraz'dan Ahmet Kaya'ya uzandığını söyleyeyim. Gülden Karböcek, ilk plaklarında onun türkülerini yorumlamış; Yüksel Özkasap, sesini Almanya'ya taşımış. Ersen'den Muazzez Ersoy'a aykırı isimler de onun türkülerini söylemiş ama bu, sazının gücünü gösteriyor. 


1997'de Mahzuni Şerifin Ankara'daki evine gitmiş, onunla bir söyleşi yapmıştım. Bu söyleşi, Milliyet bünyesinde çıkan ArtıHaber'de yayınlanmıştı. Fotoğrafları çekecek olan arkadaşım Alper Fidaner'le gittiğimizde daktilosunun başındaydı. Yazdığı şeyi bitirdi, çıkarttı ve bana verdi: “Ne soracaksın, bilmiyorum ama ben sana gerçek hayat hikâyemi yazdım” diyerek uzattığı kağıt, hâlâ arşivimin en değerli parçalarından biri. O günden kalan bir başka değerli hatıra, fotoğraf çekimi sırasında yaşanan... Alper, sazı elinde poz vermesini istemiş, o da şu cümleleri kurmuştu: “Sazı elime alınca türkü söylemezsem olmaz. Ben söyleyeyim, siz çekin.” Sonrasında türkülerini art arda sıralamıştı. Pek çok kez sahnede izlediğim büyük ozanın bu özel “resital”indeki iki dinleyiciden biri olmak, en büyük şanslarımdandır. 


Âşık Mahzuni Şerif türküleri, “80'li yıllarda farklı bir kanaldan moda oldu: İbrahim Tatlıses, “Sarhoş” ve “Dom Dom Kurşunu”nu söyledi; türküler dilden dile yayıldı. Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi “Ferhangi Şeyler”in bir yerinde bundan dem vurur ve şu cümleyle bu “moda”ya karşı çıkar: “Bir dönem, bir yiğit solcudur diye vuruldu da Mahzuni Dom Dom Kurşunu'nu yaptı; siz diskolarda dingildeyesiniz diye değil!” 


Son yıllarında Musa Eroğlu ile çalışan sanatçı, ölümünden önce art arda yaptığı kasetlerle adından söz ettirdi. Bana verdiği “resmi” biyografisine göre (1997 itibariyle) “450 civarında 45'lik, 11 LP, 57 kaset, 8 şiir kitabı” var. Ölümünden sonra yayımlananlarla bu sayı daha da arttı. 2000'li yılların başında, Kardeş Türküler'in yorumladığı “Dargın Mahkum”, onun 


yeniden popüler olmasını sağlamıştı. “Yuh Yuh”, tam da bu dönemde iki koldan (İbrahim 


Tatlıses ve CemAli eliyle) bir kere daha gündeme geldi. “Yuh Yuh”, en çok yorumlanan türkülerinden biri: Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Şevval Sam, Koray Avcı, son dönemde bu türküyü söyleyenlerin sadece bir kısmı. Selda Bağcan'ın Mabel Matiz'le yaptığı “yeni” yorumu da bunlara katayım. Az önce de söyledim, Âşık Mahzuni Şerif türküleri çok yorumlandı, elbette aralarından pek çok güzel yorum çıktı ama onları da saymayayım, birini unutursam hatırı kalır. 


Türküleriyle bize yol gösteren ozanlardan biri, Âşık Mahzuni Şerif. On sekiz yıldır aramızda değil, yeni türküler söyleyemiyor belki ama ölümüne dek söyledikleri, kuşaklar boyu dilden dile aktarılacak. Üstelik “Yuh Yuh” örneğinde olduğu gibi, bu türküler kırk yılı aşkın bir süredir güncel, her döneme uyuyor. Büyüklüğü, hem de burada: Sözünü sadece düne ve yaşadığı güne dair söylememiş, geleceği de işin içine katmış. Bu yüzden sözü ve sazı bizim için büyük kaynak. Âşık Mahzuni Şerif, türküleriyle yaşıyor, yaşayacak. 


Murat Meriç Kimdir? 

1972'de doğdu. Çanakkale ve İzmit'te okudu. Ankara'da kimya mühendisliği eğitimi alırken, dinlediği müziğin tarihine merak saldı ve oradan ilerledi. Kendini bildi bileli plak topluyor; okuyor, dinliyor, dinlediklerini yazıyor, sevdiklerini çalıyor. Kedi gibi meraklı. Rakı, roka, bamya, erik seviyor. Çanakkale - İstanbul arasında yaşıyor ama Ankaracı. 1996'da Müzük adlı dergiyi çıkartan ekipten. Sonrasında Roll mürettebatına katıldı. Mürekkep, Birikim, Milliyet Sanat, Virgül, Bant gibi dergilerde yazıları yayınlandı. Yeni Binyıl, Radikal ve BirGün'ün yazarlarındandı. Ankara'da Radyo Arkadaş'ın kuruluşuna katıldı, radyo programları başta TRT, pek çok radyoda yayımlandı; kimi televizyon programlarının danışmanlığını yaptı, metnini yazdı. 2002 - 2003 yıllarında TRT için Kırkbeşlik adlı televizyon programını hazırladı ve sundu. Kalan Müzik için bir Tülay German albümü (Burçak Tarlası 64 — 87, 2001) derledi, pek çok albüme yazar ve danışman olarak katkıda bulundu. Pop Dedik / Türkçe Sözlü Hafif Batı Müziği (İletişim Yayınları, 2006), 100 Şarkıda Memleket Tarihi (Ağaçkakan Yayınları, 2016), Yerli Müzik (bi'bak Berlin, 2018) ve Hayat Dudaklarda Mey / Memleketin Anason Kokan Şarkıları (Anason İşleri Kitapları, 2019) adlı dört kitabı, üzerinde çalıştığı pek çok projesi var. Üniversitelerde ve kültür merkezlerinde müzik tarihi üzerine seminerler verdi, veriyor. Düzenli olarak Gazete Duvar'da, arada bir Kafa'da yazıyor; Açık Radyo için hazırladığı Harici Bellek başlıklı program salı günleri 19.30'da yayımlanıyor. 


APARTHEİD: TÜRKİYE'NİN ÖRTÜLÜ GERÇEĞİ 
20 Mart 2008 Perşembe- Yıldız Ramazanoğlu- haksozhaber 


Derin bir tutkuyla arzuladığımız gerçeğin ve adaletin hiçe sayıldığını, ayaklar altına alındığını, karanlıkta bırakıldığını görmek ne büyük bir yıkımdır...onlar her şeye cesaret edebildiklerine göre ben de edeceğim, mahkeme olayı tüm açıklığıyla ve eksiksiz olarak ortaya koymazsa, daha önceden söz verdiğim gibi gerçeği söyleyeceğim. İtham Ediyorum/Emile Zola 


Başörtülü kadınların yaşadığı ayrımcılığın bu kadar uzun yıllara yayılması, zamanla kimilerinin zihinlerinde deformasyona yol açtı ve sağlıklı düşünme kabiliyetimizi neredeyse kaybettik. Böylesine otoriter bir yasağın dünyada o kadar eşi benzeri yok ki artık durum gerçeklik algımızı aşmış, bizi sebep sonuç ilişkisini bile göz ardı edecek bir eşiğe getirmiş bulunuyor. Kalbimize hiç başvurmadan sadece aklın gözüyle baksak bile şimdi kırklı yaşlarında olan kadınların yaşadıkları inanılmaz kayıpları, buradaki insan acısının yarattığı ortamın çok daha güvensiz olacağını, koca gezegende olmayan ama burada ısrarla sürdürülmeye çalışılan bir yasağı gerekçelendirmek için ileri sürülen sebepleri ne kadar sakil olduğunu görebiliriz. Annelerinin aşağılanmasını, hayatlarının umutlarının çalınmasını görerek, bu adaletsizliğe tanık olarak büyüyen küçük kızların en çok kiminle özdeşim kurup 


kime destek vereceğini tahmin edebiliriz. Bu ülkede milyonlarca kız ve erkek çocuk annelerinin uğradığı haksızlıklara, dünyevi kayıplara, bu yüzden gördükleri tedavilere terapilere, bunun aile içindeki yansımalarına vakıf olarak büyüdü. Apartheid kavramı doğrudan hukuki düzenlemelerle gelen bir ırkçılığa işaret etse de, yaşananların boyutu, benzerliği, yol açtığı psikolojik şiddet, haksızlık duygusu ve yarattığı travma açısından neredeyse bire bir Türkiye'de yaşananlara karşılık geldiğini göz ardı edemeyiz. 


Irkçılık siyasetinin egemen olduğu hükümetlerce yönetilen rejimlere “apartheid” adı veriliyor ve bizde şükürler olsun ki Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1950'den itibaren dayatılan “Nüfus Kayıt Yasası” gibi bir yasa asla olmadı. Bu demek değildir ki kendini beyaz ve üstün ırk gibi doğuştan imtiyazlı olarak tanımlayan bir azınlığın hukuk dışı olarak ürettiği bir aşağı ırk uygulaması yok. Basın- yayın, eğitim yoluyla gerçekleştirilen zihin oluşturma çabaları kısmi de olsa netice verdi ve başörtülü kadınları eski ve geriletici tutumlarla özdeşleştiren küçük ama etkili bir gurup oluştu, onların akıl ve muhakemeden yoksun köle ruhlu insanlar olduklarına inanan insanlar ortaya çıktı. Bu yaklaşım beraberinde psikolojik şiddeti de getirdi ve yıllara yayılan sinsi bir ırkçılığı sıvı gibi toplum katmanlarına yaydı. Güney Afrika'da 1992'de son verilen bu uygulama, bizde keyfi baskılar yasaklar ve dışlamalarla sürdürüldü hala da çeşitli çatışma korkuları üretilerek itham aşağılama ve tehdit dili her ay her gün yeniden kurularak sürdürülmek isteniyor. 


Aşağı ırkın oluşturulmasında ve toplumun bir kesiminin dışlaştırılması ve yabancılaştırılmasında kullanılan bir terim olarak türban tam da baskı dilinin en anlamlı simgesi bu günlerde. Toplumun yüz yıllardır kimliğini oluştururken değer atfettiği temel aldığı değerleri görünür kılan taşıyıcı rol oynayan nesnelerden biri olarak “başörtüsü” yasak sürecinde bir kelime oyunuyla “türban” a evrilerek başını örten genç kadınların başına karanlık şüpheli tehlikeli bir hale gibi dolanmak istendi. Böylece ad değiştiren başörtüsü, onu takanlarla birlikte tehdit algılaması içinde görülmesi gereken bir nesneye dönüştürüldü. 


“Türkiye geleneklerine ait bir kelime olarak “başörtüsü”, babaannelerin kullandığı ve reddedilemeyecek bir kelimeye ve işarete tekabül ettiği için, bir yabancılaştırma operasyonuyla “türban” olarak ilan edildi ve savaş açıldı. Şu da söylenebilir : Türkiye'de sorun türban değil; sorun başörtüsü ve başörtüsüyle iç içe geçen bir yaşam tarzı, bir kültür, bir değerler bütünü, şu ana kadar işletilen devlet merkezli modernleşme sürecinden farklı bir modernleşme hikayesi”(1) 


“Başörtüsü konusunda oluşan ayrımcılık sürecinin, bir gurubun tarif edilmesi ve etiketlenmesiyle başladığı söylenebilir. Etiketleme ve bir gurubu işaret etme, konun asıl muhatapları olan kadınların ısrarla vurgulamalarına karşın, faklı kökenler ve uygulamalarla hayata geçirilen ayrımcı hegemonyanın, “başörtüsü” yerine “türban” nitelemesinde diretmesiyle başlamaktadır. 

Buna göre “türban takan kadınlar, siyasi bir sembol olarak özel bir biçimde örtünmektedirler; bu örtü geleneksel başörtüsünden farklıdır ve özel hatta gizli bir amaca hizmet etmektedir”. 


2) 


Gencecik kızlar cumhuriyeti yıkmak, ataerkil baskıcı düzeni ihya etmek, kimi devletlerden para almak, erkek baskılarına boyun eğmek, ülkeyi karanlığa sürüklemek gibi ağır töhmetler altında bırakılarak özgüven yıkımına uğratılmak istendi. Batıda bile kıyasıya tartışmaya açılan kimi konular bizde “tartışılamaz batı değerleri”olarak korumaya alınıyor, batılı yaşam tarzının kimi tezahürlerini tartışmaya açmak, eleştirel akılla yol almaya çalışmak bile neredeyse suç olarak kabul ediliyordu. Bilimin aydınlığına hurafelerin karanlığını tercih etmek, islamcı 


örgütlerin oyuncağı olmak, safsatalara teslim olmak ileri sürülen suçlamalardan sadece birkaçı. 


Benzer şeyler kamu alanı kavramı için de yaşandı. Değişmez ve değiştirilemez “kamusal alan” tanımlaması şimdiye cevap vermese de, kamusal alanın yeni durumlara göre yeniden yapılandırılması bütün dünyada en çok konuşulan konulardan biriyken bizde sosyolojik ve felsefi bir zeminden hukuki bir zemine kaydırılarak ceza ve müeyyide alanına dönüştürüldü. 
Birçok kişi tarafından bir zenginleşme, paylaşma, farklılıkların buluştuğu kesişme alanı olması umulurken başörtüsüyle girilemeyen yerlerin adı oldu kamu alanı. Böylece bireysel hak ve hukuktan çok küme olarak algılama, aşağı olarak etiketleme yargılama dışlama yılları yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. 


Algılayarak Azaltma: Tanımlama Şiddeti 


Neden örtünüyorlar sorusunu konunun muhataplarına yöneltmek yerine cevapları da kendileri veren jakobenler bir yandan da bu insanların gerçek niyetleri, ilgi alanları, toplumsal eğilimleri hakkında gerçeklerden uzak önyargılarını serbestçe ileri sürmekte bir beis görmediler. Başörtülü genç kadınların niyetleri, zihniyetleri, hayata bakışları hakkında herkesin fikri vardı ve bu üzerinde hiç düşünülmeden kolayca konuşulacak, yazılacak konuların başında geliyordu. 


Başörtülü kadınların her birinin bir yüzü, biricik olan bir öyküsü, her birinin hayata karşı kendine özgü bir duruşu yokmuş gibi küme olarak algılanmaları bile başlı başına bir aşağılamaydı. Uğradıkları hak ihlalleri, hoyratça her ortamda tahkir edilmeler, aşağılanmalar yetmiyormuş gibi bir de her fırsatta, asla söz alamadıkları, cevap verme imkanı bulamadıkları büyük medya organları eliyle topluca tanımlanma şiddetine uğruyorlardı. 


Üniversitelerin kapısına yasakları ilk astıran 12 Eylül Anayasası cumhurbaşkanı Kenan Evren bakımsız saçlarını örtmek istiyorlar derken YÖK eski başkanı Erdoğan Teziç bunu biraz daha açarak, bir gazeteye verdiği mülakatta başörtülü kadınların “kadınlıklarından utandıkları için” örtündüklerini ileri sürüyordu.(3) 


Birileri bu türbanlı kadınlar neden bienallere, film festivallerine gelmezler diyerek sanata uzaklıklarını sorgularken(4) bir başkası(Esin Afşar) çıkıp, türban takanlarda büyük artış var, tiyatroya gidiyorum oradalar, bir de bunlar “biz buradayız”demek için anlasa da anlamasa da her yere geliyorlar, denize bir giriyorlar astronot gibi, umacı gibi diyerek aksi istikamette görüş bildiriyordu. (5) 


Soner Yalçın'ın hazırladığı AKP'li kadınlar üzerinden hazırlanan bir yazı dizisinde başörtülü kadınların üniversite eğitimi alsalar bile evlenip işi ya da okulu bıraktıkları dolayısıyla okumasalar da olabileceği kanıtlanmaya çalışılırken(6), Nihal Bengisu'nun bir araştırması gerçeğin başka bir boyutuna ışık düşürüyordu. Eğitimli başörtülü kadınlar elbette çalışmak istiyordu, ama çalışmalarının önü daha ilk teşebbüste kesiliyordu ; telefonda ehliyet ve liyakat üzerinden gerçekleşen olumlu iş görüşmeleri yüz yüze görüşmede başörtü yüzünden sonlanıyordu(7). Mütedeyyin geçinen erkek işverenlerin de kadınların bu durumunu birçok şekilde nasıl istismar ettikleri bilinen bir olguydu. Bunları bilirdi elbette bu konularda yazan herkes, ama kimsenin hakikate talip olduğu yoktu. Kaldı ki üniversite bitirip rutin mesai içinde ve dışarıda çalışmayı istememek de bir hak ve her tercihten kadın aleyhine bir sonuç çıkarmak sadece başörtülü kadınlarla sınırlı bir durum değil. Bu toplumda kadınları zapt ü 


rapt altına alma, erkek eliyle şekillendirme gayretleri tedavisi asırlardır süren çetin bir hastalık. 


Hep kötülemek hep mesafe koymak olmazdı. Anlama ve empati geliştirme de deneniyordu doğrusu. Fakat o esas insanın üsttenci, başöğretmen dili, eşitim değilsin hoşgörüsü bir türlü kırılamıyordu. Washington'dan başörtülü kız kardeşlerine yazan gazeteci Ahu Özyurt onların bedenlerine sahip çıkmalarını baba ya da ağabey baskısına boyun eğmemelerini söylerken aslında onları nasıl da susturduğunu nasıl da sözlerini söylemelerine izin vermediğini, özgün iradelerini görmezden gelip laiklik adına vesayet altında tutulmalarına zemin hazırladığını göremiyordu herhalde. Bütün iyi niyetine rağmen kısacık mektuba sadece önyargı ve öğütleri sığdırmayı başarmıştı bu yüzden. (8) 


Bütün bu tanımlama şiddetinin ana kaynağı devlet eliyle yeni bir toplum yaratma azmindeki yönetici elitlerdi. Başörtülü kadının muteber olmadığı bütün topluma yukarıdan dikte ediliyordu. Hoş görülmeyi hak edenler sadece tarlasında çalışan, evinde oturan hiçbir toplumsal talebi, iddiası olmayan başörtülü kadınlardı. Seçilme hakları bile yoktu bu ülke kadınlarının 4064'ünün ama bu kadın haklarıyla uğraşan hiçbir örgütün meselesi değildi. 
Bunu sorgulamak yerine otoriter yönetime destek vermek pragmatik açıdan daha kullanışlı bir tutumdu. Cumhuriyet kadını tanımlamasında eşiği aşamayan milyonlarca kadın var. 
“Cumhuriyet kadınları” çoğulculuğunun savunusunu yapmak, ezberleri bozmak, çabalamayı, fikir üretmeyi, yeni şeyler söylemeyi gerektiriyordu. 


İnsanları kıyafetine göre aşağı ve yukarı olarak kuran dil öyle tuhaf tezahürlere yol açtı ki, zihin bulanıklığı entelektüel düzeyde kalmayıp sahaya yayıldı. Başörtülü kadınlara alış veriş merkezlerinde, giyim mağazalarında aşağı bir kültürden geldikleri varsayılarak “sen” diye hitap edilmesi çok yaygın bir durumdur mesela. Hatta başörtülü tezgahtar kızların da başı açık kadınlara “siz” diye hitabederken başı örtülülere sen demesi dolayısıyla kendisinin de aşağı kümeden olduğunu içselleştirmesi menfi propagandanın etkisi bakımından önemli bir gösterendi. Dahası birçok islamcı erkek entelektüelin de tezgahtar kızların hissiyatını bire bir paylaşması, projeksiyon yapıp aşağı pozisyonu kadına yansıtarak yukarda kalmaya çalışmaları yaşanan sürecin en ilgi çekici, ibretle ve acı bir gülüşle izlediğimiz gelişmelerinden biri oldu. 


Devlet eliyle başörtülü kadınların aşağılanmasına en iyi örneklerden biri ilkokul öğretmeni Aytaç Kılınç'ın başına gelenler. Görev esnasında başı açık olarak çalıştığı halde sadece işe gidip gelirken başörtüsü kullanması gerekçe gösterilerek 2001'de Milli Eğitime bağlı bir anaokulundaki görevine son verilmişti. Kılınç 2002'de idare mahkemesine açtığı davayı kaybedip temyize gidince dava Danıştay'a intikal etti. Danıştay'ın 2005'de verdiği karar yasağın ve ayrımcılığın sınırlarını genişletti. 


Davacının yönetici olarak görev yapacağı eğitim öğretim kurumunda öğrenim görenlerin yaşlarının küçüklüğü itibarıyla mantıksal değerlendirme ve çıkarım yapma çağından uzak oldukları hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının, okula geliş ve gidişleri sırasında da olsa yasal düzenlemelerde belirtilen ilkelere aykırı davrandığı sabit olduğundan...(9) 


Kararla alenen başörtü takma ve başörtülüler devletin en önemli hukuk kurumlarından biri tarafından ayrımcılığa tabi tutulmakta, öğretmenin sokakta örtülü olmasının bile kötü örnek olacağından hareketle yasak sokağı da içine alacak şekilde genişletilmekte, milyonlarca insan bu yolla aşağılanmakta kınanmakta ve hakarete maruz kalmaktaydı. 


Peki nerde kaldı kişiler arasında ırk dil din mezhep felsefi inanç vb sebeplerle ayrımcılık yapmak suçtur diyen TCK 122 no'lu yasa. 

Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamayı suç sayan 216. 
madde. 


Sadece Beyaz İnsanların Kullanımı İçin 
(for use by white persons only) 


Güney Afrika'da parklarda ya da yol kenarlarındaki kanepelerin üzerine büyük yazılarla kimlerin oturabileceği devlet eliyle yazılmıştı. Bizde de aslında biraz dikkatle gözlemlediğimizde yaşadıklarımız sınıfsal bir gerçekliğe karşılık gelebiliyor. 


Elitist sınıfın önyargılarla beslenen korkularının temelinde üstünlük ve ayrıcalıklı olma duygusu, imtiyazlı sınıfa mensubiyeti kaybetme endişesi, aşağı olarak tasnif edilen sınıflarla eşitlenmeyi kabullenememe, ayrıcalıklı kamu alanlarının mekanlarının yine ayrıcalıklı insanlar tarafından kullanılmasının son bulması korkusu vardı. Çünkü Osmanlıdan tevarüs edilen tebaa ve sahip pozisyonu cumhuriyet döneminde yeniden üretilmiş ve insanlar sadece dine mesafeli oldukları oranda çağdaş ve modern kabul edilerek yeni toplumun kurucu öznesi olmalarına izin verilmişti. Ötekiler ise eğitilmesi yönlendirilmesi bir forma sokulması gereken insanlardı. 


Devlet eliyle kurumlar ve eğitim sistemiyle norm olarak ortaya konan stereotip insan profilleri o kadar belirgin bir şekilde çizilmiş tarif edilmişti ki bunun dışına çıkanlar öteki olarak etiketlenip aşağılandı. Kürtler Ermeniler İslamcılar ve daha birçok kimlikten vergi veren, bütün yurttaşlık görevlerini harfiyen yerine getiren milyonlarca insan ikinci sınıf olarak görülmekten kurtulamadı. Bu küçük bir azınlığın her zaman kendilerini ülkenin gerçek sahipleri olarak görmelerine yol açtı. * 


Bu noktada Nur Çintay'ın dikkatini çeken şey yabana atılır gibi değil. İstanbul eski belediye başkanı Ali Müfit Gürtuna'nın eşinin başını açması ve DTP'li kadın vekillerin meclise gelmesiyle ilgili yapılan haberlerde “bir de saçlarını fönlettiklerine”dikkat çekiliyordu. 
Böylelikle modern bir görünüm kazandıkları özellikle vurgulanıyordu(10). Bu da başörtülü bir kadının başını açmakla sınıfının hemen kolayca değişmeyeceğine başka şeylerle de kendini kanıtlamasının gerekli olduğuna işaret ediyor. Sınıfsal yaklaşım öncelikle görünürlüğün biçimi üzerinden işliyordu. Çünkü aynı dilin Kürt kökenli milletvekilleri için de üretilmesi ve saçlarına fön çektirerek genel kurula geldiklerinin özellikle vurgulanması sınıfsal olarak alt kümede tanımlanmanın sadece başörtülü kadınlara özgü bir durum olmadığını gösteriyordu. Eşiği aşamayan insanlar listesi uzundu bu ülkede. Saçına fön çektirmek gibi basit bir iş bile çok yüksek bir göstergeydi ve doğrudan hak edişle bağlantılıydı. 


Elitist yaklaşımlar sınır tanımıyor. “Başörtülüler konserime gelmesin” den başlıyor, “onları ana caddelerde görmek istemiyorum, ülkemize gelen yabancılara rezil oluyoruz” la devam ediyordu. Tacizkar bakışları, doğrudan hakaret eden pervasız öğretim elemanlarını, fiziki müdahaleleri, bazı semtlerde sokaktaki sözlü sataşmaları saymıyorum bile. 


N.Bengisu'nun aynı çalışmasında aktarılan bir olay hiç de istisna değil. Lüks bir restoranda daha yemeklerini yerken garsonun artık masayı boşaltmanız gerekiyor uyarılarıyla karşılaşan medya mensubu başörtülü kadınlara bu davranışın açıklaması olarak ileri sürülen gerekçeler çok ilgi çekici. Saygın kişilerden oluşan bir gurubun yemek için oraya geleceğini, 


müessesenin prestijini korumak zorunda olduklarını söylüyordu görevli. Bu elbette doğrudan apartheid bir rejimde beyazlara ait bir yere siyahların girmesi sonucu yaşanan olayları hatırlatıyor. 


Buna benzer yaklaşımların en beklenmedik demokrat özgürlükçü eşitlikçi kabul edilen yazarlarda bile rastlanması zihinsel kırılmanın elitist üstenci tavrın Türkiye'deki boyutlarını göstermesi bakımından çok düşündürücü ve sarsıcı. 


İstanbul'u aşkla ve sadakatla severim. ,Geçenlerde bir grup yabancı arkadaşım geldi.Ben de onları biraz dolaştırıp şehrimle övünmek istedim. Birlikte Beykoz'daki Hidiv Kasrına gittik.Kasrın bahçesine girince daha park yerinde tuhaf bir dağınıklık karşıladı bizi, biraz yürüyünce o bahçede duymanın beni epey yadırgattığı bir müzik başladı, keskin bir et kokusu neredeyse ağaçlara sinmişti, çocuk bağırışlarının tizliği bir eğitim eksikliğini gösteriyordu, çiçek tarhlarının arasındaki patikalarda türbanlı kadınlarla asık yüzlü erkekler yürüyordu, Bizim Kemalistlerin ve “laikçilerin” korktukları şeyin ne olduğunu gördüm. 
Ne yazık ki “dindarlarımız” dokundukları herşeyi çirkinleştiriyorlardı, sanki dinle zarafet ve güzellik birarada olamazmış gibi.(1 1) 


Belli ki yazar arkadaşlarına mahcup olmuş. Övüneceği ve göstereceği bir halkı olmadığı için hayıflanmış. Yazının en büyük yanlışı da toplumsal kirlenmenin, estetikten uzaklaşmanın sorumlusu olarak dindarlığın işaret edilmesi. Oysa lümpenleşme çok karmaşık süreçlerle ortaya çıkan bir durum ve onu dindarlıkla eşanlamlı okuma hakkaniyetli bir yaklaşım olmasa gerek. Yazarın zevk ve beğenilerinin en üstte olduğu ön kabulüyle devam eden yazı “fırsat verseydik bizim gibi gelişmiş insanlar olurlardı biz bunu yapmadık” diyen bir özeleştiriyle sonlanıyordu. 


Cılız Alkışlar 


9 Şubat 2008'de üniversitelere başörtüsüyle girme yasağını kaldıran hukuki düzenlemelerin 
yapılıp 411 oyla onaylandığı ilan edildiğinde mecliste alkış sesleri yok denecek kadar azdı. 
Yaklaşık kırk yılı aşkın bir süreye yayılan yasakların kalkması ve 22 Şubat itibariyle düzenlemeyi cumhurbaşkanının onaylaması insanlarda bir coşkuya filan sebep olmamıştı. 
Meclisteki cılız alkışlar seçmenlerin hissiyatını neredeyse bire bir ele veriyordu. Kimileri için geç gelen adalet adalet değildi çünkü hayatları geri dönüşümsüz bir şekilde yasakla şekillenmiş binlerce insan vardı. Genç insanlar ise artık şimdiden anlamışlardı ki ülkede yeni kanun maddelerinden çok yeni bir zihinsel yapılanmaya ihtiyaç var. Ortada iddia edildiği gibi zafer ya da rövanş duygularından eser olmadığı gibi tersine mahzun bir bekleyiş vardı. Bu büyük daralma ve kuşatma Susan Sonntag'ın önerdiği gibi Başkasının Acısına Bakmak'ı öğretmişti yeni dindar kızlara. Toplumun dışlanan acı çeken bütün bireyleriyle beraber dibe inip anlama-dinleme, sonra birlikte yukarı tırmanma isteği yaratmıştı bütün bu yaşananlar. 
Yasağın Örtüsünü Kaldırma Kitabı 

Yasakların toplumsal ve bireysel karşılığı nasıl oldu. Nedir tam olarak yaşanan. Örtülü gerçeğin örtüsünü az da olsa aralayan bir araştırmadan sözetmek istiyorum. 


Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin ANAR'a yaptırdığı araştırma doğrudan ve sadece başörtülü kadınlarla ilgili yapılan en kapsamlı araştırma. İnsan gücü ve ekonomi açısından kayıpları sayısal olarak bulgulamada bazı eksiklikleri olsa da yaşanan travmayı ve ayrımcılığın boyutlarını sergilemesi açısından önemli bir çalışma. 


Türkiye'nin merkez illerinden 1112 denekle yüz yüze mülakatla yapılan araştırmanın sonuçları, üzerinde çok kapsamlı analizler yapmak için zengin veriler sağlıyor. Zaten kitapta uzmanlar tarafından yapılmış bazı çözümlemeler ve yorumlar mevcut. 


Araştırmaya göre yabancılaştırıcı bir terim olarak türban, kadınlar tarafından pek de kabul görmemektedir. Deneklerin büyük çoğunluğu başlarına örtükleri nesneyi başörtüsü olarak değerlendirirken sadece % 6'sının türban olarak tanımlaması türban kelimesinin suçlama ve dışlama aracı olarak yasakçılar tarafından üretildiğini gösteriyor. Ayrıca % 97.7'si dinin emri olduğu için başını örttüğünü söylemiş. Büyük bir çoğunluk da küçük yaşta annesinden görerek örtmüş. Bu da siyasal simge olduğu iddiasını yanlışlıyor. 


Yasak nedeniyle başörtüsünü açmak zorunda kalan kadınların % 70.8'i kişiliğinin 
zedelendiğini, parçalandığını, % 63.2'si kendini hakarete uğramış hissederken, deneklerin 90 
46.9'u başını her açtığında bundan utanç duyduğunu belirtmiş. Bu arada % 11.2'si ailesinden, “o 21.2'si ise akrabalarından başını açması hususunda baskı görmüş. 


Yasağın yarattığı ruhsal travma da son derece çarpıcı. Kadınların % 66.5'i medyanın olumsuz tutumu nedeniyle onurunun incindiğini, % 63.8'i ülkesine, % 60.6 “sı hukuka olan güveninin sarsıldığını, % 54.1'i suçlu muamelesi gördüğünü ve buna çok üzüldüğünü, % 45.7'si kendini diğer insanlara kıyasla fazla baskı altında hissettiğini belirtmiş. 


Deneklerin % 4.5'luk bölümü hariç, geri kalanları başörtüsü yasağı nedeniyle, çeşitli sosyal mağduriyetlere uğradıklarını düşünmekte. Bu bölümdeki rakamlar hem ayrımcılığın boyutlarının hem de başı açık hizmet vermenin her zaman yansız ve hak ve adalet duygusu içinde olmanın garantisi olamayacağının göstergesi. Deneklerin uğradığı en yaygın mağduriyetler : kamu kurumlarında diğer vatandaşlara göre farklı muameleye uğramak(% 51.5), sorun yaşama ihtimaliyle belli ortamlara gidememek(% 50.6), bazı toplum kesimleri tarafından dışlanmak(% 36.5). Azımsanmayacak sayıda insan da başını örttüğü için sokakta taciz ve hakarete uğramış(© 28.1). Ayrıca deneklerin dörtte biri de okulda taciz ve hakarete uğramış. 


Yasak nedeniyle eğitimine devam edemeyenlerin % 601 lisans ve lisansüstü eğitimini yarıda bırakırken, % 24.6'sı üniversite sınavına bile girememiş. 


En ürkütücü sonuçlardan biri de yasak yüzünden kaybettiği hakları geri almak için deneklerin % 16.6'sı yargıya başvururken, % 76.2 si buna gerek görmemiş, gerekçe olarak da yargının tarafsız ve adaletle hüküm vereceğine güvensizliğini göstermiş(% 62.8). 


Bütün bu sıkıntılara rağmen yasağın sonuç almak açısından da başarısız olduğu görülüyor. 
Çünkü başını tamamen açanların oranı sadece 1.2 iken, çoğunluk başörtü yerine geçmesini umarak peruk bere şapka gibi nesnelere yönelmiş. 


Bu arada 9077'lik bir gurubun kadının başını örtmeden de dindar olabileceğini söylemesi, başörtülü kadınlardaki esnek bakışın, bir arada yaşamak için gerekli anlayış ve toleransa sahip oluşlarının göstergesi. 


Araştırmanın içimizi en çok acıtması gereken verisi ise “başörtüsü yasağı olmasaydı hayatınızın daha farklı olacağını düşünüyor musunuz” sorusuna verilen cevapta çıkıyordu karşımıza. Kadınların © 93.9'u bu soruya evet cevabını vermiş. Demek ki gelecekleri, 


hayalleri, rüyaları çalınmıştı ve biricik hayatlarına yapılan bu acımasız müdahaleye, toplumsal barış adına sessizce katlanmak zorunda kalmışlardı. 

Biraz Daha Cesaret 

Bu gerçeklik karşısında irkilmeden hiçbir şey olmuyormuş gibi davrananlar, ağır eşitsizliği ve ayrımcılığı görmezden gelerek bunun nesi sorun diyenler, her çözüm önerisini ayrışma kutuplaşma bölünme kelimelerini dolaşıma sokarak gündemden uzaklaştırma yoluna gittiler. 
Gerekirse bu çatışmaları üretebiliriz alt okumalarını da çağrıştıran bir dille hem de. 


Bu durum karşısında hiçbir tevile yol açmayacak şekilde hemen şimdi yasağın kalkmasına destek veren az sayıda yazara karşılık, demokratlıktan da vazgeçmek istemeyen kimileri, doğrudan karşı çıkmasalar da çeşitli çekincelerini dile getirdiler : zamanı değil, bu mesele ülke sorunları sıralamasında ilk üçte geçmiyor, meclisin yüzde sekseni yasağın kalkmasını onaylasa da geri kalanlarla konsensüs gerekir, son insan ikna oldu mu, başı açıklardan özür dilediniz mi, onların geleceğe ilişkin korkuları giderildi mi, bu işler aceleye gelmez, önce ekonomi, önce harekat, önce mutabakat, bir seçim daha geçsin, ya bir partiye yararsa, kışın olmaz, yaz uygun değil, dört mevsimin dışında bir zamanda olmalı, yangından mal mı kaçırıyorsunuz derken kırk yıl geçivermiş. Bu en az üç nesil demek. Üniversiteyi terk etmek zorunda kalmış binlerce insan nine oldu. On bin civarında genç kız gezegene dağıldı, dünyanın geri kalan yerlerinde özgürce eğitim alabilmek, bir şeyler öğrenebilmek için. 


Bütün gerekçelere rağmen çözüm için harekete geçilince bahaneci dil sertleşiyor : siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunz, bizim istemediğimiz hiçbir şey olmaz, Adnan Menderes'in akibetini hatırlayın söylemi. 


Tek tip ve yekpare bir düşünce atmosferine alışmış, farklı görüşler olmasını, fikir ayrılıklarını çatışma, bölünme, çatlak ses ve nifak olarak algılayan kimi elitlerin aksine, aydınlanmış insanlar, bunu normallerin kırılması, vizyonun genişlemesi, ufkumuzun açılması, eşitliğin kurulum sancısı, farklılıkların barış içinde temsili ve kamu alanının zenginleşmesi olarak değerlendiriyor. 


İnsanların gözlerini kaçırmadan birbirlerinin yüzüne bakarak konuşmalarının zamanı geldi. 
Yasak aslında kardeşlik duygularımızı işbirliği ve dayanışma ruhumuzu öldürerek başka çatışmalara da zemin hazırlıyor, Doğu'da ve Batı'da birlik ve beraberlik için fikir üretmeye kullanacağımız enerjiyi zayıflatıyor. Bölgedeki işgalcilerin çıkarlarına çalışıyor her yasakçı jakoben, bilerek ya da bilmeyerek. 


Baskın Oran bir yazısında Avrupa'da bir üniversite öğrencisinin kılık kıyafetine karışmaya kalkan birini hemen müşahede altına alırlar diyordu. Bu Asya Amerika Afrika Antartika Ekvator ve Avustralya için de geçerli. Bunun üstüne söz söylemeye gerek yok sanırım. 


Tek dileğim bu yazı tarihte kalmış bir yasağın analizi için yazılmış tozlu bir sayfa olsun. 
(Birikim, Mart 2008) 
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ESİN AFŞAR DA FAZIL SAY GİBİ KONUŞTU 
06.01.2008- haber7- Süleyman Arıoğlu'nun Haberi 


Ünlü piyanist Fazıl Say “Türkiye hakkındaki rüyam öldü” demişti. Benzer bir çıkış da sanatçı Esin Afşar'dan geldi. Afşar ülkede yaşananlardan dolayı depresyona girmiş! 


Dini inanışların ve bunlara dayalı uygulamaların son dönemde “insanların gözüne sokulurcasına” sergilenmesinden rahatsızlık duyduğunu ifade eden Afşar, içinde bulunduğu psikolojik durumu AKŞAMF'a anlattı: 

“Bağnaz uygulamalar son derece arttı. Kadınlara ayrı oteller, şimdi otoparkı duydum. Tam bir yobazlık. Küçücük çocukları türbanlara soktular. Bundan sonra her halde oruç tutmayanların başı derde girecek, restoranlar kapattırılacak. Dini insanın gözüne gözüne sokmanın âlemi yok. Gerçek dindar bunu gizli tutar. 

Astronot Gibiler 

Türban takanlar ve kara çarşaf giyenlerde büyük bir artış var. Tiyatroya gidiyorum, oradalar. 
Bir de onlar ‘biz buradayız? demek için anlasa da anlamasa da her yere geliyorlar. Denize bir giriyorlar, astronot gibi. Umacılar gibi... Devletin zirvesindeki isimlerin eşlerinin de türbanlı olmasından rahatsızlık duyuyorum. Türkiye'ye Müslüman ülkelerin liderlerinin eşleri geldi. 
Hangisi böyle? Hepsi tamamen açık. 

İranlılar Tedirgin 

Tahran Operası'nın kurucusu benim hem şan hocam hem de dostum. Bunlar kocası ile birlikte kaçarak Türkiye'ye geldiler ve geldiklerinden beri huzursuzlar. “Böyle böyle başladı Esin'cim” deyip duruyor. Şah döneminde taltif edilen bu kadın Humeyni gelince hapse atılmıştı. Şimdi burada da tedirginler. Pakistan'a dönmeyiz inşallah. Şimdi öyle bir korku var. 
Türkiye için en büyük tehlike Fethullah Gülen. Rahmetli Ecevit de ona çok ödün verdi. 
Toktamış Ateş gibi isimler bile onun elinden ödül aldı. Benim adım geçmiş, “Yok o almaz? 
demiş. Biliyor demek. Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur. 

Haddini bilmez zavallı 

Fazlı Say'a çok fazla yüklenildi. Çocuk çok doğru bir şey söyledi. Aynı fikirdeyim. Ben yalnızca çekip gitmeyi kabul etmiyorum. Gitmek en kolay yol ama Fazıl bunu sinirle söylemiş olmalı. Çünkü ülkesini seven bir çocuk, bütün Anadolu'yu özveriyle dolaşıyor. Kim yaptı bugüne kadar? Osman Yağmurdereli sanatın ölçüsünün kaset satışları olduğunu düşünüyor. Pes yani, vah zavallı haddini bilmez. Amerika'ya gidiyorsun Fazıl Say diyorsun çıkarıp CD'sini veriyor. Yediği naneye bak, cahilin. Ölçü buysa, o zaman ben de çekim gideyim, beni de kimse dinlemiyor, benim kasetlerimin de sattığı falan yok. 


MAYONU GİZLİ TUT; KİMSEYE AÇMA! 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarıh:07 Ocak 2008 Pazartesi- ahmetturanalkan 


"Gerçek dindar bunu gizli tutar""Neyi gizli tutar" diye soruyoruz haber metnine? Cevap şöyle: Dini inanışların ve bunlara dayalı uygulamaların son dönemde 'insanların gözüne sokulurcasına' sergilenmesinden rahatsızlık duyan Esin Afşar yakınmalarına şöyle devam ediyor: 


"Bağnaz uygulamalar son derece arttı. Kadınlara ayrı oteller, şimdi otoparkı duydum. Tam bir 


yobazlık. Küçücük çocukları türbanlara soktular. Bundan sonra herhalde oruç tutmayanların 


başı derde girecek, restoranlar kapattırılacak. Türban takanlar ve kara çarşaf giyenlerde büyük 


bir artış var." 
Bu yüzden depresyona girmiş Bayan Afşar. 


Haydi geliniz empati yapalım; Bayan Afşar'ın niçin ve neden tedirgin olduğunu anlamaya çalışalım. Şu cümlesi bize yol gösterebilir mi meselâ? "Tiyatroya gidiyorum, oradalar. Bir de onlar 'biz buradayız' demek için anlasa da anlamasa da her yere geliyorlar. Denize bir 


giriyorlar, astronot gibi. Umacılar gibi..." 


Hmmm! Belirsizlik yavaş yavaş dağılıyor. Demek istiyor ki Sayın bayan, "tiyatroya siz de gelebilirsiniz ama şık, çağdaş ve prezantabl kıyafetlerle". Aslında Bayan'ın canını sıkan şey, kendisi gibi olmayan insanların tiyatroya gelmesi. Hani şu insanlar tiyatroya hiç gelmeseler daha iyi olacak aslında; denilecek ki; "Bunlar gerici ayol; tiyatro, sinema filan bilmezler; dinimiz elden gidecek diye ürkerler" Ama geliyorlar ve kıyafetlerini 'insanların gözüne 


sokarcasına' sergiliyorlar. 


Meselâ bunlar denize girmeseler yine ezber bozulmuş olmayacak; "Karafatmalar denizden ne anlar, haşerenin DDT'den korktuğu gibi korkarlar denizden" hükmünün de hükmü kalmıyor. 
Geliyorlar ve astronot gibi mayolara giriyorlar. Bayan da diyor ki, "gerçek dindar bunu gizli 


tutar" 
Neyi gizli tutar; mayoyu! 


İran'dan kaçmış entelektüeller bile bizim durumumuza üzülüyorlarmış: Şah devrinde taltif edilirken Humeyni zamanında hapse atılan Tahran Operası'nın kurucusu demiş ki, "Böyle 


başladı Esinciğim". 


Son bombayı ise kanunlara saygılı her vatandaş gibi doğruca götürüp karakola teslim ediyor Sayın bayan: "Türkiye için en büyük tehlike Fethullah Gülen!" 


Allah hepimizin lâyığını versin diyeceğim ama Sayın Bayan, o durumda hepimiz zararlı 


çıkarız; demiyorum. Allah hepimize akıl fikir versin diyorum sadece. 


Bundan elli sene sonra üniversitelerde "Türkiye'nin toplumsal değişimi" derslerinde şöyle bir 


fasıl açılacak (inanmayan bekleyip görür): 


"Türkiye'de merkezi devlet çevresinde tutunan ve 100 yıl boyunca rejimin nimetlerinden sonuna kadar yararlanan bir grup bürokrat ve entelektüel, Cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının kuvveden fiile çıkıp, bürokratik iktidar yerine çevrenin merkeze yaklaştığını farkedince dehşete kapılarak bu durumu rejime saldırı olarak göstermeye çalıştılar. Bir süre sonra çevreden merkeze doğru yaklaşanların rejimi değiştirmek gibi bir niyetleri olmadığını, 


hatta Türkiye'yi 'muasır dünya' çizgisine doğru hareketlendirmek istediklerini farkedince bile 


şikâyetlerini sürdürdüler; çünkü verdikleri mücadele bir rejim endişesinden değil, zümre 


çıkarlarını korumaya dayalı basit bir motivasyonun eseriydi. 


Bundan daha ironik olanı ise demokratik kurumların onayıyla işbaşına geçen yeni 


muktedirlerin düzeni değiştirmek yerine, onunla uzlaşmayı daha pratik bulmalarıydı." 
Vesaire, vesaire... 


Zaman mutfağında yetişen iki değerli yazar, Hamdullah Öztürk ve Mehmet Yılmaz kardeşime 


"hoşgeldiniz" diyor, başarılar diliyorum. 


ÖTEKİ KIZIN TÜRKÜSÜ 
By Ozlem Yağız on Haz 26, 2009 - derindusunce.org/ 


Size özgürlük, bize anayasa mahkemesinin yolları, 

Size iş,aş,eğitim bize pop sosyolog zırvaları, 

Size ikbal rüzgarları, bize hakim kararı ile hakaret görme hukukturmacaları Size ihale telaşı,stresi bize derviş sabrı, sukuneti 


Yormayın kafanızı biz öyle bir köşede yaşar gideriz! 


Oyun bozanlık, ağızların tadını kaçırmak ne haddimize. 

Bir otuz yıl bekledik nasıl olsa bir 130 yıl daha bekleriz. 
Aklımıza bile gelmez mahallerinize girmek, 

Haşa değil ki bastırmak, 

Kamusal alanların kutsallığına halel getirmektense 

Konya Hakiminin kapısında günde üc posta ağır eleştiri işitmeyi, 
Mesafe sahibi seckinlerin tadını kaçırmaktansa 

Ücüncü yolcuların bildirilerine düşmeyi, 

Tercih ederiz. 


Sıkmayın canınızı bu iş tamamdır! 


Bir kıyıda köşede öyle sessizce yaşar dururuz. 

Hiç mesafeyi bozmaz, parti falan da kapattırmayız. 

Hatta çok zorda kalırsak 

Bir zamanlar Amerikalı zencilerin saçlarını ütüleyip, sarıya boyadıkları gibi Peruk,sapka,kapşon takar 

Otoriter laikliğin saçlarına bürünerek 

Tenimizi teninize bile benzetebiliriz. 


Ne caz konserlerinde gözümüz var, ne seçkin spor klüplerinde, 
Kızmayın canım, 
Apartman kapıcısı olmak istiyorsa kocalarımız, 


Tabi ki de yöneticinin yönetmeliklerine uyarız, 

Diyaliz makinesine girerken evrak gerekiyorsa, 

Neden olmasın başımızda perukla son bir fotoğraf çektirip, 
Azrail?e ruhumuzu böylece teslim ederiz. 


Yeter ki siz korkmayın! 


Öyle pahalı anketlere para harcamaya da değmez, 
Sözümüz söz, 

Çoktan kabul ettik rengimizin ağır eleştiriye açık anlamını, 
Yok bir talebimiz 

Ama aklımıza takılmıyor da değil ara ara yine de; 
Dünyada haklarını elde etmeyen zenci kaldı mı? 


HAFIZAMIZA DÖŞENEN YOLLAR KAVŞAKLAR 


10 Kasım 2008- Ateş Yalazan- hurriyet 


KENTLERİMİZİN hafıza mekanlarına karşı ne kadar özensiz, duyarsız olduğumuz bilinmeyen bir gerçek değil. 

Genç cumhuriyetin miras bıraktığı bir çok yapıyı, kültürel mirası koruyamıyoruz. 
Arkadaşım Esin Seitters anlatmıştı. 

Yıllar önce, ABD'de yaşarken başına gelmiş bir olay. 

Yer, Michigan'da Traverse City. Michigan Gölü'nün hemen üstünde bir şehir. Genellikle orta ve üst tabakanın yaşadığı bu kentin merkezinde 100-150 yıllık Victoria tarzı iki üç katlı binalar bulunuyor. 

Esin'in oturduğu 6.Cadde'deki ev de aynı tarzda bir Victoria evi. 

Ev çok güzel ancak binada Esin'in içine bir türlü sinmeyen bir sorun var; evin rengi. 
Binanın dış cephesi pembe. Yapıldığı günden bu yana... 

Esin bir türlü evin rengiyle uzlaşamıyor. Ve sonunda boyatmaya karar veriyor. 

İşte bu noktada mahalle sakinleri Esin’in kapısını aşındırmaya başlıyorlar. 

Kimisi, "Lütfen, bu bina yıllardır bu renk, değiştirmeyin" diyor, bir diğeri, "Biz bütün tariflerimizi bu pembe ev üzerinden yapıyoruz." 

"Pembe evden sonraki üçüncü apartman" diyorlar örneğin. 

Ya da "Pembe Evw'den sağa dön." 

Esin bu istekler üzerine evi boyatmıyor ve sevmediği halde kentin hafıza mekanına sahip çıkıyor. 

Hatta Esin'den sonra eve taşınan New York'lu bir çift de evin rengini değiştirmiyor. 
Gerçekten de kentlerin hafıza mekanları ancak koşulsuz sahip çıkarak korunabiliyor. 

Ve bu mekanların illa ki yüz yıllık olması gerekmiyor. Bir adres tarifinde bile kullanılıyor olmaları yeterli. 

Ankara'ya bir bakın. Kaç tane hafıza mekanı kaldı? 

Alın işte Bulvar Palas... Milka, Kızılay binaları. Hiçbiri bugüne ulaşamadı. 

Başkent'te bırakın evin dışını boyamaktan vazgeçmeyi, binanın kendisini yıkıyorlar. 
Bizde kente sahip çıkanların karşısında yer alan ODTÜ'nün içine yol döşemeye çalışanı mı istersiniz, on yıllardır kimlik haline gelmiş sokakların isimlerini değiştirenleri mi? 


Yoksa hafizalarımızdaki anıların altından üstünden kavşaklar geçirenleri mi? 

Akademik Kedi İhsan 

TÜM Türkiye Hülya Avşar'ın başlattığı kedi tartışmasıyla çalkalanırken gazetelere de bu konuda bir çok yorum ve haber yansıdı. 

Asil kedilerin fantastik dünyası yeniden biz fanilerin gözleri önüne serildi. Kedilerin bir çok özelliğini yeniden hatırladık. 

Kedi yazıları arasında internetten bir mail ulaştı. 

Yazı, "Akademik kedi İhsan"ı anlatıyordu. 

Bilkent Üniversitesi merkez kampüsteki kütüphaneye gece "korsan giriş" yapmaya çalışan İhsan, güvenlik görevlilerince enselenmişti. İhsan henüz 4.5 aylıktı. Kütüphaneye girmeye çalıştığı için kediye "Akademik Kedi İhsan" adı verildi. Hayvanseverler İhsan'ın "okuma arzusunu" hemen hissetmişler, İhsan'ın bakımını yaptıktan sonra "akademik faaliyetlerine devam edebilmesi için" geçici olarak bir öğretim üyesinin yanına vermişlerdi. 
Sahiplendirilmeyi bekleyen İhsan ile ilgili olarak olarak bir hayvansevere kavuştuğu bilgisi ulaştı. Üstelik yine bir akademisyenin yanına. 

Ancak İhsan'ın sahiplendirilmiş olması, diğer hayvanların da mutlu sona ulaştığı anlamına gelmiyor. İhsan'ın durumunu ve sahip bekleyen diğer hayvanlar hakkında bilgi almak için http://letsadopt.wordpress.com/ sitesine göz atabilirsiniz. 


TÜRBAN VE BAŞÖRTÜSÜ 
5 Eylül 2007- Cüneyt Ülsever- hurriyet 


HER dönemde olduğu gibi bu dönemin de Hükümet'i ve Cumhurbaşkanı'nı her şartta doğrulamayı kendisine şiar edinen yalaka gazetecileri var. 


Bu durum eşyanın tabiatı gereği ki, her dönem kendi yalakalarını üretiyor. 


Baş örtmenin çeşitli yöntemlerinden sadece birisi olan türban toplumun belirli 

kesimlerince tehdit algılaması yaratan bir sembol olarak kabul edildiğini kabul edip üniversitede yasaklanmasının özgürlüklere engel teşkil etmediğine 

dair AİHM kararından sonra (Leyla Şahin davası) hükümetin noteri olarak görev yapan gazeteciler hemen AİHM”ye saldırdılar. Bir dil oyununa başvurarak "AİHM'nin başörtüsü takmayı yasaklamaya kalktığını" söylemeye başlayarak neredeyse AİHM”yi İslam düşmanı ilan etmeye kalktılar. Halbuki, AİHM kararında bir Hıristiyan ve bir Yahudi hakkında daha önce verilen benzer kararlara da atıfta bulunuluyordu. Bu çevreler giderek türban kelimesi ile başörtüsünü eşanlamlı kelimeler olarak kullanmaya başladırlar. 


Baş örtmenin türlü şekilleri olduğu gibi türban sadece bu şekillerden birisidir. 


Türban takanın niyeti ne olursa olsun Türkiye”nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kendi Anayasa'sından dahi üstün gördüğünü beyan eden imzası geri çekilmediği sürece AİHM'”nin verdiği karar Türkiye'yi bağlar. Mahkeme'nin kararı her ne kadar sadece üniversitelerle ilgili olsa da AİHM genelde türbanı bir siyasal sembol olarak ilan etmiştir. 
Artık kimsenin "Ben bu kararı saymıyorum" demesi mümkün değildir. Mahkemeyi taraf 


tutmakla itham etmek de beyhude bir çabadır. 


Hele hele AİHM'nin (türbanlı) Merve Kavakçı ve Nazlı Ilıcak'ın "seçme hakkının ihlal edildiğine" dair aldığı kararını beğenip, Leyla Şahin'in aleyhine verdiği kararı yok saymak sadece basitliktir. 


Buradan hareketle; Cumhurbaşkanı'nın eşinin türban stili başörtüsünden vaz geçip başka türlü başını örtmesini teklif edenlerin "Vay sen Hayrünnisa Hanım'ın başörtüsünü çıkarmasını mı teklif ediyorsun!" diyerek üzerine yürümek laf ebeliğinden öte gerçeği tahrif etmek, cehaletin arkasına sığınmak ve de yalakalığın dik alasıdır. 


Hayrünnisa Hanım'ın dini inancının dışına çıkıp başını açmasını isteyenler öbür 

köyün bağnazlarıdır ama Cumhurbaşkanı'ın eşinin AİHM kararına saygılı ve olumlu tepki vermesini, dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın hukuk devletine yakışır bir şekilde davranmasını talep etmekte hiçbir garabet yoktur. 


AİHM'nin bir davayı reddetmesinin bir müeyidesi yoktur ama nasıl ki devlet Merve Kavakçı'ya 4, Nazlı Ilıcak'a 5 bin Euro tazminat ödeyerek Mahkeme kararına saygısını göstermek zorunda ise Cumhurbaşkanı da sembolik hareketlerle hukuka saygısını göstermelidir. 


Öte yanda Cumhurbaşkanı devlet adamı olarak görev yapacaksa her iki kişiden birisinin oyu ile seçimi kazanan partinin kendisini cumhurbaşkanı yaptığını unutmadan o partiye oy vermeyenlerin de cumhurbaşkanı olmak üzere yemin ettiğini her daim hatırlamalıdır. 


AKP'ye oy vermeyen “053'ün hepsinin türbanı siyasi bir sembol olarak gördüğünü söylemek abesle iştigal olur ama bu kitlenin önemli bir bölümünün tehdit algılaması içinde olduğunu kabul etmek gerekir. 


Eğer Cumhurbaşkanı ve eşi bu konuda duyarsız davranırlarsa, herhangi bir kasabada 


başörtüsü ile örtünen bir hanıma, sadece aksi bakışlarla da olsa, dayatma yöntemi ile türban taktırırlarsa Cumhurbaşkanı bundan sorumlu olacaktır! 


“ANNEMİN BAŞÖRTÜSÜ İLE ŞEREF DUYUYORUM” 
11.02.2012- haberturk 


Cüneyt Özdemir, hakkında söylenenlere Twitter'dan böyle isyan etti... 


"beşN birK" programının yapımcı ve sunucusu, Radikal yazarı Cüneyt Özdemir, son 15 saatte 


bir süredir kendisine yapılan eleştirilerle ilgili onlarca twit attı... 
İşte o twitler... 


Kutuplaşmış ve bölünmüş bir ülkede kahraman olmak zor değil. Asıl zor olan o 


kahramanların çıkabileceği anaakım bir tv bulmak. Anladınız mı! 


Vatan'ın internet sitelerinde copy-paste bir metin ile (de'leri ayıramayan) linç edilmeye 


çalışıldım. İlginç bir deneyimdi! 


Böylesine dönemlerin en iyi yanı dostunuzu düşmanınızı tanımanız. Gazeteci gazetecinin 


kurdudur diye bilirdim bugün daha da ötesini gördüm. 


Bugün bana yönelik bu çarpıtmalarla dolu linç kampanyasında yapayalnızdım. Özellikle 


açıklama yapmadım. Herkes eteğindekini döksün istedim.. 


Benim annemin başörtüsünü diline dolayan sitenin sahibi Ömer Özgüner NTV'de, Cengiz 


Semercioğlu Hürriyet'de yönetici.. 


Dava açıp kazandığım medyatava beni annemin başörtüsü ile vurmaya çalışıyor. Ey Cengiz 


ve Ömer annemin başörtüsü ile şeref duyuyorum ulan.. 


Bu adamlara yine dava açacağım.. Bu arada bir kaç medya sitesindeki sistemli 


itibarsızlaştırma çabalarına da hiç bıkmadan dava açıyorum. 


Dindar bir aileden büyüyüp annemin başı kapalı olsa da benim tuttuğum yolu dile getirmem 


belli ki bugün pek çok kişiye dokundu... 


Beni yerden yere vurmakla kalmayıp Milliyet, Vatan ve Medyatava bu durumu bana vurmak 


için kullanıyor. Ulan vız gelir tırıs gidersiniz... 


Ben anamın başörtüsünü de, objektif duruşumu da, gazetecilik ahlakımı da, 22 yıllık 


gazetecilik geçmişimi de kurban vermem... Hodri Meydan. 


Vatan ve Milliyet'in internet sitesinde 'manşetlerle' bugün bana karşı bir belaltı operasyonu 


düzenlendi. Buna inananlar yazıklar olsun size. 


Ben bu medyada birilerinin 'kahramanı' olmayacağım. Tam tersi benim görevim hangi 


kesimde olursa olsun kahramanlara medyada yer açmak... 


Benim için çok zor bir gündü... Anaakım medyayı kovulana kadar terk etmeyeceğim. Sonuna 


kadar yaptığım programların arkasındayım... 


Tinerci ya da Başbakan benim için ikisi de eşittir. İkisinin de sesinin duyulması için elimden 


geleni yaparım. Yapacağım da göreceksiniz... 


Muhalefete yaltaklanan, iktidara çakan ya da tam tersi pozisyonda olan herkese aynı 


yakınlıkta ve aynı uzaklıktayım. Biliyorum bu çok çok zor 


Ortada durmak çok zor. Çok çok zor.. (Yine de ben burada direneceğim. Kıblem Kalbim ve 


inanın kalbim şu aralar çok kırık) İnancım ise tam. 


Biraz ağladım (günün birikimi diyelim). Ben dimdik ayaktayım. Tüm sözlerimin, geçmişimin, anamın başörtüsünün, yapacaklarımının arkasındayım.. 
Canlı yayında neyi nereye toparlayacağımı bilemediğim gereksiz sözlerden kalbimi kıranlar, 


sizi asla affetmeyeceğim. 


Hodri Meydan. 


BOŞ YERE TELÂŞLANMAYIN, ŞERİAT TÜRBANLA GELMEZ 


30.01.2008 — Murat Belge- Haberturk 


Türbana serbestlik verilip meşruiyet kazandırılması konusundaki tartışma toz-duman içerisinde devam ediyor ve türbanın bazı kamusal alanlarda serbest bırakılması için anayasada ve kanunlarda yapılacak değişikliklere karşı çıkan kesim, bu girişimlerin şeriat devletine 


giden yolun ilk adımı olduğunu söylüyor. 
Yanılıyorlar! Neden yanıldıklarını bakın, anlatayım: 


Tarihi boyunca başı örtülü olan Türk kadınının örtünme biçimi, Türkiye'nin din anlayışına ve İslam'ı yaşayış biçimine 12 Eylül sonrasında kıt'a Arabistanı'nın İslami yorumunun hâkim olmasıyla başka bir şekil aldı. Bugün tartışmalara konu olan, patenti bize değil Güney Lübnan'a ait bulunan ve artık geleneksel başörtümüzün yerine geçen “türban” dediğimiz 


model, işte bu değişimin görünürdeki sonuçlarından biridir. 


Türbana verilecek serbestlik ile şeriat arasında zorlama ile de olsa bir bağ kurulması mümkündür ama türban meselesi şeriata giden yolun doğrudan bir adımı değil; toplumunun 


bir kesiminin İslam'ı kendi anlayışı doğrultusunda yaşama arzusunun sembolüdür. 


Türbanın serbest bırakılması bir yana, alkol kullanımın engellenmesi yahut kadınla erkeğin aynı yerde birarada olmaması, yani harem-selâmlık uygulamasının artması bile şeriatın ayak sesleri sayılmaz. İşin gerisinde belki bir “özlem” vardır ama, bütün bunlar, Anadolu'da 


asırlardan vârolan hayat tarzının büyük şehirlerde de yaşanmaya başlanmasından ibarettir. 


Şeriat ise bir yaşama biçimi değil, temelini Kur'an'dan alan bir hukuk sistemidir ve bir memlekete İslami örtünme modellerinin, meselâ türbanın yahut değişik giyim kuşam biçimlerinin serbest bırakılmasıyla değil, mutlaka ve mutlaka bazı temel kanunların 


değiştirilmesiyle gelir. 


İlk sırada, tabii ki, anayasa vardır. Anayasa'nın değiştirilemeyen maddelerinin koyduğu engelin aşılması halinde, önceliği Medeni Kanun alır ve şeriat, işte bu kanunun bazı 


maddelerinin değiştirilmesiyle hâkim olur. 


Çoğumuz, kadının toplumdaki konumunun şeriata göre erkekten daha aşağıda olduğunu söyleriz ama şeriatla idare edilen veya idare edildiği iddiasında bulunan hiçbir ülkenin anayasasında veya aile ile ilgili kanunlarda böyle bir hüküm, yani “Erkek, kadından üstündür” şeklinde bir madde yoktur. Erkeğin üstünlüğü veya daha fazla hakka sahip olması, evlilik ve miras hukuku ile ilgili maddelerle sağlanır. Bunların başında ayrılık hâlinde önceden belirlenmiş tazminatın, yani “mihr”in ödenmesinden sonra evliliği bitirme hakkının erkeğe verilmesi; ilk eşin onayının alınması yahut alınamadığı durumlarda kadının fıkıh kitaplarında belirlenmiş ihtiyaçlarının sağlanmasından sonra -tabii, başa çıkabilirse- ikinci bir kadınla nikâh yapılması, çocuklar üzerindeki hakların sadece erkeğe verilmesi ve miras hisselerinin 


erkeğin lehine düzenlenmesi gibi hükümler gelir. 


Medeni Kanun'daki değişiklikleri Borçlar Kanunu ile Ticaret Kanunu'nun “riba” yani faiz ile 


ilgili hükümlerinin; piyango ve çekiliş benzeri uygulamaların yeniden ele alınması takip eder. 


Giyim-kuşam, İslam ülkelerinde kanunla değil, yönetmeliklerle düzenlenir. Temel alınan ölçü, Kur'an'daki örtünme biçimidir ve bunların arasında çarşaf yoktur. Zira, çarşaf şeriatın emri değil, toplumsal bir gelenektir ve yine bilinenin aksine, İran'da bugün çarşaf mecburiyeti 


yoktur. İranlı kadınların uymak zorunda oldukları giyinme biçimi anneannelerimizin çene 


altından düğümlü başörtüleri, dizkapağından bir karış kadar aşağıya inen pardesü benzeri bir 


giysi ve baldırdan topuğa kadar olan kısmın da tercihan bir pantalon ile kapatılmasıdır. 


Ve, yine unutmayalım: Bazı İslam ülkelerinde vârolan ve “şeriat hükmü” olduğu söylenen dayak, kafa yahut el kesme gibisinden cezalar şeriattan değil, “örfi” hukuktan, yani 


gelenekelerden ve yöneticilerin yaptığı ceza kanunlarından kaynaklanır. 


Dolayısıyla “türban serbest bırakılıyor, şeriat geliyor” diye hiç telâşlanmayın, zira şeriat böyle türbanla, başörtüsüyle yahut harem-selâmlık uygulamasıyla gelmez. Şu anda yaşananlar, sadece kırsal kesimdeki âdetlere resmiyet kazandırılması çabasından ibarettir. Ama ne zaman ki Medeni Kanun'da erkeğin yahut kadının hakları konusunda köklü değişiklikler tartışılır, yahut günlük hayatı ilgilendiren en basit konularda bile fetva alınmasından bahsedilmeye 


başlanır, işte şeriat devleti asıl o zaman yoldadır. 


"TÜRBAN ŞERİAT İSTEYENLERİN ARACIDIR" 

09.03.2008- haberturk 

Demirel: "İslam'ın şartı değildir, özgürlük olarak da değerlendirilemez" 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, türbanın özgürlük olarak değerlendirilemeyecek kadar masum bir simge olmadığına dikkat çekerek, türbanın başka ülkelerde şeriat devleti 


arayanların aracı olduğunu ifade etti. 


9. Cumhurbaşkanı Demirel Eko Enerji Dergisi'nde yer alan röportajında, üniversitelerde türbana serbestliğine ilişkin Anayasa değişikliğini değerlendirdi. Demirel, türban konusunun Türkiye'ye has ve yeni bir konu olmadığını belirterek, “Türban şeriat devleti arayan İslami cereyanların kullandığı araçlardan biridir. Aslında göründüğü kadar masum göründüğü kadar “Ne var bunda canım, işte özgürlüktür” denecek cinsten bir şey değildir. Bizim ülkemizde de başka ülkelerde de tartışılmıştır. Bu zamanda böyle bir meselenin yeniden Türkiye gündemine 


gelmesi ve alevlenmesi Türkiye için talihsizliktir” dedi. 
-“Tartışmaların Odağında Kadının Toplum İçinde Olup Olmaması Var”- 


Anayasa değişikliğinin türban konusundaki tartışmaları bitirmeyeceğini ve tartışmaların devam edeceğine dikkat çeken Demirel şöyle konuştu: “Türban denilen hadise aslında 


tesettürün örtünmenin başlangıcıdır. Örtünme dediğimiz hadise ise, bir takım İslami 


cereyanların amacına göre kadının dört duvar arasında muhafazasının şartlarındandır. Bu tartışma aslında, kadın toplum içinde olmalı mı, olmamalı mı noktasına kadar gidebilecek bir tartışmadır. Başka ülkelerde böyle olmuştur. Hadisenin bundan sonraki kademeleri herhalde şöyle olacak, üniversitelerde 17. madde meselesi gelecek. 17. madde meselesi Meclis'te yine 


konuşulacak çalkalanacak. 


Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa değişikliği konusunda alacağı kararın da tartışmalara yol açacağını kaydeden Demirel, “Alacağı karar şöyle olursa da tartışılacak, böyle olursa da tartışılacak. Anayasa Mahkemesi gibi bir kurumun ki, Türkiye'nin hukuk düzeninde çok önemli bir kurumdur, böyle bir hakem kurumunun kararına şimdiden birtakım kesimlerin razı olmayacağı, bir takım kesimlerin bunu alkışlayacağı görülüyor. Şunu ifade ediyorum: Ben Türkiye'de okulların okunamadığı günleri gördüm. Ülkemin şu ya da bu biçimde sağ-sol diye bölündüğü günleri gördüm. Öyle günlerin tekrar gelmesini istemiyorum. Vatandaşlarımın durup dururken birbirlerine karşı, ne ona ne de öbürüne faydası olmayan tavırlar takınmasını 


istemiyorum” dedi. 
-Toplum İkiye Bölünmüştür- 


Toplumun türbanı destekleyenler ve karşı olanlar şeklinde ikiye bölündüğünü belirten Demirel, “Velhasıl durup durduğumuz yerde, ben buna karşıydım şeklinde bölünmüştür. 
Toplumun her kesimi bölünmüştür. Hatta aileler bölünmüştür, evler bölünmüştür. Buna gerek yoktu. Bölünmüşlükten şikayetim var. Bölünmüşlükten şikayet türban meselesinden daha 


önemlidir” diye konuştu. 
-Türban İslamın Şartı Değildir- 


Demirel, türbanın İslamın şartı olmadığını ancak bazı Müslümanların uyduğu hususlardan biri 


olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: 


“Türbanı İslamın şartı haline getirirseniz bugün uyulmayan o kadar çok husus var ki, onları da teker teker istemek durumunda kalacaksınız. Uyulmayan hususlardan bir tanesi din ile devletin ayrılmış olmasıdır. Yine bu şeriat arayan İslami cereyanlara göre, din ile devlet 


ayrılamaz. Dinin kuralları aynen uygulanmak durumundadır. 


-“Biz İslamı Yaşamak İstiyoruz Diye Çağdaş Hukuk Kurallarına İtiraz Edilebilir” - 


Halbuki dinin birtakım kuralları uygulanmamakta, onun yerine çağdaş hukuk uygulanmaktadır. Yarın siz, bu uygulanan çağdaş hukukun kurallarına, “Biz İslamı yaşamak istiyoruz, İslama uygun değildir? deyip onlara da itiraz edebileceksiniz. Netice itibariyle bu, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin üstüne oturduğu devrime itiraza varabilecek hususları bünyesinde taşır. Türkiye Cumhuriyeti bir modeldir. Halkı Müslüman olan bir ülkede demokrasi mümkün müdür, değil midir? Demokrasi bir şartla mümkündür, cumhuriyetin demokrasiyle, demokratik cumhuriyetin moderniteyle, demokrasi-cumhuriyet-modernitenin laiklikle, bu dördünün İslamla bağdaşabileceğini kabul etmenizle mümkündür. Derseniz ki, dünyayı tanzim eden İslami kuralların dışına çıkamazsınız o taktirde dar-ül harb (kavga meydanı) olursunuz. Müslüman halklı ülke olmaktan çıkarsınız, bu taktirde demokrasi mümkün değildir. Kendinizi zorlamayın. Umarım ki, bu tartışmalar buraya kadar varmaz. 


Ama söylediğimiz bir şey uçtur.” 
-Baskı Olacak- 


Bugünkü Türkiye'de korkulanın, üniversitelerde başını bağlamış veya çözmüş kız çocukları değil, başını bağlamış olanların bağlamamış olanlara bakış tarzı olduğunu dile getiren Demirel, “Eğer başını bağlamış olanlar, bağlamamış olanlara dinsiz diye bakarlarsa, o zaman onlar bu baskı altında bağlamak mecburiyetinde kalacaklardır. Ya da bağlamamış olanlar bağlamış olanlara yobaz diye bakarlarsa, yine büyük bir ayrışma olacaktır. Durup durduğumuz yerde, bir milyonu aşkın kız öğrencisi bulunan üniversitelere, bu ayrımcılığı 


getirmemeniz lazımdı” dedi. 
-Hükümet, Türkiye'nin Bir Kısmının Hükümeti Olmamalı- 


Türkiye'nin bir çok sorunun olduğuna değinen Demirel, Hükümetin, Türkiye'nin bir kısmının 


hükümeti olmaması gerektiğine dikkat çekti. Demirel, şöyle dedi : 


"Ülkenin bu kadar meselesi varken, yeni meseleler ilave edilmesini istemiyorum. Türkiye'nin başında Avrupa tarafından dışlanma olayı varken, bir Kıbrıs olayı varken, bir yoksulluk olayı varken, kalkınma olayı varken, Türkiye'de birlik ve beraberlik istiyorum. Birlik ve beraberliği de, ancak Türkiye'yi yönetenlerin sadece bir kesimin hükümeti değil, bütün Türkiye'nin hükümeti oldukları intibaını vererek yapmaları mümkündür. Şu hadise Türkiye'yi yönetenlerin, Türkiye'nin tümünün değil, bir kısmının hükümeti olduğu gibi bir tavır 


takınmalarına da sebep olmuştur. Bunların hepsi üzücü şeylerdir." 


-Yeni Anayasa'dan Vazgeçtiklerini Sanmıyorum- 


Demirel, AKP iktidarının türbana yönelik değişikliğin ardından, Anayasa'nın tümden 


değişimine gidip gitmeyeceğinin sorulmasına üzerine, şöyle konuştu: 


“Yeni bir anayasaya angajedirler. Şöyle veya öyle bir anayasa yapacaklardır. Kanaatim o. 
Anayasa yapmaktan vazgeçtiklerini sanmıyorum. O da yanlıştır. Bana göre de lüzumsuzdur. 
175 maddelik anayasa bunun 175 maddesini yeniden yazmaya gerek yok. Aslında bu anayasa 
güvensizliğini sağlama olabilir. At bir tanesini sonra yeniden yap. Yerine hangi maddelerin 


değiştirilmesini istiyorsanız, gelirsiniz o maddeleri değiştirirsiniz. Bu daha kolay.” /ANKA 


DOĞUPERİNÇEK, VATANPARITİSİ VE GERÇEKLER... 
Sedat Kaya- 11 May 2015- haberhurriyeti.com/ 


Dün dündür, bugün bugündür.. 
Doğu Perinçek, Vatan Partisi Ve Gerçekler.. 


CHP ulusalcı çizgisinden biraz uzaklaşınca, görevi Doğu Perinçek'in Vatan Partisi aldı.. 
Perinçek nerede bir mikrofon görse, Kemalizmi, ulusalcılığı dilinden düşürmüyor.. 

Vatan Partisi milletvekili adayları, her yerde “Vatan, Millet, Sakarya” nutukları atıyor.. 
Peki, samimiler mi?.. 

Yoksa CHP'nin ulusalcı tabanından oy devşirmek mi istiyorlar.. 

Bunu anlamak için geçmişe bir göz atmalı.. 

Hani söz uçar, yazı kalır ya.. 

İşte geçmişte Doğu Perincek'in yazdıklarından bir kaç belgeli seçmece.. 

“Kemalist Diktatörlük Kürtleri Katletti” 

“Kemalist diktatörlüğün işçi ve köylüleri burjuva karakterini açıkça ortaya koyar ve onunla mücadele ederiz. Biz, Kemalist diktatörlük tarafından demokrasi isteği ve teşkilatlanması zorbalıkla bastırılan işçi sınıfının ve bütün Türkiye halkının, kurşunlanan işçilerin, insafsızca sömürülen köylülerin defalarca katledilen Kürt milliyetinden halkın temsilcileriyiz.” (Doğu Perinçek, TİİKP Savunma, sayfa 209) 


“Kürtler İsterse Ayrı Bir Devlet Kurabilir” 


“Kürt sorununa çözüm demokratik, federal, emekçi cumhuriyetidir. Türk milliyetçisi ve piyasacı düzen partileri Kürt illerinde iflas etti... Kürt milleti kaderini tayin hakkına kayıtsız şartsız sahiptir. Eğer isterlerse ayrı bir devlet kurabilir. Emekçilerin çıkarı, tam hak eşitliği ve 


özgürlük temelinde, gönül birliği gerçekleştirmektedir. Kürt illerinde referandum 


yapılmalıdır. Referandumda ayrılığı savunanlar da özgürce propaganda yapabilmelidir.” 
(Doğu Perinçek, 2000'e Doğru Dergisi, 15 Eylül 1991) 


“Yüzbinlerce Ermeni Katledildi” 


“Abdülhamit satın aldığı Kürt beylerine kurduğu Hamidiye Alayları'nı Ermeniler'in üzerlerine saldırtarak her iki milleti birbirine kırdırdı ve mücadelelerini yok etmeye çalıştı. 
İttihatçı kompradorlar, milli azınlıklar üzerinde de baskı ve katliam politikası uyguladı. 
Doğuda yüz binlerce Ermeni'yi katletti. Geri kalanlarını da yurtlarından sürdü. Arap ve Kürt milliyetçilerine çeşitli baskılar uyguladı.” (Doğu Perinçek, TİİKP Savunma sayfa: 154) 


“Türkiye Kıbrıs'ı İşgal Etti” 


“Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgalinden sonra halkların birbirine kırdırılması, görülmedik bir noktaya ulaşmıştır. Türk işgalinin devam etmesi Yunan askerlerinin adada kalmasına neden olmakta, yeni katliam ve cinayetler için gerekli ortam yaratılmaktadır. Katliamların esas sorumlusu, Kıbrıs'ta yangınlar çıkaran iki süper devletle birlikte adadaki yabancı askeri kuvvetlerdir. 
Kıbrıs'taki faşist Denktaş yönetimi, bu talan ve yağmayı kendi tekeline almak için kanun çıkarmak gereğini dahi duymaktadır. Bütün bunlar Türk Ordusu'nun silahlı bekçiliği altında yapılmaktadır.” (Doğu Perinçek, 1976, Kıbrıs Meselesi, Sayfa 65) 


“GİZLİ SERVİSLERE ÇALIŞTINIZ MI” SORUSU DOĞU PERİNÇEK'İ ÇILDIRTTI 18.09.2020- birgun.net/ 


Katıldığı programda kendisine, “Doğu Perinçek herhangi bir gizli servise çalıştı mı?” diye 


sorulan Perinçek, çok sert tepki gösterdi. Perinçek, Öcalan'a neden çiçek verdiğine de 


açıklama getirdi. 


Sık sık siyasi çizgisini değiştirmesiyle bilinen ve son olarak AKP'ye yakın biçimde hareket eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Doğu Perinçek herhangi bir gizli servise çalıştı mı?” sorusuna çok sert tepki gösterdi. Perinçek, “Bu soruyu ancak bana gizli servisin elemanları bana sorar” dedi. 


Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu Doğu Perinçek oldu. 


Perinçek'in dikkat çeken yanıtlarından bazıları şöyle: 


Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğinize pişman mısınız? 

Ben karakterli biriyim böyle şeylerden korkmam. Aleyhimde 7 milyar kişi tweet de atsa ben o yine çiçeği alırdım. Yaptığım iş benim karakterim. Korkmam. O fotoğrafları Lübnan'da PKK çekip MİT'e verdi. 


Öcalan, Perinçek'in başkanı olduğu partide siyaset yaptı mı? 

Hiçbir zaman üye olmadı. 89-90 döneminde söyleşiler sırasında gördüm. O öğrenciyken bizim 12 Mart darbesine karşı çıkardığımız gizli Şafak Gazetesi vardı. Gizli olarak dağıtıyorduk. Bu gazetede onun eline geçmiş ve yakalanmış. Bir süre kısa süre hapiste yattı. 


Doğu Perinçek, PKK'yı destekleyen yayınlar için pişman mı? 

Bu bir kere yanlış tespit. Hiç bir zaman destekleyen yayınlarım olmadı. O dönem boyunca "PKK bizim düşmanımızdır" gözüyle baktık. PKK terör örgütünü ve kürtleri ayırt etmek lazım. O dönemlerdeki cinayetlerin son bulması, haklarını almaları, insanca yaşamalarına ilişkin çok kararlı mücadele yürüttük ve o mücadeleyi de kazandık. Burada hiçbir zaman PKK ile yan yana gelmedik. 


Eşinizi ve dava arkadaşlarınızı polise ihbar ettiniz mi? 

Bu bana sorulacak bir soru değil. Benden önce eşim yakalandı. Ben o sıra dağlardayım.Eşim yakalanmış ben nasıl ihbar edebilirim? Partim tutuklamalardan sonra heyet kurdu. Hatası olan çözülenler saptandı ve araştırıldı. Doğu Perinçek'in hiçbir sır vermediği ortaya çıktı. Ben o imtihanlardan başım dik bir şekilde çıktım. Bunlar tamamen CIA ve MİT'in Doğu Perinçek'i ve Vatan Partisi'ni yıpratmak için yaptığı kara propaganda. 


Darbenin iyisi kötüsü olur mu? 

27 Mayıs 1960 bir darbe değil, büyük bir halk hareketiydi. Asker gördüğümüz her yerde 
darbe aramak yanlış. 1960'ın getirdiği sonuçlar da önemli. Parlementer sistemi oturttu. 12 
Mart ve 12 Eylül aynı cephede değil. 1960 hareketi özgürlüğü getirdi. Onlar özgürlüğü kaldırdı. 28 Şubat FETÖ'ye ve Tansu Çiller'e karşı yapıldı, Erbakan'a karşı değil. Bugün de FETÖ hapislere atılıyor. Demek ki 28 Şubat devam ediyor. 


Doğu Perinçek yerli ve milli mi? 

Bu tartışılmaz bir şey. Çin ile dost olmadan yerli ve milli olamazsınız. Hem güvenlik hem ekonomik işbirlikleri açısından zorunludur. Uygur meselesinden ötürü de Meclis'te kimler getiriyor önergeyi, PKK'nın uzantısı olan HDP getiriyor. Yerli ve milliyi savunmak uluslararası ittifaklar yaparak olur. Kırım, Rusya tarafından işgal edilmiyor. Kırım'ı Rusya toprağı olarak kabul etmezseniz. KKTC'yi dünyaya tanıtamazsınız. Doğu Akdeniz'de de Türkiye'ye yönelen tehdit ve baskıları göğüsleyemezsiniz. 


Doğu Perinçek için Çin Milliyetçiliği, Türk Milliyetçiliğinden önce mi geliyor? 

Böyle bir şey mümkün mü? Hiçbir zaman hayatımda "Maocu" olmadım. Uygur Türkleri'ne soykırım' iddialarının hepsi uydurma. 'Bize çocuk doğurtturmuyorlar' diyen Uygur Bölgesinin lideri olan Rabia Hanım'ın 17 tane çocuğu var. Oraya gittiğinizde bu özgürlüğü görürsünüz. 
Amerikan propagandalılarındaki gibi zulüm falan yok. Toplama kampları eğitim ensitüsü gibi düşünün. Bunların gerçekle hiçbir ilişkisi yok. 


Doğu Perinçek ve partileri neden oy alamıyor? 

Bizim gibi devrimci partiler, ülkenin büyük atak yaptığı dönemde yükselirler. Atağa karşı tarihin pususundadırlar. Sizin ikna edeceğiniz kısım ilk başlarda sınırlıdır. Bu hikaye bitmedi. 
Öngörülerimizle "Hükümet" olacağımızı göreceksiniz. 


Doğu Perinçek herhangi bir gizli servise çalıştı mı? 


Bu soruyu ancak bana gizli servisin elemanları bana sorar, başka da kimse soramazsınız. 
Vereceğim cevap budur. Hangi cesaretle Türkiye'nin en karakterli, kişilikli, ahlaklı insanına böyle sorular sorabiliyorsunuz. Vatan Partisi Amerika'nın oyunlarını bozan, Ermeni soykırımını yok eden, Silivri Duvarı'nı yıkan, FETÖ ve PKK'nın üzerine gidilmesini sağlayan partidir. CIA'nın acısı vardır ve MİT içinde CIA çalışanlarının acısı vardır. Siz de mi aynı acıyı paylaşıp bu soruyu soruyorsunuz? 


Doğu Perinçek medyadan torpilli mi? 
Yapılan incelemeler sonucunda Doğu Perinçek en çok izlenen kişi. Doğu Perinçek dışında kimseyi de bu ülke dinlemeyi sevmiyor. Şimdi Vatan Partisi dinleniyor. 


Oğlunuz için torpil yaptınız mı? 

Hayır. Perinçek ailesi her yere dişi ve tırnağı ile geldi. Oğlum Mehmet Perinçek yıllarca FETÖ'nün hapislerinde yattı. Diğer oğlum Sadık Can ise onur derecesiyle bitirdi. Başarılı ve karakterli biri. Onu buraya çağırıp birikimi ve kültürünü görebilirsiniz. Hayatı hep başarılarla doludur. 


Doğu Perinçek koltuk sevdalısı mı? 
Benim partim ısrarla beni tuttuğu için önderliğindeyim. Genel başkanlık merakım yok. Partide de genel başkanlık yapacak olan çok donanımlı arkadaşlarım var. 


Doğu Perinçek ne zaman emekli olacak? 
Mezarda. Emekli olursam yaşayamam. 


AYDINLIK TARİKATI VE PERİNÇEK GERÇEĞİ 
Mahmut Aslan-Temmuz 7, 2017- politikyol.com/ 


Doğu Perinçek her dönem kendinden söz ettirmesini bilen bir siyasal figürdür. Kafasının zehir gibi çalıştığını söylememize gerek yok. Yaklaşık 50 yıldır “A ydınlıkçılar” diye bilinen siyasal hareketinde liderliğini yapması da boşuna değil. 


Bana göre Aydınlıkçıların siyasal bir hareketten çok tarikat örgütlenmesi gibi bir yapılanması var. Tarikat lideri Perinçek ne derse diğer bütün tarikat mensupları hiç sorgulamadan bu dediklerini kabullenip, sağa sola bu fikirleri tebliğe başlıyorlar. Dün ak dediklerine bugün kara deme gibi bir özellikleri de var. 


Sol içinde Aydınlıkçılar her zaman devletle iç içe, ispiyoncu bir yapı olarak görülmüştür ve görülmeye de devam ediyor. Haliç'te Yaşayan Simonlar kitabında Hanefi Avcı, aydınlık dergisini okuyarak sol grupları öğrendiğini yazmıştı. 


Perinçek tarikatı son günlerde AKP'nin sol yedek lastiği gibi davranıyor. Sağ yedek lastikliğini de Bahçeli yapıyor. Adalet mitingi ile söyledikleri, hele hele en son “Türk yargısı son 50 yılın altın devrini yaşıyor” söylemi kendi partisinde bile istifalara neden olmuş durumda. 


Adalete güvenin %3’lere indiği bu dönemde böyle bir söylem kargaları bile güldürecek kadar komik görünüyor ama tarikat mensupları bu duruma hiç gülmüyor aksine delicesine savunmaya devam ediyor. 


AKP'nin yıkılacağı hakkında kitap bile yazan Perinçek'in bu kadar keskin bir dönüşle AKP destekçisi olması bu hareketi takip etmeyenleri şaşırtmış olabilir. Bu hareketin geçmişi ile bugünü kıyasladığınızda 180 derece ne çok dönüş yaptığını görebilir ve şaşırmaktan 


kurtulabilirsiniz. Gelin aydınlıkçıların geçmişte ne söyleyip bugün ne söylediğine kısaca bir bakalım. 


Ermeni Meselesinde Dünü Ve Bugünü 


Bugün “Ermeni soykırımı uluslararası emperyalist bir yalandır” diyen, bu sözü nedeni ile İsviçre'de yargılanıp mahküm edilen Perinçek, sonrasında AİHM'in Perinçek-İsviçre Davası kararı ile mahkümiyetini kaldırmış ve Türkiye için bir başarı kazanmıştır. Bugün bunu söyleyen Perinçek dün ne söylüyor derseniz. Genel Başkanlığını yaptığı Türkiye İhtilalci Köylü Partisi Savunmasına bir bakalım: 


“İttihatçı komprodorlar, milli azınlıklar üzerinde de baskı ve katliam politikası uyguladı. 
Doğuda yüz binlerce Ermeni'yi katletti. Geri kalanlarını da yurtlarından sürdü. Arap ve Kürt milliyetçilerine çeşitli baskılar uyguladı. (Kaynak Yayınları 104 TİİKP Savunma sf.154) 


“Abdülhamit satın aldığı Kürt beylerine kurduğu Hamidiye Alayları'nı Ermenilerin üzerlerine saldırtarak her iki milleti birbirine kırdırdı ve mücadelelerini yok etmeye çalıştı (...) Saltanatı Doğu Anadolu'da katledilen on binlerce emekçinin ve İstanbul sokaklarında öldürülen binlerce Ermeni'nin kanıyla boyandı.” (age, sf.146) 


Kemalizm Çarkı 


Günümüzde kendisini baş Kemalist ilan eden, Atatürkçülüğü kimselere bırakmayan aydınlıkçılar yine eski partilerinin savunmalarında şöyle diyorlar: “Bütün bunlara rağmen Kemalist burjuvazi zaferden itibaren hızla zenginleşerek, emperyalistlerle uzlaşan Kemalist burjuvazi, devlet iktidarını kullanarak hızla büyüdü. İşçi ve köylülri insafsızca sömürdü.” 


“Oysa Kurtuluş Savaşı'nın burjuva önderliği, halk kitleleriyle birleşmedi; tam tersine toprak ağalarıyla ittifak yaparak halkı baskı altına alan bir diktatörlük kurdu. Sovyetler Birliği ve dünya halklarıyla dostluğunu sağlamlaştırmadı; tam tersine emperyalistlerle uzlaştı.” 


Mustafa Kemal'e emperyalizmin adamı deme lüksünü bile bulmuşlar. Savunmanın devamında iyice gemi azına alıp işçi ve köylüleri ezen Kemalist diktatörlükle mücadele edeceklerini açık açık söylüyorlar. 


“Fakat biz aynı zamanda, Kemalist diktatörlüğün işçi ve köylüleri ezen burjuva karakterini açıkça ortaya koyar ve onunla mücadele ederiz. Biz, Kemalist diktatörlük tarafından demokrasi isteği ve teşkilatlanması zorbalıkla bastırılan işçi sınıfının ve bütün Türkiye halkının, kurşunlanan işçilerin, insafsızca sömürülen köylülerin, defalarca katledilen Kürt milliyetinden halkın temsilcileriyiz. Bütün bunları uygulayan burjuvazinin sınıf diktatörlüğünün başındaki Atatürk'e karşıyız. Çünkü biz tarihin en ilerici sınıfı olan ve kendisiyle birlikte bütün halkı kurtaracak olan işçi sınıfının ihtilalcileriyiz.” (Kaynak Yayınları 104- Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi Davası Savunma (SF. 193-211) 


“2000'e Doğru Dergisi”nde, Mart 1987'de “Atatürk ve Allah” başlıklı makalesinde Perinçek yine Atatürkçülükle ilgili bakın neler yazıyor: 


“Resmi Atatürkçülük iflas etmiştir. İçtihat kapısı kapanmıştır. Toplumumuzda canlılık belirtisi kalmamış, hiçbir fikir üretemeyen, en taşlaşmış ideolojik çevre onlardır. 
Üniversitelerin en emeksiz, en cahil, en eyyamcı artık içi geçmiş unsurlarıyla bazı emekli askerler mollalarınkinden farksız bir ilim anlayışının temsilcileri olarak gözüküyorlar. 
Şeyhçidirler. Hepsi o. Öte yandan Kemalizmin devrimci geleneğine bağlı olanların ise nesli tükenmektedir. Çünkü Kemalizm bir ideoloji olarak devrimci rolünü tamamlamıştır.” 


Atatürk ve kurduğu düzene karşı böylesine ağır ithamlarda bulunan Perinçek tarikatı günümüzde bulundukları Vatan Partisi programında ise yukarıda yazdıklarının 180 derece farklısını yazıyor. 


“Kurtuluş Savaşımıza yol gösteren Halkçılık Programımız, 1921 ve 1924 anayasalarımız, 
1920 ve 1930'lu yılların temel program ve siyasetleri, bu gelenek içinde billurlaşmıştır ve 
geleceğimize ışık tutan büyük tarihsel mirasımızı oluştururlar. Bu esaslar, Büyük Devrimci Önderimiz Atatürk tarafından 1930'larda Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik ilkeleriyle özetlenmiş ve 1937 yılında Anayasamıza kaydedilmiştir. 


Bu devrimci rotada ilerleyen milletimiz, Atatürk önderliğinde, dünyanın “Türk mucizesi? diye adlandırdığı büyük başarıyı gerçekleştirmiştir. Bugün Asya'dan yükselen yeni uygarlık, bütün dünyanın kabul ettiği gibi, bağımsız milli devletlerin ve kamu ağırlıklı toplumsal-ekonomik modelin eseridir.” 


“Yağmacı Türk İşgalciler Kıbrıs'tan Çekilmelidir” 


Bugün Kıbrıs'ı onur meselesi yapan, Kıbrıs'ın stratejik öneminden sürekli bahseden, Denktaş'la boy boy poz verenler yine geçmişte bugünün söylediklerinin tam aksini söylemekten kendini alamamışlar: 


“Türkiye'nin işgale dayanarak herhangi bir çözümü Kıbrıs'a zorla kabul ettirmesine karşıyız. 
“Coğrafi federatif sistem adı altında Kıbrıs'ın fiilen taksim edilmesine Kıbrıs halklarının birbirinden tamamen koparılmasına karşıyız (...) Bugün Rum milliyeti Türk işgalcileri tarafından uygulanan milli baskılar altındadır. Kıbrıs'ta yağma ve talana son verilmelidir. 


Aydınlık Yayınları-1975 “Kıbrıs Meselesi” (Doğu Perinçek) / Teori Dergisi -Kasım 1993 
Sayı 47 sf.16-20 


“Federasyon Veya Bölgesel Özerklik” 


Yine günümüzde üniter devletin en katı savunucusu olan Aydınlıkçılar, geçmişte aşağıdaki alıntılardan da anlaşılacağı üzere bugün HDP'nin savunduğu bölgesel özerklik ve federasyonu o zaman savunuyorlar. 


“Kürt milletinin kendi kaderini tayin hakkı, hiçbir zaman bir federasyona katılma ya da bir özerklik derecesine indirilemez. Kürt halkı isterse elbette Türk halkıyla bir federasyon içinde birleşebilir. Fakat ayrılma hakkını tanımaksızın, Kürt milletinin kaderini tayin özgürlüğünü federasyonla sınırlamak bu özgürlüğü reddetmekle birdir.” 


“Kürt milletinin kendi kaderini ne yönde tayin edeceğini halkların mücadelesi belirleyecektir. 
Kürt milleti, kendi kaderini ayrılma şeklinde tayin edebileceği gibi, birleşme şeklinde de tayin edebilir. İsterse, Türk halkıyla bir federasyon içinde birleşebilir. Türk devrimcileri, Kürt milletinin ayrılma hakkını savunurken, Kürt devrimcileri iki halkın birliği için çalışmalıdır. 
TİİKP, Türkiye'nin iki kardeş halkının Demokratik Halk Cumhuriyeti içinde, eşit haklara sahip olarak birleşmelerine yönelen bir siyaset izler. Ancak birçok milliyetin tek bir devlet içinde birleşmeleri, ilk önce ayrılmalarını gerektirebilir. Birleşme, böyle bir yol izleyerek de gerçekleşebilir. Eğer Kürt ve Türk halkları, iradelerini devrimci bir birleşme yönünde kullanırsa, Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yönetimine eşit haklarla katılacaklardır. 
Demokratik Halk Cumhuriyeti, milliyetler arasında, her alanda tam bir hak eşitliğini gerçekleştirecektir. Halk Cumhuriyeti içinde birleşmenin, hangi biçimde olacağını halkların hür iradesi tayin edecektir. Federasyon veya bölgesel özerklik biçimlerini seçmeye, halklar karar vereceklerdir. Kürt halkının temsilcileri, Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yönetimine bütün kademelerde katılacaklardır. Kürtçe, Türkçe gibi resmi devlet dili olacaktır. Kürtlerin kültürleri üzerindeki her türlü baskı son bulacak, Kürt halkı, devrimci kültürünü, kendi milli özelliklerine uygun olarak serbestçe geliştirecektir.”(Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi Davası Savunma sf 428-431) 


Bunları geçmişte söyleyenler 29 Aralık 2015 tarihinde Doğu Perinçek'in yaptığı basın açıklamasında şöyle diyorlar: 


“Özerk Kürdistan” ilanı, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde sözümona devletçik kurma girişimidir ve Türkiye?ye savaş ilanıdır. 


“Halkın talebi: “Mecliste PKK istemiyoruz.” PKK'nın bölücü terör suçuna katılan milletvekillerinin dokunulmazlıkları derhal kaldırılmalıdır. 


“Özerk Kürdistan” ihanetine karşı Devletçe ve milletçe topyekün mücadele, günün yakıcı görevidir. 


" PKK, bu “deklerasyon”la intihar ettiğini ilan etmiştir. PKK, Türkiye'de uyuyan herkesi uyandırmış ve kendi tepesine inecek büyük gücü göreve çağırmıştır. 


15 Temmuz'dan Sonra Erdoğan'la Mı Görüştü? 


15 Temmuz darbe girişimi sonrasında iddiaya göre, Perinçek ve Erdoğan Beştepe'deki 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda iki saat baş başa görüştü.. Basına ne görüntü verildi ne de program duyuruldu... Çok gizli görüşme sonrasında Perinçek'ten Türkiye Rusya ilişkilerinin düzeltilmesi için aracı olması istendiği ifade edildi... O günlerde, Ankara'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel danışmanı olduğu öne sürülen Aleksandır Dugin vardı. Perinçek'in partisi davet etmiş, tüm masraflarını karşılamış ve AKP'li yöneticilerle görüştürülmüştü... 


Daha doğrusu, Erdoğan'la... Bir kaç gün sonra Ulusal Kanal ihya oldu. Stüdyoları yenilendi. Yeni cihazlar alındı vs. 


Geçmişten, günümüze yükselen değerlere göre sürekli siyasal görüş değiştiren Aydınlık hareketinin bundan sonra da söylediklerinin tam tersini söylemeyeceğini kimse garanti edemez. 


Bu nedenlere Vatan Partisi'ne Atatürk sevgisi ile katılan yurtsever insanlara sesleniyorum: Birer tarikat üyesi gibi değil, Atatürk'ün istediği özgür yurttaş gibi davranın ve Perinçek tarikatından kurtulun. 


Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş milyonlarca dostuma da şunu söylemek istiyorum. 
Perinçekgilleri dikkate almayın bildiğiniz yolda kararlı adımlarla yürümeye devam edin. 
Atalarımızın dediği gibi “İt ürür kervan yürür” 


Not: TİİKP Savunması bölümlerini Bedri Baykam'ın “Sizi Solculuktan ve Kemalistlikten Azlediyorum Sn. Perinçek yazısından ” aldım. 


DOĞU PERİNÇEK'İN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI! 
16.07.2020- yeniakit 


AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veriyormuş gibi gözüken Rus yanlısı Maocu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gerçek yüzünü gösterdi. Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu öne süren Perinçek "Türkiye iflas noktasında geldi" iddiasında bulundu. 


Hükümete destek veriyormuş gibi gözüken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Orhan Sarıkaya'nın Youtube programına katılan Maocu Perinçek, ekonominin kötü bir durumda olduğunu iddia etti. 


Perinçek, "Türkiye'nin 500 milyar dolara yaklaşan bir dış borcu var. Ve her yıl ciddi bir dış ticaret açığı, ödemeler açığı var. Ve dış borç da bu yüzden büyüyor. İflas noktasına geldi. Üzerine koronavirüs bizi zor durumlarla karşı karşıya bıraktı. İşsizlik artıyor. Biz Türkiye'nin buradan üretim devrimiyle çıkacağı kanısındayız" ifadelerini kullandı. 


PERİNÇEK: CUMA NAMAZLARINA GİTMİYORUM 
25 Ekim Perşembe 2018-gazeteduvar 


Yeni Akit gazetesinde 'Cuma namazlarına gitmeye çalışan bir Müslüman' olduğu şeklinde çıkan yazıya Perinçek'ten yanıt geldi. 


DUVAR - Yeni Akit gazetesi yazarı Mehmet Koçak'ın geçen hafta yayınladığı köşe yazısında 'cuma namazlarına gitmeye çalışan bir Müslüman' olarak söz ettiği Vatan Partisi Genel 


Başkanı Doğu Perinçek konuyla ilgili bir köşe yazısı yayınladı. Koçak'ın yazısındaki ifadeleri yalanlamayan Perinçek, 'ateist değil bilimsel sosyalist' ve 'Müslüman Türk milletinin bir ferdi" olduğunu yazdı. Perinçek, "Ancak Cuma namazlarına gitmiyorum. Kaldı ki, inançla ve ibadetle ilgili vecibelerin yerine getirilmesinin reklam konusu olmasını hiç kimse için doğru bulmam. Müslümanlık da bunu gerektirir" dedi. 


Doğu Perinçek'in bugün Aydınlık gazetesinde yayınlanan, "Ateizm, bilimsel sosyalizm, İslamiyet, Hazreti Muhammed, ümmet ve millet üzerine değinmeler" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle: 


Kimse bana inancımı sormamıştır, ancak gerektiği zaman her yerde açıkça dile getiririm: Büyük çoğunluğu Müslüman olan Türk Milletinin mensubuyum. Milletimin insani değerleri benim de değerlerimdir. Sosyalizmi dini inançlarla mücadele olarak anlayan görüş ve tavırları doğru bulmam. Mamak Cezaevinde 130 kişilik koğuşun sorumlusu olduğum zaman ve her yerde, inançlara karşı saygısızlığa izin vermemişimdir. 


Yine sorulduğu zaman hep söylemişimdir. Çocukluğumda ve gençlik yıllarımda bayram namazlarına katılırdım. Bayram namazına arkadaşlarımla birlikte giderdim Orada toplum ile birlikte olmaktan mutluluk duyardım. 


Cenaze namazlarında safa girerim. Büyük Hikâyecimiz, Arkadaşım Muzaffer Buyrukçu'nun cenazesinde cenaze namazına katılmam, basında olay haline getirilmişti. Kasıtlı olan propagandayı bir kenara bırakıyorum, önyargıları düzeltmek ise görevimizdir. O zaman da belirtmiştim, 12 Ağustos 1968 günü Türkiye'nin Bilimsel Sosyalist hareketinin önderlerinden, Atatürk'ün akrabası Reşat Fuat Baraner'in Şişli Camiinde kılınan cenaze namazında Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli ve Doğu Perinçek, o zamanki sosyalist hareketin önde gelenleri, hep birlikte namaza durduk ve fotoğraflarımız da yayınlandı. Mehmet Ali Aybar'ın, Mihri Belli'nin, Behice Boran'ın, Hasan Yalçın'ın, Suphi Karaman'ın ve diğer sosyalist önderlerin cenaze namazları herkesin katılımıyla kılınmıştır 


Ancak Cuma namazlarına gitmiyorum. Kaldı ki, inançla ve ibadetle ilgili vecibelerin yerine 


getirilmesinin reklam konusu olmasını hiç kimse için doğru bulmam. Müslümanlık da bunu gerektirir. 


DOĞU PERİNÇEK: ATEİST DEĞİL 
MÜSLÜMANIM 


20 Ekim 2018 -124.com.tr/ 


"İslam dünyasındaki dağınıklık ancak ümmet anlayışıyla aşılabilir” 


Yeni Akit yazarı Mehmet Koçak, araştırmacı-tarihçi—yazar Mustafa Armağan ile birlikte görüştükleri Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kendilerine “Ben ateist değil Müslüman'ım” dediğini aktardı. 


Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede Perinçek'in bayram namazlarını kaçırmadığını, cumalara ise gitmeye çalıştığını söylediğini kaydeden Koçak, Yeni 


Akit gazetesinin bugünkü (20 Ekim) nüshasında yayımlanan köşe yazısında Perinçek'in şu görüşlerine de yer verdi: 


“Hz Peygamberimiz müstesna bir insandır. Zulme karşı birleştirici olan ümmet anlayışıyla kabileleri İslam'ın temel prensiplerinde birleştirmeyi başaran büyük bir devrimcidir. 


Ümmetin birleştirici ruhundan uygarlıkla bütünleşen medeniyetler doğmuştur. İslamiyet ile Türkler, ticaret ve medeniyet ile ahlaki değerleri yüceltmişlerdir. Ümmet anlayışı ile de çeşitli etnik kökenden gelen toplulukları bir arada tutmuşlardır. 

Bugün İslam dünyasındaki dağınıklık ancak ümmet anlayışıyla aşılabilir.” 

DOĞU PERİNÇEK: ATEİST DEĞİL MÜSLÜMANIM 

Mehmet Koçak-20 Ekim 2018-yeniakit 


Değişen şartların insanlar üzerinde derin etkisi olduğu bir gerçektir. 


Bazı fiili durumlar insanların sadece fikirlerini, bakış acılarını değil, aynı zamanda önyargılı algıları ve onların sebep olduğu davranış biçimlerini de beraberinde değiştirmektedir. 


Daha doğruyu bulma adına geçmişiyle yüzleşmek ve eleştirel yaklaşımlara tahammül, bir olgunluk ifadesidir. 


Bu olgunluk aslında bir kazanımdır. 


Daha önce yabancısı olduğu, hatta karşı olduğu fikirleri okumayan, tartışan ve araştıran kişiler, geçmiş hatalarını aşar ve kendini geliştirmiş olur. 


Her şeyden önce farklılıkları ayrıştıran ve çatışma sebebi olarak görmeyenler belli bir süre sonra farklı fikirlerin kültürel bir zenginlik olduğunun da farkına varır. 


Yeniliğe açık ve sürekli araştıran kesimlerle buluşup tartıştıkça yeni fikirler ve yeni dostlar kazanılır. 


Ben de bu gerçeklerden hareketle şimdiye kadar uzaklardan takip ettiğim bazı siyasilerle ve fikir adamlarına daha yakın olmaya, farklı düşüncelerini bir de kendilerinden dinlemeye başladım. 


Son zamanlarda buluşup görüştüğüm o kişilerden biri Doğu Perinçek”tir. 


Doğrusu ben, onunla buluşmadan, tartışmadan ve onu ondan dinlemeden önce çok farklı bir Perinçek tanıyormuşum. 


Tarih, Din Ve Siyasi Konular Üzerine Derin Sohbet 


Doğu Perinçek ile benim ikinci buluşmam oldu. O ilk buluşmada sorduğum her soruya ayrıntılı cevaplar almıştım. Bazı cevapları ve değerlendirmeleri beni şaşırtmıştı. 


Değerli dostum araştırmacı-tarihçi—yazar Mustafa Armağan ile sohbetimizde Doğu Perinçek'ten duyduklarımı naklettim. 


O da benim anlatımlarıma şaşırmış ve benim davetim sonucu Doğu Bey ile de görüşerek üçlü bir buluşma gerçekleştirmek konusunda sözleştik. 


Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığındaki buluşmamız gerçekten çok önemli ve anlamlı oldu. 


Karşılıklı hasbihal bizi tarihe yolculuğa taşıdı ve derin tarihin en tartışmalı konularını irdeledik. 


Doğruyu ve tarihi gerçekleri bulma adına görüşler masaya yatırıldı. 

Mustafa Armağan bazı bilgi ve belgeleri göstererek, daha önce İngilizcesi yayınlanan Latife Hanımın Mustafa Kemal Paşa hazretlerine yazdığı mektubu yayınladığı için kendisine ceza verildiği hatırlattı. Aydınlık gazetesinde ise kendisi hakkında hakarete varan ağır eleştirileri 


yorumlu haberi gösterdi. 


Doğu Perinçek, “Ben Atatürk'e, Sultan I. Abdülhamid'e hatta hiçbir insana hakaret edilmesini asla kabul etmem. 


Ancak bir araştırmacı ve tarihçinin tarihi bir bilgi ve belgeyi, içeriği ne olursa olsun paylaşma ve kamuoyunu bilgilendirme adına yayınlamasına ceza verilmesini de asla kabul etmem. 


Bilgi ve belge asla hakaret olamaz. Bu cezalandırmalar, hukuk ve adalete zarar veriyor. 


Ayrıca bunun üzerinden hakarete varan yorum ve haberleri de bizim gazetemizde de yayınlanması asla doğru bulmam ve de kabullenmem. 


Bunlar. Zaman zaman arkadaşları uyarıyorum” diyerek son noktayı koymuş oldu. 
“Ben Ateist Değil, Müslümanım” 
Doğu Bey'e merak ettiğim soruyu sordum ve samimi bir cevap aldım. 


“Ben inançlar üzerinden siyaset yapılmasını ve o yüce değerlerin istismarına ısrarla karşıyım. 
Ancak, merakınızı gidermek için ifade edeyim ki ben ateist değil Müslümanım. 


Bayram namazlarını kaçırmam, Cuma namazlarına vakit nispetinde gitmeye çalışıyorum” diyerek başladığı konuşmasında şu görüşlerini sıralıyor: 


“Hz Peygamberimiz müstesna bir insandır. Zulme karşı birleştirici olan ümmet anlayışıyla kabileleri İslam'ın temel prensiplerinde birleştirmeyi başaran büyük bir devrimcidir. 


“Ümmet Anlayışı Birleştiricidir” 


Ümmetin birleştirici ruhundan uygarlıkla bütünleşen medeniyetler doğmuştur. 


İslamiyet ile Türkler, ticaret ve medeniyet ile ahlaki değerleri yüceltmişlerdir. Ümmet anlayışı ile de çeşitli etnik kökenden gelen toplulukları bir arada tutmuşlardır. 


Bugün İslam dünyasındaki dağınıklık ancak ümmet anlayışıyla aşılabilir.” 


Doğu Bey'e birçok soru sordum en son sorum ise Cumhurbaşkanı ve hükümete bazı konulardaki desteğinin sebebini sordum. 


Doğu Bey şu cevabı verdi: 


“Şu anda Türkiye, terör örgütü PKK, FETÖ'nün yanında ABD emperyalizmi ile göğüs göğüse bir mücadelenin içindedir. 


Şimdi siyasi ihtirasların peşinde koşmak yanlıştır. Birçok konuda itirazlarımız olsa da Cumhurbaşkanına ve hükümete emperyalizme karşı yürütülen mücadelede destek vermek milli bir görevdir. 


Terör ve emperyalist güç odaklarına karşı sadece hükümetin üstesinden gelmesini beklemek yanlış olur. 


Topyekün milletçe bu mücadeleye omuz verme adına biz de parti olarak gücümüz nispetinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için Cumhurbaşkanı ve hükümeti destekliyoruz.” 


Şimdilik bu kadarla yetinelim, ilerleyen zamanlarda hasbihal ettiğimiz tarih, din ve siyasi konular üzerindeki sohbetimizin kalan kısımlarını bu köşeye taşımaya çalışacağım. 


Her iki dostum siyasetin tanınmış simalarından Sayın Doğu Perinçek ve tarihçi-yazar Sayın Mustafa Armağan Beye bu buluşmayı hazırlamam konusunda gösterdikleri anlayışlarından dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. 


DOĞU PERİNÇEK'TEN ÇOK KONUŞULACAK BULUŞMA: "ATEİST DEĞİL 
MÜSLÜMANIM BAYRAM NAMAZLARINI KAÇIRMAM" 


20.10.2018-odatv4.com/ 


Mehmet Koçak, Atatürk'e hakaretleriyle bilinen tarihçi Mustafa Armağan ve Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek buluştu. 


Yeni Akit yazarı Mehmet Koçak, Atatürk'e hakaretleriyle bilinen tarihçi Mustafa Armağan ve Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek buluştu. "Son zamanlarda buluşup görüştüğüm o kişilerden biri Doğu Perinçek”tir. Doğrusu ben, onunla buluşmadan, tartışmadan ve onu ondan dinlemeden önce çok farklı bir Perinçek tanıyormuşum" diyen Akit yazarı Koçak, Perinçek'in "Ben inançlar üzerinden siyaset yapılmasını ve o yüce değerlerin istismarına ısrarla karşıyım. Ancak, merakınızı gidermek için ifade edeyim ki ben ateist değil Müslümanım. Bayram namazlarını kaçırmam, Cuma namazlarına vakit nispetinde gitmeye çalışıyorum” dediğini aktardı. 


İşte Koçak'ın Akit'te anlattığı o buluşma: 


Doğu Perinçek ile benim ikinci buluşmam oldu. O ilk buluşmada sorduğum her soruya 


ayrıntılı cevaplar almıştım. Bazı cevapları ve değerlendirmeleri beni şaşırtmıştı. 


Değerli dostum araştırmacı-tarihçi—yazar Mustafa Armağan ile sohbetimizde Doğu 


Perinçek'ten duyduklarımı naklettim. 


O da benim anlatımlarıma şaşırmış ve benim davetim sonucu Doğu Bey ile de görüşerek üçlü 


bir buluşma gerçekleştirmek konusunda sözleştik. 
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığındaki buluşmamız gerçekten çok önemli ve anlamlı oldu. 


Karşılıklı hasbihal bizi tarihe yolculuğa taşıdı ve derin tarihin en tartışmalı konularını irdeledik. 


Doğruyu ve tarihi gerçekleri bulma adına görüşler masaya yatırıldı. 


Mustafa Armağan bazı bilgi ve belgeleri göstererek, daha önce İngilizcesi yayınlanan Latife Hanımın Mustafa Kemal Paşa hazretlerine yazdığı mektubu yayınladığı için kendisine ceza verildiği hatırlattı. Aydınlık gazetesinde ise kendisi hakkında hakarete varan ağır eleştirileri 


yorumlu haberi gösterdi. 


Doğu Perinçek, “Ben Atatürk'e, Sultan II. Abdülhamid'e hatta hiçbir insana hakaret 


edilmesini asla kabul etmem. 


Ancak bir araştırmacı ve tarihçinin tarihi bir bilgi ve belgeyi, içeriği ne olursa olsun paylaşma 


ve kamuoyunu bilgilendirme adına yayınlamasına ceza verilmesini de asla kabul etmem. 
Bilgi ve belge asla hakaret olamaz. Bu cezalandırmalar, hukuk ve adalete zarar veriyor. 


Ayrıca bunun üzerinden hakarete varan yorum ve haberleri de bizim gazetemizde de 


yayınlanması asla doğru bulmam ve de kabullenmem. 
Bunlar. Zaman zaman arkadaşları uyarıyorum” diyerek son noktayı koymuş oldu. 


“Ben Ateist Değil, Müslümanım” 


Doğu Bey'e merak ettiğim soruyu sordum ve samimi bir cevap aldım. 


“Ben inançlar üzerinden siyaset yapılmasını ve o yüce değerlerin istismarına ısrarla karşıyım. 


Ancak, merakınızı gidermek için ifade edeyim ki ben ateist değil Müslümanım. 


Bayram namazlarını kaçırmam, Cuma namazlarına vakit nispetinde gitmeye 


çalışıyorum” diyerek başladığı konuşmasında şu görüşlerini sıralıyor: 


“Hz Peygamberimiz müstesna bir insandır. Zulme karşı birleştirici olan ümmet anlayışıyla 


kabileleri İslam'ın temel prensiplerinde birleştirmeyi başaran büyük bir devrimcidir. 


“Ümmet Anlayışı Birleştiricidir” 
Ümmetin birleştirici ruhundan uygarlıkla bütünleşen medeniyetler doğmuştur. 


İslamiyet ile Türkler, ticaret ve medeniyet ile ahlaki değerleri yüceltmişlerdir. Ümmet anlayışı 


ile de çeşitli etnik kökenden gelen toplulukları bir arada tutmuşlardır. 
Bugün İslam dünyasındaki dağınıklık ancak ümmet anlayışıyla aşılabilir.” 


Doğu Bey'e birçok soru sordum en son sorum ise Cumhurbaşkanı ve hükümete bazı 


konulardaki desteğinin sebebini sordum. 


Doğu Bey şu cevabı verdi: 
“Şu anda Türkiye, terör örgütü PKK, FETÖ'nün yanında ABD emperyalizmi ile göğüs 


göğüse bir mücadelenin içindedir. 


Şimdi siyasi ihtirasların peşinde koşmak yanlıştır. Birçok konuda itirazlarımız olsa da Cumhurbaşkanına ve hükümete emperyalizme karşı yürütülen mücadelede destek vermek 


milli bir görevdir. 


Terör ve emperyalist güç odaklarına karşı sadece hükümetin üstesinden gelmesini beklemek 


yanlış olur. 


Topyekün milletçe bu mücadeleye omuz verme adına biz de parti olarak gücümüz nispetinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için Cumhurbaşkanı ve hükümeti 


destekliyoruz.” 


Şimdilik bu kadarla yetinelim, ilerleyen zamanlarda hasbihal ettiğimiz tarih, din ve siyasi 


konular üzerindeki sohbetimizin kalan kısımlarını bu köşeye taşımaya çalışacağım. 


Her iki dostum siyasetin tanınmış simalarından Sayın Doğu Perinçek ve tarihçi- yazar Sayın Mustafa Armağan Beye bu buluşmayı hazırlamam konusunda gösterdikleri 


anlayışlarından dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. 


ATEİZM, BİLİMSEL SOSYALİZM, İSLAMİYET, HAZRETİ MUHAMMED, 
ÜMMET VE MİLLET ÜZERİNE DEĞİNMELER 


25 Ekim 2018-Doğu Perinçek-aydinlik 


Yeni Akit gazetesinde köşe yazarı Mehmet Koçak'ın 20 Ekim 2018 günü yayımlanan yazısı geniş yankı buldu ve hâlâ tartışılıyor. 

İnançlar Üzerinden Siyaset Yapılmasına Karşıyım 

Sayın Mehmet Koçak'ın da belirttiği gibi, inançlar üzerinden siyaset yapılmasına ve dinin kullanılmasına karşıyım ve bu konuda hayatım boyunca mücadele ettim. Toplumumuzun aydınlanması için yazdığım kitaplar ve yazılar, bilim çevreleri yanında toplumsal harekette en çok başvurulan kaynaklar arasındadır ve uluslararası düzlemde yankı yaratmıştır. 

Ateist Değilim Bilimsel Sosyalistim 

Toplumumuzda Ateizm ile Tarihsel Materyalizm ve Bilimsel Sosyalizm birbirine karıştırılıyor. 

Ateizm, Tanrıtanımazcılık anlamına gelir. Bir faaliyet ve propaganda olarak Tanrıtanımazlık için mücadele edenlere Ateist deniyor. Ben böyle bir felsefi ve siyasi akımın mensubu değilim. Hayatımın hiçbir döneminde Ateist olmadım. Hiçbir yazımda ve konuşmamda “Ateistim” demedim. Çünkü Ateist kimliği, benim dünya görüşümü ve mücadelemi tanımlamıyor. Bilimsel Sosyalistim, Ateist değilim. 

Sosyalizm ve Kemalizm düşmanları, emekçi halktan yana olan bu devrimci akımları hep Allahsızlık ve dinsizlik olarak yansıtarak toplumu önyargılarla kendi denetimleri altında tutmaya çalışmışlardır. Oysa Bilimsel Sosyalizmi eylem kılavuzu olarak kabul eden Partiler, Marx ve Engels'ten beri Hıristiyan, Müslüman, Musevi, Budist veya herhangi bir inançtan insanlara partilerinin kapısını açık tutmuşlar, bu insanları kazanmaya çalışmışlar ve din ve mezhep eksenli bölünmelere karşı mücadele etmişlerdir. 

Müslüman Türk Milletinin Mensubuyum 

Kimse bana inancımı sormamıştır, ancak gerektiği zaman her yerde açıkça dile getiririm: Büyük çoğunluğu Müslüman olan Türk Milletinin mensubuyum. Milletimin insani değerleri benim de değerlerimdir. Sosyalizmi dini inançlarla mücadele olarak anlayan görüş ve tavırları doğru bulmam. Mamak Cezaevinde 130 kişilik koğuşun sorumlusu olduğum zaman ve her yerde, inançlara karşı saygısızlığa izin vermemişimdir. 

Yine sorulduğu zaman hep söylemişimdir. Çocukluğumda ve gençlik yıllarımda bayram namazlarına katılırdım. Bayram namazına arkadaşlarımla birlikte giderdim Orada toplum ile birlikte olmaktan mutluluk duyardım. 

Cenaze namazlarında safa girerim. Büyük Hikâyecimiz, Arkadaşım Muzaffer Buyrukçu'nun cenazesinde cenaze namazına katılmam, basında olay haline getirilmişti. Kasıtlı olan propagandayı bir kenara bırakıyorum, önyargıları düzeltmek ise görevimizdir. O zaman da belirtmiştim, 12 Ağustos 1968 günü Türkiye'nin Bilimsel Sosyalist hareketinin önderlerinden, Atatürk'ün akrabası Reşat Fuat Baraner'in Şişli Camiinde kılınan cenaze namazında Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli ve Doğu Perinçek, o zamanki sosyalist hareketin önde gelenleri, hep birlikte namaza durduk ve fotoğraflarımız da yayınlandı. Mehmet Ali Aybar'ın, Mihri Belli'nin, Behice Boran'ın, Hasan Yalçın'ın, Suphi Karaman'ın ve diğer sosyalist önderlerin cenaze namazları herkesin katılımıyla kılınmıştır 

Ancak Cuma namazlarına gitmiyorum. Kaldı ki, inançla ve ibadetle ilgili vecibelerin yerine getirilmesinin reklam konusu olmasını hiç kimse için doğru bulmam. Müslümanlık da bunu gerektirir. 

Ümmet Medeniyet Devriminin Kavramıdır 

Hazreti Muhammed'in Medeniyet Devrimini inceleyen yazılarımda hep vurguladım: Ümmet, medeniyet devriminin kavramıdır. Hazreti Muhammed, kervanların basılmasını ve kabilelerin birbirini yağmalamasını yasakladı, kabileler arası savaşlara son verdi, Arap Yarımadası'ndaki kabileleri birleştirdi. Böylece ticaret yollarının ve özel mülkiyetin güvenliğini sağladı ve kabile toplumundan çıkışta ekonominin gelişmenin en temel koşulunu yerine getirdi. En 


önemlisi bu büyük devrimi hukuka kavuşturarak ve devlet halinde örgütleyerek kurumlaştırdı. 

Ümmet, bilindiği gibi Arapça “âm”, yani halk sözcüğünün çoğuludur, halklar anlamına geliyor. Ümmet, kabileleri birleştiren ve devlet nizamının kurulmasına hizmet eden içeriğiyle kabile toplumundan çıkışta devrimci bir rol oynamıştır. 

Hz. Muhammed, tıpkı Çin, Yunan, Roma örneklerinde yaşandığı üzere ve Mao Dun (Mete), Bilge Kağan, Cengiz Han'ın başardıkları gibi ticaret medeniyetinin kurulmasına önderlik etti. 
Yazılarımda ve kitaplarımda kaynaklara dayanarak açıkladım, Atatürk de bu olayı çok iyi saptamıştır. 

İslamiyetin Türk Tarihindeki İlerici Rolü 

Ne yazık ki, Atatürkçülüğü İslam karşıtlığı sanan kimi yüzeysel ve bilgisiz kimseler, Türklerin İslamiyet”i kabul etmesinden yakınırlar ve bu olayı gericileşme olarak görürler. Çok yanlış, Türklerin İslamiyeti kabul etmesi, o çağdaki Medeniyet Devriminin hukukunu, değerlerini ve kurumlarını oluşturmak açısından çok önemli bir gelişmedir. Karahanlı, Selçuklu, Gazneli, Altınordu, Kırım Hanlığı, Memluk ve Osmanlı imparatorlukları bu ideolojik atılımla dünya ölçeğinde önemli medeniyetler kurdular. 

“Orhun Yazıtları”nda anlatılan kabile toplulukları arasındaki savaşları hatırlayınız. Türk bodunu Türgişleri basıyor. Dokuz Oğuzlar, Karluklar, Otuz Tatarlar, On Oklar vb, birbirlerini basıyorlar, birbirlerinin koyun ve at sürülerini yağmalıyor, çocuklarını ve kadınlarını götürüp kul ve cariye yapıyorlar. Devletlerin ve imparatorlukların kurulması, zenginlik biriktirmenin gerektirdiği nizamı ve barışı sağlayarak, o yağma dönemine son veriyor. O çağda İslamiyet, birbirini basan kabile toplulukları arasındaki düşmanlığa son verdi ve onları aynı nizamda birleştirdi. 

Günümüzde İlerlemenin İtici Gücü Ümmet Değil Millettir 

Ümmetin kabile toplumundan devlete ve dolayısıyla ticaret medeniyetine çıkıştaki tarihsel rolü ile bugünkü rolü birbirine karıştırılmamalıdır. Bütün toplumsal kurumlar ve ilişkiler tarihseldir. İlerilik ve gerilik de tarihseldir. Dün ileri olan yarın geri olur. Bütün tarihsel kurumlar ve ilişkiler için geçerlidir bu. 

Feodalizme son veren çağdaş demokratik devrimcilikte, artık ilerlemenin itici gücü ümmet değil millettir. İçte Padişahlık, ağalık ve şeyhlikten kurtularak millet olduk. Dışta emperyalizme karşı bağımsızlığın akımı da Ümmetçilik değil Milliyetçiliktir. Bugün Türkiye'nin özgür vatandaşını, ağaya, şeyhe, cemaate ve tarikata bağımlılığa son vererek yaratabiliriz. Dışta da bağımsızlık ve vatan bütünlüğümüzü Suriye, Irak, İran, Rusya, Orta Asya ülkeleri, Hindistan, Çin, Almanya ile ittifak birikimimizi değerlendirerek savunabiliriz. 
Bu ülkelerle ümmet ekseninde dayanışma kuramayız, ancak karşılıklı milli bağımsızlık ve laiklik ekseninde ittifak yapabiliriz. Biz Sünnileri, Şiileri, Alevileri, Hristiyanları ve başka dinlerden milletleri biraraya getiren ittifaklarla güvenliğimizi sağlayabiliriz ve ancak o zaman üretim ekonomisini inşa edebiliriz. Bu bakımdan ümmet, milli demokratik devrimler çağında çözüm değildir. Çözüm, milletedir. 

İslam Dünyası?ndaki Dağınıklığı Aşmak İçin Laiklik 

İslam dünyasını ümmet temelinde birleştirmeye kalktığımız zaman, hemen önümüze konan soru şudur: Sünnilik mi, Şiilik mi? Hatta bakınız mezhepler dahi birleştirici olamıyor. 
Müslüman milletlerin yaşadığı ülkeleri ve toplumları din ve mezhep temelinde bölme ve birbirine kırdırma planı ABD ve İsrail'e aitti ve tutmadı. İslam Dünyasında din ekseninde birlikteliği düşündüğünüz anda, Şii-Sünni bölünmesiyle karşılaşırsınız. Türkiye, örneğin Suudi Arabistan ile birleşemiyor ama İran'la, Irak'la, Rusya'yla ve Çin'le birleşebiliyor. 
Ümmet anlayışıyla değil, milletlerin bağımsızlığı ekseninde birleşebiliyoruz. Çağımızın itici gücü hâlâ millettir. 


DOĞU PERİNÇEK'TEN BULUŞTUĞU AKİT YAZARINA "DÜZELTME": 
"MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNİN MENSUBUYUM" 


25.10.2018-odatv4 


Doğu Perinçek, Aydınlık gazetesindeki köşesinde “Ateizm, Bilimsel Sosyalizm, İslamiyet, Hazreti Muhammed, Ümmet ve Millet üzerine değinmeler” başlıklı bir yazı kaleme aldı. 


Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçen günlerde Yeni Akit Gazetesi yazarı Mehmet Koçak ve Atatürk'e hakareti ile bilinen tarihçi Mustafa Armağan ile buluşmuş, Koçak ise bu buluşmayı köşesine taşımıştı. 


Perinçek, “Ben Ateist değilim, Müslümanım?” ifadeleriyle de gündeme gelmişti. 

Bütün bu tartışmaların ardından Doğu Perinçek, Aydınlık gazetesindeki köşesinde “Ateizm, Bilimsel Sosyalizm, İslamiyet, Hazreti Muhammed, Ümmet ve Millet üzerine değinmeler” başlıklı bir yazı kaleme aldı. 

Perinçek “Yeni Akit gazetesinde köşe yazarı Mehmet Koçak'ın 20 Ekim 2018 günü yayımlanan yazısı geniş yankı buldu ve hâlâ tartışılıyor” dedi ve yazısında şunları kaydetti: 

“Sayın Mehmet Koçak'ın da belirttiği gibi, inançlar üzerinden siyaset yapılmasına ve dinin kullanılmasına karşıyım ve bu konuda hayatım boyunca mücadele ettim. Toplumumuzun aydınlanması için yazdığım kitaplar ve yazılar, bilim çevreleri yanında toplumsal harekette en çok başvurulan kaynaklar arasındadır ve uluslararası düzlemde yankı yaratmıştır.” 
“Hayatımın Hiçbir Döneminde Ateist Olmadım” 

“Ateist değilim bilimsel sosyalistim” diyen Perinçek yazısını şöyle sürdürdü: “Toplumumuzda Ateizm ile Tarihsel Materyalizm ve Bilimsel Sosyalizm birbirine 


karıştırılıyor. 


Ateizm, Tanrıtanımazcılık anlamına gelir. Bir faaliyet ve propaganda olarak Tanrıtanımazlık için mücadele edenlere Ateist deniyor. Ben böyle bir felsefi ve siyasi akımın mensubu değilim. Hayatımın hiçbir döneminde Ateist olmadım. Hiçbir yazımda ve konuşmamda “Ateistim” demedim. Çünkü Ateist kimliği, benim dünya görüşümü ve mücadelemi 


tanımlamıyor. Bilimsel Sosyalistim, Ateist değilim. 


Sosyalizm ve Kemalizm düşmanları, emekçi halktan yana olan bu devrimci akımları hep Allahsızlık ve dinsizlik olarak yansıtarak toplumu önyargılarla kendi denetimleri altında tutmaya çalışmışlardır. Oysa Bilimsel Sosyalizmi eylem kılavuzu olarak kabul eden Partiler, Marx ve Engels'ten beri Hıristiyan, Müslüman, Musevi, Budist veya herhangi bir inançtan insanlara partilerinin kapısını açık tutmuşlar, bu insanları kazanmaya çalışmışlar ve din ve mezhep eksenli bölünmelere karşı mücadele etmişlerdir.” 


“Büyük Çoğunluğu Müslüman Olan Türk Milletinin Mensubuyum” 


Yazısında Müslüman Türk milletinin mensubu olduğunu belirten Perinçek ayrıca şunları kaydetti: 


“Kimse bana inancımı sormamıştır, ancak gerektiği zaman her yerde açıkça dile getiririm: Büyük çoğunluğu Müslüman olan Türk Milletinin mensubuyum. Milletimin insani değerleri benim de değerlerimdir. Sosyalizmi dini inançlarla mücadele olarak anlayan görüş ve tavırları doğru bulmam. Mamak Cezaevinde 130 kişilik koğuşun sorumlusu olduğum zaman ve her 


yerde, inançlara karşı saygısızlığa izin vermemişimdir. 


Yine sorulduğu zaman hep söylemişimdir. Çocukluğumda ve gençlik yıllarımda bayram namazlarına katılırdım. Bayram namazına arkadaşlarımla birlikte giderdim Orada toplum ile 


birlikte olmaktan mutluluk duyardım. 


Cenaze namazlarında safa girerim. Büyük Hikâyecimiz, Arkadaşım Muzaffer Buyrukçu'nun cenazesinde cenaze namazına katılmam, basında olay haline getirilmişti. Kasıtlı olan propagandayı bir kenara bırakıyorum, önyargıları düzeltmek ise görevimizdir. O zaman da belirtmiştim, 12 Ağustos 1968 günü Türkiye'nin Bilimsel Sosyalist hareketinin önderlerinden, Atatürk'ün akrabası Reşat Fuat Baraner'in Şişli Camiinde kılınan cenaze namazında Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli ve Doğu Perinçek, o zamanki sosyalist hareketin önde gelenleri, hep birlikte namaza durduk ve fotoğraflarımız da yayınlandı. Mehmet Ali Aybar'ın, Mihri Belli'nin, Behice Boran'ın, Hasan Yalçın'ın, Suphi Karaman'ın ve diğer sosyalist önderlerin 


cenaze namazları herkesin katılımıyla kılınmıştır 


Ancak Cuma namazlarına gitmiyorum. Kaldı ki, inançla ve ibadetle ilgili vecibelerin yerine getirilmesinin reklam konusu olmasını hiç kimse için doğru bulmam. Müslümanlık da bunu gerektirir.” 

“Ümmet Medeniyet Devriminin Kavramıdır” 

“Hazreti Muhammed'in Medeniyet Devrimini inceleyen yazılarımda hep vurguladım: Ümmet, medeniyet devriminin kavramıdır” diyen Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı: “Hazreti Muhammed, kervanların basılmasını ve kabilelerin birbirini yağmalamasını yasakladı, kabileler arası savaşlara son verdi, Arap Yarımadası'ndaki kabileleri birleştirdi. 
Böylece ticaret yollarının ve özel mülkiyetin güvenliğini sağladı ve kabile toplumundan çıkışta ekonominin gelişmenin en temel koşulunu yerine getirdi. En önemlisi bu büyük 


devrimi hukuka kavuşturarak ve devlet halinde örgütleyerek kurumlaştırdı. 


Ümmet, bilindiği gibi Arapça ‘âm’, yani halk sözcüğünün çoğuludur, halklar anlamına geliyor. Ümmet, kabileleri birleştiren ve devlet nizamının kurulmasına hizmet eden içeriğiyle 


kabile toplumundan çıkışta devrimci bir rol oynamıştır. 


Hz. Muhammed, tıpkı Çin, Yunan, Roma örneklerinde yaşandığı üzere ve Mao Dun (Mete), Bilge Kağan, Cengiz Han'ın başardıkları gibi ticaret medeniyetinin kurulmasına önderlik etti. 
Yazılarımda ve kitaplarımda kaynaklara dayanarak açıkladım, Atatürk de bu olayı çok iyi saptamıştır.” 

“İdeolojik Atılımla Dünya Ölçeğinde Önemli Medeniyetler Kurdular” 


Doğu Perinçek, yazısını şu satırlarla sürdürdü: 


“Ne yazık ki, Atatürkçülüğü İslam karşıtlığı sanan kimi yüzeysel ve bilgisiz kimseler, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden yakınırlar ve bu olayı gericileşme olarak görürler. Çok yanlış, Türklerin İslamiyeti kabul etmesi, o çağdaki Medeniyet Devriminin hukukunu, değerlerini ve kurumlarını oluşturmak açısından çok önemli bir gelişmedir. Karahanlı, Selçuklu, Gazneli, Altınordu, Kırım Hanlığı, Memluk ve Osmanlı imparatorlukları bu 


ideolojik atılımla dünya ölçeğinde önemli medeniyetler kurdular. 


“Orhun Yazıtları'nda anlatılan kabile toplulukları arasındaki savaşları hatırlayınız. Türk bodunu Türgişleri basıyor. Dokuz Oğuzlar, Karluklar, Otuz Tatarlar, On Oklar vb, birbirlerini basıyorlar, birbirlerinin koyun ve at sürülerini yağmalıyor, çocuklarını ve kadınlarını götürüp kul ve cariye yapıyorlar. Devletlerin ve imparatorlukların kurulması, zenginlik biriktirmenin gerektirdiği nizamı ve barışı sağlayarak, o yağma dönemine son veriyor. O çağda İslamiyet, birbirini basan kabile toplulukları arasındaki düşmanlığa son verdi ve onları aynı nizamda birleştirdi.” 

“Ümmet, Milli Demokratik Devrimler Çağında Çözüm Değildir Çözüm, Milletedir” “Ümmetin kabile toplumundan devlete ve dolayısıyla ticaret medeniyetine çıkıştaki tarihsel rolü ile bugünkü rolü birbirine karıştırılmamalıdır” diyen Doğu Perinçek yazısını şöyle noktaladı: 

“Bütün toplumsal kurumlar ve ilişkiler tarihseldir. İlerilik ve gerilik de tarihseldir. Dün ileri 


olan yarın geri olur. Bütün tarihsel kurumlar ve ilişkiler için geçerlidir bu. 


Feodalizme son veren çağdaş demokratik devrimcilikte, artık ilerlemenin itici gücü ümmet değil millettir. İçte Padişahlık, ağalık ve şeyhlikten kurtularak millet olduk. Dışta emperyalizme karşı bağımsızlığın akımı da Ümmetçilik değil Milliyetçiliktir. Bugün Türkiye'nin özgür vatandaşını, ağaya, şeyhe, cemaate ve tarikata bağımlılığa son vererek yaratabiliriz. Dışta da bağımsızlık ve vatan bütünlüğümüzü Suriye, Irak, İran, Rusya, Orta Asya ülkeleri, Hindistan, Çin, Almanya ile ittifak birikimimizi değerlendirerek savunabiliriz. 
Bu ülkelerle ümmet ekseninde dayanışma kuramayız, ancak karşılıklı milli bağımsızlık ve laiklik ekseninde ittifak yapabiliriz. Biz Sünnileri, Şiileri, Alevileri, Hristiyanları ve başka dinlerden milletleri biraraya getiren ittifaklarla güvenliğimizi sağlayabiliriz ve ancak o zaman üretim ekonomisini inşa edebiliriz. Bu bakımdan ümmet, milli demokratik devrimler çağında 


çözüm değildir. Çözüm, milletedir. 


İslam dünyasını ümmet temelinde birleştirmeye kalktığımız zaman, hemen önümüze konan soru şudur: Sünnilik mi, Şiilik mi? Hatta bakınız mezhepler dahi birleştirici olamıyor. 
Müslüman milletlerin yaşadığı ülkeleri ve toplumları din ve mezhep temelinde bölme ve birbirine kırdırma planı ABD ve İsrail'e aitti ve tutmadı. İslam Dünyasında din ekseninde birlikteliği düşündüğünüz anda, Şii-Sünni bölünmesiyle karşılaşırsınız. Türkiye, örneğin Suudi Arabistan ile birleşemiyor ama İran'la, Irak*la, Rusya'yla ve Çin'le birleşebiliyor. 
Ümmet anlayışıyla değil, milletlerin bağımsızlığı ekseninde birleşebiliyoruz. Çağımızın itici 


gücü hâlâ millettir.” 


SCHRÖDİNGERİN KEDİSİ BİLİMKURGU MU? 
1999/Hüseyin Sorgun Söyleşisi-alevalatli.com.tr/ 


HS: Türkiye'nin bugünkü sorunsalına bir bakış için 2020'li yıllara uzanmanın ne gibi bir pratik faydası oldu? 


Öncelikle, Türkiye'nin meselelerinin “bugün”e ait olduğu teşhisine katılmıyorum. Her birisinin uzun bir geçmişi olduğu gibi, geleceğe taşınması da var. Geleceğe taşınması bence daha da önemli çünkü gelecek bu meseleleri ağırlaştıracak ya da en azından yönünü değiştirecek yeni gelişmeler vadediyor. Meselelerimizi geniş bir zaman perspektifi içinde ele almanın günlük tedbirleri aşan bir yani var. 2020'li yıllara uzanmanın pratik bir faydası varsa, budur. 


HS: Kitabın içerisinde de “Schrödinger'in Kedisi”nin bir bilimkurgu olmadığını ifade ediyorsunuz. Bilimkurguda olması gereken, geleceğin kurgulanması gerekliliğinden çok, sizin romanınızda bugünün formatının sorgulanması var. Bu anlamda kitabınızı hangi konumda görüyorsunuz? 


Bilimkurgu kitaplarının bir özelliği, gelecekte yaşayan karakterlerinin kitabın yazıldığı dönemlere ilişkin hafızalarının olmamasıdır. Asimov'dan, Ursula LeOuin'e kadar, belli başlı yazarların hemen hepsi karakterlerini hayal ettikleri yeni dünyalara “sıçratmak” yolunu seçmişlerdir. Ama tarih sıçramaz, hafıza da sıçramaz. “Kabus”un ana karakterinin önemi — ve tertiplemedeki zorluk!- 1950-2035 yılları arasında yaşayan Orta Anadolu kökenli bir kadinin yeni gelişmeler karşısında zihinsel cenklerini hikaye etmesidir. Bu bağlamda, alışılageldik bilimkurgu değil, bilimi temel alan kurgudur. 


HS: İkibinli yıllara ramak kala, 2020'li yıllar çok yakın görünüyor. Daha ileri bir tarihe konuşmak varken neden bu tarihte karar kildiniz? Bu kısa sürede bu denli köklü bir değişimin olabilmesi bir öngörü mü? 


1970'den baktığımızda, 1990 da çok yakın görünüyordu. Buna karşın “değişim” akıl almaz boyutlarda oldu. Bundan böyle daha da hızlı olacak. Göz açıp kapayıncaya kadar kendimizi filmlerde gördüğümüz bir dünyada bulacağız- değerleri, kurumları, inançları hemen tümüyle değişmiş bir dünyada. 


HS: Kitabın gerçekliği çerçevesinde, ülkelerin maddi sınırlarının kaybolduğu bir tarihte, sizin kurguladığınız üst yapı kendi içinde bir ritüeli de barındırıyor. Bugünkü Türkiye gerçeğinden hareketle düşünürsek, bu ritüel yapının içinde Türkiye?den neler var? 


Bir kere ülkelerin maddi sınırlarının kaybolduğu düşüncesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Pasaport işlemlerinin kolaylaşmış olması maddi sınırların 

kaybolduğu anlamına gelmiyor — sadece polis teşkilatının farklı yöntemlerle çalıştığını söylüyor. Öte yandan “maddiyat” benim “KOALİSYON” dediğim Yeni Dünya Düzeni'nin bir numaralı değeri olmaya devam ediyor. Sermaye Yeni Dünya Düzeni hiyerarşisinde bizzat devlet tarafından korunmaya devam ediyor. Bu bağlamda “serbest piyasa ekonomisi” bile bir hayal. Sizin bahsettiğiniz “ritüel” postmodern-faşizmin iddamesini sağlayan kurallar 

bütünü. Türkiye, bu yapılanmanın bir parçası olmaya “talip.” Kendisini gassalin elinde bir ceset gibi teslim etmeye talip. “KOALİSYON”un dışında kaldığı taktirde, dünyanın “kurtulunması” gereken ülkelerinden bir tanesi olacağının bilincinde çünkü. Kirk ktir mi, kirk satir mi türünden bir açmaz yani. 


HS: Otuz yıl gibi bir süre önden bugüne baktığınızda Türkiye'nin önündeki engelleri sıralarsanız, öncellikli maddeleriniz neler olurdu? Bugünkü Türkiye'ye ilişkin cesur tesbitleriniz var. Örneğin, Afazi hastalığı gibi. Bu ciddi sorunların halli için bir aydın olarak önerileriniz neler? Kitaptan bağımsız olarak soruyorum, size göre günümüz Türkiye'si olmak ya da olmamak gibi bir bıçak sırtı konumda mi görünüyor? 


Öneriler değil ama beyin-fırtınası olarak düşünülebildiklerimi “ONARIMCILAR” anlatıyorlar — ikinci ciltte, “Rüya”da. Korkarım onu beklemeniz gerekecek. Türkiye'nin bıçak sırtında olup olmadığına gelince: Türkiye'yi “Schrödinger'in Kedisi”ne benzettiğimi biliyorsunuz. 
Aynı zamanda hem ölü hem de diri olan kuantum kedisi yani. İki durumdan birisine yerleşebilmesi bizim gözlemde kullandığımız dedektöre bağlı 


HS: Bu konum içerisinde İmre Kadizade'yi hangi konuma oturtuyorsunuz? Ben Kadizade'de sizin izlerinizi de merak ediyorum 


İmre Kadizade, romanin baş kişisi olarak 1950-2035 yillarinda yaşiyan bir kadin. Onun kişiliğinde bu topraklarin insaninin zihinsel/psikolojik serüvenini izliyoruz. Benim kişisel izlerime gelince, karekteri yaratan benim. Onu, Deli Generali ve diğerlerini. Elbette benden izler taşiyorlar — her biri. 


SCHRÖDİNGER'İN KEDİSİ 
Gülcan Tezcan Söyleşisi/Yeni Şafak-alevalatli 


GT: Romanın genel havası oldukça karamsar. Tıpkı yaşadığımız yak da yaşamak zorunda bırakıldığımız hayat gibi. Ancak Kabus bir umut ışığı ile bitiyor. Roman kahramanı İmre Kadizade'yi kurtaranlar, “Senin bugüne kadar yaptığın hamamı sabit tutup tellakları böyle hamam değiştirmekti. Bundan değişecek!” diyorlar ve Malazgirt'ten bu yana ilk kez topun ayağımıza geldiğini söylüyorlar. Nedir sizi bu kadar umutlandıran? 


Beni umutlandıran önümüzdeki yüzyılda dünyayı etkisi altına alacak “İkinci Aydınlanma” ve bu akımının “Birinci Aydınlanma”yı yadırgayan, içine bir türlü sindiremeyen Türk insanına çok daha yakın geleceğini düşünüyor olmam. “Tellaklar değil hamam değişecek” derken, radikal bir düşünce devrimine işaret ediyorum. “İkinci Aydınlanma”yı anlamak için birincisinin ne olduğunu hatırlamamız lazım. Aydınlanma Çağı diye bildiğimiz döneme kadar dünya ve kainat ya vahiy ya da usavurumla tarif ve izah edilirdi. Sonra Kopernik, Kepler, Galile ve Newton'un başkişileri olduğu akım, dünya ve kainat tanımlarını “klasik fizik”in bulguları doğrultusunda değiştirdi. Dinsel tarifleri reddeden açıklamalar getirdi. 


Eski Yunan'in düşüncesini arkasına alan klasik fiziğin tanımladığı evren ve dünya, belli kurallara göre işleyen, “deterministik,” yani başı sonu belli olan bir sistemdi. Açık, kesin bir sistem. Kainatı oluşturan parçacıklar belirli fizik kurallarına göre hareket ederlerdi. 
Birbirleriyle olan ilişkileri de nedensellik çerçevesindeydi. Bu kuralları keşfedersek, bizi sistemin nasıl işlediğini kesin olarak öğrenmekten alıkoyacak hiçbir şey yoktu. Belirsiz olan, bulanık olan, ortada olan hiçbir şey yoktu. Klasik fiziğin dünyası bir ya-ya 

da dünyasıydı. Siyah-beyaz bir dünyaydı. Bir şey, ya doğruydu, ya da yanlış. “Hem doğru hem de yanlış” olamazdı, çünkü “doğru” tekti . Günümüze hakim olan “mekanize” dünya görüşünü klasik fiziğe borçluyuz. Klasik fizik, tüm bilimleri, sanatı, edebiyatı etkiledi. 
Örneğin, Newton'un bireysel atomlardan oluşan kainat fikri, ekonomide Adam Smith'in münferit girişimcilerden oluşan, çıkarlarını kovalayan kapitalist/liberal anlayışının mesnedini teşkil eder. Münferit atomların birbirleriyle ilişkisi ekonomide bireylerin ilişkisi şeklini alır. Her ikisinde de yapılan iş aynidir: sistemi mümkün olan en küçük parçasına indirmek ve bu parçacıkların davranışına bakarak, bütünün geleceğine dair karar vermek, tahmin yürütmek. Buna karşın, sembolü “Schrödinger'in Kedisi” olan günümüz fiziği, “Yeni Fizik,” bambaşka bir dünya ve kainat görüşüne işaret ediyor. Yeni fizik, ya da kuantum fiziği, bize doğrunun tek olmadığını, dünya ve kainatın Aristo'nun ve onu izleyenlerin önerdikleri gibi siyah-beyaz olmadığını kanıtladı. Yeni fizik bütüncül, yani “holistic” yani “tevhididir.” Bu bağlamda, tasavvufun ve tasavvufun babasi Buda'nin peşinden gider, Aristo'nun değil. Schrödinger'in kedisi, aynı zamanda ölü ve diri olmak gibi bir kuantum realitesini temsil eder. Kuantum fiziği gelecek yüzyıldan itibaren insanın kendisine, kendi bedenine, topluma, kainatı oluşturan canlı cansız tüm varlıklara hatta canlılık ve ölülük durumlarına bakışını değiştirecek. Radikal bir biçimde değiştirecek. 2020”lerin Türkiyesi bu devrimden kaçınılmaz olarak etkilenecektir. Ama bu mutluluk verici bir etkilenme olacak, çünkü bizim. 


GT:Kabus, 202€lerden 1990'lı yılların Türkiye'sine bakıyor. Roman, kahramanları İmre Kadizade ve yeğeni Devrim Kurani çözümlemek suretiyle eski Türkiye'nin ruh haline açıklık getirmeye çalışıyor. İmre Kadizade, nihilizme saplanmış Devrim'in kendisine yeni bir dünya kurmasını engellemek suretiyle intiharına yardımcı olmakla suçlanıyor. Kadizade'ye göre Devrim'i ve onun kuşağını nihilizme iten neydi? 


Dikkatli bir okur, teyze ile yeğenin yaşamlarının aynı eksende sürdüğünü fark 

edecektir. İmre Kadizade'nin sürgit değişen dünya ve kainat açıklamalarının neden olduğu bezginliği, Devrim'de yankılanır. Devrim, birbirine dışlayan, birbirine ters düşen mesajlar karşısında bunalır. Kimsenin bir şey bilmediği sonucuna varır ki, bu hiççilikle sonuçlanacak olan bir boşluktur. 


GT:Kabus'ta kurguladığınız Yüce Pir'in liderliğindeki kutsal koalisyon, aslında hiç de yabancısı olduğumuz bir şey değil. ... Kimdir Yüce Pir? Adeta bir tarikat gibi kurduğu 


Kutsal Koalisyon sistemiyle önümüzdeki yüzyilda dünyanın tek hakim olması mümkün müdür? Dünya, Yüce Pirin hakimiyetinden kurtulmak için ne yapmalı? 


Kitapta Yüce Pir ABD'yi işaret ediyor. Önümüzdeki yüzyılı bırakın, daha şimdiden dünyanın tek hakimi. Müzikten, yemeğe, yemekten giyime kadar hemen her şeyi dikte ediyor. Ne ki, bu defa dikte silahla zorla değil, ikna suretiyle — evrensel medya aracılığıyla. Son sorunuza gelince, gelin bu çok uzun bir sipariş! Bir gazete söyleşisinde olacak gibi değil. Yine de ikinci cilt “Rüya”yı okumanızda yarar var derim. 


GT:Bundan önceki nehir roman serinizde de Türkiye'ye ilişkin teşhis ve tespitleriniz dikkat çekmişti. Orda Kimse Var mi? dan Kabus'u yazdığınız sürece kadar Türkiye?de değişen bir şey oldu mu size göre? 


Schrödinger'in Kedisi ile Orda Kimse var mi? dörtlüsünde zaman iç içedir dikkat ederseniz. 
O bakımdan değişen bir şey varsa, kitaptadır. 


GT: Romanınızda 2000 yılına girilirken Türkiye'nin Anadolu Devletçikleri Hareketi sonucunda parçalanması anlatılıyor. Bu parçalanmada en büyük etken olarak da ekonomide, bürokraside, siyasette, medyada hatta sanatta var olan büyük aileler şeklindeki örgütlenmeleri gösteriyorsunuz. Peki, eski Türkiye?de neden böyle büyük ailelere ihtiyaç duyuluyor? 


Romanınızda 2000 yılına girilirken Türkiye'nin Anadolu Devletçikleri Hareketi sonucunda parçalanması anlatılıyor. Bu parçalanmada en büyük etken olarak da ekonomide, bürokraside, siyasette, medyada hatta sanatta var olan büyük aileler şeklindeki örgütlenmeleri gösteriyorsunuz. Peki, eski Türkiye'de neden böyle büyük ailelere ihtiyaç duyuluyor? 


GT: Türk insanını hızla ilkelleştiren bu yapay afazinin Türkiye'yi dışarıdan yönetmek isteyenlerin uyguladığı bir psikolojik savaş taktiği olduğu söylenebilir mi? 


Romandaki ONARIMCILAR öyle iddia ediyorlar! Ama sizi uyarmalıyım, bu bir roman — siyaset bilimi kitabi değil. O nedenle de diyorum: “Parmağıma değil, gösterdiğine bakın.” 


GT: Günümüz müslümanlarına ilişkin de ciddi eleştirileriniz var. Sözgelimi Kadizade “Müslümanları kurtarmak için Allah'tan umudu kesip paradan medet umuluyorsa, bu şirktir” diyor bir yerde. 


Önce hemen söyleyeyim: kitap karakterlerinin vazedilen düşünce ya da sözlerini “yazar”in konu hakkındakı nihai düşünceleri olarak almaktan vazgeçmelisiniz. Bunu söyleyen İmre Kadizade, ille de Alev Alatlı'nın fikirlerini yansıtmıyor. İmre Kadizade, İslami söylemle yapılan ticari faaliyeti yadırgayan birisi. Allah'in herhangi bir finans kuruluşunun, örneğin, “murakibi” gibi sunulmasına isyan ediyor. Kitapta isyan etmeyen, hatta alkışlayan karakterlerin olduğunu da belirtmelisiniz: örneğin, Salih Hoca, örneğin Devrim'in kardeşi Toprak. Onlar teyzeleriyle ayni fikirde değiller. 


GT: Ama bir yandan da İslam'a bir misyon yüklüyorsunuz gelecekte..”Bilim Allah'ı yaşadığımız alemin dışına sürmüş, hükmünü başka alemlerde sürmeye zorlamış gibi 


duruyordu. Hal buyken, İslam alimlerinden beklediğim “Gerçek nedir?’ sorusunun cevabıydı, iktisadi kalkınma programı değil! Evrenin nereden geldiğinin açıklanmasıydı, ‘leasing’in neden mübah olduğunun değil! Maddesel dünyanın bir anlam taşıyıp taşımadığını bilmek istiyordum ve neden hiçbir şeyin olmayıp da bir şeyin var olduğunu!” diyor kahramanımız. 


Evet, kitabın başkişisi böylesi kaygılar taşıyor. İslam'a yüklenilen misyona gelince, bence bu kitaplı dinlerin tümüne yüklenen bir misyon. Dinler, bilimi kendi aynalarında yansıtabilmelidirler. Bu sorun da yadırganacak bir tarafda yok, en az Gazali'den bu yana zaten gündemdedir. 


GT: Saçaklılık ve ödün kütü, hiçbir şeyin net olmaması ve yaklaşık olarak kalması düşüncesi kitapta sik sik karşımıza çıkıyor. Saçaklılık bire için olumlanırken, ideolojiler için tehlikeli bulunuyor. Bu bir çelişki değil mi? 


Hayır, değil. Fuzzy düşünce, saçaklılık, bireyin gerçekliğidir. Doğanın, kainatın, 

fen bilimlerinin gerçekliğidir. Oysa, ideoloji adi üstünde ideallerin, düşüncenin 

mahsülüdür. Doğal bir gerçekliği ifade etmez. Kadizade söylüyor zaten, moleküler düzeyde ideoloji yoktur. İdeoloji bir soyutlama olarak kendi kurallarına sadık kalmak zorundadır. Bu bakımdan, saçaklı ideoloji ideoloji olmaktan çıkar. 


GT: Çok zaman “yazar” saçaklı düşünce adini verdiği “fuzzy” mantıktan yana. Siz olası Yüce Pir faşizmini engellemek için “fuzzy” mantığa sarılmayı mi öneriyorsunuz? 


“Fuzzy” ya da çokdeğişkenli mantık artIk bir vakia. “Yazar”in ondan yana olmaktan başka bir çaresi yok! Bakin, Kuantum fizikçisi Erwin Schrödinger'in deneyinde simgeleşen Doğrunun “tek” olduğu düşüncesi klasik fiziğin dayatmasıdır. “Aydınlanma Çağını” klasik fiziğe borçluyuz. Günümüze hakim olan “mekanize” dünya görüşünü klasik fiziğe borçluyuz. Klasik fizik, tüm bilimleri, sanatı, edebiyatı etkiledi. Örneğin, 

Newton'un bireysel atomlardan oluşan kainat fikri, ekonomide Adam Smith'in 

münferit girişimcilerden oluşan, çıkarlarını kovalayan kapitalist/liberal anlayışının mesnedini teşkil eder. Münferit atomların birbirleriyle ilişkisi ekonomide bireylerin ilişkisi şeklini alır. Her ikisinde de yapılan iş aynidir: sistemi mümkün olan en küçük parçasına indirmek ve bu parçacıkların davranışına bakarak, bütünün geleceğine dair karar vermek, tahmin yürütmek. Dediğim gibi, “yeni fizik” yazarın “seçimi” değil, dünyanın gidişatı. Yüce Pir'in faşizmin engellenmesine gelince — açıkcası, bu saatten sonra bunu mümkün görmüyorum. Dünya, kainatın pis çocuğu olacak ve kıyamete kadar böyle devam edecek. 


LAİKLİK, ANTROPOLOJİ VE DARWİN 


9 Nisan 2012- Ezgi Başaran / Radikal (İlgili kısım)- https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,25 1139 


"Evrim teorisini gündeme getirmek ancak Atatürk'ün yapabileceği bir şeydi. Orta 1 Tarih kitabı, “Tanrıyı bulan, bunun sırlarını açan ve bugün hâlâ açmaya çalışmakta olan insan zekâsıdır” diye başlıyor...Cumhuriyet”in ilk evresinde 


Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi, Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü kurucu yöneticisi ve yakında raflarda yerini alacak olan “Darwin?'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji? kitabının yazarı Prof. Zafer Toprak'ın Radikal gazetesine verdiği röportajdan ilgili kısım: 


Atatürk'ün yeni insan yaratma sürecinde ne tür bir siyasi ve entelektüel teori var? 


İki fay hattı söz konusu; biri 1919... Atatürk'ün bir siyaset adamı olarak yeniden doğuşu. 
Tabii metaforik anlamda kullanıyorum doğuş sözcüğünü. ikincisi ise 1929... O tarihteki Büyük Buhran, Türkiye'yi tekrar muhasebe yapmaya sevk ediyor. O vakte kadar Türkiye Batı'ya öykünen bir ülke. Ama Avrupa'nın çözümsüzlüğe doğru yol aldığını da görüyor. Bir tarafta Bolşevizm, öbür tarafta faşizm, bir müddet sonra nasyonel sosyalizm... Atatürk şuna karar veriyor: Dışardan gelen tüm bu tehditlere karşı yeni bir vatandaş kimliği, yeni bir insan olgusu oluşturmak. Bu da kültür devrimini gerektiriyor. 


Kafasındaki yeni insan olgusu, Anadolu insanına ne kadar uyuyor? 
Ulus devlete sadık olan yurttaşlar oluşturmak istiyor. Her şeyden evvel bu yurttaşın geçmişle bağını koparması gerektiğini düşünüyor. 


Toplum mühendisliği yani? 

Tabii. Çünkü milli mücadeleyi kazanmış olsa da bu insan tipi zihinsel olarak hâlâ Osmanlı’ ya bağlı. O yüzden bana sorarsan Atatürk olmasa Cumhuriyet ve laiklik olamazdı. Halifenin simgesel olarak başta olduğu bir anayasal yapı, belki de bir meşruti monarşi olabilirdi. 


Yeni insan olgusu yaratırken antropolojiye bu denli ilgisinin sebebi ne? 

Türkiye Milli Mücadele?yi kazanıyor ama Batı'nın gözünde hâlâ ikinci sınıf toplum. Batı ders kitaplarında Anadolu insanı sarı ırka mensup, Mongoloid olarak tarif ediliyor. Yani Batı'nın dışladığı bir insan tipi. Atatürk'ün antropolojiyi gündeme getirmesindeki birinci sebep, Batı'ya “Biz de sizler gibiyiz” diyebilmek. 


Ve bunun için insanların kafataslarını ölçen fizik antropolojiye yöneliyor değil mi? 
Bakın, Atatürk'ün ilgilendiği ve Türk tarih ve dil tezini tetikleyen fizik antropoloji aslında Nazi antropolojisine alternatiftir. Antropolojiye göre insan tipolojisinde iki tür kafa şekli var: Dolikosefal ve brakisefal. ıddia şu: Avrupa'da uygarlığı temsil eden ari ırktır ve ari ırk dolikosefal kafa yapılarından oluşur. Nazi antropolojisi bu doğrultuda gelişiyor. Fakat Fransa ve ısviçre'de buna ırkların saflığından değil, birbirine karışmış olmasından söz eden bir alternatif teori oluşturuluyor. Avrupa'ya neolitik evreyi getirenler Orta Asya'dan göç eden brakisefaller. Ve bunlar dolikosefallerle karışıyor. Anadolu insanı da Batı literatüründe brakisefal olarak tarif ediliyor. Atatürk de bu tezi geliştirip Türk tarih tezine dönüştürüyor. 
Anadolu'dan geçip Avrupa'ya giden brakisefaller Türk'tü diyor. Bunu diyebilmek için de derin antropoloji araştırmaları yapılıyor Anadolu'da. 


Devlet kuran bir insanın bu kadar kafataslarıyla uğraşması tedirgin edici değil mi? 
O günlerde kafatası fizik antropolojinin temel girdisi... Bugün üniversitelerdeki biyolojik antropolojinin ilk evresini kafatası oluşturuyor. Amerika dahil birçok ülkede kafatası ölçüyorlar. Atatürk kafatasıyla değil bilimle uğraşıyor... 


Afet İnan'a uğraştırıyor ama... 
Antropoloji çalışmalarıyla başlayan Türk tarih tezi tarihçilik alanında çok önemli bir atılım 


gerçekleştiriyor. 1930'lu yılların Türkiye'de disiplinlerarası düşünce yapısını belirleyen bir ıngiliz sosyalist tarihçi: H. G. Wells. H. G. Wells’le birlikte tarih anlayışı geniş bir zamana yayılıyor; geçmiş milyonlarca yıl geriye çekiliyor. ılginçtir, Nutuk'ta atıf yapılan tek yabancı isim H.G. Wells. Atatürk bir şekilde Wells’in “ınsanlığın Tarihi” adlı kitabını bulup okuyor. 
Bence bu kitap Türkiye?de tarihçiliğin dönüm noktalarından biri. Uhrevi nitelikteki Adem-Havva'dan başlayan tarih milyonlarca yıl geriye çekilerek dünyevi bir tabana oturtuluyor. 


Atatürk, evrim teorisiyle de ilgili... 

Tabii. O dönemde evrim teorisini gündeme getirmek ancak Atatürk'ün yapabileceği bir şeydi. 
Orta 1 Tarih kitabı, “Tanrıyı bulan, bunun sırlarını açan ve bugün hâlâ açmaya çalışmakta olan insan zekâsıdır” diye başlıyor. Bugün kolaysa, de bunu! Mantık kitaplarında, jeoloji, biyoloji kitaplarında Darwin var. Tarih kitapları Darwin'den esinlenilen “hayat zinciri'ne yer veriyor. 


Ama o öldükten sonra bu kısımlar kitaplardan çıkarılıyor, nasıl oluyor? 

Bu, dünyadaki tüm kültür devrimlerine özgü. Bir noktadan sonra belirli bir geri adım atılır. 
Kitapları aynı kişiler yazmasına rağmen 1938 sonrası Darwinist hayat zincirine yer verilmiyor. Türkiye'de bilimin temelleri 1930'larda atılıyor. 


Afet İnan, Atatürk destekli antropoloji anketi için Anadolu'da 64 bin kişinin kafatasını ölçmüyor mu? 

Hâlâ bilim adına bu tür ölçümler yapılıyor. Fizik antropoloji budur zaten. O dönemde bu tür ölçümler da son derece yaygın. Ve Afet İnan'ın yaptığı antropoloji anketi bilimsel manada çok övgü alıyor Avrupa'dan. Zaten o yüzden de 18. Uluslararası Antropoloji ve Tarihöncesi Arkeoloji Kongresi'nin Türkiye'de yapılmasına karar veriliyor. Türkiye bu sayede saygın bir yer ediniyor. 


Peki Afet İnan sonra bu araştırmadan dolayı niye utanıyor? 

Utanmıyor ama antropolojinin farklı alanlara yöneldiğinin bilincinde. Türkiye?de de antropoloji giderek toplumsal ve kültürel alana kayıyor. Doktora tezinin kitaba dönüşmesi 
1947 yılını buluyor. Nazi Almanyası'nın çöküşü ertesi insanlar ırk meselesine mesafeli 
bakmaya başlıyor. Afet İnan da bu araştırmasını sahiplenmiyor. 


Atatürk antropolojiyi siyasi bir araç olarak nasıl kullandı? 

Türk devriminin Osmanlı'yla ve ıslam'la mesafesini koruyabilmesi için ıslam öncesine uzanması gerekiyordu. Antropolojik tezlerle bu yapılıyor. 30'lu yıllarda ulusu inşa eden faktörler arasında din yoktur. Hatta kitaba başka hiçbir yerde bulamayacağın bir detay da ekledim: Atatürk kendi insanlarımızın Arap çöllerinde telef olmasına infial duyuyor. “O topraklarda ne işimiz vardı” diyor. Ve Hz. Muhammed, 1930'larda artık Muhammed olmuş... 
Sıfatı kaldırılmış durumda. Ders kitaplarında da hilafet konusunda veryansın edilir. Bilimlerin kiliseyle, ya da dinle en uzlaşmaz olanı antropoloji. Antropolojik bilgi dini sorguluyor. 
Cumhuriyet'in ilk evresinde antropolojiyi devreye sokmadan laiklik güç gözüküyor. 


Bu antropolojik tezlerin Kürtler için anlamı nedir? 

Aslında o dönemdeki antropoloji tezlerinde etnisite yok. Türk de Ermeni de Kürt de brakisefal olarak anılıyor. Hatta birtakım Kürt enteleküelleri de “Biz de brakisefaliz, aynı soydanız” diyor. O dönemde Kürt sorunsalı etnik değil, antropolojik bir sorunsal. Yani dışlayıcı değil, kuşatıcı. Herkes ortak paydada birleşiyor. 


İyi ama problem ayrı bir halkı kafatasına bakarak Türk şemsiyesi altına koymakla 


başlamıyor mu? 

Elbette orada bir mühendislik var. Çünkü bir de milliyetçilikler çatışması yaşanıyor. Bir tarafta Atatürk var, diğer tarafta Kürt milliyetçisi Baytar Nuri. Bu asimetrik bir güç savaşı. 
Atatürk ve kadrosu bir devlet geleneğinden geliyor, Kürt hareketi ise daha protonasyonalist, yani ön-milliyetçi bir aşamada. Yazılı kültür son derece sınırlı. Ayrıca Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kürt kimliği reddedilmiyor. Kitapta bunun somut örnekleri var. Devletin yayınlarında Kürt aşiretlerine yer veriliyor. Ne zaman ki şeyh Sait çıkıyor, Kürt kelimesi tedavülden kalkıyor, “dağ Türkleri” geliyor. 


Asimilasyon başlıyor... 

Evet ama zaten Anadolu'nun her tarafı bu mühendislik yöntemleriyle Cumhuriyet'e entegre edildi. Benim atalarım kısmen Çerkesçe, Kumukça konuşurdu, ben tek kelime bilmem. 
Anlayacağın, hepimiz asimile olduk Cumhuriyet için. Ulus inşa etmek kolay değil. Dil açısından bakarsak da bugün konuştuğumuz Türkçe'nin yüzde 60'ı 1930'lu yıllarda yaratılmıştır. Ayrıca bütün ulus devletler bu yollardan geçmiştir. 


Atatürk'ün Kürt sorunu yok muydu yani? 

Dersim ve çevresine Osmanlı'dan itibaren 100 yıldır hâkim olunamıyordu. Ve rejim II. Dünya Savaşı öncesi yöreyi entegre etmekten yanaydı. Dersim harekâtının arkasında bu vardı. 
Anadolu'da yaşayanların her biri farklı coğrafyalardan göç etmişti. Cumhuriyet'in misyonu bu farklı unsurları bir potada eritmekti. 


Ama din sorunu vardı... 

Evet, Atatürk'ün Kürt sorunu değil ama din sorunu vardı. Dine epey mesafeli durduğunu söyleyebilirim. Yani anti-klerikal (din karşıtı) çizgi mönü zamanında değil, Atatürk zamanında başlamıştır. Bunu tarih tezlerinden ders kitaplarına kadar her yerde gözlemlemek mümkün. 


Kendisi dindar olmadığı gibi kimsenin olmasını istemiyor öyle mi? 

O dönemde asıl amaç halkı hilafet olgusundan koparmak. Ayrıca bu din karşıtlığı bize özgü değil, dünyada din çok yıpranmış durumda o günlerde. Bir tarafta Sovyet Rusya, bir tarafta ıspanya. 


EVRİM TEORİSİ BİR KEZ DAHA ÇÜRÜTÜLDÜ www.iyibilgi.com/?haber,17329 


Yeni bir uluslararası araştırmanın sonuçları, modern dünyada insanlar dahil tüm memelilerin dinozorların soylarının tükenmesinin hemen ardından ortaya çıktığı yönündeki evrim teorisi üzerinde şüphe doğurdu. 


Bugüne kadar, yeryüzünde en baskın tür olan memelilerin, bundan 65 milyon yıl önce dinozorların yok olmasının ardından ortaya çıkıp geliştiklerine inanılırdı. 


Bir anlamda, bir gök cisminin yeryüzüne çarpmasıyla dinozor türünün tükenmesi, memelilerin mağaralardan, çalılardan çıkarak yeryüzünde hakimiyet kurmasına neden oldu görüşü kabul görmekteydi. 


Ancak bu yeni çalışma, bugün dünyada yaşamakta olan memelilerin atalarının dinozorların yok olmasından hemen sonra değil milyonlarca yıl sonra ortaya çıktığını gösteriyor. 


Çalışmanın sonuçlarını gösteren raporun yazarları, bu sonuca dev bir soyağacı oluşturmalarının ardından vardıklarını söylüyor. 


Araştırmacılar, soyağaçlarının bugünkü memelilerin atalarının dinozorların yok olmasından çok sonra ortaya çıktıklarını gösterdiğini vurguluyor. 


Raporda, memelilerin dinozorların yok olmasından en az 10 milyon yıl sonra bir küresel ısınma dönemi sonucunda ortaya çıktıklarının sanıldığı belirtiliyor. 


Raporun yazarlarından Londra Zooloji Kurumu'ndan Kate Jones, "Herkes, yeryüzündeki dinozorların memelilerin hakimi olduğunu, insanlara kadar ulaşan memeliler soyunun dinozorların yok olmasıyla geliştiğine inanmaktaydı." diyor ve aslında bugünkü memelilerin, fillerin, zürafaların ortaya çıkışının dinozorların yok olmasından 10-15 milyon yıl sonraya rastladığını vurguladı. 


Bilimadamları, bu sonuçlara, memelilerin dev bir soyağacını çıkararak ulaştılar. 


dünya bülteni 


'YARADILIŞÇILAR' KUDURMAZ 
Radikal-https://www.iyibilgi.com/?haber,12449 


Hürriyet Gazetesi'nin Prof. Dr. Erksin Güleç ile yaptığı röportajın başlığını "Yaradılışçılar Kuduracak" gibi çirkin bir başlıkla vermesi oldukça tepki topladı. Bu tavrı köşesinde eleştiren Nuray Mert " Yaratılışçılar kudurmaz. Çünkü insanın 'eşref v 


'Kudurmak' fiilini olumlu veya olumsuz manada herhalde ilk kez kullanmak zorunda kalıyorum. Nedeni, Hürriyet gazetesinin pazar ekinde yayımlanan bir röportaj. Başlık, 'Üç toynaklı atı gören yaradılışçılar kuduracak"! Bunu söyleyen, Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Erksin Güleç. 

Güleç, evrimi inceleyen bir bilim insanı olarak, Sivas civarında yapılan bir kazı çalışması ve sonuçlarını anlatıyor ve yorumluyor. Bu kazıda bulunan, 'üç toynaklı at fosili'nin evrim teorisini nasıl desteklediğinden bahsediyor. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ancak röportajın bir yerinde, mesele gelip, 'evrim teorisine karşı cansiparane savaş veren Adnan Hoca ekibi ve yaradılışçıların bu kazının sonuçlarından rahatsız olup olmayacaklarına' dayanıyor. Güleç, Adnan Hoca ekibini muhatap almayı reddediyor, ama sözü 'Bence yaradılışçılar kuduracak!' 
şeklinde bağlamaktan kendini alamıyor. 

Durun bir dakika, evet söz konusu grup evrim teorisi üzerine yayımlar yapıyor ama ne zamandan beri, evrim teorisine karşı çıkmak veya 'yaradılışçılık' dar bir çevre anlayışı sayılmaya başladı? Tüm dinlerin inananları yaradılışa inanıyor değil mi, dahası böyle olmaması mümkün mü? Hal böyleyken, yaradılışa inanmak, nasıl, sanki bir avuç insanın peşinden gittiği bir saçmalık olarak takdim edilir? Olay bununla bitmiyor; belli ki Güleç'in üç toynaklı at fosili ile fazlasıyla ikna ettiği röportajı yapan gazeteci, 'Peki, yaradılışçıların tutunacağı ne kaldı?' diye sorduğunda, Güleç'in cevabı basit, 'Cehalet tabii!' Yani, primatoloji uzmanı Güleç, varoluşun sırrını keşfetmiş, öte tarafta milyonlarca inanan cahilliğinden inanıyor. Bu Güleç'e özgü bir yaklaşım değil, sığ pozitivizm öteden beri dünyaya bu çerçeveden bakar. Ancak dünyaya bu kadar sığ bir çerçeveden bakanların, kendi sınırlarını, açmazlarını, yaygın deyimle haddini bilmesinde fayda var. 


Yok, dindar vatandaşı 'rencide etmek', 'inanca saygı'dan söz etmiyorum. Doğrudan pozitivist sığlığın teşhir edilmesi gerektiğinden söz ediyorum. Röportajının bir yerinde, Güleç de işaret etmiş, yaradılış bir 'inanç' meselesi, ama inanç onun sandığı gibi bir cahillik meselesi değil. 
Bu kafada olanlara işin felsefi boyutunu anlatmak mümkün değil, ama en azından, kadim din ve inanç sistemlerinin düşünce geleneklerini ve düşünürlerini hatırlatmakta fayda var. 
Evrimciler, mesela St. Augustine, Aguinas, Gazali, Arabi, üç toynaklı at fosilinin henüz keşfedilmemiş olduğu çağlarda yaşadıkları için mi yaradılışa inanıyorlardı zannediyor? Veya mesela halihazırda Papa, fosili görür görmez evrime ikna mı olacak sanıyor? Bırakın Papa gibi uç bir örneği en az Güleç kadar okumuş yazmış insan, evrime ikna olmuyorlarsa cahillikte direttikleri için mi olmuyorlar? 

Güleç, Türkiye'de okullarda, 'evrim teorisi'nin yeterince öğretilmediğinden şikâyet etmiş, bunu müthiş bir gerileme olarak değerlendirmiş. Evrim teorisine inananların bunu 'tartışmasız bilim' makamına çıkarma çabalarına sonuna kadar karşıyım, ama bir teori olarak istenildiği kadar okutulsun. Buna mukabil, ben de, orta ve hatta yükseköğretimin her dalında yeterince 'felsefe' okutulmamasından şikâyetçiyim. Sonuç, bir konuda uzmanlaşmış, ancak meselesini, insanlığın düşünce geleneği içine yerleştiremeyen okumuş cahiller üretiyor. Evrimci olursunuz, , ateist olursunuz, deist olursunuz, sizin bileceğiniz iş, ama üzerinde tüm dünyanın hâlâ tartıştığı evrim konusunda, insanlığın içinden bir türlü çıkamadığı 'inanç' konusunda bu kadar sığ olmaya hakkınız yok. Ayrıca, 'kudurmak' terimi neyin nesi, ne kadar kötü bir Türkçe, hiç yakışıyor mu? Doğa ve hayvan dünyasıyla bu kadar haşır neşir olmanın, varoluşu bu çerçevede kavramanın bir sonucu olabilir mi? Unutmayın, yaradılışçılar insanın 'eşref varlık' olduğuna inanıyorlar, merak etmeyin kudurmazlar. 


MAYMUNA GİDİYORUZ 


Ahmet Kekeç-Star- https://Wwww.iyibilgi.com/?artikel,25130/ 


Erkan Tan'a bayılıyorum... Teatral duruşu, hazırcevaplığı, gerçek bir komik-i şehirde 
rastlayabileceğimiz “müsamere heyecanı? ve esprileriyle harika işler çıkarıyor TV 8 
ekranlarından. 

Eskilerin ifadesiyle, cins bir kafa... 


Biraz sükunetle yaklaşmayı denese, daha az hareketli olsa, ikide bir konuklarının sözünü kesmese daha iyi olacak ama, “aktüel bilgi”ye (ve stüdyo konuğuna dayalı) programlar yapan bir televizyoncudan da fazlasını beklememek lazım. 


Bana göre, formatı zorlayan bir “habercilik? Erkan Tan'ın yaptığı. 
İyi ki de böyle yapıyor. 

Hem bilgileniyoruz, hem gülüyoruz. 

Dünkü konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'di. 
Öymen de cins bir kafa. 

Öymen'e de bayılıyorum. 


Fakat Öymen”deki, nasıl derler, “meşru olanı” zorlayan ve biraz da tersine işleyen bir cinslik. 
Çok da rahat bir adam... Hem kendisini ‘sahip’ pozisyonunda görmenin verdiği bir rahatlık, hem de alışkanlıkların bahşettiği ve tevarüs edilmiş bir rahatlık. Nasılsa “bilim” her sorunu çözmüş, bu dünyada rahatsız olmanın alemi ne? 


Erkan Tan'la aralarında (mealen) şöyle bir konuşma geçti: 
TAN- Sizin için aşırıya kaçan eleştiriler yapıyor diyorlar... 
ÖYMEN- Diyorlar. 

TAN- Milli Eğitim Bakanı'yla ilgili açıklamalarınız çok sert... 


ÖYMEN- Sert. Çünkü Türkiye'de eğitimin ne duruma geldiğini en son istatistikler ortaya koyuyor. Lise son sınıf öğrencilerinin yüzde 32'si evrim teorisine inanmıyor. Düşünebiliyor musunuz? 


TAN- Ama millet inanmak zorunda değil ki bazı teorilere. 

ÖYMEN- Bilimin dünyadaki gelişmelere yön verdiğine inanmayanların sayısı çok fazla. 
TAN- Düzelteyim o zaman sözünüzü... Çünkü Darwin teorisine ben de inanmıyorum. 
ÖYMEN- Darwin teorisine inanmıyorsanız öğretmenlerinizden hesap sormak lazım. 


TAN- Bence sizden hesap sormak lazım... Bir teoriye inanmak eğitimin ön koşulu olabilir mi? 
Yeni bir teori çıkar eskisini çürütür. 


ÖYMEN- Bilime karşı çıkmaktır bu. 

TAN- Bilime karşı çıkmak başka, teoriye karşı çıkmak başka Sayın Öymen. 
ÖYMEN- Ama bu, bilime karşı çıkmanın bir sembolü haline geldi. 
Konuşma bu şekilde devam edip gidiyor. 


Metinden yansıyan görece sertlik yanıltmasın sizi... İki taraf da son derece rahat... İki taraf da son derece keyifli... İki tarafda yanlış anlamalara ve yaralanmalara kapalı... 


Fakat, izni olursa, keyfini kaçırmak istiyorum Öymen'in. 


Kıstas ‘evrim teorisi? yse, eğitimimiz bugün “bu durumlara” gelmiş değil; malum teori karşısındaki pozisyonu itibariyle her zaman bu durumdaydı. Hatta, daha beterdi... 


Ayrıca, bir teori karşısındaki “öğrenci tutumu? eğitimin kalitesini yahut kalitesizliğini göstermez... Mahiyetini gösterir. 


Mahiyet tartışmasına girersek, Öymen kaybeder. 


Kaldı ki, “evrim teorisi? hiçbir zaman “bilime karşı çıkmanın sembolü? olmadı... Bu, olsa olsa, bilim fetişistlerinin ve bilimsel bilgiyi dogmalaştırmış çevrelerin (pozitivistlerin) sembolüdür. 


Bilimsel bilgi fetişizminin ne tür bir “gericiliğe? işaret ettiğini anlamak için de, biraz okumak ve fehmetmek gerekiyor. Öymen isterse Paul Feyerabend'den başlayabilir. Gerisi gelecektir. 


Ben mi? 
Ben evrime inanıyorum ama maymuna inanmıyorum... 


Maymundan gelmedik ama galiba maymuna gidiyoruz... 


DARWİN'İN KAPLUMBAĞASINI HATIRLADINIZ MI? 


19 Mart 2008- https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,58868 


Kaçımız Darwin'in Avustralya'ya yaptığı uzun seyahatler sonunda Londra'ya dönerken yanında Galapagos Adası'ndan aldığı devasa kaplumbağaları da getirdiğini biliyoruz? 


Ünlü evrim kuramcısı Charles Darwin, Galapagos Adaları'nı ziyaretinden dönerken, yanında kaplumbağalar getirir. 
Bu kaplumbağaları yıllarca inceler ve bunlardan birisi de “kaplumbağa Harriet”dir. 


2005 yılında Avustralya Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Galapagoslu bu dev kaplumbağa 
175'inci doğum gününü kutlar. DNA testlerine göre Harriet'in doğum tarihi 1830. 


Harriet "dünya üzerinde halen hayatta olan en yaşlı hayvan"dır. 


Darwin'in 1835'te temellerini attığı evrim teorisinin oluşmasında Harriet ve diğer iki arkadaşı üzerinde yaptığı incelemeler çok ciddi rol oynamıştır. 


Zaten bu özelliği dolayısıyla 2005 yılında "dünya üzerinde halen hayatta olan en yaşlı hayvan" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girer. 


İşte bu özelliği dolayısıyla Darwin, daha minicik bir bebekken, Harriet için hayranlıkla "O, türünün ne en güçlüsü ne de en akıllısı ama değişime en hızlı yanıt vereni" demiş. 


Bu tabii evrim teorisine göre kaplumbağalara bakışı anlatıyor. Öyle veya böyle Kaplumbağalar çok uzun yaşıyorlar. 


Bu kadar uzun yaşam kaplumbağaları elbette özel hatta mucizevi kılıyor. Uzun yaşamlarının ve sırrı araştırılıyor. 


Kimine göre bu sır, hayatın şartlarına uyum sağlayan genetiklerinden kimine göre de değişmeyen genetikleri ile ilgili. 


Ve yine öyle ya da böyle kaplumbağalar “mutasyona” uğrayarak mı yoksa uğramayarak mı çok uzun yaşıyorlar konusu tartış(ıl)malı! 


TUNCAY ÖZKAN, ROJ TV VE EVRİM! 
2 Şubat 2008 -8 Sütun- https://Wwww-.iyibilgi.com/?haber,52552 


Dağlıca saldırısı sırasında Roj TV'ye çıkarak büyük tepki çeken Erdoğan Aydın'a Ulusalcı Tuncay Özkan sahip çıktı. Özkan'ın sahibi olduğu Kanaltürk'e çıkan Aydın, din kültürü dersinin kaldırılmasını, Diyanet'in lağvedilmesini ve okullarda evrim teori 


PKK'nın 12 askerimizi şehit ettiği Dağlıca taburuna yönelik saldırısının yaşandığı dönemde PKK yanlısı yayınlarıyla tanınan Roj TV'ye çıkarak büyük tepki çeken Erdoğan Aydın'a Tuncay Özkan sahip çıktı. Sözkonusu dönemde Cumhuriyet Gazetesi yazarlığı yapan Aydın, Roj TV'ye çıkması üzerine oluşan kamuoyu baskısı sonucu Cumhuriyet'ten atılmıştı. 

Aydın, Kanaltürk'te Merdan Yanardağ'ın sunduğu '5. Boyut' programına konuk oldu. Aydın, din dersinin kaldırılmasını, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağvedilmesi savundu. Program boyunca muhafazakar kesime yönelik eleştirilerde bulunan Aydın, mevcut sistemden rahatsızlığını dile getirdi. "Mevcut olduğumuz atmosferin değiştirilmesi lazım" diyen Aydın, 


bunun için laikliğin gereği olarak Diyanetişleri Başkanlığı'nın lağv edilmesini ve kaynaklarının da başka alanlara kaydırılmasını istedi. 


"Din dersi kaldırımalı" 


Laikliğin gereği olarak zorunlu din dersinin de kaldırılmasını talep eden Aydın, bu dersin yerine din felsefesinin okutulmasını söyledi. Okullarda evrim teorisinin okutulmasını isteyen Aydın, "Dünyada evrim teorisine inanılmasıyla ilgili olarak en geriye düşürülmüş ülkelerden birisiyiz. Toplumumuzun yarınlarını hazırlayan öğretmenlerimiz evrim teorisiyle dalga geçiyorlar. Belediyelerin teşvikleriyle yaratılışla ilgili tamamen uydurma olan şeyler dağıtılıyor. Hayatın evrimle oluştuğuna, hayatın basitten karmaşıklığa doğru gittiğine, insani bir müdahaleyle daha iyiye doğru götürüldüğüne inanmayan bir toplum kendi kaderine hakim olamaz. Dolayısıyla böyle bir toplum, gerçek anlamda bir yurttaş, örgütlü bir toplum, çağdaş bir medeniyet olamaz." ifadelerinde bulundu. 


Önce Roj TV, sonra Kanaltürk 


Roj Tv'de bir programa katılarak Türkiye'yi eleştiren Erdoğan Aydın olayın Türkiye kamuoyunda büyük tepki bulması üzerine Cumhuriyet'ten atılmıştı. Aydın PKK'ya yakın yayınlarıyla tanınan Özgür Gündem Gazetesi'nde bir dönem yazarlık yapan Merdan Yanardağ'ın Kanaltürk'te sunduğu '5. Boyut' programına katıldı. Kanaltürk'ün başında bulunan Tuncay Özkan ise ulusalcı söylemleriyle dikkat çekiyor. Özkan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, "Cumhuriyet elden gidiyor" sloganıyla yapılan mitinglerin organizetörlüğünü yapmıştı. Sözkonusu mitinglerde ulusalcı söylemleri bırakmayan Özkan, Kanaltürk'te yaptığı programlarında da aynı doğrultuda yayınlar yapıyor. "bizkaçkişiyiz" ismiyle bir platform da oluşturan Özkan, önümüzdeki günlerde parti kurma yönünde sinyaller de veriyor. Kanaltürk izleyicilerinin Erdoğan Aydın'ın Roj Tv'nin ardından Kanaltürk'te yayına katılmasına nasıl baktığı ise merak ediliyor. 


ALEV ALATLI: DARWİN IRKÇILIĞI KÖRÜKLEDİ 
14 Temmuz 2009- haber7-https://www.iyibilgi.com/?haber,126986 


Evrim teorisyeni Darwin'i ırk ayrımcılığını körüklemekle suçlayan Alev Alatlı, din tanımı ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. 


TRT 2'de program yapan Alev Alatlı, evrim teorisyeni Darwin'i ırk ayrımcılığını körüklemekle suçlarken din tanımı ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. 

TRT 2'de yayınlanan Gürkan Hacır'ın hazırlayıp sunduğu “Alev Alatlı İle Hadi Baştan Alalım” programında konuşan yazar Alev Alatlı çarpıcı iddialarda bulundu. 


1800'lerde Avrupa'da 3 kişinin (Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Charles Darwin) aydınlanmadan kopuşu sağlayan unsurlar olduğuna temas eden Alatlı, özellikle Darwin'in ırk ayrımcılığını körükleyen sorumsuz, ağzından çıkanı kulağı duymayan bir adam olduğunu belirtti. 


Cemil Meriç'in tanımıyla Darwin'in oryantalizmin keşif kolu olan biri olduğunu ifade eden yazar Alev Alatlı Nietzsche içinse şunları söyledi: 


Nietzsche Şirk'i İlan Etti 


Nietzsche, doğrudan tanrının ölümünü ilan etti. Bunun İslam'daki karşılığı şirktir. İyi ve kötünün dinden gelen önyargı olduğunu söyledi. Nihilizm buradan çıkmıştır. Bu akımdan dolayı birçok aydın intihar etti. Bütün sorumluluğu tanrıdan alıp insana verdiler. Akıl ve mantığı sadece insana yüklediler. Fakat bu akıl ve mantık da insanlığı esenliğe götürmedi. 
Örneğin 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, atom bombası... 


Hristiyanlık Ve Yahudiliğin Dolarları Birbirine Karışıyor 


Hristiyanlık ve Yahudiliğin yakın olmasının sebeplerine de değinen Alatlı, her iki dinin ekonomilerinin ortaklığına vurgu yaparak “dolarları birbirine karışıyor” dedi. Bir diğer sebebinse Müslüman toplumların İslam'ı tanıtamaması olduğunu belirten usta yazar, “oysaki aydınlanmada olan zaten Kur'an'ın kendisinde var” diye konuştu. 


Devlet İmama Hutbe Vermemeli Diyorsak Maaş Da Vermemeli 


Müslüman sayısı diğer dinlere göre artmaktadır diyen Alev Alatlı “devlet imama hutbeyi vermemeli diye düşünüyorsak maaşı da vermemeli diye düşünmeliyiz” diyerek Batı'da kiliselerin kendi malları ile idamelerini gerçekleştirdiği vurgusu yaptıktan sonra bu konudaki sözlerini şöyle tamamladı: Kilise bir derebeyidir, bir ağadır. 


Musul Petrolünün Yüzde Kaçı Arap'a, Kürt'e Gidiyor 


“Zengin eşittir daha iyi midir? Belçika, Danimarka ya da Hollanda diyelim, eğitim masraflarını hangi sömürgelerinden karşılıyor. Musul petrolünün yüzde kaçı Arap'a, Kürt'e gidiyor. Ama bu, çoğu kimsenin hoşuna gidiyor. Bu yoldan dine (İslam) yükleniyorlar. İslam ülkeleri emperyalist olmadıklarından yokluk çekiyorlar. İslamiyet sadece kendini savunuyor” diyen Alatlı aksi halde hangi İslam ülkesinin iyi şartlarda olmayı, iyi eğitim haklarına sahip olmayı istemeyeceğine sorgulayarak vurguda bulundu. 


“MASUM” ÇİZGİ FİLMLER AMELİYAT MASASINDA! 
https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,10481 


Tom neden sürekli Jerry'yi öldürmeye çalışıyor, bu şiddet niye? İnsan gibi konuşan hayvanlar, evrim teorisinin örtük propagandası olmasın? Peki Alsan Kral'ın koşarken çıkardığı tozun havada SEX haline gelmesine ne demeli? Kemal Reisoğlu çizgi 


Kemal Reisoğlu'nun Semerkand Dergisi’ ndeki yazısı: 

Televizyon yaygınlaştıktan bu yana pek çoğumuz çizgi filmlere aşina olduk. Çocuklarımız da öyle. Sabah saatlerinde başlayan çizgi filmler bazı kanallarda akşama dek sürüp gidiyor. 
Sakıncalı gördüğümüz başka programları seyretmesinler diye çocuklarımızı çizgi film seyretmeye teşvik ediyoruz. Ancak birçok şeyde olduğu gibi, bunda da iyisini ve kötüsünü ayırt etmeden. Çok masum görünen birçok çizgi filmin aslında diğer bazı filmler gibi zararlı olabileceğini hiç düşünmeden. 


Çizgi filmlerde de şiddet var. Hiç ihtimal vermesek bile, Tom ve Jerry'den tutun He-Man'e kadar onca çizgi film masumiyet ve komiklik perdesi arkasında şiddeti sergiliyor. Tom ve Jerry'i düşünelim. Tek bir bölümünde bile baştan sona kedinin fareyi öldürmeye çalıştığı, farenin de binbir kurnazlıkla onu alt etmeye çalıştığı bu çizgi film çocuklara ne veriyor? 
Onlara şiddetin pek de eğlenceli bir şey olduğunu öğretmiyor mu? Kaldı ki Tom ve Jerry karakterleri o kadar şirin çizilmişler ve birbirlerine reva gördükleri zulümler o kadar komik ki. 
Kimsenin aklına bu yaratıkların habire anlamsız bir öldürme, cinayet ve katil çabası içinde 


olduğu gelmiyor. Batı'nın şiddet kültürünün doğrudan bir yansıması bu. Amerika'daki şehir caddelerinde yaşanan hayatın hayvanlar suretinde yeniden canlandırılması. Şiddete bile ancak savunma amacıyla ve Allah adına izin veren İslam'ın barış anlayışını alttan alta işgal eden görüntüler bunlar. 


Şiddetten başka cinsellik de aslında önemli bir yer tutuyor çizgi filmlerde. Televizyonları açık-saçık filmleri yersiz ve uygun olmayan saatlerde gösterdiği için eleştiriyoruz. Doğrudur. 
Ancak çizgi filmlerin içinde ne olup bittiğini o kadar takip etmiyoruz. Onların masumiyetine baştan inandığımız için elbette. 


Özellikle sinema filmi olarak yapılan Anastasia, Notre Dame'ın Kamburu, Pocahontas, vs. 
gibi çizgi filmlerde ana konu artık aşk. Elbette bu aşkın iki tarafı var: Bir kadın ve bir erkek. 
Ne yazık ki Batı'nın aşk kavramı sadece cinsellik ile şekillendiği için, çizgi filmler bazen müstehcen filmleri aratmayacak sahneler içerebiliyor. Canlı karakterler olmadığı için yine görmezden geliyoruz. Ancak çocuklara sunulan bu örnekler onların büyüdükçe kafalarında şekillenecek hayat tarzının da belirleyicisi. 


Çizgi filmlerin önemli bir kısmı biliyorsunuz hayvan karakterlerine dayalı. Kedi, fare, aslan, çakal, papağan, maymun, köpek, kaz, serçe, ördek, aklınıza hangi hayvan geliyorsa çizgi filmlerde görmek mümkün. Ama hayvanlar bildiğimiz hayvanlardan farklı: Çizgi filmlerdeki hayvanlar konuşabiliyorlar. Daha da ötesi, insanlar gibi hareket ediyorlar, onlar gibi kızıyor, gülüyor, ağlıyor, kavga ediyor, seviyor, her şeyi bizim gibi yapıyorlar. Bunda ne yanlış var demeyin. Çocukların zihinlerinde hayvan-insan ayrımını bulanıklaştıran görüntüler bunlar. 
Çocuk, insanlarla hayvanları ayırt edemez hale gelebilir. Bunun hayvanları gerçek manada anlamasına engel olacağı da açık. 


Batı düşüncesindeki evrim teorisinin çizgi filmlere bir yansıması bu. İnsan pekâlâ hayvan soyundan gelebilir demektir bu. Bu yüzden, verilen mesaj şu: Ha insan gibi hayvan, ha hayvan gibi insan. 


Çizgi filmler üzerine sadece bizlerin değil, Batı ülkelerindeki bazı aile derneklerinin de tepkileri var. ABD'de bu dernekler bir kaç yıl önce çizgi film kavramını bu kadar önemli hale getiren Disney'in yaptığı Aslan Kral adlı çizgi filme karşı protestolar yaptılar. İddia ettikleri şey, bu çizgi filmin bir sahnesinde aslanın koşarken çıkardığı tozun havada üç harf oluşturacak şekilde çizilmesiydi: S, E, X. 


Elbette Disney bunu yalanladı, ama o sahneyi gösteren görüntülerde bu kelimeyi açıkça okumak mümkündü. Disney, çocukları seven ve aile kavramına önem veren şirin insanların toplandığı bir yer değil. Herhangi başka bir Batılı şirket gibi kâr amacıyla çalışan bir fabrika. 


Çizgi filmleri deşeledikçe çocukların bilinçaltına yönelmiş onlarca başka mesaj bulabilirsiniz. 
Benim en çok dikkatimi çeken mesajlardan biri çizgi filmlerdeki müslüman karakterler. 
Alaaddin çizgi filminde sadece Alaaddin değil, maymun da bir fes giyiyor. Eski zamanlarda yapılmış Temel Reis filmlerinin birinde konu Arabistan'da geçiyor. Ancak kötü adamların hepsi Arap kıyafetinde çizilmiş. Hatta bu Oryantalist çarpıtma Arap kıyafetini bile Hint kıyafetiyle karıştırmış. Olsun, önemli olan izleyen Batılı çocuklara aynen Hollywood filmlerinde olduğu gibi, kötü karakterlerin Müslüman oldukları imajını aşılamak. Bu çocukların Müslüman çocuklar, bizim çocuklarımız olması önemli değil. Bu kez bizimkilere aşağılık kompleksi enjekte ediliyor. Sürekli dövülen, çılgın davranışlı Müslüman karakterlerini gören çocuklarımız, Batı'nın zalimane gücüne karşı ellerinden hiç bir şey gelmeyeceği fikrine alışıyorlar. Seyrettiğim başka bir çizgi filmde de, tam tersi çok müsamahakâr bir Yahudi hahamı resmedilmişti. Propagandanın en güzel örnekleri bunlar. Ve 


her başarılı propagandada olduğu gibi, propaganda yapıldığı izlenimini vermeyecek masum çizgi karakterler aracılığıyla. 


Bizlere çizgi film masumiyetinde bir dünyada yaşadığımızı televizyon, film, kitap, dergi ve her türlü kültür unsuruyla yutturmaya çalışan Batı'nın, çocuklarımıza da çizgi filmler aracılığıyla erişmesi mümkün. Bu yazdıklarımızın hiç biri çizgi filmlerin temelden çarpıtıcı ve art niyetli olduğu anlamına gelmiyor. Aynı çizgi filmler, ülkemizde yapılan Hay gibi bazı filmlerin de gösterdiği gibi çocuklarımıza iyi mesajlar da verebilir. Ancak burada sorumluluk bize düşüyor. Kendimizi kaptırdığımız haberler ve televizyon tiryakiliği hastalığından arada bir uyanıp, çocuklarımıza açtığımız pembe çizgi film dünyasındaki karanlıklara dikkat etmemiz gerekiyor. 


Çocuklarımızın geleceği de bizim bugünümüz gibi Televoleleşmesin. 


YÖK’ ÜN PAPYONLU ADAYI: CELAL ŞENGÖR KİMDİR? 
28 Ocak 2008 -www.iyibilgi.com özel İlhan Döğüş & Kaan Kıymaç- 


https://Www.iyibilgi.com/?haber,51827 


Üniversitelerarası Kurul, Prof Dr. Tolga'dan boşalan YÖK üyliği için İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün ismi üzerinde duruyor. Peki “bilimsel” başarılarıyla, deprem yorumlarıyla ve ödülleriyle ünlenen Ahmet 


M. Celâl Şengör 24 Mart 1955te İstanbul'da doğdu. 1973 yılında Robert Academy” yi bitirdi, 1978'de State University of New York at Albany?'den jeolog olarak mezun oldu. 1979'da master, 1982'de de aynı üniversiteden doktora aldı. 1981'de İTÜ Maden Fakültesi, Genel Jeoloji kürsüsüne asistan oldu. 


1984 yılında Londra Jeoloji Cemiyeti'nin “Başkanlık Ödülü”nü, 1986'da TÜBİTAK'ın Bilim 
Ödülü'nü aldı. Aynı yıl İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında doçent oldu. 
1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi”nden şeref bilim doktoru (Docteur ès sciences honoris causa) pâyesi aldı. 1992 yılında İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseltildi. 1993 yılında Türkiye Bilimler Akademisi kurucu üyesi oldu, Akademi konseyine seçildi, aynı yıl TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. 

1990 yılında Academia Europaca'ya ilk Türk üye olarak seçilen Celal Şengör, 86 ülkenin 
bilimler akademisi'ne üye. Şengör'ün yayınlanmış 1826 makalesi var. Bu makalelere 

12658 atıf yapılmış. Yurtdışında birçok üniversitede bulunmuş olan Prof. Şengör birçok uluslararası ödülün de sahibi. Şengör ayrıca pek çok uluslararası dergide editör, yardımcı editör ve yayın kurulu üyeliği yapmıştır ve yapmaktadır. 

Bunlar Celal Şengör'ün “bilimsel” özgeçmişinden kesitler... 

Ahmet Mehmet Celal Şengör'ün bir de sivil ve siyasi özgeçmişi var. Bir de o özgeçmişe göz atmak lazım geliyor. Çünkü YÖK üyeliği hakkındaki kanaatimizi bu özgeçmişi şekillendirecek. 

Öğrencilerinin gözünden Şengör: 


Bu özgeçmiş, öğrencileri tarafından yazılmış bilgilerden derlendi daha çok... 

Bilimsel camiada bu kadar tanınan Şengör, Türkiye'de ancak 1999 depremi sonrası ünlendi. 
Hepimiz onu “felaket tellallığı? yaptığı deprem yorumlarıyla tanıdık. Fakat söylediklerinden çok dikkatimizi çeken papyonundan olacak, “Sevimli tonton profesör” dedik ona. 


Gel gör ki papyonlu, sevimli jeoloji uzmanı, Güney Asya depremindeki sismik hareketi, bilimsel açıdan “enfes bir deprem” olarak niteleyince, alnımızdan vurulmuşa döndük. Somut olarak binlerce insanın hayatının kaybettiği deprem, bilimsel olarak enfes... Bilim ile toplum arasındaki uçurumu görmek için “enfes” bir yorum gibi... 


Deprem profesörünün ‘enfes’ depremleri değerlendirdiği, “Şengör Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” adlı bir şirketi de var. 


Şengör ayrıca, “tarih bulunduğu yerde değil anlaşıldığı yerde güzeldir” anlayışından hareketle, Bergama Zeus sunağı gibi eserlerin yurtdışına “çıkarılmasına? varan görüşlere de sahip... Nitekim tarihi eserlerin Avrupa'da daha iyi anlaşıldığını da belirtiyor... 


Prof. Şengör, hayatı boyunca hiçbir askerle telefonda oturarak konuşmadığını, mutlaka ayağa kalktığını övünerek anlatıyor. Harp Akademisi'nin 2006-2007 senesi ilk dersini verirken konuşmasına "bana gönderilen emirde konunun şu şu şu olacağı" şeklinde başlayarak, “arz ederim” diyerek asker selamıyla bitirebiliyor. 


Biraz da dedikodu: Pepsi'nin Türkiye'deki dağıtım hakkına sahip olduğu rivayet edilen Celal Şengör, araştırma görevlisi iken okula şoförlü özel otomobili ile geldiği de söyleniyor. 


Şengör, Harp Akademileri Komutanlığı'nın önceki gün yapılan açılış töreni sonrasında öğrenci subaylara “Atatürk ve Eğitim” konulu ilk dersi verirken bakın, neler diyor: 


* “Halk da üniversiteler de sivil toplum kuruluşları da siyasi partiler de ortada. Türkiye'de bilimsel tek bir kuruluş varsa o da Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Hükümet demokrasiyi engellerse demokrasi kendi önünü açar. 


* Ne yazık ki halkın kendilerine güvenerek iktidara getirdiği kişiler halka hizmet etmektense kendilerine çalışmayı yeğledi. Halkın temiz duyguları sömürüldü ve din siyasete alet edildi. 
Cumhurbaşkanımızın, Genelkurmay Başkanımızın, rektörlerimizin belirttikleri gibi Türkiye'de gerçekten irtica yani gericilik hortlatıldı ve bugün ulusal güvenliğimizi tehdit eden boyutlara ulaştı. Üzülerek görüyorum ki iktidar bu tehdidin katlanarak artmasında birinci rolü oynamaktadır. 


* Ordu eleştiriliyor ancak herkes şunu unutuyor ki bu ülkeye demokrasi orgeneral emeklisi bir cumhurbaşkanı tarafından getirilmiştir, Atatürk'ün vasiyeti ordumuz içerisine demokrasi anlayışını yerleştirmiştir. 3 tane askeri darbe Cumhuriyet tarihimizde varsa bunun sorumlusu demokrasiye ihanet eden politikacılardır. 


* Demokrasi seçilmişlerin diktası değil, seçilmişlerin yasalar çerçevesinde halkın menfaatini kollamaları demektir. Halk demokrasiyi kurumlar eliyle yönetir. Bu kurumlar Meclis, hükümet, mahkemeler ve cumhurbaşkanıdır. Ancak yürütmeyi hükümet yapar. Eğer hükümet yasalara uymazsa ve Meclis, hükümeti uyarmazsa halk kendini koruyacak başka yollar arar. 
Ülkemizde halkın en güçlü sesi bağrından çıkardığı Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. 

Tabi Harp Akademisi'nin açılışında geç subay adaylarına “Atatürk'ün eğitim felsefesini? 
anlatmak için binlerce insanın öldüğü depremler hakkında "Ben depremi çok severim. Sarsıntı anında orgazm olurum" diyen bir profesörün seçilmesi de ilgi uyandırıyor. Ülke üniversitelerinde Atatürk'ün eğitim felsefesini anlatacak başka uzman yok muydu acaba? 

Son olarak Prof Şengör'ün bir de kendi ağzından çıkanlara göz atalım: 


* “Bana göre bu durum (deprem ihtimali ve önlem planının uygulanması) Türkiye'nin bağımsızlığını tehdit edecek büyüklükte bir krizdir. Bu durumda kriz yönetiminin hükümetin elinden alınıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi lazım...” 


* “Bunun iki temel yararı var. Birincisi şu: Kriz yönetimi süratli karar almayı gerektirir. 
Demokrasilerde süratli karar alınmaz. İkinci yararı şu: Türkiye'de iyi okumuş tek bir sınıf vardır ve o da Türk Silahlı Kuvvetleri'dir...” 


* “Siz bana deseniz ki, kurumsal açıdan üniversite hocalarını bir sınıf olarak, Silahlı Kuvvetleri ayrı bir sınıf olarak ele aldığımızda, mesela entelektüel kapasite açısından hangisi daha yüksektir, Tereddütsüz. TSK derim...” 


* “Halk cahil, halkı yönetenler de nihayetinde halkın içinden gelen kimseler...” 


* “Ben bir yabancı gibiyim Türkiye'de. Çünkü ben Türkiye'nin yetiştirdiği adam değilim. 
Türkiye bilim camiasının içinde olan bir adam değilim. Böyle bir camia da yok zaten. 
Türkiye'ye gelip akıl veren bilim adamlarından bir tek farkım İstanbul'da oturuyor olmamdır...” 


İşte tam sivilleşiyor, demokratlaşıyor dediğimiz YÖK için bir adayın portresi... 


'TÜRK NAZİLER' ERDOĞAN'I HİTLER'E BENZETİYOR 


27 Mart 2008-wwWw.iyibilgi.com analiz İlhan Döğüş-https://Www-.iyibilgi.com/?haber,60096 


iyibilgi politika analisti İlhan Döğüş, Başbakan Erdoğan'ı Hitler'e benzetenlerin gerçekte Hitler'in bugünkü torunlarına benzeştiklerini iddia ediyor. Dikkat! Bu yazı; Kürt meselesinin, türbanın, Kıbrıs sorununun çözümünü istemeyenlerin rahatını fena h 

Ne 2002'den beri gösterdiği performans, ne de 27 Nisan e-muhtırasına tepki olarak halkın yüzde 47'sinin oyunu almış olması AK Parti'ye yönelik önyargıları kıramadı. Aksine daha da pekiştirdi. Einstein boşuna dememiş, “Önyargıları yıkmak, atomu parçalamaktan daha zordur” diye... 


Seçim sonrasında “Yüzde 53'lük mutsuz azınlıktanız” söylemiyle sandıktan çıkan sonucu hazmedemeyenler, sadece AK Parti karşıtlığı namına kendileriyle çelişen pozisyonlar ve söylemler edinmekten geri durmadılar. Gelinen en uç ve ürkütücü nokta şu oldu: 


AK Parti'den rahatsız olanlar, gelir ve eğitim düzeyleri düşük olan varoşlarda ve köylerde yaşayan vatandaşların oylarıyla kendilerinin oylarının eşit olmasından şikayet etmeye başladılar. Şimdi işin ilginci şu... 


Bu türden faşist ve elitist bir fikre sahip olanlar Erdoğan'ı Hitler'e benzetmeye başladılar... 
Niyeymiş? Hitler de seçimle başa gelmiş... 


Sormak lazım o zaman: Hitler'i Hitler yapan seçimle başa gelmesi miydi? Cevabı biz verelim: Hitler'i Hitler yapan, faşist-ırkçı zihniyetiydi. 


Peki o zaman, faşist, ırkçı Ergenekon çetesini çökertmeye çalışan hükümetin başındaki Başbakan Erdoğan mı Hitler'e benziyor; yoksa “benim oyum niye bir köylünün oyu ile aynı sayılıyor” diyen elitistin mi? 


Türkiye'nin en temel sorunlarından olan Kürt ve başörtüsü meselelerini öyle yada böyle çok iyi beceremese de, en azından çözmeye niyetli olan bir Başbakan mı Hitler; yoksa “Kürt yoktur” veya başörtülülere “sıkma baş” diyenler mi? 


AB sürecinin taşıyıcılığını yapmak mı Nazizm, yoksa AB'ye giriş ile sarsılacak olan Nazizm'den fevkalade etkilenmiş olan bir egemenliğin savunuculuğunu yapmak, AB'yi engellemek için darbeler planlamak, o plancılara “abi” diye teveccüh etmek mi?.. 


Erdoğan'ı Hitler'e benzeterek kendilerini soykırıma uğrayan Yahudi halkına benzetme çabaları ise, kendilerinin yersiz korkularının esiri olduklarını, bu uydurma korkularına inanmaya başlamalarının kendilerine nasıl zarar verdiğini ortaya koyuyor... 


Ama daha önemlisi, Erdoğan'ı Hitler'e benzetme çabası ve benzetilen nokta şunu amaçlıyor: Seçimleri gayri meşru kılmak... 


Bu benzetmeyi yapanlar ve kendi oylarının köylülerin oylarından üstün olmasını isteyenler, içlerinden şunu söylüyorlar: “Kim bu sandığı icat etti, lanet olsun...” 


Bu noktada Başbakan Erdoğan'ın tam da şimdiki zamanlarda şunu yapması gerekiyor: Sandıktan aldığı gücü ve meşruiyeti daha çok kullanmalıdır ve bu gücün bu tür çarpıtmalarla gayri-meşrulaştırılmasını engellemelidir. 


Çünkü sandığı gayri-meşrulaştırma çabaları, siyaset dışı faktörleri; muhtıraları, darbeleri meşrulaştırmayı amaçlıyor. Yada en azından istemeden de olsa buna hizmet ediyor. 
Çünkü bu çabalar, muhtıraya sandıktan çıkan cevaptan sonra devreye girdi... 


Dolayısıyla bu kıskaçtan kurtulmak için, bu karanlık oyunların toplumla paylaşılması gerekiyor. Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde toplumda ismiyle anılan ilk ve tek siyasetçidir: Toplum dost sohbetlerinde genellikle Başbakan'dan "Tayyip" diye bahseder... 


Bu, toplumun Başbakan'a duyduğu yakınlığı ve sahiplenmeyi gösteriyor. Başbakan tüm bu demokrasi karşıtı oyunlarda, demokrasinin temel direği olan toplumu bilgilendirerek başarılı olabilir. Bu toplumsal meşruiyetini ve desteğini de güçlendirir. 


TÜRKAN SAYLAN'IN “İDEAL” MÜSLÜMAN KADINI! 
https://www.iyibilgi.com/?haber,20365 


Muhtıraya alkış tutan Türkan Saylan idealindeki Müslüman kadının da ipuçlarını verdi: Oruç tutabilir ama namaz kılamaz ve örtünemez. Kutlu Doğum Haftası icat edemez! İsviçreli olabilir ve Kur'an'ı İngilizcesinden okuyabilir! İşte Ayşe Arman.. 


Türkan Saylan'ın annesi İsviçreli bir kadın. 20'li yaşlarının başında İstanbul Belediye Başkanı Cemil Topuzlu’nun oğluyla evleniyor. Daha sonra ayrılıyor ve Türkan Saylan'ın babasıyla evleniyor. İsviçreli güzel, İngilizce, Almanca, Fransızca biliyor, eğitimli, aşırı disiplinli. Adı Lili ama sonradan Leyla oluyor. İşte burası önemli, Ayşe Arman soruyor. 


Lili, ne zaman Leyla oldu? 

Bana hamile kalınca. Üstelik Tophane Camii'nde Müslüman olmuş. Bize geçerken hep gösterirdi, "İşte burada" diye. Sonra Kuran'ı okumuş İngilizce 'sinden. Sanki bir Müslüman alimi gibi "Bunu yapmayın bu günahtır" gibi şeyler söylerdi. Oruç tutardı bir Müslüman gibi. 
Ama namaz kılmazdı, tabii örtünmezdi de. 


Görüldüğü gibi Türkan Hanım idealindeki Müslüman kadın portresini de çizivermiş oluyor böylece. Bir de idealindeki Türkiye var elbette. Ve bu Türkiye'de askerin rolü... Dinleyelim. 


Mitingde "Ne şeriat, ne darbe" diyordunuz, muhtıraya karşı mısınız? 

Tabii ki değilim. Çünkü o, bir muhtıra değil! Abartıyorlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı gölgelemek için, bir "kutlu doğum haftası" icat edildi. Neymiş? 23 Nisan, Peygamberimizin doğum gününe denk geliyormuş. Bu vesileyle, çocukları sarıp sarmaladılar, ilahiler okuttular. Ordu da bu tür meselelerde çok hassas. Bu yüzden muhtıra verildi. Ertesi gün Milli Eğitim Bakanı televizyonlarda, "Valla biz yapmadık! Belki Diyanet 'tir" dedi. 
Diyanet "Alakamız yok" dedi. Anlaşıldı ki, Hizbullah'a bağlı bir dernekmiş. Kimse farkında değil. Allah'tan ordu var, onlar görüyor, vazifelerini yapıyorlar. Biz de buna sevineceğimize, söyleniyoruz. Bunu darbe çağrısı gibi algılıyoruz. Çok kızıyorum buna. Çünkü orduya zarar vermeye çalışıyorlar. Der Spiegel 'den de geldiler, onlara da söyledim, "Bizim insanımızda Çankaya 'ya ve askere karşı müthiş bir saygı vardır" dedim, "Bunu korumamız lazım." Evet, Türkiye daha önce darbelerden çok çekti, ama bu yaşadığımız darbe filan değil. Haklı bir uyarı... 


Anayasa Mahkemesi?ne baskı yapıldı diyorlar, light darbe, soft darbe diyorlar.. 
Hayır efendim, böyle düşünenler oportünist ve kötü niyetli. Ordunun böyle bir niyeti yok, olamaz da. 


Evet sevgili iyibilgi okurları... Baştan beri söylediğimiz bir şeyi tekrarlıyoruz. Tandoğan, Çağlayan ve Manisa mitingine “katılanları” demokratik haklarını kullandıkları, tepkilerini dile getirdikleri için kutluyoruz. Ama o güzel kalabalığı, karşılarına “konuşmacı” ve “düzenleyici” olarak çıkanların gerçek kimlikleri ve niyetleri konusunda uyarmayı da bir borç biliyoruz. 


PUTİN'İN HANGİ DİNDEN? 
https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,16492 


1917'den başlayarak hep ateistti Rus liderler... Yalnızca dine mesafeli olmakla kalmadılar, zaman zaman dindarlara karşı ciddi baskılar yaptılar, kilise ve camileri yıktılar... Durum, 1985'te başa gelen Gorbaçov zamanında değişmeye başladı... Baskılar yerini özgürlüklere bırakmaya başladı... Ama Gorbaçov da bir ateistti. 


Yıllarca Komünist Partisi'nin yöneticilerinden biri olan, ateist konuşma ve faaliyetleriyle bilinen Yeltsin, "Kilisede kendimi arınmış hissediyorum" türü açıklamalarıyla akılları karıştırdıysa da, ona fazla inanan olmadı... Ancak Putin eskiden de inançlı biri olduğunu, liderlik döneminde de bu durumun sürdüğünü her fırsatta söyledi ve gösterdi. 


Şimdi Putin bir yandan yeniden Süper Güç olmanın ve tek kutuplu dünyanın tahtaravallisine oturarak denge kurmaya çalışırken, bir gücünü de dinsellikten alıyor. Samimi ya da değil ama Putin dindar bir lider. Düna kadar dinsizliği politik şiar edinmiş bir ülkenin inançlı bir lideri. 


rusya.ru 
AVRUPA'DA DİN ELDEN GİDİYOR! 


(The Wall Street Journal,12 Nisan 2007, Andrew Higgins) 
Adam Çeviri Grubu bu yazıyı iyibilgi.com için çevirdi- https://www.iyibilgi.com/?haber, 18683 


Bir zamanlar Avrupa kimliğinin temel taşı konumundaki Hıristiyanlık geçen yarım yüzyıldır Kıta'daki inananlarını kaybediyor. Hatta bazı anketler düşme yönündeki bu trendin tamamen dibe vurduğunu ortaya koymuş durumda. Peki, Avrupa'da yükselen "değ 


Gösteriye kırk dakika kala, 500 kişilik Alexis de Tocguevelle oditoryumu çoktan hazır hale gelmişti. Hayranlardan biri ön taraflara bir video kamera yerleştirdi. Bir ses mühendisi mikrofonları kontrol etti. 


Ve yıldız: ünlü filozof ve Fransa'nın önde gelen ateisti Michael Onfray... Siyahlar içine bürünmüş filozof iki saat süren haftalık konferansı için sahneye girişini yaptı ve seyircileri selamladı. Devlet radyo istasyonlarında yayınlanan konuşmanın bu haftaki konusu “Hedonist(Hazcılık) Felsefe”ydi. Onfray “Bir din kurabilirim” diyor. 


32 kitabı olan 48 yaşındaki yazar, Avrupa'da sürekli yükselen, garip fakat etkili bir olgunun 
öncüsü: İnançsızlık. İnanca olan ilgisizlik Avrupa'nın çoğu kilisesinin bomboş olmasına yol açmış durumda. Fakat din üzerine yapılan tartışmalar on yıllardır olduğundan daha yoğun ve ses getirici. Avrupa'da sürekli artan, yerinde durmayan Müslümanlardan ve bu inancın siyaseti ve kamu politikasını etkileyebileceği korkusundan dolayı din tartışmaları Avrupa'da tekrar diriliyor. Bu durum da, sadece dine aldırmazlıkla kalmayıp onunla direkt olarak mücadele etmek isteyen türden bir ateizmin gelişimine katkıda bulunuyor. 


Eski bir Katolik hemşire ve din üzerine önde gelen bir İngiliz yazar olan Karen Armstrong, bu akımı “misyoner sekülerizm” olarak adlandırıyor. Armstrong, Avrupa'daki ateizmin temelde, inançsızları kendi itikatlarına ihtida etmeye çalışan Hristiyanlık, İslam ve Marksizm'in çabalarını taklid eden bir akım olduğunu dile getiriyor. 


Onfray, ateizmin “din sihirbazlığına” karşı en son savaşını verdiğini ve bir an önce birliklerini toparlaması gerektiğini savunuyor. Onfray, “Traité d'atheologie” kitabında “Artık tarafsızlığa ve inayete tolerans gösteremeyiz” diyor. İtalya, Fransa ve İspanya'da çok satanlar arasında olan Onfray'in diğer kitabı “Ateist Manifesto”da da benzer ifadelere yer veriliyor: “Bizim yaşadığımız bu karışık zaman değişimin kapıda olduğunu ve yeni bir düzen için zamanın geldiğini gösteriyor.” 


İnanca dair bütün savaşlarda olduğu gibi, Avrupa'nın inanç ve inançsızlık arasındaki çatışması esasında doğaüstüne ilişkin sorunların(din) ötesinde somut bir takım çatışmaların temerküzü niteliğinde. Ancak bu sefer Avrupa kıtasının kimliğini belirleyecek bir savaşın içine giriliyor. 


27 uluslu birliğin temellerini atan 1957 Roma antlaşmasından bu yana Avrupa barışı ve refahı 
muhafaza ediyor. Fakat birliği sırf ekonomik çıkarların ötesinde birbirine bağlayan etkenin ne olduğu ciddi anlamda belirsizlik taşıyor. Armstrong bu konuda “Avrupa uygarlığını tanımlayacak halen devam etmekte olan büyük bir savaş var” diyor. 


Geçen ay Londra'da, önde gelen İngiliz ateistler, “Biz inançsız olsaydık daha iyi durumda 
olurduk” iddiasıyla halka açık bir oturumda inanç taraftarlarıyla tartıştılar. Biletler 40 
dolardan satıldı. Tartışmaya o kadar çok insan katılmak istedi ki oturum 2,000 kişilik daha geniş bir yere taşındı. Tartışma sonrasında yapılan oylamada, çekimserler olmakla birlikte 778'e karşı 1205'le ateistlerin kazandığı ilan edildi. 


Diğer yandan, Almanya'da varlıklı bir mobilya üreticisi, kendilerini dinin yalancılığını ortaya çıkarmaya adamış bir grup bilim adamı ve bazı kişilerin katıldığı “Aydınlanma think-tank”ına mali kaynak sağlıyor. Think-tank, isminin ilhamını Giordano Bruno (İleri okuma: "Cause, Principle and Unity") dan alıyor; Bruno 16. yüzyılda dine karşı gelme ve sapıklık suçundan dolayı kazığa bağlanıp yakılan ünlü kozmolojist ve felsefeci. Olaylar bununla da bitmiyor. 
İtalya'da bir inançsız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidip Roma Katolik Kilisesini, 


insanları aldatmaktan dolayı mahkemeye verdi. İddiası ise Hz. İsa'nın hiçbir zaman var olmadığı. 


Birinci Etken 


Polemiğin ortaya çıkmasının öne çıkan sebebi İslamiyetin yarattığı alarm durumu. Ortalama 15-20 milyon arasında seyreden Avrupa'daki Müslümanların sayısı giderek artıyor, sesleri daha fazla çıkıyor ve bazen daha fazla dindarlık sergiliyorlar. Avrupa'daki bu çatışma, aklı batıl inançların(superstition) önüne geçirmek isteyen 18. yüzyıl entellektüel akımı olan Avrupa Aydınlanmacılığının temsil ettiği çok daha derin bir mücadeleyi de besliyor. 


19. yüzyılda kurulmuş, şimdilerde canlılık kazanan İngiliz Ulusal Seküler Toplum derneği başkanı Terry Sanderson, “Din üzerine olan savaş yeniden başlıyor. Bu seferki çok zorlu bir savaş olacak” diyor. Derneğe üyelik geçen dört yılda ikiye katlanarak 7.000'e ulaştı. Dernek Hıristiyanlık'tan dönenlere Hıristiyanlıktan çıktığına dair sertifika sağlıyor(de-baptism: vaftizin olumsuzlanması). Derneğin web sitesi(www.secularism.org.uk) ilgilileri ateizmlerini “Resmiyete kavuştur!”maya çağırıyor. 

Pop star Elton John'un geçen yıl, kurumsal hale gelen dinin(organized religion) insanları tiksindirici leminglere(kuzey faresi) dönüştürdüğünü ve yasaklanması gerektiğini söylemesiyle ateist akım büyük bir ismin desteğini de kazanmış oldu. 


Dindarlığa karşı akım Avrupa'nın Müslüman topluluğuna dahi sızmış durumda. Şubat ayında, İran doğumlu Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Mina Ahadi, Müslüman dünyasındaki ilk ateist grup olan, eskiden Müslüman olup dönenlerden oluşan Ulusal Eski Müslümanlar Konseyi'ni kurdu. Ahadi olayın hemen ardından ölüm tehditleri almaya başladı ve polis gözetimi altına konuldu. 


İnanca açık bir şahitlik yapan tamamlanması 600 yıl almış olan Köln Katedrali'nin yanı başında bulunan bir kafede konuştuğumuz Ahadi şöyle diyor: “Bizim temel mesajımız şu: Biz inanmıyoruz.” Bu arada bir polis görevlisi yakınlarda dolanıyor. 


Ahadi ateizmin dinle kafa kafaya mücadele etmesini ve dinin yöntemlerini benimsemesi gerektiğini söylüyor. Ahadi'nin grubu Şubat'ta 30 kişiyle başladı fakat bir ay sonra üye sayısı 400'ün üstüne çıktı. Grup aynı zamanda Avrupa Birliği yetkililerine, eski-Müslümanların(grup üyeleri) neden dini terk ettiklerini anlatabilmeleri için bir halk oturumu düzenleyebilmeleri ve peçeye kısıtlamalar getirmeleri yönünde lobi faaliyetleri yürütüyor. 
Ahadi, mücadele yöntemi konusunda “Müslüman akımlara karşı mücadele etmek istiyorsanız, onlar gibi olmalısınız.” diyor ve ekliyor: “Dışarıya çıkıp ne için savaştığımızı anlatmamız gerekiyor.” 


Avrupa'nın ateist mücadelecileleri Amerika'da da sansasyaon yaratmış durumda. Oxford üniversitesinde profesör Richard Dawkins”in(İleri okuma: "What Use Is Religion?") yazdığı “Tanrı Aldatmacası” adlı kitap New York Times'da 28 hafta boyunca en çok satanlar listesindeki yerini korudu. Amerika'da yaşayan başka bir İngiliz ateist yazar Christopher Hitchens'in “Allah Kadir değildir: Din Herşeyi Zehirliyor” adlı dine karşı yazdığı tezinin Mayıs'ta yayınlanması bekleniyor. 


Bir zamanlar Avrupa kimliğinin temel taşı konumundaki Hıristiyanlık geçen yarım yüzyıldır Kıta'daki inananlarını kaybediyor. Hatta bazı anketler düşme yönündeki bu trendin tamamen dibe vurduğunu ortaya koymuş durumda. Avrupalıların dörtte üçü kendini Hıristiyan olarak tanımlıyor, fakat sadece küçük bir azınlık kiliseye gidiyor. Anketlere göre ise, Batı Avrupa'da yalnızca yüzde yirmiden daha azı kiliselere gidiyor. 


Ateistlerin sayısını kestirmek zor. Bazı araştırmalar bu sayıyı yüzde 3 ün altına endekslerken bazıları çok daha fazla olduğunu belirtiyor. 


Avrupa Birliği, vatandaşlarından Avrupa'yı temsil eden değerleri derecelendirmesini istediğinde din; insan hakları, demokrasi, barış, bireysel özgürlük ve diğer seçeneklerin çok gerisinde en son sırada kendini gösteriyor. Sadece yüzde 3'ü dini ilk sıraya koydu. 


Dini liderler seslerini duyurmaya çalışan inançsızları eleştiriyor. İngiltere Kilisesi'nin York Başpsikoposu, John Sentamu Aralık ayındaki bir ifadesinde “aşırı seküleristlerle güçlerini birleştiren özgürlük karşıtı ateistlerden” şikâyet ediyor. Senatamu konuşmasını, kutlu doğum sürecinde yapılan oyunlardan Hz. İsa'nın izlerinin çıkarılmasına ve Noel partilerinin “kış festivali” toplanmaları olarak değiştirilmesine yönelik taleplere karşı cevaben yapmıştı. 


Michael Onfray'in İngilizceye çevrilen ateizm üzerine yazıları ise bir yığın makalenin yazılmasını ve kızgın Hıristiyanlarca iddiaları çürütmeye yönelik üç kitaplık antitez oluşturulmasını tetikledi. Prof. Dawkins'in “ Tanrı Aldatmacası” adlı kitabına karşılık ise bir Oxford ilahiyat profesörü “Dawkins Aldatmacası” kendi kitabını çıkarttı. 


Hem ateistler hem de onlara karşı çıkanlar bir şey üzerinde uzlaşıyorlar: Bir asır önce Alman filozof Friedrich Nietzsche”nin(İleri okuma: Excerpts from "The Gay Science") öldüğünü ilan ettiği Tanrı, en azından bir tartışma konusu olarak dönüş yapıyor. Yeni kurulan İngiltere merkezli Hıristiyan düşünce grubu Theos kuruluş manifestosunda “İnanç son zamanlarda hiç olmadığı kadar halkın gündeminde” diyor. 


Avrupa'daki ateist akımın Vatikan tipi merkezi bir yönlendirmesi olmamakla birlikte farklı birçok kaynaktan besleniyor. Bu akımı benimseyenlerin bazılarının geçmişte dinle ilgili kötü tecrübeleri olmuş. Gençliğinin bir kısmını Katolik papazlar tarafından kontrol edilen bir evde geçirmiş olan Onfray kendisine kötü davrandıklarını ve diğer çocukları da istismar(cinsel?) 
ettiklerini iddia ediyor. Alman Eski-Müslümanlar grubu başkanı Bayan Ahadi ilk kocasının İran İslami devrimcilerce idam edildiğini söylüyor. 


Seküler Avrupalılar, Amerikan dindarlığından yana üzüntülerini dile getirirken, Avrupa'da inanç merkezli düşüncenin yayılması dolayısıyla endişe duyduklarını belirtiyorlar. Örneğin bazıları başbakan Blair'in Hıristiyan inancının onu Amerika'nın Irak'taki savaşına ülkeyi sürüklemede etkili olduğunu düşünüyorlar. 


Derin Şüphe 


Avrupa Birliğinin yeni üyesi, derin bir Katolik ülke olan Polonya konusunda da ciddi şüpheler var. Geçen yıl Polonya Eğitim Bakanı yardımcısı, Charles Darwin'in evrim teorisine karşılık yaradılış öğretisinin anlatılmasında ısrar etmişti. Yine geçtiğimiz ay, Avrupa Birliği'nin kurucu Roma anlaşmasının 50. yıl dönümüne dair kutlamalar ise Hıristiyanlığa Avrupa'nın temel değerlerini tanımlayan bildiride diğer değerler arasında yer verilip verilmemesi üzerine yapılan tartışmalarından olumsuz bir şekilde etkilenmişti. Dinin politikada yerinin olmadığına inanan ateistler ve seküleristler Hıristiyanlığa dönük herhangi bir kabulü engellemek için ağır bir kampanya yürüttüler ve Avrupa'nın seküler değerlerini ortaya koyan Brüksel Deklarasyonu isminde bir bildiriyi de yazıya döktüler. 


İnananlar kaybetti ve Birlik doğum gününü, Berlin'de Hıristiyanlıktan hiç bahsetmeden kutlamış oldu. Papa 16. Benedikt kızgındı. Avrupalı piskoposlar tarafından düzenlenen bir konferansta “Nasıl oluyor da Hıristiyanlık gibi Avrupa'nın kimliği açısından büyük önem arz eden bir elementi dışarıda bırakabiliyorlar” sorusunu yöneltti. Papa Avrupa'nın “tehlikeli bir şekilde dininden vazgeçme” davranışı gösterdiğini düşünüyor. 


Avrupa'da en hızlı yayılan din olan İslam'ın Aydınlanmanın temellerini tehlikeye sokmasından, diğer dinleri de seslerini yükseltmeye ve tekrar eski savaşları canlandırmaya cesaretlendirmesinden kaynaklanan endişe, eylemci ateizmi körükleyen en büyük etken olarak ortaya çıkıyor. 


Fransız filozof Onfray “İslam'la büyük bir sorunum var” diyor. Fransız filozof, geçen sonbahar, Müslümanlardan ölüm tehditleri alan bir lise felsefe öğretmenini Fransa'nın kuzeyindeki evinde yanında barındırmıştı. Öğretmen bir gazete makalesinde Peygamber Muhammed'i acımasız bir savaşçı olmakla itham etmişti. Onfray derdinin sadece İslam'la değil bütün dinlerle olduğunu söylüyor. 


Avrupa'nın İslam'a yönelik kaygısı, 2004 yılı Kasım ayında dine karşı saygısı olmayan ve din karşıtı tartışmalar yapan Hollandalı yazar Theo Van Gogh'un Amsterdam'da militan bir Müslüman tarafından öldürülmesi sonrasında artış gösterdi. Ardından Peygamber Muhammed'in Danimarka gazetesi Jyllands-Posten?de yayımlanan karikatürlerinden dolayı dünya çapında gerilim yaşandı. 


Bir Fransız mahkemesi, karikatürleri tekrar yayınlayan, hakarette bulunan haftalık gazetenin editörünün hapis cezasına çarptırılması için Müslümanlar tarafından verilen yasal mücadeleyi sonlandırdı. Mahkeme, editörün hiçbir suç işlemediğine kanaat getirdi. Davayı başlatan gruplardan biri ise temyize gideceğine dair söz verdi. 


Karikatürler için ilk emri veren ve bu günlerde ateistlere konuşma yapmak için davet edilen Danimarkalı gazeteci Flemming Rose “Bir kimlik bunalımı var. Bir soruya cevap vermek gerekiyor: Biz kimiz? Verilecek tek cevap: Biz ateistiz” diyor. 


Müslüman hareketliliği diğer dinlere de daha çok seslerini çıkarması yönünde cesaret veriyor. 
Londra Üniversitesi Profesörü Antony Grayling, 2004'te Birmingham’ da sergilenecek olan bir oyunun iptal edilmesi için İngiliz Sihlerin ( Budizm ve İslam'ı birleştiren akımdan olanlar) şiddetli protestolarını ve buna ek olarak Hz. İsa'yı bebek bezi giymiş şekilde tasvir eden Londra Operasının televizyon yayınına karşı Hıristiyanların protestolarını örnek olarak gösteriyor. Başarısız olsalar da, Hıristiyanlar ve Müslümanlar, eşcinsellere karşı ayrımcılığı kaldıran yeni İngiliz yasasını baltalamaya yönelik büyük çaba sarf ettiler. Grayling bu inanç merkezli ajitasyonun “özgür ifade ve araştırmayı karanlık çağlara sürükleyecek” bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor. 


Avrupa'daki ateizm, “Allahsız” manasında “atheos” kelimesini türeten eski Yunanlılara dayanıyor. Hatta eski Yunan'da Sokrat ateist olmaktan suçlu bulunmuş ve zehirlenmişti (İleri okuma: "The Apology of Socrates") . İlk Hıristiyanlar ve onların düşmanları birbirlerini “ateistlikle” damgalardı. 


Felsefi bir sistem olarak Ateizm ilk 17. yy'da kök salmaya başladı. Dini yalanlardan ibaret diye dışlayan İngiliz felsefeci Thomas Hobbes(İleri okuma: "Leviathan," Chapter 12, "Of Religion") Fransa’ya kaçar. Voltaire(İleri okuma: "Letters on the English," Chapter 5, "On the Church of England") ve diğer Fransız düşünürler de, birçoğu kısmen Tanrı'nın varlığını reddetmese de, büyük bir istekle davaları için mücadele ettiler. Daha sonraları ise Sovyetler Birliği(İleri okuma: "A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right") ateizmi devlet felsefesi olarak yasal hale getirdi. 


Fransız felsefeci Onfray çocukluğunda, Noel Baba'ya inandığı gibi Allah'ın varlığına da inandığını söylüyor. Fakir olan çiftçi babası ve temizlikçi annesi, yetimlerin barındığı, Kilise tarafından yönetilen bir evde on yaşındayken Onfray'i bırakıyorlar. Hıristiyanlığa karşı tiksinti besleyen Onfray şu an “Etik Hedonizm” adında bir düşünceyi benimsemiş durumda. 


Evli değil fakat 30 yıldır aynı kız arkadaşıyla yaşıyor. Onfray, aralarında “tek evliliği şart koşmayan hedonist bir sözleşme” imzaladıklarını söylüyor. Fakat Fransız filozof hedonizmin(hazcılık) bir sigara, bağbozumu Bordo şarabı veya pahalı arabalar yoluyla hissedilen cinsten bir şey olmadığını da belirtiyor. 


Ahlakın Temeli 


18. yüzyıl Fransız yazarı olan Nicolas Chamfort”tan alıntı yapan Onfray “Kendine ve diğerlerine kötülük yapmadan, başkalarını veya kendini mutlu etmek bütün ahlakın temelidir” diyor. 


Onfray, neredeyse 20 yıl Katolik lisesinde felsefe dersine girdikten sonra, 1944'te D-Day askeri çıkarmasının gerçekleştiği sahillerin yakınında bulunan Normandy'deki Caen kasabasında 2002 yılında deneye endeksli bir Kolej açmış. Caen Popüler Üniversitesi adlı okulda sınav veya ortalama yok, eğitim ise sadece Mr. Onfray ve birkaç arkadaşının verdiği halka da açık olan derslerden ibaret. Katı bir Katolik'in başkanlığını yaptığı Onfray'a karşı eleştirel olan Caen devlet üniversitesi felsefe bölümünün uygun bulmamasına karşın, yerel yönetim üniversitenin en büyük toplantı salonunu Onfray'in kullanımına açıyor. Felsefe bölümü öğretim üyesi Emmanuel Housset “Açık söylemek gerekirse, Onfray çöp kadar değeri olmayan şeyler anlatıyor” diyor. 


Katolik Caen İlahiyat Koleji ise Onfray'a karşı savaşmaya çabalıyor. Bir papaz olan Maurice Morand, Onfray'in çalışmalarını kınamak amacıyla bir müddet yerel radyoda yayın 

yapmış. Peder Morrand “O aydınlanma kisvesi altına saklanan bir köktenci. Onu mağlup edemeyiz ama yanlışlığını ortaya koyabiliriz” diyor. 


Fakat Bay Onfray'in popülaritesinde hiçbir sarsılma görülmüyor. Mesela, geçenlerde yaptığı 
100. konuşmasında, ona hayran olan dinleyiciler ellerinde yanan mumlar ve kibritleri havaya kaldırmakla duydukları takdirlerini ifade ettiler. Hatta orta yaşlı bir adam yaşamın anahtarını kendilerine göstermesinden dolayı Onfray'a duyduğu övgüsünü dile getirmek amacıyla söz aldı. 


Fransız bankası BNP Paribas eski genel müdürü 63 yaşındaki Pierre Andrieu, her hafta söyleşiyi dinlemek için Paris'ten Caen'e yolculuk yapıyor. Andrieu bu yolu, Onfray'in inanç konusundaki davasında hemfikir olduğundan, aştığını söylüyor ve dinin tekrar geri geleceğinden duyduğu endişeyi ifade ediyor. “Bugün din hiç olmadığı kadar varlığını gösteriyor. Dine olan ihtiyaç çok ama çok güçlü. Din bir sihir gibi ama tamamen aldatmacalardan ibaret” diye ekliyor Bay Andrieu. Bu ayın sonunda Fransa'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arefesinde, Felsefe Magazin adlı dergi geçenlerde, zaman zaman kiliseye giden seçimlerin önde giden adayı Nicolas Sarkozy ile Onfray arasında bir görüşme ayarladı. İkili inanç, felsefe ve siyaset üzerine birbirleriyle tartıştılar. Onfray hediye olarak Sarkozy'e birkaç kitap verdi; kitaplar arasında onun favori felsefecisi Nietzsche'nin de bir eseri yer alıyor. Kitabın ismi: “Deccal”(Anti-Christ). 


TANRIYI BULMAK: O KADAR KOLAY MI? 
14 Mart 2008 -https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,58051 


Bir Avrupa geleneği olan “dinci-bilimci” veya “teolog-bilim adamları”nın son halkası olan Michael Heller, bu yolda en paralı ödülü aldı. Matematik üzerinden Tanrı'nın varlığını 


bulmaya çalıştığı için. Gerçi “kuram” 


Nicolas Copernicus, Galileo Galilee, Johannes Kepler, Isaac Newton, Gottfried W.Leibniz ve 


onlarca diğeri. Bunlar Avrupa “bilim-din” geleneğini günümüze kadar aktaran önemli isimlerden sadece bir kaçı. 

“Din bilim”in en parlak alanlarından biri, pozitif bilim disiplinlerinden biriyle çakıştığı zaman ortaya çıkıyor. “Teolog-Fizikçi/Matematikçi/Astrolog/Metafizikçi/Felsefeci” eşleşmeleri, eninde sonunda bu insanları “Tanrı'yı somuta bağlamak” zikriyle birleşiyor. 


Ve bu gelenek yüzyıllardır aksamadan sürüyor. Yüksek din bilgisi, bilimin “bilinmeyenleri”ne tosladığında, bir çıkış yolu olarak Tanrı'nın kapısı çalınıyor. 


Yine de bu pozitif bilimlerin her birinde Tanrı varlığına ilişkin ciddi ve anlamlı adımlar atılmışsa da, Tanrı'nın ispatlanması bu yolla “kesin” olarak başarılmış değil. 


72 yaşındaki Teolog ve Matematik Profesörü Michael Heller'in kazandığı “Templeton 
Vakfı”nın 1 miyon 600 bin dolarlık-Nobel?den sonra dünyadaki en büyük geleneksel bilim- ödülü de “bu yoldaki çalışma” için verilmiş zaten. 


Vakıf'ın ödül gerekçesi şu; “bilim ve metafizik arasında uzlaşma zemini oluşturması”. Heller, evrenin Tanrı tarafından yaratıldığını matematiksel olarak ispat etmek üzerine çalıştığı ve bu yolda orijinal eserler ortaya çıkardığı için ödülü alıyor yani. 


Tanrı'yı bulduğu için değil. Esasen, “üst katınızda” birinin oturduğunu ispatlamak, kapısını çaldığınızda sizi “içeri” almadığı sürece çok anlamlı da değil. 


Bu nedenle biz, sebep-sonuç ilişkisinden ziyade bahsettiğimiz geleneğin bir parçası olan Heller?e biraz bakalım. 


Michael Heller 1936 doğumlu bir Polonyalı (Tarnow). Bir Katolik rahip. Lubyin Kotalik Üniversitesi”nden mezun. Polonya-Krakow'da ilahiyat okuyor. 1965'de Felsefe masterı yapıyor, 1966'da Kozmoloji dokroru oluyor. Tarnow'da Felsefe ve Mantık dersleri veriyor ve 1985'de Ordinaryus Profesör oluyor. 


Tek tek saymalayım, Avrupa ve Amerika'nın en şöhretli üniversitelerinde dersler veriyor. 
Fizik, Matematik ve Kuantum mekaniği üzerine uzmanlaşıyor, 200'ün üzerinde bilimsel makale, 20'den fazla kitap yayınlıyor. 


Nihayet 2008'de de bahsettiğimiz büyük ödülü kazanıyor. 


Klasik biyografisi böyle. Heller'in küçüklüğü ve gençliği ise biraz problemli. Nazi ve Komünist rejimler altında hayatı biraz zorlukla geçiyor. Birçok kaynakta Yahudi kökenli olduğu kaydı var. 


Ancak Katolik olması bu tezi doğrulamıyor. Yine de Nazi işgaline karşı direnen ve “muhafazakar” bir aileden geliyor. Örneğin babası Naziler işgal ettiği için çalıştığı fabrikaya sabotaj yapmış. 


Oradan da Ukrayna'ya geçmişler ama bu seferde komünistlerin baskısına uğramışlar. 1969'un başında Karol Wojtyla (Bu ismi nereden biliyoruz diye düşünürseniz, kendisi daha sonra Papa II. John Paul olarak anılacaktır) bilim adamlarını ülkeye geri çağırıyor, o da dönüyor. 


İşte bugün gazetelerde pul kadar yeralan büyük ödüllü, matematik üzerinden Tanrı'ya ulaşmak isteyen adamın öyküsü bu. 


AMERİKAN BAŞKANLARININ "GİZLİ" DİNİ! 


2 Haziran 2007-( Washington Post, İnanç Forumu, Finding Faith in the Oval Office) 
ADAM Basın Taramaları Grubu iyibilgi.com için çevirdi- https://Www.iyibilgi.com/?haber,22420 


“Başkanlık Cesareti” adlı kitabımı yazarken şunu keşfettim: Kitabımda bahsettiğim dokuz devlet başkanı üzerindeki en büyük etkilerden biri hepsinin gizli tuttuğu dini inançlarıydı." 
Washington Post'ta yayınlanan ilginç haber... 

Bu konuyla ilgili anlattığım hikâyelerden birisi, 1948de İsrail'i tanıyıp tanımama hususunda karar veren Harry Truman'dı. Yahudi devletinin yaşayıp yaşamamasını belirleyecek kararı verme gücü vardı. Dönemindeki Dışişleri Bakanı George Marshall tanımayı yapmadığı takdirde işi bırakacağı tehditlerinde bulunuyordu. Elde ettiğim bulgulardan biri de Truman'ın karısı Bayan Bess'in, Yahudiler konusunda bağnazlığı bulunmasıydı, öyle ki Missouri'deki evine asla Yahudilerin girmesine izin vermemiştir. Diğer taraftan, Truman'ın eski Yahudi kökenli tuhafiyeci ortağı Eddie Jacobsen ise ağlamaklı bir şekilde, ırkının başka bir Hitler'e karşı koyacak gücü elde etmesine yardım etmesi (İsrail'i tanıyarak) için yalvarıyordu. 
Truman hiçbir zaman inançlarını ulu orta göstermezdi. Bu konuda büyükbabası ona şöyle bir telkinde bulunmuştu: “Eğer birinin gösteriş için ibadet ettiğini görürsen eve git ve evinin kapılarını kilitle” (1|Kendi halinde bir Protestan ve iyi bir İncil okuyucusu olan Truman en çok İncil'deki İlahiler bölümü 137 numaralı “Babil nehirlerinin kenarında oturur, ne zaman 


Zion'u hatırlasak ağlardık” mealli ayeti sever ve etkilenirdi. 


Yer verdiğim hikâyelerden bir tanesi de Ronald Reagan'in soğuk savaşı bitirmek için sapmaz destekçilerine nasıl sırtını döndüğünü anlatıyor. Çok az insan Reagan'in, büyük saygı duyduğu, azizler gibi nasihat edebilen annesi Nelle?'den etkilendiğini ve ona göre hareket ettiğini bilir. Nelle bir zamanlar küçük Ronnie'ye Sovyet Komünizmi'ni bir gün mutlaka dinin yeneceğini yinelerdi. Reagan'ın kızı Maureen babaannesi Nelle?'in “insanı, dünyayı 


değiştirebileceğine inandıracak bir yeteneğinin olduğunu” söylüyor. 


Reagon Armagedon'un yakın olmasından korkuyordu. Başkan Koreli ziyaretçisine, Mesih'in ikinci gelişinden önce Kutsal toprakların ordular tarafından işgal edileceğini ve insanların gözlerini yerinden fırlatacak bir belanın geleceğini anlattığında, yardımcıları görüşlerini gizli 


tutması için yalvarmış ve insanları korkuttuğunu söylemişlerdi. 


1981'deki suikastten kıl payı kurtulmasından sonra Reagan'ın düşüncesi şuydu: Nükleer silahlardan oluşan cephaneyi etki dışı bırakması için Allah onu korumuştu ki 1986'da da 


Sovyet lideri Gorbaçov ile İzlanda zirvesinde bunu başardı. 


Annesi Nelle 1962'de ölmesine rağmen, o hep Reagan'ın aklındaydı. Gerçekleştirilen son zirveden 1988”deki bir önceki zirvede, Gorbaçov ve Reagan arasında geçen, bugüne kadar ortaya çıkmamış konuşmada bu açık bir şekilde görülüyor. Reagan Gorbaçov'a “Madem arkadaşız, sana bir sır vermek istiyorum. Ama dışarı sızarsa, söylediğimi kesinlikle inkar 


ederim bunu bil” diyor. 


Ve sonra Reagan Gorbaçov'a, Rus vatandaşlarının istedikleri kiliseye gitmelerine izin verilmesinin gizli hayallerinden biri olduğunu söylüyor. Bundan üzüntü duyan Gorbaçov, Sovyetlerin din gibi ilkel yapıları çoktan aştığını vurguluyor ve atağa geçerek Reagan'a neden 


Amerikalıların inanmayan insanlara tüm haklarını vermediklerini soruyor. 
Reagan “Evet veriyorlar!” cevabını veriyor ve şöyle devam ediyor: “Oğlum Ron bir ateist” 


Gorbaçov Mars'a iki devletin işbirliğiyle sefer düzenlenmesi teklifinde bulunarak konuyu 


değiştirmeye çalışıyor. 


Reagan ise Mars'ın cennete giden yolun üzerinde olduğunu ifade ederek onun bu çabasını boşa çıkarıyor ve konuyu kısmen de olsa asıl bahse çekiyor. Yine aynı konuda ısrar eden Reagan, oğluna bir gün çok güzel bir yemek yedirip sonuna kadar lezzeti tattırmayı daha 


sonra da bunu yapan bir aşçının olup olmadığını sormayı arzuladığını söylüyor. 
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Tartışmaktan bıkkınlık gelen Gorbaçev “Mümkün olan tek cevap: “tabii ki var?” diyor. 


Kitabımda yer verdiğim dokuz cesaret sahibi devlet başkanından, kişisel olarak dini yönünü en çarpıcı bulduğum Abraham Lincoln. Lincoln otuzlu yaşlarında dini yönden şüpheler içindeydi fakat seçmenlerini, kendisinin Hıristiyanlığa karşı ciddiyet taşıdığı hususunda ikna etmek zorunda kalıyordu. İç savaşın büyük etkisi ve Eddie ve Willie adlı iki oğlunun ölümü, Başkanlık yaptığı dönemlerde İncil okumaya onu teşvik etti. Hatta bir gün arkadaşının birine şu sözleri söyledi: “Bu kitabı yapabildiğince mantık dairesinde ve inançtaki dengeyi görerek 


değerlendir, mutlu ve daha iyi bir insan olarak yaşayacak ve öyle öleceksin.” 


Lincoln hiçbir zaman Tanrı'yı, kendi politikalarının nihai otoritesi olarak görmedi, aksine ahlaki görevinin, Tanrı'nın kendinden yapmasını istediği şeyi keşfetmek olduğunu düşünüyordu. Suikastten sonra masasında bulunan tarih atılmamış not onun dini inancı 


konusunda en iyi ipucunu veriyordu. 


O şunu karalanmıştı nota: “Allah'ın iradesi üstün gelir.” Allah'ın belli ki İç Savaş hususundaki tavrını anlamaya çalışan Lincoln'ün notu: “Kadir olan Allah, Birliği iç savaş 


olmadan da yok edebilir veya koruyabilir. Eğer bu işe başlamışsa, zaferi bir tarafa 


bağışlayacaktır. Fakat çarpışma hala devam ediyor (Vazgeçmemek gerekiyor)” şeklinde 


devam ediyor. 


Lincoln Allah'ın, Kuzey veya Güney'inkinden farklı bir amaç taşıdığını düşünüyordu. Bu 


yüzden bir başkomutan olarak bunu bulma çabalarına devam etmeliydi. 


Amerikan tarihi boyunca, dinin erdem sahibi ve cesur bir Devlet Başkanı'na nasıl güç 


verdiğini ve onu nasıl yönlendirdiğini gösteren bundan daha anlamlı bir ifade yoktur... 


Michael Beschloss devletbaşkanlığı tarihçisi ve aralarında “Başkanlık Cesareti, Cesur Liderler ve Amerika'yı Nasıl Değiştirdiler?1789-1989(Simon ve Schuster) isimli kitabın bulunduğu birkaç kitabın yazarıdır. 


VATİKAN, PAPA'NIN KURTULUŞ AÇIKLAMASINI DÜZELTTİ 
26 Mayıs 2013 -https://www.iyibilgi.com/?haber,294682 


Papa Franciscus, salı günü yaptığı "Herkes cennete gidecek, ateistler bile" açıklamasının ardından Vatikandan düzeltme geldi. Rahip Thomas Rosica tarafından yapılan açıklamada ateistlerin cennete gidemeyecekleri' belirtildi. 

Papa Franciscus'un salı günü toplu ayininde "Tanrı hepimizi affetmiştir, hepimizi, İsa'nın kanı ile. Sadece katolikleri değil, herkesi. Ateistleri de" sözleri hıristiyan aleminde ölümden sonrasına ilişkin tartışmaları körüklemişti. 


Ateist kurumlarından Foundation Beyond Belief (İnancın Ötesi Kuruluşu) sözcüsü Dale McGowan, Papa'nın sözleri üzerine, "insanlar arasıdaki güvensizlik ve korkuyu azaltan her böylesi açıklamaları duymak iyi" demişti. 


Perşembe günü vatikan'dan yapılan açıklamada Papa'nın sözlerine düzeltme getirildi. Vatikan adına açıklamayı yapan rahip Thomas Rosica, "ruhun kurtuluşu için, Katolik kilisesinin varlığından haberdar olan insanlar kilisenin nufusuna girmeleri gerekir" dedi. 


Niyetinin teolojik bir tartışma başlatmak olmadığnı belirten Rosica, "her erkek ve kadının, içinde bulundukları durum ne olursa olsun, ruhlarının kurtarılması mümkündür. Hıristiyan olmayanlar bile Kutsal Ruh'un kurtarıcılığına cevap verebilirler. İlk günah sebebiyle kimse kurtuluştan mahkum bırakılmamıştır" dedi. 


NAZIM HİKMET SANILDIĞI GİBİ ATEİST DEĞİLMİŞ.. 
www.haber3.com/-29 Mart 2008 Cumartesi 


Ünlü şair Nazım Hikmet ölmeden önce Müslüman olmuş. İddiayı Romanya'daki şoförü ve tanıklara dayandırılan bir dernek, Nazım Hikmet'in Türkiye'ye getirilip cenaze namazının kılınması için çalışmalara başladı. 


ölmeden önce müslüman oldu 


Nazım Hikmet'in Romanya'da yaşadığı dönemde şoförüyle yapılan görüşme ve önceki kayıtları kaynak gösteren Tüm İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri Mezunları 


Derneği (TİYEMDER) Genel Başkanı Selahattin Yazıcı, Hikmet'in ölmeden önce Müslüman olduğunu ve dinine bağlı bir hayat yaşadığını söyledi. 


cenaze namazını kılmak istiyoruz 


Nazım Hikmet'in cenazesinin Rusya'dan Türkiye'ye getirilmesini isteyen dernek yöneticileri, "Cenaze namazını kılıp kendi toprağında defnetmek istiyoruz" diyor. 


belgeler kesin 


Dernek Genel Başkanı Selahattin Yazıcı, Nazım Hikmet'in Romanya'da yaşadığı dönemde şoförlüğünü yapan ve oradaki bazı tanıklardan derledikleri bilgilerle bunu kesinleştirdiklerini belirterek, konuyla ilgili olarak hükümet nezdinde de girişimleri olacaklarını söyledi. 


Nazım'ın Hayatı Sürgünde Geçti 


Ömrü sürgün hayatıyla geçen ünlü komünist şair Nazım Hikmet'in ateist (tanrı tanımaz) olduğuna inanılıyordu. Nazım, 1950'de Rusya'ya kaçtı. 25 Temmuz 1951'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. O da Polonya uyruğuna geçti. 1963'te öldü. 
Moskova'da toprağa verildi. Orada yatıyor... iyibilgi.com 


ŞEYTAN AYETLERİ?NİN TEHLİKELİ İZİNDE? 


01.03.2008- Kaynak: www.iyibilgi.com-Timeturk.com 
Omer Çakkal'ın haberi 


Yazar Nedim Gürsel, haddini aşarak, 'Hz. Muhammed?in, Allah?ı ve ayetleri kendi çıkarı için kullandığını? iddia ediyor. 


Yazar Nedim Gürsel, ?Allah?ın Kızları? adlı bir roman yazdı. Gürsel, 'Hz. Muhammed?in, Allah?ı ve ayetleri kendi çıkarı için kullandığını? iddia ediyor. Bunun söz konusu olamayacağını belirten İSAM?dan Ömer Türker ise, Hz. Muhammed?in hayatının bir anlamda kamusal olduğunu hatırlattı. 


Şeytan Ayetleri, Allah?ın Oğulları derken, şimdi de Allah?ın Kızları. Oryantalist bakışla İslam?ı yorumlama düşüncesi, İslam coğrafyasında yetişmiş sanatçılar için gerek ülkemizde, gerekse Batı?da geçer akçe olmayı sürdürüyor. Selman Rüşti?nin Şeytan Ayetleri kitabının ve İranlı ressamın Allah?ın Oğulları adını verdiği gay tablolarının ardından benzer bir çıkışı, yaşamını Paris'te sürdüren yazar Nedim Gürsel yaptı. 


Gürsel, önümüzdeki hafta Doğan Kitap'tan yayımlanacak Allah'ın Kızları adlı yeni kitabında, İslamiyet'in doğduğu toprakları ve cahiliye dönemini anlatırken Hz. Muhammed'i bir roman kahramanı olarak yansıtıyor. Kuran'ı temel aldığını söyleyen Gürsel, bugün Hürriyet?e verdiği röportajda Hz. Muhammedin, ?özel hayatında Allah?ı ve ayetlerini çıkarı için kullandığını? iddia ediyor. 


Gürsel, İslam kaynaklarında da yer alan Hz. Muhammed?in Zeyd?in karısı Zeynep?e âşık olması olayını ve ebter olaylarını oryantalist bir bakış açısı ile çarpıtarak dile getiriyor. 


Peki, Allah?u Teala?nın ?Habibim? diye andığı Hz. Mumammed?in, Kuran ayetlerini kendi 


nefsi için kullanması söz konusu olabilir mi? 


İlmimizin yetmediği noktada İslam Araştırmaları Merkezi İSAM?dan ilahiyatçı Dr. Ömer Türker9?in görüşleri şöyle: 


Allah?ın Kızları ifadesi oldukça çirkin 


Zeyd olayında Hz. Muhammed?in açıklanmasını istemediği bir olay deşifre edilmiştir. Bunun hem de çarpıtılarak dillendirilmesi uygun değil. Hz. Peygamber?in kendi pratik hayatında ve stratejisinde Allah?ı kullanması söz konusu bile değildir. Bu bir peygamber hakkında asla söylenmemesi gereken bir söz. 


Gene bir başka olayda Hz. Ayşe için zina iftirası atılmış, Peygamber Efendimiz bir büyük bir sıkıntı içinde beklemiştir. Eğer ayetleri kendi özel hayatı için kullansaydı, sıkıntıya düşmeden hâşâ kafasından bir ayet uydururdu. 


Allah?ın Kızları ifadesi oldukça çirkin bir ifade. Ama asıl sorun, Hz. Muhammed?in Peygamberliğine aykırı bilgi ve yorumlar verilmesi. Yazar, Hz. Peygamber?in kendi çıkarları için ayetler uydurduğunu iddia ediyor. Bu tamamen yanlış. 


Kevser Suresi ?ndeki Hz. Muhammed ile ilgili suçlamaya verilen cevabı, yine Peygamber Efendimizin şahsi bir meselesi olarak değerlendiriyor. 


Yazarın anlamadığı temel mesele şu: Hz. Muhammedi ile ilgili hiçbir olay Hz. Muhammed ?in şahsi meselesi değildir. Ümmeti bağlar ve onlarla ilgilidir. Hz. Muhammed?in yaşamı, ayetleri bütünler ve dini oluşturur. Onu tek başına düşünmemek gerekir. Onun attığı her adım, arkasından gelecek nesiller için birer örnektir. Yani Hz. Muhammed?in hayatı bir anlamda kamusaldır. 


Yazar ayetlerin bağlamını çok yanlış bir yere oturtuyor. Nübüvvetle, peygamberlik müessesesi ile sorunu var. Vahye inanmakta zorlanıyor. Tüm sorun buradan ileri geliyor. Tüm ateistler elbette böyle düşünmüyor. 


Çocukken Dindardı, Gençken Marksist; Şimdi Bir Agnostik 


1951 yılında Gaziantep?de doğan Nedim Gürsel, dindar dedesi ile Cuma namazlarına gittiği 
çocukluk yıllarının ardından gençlik yıllarında Marksizme ilgi duydu. 209li yaşlarını Türkiye?de devrim yapma hayalleri kuran bir delikanlı olarak yaşayan Gürsel, aradan geçen uzun yılların ardından şimdi ne Müslüman ne de ateist. Kendi ifadesi ile o bir agnostik. Yani şüpheci. 


509li yaşlarını geçtikten sonra bir o kadar daha yaşamayacağını fark eden ve yeniden mutlak bir yaratıcıyı aramaya başlayan Gürsel?in metafizik kaygılarla yazdığı yeni romanı, kafasının karışık olduğu bir dönemin ürünü. Nedim Gürsel asla yeni bir Selman Rüşti değil. 
İnananların, kendisi hakkında merhametle dua etmesi gereken üretken bir romancı. 


DÜNYANIN EN ETKİLİ ENTELEKTÜELLERİ MÜSLÜMAN 
23 Haziran 2008-https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,73916 


Fethullah Gülen En Entellektüel. İngiliz Prospect ve ABD'li Foreign Policy dergileri 


"Dünyanın en büyük 100 entelektüeli" anketi yaptı. Müslümanlar ilk 10'u olduğu gibi kapattı. 


The Guardian gazetesi, İngiliz Prospect ve ABD'li Foreign Policy dergilerince ortaklaşa düzenlediği "Dünyanın en büyük 100 entelektüeli" anketinde Fetullah Gülen'in birinciliği kazanması derginin editörlerini şaşırttığını yazdı. 

İngiliz The Guardian gazetesi, Fetullah Gülen'in söz konusu ankette "dünyanın birincisi" seçilmesine dikkat çektiği haberinde Gülen'in birinci seçilmesinin ankete yandaşlarının yoğun bir biçimde katılmasına bağlandığını belirtirken Prospect dergisin editörü David Goohart da, daha önce Gülen adını duymadığını kabul ederken Gülen destekçilerinin anketle alay ettiklerini öne sürdü. 


Ankette birinci olan ilk 10 düşünürün hepsinin Müslüman olduğu, yazar Orhan Pamuk'un dördüncü sırada yer aldığı kaydedilen haberde, "Gülen'le müttefik olan AKP'nin kapatma davsı ile karşı karşıya olduğu ve İslami düzen getirmekle suçlandığı" belirtildi. 


Gazete, Gülen'in, sistemi devirmek suçlamasıyla yargılandığı davada temize çıktığını belirtirken de Gülen'in dünya çapında "Islam'ın toleranslı bir yaklaşımla eğitildiği çok sayıda okulu kurduğunu da kaydetti. 


Liste Müslümanlardan Oluştu 

Derginin yeni çıkan sayısında, anket sonuçlarıyla birlikte, oylamayla ilgili bir değerlendirme de yer aldı. Açıklamada, ankete 500 binden fazla kişinin oy kullandığı ifade edildi. Oy kullananların sayısıyla ilgili olarak 'çığ' benzetmesini kullanan dergi, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu kadar büyük ilgi, seçtiğimiz kadın ve erkeklerin gücü hakkında özel bir şeyi ortaya çıkarıyor. Listeye eklenen aydınlar, fikirlerinin etkisi nedeniyle seçildiler. Fakat 'halk aydını olmak geniş ve çeşitli kitlelerle iletişim kurma yeteneğine de sahip olmak demektir." 


Foreign Policy, listedeki bazı aydınların kişisel internet sitelerini kullanarak, bir kısmının da basın açıklamalarıyla anket hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi tercih ettiğini hatırlattı. 
Dergi, anketin en etkili biçimde ise Fethullah Gülen ismiyle birlikte tanıtıldığını vurgulayarak, 


Gülen'e yakınlığıyla bilinen Zaman Gazetesinin ilk sayfasında anket haberinin yayınlanmasından sonra oyların akmaya başladığını belirtti. Gülen'in destekçilerini, 'sınıf atlamaya istekli, eğitimli Müslümanlar' olarak tanımlayan dergi, bu kişilerin verdiği oylarla Gülen'le birlikte diğer Müslüman aydınları da ilk 10'a taşıdığına dikkat çekti. 


İşte Dünyanın En Büyük Düşünürleri! 
1- Fethullah Gülen 

2- Muhammed Yunus 

3 Yusuf El Kardavi 

4- Orhan Pamuk 

5- Atzaz Hassan 

6- Amir Halit 

7- Abdülkerim Suruş 

8- Tarık Ramazan 

9- Myhammed Mamdani 
10- Şirin Ebadi 

11- Noam Chomsky 

12- Al Gore 

13- Bernard Lewis 

14- Umberto Eco 

15- Ayaan Hırsi Ali 


16 -Amrtya Sen 

17- Ferid Zekeriya 

18- Gary Kasparov 

19- Richard Dawkins 
20- Mario Vargas Llosa 


aktifhaber.com 
Yorumlar: 


Zeynel 


F. Gülen 

KENDİNİ BARIŞA ADAYAN Fethullah Hoca'nın tek suçu; TÜRK olmak, tabii kk MASON olmamak! Şimdi O Rumeli veya Kafkas kökenli bir MASON, ROTARYEN, LİONS olsaydı; askeriye, ordu, TÜSİAD'çılar, Yüksek Yargı, medya, istihbarat hiç böyle davranır; ülkemizde O'na emdiği sütü burnundan getir miydiler? Masonik odaklarla ve NATO paşalarıyla ve maşalarıyla irtibatlı web sitelerine bakın bir; iftiranın bini bir para. Herhalde dünyada bugüne kadar hiçbir insana bu kadar iftira ve ağır ithamlar atılmamıştır. FEthullah Hoca; hem KÜRT, hem de Alevi dostudur aynı zamanda. Bugüne kadar hiçbir menfaat düşünmeden Kürt ve Alevi vatandaşlarımız en sahici, samimi desteği O'ndan gördüler. İddia ediyorum ki, Gülen Gerçeği olmasaydı; bu ülkede çoktan iç savaş çıkmıştı. Aleviler, Kürtler toptan katledilmişti. Laik ve tavizsiz Atatürkçü nesiller, gençler ve Aleviler; Fethullah Hocama derin şükran, minnet ve vefa borçludur. Hürmetle ellerinizden öperim Hocam! Senin sayende Türkiye'nin her yerine cemevleri açabiliyoruz. Diyanet'in inadını da kırdınız, yumuşattınız. Çankaya'dan sonra Maltepe'de de BÜYÜK BİR CEMEVİMİZ oldu; Tanrıma şükürler olsun.23 Haziran 2008 21:08 


Suzan Burçin Ar 


Fethullah Gülen'i neden ağlatıyoruz? 

Kendini aşmak, kalıpları aşmak, hele sınırları aşmak hiç de kolay değil!..Bir yüzyılda böyle kaç Türk, kaç müslüman çıkar! Hele menfaat ve husumat cephelerinin kin, nefret, gayz ve yargısız infazlarıyla kuşatılmış bir millet, bir ümmet içerisinden!..Biliyorum, Fethullah Hoca dünyevi bir beklenti, saltanat, ünlü olma gibi bir dert ve amaç içerisinde değil! Belki de bunlardan nefret ediyor! Ama O, NOBEL BARIŞ ödülünü, hatta Edebiyat Ödülünü bile çoktan hak etti! Eserleri belki 150 ülkede 100 dilde okunuyor! Ne yazık ki, böyle bir insan Türkiye'de yeterince tanınmıyor, dindar kesim tarafından bile kıskançlık ve vefasızlıkla karşılanıyor. Bir de O'nu hiç tanımadığı,kendisiyle bir kez görüşmediği ve hiçbir kitabını okumadığı halde düşmanlık edenler var! 
Talihsizler! Kendi ülkesine. kendi kültür ve coğrafyasına, kendi insanına düşmanlığı bir marifet ve kendilerine itibar sayanlar!.Söyler misiniz bana; hala Orhan Pamuk'un, Fethullah Gülen'in 50'nin çok üzerindeki eserleri okullarda neden okutulmuyor? Zannedersem şu an Gülen'in bazı kitapları, bazı ülkelerde askeri okullarda okutuluyor, hatta genç subaylara ücretsiz dağıtılıyor! Ya Türkiye'de? Kendini Türk, İslam, insanlık davasına adamış; hiçbir dünyevi ve siyasi bir beklentisi olmayan bir kişiyi, "Humeyni gibi dönecek!" türü küstahça ve haince haber ve dedikodularla cehennem azabı çektiriyoruz! "Türkiye'ye gelirse..." diye tehdit ediyor; gurbet ellerde, ABD'de yaşamaya mahkum ediyoruz! Ama O, azılı düşmanlarını da affediyor! 23 Haziran 2008 20:19 


BİLİNÇ KIYAMETİNE DİKKAT! 
5 Nisan 2010 -https://www.iyibilgi.com/?haber,160209 


Bilinç sıfırlama ve hafıza silme harekatı yolda. 
Oktan Keleş / Neipano 
Şeytani seçilmiş zekaların yeni ürünü. Yeni din anlayışına biçtikleri rol. 


l- Önce insanlık bilincini, hafızasını, zekasını silmek. 


2- Daha sonra kendi anlayışlarını, insanlığın sıfırlanmış zeka ve hafızasına işleyerek yeni bir bilinç oluşturmak. 


Silinecek insanlık bilincinde dini inançlar dahil olmak üzere tüm bilgiler; dünya insanını ilgilendiren tüm argümanlar mevcut. Böylelikle, seçilmiş bir dünya kitlesine bir nevi bilinç kıyameti yaşatıp yeni bir çağ başlatmak. 


Amaçlanan asıl plan dünya hafızasını (tarihini) tümden yok edip; yani insanlık bilgisinden kopartıp yeni bir tarih başlatmak. 


Ancak bu planda o kadar yeni kavramlar ve içerikler mevcut ki, "tarihi başlatmak" derken aslında başlayan her şeyi yok etmek üzerine kurulu bir sistem bu... 


Şöyle düşünün: 


* Tüm insanlık bilgilerinin, dünya tarihinin; bilinen her şeyin silindiği, unutturulduğu bir insanda yeni bir sistematik bilinç oluşturuluyor. 


* Oluşturulan bilinç illa ki bir başlangıca sahip olacaktır. Yani sıfır noktasından sonraki başlangıç bir tarih gelişimidir. İşte bu başlangıcı bile yok eden; hiçbir şekilde dünü olmayan, düne ait bilgisi olmayan bir bilinç. 


* Dahası bu insanın geleceği de olmayacaktır. Gelecek bilinci olmayacaktır. O insan için bugün vardır ve bugünün içine hangi komutlar sığdırılmışsa onu yaşayacaktır. 


* Gelecek bilgisi olmayan bir insanın gelecekten beklentisi de olmayacaktır. 
Lütfen bu ibareye dikkat ediniz: 


* Eğer insanın gelecek bilgisi olursa, gelecekten de beklentisi olacak ve bu gelecekten umduğu beklentileri gerçekleştirebilmesi için inisiyatif alacak, plan kuracak ve harekete geçecektir. 


İşte bu yüzden "Singularity Planlayıcıları" geleceğin inşasını kimsenin ellerine bırakmamak ve insanın dünden; yani geçmişinden tecrübe almaması, gelecekle de ilişkisini kesmesi için sistemleri deneylemektedirler. Birkaç aşamalı geçiş formülleri deney aşamasındadır. 


Geçmiş ve geleceği olmayan bir bilincin, sadece bugünü yaşaması; yani his, duygu ve akıl parametrelerini geçmiş ve geleceğe kapatması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için insanı bu hâlde yaşatacak ve bugününü din olarak algılatacak birçok planları vardır. 


Konu çok detaylı; ama birkaç somut örnek: 

* "Geçmiş yoktur." inancı bilince işlenir. "Sadece bugün vardır. Yaşadığın an vardır." 
* Bunları anımsamak; yani "Dün vardı." bilgisi günahtır ve imha cezası gerektirir. 

* "Gelecek de yoktur." "Var" demek imha cezası gerektirir. 

* Böylelikle gelecekle ilgili plan yapmayan maymunlaştırılmış bir nesil oluşur. 


* Şeytaniler bu nesil için geleceği inşa eder. Geleceği eğer onlar inşa ederse bir sonraki gelecek yine Şeytanilerin elinde demektir; tabii ki kendilerince... 


Aklıma Yunus Emre Hazretleri'nin şu dizesi geldi: 
"Dem bu demdir, dem bu dem." 


Öyle ise bizler de anımızı çok iyi değerlendirmeliyiz ki, gelecek, birilerinin hükmüne, eline geçmesin. Allah'ın sünnetullahında her devrin sahipleri vardır. Kimi zaman devirleri zalimler sahiplenmişler, kimi zaman inananlar... Mesela bir zamanlar Zülkarneyn (as) ve Süleyman (as) gibi inananlar, bir başka zaman ise Nemrut ve Buhtunnasr gibi zalimler... Konumuza geri dönelim: 


Singularity içeriğinden birkaç plan: 

1-Tüm zekalar aynı seviyeye getirilmeli. 

2- Tüm insanlık bilinci yok edilmeli. 

3-Bu, aşamalı olarak bilim ve yeni bir akım hâlinde gerçekleştirilmeli. 


4-"Bilim öyle ileri gitmiştir ki..." inancı insanlara; yani bilimle alakası olmayan insanlara hissettirilip onlarda aşağılık kompleksi ve işe yaramadıkları psikolojisi yaşattırılmalı. 


5-Dahiler, zekiler, bilim adamları elenmeli. 
6-Dünyada süper beyinler zümresi ve işe yaramazlar zümresi oluşturulmalı. 


7-Bilimde gelinen durumun her insanı ölümsüz kılacağı düşüncesi telkin edilmeli ve buna inandırılmalı. 


8-Kafası kesilen bir insanın dondurulup tekrar birleştirileceği çalışmalarının deklare edilmesi... (Birinin kafasını kesip sonra birleştirme -sözde- mucizesi; Deccali bir vasıf. ) 


*Bu sekizinci madde, Calut'un kafasını kesen Hz. Davud'un kılıcının karşı operasyonudur ki inşallah Asâ'da açıklanacak. 


9-Dijital bilimin insan vücudu ve suretini ele geçirmesi... Önce zihinden başlayarak yarı makine (organları plastik) insanların meydana getirilmesi... 


10- "Uzun yaşamın sırrı çözüldü." imajının (ölümün yenilmesi) oluşturulması... Böylelikle ortada hesap verilecek bir gün olmayacak. 


11- En güvenilir insanların bizzat bu işlere, deneylere kendilerini kobay olarak kullandırtmasıyla "güvenilirliğin" arttırılması... Bu işin başındaki adam Ray (Raymond) Kurzweil'dir. Ray Kurzweil, Dünya Büyük Şeytani Organizasyonu'nun 9'lar konseyi adayıdır. 
İlk 21 kişi arasında... Bilim dünyasının karanlık prenslerinden biri... (**) 


Singularity felsefesi: 

* Var olmayanı var gibi göstermek. 

* Deccali bir yaklaşım. 

* Mucizeler (bilimsel) göstererek insanlığı etkilemek. 
* Cennet ve cehennem temaları. 

* Dünyada yalancı sahte cennetler kurma projeleri. 


* Singularity felsefesi hak eden insanlara ömür boyu cennet vaadi ve teknolojik yalancı cennet tabiriyle kurulacak mekanlar... 


Akla Hz. Peygamber Efendimiz (sav)'in Deccal ile ilgili hadisi geliyor: 


"Kim Deccal'i görürse Deccal yalancı cennet gösterecek. Onun cennetine kimse el uzatmasın. 
Onun gösterdiği cennet aslında cehennemdir. Cehennem diye gösterdiği cennettir. Dikkat edin." diye buyurmuştur. 


Bu şahıs (Ray Kurzweil) kafasını kestirip klonlanmasını istemektedir. Hz Davud'un Calut'un kafasını kesişinin sembolü gibi... 


Henüz bu planın tanıtımı, akımın varlığını yayma aşaması gündemde. Aldığımız bilgiye göre, bu işin bir de İstanbul sorumlusu olarak R. C. Dawkins diye biri varmış. Önce bilimkurguya aşina gençliğe ve sosyeteye panellerle ("Bitkiler ve hayvanlar dünyasındaki sırlar." adı altında) yeni akımı yayma faaliyetleri hazırlığındaymışlar. Yakında birtakım gençliğin, kişilerin beyinleri adeta afyonlanmış gibi bilinç temizleme derslerini ve öğretilerini duyarsanız şaşırmayın. Çağımız birçok gelişmelere gebe. Konu çok detaylı... Biz sadece masum gibi başlayan yeni bir akımın tehlikesine karşı bilinç oluşturmak istedik. Çünkü artık bilim ve teknolojiyi kullanarak zihin avcılığı yapmak kolaylaştı. 


Karşılaştıkları en büyük engel Kur'an bilgileri. Onun içindir ki bu öğretiyi zihinlerden silmek ve -aslında tüm inançları- yok etmek istiyorlar. Hatırlayın "Bunların elinden Kur'an'ı almadıkça bir şey yapamayız." diyenleri... Metot ve teknikler değişti; ama amaç aynı. Her şeye rağmen Allah'ın da bir planı vardır. Ama kullara düşeni de kullar yapmalı. 


LAİK KÖKTENCİLER MİLYONLARCA İNSANI ÖLDÜRDÜ! 
12 Nisan 2008-https://www.iyibilgi.com/?haber,62437 


"Teknoloji ve endüstriyel katliam mekanizmalarıyla silahlanan ütopik ideolojiler, son yüzyılda on milyonlarca insanı öldürdü." Chris Hedges'ın her satırından derin bir birikim akan makalesi... 

Chris Hedges* 


Amerika'daki savaş din ile bilimin arasındaki bir savaş değildir. Dindar ve laik köktenciler arasındaki bir savaştır. İnsanlığın kendisini mükemmel yapabileceği ve kaderine hükmedebileceği ütopik ve büyülü inançla kendinden geçmiş iki grubun arasındaki savaştır. 


İnanç çağında yaşıyoruz. Akıl, teknoloji, bilim ya da Mesih İsa'nın tekrar gelmesiyle mükemmel olacak bir dünyaya doğru bir tür olarak geliştiğimize inandırıldık. Kötülük kökten yok edilebilir. Gelişmeye engel gibi duran belirsiz güçler veya kültürler üzerine savaş ilan edildi. Laikseniz din soykırımdan, adaletsizlikten, zulümden, geri kalmışlıktan, zihinsel ve cinsel baskıdan dolayı suçlanır. Laik hümanizm tekrar doğarsanız Şeytan'ın bir aracı olarak etiketlenir. 


Bununla beraber, insanlığın ahmaklığı her yeri kaplıyor. Tüm insan çabalarına bulaşıyor. 
Kendini kurumsal dinden veya bilim ile akıl tutkusundan muaf tutmuyor. Bizi kuşatan en büyük tehlike inananlardan ya da ateistlerden gelmiyor. Asıl tehlike dinin, bilimin ya da aklın kisvesi altında olup kendimizi insan tabiatının sınırlarından özgürleştirip insan türlerini mükemmelleştirebileceğimizi hayal edenlerden geliyor. 


Tür olarak ahlaken geliştiğimizde ısrar edenler kendilerini kandırıyorlar. Bilimde ya da insan tarihinde veya insan tabiatında bu düşünceyi destekleyen bir şey yok. İnsan bireyleri insan topluluklarının yapabildiği gibi ahlaki gelişimler sağlayabilir ama aynı zamanda ahlaki bozukluklar da yapabilir. Kişisel ve toplu tarihlerimiz doğrusal değildir. Aydınlık ve karanlık dönemler arasında değişiyoruz. Maddesel olarak ileri gidebiliriz ancak ahlaken ileri gitmiyoruz. Toplu ahlaki gelişmeye olan inanç insanlık tarihinin trajik gerçeği kadar insan yapısına özgü kusurları da göz ardı ediyor. Kaçınılmaz ahlaki gelişmeye olan inanç, laik ya da dindar formda nasıl gelirse gelsin, büyülü bir düşünce. Bu efsane hikayelerinin laik versiyonu pek çok kilise kürsüsünde vaaz edilenden daha az fantastik ya da daha az hayal ürünü değil. 


Ütopya kelimesi 1516'da Thomas More tarafından Yunan hiçbir ve yer kelimelerinden türetilmiştir. Ütopik olmak, fantastik ve gerçekdışı bir dünyanın oluşturulması için yaşamak kişiyi gerçekten uzaklaştırmak için hiçbir yerde yaşaması demekti. Sadece gerçeğe dayalı bir etik inşa ederek kişi insan yapısının ve insan gücünün tehlikelerini ve sınırlarını göz önüne alabilir ve sosyal ve siyasal problemlerimizle başa çıkmak için davranışımızı ayarlamaya başlayabiliriz. Mümkün olmayan gelişmelerin ve muhteşem sonuçların tüm ütopik planları ahlaki kirlilik, suçluluk ve fanatiklikle sonuçlanıyor. 


Amerika Birleşik Devletleri tarafından şimdiki “terörle savaş” ütopik bir bakış açısıdır. 
Savaşılıyor ki böylelikle kötülük şiddetle kökünden yok edilebilsin. Bunun taraftarları küresel kapitalizmin “akıl” güçleriyle yönetilen “makul” ve “sivil” hale gelecek bir dünya vaat ediyor. 
“Terörle savaşı” destekleyenler zafer elle tutulabilir bir duyguymuş gibi konuşuyorlar. Bu uyum içinde bir dünya asil görüşü bizi insan gelişimi adına yurt dışındaki sürgün yerlerimizde ve Irak'ta gereksiz cinayet ve zulüm işleyen canavarlara, suçlulara dönüştürmek için kullanılıyor. 


Özgürlük, evrensel mutluluk ve refah isteğinin insan hayalinde baştan çıkarıcı bir çekiciliği vardır. Ayrıcalıklı, ütopik tarikatlarla aşılanan ilk kiliseleri de işgal etmişti. Bir tür olarak ahlaken geliştiğimiz düşüncesiyle rahatladık. İşlerin daha da iyiye gitmesini istiyoruz. 
İlerlediğimize inanmak istiyoruz. Bu umut gerçeklikten daha güven verici. Ama şu anki dünyamızdaki bütün işaretler ekolojik tahribat ve iklim değişikliği, çoklu nüfuslar, aşırı nüfus ve doğal kaynakları yavaş yavaş azaltan savaşlar neticesinde ortaya çıkan anarşiyi ve toplu nüfus göçlerini işaret ediyor. Bu büyüyen felaketlere gönderme yapmak için kullanılması gereken bilim bizi korumak için değil, kazanç sağlamak ve ekonomiyi harekete geçirmeye çalışan kuruluşların bir aleti haline gelecektir. Genetik olarak değiştirilen organizmalar ve nanoteknolojiler gibi potansiyel olarak tehdit eden yeni teknolojiler canlıların yaşadığı yere etkisi anlaşılmadan serbest bırakıldı. 1930'da yaklaşık 2 milyar olan küresel nüfusun 21. 
yüzyılın ortalarında 8 ila 9 milyara fırlaması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki kontrolsüz büyüme olursa artık kendimizi besleyip güçlü tutamayacağız, özellikle Çin gibi uluslar Avrupa ve Kuzey Amerika'daki sanayileşmiş ulusların tüketim seviyelerine çıkmaya çalışıyor. Bize tabiattan sağlanan hayatı destekleyen hizmetlerin yaklaşık olarak üçte ikisi zaten dünya çapında baş aşağı düşüşte. Eski fetih, genişleme ve sömürü savaşları hava, gıda, yaşanılabilir hayat şartları ve su gibi temel ihtiyaçlar için yapılan savaşlara yerini bırakacak. 
Biz bu faciaya doğru giderken, bilim adamları keşifler yapmaya, bu keşifleri bize sunmaya ve bu sarsıntıyı kolayca atlatmaya devam ediyor. 


Bilimin ve aklın bizi kurtaracağı inancı bu büyüyen felaketleri göz ardı etmeyi ya da küçültmeyi mümkün kılıyor. Bilimin tanrısı bizim adımıza müdahale edecektir diye rahat düşünceyle felakete doğru sürükleniyoruz. İşlerin ilere gitmediği ve muhtemelen daha da kötüleşeceği bir dünyada yaşamak moral bozucu. İnsan tabiatının geri dönülemez sınırlarında ve büyük hatalarında tuzağa düşmüş yaratıklar olarak kendimizi düşünmektense yüzyıllarca insan gelişiminin nihai sonucu olarak bir sürecin zirvesinde olduğumuza inanmayı tercih ediyoruz. Kaçınılmaz süreç düşüncesi bizi kargaşa zamanında rahatlatıyor. Kendimizi yaratılışın merkezine koymamıza, kendimizi diğerlerinden daha üstün görmemize izin veriyor. Dar kişisel menfaatimizi evrensel bir iyiliğe dönüştürüyor. Ancak bu ahlaki olarak sorumsuz. Gözlerimizi gerçeklikten başka tarafa çevirmemize ve umutlarımızı saçma bir inanca bırakmamıza izin veriyor. 


Bilim gibi akla dayalı ve ölçülebilir yöntemlerin insan toplumunu mükemmelleştirmek için kullanılabileceğine olan inanç büyüye, meleklere ve ilahi müdahaleye olan inançtan daha az saçma değil. Maddi dünyayı değiştirme sürecinin bir parçası olan bilimsel yöntemler bulanık siyaset, fikir, değer ve etik dünyasında neredeyse faydasız. Ancak kolektif ahlaki sürecin 


olabilirliğine, tür olarak ruhen ve ahlaken gelişebilme yeteneğimize inanma baştan çıkarıcı. 

Geçmişte mümkün olmayan hayallerin ardından koşan nüfusların mahkum olduğu şeydir ve bize de tekrar hükmetmekle tehdit ediyor. Merkezinde insandan daha fazlası olabileceğimiz hatta tanrılar olabileceğimiz ayartıcılığı bulunuyor. 


Tanrı'ya inanan ya da inanmayanlardan korkmamıza gerek yok. Günaha inanmayanlardan korkmamız gerekir. Günah kavramı her şeye gücümüzün yetmeyeceğinin, insan kusurlarıyla ve kendi menfaatimizle sınırlandığımızın saf kabulüdür. Günah kavramı mükemmel bir dünyanın ütopik hayallerinde bir kontroldür. Kendi mükemmelliğimize inanmamızdan ve insan türünün bilimde ve teknolojide maddi gelişmelerle birlikte ahlaki gelişmeler de sağlayacağı yanılsamasından bizi korur. Tanrı'dan uzaklaşmak zararsızdır. Azizler bunu yüzyıllardır yapmaya çalışıyor. Günahtan uzaklaşmak faciadır. Tanrı'nın iradesini bildiklerini ve onu taşıdıklarına inanan dindar köktenciler ciddi insan sınırlamalarını önemsemezler. 
Onlar günahtan uzakmışlar gibi davranırlar. Richard Dawkins'ten Sam Harris'e, Danniel Dennett'e, Christopher Hitchens'a kadar laik ütopikler de insan olduklarını unutmuşlardır. 
Hem onlar hem de dindar köktenciler mutlak önemsiz şeylerle uğraşırlar. O gördükleri gibi görmeyenler, konuştukları gibi konuşmayanlar ve davrandıkları gibi davranmayanlar ancak değişime ya da köklerini kurutmaya değerler. 


İnsan tabiatının geliştirilebileceğine ve mükemmelleştirilebileceğine, tarih boyunca muhteşem bir zirveye doğru hareket ettiğimize olan inanç kusurlu bir ilahiyattır. Dindar ya da laik başlıklar altında kurulacak vahşi ve eskatolojik görüşlere izin verir. Esas tehlikeli olan bu inançtır. Ve yeni ateist yazarlar grubunun düşüncelerini renklendirmektedir. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bize Tanrı'nın bakışıyla değil, rasyonel zekanın saflığına göre söyleyeceklerdir. Onlar da kendi görüşlerine uymayanları yok etmeye çalışacaklardır. Onlar da Aydınlanma erdemlerine kendi hoşgörüsüzlüklerini saracaklardır. 


Sam Harris şöyle yazıyor; “Bazı öneriler öyle tehlikelidir ki onlara inanarak insan öldürmek ahlaki bile sayılabilir. Bu olağan dışı bir iddia gibi görünebilir ancak sadece yaşadığımız dünya hakkında sıradan bir gerçeği beyan edebilir. Belli inançlar taraftarlarını ulaşılan her huzurlu ikna aracının ötesine yerleştirirlerken, onları başkalarına karşı olağan dışı şiddet davranışları işlemeye teşvik ediyorlar. Aslında bazı insanlarla konuşmak bile yok. Esir edilemiyorlarsa ve genellikle edilemezler, o zaman hoşgörülü insanlar nefsi müdafaa için onları öldürmekte kendilerini haklı çıkarabiliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri”nin Afganistan'da yaptığı budur ve diğer Batılı güçlerin kendimize daha çok maliyetle ve İslam dünyasının herhangi bir yerindeki günahsız insanlara teşebbüs etmeye kalktığı da budur. 
Aslında fikir savaşı denilen şeyde kan dökmeye devam edeceğiz.” 


Mutlak diye iddia edilen herhangi bir bilgi türünün bilgi olması sona erer. Bir inanç türüdür. 
Harris ve diğer ateist yazarlar 1 milyar Müslümanı küçük bir suçlu ve terörist alt kümesine benzetir. Medeniyet adına haklı çıkarılamayacağı haklı çıkarır. Bu ateistlerin akıl ve bilim jargonu altında saklı tutkuları ütopyaları adına toplu kıyımlar gerçekleştiren Hıristiyan ve Müslüman köktencilerin tutkuları gibi iflas etmiştir. Dindar köktenciler kendi korkuları ve kendi itibarlarını büyütmeye hizmet etmesi için dini saptırıp çarpıtıyorlar. Ateistler aynı şeyi bilim ve akılla yapıyorlar. Bu iki grup insan doğasına karşı fetih yapabileceğimiz, kusurlarımızı aşıp mükemmel toplumu inşa edebileceğimiz efsanesiyle uğraşıyorlar. 


Bu ateistler ve Hıristiyan radikaller kendilerinin hizmetinde ve kendi güçlerinde olan ahlaken iğrenç küçük inanç sistemleri kurmuşlardır. Bizi gerçekliğe dayanmayan bir dünyaya zorluyorlar, güç ve şiddetin, kendini büyük görmenin ve kör ulusalcılığın sorgusuz sualsiz iyi olduğu bir dünyaya. Bizi bilmediğimizden ve anlamadığımızdan korkmaya itiyorlar. Bu korkuyu zorbalığı ve savaşı haklı çıkarmada kullanıyorlar. Onlar gibi görünen ve davranan 


küçük idollerin önünde eğilmemizi istiyorlar. Tanrı'ya veya akla bir gün yeterince inanırsak istediğimiz her şeye bir gün sahip olacağımızı söylüyorlar. 


İnsan olmanın sert sınırlarını kabul etmeliyiz. Gerçekle yüzleşmeliyiz, gelecek on yıllarda iç açıcı olmayan ve Zor olacak bir gerçeklikle. Ütopik bakış açılarıyla gözleri kör olanlar mümkün olmayan hayallerini ve asil ideallerini gerçekleştirmek için kaçınılmaz şekilde güç kullanacaklardır. Ne kadar barbar olursa olsun sonuçların araçları haklı çıkaracağına inanıyorlar. Teknoloji ve endüstriyel katliam mekanizmalarıyla silahlanan ütopik ideolojiler son yüzyılda on milyonlarca insanı öldürdü. Erdem ve gerçeklik adına acı çekmemizi ve ölmemizi istiyorlar. Ateistler sonunda bize eski ve tehlikeli bir inancı sunuyorlar. Bu daha önce gördüğümüz bir inanç. Bu savaşmamız gereken bir inanç. 


*Harvard İlahiyat Okulunda seminere giden Chris Hedges,”I Don't Believe in Atheists (Ateistlere İnanmıyorum)” kitabının yazarıdır. Bu yazı Hedges'in Sam Haris ile münazarası kısmından esinlenerek kitaptan adapte edilmiştir. 


Timeturk 


İLAHİ KİMYA 
05/06/2005-Türker Alkan-Radikal 


Yalnız bizde değil, bütün dünyada bir 'Darwin kavgasıdır' gidiyor. 'Yaratılış' düşüncesini destekleyenler pek kızgın: 'Nasıl olur da maymunlarla müşterek atalarımız olabilir?" Mesele maymunlaşmaktan ibaret değil kuşkusuz, 'evrim kuramı", kutsal kitaplardaki yaratılış öyküsünü yadsıyarak ilahi gücü inkâra yöneliyor. Pek çok dinde yer alan 'Tanrı, insanı kendi sureti üzre yarattı' anlayışını da zora sokuyor. 

Elbette bütün bunlar tartışılabilecek şeyler. 

Her iki kanatta olanların da söyleyecek çok sözü var. Bana kalsa yaratılış kuramını desteklemek isterdim. Çünkü ben de insanım, aptal bir şempanzenin torunu olmaktansa, Tanrı tarafından özenile bezenile yaratılmış olmayı tercih ederdim. Ama öte yandan evrimcilerin ileri sürdükleri tezler de yabana atılacak cinsten şeyler değil. 

1950'lerde biyolojide insanın yaşamasını sağlayan bir 'canı' olduğu fikriyle, insanın salt kimyasal ve fiziksel etkileşimlerden oluştuğunu ileri süren 'sistemciler' arasında yaman bir tartışma geçmişti. Aslında bu tartışma hiç bitmedi, çeşitli biçimlerde sürüp gitti. 

Özellikle biyolojideki ve tıptaki yeni gelişmeler, yaşamın nasıl büyük bir 'tasarım' sonucu oluştuğunu göstererek bütün bunların salt bir rastlantı eseri olamayacağını söyleyenleri destekleyen veriler sunuyor. 'Zekâ eseri bir tasarımdan' söz ediliyor. Bu alanda çalışan önemli bilim adamlarından birisi şunları söylüyor: "Çok büyük bir tuğla yığınının altına bomba koyup hepsini havaya uçursaydık, yere düşmekte olan tuğlaların rastlantı eseri büyük bir saray oluşturması ne kadar mümkünse, evrim sonucunda rastlantılarla şimdiki canlı yaşamının oluşması da o kadar mümkündür!" 

Öte yandan hemen her gün insanın nasıl olağanüstü bir makine olduğunu ortaya koyan bilimsel buluşlarla karşılaşıyoruz. 'İlahi' saydığımız pek çok şeyin kimyasal-fiziksel 


tepkimelerin sonucu olduğu iddia ediliyor. 


Gün geçmiyor ki şuna benzer haberler çıkmasın: Annelik içgüdüsünü sağlayan kimyasal bir madde bulundu. Buna göre, annelik içgüdüsünün hiçbir ilahi yanı yok. Evrim sürecinde oluşan bazı kimyasal maddelerin etkisinden ibaret. 

Bir başka haber: İnancı sağlayan beyin merkezi bulundu. Başta dini inanç olmak üzere bütün inançlarımız bu merkezin çalışmalarıyla belirleniyor. 

Anımsayabildiğim kadarıyla 'aşk' da böyle beyinsel ve kimyasal bir etkileşim sonucunda ortaya çıkıyordu. 

Geçenlerde bir buluş daha duyuruldu: İnsanda güven duygusu uyandıran bir koku bulunmuş. 
Bundan sonra güvenilir olmak için gayret 

sarf etmenize gerek kalmayacak. Yanınızda taşıdığınız 'güven spreyini' karşınızdakinin gözüne sıkın, yeter! Özellikle politikacıların işine yarayacak bir buluş olmalı. 

Dünkü gazetelerde bir haber vardı. Trafik kazalarında kokuların da etkili olduğu ortaya çıkmış: Lavanta sürücüyü gevşetiyormuş, parfüm cinselliği öne çıkarıyormuş, çimen kokusu hız yaptırıyormuş! 

Gün geçmiyor ki buna benzer buluşlar ortaya çıkmasın. Kısacası, 'Bizim dedemiz maymun değildi' demekle iş bitmiyor ki. Kokulardan, salgılardan, genlerden, lenflerden, gri maddeden oluşan etten bir makine (veya bilgisayar) olmak, maymun torunu olmaktan daha onurlu ve sevimli bir şey değildir bence. 


Öyle kolay çözülecek bir sorun değil bu. 


KÖTÜLÜK YAPAN İYİ İNSANLAR 


Son günlerde fazlaca adı geçti 'Tanrı Yanılgısı' adlı kitabın. Ben de merak edip okumaya başladım. 

İddialı bir kitap: Tanrı'nın yokluğunu kanıtlama derdinde. Her şeyden önce burada bir mantık sorunu yok mudur? Bir şeyin varlığını (etkilerinden yola çıkarak) kanıtlamak mümkün olabilir, ama yokluğunu nasıl kanıtlarsınız? 

Kitabın yazarı Richard Dawkins'in çok saldırgan ve iddialı bir üslubu var. Ve konuya fazlasıyla tek yönlü bakıyor. Dinleri ağır biçimde eleştiriyor ve eleştirilerinin pek çoğunda haklıdır. Fakat dinlerin bireyler ve toplumlar açısından taşıdığı işlevlere hiç değinmiyor. 

Şu satırlar tipik bir örnek: "Nobel ödüllü Amerikan fizikçi Steven Weinberg'in dediği gibi, 'Din, insanoğlunun yüceliğinin alçaltılmasıdır. Din olsa da, olmasa da her zaman iyi şeyler yapan iyi insanlar ve kötü şeyler yapan kötü insanlar olacaktır. Ancak, iyi insanların kötülük yapabilmesi için din gerekir." Blaise Pascal benzer bir şey söylemiştir: "İnsanlar dinsel inanç yoluyla yaptıkları kötülükleri başka bir yolla asla bu kadar eksiksiz ve neşeyle yapmazlar." 
Dine yöneltilen bu eleştirileri destekleyecek pek çok kanıt vardır kuşkusuz. Avrupa'daki din savaşlarına, haçlı seferlerine, Kızılderililere yapılan zulme, Musevilerin çektiklerine... O 


kadar gergin gidelim demiyorsanız 'Siz Hıristiyansınız, biz Müslümanız' diye rahipleri kıtır 


kıtır kesenlere, Hrant Dink'i vuranlara bakabilirsiniz. 

İnsanlık tarihi, Tanrı adına işlenen cinayetlerle doludur. Hz. İbrahim bile oğlunu Tanrı adına kurban edip katil olacakken son anda kurtulmadı mı? 

Bütün bunlar doğru. Fakat benim Dawkins'e itirazım 'din kurumunu' saldırganlığın ve acımasızlığın tek kaynağı olarak göstermesi ve dinin olumlu katkılarını tümüyle göz ardı etmesidir. 

Ulusçuluk, etnik milliyetçilik, komünizm, faşizm... İnsanları fanatik düşünceye koşullandıran, kuşkuyu dışlayan, soru sormayı yasaklayan, totaliter ideolojiyi siyasal bir dine dönüştüren bu sistemlerin yaptığı insan kıyımı dinlerin yaptığı kıyımdan daha az değildir, belki de daha fazladır. 

Weinberg, "İyi insanların kötülük yapması için din gereklidir" demiş. Tarihe baktığımızda bunun doğru olduğunu görürüz. Töre cinayeti işleyip kızını öldüren baba aslında yardımsever, iyi kalpli bir insan olabilir. Cinayeti işlemeden önce ve işledikten sonra namaz kılıp günahlarının affını da isteyebilir. 

Ama bu sadece dini inanışta gözlenen bir davranış değildir ki! Çocuklara işkence yapan Nazi doktoru Mengele de muhtemelen iyi bir insandı. Akşam eve varınca günün yorgunluğundan söz eder, karısını öper, çocuklarına masal okur, köpeğini gezdirir, arkadaşlarına savaşın kötülüklerini anlatırdı. Ve belki kötülüklere ağlardı. 

Sol adına en büyük katliamın yapıldığı, insan kellerinden tepelerin yükseldiği bir ülkeydi Kamboçya. 

O dönemde 14 bin kişinin öldürüldüğü Sleng hapishanesinin komutanı olan Kaing Geuk Eav, 
geçenlerde bu hapishaneye getirilince gözyaşlarını tutamamış. Kaing, birkaç gün önce de 16 
bin kişinin öldürülüp gömüldüğü bir toplu mezarda ağlamış. 

Din olmadan da kötülük yapabiliyor iyi insanlar. Nuremberg mahkemelerinde burunlarını 


çekerek ağlayıp duruyorlardı: "Biz iyi yürekli insanlarız!" 


MAYMUN DAVASI 


'ABD'nin birçok eyaletinde Evrim Teorisi ders olmaktan çıkarılarak bilimdiışı tasnifine tabi tutulduğu halde Türkiye'de bilimsel bir tezmiş gibi öğretilmesinin amacı nedir? Bu dersin müfredattan çıkarılması düşünülmekte midir?' SP Konya Milletvekili Lütfi Yalman, Milli Eğitim Bakanlığı'na bu soruyu sormuş. 

Laiklik kavgasının en çok görüldüğü yer, okullardır. Amerika'da da, Avrupa'da da devam edip giden bir çekişme bu. Darwin okutulacak mı, dua edilecek mi, başörtüsü takılacak mı, din dersleri okutulacak mı.. devamlı tartışılan konulardır. 

Bizim şeriatçıların bir 'Amerika'daki kadar laiklik' saplantısı var. Aralarında Abdullah Gül'ün de bulunduğu heyetler kalkıp ABD'ye kadar gittiler, oradaki laikliği örnek aldıklarını göstermek için. Lütfi Yalman'ın sorusunda da 'ABD'deki kadar laiklik' beklentisini görmek 


kabil. 

Oysa ABD'deki laiklik hiç de sandıkları kadar 'dinci' filan değildir. Orada devlet, dini kuruluşları destekleyemez, imam hatip okulları açıp din adamı yetiştiremez, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi örgütlenmelere gidemez, ordu gibi bazı sınırlı kurumlar dışında din adamı çalıştıramaz... Daha geçenlerde Federal Mahkeme kararını açıkladı: 'Okullarda dua edilmesi anayasaya aykırıdır!' 

diye. Eğer Amerika örnek alınacaksa, neden 

bunlara bakılmaz da Darwin'in okutulmadığı birkaç eyalet öne çıkarılır, anlamak zor. 
'Darwin kuramı bilime aykırı olduğu için kaldırılmalıymış.' Ben biyolog olmadığım için bu tartışmaya giremem. Ama bu kuramın bilimsel olduğunu ileri süren pek çok bilim adamı var. 
Ayrıca, evrimi sadece Adem ve Havva öyküsüne indirgemenin yanlış olduğunu, doğada bitki ve hayvanlar için de geçerli olagelen bir kuram olduğunu unutmamalıyız. 

Fizikte, biyolojide ve toplumbilimlerde okutulan yüzlerce kuram vardır. Pek çoğunun bilimselliği Evrim Kuramı'nın bilimselliği kadar bile kanıtlanamamıştır. Ama bunlar okutulur, zamanla yerlerini yeni kuramlar alır, yeni tartışmalarla kervan yürür gider. 'Bilim', pek çok kişinin sandığı gibi 'mutlak olarak bilinen şeylerden' oluşmaz. 'Bilimsel bilginin' büyük çoğunluğu tartışmalı, değişime ve sınanmaya açık önermelerinden oluşur. Eğer sayın SP milletvekilinin önerdiğine benzer 'kesin ve nihai' bilgilerden başka bir şey öğretmeyecek olsak, okulları kapatmamız gerekirdi. 

Daha da önemlisi, 'sadece kesin bilimsel bilgi' öğretilecekse, çocuklarımıza Adem'le Havva öykülerinin öğretilmesini de yasaklamamız gerekmez mi? Din dersleri ne kadar bilimsel bilgiler içermektedir? Tanrı'nın depremi toplumsal bir ceza olarak verdiğini öğretip, Darwin kuramını öğretmemek biraz garip bir durum olmaz mı? 

Laikleşme (sekülerleşme) bütün dünyada devam 

edip giden bir süreç. Bu süreçte, sayın Lütfi Yalman gibi çıkış yapan pek çok siyasetçi var. 
(Spencer Tracy'nin ölümsüz oyunuyla süslediği 'Maymun Davası'ndaki politikacı tipi gibi). 
Kimi oy için, kimi gerçekten inandıkları için bu konuyu sık sık gündeme getirirler. Ama şunu hep unutuyorlar: Laikleşme (sekülerleşme) salt dini ve politik bir olgu değildir. Daha çok toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutları olan karmaşık bir konudur. Darwin'i okullarda yasaklamakla üstesinden gelinecek bir süreç değil ki laiklik... 


ETNİK KÖKEN VE KAFATASÇILIK 


Eskiden kafatası ölçülürdü, artık DNA var. Ancak sonuçlar ırkçıları hiç de memnun etmiyor. 
Son günlerin moda tartışması: Milliyetçilik iyi bir şey midir, yoksa kötü bir şey mi? 

Bence pek gereksiz bir tartışma. 'Milliyetçilik' kavramı ile 'iyi' ve 'kötü' kavramlarını nasıl tanımladığınıza bağlı olarak 


çok farklı sonuçlara varılacaktır. 


Milliyetçiliği 'yurtseverlik' bağlamında ele alırsanız elbette olumlu bir bakış açısı edineceksiniz demektir. Ama şoven bir anlayışla özdeşleştirirseniz 'kötü' olduğunu kanıtlamanız çok kolay olacaktır. 

Tabancalı, Kuran'lı, bayraklı, ölümlü yemin törenleri de kötü (olumsuz) milliyetçiliğe örnektir sanırım. 

O olay yaratan yemin töreniyle ilgili olarak aklıma takılan sorulardan birisi şu oldu: Yanlış anımsamıyorsam, 'Dört kuşağa kadar Türk anadan babadan doğmuş olmak' gerçek bir Türk olmanın ana koşulu olarak ileri sürülüyordu. 

Neden dört kuşak? Ya beş kuşak geride başka uluslar karışmışsa ne olacak? Ve ölüp gitmiş kişilerin hangi etnik kökene sahip olduğunu nasıl bileceğiz? 

Başka önemli bir konu 'seyyitlerle' ilgilidir. Biliyorsunuz, 'seyyitlik' Peygamber soyundan gelenler için kullanılan bir sözdür ve Anadolu'da çok muteberdir. Ama tanım gereği seyyitler Türk olamaz, Arap kökenli olmaları gerekir. Onları ne yapacağız? 'Geldiğin yere git!' diyerek Arabistan'a 

mı süreceğiz? Bu hiç de şık olmaz, ayrıca dindarlıkla da pek bağdaşmaz, değil mi? 

İnsanların etnik kökenini saptamak için eskiden kaba saba yöntemler kullanılırdı. Kafatasları ölçülürdü. Hitler'in kafatası ölçüldü mü, bilmiyorum. (Ataları arasında Yahudilerin de bulunduğu söylenir.) Ama bizim yerli faşistler kafatası ölçmeye pek meraklı imiş. Kafatası ölçme aletleri bile varmış. 

Hatta bir ara çıkardıkları dergilerde tartışmaya başlamışlardı: "Senin kafatasın tutmuyor, Türk olamazsın!" 

"Haydi ordan, benim yedi ceddim Türk oğlu Türk'tür, sen asıl kendine bak!" 

Bu çeşit tartışmaların Nazi Almanya'sının çöküşüyle birlikte boşlandığını sanıyorduk, ama işte yeniden başladılar. 

Şimdilerde ırkçıların kafatası ölçmesine gerek yok. Bu işi DNA testleriyle yapıyorlar. Ama bu testler her zaman istenen ve beklenen sonucu vermiyor galiba. Avustralyalı ırkçı milletvekili Pauline hanımın DNA testinden çıkan sonuca göre bu ırkçı kadın yüzde 9 Ortadoğulu, yüzde 
32 İtalyan, Yunan ve Türk karışımı, yüzde 59 da Kuzey Avrupalı çıkmış! 

Bu karmakarışık dünyada normal bir sonuç. 

Birkaç yıl önce Eskişehir'in bir köyünde 8 bin yıllık ölüler bulunmuştu. Yapılan DNA testleri köylülerimizin bulunan cesetlerle aynı soydan geldiğini gösterdi. Ve köylülerimiz, 'Atalarımızı bulduk' diye sevineceklerine pek telaşlandılar: 

"Ne yani, biz Orta Asya'dan gelmedik mi?" 

Bir Orta Asya'nın çekik gözlü insanlarına bakın, bir de Anadolu'nun insanlarına. Kaçımız Orta Asya kökenliyiz dersiniz? 

'Akdeniz ateşi' denen bir hastalık var, genetik olarak Ermenilerde, Türklerde, Araplarda ve Yahudilerde görülüyor. 


Ve DNA araştırmalarına göre bütün insanların ortak atası Afrikalıymış! Türk mü imiş, onu 


bilmiyorum! 


SENİ ERMENİ SENİ... 


Çocuk, hayvanat bahçesinde gördüğü maymuna sormuş: “Biz insanların siz maymunlardan indiği söylenir, doğru mu?” 
“Doğru” demiş maymun, “hâlâ da inmeye devam ediyorsunuz!” 


KKK 


Çocuk, Tanrı'ya yazdığı mektupta soruyor: “Tanrım, ülkeler arasındaki sınırları kim çiziyor?” 
KKK 

Eskişehir'in bir köyünde araştırma yapan ecnebi bilim adamları 8 bin yıl önce yaşamış 
insanların cesetleriyle karşılaştılar. Bu önemli bir buluştu. Fakat daha da çarpıcı olan şey, 8 
bin yıl önceden kalma cesetlerin DNA testi ile hâlâ orada yaşayan köylülerin DNA testlerinin örtüşmesiydi. Köylüler, 8 bin yıl ötedeki akrabalarının cesetlerine kavuşmuştu. Ama dehşet içinde kaldılar: “Ne yani, bizim atalarımız Orta Asya'dan gelmedi mi? Biz Türk değil miyiz şimdi?” 

KKK 

Orta Asya'dan gelen atalarımızın yarım milyon civarına olduğu tahmin ediliyor. O zamanki ulaşım olanaklarıyla çok fazla sayıda insanın gelip buralara yerleşmesi de zor gözüküyor. Ve bilebildiğimiz kadarıyla Anadolu'ya gelen Türkmenler yerli halka eziyet etmedi, onları sürmedi, soykırım yapmadı. Peki, bu topraklarda yaşayan milyonlarca insana ne oldu? 
Buharlaşıp yok mu oldular? 

Bu soruyu, ırkçı görüşler taşıdığı izlenimini veren Canan Arıtman'a soruyorum, Cumhurbaşkanı Gül'e değil. 

Evet, nereye gitti bu insanlar? İki ihtimal var: Ya Anadolu'da bulduğumuz milyonlarca insanı kılıçtan geçirdik, yok ettik. Yani atalarımız korkunç birer katildi. 

Yada Anadolu'da yaşayan Rumlar, Ermeniler, Araplar, Orta Asya'dan gelenlerle kaynaşarak ve hem kültürel açıdan, hem de biyolojik özellikleri bakımından yeni bir Anadolu insanının ortaya çıkmasına neden oldular. Şu anda bu ülkede yaşayan herkesin ataları arasında Ermeni de vardır, Rum da. Anadolu'da, sarışın, mavi gözlü, sivri kafalı insanları da bulursunuz, yassı burunlu, çekik gözlü, yuvarlak kafalı olanları da. 

Canan Arıtman'ın Cumhurbaşkanı Gül hakkında söyledikleri yersizdi ve terbiyesizceydi. 
Sosyal demokratlar nasıl olup da düpedüz ırkçı olan bir insanı saflarında barındırıyorlar, onu da anlamış değilim. Bu hanımın bir an önce CHP’ den uzaklaştırılması gerekir! 

Irk Arıtmanı'nın sözlerini ciddiye almak mümkün değil. Doğrusu bu saldırı karşısında sayın Gül'ün savunmaya geçmesini ve soy ağacını yayımlamasını da yadırgadım. Yapacağı en 


doğru şey, hiç tepki vermemekti. 


Ve bir Ermeni, Rum veya Süryani vatandaşımızın Cumhurbaşkanı seçilmesi de pekâlâ kabul edilebilmelidir! Amerikan halkı, İkiz Kuleler faciasından birkaç yıl sonra, Müslüman kökenli bir aileden gelen Hüseyin Barak Obama'yı başkanlığa seçmedi mi? 

Canan Arıtman, Gül hakkındaki iddialarından vazgeçse iyi olur. İşin 

doğrusu, Gül, atına binip Orta Asya'dan dıgıdık dıgıdık gelmiş bir Türk cengâverini pek güzel andırıyor. Arıtman'da da İtalyan veya Rum havası var. İnanmıyorsa aksini kanıtlasın bakalım! 
Hayvanat bahçesindeki maymunlara veya Adem'le Havva'ya bakacak olursak yersiz bir 


tartışma bu. Sonuç olarak hepimizin atası bir değil mi? 


NEREDE BİZİM 'ARARAT'IMIZ? 


Ermeni yönetmen Atom Egoyan, Ermeni soykırımı iddialarını konu alan 'Ararat'adlı bir film yaptığından beri ayaktayız. Türk karşıtı bir film olduğunu, tarihi saptırdığını söyleyip duruyoruz. 

Filmi görmeden konuşmak istemem ama muhtemelen söylediklerimizde gerçek payı vardır. 
Belki Atom Egoyan da tarihe 

kendi açısından bakmıştır. Babalarından, dedelerinden dinlediği soykırım öykülerini yansıtmıştır. (Birkaç yıl önce Ermenistan'daydım. Karşılaştığım insanların çoğunun dedeleri Türkiye'den göç etmişti ve anlatacak acıklı öyküleri vardı.) Bu, son derece doğal. 

Bizim yapmamız gereken, Egoyan'a kızmak değil, o olayların bizim tarafımızdan nasıl yaşandığını ortaya koymak olmalı. Türkler de acı çekti, soykırıma uğradı, Ruslarla işbirliği yapan Ermeni çeteleri tarafından asıldı, kesildi, yakıldı. 

Kaç Türk yönetmen bu olayları film yaptı? Kaç Türk romancısı bu öyküleri anlattı? Kaç şiire ve tiyatro oyununa konu oldu bu öyküler? Üstelik bu olayların canlı tanıkları 

da tükenmek üzere. 

Filme filmle, romana romanla, şiire şiirle karşılık verebilmeliyiz. Onlar bu konuların filmini çevirirken, biz 'Aaa, bize haksızlık ediliyor ama,' deyip durarak bir yere varamayız. 

Bu kabız tavrımız sadece Ermeni sorunuyla ilgili değil. 15 yıl süren bir PKK dehşeti yaşadık. 
Bu konuda kaç film yapıldı? (Bilebildiğim kadarıyla yapılan tek filmi de yasakladık.) Oysa İngilizlerin IRA hakkında çevirdiği filmleri bir düşünün. 

Etkisini hâlâ sürdüren bir 12 Eylül 

yaşadık. Bu konuda kaç filmimiz var? 

Bir de Arjantin'de askeri yönetimi konu 

alan filmleri düşünün. 

Bosna'da yaşanan trajedinin üzerinden henüz birkaç yıl geçti, bu konuda şimdiye kadar en azından bir düzine film izledim. 

Vietnam, Amerika'nın yüz karasıydı, Hollywood'un yüz akı oldu. 


Amerikan iç savaşı ve Kızılderili filmleri bir zamanların en popüler konularıydı. O filmlerde 


beyaz Amerikalıların, Kızılderililere uyguladığı soykırımın haklılaştırılmış ve destanlaştırılmış öyküsünü izler dururduk. 

İkinci Dünya Savaşı ve Nazi toplama kamplarının öyküleri... İnsanların büyük kısmı, tarihi, sinemada öğrendi... Ne kadar öğrenmesi mümkünse. 

'Kızıllara' ilişkin Amerikan filmlerinin modası geçeli çok oldu. Artık yeni tehdit olan 'İslami teröristlerle' ilgili filmler çeviriyorlar. Tabii ki daima Amerikalı kahraman üstün geliyor ve haklı yumruğunu düşmanın suratında patlatıyor. 

Ve biz bu dünyada yakınmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Anlatacak bir öykümüz varsa, anlatalım. Savunulacak bir görüşümüz varsa, 

savunalım. Söyleyecek bir sözümüz varsa, söyleyelim. 

Ama başkalarının yaptığı filmlere kızıp durmanın, yazdığı kitapları yasaklamanın fazla bir anlamı yok. 

Bu tavrımız nereden mi kaynaklanıyor? Sanırım bir nedeni, devletin siyasal sanata karşı takındığı olumsuz ve yasaklayıcı tutumdan kaynaklanmaktadır. Sanatçı, siyaseti 

tehlikeli bir alan olarak görmeye başlıyor. 

İkincisi, ta Osmanlı'dan beri, sanatı toplumsal olgulardan çok bireysel konularla sınırlama eğilimindeyiz. Divan Edebiyatı'nı bir düşünün. Ülke yangınlar içindeyken, gülden, bülbülden 


dem vuran sanatçıların torunları değil miyiz biz? 


FOREİGN AFFAİRS: PATOJENLER DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR 


Seçkin Deniz, 11.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Chris Li Harvard Kennedy School Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'nde araştırma görevlisi ve Asia Society Policy Institute'de Çin Danışmanı Nathan Levine'a aittir ve bugün toplam 183 ülke (on BM üye devleti hariç tümü) imzacısı olduğu 1972 tarihli Biyolojik Silahlar Sözleşmesi (BWC)'ne ve Covid-19 salgını sonrası, bu sözleşme uyumluluğu doğrulayacak yasal olarak bağlayıcı herhangi bir mekanizmadan yoksun olduğu için ABD ve Çin'in anlaşarak böyle bir mekanizma kurması gerektiğine odaklanmaktadır. ABD ve Çin'in ortak olarak finanse ettiği Vuhan'daki biyolojik silah laboratuvarından çıktığı konusunda şüphelerin azaldığı bir dönemde -yazarın doğal bir patojen diyerek üzerinde gerçeği çarpıttığı üzerinde çalışılmış bir patojen olan- Covid-19 salgınının oluşturduğu zeminde 2. Dünya Savaşı sonrası ABD-SSCB arasında dizayn edilen nükleer silahlar temelli 'Soğuk Savaş' yerine bu kez 'Yeni Soğuk Savaş'ın bu kez ABD-Çin arasında biyolojik silahlar temel alınarak dizayn edildiği görülmektedir. Bu tipik bir Küresel Satanist Çete tasarımıdır. Covid-19 salgını 3. Dünya Savaşı rolünü üstlenmiş ve bütün dünyayı 2. Dünya savaşından çok daha fazla etkileyerek yeni bir dönemin altyapısını oluşturmuştur. ABD, Rusya, Çin, Hindistan, İngiltere, Fransa (Avrupa) ve İsrail dünyadaki bütün biyolojik silah laboratuvarlarına sahip çok 

etkili 'saldırgan' güçleridir; dünyanın geri kalanının bu saldırgan güçlere karşı işbirliği yapmaları zorunludur. Türkiye bu işbirliğine liderlik ederek insanlık adına adım atmayı 


denemelidir. Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un 2021 Milyarderler Listesi'ne göre Covid- 
19 salgını sürecinde milyarderlerin toplam servetinin 5 trilyon dolar arttığı, 724 milyarderle 
ABD'nin, 698 milyarderle Çin'in ve 140 milyarderle Hindistan'ın ilk üç ülkeyi oluşturduğu dönemde dünya için işlerin iyice zorlaştığı açıktır. 


Yeni koronavirüs, bulaşıcı bir patojenin ne kadar yıkıcı olabileceğini ve kontrol altına almanın ne kadar zor olabileceğini gösterdi. Pandeminin yayılmasından bir yıl sonra, COVID-19 virüsünün neden olduğu hastalık 2,5 milyondan fazla insanı öldürdü, küresel ekonomiyi tahrip etti ve dünyanın yeni yeni kavramaya başladığı bir dizi sosyal ve politik sonuçları üretti. 


Ancak akılcı gerçek şu ki, ölümcül hastalığın ilerlemesi sürecinde dünya şanslıydı. COVID- 
19'un küresel vaka ölüm oranı yüzde iki civarında. Koronavirüsün çok çok daha kötü olabileceğini düşünmek kolaydır; bunun için SARS (yüzde on), çiçek hastalığı (yüzde 30), pulmoner şarbon (yüzde 80) veya Ebola (yüzde 90) ile karşılaştırmak yeterlidir. Dahası, bunların hepsi doğal patojenlerdir. Bir biyolojik silah olarak bulaşıcılığı ve ölümcüllüğü artırmak için genetik olarak tasarlanmış bir virüsten kaynaklanan bedel neredeyse düşünülemez oranda olabilir. 


ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Devletler'in küresel bir lider olarak itibarını 

tekrar kazanmaktan sık sık bahsediyor. Küresel bir kriz anında gelen bu görev, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ile tehlikeli bir şekilde kötüleşen bir ilişkiyi yönetirken bile çok taraflı diplomasiye yeniden bağlanmasını gerektirecek. Biden, biyogüvenlik üzerine hareket ederek - göz önünde saklanan ihmal edilmiş bir öncelik - tüm bu hedeflerde ilerleme kaydedebilir. Washington, büyük güç rekabetinin arttığı bir çağda liderlik etme, biyolojik silah riskini azaltan silah kontrol önlemlerine olan ihtiyacı ele alma ve hatta potansiyel olarak Çin'i bu amaçla işbirliği yapmaya zorlama fırsatına sahip. 


Kaçınılmaz Bir Diyalog 


Biyolojik silahların yıkıcı kapasitesi konusunda çok az şüphe var. Aslında, biyolojik silah haline getirilmiş bir patojenin kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde bir kişi tarafından salıverilmesi, nükleer silahla tamamen karşılaştırılabilir bir etkiye sahip olabilir. Ve silah haline getirilmiş 
bir patojenin üretimi en kaba nükleer cihaz kadar zor değildir: Dünya Sağlık Örgütü 2015 
yılında, çiçek hastalığından sorumlu virüsün, çoğu laboratuvar teknisyeninin veya lisans öğrencisinin yönetebileceği bir süreçte, halka açık genomlar kullanılarak sentetik biyoloji yoluyla üç ayda yeniden oluşturulabileceği sonucuna vardı. 


ABD Başkanı Richard Nixon, 1969'da ABD'nin biyolojik saldırı amaçlı biyolojik silah programının sona ermesini emrettiğinde bu felaket potansiyelini fark etmişti ve "insanlığın kendi yıkımının tohumlarının çoğunu zaten kendi elinde taşıdığını" ilan etti. Kararı, barışçıl kullanımı olmayan biyolojik ajanların geliştirilmesini, üretilmesini veya stoklanmasını yasaklayan dönüm noktası olan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin (BWC) 1972'de imzalanmasının yolunu açtı. Bugün toplam 183 ülke (on BM üye devleti hariç tümü) imzacıdır. 


Yine de Soğuk Savaş'tan sonra konuya olan ilgi azaldı. BWC, uyumluluğu doğrulayacak yasal olarak bağlayıcı herhangi bir mekanizmadan yoksun olduğu için her zaman bitmemiş bir projeydi. 1994'ten başlayarak, üye devletler böyle bir mekanizmayı oluşturacak olan bir protokol hazırlamak için birlikte çalıştılar. Ancak 2001 yılında, ABD Başkanı George W. 
Bush yönetimi, teklifi yalnızca ulusal çıkarlara uygun olmadığı için reddetmekle kalmadı, 


aynı zamanda o zamanki Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı John Bolton'un çabalarıyla önerilen protokolü başarıyla öldürdü ve daha fazla müzakere yapılmasını engelledi. 


Ancak şimdi, Amerikan halkı - ve bütün dünya - insanlığın biyolojik tehditlere karşı derin, birbiriyle bağlantılı savunmasızlığının son derece farkındadır. COVID-19 salgınının gösterdiği gibi, virüsler pasaport taşımaz ve sınır tanımaz. Dünyanın herhangi bir köşesinde ortaya çıkan patojenler, dünyanın geri kalanına ciddi maliyetler getirebilir. Böylelikle şimdiki an, biyogüvenlik üzerine yeni bir çok taraflı müzakereler turunun arkasında olağanüstü bir birlik için bir fırsat sunuyor. Nitekim halkın bunu hükümetlerinden talep etmesi muhtemeldir. 


Aslında, diyalog muhtemelen kaçınılmazdır. Tesadüfen veya tesadüfen, sözleşmenin performansını değerlendirmek için beş yılda bir düzenlenen BWC'yi Gözden Geçirme Konferansı'nın Kasım 2021'de yapılması planlanmıştır. Nisan ayında biyogüvenliği artırmak için ne yapılması gerektiğine dair küresel tartışmaların odak noktası olacağı kesindir. 


Çin'in Bluff'unu Arama 


Biden yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin biyolojik silahlarla ilgili liderlik rolünü eski haline getirme fırsatına sahip; ancak bunu yapmak, ABD'nin Çin ile gergin ilişkilerini yönetmesini gerektirecek. Pekin ve Washington, 2020'nin çoğunu biyogüvenlik ve koronavirüsün kökeni hakkında tartışarak geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaçmış olabileceğini ve hatta laboratuvarı "Çin ordusu ile gizli projeler" yürütmekle suçlayan Dışişleri Bakanlığı'nın Ocak 2021 raporunun bu suçlamayı güçlendirdiğini iddia etti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, ABD'nin Fort Detrick'teki biyolojik laboratuvarını açması gerektiğini söyleyerek ABD ordusunun virüsü Çin'e getirdiğine dair bir komplo teorisini tekrarladı: "DSÖ uzmanlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde menşe takibi yapmaya davet ediyoruz.” 


Çin, biyogüvenlik konusunda lider bir rol üstlenmeye şimdiden hazır. Geçen Ekim ayında, BM'de "küresel biyogüvenlik yönetimini güçlendirmeyi" ve "biyolojik savaş ve biyo- terörizmden kaynaklanan tehditlerle uğraşmayı" taahhüt etti. 


Dahası, ABD'yi biyogüvenlik konusunda işbirliğine karşı olan tek ülke olarak göstermeye çalıştı. Çin, BM'de, "ABD tarafını bir BWC doğrulama protokolü üzerinde müzakereleri engellemekten vazgeçmeye çağırdığını" ilan etti. Pekin, ABD'nin iddia edilen muhalefetini, genel olarak silahların kontrolüne girmemek için bir bahane olarak kullandı. Örneğin 2020'de Washington, Pekin'i nükleer test endişelerini ele alan ikili görüşmelere katılmaya davet etmişti. Ancak Pekin, Washington'un çağrısını "ABD'nin doğrulama rejimini içeren bir [BWC] protokolü için müzakerelerin önünde tek başına durduğu" için "saçma" olarak nitelendirerek reddetti. 


Biden yönetimi, Çin'in blöfünü önceden görmek için harekete geçmeli. Pekin, sözde sorumlu güç olarak kendi anlatısını sağlamlaştırmak için BWC inceleme sürecini ele geçirmeden önce biyogüvenlik konusunda küresel bir işbirliğine gitmelidir. Amerika Birleşik Devletleri yeni müzakerelere girmek için bir teklif sunmalıdır; bu, Çin'in geri dönmeyi haklı göstermekte zorlanacağı bir şeydir. 


Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, biyogüvenlik konusunda işbirliği yaparak, anlaşmazlıklarının ilerlemeyi engellemesine izin vermesinden daha fazla kazançlı çıkacak. Bu konuyla verimli bir şekilde ilgilenmenin sembolik optiklerinin her ikisini de uluslararası 


düzende liderler olarak tasvir etmesi, her iki ülkenin de yararına olacaktır. Ve bu tür küçük bir işbirliği, ABD-Çin ilişkilerini istikrara kavuşturmaya yardımcı olabilir. İlişkilerin kırk yıl önceki normalleşmeden bu yana tartışmasız en düşük noktasında olduğu görülürken, hem Washington hem de Pekin, gerçek ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda işbirliği için kalan bazı alanlar bulmakla ilgileniyor. Biyogüvenlik böyle bir alan olarak haykırıyor. Dahası, biyolojik silahlar konusunda işbirliği yapmak, nükleer silahlar, hipersonik füzeler ve otonom silahlar gibi diğer, daha karmaşık ve tartışmalı silah kontrolü endişeleri konusunda gelecekteki diyalog için bir temel oluşturmaya yardımcı olabilir. 


Yeni Bir Mimarlık 


Amerika Birleşik Devletleri, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin Washington, Seul ve Lahey'de nükleer güvenlik konusunda düzenlediği zirveleri örnek alan bir dizi zirveyi duyurarak yenilenmiş bir biyogüvenlik çabasına olan bağlılığını göstermelidir. Biden yönetimi, Pekin'in bu zirvelerden birine ev sahipliği yapma olasılığını otomatik olarak engellememelidir; Pekin'in ilk adımları atma isteğine bağlı olarak, örneğin Washington'un yeni koronavirüsü Wuhan'dan yayıldığı iddiasını tekrarlamaması gibi. 


Zirveler, neredeyse yarım yüzyıl önce BWC taslağı hazırlanırken ufukta görünmeyen, sonradan ortaya çıkan biyolojik tehditlerin çok taraflı olarak tartışılmasına izin verecek. Bu endişeler arasında, sentetik biyoloji ve gen düzenleme gibi potansiyel askeri uygulamalara sahip yeni bilimsel araçlar bulunmaktadır. Zirve katılımcıları, BWC için çok ihtiyaç duyulan bir doğrulama mekanizması geliştirmek için de çalışabilirler. Şu anda, bir imzacı devletin, BM Güvenlik Konseyi'nden bir başkasını resmi olarak soruşturmasını istemesi, uyumsuzluğun üstesinden gelmenin tek yolu, ancak böyle bir talepte bulunmak son derece çatışmacı bir eylemdir, dolayısıyla devletler bunu kullanmıyorlar. 


BWC, bir doğrulama mekanizmasıyla uğraşmadan önce diğer idari mimarisini de acilen güncelleyebilir. BWC'yi denetlemek için daha fazla yetki ve kapasiteye sahip daimi bir organ oluşturmak ve finanse etmek bir zirve önceliği olmalıdır. Şu anda, sözleşme, idari ihtiyaçları için BM Silahsızlanma İşleri Dairesi'nin Cenevre şubesi içinde yer alan küçük Uygulama Destek Birimine dayanmaktadır ve çok sınırlı bir yetkiye ve toplamda üç tam zamanlı personele sahiptir. ISU, BM bütçesinden değil, çoğu sürekli olarak ödeme yapamayan üye ülkelerin katkılarıyla finanse edilmektedir. Çin veya Amerika Birleşik Devletleri biyogüvenlik konusunda liderlik göstermek istiyorsa, ya ISU'ya mali katkıları önemli ölçüde artırarak ve diğer devletleri borçlarını ödemeye zorlayarak başlayabilir. 


En önemlisi - Biden yönetiminin küresel biyogüvenlik işbirliğini yeniden canlandırma çabalarının ayrıntılarından bile daha fazlası - Washington'un aciliyeti hiç bu kadar net olmayan bir konuda gözle görülür bir şekilde liderlik etmesi olacaktır. Bunu yapmanın sembolizmi, pratik etki kadar önemli olacaktır. Biyogüvenlik alanında liderlik az asılı bir meyvedir ve Biden yönetimi bunu çabucak ele geçirmek için akıllıca davranacaktır. 


Nathan Levine, Chris Li, 16 Mart 2021, Foreign Affairs 


(Nathan Levine Asia Society Policy Institute'de Çin Danışmanıdır. Chris Li Harvard Kennedy School Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'nde Araştırma Görevlisidir.) 


MARKSİZM KALMADI; MİSTİSİZM VERELİM! 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:25 Aralık 2000 Pazartesi-ahmetturanalkan 


Gelir dağılımındaki adaletsizliğin dışladığı "öteki" Türkiye'nin haricinde başka "öteki Türkiye"lerin de varlığı, buldozerle yıkılan koğuş duvarından içeri girilince fark edildi: 


Kendini yakmaya hazır "kesin inançlı" militanlar, bir saat önce birlikte çay içtiği "da'va arkadaşı"na kendisini yakmayı emreden örgüt liderleri, fikirlerini şiddet ve yıldırma yoluyla egemen kılmaktan başka çareleri kalmadığına inanan ideoloji fanatikleri ve en bâtıni tarikatlarda bile görülmeyen sert bir mistisizm! Toplumun çok büyük bir bölümü, koğuş duvarlarının ardında beslenen bu ideolojik mistisizmi hayretle fark etti. Hayır, bunlar sadece hapishane duvarları ardında müdafaa hâletine bürünerek dar alanda yoğunlaşan bir siyasi mutaassıp grubundan ibaret değil; öyle olmadığını geçtiğimiz yıllardaki 1 Mayıs gösterilerinde caddeleri dolduran ve kızıl bayraklarını sallaya sallaya tabur nizamında yürüyen üniformalı genç militanların varlığından hatırlıyoruz. O günlerde devlet, belki de gözü irticâ ile mücadeleden başka bir şey görmediği için İstanbul'un belli mıntıkalarında 


kesifleşen ve kamplaşan bu şiddetçi radikalizmi görmezden gelmeyi tercih etmişti. 


Koğuşta Lenin heykelinin bulunmasını, duvarlara orak-çekiç çizilmesini veya eylemcilerin kendilerini kabaca Marksist diye nitelemesini fazlaca kayda değer bulmuyorum; önemsenmesi gereken bu derece sığ, kaba ve analitik derinlikten mahrum bir Marksizm yorumunun Türkiye'de kendine hâlâ taban bulabiliyor olmasıdır. Bu, mislini ancak Kamboçya'dan veya Viet-Nam'dan hatırladığımız vahşi bir şiddet doktrinidir; entelektüel Marksizm'le alâkası olmayan bu militanlar, belki de safderun Batı kamuoyuna sempatik görünebilmek uğruna Marksizm'i istismar etmeyi tercih ediyorlar: PKK'nın kendisini, Marksist ideolojiyi savunan bir işçi partisi gibi takdim etmesini hatırlayalım ve suali bu ülkenin aklı başında Marksistlerine yöneltelim: PKK, Marksist bir hareket midir; Apo bir Marksist midir, ondan da geçtik PKK'ya siyasi yelpazede "sol hareket" unvanı verebilmek mümkün müdür? Benim cevabım "hayır"dır. Gerek PKK, gerek hapishanelerde ölüm orucu organize eden sair 

örgütler, klasik mânâda Marksist örgüt tarifine uymaktan ziyade etnik esasa dayalı seperatist (bölücü) bir diskuru savunan, yer yer mezhep ayrılıklarına yaslanan; ama temelde mistik unsurlara göndermede bulunan şiddet örgütleridir; kullandıkları siyasi dilin "geri ve gerici" nitelikler taşıması en dikkate değer husustur ve temelde etsinite, mezhep ve şiddet üçgenine istinat ettikleri için, siyasi üslup itibariyle "köylü" nitelemesini hak etmektediler. 
Kullandıkları eylem dili, bu örgütlerin sosyalist tarih içinde bir yer bulmaktan ziyade bence Bâtınilik, Haricilik, Hasan Sabbahçılık gibi mistik şiddet taraftarları arasında 


değerlendirilmelerini gerekli kılıyor. 


Türkiye'de sahici bir "sol gelenek" teessüs etmiş olsaydı, bu gibi mistik şiddet tutkunları 


elbette kendilerini sol cenah içinde tarif etmeye cesaret bulamazlardı. Türk solunun en akıl 


almaz gafletlerinden başlıcası, vaktiyle toplumsal taban edinmek için etnik ve mezhep ayrılıklarını çok ucuzca istismar etmeleri oldu; neticesi bugünkü manzaradır ve başta da ifade ettiğim gibi bu örgütler, sadece hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülerden ibaret olmayıp 


hayli geniş bir toplum desteğine sahip bulunmaktadırlar. 


"Bölücülük", bugün itibariyle tehdit sıralamasında kaçıncı sıradadır bilmiyorum; ama teşhisin yanlış konulduğu ortadadır, çünkü henüz yakın zamanlarda bir "Türk İslâmı" yaratmak için devletin hangi yanlış politikalar üzerinde ısrar ettiğini hatırlayanlar çıkacaktır. Bugün Türkiye'yi tehdit eden cereyanları ismen tespit ederek onları tarif eden ve sıraya koyan devlet aklı, yirmibirinci yüzyıla birkaç gün kala toplumun hâlâ, dokuzuncu ve onuncu yüzyıllarda benzerine rastladığımız batıni ve mistik şiddet örgütlerinin tehdidine niçin mâruz kaldığını anlayacak durumda değildir; zirâ artık katiyyetle eminiz ki, bizim siyasi sistemimiz bir 


"hikmet-i hükümet"ten mahrumdur. 


Doğrusu böyle bir ortamda Başsavcı Sayın Savaş'ın, "tasfiye edilmeme sebep olan gerici güçlerdir" meâlindeki beyanları, eğer safderunluğun eseri değilse pek çiğ görünüyor ve insanda ister istemez, "bizim dirâyetine toplum huzur ve asayişini emânet ettiğimiz hikmet-i 


hükümet bu muymuş" hayıflanmasını uyandırıyor. 


Kaç yazıyı aynı cümleyle bitirdiğimi hatırlamıyorum: Kavramlara isim vermek ve onu tarif etmek iktidarınız yoksa yönetme iktidarınız da yoktur. Yanlış kavram yanlış teşhise sebep 


olur, yanlış teşhis ise işte böyle koğuş duvarlarından geriye döner. 


Ne alâkası var demeyiniz; "dil devrimi"nin orta vadeli sonuçlarından biridir karşılaştığımız 


vâkıa! 


"TÜRK SOLU" ASIL ŞİMDİ! 
Mecmua:Aksiyon Dergisi-Tarih:16 Eylül 2000 Cumartesi-ahmetturanalkan 


Bizdeki sağ—sol farklılığı, üslüp itibariyle ABD'deki Cumhuriyetç—Demokrat kutuplaşmasına benzemiyor; daha çok Fransa'daki Cumhuriyetçi iberal veya Kraliyet 


taraftarları arasındaki gerilimden mülhem olsa gerektir. 


Fransız kültürünün etkili olduğu son asırda bizim siyasi kültürümüz de Frankofil bir karaktere büründü. Avrupa'daki en sert laiklik uygulaması Fransa'dadır; kezâ üniter devlet yapısı 


konusundaki Fransız hassasiyeti hâlâ konuşulan bir mesele olarak dikkat çekiyor. 


Muasır kriterlere göre çok az gazete satılan, çok az kitap okuyan, kültür problemlerine genellikle bigâne kalan bir ülkede, bundan otuz—kırk sene önce son derece vahim bir sağ—sol geriliminin yaşanması hangi sebeple izah edilebilir; dikkatle tahkik edildiğinde görülecektir ki 


sağ—sol gerilimi bize Fransa'dan iktibas olunmuş bir "duruş" farklılığıdır. "Duruş" 


kelimesinin altını çizerek vurguluyorum zirâ bizde sağcı veya solcu olmak, sosyal menşe veya iktisadi sınıf şuurunun tabiileştirdiği bir tercih değildi; bizimki biraz "efendisinin ilacını çalıp içen ahmak uşak" tavrını andırıyordu. Batılı ülkelerdeki mâruf şablona göre bizde genellikle solcu olması gerekenler sağcı, sağcı olması gerekenler solcu bir "duruş" tercih etmişlerdi. 
Seçtiğimiz "duruş yeri"nin, mensup bulunduğumuz sosyal menşe ile ilgisi yoktu; vaziyet 


karmaşıktı ve her haliyle sa&—sol polaritesinin içtimai bir zeminden mahrum olduğu âşikârdı. 


İptidâ sol vardı; Türkiye'de sağ, solun yarattığı bir kategoridir. Solcular, işin kolayına kaçarak kendilerini ancak sağın varlığıyla izahı tercih ettiler. Böylece fabrikatörle okuma yazma bilmeyen köylü, küçük esnafla emekli memur birdenbire kendilerini solun tarif ettiği bir cephe içinde yanyana buluverdiler. Yanyana gelmelerini gerektirecek tabii bir sebep mevcut değildi aslında; sadece, sol tarafından öyle nitelendirildikleri için toplumsal bir cephe teşkil etmişlerdi. Cephe dayanışmasını güçlendirmek ve sürdürmek için sağın kendi dinamiklerini arayıp harekete geçirmesi beklenecek olsaydı, solcularımız hâlâ bekliyor olabilirlerdi! Acelesi olan herkesin yaptığı gibi onlar da filmi hızlandırarak oynatmaya karar verdiler. Türkiye'de sağın mevcut kılınması veya inşâ edilmesi için biraz rahatsız edilmesi gerekiyordu: Evvelâ toplumun müşterek değerlerine galiz tarzda muhalefet yoluna gidildi; din (yani İslâm) aşağılandı, kültür değerleri ile alay edildi, sağ kitle biraz tedirgin oldu, cılız protesto sesleri yükseldi ama o kadar; daha fazlası gerekiyordu. Daha fazlası şiddet ve terördü. Hangi toplumda uygulanırsa farketmiyor, şiddet, yandaşlarını ve muhaliflerini yaratır, bizde de öyle oldu. 


Sol beceriksiz 


Solculuk Türkiye'de özellikle tercih edilmiş ve şuurlu olarak kullanılan bir kimlik târifidir fakat "sağcılık" kavramının, sağcı sayılan kimseler tarafından aynı şuur ve tercihle reddi şaşırtıcıdır. Sağcılık Türkiye'de sahipsiz bir kimliktir. Kimlik aidiyetindeki bu gönülsüzlük, Türk solunun onlarca başarısızlıklarından birini teşkil ediyor. Bizde sağcı tâbiri, aslında klasik sağ tâbirinin yerini tutmayan başka sıfatlarla ikame edildi; milliyetçilik ve müslümanlık. 
Kavramlar daha başından birbirine karışmaya başlamıştı ve böylece solculuğun milliyetçiliğe ve müslümanlığa muhalif olduğu, hatta bir adım daha ötede, solcuların İslâmi veya milli tavırlar takınamayacakları şeklinde bir kireçlenme emâresi belirdi. Türk solu, en büyük hatâyı işte bu noktada yaptı ve kendileri tarafından inşâ olunmuş bir siyâsi kitlenin kontrârifini kabullendiler. 


zın 


Türk solu'nun en büyük beceriksizliği "sol tavır"ın, Marksizm -.eninizm, Sosyalizm hatta ucu proleterya ihtilâli tasavvurlarına kadar uzanan ihtilâlci ve iç savaş senaryolarından medet uman tedhişçi sol yorumlardan hassasiyetle tefrik edilmemesi olmuştur; bu hatâ sol tarafından yapıldı ve kısa zamanda solculuk, Türk kamuoyunda meş'um, lânetli ve âdeta "şeytanın ard bacağı" nev'inden bir kötülük sembolü haline geliverdi. Çocukça bir romantizmle zorlanan 


tedhişçilik ise bu nitelemeyi zamanla haklı kıldı; meselâ inzibat şehid eden bir terörist, 


kamuoyunda tek kelimeyle "solcu" olarak adlandırılıyor ve hatalı niteleme, Türkiye'de sağlıklı bir "sol" hareketin teşekkülünü yıllarca geciktiriyordu. Batılı kültürlerde sol, savaş ve şiddet aleyhtarı bir karşılık tedai ettirirken bizde, icabında ana—babasını bile öldürmekten çekinmeyen, vatan, millet, bayrak ve ordu düşmanı bir profilin çizilmesine seyirci 


kalınıyordu. 


Hayır, "sağ mazlumdur, şiddete bulaşmamıştır, hepsi de temiz aile çocuklarıydı" nev'inden mütalâalar serdetmiyorum; sağı, sol yarattı, biçimlendirdi ve onu harekete geçmeye icbâr etti. 
Bir "hiç" yüzünden Türkiye on yıl süren bir iç savaş atmosferi yaşadı ve beşbin civarında insan sokaklarda öldürüldü; "hiç" kelimesi kadar bu cümleye yaraşan bir kelime yoktur. İç savaş Türkiye'nin dinamizmini baltaladı, itibarını zayıflattı, kalkınmasını geciktirdi ve kardeşi kardeşe düşman etti. Türkiye bu kör dövüşünden bir "felsefi tecrübe birikimi" veya "iç kavganın tehlikeli olduğu" yolunda bir fayda kırıntısı olsun kazanamadı. Mânâsız ve sebepsiz başlayan iç savaş, aynı derecede mânidar ve "esbâba tevessül eden" bir askeri darbenin inzibat 


düdüğü ile bıçak gibi kesiliverdi. Bu bir "hiç"ti! 
Türk solu bir Babil kulesiydi 


Bugünün Türkiye'sinde "sağ—sol" tefriki, eskisi kadar tesirli olmasa da hâlâ itibar edilen bir adres tarifidir. "Solcu" lâfzı, eski meş'um tedailerinin çoğunu kaybetti ama tamamını değil. 
Bugünün solcuları, ağabeylerine nazaran daha ılımlı ve samimi konuşabiliyorlar ve bu yüzden onların ne demek istediklerini daha rahat anlayabiliyoruz; dün böyle bir imkân mevcut değildi; komünizmi övmek kanunen suçtu, "solcuyum" diyebilmek ise daima zaman ve zemin kollanmak suretiyle başvurulan bir kimlik açıklamasıydı. Taraflar, imaj endişesi yüzünden olsa gerek sert ve köşeli kelimelerle, zehir zemberek bildirilerle ve bükülmez tavırların katılaştırdığı bir retorikle konuşurlardı ve böyle bir ortamda kimin aslında neyi söylemek istediğini keşfetmek kolay olmuyordu. 


1980'den sonra Türkiye hızlı değişti ve 1984'te PKK terörünün başladığı günlere kadar hemen herkes bir durum değerlendirmesi yapmak imkânını buldu. "Sol"la ilgili önyargıların değişmeye başlaması da aynı döneme tekabül ediyor. Solla ilgili önyargılarla birlikte, solun gerçek niteliği de yavaş yavaş netleşmeye başladı, kendi adıma söyleyebilirim ki Türkiye'de solculuk, radikal ve marjinal muhalefetin bütün renklerini bünyesinde toplayan bir müşterek kimlik vazifesini görmüştür; meselâ vaktiyle Türkiye'de solcu olmak, üç aşağı beş yukarı dini değerlere karşı kayıtsız kalmak, muhalefet etmek veya tamamını reddetmek, sofuca ve mutaassıp tavırları tenkid etmek, mikro milliyetçilik cereyanları ve mezhep mensubiyeti gibi alt kimlik aidiyetlerini açığa vurmak, devleti ve sistemi eleştirmek, haksızlıklara karşı fiilen protestoda bulunmak, gelir dağılımında adaletten yana olmak gibi solla doğrudan ilgili olmayan tavırlara ilaveten sosyalist ve Marksist 4 eninist felsefeyi benimsemek, hatta Maocu, Kastrocu veya Enver Hocacı olmak gibi tercihleri de bünyesinde barındırabiliyordu. 


Takdir edilmelidir ki bunca vasıf bir "solcu" kelimesinin kaldırabileceği yük değildir. Türk 


solu, solun gerçekte ne olduğu ve nasıl temsil edilmesi gerektiği hakkında ev ödevini bugüne kadar aksattığı için kabahatlidir; kavramı, içine "antifaşist ve antiemperyalist" herşeyi alabilecek derecede genişlettiği ve zorladığı için Türk fikir hayatının kalitesinin düşmesine sebep olmaktan suçludur. Türk solu, tam da "alaturka" bir mahiyette tezahür etmiş ve bugüne kadar erişmiş bulunuyor. Solun, belki taban tutabilmek ve kitlelerin ilgisini cezbetmek maksadıyla olsa gerek, vaktiyle mikro milliyetçilik ve mezhepçilik gibi cereyanlarla sıcak ilişkiler içinde bulunması bile, sol kavramının nasıl kirlendiğini ve asıl tabiatından 


başkalaştığını göstermeye yeter. 
Borcunu öde Türk solu! 


Hayatımın hiçbir döneminde kendimi zihnen ve rühen sola meyyâl hissetmedim; böyle bir sıfatla solun iç meselelerini veya ne idüğünü tartışmak, samimiyetten uzak bir tavır gibi görünebilir ama farkediliyor ki sol, sadece solculara terk edilemeyecek kadar mühim ve verimli bir polarite unsurudur. Bugün için Cemil Meriç'in şu sözünü daha iyi fehmedebilecek noktada bulunuyoruz: "Düşünce hayatımızın en büyük faciası, birbirini tamamlamak için yaratılmış aydınlarımızın, birbirini yıkmaya çalışmalarıdır". Bu söz, kendi kamplarımız içine muhkem barınaklar inşâ etmeyi değil, hakikat için yaşamayı ve hakikat için işbirliği yapmayı istikametlendiren, heyecan verici bir muhtevâ taşıyor. Bugüne kadar soldan öğrenebileceklerimizin pek azını öğrendik, halbuki daha fazlasına ihtiyacımız vardı ve el'an bu ihtiyaç devam ediyor. Sol'un kendi muarızlarından öğrenebileceği şeyler meselesine ise hiç girmiyorum zira bu yazı çerçevesindeki genel tenkidler içinde o mesele de zımnen yer 


almaktadır. 


Bana göre Türkiye'de solculuk bugüne kadar çocukluk dönemini yaşadı daha ziyade "evcilik" oyunuyla hazırlık süresini doldurdu. Türk solunun tarihi bir "premature"nin tarihidir; bu erken doğum, fikir hayatımızın kalitesi ve zenginliği açısından kayıptır. Sağlam esaslara dayalı, zamanı doğru okuyan ve doğru tarif edilmiş bir sol kavrayışı, hem kendi taraftarları, hem "sol"un muhalifleri açısından son derece faydalı, öğretici ve zenginleştirici bir fonksiyon ifâ 


edebilirdi ve bu ihtiyaç hâlâ variddir. 


Türkiye'de solculuk artık basit heyecan ve sevk—i tabiilerin idare ettiği bir "duruş yeri", bir kimlik göstergesi olmaktan çıkmalı, evrensel sol birikimden gıdâlanan ve bu birikime ciddi katkılarda bulunan, barışçı, hakperest, muhalif ve idealist çizgisini yeniden inşâ etmelidir ve Türk fikir hayatı açısından böyle bir "ba'sü bâ'de'l mevt" çok faydalı ve semereli sonuçlar 


doğuracaktır. 


MARKSİST EYLEM LİTERATÜRÜNE ANLAMLI KATKI: ÖLÜMÜ YÜCELTMEK 


Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:23 Aralık 2000 Cumartesi-ahmetturanalkan 


Af kanunu, mimarlarına hayırlı olsun; ümid ederiz ki bu son af olur. Adalet cihazının on seneyi bulmayan aralıklarla, kapsamı ne olursa olsun sistematik aflarla sekteye uğratılması adalet mantığı açısından bir faciadır; çünkü her af kanunu, yasama uzvunun, adalet cihazının 


doğru işleyişine duyduğu güvensizliğin ikrarı mânâsına gelir. 


İyi işleyen bir adalet cihazının "af" kavramına asla ihtiyacı olamaz. Bir cezanın affı, dolaylı olarak suçun da affı demektir. Eğer bu af kanunu, çok şümullü ve esaslı bir adalet reformunun hemen akabinde, son defaya mahsus kaydıyla çıkarılmış olsaydı, belki savunulacak bir yanı bulunabilirdi; ama adli cihazımızda her şey eskisi gibi kalırken, -üstelik Cumhurbaşkanı'nın çok ciddi itirazlarına rağmen- affın çaresiz bir inatla kanunlaşması, kamu otoritesinin - âmiyâne ve galât söyleyişle- "kendi kendisini intihar etmesi"nden başka bir şeye yorulamaz. 
Devletin ancak paletli dozer ve zırhlı zabıta araçlarıyla girebildiği cezaevlerinde kısmi de olsa af ilan etmenin tutarsızlığını tartışmaya artık gerek yok; aslında kimin kimi affettiğini ise tarih 


söyleyecek! 


Ölüm oruçlarına gelelim ve direnişçi mahkumların ölüm oruçlarına gerekçe olarak gösterdikleri sebebi hatırlayalım: Daha şimdiden yirmi civarında insanın ölmesine sebep olan bu protesto hareketi, bazı mahkumların F tipi cezaevlerine nakledilmemek arzusuyla başladı ve bu noktadan sonra müthiş bir propaganda kumpanyası işlemeye başladı. Direnişçilerin gerekçesi ne olursa olsun, tek başarı şanslarının etkili bir enformasyon olabileceği âşikârdı. 
Direnişçiler, Türkiye'de bu mekanizmayı nasıl işletebileceklerini gayet iyi biliyorlardı ve bu yüzden propaganda ve enformasyon hesaplarında çok başarılı oldular; günlerce ölüm orucuna yatan siyasi mahkumların haberleriyle yattık kalktık. Konunun tek muhatabı hükümet ve özellikle Adalet Bakanlığı bile bu etkili enformasyon karşısında çaresiz kaldılar. Kamuoyu, bütün olayların başlamasına sebep gösterilen F tipi cezaevleri konusunda hükümet tarafından aydınlatılamadı; ama devletin on seneden beri giremediği koğuşlarda akıl almaz bir otorite tesis eden mahkum çeteleri, dertlerini kamuoyuna aktarmakta -her nedense- çok başarılı 


oldular! 


Derken bazı televizyon kanallarında, direnişçi koğuşlarında işlerin nasıl yürütüldüğünü, mesela oruca yatacakların nasıl motive edildiğini anlatan kısa haber filmleri seyretme imkânı bulduk; inanılmaz görüntülerdi: Hapishanelerin dışında insanların vicdanına bile egemen olmaya kalkışan kamu otoritesinin, cezaevlerinin içinde nasıl çaresiz ve etkisiz kaldığını gösteren tüyler ürpertici sahnelere şahit olduk. Bu görüntülerden sonra derecesi ne olursa olsun bu konuda siyasi ve idari sorumluluk taşıyan her kamu görevlisinin birkaç dakika 


geçmeden istifa etmesi beklenirdi; fakat nerede? 


Bu arada direnişçi mahkumların kullandığı ideolojik diskurun muhtevası herkesin dikkatinden 


kaçtı yayınladıkları bildirilerde, "Zaferi şehitlerimizle kazanacağız. Yaşasın ölüm orucu 


direnişimiz" tarzında bir üslüba müracaat eden bu örgüt mensuplarının, nasıl ölümcül (nekrofil) bir edebiyata yaslandıkları hiçbir "aydın"ın dikkatini çekmedi. Ölüm orucuna yatırılan mahkumların, bu işe kendi rızalarıyla gönüllü olup olmadıklarını bile öğrenemedik. 
İçerde ne tür bir ideolojik fanatizmin, gaddarlık boyutlarını aşan raddelerde bir örgüt içi eğitim unsuru olarak yaşayabildiğini anlayamadık. Aydınlarımız, mapusane önünde kameralara demeç verirken işin insani yanıyla ilgili olduklarını hissettirmeye çalışıyorlardı; ama içerde şahit oldukları bazı şeyleri kamuoyuna bütün açıklığıyla anlatmak konusunda nedense ketum davrandılar. Her şey, oruca yatırılan mahkumların hayatta kalıp kalmamasına endekslenmiş gibi gösterildi. Bu isyan daha hasarsız bir şekilde sona ermiş olsaydı bile aydınlarımızın insani hassasiyetleri, içerdeki gayriinsani ve vahşi örgüt disiplininin sona erdirilmesi gibi bir maksada zaten yönelmemişti. Bu "bir kısım aydınlar"ımızın cezaevi önünde iş tutmalarından sonra ellerine geçen şey sadece, kendilerinden menkul bir "arabuluculuk" payesi ile "kullanıldık!" itirafıdır. Kullanıldıkları âşikârdır: Telefonda diğer cezaevindeki örgüt mensubuna emir veren o sesi eminim ömürlerince hiç unutmayacaklardır: "Birkaç arkadaş kendisini yaksın!". Bizim aydınların muhatapları, bir telefon emriyle gözünü bile kırpmadan kendi yandaşlarına ölüm fermanı yollayan insanlardı. Bu durumda sadece 


kullanıldıklarına şükretseler yeridir. 


Direnişçilerin ihtilalciliği, sosyalistliği veya hangi örgüte mensup oldukları artık pek önemli değil; hepsinden daha önemli ve ürkütücü olanı, Marksist eylem literatürüne "nekrofil", yani "ölümperest" bir boyut kazandırmış olmalarıdır. Ey bizim yerli Marksistlerimiz, Marksist literatüre katkıda bulunmak için aklınıza gelen en orijinal buluş, başkalarının ve kendinizin 


kanını su gibi akıtmak bahasına ölümü yüceltmek mi olmalıydı? 


“UMKEK'İN” GİZLİ TOPLANTI ZABITLARI 
Mecmua:Yeni Hayat Gazetesi-Tarih: 12 Haziran 2016 Pazar-ahmetturanalkan.com 


Thames nehri kenarındaki devasa sarayın bir türlü iyi ısıtılamayan salonlarından birindeyiz. 
Ortada yirmi metre uzunluğunda büyük bir masa, etrafında dik arkalıklı, yüksek ve rahatsız sandalyeler sıralanmış. Resmi derecede şık giyimli yaşlı üyeler şöminenin etrafında ısınmaya çalışmaktalar. Derken yüksek ve ağır kapı gıcırtıyla açılıyor. Üyeler telâşla yerlerine geçiyorlar. Başkan koltuğuna yönelen yaşlı ve ak sakallı adam küçük bir öksürük akordundan 


sonra konuşmaya başlıyor, 


-Değerli centilmenler; biliyorsunuz bu toplantıyı her yıl yapıyoruz ve dünyanın her yanına, 


özellikle İslâm ülkelerine yayılıp örgütlenen komitemiz, çok büyük ödenekler kullanıyor... 


“Söylediklerim iyi anlaşılıyor mu acaba?’ dercesine diğerlerinin yüzünü tek tek tarayarak 


devam ediyor, 


-Sonuç hüsran sevgili centilmenler. Maalesef başarılı olamıyoruz. Dört yüz seneden beri dünya çapında, İslâmi yayılma ve gelişmeyi durdurmak için faaliyet gösteren komitemizin işe yararlığı artık yüksek sesle tartışılır oldu. Sizleri bu olağanüstü gündemli toplantıya bu yüzden 


çağırdım! 


Müslümanlar evet kalabalık ama sadece kalabalık 


Üyeler sanki tek suçlu kendileriymiş gibi mahcup bir eda ile yüzlerini masaya doğru eğip adeta kaybolmak isterken mütereddit bir ses duyuldu, 


-Ben sizin kadar kötümser değilim sayın başkan! 


Bütün bakışlar sesin sahibine yöneldi. Ufak tefek, ince yapılı kendi halinde birine benziyordu 


bu üye. 


“Bu biraz da olaya nereden baktığınıza bağlı.” diye devam etti, “Tamam, yeryüzünde Müslüman varlığını tamamen ortadan kaldırmak noktasında başarılı olamadık. Milyonlarca altınla finanse ettiğimiz Haçlı seferleri zararla kapandı. Osmanlı ilerlemesini Avrupa ortalarında durdurmak için akıl almaz paralar harcadık, koalisyonlar kurduk, ittifaklar organize ettik. Adamların savaş meydanlarında kazandıklarını, pazarlık masalarında allem- kallem ellerinden aldık ama sonuçta yeryüzünün en çok üyesi olan dini hâlâ Hristiyanlardır. 
Müslümanlar da evet, biraz kalabalık ama adı üstünde kalabalık. Dünya siyaseti, ticareti, 


bilimi üzerindeki etkileri neredeyse sıfır! 
-Evet evet, öyledir diye tasdik edildi bu sözler. Bu mırıltılardan cesaret alan adam devam etti. 


-Böyle cesaret kırıcı şeyler söylememelisiniz. Bizden çok eski kuşaklarda bu komisyonda görev yapan büyüklerimiz, Müslümanların bilim ve sanattaki önlenemez yükselişini durdurmayı başardılar ama. O günden beri bellerini doğrultamıyor Müslümanlar, dikkat ettiyseniz. Taktiklerimiz sayesinde iç enerjilerini, doğurganlıklarını kaybettiler, tekrara düştüler ve daha da güzeli aldattığımız bazı Müslüman yöneticilerin önayak olmasıyla İslâm fıkhını devlet denetimi, devlet tekeli altına alarak işe yaramaz hale getirdiler. Bu büyük bir başarıydı! 


-Sanattaki durumu da ben açıklamak isterim diye söz aldı bir başka üye, “Öyle bir özgüven çukuru açtık ki birkaç nesilde; şimdi bırakınız daha iyi sanat ürünleri verebilmeyi, eskiyi birebir taklit etmeyi bile beceremiyorlar. Sıfırdan kurdukları şehirleri gördükçe zevkten dört köşe oluyorum. İslâm mimarlığı birikimi hiç olmamış gibi salak salak işler yapıyorlar. Az 


başarı değildir, arkadaşıma katılıyorum... 
Başkan düşünceliydi; söylenenleri dikkatle dinledikten sonra yeniden konuştu, 


Hele türkler, hele türkler 


-Komisyon olarak görevimiz İslâmı yeryüzünden silmek; bu mümkün olmazsa her alanda geriletmek, rezil-rüsvay etmek ve gözden düşürmektir. Tüzüğümüzde de yazılı bildiğiniz şeyler bunlar. Öte yandan çalışmalarımızı yürütebilmek için pek çok hükümetin katıldığı bir konsorsiyum finansman desteği sağlıyor bize. Onlara mantıklı cevaplar verebilmemiz, gözle görünür delillerle ikna etmemiz gerekiyor. Evet, değeri dostlarımın da işaret buyurduğu gibi global ölçekte, genel planda bir yerlere geldik. Dünyanın efendileri artık bizleriz. 
Müslümanlar ise özellikle Türkiye?de görülen ümit kırıcı gelişmelerden sonra iyiden iyiye bize yetişebilmek azmini kaybettiler. Konuya bu açıdan bakılınca sanki komitemizin bunca gayret göstermesine, bu kadar muazzam paralar harcanmasına gerek yokmuş gibi görünüyor. 
Öyle ya bu Müslümanların birbirine ettiğini icabında akrep bile akrabasına yapmıyor. 
Terörizm, mezhepçilik, taassup, yolsuzluk ne dersen var. Adamlara üç kuruşluk yolsuzluk kapısı aralıyorsunuz mesela; “biz önce geldik, benden daha iyi kimse yolsuzluk yapamaz” diye birbirlerini boğuyorlar. Hele Türkler hele Türkler. Bir ara bunlar İslâm dünyasına iyi örnek olacaklar diye ödümüz kopmuştu hatırlarsınız. Neydi öyle yahu? Kırk yıllık Kürt meselesini bile müzakereyle konuşup tartışarak çözmeye filan kalkışmışlar, hatta afedersiniz AB'ye girip, adam gibi hukuk devleti olacaklar diye yüreğimiz kalkmıştı. O günlerde komisyonumuz değerli çalışmalar yaptı ve ilerde bunları tarih yazacaktır. Korktuğumuza uğramadık. Türkler, ülkelerinde iyiye giden ne varsa hızla çürüterek mantık standartları düşük bir topluluk görüntüsü verdiler. Tamam... bunlar güzel gelişmeler ama yetmiyor. Yılan sersemledi diye gevşeklik mi göstermeli? Başını gövdesinden ayırmadıkça rahat yok bize. İşte o yüzden devlet düzeni ve özellikle Türklerin, ‘Medeniyyet hamlesi? diye kuru kuruya övünüp durdukları perspektiflerden farklı olarak sokaktaki adamı, yani ortalama, standart, vasati, hani ‘average’ dedikleri Müslüman tipini darmadağın edecek yeni bir proje geliştirmemiz gerekiyor. Bu 


konuda tekliflerinize açığım ve bekliyorum değerli centilmenler... 
“Hamdolsun? olmadı ama buraya hocam! 


Uzun bir sessizlik oldu. Dışarıda hava iyice kararmış, Thames nehrinin suları kurşunilikten 


çıkıp kara ve kıvamlı bir balçık rengine doğru dönüşmüştü. 


-Başka ne yapılabilir bilmiyorum doğrusu ama yine de durum o kadar kötü sayılmaz, diye mırıldandı üyelerden biri. Hani o çok çalıştığını ileri sürmesine rağmen imtihanda başarılı 


olamamış öğrencilerin hayal kırıklığını andıran bir tını vardı sesinde. 


-En son yine komitemiz tarafından tasarlanıp uygulamaya geçilen TV'de Ramazan programları projemizden çok randıman aldık. Hatırlarsınız o zaman bazı arkadaşlar, yahu olur mu, biz Müslümanları dinden soğutalım diye kafa patlatıyoruz; siz ise adamlarda dini şevk ve 


gayreti artıracak şeylerden bahsediyorsunuz diye itiraz etmişlerdi. 


Üyelerin çoğu, “evet öyle olmuştu” makamında başlarını salladılar. Adam devam etti. 


-Televizyon ekranlarında dini program müthiş bir fikirdi ve bu müthiş buluşu yapan arkadaşımız şu anda aramızda bulunmuyor. Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Evet, fikir ummadığımız ölçüde parlak bir başarıya götürdü bizi. Televizyon böyle bir şey dünyanın her yerinde ama Türkiye'de biraz daha farklı gelişmeler oldu. Televizyonun yanına hangi büyük ve güzel fikri getirseniz, bir zaman sonra o güzel ve büyük fikir adeta sersemliyor, değersizleşiyor ve içten içe çürümeye başlıyor. Din, özellikle İslâm, biliyorsunuz görsellikten en uzak dindir. Müthiş bir soyutlama gücü ve kabiliyeti üzerine kuruludur ve insanın soyut 


kelimelerle anlatılan bir hakikati kavrayabileceği esasına dayanır. 
-Ya televizyon, diye araya girdi birisi. 
Adam dönüp arkadaşına baktıktan sonra pası iyi değerlendirdi, 


-Televizyon soyuttan nefret eden bir oyuncaktır. Orada her şeyi görürüz, gösteririz, görerek var eder ve satarız. Müslümanların eline televizyon ve din gibi iki kavramı verince onlar, ‘ha bu iyi bir şey; din propagandası yapar dindar sayısını artırır, yeni nesilleri dindar yetiştiririz? 
diye sarıldılar ama sonuç ortada. Yeni kuşaklarda seküler eğilimler tırmanışa geçti 


hamdolsun! 
Üyelerden birisi, “Hamdolsun burada olmadı ama hocam? diye takıldı. 
Ben en çok orucu ne kaçırır sorularına bayılıyorum 


Öteki aldırış etmeden sözlerine devam etti, “Bugünlerde Türk ekranlarına ara sıra göz atıyorsunuzdur umarım; ben şahsen her gün en az üç-dört saat izlemeden yapamıyorum. 
Alışkanlık oldu kısa sürede. Hele “Ramazan hocaları” olgusu baş favorim. Dini ve yüksek hakikatleri o buram buram sahtelik kokan theatral ifadelerle nasıl ucuzlattıklarını gördükçe keyiften eriyorum yerimde. İnanamazsınız, dini kullanarak satmadıkları ticari ürün kalmadı yahu. Garibanlar ticari reklam vasıtası olarak kadın objesi kullanılmasından ürküyorlar ama 


dini unsurları inanılmaz bir iştahla sömürüyorlar. 


-Doğru söylüyorsun dedi arkadaşı, “O dini müzik diye yaptıkları çufçuflu ilahiler nedir yahu; profan türkü melodilerine çakma sözler yazıp kendilerine enikonu bir hayran kitlesi yarattı adamlar. Bilirsiniz bu Müslümanlarda son derece asil ve yüksek kaliteli bir dini müzik geleneği vardı; şimdi sizlere ömür! Yeni yeni şehirleşmekte olan nüfus, özellikle kadınlar TV bağımlısı oldular. Bu arada evlenme programlarını teklif eden arkadaşı özellikle kutlamak 


isterim. Çok randıman alıyoruz bu sıralar o keşiften... 


-Ben en çok, “orucu ne kaçırır? sorularına bayılıyorum dedi öteki. Yıllardan beri bir türlü öğrenemediler gitti. Harika bir şey yahu! “Bu soru bir sektör oldu, sektör demişken hatırlatayım; Ramazan sektörü diye yeni bir iş kolu oluştu Türkiye'de çabalarımızla. Yüzlerce binlerce cerbezeli imam, fıkıhçı, müzisyen, enstrümantalist, sunucu ekmek yiyor bu 


sektörden; Onlar ekmek yedikçe insanlarda dini haşyet duygusu azalıyor, nasıl ifade edeyim 


bilmem ki, dini kavramlar Türkiye'de bir kozmetik ürün haline geldi. Her firma kendi 


ürünümü satacağım derken dinin dibini kazıyorlar bir güzel... 


Başkan, “ilginç” dercesine bir kaşını kaldırarak gülümsedi. “Yani diyorsun ki böyle giderse 


birkaç on yıl sonra İslâm'ın içi tamamen boşalmış olur yani.” 


-Aynen öyle muhterem başkanım dedi adam. Hani şu TV'deki Ramazan programlarını bu seviyesiyle oniki aya yayabilsek, bir yıl sonra garanti ederim ki Müslüman nüfusta seküler eğilimler fışkıracak ve dinlerinden uzaklaşıp kapağı Ateizm'le Deizm arasında bir limana 


atacaklardır. 


-İnşallah inşallah diye mırıldanarak ellerini ovuşturdu “Uluslarası Müslümanları Kepaze Etme Komitesi’ (*) başkanı Sir Charles ve ilave etti, “Açın bana şuradan bir Türk televizyonu da 


Ramazan programı seyredelim; bakalım denildiği kadar var mı?” 


ATATÜRK'ÜN DÜŞÜNCELERİ “OLABİLECEĞİN EN İYİSİ? MİYDİ? 
07.12.2005-Serdar Kaya-derinsular.com/ataturkun-dusunceleri-olabilecegin-en-iyisi-miydi/ 


Gülay Göktürk, Bugün gazetesinde yayınlanan yazısında, Atatürk'ün genç bir yaşta dünyaya veda ettiğini, bu durumun bizim onu bir başka yüzyılın, uzak bir dönemin lideri olarak algılamamıza neden olduğunu ve Atatürk'ün İsmet İnönü ya da Celal Bayar gibi 90'lı yaşlarını görmüş olması durumunda, 70'li yıllara kadar aktif siyaset içinde olabileceğini ifade 


etmiş. 


Böyle bir durum, elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi hayatının yapısını ciddi ölçüde değiştirirdi. Gülay Göktürk de zaten bu çerçevede (1) Atatürk'ün 1950'de Adnan Menderes tarafından alaşağı edilebileceği, (2) 1960 darbesini destekleyebileceği ve (3) 1970'lerde de 


solda bir yenilenme hareketi ile mücadeleden yenik çıkabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor. 


Yukarıdaki yıllara dikkat edildiğinde hemen fark edilebileceği gibi, Gülay Göktürk, İsmet İnönü'nün siyasi hayatındaki dönüm noktaları için Mustafa Kemal Atatürk özneli bir düşünce egzersizi ortaya koyuyor. İsmet İnönü'nün ancak Atatürk'ün ölümünden sonra “birinci adam” olabilmiş olması, bu benzetmeyi bir yönüyle anlamlı kılabilir. Diğer yandan, “Atatürk de Türkiye'yi çok partili hayata geçiren ve NATO üyesi kılan sürece aynı şekilde uyum gösterir miydi?” sorusuna kesin bir yanıt vermek elbette mümkün değil. Ancak zaten Göktürk'ün asıl vurgusu daha farklı bir noktada. Göktürk, “Bu olaylar İnönü’lü değil de, Atatürk'lü bir CHP ile yaşanmış olsaydı, Atatürk eleştirilebilir bir konuma geçmiş olacaktı” demek istiyor — ki bu noktada sonuna kadar haklı: 


Muhtemelen o zaman Atatürk'ü Koruma Kanunu diye bir kanunumuz da olmayacaktı. 


Zamanında onunla aynı Mecliste siyaset yapanlar, onu şimdi bizim yaptığımız gibi 


kutsallaştırmamışlardı. Atatürk'ün şu ya da bu icraatına karşı olmak, hatta muhalif bir siyasi 


hareket oluşturmak şimdiki gibi akıl almaz bir şey değildi o zamanlar. 


Bu noktada Gülay Hanım'a katılmamak zor. Zira, Türkiye'de yaşayan pek çok insan, Atatürk'ün düşüncelerini (bugün bile!) her durumda “olabileceğin en iyisi” olarak kabul etmekte bir tuhaflık görmüyor. Bir insana yanılmazlık atfeden bu tür bir yaklaşım, Atatürk'ün kendi sağlığında da kimi düşüncelerini değiştirmiş olduğu ya da daha uzun yaşaması durumunda kişisel değişiminin devam edeceği yönündeki gerçekleri de göz ardı ediyor. Kaldı ki, kimi siyasi tercihleri “olabileceğin en iyisi” olarak tanımlayan ve diğer düşünce ve önerileri dışlayan rejimler, siyaset biliminde otoriter (ve hatta totaliter) rejimler olarak kategorize ediliyor. Atatürkçü düşünceyi sadece otoriter değil, aynı zamanda totaliter öğelere de sahip kılan unsur da zaten söz konusu yanılmazlık atfı. Gülay Göktürk'ün, (bugünlerde gündeme daha sık gelen, “Nutuk'ta böyle bir ifade var mı?” sorularından da hareketle) yazısına “Atatürk demiş- dememiş” başlığını uygun görmüş olmasının nedeni de bu. Göktürk, 


yazısının sonlarına doğru, bu başlığın ifade ettiği manayı açıklıyor: 


Atatürk demişti- dememişti” tartışmalarına boğulduğumuzu görmek doğrusu sadece hüzün 

veriyor insana. Öyle bir psikolojik ortam ki, biri çıkıp “söylese ne olur, söylemese ne olur” 

dese, hemen ardından, “Zaten Atatürk de “hiç kimsenin fikirlerini tabulaştırmayın? demişti” diyerek söylediklerinin meşruiyetini yine ona referans yaparak sağlamaya çalışıyor. Ben 

böylesine bir dogmatizmin başka herhangi bir demokratik ülkede hüküm sürebildiğini 


düşünemiyorum bile. (vurgu eklendi) 
Bu durumda şöyle bir hayali tabloyu göz önünde canlandırmak ilginç olabilir: 


Atatürk gerçekten de 1970'li yıllara kadar yaşıyor ve çok partili siyasi ortamın içinde yer alıyor. Ancak diğer partilere mensup insanlar mecliste ya da başka platformlarda herhangi bir açıklama yaptıklarında, Atatürk, “Ben bu konuda böyle demiyorum” diyor ve sırf o öyle buyurduğu için yapılan açıklama otomatikman geçersiz ve kabul edilemez sayılıyor. Öyle ya, fi tarihinde söylediği şeylere (bugün bile!) bağlayıcı ve tartışılmaz gözüyle bakılan bir insanın, mecliste oturduğu yerden, kanlı canlı haliyle, “Ben böyle düşünmüyorum” demesi 


durumunda akan sular durmaz mı? 


Tabii bu noktada hemen, “O zaman çok partili hayatın ne anlamı kalır ki?” sorusu akla geliyor. Ama zaten (bize anlatılanların aksine) Tek Parti Dönemi'nin Kemalist ideologları da çok partili hayatı pek de matah bir şey olarak görmezlerdi... Yani “bugün bile” tartışılmaz görülen o köhne düşünceler, dile getirildikleri yıllarda da yanlıştı, çirkindi. 


LAİK TÜRK MİLİTERATİSİ"NİN TRAJİ-KOMİK HÂLLERİ (1) 


09 Eyl 2006, Cumartesi-Yusuf Kaplan-yenisafak 


Yalnızca Türkiye"nin değil, dünyanın sorunlarının gerçek boyutlarıyla anlaşılabilmesi ve anlamlandırılabilmesi için âlim, ârif ve hakim kişiliklerinin özelliklerini üzerinde toplayabilecek öncü bir “mütefekkir” figürüne ihtiyacımız var. 


Entelektüel, aydın, elit, akademisyen figürleri, seküler figürlerdir; bakış açıları ve ufukları dardır; görüş alanları da sınırlı ve sınırlayıcıdır. Batı'da icat edilmiş, fizik gerçekliği eksene alan, tek boyutlu algılama biçimlerine sahiptir bu figürler. Bu figürlerin, diğer kültürleri bir bütün olarak anlayabilme ve aktarabilme kabiliyetleri sınırlıdır. Her şeyi, bütün insanlık tarihini yalnızca Batı-merkezci gözlerle görmek ve okumaktan başka bir şey yapamazlar. 


O yüzden, dünya tarihinin silbaştan yeniden yazılması gerekiyor. Her medeniyetin çocukları kendi tarihlerini, tecrübelerini kendi algılama ve görme biçimleri açısından yazmalıdır. Başka türlüsü Foucault"nun deyişiyle, “söylemsel şiddet” uygulamaktan, başkalarının tarihini, tecrübelerini anlam ve biçim bozumuna uğratmaktan, tersyüz etmekten başka bir işe yaramayacaktır; yaramamıştır da nitekim. Oryantalist çalışmalar, bunun en tipik ve ürkütücü örneğidir. 


Benim bu söylediklerim, Türkiye"deki “entelektüel” / akademik çevreler için çok lüks kaçan şeyler; bunu biliyorum. Ama sorun, dünyanın sorunlarını çarpıtmadan, anlam yüklemesi yapmadan, ters yüz etmeden anlayabilme, anlamlandırabilme ve “çözüm önerileri” sunabilme sorunudur. 


Çünkü şu ân dünya büyük bir bunalımın eşiğinden geçiyor. Seküler dünya tasavvurunun ürettiği, dünyayı yaşanılamaz bir kaoslar, katastroflar ve savaşlar arenasına çeviren, tarihin yeniden kurulacağı büyük bir bunalım bu. 


Bu bunalım, Batı"da yaklaşık bir buçuk asırdan bu yana fark edilmiş durumdadır; ama Batılılar, insanın ve gezegenimizin varlığını bile tehlikeli bir sürecin eşiğin fırlatan bu varoluşsal bunalımın nasıl aşılabileceğini görebilecek durumda değiller. 


Çünkü Batı sivilizasyonu sonbaharını yaşıyor; sonbaharının son demlerini: Kuzey"den / Batı"dan gelen kışın o dondurucu, ürpertici soğuğunun bütün alametleri çoktan belirmeye başladı bile. 


Batılıların, özellikle İslâm'ın üzerine bu kadar barbarca şekillerde çullanmalarının nedenleri burada gizlidir. Çünkü ufukta gözükmeye başlayan ilkbaharın tohumları yalnızca İslâm'ın “elinde”dir. 


Bu nedenle, “aydının ölümü”nün çoktan ilan edildiği, iletişim çağının ufuk ve zihin daralmasını pekiştirdiği bir zaman diliminde, âlim, ârif ve hakim figürlerinin özelliklerini bünyesinde toplayabilen, önyargısız, çok yönlü, kuşatıcı ve kucaklayıcı, herkesi ve her şeyi nasılsa öylece idrak edebilecek derin bir özgüvene sahip, öncü / kurucu “mütefekkir” figürüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç hissediyoruz. Hele de, akademik oryantalizmin yerini medyatik oryantalizme terk ettiği, medyatik entel-dantellerin yapıp ettiklerimizi belirler konuma geldikleri, çağımızın papazları rolünü tüm sığlıklarına rağmen ayartıcı şekillerde oynadıkları bir zaman diliminde... 


Batıdaki seküler entelektüel, elit ve akademisyen tipini tartışıyorum ama Türkiye"de bu figürler bile yok. Batıdaki bu seküler figürlerin hiç olmazsa eleştirel ve analitik melekeleri işliyor. 2500 yıllık devasa bir düşünce gelenekleri var. 


Ancak Batı"da bugün entelektüel figürü de, akademi nosyonu da, sekülerlik fikri de yoğun bir şekilde tartışılmakta; “seküler aklın ötesi”, “post-seküler felsefe” arayışları içine girilmiş bulunmaktadır. Bunlar, basit ve marjinal arayışlar da değildir. Yaklaşık bir buçuk asırdır 


sürmektedir. 


Peki bizim neyimiz var? Bizim bir entelijansiyamız, analitik ve eleştirel melekeleri gelişmiş entelektüel figürümüz bile yok. Bizim laik militeratimiz var yalnızca. Kendisi de başkası da olamayan, iki arada bir derede / arafta kalan, zihni sulanmış ve bulanmış, tarihte tatile çıkmış, bu ülkede seküler Batılıların sözcülüğünü ve gözcülüğünü yapmaktan başka bir şey yapamayan, kendisini bu toplumun kültür, düşünce, sanat ve medeniyet tecrübesine karşı konumlandıran, Batılıların karikatürü laik militeratimiz var sadece. 


Laik Türk militeratisinin tipik örneklerinden Mehmet Ali Kılıçbay"ın Yeni Aktüel"de yazıp- çiziktirdikleri üzerinden başlattığım bu tartışmayı Salı günü de sürdüreceğim. 


LAİK TÜRK MİLİTERATİ"SİNİN TRAJİ-KOMİK HÂLLERİ (2) 


12 Eyl 2006, Salı- Yusuf Kaplan-yenisafak 


Amacım, Yeni Aktüel yazarı Mehmet Ali Kılıçbay'"'ın tutarsız ve sığ eleştirilerine “cevap yetiştirmek” filan değil. Cevap yetiştirme kaygısıyla yazıp-çizen biri değilim. 


Bu sütunda, ülkemizin ve dünyanın temel varoluşsal sorunlarını, biraz derin nefes alarak, farklı disiplinlerin imkânlarını seferber ederek, medeniyet perspektifi ekseninden okumaya, anlamlandırmaya ve bir imal-i fikir etmeye çalışıyorum. 


İki haftadır, laik Türk elitokrasisi ve mi/literatisisinin traji-komik zihinsizleştirilmiş zihin ve patolojik zihniyet hâllerini yapı-çözümüne tabi tutarak deşifre ediyorum. 


“Diyalojik bir konuşma” çabası benimkisi. Zihinsel olarak opague"leşmiş / donmuş, kendine ait söyleyeceği bir şey olmayan, Batıda üretilen şeyleri burada “satmakla” bir şey yaptığını sanan, zihni dışarıya bağlı, bedeni burada dolaşan şizofren bir cemaat"le diyalojik bir konuşma geliştirebilmek mümkün mü? Pek mümkün değil ama denemekte yarar var. 


Türkiye"nin temel sorunu, entelijansiyasının olmaması sorunudur. Bu toplumun rüyalarını, iddialarını; bunların kaynağı olan kültürel dinamiklerini, anlam haritalarını, kök- paradigmalarını; hulâsâ, kültür, sanat, düşünce, tarih ve medeniyet tecrübesini ve bu tecrübenin ürettiği, hâlen bu toplumun ayakta ve hayatta kalabilmesinin yegâne kaynağı olan ruhu içselleştiremeyen, daha kötüsü, bu ruhu etkisizleştirmeye hatta yok etmeye soyunan, dünyada türü bulunmayan nev-i şahsına münhasır tuhaf bir entelijansiyanın varolması sorunudur. 


Laik Türk elitokrasisi ve militeratisi, kendi değildir. Bir kendi yoktur: Batı'dan devşirilen ve Salah Birsel'in deyişiyle “yapıştırma bıyık” gibi duran, yabancılaşmış bir kendi imgesi vardır. 


O yüzden, Batılıların kendi somut ihtiyaçlarının ürünü olarak geliştirdikleri ve tarihsellikle malul (aslâ mutlaklaştırılamayacak) seküler insan ve dünya tasavvurunu, bu toplumu “adam etme”nin yegane yolu ve kaynağı olarak görerek bu topluma dayatmaya kalkışır. Dolayısıyla “ajan”lık ve “ajans”lık yapar, başkalarının “ajanda”larını taşır. 


Böyle yapmakla, kendisinin bir şey üret/e/mediğini (özne"leşemediğini), başkalarının ürettiklerini ithal etmekten başka bir şey yap/a/madığını (nesne"leştiğini); bunun bu toplumu da yabancılaştırma misyonu ve misyonerliği yapmak anlamına geldiğini bile göremez. Bu yaptığı şeyin, sömürgeleştirilememiş bir ülkede sömürgecilerin gönüllü acentalığını yapmaktan, bu ülkeyi içerden sömürgeleştirip Batılılara teslim etmekten, tarihi yürüyüşünü durdurmaktan başka bir şeyle sonuçlanamayacağını söylediğiniz zaman küplere biner. Tıpkı Kılıçbay, Emre Kongar, Türker Alkan, Kanadıkırıkkuş ve türdeşleri gibi. 


Bu topluma, “hayâli kimlikler” empoze ederken, gerekçesi, aslında oldukça masumane ama son derece tutarsız, saçma, grotesk ve kakafoniktir: “Bu toplum, geri kalmıştır; ilerlemesi için sekülerleşmesi / Batılılaşması gerekir. Bu toplumun geri kalmasının nedeni, İslâm"dır. 
Türkiye"deki dinciler, ülkeyi ortaçağ karanlığına sürüklemek için kolları sıvamış durumdalar” VS. VS. 


Laik Türk mi/literatisinin dünyayı, dünyanın ve bu ülkenin dinamiklerini algılama biçimi bu kadar sığ, bu kadar tarih-ve-gerçek-dışı ve bu denli bön ve berbattır işte. 


Bütün bu içi boş, tutarsız, ezberlenmiş repliği papağan gibi tekrarlayıp dururken, İslâm hakkındaki, İslâm düşüncesi, sanatı, medeniyeti, İslâm'ın insana ve dünyaya neler önerdiği konusundaki bilgisi, sıfırdır; ya da kültürel antropologların “cenaze levazımatçıları” diye tarif ettikleri, bütünüyle üçüncü sınıf pozitivist ve “görevli” oryantalist Batılı araştırmacıların hiçbir tarihsel ve somut gerçekliği olmayan, yalan yanlış bilgi kırıntılarından ibarettir. 


Yani, hazım kapasitesi de, verilen her şeyi yutacak kadar bozulmuştur! Batıdan gelen her şeyi, analiz etmeden, tartışmadan, bir filtreden (ne filtresi?) geçirmeden keyifle tıkınır; sonra da nefes bile alamaz hâle gelir! Sonunda -çok affedersiniz ama- berbat bir şekilde “kusmak” zorunda kalır. Ne “kusar”; kime, niçin ve nasıl kusar? Biliyor, görüyor ve yaşıyorsunuz bunları! 


Eğer bu ülkede, hakikaten bir entelijansiya olmuş olsaydı, bu traji-komediye tahammül edebilir miydi? 


Görüldüğü gibi, laik Türk elitokrasisi ve militeratisisinin İslâm'la ilişkisi, sıfırdır ve her şeyimizi sıfırlayıcı bir ilişkisizlik ilişkisidir. İyi de, acentalığını yaptığı seküler Batı"yla ilişkisi nasıldır, acaba? Bunu da Cuma günkü yazıda görelim. 


LAİK TÜRK MİLİTERATİ"SİNİN TRAJİ-KOMİK HÂLLERİ (3) 


15 Eyl 2006, Cuma- Yusuf Kaplan-yenisafak 


Entelijansiyası olmayan bir toplum varolamaz. Türkiye"de bir entelijansiya yoktur. 
Türkiye"deki entelijansiya, bu toplumu sekülerleştirme, (kültür ve medeniyet değiştirme) projesinin sözcülüğünü ve gözcülüğünü yapan bir elitokrasi ve militerasi"ye dönüşmüştür. 
Eğitim sisteminden medya rejimine kadar hemen her alan sekülerliğin / Batı kültür ve sivilizasyonunun misyonerliğini yapan yabancılaşmış devşirme bir entelijansiya vardır Türkiye"de. 


Dünyada kendi kültürel ve tarihsel tecrübesini yoksayan, yok etmeye çalışan böyle bir entelijasıya yoktur; çünkü bu bir toplumun kendi-kendine intiharıyla sonuçlanacak tehlikeli bir misyondur. 


Böylesi bir misyonu ve misyonerliği üstlenen entelijansiyanın, hem dünyayı, hem de kendi dinamiklerini kavrayamadığı için ancak böylesine absürd bir şeye soyunduğunu söylemek bile gerekmiyor. O yüzden Türk modernleşmesi, dolayısıyla sekülerleşmesi, simülatif (yapay, sahte ve sathi) bir modernleşme ve sekülerleşmedir: Çağdaş Batı toplumlarıyla yalnızca yüzeysel / şekli benzerlikleri vadır; hepsi bu. 


Elbette ki, Batı'dan alacağımız şeyler olabilir, olmak zorundadır da. Çünkü şu ân kullandığımız bütün kavramlar ve kurumlar orada üretiliyor. Ama Batı / sekülerlik, bu toplumun omurgası katına yükseltilirse, bu toplum ayakta bile duramaz; varlığını yitirir. 


İslâm'ın hayatımızda yalnızca arızi, sekülerleştirilmiş, hiçbir işe yaramayacak bir yere itilmesi, bu toplumun yaşayabileceği en büyük trajedidir demiyorum; traji-komedidir, diyorum: Batı sivilizasyonunun büyük bir bunalım yaşadığı, insan"ı, toplumu, gezegenimizi yok olmanın eşiğine getirdiği; dolayısıyla kendi yaşadığı bunalımı küreselleştirerek dünyayı yaşanılamaz bir savaşlar, çatışmalar, işgaller, hukuksuzluklar ve adaletsizlikler arenasına dönüştürdüğü bir zaman diliminde, bizim İslâm kültürü ve medeniyetini yenileyerek yeniden dünyanın gündemine taşımamız gerekirken, çatırdamakta olan seküler Batı sivilizasyonunun sözcülüğünü ve gözcülüğünü yapmamızdan daha traji-komik bir şey olabilir mi? 


Bu nedenledir ki, Türkiye"de bizzat Batı'da bile olmayan, kalmayan ürkütücü bir Batı / sekülerlik efsanesi ve masalı üretiliyor. Sekülerlik, hiçbir Batı ülkesinde olmadığı, olamayacağı kadar din katına yükseltiliyor Türkiye"de. 


Oysa Batı sivilizasyonu, büyük bir bunalım yaşıyor son 1,5 asırdan bu yana: Medeniyet tarihçileri, Batı sivilizasyonunun bu son evresini “bunalımlar çağı” / “the age of crisis” diye tarif ediyorlar. 


Modemliğin, dolayısıyla sekülerliğin bunalımıdır bu: Batı'da geliştirilen rasyonalite, bireycilik, ulus devlet gibi bütün modern paradigmalar çökmüştür. Ve postmodemnlik, esaslı bir şey öneremese de, bu çözülmeye ve çöküşe dikkat çeken bir süreçtir. 


Bu gerçeğin sosyolojik ifadesini, Weber, modern / seküler Batı'yı “demir kafes” metaforuyla özdeşleştirerek dile getirmiş ve modem / seküler Batı'nın iki büyük esaslı bunalımla malul olduğuna dikkat çekmişti: Anlam krizi ve özgürlük kaybı. 


Bu gerçeğin felsefi ifadesini Heidegger, Batı"da düşüncenin (dolayısıyla insanın ve varlığın) aslında Socrates"le birlikte bittiğini söyleyerek telaffuz etmiştir. Bu tür bir insan ve dünya tasavvurunun, bütün insanlığı büyük felâketlerin eşiğine götüreceğini Husserl"den Nietzsche"ye, Adorno"dan Horkheimer"a, Baudrillard"dan Foucault ve Deleuze"e, Marcuse"den Virilio"ya, kadar bütün büyük çağdaş düşünürler dikkate değer bir şekilde gözler önüne sermişlerdir. 


Tanrı, “öldürülmüş”; insan, Tanrısallaştırılmıştır; İnsan"ın Tanrı"yla, Tabiat"la, Kâinât"la irtibatı sıfırlanmıştır. “İnsan, her şeyin ölçüsü ve ölçütü” haline gelmiş ve azmanlaşmıştır. Her şey, araçsallaştırılmış, aklı, bilimi, gücü putlaştıran seküler Batılı insan, sonunda irrasyonalitenin, içgüdülerin, arzuların hâkim olduğu bir çocuksuluk çağının eşiğine 


fırlatılmıştır. Kant'ın “aklını kullanmaya cesaret et” dediği, rasyonel adam, tam bir “akıl tutulması” yaşamaya, araçların, içgüdülerin, arzuların esiri olmaya başlamıştır. 


Marx, Schumpeter ve Adorno"nun dikkat çektikleri gibi, modem / seküler Batı tecrübesi, Rönesans"tan bu yana yaratıcı atılımlar gerçekleştirmiş ama aynı zamanda büyük bir yıkımı da beraberinde getirmiştir. 


Gelinen nokta, tam bir çıkmaz sokaktır. Tek boyutlu bir insan ve dünya tasavvuru geliştirilmiştir. Sekülerlik, hem varoluşsal bir saldırı üretmiştir, hem de bizzat varoluş'a bir saldırı. 


ATATÜRK, KEMALİZM VE DEMOKRASİ 
24 Şubat 2007 Cumartesi- Mehmet Altan- stargazete.com/yazar/mehmet-altan/ataturk- 
kemalizm-ve-demokrasi-haber-130418.htm 


Mustafa Kemal Atatürk, tarihe mal olmuş bir liderdir... 
Kemalizm, tek parti döneminin militer ideolojisidir... 
Demokrasi, çoğulculuktur... 

Ama bunlardan önce... Bizim devletin kimliğine bir bakmak gerekir. 
Anayasa'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl tanımlanıyor? 
-Lajk... 

-Demokratik.. 

-Sosyal... 

- Hukuk devleti... 

Sonuncu özelliğini bir kez daha vurgularsak. 

Neymiş? Hukuk devletiymiş... 

O zaman yola oradan devam edelim... 

Hukuk. Hukuku ne belirleyecek? 

Evrensel uygulama. 

Daha somut söylersek. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. 

Ne alaka? Şu alaka ki... 

Bizim Anayasanın 90. maddesinin son fikrası, insan hakları konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını iç hukuktan daha üstün görmekte. 
Fikir özgürlüğü de... 

İnsan haklarının en önemli... 

En olmazsa olmaz cüzü. 

Peki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... 

Fikir özgürlüğünü nasıl tanımlıyor? 

Tanımını nasıl yapıyor? 

Handyside Kararı'yla. 

Handyside Kararı... 

Nedir? “Düşünceyi açıklama özgürlüğü...” Evet... 

“Sade hoşa giden... Veya zararsız... 


Ya da tepki yaratmaz sayılan haber veya fikirler için değil...” 

Ya peki ne için? “Devlete... Halkın bir kısmına... Ters düşen... Şoke eden.. 

Ya da üzüntüye sevk eden fikirler için de geçerlidir.” 

Neden? “Çoğulculuk... Hoşgörü... 

Ve yeniliğe kucak açma bunu gerektirir ve bunlar olmadan demokratik toplum olmaz? çünkü. 
Türkiye Anayasa'sına saygılı ise bir “hukuk? devleti. 

Türkiye Anayasa”sına saygılı ise burada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hukuktan üstün... 

O halde Türkiye'de fikir özgürlüğünü de Handyside Kararı tanımlamakta. 

Öyleyse... 

Mustafa Kemal Atatürk'ten sözederken “Avrupalılar neden her yerde aynı adamın fotoğrafları var diye sorarlar “demek niye bunca hukuksuzluğa yol açıyor? 

Yerel gazete neye dayanarak “hain? manşetini döşeniyor? 

O konuşmacıyı davet eden iktidar partisi “hukuku? savunmak yerine niye hamaset şefliğine taşınıyor? 

Üniversite yöneticisi neden topa giriyor? 

Kurum niye soruşturma açıyor? 

Ve niye tonla linç yazısı yazılabiliyor? 

Bunları neden yazıyorum ? 

Dün Prof. Dr. Atilla Yayla'nın üniversitedeki görevine “iade? edildiğini okudum. 

“Neyse? dedim... Bir hukuk ayıbı hiç olmazsa düzeltildi. Ama olup bitenin tümü rezaletti... 
Anayasa madde 2... Anayasa madde 90... Bunlar var mı, yok mu? 

Var ise, bunca rezaletin sorumlularına uygulanacak yaptırım ne? 

Kendi anayasamıza aykırı davranan onca adamın yaptıklarını sessizce geçiştirecek miyiz? 
İstediklerinde yeniden anayasayı rahatlıkla çiğnesinler diye bırakacak mıyız? 

Türkiye bir hukuk devleti... 

Hukuku çiğnemek böylesine serbestken bir hukuk devleti olmak mümkün mü peki? 


YİNE IRKÇILIK VE KAFATASÇILIK ÜZERİNE 


Hilmi Yavuz-Zaman- 25.02.2007 


Irkçılık ve Kafatasçılığın Avrupa kökenli olduğu, daha somut bir ifadeyle, Irkçılık ve Kafatasçılığın, ilk kez 18. yüzyıl'ın 'Aydınlanma Çağı' Avrupa'sında 'icad' edildiği konusundaki yazım, okurlarımdan geniş ilgi gördü. 


İlgi, evet;- ama bazı okurlarımdan olumsuz tepkiler de aldım. Okurlarımın tümüne, gösterdikleri olumlu ya da olumsuz tepkiler için teşekkür ediyorum. Ama, sanırım, bazı yanlış anlamalar da var. Bu yazıda, bu yanlış anlamaları yanıtlamak istiyorum. 


Bir değerli okurum, Irkçılığın Orta Asya'da değil de Avrupa'da ortaya çıkmış olmasından, Türkiye'de ırkçı uygulamaların olmadığını savunduğum anlamını çıkarmış. Böyle bir şey yok! 
Hemen belirteyim: Bu, yanlış bir çıkarımdır. Ben, sadece, Irkçılığın ve Kafatasçılığın ilk kez Avrupa'da 'icad' edildiğini belirtiyorum. Bunun anlamı, Aydınlanma döneminin anlışanlı düşünürlerinin (Voltaire, Kant, Locke), bizzat Irkçılığın 'teorisini' yaptıkları, bir başka deyişle, Irkçılığı meşrulaştıracak sistemli argümanlar üretmiş olduklarıdır;- hepsi o kadar! Bundan, Irkçılığın Avrupa dışında uygulanmadığı sonucu çıkmaz. Avrupa'nın 'icad' ettiğini söylemek başka, onun 'pratik'teki uygulamasının Avrupa dışında yapılmadığını önesürmek ise başkadır. 
Mantıksal olarak ilk önermeden ikinci önerme çıkarsanamaz. Dahası, Türkiye'de Irkçı ve Kafatasçı uygulamaların olmadığını kim iddia edebilir? 


m 


Bir başka değerli okurum da "'çok mu zor' diyor, 'Irkçılık Avrupa'da ortaya çıkmıştır, ama yüzünü neredeyse iki yüz senedir Batı'ya dönmüş bir ülke eliti ya da belirli bir kesimi de ırkçılıktan nasibini almış' demek? |...) Biz, aslında temiziz, öyle mi?" diyor. Bu değerli okurum, tıpkı bir önceki değerli okurum gibi, yazımı Irkçılığın 'icad'ını Avrupa'ya atfederek kendimizi aklamak amacına yönelik bir yazı diye okumuş. Bu okuruma hatırlatayım: 'Bu ülkenin elitinin Irkçılıktan '(ve dahası Kafatasçılıktan) nasibini almış' olduğuna ilişkin olarak yazdığım yazılar, arşivlerde duruyor. Bunlardan sadece birini, bu değerli okuruma hatırlatmakla yetineyim: 'Kafatası Ölçenler' başlığını taşıyan bu yazım, 20 Kasım 2005 Pazar günü 'Zaman' gazetesinin 'Yorum' sayfasında yayımlanmıştır. Yine de, sevgili okurumu, arama zahmetinden kurtarmak için yazının bir bölümünü aktarayım: '1932 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti'nce düzenlenen Birinci Türk Tarih Kongresi'nin ikinci oturumunda, Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti azasından ve Musıki Muallim Mektebi Tarih Muallimi Afet [İnan] Hanım, 'Tarihten Evvel ve Tarih Fecrinde' başlıklı tebliğini sunar. Afet Hanım bu tebliğinde, Orta Asya'nın 'otokton' [yerli] halkının Ari ırka mensup Türkler, dillerinin de Türkçe olduğunu önesürdükten sonra şu tespiti yapar: Ari ırkın kafatası, brakisefal tip kafatasıdır! 


Afet Hanım'dan sonra İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi Antropoloji Müderris Muavini [doçent] Dr. Şevket Aziz Kansu söz alır. Dr. Kansu, Türklerin, 'Alp insanı' olarak adlandırdığı ari ırktan brakisefal kafatasına sahip olduklarını kanıtlamak için, dikkat edilsin, şunları söylemektedir: 'Keza diyeceğim ki, ilim metodla yapılır. İlim, metodun mahsulüdür. |...) 
Bendeniz, Anadolu'da gezdiğim zaman ne kadar saf, güzel velut Türk ırkına tesadüf ettim. 
Aldığım ölçüler, morfolojik karakterler, bu kanaatimi sarsılmaz imana dönüştürdü. 


Dr. Şevket Aziz Kansu, üç gün sonra, bu defa kendi tebliğini sunmak üzere kürsüye çıkacak ve bir önceki konuşmasında sözünü ettiği 'ölçüler ve morfolojik karakterler'den neyi kastettiğini, 'Türklerin Antropolojisi' başlıklı tebliğinde açıkça dile getirecektir;- şöyle: (Birinci Türk Tarih Kongresi tutanaklarından aynen ve harfiyen aktarıyorum): '1929 

senesinde ilk antropolojik tetkiklerime başladığım zaman 25 Türk kadını ve 25 Türk erkeğinin kafasını ölçtüm. Bu ölçülerin vasatisinil ortalamasını | Fransızların kafa ölçüleriyle mukayese etmek istedim.' 


Dr. Kansu, bu 'iki etnik grubun sefalometrik (kafatası ölçüleri] mukayesesi'nin sonuçlarını bildirir ve bununla da yetinmez, Türk ırkının 'brakisefal, ince burunlu, vasati ve vasatiden uzun boylu, buğday renkli yahut kumral' Alp tipi'ne mensup olduğunu kanıtlamak için sahneye bir aileyi de çıkarır. Devamını Dr. Kansu'dan dinleyelim: 'Ankara'nın biraz şimalinde 'Bağlum' köyünden Aptullah'ı, kadınını ve küçük yavrusunu takdim ediyorum. İşte [...] halis dağlı adam, Alp adamı, Türk adamı (Alkışlar). Aptullah, koyu olmayan gözlere, buğdaydan daha açık kumral bıyıklara ve beyaz bir tene sahiptir. Fakat işte yavruları, saçları altın renkli olan bu yavru Türk ırkına mensuptur (Alkışlar). İşte Alp adamı. Orta Asya'dan gelmiş olan adam, bizim ecdadımıza bağlı olan adam (Alkışlar)... İnsanın havsalası almıyor, değil mi? 


HANGİ/Sİ ATATÜRK? (1) 
10 Kas 2008, Pazartesi- Yusuf Kaplan- yenisafak 


Tabular, bu tabuları koyanların kendilerine güvenmediklerini gösterir. Tabular, korkular ve düşman icatlarıyla ayakta tutulabilir ancak; ve orada sapla saman birbirine karışır, insanların zihinleri allak bullak olur, yalan-dolan hükümfermâ olur, gerçekler hasıraltı edilir. 


Tabular, sadece canlı cenazeler üretir; insanları tabutlaştırır ve ruhsuzlaştırır: Gözünü kör eder, zihnini tarumâr eder, vicdanını yok eder insanların. O yüzden tabular, (Sovyet tecrübesinde gördüğümüz gibi) bir gün yıkılmaya; korku ve düşman icatlarıyla çarpıtılan gerçekler, er ya da geç, gün ışığına çıkmaya mahkümdur. Çünkü tabularla, yalanlar ve çarpıtmalarla yaşanamaz. 


Şu ân Batı uygarlığı, kendi dışındaki bütün medeniyetleri ya yok ettiği; ya da fosilleştirerek etkisiz hâle getirdiği için, korkularla ve hayali düşman icatlarıyla ayakta durabiliyor. Batı uygarlığının omurgasını oluşturan sekülerlik, en büyük tabu katına yükseltilmiştir. Seküler olmayan dünya tasavvurları, metafizik hakikatler, ya seküler algılama biçimlerine göre tarif ediliyor ve böylelikle tanınamaz hâle getirilerek tahrif ve tahrip ediliyor; ya da yok sayılıyor. 


Bu söylediklerime şöyle bir itiraz yöneltilebilir: Batı'da her şey eleştirilebiliyor; bu anlamda, Batı"da tabu diye bir şeyden sözetmek ne kadar mantıklı? 


Evet Batı'da her şey eleştirilebiliyor ama hangi açıdan? İkincisi de, Batı'da tabu diye bir şey yok mu gerçekten? 


Batı"da her şeyi eleştirebilirsiniz; ama tek bir açıdan eleştirebilirsiniz: Sadece hâkim yani seküler paradigmanın içinden. Hâkim paradigmanın dışına çıktığınız zaman, bırakınız eleştirebilmeyi, sizin varolabilmeniz, kendiniz olarak, nasıl inanıyorsanız öylece yaşayabilmeniz imkânsızlaşır: Çünkü hâkim paradigmanın dışına çıktığınız ândan itibaren marjinalleştirilirsiniz; gettolara mahküm edilirsiniz; ötekileştirilir ve böylelikle etkisiz hâle getirilirsiniz; yani fosilleştirilirsiniz. 


Türkiye"de, hâkim paradigmanın içinden de olsa eleştiremezsiniz; tabulara dokunamazsınız: Tabulara dokunduğunuz ân, "yanarsınız". 


Peki, tabuların bu kadar sert şekiller alması, ancak "polisiye yöntemler"le koruma altına alınması, neyin göstergesidir? Elbette ki, Türkiye"deki tabuların zorla, tepeden dayatıldığının 


ve bu tabuları "polisiye yöntemler"le dayatanların kendilerine güvenlerinin olmadığının bir göstergesidir. 


Yeri gelmişken söylemekte yarar var: İslâm'da tabu yoktur: Her şey tartışılabilir ve eleştirilebilir"dir. İslâm"da emirler ve yasaklar vardır; bunlara uyup uymamak kişinin özgür iradesine ve vicdanına bırakılmıştır. Yasaklar, insan hayatının, inancın, aklın, "mal"ın ve neslin tehlikeye girdiği durumlarda işletilir. 


Bugün Atatürk'ün ölümünün üzerinden 70 yıl geçmesine rağmen, üretilen zoraki tabular nedeniyle kafamızdaki Atatürk portresi çok karışık. Solcuların, milliyetçilerin, Atatürkçülerin ve İslâmcıların Atatürk"ü, neredeyse taban tabana zıt! Ama solcuların da, milliyetçilerin de, Atatürkçülerin de, İslâmcıların da zihin kalıpları aynı! Buyurun buradan yakın! 


Bugün size, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri başlıklı kitaptan (c. TI, s. 140-141) bir hayli düşündürücü, belki de "ezber bozucu" bir alıntı yapacağım. Mustafa Kemal "Konya Gençleriyle Konuşma" başlığıyla aktarılan konuşmasında şunları söylemiş: 


"...Bozuk zihniyetli milletlerde ekseriyet-i azime [büyük çoğunluk, yani halk] başka hedefe, münevver denen sınıf başka zihniyete maliktir. Bu iki sınıf arasında zıddıyet-i tâmme, muhalefet-i tâmme vardır. Münevveran, kitle-i asliyeyi kendi hedefine sevketmek ister; kitle-i halk ve avam ise bu sınıf-ı münevvere tâbi olmak istemez. O da başka bir istikamet tayinine çalışır. Sınıf-ı münevver, telkinle, irşadla kitle-i ekseriyeti kendi maksadına göre iknaa muvaffak olamayınca başka vasıtalara tevessül eder. Halka tahakküm ve tecebbüre [zor kullanmaya] başlar; halka istibdatta bulunmaya kalkar. Artık burada asıl tahlili noktaya geldik: Halkı, ne birinci usul ile, ne de tahakküm ve istibdat ile kendi hedefimize sürüklemeğe muvaffak olamadığımızı görüyoruz. Neden?" 


Atatürk, sorduğu soruya kendisi cevap veriyor: Aydınlarla / elitlerle halk arasında bir uçurum olduğunu; elitlerin / aydınların fikirlerinin, "milletimizin ideal ve ruhuyla ilgisinin olmadığını"; bu dünyada esaslı şeyler yapabilmek için "asıl temeli kendi içimizden çıkarmak", "milletimizin tarihini, ruhunu, geleneğini sahih, salim ve dürüst bir nazarla görmek zorunda olduğumuzu" söylüyor. 


Atatürk'ün söyledikleriyle bugün geldiğimiz nokta, taban tabana zıt bir görünüm arzediyor. 
Bu yaman çelişkiyi, Attila İlhan, "İnönü diktası"nın ve kapıkulu gibi çalışan yetersiz, yeteneksiz entelijansiyasının "cinayet"leriyle açıklamamız gerektiğini söylüyor. 

Cuma günkü yazıda, bu önemli tartışmayı sürdüreceğiz... 

HANGİSİ ATATÜRK? (2) 

14 Kas 2008, Cuma- Yusuf Kaplan- yenisafak 


Okuyuculardan gelen yoğun talep üzerine, önceki yazıda, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri başlıklı kitaptan yaptığım kısa alıntının tamamını buraya alıyorum. 20 Mart 1923 tarihinde gerçekleşen ve "Konya Gençleriyle Konuşma" başlığıyla yayımlanan konuşmasında Mustafa Kemal şunları söylemiş: 


"...Bozuk zihniyetli milletlerde ekseriyet-i azime [büyük çoğunluk, yani halk] başka hedefe, münevver denen sınıf başka zihniyete maliktir. Bu iki sınıf arasında zıddıyet-i tâmme, muhalefet-i tâmme vardır. Münevveran, kitle-i asliyeyi kendi hedefine sevketmek ister; kitle-i halk ve avam ise bu sınıf-ı münevvere tâbi olmak istemez. O da başka bir istikamet tayinine çalışır. Sınıf-ı münevver, telkinle, irşadla kitle-i ekseriyeti kendi maksadına göre iknaa muvaffak olamayınca başka vasıtalara tevessül eder. Halka tahakküm ve tecebbüre [zor kullanmaya] başlar; halka istibdatta bulunmaya kalkar. Artık burada asıl tahlili noktaya geldik: Halkı, ne birinci usul ile, ne de tahakküm ve istibdat ile kendi hedefimize sürüklemeğe muvaffak olamadığımızı görüyoruz. Neden?" 


"Arkadaşlar, bunda muvaffak olmak için münevver sınıfla halkın zihniyeti ve hedefi arasında tabii bir intibak olmak lâzımdır. Yanı, sınıf-ı münevverin halka telkin edeceği mefküreler [fikir ve hedefler] halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalı. Halbuki bizde böyle mi olmuştur? O münevverlerin telkinleri milletimizin ideal ve ruhundan alınmış mefküreler midir?" 


"Şüphesiz, hayır! Münevverlerimiz içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat, umumiyet itibariyle şu hatamız vardır ki, tetkikat ve tetebbuatımıza zemin olarak alelekser [çoğunlukla] kendi memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi ananelerimizi [geleneklerimizi], kendi hususiyetlerimizi ve ihtiyaçlarımızı almalıyız. Münevverlerimiz belki bütün cihanı, bütün diğer milletleri tanır, lâkin kendimizi bilmeyiz." 


Münevverlerimiz, milletimi en mesut millet yapayım der. Başka milletler nasıl olmuşlar, onu da aynen öyle yapalım der. Lâkin düşünmeliyiz ki, böyle bir nazariye hiçbir devirde muvaffak olmuş değildir. Bir millet için saadet olan şey, diğer millet için felâket olabilir. Aynı sebep ve şerait birini mesut ettiği halde, diğerini bedbaht edebilir. Onun için bu millete gideceği yolu gösterirken, dünyanın her türlü ilminden, keşfiyatından, terakkiyatından [ilerlemesinden] istifade edelim; lâkin unutmayalım ki, asıl temeli, kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz." 


"Milletimizin tarihini, ruhunu, geleneklerini sahih, salim, dürüst bir nazarla görmeliyiz. İtiraf edelim ki, hâlâ ve hâlâ münevveranımızın gençleri arasında halk ve avama tetabuk muhakkak değildir [aydınlarla halk arasında uyum, kesinlikle sağlanabilmiş değildir). Memleketi kurtarmak için bu iki zihniyet arasındaki ayrılığı durdurmak, yürümeye başlamadan evvel, bu iki zihniyet arasındaki tetabuku tevlit etmek [uyumu sağlamak) lazımdır. Bunun için de biraz avam kitlesinin yürümesini tacil etmesi [hızlandırması], biraz da münevverlerin çok hızlı gitmesi lazımdır. Lâkin halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak, daha çok ve daha ziyade münevverlere teveccüh eden [düşen] bir vazifedir." (s. 140-141). 


Gördüğünüz gibi, Atatürk'ün söyledikleriyle bugün geldiğimiz nokta arasında hiçbir ilişki yok; aksine büyük bir çelişki var. 


Burada Mustafa Kemal neredeyse tam bir "İslâmcı" gibi konuşuyor. Ayrıca Konyalı gençlerle yaptığı konuşmada söyledikleri, sadece o zamana ve bir defaya mahsus şeyler değil. Mustafa Kemal'in buna benzer çok sayıda beyanatı, konuşması var: Meselâ Atatürk, Sivas Kongresi sırasında bizzat kendisinin yayımladığı ve her sayısında bir yazısının yer aldığı İrade-i Milliyye gazetesinde, Anadolu"ya geçmesinin temel nedeninin "İstanbul"u (yani Osmanlı"yı) ve hilâfeti kurtarmak" olduğunu açık açık ve defalarca yazıyor. 


Meclis açılırken Kur"ân hatimlerinin yanısıra Buhari-i Şerifler okunuyor! İşin şaka kaldırır yanı yok yani. Dahası Atatürk, hem Sahih-i Buhari"nin 12 ciltlik tercümesini, hem de İslâm dünyasının hâlâ aşılamaz düzeydeki 9 ciltlik tefsirini, Hak Dini ve Kur'ân Dili"ni yazdırıyor Elmalılı"ya. Hatta 1939 yılında, Atatürk'ün ölümünden bir yıl sonra, Harp Okulu'nu birincilikle bitiren öğrenciye Hak Dini ve Kur"ân Dili hediye olarak veriliyor! 


Ama öte yandan da, Türkiye, Atatürk'ün söyledikleriyle (devrimler ve sonraki süreçte) taban taban zıt bir yol takip ediyor: Türkiye, medeniyet değiştiriyor, medeniyet iddialarını terk ediyor; Anadolu yarımadasına hapsoluyor ve medeniyet ufkunu, "emperyal vizyon"unu yok 


ediyor; böylelikle büyük bir ufuk daralması yaşıyor. 


Atatürk"ün buraya alıntıladığım sözleri ile bugün geldiğimiz nokta arasındaki yaman çelişkiyi neyle ve nasıl açıklamak gerekiyor acaba? 


NEPOTİZM YA DA VATAN YAHUT DOKUZLAR? 


Alev alatlı-https://Www.iyibilgi.com/?artikel,668/ 


Hadi Uluengin! lin (| Hadi bakalım, tükürdüğünüzü yalamak dürüstlüğünü gösterebilecek misiniz! | şeklindeki meydan okumasından olmasa, Fransa! inın Ermeni soykırımını inkârına ceza! | öngören yasa tasarısını, üzerinde konuşmaya bile değmeyecek kadar aşağılık bir diğer girişim olarak kaydedip, geçmeye hazırdım. 


Ammaa, |!Paris! teki yobaz girişim durdurulabilirse, bu, büyük ölçüde /...etkinliği en yüksek olan.../ ||Dokuzlari lın Fransa kamuoyuna, vicdanına ve aklına yaptığı çağrıyla gerçekleşmiş 

olacak ki, yan cebinize atın!! | üstenciliği, birkaç numara büyük geldi! []Evet, siz siz olun ve 

yatıp kalkıp şu (vatan hainleri! ine (!) dua edin!!! telkini ise, kendini beğenmişliğin değilse, 

kayırmacılığın (nepotizm) ve obskürantizmin (kelimeyi | lüstünü örtme, muğlaklaştırma anlamında kullanıyorum) ders kitabı örneği! 


Hürriyet! teki köşesini okumayanlar için açıklamak zorundayım; siyasi tarihimizin geleneksel eğilimine uyarak | |Dokuzlar! | diye cismanileştirdiği ve | idaha geçen sonbahar linçe kalkıştığımız! 11 iddia ettiği grup, Murat Belge, Halil Berktay, Elif Şafak, Hrant Dink, Müge Göçek, Ahmet İnsel, Etyen Mahçupyan, Baskın Oran ve Ragıp Zarakolu? ndan müteşekkilmiş. Bu insanlardan | iiftiralarımız! | için özür dileyecekmişiz, çünkü Liberation gazetesinde Fransız ve Ermeni kamuoyuna yönelik olarak bir açık çağrı! | yayınlamışlar, ...çıkarcı milletvekilleri tarafından sunulan...(| kanun! Jun (!) reddedilmesini istemişler.. 
Gerekçeleri de | |...tarihi özgür platformlarda sorgulamak! | hakkını savunmak istemeleriymiş. 
Dahası, Dokuzlar, dün (|...ne söyledilerse, milim şaşmadan, Liberation gazetesinin sayfalarında aynı şeyi söylüyorlar! Yani, tabii ki, 1915 tragedyası da dahil özgür biçimde tartışılması gereken tarihin ister Türkiye? de ister Fransa?” da olsun * kanun? ve resmi’ prangaya vurulmasını reddediyorlar.Mış. 


Kimin köyünü kimden soruyorlar... 


Onca ses getiren O Aydınlar Dilekçesi! inde İbrahim Tatlısesi lin imzasının da olduğunu düşününce, grubu oluşturan kişilerin ne denli su geçirmez bir ittifak içinde olduklarını dışarıdan anlamak mümkün değil. (Yazar! | nitelemesinden öte, doğrusu, ortak bilim kariyerleri olduğunu söylemek de mümkün değil. Bildiğim kadarıyla aralarında Berktay? dan başka tescilli | itarihçi! de yok. Buna karşın, bu isimleri, bir yıl kadar önce tam da bu aylarda 


Boğaziçi Üniversitesi! inde muhalif düşünceleri dışlayarak toplamaya kalkıştıkları İmparatorluğun Çöküşünde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi isimli konferansla birlikte anıyoruz. O günlerde, bugün de Liberation deklarasyonunun başını çektikleri anlaşılan, Belge-Berktay! Ja ilâveten Deringil üçlüsü ve yandaşları, Ermeni soykırımının bir vakıa olduğu! | hükmüyle yola çıkmışlar; gerçeğe bilimsel yöntemle ulaşmak gibi niyetleri olmadığını, konferansı, “ bilimsel verilere! | kapatmak suretiyle ilân etmişlerdi. 
Yani, İlber Ortaylı, Halil İnalcık, Yusuf Halaçoğlu gibi muhalif tarihçileri konferansa almayarak, kendi ussal tasarımlarımlarını köstekleyecek sesleri susturarak, “ Paris” teki yobaz girişim! lin İstanbul çeşitlemesini sergilemişlerdi! 


Hal buyken, kimin köyünü, kimden soruyoruz?! 


Uluengin, aynı grubun nasıl olup da (|...bugün | ivatan uğruna! | hemen tavır! | aldıklarını, Fransa! 'daki yobaz işgüzarlığa karşı öncü bayrağı niçin onların kaldırdık! larını soruyor. 
Cevap istemeyen bu sorunun günah affettirmek, cep doldurmak, gerçeği görmek vb. olası cevaplarını bir çırpıda | irezilâne! | diye nitelendirip, bertaraf ettikten sonra yine akılalmaz bir üstencilikle “ ...buna bütün dünya dillerinde entelektüel n-a-m-u-s deniliyor!” demekten çekinmiyor! 


Şundan daha bir yıl önce /|İmparatorluğun Çöküşünde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi! konferansını ezberi bozabilecek verilere kapatanların 

“ entelektüel n-a-m-u-s! lundan söz edebilmek, dahası kendilerine dua etmemizi önerecek kadar cüretkâr olabilmesi için, insanın müthiş bir politikacı, daha da doğrusu, stratejist olması gerektiğini düşünmeden edemiyorum! 


Batılılaştırmacı entelektüeller... 


Bunu söyledikten sonra, bir diğer ihtimalin olduğunu ve aslında benim bu ihtimali daha çok benimsediğimi de söylemek isterim: Nepotizm. Yani, yandaşlarını, | Jaileden! | olanları kayırma. Nasıl bir aile diye soracaksanız, Uluengin, Belge, Oran, Berktay, Zarakolu isimlerinin ve çevrelerinin geçmişlerine şöyle bir bakın. Nasıl bir tarihi dönüşümünden nemalandıklarını göreceksiniz. Nasıl bir tarihi dönüşüm ve sen-ben-bizim oğlandan oluşan Batılılaştırmacı-entelektüeller! | kulübü. Türkiye! ide ve dışarıdaki ( Işık! | üniversitelerden mezun, | 180 sonrası gelişmelerden memnun, AB özgürlükleriyle esrik, sosyalist ve Marksist kimliklerinin son artıklarından da kurtulmaya, kendilerini küresel ekonomik düzene eklemlemeye duranlar. Bu tür imkânlardan yararlananlar Batılı | lmeslektaş! larına kendilerini ceberrut hükümetlerin baskısı altında yaşayakalmayı nasılsa başaran, sertlik-yanlısı statükocuların hışmına göğüs geren! | ilerici liberaller, | | Batı muhipleri! | /ve düzen/ muhalifleri olarak tanıtmakla yükümlü hissederler. Ortaylı'ya ya da İnalcık! ia ters bakmak zorundadırlar. 


Neticeyi kelâm, hissettiğim o” dur ki, söz konusu grubun Fransa! idaki yobaz işgüzarlığa karşı öncü bayrağı! | kaldırma gösterileri, Uluengini lin inandırmaya çalıştığı gibi vatan uğruna! | tavır almak! | dürtüsünden değil, yıllar yılı idealize ettikleri, hümanizmden adalete, sanattan edebiyata kadar yere göğe koyamadıkları Avrupa putuna gölge düşürmemek çabasından kaynaklanan, nahif bir gösteriden ibarettir. Bilinçli ya da bilinçsiz, bir “ biz Avrupa muhipleri olarak, sizin bu tavrınızdan zarar görürürüz!! uyarısı. Öyle ya, (Sana katılmıyorum; ama fikrini söyleyebilmen için canımı veririm! | mealinde konuşan Voltaire Fransa! Isının maskesinin düşmesi hiçbir Avrupa muhibine yaramayacağı gibi, yaklaşan post 


modern faşizmin ayak seslerine de bir yere kadar kulak tıkanabilir. Yine de Liberation gazetesine ödenen varsa bir meblağ, boşa gitmediğini ummak isterim. 


BİLİMİN ÇILGIN YANILGISI! 
27 Ekim 2008- Mevlüt Durmuş-https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,93903 


Kolesterol kanda yüksek görülebilir. Fakat bu durum karaciğerinizin çok fazla kolesterol ürettiğini söylemek için yeterli bilimsel verileri içermez. 


Kolesterol kanda yüksek görülebilir. Fakat bu durum karaciğerinizin çok fazla kolesterol ürettiğini söylemek için yeterli bilimsel verileri içermez. 


“Sizin karaciğeriniz fazla kolesterol yapıyor” sözlerini mutlaka bir şekilde duymuşsunuzdur. 
Gerçekten de birçok araştırmacı özellikle yaşla birlikte karaciğerde kolesterol sentez hızının artması nedeniyle çok kolesterol sentezlendiğini ve bu nedenle kanda kolesterolün yükseldiğine inanmakta, bu yönde sayısız bilimsel yayınlar yapılmaktadır. 


Temelleri başından beri yanlış olan kolesterol teorisinde bütün suçu 'karaciğere' ve “genlere” doğru yönlendirmek, hastada bir durgunluk, hekimde ise hastaya karşı çok kısa vadeli bir kurtuluş ve rahatlamayı ifade eder. 


Bu noktadan sonra insanlar üzerinde yüksek kolesterol konusunda bilimin eli kolu bağlı durumdaymış hissi uyanır. Kolesterolü yüksek olan insanlarda ister istemez: “Kolesterolü karaciğer yapıyormuş” veya "...genetik olarak yüksekmiş, doktor da fazla bir şey yapamayacak..." şeklinde düşünmek zorunda hisseder kendini, konunun üzerine daha fazla gidemez, soru soramaz. 


Öyle ya iddialara göre karaciğer hücreleri fazla kolesterol üretip, kana veriyor kolesterolümüzde bu nedenle yükseliyormuş... 


Her ne kadar kanda tek parametrelik kolesterol yüksekliğine, birincil (doğuştan genetik) ve ikincil sebepler (dış faktörler, besin, ilaç vb) gibi süslü akademik yakıştırmalar yapılsa da, söz konusu yaklaşımlar düşünebilen ve araştıran bilim insanları için oldukça fazla paradokslar (ikilem) içerir. 


Örneğin tek parametrede kanda kolesterolün “neden ve nasıl yükseldiği?” sorusuna genetik kolesterol yüksekliği faktörlerini de ilave edecek olursanız, kandaki kolesterol yüksekliğinin nedenini tam açıklayacak mantıklı, akılcı bir cevap bulamazsınız. 


Kanımızda neden yükseliyor ki bu kolesterol? 
Kolesterol yüksekliği konusunda cevap karşınıza iki şekilde çıkar. 


Ya karaciğerimiz fazla üretim (sentez) yaptığı için suçlanır, ya da aileden gelen genetik kolesterol yüksekliğinden söz edilir. Çoğunlukla yaşla beraber zaman içinde ortaya çıkan kolesterol yüksekliklerinde her iki durum birden insanlara hastalık nedeni olarak verilmeye, anlatılmaya çalışılır. 


Fakat sadece bizim bilim adamlarımızın değil, dünyaca ünlü bilim adamlarının gözden kaçırdığı, söylemekten çekindiği veya söylemeyi unuttuğu çok önemli şaşırtıcı bilimsel detaylar vardır. 


İlk olarak, daha önce defalarca söylediğimiz gibi kanda tek başına lipit taşıyan partiküllerden (lipoprotein parçacıklarından) bağımsız olan tek bir kolesterol molekülü yoktur kanımızda, kolesterol ve farklı lipitler kanda lipoproteinlerle (HDL, VLDL, LDL vs) taşınırlar. 


İkinci olarak dikkatlerden kaçan, her hangi bir organizma molekülünün özellikle kanda tek başına fazla miktarda olması, söz konusu molekülün her zaman fazla üretildiği (sentezlendiği) anlamına gelmez. Birçok bilim adamı ve araştırmacıların bizce kavrayamadığı, bizim anlatmaya çalıştığımız noktada tam burasıdır. 


Tekrar açıklamaya çalışalım! 


Çoğu zaman normal şartlarda kanda olması gereken fakat çeşitli nedenlerle (genetik-çevresel) kullanılmayan bazı moleküller, özellikle birikim nedeniyle kanımızda yüksek görünebilir. 
Fakat kanda görülen yüksek değer, söz konusu molekülün hücreler tarafından fazla üretildiği ve kana verildiği anlamını da asla taşımaz! 


Örneğin diyabet (şeker) hastalarındaki durumu ele alın ve şeker yüksekliği üzerinde yeniden bir kez daha düşünün! 


Kanda şekerin yüksekliğinin nedeni hücrelerin fazla şeker yapması mı, yoksa insülin hormonu düzeyindeki yetersizlik midir sizce? 


Cevap biliniyor ve son derece basit: Pankreasın beta hücreleri (genetik ya da çevresel) zaman içinde insülin yapmakta zorlanır ya da yapmaz. İnsülin eksikliği de hücrelerin yaşamak ve enerji elde etmek için kullandığı kandaki şekerin hücrelere girişini engeller. Ve böylece insülin hormonu düzeyindeki yetersizlik nedeniyle kandaki şeker oranı yüksek olarak karşımıza çıkar. 


Kandaki şekerimiz insülin hormonu olmadığı veya yetersiz olduğu için yükselmektedir, şeker hastalığının nedeni ilgili hücrelerin fazla şeker üretmesi (sentez) ya da kana çok fazla şeker vermesi değildir. Söz konusu hormonumuz (insülin) yetersiz kaldığında veya olmadığında hücreler kanda varolan şekeri ne yaparsa yapsın bir türlü kullanamaz, kanda şeker molekülleri mecburen birikir ve kanda şeker yüksek olur. 


Kısaca yüksek şeker değerimiz, başka bir yönde (katabolik) insülin eksikliğini göstermektedir. Bu tip hastalara insülin verildiğinde durum tamamen normale döner, kandaki yüksek şeker hemen organizma hücrelerince kullanılmaya başlar ve kandaki şekerinizde böylece düşer... 


Yani... 


Yani, herhangi bir molekülün kandaki değerinin tek parametrede yüksek olması, söz konusu molekülün fazla üretildiğini söylemek için yeterli bilimsel bilgiyi içermez. Organizma tarafından kullanılması gereken fakat kullanılmayan moleküller kanda biriktiği için, şeker hastalığında olduğu gibi kanda çok yüksek değerler bulunabilir. 


Kandaki şeker yüksekliği, başka bir açıdan organizma hücrelerinin şekerini kullanmadığı için yükseldiği anlamına gelir! 


Hiperglisemi yani yüksek şekerin bir diğer adı işte bu nedenle insülin yetersizliğidir. 


“Kolesterol yüksekliği ile şeker yüksekliğinin ne alakası var? demeyin, bilimsel alanda moleküllerin işleyişinde birçok benzerlikler vardır. Şeker metabolizmasının işleyişinde geçerli olan mantık, biraz farklılaşmış olsa da bize göre kolesterol metabolizmasıyla hemen hemen aynı sistemi içerir. 


Birkaç dostum hariç şimdilik çok fazla kabul görmeyen düşüncelerimize göre şeker yüksekliği-insülin yetersizliğinde örneklendirmeye çalıştığımız bu paradoksal durum, genetik ve çevresel kolesterol yüksekliği içinde geçerli olmak zorundadır. 


Kanda tek parametredeki kolesterol yüksekliğine sadece tanım olarak genetik kolesterol yüksekliği adını vermekte elbette teknik olarak bir sakınca yok! 


Sakıncalı olan durum ise çok farklı ve gözlerden kaçıyor! 


Birçok araştırmacı genetik kolesterol yüksekliğinde, kanda tek parametrede kolesterol yüksekliğe bakıp, bazı doku ve organların gereğinden fazla kolesterol yaptığı (sentezlediği) düşüncesini ortaya koyuyor ki, bizce bu bilimsel açıdan tamamen saçmalık. 


Her şeyden önce temel Biyokimya ve organizma dinamiklerine ters. Örneğin karaciğer günümüz tıp anlayışında, fazla kolesterol sentezlediği düşüncesi nedeniyle, büyük bir ittifakla cinayet derecesinde sabıkalıdır. Karaciğerin kana çok fazla kolesterol verdiği iddia edilir. 
Önüne gelen her araştırmacı, her doktor, karaciğerin fazla kolesterol yaptığını, fazla kolesterol ürettiğini söyler durur... 


Acaba doğru mu? 
Emin misiniz? 
Karaciğer fazla kolesterol ürettiği için mi kolesterol tek parametrede yüksektir? 


Kandaki tek parametredeki kolesterol yüksekliği, aşırı kolesterol üretimiyle değil de başka nedenlerle ortaya çıkmış olamaz mı? 


Bir kez daha birlikte düşünelim isterseniz!.. 


Bütün metabolizma olaylarında olduğu gibi, kolesterol ve lipoprotein metabolizmasının da genel olarak iki temeli vardır; anabolizma (yapım) ve katabolizma (yıkım). Bu ayaklardan herhangi birindeki aksaklık organizmadaki çeşitli sorunlar ve hastalıkların da gerçek temelini oluşturur. Canlının varolmasını sağlayan metabolizmadaki bu iki olgu (yapım-yıkım) sürekli birbirinin tamamlayıcısı olurlar ve yaşam böylece devam eder. Moleküllerde meydana gelen yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) sorun ve hatalarında ise sistemin bütünü zarar görür ve canlı mutlaka sonunda yaşamını kaybeder. 


Soru şu: Lipoprotein ve kolesterol metabolizmasında sorun hücresel yapımdan (anabolizmadan) mı, yoksa hücresel yıkımdan (katabolizmadan mı) mı kaynaklanıyor dersiniz? 


Biraz dikkatli bakacak olursanız genetik kolesterol yükseklikleri (ailesel kolesterol yükseklikleri) bu konuda oldukça iyi fikirler verebilir. 


Genetik kolesterol yüksekliği ile ilişkili olarak, kolesterol yüksekliğine neden gösterilen genlerin sayısı çok fazla olmakla birlikte karşınıza en sık olarak taşıyıcı protein B—-100 (apo B—100) de çeşitli mutasyonları veya karaciğer ve farklı hücrelerde lipoprotein alıcısı olarak bilinen LDL reseptörleri (LDL-R) ve mutasyonları gösterilir. 


ŞEKİL 1. LDL PARTİKÜLLERİ VE LDL-reseptörleri İLİŞKİSİ: LDL partikülündeki apo B— 
100 de veya LDL reseptörlerindeki genetik ya da çevresel hatalar, kanda zorunlu olarak 
partikül birikimine yol açarlar. Partiküller hücre içine alınamaz ve kullanılamazlar. 


Anlayacağınız çoğunlukla (aslında daha çok gen var) genetik yüksek kolesterolün nedeni söz konusu genlerle ilişkilendirilmiştir. Konuya yabancı okuyucular için, çoğu bilim adamları tarafından kabul edilen biyokimya kitaplarına girmiş genetik kolesterol 

yüksekliğinden ikisini, örnek olması açısından biraz da olsa anlatalım. 


İlk olarak Apo B-100 bozukluğu veya mutasyonları ele alalım, söz konusu taşıyıcı protein birçok lipoprotein partikülünde (VLDL, IDL ve LDL) bulunmak zorundadır. Karaciğer kökenli lipitleri kanda taşımakta görevlidir, apo B—100 yoksa partiküller salınmaz ve kısa zaman içinde ölürsünüz (abetalipoproteinemi). Lipitleri taşıyan (özellikle LDL) apo B—100 adındaki taşıyıcı protein oluşumunda ortaya çıkan genetik bozukluk ve apo B—-100 proteininde ortaya çıkan çok çeşitli aminoasit değişimleri taşıyıcı proteinin yapısını bozar. Fakat söz konusu taşıyıcı protein apo B—100 deki amino asit değişimleri lipit taşıyan partiküllerin kana salınmasına engel değildir. Kötü olarak LDL partiküllerini kandan uzaklaştırmak zorunda olan, partikül toplayıcısı, alıcısı durumundaki LDL reseptörleri, genetik bozukluk nedeniyle apoB—100 proteinini tanıyamaz ve hücre içine almaz, hücreler LDL partikülünü bu nedenle alamazlar. Böylece kanda varolan LDL partikülleri kandan uzaklaştırılamaz. Kanımızda birim alanda LDL partikül sayısı (ve doğal olarak kolesterol) ve miktarı üretim sürekli devam ettiği için artar. LDL ve LDL partikülüne ait bütün bileşenler (trigliserit, kolesterol vs) tek parametrede yüksek olarak görülür . 


Söz konusu genetik ilişkilerini doğru kabul ederseniz, birincil sorun aşırı kolesterol yapımıyla ilgili değil, tam tersine LDL yıkımıyla, LDL partiküllerinin kandan uzaklaştırılmasıyla ilgilidir (katabolik sorun). 


Kanda kolesterol yüksekliğine ikinci olarak LDL reseptör mutasyon/bozuklukları gösterilir. 
Sıklıkla kolesterol-genetik ilişkisinde LDL lipoproteinlerini kandan uzaklaştırmakla görevli, hücrelerimizde bulunan LDL reseptörlerinin (alıcılarının) genetik bozukluğundan veya genetik mutasyonundan söz edilir. Partikülleri kandan uzaklaştırmakla görevli olan LDL reseptörleri bozulmuştur. Bu nedende kanda bulunan LDL partikülleri hücre içine 

alınamazlar. Söz konusu zararlı olarak gösterilen LDL partiküllerini, partikül alıcısı- kullanıcısı konumundaki reseptörlerimiz tanıyamaz ve LDL partikülleri kandan uzaklaştırılamaz. Kandan uzaklaştırılamayan LDL partikülleri yine birim alanda çoğalır ve tek parametrede ölçmek istediğiniz kolesterol veya trigliserit gibi değerlerde yüksek 

çıkar (katabolik sorun). 


Umarım dikkatinizi çekmiştir, çünkü bilim adamları ve araştırmacılar bu çok önemli noktayı özellikle bilerek ya da bilmeden gözden kaçırılıyor. Kanda tek parametrede yüksek olan kolesterol ve trigliserit gibi değerler, söz konusu bütün dünyada kabul gören genetik yaklaşımlara göre aslında partikül yoğunluğunun, birim alanda çoğalmasına bağlı olarak artıyor. 


Biliyorum konuya yabancı olan okuyucular için anlaması ve kavraması biraz zor. 


İsterseniz durumu daha iyi kavramak için bir zamanlar hiç sevmediğimiz havuz problemlerini hatırlayın. Bir tarafta sürekli lipoprotein ve kolesterol havuzunu dolduran musluklar, diğer tarafta söz konusu havuzu boşaltan musluklar var. Aynı zamanda havuzunuzu boşaltan musluklarınızı da bahçenizdeki yeşillikleri ve ağaçları sulamak için kullanıyorsunuz. Havuzu dolduran musluklarınız normal şekilde çalışıyor. Fakat havuzu boşaltan musluklarda bir bozukluk bir sorun varsa musluklar bir şekilde tıkandıysa ne olur? Elbette havuz dolar ve taşar, fakat ağaçlarınız, çiçekleriniz sulanmaz ve ölürler! 


Bütün bunları görmeden nasıl olurda siz havuzu dolduran muslukların akış hızının çok arttığını söyleyebilirsiniz, bilim mantığı, felsefesi nerede kaldı! Bırakın felsefeyi, mantığı bir kenara, bir zamanlar çözmüş olduğumuz havuz problemlerine bari haksızlık etmeyin!.. 


Daha net bir şekilde açıklamak gerekirse, hücrelerde genlere bağlı olarak (bizim düşüncemize göre) aşırı bir kolesterol üretimi ya da lipoprotein partikül üretimi zaten yok, fakat genetik ya da çevresel nedenlerle kanda kullanılmayan partiküllerin ve partikül içeriklerinin kanda aşırı miktarda birikimi, birikim (göreceli) yüksek olan kolesterol var. Kanda bu şekilde kullanılmayan partikülleri temizleyen LDL-foresis denilen bir cihaz bile var. Yani genetik kolesterol yüksekliklerinde kandaki kullanılmayan partikülleri temizleyince, kolesterolünüz otomatik olarak düşüyor, normal değerlere geliyor zaten . Fakat bu durum metabolizma sorunları çözüyor mu derseniz, benim cevabım çok açık ve net hayır olacaktır. Benzer şekilde günümüzdeki kolesterol düşürücü ilaçlar (Statinler) konusunun da bize göre çözüm olmadığını açıkça söylemeliyim. 


Nedeni son derece basit: lipoprotein metabolizmasının katabolik bölgesi (LDL reseptörleri, apo B—100 vs) sorunlu. Kolesterol-steroid sentezini durdurmaya çalışmak, bilim adına saçmalamaktan başka bir şey olamaz! 


Bundan sonra ise, bazılarına çılgınca gelen bizim düşüncelerimiz başlıyor. 
Kanda partikül birikimine neden olacak başka problem var mı? 
Elbette var! 


Bizce, az önce söylemeye çalıştığımız katabolik (yıkımla) sorunlar yanında anabolik (yapımla) ilgili sorunlar da var. Yapımla ilgili sorunlar genel olarak lipitlerin tümünü kapsıyor. Ve bu sorunlar da tıpkı genetik faktörler gibi partiküllerin kanda birikmesini sağlayarak, kolesterol düzeyini de genetik kolesterolde olduğu gibi yüksek gösteriyor! 


Küçülen partiküllerimiz var . 


Partikülün lipit bölümleri yani çeşitli yağ asitleri ve kolesterol gibi bazı bileşenleri lipoprotein yapımı sırasında eksik kalıyor ve partiküllerimiz küçülüyor, kana geçiyorlar fakat hücreler tarafından kullanılmıyor, kanda birikiyorlar... 


Bir partikül oluşumu sırasında normal boyutlarına ulaşamaz, eksik bileşenler nedeniyle küçülürse ne olur? 


LDL partikülleriniz, LDL reseptörlerince (alıcıları) tanınmaz tabii ki... 


Örneğin küçük yani small LDL partikülleri de LDL reseptörlerince tanınmıyor, partiküller kanda birikiyor ve tek parametrede kolesterol düzeyi bu nedenle yüksek olabiliyor! 


Peki, partiküller neden küçülür ve nasıl büyütülür sizce? 


Tek parametrede yüksek trigliserit (3 yağ asiti) düzeyinin çeşitli yağ asitleri (?) tarafından neden düştüğünü ve normale geldiğini sanıyorsunuz? Yani yüksek trigliserit düzeyini, yağ asitleriyle normale getiriyorsunuz. Bazı yağ asitleriyle mesela omega3 ile yüksek trigliserit düzeyi başka nasıl normal hale gelebilir ki. Bütün yağ asitleri partiküllerle trigliserit veya kolesterol esterleri oluşturuyorsa ve bunlarda LDL partikül yapısını meydana getiriyorsa, partiküller büyüyor demektir. 


Kandaki kolesterol ya da trigliserit gibi yüksek değerlerden, günümüz araştırmacı ve doktorlarının anladığı şeylerden çok farklı sonuçlar çıkartabiliriz: 


1) Yüksek kolesterol ve/veya trigliserit değerleri genel anlamda, hangi gerekçeye olursa olsun (genetik ya da besinsel) kanda kullanılmayan partiküllerin çoğaldığını işaret eder ve gösterir, aslında bu bir şanstır. Yüksek kolesterol ve trigliserit düzeyi olmadan da, partiküller küçülebilirler fakat birim alanda partikül sayısı artmaz (kolesterol düşük ya da normal olur), 
2) Kan kolesterol ya da trigliserit yüksekliğine rağmen, organizmanın kolesterol (steroid) ve trigliserit gibi yağ ihtiyaçları, partikül küçülmesine bağlı birikim nedeniyle karşılanmamaktadır. Östrojen, testosteron ve yağ asitleri eksiklikleri, erken menopoz, yaşlanma vb burada sayılamayacak birçok hastalıkta bu faktör geçerlidir. 

3) Yağ alımıyla partikül yapıları düzenlenebilir ve küçülmüş partiküller normalleşebilir. 
Çeşitli Omega3 gibi temel yağların yanı sıra, zamanla sentezi genetik nedenlerle azalmış çeşitli yağ asitleri olabilir, 

4) Aslında her türlü steroid yapıların (bitkisel steroid, hormon tedavisi, testosteron, östrojen vs) kolesterol düzeyini düşürme nedeni partikül yapılarının normalleşmesiyle ilişkilidir, 

5) Kanda birikmek zorunda kalan, eksik bileşenli, küçülmüş (small) ve kullanılmayan (LDL) partiküller, savunma hücreleri (makrofajlar) tarafından mutlaka kandan uzaklaştırılmak zorundadır, yoksa damar sertliği veya damar kireçlenmesi (ateroskleroz) kaçınılmaz bir zorunluluktur. 


Bu durum genel anlamda, henüz bilimsel açıdan kabul görmese de bütün dünyada artık değişmek, değiştirilmek üzeredir. Biz yine gerilerde kalacağız. Ne kadar kabul görür elbette bilinmez fakat Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology “de Michael H. Davidson bu konuda bir yazı yazdı bile , gerçi konu çeşitli steroid hormonların partikül yapısını nasıl etkilediği, küçük olan partikül yapısını nasıl (büyüttüğü) konusuydu ama artık küçük partiküllerin normalleşmesi yolunda steroidlerin önemi biliniyor. Kötü olarak tanımlanan LDL partikül yapısının fiziksel (küçük, büyük vs) özelliklerinin daha çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardığı yavaş yavaş bilim dünyasında görülmeye başladı . 


Böylelikle aslına bakarsanız kandaki düşüklüğü yaşlanma, ölüm ve kalp hastalıkları için risk sayılan çeşitli steroid hormonların ve günümüzde moda olan hormon tedavilerinin (testosteron ve östrojen) bazen (!) neden ve nasıl faydalı olduğu da biraz açıklandı sayılır. 
Dahası var, steroid hormonların (ve bitkisel steroidlerin) kan kolesterol düzeylerini tek parametre nasıl düşürdüğü de böylece daha iyi anlaşılır konuma geldi. 


Aslında 2003 yılından günümüze kadar ben ve bazı dostlarımın iddia ettiği gibi bizce doğru olan da zaten buydu. Kanda genetik ya da çevresel partikül birikimi ve partikül (LDL) yapısındaki fiziksel eksiklikler ve küçülmelerin nedeni anlaşılmadan bu sorunu bilimsel olarak çözmek bizce zaten mümkün değildi . Bir şekilde küçülmüş olan partikülü yapısını büyütmek, normalleştirme gerekiyordu bu yüzden paradoksal bir şekilde birçok yağlı besin kolesterol düzeyini düşürebiliyordu... 


İşte birçok araştırmacı ve konunun uzmanlarının bizim bütün çabalarımıza rağmen görmediği- görmek istemediği de aslında bu! 


Kanda kullanılmayan lipoprotein artışına bağlı, kolesterol yüksekliği doğru! Fakat hücrelerin aşırı miktarda kolesterol sentezlediği düşüncesi tamamen yanlış... 


Karaciğer ise bu konuda tamamen masum... 


Fazla kolesterol sentezi bir yana, zavallı karaciğerimiz bileşenleri eksik (yağ asitleri, kolesterol vs) olan lipoproteinler (small LDL) üretiyor... 


Kanda aşırı lipoprotein partikülü birikiminden kaynaklanan bu durum, hücrelerin sentez aşamasında fazla kolesterol üretildiğini hiçbir zaman gösteremez! 


Kolesterolünüz (göreceli) kanda yüksek olmasına rağmen, steroid hormonlarınız hızla azalır ve yaşlanma hızlanır, çünkü kanda kolesterol yüksek olsa da kullanılamaz! Sizlerde “kan kolesterol düzeyi yükseldikçe, hormon düzeyi azalıyor? diye eğlenceli akademik yayınlar yaparsınız! 


Hangi genetik veya çevresel kolesterol yüksekliği ile ilgili teoriyi ele alırsanız alın, tıpkı şeker hastalığında olduğu gibi, genetik açıdan lipoproteinlerin katabolizmasında (yıkımında) sorun var, hücreler o ya da bu nedenle oluşturulan partikülleri kullanamıyorlar! 


Panik yapmayın, sakin olun ve üzülmeyin. 


Unutmayın, organizmada yaşla birlikte bütün doku ve organlarda kolesterol-steroid yapım oranları azalırken karaciğer organizmadaki bu gelişmenin dışında kalamaz! 


Organizma bir bütündür. Organizmamız “diğer organlar az yapıyor ama sen kolesterol-steroid üretimini artır” deyip, karaciğerin kolesterol-steroid üretimine torpil yapamaz. 


İşte günümüzün en çılgın yanılgısı!.. 
Biz karaciğerde fazla kolesterol üretimi olmaz ve olamaz diyoruz! 


Bazı araştırmacılar ise karaciğer fazla kolesterol ürettiği için, kanda kolesterol yüksek olur diyor ve size bol bol ilaç (Statin) veriyorlar... 


Sizce kim haklı... 


APOLETLİ BİLİM ADAMI NEDEN DOĞAYA DEPREM EMRİ VERDİ? 
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Seçimler yaklaşırken, korku kültürü hortluyor. Türkiye'nin korku kültürünün vazgeçilmezi ise, tabii ki deprem! Kritik dönemlerde medyada boy gösterip muntazam aralıklarla "deprem olacak" diyenlerin en başında Celal Şengör geliyor. Demokrasi ile ilgili 


Seçimler yaklaşırken ve ülke muhtıra ardından darbe korkusuyla boğuşurken, olası bir Kuzey Irak operasyonu gündemdeyken yine Prof. Dr. Celal Şengör sahnedeydi. İstanbul'un sanılandan daha büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen, "İstanbul'u yöneten sivil yönetimler, bunu halktan gizlemeye çalışıyor" dedi. Prof. Dr. Şengör, "Tekirdağ'ın hemen güneybatısındaki fayın altında çatlak sistemler bulundu. Marmara fayı boyunca gaz basıncı yüksek bulundu. İstanbul'un hemen güneydoğusunda büyük heyelan hattının killerden oluşan tabakaların, heyelana yakın olduğuna dair bulgular bulundu" dedi. 
Bir tek askerden para alabilmiş! 


Prof. Dr. Şengör, İstanbul için tehlikenin düşünülenden daha büyük olduğunun altını çizdi ve sivil yönetimleri suçladı. Şengör, Türkiye'nin bu araştırma için para harcanmamasından yakındı. Şengör, "Türkiye, bir kuruş vermezken, bütün parayı Fransızlar veriyor. TSK'nın desteği, göğsümüzü kabarttı. Bir tek askerimiz katıldı. İstanbul çok çok büyük bir tehdit altında zannettiğimizden çok daha büyük. İstanbul'u yöneten sivil yönetimlerin bunu halktan gizlemeye çalıştığını görüyorum. Bundan daha büyük bir suç olmaz" dedi. 


Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlar deprem tehlikesinden haberdar. Deprem olacağı gizlenmiyor. Bir çok deprembilimci, insanların depremden nasıl korunacağı yönünde 


seminerler düzenliyor. "Depremden nasıl az yarayla kurtulabiliriz" araştırmaları yapılıyor. 
İnsanları depremin tehlikelerinden korunmaya ve önlem almaya yönelik yapılacak çağrılar, her zaman desteklenmeli, teşvik edilmeli. Bu noktada hiçbir beis yok. Fakat, kitle iletişim araçlarını kullanarak sürekli "Büyük deprem olacak", "Deprem gizleniyor" diyerek insanları pasifize eden, psikolojilerini alt üst eden korkuları aşılamak oldukça tehlikeli. Bu korkuların salındığı zamanların ülkenin en kritik dönemlerinde yapılması ise oldukça düşündürücü. 
Çünkü korkan insan sağlıklı düşünemez! Sağlıklı karar veremez. Koyun gibi yönlendirilmeye hazır hale gelir... Bir kahramana yönlendirilir... 


Tabi bu korku salıcıların başında az önceki örnekte olduğu gibi Prof. Dr. Celal Şengör geliyor. 1999 Marmara depreminden bu yana en sık televizyonlara çıkan uzmanlardan Şengör, "apoletli bilimadamı" olarak biliniyor. Peki Şengör kim? Neden her "deprem olacak" cümlesinin ardından sözü TSK'ya getiriyor? 

Seçilmiş insan! 


Prof. Şengör'ün başka bir özelliği daha var: Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ünlü konuşmasını yaptığı Harp Akademileri'nin öğretim yılı açılış töreninde, tüm ülkenin televizyondan naklen izlediği giriş dersini verdi. Asker tarafından “açılış dersi'ni vermesi için seçilmiş isimdi Şengör... 

Şengör'ün Harp Akademileri'ndeki ilk dersi ise "deprem" değil, "Atatürkçülük" oldu... Köşe yazarı Emre Aköz "Niçin Celal Şengör tercih edildi? Ülke üniversitelerinde Atatürk'ün eğitim felsefesini anlatacak uzman yok muydu?" diyerek bu surumu yorumladı! 

Şengör'den haki renkli inciler 


“Bir generalle telefonda konuşurken bile esas duruşa geçerim, onlar da bunu bilirler, bana ‘rahat ol” derler...” diyen Şengör, “99 sayfada İstanbul Depremi...” isimli kitabında yazdıklarına baktığınızda neden ona apoletli bilim adamı dendiğini anlayacaksınız: 


* “Depremle ilgili olarak) hemen bir plan yaparım, mühendisler ve afet yöneticileri. 
Jeologların sağladığı veriler üzerine bir plan yaparlar. Ve biz de bu planı doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne arz ederiz. Şimdi bu ideal durum. Ama bizim memlekette işler böyle yürümez (...)” 


* “Türkiye'de ne yapılması lazım geldiğini düşünmemiz gerekir. Ben hükümeti falan tanıdığım için ancak şunu önerebilirim: Türkiye'de böyle bir plan yapıldıktan sonra Olağanüstü Hal ilan edilmelidir...” 


* “Atatürk, “Ben Sakarya'ya saldırırken, Başkumandanlığı ve Meclis'in bütün yetkilerini istiyorum? demiş. Dolayısıyla İstanbul ile bütün yetkilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devredilmesi gerekir. Böyle bir durumda ben de elimi taşın altına sokarım. Bütün bu planların uygulanmasını, yapılmasını TSK'nın emrine veririm. Türkiye'nin bütün gücünün de TSK'nın emrinde olmasının sağlarım...” 


Yine muhtemel depremden söz ederek şöyle devam ediyor Şengör: 


* “Bana göre bu durum (deprem ihtimali ve önlem planının uygulanması) Türkiye'nin bağımsızlığını tehdit edecek büyüklükte bir krizdir. Bu durumda kriz yönetiminin hükümetin elinden alınıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi lazım...” 


* “Bunun iki temel yararı var. Birincisi şu: Kriz yönetimi süratli karar almayı gerektirir. 
Demokrasilerde süratli karar alınmaz. İkinci yararı şu: Türkiye'de iyi okumuş tek bir sınıf vardır ve o da Türk Silahlı Kuvvetleri'dir...” 


* “Siz bana deseniz ki, kurumsal açıdan üniversite hocalarını bir sınıf olarak, Silahlı Kuvvetleri ayrı bir sınıf olarak ele aldığımızda, mesela entelektüel kapasite açısından hangisi daha yüksektir, Tereddütsüz. TSK derim...” 


* “Halk cahil, halkı yönetenler de nihayetinde halkın içinden gelen kimseler...” 


* “Ben bir yabancı gibiyim Türkiye'de. Çünkü ben Türkiye'nin yetiştirdiği adam değilim. 
Türkiye bilim camiasının içinde olan bir adam değilim. Böyle bir camia da yok zaten. 
Türkiye'ye gelip akıl veren bilim adamlarından bir tek farkım İstanbul'da oturuyor olmamdır...” 


“Enfes bir deprem” 


Güney Asya depremindeki sismik hareketin bilimsel açidan nitelemesini yaparken, depremi enfes bir deprem olarak tanımlayan jeoloji profesörü, Şengör, öğrencilerinin Hülya Avşar 
konferansına gitmesinin bahane ederek İTÜ'den istifasını istedi. İstifasının ardından 1999 
depremi ile azımsanmayacak kadar çok para kazandıran gayrimenkul danışmanlık şirketi kurarak iş dünyasına girdi. Üniversite personel kanunu'na tabi öğretim üyeleri, bir şirkete belli bir oranda ortak olabiliyordu. Fakat Şengör istifanın ardından şirketin tümüne sahip olma fırsatı buldu! 


TV'de yarattığı her polemik ile şirketine müşteri çekmeyi ihmal etmeyen Şengör, "Ordu gayet tabii ki darbe yapabilir. Ordunun görevi memleketi korumaktır" diyor. Şengör, Türk Silahlı Kuvvetleri ile olan ilişkisinin, çocuk yaşta dedesi Yanya göçmeni Mehmet Nuri'yle başladığını söyledi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlarla ortaklık için güvenilir bir adama ihtiyaç duyulunca dedesi, Kazım Taşkent tarafından Atatürk'e tavsiye edilmiş. Şengör, "Atatürk de dedemi hatırlayarak, 'Şu sarı saçlı bir oğlan vardı o mu? diye soruyor. Kredi açılıyor ve dedem bir gecede zengin oluyor" diyor. 


Araştırmalarına Türkiye'deki yerel yönetimlerden bir kuruş alamadığı için kızan Şengör'e destek olan TSK olmuştu... Dedesinin kaderi, torununa sirayet etmiş... 
Asker olamadığı için ABD'ye gitti! 


Dedesi asker sayesinde zengin olan, Şengör'ün askerliğini ise aile dostları merhum Muhsin Batur Paşa engellemiş. 'Seni Harp Okulu'na almam' dedi. Tabii alsa bile gözlerimden ötürü beni kabul etmeyeceklerdi. Asker olamayınca ABD'ye okumaya gittim" diye konuşuyor. 


“Askerler Türkiye'nin entelektüelleri” 


"Üniversitede kıymetli bilim adamları var ama bir sınıf olarak ele aldığın zaman üniversite üniversiteye benzemiyor. Ama bir sınıf olarak ele aldığınız zaman askerler Türkiye'nin en entelektüel kurumu. İlk büyük ressamlarımız, doktorlarımız askerdir. Kimle konuşsak, 'Canım asker daha ne bekliyor? diyor. Şimdi de öyle. Bu askerin görevi mi? Halk olarak bir şey yapsak, ama kimse yapmıyor. Asker konuşmalı mı, evet konuşmalı." Diyen Şengör, ibretlik incileri bitmiyor: 

Darbe ülkeye engel değil! 


“Ordu gayet tabii ki darbe yapabilir. Niye yapmasın? Ordunun görevi memleketi korumaktır. 
Atatürk, İstanbul'da meşru bir hükümet var, biz onun dediklerinden dışarı çıkamayız' deseydi, Kurtuluş Savaşı'nı yapamazdık. Atatürk "İstanbul'u tanımıyorum' dedi. Ne oldu? Atatürk'ü vatan haini ilan ettiler, idama mahküm ettiler, rütbelerini söktüler. Atatürk üniformasını çıkardı. Sakarya Savaşı'nı sivil olarak yönetti. Türkiye'de darbeler politikacının yetişmesine engel oluyor diyorlar. Hayır, böyle bir şey yok.” 


ROBİN HOOD BİLİM ADAMLARINDAN FAKİRE İLAÇ 
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İki İngiliz bilim adamı, zenginlerin pahalı ilaçlarını ucuza üretmenin yolunu buldu. Bilim adamları, ürettikleri ilaçları yoksul ülkelere göndererek “zenginden alıp fakire vermiş” olacaklar. 


Yeni bir ilacın keşfi, üretimi, geliştirilmesi milyonlar, hatta kimi durumlarda milyarlarca dolar tutan bir girişim demek. Bazı durumlarda bu ilaçlar piyasaya sürülemediği için, dev bir yatırım da ölüyor. Piyasaya sürülebildiği zamansa, ilaçlar genellikle pahalı oluyor. Hatta kimi durumlarda, zengin ülkelerin sorunu olmayan bir hastalığın ilacı, geliştirilebileceği halde, çabaya değer görülmüyor. 

20 yıllık patent 


İlaç firmaları, büyük yatırım yaptıkları ilaçlardan para kazanabilmek için, patent yasalarına büyük önem veriyorlar. Büyük ilaç firmaları piyasaya yeni bir ilaç sürdüğünde, bunu 20 yıllık patent yasalarıyla koruma altına alıyorlar. Aynı ilacı bu süre içinde üretmek isteyen başka firmalar varsa, ana firmaya bunun patent hakkı için yüksek meblağlar ödemek zorunda. 
İngiltere İlaç Sanayi Derneği'nin başkanı Richard Barker, patent yasaları olmazsa, yeni ve faydalı ilaçlar da üretilemez diyor. 


Patent yasasını delmeden ilaç ürettiler 


İki İngiliz bilim adamı, patent yasalarını delmeden, yoksul ülkelere, hâlihazırdaki ilaçları firmaların koyduğu fiyatın çok daha altında sağlamanın yolunu bulduklarını söylüyorlar. 
Buna göre bilim adamları kullanımda olan bir ilacın moleküler yapısını değiştiriyor ve yeni bir ilaç gibi piyasaya sunuyorlar. 


Avukatlar, bu yöntemle ilgili olarak, 'patent konusunda bir ihlâl söz konusu değil' diyorlar. 
İlaç firmalarına göreyse yapılan bir 'hırsızlık", 


Yardım kuruluşlarından ve İngiltere hükümetinden maddi destek alan iki bilim adamı ise bu yönteme, 'etik farmakoloji' adını veriyor ve ürettikleri yeni ilaçlardan kendilerinin bir kâr elde etmeyeceğini, amaçlarının yoksul insanlara sağlık hizmeti götürmek olduğunu söylüyorlar. 


Yeni yöntemi geliştiren bilim adamlarından Prof. Sunil Şonak, "Londra'nın bazı en iyi patent avukatları yaptıklarımıza baktı ve bizim ürettiğimizin 'yeni ve orijinal' olduğunu söylüyorlar" dedi ve sözlerini "Biz, hayır kurumlarından ve hükümet fonlarından aldığımız yardımla işimizi yürütüyoruz. Hissedarları olan, kâr etmesi gereken bir şirketin araştırma laborotuarı üzerindeki baskılar, bizim üzerimizde yok. Üniversite sektöründe yeni ilaçlar üretip, bunları özel sektörün piyasaya sürdüğü fiyatın çok daha altında, ihtiyacı olanlara ulaştırabiliriz. Bu yüzden biz buna, 'etik farmakoloji' diyoruz. Benim gibi akademisyenler çok büyük paralara, çok az sayıda insana ilaç da sağlayabilir, ya da, maliyeti azaltarak, çok sayıda insana küresel bir fayda sağlayabilir" diyerek sürdürdü. 


Profesör Sunil Şonak ve Steve Brokoni, Hepatit C'nin yol açtığı karaciğer hastalığına karşı ucuz ilaç geliştirmek amacıyla Hindistan'da bir imalatçı firmayla anlaşma sağladıklarını belirttiler. 
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Türk Kardiyoloji Derneği düzenlediği basın toplantısında sürekli “kanıta dayalı tıp? kavramına vurgu yaptı. Biz de bu görüşe katılıyoruz. İşte kanıtlarımız! 


Kolesterol, Hücre Zarlarımızın Temel Yapı Taşıdır! 


Lipit dediğimiz hayvansal yağlar ve kolesterol, hücre zarlarımızın son derece önemli (olmazsa olmaz), temel yapıtaşlarıdır. Kolesterol, her ne kadar kan yağları gibi algılanıyorsa da, yağ değildir! Kolesterol bir steroiddir. 


Kolesterolle ilgili bilimsel gerçekler haberi için lütfen buraya tıklayın 


Steroidler, kortizon diye adlandırdığımız antienflamatuvar (iltihapla savaşan, yangı önleyici) maddelerdir. Kolesterol de vücudumuzun ihtiyacına göre her gün üretilen (günde 2.500 mgr üretilir), olmazsa olmaz olan doğal bir maddedir. 


Tüm organların hücrelerinin, özellikle de beyin, sinir sistemi, gözler ve bağışıklık sisteminde bulunan hücrelerin içinde, zarlarında kolesterol ve Omega-3 olmazsa bebeklerin beyin ve sinir sisteminin gelişmesine, hızla büyümesine ve güçlü kuvvetli olmalarına olanak yoktur (1,2,3). 


Kan yağlarımız ve kan kolesterolümüz, yanlış beslenme ve kolesterol ilaçları ile azaltılmadan doğal seviyesinde kaldığı sürece (herkesin doğalı özeldir, kişiseldir), hücrelerimiz ve dolayısıyla bağışıklık sistemimiz güçlü ve kuvvetli kalacaktır. Bunun sonucunda da hastalanmamız, özellikle de kanser olmamız önlenebilecek ya da her cins kanser hastalığı ile mücadelemiz daha kuvvetli bir şekilde sürecektir. 


Yapılan bilimsel çalışmalar, düşük kolesterolü olan kişilerde birçok kanser türünün, özellikle kalınbağırsak, yani kolon kanserinin daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur (4,5,6,7). 


Düşük kolesterolü olan kişilerde diğer bütün nedenlere bağlı tıp dilinde “total mortalite? 
dediğimiz tüm ölüm oranlarının yüksek olduğu gösterilmiştir (8). 


25 yıllık bir Finlandiya çalışmasında yüksek kolesterolü olan kişilerin daha uzun yaşadığı 
bildirilmiştir (9). 


Gerek Mayo Kliniği'nde yapılmış olan araştırmalarda, gerek Prof. Dr. J. N. Morris'in banka memurları arasında yapmış olduğu geniş kapsamlı çalışmalarda, yemeklerle alınan kolesterol ile kan kolesterolü arasında bir ilişkinin bulunmadığı senelerce önce gösterilmiştir (10, 11, 
12). 
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e Kanda bulunan kolesterol, organizmada bulunan bütün kolesterolün ancak beşte biri kadardır. Tüm kolesterolün geri kalan kısmı ise yeni hücre yapımında kullanılır. 


e Kolesterol, aynı zamanda ‘östrojen’, ‘androjen’, ‘testosteron’, ‘progesteron’ gibi bütün seks hormonlarının ve stres hormonlarının yapımında da kullanılır. Saydığımız bu hayati önemi olan hormonların yapıtaşı kolesteroldür. 


e D vitamininin yapımında da, kolesterol kullanılır. Kuvvetli kemikler, sağlıklı sinir sistemi, sağlıklı büyüme, mineral metabolizması, kuvvetli adaleler, insülin yapımı, üreme ve güçlü bir bağışıklık sistemi için vücudumuzun D vitaminine ihtiyacı vardır. 


e Kolesterol kuvvetli bir antioksidandır. Hücreleri serbest oksijen radikallerinin tahribatına karşı koruyarak; kalp-damar hastalıklarının, kanser hastalıklarının ve dejeneratif hastalıklarının gelişmesini önler. 


e Beynimizde bulunan ‘serotonin’ (mutluluk hormonu) reseptörlerinin normal bir şekilde çalışmaları kolesterol sayesindedir. Çünkü reseptörlerin ana yapıtaşı kolesteroldür. 


e Sinir sistemimizde her an meydana gelen sinir uyarılarının iletilmesinde de, ileti kavşaklarında (snapslarda) bulunan alıcı ve verici reseptörlerin tümünün yapısında kolesterol bulunmaktadır. Kolesterol eksikliğinde sinir uyarılarının iletilmesi bozulmaktadır (1,2,3). 


e Kolesterol, beyin ve sinir sistemi hücrelerinin %60 kadarını meydana getirmektedir. Bu nedenle kolesterolü düşük olan kişilerde, depresyon, intihar yatkınlığı ve saldırganlık sık olarak görülür. Kolesterol aynı zamanda hafızayı kuvvetlendirir. 


e Bebeklerin önemli ve tek besin kaynağı olan anne sütü, kolesterolden son derece zengin bir temel besin maddesidir. Bebek ve çocukların sinir sistemi ve beyinlerinin sağlıklı gelişmesi için, yüksek kolesterol içeren gıdalarla beslenmeleri şarttır. 


* Kan kolesterolü, kesilen ve yaralanan dokularımızın tamir edilmesi için de kullanılır. Bu nedenle, iyileşmiş yara ve kesiklerde, ameliyat yerlerinde oluşan nedbe dokusunda (fibröz doku) fazla miktarda kolesterol bulunur. Kolesterol, yaraları iyileştirmek için o bölgede birikmiştir. 


* Hepimizin vücudunda virüs, mikrop var. Hücreler güçsüz düştüğü zaman bunlar canlanıyor. 
Organizmadaki virüs ve bakterileri öldüren en önemli doğal maddenin kan kolesterolü olduğu gösterilmiştir (4). Bu yüzden kolesterole en kuvvetli antioksidan diyoruz. 
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Bilinenin aksine yüksek miktarda kolesterol içeren yiyeceklerin tüketilmesi sonucu, bu yiyeceklerde bulunan kolesterol, direkt kolesterol olarak hemen kana geçmez ve kan kolesterolünü yükseltmez (1,2,3). 


Kolesterol zengini yiyecekleri hiç ağzımıza koymasak bile karaciğer ve bağırsakların iç yüzünü kaplayan zar dokusu (epitel doku) her gün sürekli bir şekilde 2,5 gr yani 2.500 mgr taze kolesterol üretir. Kolesterol, insan vücudunun ürettiği en güçlü antioksidandır. Stres hormonunun ana maddesidir, bu nedenle stresli kişilerin kolesterolü koruyucu olarak yükselmektedir. Stresli kişilerin kalp krizi geçirme nedeninin kan kolesterolü değil, aşırı stres olduğu bildirilmiştir. Kalp krizi nedenlerini ve özellikle stres faktörünü, kendisi de kalp hastalıkları uzmanı olan İskoçyalı Dr. Malcolm Kendrick, The Great Cholesterol Con adlı kitabında açıklıkla anlatmaktadır (4). 


Kolesterolün direkt olarak damarları tıkadığı hiçbir çalışmada gösterilmemiştir. Bildirilen bütün çalışmalar, toplumsal tarama çalışmalarıdır. Meşhur Framingham çalışmasında da hiçbir şekilde kolesterol neden olarak gösterilememiştir (5). 


Kanada da Toronto Üniversite Hastanesi'nde yapılan önemli bir araştırmada kalp krizi geçiren 
120 erkek hastayı 10 yıl izlemişler. On yıl içinde bu hasta grubunda düşük kolesterolü olan 
hastaların da, yüksek kolesterolü olan hastalarla eşit biçimde kalp krizi geçirdiğini bildirmişlerdir (6). 


Ayrıca sinir sisteminde, sinir iletisini sağlayan hücre zarlarında kolesterolün azalması sonucu “Myastaenia Gravis’, “Multipl Skleroz? (MS) ve ‘Amyotrophic Lateral Sclerosis'e (ALS) benzer nörolojik klinik belirtiler ortaya çıktığı birçok çalışmada gösterilmiştir (7,8,9). 
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Ortalama 50-60 gr olan doğal bir yumurta sarısında, 900 mg doğal ve bozulmamış temel yağ olan Omega-3 vardır. Yumurta sarısında bulunan bu Omega-3, kan kolesterolünü düşürür. 
Ayrıca yumurtada bulunan ve temel bir aminoasit olan lesitin de kan kolesterolünü düşürür. 
İşte bu sebeple yıllardan beri lesitin tabletleri üretilip piyasalarda satılmaktadır (1). 


* Yumurta proteini, insan proteinlerine en yakın olan proteindir. 


e Lesitin temel bir aminoasit olarak yumurtada bulunan önemli yapıtaşlarından biridir. 
Sağlıklı bir cilt, tırnak ve saçlar için gerekli olan bir aminoasittir. 


e Yumurtanın temel aminoasitlerinden biri de *kolin'dir. Kolin, karaciğer yağlanmasını önleyen, sinir iletilerini (asetilkolin olarak) kolaylaştıran ve bütün sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için şart olan bir aminoasittir. 


* Tam bir yumurtada birçok doğal vitamin ve mineral de bulunmaktadır. Bütün bir yumurtada bulunan değerli vitamin ve minerallerin vücuda girmesi için, yumurtanın doğal bir şekilde az pişmiş olarak (trans yağlar oluşturmadan) tüketilmesi gerekmektedir. 


e Rafadan veya kayısı kıvamında, suda haşlanmış olarak ya da bir tava içinde, düşük ateşte (kısa süre) saf tereyağı ile hafif karıştırıp (ateşi söndürüp ve tavanın kapağını kapatarak) kendi ısısında biraz yoğunlaşmasını bekleyerek yiyecek olursak, sağlığımız için gerekli ana besin maddelerini bozulmaksızın tüketiriz. 


* Yumurtanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği de gösterilmiştir. Harvard Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü'nde hazırlanan yeni beslenme önerilerinde de günde 2 yumurta tüketmenin 


sağlıklı olduğu bildirilmektedir (2). 
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Karaciğere aşırı miktarda kolesterol üretmesi için gelen uyarıların kaynağı tüm vücutta meydana gelmiş olan, insülin ve leptin direnci sonucu gelişmiş (düşük düzey yangı) inflamasyondur. 


Yüksek kan kolesterolünün yiyeceklerle bir alakası yoktur ve statin denilen kolesterol ilaçları ile düşürülmesinin de bir fayda sağlamadığı artık bilinmektedir. Bunu destekleyen birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. 


Bu bilimsel çalışmalardan bazılarının sonuçları şöyledir: 


e 2002 yılında European Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir çalışmada, Danimarkalı araştırmacılar “koroner arter hastalığı” ile beslenme tipi arasında bir bağlantı bulunmadığını bildirmişlerdir. 


e 2004 yılında British Journal Of Nutrition'da yayımlanan başka bir çalışmada, İsveçli araştırmacılar tereyağı ile beslenen bir grupta kalp hastalığı riskinin azaldığını, hatta tereyağının hastaları kalp krizinden koruduğunu bildirmişlerdir. 


e Ünlü Framingham çalışmasında, araştırmacılar 47 yaşın üstünde olan erkeklerin kolesterol değerlerinin düşük ya da yüksek olmasının, ölüm oranlarında bir farklılık göstermediğini, her iki grupta da ölüm sayısının eşit olduğunu bildirmişlerdir. Otuz yıl süre ile izlenen bu erkeklerin kan kolesterollerinde görülen Imgr'lık düşüş ile koroner arter hastalığı ya da diğer nedenlerle ölüm oranlarında %11 artış olduğunu bildirmişlerdir. Yani diğer bir deyişle, erkeklerde kan kolesterolünün azalması ile ölüm oranı yüzde 11 artmaktadır (1). 


e 1992 yılında Circulation'da yayımlanan bir araştırmada, kadınların kolesterol düzeyleri ne kadar yüksek olursa olsun (1000 mg/dl), kalp hastalığı riskinin bulunmadığı gösterilmiştir. 
Aslında aynı çalışmada kadınlarda görülen düşük kolesterolün, yüksek kolesterolden daha riskli olduğunu da bildirmişlerdir. Yani diğer bir deyişle kadınlarda kan kolesterolü azalınca, kalp krizi riski artmaktadır (2). 


* Sinir hücrelerindeki sinapsların hücre zarlarında kolesterol düzeyi 9010 kadar azaldığı anda, nörotransmitter’ lerin yapımı ve salgılanması hemen inhibe olmaktadır (3,4). 


e 1989 yılında Lancet'de yayımlanan bir çalışmada, kolesterol ilaçlarının kadınlarda kalp hastalığı riskini azaltmadığı gösterilmiştir (5). 
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Ateroskleroz, damar cidarında lipitlerin basitçe birikmesiyle oluşan bir depo hastalığı değil, süregiden düşük yoğunluklu bir enflamasyondur. Son senelerde yapılan araştırmalar olayın en başından trombotik komplikasyonlara kadar tüm evrelerinde enflamasyonun rolünün olduğunu göstermektedir (1). 


Bu enflamasyonu, hipertansiyon, diyabet, obezite, hareketsizlik, sigara, beslenme hataları, stresin sebep olduğu serbest radikallerin başlattığını gösteren pek çok araştırma vardır. 
Kolesterol yüksekliği ateroskleroz için bir risk faktörü değil, aterosklerozlu hastalarda damar cidarında meydana gelen hasarı önlemeye yönelik bir savunma tedbiridir. 


Nitekim aterom plağının lipitten ve enflamasyondan zengin bir plak olması durumunda restenoz (yeniden daralma) riskinin azaldığı gösterilmiştir (2). Aterom plağı ile ilgili komplikasyonların ortaya çıkmasında en önemli sebebin plaktaki kanama ve plak içinde damar oluşumu olduğu gösterilmiştir (3). Bu bulgular lipitlerin orada bulunma sebebinin koruyuculuk olduğunu kanıtlamaktadır. 


Kalp krizi geçiren hastaların yarısında kötü kolesterol (LDL-kolesterol) normal seviyelerdedir. 


Kötü kolesterol yüksekliği ile beraber bir de iyi kolesterol de düşük ve trigliseritler de yüksek ise her türlü kardiyovasküler olay (kalp krizi, felç, akut koroner sendrom ve ölüm) riskinin daha da yükseldiği iddia edilir. Oysa AIM-HIGH, ACCORD ve ILLUMINATE araştırmaları bu iddiaların doğru olmadığını gösteriyor (4,5,6). 


LDI-kolesterolün bağırsaktan kolesterol emilimini azaltan ilaçlarla beraber verilerek kan değerlerinin daha da düşürülmesinin bir işe yaramadığı da ortaya konmuştur (7). 


Kolesterol düşürücü ilaçların kalp damar hastalıklarında işe yaramadığını gösteren pek çok araştırma vardır (8,9,10,11,12). 


Kolesterol düşürücü ilaçların primer korumada da faydalı olmadığı gösterilmiştir (13). 
Yüksek kolesterolü olanların düşük olanlara göre daha uzun yaşadıkları gösterilmiştir (14). 
Zaten Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Aksoy da yaptığı basın 


açıklamasında “İlaçlar, hastalarımızın sağlıklı yaşam uygulamalarını hayata geçirmekte başarısız kaldığı durumlarda başvurduğumuz yöntemlerden sadece birisidir” sözleriyle esas 


yapılması gerekenin sağlıklı yaşam uygulamaları olduğunu ifade etmektedir. 
Netice 


Aterosklerozun ve bununla ilgili kalp damar hastalıklarının, komplikasyon ve ölümlerin artmasının sebebi kolesterol karşıtı kampanyalar veya kolesterol tedavisinin eksik yapılması değildir. Bunlara yol açan sigara, diyabet, obezite, beslenme yanlışları, hipertansiyon, hareket azlığı, stres gibi risk faktörlerine ve bunların ortadan kaldırılmasına gereken önemin verilmemesidir. 
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Birçok araştırmaya göre kolesterolü yüksek olan kişilerdeki koroner kalp hastalığına yakalanma ve ölüm sıklığı kolesterolü normal olan kişilerdekinden daha yüksek değildir (1 - 15). Bazı araştırmalarda ise kan kolesterol düzeyleri yüksek olanlarda koroner kalp hastalığına yakalanma sıklığının azalmış olduğu (16-18), hatta kan kolesterol düzeyleri yüksek olanlarda (19, 20) yaşam süresinin daha uzun olduğu saptanmıştır. 
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YÜKSEK DOZ KOLESTEROL İLACI KULLANAN YAŞLI HASTALARDA BEYİN 
KANAMASI RİSKİ ARTIYOR! 
https://Www.iyibilgi.com/?haber,234990 


e ATP ve Coenzim-O10, bütün hücrelerimizin çalışması ve işlevi için gereken enerjiyi sağlayan maddelerdir. Statinler her hücrenin enerji kaynağı olan bu önemli öğeleri yok ederek sağlığımıza zarar veriyorlar (1,2). 


e Statinler, adalelerin enerjisini gideriyor, karaciğeri bozuyor, kalp yetersizliği yapıyor, beyni bozuyor, Alzheimer ve halsizliğe sebep oluyorlar. Bacak, eklem ve sırt ağrılarına neden oluyorlar (3). 


e Yüksek doz kolesterol ilacı kullanan yaşlı hastalarda, beyin kanamasının %66 oranında arttığı bildirilmiştir (4,5). 


e Birçok çalışmada örneğin JUPITER çalışmasında, kolesterol ilaçlarının şeker (diyabet) hastalığına neden olduğu ortaya çıkmıştır (6,7,8). 
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STATİNLER GENETİK MUTASYONLARA NEDEN OLABİLİR! 
https://www.iyibilgi.com/?haber,234990 


Kolesterol düşürmekte kullanılan ilaçların genleri birçok yönden etkileme olasılığı vardır, söz 


konusu ilaçlar geri dönüşümsüz genetik mutasyonlara ve özürlü doğumlara ve katarak dâhil sayılamayacak birçok yan etkilere neden olabilir (1). 


Söz konusu ilaçlar, beyin steroidlerinin üretimini ve beyin steroidleri oluşumunu da engellediği için hafıza kaybı ve zeka geriliği yapabilir, İlaçlarla düşürülmüş kolesterol düzeylerinde ve düşük kolesterol düzeylerinde insanlarda konsantrasyon bozuklukları, psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. 


Erkeklik ve dişilik (östrojen, testosteron vb) hormonları kolesterolden yapılır ve söz konusu (statinler) ilaçlar cinsel performansın azalmasına neden olur. Yaşlı insanlarda zamanla zaten steroidler azalmıştır, statin yaşlılardaki steroid azlığını (sterodopeni) daha da arttırarak yaşlanmayı hızlandırmaktadır. Çünkü kolesterol düşürücü olarak kullanılan statinler, kolesterol oluşumunu engellediği için, bütün steroid oluşumları da engellenmiş olmaktadır. 


Statin adı verilen kolesterol düşürücü ilaçların kalp krizi önleme veya insanları daha uzun yaşatma özelliği yoktur. Yapılan çalışmalarda statin kullananlarla statin kullanmayan insanların kalp krizinden ölüm oranlarında bir değişim görülmemiştir, ilaç kullananlarla kullanmayanlar arasında anlamlı bulgular ortaya çıkmamıştır. 


Söz konusu ilaçların şeker hastalığı dahil (2), bir çok hastalıkla ilişkili olabileceği unutulmamalıdır (3). Yani kolesterol düzeyi yüksek olan yaşlı insanlar daha fazla yaşama oranına sahiptirler (4). 
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Son olarak diyoruz ki: KARAR HALKIMIZIN! 


TANRIYA İNANMAMA TRİOLOJİSİ! 
13 Haziran 2008- Erkam Can-https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,72409 


Son iki gündür, bazı gazetelerde, gündem dışı olmalarına rağmen kendilerine has bir gündemleri olan üç haber peşpeşe yayınlanıyorlar. Neden acaba? iyibilgi analiz' 


Son iki gün içinde, sitemizde de yer verdiğimiz üç tane haber ortaya çıktı: Birincisi, Kuveytli bir psikologun, Allah'ın 99 ismini birer çizgi kahraman olarak resmetmesi; ikincisi akademideki tanrıya inanmayan insanların oranın yüzde doksandan fazla olduğu; üçüncüsü de bazı fütüristlerin yaptıkları, 2045 yılında erkeğin yerini robotların alacağı, kadınların da ayakkabı değiştirir gibi bedeni uzuvlarını makinelerle değiştirebilecekleri spekülasyonları hakkındaydı. 


Siyasi ve ekonomik gündemlerin dışını aynı anda işgal eden bu üç haberi üst üste okuduğunuz zaman şöyle bir intiba oluşması kaçınılmaz gibi gözüküyor: 


l- Tanrı'ya inanmak saflıktır. 

2- Yine de inanıyorsanız, inandığınız tanrının öyle aşkın ve bütün eksikliklerden münezzeh bir tanrı olduğuna inanmayın. Tanrı aslında 99 tane çizgi kahramanın toplamıdır. Mümkün olduğunca pagan düşünün! 

3- Son kertede, siz tanrıya inansanız da inanmasanız da tanrının tesis ettiği (ya da en azından böyle olduğu iddia edilen) kozmolojik dengeyi mahvetmeye kararlıyız. Buna hazır olun! 
Üniversitede medya bölümünde okuyanlara ilk derste “her haberin bir ya da birden fazla mesaj ihtiva ettiğini; mesajların da daha ziyade mesajı alana bağlı olduğunu” anlatırlar. 
Dolayısıyla en kıytırığı da olsa hiçbir haber sadece “haber? değildir; her haber bir mesajdır. 


Gazetecilik mesleğinin erbapları, bu hususu ziyadesiyle hazmetmiş kişilerdir. Onları erbap yapan şey tam da onların bu hususu hazmetmişliğidir. Gazetecilik mesleğinin erbabı olan kişi, çok haber yapan değil, okuyucusunun kendi arzu ettiği mesajı almasını başaran kişidir. 


Hulasa bu üç haberin muhtevalarının analitiğini yapmak yerine ihtiva ettikleri mesajları irdelememin arkasında mezkür haberlerin okuyucuları sadece haberdar etme amacı taşımamaları yatıyor. Zaten aksini iddia etmek haberleri hazırlayan gazetecilere hakaret etmek olurdu. 


İşte bizim hakaret emekten imtina ettiğimiz ve sadece hakikati söylediğimiz gibi bu haberleri yukarıda işaret etiğimiz gibi mesaj verecekleri bir şekilde takdim eden gazetecilerin de hakikate hakaret etmekten imtina etmesi gerekmiyor mu? 


OKYANUS'TA TANRI MÜHRÜ! 
4 Mart 2009- https://www.iyibilgi.com/?haber,111873 


Dünyanın üç ayrı noktasında mühür gibi basılı şekiller ne anlama geliyor? 

MERAKLI bir İnternet kullanıcısının geçtiğimiz günlerde, * Google Ocean? adlı programla deniz tabanı taraması yaparken, Atlas Okyanusu'nun dibinde rastladığı düzgün şekilleri kayıp kent Atlantis ile ilişkilendirmesi üzerine başlayan tartışmalara Türkiye'den bir yenisi eklendi. 
Muğla Türk Telekom Müdür Yardımcısı elektronik mühendisi Timur Somay, uzaydan çekilmiş uydu görüntüleri sayesinde, İnternet ortamında deniz tabanı taraması imkânı sağlayan programla, ikisi Büyük Okyanus, biri de Atlas Okyanusu olmak üzere, üç ayrı noktada bir mühür gibi basılı şekilde *'DT 8/818? yazısı tespit ettiğini açıkladı. Her birinin eni 
30 kilometre, uzunluğu da 130 kilometre olan şekillerin sonradan eklenmiş olamayacağını 
savunan Somay, şunları söyledi: 


"Gördüklerim kesinlikle birer yüzey şekli. Bunlar ya Tanrı'nın dünyayı yaratırken bastığı mühür ya da dünya dışı varlıkların yaptığı bir şifreleme. Yaklaşık 4 bin 500 metre derinlikteki 


üç coğrafi şekil de 120 derecelik açılarla 360 dereceyi tamamlıyor. Birinci şekil Panama Kanalı'nın yedi bin kilometre batısında. İkinci şekil Güney Amerika'nın iki bin kilometre doğusunda. Üçüncü şekil ise Singapur'un 1000 kilometre batısında yer alıyor. Bunu Google'un yapmış olması mümkün değil. Bu bir bilgisayar yazısı değil, kesinlikle programla ilgili değil. Kim yaptıysa bu şekilleri 120 derecelik açıyla hazırlanmış. Uydu görüntüleri incelenmeli ve denizin dibinde araştırma yapılmalı. Çok heyecan verici bir durum var ortada." 


Hürriyet 


6'INCI KAPI: NAZİ-UFO ÜSLERİ! 
2 Şubat 2009- https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,108278 


Uzaylıların çizdiği (!) Piri Reis Haritası Nazilere UFO üssü sağladı mı? 

Ruslar dün bir “kapı'nın yerini daha işaret etti. Adolf Hitler'in, Piri Reis haritasını kullanarak Antarktika'da UFO üssü kurduğu ileri sürüldü. 

Esasen bir başka kapı için, Kuzey Kutbu için, İngilizler ile Ruslar arasında zaten kavga yaşanıyordu. Şimdi Güney”deki kapı için de yine İngilizler ile Ruslar arasında niza çıkacak. 


Üstelik bu sefer bizim dahlimiz de var! Çünkü yine iddiaya göre Antartika”daki UFO üssü kurulmasına yardım eden bilgi Piri Reis'in haritasından geldi. 


Böylece çağdaş “küresel çatışmanı”nın günümüz aktörlerinden İngiltere, Almanya, Rusya ve Türkiye “kadim öykü”de yine buluştu! 


Piri Reis ve Uzaylılar! 


Rus askeri tarihçi Dimtriy Filipow'a göre, Naziler, Piri Reis'in 16. yüzyılda çizdiği haritanın çağdaş haritalara göre çok daha gerçekçi olduğunu, ancak Güney kutbunda ciddi sapma yaptığını farketmiş. 


Bunun üzerine Nazi denizaltıları dipten araştırma yapınca, hayretten dona kalmış. Piri Reis haritasında gösterilen Antarktika haritası 10 milyon yıl öncesinin henüz buz tutmamış kara parçasını gösteriyormuş. 


Bunun üzerine Piri Reis'in haritasının dünya dışı varlıkların bıraktığı bilgilerle hazırlandığı sonucuna varan Nazi bilim adamları, 1939 yılına gelindiğinde Antarktika ortasında, buzulların 1,5 km altında tatlı su gölleri bulmuş. 


Antarktika'ya "Schvabia" adını veren Almanlar, buzların altında bilimsel ve askeri üst kurarak, uçan daire teknolojisini içeren bulguları değerlendirmeye başlamış. 


Ruslar'ın hazırladığı belgeselde, Piri Reis haritasıyla başlayan Nazi keşiflerinin en ilginç bölümü, 1945'ten sonra Berlin'e giren Amerikan ve Rus birliklerinin Nazi sırlarının peşine düşmüş olması. 


Amerikan istihbaratı, Antarktika'daki gizli Alman üssü varlığından da bu bölgelerden haberdar olmuş. 


1947 yılında Amerikan donanmasından biri uçak gemisi 15 savaş gemisi, Amiral Berton 
komutasında Güney Kutbu'na sözüm ona bilimsel sefere çıkmış. ABD donanmasının asıl amacı, kutuptaki Nazi kalıntılarını yok etmekmiş. 


Bundan sonra kutupta yaşanan olaylar Rus tarihçilerin belgeselde söylediklerine göre, günümüzde bile "çok gizli" damgasıyla sır olarak tutuluyor. İddialar, ABD ile UFO gemileri arasında bir çatışmadan da bahsediyor ama orası biraz muğlak. 


Peki ama, tüm bu teyide muhtaç bilgilerin ve zamanlamasının anlamı ne? Öyküde bir araya getirilen dört ülke, günümüzde bu gelişmeyi nasıl anlamlandırmalı? 


Kutuplar, UFO'lar, adı geçen ülkeler, “üsler” manzumesinin tarihi boyutları, günümüz dengeleri ile nasıl uyuşturulabilir? 


Bilgilerin hepsi “tek bir çatı isim” altına nasıl konumlandırılabilir? 


İLLUMİNATİ'NİN 'DIŞ ÇEMBER' KURULUŞLARI https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,12366 


Ayça Akalın'ın ölümünün ardından âile polisten İlluminati bağını araştırmasını istedi. Bu arada tarikatın dış çemberi olduğu iddia edilen kuruluşlar da var. İşte o kuruluşların listesi... 


Almanya'nın Münih kentinde 1776 yılında Adam Weishaupt tarafından kurulan İlluminati gizli örgütü, o tarihten itibaren güçlenerek büyüdü... Örgütün 21. Yüzyıl'da dünyayı yönettiği iddia ediliyor. Kuruluş olarak tüm gücünü dünya para piyasalarından aldıkları öne sürülen örgüte üye olduğu iddia edilen kişiler arasında, Rockfeller ailesi, dünyanın en büyük bankeri Soros, birçok ABD Başkanı ve Rusya eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile dünyanın en önemli silah tüccarları da bulunuyor. 

Hedef 'yeni dünya düzeni' 

İlluminati örgütü, tıpkı Masonluk gibi benzer anlamları olan, 3 derecede çalışırdı. 1. Çırak, 2. 
Minerval, 3. İllumine (Aydınlanmış). Minerval Çıraklar, Fransız ansiklopedistlerin eserlerini okuyarak ve kendi görüşleriyle birlikte bunların raporlarını sunarak tezler hazırlardı. Derece geçişleri, tezler hazırlayarak ve bu tezlerin yeterliliği üst dereceler tarafından oylanarak kabul edilirdi. Bir alt derecedeki üye, bir üst derecedeki üyelerin kim olduklarını bilmemiştir. 
İlluminati'nin bugünkü düşüncesi hâlâ' Yeni Dünya Düzeni'ni yaymak. 


Aydınlanma topluluğu 


İngilizce kökenli "Aydınlanma" anlamına gelen İlluminati, dünya üzerinde çeşitli oyunlar oynayan, paraya hükmeden çok güçlü bir topluluğun adı... "Her Şeyi Gören Göz" piramidinin halkalarından oluşur. En alt kattan üstteki 9 adama kadar 9'un katları kadar olanlar, bu topluluğu oluşturur. İnanışa göre, piramidin en üstünde tek başına bir lider var. Aslen birçok insanın bir komplo teorisi olarak algıladığı bu örgütün varlığı hakkında her geçen gün yeni bilgilere ulaşılıyor. 


İlluminati'nin 'dış çember' kuruluşları 

İlluminati örgütünün dış çemberi olduğu iddia edilen kuruluşlardan bazıları şöyle: CFR: Council on Foreign Relations- Yabancı İlişkileri Konseyi 

TLC: Trilateral Commission- 3 Yönlü Komisyon 

WTO: World Trade Organisation- Dünya Ticaret Örgütü 


JINSA: Jewish Institute of National Security- Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü 


ADL: Anti-Defamation League- Yahudi Aklama Cemiyeti 
JTF: Jerusalem Temple Foundation- Kudüs Kutsal Tapınak Kurumu 
AIPAC: American Israel Public Affairs Committe-Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi 


Takvim 


ANONYMOUS'UN YENİ BOMBASI: İLLUMİNATİ VE UZAYLILAR 
8 Mayıs 2012- https://www.iyibilgi.com/?haber,254955 


Hackerların yeni hedefi dünyalı uzaylılar... 

Geçtiğimiz aylarda Telekominikasyon İletişim Başkanlağı'na siber saldırı düzenleyen uluslararası hacker grubu Anonymous olduğunu iddia eden bir grup, internetten yayınladığı video'da, gelecek haftalar içersinde dünya üzerinde 1900'den beri bulunan uzaylıların varlığına dair kanıtları dünya kamuoyu ile paylaşacağını bildirdi. Mesajda, uzaylı "gerçeğinin" UFO'ların çok ötesinde olduğu, söz konusu uzaylıların uzun zamandır insanlarla temas içersinde oldukları bildiriliyor. Anonymous tarafından yayınlandığı iddia edilen mesajın kendisi hayli ilginç: 

"Dünya vatandaşlarına selamlar. Şu anda İlluminati'ye dair elimizde bilgi mevcut ve bunu sizlerle paylaşacağız. Bu bilgiye daha önce sahip olup saklayanların neden öyle yaptığını kavrayabiliyoruz ancak bu tercihlerini kabul etmiyoruz. Gerçeğe ve içinde bulunduğumuz evrene dair doğruları bilmek her insanın doğuştan hakkıdır" 


Öteki taraftan grubu yakından takip ettiğini söyleyen kimi yorumcular, videonun Anonymous'a ait olmadığını, onların ismini kullanan başka bir grubun Anonymous'u kullandığını iddia ediyor. 


PORNO 
Balçiçek Pamir- https://Wwww-.iyibilgi.com/?artikel,7732/ 


Okul öncesi çocuklara yayın yapan bir televizyon kanalında çizgi film yerine porno yayın yapılmış. Küçücük çocuklar sabahın köründe muhtemelen ağızlarını açık bırakacak görüntüler izledi. 

Etrafımda bir geyiktir gidiyor. 


Aileler şokta ama çocuklar durumdan son derece memnunmuş. 
Ertesi gün aynı saatte bütün çocuklar gözlerini kırpmadan aynı çizgi filmi izlemişler. Başka bir şey çıkar umuduyla... 


Babalar çocuklara kızmış "Niye beni çağırmadın?" diye. 
Şaka bir yana, aslında olacak şey değil! 


Sakınan göze çöp batıyor. 

Olan bu sefer zengin çocuğa oldu! 

Evde iki dadı. Biriyle İngilizce, diğeriyle Türkçe konuşan veletler. 

Zihin gelişsin diye Amerika'dan getirilen interaktif kitaplar. 

Haftada iki-üç çocukla sadece oyun oynamak için gelen genç bir pedagog. 
Piyano dersleri, keman dersleri, resim dersleri... 

Televizyon mu? 


Her şeyi seyredemez! 

Allah korusun ya o seviyesiz yayınlardan birine rastlarsa? 

Olsa olsa paralı tematik kanallar. 

Herkesle oynayamaz. Kapıcının oğlu, hizmetçinin kızı asla olmaz! 

Onların Türkçesi bozuk. 

Bütün bunlar niye? 

Aman çocuğumuz iyi yetişsin, dışarıdaki etkenlere fazla maruz kalmasın diye. 
Peki sonuç? 


Cam bir fanus içinde yaşayan, birtakım çok bilmiş bebeler. 

Sonra bir sabah, 4 yaşında bir bebe, geçiyor televizyonun karşısına. 

Seyretmesine izin verilen kanalda, seviyesiz kabul edilmeyen bir çizgi filmi izlemeye başlıyor. Sonra aniden çizgi film kesiliyor ve araya porno yayın giriyor. 4 yaşındaki, belki yaşıtlarından biraz daha farklı bir bilmişlikle ekrana biraz daha yaklaşıyor. 


Neler oluyor? Bunu görmeme izin var mı? 

Yani olacak şey mi, sen çocuğunun gelişimine o kadar dikkat et, zihinsel eğitimi için yurtdışından hocalar getir, sonra o bir sabah porno seyretsin! 

Şimdi ne olacak? 


Bütün anne-babalar psikologların yolunu tutacak. 
Çocukların zihnine kazınan bu sahneyi silmek için paralar dökecekler . 
Diyeceğim şu! 


Olan yine çocuğa olacak. 
Porno yayını 58 saniye sürmüş. 
Acısını 58 günde çıkarmayın! 


HER EVE BİR PORNO “BEKÇİ”Sİ https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,15085 


İnternette pornografik saldırıları engellemek için geliştirilen filtre programlarına bir yenisi daha eklendi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve 'Bekçi' adı verilen programın 

Bekçi Genel Koordinatörü Mustafa Çetin, 2,2 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. 
Program, Türkçe'nin yanısıra Almanca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça ve Flamanca olarak satışa sunuldu. 

Bekçi, filtrelemenin yanında internette gizli denetim yapılmasına da imkân tanıyor. Proje, 1 
milyonun üzerinde zararlı siteye girişi yasaklıyor. Ayrıca, ailelere, çocuklarının hangi siteye girdiğini ayrıntılarıyla gösteriyor. Avrupa'dan da Bekçi'ye büyük ilgi var. Hollanda'nın yanı sıra Avusturya, İngiltere ve İsveç'e 2 milyon 500 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 'Alanının en iyi filtre programı' iddiasıyla piyasaya sürülen Bekçi'nin genel koordinatörü Mustafa Çetin, bugün Avrupa'nın en çok tercih edilen güvenlik yazılımı olduklarını söylüyor. İki ay içinde satışlarının dört kat arttığına dikkat çeken Çetin, "Yasakçı değil, koruyucu mantıkla yola çıktık." diyor. 


Türkiye'de 16 milyon hanede bilgisayar bulunuyor. 3 milyonu internet kullanıcısı. İnterneti olanların yüzde 80'i ise düzenli ve sürekli kullanıcı. Bunların 10 milyonunda güvenlik duvarı bulunmuyor. 


Filtre programı olmayanlar, internet üzerinde kurulan tuzaklara düşebiliyor. Tuzakların çoğu, oyun veya arkadaşlık sitelerine kuruluyor. Bazı firsatçılar, özellikle çöpçatan sayfalarına giriş yapanların banka şifrelerini ele geçirirken, bazıları da çocukları hedefliyor. Genellikle 12 yaş grubunun tercih ettiği oyun sitelerine giriş yapan çocukların karşısına uygunsuz yayınlar çıkabiliyor. Tam bu sırada devreye giren Bekçi Güvenlik Yazılımı, ailelerin kontrol altına almakta zorlandığı söz konusu sitelere girişi tamamen yasaklıyor. Çocuğun nereye girdiğini babanın veya annenin çok rahat görebildiğini belirten Mustafa Çetin, sistemin gizli işlediğini söylüyor. Programı hazırlarken, psikologlarla ve sosyologlarla çalıştıklarını anlatan Çetin, "Yazılımı, çocuğun psikolojisini düşünerek tasarladık. Terör, porno gibi adreslere girişi yasaklıyor. İnternet kullanım saatlerini kısıtlıyor, 'Bu site yasaklıdır' deyip çocuğu uyarmadan farklı adreslere yönlendiriyoruz." diyor. 


Bugün dünya genelinde yasadışı çocuk istismarı içerikli site sayısı 100 bini geçti. Buralara giriş yaşı ise 11'e kadar düştü. Uygunsuz siteler, Türkiye kadar Avrupa'da da ebeveynlerin karşısına büyük sorun olarak çıkıyor. Hollanda'ya 5 bin adet yazılım gönderdiklerini belirten Çetin, sırada Avusturya, İngiltere ve İsveç'in bulunduğunu belirtiyor. Firma, 2 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, Flamanca olmak üzere toplam 7 dilde satışa sunulan Bekçi, Dubai ve Türk cumhuriyetlerinden de talep görüyor. Bu yıl 4 milyon ürün satmayı planladıklarını ifade eden Çetin, internet kafelerdeki istismarın da önüne geçilebileceğini kaydediyor. Çetin, şunları söylüyor: "Şu an birçok ilin emniyet müdürlüğü bir talimat yayınlayarak internet kafelerde bu yazılımın kullanılmasını tavsiye ediyor. Amacımız, çocukları sonuna kadar bu tür sitelerden uzak tutmak." Çetin, ürünün ikinci versiyonunun yolda olduğunu açıklıyor. 


Çocukları istismar eden siteler Amerika merkezli çalışıyor 


Çocuk istismarına yönelik sitelerin çoğu Amerika merkezli ve Rusya kaynaklı yayın yapıyor. 
Bunların 100 bini yasadışı. Yüzde 30'unda 26 popüler çocuk karakteri kullanılıyor. İnternetle 
çocuk cinsel istismarından kazanılan yıllık para 3 milyon doları aşıyor. Bugün 66 ülkede 300 
bin kişi web sitelerinden, kredi kartı kullanarak çocuk istismarına dönük görüntüleri satın alıyor. Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat tarafından hazırlanan rapor, çocuk cinsel istismarı içerikli site sayısının da gün geçtikçe arttığını gösteriyor. 1998'de 3 bin 267 olan site sayısı 1999'da 7 bin 736'ya, 2000 yılında 16 bin 724'e, 
2001 yılında ise 21 bin 611'e çıktı. Her yıl katlanarak artan bu içerikteki site sayısı 2002'de 37 
bin 647'ye, 2003'te 76 bin 178'e, 2004'te de 106 bin 119'a ulaştı. Bugün ise bu rakamın 150 
binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 


Zaman 


PORNOGRAFİK HABER ÇILGINLIĞI! 


https://Www.iyibilgi.com/?haber,10420 


Hemen hemen her gün “porno ve çocuk fuhşu skandalları” haberlerine, çoğu zaman haber tekrarı yaparak toplumumuzu maruz bırakan medya neyi hedefliyor? UNİCEF raporu bize bu konuda ne anlatıyor? iyibilgi özel 

Toplumsal sorunlara duyarlı olma vurgusu ile yayınlanan pornografik haberler, sadece reyting ve tiraj kaygısından mı her gün gözümüzün içine sokuluyor? Yoksa insanlar, doğasında olmayan çocuk istismarı ve pornografik eğilimlere aşina hale getirilerek, kendinden şüphelenmeye mi itiliyor? Böylelikle, kendinden şüphe duymaya başlayan insanların; yaşadığı toplumdan da şüphe duyarak güven yitimi yaşaması mı ve içe kapanması ve eylemsizleşmesi mi isteniyor? 


Güven ilişkileri zedeleniyor 


Bu sorulardan yola çıkarak, dünyanın en popüler internet arama motoru Google'ın çocuk pornosu ile ilgili istatistiklerinde Türkiye'nin ilk sıralara oturduğunu deklare etmesi ve ardından da bu istatistiklerin gerçeği yansıtmadığının anlaşılması üzerinde ciddi ciddi durmak gerekiyor. Medyamızın, temcit pilavı gibi sorgulamadan önümüze koyduğu bu istatistik ile Türkiye'nin, böyle bir suçlama ile uluslararası arenada itibar kaybetmesi istenirken, toplum 


olarak birbirimize ve kendimize olan güvenimizi kaybetmemiz mi amaçlandı? 
Medya, kendine referans vererek toplumu psikopat(!) ilan etti bile 


Aktüel'in bu haftaki sayısında Aslı Ortakmaç ve Ürün Dirier'in yaptığı haberde yer alan ibareler de bu sorular üzerinde durulması gerektiğini gösteriyor. Bakın, medyamız,sayfalarına taşıdığı haberlere dayanarak toplumun tümünü nasıl yargılıyor: “Üçüncü sayfalara taşınan gazete manşetleri, son bir yılda asayiş olaylarının artması, herkesin aklına aynı soruyu getiriyor: Değerlerimizi yitirip, toplum olma vasfımızı mı kaybediyoruz?... Kötü haber; bizimki gibi toplumlar “psikopat” yetiştirmek için “tam bir besi yeri!” Haberin başlığı ise yukarıda sorguladığımız Türkiye'nin getirilmeye çalışıldığı noktayı ilan eder gibi: “Türkiye Antisosyal Kişilik Bozukluğu Hastası” 


Suç haberleri ile modernleşiyormuşuz! 


Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan'ın bu haberlerin artışını “Türkiye'nin modemnleştiğini bir göstergesi” olarak nitelemesi ve suç haberlerinin toplumsal duyarlılık yarattığını iddia ederek bu haberlerin artışını destekleyip, savunmaya geçmesi de oldukça düşündürücü. Bu ilginç savunma dışında, haberlerin artışının sorgulandığına rastlamak neredeyse imkansız. Bunun yerine suç haberlerinin sunuluş biçimi tartışılarak, haberlerin 


artışı üzerindeki dikkatler dağıtılıyor. 


Google'ın porno istastistiklerine "mal bulmuş mağribi" gibi davrandık 


Türkiye'nin çocuk sapıkları ile dolup taştığını ilan eden Google ve her firsatta bu istatistiklere dayanarak “biz çocuk sapığıyız” paranoyası yaratan öz medyamıza en doğru cevabı UNİCEF'in çocuk raporu veriyor. Dünya çapında adil olmayan müdahaleleriyle ülkeleri fakirleştiren ve savaş çıkaran ülkeler, tam 30 ülkede 300 bin çocuğun eline silah verilip savaştırıyor. Acemi ve deneyimsiz oldukları için çocuk askerler arasında yetişkinlerden daha fazla kayıplar oluyor. Sık sık sakat kalıyor, psikolojik travma geçiriyor ve topluma yeniden katılmakta zorluk çekiyorlar. Rapora göre dünya çapında 246 milyon çocuk emek sömürüsüne 


maruz kalıyor. 
UNİCEF: “Dünyada 2 Milyon çocuk seks kölesi” 


UNICEF'in kampanyasında yer alan dünyada çocukların istismar edilmesiyle ilgili genel bilgiler şöyle: 

BM rakamlarına göre, çocuk ticareti rakamı yılda 1,2 milyon civarında. Özellikle, az eğitimli ve yoksul ailelerin çocukları daha savunmasız durumda. Çocukların bazıları kaçırılırken, büyük çoğunluğu yabancı yerlerde iş ve eğitim vaadiyle kandırılıyor. Çocuk ticareti endüstrisinde örneğin Batı Afrika'da çocuk ticaretinin amacı kızlara ev işleri yaptırmakken 


Pakistan ve Hindistan'da Bangladeşli erkek çocuklar imalat sanayisinde çalıştırılıyorlar. 
15 bin erkek çocuk sesk turizminde 


Çoğu kız, ancak önemli bir kısmı da erkek olmak üzere yaklaşık 2 milyon çocuk, milyar dolarlık seks ticaretine dahiller. Yalnızca Güneydoğu Asya'da, 1 milyon çocuğun bu alanda çalıştığı tahmin ediliyor. Sri Lanka sahillerinde 10-15 bin erkek çocuk seks turizminde çalışıyor. 


352 milyon çocuk işçi var 


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2002 yılında dünya çapında "ekonomik olarak aktif" 352 
milyon çocuğun bulunduğunu hesapladı. Bu çocukların 211 milyonu 5-14 yaş grubunda. ILO, yine bu çocukların 246 milyonunu "çocuk işçiler" olarak sınıflandırdı. 

Sahraaltı Afrikası ülkelerinde 5-14 yaş grubunda 48 milyon çocuk çalışıyor. Asya ve Pasifik bölgesinde 127,3 milyon çocuk, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daysa yüzde 13,4 milyon çocuk çalışıyor. Çocukların yüzde 70'i tarımda çalışıyor. Yüzde 8'i imalat, yüzde 8'i toptan ya da 


perakende satışta, ayrıca restoranlar ve otellerde çalışıyorlar. 
Savunmasız çocuklar savaşlarda sakatlanıyor 


İnsan Hakları İzleme örgütü Human Rights Watch'a göre, 30'dan fazla ülkedeki çatışmalarda 


8 ila 18 yaş arasındaki yaklaşık 300 bin çocuk kullanılıyor.Çocuklar, çatışmalarda savaşçı, 


ulak, hamal, aşçı olarak kullanılıyor ya da cinsel hizmet sağlıyorlar. El Salvador, Etiyopya ve Uganda'da çocuk askerlerin yaklaşık üçte birini kız çocuklar oluşturuyor. Acemi ve deneyimsiz oldukları için çocuk askerler arasında yetişkinlerden daha fazla kayıplar oluyor. 
Sık sık sakat kalıyor, psikolojik travma geçiriyor ve topluma yeniden katılmakta zorluk çekiyorlar. 


Uyuşturcu müptelası aileler çocuklarını kurye olarak kullanıyor 


Çeteler ve uyuşturucu müptelası aileler, polisin kuşkusunu çekmemek için çocukları uyuşturucu kuryesi olarak da kullanıyor. Sokak çocukları, uyuşturucu ticaretinin olduğu 


şehirlerde özellikle savunmasız durumdalar. 


ÇİZGİ FİLM NİYETİNE PORNO! 
https://Www.iyibilgi.com/?haber,7696 


Salı sabahı çizgi film izlemek için ekran karşısına geçen çocuklar tuhaf görüntülerle karşılaştı. 
Aniden kesilen çizgi film yayınının yerini erotik görüntüler aldı. iyibilgi kanalın yetkilileri ile olayın ayrı 


Bu haber çok önemli. Zira ucu her şeyden sakındığımız çocuklarımıza dokunuyor. Bu öyle bir olay ki sadece çocuklarımızın psikolojik gelişimini derinden etkilemedi, ayrıca bu tür hatalar devam ederse çocuklarımızın "masumiyeti" de önemli bir tehditle karşı karşıya kalabilir. 

Bu sabah, Sabah Gazetesi'nden Yüksel Aytuğ'un duyurduğu bir haber önemli bir skandalı ortaya çıkarttı. Salı sabahı Digitürk platformundan yayın yapan çocuk kanalı Jojo TV'yi izleyen minikler, çizgi film yerine erotik görüntülerle karşılaştı. Okul öncesi çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlamak, yabancı dille tanışmalarına yardımcı olmak amacıyla yayın yapan Jojo kanalında Poko adlı çizgi film yayınlanırken, Digitürk'ün erotik 
kanallarının yayını ekrana bindi. Yüksel Aytuğ'a göre Saat 06.39'dan başlamak üzere tam 20 
dakika boyunca ekranda Touch TV ve VIP TV'nin erotik yayınları yer aldı. Ama fonda çizgi filmin sesi devam etti. 


Digitürk yetkililerinin skandal ile ilgili ne düşündüklerini merak eden iyibilgi, Digitürk Kurumsal İletişim Direktörü Berna Kürekçi'ye ulaştı. Kürekçi skandalı doğruladı. Yüksel Aytuğ'un yazdığı gibi görüntülerin 20 dakika değil 58 saniye yayanda kaldığının öncelikle altını çizen Kürekçi, erotik görüntülerin çocuk kanalına karıştırılmasını "maksatları art niyetli kişilere" bağladı. "Bunlar kim" sorumuza "olay savcılığa intikal etti, bu konuda konuşmak doğru olmaz" yanıtını veren Kürekçi, "neden böyle bir şey yapılsın ki" sorumuza ise şu ana kadar çocuk kanalının profilinin ve çocuklarla kurduğu ilişkinin belli olduğunu olayın buna yönelik gerçekleştiğini düşündüklerini söyleyerek yanıtladı. Kurumun kendi içerisinde soruşturmayı yaptığını ve olayın savcılığa intikal ettiğini belirten Kürekçi, sorumluların işine son verildiğini söyledi. Kürekçi son derece üzgün olduklarını ve gerekli açıklamayı yapacaklarını dile getirdi. 


Digitürk kurumumuza yazılı bir açıklama da gönderdi. Açıklamada şöyle deniliyor: 17 Ekim 
2006 Salı günü (06:39.05 (1 06:40.03)'de 58 saniye süreyle geleceğimizin garantisi 


çocuklarımızla JOJO TV aracılığıyla kurup pekiştirdiğimiz gönül bağımıza zarar vermek hatta bu ilişkiyi yıpratmak adına maksatlı ve art niyetli olduğunu düşündüğümüz kişiler tarafından erotik görüntüler yayına karıştırılmıştır. Bugün bir gazetede (19 Ekim 2006) yer aldığı üzere 
20 dakika süreyle değil, 58 saniye süreyle yayında kalmış ve olay farkedilerek müdahale 
edilmiştir. Uzun yıllardır yayın hayatındaki başarıları ve aboneleriyle oluşturduğu güçlü bağı yıpratmak adına yapılan bu art niyetli hareketi ifa ettiğini düşündüğümüz kişilerle ilgili soruşturma açılmış olup, olay Savcılığa intikal ettirilmiştir." 


Kanal yetkililerinin çok üzgün oldukları ve bundan sonra gerekeni yapacakları aşikar. Ancak çocuklar kadar önemli varlıklara yönelik program ve kanalların kılı kırk yarması gerekmez mi? Peki, bu konuda ebeveynlere düşen sorumluluk yok mu? 


Aslında tam da bu noktada meselenin diğer bir boyutunu vurgulamak gerekiyor. Elbette söz konusu kanal ile ilgili değil ancak çizgi filmlerin de çocukların psikolojisi üzerindeki etkilerini yeniden tartışmaya açmakta yarar var. iyibilgi'ye konuşan Adnan Tönel çizgi filmlerin çocukların bilinçaltını etkileyecek bir çok şifre içerdiğini belirtmişti. Ebeveynler çocuklarının üzerine titremek için "kanallardan kaynaklanan" skandalları beklememeli. 
Ebeveynlerin gözünde çocuk-televizyon ilişkisi yeniden sorgulanmalı. 


BU DA BİR NEVİ ÇOCUK PORNOSU! 


https://Www.iyibilgi.com/?haber,15291 


Bugün gazeteler bir utançla basıldı, açıldı, okundu. 3 yaşındaki bir yavrunun elinde emanet duran sigara herkesin canını yaktı.. O çocuğun eline o sigarayı kim verdi, kim ateşledi... 
Yeşilay Başkanı Özfatura iyibilgi'ye analiz ediyor... 

Bugün gazetelerde babasının cesedi ile 15 gün aynı evde yaşamış 3 yaşındaki bir yavrunun fotoğrafları yansıdı gazetelere. Çocuk "güya" sigara tiryakisiydi. Çocuğun eline haberin vuruculuğunu artırmak için bir sigara verilmişti. Çocuğun elinde emanet duran sigara herkesin canını yaktı... O çocuğun eline o sigarayı verenler hiç utanmadı mı? Ya da o çocuğun elinden o sigarayı alacağı yerde fotoğraf makinesinin dekalnşörüne basmayı "marifet" sanan basın ... 
Yeşilay Başkanı Özfatura analiz ediyor... 

Bu utaç fotoğarını yüz binlerce kez çoğaltıp, çocuklara sunanların da bu rezalette payı var elbette. Gazeteleri sadece fotoğraflarıyla alglayabilen minik beyinlere "büyükleri tarafından eline oyuncak misali tutuşturulmuş sigarayı keyifle içen bir çocuk resmi ne kadar etki edebilir?" sorusunu sormak hiçbir basın mensubunun aklına gelmiyor mu? Gelmiyorsa o Türk 


basınında işi ne? 


İyibilgi'ye konuşan Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mustafa Necati Özfatura bu resmi çekip basına yayanları ve minicik bir çocuğun eline sigara verip, sigarayı ateşleyenleri kınadıklarını söylüyor. Bu davranışın basın etiğine uymadığının altını çizen Özfatura, "Kötülükler teşhir 


edilmez. Kötü olan şey teşhir edildiği vakit özendirir. Saddam'ın idam görüntülerinin 


yayınlanmasının ardından sonra bir sürü çocuğun kendini astığına ve şiddet içerikli filmleri 

seyreden çocukların arkadaşlarıyla en ufak bir ihtilaf yaşadıklarında cinayete başvurduklarına şahit olduk. Bu tarz davranışlar, çocukların sigarayı hayatın tabii bir seyriymiş gibi görmesine neden olur. Bunlar hiç normal şeyler değil. Yeşilay kurumu olarak, bu sahneye neden olanları, 


bu sahneyi basına yansıtanları şiddetle kınıyoruz" 


İNTERNET DADISI PORNODAN KORUYOR https://Www.iyibilgi.com/?haber,11588 


Çocukları internet kullanan aileler tedirgin. Çocuk pornosu kadar, çocuklarının internette gezinirken pornografik görüntülere maruz kalmasından da korkuyorlar. İşte bu korkuya çözüm olacak filtreleme sitelerinin adresleri. 

Çocukları internetteki zararlı içerikten korumanın bir yolu olarak da, bu içeriği ayıklayan filtre kullanımı öneriliyor. Bu amaçla kurulmuş siteler ve adresleri şöyle: 

Kapsamlı içerik filtresi: MyTR Filter Pro 


MY Yazılım'ın İnternet'teki uygunsuz ve zararlı içeriği engellemek üzere geliştirdiği Türkçe bir yazılım olan MYTR Filter Pro, porno, terör, kumar, müşterek bahis gibi sadece yetişkinlere yönelik veya istenmeyen içeriğe sahip siteleri engelleyebilen bir yazılım. MYTR Filter Pro kendi kendine öğrenebilen ve sürekli veritabanını geliştiren bir yapıya sahip olmanın yanında, sayfa içinde bulunan metinler ve başlıklar gibi birçok unsuru göz önüne alarak filtreleme yapabiliyor. Program ayrıca virüs, truva atı, crack, dialer ve tuş vuruşlarını kaydeden key uygulamalarını içeren internet sitelerine erişimi de engelliyor. MyTR Filter'in aynı zamanda açılır pencere filtresi ve kullanım zamanı kısıtlaması da var. 

Adres: myyazilim.com 


Çıplak vücut filtresi: iShield Pro 


Çoğu internet içerik filtreleme yazılımı işini yaparken, zararlı içeriğe yönelik olarak önceden belirlenmiş adresleri veya anahtar kelimeleri kullanarak kararını veriyor. Guardware iShield adlı ürün ise, resimlerdeki çıplak insan vücudunu tanımak gibi değişik bir yöntem kullanmasıyla diğerlerinden ayrılıyor. iShield bu ayrımı yaparken biyometri benzeri karmaşık algoritmalar kullanıyor, bu sayede çıplak olanla olmayanı birbirinden ayırabiliyor. Programın yükseltilmiş sürümlerini satın alırsanız sadece internet tarayıcısındaki değil, e.posta, ağ bağlantıları ve optik diskler gibi diğer kaynakları da kontrole dahil edebiliyorsunuz. Ancak program sadece porno resimlere karşı koruma sağlayabiliyor. 

Adres: netfiltre.com 


İnternet dadısı: NetDADI 


NetDADI, Türkçe olarak hazırlanmış bir diğer internet içerik filtreleme programı. Bu program da temel olarak sürekli güncellenen veritabanında yer alan zararlı içeriğe sahip sitelere girişin engellenmesi, belli programların bilgisayara indirilmesine kısıtlama getirilmesi, internet kullanım saatlerinin ve işletim sistemi fonksiyonlarının sınırlandırılması gibi özelliklere sahip. 
Böylece çocuğunuzun bilgisayar başında ne zaman çalışabileceğini, hangi sitelere girebileceğini ve ne gibi yetkilere sahip olabileceğini kontrol altına alabiliyorsunuz. Program dilerseniz belli aralıklarla bilgisayardan görüntü alarak çocuğunuzun siz yokken nelerle 


uğraştığı konusunda da sizi bilgilendirebiliyor ve sonuçları raporlayabiliyor. 
Adres: netdadi.com 


Kaynak: Hürriyet 


TÜRBANLILARI CEHENNEMLİK İLAN ETTİ! 
18 Kasım 2007-https://Www.iyibilgi.com/?haber,43265 


Uzun süredir Kur'an-ı Kerim ayetleriyle örtünme konusunda ahkam kesen İlhan Selçuk, bugünkü yazısında da "sıkmabaş" diye tarif ettiği türbanlıları cehennemlik ilan etti. İşte Cumhuriyet gazetesi yazarının çok tartışılacak satırları: 

Kuranıkerim ve Türbancılar... 

Bugün cuma değil.. 


Pazar.. 


Ama olsun, ben Kuranıkerim'deki tesettüre, türbana, kadına ilişkin kutsal ayetleri sizinle paylaşmak istiyorum... 


İyi bir Müslümanın rehberi doğrudan Kuranıkerim'dir... 

Aymaz kişilere, çokbilmişlere, kendisinde bir hikmet görüp ulema geçinenlere boşverin... 
Müslümanlıkta papazlık yoktur... 

Kendi aklınıza güvenin... 

Allah'ın kitabı Kuranıkerim'i bilmeyen, Müslüman değil, Müslüman mukallidi olur... 
Bugün Çankaya Köşkü'nde bir türbanlı hanım var... 

Başbakanlık Konutu da bir türbanlı hanımın elinin altındadır... 


Peki, türban devletin ve de hükümetin doruklarına tırmandı diye Türkiye eskisinden daha çok mu Müslüman oldu?.. 


Bu soruya yanıt vermeden önce Kuranıkerim'in kadınlara ilişkin buyruklarından birkaçını anımsamak iyi olacaktır... 


Nur suresinden: 

"Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara yakışırlar..." 
Ey Müslümanlar!.. 

"Kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi olanları evlendirin!.." 


"İffetli olmak isteyen cariyelerinizi, dünya hayatının geçici menfaatını elde etmek için, fuhşa zorlamayın..." 


Ahzap suresinden: 


"Kadınların; babaları, oğulları, erkek kardeşleri, (...) hizmetçi kadınları ve cariyeleri hakkında bir sorumluluğu yoktur..." 


Nisa suresi: 


"Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin mallarından sarf etmelerinden dolayı, erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler (egemendirler)." 


"Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin, yataklarında onları yalnız bırakın, nihayet dövün..." 


Görüldüğü gibi Kuranıkerim'de kadın-erkek eşitliği olmadığı gibi, cariye ve köle düzeni vardır... 


Demek ki İslamın anayasasında çağımızın insan haklarını benimsemek yolu kapalıdır... 
Önce bu gerçekler herkes tarafından biline!.. 


Şimdi gelelim bizim türbancı Müslümanlara; Kuranıkerim'in kadınlar hakkındaki tüm yasalarına sırt çevirip türbancılığı politikada meslek edinenlere... 


Nur suresinde bu konuda şu kural konuyor: 
"Ey Muhammet , 

Mümin kadınlara söyle... 

Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar..." 


Kuranıkerim'de türban ya da sıkmabaş yoktur; boyun sarıp sarmalanmayacak, başörtüsü göreneksel usul üzerine yakaların üzerine salınacaktır... 


Atatürk devrimi Anadolu Türklüğüne ve Müslümanlığına çağdaşlığın, uygarlığın, insanlığın yolunu açmıştır... 


Türbanı bir flamaya dönüştürüp siyaset sahteciliğinin en büyüğünü yaparak Müslümanlık taslayanlar ikiyüzlü yalancılardır... 


Bunlar Müslüman değil, kutsal Müslümanlığı kullananlardır... 


Topu cehennemliktir; çünkü Anadolu insanına en büyük kötülüğü yapıyorlar... 


"BÜYÜK HADRON ÇARPIŞTIRICISI" ÇARPILDI!/ÇARPAR MI? 
10 Eylül 2008-https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,24409 


Dünyanın en büyük atomaltı parçacık çarpıştırıcısı, ABD'nin üstlendiği kısmın tasarımındaki aksaklıklardan ötürü planlanan aylar sonra, hizmete girecek. Çalışmanın amacı 'büyük patlama'dan kısa süre sonra oluşan koşulları yeniden yaratarak maddenin tem 


İşte iyibilgi'nin bundan tam bir buçuk yılönce hazırladığı o haber: 

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) yetkilileri, "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı" adı verilen ve maddenin nasıl oluştuğuna ilişkin bir çok sırrın anlaşılmasını sağlayacak olan bu makinenin, Mayıs 2008'den itibaren kullanılmaya başlanabileceğini belirttiler. 


Daha önce de bir hesap hatası sonucu, makinenin odaklama mıknatıslarında çıkan sorun yüzünden bir patlama yaşanan ve 24 mıknatısın hepsinin bakıma alınmıştı. 


İsviçre-Fransa sınırında, 27 kilometrelik bir tünele kurulan sistemde, atom altı parçacıklar, karşıt yönlerde birbirlerine doğru ışık hızına yakın hızlarda yol aldırılarak çarpıştırılacak ve çarpışma sırasında oldukça karmaşık detektörlerle yapılacak gözlemler sayesinde, maddenin oluşumuna ilişkin sırlar gözlemlenebilecek. 


1,8 milyar dolara mal olan sistem, bu tünelde daha önce olan ancak 2000 yılında kaldırılan daha küçük bir çarpıştırıcının yerini aldı. CERN tarafından, 20 Avrupa ülkesinin katılımıyla uygulanan bu projeye, ABD ve Japonya gibi gözlemci ülkeler de maddi katkı sağlıyor. 
CERN'de, dünyadaki parçacık fizikçilerinin yarısı, toplam 80 ülkeden 6500 bilimci görev 


yapıyor. 


ABD'de bir süper çarpıştırıcı yapılması projesinin 1993 yılında Kongre tarafından rafa kaldırılmasından sonra Avrupa'daki bu sistem, maddenin oluşum sırlarının ve evrenin kökenlerinin araştırılması çalışmalarında dünyanın merkezi haline geldi. 


Fakat bilimadamlarının bu proje ile ilgili önemli kuşkuları bulunuyor: Yeraltında bulunan dairesel ve devasa deney tüpünün, tünelde yol alacak farklı yüklerdeki protonları yörüngede tutmak için açığa çıkartılması zorunlu elektromanyetizmanın dünyanın dengesini bozacağından korkuluyor. Bu deneyin yapacağı etki ile dünyanın manyetik ekseni tarafından belirlenen manyetik kutup noktalarının hızlı bir değişim doğurması da endişeler arasında! Bu olay dünyanın merkezinde yer alan ve bir magma denizinde yüzen demir çekirdeğin zaman içinde yer değiştirmesi ve kutupların polaritesini kaydırması sonucu oluşuyor. 


Güneş batıdan yükselir mi? 


Son kutup kayması olayının 750 bin yıl önce gerçekleştiği tahmin ediliyor. Eğer bu değişim gerçekleşirse bir çok yön tayini aleti ve kuralları kökünden değişecek. Ayrıca her yıl kuzey- güney arası göç eden hayvanlar da telef olacak. 


"TÜRKİYE'DE DİNSİZLER ÇOĞALMALI" 
15 Temmuz 2008-https://Www.iyibilgi.com/?haber,77153 


Perihan Mağden, sabah ezanından duyduğu rahatsızlıktan başladığı yazısını, darbe, Kemalizim ve dinsizlerin çoğalması gerektiği, teorileriyle sürdürdü. 

Perihan Mağden/Radikal 

Sabah ezanı 


Sabaha karşı?” diyeceğim; zira henüz “karşı” sayılabilecek bir saatte, bu sabah saat dördü on beş-yirmi geçe, evin ortasına ses bombası atılmış kıvamında bir ezan sesiyle mi neyle- uyandım. 

Öyle böyle kuvvetli değil: Sokağa, bir arabanın içinden güçlü bir ses sistemiyle yayın yapılıyor gibiydi. Bangır bangır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nde herrr evin olması gerektiği üzre, bizim evin yakınlarındaki camiden de ezan sesi duyulur. Ama uykunun hangi safhasında olduğunuza bakar; bazen 

duyarsın, bazen duymazsın. 

BU Arapça'da ne söylediğini anlamadığım (anlamak arzusunda da olmadığım) Herhangi 1 TC İmamı'nın ezan okumasından ziyade, başka bir üsluba/dile özenen iddiacı bir dincinin çok tuhaf bir şekilde okuduğu belki de duanın; beni yalnızca çok çok rahatsız ettiğini, söyleyebilirim. 

Zira HİÇ KİMSE kendi ritüellerini, inancının dışavurumlarını, bağırtılarını başkasının 


hayatının/uykusunun orta yerine dayamamalı. 

Bu hakka sahip olmamalı! Benim Uyku Hakkımın/Asude Ev Yaşamı hakkımın başladığı yerde, senin Gösterişli Dini ya da Milli İşgal hakkın bitiyor/bitmeli. 

Bu, Güleryüz Valimiz Güler'in izinleriyle düzenleniyordur muhakkak, her Allah'ın gecesi Suada denilen Pre-Kapitalistler Cennet?’ nin bitmek bilmeyen (ve muhakkak her türlü canlıyı feci rahatsız edip kümülatif efektleriyle çevre facialarına vesile olabilecek) havai fişek gösterileri için de böyle- 

Milli Takım maçları filan fırsat bilinerek kabartma tozlanan “pozitif” (esasında: tabii ki negatif) milliyetçilik gösterileri için de. 

Kapitalizmin havai fişek gösterilerinden (“Bak! havaya kaç yüz bin dolar fırlatıp etrafı/doğayı müşteki etme kudretine sahibim!”) böylesi saldırganca, insanların sabaha karşı uykusunu bıçaklamakta beis duymayan (berbat bir ses*tberbat bir üslupla) dualama seanslarına kadar- benim dinsiz dünyamda tezahürü böyle. 

Ve herhalde on bir yaşımdan beri Hakiki 1 Dinsiz olduğum için böylesi tedirgin oluyorum, Kemalist Dinin Fanatik Müritleri ellerinde bayraklar, yüzlerinde tuhaf bayrak motifli makyajlar, üstlerinde dekolte ya da değil, bayraklardan yapılmış bluzlar/kılıklarla sokağa dökülüp tuhaf gösteriler/sloganlar eşliğinde ağlayıp zırlamalı bağırıp çağırınca. Dindarca. 
Dindarlık Türkiye'de yalnızca Müslümanlar cephesinde yükselmedi. Kemalizm; büsbütün bir fanatiklik mertebesi, bir nevi içi boşaltılmış, tuhaf ritüelleri ağzımıza burnumuza sokularak çok rahatsız edici bir kıvama ulaştırılmış sorgusu/suali dindarlarını çıldırtan bir nei post- mortem ‘din’ haline getirildi- bir. 

Ayrıca Fanatik, sözümona Laikçi Kemalistler feci bir itişmeye giriştiler Müslümanlarla: “Bu din sizin dininiz değil, bizim DE dinimiz. Hem orucumuzu tutarız, hem namazımızı kılarız, hem laikçiyiz, hem Atatürkçüyüz, hem de Umre'ye gideriz- tutmayın bizi!” yollu- (“Ulan, Allahımızı çaldınız!? diye Atatürkçü Düşünce Derneği mitinglerinde bağıran Tuncay Özkan'ı hatırlayıverin.) 

Ben Türkiye'de Şeriat Tehlikesi görmüyorum. Öncelikle Cumhuriyet Projesi”nin bu topraklarda muvaffak olduğuna (en azından sosyolojik ve psikolojik boyutlarda) inanıyorum. 
Sen kalkıp 80-85 yıllık Cumhuriyet “değerlerinin? bu topraklarda hiç mi hiç mayalanmadığını/tutmadığını varsaymış da oluyorsun Şeriat Umacısıyla sindirmeye çalışırken milletini. “Ordu göreve!’ diye bağırırken; tamamını büsbütün hiçleyip onların bir yerlerden bir yerlere gelebilirliğini de YOK sayıyorsun. İlla da öğretmenlerini, başöğretmenlerini isterken idareye. 

İkincisi, harbiden söylüyorum, Türk Milletinin Dokusu'na inanıyorum. Türk Milletleri (diyelim, daha siyaseten doğrucu olsun) oldukça geniş dokulu bir kumaştan dokunmuştur. 
Öylesi elek gibi bir yapıdan oluşur ki bu kumaş, aralardan her nevi fanatiklik/sertlik/uyuzluk ve hatta kararlılık/isyankârlık mutlaka akar gider. Geriye; temelde şaman, özünde iyi/neşeli/cömert/insan sevgisiyle dolu Türklerin keyif alarak yaşamak arzusu kalır. Bu Topraklarda şeriat yeşermez, yeşeremez! Görüyorum, hissediyorum. 

Demek ben Cumhuriyet Projesi'ne olsun, Bu Toprakların Neşeli İnsanları’ na olsun, Fanatik Kemalistler'den daha çok inanıyor, daha çok güveniyor, evet! “isyan özürlü? olmaları da beni örseliyor, ama hasletlerinin bizim güvencemiz olduğunu düşünüyorum. 

Şimdi, gel de; milletine güvenmeyen/demokrasiye azcık yaklaşma ihtimalimizi bile bir türlü içine sindiremeyen/Elitistler Bırakmasın Sakın İdareyi! (ruhsal da) krizleriyle başımıza önce 
367 Kararı'nı, ordaki (seçim) yenilgisinin ardından da Bu Kapatma Davası'nı musallat etmiş 
Yalçınkafalara sinirlenme. Bozulma. İsyan etme! 

Maksadının demokrasinin üzümlerini yemekten ziyade, bağcının maaşını/ihalesini/pozisyonunu ele geçirmek olduğunu, herrr zamankinden daha net göstermeye başlamış bulunan AK Parti'yi evire çevire eleştirme günüydü gün. Oysa. 

AK Parti'ye “el mi yaman/demokrasi mi?’ demenin tammm zamanıydı. 


AK Parti'nin takkesi tamamen düşüp de “Yeni-kendimden-kapitalistler yaratıcamm asıl!” keli, hiç bu kadar net görünmemişti. 

Hakiki Demokrasi'ye geçebilme imkânlarımızda ısrarcılığın en güzel mevsimiydi. 

İşte bütün bu Ergenekon Destanı”ndan önümüze saçılıyor ki, Ecevit Koalisyonu'nun zayıflıklarından faydalanıp yüz verilince astar talep eden Kıvrıkoğlu'nun Tayin Oyunlarından ve de Eruygur, Yalman, Örnek paşaların darbe arzularından hem de ne biçim haberdarken susss pussss oturmuş AK Parti. Gıkını çıkarmamış; bırak hesap sormayı. Ordu'nun tavuğuna “kışşşt? diyememiş. Demokrasi nasıl getirilir bu topraklara bilememiş. Bilmek de istememiş. 
Yalnızca iktidarla İhalelerin Gücü Adına! 

İşte hal böyleyken Kapatma Davası'yla uykularımızı bıçaklayan Kemalistlerin ezanları, duaları, hayırlı olsun. 

Ama bu topraklarda artık dinsizler çoğalmalı. Her çeşidinden bağımsız, bağlantısız, sindirilmemiş ruhlar Dinsizlik Hakkı'nı her zamankinden daha ateşli bir güçle savunmalı. 
Kapatma Davası, Fanatik Kemalist Dincilerin son numarası. Olsun. Olmalı. 


SALDIRI NEDEN YAPILDI? 
28 Temmuz 2008-https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,79041 


Güngören'de gerçekleşen terör saldırısı kimin eseri? Saldırı tam da şimdi neden yapıldı? 
PKK'nın saldırıyı üstlenmemesi farklı bir örgütü mü işaret ediyor? Terörist eylem hangi çatışmayı körüklemek istiyor? İyibilgi, terör denince akla gelen i 

PKK sivilleşmeye karşı 

Doç. Dr. Sedat Laçiner, USAK Başkanı 

PKK'nın üstlenmemiş olması bir şey ifade etmiyor. PKK Diyarbakır saldırısını da üstlenmedi ama sonra kabul ederek özür diledi. Bu bir şey göstermiyor. Sözünde duran bir örgüt değil PKK. Ben bu işin PKK tarafından yapıldığını düşünüyorum. Çünkü saldırı tipi ve kullanılan bombalar Anafartalar ve Diyarbakır'la benzerlik içeriyor. 


PKK içinde fraksiyonlar oluşmaya başladı. Birbirinden habersiz eylemler oluyor. Sınırötesi operasyon nedeniyle ağır darbeler yediği için alt birimler ortaya çıktı. Bunlara verilen emir her yerde saldırı yapın şeklinde. Küçük bölümlere verilince kolay ama kanlı eylemler yapma olasılığı artıyor ve başka yapıların kontrolüne de girebiliyor bu tür alt birimler. Bu yapılar yurtiçi ya da yurtdışı olabiliyor. Bu saldırıları kimin yaptırdığını bilmiyoruz, bazen PKK da bilmiyor. 


PKK eylemlerini genellikle kritik dönemlere denk getiriyor. Eylemler siyasi krizlere, AB ile yapılacak önemli görüşmelere denk getiriliyor. Mevcut gerilim dalgasının üzerine binerek daha büyük dalgalar oluşturma amacı güdülüyor. Burada da amaç gündemi değiştirmek. 


Bir saldırının bir boyutu olmaz. Boyutlardan bir tanesi de elbette Türkiye'deki iç siyasi yapıyı etkilemek. Türkiye'nin demokratikleşmesini sivilleşmesini istemiyor PKK. Çetelerden temizlenmeyi sivilleşmeyi istemiyor. İşte bu yüzden buna hizmet edecek her şeyi yapıyor. 


Çatışmayı körükleyecekler 
Prof. Dr. Mahir Kaynak, Eski MİT mensubu 


Bu konsolosluk saldırısından sonra düşündüm ki önümüzdeki dönemde iç çatışma yaratma yolunu seçecekler. Bu olay konsolosluk saldırısına benzemiyor olabilir ama hedefi aynı. Zaten medyamız da hazır. Hemen PKK ya da Ergenekon söylentileri yayılmaya başlandı. ancak şunu bilmek ve olaya şöyle bakmak gerekiyor: Saldırıyı planlayan odak öyle bir yöntem 


belirler ki delillerden sonuca ulaşılmaz. Bu saldırı da bunun gibi geliyor bana. Bu konuda fail kim olursa olsa değişmez. Siyasi analiz yapmak zorundasınız. Benim bu saldırıdan çıkardığım sonuç şu: Ergenekon'un suçlu yanı tasfiye edilecek. Diğer yapısına ise çok dokunmazlar. 
Siyaseti hedefleyen yanına dokunmayacaklar. Öbür tarafta da tasfiye başlayacak. Bana göre AK Parti'de kadronun bir kısmı etkisizleştirilecek. Böylece bürokrasiyle siyasi kadro çatışması sona erecek. İşte bu saldırı Türkiye'deki çatışma ortamının devamını istiyor. 
Türkiye'de iki ana çatışma damarı var diyorsak, bunlardan birisi bürokrasi-siyaset diğeri Türk-Kürt gerilimiyse saldırı bu iki damarı kaşıma üzerine yapılmıştır denebilir. Çünkü Türkiye'de bu iki çatışma alanını ortadan kaldırdığınızda gerginlik olmaz. 


"SAİD NURSİ, TÜRKİYE'NİN GANDHİ'SİYDİ; ANCAK YAŞATMADILAR" 
31 Mart 2011-https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,203267 


Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen panelde Prof. Dr. Reşat Kasaba'nın "Türkiye'de Nehru çok ama bir Gandhi yok" sözüne Prof. Dr. Nilüfer Göle cevap verdi: "Biz Gandhi olanları öldürdük. 


Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen panelde Prof. Dr. Reşat Kasaba'nın “Türkiye'de Nehru çok ama bir Gandhi yok” sözüne Prof. Dr. Nilüfer Göle cevap verdi: “Biz Gandhi olanları öldürdük. Said Nursi hareketi bir Gandhi gibiydi. Ancak bugün biz onun mezarının dahi nereye gizlendiğini bilmiyoruz.” 


Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) ile Columbia Üniversitesi Kamu Yönetimi, Demokrasi, Tolerans ve Din Enstitüsü Merkezi (CDTR) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “Karşılaştırmalı Anayasa Değişikliği, Politik Geçişler ve Laiklik; Türkiye, ABD ve Hindistan? temalı konferans New York'ta gerçekleştirildi. 


Konferansın öğleden sonraki oturumunda konuşan Paris ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Göle, bugün dünya genelinde tek bir seküler anlayışın olmadığını kaydetti. Göle, modem sekülarizmin de daha çok Hristiyanlık anlayışının bir ürünü olduğunu vurguladı. 


Türkiye'deki laiklik yapıyı “totaliter ve dikte edici” olarak yorumlayan Prof. Dr. Göle, “Devlet halkına seküler yaşamı öğretme çabasında oldu. Bu anlayış hem didaktik hem de yeni bir halk (vatandaş) oluşturma gayretiydi” diye konuştu. Atatürk'ün laikliği tamamen Batıcı bir anlayış ile ülkesine taşmaya gayret ettiğine işaret eden Göle, Gandhi'nin ise kendi derin kültür, inanç ve halkın yerel değerlerinin içinden süzüle gelen bir tasavvurla seküler yapıyı Hindistan sokaklarına taşıdığı yorumunda bulundu. 


Göle, Atatürk ile Gandhi'nin laiklikten ne anladıklarını ise şöyle özetledi: “Gandhi açık bir şekilde vejetaryen olduğunu gösterir, inancından dolayı da oruç tutardı. Ve bunları yaparken de Gandhi halktan gizlemezdi. Atatürk ise kendisinin halka model olduğunu düşünür bu nedenle hiçbir dini ritüeli halkın görebileceği ortamlarda yapmazdı. Hatta İsmet İnönü ömrü boyunca bir kez dahi “Allah'a ısmarladık? dememiştir. Zira “Allah” ifadesini kullanırsa laik yapıya ters olacağını düşünürdü.” 


Nilüfer Göle, konuşmasında Amerika'da son aylarda artan “Türkiye”nin İslamlaştığı” yönündeki kaygıların da yersiz olduğunu şu şekilde aktardı: “Türkiye?deki İslami hareketlerin laiklik için tehlike oluşturduğunu düşünmüyorum. Zira İslami hareketlerin önderi konumunda olanların çoğu seküler bir hayat sürmekte.” 


Haber Aktüel 


ZAMAN GAZETESİ'NDEN KARİKATÜR ELEŞTİRİSİ 
15 Kasım 2008-https://Www.iyibilgi.com/?haber,96981 


Milliyet çizeri Ercan Akyol'un Melih Aşık'ın köşesi için çizdiği 'Son çılgın Türk'ün uğurlandığı cenaze töreni karikatürü, Zaman Gazetesi tarafından Ergenekon sanıklarına destek karikatürü olarak değerlendirildi. 

Zaman Gazetesini rahatsız eden karikatür 


Milliyet çizeri Ercan Akyol'un Melih Aşık'ın köşesi için çizdiği 'Son çılgın Türk'ün uğurlandığı cenaze töreni karikatürü Zaman Gazetesi tarafından Ergenekon sanıklarına destek karikatürü olarak değerlendirildi. 


Zaman Gazetesi İnternet sitesinde Ercan Akyol'un çizdiği karikatür için "Ergenekon tutuklularına destek karikatürü" değerlendirmesi yaptı. 


Milliyet çizeri Ercan Akyol, Kurtuluş şavaşı'nın son gazisi Mustafa Şekip Birgöl'ü Ergenekon tutuklularıyla aynı savaşın gazisi saydı yorumunda bulundu. 


Henüz yargılama aşamasında olan davayı "Terör örgütü kurup devletin düzenine kastedenlerle vatan için düşmanlarla savaşıp gazi olanlar Milliyet çizerine göre aynı yolun yolcusu." 
şeklinde değerlendirdi. 


Gazeteport 


İSTİHBARATÇILARIN YENİ ÇALIŞMA ALANI: "KUR'AN" https://Wwww.iyibilgi.com/?haber,17140 


Son günlerde Amerika'dan "Feminist Kuran meali yazıldı, İslamsız Kuran meali yayınlandı" gibi haberleri yoğun olarak almaya başladık. Son gelen haber ise istihbarat servislerinin harıl harıl "Kuran tefsiri" yazmakta olduğu. Peki bu haberler ne anlama 


Bir süredir Amerika başta olmak üzere Batı'dan yeni Kuran meal ve tefsirlerin yazıldığı haberleri geliyor. Bu tefsirler ve mealler oldukça tepki çekecek tarzda kaleme alınıyor. Kimi tefsirlerde Feminist ideolojiyi desteklemek adına Kuran olduğundan farklı aksettiriliyor. İran asıllı ABD'li yazar Lale Bahtiyar'in mealinde, 'İslam', 'din',' Müslüman' kelimeleri geçmiyor. 
20 ülkenin istihbaratı toplandı 


Dünya Bülteni'nin ortaya çıkardığı diğer bir gelişme ise 20 ülkenin istihbarat biriminin ABD'nin florida eyaletinde 4-7 Mart tarihleri arasında düzenledikleri “Seküler İslam Zirvesi'nde modern bir tefsir yazmak için bir araya geldiği... Amerika'da düzenlenen toplantıya 20 ülkenin istihbarat uzmanları iştirak etti. Zirve, ABD'nin Florida eyaletinin St. 


Petersburg kentinde 4—7 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Toplantı iki bölüm halinde düzenlendi: Biri 4—5 Mart tarihleri arasında entelektüeller arasında yapılan bir toplandı idi. 
Diğeri ise yine aynı yerde 5—7 Mart tarihleri arasında 20 ülkenin istihbaratı arasında yapılan toplantıydı. Her iki toplantı da “Secular Islam Summit / Seküler İslam Zirvesi” adı altında gerçekleşti. Araştırma merkezleri, araştırmacılar ve uzmanlar bu toplantıya çalışmaları ve araştırmaları ile büyük destek vermek için canhıraş uğraştılar. 


Neyi hedefiyorlar? 


Peki Kuran üzerinde yapılan bu tahrif çalışmaları neyi hedefliyor? İyibilgi'ye konuşan gazeteci yazar Turan Kışlakçı şunları söylüyor: "Bu plan içinde bir plan aslında. Önce İslamiyet'i radikal bir terör ideolojisi olarak sunan Amerika ve yandaşları, şimdi de kendilerince bu terörü önlemek için Kuran'ı değiştirmeye kalkıyor. Hedefleri İslam dünyası içinde yeni bir kültürel savaş başlatmak. 


BOP'un kutsal kitabı 


Daha önce yaptıkları işgaller, piyasaya sürdükleri yarısı ayetlerden yarısı kendi propagandalarından müteşekkil "Gerçek Furkan" uydurmacası hiç bir şekilde İslam dünyasınca benimsenmedi. Yeni bir taktikle Büyük Ortadoğu Projesi'ne kutsal kitap hazırlıyorlar. Ilımlı İslam'ın ılımlı Kuran'ı olsun istiyorlar. Bazı yayınevleri ve gazeteler -ki bunların başında 'El Hayat' gazetesi geliyor- bu propaganda için kullanılıyor. Tabi paravan din adamları da var bu projenin içinde. " 


Bu din adamlarının kimler olduğu konusunda iyibilgi'ye bilgi veren Kışlakçı şunları beyan ediyor: "İslam dünyasından bu çalışmalara destek veren isimler Batı tarafından özellikle seçilmiş gibi görünüyor. Çünkü bu isimler İsrail'in Filistin'e işgaline sessiz kalan, destek olan ve kendi kültürleri ile savaş içine girmiş kişiler." Peki, Kuran gerçekten tahrif edilebilir mi? 
Kur'an'da Allah'ın Kur'an'ı koruma altına aldığı ve kıyamete kadar koruyacağı yazılı. Şu ana kadar Kur'an üzerinde gerçekleştirilen tüm değiştirme çalışmaları başarısız oldu. 


İşte paravan din adamları 


İstihbarat ekiplerinin Kuran toplantılarına katılan isimler ise Ayaan Hirsi Ali, Magdi Allam, Mithal Al-Alusi, Shaker Al-Nabulsi, Nonie Darwish, Afshin Ellian, Tawfik Hamid, Shahriar Kabir, Hasan Mahmud, Wafa Sultan, Amir Taheri, Ibn Warraq, Manda Zand Ervin, Banafsheh Zand-Bonazzi. Zirveye iştirak eden kişilerin ülkeleri ise şunlar: Mısır, Suudi Arabistan, İran, Irak, Ürdün, Pakistan, Bangladeş. 


MUHAFAZAKÂR AŞINDIRMA HER YERDE 
13/01/2013- Haber: Ahmet İnsel-Radikal 


Aşındırmaya çalışılan sadece Kemalist değer, töre vs. değil. Dini öğretinin, muhafazakâr ahlakın ve milli değerlerin aykırı bulduğu düşünce, kuram ve sanat eserinin meşruiyeti de aşındırılıyor 


Ulus Baker ölmeden önce, 2000'de yayımlandı Aşındırma Denemeleri. Yerleşik kabulleri, söz alışkanlıklarını, kalıplaşmış argümanları analitik bir sorgulamaya tabi tutarak, bunların etrafında oluşmuş olan konformist koruyucu kabuğu aşındırmaya dayanan bir uzun soluklu entellektüel çabanın ifadesiydi bu denemeler. Kuramsal olarak genel kabul görmüş her şeyi sorgulamak, didiklemek, töre haline gelmesine neden olan olguları teşhir etmeye dayalı bu çabayı, Baker aşındırma denemeleri olarak tanımlıyordu. Aşındırmaya çalıştığı konformizmdi. Sadece egemen gücün salgıladığı değil, solun kendisinin ürettiği, akademik 


camianın beslediği bu konformizmin cepheden bir çatışmayla değil, kenarından köşesinden didikleyip aşındırarak sorgulanır hale getirilebileceği varsayımına dayanıyordu girişimi. 
İçerik olarak kesinlikle Baker'in analitik yaklaşımıyla karşılaştırma yapma olanağı olmasa da, yöntem olarak Türkiye 'de yıllar geçtikçe daha yaygınlaşan muhafazakar aşındırma denemelerine şahit oluyoruz. On yıldan beri iktidarda olmanın giderek arttırdığı özgüvene dayalı bu muhafazakar aşındırma çabası, her alanda karşımıza çıkıyor. Aşındırmaya çalışılan sadece Kemalist değer, töre vs. değil. Dini öğretinin, muhafazakar ahlakın ve milli değerlerin aykırı bulduğu düşünce, kuram, ilke, sanat eserinin meşruiyeti esas aşındırılmaya çalışılan. 


REX 


Veli şikayetleri 

Bunun bir kolunu, esin kaynağı Amerikan evanjelist kiliselerinin girişimleri olan evrim kuramını aşındırma çabaları oluşturuyor. Adnan Hoca çevresinin öncülüğünü yaptığı bu girişim, giderek yayılarak, veli şikayetleri aracılığıyla ilk ve orta eğitim müfredatından evrim kuramına dayalı eğitimin bütünüyle çıkarılması için mücadele veriyor. Bu yönde en son girişim, imzasız şikayetlerle İzmir'de öğretmenler hakkında açılan soruşturmalar oldu. 
Soruşturmaya neden olan şikayetin gerekçesi, “bilimsel olarak çürütülen evrim teorisinin ideolojik zorla çocuklara empoze edilmesi” (Cumhuriyet, 9.12.2013). Başka öğretmenler için de özellikle fen, teknoloji ve biyoloji dersleri için benzer imzasız veli şikayetleriyle açılmış soruşturmalar var. Bunların sayısı giderek artıyor. Soruşturmalardan genellikle bugüne kadar bir sonuç çıkmasa da, dikkat çekici olan, imzalı veya imzasız veli şikayetini böyle bir konuda ciddiye almakta bir an için duraklamayan milli eğitim müdürlerinin sayısının giderek artması. 
Aşındırma faaliyeti tam da bu. 


Milli eğitim müdürleri 

Benzer bir aşındırma faaliyeti, “Türk örf ve adetlerine uygun olmayan bilgileri” çocuklara öğrettikleri gerekçesiyle öğretmenler hakkında açılan soruşturmalar. Muallim Naci'nin kitapları veya Çatalhöyük üzerine bir kitap bu biçimde değerlendirilip gene İzmir'de milli eğitim müdürünün emriyle soruşturma açılabiliyor. 

Yunus Emre'den Steinbeck”'e 

Yunus Emre'nin şiirinden bazı dizelerin sansürlenmesi, Steinbeck'in “Fareler ve İnsanlar” kitabından birkaç sayfanın kesilmesi de hep benzer veli veya halk şikayetine dayalı girişimler. 
Bu vesileyle öğreniyoruz ki, her ilde Kitapları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonları kurulmuş ve yaptıklarının tam karşılığı sansür olan bir faaliyeti sürdürüyorlar. Bu da bu kez gücünü iktidar olmaktan alan ve konformizmi pekiştirmeye çalışan aşındırma denemeleri. 
Tiyatro alanında, “halk bunu istiyor” kalıbıyla yürütülen benzer bir aşındırma girişimi çalışıyor. Öncülüğünü İskender Pala'nın yayımladığı, içeriği itibariyle muhafazakar aşındırma girişiminin düşünsel sığlığını ele veren manifesto, bu açıdan anlamlı bir metin. RTÜK'ün sansürlerini, Başbakan'ın kültür alanına yaptığı açık müdahaleleri, bu muhafazakar konformist tahakkümün önünü açmaya yönelik aşındırma çabalarının parçaları. 

Toplumu ve özellikle gençleri ahlaksızlıktan koruma gerekçesiyle başka bir koldan yürütülen yeni konformist baskının çok önem verdiği bir konu, içki. YÖK üst üste yayımladığı iki genelgeyle yüksek öğretim kurumlarının kapısından içki girmesinin yasaklanmasına yol açtı. 
Sadece öğretim elemanlarının yararlandığı ve bir kısmı üniversite yerleşkesi dışında olan sosyal tesislerde bile içki içilmesinin yasaklanmasını mümkün kılacak bu bildirimler sonucu, örneğin benim üniversitemde bir bilimsel toplantı sonrası verilen resepsiyonda bile davetlilere 


artık içki ikram edilemiyor. ABD ’de protestan püritenler, 1920'lerde içki üretimi ve satışını her yerde on yıl boyunca yasaklamışlardı. Bugün bunu aşındırarak, sıradanlaştırarak Türkiyeli püritenler yapıyor. 


Halk ne istiyor? 

Erzurum'da Nedim Saban'ın Onca Yoksulluk Varken adlı tiyatro oyunu belediye tarafından salon verilmeyerek sansürleniyor. İçeriği beğenilmeyen, genel kültür kalıbına uygun görülmeyen sanatsal faaliyetler sistemli biçimde değil ama adım adım yaygınlaşarak engelleniyor. Aynı zamanda, muhafazakar sanat, muhafazakar kültür yaratma çabası devletin en üstünden, cumhurbaşkanı başdanışmanlığından toplumun en alt katmanlarına doğru yayılıyor. Yöntem, yeni konformizmin rahatsız olduklarının “halk istiyor” gerekçesiyle meşruiyetini aşındırmak, açılan alanı dini temalar ağırlıklı kültür ürünleriyle doldurmak ve diğerlerini aseptize etmek. Yeni kent projelerinin belkemiğini aseptize meydanların, toplu konut mahallelerinin oluşturması gibi. 

Bu muhafazakar konformizminin aşındırma çabalarına karşı başka bir konformizmle karşı çıkmak, tam da kurulan tuzağa düşmek olacaktır. Çünkü muhafazakar konformizm enerjisini modemliğin töreleşmiş kabullerine, ilke ve değerlerine karşı çıkıştan, onları aşındırmaktan alıyor. Eskiye sıkı sıkıya sarılarak bu yeni konformizmle mücadele etmenin başarılı olma şansı pek yok. 


EVRİM TELESKOBU 
17/02/2013- Dilay Çelebi*-Radikal 


Evrim teorisi sayesinde geliştirilmiş bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanmak gibi, bilim ve teknolojinin getirdiği olanaklardan faydalananlar, iş evrim teorisine geldiğinde yan çiziyor. 


Tüm dünyada insanlığı ve bilimi en çok etkileyen bilim insanlarının listelenmesini amaçlayan anketlerin hepsinde iki büyük bilim insanı, mutlaka ilk sıralarda yer alır: Isaac Newton ve Charles Darwin. Newton'un 1687'de yayınlanan kitabı ‘Principia Mathematica'da ortaya koyduğu evrensel kütle çekimi ve hareketin üç kanununun evrensel geçerliliği Einstein tarafından çürütülmüş de olsa, 2005'te British Royal Society tarafından, araştırmacılar arasında yapılan bir ankette, Newton, Einstein'den daha etkili bir bilim insanı olarak nitelendiriliyor. Newton'un halen gelmiş geçmiş en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul görmesinin sebebi, ortaya koymuş olduğu bilimsel yöntemdir. Bilimsel yöntem tanımına göre, sadece olguların gözlemlenmesi ve deneyler sonucunda oluşturulan önermeler, çelişen başka olgular gözlemlenmediği sürece doğru kabul edilir. Einstein'in Newton'un yasalarını düzeltmesi, 

bilimsel yöntem için mükemmel bir örnektir. 


Metafiziğe başvurmadan 
Darwin'in evrim teorisi, bilimsel düşünceye tam uygunluk gösterir; bilimsel kanıtlardan, 


deneylerden ve araştırmalardan türetilmiş olup, bilimsel sürece uygun hareket eden herkes tarafından bulgulanabilip doğrulanabilecek kanıtlara işaret eder. Evrim teorisi, dünyada yaşamın doğuşuna ve gelişmesine metafizik güçlerin yardımına başvurmadan, tutarlı açıklamalar getiren tek teoridir. Teorinin, içerdiği hararetle savunulan eksik halkaları, yeryüzünün dört bir yanında sürekli ortaya çıkan yeni fosiller ve kanıtlarla teker teker tamamlanıyor. Üstelik Darwin'in, “Türlerin Kökeni? eserindeki açıklamasına tezat oluşturabilecek herhangi bir kanıt bulunmuyor. 

Darwin'in gelmiş geçmiş en etkili bilim insanlarından biri olmasının sebebi, elbette ortaya koyduğu evrim teorisinin felsefi etkileri yanı sıra oluşturduğu bilimsel temeldir. “Biyoloji bilimi içindeki hiçbir şey evrim ışığı olmadan bir şey ifade etmez.” İlaç teknolojilerinden tarım verimliğini geliştirme sistemlerine, obezite ile tedaviden sosyal yapılanma teorilerine kadar, bilim ve teknoloji alanında pek çok gelişme evrim teorisi ile şekillendiriliyor. 

Bütün bunlara rağmen, evrim teorisi, zamanında Galileo'nin teleskobundan bakmayı reddedenlere benzer bir kesim tarafından sistemli bir şekilde reddediliyor ve ümitsizce yok sayılmaya çalışılıyor. Son teknoloji örneği uçaklarla kıtalar arası seyahat etmek, lazer ile organ nakli ameliyatı olmak, evrim teorisi sayesinde geliştirilmiş bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanmak gibi, bilim ve teknolojinin getirdiği olanaklardan faydalanmakta hiçbir beis görmeyenler, iş evrim teorisine geldiğinde gülünç bir şekilde yan çizmeye başlıyor. Bilimin hoşa giden, işe gelen tarafları alınıp inançlar ile ters düşen bir gerçekle karşılaşıldığında hiç çekinmeden gizleme, karalama, saklama, görmezden gelme ve hatta çarpıtma yoluna başvuruluyor. Evrim teorisi, din ve akıllı tasarım gerçekleri ile uyum sağlayacak şekilde yumuşatılarak temellerinin hunharca içi boşaltılıyor ve bilimsellikten uzaklaştırılıyor. Uzmanlık alanı tıp, biyoloji, genetik ve benzeri bilimlerle değil, para yönetimi ile ilişkili olan bir bakanımız, evrimin olmadığına dair demeç vermekten hiç çekinmiyor ve hatta Başbakanımızı evrim teorisi tartışmalarını sonlandıracak bir açıklama yapmaya davet ediyor (Milliyet, 25 Kasım 2012). 

Ne yazık ki mesele bu gülünçlüklere gülüp geçilemeyecek kadar derin... Bilimin de, medya ve sanayi gibi siyasetin arkasında olması isteniyor. Bir sanayi bölgesindeki kirlilik sonucu kanserden ölümlerin diğer kentlerden daha yoğun olduğunu gösteren araştırma sonucunda, araştırmayı yapan profesör, alınabilinecek önlemlerin ve geliştirilmesi gereken politikaların belirleneceği bir politika araştırma grubuna değil, hakkında açılan soruşturma sebebiyle savcılığa davet ediliyor (Sol, 29.09.2011). Kontrolsüzce yapımı sürdürülen hidroelektrik santrallerin çevreye ve insan doğasına karşı oluşturduğu riskleri ortaya koyan bir başka hedef profesör için “Allah'tan akıl fikir” dileniyor (Birgün, 07.04.2012). Protesto sırasında orantısız güç kullanımına maruz kalan ODTÜ öğrencilerine sahip çıkan ve olayları kınayan öğretim üyelerinin “ne biçim” olduğu tartışılıyor (Vatan, 27.12.2012). 


Dinden soğutmak Hatta ağaçlar yaşken eğiliyor. Mersin'de bir ilköğretim okulunda evrim teorisi anlatan beş öğretmene öğrencileri dinden soğuttukları suçlamasıyla görev yeri değiştirme ve maaş kesme cezası veriliyor (Cumhuriyet, 7.12.2005). Ankara Mamak'ta “İnsanlar maymundan mı geldi?” diye soran bir öğrencisini, evrim teorisini anlatarak cevaplayan bir öğretmen uyarı cezası alıyor (Radikal, 24.01.2011). İzmir Buca”daki bir ilköğretim okulunda görev yapan öğretmen hakkında müfredatta yer alan “mutasyon ve evrim teorisi” dersini anlattığı için soruşturma açılıyor (Sol, 04.01.2013). “Laik devlet, kişi özgürlüğünden yanaysa, neden öğrencinin neye inandığıyla uğraşıyor?” 

16 Ocak itibarıyla TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları'nın kitap satış arşivinde bulunan ve 
insanın evrimini bilimsel yönden inceleyen kitaplar, listeden tamamen çıkartıldı. 
TÜBİTAK'ın konu hakkında yayınladığı kitapların sayısı bire kadar düşmüş durumda. 
TÜBİTAK tarafından yapılan açıklama ile konunun tamamen yayın hakkı sözleşmelerinin yenilenmesi ve telif haklarıyla ilgili olduğu belirtildi. Bu ilk değil, “Darwin Yılı” vesilesiyle Bilim ve Teknik Dergisi'nin Darwin'e ayrılan kapağının, TÜBİTAK yönetim kurulu 


tarafından beğenilmeyerek son anda değiştirilmesi sonrasında da benzer mazeretler sıralanmıştı. 

Diğer ülkelerde dağınık olarak bulunan bilim ve araştırma kaynakları, Türkiye *de TÜBİTAK kontrolü altında toplanıyor. TÜBİTAK bilim ve araştırma kaynakları için en büyük yetkili kurum ve araştırmacılara sağlanan desteklerin çok büyük bir kısmının kontrolünü elinde tutuyor. Böyle bir kurumun bilimde seçiciliğe gitmesi, bilimin toptan reddedilmesinden bile daha korkutucu sonuçlar doğurabilir. Tarih, sadece bir grup insanın işine yarayan bilim çalışmalarına desteğinin yarattığı silinemez ve kayıpları geri getirilemez trajediler ile dolu. Türkiye girdiği bu yoldan, yakınken dönmeli. 


* Doç. Dr., İTÜ 


BİLİMLE DİNİ SAVAŞTIRMAYA GEREK YOK! 
20 Şubat 2013-Levent Kurnaz- t24.com.tr/ 


Uzun ve tehlikeli bir konuya sonda söyleyeceğimi başta söyleyerek girmek istiyorum: Bilim bir Yaratıcının varlığını veya yokluğunu kanıtlayamaz... 


Uzun ve tehlikeli bir konuya sonda söyleyeceğimi başta söyleyerek girmek istiyorum: Bilim bir Yaratıcının varlığını veya yokluğunu kanıtlayamaz. Bu sebepten bilim insanları enerjilerini bilime, din adamları da dine harcamalılar. Bu iki konuyu birbirine karıştırmak her anlamda çözümü olmayan bir problem yaratmaktır. Kimse Allah'a inanmak zorunda değildir, kimse bilime de inanmak zorunda değildir. Ama hepimiz inancımız ne olursa olsun birbirimize saygı göstermek zorundayız. 


Bir tarafta bilime inananlar var. En azından bizim ülkemizde eğer bu kampta iseniz artık belirli davranış ve düşünce biçimleri içerisinde olmanız bekleniyor sizden, yani hem bilim insanı olup hem de Allah'a inanmanız doğru karşılanan bir düşünce biçimi değil. “Bir yanda ölçülebilir, hesaplanabilir, kanıtlanabilir gerçekler varken siz bunların tam tersine bir kavrama nasıl inanırsınız?” sorusu ile neredeyse karşı tarafı küçümsemeye kadar giden bir davranış söz konusu olabiliyor, hatta bazı çevrelerde böyle davranmanız bile beklenebiliyor. Bu düşünce tarzıyla da dogmalara karşı olma çabası içinde bilimin dogmalarını yaratmak mümkün olabiliyor. 


Diğer tarafta da dine inananlar var. Onlar içinse kendileri gibi düşünmeyenler her geçen gün daha fazla öteki olmaya başlıyor. 


Bu iki taraf arasında kalmış olan büyük bir çoğunluk vardı eskiden; ama her geçen gün bu çoğunluğun azaldığı görülüyor. Eskiden bu çoğunluk bilimden de anlardı dinden de. Ancak eğitim sistemimiz başarıyı, anlama ve düşünme yerine testte doğru çözülen soru sayısına endeksliyor her geçen gün. Bunun da toplumumuza faturası sorgulamadan ve düşünmeden inanan insanlar olmak. Bu sonuç da yönetilmemizi her anlamda kolaylaştırıyor! 


Günümüzde, ülkemizle birlikte tüm dünyada bilimle dinin en çok karşı karşıya geldiği konu evrim teorisi. Tarafsız bir gözle bakıldığında, ismi üzerinde, bu bir evrim teorisi, yani evrim kanunu değil. Burada bir kez daha, bilimsel açıdan teori kelimesini açıklamak gerekiyor. 
Bilimsel anlamda teori, o ana kadar belirli bir konu ile ilgili olarak toplanmış verileri en iyi açıklayacak yol olarak tanımlanabilir. Evrim teorisi de buna göre dünyadaki canlı cinslerinin gelişimlerini ve birbirleri ile ilişkilerini açıklamaya yönelik bir teori. Evrim teorisi dışında 


başka bir teori mümkün mü? Eğer teori kelimesini kullanıyorsak, evet mümkün! Yine de evrim teorisi, şu ana kadar doğadan elde ettiğimiz bilgileri yorumlamamıza yarayan en iyi teori, hatta tek teori. 


Burada “ama...” ile başlayan bilimsel bir cümle kuramayız. Bilimde bir teorinin yanlış olduğunu kanıtlayabilirsiniz ya da yerine başka bir teori koyabilirsiniz, ama bu değişimin tamamı bilimin kabul ettiği yöntemlerle yapılmalıdır. Yani “evrim teorisi yanlıştır; çünkü dünyadaki tüm yaratıkları istediği biçimde Allah yarattı.” bilimsel bir tartışmanın parçası değildir. Herkes kendi doğru bildiğine inanmakta serbesttir. Ancak, bilim ve dinin işleyiş mekanizmaları farklı olduğundan ikisini karşı karşıya getirmekle bir fayda sağlanamaz. 


Bunu özellikle bilim insanlarının anlaması gerekiyor. Siz ne derseniz deyin, elinizde tüm insanlığı, şüpheye yer kalmayacak şekilde evrimin varlığına inandırmayı sağlayacak kanıt yok. Kişiler gene, Allah'ın tüm canlıları kendi istediği biçimde yarattığına inanmaya devam edecekler. Bu onların yanlış olduğunu değil sadece bilimden farklı düşündüklerini gösterir. 
Bilim insanları tüm enerjilerini bilimi geliştirmeye adamak zorundalar, kendileri ile aynı inanç setine sahip olmayan insanları ikna etmeye değil. 


Benzer şekilde, dini görüşlerden yola çıkarak evrim teorisinin yanlışlığını göstermeniz de mümkün değil. Bilimde verinin anlamı üzerine farklı görüşlere sahip olabilirsiniz; ancak verinin varlığı bir tartışma konusu değildir. Mesela, dinozorların neden ve nasıl yok olduklarını tartışabiliriz; ancak elimizde bunca veri varken “Allah dinozorları yaratmadı, bu bir hurafe” diyebilmemiz mümkün değildir. Eğer gerçekten fark yaratmak isterseniz eldeki bilimsel verileri dini öğretiye de aykırı olmayacak şekilde yorumlamaya çalışabilirsiniz. 
Burada da bilim insanlarının konuya karışması doğru değildir, bırakın inananlar bilimsel gerçekleri kendi inanışları içerisine oturmak isteyip istemediklerine ya da nereye oturtmak istediklerine kendileri karar versinler. 


İki tarafın da konuşup anlaşmaya başlayabilmesi için her şeyden önce bilim kültürümüzün artması gerekiyor. Okullarımızda tekrar ciddi ciddi fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi, felsefe, psikoloji gibi konuların öğretilmeye başlanması gerekiyor. Bugün evrime inanan veya inanmayan kişilere genetik materyalimizin, yani insanı insan yapan materyalin, maymunu maymun yapan materyalden ne kadar farklı olduğunu sorduğumuzda büyük çoğunluk benzerliğin yarıdan az olduğunu düşünüyor. Ne zaman ki bizim genetik materyalimizle maymunun genetik materyali arasındaki farkın 902-3 mertebesinde olduğunu öğreniriz, o zaman evrimle ilgili ciddi sorular sormaya başlayabiliriz. 


EVRİM DÜŞÜNCESİNE İNANDIKLARI İÇİN BUGÜN "SAKINCALI PİYADE" 
MUAMELESİ GÖREN 16 İSLAM BİLGİNİ 
Arslan Ural Karabağlı-06/03/2015-onedio.com/ 


Tarih bilmenin insana kattığı değerlerden birisi de, insan aklını uyuşturan her türlü hurafeye ve de kasıtlı pompalanan yanlış bilgilere karşı uyanık kalabilme yetisidir. Bugün ortalama tarih bilgisine sahip olan her kimse, Avrupa'da rönesans devrinin yaşanmasında İslam coğrafyasında yaşanan "Aydınlanma Dönemi'nin etkisi olduğunu bilir. 


Yunan ve Latin kültürü çöküşe geçtiğinde İslam, 7. yüzyılda Arap Yarımadası'nda muazzam bir devrim yaptı. Bunun sonucunda üretim teknikleri ve üretici güçlerde büyük değişimler meydana geldi. Bu süreç içinde, siyasi birliktelik, merkezi otoritenin oluşması, kurumlaşma, 


kentleşme, ulaşım, silahlanma, sosyal düzenlemeler, teknoloji, edebiyat ve sanat alanlarında büyük atılımlar meydana gelmişti. 

Bu ivme 13. yüzyıla değin sürdü. Ancak 13. yüzyıl başında İslam Aydınlığı çöküşe geçti. 
Çünkü İbn-i Sina, İbn-i Rüşd ve Farabi'nin temsil ettiği akli ilimler Eş'ari-Gazali düşüncesinin temsil ettiği dogmatizme yenik düştü. Onlara göre akıl, mutlak hakikate ulaşmakta yetersizdi; aklın yerini sezgi, gönül almalıydı... 


Bu yüzden galerimizde düşüncelerine ve eserlerine yer vereceğimiz birçok İslam bilginin adlarını belki de ilk defa duyacaksınız.. 

Evrim düşüncesini ortaya koyan ilk insan, eski Yunan filozoflarından biri olan Anaksimandros'dur. (M.Ö. 610-547), Ona göre, bütün hayvanlar azar azar gerçekleşen bir değişme (changement) sonucu meydana gelmiştir. Ve insan bu değişmenin en son safhasında yer alır. Anaksimandros ayrıca, en eski yaratığın da balık olduğunu söyler. 


İslam Bilginlerinin Evrim Düşüncesi Kur'an'da Geçen Terimlere Göre Şekillendi. 


İslam Bilginleri ve evrimle ilgili çalışmalarına geçmeden önce, meallerde Türkçeye “yaratma” diye çevrilen, Kur'an'daki haleka kelimesinin hangi çerçevelerde geçtiğine bakmamız gerekiyor. Bu kelimenin Kur'an'da üç ayrı çerçeve içinde geçtiğini görüyoruz. 


Birincisi, “bir şeyin, varlık haline getirilmeden önce tasarımının yapılması ve hazırlanması” (veya “emrinin hazırlanması”) şeklinde geçtiği çerçeve. 


İkincisi, “emri hazırlanmış bir şeyin “ol” emriyle varlık haline getirilmesi veya var olan bir şeyden veya şeylerden, tamamen farklı özelliklere sahip bir şey ortaya çıkarmak.”. 


Üçüncüsü ise, insanlar için söz konusu olan “bir maddeye yeni bir şekil verme” manasındaki yaratmadır. 


Not: İslam bilginlerinin ortaya koyduğu evrim düşüncesinin 2. tanıma dayanarak ortaya çıktığını söylemenin; yanlış olmayacağı kanaatindeyiz. 


1. El-Cahiz 


El Cahiz bugünün tanımlamasıyla antropolog ve zoolog.. El Cahiz, "Kitabu '/-Hayavan" adlı kitabında biyolojik evrimi açıkça savunmuştur. Ona göre evrenin yaratılışını başlatan Allah, aynı zamanda onu evrimleşme yoluyla teşekkül edici, hem de türleri devamlı evrimleştirici kılmıştır. 

El Cahiz, kitabında 'Jönüşümcülük'e (transformisme) muhtevi olan bazı tecrübeleri şu şekilde ifade eder, «Domuzlan böceklerinin erkekleri arasında yardımlaşma ve o ikisine benzeyen üremeyi yapan farklı iki tür vardır.» diye yazıyor. 


Öte yandan, domuzlan böceklerinde ve muayyen yaştaki sineklerde kanatların görünmesini, ayrıca su böceklerinin kelebeğe dönüştüğünü de anlatıyor. 


2. İhvan el-Safa 


Evrim düşüncesini sistemleşmiş haliyle ilk defa El- Safa'nın çalışmalarında buluyoruz. Bu çalışmalarda İhvan El-Safa, Darwin gibi meseleyi yalnız organik maddelerin evrimiyle sınırlandırmıyor, aynı zamanda onu organik olmayan maddelere de ilişkilendiriyor. Bu durumu doğal seleksiyon (sélection naturelle) yerine, «el-inâyet el-Rabbaniyye» (Tanrı'nın yardımı), «el-hikmet el-İlahiyye» (ilahi hikmet) gibi tabirlerle ifade ediyor. 

El- Safa insana çok daha yakın olan türlü hayvanları çalışmalarında şu şekilde 

aktarıyor: Maymun vücut şekliyle; at uysallığıyla; fil , papağan, bülbül, güvercin akıllarıyla; arı sanatıyla insana yakın olan yaratıklardır. 

El-Safa'ya göre, insanın mertebesi bütün hayvanların mertebelerinin 

üstündedir. Bununla beraber bazı hayvanlar insana yakındırlar. Maymun da insana anatomik 


olarak yakındır. Ayrıca, insanın ilk basamağı hayvanınki ile irtibatlıdır. En aşağıdaki insan fiziki olarak bir insan ama, hareketlerinde bir hayvan'dır... 


Nitekim insanlar fiziki görünüm itibariyle insan, faaliyetlerinde de hayvandırlar. İnsanın en son mertebesi meleklerin mertebesidir. Onlara göre, bu seviyeye ulaşmış olanlar, hayatı ilimde ve bilgide bulanlarla basiret sahibi olanlar ve gönül gözüyle akıllı manevi varlıkları görenlerdir. Bunlar zaten temiz bir ruha sahip olarak mânâ alemini müşahede edenlerdir". 


3. Farabi 


İslam aleminde «ikinci üstad» olarak bilinen, büyük Türk bilgini Farabi'nin kainatın evrimi ve derecelenişi (gradation) üzerine «Ara' Bhi el-Medinet el-Fâdüet» kitabındaki sunduğu açıklamalar, söz konusu evrim fikriyle karşılaştırılıp geliştirilebilir. 


«Bu yaratıkların rütbe silsilesi (hiérarchie) ilk defa en alt seviyedeki varlıkta başlamış sonra daha üst seviyedeki varlığa geçerek böylece daha üstü olmayan bir seviyeye kadar gitmiştir. 
En alttaki varlık teşekkül etmiş ilk maddi varlıktır, onun üstündeki diğer varlık ise elemanlardan meydana gelmiş varlıktır. Sonra maden, daha sonra bitki, daha sonra da konuşmayan hayvan gelir; konuşan hayvanın dışında daha üstün olan yoktur...» 


4. İbn Miskeveyh 


İbn Miskeveyh, E/-Tahâret, Tahzİb el-Ahlak, El-Fevz el-Aşgar isimli eserlerinde evrim fikrini daha belirli bir çerçeve içinde açıklar. Ona göre, hayvanların evriminin son merhalesini insana en yakın ve ona benzeyen hayvan teşkil eder. İnsan ufkunun en alt ucu veya daha 

açıkçası, insan cinsinin kökeni, hayvanlar aleminin en gelişmiş aşamasına bağlıdır. 

Bu son merhale maymun veya insana benzeyen hayvanın merhalesidir. Hayvanlar aleminin bu son merhalesinden sonra gelen de konuşma, akıl yürütme ve ayırt etme becerisini kazanan insandır. Bunlar da Kuzey ve Güney'de yaşayan medeniyet dışı kalmış beşer ufkunun ilk basamağındaki insanlardır. (Burada bahsettiği Türkler ve Afrikalılar bu da başka bir yazı konusudur.) 


İnsan ve maymun arasında pek az bir mesafe vardır, Eğer 

maymun bu mesafeyi kat ederse insan olur. İnsanlaştığı zamanayakta yürür ve hayvanlar ufkunun yakınında ilkel insan mertebesine uygun olan temyiz melekesini birazcık olsun kazanır. 


5. İbn El - Heysem 


İbn el-Heysem evrimi şu şekilde açıklıyor: Menşeini maddi âlemden alan insan bazı mertebeler geçirir; sırasıyla, öküz, eşek, at, maymun ve sonunda da maymun mertebesinden insan mertebesine geçer. 


6. Ragıb El-İsfehani 


Ragıb El-İsfehani evrende dereceli olarak gerçekleşen evrimi kabul eder. Evrenin yaradılışındaki hikmet ve bu evreni değiştiren tedrici evrim insanın yaratılışına kadar gelir. 
Yani evren yaratıcı bir hikmet'in sonucudur ve bu evren insanın yaratılışı ile son bulan tedrici bir evrime uğramıştır. O halde evren insanı meydana getirmek için 

tedricen yaratılmıştır. Ragıb el-İsfehani'nin düşüncesine göre, insan küçük bir evren, evren de büyük bir insandır. 

Yukarıda belirtildiği üzere," Evrenin gelişme yoluyla yaratılmasındaki ana gaye insanın yaratılmasıdır" diyen El-İsfehani devamında, "Evrenin esas unsurlarının 

yaratılmasındaki maddelerden bitkilerin doğuşu ve bitkilerden de hayvanların 


üremesindeki hedef, insanda bulunan maddelerin meydana getirilmesine yöneliktir." diye ekler. 


7. Seyyid Emir Ali 


Emir Ali'nin «Ruh el-İslam» adlı tercümesinde, İhvan el-Safa'nın görüşlerine yakın birtakım açıklamalar bulunduğu görülüyor. Zira o ruhani varlıkları insan mertebesinin üzerine yerleştiriyor ve hepsinin üstüne de «ilâhilik»i koyuyor. 

Varlıkların gelişmesini konu alan «Spirit of İslam» adlı ingilizce tercümesinden ilgili bölümü aşağıya alıyoruz: 


"Evrim doktrini ve filozofların en sağlam bir şekilde bağlandıkları tedrici gelişme, açık bir şekilde, bunların temsilcilerinden biri olan meşhur el-Hazen (Hazini) de görülür. Bu konuda felsefi fikirler şu şekilde özetlenebilir: Maddi varlık alanında madenler en alt sınıfta yer alır, sonra bitkiler alemi, sonra hayvanlar ve nihayet insanlar gelir. İnsan vücuduyla maddi dünyaya aittir, fakat ruhuyla ruhi varlıklara ve üstünde sadece Allah olan meleklere aittir . 
Böylece en alt gelişme zinciriyle, en yüksek olan silsilelidir. Fakat insan ruhu maddi bağlarını atmaya uğraşmakta, hür olmaya çalışmakta ve neşet ettiği yer olan tekrar Allah'a doğru yükselmektedir..." 


8. Turka El-İsfehani 


Turka El-İsfehani, yeryüzündeki varlıkları madenlerden başlayıp insana kadar sınıflandırmayı denemiştir. İsfehani görüşlerini: 


"Yeryüzünde ilk defa maden, sonra bitki, sonra da hayvan meydana gelmiştir. Ulu Tanrı, bunların her türünün son varlığını müteakip türün ilk varlığı yapmıştır: mantarı madenle bitki alemi arasına; hurma ağacını bitki alemiyle hayvan alemi arasına; maymunu da hayvanla insan arasına ara varlık olarak yerleştirmiştir." diye açıklar. 


9. Mevlana 


Ünlü Türk düşünürü ve mutasavvıfı Mevlâna, farsça yazdığı 'Mesnevi'sinin dördüncü cildinde şunları söyler: 


Cansızken öldüm, 

uyur oldum. 

Uyurken de yine öldüm, ve hayvan oldum. 

Hayvan iken de öldüm, insan oldum (Adem). 
İnsan iken de ölür 

ve sonunda melek olurum. 


Diğer mısraları da şöyledir: 

«Ademoğlu ilk önce cansızlar âlemine (iklim) geldi. 
Sonra bitki âlemine geçti, orada uzun müddet kaldı. 

Cansızlar âlemini ve orada meydana gelen kavgaları hatırlamadı. 


Bitki âleminden hayvan âlemine geçti. 

Burada da bitkiykenki halini hiç hatırlamadı. 

Yüce yaratıcı onu hayvan âleminden insan âlemine çekti. 
Bir âlemden diğerine koştura koştura: 

Sonunda o âlim ve akıllı oluverdi. 


Mevlâna Celâleddin el-Rümi'nin sözünü ettiği kavgalar veya mücadeleler Darwin'in canlı kavgası (concurrence vitale) görüşüne benziyor. Ancak, Rümi'nin bahsettiği 

kavgalar, Darwin'in canlı kavgasından daha geniş kapsamlıdır. Mevlâna, ibn 

Miskeveyh'in dediğinden fazla birşey söylemiyor ama «ufuk» (evrim merhalesi) kavramı yerine «âlem», (iklim) kavramını kullanıyor. 


10. El-Kazvini 


«Aca'ib el-Mahlukât»ın yazarı Kazvini, günümüzde organik ve inorganik maddeyi karşılayabilecek sınıflandırmayla, maddeyi canlı madde, cansız madde diye ikiye ayırdıktan sonra şunları söylüyor: 


«Bu kâinatın ilk unsuru toprak, son unsuru melek ruhudur. Gerçekte madenler bir yandan toprağa ve suya, diğer yandan bitkiye bitişiktir. Bitki, madenle hayvan arasında; hayvan, bitki ile insan arasındadır. İnsan türü bir yandan hayvana ve öte yandan meleki varlıklara bitişiktir." 


Daha yukarıda belirtildiği gibi, Kazvini, varlıkların ilk mertebesinin maden ve son mertebesinin de melek olduğunu söylüyor. Bununla birlikte maymundan bahsetmiyor ama İbn Miskeveyh ile aynı görüşe sahiptir. 


11. İbn Haldun 
Berberi asıllı dâhi düşünür İbn Haldun, Mukaddime adlı eserinde şu görüşlere yer verir: 


"Zenciler sıcak ülkelerde yaşar. Ocaklık onların hem mizaçlarını hem de bünyelerini etkiler. Vücutlarının ve ülkelerinin sıcaklığı kadar ruhları da (esprit) sıcaktır. Dünyanın dördüncü kesiminde oturanlara nisbetle ruhları daha sıcak, daha genleşmiştir. Sonuç: onlar çok daha evrimleşmiş, daha neşeli ve daha değişkendirler." 


"Kıyı bölgelerde oturanlar, biraz güneylilere benzer. Işığın kırılması ve güneş ışınlarının denizin yüzüne vurmasından dolayı iklimleri daha sıcaktır. Dolayısıyla bunlar, soğuk ve dağlık ülkelerde olan halklardan daha sıcak kanlı ve hafif meşrep karakterlidirler" 


12. Kınalızade Ali Efendi 


"Ahlak-i Alai" isimli kitabında ilk defa Türkçe olarak evrim sisteminden bahseden odur. Ona göre, maymun, at, fil ve papağan insanın ufkuna en yakın olan hayvanlardır. İhvan el-Safa'nın görüşlerine iştirak eder ve hayvanla insan arasına nasnas (vahşi insan) ve vaşak'ı yerleştirir. 


13. El-Kadir Mirza Bedel 


Türkistanlı sufi yazar Mirza Bidel «Divân» adlı eserinde evrimi ima ediyor. 
Özellikle şu iki mısrada maymunu hatırlatıyor: 


«Maddesiz hiç bir şekil suret kabul etmez, 
Adem de Adem olmadan önce bir maymundu.» 


14. Kutubi 


Kutubi maymunların doğal karakterlerinden bahseder: "Muhakkak, İlahiyatçılara göre, bu hayvan, tabii karakterleri açısından insanla hayvandan mürekkeptir. Hayvan tabiatıyla insan tabiatı arasında bir basamaktır." diye görüşlerini belirtir. 


15. Hazini 


Daha önce sözünü ettiğimiz gibi, bazı müslüman ilahiyatçılar,evrenin bir aşamadan diğerine doğru evrimleştiğini teyit etmişlerdir. Hazini de evrende bir evrimin olduğunu görenlerden biridir. 


Draper'e göre, Hazini'nin bu husustaki fikirleri şöyledir: "Simyanın temel prensibi metal cisimlerin tedrici olarak oluşmasıdır. Halk bunun tedrici şekilde olduğunu bilmediğinden bir medeni cismin diğer metal cisimlerin şeklinden geçtiğini sanır, yani bir metal önce kurşun, sonra kalay, sonra tunç, sonra gümüş ve sonunda da altın olmuştur. Bunun sanki, 

öküzün, eşeğin, atın ve maymunun simalarından geçerek sonunda insan olmuş gibi tamamen vuku bulan değişmelerle olduğunu sanır, bunun böyle değilde; tedricen bu hale geldiğini ve filozofların bunu söylemek istediklerini halk bilmiyor.»diye yazıyor. 


16. Erzurumlu İbrahim Hakkı 


Büyük Türk bilginlerinden biri olan İbrahim Hakkı ise, matematik, doğa bilimleri ve ilahiyat konularını içine alan «Marifetnâme» isimli ünlü eserinde evrime bir bölüm ayırır. İbrahim Hakkı, birleşme (ittisal),derece (mertebe), dönüşüm (istihale: transformisme) 

hususunda İhvan el-Safa ile İbn Miskeveyh'in sözlerini özetler. 


Sırasıyla: maden, bitki ve hayvan mertebelerinden başlayarak insanın evrim derecesini gösterir. Madenle bitki arasındaki ara varlık «mercan»dır. Bitki ile hayvan arasındaki ara varlık «hurma ağacıdır. Bununla da yetinmeyerek, maymun ve nasnas'ı (sözlük anlamıyla: vahşi adam) insan türüyle hayvan türünün arasına koyar. 

İbrahim Hakkı, insana en yakın hayvanı maymun olarak gösterir, "Varlıklar insanda 

son bulan bir dizi içinde sıralanabilirler. Bu sıranın hedefi, kainatın bir özeti olan beşeri varlığın zaman içinde tamamlanmasıdır.» 

İbrahim Hakkı, gerçekte, maymunun iç ve dış organlarının, kuyruk, kıllar hariç insanınkilerle aynı olduğunu ve insanın tedrisi olarak kâmil insana ve daha da ötede «Külli» akla ulaştığını açıklar Son kısma da Mevlâna'nm «Cansızken öldüm, uyur oldum.» mısralarını ilave eder. 


İslam Bilginlerinin Evrim Hakkındaki Görüşlerini Özetlersek 


Hepsine göre : Varlıklar devamlı bir dönüşüm halindedirler ve evrimleşmişlerdir. 
Hepsine göre : Varlıklar müştereken aynı kaynaktan türeyip gelmişlerdir. Gelişmeleri veya evrimleri bugünün modem verilerine uygun olarak «Yaradılışın Nesil ağacı» şeklinde gösterilebilir. 

İhvan el-Safa, Farabi, Ibn Miskeveyh, Emir Ali ve Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya göre: Varlıklar arasında bir gelişme (développement) basamağı vardır. 

İhvan el-Sefa, İbn Miskeveyh, Turha el-isfehâni ve Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya göre: Bu basamaklar üzerinde ara varlıklar vardır. 

İhvan el-Sefa, İbn Miskeveyh, Ragıb el-Isfehâni ve Kınanızade Ali Efendi'ye göre: İnsan diğer varlıklara sadece biyolojik karakterleriyle değil, aynı zamanda fizyolojik karakterleriyle de benzer. 

Ibn Miskeveyh ve İbn Hadun'a göre: Evrim, coğrafi faktörlere göre, farklı ortamlardan ve belirlenemeyen şartlardan meydana gelir. (Bu fikir Lamarkizme ve Emest Haeckel ile Daniel Rosa'nın Ologenez fikirlerine benziyor) 

Ibn Miskeveyh ve Mirza Bidel'e göre: İnsan maymundan gelmiştir. (J. Huxley ve seleflerinin görüşlerinde olduğu gibi) 


Mevlana'ya göre: Yaratıklar arasında mutlak bir mücadele vardır. (Darwin'in doğal seleksiyon (sélection naturelle) ve canlı mücadelesi (concurrance vitale) fikirlerinde olduğu gibi) 

Hazini'ye göre: İnsanın cansız maddelerden gelmesi mümkündür. 
Kaynaklar:DARWIN'DEN ÖNCE İSLAM DÜŞÜNÜRLERİNDE EVRİMLE 
İLGİLİ FİKİRLER* İsmail Yakıt 


http://www -.ihsaneliacik.com/2009/03/islam-ve-evrim-teorisi.html 


BİLİM ADAMININ BİLİMİ İSTİSMARI VE BİLGİ'YE ZULMETMESİ 
Mecmua: Aksiyon Dergisi-Tarih:05 Ocak 2002 Cumartesi-ahmetturanalkan 


Maddeyle haddi mütecaviz derecede uğraşmaktan ötürü vicdanı berelenmiş, ruhu örselenmiş bir kavimle karşı karşıyayız. Dünya, "batılı insan"a imtihan ediliyor bugün; tarihin gördüğü en yırtıcı, en mütecessis, en azgın ve en becerikli insanla 


"Ey mutmain nefs: Rabbine ondan razı olmuş ve razı olunmuş olarak dön" Fecr: 28 


Arkeoloji, eski medeniyetlerin anıtlara ve eşya kalıntılarına dayanılarak incelenmesi. İnsanlar hayata tutunurken iz bırakırlar; eşya, bina, yol veya ayak izi. Arkeoloji evvela bu belirtilere ulaşmayı, hemen ardından bu belirtileri inceleyerek geçmişi yeniden kurgulamayı hedef ediniyor. Tarih, yazılı vesikalarla iş görür. Yazılı vesikanın olmadığı yerde ise arkeoloji 


devreye giriyor. 


Sadece belgesel yayınlayan bir kanalda fillerin atası sayılan Mamutlarla ilgili ilmi bir kazının görüntülerini seyrederken bir husus çok dikkatimi çekti. Kazıyı yürütenler, neredeyse sabır çatlatan bir dikkatle çalışıyorlardı; mümkün olduğu ölçüde sistematik davranıyor ve kazı bölgesindeki bütün buluntuları aynı derecede önemli sayarak inceliyorlardı. Belgesel, Kuzey Sibirya'nın Taymir bölgesinde, ancak iki yaz ayında buzları çözülen bataklıklarda toprak altında kalmış mamut kalıntılarını araştıran bir ekibin çalışmalarını hikâye ediyordu. Bir mamut izine rastlandığında etrafındaki toprağı kazarak kalıntıyı incelemek yerine toprağı dikdörtgen prizma şeklinde bir kerpiç kalıbı gibi söküp helikopter yardımıyla yerinden kaldırarak yer altında inşa edilmiş tabii bir soğuk hava deposuna götürüyorlar, orada toprak tabakasını saç kurutma makinasıyla neredeyse milimetre hesabıyla yumuşatarak küçük plastik torbalara koyup etiketliyorlar ve tahlil edilmek üzere laboratuarlara yolluyorlardı. Bu yolla hayvanın henüz sağ olduğu 20 bin sene öncesinin çevre şartlarını ve iklimi, virüsler, polenler, 


bitki tohumları yardımıyla anlamak mümkün oluyordu. 


Nesli tükenmiş hayvan türlerini incelemek Paleontoloji veya doğrudan biyolojiyi ilgilendirmesi hasebiyle arkeolojinin sahasına girmiyor ama ayrıntı hassasiyeti çok etkileyici. 
Bu hassasiyette batılı insanı tarif eden çok mühim bir nükte var. İlim disiplini, merak ve sabır konusunda batılı insanın bizden daha farklı olduğu âşikâr; zaten batı dünyasını diğer dünyadan farklı kılan temel özellikler de bunlar. Belgesel boyunca daha önce toplanmış 


verilerden ve "silikon grafik" denilen teknik aracılığı ile canlandırılmış üç boyutlu Mamut 


görüntülerini seyrettik durduk. Geçmişi merak etmek bu noktada, geçmişi tasavvur ve yeniden kurgulamak ihtiyacına dönüşüyordu ama "batılı insan"ın diğerlerinden niçin daha hırslı ve "başarılı" olduğunu gösteren bir başka husus daha dikkatimi çekti: Projeyi yürütenler, sağlam bir mamut DNA'sı için bozulmamış bir hücre dokusu ele geçirmeyi hedeflemişlerdi ve 


böylece günün birinde bir mamut klonlamayı düşünüyorlardı. 


Mümkün olsa bile bir mamutu yeniden canlandırmak fikri, batılı adamın ayaklarını yerden kesen kopuş noktasıdır. Onlar kurgulamakla yetinmiyorlar, çok daha fazlasını istiyorlar. Onlar için İslâm'ın getirdiği hadler, tabii bir sınır teşkil etmiyor. İşte tam o anda Kur'an'ın Hucurat Süresi'ndeki 12. âyeti hatırlayıverdim birden: "Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan çekinin çünkü zannın bazısı vebaldir, tecessüs de etmeyin". Âyet, insanlar arasında ayıp aranması mânâsında ihtarda bulunuyor ama buradaki "lâ tecessese" ihtarının kapsayıcılığı hakkında düşünmemek mümkün mü? "Ce—se—se" sülâsisi, Türkçe'de casus, tecessüs kelimesinin türetildiği köktür. "Cesse" Arapça'da bir şeye elle dokunmak, yoklamak, birşey hakkında bilgi edinmeye çalışmak, bulup çıkarmak, gizlice izlemek anlamına geliyor; Türkçe'deki 


"araştırmak" fiili, biraz itinasızca da olsa "cesse"nin anlamlarını karşılamaktadır. 


Öyleyse ilmin temel rüknü sayılan "araştırma" eylemine de bir had konulmuştur. İlimle uğraşanlar dahi "lâ tecessese!" emrine muhataptır. Oysa ki "bir noktadan sonra araştırmaya son vermek" batılı bilim anlayışının havsalasına hitab etmez. Onlar tâkatlarının son raddesine kadar bu vadide yürür, araştırır, keşfeder, tüketir ve "şey"in sonuna kadar varmayı murad ederler ki bu davranışın adı "harislik"tir; hırsa mağlub olup da itidalden şaşmak. Batılı insanın bilgi felsefesi "had" tanımaz ve yaratılmış her şey üzerinde sonuna kadar tasarrufu kendine hak görür. Dünyayı istilâ ederken de aynı "hadsiz" hâlet içindedir, atomun iç yapısını merak ederken de. Atom bombası işte bu cinsten bir aşırı tecessüsün eseridir; ilme konu olan herşeyi ahlâk alanının dışına taşıyarak onu nihayet tanımaksızın istismar etmeyi meşru görür. Ozon tabakasını işte bu hırs delik deşik etmiştir. Dünya kaynaklarının, proteinin, kömürün, petrolün, hububatın, suyun ve havanın çılgınca sömürülmesi ve sahiplenilmesi işte bu yanlış ve bâtıl "epistemik" tutumun neticesi. Dünyayı geri ve ileri diye kabaca iki bloka ayırıp mağdurların ve mazlumların nasibiyle bir dünya imparatorluğu (yeni dünya düzeni) kurma arzularının en arkasında bilimin istismarı var. Batılı insan, arzın şahit olduğu en kabiliyetli bilim adamı neslini yetiştirdi ama bu nesilden bahsederken "iyi ve doğru" kavramlarını 


kullanamayız. 


Batılı insan, ilim sahasında frensizdir. Hıristiyan akideleri, onu "had"ler konusunda uyarmakta yetersiz ve muğlaktır; esasen dini, hayatın karşısına koyarak Avrupalı kuşakları dinden nefret ettiren ve her dini müesseseden soğutan onlardır; bilimle dini karşı karşıya getiren de onlar. 
Din—bilim çatışması, batı dünyasına mahsus bir vakıadır ve aslında bu hadise kısaca 


Hıristiyanlık—»ilim çatışmasından ibarettir. Batılı insan, kendi dininin bile içini boşaltmış, 


sonra dini akidelerini arkeolojik ve prehistorik bulgularla teste tabi tutup onu efsâne şekline 


sokarak kuru ve imâna hitab etmeyen seküler bir ahlâk felsefesi haline getirmiştir. 


Yine arkeolojiye dönelim; arkeolojiye yani geçen zamanın madde üzerinde bıraktığı izlere. 
Arkeolojinin insana öğrettiği nedir? İnsanlık tarihinin pek mühim bir kısmı ancak bu ilim dalının ışığında kısmen aydınlanabiliyor; ne var ki arkeolojinin çağlar boyunca okuyabildiği tek şey ölümün çehresidir. Mısır'da milyonlarca ton kesme taşla yükseltilen piramitlerin altında yatanlar, vaktiyle tanrı—kral olduğunu zanneden bir avuç zavallı fâni idi ve onlar toplumlarına, "ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye büyüklenmiş ve kendilerine ibadet edilmesini emretmişlerdi. Dünyanın tanıdığı en cür'etkâr hırsız olan Schliemann'ın açtığı Truva hazineleri, Yunan mitolojisinin efsanevi kahramanlarına aitti fakat onlar üç kuruşluk boncuk parçasının ilahlık iddialarından daha uzun ömürlü olduğunu farkedemeden göçüp gittiler. Arkeoloji bize sadece ölümü hatırlatır aslında. Parlak medeniyetler göçüp gitmiş, hânümanlar yerle bir olmuş, nice koçyiğitler istisnasız ecele yenik düşmüş, güzellikler pörsümüş, vaktiyle "tatlı hayat" yaşamaya doyamamış ışıklı şehirler toprağın derünunda birkaç santimetrelik kül tabakası şekline dönüşmüştür. Külleri eşeleyip ince eleklerden geçirmek büyük mârifet; kemik parçalarından yola çıkarak geçmiş nesiller hakkında bilgi edinmek büyük hüner; bilinmeyen zamanlara soluk da olsa tasavvurun ışığını düşürmek hayranlık verici fakat bu bilginin nihai tahlilde bize öğrettiği şey nedir? Arkeoloji neye yarar: Geçmişi kurgulamaya mı, kurmaya mı? Anlamak için kurgularız ama ihyâ edemeyiz; velev ki 


ihyâ edebilmiş olsak bunun anlamı nedir? 


Batılı insan, ilimde ölümü aşmanın yollarını arıyor; bu gayret o kadar açık ve bariz ki! Ölüm onlar için henüz halledilmemiş bir geometri problemi, henüz ikmal edilmemiş bir işlemler dizisi gibi görünüyor olmalı. Bu mantığın uzantısı, hayatın dahi matematik dille formüle edilebileceğini gösterir: Bilinmeyen, ulaşılamayan, anlaşılamayan x'tir onlar için; ve "x", denklemde uygun yere konulursa ve yeterince yardımcı veri toplanırsa bir gün bilgi haline dönüşüp sırrını âyân edecektir. Batılı insan "had" dediğimiz kavramı bunun için kavrayamıyor ve bilgiye zulmediyor. Onlar, hakikat karşısında duraklayan ve susan bilgi cinsinden habersizler. Sadece arkeolojide değil, genetik mühendisliğinden parçacık fiziğine, moleküler tıptan sosyolojiye, şehircilikten psikiyatriye kadar bizzat isim verdikleri her bilimde ilahi hadleri "x"ile niteleyerek işlemler zincirini sonuna kadar zorlamaktan vazgeçmiyorlar. Dr. 
Faust'un "Mefisto"suna ne kadar da çok benziyor Batılı insan. Rüyaları onun için kâbus dolu olmalı; batılı insanın şuuraltı, Hollywood ekranlarında istifrâ ediyor. Maddeyle haddi mütecaviz derecede uğraşmaktan ötürü vicdanı berelenmiş, ruhu örselenmiş bir kavimle karşı karşıyayız. Dünya, "batılı insan"a imtihan ediliyor bugün; tarihin gördüğü en yırtıcı, en mütecessis, en azgın ve en becerikli insanla. Onları ancak İslâm teskin edebilir; bir bilebilseler... ve bir bilebilsek!... 


BİR OKUYUCU TENKİDİ VESİLESİYLE DÜŞÜNDÜKLERİM 


Mecmua: Aksiyon Dergisi-Tarih:12 Haziran 2006 Pazartesi-ahmetturanalkan 


Bilim ve din zıtlığı, Avrupa'nın ortaçağlarından kalma bir çatışmadır ve İslâm dünyasını kesinlikle ilgilendirmiyor; bizim bilime yaklaşımımız, onu Allah'ın sünnetlerini kavrayıp anlamak için sınırlı bir araç olarak kabullenmek noktasındadır; kaldı ki bilme, düşünme, mukayese etme, araştırma gibi faaliyetler ise bizzat Allah tarafından son derece kesin bir ifade ile farz kılınmış ibadetler zümresinin en başında gelmektedir. Böylece modern bilim dediğimiz araştırma süreçleri, bulguları ne olursa olsun neticede İslâmi öngörünün içinde kalır. 


Önce, okuyucu Abdussamet Okur'un tenkidini hatırlayalım; "Çevrecilik dini niçin bâtıldır" başlıklı yazıyı değerlendirirken diyor ki, "Çevreciliğin seküler bir anlayış olduğunu ifade eden yazar nedense kendini seküler bir dilden kurtaramıyor. Bu çerçevede tabii kaynaklar diye bir kavram kullanıyor. Oysa İlahi Rahmet'in sınırı yoktur. Sahip olduğumuz her şeyi Rahim-i Mutlak verirken 'imkanları sınırlı olan tabiat' neyin nesi oluyor. İş tabiata kalsa bir lokma bile 


bulamazdık. Bu determinist dilden ne zaman kurtulacağız?" 


Bu tenkidi ciddiye alıyorum çünkü, bilimle meşgul olmak ile dinibütünlük arasındaki ilişkileri 


tahlil etmeye güzel bir vesile teşkil edeceğini düşünüyorum. 


Abdussamed Okur, netice itibariyle haklıdır çünkü sebep ve sonuç ilişkilerinin mantığına göre bir hadiseyi izah eden herkes, meseleye karşıdan bakınca "seküler" görünen bir anlatım tarzına riayete mecburdur; nitekim tabii kaynakların sınırlılığı meselesinden söz etmek zorunda iseniz, meselâ dünya üzerindeki su kaynaklarının, toprağın, havanın, organik yakıtların sonsuz miktarda tasarrufumuza verilmediğini anlatırken teknik, ilmi ve verilere dayanan bir ifade kurmak gerekir. Meselâ dünyanın üçte ikisi suyla kaplı olduğu halde suyun sınırlı bir tabii kaynak teşkil ettiği, eskilerin tâbiriyle bedâhet cümlesindendir, açıktır; bütün tabii kaynaklar sınırlıdır. Kaynakların sınırsız olduğu paradigması yıkılalı çok olmuştur ve böyle olması bilimin doğruladığı bir hakikattir. Bu hüküm, eğer çok lâzımsa seküler bir söyleyiştir; pazardan aldığınız elmanın bir kilogram ağırlık çekmesi de öyledir ve bu 


hükümden hareketle, bizi yaratan Kudret'in sınırlılığına (!) vâsıl olmak zihnen yanlıştır. 


Bilim bize eşyayı tanımamız, nitelememiz, mâhiyeti hakkında bilgi sahibi olmamız için bir takım araçlar sunuyor; bu araçların mutlaklığını ileri sürenlerle hiçbir zaman fikir birliği etmedim, zira bilimin bize verdiği araçlar insan eseridir; insan ise "sınırlı" bir yaratıktır: Bakara suresinin 255. âyetinde "İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar" denilirken, İsra 85'de ise açıkça, "ve size ilimden sadece az bir şey verilmiştir" ifadesine yer veriliyor; bu âyetlerden açıkça anlıyoruz ki sınırlı bir yaratık olan insan, sadece Allah'ın kudretinde bulunan 'mutlak'ı asla ihata edemez ve insandan mutlak sıfatını haiz herhangi bir şey sâdır olamaz. İnsanın eseri bu dünyada daima sınırlı, izafi ve 


âyette denildiği üzere "az bir şey olmaktan öteye geçemez. Mutlaklık, hangi mânâda iddia 


edilirse edilsin, İslâmi bilgi nazariyesine göre şirk olur. Bu iki âyetle çerçevelenmiş olan bilgilenme sınırı, her Müslüman için epistemik (bilgi felsefesi, bilginin ne idüğü ile uğraşan felsefe dalı) bir nas (dogma) teşkil eder. Öyleyse insanın bu dünyada yapıp edebileceği ve tasarrufta bulunacağı şeylerin alanı 'az bir şey'le mahduttur ve bu az bir şey, bugüne kadar 


insanların bilim yoluyla elde ettiği ve edeceği bilgilerin tamamını kapsar. 
Tekrar hatırlayalım: 

-İnsan sınırlıdır 

-Yeryüzü ve onun sunduğu maddi imkanlar da sınırlıdır 


- Ve en önemli nükte: Bu iki unsur ile sınırlı bulunmamız bizatihi Allah'ın kanunudur (Sünnetullah). 


Yani, bilim dediğimiz birikim, bir Müslüman için Allah'ın öngördüğü ve bu öngörünün dışına taşmasına imkan ve ihtimal bulunmayan bir başka sınırlılık alanını ihtiva eder; ne var ki insanların bilim kavramını anlayışlarında farklılıklar vardır: Bazıları bilime, mutlak olanı bile anlayıp insanın tasarrufuna sunacak bir araç olarak bakarak onda sınır tanımayan bir gelişme kapasitesi görürler. Bu bir yaklaşım biçimidir ve bilimle uğraşan bazı insanlarda böyle bir epistemik kanaat mevcuttur; ne var ki bu satırların yazarı bu yoruma hiçbir zaman 


katılmamıştır. 


Şimdi meselenin öteki tarafını ele almalıyız; her bilim, kendi alanı içinde lâdini, yani seküler bir araştırma tavrı geliştirmek zorundadır. "Su, deniz seviyesinde 100 derecede kaynar" demek, bu olgunun Allah'ın iradesi ve hükmü dışında bağımsız olarak gerçekleştiğini ileri sürmek anlamına gelmez. Bu bakış açısına göre bilim, Sünnetullah'a yaklaşmak, Sünnetullah'ı öğrenmek ve mümkün olduğunca bilmek cehdidir, dolayısıyla tabii kaynaklarımızın sınırlı olduğunu ileri sürmek, Allah'ın şânına gölge düşürmez çünkü bizzat O böyle murad etmiştir, nitekim Araf suresinin 24. âyeti, insanın dünya hayatını şöyle niteliyor: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belirli bir süreye kadar mekan tutmanız ve nimetlenmeniz öngörülmüştür." Üstelik insan, dünya hayatında hep zıtlıklar içinde yaşamak zorunda 


bırakılmıştır (Tin suresi, 4 ve 5. âyetler). 


Bilimin seküler bir üslup kullanması, bilim bulgularının seküler mahiyette tezahür etmesi ve anlaşılması anlamına gelmez; seküler üslup sadece incelenen olguyu izole etmek için, eskilerin tâbiriyle "ağyârını mâni, efradını câmi" hale getirmek için tercih olunan bir usuldür. 
Bilgisayarımız ârızalandığında sebebini evvelâ "teknik", yani seküler bir çerçevede ararız; elektrik mi kesilmiştir, disk sürücüsü mü arızalanmıştır, bu gibi ihtimalleri yoklarız ve bu yaklaşım 'din'in dışına düşmek değildir; olguyu anlamak için kullanılan geçici bir izolasyondur (tecrid). Öğretmenler, bilim adamları bu yüzden bir meseleyi anlatırken dini 


kimliklerini askılıkta bırakır, konuları, o konunun gerektirdiği determenistik çerçeve içinde 


kavratmaya çalışırlar ama bu yaklaşım biçimi onların, olup biten herşeyi determenist bir kanuniyetle kavrayabileceklerine karine teşkil etmez. Bilimin halen müphem bıraktığı, yaklaşamadığı, yaklaşmış olsa bile künhüne eremediği meselelerin sayısı azalmak yerine artmaktadır. Yağmuru önce bulutlarla izah ederiz, yağmuru buluta bağlamak da seküler bir izahtır ama yağmurun yağması Allah'ın kanunu ve sünnetidir, çünkü o bizi nimetlendirmese 


(En'am 6), yağmur kavramını ve vakıasını asla bilemeyecektik. 


Bilim ve din zıtlığı, Avrupa'nın ortaçağlarından kalma bir çatışmadır ve İslâm dünyasını kesinlikle ilgilendirmiyor; bizim bilime yaklaşımımız, onu Allah'ın sünnetlerini kavrayıp anlamak için sınırlı bir araç olarak kabullenmek noktasındadır; kaldı ki bilme, düşünme, mukayese etme, araştırma gibi faaliyetler ise bizzat Allah tarafından son derece kesin bir ifade ile farz kılınmış ibadetler zümresinin en başında gelmektedir. Böylece modern bilim dediğimiz araştırma süreçleri, bulguları ne olursa olsun neticede İslâmi öngörünün içinde kalır. 


Ancak dini ilimlerdir ki, bir başka kavrayış ve yaklaşım biçimiyle ele alınırlar; dini ilimler 


peşin kabule, yani imana dayanırlar ve modem ilimlerle bu bakımdan farklı yapı arzederler. 


Abdussamed Okur'a, bazı okuyucuları bu konudan haberdar etmek fırsatını verdiği için teşekkür ediyorum; belki böylece usul meseleleri hakkında başka kaynaklardan bilgi 


derleyerek daha etraflı ve doyurucu bir kanaate ulaşabilecektir. 
Aklınızda Bulunsun: Fevkalade Bir Dergi: Chronıcle 


Derginin adı Chronicle; Türkçesi, "tarihi kayda geçirmek için tutulmuş zabıtlar" demek. 

İstanbul'da, üç aylık periyotla yayınlanıyor ve biyografi'yi kendisine uzmanlık kulvarı olarak seçmiş bulunuyor. Hüküm mübalağa mıdır bilemem fakat bence Türkiye'de yayınlanan en iyi biyografi dergisi Chronicle'dır. 4. sayısı geçenlerde yayınlanan Chronicle, ilk planda şöhretli, adı kitaplara geçmiş şahıs ve ailelere yakından bakış imkanı sağlamakla yetinmiyor, hikayesi saklı kalmış, sıradan ama renkli hayatlara da yer veriyor. Türkiye'de burjuvazi sınıfının 

kökleri hakkında ciddi, dolgun ve etraflı bilgiler sunan Cronicle dergisi, sadece tarihçiler için 


değil, konuya meraklı herkes için vazgeçilmez bir kaynak değeri taşıyor. 


Derginin ilk tenkid edilecek yanı ismi (Türkçe olmalıydı!), ikincisi ise 
Wwww.hayatinseyirdefteri.com.tr) isimli web sitesinin çalışmayışı. (Fazla bilgi için tlf: 0216 
47415 74) 


Emeği geçenleri samimiyetle tebrik ederim. Helâl olsun. 
'BAZI ARKADAŞLAR' DA OKUMAYIVERSİN BE YAV! 


Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:09 Şubat 2011 Çarşamba-ahmetturanalkan 


Şimdi bazı arkadaşlar alınacak ama yıllardan beri sağda-solda söylediğim şeyleri sizlerden esirgemem yakışık almaz; efendim ben, "bilim adamları"nın, akademisyenlerin, öğretim üyelerinin aktif siyasete girmemesi gerektiğini düşünmüşümdür hep; hattâ -şimdi yine bazı arkadaşlar alınsa da!-, bilimle uğraşan kişilerin idari görev üstlenmemeleri lüzumuna da 


inanırım. 


Adı üstünde idari görevdir, idari meziyetler ister; bir bilim adamı, ekstradan boş zaman bulup idari dehâ serdetse bile bölüm başkanlığı, dekanlık, rektörlük kabilinden idari işlere heveslenmesi, dehâyı köreltmek neviinden bir zaaf alâmetidir ve büyüklerimizin bizi yetiştirirken, "Benim evladım büyük adam olacak!" yollu böbürlenmelerinin zihinde bıraktığı 


derin izleri, idari görev mâcunu ile kapatmak cinsinden bir anlamı vardır. 


Lâmı cimi yok ki: "Rutbetü'l ilmi ale'r ruteb" (inşallah doğru yazmışımdır!). Rütbelerin en yükseği ilim pâyesidir diye bir üst değerimiz var bizim, ayrıca ilim adamı-siyaset ilişkisini demirden bir omurgayla tarif eden, "Hükümdarın iyisi, âlimin; âlimin kötüsü, hükümdarın 


ayağına gidendir." şeklinde bir başka üst değerimiz daha mevcut. 


Yeri gelmişken belirteyim; üniversitelerde idari görevler, profesyonel idarecilere bırakılmalı ve bu esnada şöyle düşünülmelidir: İdari görevini iyi yapan bilim adamı kötü idarecidir; azledilmeli. İdari görevi eline-yüzüne bulaştıran akademisyenin iyi bilim adamı olmak ihtimâli vardır; üzerinde durulmalı. Her iki fonksiyonun şaşırtıcı bir şekilde hakkını verenler 


ise ilk kurultayda CHP'nin üst yönetimine alınmalı ve durumuna bir de orada bakılmalıdır! 


Tamam, herkes İslâmi üst değerleri baş tacı etmek zorunda değil; böyle düşünenlere, bilimle hemhâl olmanın "epistemik ve ontik hazzı"nı hatırlatmak isterim ki yeterince laik bir târiftir. 


Ârif olan anladı diyerek meseleye geçiyorum. 


Süheyl Batum "Hoca'nın akademik kariyerine bakıyorum; maaşallah Ülker yıldızı gibi parlıyor; ne ararsan var, fakat yetmemiş, o da ebeveyninin, "Benim oğlum okuyup büyük adam olacak" temennisini doğrulamak arzusuyla olsa gerek, "Bir gözüm sâkide kaldı bir gözüm meyhânede" mısrâı mısdâkınca yakın vakte kadar DP genel başkanlığı için düşünülmekte iken, hızlı ve sürpriz bir kulvar değişikliği ile CHP'nin genel başkan 


yardımcılığına gelmiş bulunuyor. 


Merhum Nâmık Kemâl, bu gibi durumlar için, "Yüksel ki yerin bu yer değildir/ Dünyaya geliş hüner değildir" buyurmuş olsa da, insanda yükselme hırsının Peter prensibi kapsamına girecek raddelere varmaması lâzımdır. Peter prensibi kısaca şu: Bir idari hiyerarşide herkes bir üst mevkie yükselmek ister; tâ ki verimsiz olacakları noktaya kadar. Sayın Batum galiba, bugüne kadar her söylediği "Bir ok attım kebab oldu" vezninden alkış ve taltif gördüğü için olsa gerek, kendi liyakatinin müntehâ ve "verâ"sına pervâz eyledi. Netice mâlum; tafsile hâcet 


yoktur. 


Bu hadiseden siyasi nasihat çıkaracağımı düşünenler yanılıyor; bilakis epistemik bir hikmetin altını çizmek isterim: Süheyl Batum olayı, aslında akademik hayatımızın ve bu hayatın asla teessüs etmemiş geleneklerinin derin bir falsosudur. Süheyl Bey'e haksızlık etmeyelim, buna benzer nice derin falsolar gördük biz; bu meydân-ı siyâset, bilimi sadece ikbâle basamak gördükleri için sonradan tökezleyen onlarca akademik şehide, mevtâya, gâziye, niyâziye şâhit 


olmuştur. 


Siyasi hayatımıza kalite ve ivme kazandırması muhakkak ikinci teklifim, "Kendi sesine hayran olan adamlar"ın, yani konuşurken kendi sesinin güzelliğinden duyduğu hazla göz bebekleri ufalan adamların siyasi hayattan uzak tutulmasıdır ki bu konuda daha önce birkaç kere fikrimi belirttiğim için imâ ile geçiyorum. 

ISLAK VE BELİRSİZ BİR MOMENTUM... 


Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:07 Kasım 2009 Cumartesi-ahmetturanalkan.com 


-Sevgili çocuklar, geçen derste size Laplace'in Newton'a hayranlığından söz ederek onun, "Evrende mevcut maddelerin konumu, momenti ve onları etkileyen güçler bilinirse, geçmiş hakkında ve gelecek hakkında herşeyi bilmek mümkündür" sözlerini örnek vermiştim. Ne var ki bilim hızla ilerliyor ve dün gece okuduğum bir kitapta Heisenberg diye bir fizikçinin, bu caanım Pozitivist paradigmanın canına okuduğunu farketmiş bulunuyorum. Werner Heisenberg isimli bir bilim adamı, tam aksine herşeyin bilinemeyeceğinin bir fizik kanunu 


olduğunu ileri sürmüş taa 1920'lerde... 
-Nedir öğretmenim bir anlatsanız? 


-Karışık bir şey çocuklar, anlatsam da anlamazsınız fakat şu kadarını bilseniz sizin için yeter: Hiçbir şey göründüğü gibi değildir! Herşeyin bir başka açıklaması da vardır ve biz aslında neyin ne olduğunu hiçbir zaman tam olarak bilemeyiz. Böylece ne oluyor çocuklar? Şu oluyor: Onuruyla görevlerini yapmaya çalışan, ülkesi için fedâkarca çalışıp didinen yurtsever insanlara, aydınlara, kültür insanlarına iftira atmak için yapılan hain plan ve projeler suya 


düşmüş oluyor... Evet, Tankut, ısrarla parmak kaldırıyorsun, söyle bakayım çocuğum. 
-Öğretmenim yani "ıslak imza makinesi" filan gibi bir şeyden mi söz ediyorsunuz? 


-Aferin çocuğum; evet, meselâ örnek: Bir belgenin altındaki imzanın sahici olup olmadığı asla 


belgelenemez, isbat edilemez ve doğrulanamaz. Heisenberg öyle diyor! 
-Niçin öğretmenim? 


-Şunun için Tankut: Islak imzayı ıslatan sıvının kuantumları her an hareket halindedir, oynaktır yani. Mürekkebin elektronlarındaki parçacıkların yerini ölçseniz momentumu "fırt" diye kayboluveriyor. Momentini yakalıyorsunuz, fakat bu defa nerde olduğunu koydunsa bul! 


Rezalet yani! Bu durumda imzanın sahici olduğunu belirleyen Adli Tıp raporu da gümlemiş 


oluyor; dün ilerici bir gazetede okudumdu; rapor öyle pek de bilimsel değilmiş zaten, öylesine şeyetmişler işte... Zaten bu hükümet bilime karşıdır. İyi insanları hapsediyor, kötü insanları baş tâcı ediyor. Öyleyse aşı filan da olmamalıyız. Ne mâlum aşının içine zararlı birşeyler koymadıkları, değil mi ama? Bakınız, değerli bir köşe yazarımız, ıslak imza makinesinin fotoğrafını bile yayınladı köşesinde. Bin dolârı bastıran alabiliyor. Oh, al makinayı, uydur uydur belge yayınla. Zaten dijital makinalar çıktıktan sonra fotoğrafın da inandırıcılığı kalmadı çocuklar. Bilgisayarda herşeyi modelleyip, istedikleri açıdan gerçekçi fotoğraflarını 


alabiliyorlarmış... 


-Evet öğretmenim, benim abim o işle uğraşıyor. Sizin dediğiniz o şeye "Rendering" mi ne 


diyorlar... 


-Hah, işte ondan; sonra efendiciğime gelsin Fotoşop, gitsin ZBrush programı felân. Ses kaydı derseniz onu taklit etmek de çocuk oyuncağı. Herşey belirsizleşti çocuklar... Namuslu insanlara iftira atmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Heisenberg'in belirsizliği de üç aşağı beş yukarı budur işte, Bakınız Albert Einstein bile. "Bu insanlar mâsumdur ulen!" diyor. Kafadan atmıyorum, bakınız aynen okuyorum: "Heisenberg'in belirsizlik kuramı ile Einstein'ın özel görelilik kuramını birleştirip, herhangi bir hacimdeki boş uzayı dikkatle izlerseniz, o boşlukta ne kadar enerji olduğunu bilemezsiniz. Bunu bilmeyen yalnız siz değilsiniz. Doğa da bilemez. 


Bu doğanın bilinmezlik yasasıdır." Neymiş demek ki arkadaşlar? 

-Bunların hepsi iftiraymış öörtmeniim! 

-Aferin keratalar; hepinize benden ıslak ıslak on numara! 

BİR BİLİM ADAMININ ACIKLI ROMANI! 

Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:19 Mayıs 2012 Cumartesi- ahmetturanalkan.com Zaytung.com diye bir internet gazetesi var, sakın duymadım demeyin. 


Yayın prensiplerini, "Dürüst, tarafsız ve ahlâksız haber" diye ilan eden bu site, ciddiyet üslübu içinde makara haberler üreterek çok eğlenceli ve zekice medya eleştirileri yapıyor 


(Bayılıyorum, elinize sağlık gençler). 


Zaytung'la söze başladık çünkü anlatacağım hadiseyi kavramanız için evvela Zaytung gibi mizah-eleştiri tarzından haberdar olmanız gerekiyor (Türkiye'deki ilk örneğini galiba bu satırların yazarı, Hürdoğan gazetesinin eki olarak 1994'te TurpSoğan adıyla yayınlamıştı). 
Amerika'da Zaytung'un muadili ve galiba ilham kaynağı The Onion adlı bir yayın organı var, 1988'de kurulmuş. İşte bu yayın organı, 2005 yılında "Intelligent Falling" (Akıllı Düşüş) adlı bir makale yayınlamış; yazıda yerçekimi kanununun tâ başından beri yanlış olduğu, cisimlerin üzerlerine çekim kuvveti etki ettiği için değil, bilakis zeki bir varlık tarafından aşağı doğru ttildikleri konusu ele alınıyor ve zımni olarak Evangelistlerle dalga geçiliyormuş. Galiba Amerikalıların bayıldığı "Akıllı tasarım" tartışmalarıyla dalga geçen bir makale olsa gerektir. 


Kemerlerinizi bağlayıp koltuğu dik duruma getiriniz, asıl hikâye şimdi başlıyor. 


Bu "ilmi" makaleyi gören bir bilim adamımız, herhalde, "Bakınız gericiler ne kadar saçma sapan işlerle uğraşıyorlar" diyebilmek için himmetini eksik etmeyip makaleyi bir güzeelce dilimize çevirmiş, fakat bu esnada çevirdiği metnin esas kaynağını zikretmek gibi önemli bir nezaket kuralını unutarak CBT'ye göndermiş; CBT de "Bu herhalde önemli bir bilim 


yazısıdır" diye fazlaca nazlanmadan yazıyı şaak diye basıvermiş... 


CBT nedir diyeceksiniz; arzediyorum, Cumhuriyet Bilim Teknik dergisinin kısa adı. Evet, ilmi, hakemli bir dergi değil fakat meraklısı indinde muteber, güvenilir bir yayın organı, Pozitivist dünya görüşünün amiral gemisi. Bilahire CBT'nin dikkatli okuyucuları fark etmişler ki, makale "Çakma"dır ve mizah maksadıyla üretilmiş olmasına rağmen bilim adamı profesörümüz tarafından gerçek zannedilerek yayına sunulmuştur. Onion kelimesi İngilizce'de soğan demekmiş, Onion haberlerinin zokasına düşenlere de bu yüzden, "Soğanı yedi" 


denirmiş. 


İşte Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Esat Rennan Pekünlü, aşırı sâfiyetinin kurbanı olarak bu eğlencelik duruma sebebiyet verdikten ve durum anlaşılıp CBT'nin uyanık okuyucuları tarafından bir güzel mahalle köteği yedikten sonra bana göre güzel bir jestte bulunarak, "Yaptığım hatanın savunulacak bir tarafı yok. Intelligent Falling başlıklı yazı uyduruk bir yazı imiş ve ben farkında olmadan bu yazıyı gerçekmiş gibi çevirip yayınlanmasına sebep oldum" demek erdemini göstermiş ve üstelik hayli kapsamlı (Tam 39 sayfa) bir özeleştiri makalesini, fakültesinin resmi dergisinde yayınlamıştır. İsteyenler internette kolayca bulabilirler (Zaytungcuların artık dişli rakipleri çıkıyor, ne heyecanlı!) 


Böyle şeyler, heyecanlı ve saf bilim adamlarının başına gelir bazen; "Bir sürçen atın başı kesilmez" diyebiliriz yani. Bu yüzden aynı âlimin, Big Bang diye bilinen büyük patlama teorisinin bilimsel filan olmayıp birkaç gerici ve dindar bilim adamının palavrası olduğunu ileri sürmesi de, bilim adamlarına henüz asistan oldukları ilk gün bahşedilen "Mukaddes 


yanılma hakkı" kapsamında değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. 


Sayın Pekünlü'yü yanıldığı, tongaya düştüğü, mandepsiye bastığı, saçmaladığı, mehaz göstermeden makale (ama ne makale!) çevirdiği, astrofiziğe yeni ufuklar kazandırdığı için eleştirmemeliyiz. Bugünün yanılgısı, yarının makbul paradigması haline gelebilir; bilim tarihinde böyle olaylar çoktur ama bir ilim adamının eline fotoğraf makinesi alıp fakültenin giriş kapısında başı örtülü öğrencilerinin fotoğraflarını çekmesi, hiçbir çuvala sığacak 


mâzeretlerden değildir. 


Bunlar ciddi rahatsızlık emâreleridir ve bu durum, bana göre bu gerçekten nadide âlimimizin ilmi, içtimâi ve cezâi ehliyetten doğan sorumluluklarının kısmen veya tamamen düşmesi gibi 


hukuki bir netice doğurucaktır. 


Kendisine âcil şifalar diliyorum; vah vah! 
GEOMETRİ İLE ÖVÜNEBİLİR MİYİZ? 
Mecmua:Zaman Gazetesi, Pazar Keyfi-Tarih:13 Ekim 2013 Pazar- ahmetturanalkan 


Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği, “İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı”na katılan bazı ilim adamları, gazeteci milletinin ve özellikle bu gibi haberlerden hoşlanan muhafazakâr dindar kesimin hoşlanacağı bazı tesbitlerde bulunmuşlar. Sanat tarihi hakkında 


amatör seviyede kalan birikimimi harekete geçirerek bu tesbitleri değerlendirmek istiyorum. 


Önce, haberi yazan muhabir (veya editör) arkadaşımızın bir cümlesini ele alıyorum; diyor ki: “Bilim adamları, İslam eserleri üzerindeki çeşitliliğin ne Rönesans, ne de modern Avrupa 


mimarisiyle kıyaslanamayacak düzeyde estetik olduğu görüşünde birleşti.” 


Böyle hükümlere bayılırız değil mi? Cümlede bizi keyiften kendimizden geçirecek bütün unsurlar bir arada: “Bilim adamları.. İslam eserlerinin çeşitliliği... Rönesansla kıyaslanamayacak kadar estetik...” Peki, bilim adamları böyle bir cümlede birleşmiş olabilirler mi? Tabii ki hayır, çünkü bu hüküm doğru değil. Aklı başında hiçbir bilim adamı, bir topluluğa ait sanat eserlerini diğeriyle kıyaslayıp üstünlük karinesi kurmaz. Sanat eserleri 


birbiriyle yarışmazlar, yan yana durur ve dünyayı güzelleştirirler. 


Aynı hükmü birkaç Türk bilim adamı verecek olsa meselâ, bu kadar keyifli olmaz fakat yabancı bilim adamlarına, “Sizin sanatınız bizimkini döver, suya götürüp susuz getirir” dedirtince ben bile hoşlanmaya başlıyorum. Ne var ki, gerçekten de birileri böyle bir laf etmiş 


olsalar bile doğru değil. 


Çalıştay'da incelenen ve örneklendirilen yapılar “Geometrik olarak muhteşem” olarak nitelendirilmiş haberde. “Geometrik olarak muhteşem” sözünün kifayetsizliği dikkatinizi çekti 


mi? 


Mesela çember veya kare biçiminde bir yapı düşünün; geometrik açıdan çember veya kare kusursuz biçimlerdir ama bir binanın dairevi veya kare şeklinde olması onu tek başına muhteşem yapmaz. Kaldı ki binalar geometrik açıdan değil, mimari kriterlere göre değerlendirilirler. Bu hükümde de belirgin bir adres ve atıf yok; ortaya karışık güzellemeler. 


Maksat okuyucuyu neşelendirmek... 


Ve işte nihayet faili belli bir niteleme: Danimarkalı Prof. Dr. Emil Makovicky'nin tesbitine göre pek çoğumuzun Nazi buluşu zannettiği Gamalı haç figürü, aslında Asya, Türk-Altay 


menşeli bir şekil imiş. 


İyi de bununla övünmemiz mi gerekecek şimdi? Gamalı Haç'ın (Svastika diye biliniyor Batı 


dillerinde) tâ milattan önceki binli yıllarda başta Hint ve Sümerler olmak üzere muhtelif 


yörelerde ve topluluklarda itibar gördüğü çoktandır biliniyor. Velev ki gamalı haç vaktiyle 


Türk topluluklarının icat ettiği bir geometrik şekil olsun; ne çıkar bundan? 


Böyle efsaneler otuzlu yıllarda, üstün ırk nazariyesinin rağbet gördüğü zamanlarda pek itibar görür, ciddiye alınırdı ama bu gibi iddiaların ilmi mesnedi yoktur ve hemen övünmeye başlamak da gerekmez. Asya Türklüğü, ilk Türkçe metni ilk defa kalıcı bir eser üzerinde milattan sonra 8. asırda kullandı. Gamalı haçın Asyatik menşe'iyle uğraşacağımız yerde, yazı 


diline bu kadar geç girmiş olmaklığımız hakkında tasalansak daha yerinde olmaz mı? 


Bir başka tesbit Kafkas Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünden Prof. Hacali Necefoğlu'ndan gelmiş, şöyle diyor: “Quartz mineralinin yapısı ile Azerbaycan'daki Berde Türbesi'ndeki motif aynı. Aynı sembolün Türk boyu Artuklular tarafından Mardin'de de 


kullanıldığını belirledik. Eorinit mineralinin yapısını Nevşehir'de bir eserde tespit ettik.” 
İmdi bu cümleden ne anlamak lazım, irdeleyelim: 


-14. yüzyıl başlarında Azerbaycan'da Müslüman mimarlar Berde şehrinde bir türbe inşa ederken, boş zamanlarında mineraloloji ile uğraşırken fark ettikleri kuartz kristalinin 


şeklinden etkilenmişlerdir! 


Olabilir mi; pekâlâ mümkün, peki kuartz kristalinin şekli nedir? Çokgen konik gövdenin, minare külahını andırır şekilde bir noktadan sonra birleşmesini düşünün. Öyle bir şey. Berde Türbesi ise silindirik gövdesi koniyle nihayetlenen tipik bir türbe binası. Doğuda, Maveraünnehir coğrafyasında benzerleri çok. Yani Berde Türbesi'nden önce aynı planı tekrarlayan pek çok türbe göstermek mümkün. 9. yüzyıldan başlayarak Doğu'daki pek çok İslam memleketinde türbeler hep aynı basit plan üzerine çok sayıda inşa edildi. Acaba önceki türbeler de bir mineral kristalinden ilham alınarak mı yapılmıştı yoksa mineral kristaline benzetilen kümbet mimarisi, ilhamını başkaca faktörlere mi borçludur? Mesela Müslümanlar 


kümbet formunu, Müslüman olmayan bir komşularında görüp tekrarlamış olabilirler mi? 


Bu da pekâlâ mümkün; bana göre, kuartz kristali teorisinden daha ziyade ciddiye alınması 


gereken bir teori bu. 


Geçiyoruz Danimarkalı jeoloji profesörü Emil Makovicky'nin bir başka tesbitine, demiş ki: “Eserlerdeki geometrik şekilleri incelediğinizde bu eserleri yapanların simetri konusunda bilgi sahibi olduğu sonucuna varıyoruz. Dünyadaki en gelişmiş geometrilerden İslam eserlerinde olduğunu söyleyebilirim. Estetik olarak da dünyada başı çektiklerini söyleyebilirim. Selçuklu 


eserleri tartışılmaz en iyileri.” 


Gıyablarında günahlarına girmiş olmayayım, çünkü gazete haberiyle ilmi tebliğ arasında esaslı farklar olabilir. Bu ihtimali göz önüne alarak ihtiyaten diyorum ki, bazı İslam yapılarındaki geometrik bezemelere bakarak, “bunları yapanların simetri konusunda bilgi 


sahibi olduğu sonucuna varıyoruz” diyebilmek, -nasıl tabir etmeli- biraz ayıp, hatta fazlaca 


ayıp oluyor. Simetri dediğiniz şey, bir şeklin aynı ölçülerdeki ayna yansımasıdır ve bunu keşfetmek için Müslüman, Türk, İngiliz, Danimarkalı veya dehâ sahibi olmak da gerekmez. 
Yeryüzündeki bütün kültür eserlerinde geometrik bezemelere ve bunların aynı yüzeyde tekrar edilmesiyle oluşan şebekelere raslamak mümkündür. Bunlar insanlara mahsus ortak şeylerdir ve geometrik şekilleri tekrarlayarak bir vazoyu, bir duvarı veya bir sütunu bezemek, orada bir 


sanat dehasının kıvımcımlandığına işaret etmez. 


ABD'li bilim adamı Jay Bonnerin, “Özellikle Selçuklu Türk desenleri karşısında büyülendim. Bu eserler geometrik bir başyapıt.” sözlerini de aynı itidal duygusu içinde değerlendirmek lazım. Evet Selçuklu eserlerinde yoğun şekilde geometrik bezemeler vardır fakat adı üstünde bunlar “bezeme”dir, dünyanın en iyi bezemesi bile binanın mimarlığına 


fazlaca katkıda bulunamaz. 
Kıssadan hisseye geçelim. 


Bir, sanat tarihinde uzman olmayan muhabirlerin, muhtemelen aradan cımbızla çektiği ve nezaketen sarf edildiği muhakkak övgü sözlerini fazlaca ciddiye almayacağız. İki, dedelerimizin yaptığı şeylerin gerçek niteliğini anlamak için ecnebilerin şahitliği gerekmez, 


sanat hassasiyeti ve eğitimi kâfidir. 


Üç, yukarıdaki övgüleri ciddiye alırsak, dünyanın bütün tavuklarını mimarlık dehâsı saymamız gerekebilir, çünkü yumurta hakikaten hayranlık verici tasarımıyla gerçek bir 


mimarlık eseridir. 


Ve son not: Bir haber metninden yola çıkarak Ümraniye Belediyesi'nin bu güzel hizmetini eleştirmek gibi bir görüntü vermek istemiyorum; basıldığında eğer lütfedip çalıştay bildirilerini göndermek nezaketinde bulunurlarsa, daha iyi bir değerlendirme yapabilirim 


inşallah. 
DEVLET BİLİMİ SEVER Mİ, DÖVER Mİ? 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:29 Kasım 2004 Pazartesi- ahmetturanalkan 


TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi), Başbakanlık'a bağlı özerk bir kuruluş, görevi, ülkeyi yönetenlere ilmi konularda danışmanlık yapmak, yol göstermek. 1993'te kurulan TÜBA'ya , bugüne kadar hiçbir hükümet danışmamış. Milliyet'in haberine göre kurumun başkanı Prof. 
Dr. Engin Bermek, bu durumu eksiklik diye niteliyor; son iki Cumhurbaşkanı kuruma "ilgi ve 


anlayış" göstermiş ama hükümetler, âmiyâne tabirle aldırış etmemişler. 


Bilim ve devlet, kağıt üzerinde birbirine çok yakın iki kavram gibi durur; çünkü hepimiz - farkında olalım, olmayalım- resmi eğitim esnâsında iptidai bir pozitivist yaklaşımla şerbetlenmişizdir: Özetle "Bilim en doğruyu arar, bulur ve cesaretle ortaya koyar; devletin 


görevi de onu uygulamaktır", Peşinen belirtmeli ki cümledeki bütün hükümler ve illiyetler 


yanlış, en azından feci derecede şüphelidir. "El diyor ben de diyorum" hesabınca çok 


tekrarlandığı için doğru ve tartışılmaz zannedilen efsânevi aksiyomlar bunlar. 


En basit olmazı şu: Siyaset olması gerekeni konu edinir, ilim "olan"ı inceler. Siyaset ilmi olmaktan ziyade "hadsi" yani sezgiye dayanan bir süreçtir; pozitif ilimler sezgiyi bir bilgi kaynağı olarak görmez. Siyaset pratiğe ve gündeliğe kilitlidir, ilim ise teorik mânâda hiçbir şeyi mükemmel bulmaz ve daima yanlışlanabilme ihtimâlini göz önünde tutar. Bu, siyaset adamlarının ilmi verilere asla güvenmemesi gerektiği anlamına gelmez ama "devlet ve bilim" ilişkilerinin Türkiye'deki seyri netâmeli, sâbıkalı bir sicile sahiptir. En evvel Türkiye'de bilim denilince anlaşılan şey, son zamanlarda "sayısal" diye yuvarlatılan disiplinlerin toplamıdır; insâni ve sosyal ilimler "bilim"den sayılmaz pek (TÜBİTAK'a bakınız meselâ; kurumun bünyesinde fizik, kimya, biyoloji ve matematik uzmanlığı titri taşımayan kaç kişi olduğunu merak ettiniz mi hiç?). Resmi duruşun bilime hürmet ve itibarı "fenn" ile sınırlıdır ama o ihtisas sahalarında dahi fen adamlarının ilmi görüş ve içtihatları devlet nezdinde pek itibar 


görmemiştir. 


Bu itibarsızlığın kabaca iki mühim sebebi var; ilki, Türkiye'de ilim adamlarının bir müşterek ma'şeri vicdan ve etik oluşturmakta gayretsiz ve gönülsüz davranmaları, ikincisi ise ihtisas sahalarına pozitivist bir imanla bağlanarak ürettikleri bilginin güvenilirliği ve dayanıklılığı konusunda hâlâ XIX. yüzyıldan müdevver bir bâtıl itikat çizgisinde mıhlanıp kalmalarıdır. 
Hukuk sistemini lâgarlaştıran "bilirkişilik" kurumunu bir de bu gözle incelemelidir meselâ. 17 
Ağustos depreminin akabinde ortalığa saçılan ilmi içtihatların ve bilim adamı portrelerinin röntgenini bir de bu bakışla tahlil etmeli! On seneden beri bu ülkede siyanürle altın üretiminin zararlı olup olmadığı tartışılır; neticesini bilen var mı? Müstesnâlara hürmetimiz mahfuz ama istisnâlar kaideyi takyide yarıyor bir yerde. Ciddiye alınması gereken bir ara izah, Türkiye'de "bilim adamı" kimliğinin, devlet memurluğu ile iç içe geçmesidir; özerklik kavramının nasıl suyunu çıkardığımızı hatırlatmaya gerek yok! Kamu sektörü haricinde "ilim adamı" denilen insan tipini inşâ edecek bir zemin yok hâlâ. İlim adamımız da devlet memurudur ve XXI. 
asrın başlarında bu zümre, silahlı kuvvetleri hâlâ en güvenilecek kurumların başında 


saymaktadır; bâri birinciliğe kendini lâyık görebilse idiler! 


Sosyal ilimlere gelince; o günün anayasa hukuku allâmelerinin 27 Mayıs 1960 günü darbecilere karşı takındıkları "geç bile kaldınız, buyrunuz meşruiyet şimdi sizindir" tavrının gölgesi, sosyal ilim dünyasının sicilinde kara bir mürekkep lekesi gibi duruyor hâlâ. Eğer 


siyaset mekanizması ile bilim dünyası arasında bir güvensizlik söz konusu ise sebebi var. 
Sebepler dünyasında kuşlar bile sebepsiz kanat çırpmaz. 
BÜYÜK PATLAMA 


Mecmua:Zaman Gazetesi, Pazar Keyfi-Tarih:04 Nisan 2010 Pazar- ahmetturanalkan 


-Değerli arkadaşlarım, kıymetli bilim adamı dostlarım; hanımefendiler, beyefendiler. 


İşte şu dakika itibariyle Türklük âlemiyle batı teknolojisi arasındaki ezeli uçurumu kapatmak üzere çağlar üzerinden sıçrayarak şimdiki zamanı yakalamak, hatta elimiz değmişken gelecek zamanda yolculuk yapmak üzere bütün dünyadan gizleyerek hazırlamış olduğumuz tamamen yerli mâmulat olan büyük Hadron patlayıcısı reaktörünü az sonra devreye sokacağım. Şu anda Toros dağlarının sekizyüz metre altında keşfetmiş olduğumuz dev mağaraların on yıldan beri genişletilmesi suretiyle hazırlanan büyük laboratuvarda bulunmaktayız. Sizler şanslı kişilersiniz çünkü İsviçre'nin Cenevre şehrindeki CERN nükleer hızlandırıcısının harekete geçmesinden iki saat önce bu buluşu yapmak şerefi bize nasib oluyor ve olaya ilk önce sizler 


şahit olacaksınız... 


-Pardon hocam, ben yeni geldim de bir şey sorabilir miyim; projenin finansmanını kim 


sağladı, hükümet mi? 


-Genç meslektaşım; bunlar birer sırdır; şu kadarını söyleyim; paranın büyük kısmını hükümetten aldık, fakat hükümetin bundan henüz haberi yoktur. İki saat sonra dünyanın bütün 


hükümetleri, bankaları ve üniversiteleri bize para vermek için yalvaracaklar... 
-Kimsenin haberi olmadı yani? 


-Kesinlikle olmadı; biz bu çapı 45 km civarındaki parçacık hızlandırıcısını hurdalıktan bulduğumuz ve paslı demir fiyatına aldığımız parçalarla yaptık. Tünel kazmak için gerekli ekipmanı devlet verdi; onlar bizim hâlâ buralarda çift şeritli karayolu için harfiyat yaptığımızı 


zannediyorlar; ha ha ha... 
-Peki hocam, bilgi eksikliğini nasıl giderebildik; bu çok gurur verici bir olay çünkü! 


-Bilgi önemli değil genç meslektaşım; biz biliyorsunuz iki sene kadar önce dünyanın en büyük enerji projesi olan Erke dönergeci üzerinde büyük mesafeler kaydetmiştik; hattâ tam 


başarıya ulaşmak üzereyken... 
-Sahi ne oldu o Erke dönergeci yahu; millet internette dalgasını geçiyor dönergeçle... 


-Bunlar ulusal bilinçten yoksun, dar kafalı, işbirlikçi ve gerici çevrelerin karalamalarıdır genç adam. Dönergeç üzerindeki çalışmalarımızdan vazgeçmiş değiliz; o olay şöyle oldu. 
Dönergece başlangıç enerjisini sağlayan pili şarj etmeyi unutmuşuz, ondan... Neyse biz yine parçacık hızlandırıcımıza dönüyoruz. Hızlandırıcımız şu esasa göre çalışıyor arkadaşlar, yalnız bunlar sırdır ve lütfen burada gördükleriniz ve duyduklarınız burada kalsın. Evet, biliyorsunuz Cenevre'deki hızlandırıcının çapı 27 km; bizimki ise neredeyse iki katı. Niçin öyle yaptık? Çünkü yaptığımız hesaplamalara göre öyle gerekiyordu. 45 kilometrelik yeraltı tüneli boyunca tramvay rayları döşedik ve kıt imkanlarla çalışmak zorunda kaldığımız için lunaparklarda kullanılan roller coaster tipi vagonlara ihtiyacımız oldu. Yurtsever bir 


lunaparkçı dostumuz bize o vagonlardan iki tane hediye etti. 


-Ama hocam, lunapark vagonuyla parçacık taşınabilir mi; biraz naif bir yaklaşım değil mi bu 


sizce de? 


-Değil sevgili meslektaşım; biz bu lunapark vagonlarını, büyük çarpışma öncesi raylarda biriken zararlı elektronları süpürmek maksadıyla kullanmayı düşündük. Böylece hamamın göbek taşını zeytinyağıyla yağlamış gibi son derece kaygan ve süper iletken ortamı hazırlayan bir düzenek geliştirdik. Atom altı parçacıklarını ise sanayi tipi lokantalarda kullanılan büyük mikser makineleri üzerinde bir tadilat yapıp ucuna güçlü bir namlu borusu yerleştirerek parçacık tabancası haline dönüştürdük. Şimdi bugün ilk defa olarak parçacık tabancasını tam güçle çalıştıracak ve çağı degiştirecek büyük patlamayı gerçekleştireceğiz. Yalnız arkadaşlar önce elektron süpürücü vagonunu hareket ettirmemiz gerekiyor. İçimizden genç arkadaşlar, ilk hareketi vermek için şu vagonlara birer omuz atarlarsa, zahmet olacak, çok teşekkür ediyorum. Ben üç deyince şöyle yirmi otuz metre omuzlarsak o kendiliğinden gidecek, evet bir, ikiii... 

-Ama hocam bir yanlışlık yok mu bu işte; öyle istop etmiş semt minibüsü gibi omuz vermeler 


filan; bari bir marş motoru filan koysaydınız, ilkel bir çözüm gibi görünüyor yani? 


-Oo beyefendi, gençsiniz, zekisiniz fakat maaşallah diliniz papuç gibi; o kadarını biz de düşündük efendim fakat ağırlık teşkil etmesin diye koymadık. Marş motoru koysak bu defa da niçin vites kutusu yok diye eleştirecektiniz. Evet beyler, lütfen, tarihin en büyük fizik 


deneyini başlatmak için sayıyoruz. Biir, ikiii ve üççç... 

-n.l 

Sial 

-N'oldu, durdu vagon hocam ilerde, görüyorum; gitti gitti ve durdu; bir şeye çarptı herhalde! 


-Hay Allah cezanızı vermesin; yahu kırk defa tembih ettim, hızlandırıcı raylarının üstünde takım tezgah bırakmayın dedim. Yuh yani... Çekin şu lokma takımı kutusunu şurdan. Haydi arkadaşlar yeniden başlıyoruz. Bir, ikii ve üüç; çok güzel oldu, şahane. Artık nefeslerinizi tutabilirsiniz arkadaşlar; hesaplarımıza göre kırk saniye sonra fusion enerjisini açığa çıkaran 


hızlandırıcı tetiğine basacağım... On, dokuz... iki, bir.. basıyorum ve ateeş... 
1 
e? 


-Biz patlama bekliyorduk ama fiss diye bir ses geldi hocam hızlandırıcı mikser makinesinden, 


kenarından da yağ sızdırıyor galiba. 


-Yağ değil o, tüh, hidrolik sıvısı; contadan kaçırıyor yine. Yahu Tamerciğim, dün tembih 


ettim daha, hidroliğin contasını değiştirmeyi unutmayın diye... Herkesin işini ben yapamam ki 


kardeşim, olmuyor ama... Neyse, yedek mikser tabancasını devreye geçirelim hemen, nerede 


o? 


-Mikser mi, mutfakta hocam; arkadaşlar öğle yemeği için ayran köpürtmüşler; fasulye, pilav, 


turşu vardı hani, yanına ayran şeyetmek için... 


-Teessüf ederim arkadaşlar, biz burda çağ değiştirmek için yırtınıyoruz; bazı duyarsız arkadaşlar parçacık hızlandırıcı ile ayran köpürtüyorlar. Bu arada vagonlar gitti gider. 
Dursun'la Bülent birer el feneri alıp tünele dalsınlar, vagonları kaldıkları yerden çeke çeke getirsinler de yarın yeniden deneyelim. Bu arada İsviçre'deki deneyin başarıyla sonuçlandığı haberi geldi az önce; yazık oldu, büyük firsat kaçırdık. Siz değerli bilim adamlarından özür 


dilerim arkadaşlar. 


Hocam diyorum, belki deneyden önce de söylemiştim hatırlarsınız; deneyin başarılı geçmesi için bir kurban kesseydik, bir kan akıtsaydık; hiç değilse bir horoz kesmeliydik diyorum. 


Nazar mı değdi acaba bize? 
KULAKLARINDAN IŞIK ÇIKAN YAZAR 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:23 Temmuz 2007 Pazartesi- ahmetturanalkan 


Eskiden şaşırır, hatta biraz kızardım; artık sadece gülüyorum. Yere düşercesine değil, koltukta 


şöyle geriye doğru kaykılıp saçlarımı kaşıyarak, 
-He he, kazı, sana da çıkacak, diye keyifleniyorum; siz de öyle yapın! 


Şimdi, "neden bahsediyor bu adam?" diye merak edeceksiniz; anlatayım. Dünkü gazetelerden birinde laikçi dünya görüşüyle mâruf bir yazarımız, "siyasete bulaşmayım, Servet-i Fünün yazarları gibi kırdan bayırdan bir konu tutturayım" diye olsa gerek, kendini "din ve bilim" meselesinde konuşlandırmış. Bilirsiniz bu mesele, A vrupa'da şöyle-böyle üç, üç buçuk asır kadar aydınlanmacı takımını meşgul etmiş ve nihayet 20. yüzyılın başlarında terâvetini kaybetmişti. Şöyle ki: Bilim yeterince gelişmediği için insanlar, bilimle anlayamadıkları olayları dini gerekçelerle izah etmek zorunda kalıyorlardı. Derken gel zaman git zaman bilim geliştikçe gelişti ve bilimin ışığı, dinin karanlıkta bıraktığı konuları birer birer aydınlatmaya başladı (bkz. Hümanist Anadolu aydınlanmacılığı ve sair tuhaflıklar); böylece dinin değeri azaldı, hatta hiç kalmadı; çünkü bilim gittikçe gelişiyor, din ise inatla hurâfelere sarılıyordu 


VS. VS... 


Yazarımız da üç aşağı beş yukarı benzer şeylerden bahsediyor; özetliyorum: Genetik bilimi, türlerin soyağaçlarını çıkarıyor, "nereden geldik, biz kimiz" sorularına teker teker cevap buluyor; neticede bilim diyor ki, en eski dedelerimiz, milyonlarca sene evvel Afrika'nın ortasında yaşamış kara derili zencilerdi! Bu noktada Darwin'i de yattığı yerde rahat bırakmamaya kararlı olan yazarımız, ona atfedilen maymun efsânesine temas ederek 


atalarımızın hem maymun hem de zenci olduğunu söylüyor ama bu kadarcık bir devrimcilik 


onu kesmiyor; bilim nasıl durmadan ilerliyorsa, yazarımız da kendini gaza getirerek devam 

ediyor ve diyor ki: "Kur'an'da ve İncil'de Tanrı'nın insanı kendi suretinde yarattığına dair bir söz vardır; bu durumda batılılar Tanrı'yı sarışın ve mavi gözlü veya saçları ağarmış bir adam olarak resmettiler. Bu keşifler sonunda artık Tanrı'yı zenci suretinde çizmeye başlarlarsa hiç 


şaşırmayalım." 


Oturduğum yerde bir aydınlanıyorum, bir aydınlanıyorum; neredeyse burnumdan, 


kulaklarımdan ışık fışkıracak! 


Üstad hızını almış "tabu" budamaya devam ediyor: "Bilim çalışmaları, kültürü ve dini etkileyecek, din anlayışı gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorunda kalacak, din ve Tanrı 


kavramları değişecek ama tamamen ortadan kalkmayabilirler..." 


"Bi dakka bi dakka" diye doğruluyorum yerimden, "bu olmadı işte üstâd; hikâyenin en güzel yerinde faz değiştirilir mi" diye homurdanmaya başlıyorum. Fakat yapılacak bir şey yok; masalın sonuna yaklaşırken yazarımızı âniden metafizik ürperişler basıyor, seyrettiği BBC belgesellerinin zihninde uyandırdığı kaotik kıpırdanışlar son anda galebe etmiş olsa gerek, âdetâ huşü ile haykırıyor: "Bilimin gelişmesi tabiatın olağanüstü dengelerini ve ihtişamını göz 


önüne serdikçe, Tanrı'ya galiba daha çok ihtiyaç duyacağız." 


Tam anlamıyla revizyonist bir adım, bir ric'at! Açık arazide yakınlarında bir yerlere yıldırım düştüğünde korkudan ödü patlayıp kendini mistisizme vuran çobanlar gibi yazarımız, bilimin dini günün birinde iki seksen bir doksan yere sereceği âna duyduğu inancı kaybetmiş gibi 


bitiriyor yazısını: 


"Belki de günün birinde bilimle dinin birbirini dışladığı değil, desteklediği bir dünyaya gidiyoruz" dedikten sonra yazdıklarına şöyle bir göz gezdiriyor. Netice acıdır; görüyor ki final, hiç de Protemeci bir edâ taşımamaktadır; bilakis korkak, uzlaşmacı, hatta oportünist bir yaklaşım. "Bari" diyor, son bir cümle attırayım da yiğitlik bende kalsın!" Son cümleyi şöyle 


kuruyor: "Uzak bir gelecekte olsa da!" 


"Pöh" diyorum kendi kendime, "günün birinde bilimin, aydınlanmacı taifesinin zihnini allak- bullak edeceğini kim bilebilirdi ki?" 


KORSANLIĞA ÖVGÜ 
Mecmua:Yeni Hayat Gazetesi-Tarih:29 Haziran 2016 Çarşamba-ahmetturanalkan 


AKP'nin siyasi aklına hayranım, hatta hayranlığım bazen baygınlık raddelerini zorlayıp ürküntü derecesine kadar varıyor. Çelişkileri munisleştirmekte, en savunulamaz ihtimalleri optimalleştirmekte, en kötü ürünleri vitrine koyup çatır çatır satmakta olağanüstü maharet sergiliyorlar. Böyle “kesin inançlı” bir müşteri kitlesine, çölün kumunu, okyanusun suyunu, memleketin havasını —-ambalajlamaya bile lüzum görmeden- hem de istediğiniz fiyata, hatta 


peşin parayla, hatta “kayıp-kaçak bedelini” peşinen alıcıya yükleyerek pazarlamak mümkün. 


Ne âlâ ticaret. Hayır, saygı filan duymuyorum, bilakis ürküntüden bayılıyorum, arz etmiştim 


az evvel! 


“Kesin inançlı” tabirini, müteveffa Eric Hoffer'in aynı adlı kitabındaki (The True Believer) anlamda kullanıyorum. 1951?de yayınlanan kitap, yıllar önce Türkçe'ye de çevrilmişti. Bu lüzumsuz malumatı vermek zorundayım zira “kesin inançlı? tabirini “Ehl-i iman’, “mu'tekid”, *“sâdıklar zümresi?” gibi anlayanlar çıkabilir. Hiiç alâkası yok! “Kesin inançlılar?, kitle hareketleri içindeki insanın davranışlarını niteleyen bir tabir. Siz bunu kestirmeden, “Başka türlü düşünüp davranmasına imkân ve ihtimâl bırakılmamış kişiler? olarak da 


yorumlayabilirsiniz. Dileyen, ayrıntısını kitaptan okur. 


Bu izahı yapmak zorundayım zira okuyucularımın bir kısmında, ne zaman ironi yapıp yapmadığım konusunda orta şekerli bir kafa karışıklığı yaşandığını duydum. Nükteyi berbad etme pahasına ifade etmeliyim ki, bu manada kesin inançlı olmak makbul bir şey değildir fakat hatırlatayım, “kesin inançlılar?” her zaman ekseriyeti teşkil ederler. Takdir sizin: Steve Jobs'un da dediği gibi, ‘It’s more fun to be a pirate than to join the Navy”, yani diyor ki üstad, “Donanmaya yazılmak yerine, korsan olmak daha hoştur be yav!?. Donanma; disiplin ve düzen demektir; emir-komuta demektir, düzenli maaş, yemek, emeklilik vs. demektir ve işin en tatlı yanı sen karar vermek için hiç kendini yormazsın; başkalarının, yani komutanların kararını uygularsın; oysa ki korsanlığı tercih edersen kendi kararlarını vermek, sonuçlarına katlanmak, riskini göğüslemek, bedelini ödemek, rotanı çizmek ve her öğünde sofranı kendin kurmak zorundasın. Donanmaya katılmak huzurlu görünse de asıl eğlence ve heyecan korsanlıkta! 


Kesin inançlılar donanmaya yazılırlar; elle gelen düğün bayramdır; maaş fena değildir, emeklilik hakkı vardır vb. Tabii bu arada karargâhtan gelen emirleri de yorumlamayı akıldan bile geçirmeksizin yerine getirmenin rühi lezzetlerinden bahsetmiyorum bile. Mesela, İsrail şeytandır denilirse -ki öyledir!- ; derken velev ki ertesi gün -bilakis melektir ve dahi canımız ciğerimiz, iki gözümüzdür!- denilse —ki öyledir!- o günlük emre dahi itaatin ayrı bir lezzet ve 


itminânı vardır ki tafsiline mürekkepler yetmez. 


Ha, unutuyordum; donanma neferi olmanın en güzel yanı, kendi başına düşünmek ve karar almak için gerekli zihni cihazların ağırlığından artık kurtuluyor olmaktır ki, insan beynini ortalama 1.5 kilo kabul etsek, omurgayla birlikte şöyle böyle 20-25 kiloluk bir avantaja tekabül ediyor; eh az yük değil; hattâ safra! 


Hiç de yabana atılmaması gereken “lâbis-i libâs-ı katrâni” Papazın biri demiş ki, “İnsanlara vicdan hürriyetinden daha cazip görünen ama bir o kadar da acı veren başka bir şey yoktur... 
bu onları korkutur çünkü insanlar için hürriyetten çok ağır bir yük”. Tabii, özetleyince tadı kaçıyor biraz sözün. Bu önemli papazı ve ne dediğini merak eden az sayıdaki okuyucu, 


Dostoyevski'nin ünlü Karamazavof Kardeşler'inde geçen “Büyük Engizitör” faslını tedkik 


edeceklerdir hiç şüphesiz. Mezkür papaz ise büyük engizisyoncu ağzıyla konuşan Dosto'dur bittabii. (Arama çubuğuna önce “büyük engizitör” yazılacak...) Dünya edebiyatının en önemli pasajlarından biridir ve gayet tabiidir ki Türkiye'de olup bitenlerle hiç bir alâkası bulunmuyor. Edebi olmaktan ziyade teolojik bir metin ama o kadar basite indirgenerek 


anlatılmıştır ki okuyan herkes birşeyler anlayabilir. Kesin inançlılar hariç! 


Not: İroni filan yapmadım ha; dümdüz! 


"128 MİLYAR DOLAR NEREDE?" SORUSUNUN AKLA GETİRDİKLERİ 


13 Nisan 2021 Salı-haksozhaber 


“128 milyar dolar nerede” afişlerinin polis tarafından sökülüp savcılıklar tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması açılması kimin fikriyse o kişi iktidara fayda değil zarar verecek bir kapı açmış olabilir mi? 


İbrahim Kiras Karar'daki köşesinde muhalefetin ısrarla sorduğu ancak eksik kaldığı "128 milyar dolar nerede?" sorusunun açılımını ve mahiyetini ve de ardından afişlere kesilen cezaların ne demek olduğunu yorumluyor. 


Uzunca bir süredir kamuoyunun gündeminde 128 milyar dolar konusu var. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin akıbeti merak ediliyor. Hani, döviz kurlarındaki yükselişi engellemek için “Ben olsam on milyar doları şakkadanak satarım... Niye satıyor, nasıl satıyor, hani rezervi düşüktü falan derler. Arkadan bir 10 milyar daha satarım. 
Yetmedi, bir 10 daha satarım...” diyen meslektaşımızın önerisini uygulamak suretiyle eritilen 128 milyar dolardan söz ediyoruz. 


Başkanlık sistemine geçildiğinde ekonominin “uçuşa geçeceğini” vaat ederek “Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır 

göreceksiniz” demiş olan Erdoğan'ın bu sözünü yerine getirmek üzere ekonomi yönetiminin başına Berat Albayrak'ı getirdiği gün dolar kuru 4,53 TL iken, damadının bu görevden “affını istediği” tarihte 8,52 olmuştu. 


Demek ki -itirazlara kulak tıkayıp- kuru yerinde tutmak için Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini eritmenin bir faydası da olmadı. Elimizdeki finansal bir enstrümandan mahrum olduğumuzla kaldık. Ne zaman ki Ekonomi Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı değişti ve bir gecede o tuhaf faiz politikasından vaz geçildi, o zaman döviz kurları da düşüşe geçti. Çünkü ekonomi ve finans olayları bazı basit sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde işliyor. Faiz yükselince kur düştü. Bu kadar basit... (Ne var ki bu sefer faizi fazla yükseltti diyerek Merkez Bankası Başkanı görevden alınınca kurlar yeniden harekete geçti. Çünkü 

piyasalar “güven” de arıyorlar bir ülkede.) 


Epey zamandır muhalefet partileri bu 128 milyar doların peşindeler. Israrla sorulan “128 milyar dolar nerede” sorusunun açılımı, “Bütün uyarlara rağmen ülkenin döviz rezervini tamamen eritip eksi seviyelere getirinceye kadar bu akıldışı politika niye sürdürüldü?” sorusu ile “Bu kadar para hangi tarihlerde, hangi kur üzerinden ve kimlere satıldı” sorusudur. Aslında iki ayrı soru var cevabı istenen... 


Hükümet her iki hususta da doyurucu bir açıklama yapmaya yanaşmadığı için muhalefet partileri de “128 milyar dolar nerede” sorusunu her fırsatta sormayı sürdürüyorlar. Bu da onların hakkı. Hatta görevi. Böyle bir konunun peşini bırakırlarsa görevlerini savsaklamış olurlar. 


Son olarak, ana muhalefet partisi bir afiş kampanyası başlattı. Ne var ki bir çok şehirde bilboardlara asılan “128 milyar dolar nerede” afişleri polis tarafindan sökülüyor, savcılık tarafından da afişleri asanlar hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma açılıyor. 


Tamam, iktidar bu sorunun sorulmasından rahatsız. Ama bu soruyu sormanın suç sayılması, devletin polisinin ana muhalefet partisi tarafından astırılan afişleri sökmek için seferber edilmesi, savcıların harekete geçmesi olacak şey değil. 


Dahası, mezkür soruyu sormanın “Cumhurbaşkanına hakaret” sayılması da çok tuhaf. 


Diyorlar ki “Söz konusu afişlerde Beştepe külliyesinin silueti var. Yani “128 milyar dolar nerede” sorusunun Erdoğan'a sorulduğu anlaşılıyor. Bu da cumhurbaşkanımıza hakaret demektir.” 


İyi de hükümetin herhangi bir icraatını eleştirmek neden hakaret olsun? Muhalefet partilerinin hükümet icraatını eleştirmesi ne zaman yasaklandı? İkincisi, bu sorunun tam anlamıyla somut bir eleştiri içerdiği bile söylenemez aslında. Merkez Bankası döviz rezervlerinin başına ne geldiği konusunda bir açıklama isteniyor. Tıpkı “Aşılar nerede” sorusu gibi... 


O para milletin parasıysa eğer, milletin temsilcileri bunu sormazlarsa millete karşı suç işlemiş olurlar. 


“O afişte Beştepe silüeti olduğuna göre sorunun Erdoğan'a sorulduğu anlaşılıyor” muş... 
Tabii ki Erdoğan'a soruluyor soru, başka kime sorulacak ki! 


Belki haberiniz yok ama yaklaşık üç yıldır yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütmenin başı Cumhurbaşkanı'dır. 128 milyar doların başına ne geldiği de ona sorulacak. “Dicle'nin kenarında bir koyunu kurt kapsa” o da ona sorulacak. 


Elbette sorulara cevap verilmeyebilir. Cevap vermemek için konu geçiştirilebilir, başka yerlere çekilebilir, gürültüye getirilebilir. Ama birileri de bu soruları sormaya devam ederler. 
Buna tahammül etmek zorundasınız. 


Şu da var: “128 milyar dolar nerede” afişlerinin polis tarafından sökülüp savcılıklar tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması açılması kimin fikriyse o kişi iktidara fayda değil zarar verecek bir kapı açmış bulunuyor. Çünkü “128 milyar dolar 

nerede” sorusunun hakaret kabul edilmesi bunun kriminal bir konu olduğunun da kabulü demek oluyor. Yani nereden baksan yanlış... 


YARGITAY'DAN ZAMAN GAZETESİ YAZARLARI İÇİN OLUMLU ADIM 
13 Nisan 2021 Salı- Haksöz Haber 


Zaman gazetesi yazarlarının yargılamaları devam ediyor.Zaman gazetesinin 11 yazarı hakkında açılan dava Yargıtay tarafından bozulmuş ve yeniden yargılama kararı alınmıştı. 
Yeniden yargılama davaları bugün gerçekleşti. Ali Bulaç ve Mümtazer Türköne için daha önce bozulan karar bu iki ismin de yeniden yargılanmasının yolunu açıyor. 


AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ceza kararı verilmesini hukuken problemli gördüğü Şahin Alpay da yeniden yargılanacak. 


Yargıtay 16. Dairesi, Zaman gazetesi yazarlarından Ahmet Turan Alkan, İbrahim Karayeğen ve Mustafa Ünal hakkındaki örgüt üyeliği cezasını onadı ancak geri kalan sanıklar hakkındaki kararları bozdu. Yargıtay, her bir sanık içinse kararında, “anayasal düzeni değiştirmeye kalkıştıklarına yönelik delil olmadığını” vurgulayarak, sanıklara bu suçtan ceza verilmemesi kararını yerinde buldu. 


Zaman gazetesi yazarları başka konulardan veya örgüt iltisakından yargılanacaklar. Ancak Yargıtay'ın yaptığı hatırlatmalar AİHM kararlarına uyulması çağrısını içinde barındırıyor. 


Türkiye'deki yargılamalarda darbe ile ilişkili olanlarla sadece örgüt üyeliği veya yardımda bulunma hallerini arasındaki fark birçok örnekte olduğu gibi gözetilmeye biliniyor. 
Yargıtay'ın yaptığı açıklamalar ise normalleşme adına umut vadediyor. 


Akşam saatlerinde görülen davalarda ise mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar verdi. Sanıklar Şahin Alpay, Mümtazer Türköne, Ali Bulaç beraatlarını istediler. 


Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına, kararda işaret edilen konularla ilgili delillerin toplanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 


104 AMİRAL MUHTIRASINDA AMAÇ NEYDİ? 
13 Nisan 2021 Salı- Haksöz Haber 


Kenan Alpay'ın muhtıraya imza atan amirallerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarından hemen önce yaptığı değerlendirmeler, amirallerin akıbetinden ayrı olarak bu muhtıranın anlam ve amacına dair önemli uyarı ve tespitler yansıtıyor. 


Türkiye'de siyaset ve toplumu bir kez daha darbe sendromuna sokan 104 Amiral Muhtırası olayında sona gelindi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, gözaltındaki 14 emekli amiralin tamamının il dışına çıkmama tedbiri ile serbest bırakılmasına karar verdi. 


Gözaltındaki amirallerle ilgili yargı süreci özetle böyle neticelenmiş görünüyor ancak bu hadisenin hemen soğuyacağını beklemek doğru değil. Emekli Amiraller Muhtırasının tetiklediği gündem en azından bir süreliğine daha kolay kolay soğuyacağa benzemiyor. 


Hoş, soğumasın da zaten. Çünkü askeri vesayet kuruluşundan bugüne ülkenin en temel sorunu oldu ve de olmaya devam ediyor. Darbenin/darbecinin emeklisi mi olur gibi olayı basitleştirici yaklaşımların itibar edilebilir tarafı yok. Evet, söz konusu olan Türkiye ise 


darbenin/darbecinin emeklisi memeklisi olmaz. En azından yaşanan tarihi kanıtlar bunun böyle olduğunu ortaya koyuyor ki Kenan Alpay da katıldığı bir televizyon programında bunu çok güzel ifade etti. 


Kenan Alpay, Haber Global ekranları üzerinden izleyiciyle buluşan Müzakere programına konuk oldu. Erhan Ertürk'ün hazırlayıp sunduğu programa Kenan Alpay'ın yanı sıra gazeteci Fikret Bila, siyaset-bilimci Prof. Dr. Can Kakışım ve GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş katıldılar. Kanal İstanbul, Rusya- Ukrayna gerginliği gibi meselelerin konuşulduğu programda 104 Amiral Muhtırası bağlamında Montrö mevzusu da kapsamlı tartışmalara konu oldu. 


Programın 104 Amiral Muhtırası kısmıyla ilgili olarak söz alan Kenan Alpay, bu bildirinin amaç ve önemi, daha önceki bildiriler-muhtıralar ve darbelerle kıyaslandığında benzeşen ve ayrışan özellikleri, amirallere yaklaşımda A vrasyacı Perinçek tayfasının uydurduğu Atlantikçilik yalanı, aynı şekilde 104 Amiral özelinde hem Türkiye'deki darbeci geleneğin hem de darbe özlemciliğinin resmi ideoloji olan Atatürkçü/Kemalist kabullerden bağımsız olup olmadığı, hükümetin bu tür girişimlerden nemalandığı suçlamaları, Türkiye?de bitmeyen askeri vesayet tehdidi bağlamında darbe ihtimalinin hala var olup olmadığı vb. bağlamında dikkat çekici tespit ve değerlendirmelerde bulundu. 


Kenan Alpay'ın programın bahse konu kısmında yaptığı değerlendirmeleri yansıtan kısa videoları sizler için derledik. 


CNN'İN AFGANİSTAN HABERİ ALAY KONUSU OLDU 


12 Nisan 2021 Pazartesi- Haksöz Haber 


CNN'in ABD'li askerlerin Afganistan'dan çekilmesinin kadın haklarının ilerleyişini durduracağına yönelik haberi alay konusu oldu. ABD'li birçok gazeteci ve sosyal medya kullanıcısının dalga geçtiği CNN, savaş propagandası yapmakla eleştirildi. 


Dünyaca ünlü haber kanalı CNN, kadın haklarını öne sürerek ABD birliklerinin Afganistan'da tutulmasını savunmasının ardından tepkilerle karşı karşıya. 


Haber kanalının sosyal medya adresinde yayınlanan makalenin manşetinde, "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin kadın hakları konusunda ilerlemeyi riske edeceğine dair endişeler artıyor" denildi. 


ABD Başkanı Joe Biden'in 1 Mayıs'ta geri çekilmenin gerçekleşmeyeceği sinyalleri verdiğini belirten CNN, hemen bir geri çekilmenin kadınlar ve sivil toplum için elde edilen kazanımlar adına bir felaket olacağını öne sürdü. 


ABD'li yazarlar tarafından eleştirilen makale, sosyal medyada alay konusu oldu. 


US Navy Veteran ve Martech Zone kurucusu Douglas Karr, "Propagandacılar savaşları devam ettirmek için her şeyi yapacaklar" dedi. 


Bir yorumcu, "Kurumsal basının savaşın sürmesi için propaganda kanadı işlevi görmesi iğrenç" dedi. 


Başka bir yorumcu, "Dünyayı denetlemek ABD'nin sorumluluğu değil, aksi takdirde ABD bitmeyen savaşlara karışacak. Amerikan askerlerinin dünyaya polislik etmek için ölmesini umursamayabilirsiniz, ancak geri kalanımız Amerikan askerlerini önemsiyoruz" diye yazdı. 


Anlaşma uyarınca çekilmesi gerekiyor 


Yaklaşık 3 bin 500 ABD askeri ve 7 bin kadar NATO askeri şu anda Afganistan'da bulunuyor. 


Geçen yıl ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması uyarınca askerlerin 1 Mayıs'a kadar ayrılmaları gerekiyordu. 


ABD Başkanı Joe Biden, dün yapılan basın toplantısında 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıklamıştı. 


Taliban, ABD ve bazı NATO üyesi ülkelerin Afganistan'dan çekilmeme yönündeki açıklamasının 'işgale devam' anlamına geldiğini belirtmiş, zamanında çekilmezseniz savaşa devam ederiz demişti. 


“TÜRKİYE SOYKIRIMA KARŞI ÇIKAMIYOR ÇÜNKÜ ARTIK ÇİN'E BAĞIMLI” 
RÖP: Mustafa Ali Aykol / Serbestiyet.com-28 Mart 2021 Pazar- haksozhaber 


Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'yi ziyaret ettiği 25 Mart'ta “koronavirüs temaslı” olduğu gerekçesiyle nasıl ev hapsine alındığını Serbest TV ve SerbestPod kanallarında değerlendirdi. 


Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Ankara temasları kapsamında siz de birtakım protesto gösterileri organize etmiştiniz. Fakat, sosyal medya paylaşımlarınızdan öğrendik ki, koronavirüs temaslısı olduğunuz gerekçesiyle adeta ev hapsine alındınız. 
Neler oldu, neler yaşadınız? 


Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye yapmış olduğu iki günlük bir ziyaret vardı. Bu ziyaretten bir gün önce ben sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuştum. Çin'in Doğu Türkistan'daki 35 milyon Müslüman Uygur Türküne yapmış olduğu soykırım artık bütün dünya tarafından dile getiriliyor, hükümetler kınama metinleri yayımlıyor ve bir kısım boykot kararları alınıyor. Çin'e yönelik bu açıklamalar artık dünyada çok ciddi bir etki oluşturmaya başladı. 


Maalesef ki, Çin'in Doğu Türkistan'daki bu soykırımına karşı ne Türkiye'den ne Türk dünyasından ne de İslam dünyasından beklediğimiz bir tepkiyi henüz duyabilmiş değiliz. 


Bu nedenle Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin 25 Mart Perşembe günkü Ankara ziyaretinde, Çin'in Ankara'daki büyükelçiliği önünde muhalefetteki siyasi partilerimizin başkanları, başkan yardımcıları ve milletvekillerinden, STKlardan, yerli ve yabancı basın mensuplarından oluşan bir grupla birlikte etkin bir protesto eylemi ve basın açıklaması organize ettik. Bunu, ziyaretten bir gün önce sosyal medya hesabımdan duyurdum. Birkaç saat geçmeden filyasyon ekipleri evime geldi ve temaslı kişiyle temasta bulunduğumu, bu sebeple de karantinaya girmeme karar verildiğini ve evden dışarıya çıkamayacağımı söyleyip çekip gittiler. Aradan bir saat geçmeden polisler geldi. Polisler de aynı şekilde, “Siz gözetim altındasınız, evden dışarıya çıkmayacaksınız” diyerek uyarıda bulundu. Ben tabii ki bunun düzmece bir filyasyon olduğunu hissettim, çünkü ilk günden beri Çin virüsüne karşı hijyen, maske, mesafe gibi kurallara uyarak, bütün tedbirlere uyarak yaşadım. Ben ve ailemde kimseye Çin virüsü bulaşmadı. 


Çin Dışişleri Bakanının geleceği gün, benim önderlik ettiğim, organize etmiş olduğum eylemin engellenmesine yönelik bu operasyonun yapılması, bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bizi gerçekten rencide etti. Ertesi gün de eşim ve çocuklarım alışveriş için dışarıya çıkmak istediklerinde polis engeline takıldılar. Emniyet güçleri, dışarıya çıkamayacaklarını söyleyerek onları engellemeye çalıştı fakat daha sonra alışveriş için onları serbest bıraktı. 


Peki, burada yapılması gereken bu muydu? Çin, Doğu Türkistan'da soykırım uygularken ve bütün dünya Çin'in bu soykırımını tanımışken, buna karşı tepkisini ortaya koymuşken, Türkiye'ye yakışan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yakışan bu muydu? Birisi ümmetin lideri, birisi Türk dünyasının lideri olduğunu iddia eden iki önemli siyasi partimizin iktidarında, Doğu Türkistan'daki soykırımı kınamak, Çin'e karşı Doğu Türkistanlıların hakkını savunmak yerine benim sesimi kesmesi hiç adil ve hiç doğru olmamıştır. 


Bu politika yanlış bir politikadır. Bu politika sadece 35 milyon Doğu Türkistanlıyı Çin'in soykırımına ve Batı'nın insafına terk etmekle kalmayacak; lider ülke, mazlumun koruyucusu, zalimin hasmı olan Türkiye'nin bu misyonundan uzaklaşmasına ve Türkiye'yi itibarsızlaştırmasına vesile olacaktır. 


Benim üzüntümün bir başka yönü daha var. Türkiye, sahip çıkamadığı, destek veremediği, Çin'e karşı savunamadığı Doğu Türkistanlılara karşı iktidarın küçük ortağı olan, Türk milletinde yüzde 0,25 kadar bile karşılığı olmayan Doğu Perinçek gibi bir Maocuyu, bir komünisti, Türk milletinin milli ve manevi değerleri ile sürekli çatışma halinde olan bir siyasi mevtayı ekranlara çıkartarak, bütün ekranları ona tahsis ederek bize yalan ve iftiralarda bulunmasına izin vermesi bizi yaralamakta, en az Çin soykırımı kadar bizi rencide etmektedir. 
Bu yanlış politika, ne zaman duracaktır? 


Bugün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Batı'nın tehditleri, yanlışları ve teröre verdiği 
destek nedeniyle bir beka sorunu ile karşı karşıya kalan Türkiye'nin Doğu Türkistan'daki 35 
milyon mazlum, masum, mağdur dindar ve soydaşımız olan kardeşimizi Çin'in soykırımına terk etmesini biz asla kabul edemiyoruz. 


Türkiye'nin bugünkü politik ve stratejik tercihinden dolayı Çin, Doğu Türkistan'daki zulmünü hiçbir zaman cüret edemediği seviyeye taşımıştır ve Türkiye buna rağmen tek kelime itiraz edememiştir. 


25 Martta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Dışişleri Bakanı arasındaki görüşmeden 
samimi pozlar basına servis edildi. Her ne kadar Türk tarafından daha ciddi ve mesafeli 


fotoğraflar paylaşılsa da, Çin tarafı, görüşmenin ne kadar “neşeli” geçtiğini gösteren fotoğraflar ile duyurdu bu buluşmayı. Siz, medyaya yansıyan bu görüntüleri gördüğünüzde ne düşündünüz, ne hissettiniz? 


Çin Dışişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki samimi pozları görünce açıkçası benim kanım dondu. 


Ben bugün evimde Çin virüsü bahane edilerek, filyasyon ekipleri ve emniyet güçleri tarafından karantinada gözetim altındayım. Ama tüm dünyaya Çin virüsünü yayan, dünyaya bela eden Çin'in dışişleri bakanı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın tokalaşarak, adeta sempatik gülücükler dağıtarak görüşmesi bizi hayrete düşürdü. 


Biz engellenirken, Çin ile bu samimiyet neyin ifadesi? Acaba eli kanlı Çin dışişleri bakanı ile bu samimiyet doğru mudur? Diplomatik bir hata mıdır? Bunu kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. 


Şunu söylemek isterim ki; Çin tarafı ile yapılan görüşmelerden sonra “Uygur hassasiyetimiz gündeme getirildi” deniyor. Peki, Uygur hassasiyetiniz gündeme getirildiyse sormak istiyorum, tam olarak hangi hassasiyetiniz gündeme getirildi? 


Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nde çerçevesi belirlenmiş olan özgürlüklerimiz... Kamp ve cezaevlerindeki halimiz... “Kardeş aile kampanyası” adı altında milyonlarca Doğu Türkistanlı ailenin evine gece yatılı olarak yerleştirilen Çinliler... Ya da anne-babası kampta olan bir milyondan fazla Doğu Türkistanlının, 4-5-6 yaşlarındaki çocuklarımızın Çin'in yetimhanelerinde, kreşlerinde, ıslah evlerinde domuz etiyle, komünist ideolojiyle, kendi vatanına, milletine, ailesine, inancına birer hain, Çin Komünist Partisi'ne sadık birer köle olarak yetiştirilmesi... Bunlardan hangisi gündeme geldi bu görüşmede? 


Burada “Uygur hassasiyetimiz gündeme geldi” derken, acaba görevi baştan savuşturma ve Türk milletinin gazını almaya yönelik bir açıklama mı yapıldı? Eğer burada gerçekten Çin'e Doğu Türkistan'daki soykırımla ilgili bir eleştiri, bir söz söylendiyse neden Türk kamuoyu ile bu paylaşılamıyor? 


Bizim burada şüphelerimiz ve endişelerimiz var. Çin tarafından yapılan açıklamalara göz gezdirdiğimde, Çin'in toprak bütünlüğüne saygı duyan, Çin'in teröre karşı mücadelesine destek veren Türkiye, Çin'in uluslararası güvenliğine destek veren Türkiye, birçok stratejik konuda Çin'le anlaşma yapan Türkiye ifadeleri yer alıyor. 


Türkiye, “Uygur hassasiyetimizi gündeme getirdik” derken gerçeği söylüyor mu? Hangi hassasiyet gündeme getirildi? Bunu kamuoyu ile paylaşmadan biz asla ve asla ikna olmayız. 
Çünkü daha önceki açıklamalarda da bu ve benzeri manipülasyonlarla karşı karşıya kaldık. 
Tıpkı iki yıl önce, Japonya'da Çin Devlet Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde olduğu gibi. O görüşmede Çin Devlet Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza “Türkiye'den bir heyet, Doğu Türkistan'da bir inceleme yapabilir” diyerek davette bulunmasına rağmen, ne hikmetse Türkiye'den herhangi bir heyet iki yıldır Doğu Türkistan'a gitmedi. 


Bunu bir kenara bırakalım. Geçtiğimiz ay içerisinde, muhalefet partilerinin Meclis'e, Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a vermiş olduğu dilekçede “Türkiye'de kamuoyu doğru bilgilendirilsin, herkes Doğu Türkistan ile ilgili bir şeyler söylüyor. Burada bir katliam var mı, 


yok mu, Meclis İnsan Hakları Araştırma Komisyonu incelesin ve ona göre karar alalım, tavrımızı ona göre belirleyelim. Bir yanlışa girmeyelim” diyerek çok mantıklı ve makul bir teklifte bulundu. Bu teklifi AK Parti reddetti, MHP çekimser oy kullandı ve böylelikle bu tasarı reddedildi. Tıpkı, 2020 yılı Şubat ayında Fahrettin Yokuş'un yapmış olduğu teklif reddedildiği gibi bu teklif de reddedildi. 


Şunu sormak istiyorum: Çin'in Doğu Türkistan'da yaptıklarının araştırılması, kimi rahatsız ediyor? Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık suçu, soykırım suçu tespit edilirse, Türkiye neden bunu gizlemeye çalışıyor. 


Bırakalım, TBMM'deki iktidar ve muhalefet partileri ortak bir komisyonla bunu araştırsın ve milletin vicdanı rahatlasın. Böylece bu sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve siyasileri tarafından yerine getirilsin. 


Çin'in saygınlığını, itibarını korumak bize mi düştü? Bize düşen mazlum Doğu Türkistanlıların hakkını ve hukukunu korumak ve onlara sahip çıkmak mı yoksa Çin'in itibarını korumak, Çin'in güvenliğini korumak, Çin'in teröre karşı sözde mücadelesini destekliyorum diyerek 35 milyon mazlum Doğu Türkistanlının soykırımına destek vererek Çin'i meşrulaştırmak mı? 


Siz bir fotoğraf paylaştınız sosyal medya hesabınızdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılındaki Urumçi ziyaretinden bir kare. Bu fotoğrafın hikâyesi nedir? 


Bir zamanlar Sayın Cumhurbaşkanımız © RTErdogan Recep Tayyip Erdoğan, Urumçi'ye ziyarete gitmişti. 


Ancak onunla temasta bulunan, çiçek sunan, hünnap ikram eden, el sıkışan kim var-Kim yok, hepsi 3 yıldır ortadan kayıp. 


Hatta ÇKP üyesi Eski bakan Nur Bekri dahil İçeride. pic.twitter.com/WZxXOfxHi5 


— Seyit Tümtürk (© seyittumturk7) March 26, 2021 


35 milyon Doğu Türkistanlı her ne kadar siyaseten Pekin'e bağlı olsa da kalben, ruhen, manen 
Ankara ile, Türkiye ile kalbi birlikte atar. Sevincine sevinç, kederine kederle karşılık verir. 
Biz bir milletin evladıyız. Biz Türküz ve Müslümanız. Bugün, bu paylaştığım karedeki kardeşlerimizin tamamı ya kampta ya cezaevinde ya da öldürüldü, artık yok. 


İnanmıyorsa, Sayın Cumhurbaşkanı bir araştırsın. O gün kendisiyle tokalaşan, kendisine hasretle sarılan, elini sıkan, Cumhurbaşkanımız alışveriş yapıp para ödemek istediğinde “Hayır, sizden hiçbir şekilde para alamayız, siz bizim liderimizsiniz” diyen bu kardeşlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Türkistan ziyaretinden sonra Çin'in zindanlarına atıldı. 
Hatta, hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında gülerek sırıtan kişi Çin'in işbirlikçisi olmasına rağmen o da aslen Doğu Türkistanlı olduğu için iki sene önce tutuklandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 


Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Doğu Türkistan'da en fazla sempati duyulan siyasi lider. 
Eğer dünya ortalamasında bir referandum yapılsa, Türkiye de dahil olmak üzere, Doğu Türkistan'daki oy oranı zirve yapar. Ama bugünkü uygulamalar, bugünkü Türkiye'nin tavrı ve Çin'e karşı olan ezikliği, suskunluğu, mahçupluğu ve Doğu Türkistanlılara karşı 


sorumsuzluğu maalesef bu sempatiyi ve güveni negatif hale getirmekte. Bunu söylemek zorundayım. 


Bugün Türkiye, bu yanlış politikaları ile Doğu Türkistan'daki itibarını kaybetmekle kalmayacak, bütün mazlum coğrafyalarda, Islam dünyasında lider olma, önder olma, ağabey olma rolünü de yitirecektir. Giderek itibar da kaybediyor şu an. 


Bugün Doğu Perinçek'i kılavuz edinmişiz ve Çin ile ilişkilerimizi Doğu Perinçek üzerinden kurmaya çalışıyoruz. Türk milletinde yüzde 0,25 dahi karşılığı olmayan bu siyasi kişilik tarafından yönlendirilen bu politika maalesef bir gün kazaya uğrayacak, Doğu Türkistan da kaybedecek, Türkiye de kaybedecek. 


Bir süredir suçluların iadesi anlaşması gündemde. Hatta Çin'den alınan aşıların gecikmesinin, gelmemesinin en önemli sebebinin bu anlaşmanın TBMM’ den geçirilmemesi olduğu iddiaları da var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşmede bu konu da gündeme gelmiş olabilir mi? Çin basınında bu konu ele alınıyor mu? 


Türkiye ile Çin arasında “Suçluların İadesi Anlaşması” 2017 yılında iki ülke devlet başkanları arasında protokol olarak imzalandı ve Adalet Komisyonu'nda bekliyor TBMM'de. 


Çin tarafı, 25 Aralık 2020'de tüm dünyaya bir mesaj yayımladı ve 26 Aralık'ta Çin Parlamentosu bu sözde “Terörle Mücadele ve Suçluların İadesi Anlaşması”nı meclisten geçirdi ve Çin Devlet Başkanının imzalayacağı açıklandı. Türkiye'den de bunun gereğinin yerine getirilmesi talep edildi. 


Biz de bu olay üzerine derhal bir açıklama yaptık ve dedik ki, “Bu bir ihanettir.” 


Türkiye, Çin'in bu ihanetine, bu kumpasına aldanmasın. Bu ikinci bir Boraltan olur ki ikinci bir Boraltan'ı bile yüze bile katlayabilecek bir ihanet olur. 


Çin Dışişleri Bakanının Türkiye ziyaretinde de kuvvetle muhtemel sözde “Teröre Karşı Mücadele ve Suçluların ladesi Anlaşması” ikili görüşmelerde gündeme gelmiştir. 


Çünkü Türkiye artık aşı, swap anlaşmaları, ekonomik destek, Çin'in Türkiye'deki yatırımları ve uluslararası birtakım ilişkilerde Çin'e bağımlı hale geldi. 


Batı ile ilişkilerinde güvensizlik yaşayan Türkiye'nin Çin'i, Rusya'yı ve İran'ı kendine müttefik olarak seçme alternatifi bugün Doğu Türkistan'da soykırım olarak kendini aksettirmekte. 


Bugün Türkiye, eli kolu bağlanmış durumda. Türkiye hiçbir dönemde, dış politikada bu kadar çaresiz ve bu kadar köşeye sıkışmış bir halde bulunmamıştı. 


Bugün Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımının asıl müsebbibi de bu ülkenin Türkiye üzerindeki etkisinin her geçen gün artmasıdır. Türkiye'yi adeta ablukaya almış olmasıdır. 
Ekonomik açıdan, siyasi açıdan ve elbette aşı açısından Türkiye'ye bir baskı uygulamaktadır. 
Böylece, sözde suçluların iadesi anlaşmasının imzalanması için Türkiye'yi adeta taciz etmektedir. 


Korkuyorum ve endişe duyuyorum ki; suçluların iadesiyle ilgili anlaşma gündeme geldiğinden beri, yaklaşık üç yıldır üç-dört bin Doğu Türkistanlı Türkiye'den Avrupa'ya kaçtı. Bunun vebali kime? Türkiye, bu çaresizlikten dolayı anlaşmayı Meclis'e getirip, “Hiçbir şey olmaz, biz iade etmeyiz” diyebilir ama siyasette kimseye güvenmem. Bu anlaşma eğer Meclis'ten geçer ve Sayın Cumhurbaşkanı da imzalarsa Türkiye'deki on binlerce Doğu Türkistanlı, sözde terörist suçlamasıyla Çin'e iade edilecek ve böylece bir katliama ortak olunacaktır. 


Cumhurbaşkanımız sık sık Boraltan”ı hatırlatır ve bunun bir facia olduğunu söyler. Oysa Çin'e iade anlaşmasının imzalanması Boraltan faciasından belki yüz kat, bin kat daha ağır bir ihanet anlamına gelecektir. 


Eğer gerçekleşirse, ben bu hatanın asla ve asla affedilmeyeceğini ve hiçbir zaman da bunun telafisinin mümkün olmayacağını ifade etmek istiyorum. 


Biz, bu anlaşmanın Meclis'e gelişini engellemek için bütün demokratik haklarımızı kullanacağız ve bu hatayı Türk milletiyle birleşerek bertaraf edeceğiz. Bu konuda endişe ve kaygı taşımıyoruz dersek doğru söylememiş oluruz. 


Serbest TV'de izlemek için: (https:/youtu.be/M2 pKt2Vbil) 
CHOMSKY'NİN EMPERYALİZM TARİFİ İLE İMTİHANI 


02 Şubat 2016 Salı- haksozhaber 


Chomsky'ye göre Amerika'nın İsrail ve Suudi Arabistan'a desteğinin, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının emperyalizmle ilgisi yok. 


Al Jazeera*den Mehdi Hasan'ın, dünyanın önde gelen entelektüellerinden kabul edilen Noam Chomsky ile iki bölüm halinde yayınlanan röportajının geniş bir özeti. 


Mehdi Hasan: ABD hükümeti şu anda Suriye ve Irak'ta IŞİD'i zayıflatıp yenmeye yönelik bir savaşın içinde. ABD öncülüğünde IŞİD denen bu acımasız, korkunç gruba karşı yürütülen bombardıman harekatını destekliyor musunuz? Desteklemiyorsanız, sizce IŞİD'i yenmek veya en azından bölge ve dönya açısından yarattıkları tehdidi azaltmak için ne yapılmalı? 


Noam Chomsky: Öncelikle, (IŞİD'in yaptığı] canavarlık. O konuda şüphe yok. Kökenlerini biliyoruz. ABD'nin Irak işgali neticesinde gelişti. Hassas bir sisteme balyozla vurursanız, her türlü soruna yol açarsınız. Bu da onlardan biri. Yüz binlerce insan öldü, mülteci haline geldi, ülke mahvoldu, belki içten içe kaynayan ama daha önce pek de var olmayan bir mezhep çatışmasının fitili ateşlendi. Bu ortamda da bir canavarlık diğerini izledi. Bunların en sonuncusu da IŞİD. 


Bir kaynağı daha var. Yıllardır aşırılık yanlısı cihatçı grupları finanse eden ve de kendi aşırıcı Vahabi/Selefi İslam anlayışını medreseler, camiler ve din adamları vasıtasıyla yayan, ABD'nin bölgedeki önde gelen müttefiki Suudi Arabistan. Tüm bunlar IŞİD'e yol açtı. 
Dolayısıyla ilk yapılması gereken şey IŞİD'i anlamak. Ve IŞİD'in cazibesinin nereden geldiğine ilişkin çok sayıda araştırma var. Görünen o ki IŞİD, aşağılanarak, itibarsız bir şekilde, hayatlarında hiçbir şey olmadan yaşayan, çoğunun İslam konusunda pek bir altyapısı 


olmayan, kimileri henüz yeni Müslüman olmuş (ki birçoğu akran baskısı ile din değiştirmiş) gençleri etkisi altına alarak, onlara onurlu bir hayat ve umut vadediyor. 


Mehdi Hasan: Yani "altta yatan sebeplerle mücadele edin, büyük resme bakın" diyorsunuz. 
Size katılıyorum. Birçok kişi de haklı olduğunuzu söyleyecektir. Fakat bu uzun vadeli bir operasyon. Kısa vadede, IŞİD toprakları elinde bulundururken, Ezidileri öldürürken, Kürt şehirlerine saldırırken onları nasıl durduracaksınız? 


Noam Chomsky: Diyelim ki Ezidileri öldürüyorlar. Ne yaparsınız? Ezidileri kurtaranları desteklersiniz - ki onlar da ABD'nin terör örgütleri listesinde. 


Mehdi Hasan: PKK. 
Noam Chomsky: Evet. Ezidilerin kurtarılmasından en başta onlar sorumlu. 


Mehdi Hasan: Peki ama Amerika bombalayacağız derse... Çeşitli Kürt grupları ile çalışıyorlar. 


Noam Chomsky: Bazılarıyla. 


Mehdi Hasan: Eleştirel bir isim olarak Amerikan Hava Kuvvetlerinin IŞİD'i alt etmek için Kürtlerle çalışmasını destekliyor musunuz? Merak ettiğim o. 


Noam Chomsky: Kürtlerle birlikte çalışmayı destekliyorum, evet. Rojava adı verilen Suriye'nin Kürt bölgesindeki Kürtleri destekledikleri ölçüde. Bölgelerini savundular. Bu koşullar altında olabildiğince kalkınıyor gibi görünüyorlar. Oldukça düzgün bir toplum. 
Suriye'nin diğer her şeyden son derece farklı. Kesinlikle desteği hak ediyorlar. 


Mehdi Hasan: Yani kimi sol isimlerin yaptığı gibi prensip olarak herhangi bir Batı ülkesi tarafından düzenlenecek hava saldırılarına karşı değilsiniz? 


Noam Chomsky: Ben mutlak bir pasifist değilim. Kimi zaman askeri güç savunma açısından meşrudur. 


Mehdi Hasan: IŞİD de onlardan biri. 


Noam Chomsky: Kürtleri IŞİD saldırılarına karşı korumak, evet, meşru. Ama neler olduğuna bakmanız lazım. IŞİD'den pek de farkı olmayan, müttefiklerimiz Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar tarafından desteklenen El Nusra Cephesi gibi başka gruplar da var. Kürtler, bunlara karşı da savunma yapmak zorunda. Ortada bi karışım var. 


Mehdi Hasan: Ama hepsi bu grupları desteklemediklerini iddia ediyor. Ahrar uş Şam gibi daha ılımlı İslamcı grupları desteklediklerini söylüyorlar. 


Noam Chomsky: Esasında El Nusra'yı desteklediklerine şüphe yok. Ahrar uş Şam da o kadar farklı değil. Türkiye bunları açıkça destekliyor. 


Mehdi Hasan: Farklı grup ve kesimleri destekleme konusuna gelince, Esed rejimi ile mücadele ederken aynı anda da IŞİD ve az önce bahsettiğiniz diğer gruplarla mücadele etmek 


sizce mümkün mü? Yoksa siz de Batı'nın IŞİD'i alt edebilmek için Esed'in arkasına geçmesi gerektiğini düşünenlerden misiniz? Yani ortada bir ehvenişer durumu var mı? 


Noam Chomsky: Esed rejimi canavar bir rejim. Ancak birbirine saldıran tarafların her ikisiyle birden savaşamıyorsanız, bu tutarsız bir strateji. Dolayısıyla çabanızı bir noktada toplamanız gerek. Esed rejimi konusunda ne yapılması gerektiği sorusunun bir yanıtı var. Bu yanıt Şam'ı bombalamak değil. Ortada tek bir yol var. Küçük bir ihtimal ama tek yol: Müzakere süreci. Ya müzakere etmeyelim, hepimiz birbirimizi öldürelim diyeceksiniz ya da müzakere masasına oturalım ve ne sonuç çıkacağına bakalım diyeceksiniz. 


Mehdi Hasan: Türkiye'den bahsettiniz. Türkiye son dönemde şehir merkezlerinde, turistleri hedef alan vb. birçok terör saldırısı ile sarsıldı. Bunların kimini IŞİD düzenledi, kimini PKK. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre önce size ismen saldırdı. Kendisinin tabiriyle sizin gibi sözde entelektüellere "Artık tarafınızı seçin. Ya Türk hükümetinin yanında olursunuz ya da terör örgütünden yana olursunuz" dedi. Siz de Erdoğan ve Türkiye'nin IŞİD'e yardım ettiğini söyleyerek yanıt verdiniz. Geçmişte de Türkiye'yi Kürtlere karşı bir terör savaşı yürütmekle suçlamıştınız. 


Noam Chomsky: [Erdoğan] şüphesiz Kürt nüfusa saldırarak korkunç, baskıcı eylemlerde bulunuyor. Adına ne derseniz deyin. 


Mehdi Hasan: Siz ne dersiniz? 
Noam Chomsky: Ben buna cinayet derim. 


Mehdi Hasan: [Erdoğan] katil mi? 


Noam Chomsky: Elbette. 90'lı yıllardaki korkunç politikaları yeniden oluşturan, son derece otoriter bir rejim. 90'lı yıllarda Türkiye, Türk hükümeti ciddi çapta devlet terörü uyguluyordu. 
On binlerce insan öldü, binlerce köy ve kasaba tahrip edildi. 


Mehdi Hasan: Takdir edersiniz ki Erdoğan da buna karşılık asıl kendisinin savaştığı kişilerin ciddi çapta terör ve cinayet eylemleri yürüttüğünü söyleyecektir. Buna ne diyorsunuz? 


Noam Chomsky: Esed de kendi bahsettiklerinin hakkında böyle diyor. Liderlerin ve devletlerin ne dediğini umursamıyorum. 


Mehdi Hasan: Ama ben size soruyorum. PKK'nın sivillere yönelik korkunç saldırılar gerçekleştirdiğini kabul ediyor musunuz? 


Noam Chomsky: Sivillere yönelik saldırılar düzenlediler, evet. PKK'ya askeri destek vermeliyiz demiyorum. Diğer yandan, IŞİD'e saldırmak, Ezidileri, Kürtleri kurtarmak istiyorsak, [PKK'ya] saldıracağız da diyemeyiz. 


Mehdi Hasan: Ehvenişer yani. 
Noam Chomsky: Bakın, şer listesi yapmak istiyorsanız, ABD ve İngiltere o listede herkesi 


geride bırakır. Evet, dünyada birçok kötü var. Ancak dünyayı var olduğu gibi ele almalıyız. 
Eğer Kürtleri savunmak istiyorsanız, Kürtlere saldıramazsınız. 


Mehdi Hasan: Diğerleri konusuna değinmişken, Erdoğan, bir süre önce bir Rus jetinin Türk hava sahasında vurulup düşürülmesi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir münakaşaya girmişti. Sizi eleştirenler, Putin'e karşı çok yumuşak davrandığınızı söylüyor. 
Örneğin, bir süre önce dediniz ki "Putin liderliğindeki Rusya'nın acımasız Suriye hükümetini desteklemesi yanlış olabilir, ama bu emperyalizm değil". Neden değil? Ve sol kesim neden Ortadoğu, Ukrayna ve diğer yerlerde Amerikan emperyalizmine karşı da, Rus emperyalizmine karşı değil? 


Noam Chomsky: Kusura bakmayın ama emperyalizmin bir anlamı var. ABD, Suudi Arabistan'ı desteklediğinde bu emperyalizm değildir. Acımasız ve katı bir hükümeti destekliyor olsa bile... ABD, İsrail'i desteklediğinde bu emperyalizm değildir. İsrail zulüm yapıyor olsa bile... Rusya, Şam'ı desteklediğinde bu emperyalizm değildir. 


Mehdi Hasan: Peki emperyalizm nedir? Siz nasıl tanımlıyorsunuz? 


Noam Chomsky: Gücünüzü fethettiğiniz devlet ve topraklara yaymak şeklinde tanımlayabiliriz. 


Mehdi Hasan: Yani Kırım'da yaptıklarından hareketle Rusya emperyalist değil mi? 
Noam Chomsky: Şam'ı fethediyor mu? 


Mehdi Hasan: Kırım'ı ilhak etmedi mi? 


Noam Chomsky: Kırım tamamen farklı bir mesele. İsterseniz bundan bahsedebiliriz. Ama önce başladığımız yere, jet olayına dönelim. Bu aşırı derecede provokatif bir hareketti. O uçak, Suriye'deki bombardıman görevine devam etmek üzere yoldayken Türkiye'nin iddiasına göre 17 saniyeliğine Türk hava sahasına girdi ve o sırada vurulup düşürüldü. Bu son derece tehlikeli bir hareket. 


Mehdi Hasan: Rusların yaptığı mı, Türklerin yaptığı mı? 

Noam Chomsky: Türklerin yaptığı. Bir Amerikan jeti kullanarak... Bu, büyük çaplı bir savaş çıkarabilecek türden bir şey. Peki sonuçları ne oldu? Beklenen şeyler. Rusya, bölgedeki askeri kuvvetlerini ciddi şekilde artırdı; gelişmiş füzeler yerleştirdi; füze kruvazörü yolladı. Böyle oyunlar oynanmaz. 

Mehdi Hasan: Peki Kırım topraklarının ilhakı? 


Noam Chomsky: Kırım'ın ilhakı bence suçtu, ama bunun bir geçmişi var. 


Mehdi Hasan: Emperyalist bir hareket miydi? Toprak alıp fethetme diye siz tanımladınız. 


Noam Chomsky: ABD, Suudi Arabistan hükümetini, İsrail'i, Guatemala'yı vb. 
desteklediğinde buna emperyalizm demiyorum. 


Mehdi Hasan: Ama toprak ilhakı varsa, toprak fethi varsa bunun emperyalizm olduğunu söylediniz. 


Noam Chomsky: Doğru, ama ne olduğuna bakmamız lazım. Kırım, Kruşçev tarafından Ukrayna'ya verildi, Kırım halkının iradesiyle değil. 


Mehdi Hasan: Ama bu 60 küsur yıl önceydi. Son yıllarda sınırlar teminat altındaydı. Yasal sınırlar vardı. 


Noam Chomsky: Doğru. O yüzden bunun bir suç olduğunu söyledim. Arka planda olan şuydu: 1991'de Sovyetler Birliği çöktüğünde yola ne şekilde devam edileceğine dair iki görüş vardı. Biri Gorbaçov'unkiydi. İşbirliğine dayalı, Brüksel, Moskova, Ankara gibi birçok merkez noktası bulunan bir Avrasya güvenlik sistemi kurulmak isteniyordu. ABD'nin görüşü ise farklıydı. NATO'yu genişletmek, askeri ittifakı Rusya sınırlarına kadar dayandırmak istiyordu. 


Mehdi Hasan: Dürüst konuşmak gerekirse, bölgedeki birçok ülke de demokratik olarak NATO'ya katılmak istedi. 


Noam Chomsky: Dürüstlük meselesi değil. Meksikalıların Varşova Paktına katılmak istediğini düşünün. ABD buna ne tepki verirdi? 


Mehdi Hasan: ABD'nin yaptıklarını savunan yok. Ben sadece Rusya'nın yaptıklarından bahsediyorum. Putin'den bahsetmek istiyorum. Sizce Putin sadece NATO'ya tepki mi gösteriyor? Yeniden Sovyet tarzı, güçlü bir Rusya yaratmaya dayalı, yayılmacı bir görüşü yok mu? Bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. 


Noam Chomsky: Bakın, Putin iyi bir adam değil. Onunla akşam yemeğine çıkmak falan istemem. 


Mehdi Hasan: Peki yayılmacı bir vizyonu var mı? 


Noam Chomsky: Putin'in hamleleri büyük ölçüde etkileşimli. Her iki tarafta da karşılıklı etkileşim içinde hamleler var. Birini seçip bu emperyalist diyemezsiniz. Bunlar etkileşimli hamleler ve tehlike arz ediyorlar. Bunun bir yanıtı var. Ukrayna tarafsızlaştırılabilir. Cevap budur. NATO'yu genişletme bahsi kapatılır. Ve Ukrayna'nın kendisi dahili açıdan çoğulcu bir ülke. Dolayısıyla tarafsızlaştırılabilir; hiçbir askeri ittifakı olmaz ve çoğulcu iç yapısı ile uğraşır. Bu bağlamda, Kırım kendi seçimini yapmalı. 


Mehdi Hasan: Peki size internette tartışma yaşadığınız nörolog ve liberal ateist yazar Sam Harris'i sorsam. Kendisi, ABD başkanı olarak, Müslüman birinin başkan olmaması gerektiğini söyleyen ve Suriyeli mültecileri köpeklere benzeten Cumhuriyetçi aday Ben Carson'ı size tercih edeceğini söyledi. Çünkü Harris'e göre Carson sözde cihatçı terör tehdidi ile karşı karşıya, siz değilsiniz. Liberal olduğunu söyleyen Hatris'e yanıtınız nedir? 


Noam Chomsky: Sam Harris ile ilgilenmiyorum. Kendisi sevmediği kişilere karşı histerik iftiralar atmakta, suçlamalarda bulunmakta uzman. Bu beni ilgilendirmiyor. Cihatçı terörü beni endişelendirmiyor mu? Harris'in endişelendiğinden çok daha fazla endişeleniyorum. O yüzden de bunun karşısında bağırıp çağırmamız değil, kökenine bakmamız, bununla ne şekilde başa çıkacağımızı bulmaya çalışmamız ve ona göre tepki vermemiz gerektiğini söylüyorum. Harris'i ciddiye almıyorum. Onun hakkında konuşmanın bir anlamı yok. 


Mehdi Hasan: Fakat kimileri de şu anda ABD ve Batı'da İslamofobinin yükselişe geçtiği bir ortamda yaşadığımız için Harris'i konuşmak gerektiği görüşünde. Sam Harris, Richard Dawkins ve merhum Christopher Hitchens gibi yeni ateistlerin İslamofobik olduklarını, işi neredeyse yobazca bir Müslüman karşıtlığına dönüştürdüklerini ve bunun da mevcut ortamda endişe verici olduğunu söyleyenler var. Bu görüşe katılıyor musunuz? 


Noam Chomsky: Onlardan bahsetmiyorum. Ama öncelikle bu söylenenlerin Richard Dawkins için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Christopher Hitchens'in son dönemleri için doğru olabilir. Harris ise sanıyorum bunu inkâr ediyor, ama söylediklerini okuduğunuzda görünen o. Bununla birlikte, İslamofobi sorunu elbette ciddi bir sorun, tıpkı Yahudi karşıtlığı sorunu gibi. Hatta şu anda İslamofobi çok daha kötü bir problem. Bir kere bize zarar veriyor. 
Suçlamalarla, fiziksel saldırılarla karşı karşıya kalan, düzgün bir hayat sürme imkânı ellerinden alınan, namuslu, onurlu insanlara yaptıklarının yanında, Batı'ya da zarar veriyor. 
İslamofobi, "Hepsini bombalayalım, balyozla ezelim" gibi önerilere yol açıyor. Son 15 yılda bunun nelere yol açtığına bakın. Teröre karşı küresel savaş diye bir şey yaşandı ve bununla mücadele için tek bir araç kullanıldı: Balyoz. "Hepsini ezin! Neler olup bittiğini anlamaya çalışmayın! Hepsini ezin!" mantığıyla hareket edildi. Sonuçta ne oldu? 15 yıl önce Afganistan'da küçük bir alan ile sınırlıyken, bugün dünyanın her yerine yayılmış durumda. 
Her balyoz darbesinde daha da yayılıyor. Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da, her yerde... Bundan ders alamıyor muyuz? "Yine balyozu indirelim, çünkü hepsi bizi öldürmek istiyor" mu diyelim? Evet, tepki vermenin bir yolu bu. Ama bunun mantıklı bir yolu da var ki konu hakkında bilgi sahibi Ortadoğu uzmanları bunu dile getiriyor zaten. Bu durumu akılcı bir şekilde ele almalısınız. Hem insanca davranmak için, hem de kendi güvenliğiniz için. 


Kaynak: Al Jazeera 
Yorumlar: Faik Kaynak / 08 Şubat 2016 


Makalenin ana teması, eski deyimle şöyle tarif edilebilir : 'TEMAŞA SANATI" Mehdi Hassan'ı tebrik etmek lazım. Çünkü; Chomsky'nin ağzındaki baklayı güzelcene çıkartmış... 
Chomsky'e hayatın anlamlılığını, ilahi düstur ve emirlerini indirgemeci ve kabul noktasında genellemeci bir mantıkla (Aristoles mantığı ) ille izaha çalışıyor. 

Söyleşideki en manidar olan cümle şu ' İslamofobi sorunu elbette ciddi bir sorun, tıpkı Yahudi karşıtlığı sorunu gibi. Hatta şu anda İslamofobi çok daha kötü bir problem. Bir kere bize zarar veriyor. Suçlamalarla, fiziksel saldırılarla karşı karşıya kalan, düzgün bir hayat sürme imkânı ellerinden alınan, namuslu, onurlu insanlara yaptıklarının yanında, Batı'ya da zarar veriyor. 
İslamofobi, "Hepsini bombalayalım, balyozla ezelim" gibi önerilere yol açıyor. Son 15 yılda bunun nelere yol açtığına bakın. Teröre karşı küresel savaş diye bir şey yaşandı ve bununla mücadele için tek bir araç kullanıldı: Balyoz. "Hepsini ezin! Neler olup bittiğini anlamaya çalışmayın! Hepsini ezin!" mantığıyla hareket edildi. Sonuçta ne oldu? 15 yıl önce Afganistan'da küçük bir alan ile sınırlıyken, bugün dünyanın her yerine yayılmış durumda. 
Her balyoz darbesinde daha da yayılıyor. Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da, her yerde... Bundan ders alamıyor muyuz? 

Resmen akıl yutulması yaşıyor bu adam, tüm batılı oryantalistlerde olduğu gibi! 

Selam ve dua ile... 


“ATATÜRK'ÜN KÜRT SORUNU DEĞİL, DİN SORUNU VARDI” 
17 Mart 2021 Çarşamba-haksozhaber 


“Andımız” tartışmaları basit bir metni sabah akşam tekrar edip etmemekten öteye Tek Parti ve Tek Adam ideolojisinin ülke ve toplumu ırkçı tezler etrafında hallaç pamuğu gibi savurup atmaya matuf politik hesaplara ışık tutuyor. 


Andımız tartışmasıyla birlikte tekrar zuhur eden hatta hiç bitip tükenmeyen Kemalizm ve ırkçılık tartışmalarına dair Prof. Dr. Zafer Toprak ile Radikal Gazetesi adına Ezgi Başaran'ın yaptığı röportajı okuyup tartışmakta fayda var. 


Zafer Toprak'ın "Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji" kitabı etrafında yapılan sohbet, dönemin ruhunu anlamak için kitapta yer alan bilgi ve belgeleri dikkatle okuyup analiz etmeyi gerekli kılıyor. 


Andımız tartışmasıyla birlikte tekrar zuhur eden hatta hiç bitip tükenmeyen Kemalizm ve ırkçılık tartışmalarına dair Prof. Dr. Zafer Toprak'ın daha önce Radikal gazetesine verdiği röportajı bugünkü tartışmalara da sunduğu katkı açısından aşağıda ilginize sunuyoruz... 


Atatürk'ün Kürt sorunu değil, din sorunu vardı 
Röp: Ezgi Başaran / Radikal (10 Nisan 2012) 


Prof. Dr. Zafer Toprak, 'Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji' kitabında Atatürk'ün 'antropoloji ilgisini' anlatırken "Cumhuriyet için hepimiz asimile olduk" diyor. 


Neden 

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Atatürk ilke ve inkılapları Enstitüsü kurucu yöneticisi Prof. Zafer Toprak bir süredir üzerinde çalıştığı kitabı bitirdi: “Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji’, çarşamba günü piyasaya çıkacak. Prof. Toprak, Atatürk'ün tarihçiler tarafından yeterince üstünde durulmayan entelektüel faaliyetlerine yoğunlaşıyor. Kitabı okuduğunuzda antropoloji ilgisinin bir ulus inşasında nasıl rol oynadığını, Türk tarih tezine nasıl dönüştüğünü, toplum mühendisliğinin teorik altyapısını mükemmel şekilde görüyorsunuz. İşin elbette bir de Dersim ve Kürt sorunu ayağı var. 
Kitabında son sözü söylemekten özellikle kaçınan Prof. Toprak'tan verdiği bilgileri bu röportajda yorumlamasını istedim. 


Atatürk'ün yeni insan yaratma sürecinde ne tür bir siyasi ve entelektüel teori var? 


İki fay hattı söz konusu; biri 1919... Atatürk'ün bir siyaset adamı olarak yeniden doğuşu. 
Tabii metaforik anlamda kullanıyorum doğuş sözcüğünü. İkincisi ise 1929... O tarihteki Büyük Buhran, Türkiye'yi tekrar muhasebe yapmaya sevk ediyor. O vakte kadar Türkiye Batı'ya öykünen bir ülke. Ama Avrupa'nın çözümsüzlüğe doğru yol aldığını da görüyor. Bir tarafta Bolşevizm, öbür tarafta faşizm, bir müddet sonra nasyonel sosyalizm... Atatürk şuna karar veriyor: Dışardan gelen tüm bu tehditlere karşı yeni bir vatandaş kimliği, yeni bir insan olgusu oluşturmak. Bu da kültür devrimini gerektiriyor. 


Kafasındaki yeni insan olgusu, Anadolu insanına ne kadar uyuyor? 


Ulus devlete sadık olan yurttaşlar oluşturmak istiyor. Her şeyden evvel bu yurttaşın geçmişle bağını koparması gerektiğini düşünüyor. 


Toplum mühendisliği yani? 


Tabii. Çünkü milli mücadeleyi kazanmış olsa da bu insan tipi zihinsel olarak hâlâ Osmanlı’ ya bağlı. O yüzden bana sorarsan Atatürk olmasa Cumhuriyet ve laiklik olamazdı. Halifenin simgesel olarak başta olduğu bir anayasal yapı, belki de bir meşruti monarşi olabilirdi. 


Atatürk yerine başka otoriter biri olsa... Yani burada Cumhuriyet'i getiren Atatürk'ün en önemli özelliği otoriterliği değil mi? 


Bir bakıma öyle tabii. Atatürk'ün kafasında güçler birliğine dayanan Rousseau-vari bir devlet modeli var. II. Meşrutiyet'e baktığımızda daha Montesguieu'yü anımsatacak bir yapıyla karşılaşıyoruz. Hürriyet ön planda. Oysa Cumhuriyet'le egemenlik kavramı öne çıkıyor. 
Meşrutiyet'te birey somut, Cumhuriyet'te soyut bireyle karşılaşıyoruz. 


Yeni insan olgusu yaratırken antropolojiye bu denli ilgisinin sebebi ne? 


Türkiye Milli Mücadele?yi kazanıyor ama Batı'nın gözünde hâlâ ikinci sınıf toplum. Batı ders kitaplarında Anadolu insanı sarı ırka mensup, Mongoloid olarak tarif ediliyor. Yani Batı'nın dışladığı bir insan tipi. Atatürk'ün antropolojiyi gündeme getirmesindeki birinci sebep, Batı'ya “Biz de sizler gibiyiz? diyebilmek. 


Ve bunun için insanların kafataslarını ölçen fizik antropolojiye yöneliyor değil mi? 


Bakın, Atatürk'ün ilgilendiği ve Türk tarih ve dil tezini tetikleyen fizik antropoloji aslında Nazi antropolojisine alternatiftir. Antropolojiye göre insan tipolojisinde iki tür kafa şekli var: Dolikosefal ve brakisefal. İddia şu: Avrupa'da uygarlığı temsil eden ari ırktır ve ari ırk dolikosefal kafa yapılarından oluşur. Nazi antropolojisi bu doğrultuda gelişiyor. Fakat Fransa ve İsviçre'de buna ırkların saflığından değil, birbirine karışmış olmasından söz eden bir alternatif teori oluşturuluyor. Avrupa'ya neolitik evreyi getirenler Orta Asya'dan göç eden brakisefaller. Ve bunlar dolikosefallerle karışıyor. Anadolu insanı da Batı literatüründe brakisefal olarak tarif ediliyor. Atatürk de bu tezi geliştirip Türk tarih tezine dönüştürüyor. 
Anadolu'dan geçip Avrupa'ya giden brakisefaller Türk'tü diyor. Bunu diyebilmek için de derin antropoloji araştırmaları yapılıyor Anadolu'da. 


Devlet kuran bir insanın bu kadar kafataslarıyla uğraşması tedirgin edici değil mi? 


O günlerde kafatası fizik antropolojinin temel girdisi... Bugün üniversitelerdeki biyolojik antropolojinin ilk evresini kafatası oluşturuyor. Amerika dâhil birçok ülkede kafatası ölçüyorlar. Atatürk kafatasıyla değil bilimle uğraşıyor... 


Afet İnan'a uğraştırıyor ama... 


Antropoloji çalışmalarıyla başlayan Türk tarih tezi tarihçilik alanında çok önemli bir atılım gerçekleştiriyor. 1930'lu yılların Türkiye'de disiplinlerarası düşünce yapısını belirleyen bir ıngiliz sosyalist tarihçi: H. G. Wells. H. G. Wells”le birlikte tarih anlayışı geniş bir zamana yayılıyor; geçmiş milyonlarca yıl geriye çekiliyor. İlginçtir, Nutuk'ta atıf yapılan tek yabancı isim H.G. Wells. Atatürk bir şekilde Wells'in “insanlığın Tarihi? adlı kitabını bulup okuyor. 


Bence bu kitap Türkiye'de tarihçiliğin dönüm noktalarından biri. Uhrevi nitelikteki Adem-Havva'dan başlayan tarih milyonlarca yıl geriye çekilerek dünyevi bir tabana oturtuluyor. 


Atatürk, evrim teorisiyle de ilgili... 


Tabii. O dönemde evrim teorisini gündeme getirmek ancak Atatürk'ün yapabileceği bir şeydi. 
Orta 1 Tarih kitabı, “Tanrıyı bulan, bunun sırlarını açan ve bugün hâlâ açmaya çalışmakta olan insan zekâsıdır” diye başlıyor. Bugün kolaysa, de bunu! Mantık kitaplarında, jeoloji, biyoloji kitaplarında Darwin var. Tarih kitapları Darwin'den esinlenilen “hayat zinciri'ne yer veriyor. 


Ama o öldükten sonra bu kısımlar kitaplardan çıkarılıyor, nasıl oluyor? 


Bu, dünyadaki tüm kültür devrimlerine özgü. Bir noktadan sonra belirli bir geri adım atılır. 
Kitapları aynı kişiler yazmasına rağmen 1938 sonrası Darwinist hayat zincirine yer verilmiyor. Türkiye'de bilimin temelleri 1930'larda atılıyor. 


Afet İnan, Atatürk destekli antropoloji anketi için Anadolu'da 64 bin kişinin kafatasını ölçmüyor mu? 


Hâlâ bilim adına bu tür ölçümler yapılıyor. Fizik antropoloji budur zaten. O dönemde bu tür ölçümler da son derece yaygın. Ve Afet İnan'ın yaptığı antropoloji anketi bilimsel manada çok övgü alıyor Avrupa'dan. Zaten o yüzden de 18. Uluslararası Antropoloji ve Tarihöncesi Arkeoloji Kongresi'nin Türkiye'de yapılmasına karar veriliyor. Türkiye bu sayede saygın bir yer ediniyor. 


Peki, Afet İnan sonra bu araştırmadan dolayı niye utanıyor? 


Utanmıyor ama antropolojinin farklı alanlara yöneldiğinin bilincinde. Türkiye'de de antropoloji giderek toplumsal ve kültürel alana kayıyor. Doktora tezinin kitaba dönüşmesi 
1947 yılını buluyor. Nazi Almanyası'nın çöküşü ertesi insanlar ırk meselesine mesafeli 
bakmaya başlıyor. Afet İnan da bu araştırmasını sahiplenmiyor. 


Atatürk antropolojiyi siyasi bir araç olarak nasıl kullandı? 


Türk devriminin Osmanlı'yla ve İslam'la mesafesini koruyabilmesi için İslam öncesine uzanması gerekiyordu. Antropolojik tezlerle bu yapılıyor. 30'lu yıllarda ulusu inşa eden faktörler arasında din yoktur. Hatta kitaba başka hiçbir yerde bulamayacağın bir detay da ekledim: Atatürk kendi insanlarımızın Arap çöllerinde telef olmasına infial duyuyor. “O topraklarda ne işimiz vardı” diyor. Ve Hz. Muhammed, 1930'larda artık Muhammed olmuş... 
Sıfatı kaldırılmış durumda. Ders kitaplarında da hilafet konusunda veryansın edilir. Bilimlerin kiliseyle, ya da dinle en uzlaşmaz olanı antropoloji. Antropolojik bilgi dini sorguluyor. 
Cumhuriyet'in ilk evresinde antropolojiyi devreye sokmadan laiklik güç gözüküyor. 


Bu antropolojik tezlerin Kürtler için anlamı nedir? 


Aslında o dönemdeki antropoloji tezlerinde etnisite yok. Türk de Ermeni de Kürt de brakisefal olarak anılıyor. Hatta birtakım Kürt enteleküelleri de “Biz de brakisefaliz, aynı soydanız” diyor. O dönemde Kürt sorunsalı etnik değil, antropolojik bir sorunsal. Yani dışlayıcı değil, kuşatıcı. Herkes ortak paydada birleşiyor. 


İyi ama problem ayrı bir halkı kafatasına bakarak Türk şemsiyesi altına koymakla başlamıyor mu? 


Elbette orada bir mühendislik var. Çünkü bir de milliyetçilikler çatışması yaşanıyor. Bir tarafta Atatürk var, diğer tarafta Kürt milliyetçisi Baytar Nuri. Bu asimetrik bir güç savaşı. 
Atatürk ve kadrosu bir devlet geleneğinden geliyor, Kürt hareketi ise daha protonasyonalist, yani ön-milliyetçi bir aşamada. Yazılı kültür son derece sınırlı. Ayrıca Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kürt kimliği reddedilmiyor. Kitapta bunun somut örnekleri var. Devletin yayınlarında Kürt aşiretlerine yer veriliyor. Ne zaman ki şeyh Sait çıkıyor, Kürt kelimesi tedavülden kalkıyor, “dağ Türkleri” geliyor. 


Asimilasyon başlıyor... 


Evet ama zaten Anadolu'nun her tarafı bu mühendislik yöntemleriyle Cumhuriyet'e entegre edildi. Benim atalarım kısmen Çerkesçe, Kumukça konuşurdu, ben tek kelime bilmem. 
Anlayacağın, hepimiz asimile olduk Cumhuriyet için. Ulus inşa etmek kolay değil. Dil açısından bakarsak da bugün konuştuğumuz Türkçe'nin yüzde 60'ı 1930'lu yıllarda yaratılmıştır. Ayrıca bütün ulus devletler bu yollardan geçmiştir. 


Atatürk'ün Kürt sorunu yok muydu yani? 


Dersim ve çevresine Osmanlı'dan itibaren 100 yıldır hâkim olunamıyordu. Ve rejim II. Dünya Savaşı öncesi yöreyi entegre etmekten yanaydı. Dersim harekâtının arkasında bu vardı. 
Anadolu'da yaşayanların her biri farklı coğrafyalardan göç etmişti. Cumhuriyet'in misyonu bu farklı unsurları bir potada eritmekti. 


Ama din sorunu vardı... 

Evet, Atatürk'ün Kürt sorunu değil ama din sorunu vardı. Dine epey mesafeli durduğunu söyleyebilirim. Yani anti-klerikal (din karşıtı) çizgi mönü zamanında değil, Atatürk zamanında başlamıştır. Bunu tarih tezlerinden ders kitaplarına kadar her yerde gözlemlemek mümkün. 

Kendisi dindar olmadığı gibi kimsenin olmasını istemiyor öyle mi? 

O dönemde asıl amaç halkı hilafet olgusundan koparmak. Ayrıca bu din karşıtlığı bize özgü değil, dünyada din çok yıpranmış durumda o günlerde. Bir tarafta Sovyet Rusya, bir tarafta ıspanya. 

İşte bu ters tepmedi mi ve dindar insanlar mağdur olmadı mı? 

Elbette çünkü insanların kültür kodlarını bastırıyor. Cumhuriyet'in o günkü koşullarda geniş kitlelere ulaşması olanaksız. Her şeyden önce coğrafya buna engel. Cumhuriyet'in propaganda araçları çok kısıtlıydı, maddi gücü yoktu. 


Atatürk'ün izlediği toplum mühendisliği bugün işler mi? 


Bu devirde mümkün değil çünkü çok daha kristalize bir birey kavramı var. Milli Mücadele 1912'de Balkan Harbi'yle başlamış 10 yıllık bir savaş. Anadolu 5 milyon nüfus kaybetmiş. 


Geriye fakir, okur yazar düzeyi çok düşük bir kitle kalmış. Bugün küresel dünyada yaşıyoruz. 
İktidarların gücü de daha sınırlı, er geç toplumun kontrol mekanizmaları devreye giriyor. 
Toplum mühendisliği denense de geri teper. 


ARSIZ LİBERALİZM 
12/02/2006- Ahmet İnsel-Radikal 


İnsanın zengin olanını sevdiğini açıkça söyleyen ve bugün dahi rahmetle anılan bir başbakanın attığı tohumlar büyüdü ve yıllardır ürünlerini veriyor. Bu özel sevgi Türkiye'de 1980'lerde dile getirildi. Ondan önce de, zengin olanların sadece zenginliklerine binaen muteber yurttaş olduklarına dair güçlü bir inanç elbette vardı. Servetin verdiği toplumsal güce dayalı ve Türkiye'ye özgü olmayan bu "saygı ve sevgi", genellikle iktisadi ve toplumsal alanda kendini açık biçimde hissettirir, buna karşılık siyasal alanda böyle bir sevgi ifadesine yer verilmemesine dikkat edilirdi. Gerçekte siyasetle para gücü arasında da çok yakın bir ilişki olmasına rağmen, bunun 1980'lere kadar bu açıklıkta dile getirilmemesini bir cumhuriyetçi riyakârlık olarak değerlendirmek mümkün. Nitekim "vizyon sahibi Özal" hayranları, onun bu sözlerini bir inancın samimi ifadesi, insanın yüreğindeki ile dilindekinin siyasette de bütünleşmesi olarak değerlendirmekten geri kalmamışlardı. Söz konusu şeffaflığın, özel mülkiyet rejimini, piyasa sistemini ve parası kadar gücü olmak "eşitliğini" dogmatik bir bütün olarak savunan bir ideolojinin, haklılığı konusunda duyduğu mutlak güven içinde, kalbindekini fütursuzca sergilenmesi eylemi olduğunu söylemek daha doğru olur. 
Nihayet Başbakan da 

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'nda "abi"sinin ve ondan esinlenerek hükümete yakın bir gazetenin başlattığı "bankada bir milyon doları olan siyasal lider" sataşmasının, AKP'nin kendi ayağına göz göre göre kurşun sıkmasına verilebilecek, yegâne değil ama en anlamlı örnek olduğunu bunu izleyen gelişmeler gösterdi. Önce kendi mal beyanının kendisi tarafından açıklanmasının kanunen yasak olduğunu iddia etme gafletinde bulunan, "birkaç Afrika ülkesi dışında" dünyada liderlerin mal beyanının açıklanmadığını söyleyerek, bilmeden veya önce doğru düzgün bilgilenmeden konuşma alışkanlığının mümtaz bir yeni örneğini sunan Başbakan, nihayet kendisinin ve eşinin mal varlıklarını açıkladı. Sanırım bunu yaptığı için kendisine herhangi bir dava açılmayacak veya iddia ettiği gibi, siyasal liderler bundan sonra daha fazla töhmet altında kalmayacaklar. 

Başbakan'ın mal varlığı, ilginçtir, Maliye Bakanı "ağabeyi"nin tarif ettiği siyasal lidere tıpa tıp uyuyor. Başbakan'ın bankada 1.5 milyon YTL nakit parası var. Bu 1 milyon doların üzerinde bir miktar. Bunlara ilaveten kendisi ve eşinin ibraz ettiği diğer taşınır ve taşınmazları, ki bunlar satılmadıkça gerçek değerlerinin hesaplanması her zaman ve her yerde sorunludur, ile bu malvarlığının tahmini miktarının 1.6 milyon YTL'yi bulduğunu görüyoruz. 

Ticaretle uğraşmış, bir dönem İstanbul belediye başkanı olmuş bir kişinin böyle bir malvarlığı edinmesi normal midir, değil midir tartışmasına girmeye gerek yok. Ne de bazı malların başkaları üzerinde gözükmesi ihtimalini hatırlatıp, taşınmaz malların değerinin düşük tutulduğunu iddia edip, beyan edilenin buzdağının görünen tarafı olduğunu ima etmek doğru bir tavır. Şüpheye neden olan kanıtlar elde olmadan ortaya bu tür laf atmak kolaydır, ama demokratik hukuk anlayışı iddia sahibinin iddiasına neden olan kanıtı da kendisinin vermesini öngörür. Suçlanan değil, suçlayan suçu kanıtlamak zorundadır. 

Kim daha zengin? 

Başbakan'ın malvarlığı ortaya çıkıp, ardından belli başlı siyasal parti başkanlarının malvarlıkları farklı kanallardan halkın bilgisine sunulduktan sonra, bu kez kim daha ve nasıl zengin karşılaştırması yapılmaya başlandı. Mahalle kahvesindeki veya misafir günündeki muhabbetin ciddiyet seviyesini aşmayan bu kıyaslamalar içinde, sanırım insanın yüreğini buz 


gibi yapan sözü AKP Şanlıurfa milletvekili Zülfikar İzol söyledi: "Başbakan'ın malvarlığını ben normal buluyorum, fazla abartılı bir şey görmüyorum. Normal bir vatandaş da nereden bakarsanız 1 milyon YTL çıkarabilir." 

Bilindiği gibi, Zülfikar İzol, Urfa'da etkili olan, Hilvan'dan Malatya'ya kadar uzanan İzol aşiretinin önde gelen bir üyesidir. Urfa sokaklarında dolaşırken İzol Zirai Tarım Ürünleri'nden 
İzol Petrol'e her yerde tabelaları karşınıza çıkar. Böyle bir aşiretin önde geleni olarak, 1 
milyon YTL nakit parayı fazla görmüyor olabilir. İzol Bey Türkiye'de "normal" bir yurttaş olarak tanımlanmayacak bir konumdadır. İzol Bey'in "nereden baktığını" tahmin etmek zor değil. Ama bu söz sadece bu kişinin baktığı yere özgü değil. Türkiye'de bu bakış AKP'nin bayraktarlığını yaptığı muhafazakâr-liberal yaklaşımın zihin dünyasının en önemli öğelerinden birini oluşturuyor. Zannedileceği gibi salt İzol Bey'e özgü değil. Aynı bakış açısına milliyetçi-liberal yaklaşımlar ve zaman zaman sosyal-liberal akımlar da sahip olmalarına rağmen, bu iki liberalizmde de "zengin duruşu"nun sergilenmesi konusunda biraz daha utangaç bir tavır görebiliyoruz. Türkiye liberal-muhafazakârlığı ise, bir yandan yoksul vatandaşlara himmet etmek gereğini ağzından düşürmezken, diğer yandan da vatandaşın normalinin 1 milyon YTL çıkarabilen kişi olduğunu samimiyetle düşünebiliyor. 

Bu liberal-muhafazakâr yaklaşımın Türkiye'de normal kabul ettiği vatandaş sayısı ne kadardır? Normal kavramı bir bütünün farklı değerlerinin ortalamasına yakın değerleri ifade eder. Bütünün uç değerleri ise anormal olarak tanımlanır. Türkiye'de halen servet dağılımı değerlendirmeleri tam anlamıyla yapılmadı. 2003 hane halkı anketlerinin sonuçlarından, dolaylı olarak servet dağılımı ile ilgili tahmin çalışmaları yürütülüyor. Genel olarak bilinen bir olgu, servet dağılımı eşitsizliğinin bütün ülkelerde gelir dağılımı eşitsizliğinden daha yüksek olduğudur. Gelir her yıl elde edilen bir akımı, servet ise bir stoğu ifade eder. 

Türkiye'de 2003 anketine göre yapılan son gelir dağılımı hesapları, Gini katsayısının 0.43 
civarında olduğunu gösteriyor. 1994 anketinde bu katsayı 0.45'di. Gini katsayısı 1'e doğru yükseldikçe eşitsizliğin arttığına işaret eder. 2003 anketini izleyen bazı uzmanların görüşüne göre, bu ankette faiz gelirleri iyi yakalanmadığı için ve faiz gelirleri arasındaki eşitsizlik büyük olduğu için, 2003 anketine göre ortaya çıkan Gini katsayısının gelir dağılımı eşitsizliğini olduğundan biraz daha küçük gösterme ihtimali var. Her durumda söz konusu olan, nüfusun en zengin yüzde 10'nun toplam gelirlerin yaklaşık olarak yüzde 37'sini aldığı bir durum. Yoksullar tarafından bakarsak, en yoksul yüzde 10'un toplam gelirler içindeki payının yüzde 2 civarında kaldığını gösteriyor. 

5 bin normal vatandaş 

Gelelim "normal vatandaş" konusuna. İzol Bey'in sözünü ettiği normallik, gelirle ilgili değil servetle ilgili. Servet dağılımının yukarıdaki gelir dağılımından çok daha kötü olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bunun tam ne kadar kötü olduğunu daha bilmiyoruz. Buna karşılık, "ha deyince, nereden baksan 1 milyon YTL çıkaracak" normal vatandaş sayısını bir ölçüde biliyoruz. BDDK'nın son yıllık raporuna göre, Aralık 2004'de Türkiye'de yerleşik olan gerçek kişilere ait, 1 milyon YTL'nin üzerindeki banka hesabı sayısı 5.186. Hemen belirtmeliyiz ki, İzol Bey'in normal vatandaş sayısı bunun elbette biraz üzerinde. Naktini bankada tutmayanlar, Türkiye'de değil yurt dışındaki bankalarda mevduat hesabı olanlar, altın gibi hemen nakde dönüştürülebilecek malvarlıklarına sahip olanlar bu sayıya dahil değil. Ama onların sayısını bilmemiz de mümkün değil. Buna karşılık, herkesin tüm parasını bir tek hesapta ve tek bir bankada toplamayacağını dikkate alarak, 250 bin-1 milyon YTL arasındaki mevduat sahibi gerçek kişi sayısını buna ilave edebiliriz. Bu konumda olan 24 bin 458 hesap var. Türkiye'de gerçek kişilerin toplam banka hesabı sayısı ise, 70,9 milyon. Bunların 69 milyonunda 10 bin YTL den daha az para var. İzol Bey'in "neresinden bakıp" kestirdiğini bilemediğimiz normal vatandaşıyla Türkiye'nin gerçek normal vatandaşı arasında küçük bir fark değil, dibi görünmeyen bir uçurum var. Bu bakma tarzının, bugün AKP yöneticilerinin önemli bir bölümüne, özellikle örgütün taşra teşkilatlarının siyasal-iktisadi ilişkilerine hakim olduğunu 


çeşitli vesilerle görüyoruz. Maliye Bakanı bu konuda bir istisna oluşturmuyor. 

Kabul etmek gerekir ki, bu zihniyet liberalizmin muhafazakâr, milliyetçi veya sosyal versiyonlarının üçünü de aşıyor. Nüfusun yüzde l'ine zar zor tekabül eden grubu "normal vatandaş" olarak gören anlayışı tanımlayacak yegane sıfat, arsız liberalizmdir. 


BİZİM MODELİMİZ "ILIMLI İSLAM" DEĞİL "LİBERAL DEMOKRASİ"DİR 
21 Mart 2004, Pazar-Mehmet Barlas- Sabah 


Türkiye'nin, dünyanın herhangi bir ülkesine veya bir siyasi coğrafyaya model olmasına, fazla takılmak doğru değildir. 

Hatırlayın... Pakistan'da darbe yapan her general, mutlaka "Kendime Türkiye'yi ve Atatürk'ü model olarak aldım" der. 

Veya Sovyetler dağıldıktan sonra ilan edilen Orta Asya Cumhuriyetlerine, Türkiye'nin demokrasisi, laikliği ve serbest piyasa ekonomisi ile model olacağı söylenilmişti. 1990'ların başında. 

Şimdi bu cumhuriyetlerin hemen hepsinde, "küçük Stalin"ler, despotçuluk oynuyor. 
Türkiye'de zaten, 1997'nin 28 Şubat post-modem darbesi ile, "Demokrasi modeli" olmaktan caymamış mıydı? 

Geriye kaldı bir serbest piyasa ekonomisi.. Şimdi Çin bile bu konuda model artık.. 

Doğu Avrupa'nın eski komünist ülkeleri, özelleştirmelerini tamamlamak üzere.. Hepsi yabancı sermaye cenneti. O kadar ki, bizim Türk girişimcileri bile yabancı sermaye olarak, oralara akıyorlar. 

Genlerimizdeki bilgilerle ne kadar "Biz bize benzeriz" desek de, ya birileri Türkiye'yi başkalarına model, ya da bizler kendimizi başkalarına örnek olarak göstermeyi sürdüreceğiz. 
Son olarak da bazı Amerikalılar, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) çerçevesinde, Türkiye'yi "Ilımlı İslam" modeline örnek olarak sunmaya çalışmıyorlar mı? 

Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da, haklı olarak, gazetecilerle Washington'da görüşürken "Hem laik devlet, hem de ılımlı İslam devleti birarada olmaz" demiş. 

Açık ve seçik söyleyeyim. 

Ben de aynı görüşteyim. Bunu daha önce de yazdım, söyledim. 

Büyük Ortadoğu Projesi ile, Amerika'nın bölgeye demokrasiyi ve şeffaflığı getirme çabası, iyi birşeydir. 

Ama mesela Irak'ta biliyoruz ki, bu demokrasi projesinin özünde, Şii Iraklılara ağırlık vermek bulunuyor. 

Yani Amerika, İslam'ın mezheplerinden giderek, demokrasiyi bulmaya çalışıyor Ortadoğu'da. 
Sovyetler'in Afganistan'ı 1979'da işgal etmesi ertesinde de, özellikle Suudi Vahabileri'ne dayanarak "Yeşil Çember"le komünizme karşı direnci örgütlemeye çalışmamışlar mıydı? 

O zamanlar destekledikleri Bin Laden'in El Kaide'si, gökten inmedi ki.. Taliban'ı kimler egemen kıldı Afganistan'da? 

Ama şimdi Suudiler'i, Ortadoğu'da demokrasinin düşmanı görüyorlar. Ellerinden gelse, Suudi petrolünü boykot edecekler. 

Demek istediğimiz şu. 

Türkiye'nin demokratik ve laik cumhuriyet modelinin, Amerika birilerine örnek gösterecek diye "Ilımlı İslam demokratik Cumhuriyeti'ne dönüştürülmesi, ne mümkündür, ne de akla yatkındır. 

Tabii ki bu, içeride Jakoben laikçilik edip, inançlara baskı uygulamayı veya başörtülü olanların eğitim haklarını kısıtlamayı gerektiren bir durum ifade etmez. 

İsteyen istediği gibi düşünür, inanır ve hatta "Siyasal İslamcı"da olabilir. 

Ama şiddet, baskı, terör yasaktır. 


Devletin bir din devleti olması isteğinin siyasal eyleme dönüşmesi halinde de, yasalar bunu zaten engeller. 

Yani Türkiye birşeye örnek olacaksa, Türkiye'nin örneğinin ve hedefinin "Liberal Demokrasi" olduğunu, Amerika da, Ortadoğu da bilmelidir. 

Neticede biz Avrupa Birliği'ne, "Ilımlı İslam"ı, "Ilımlı Katoliklik" ve "Ilımlı Ortodoksluk"la kaynaştırıp, uzlaştırmak için girmek istemiyoruz ki. 

Veya Başbakan Erdoğan, Avrupalı liderlerle birlikte olduğu zaman, "Aaa ne güzel. Bir Müslüman, Hıristiyanlarla pek alâ birlikte olabiliyor" diye sevinmiyoruz ki. 

Hukukun üstün olduğu, insan hak ve hürriyetlerinin kutsandığı, çoğulcu kıtasal bir demokrasinin, gelişmiş toplumlarından biri olmayı hayal ediyoruz. 

Bu modelde herkes, inancında ve ibadetinde özgürdür. 

Ama bu modelde, hiçbir dünyevi ve uhrevi gerekçeyle, kadın erkekten aşağı, bir ırk veya bir din diğerlerinden üstün olamaz. Asker de siyasete karışmaz. 

Bizim modelimiz budur. Amerika bu modeli değiştiremez. 


FUKARA TESELLİSİ: “GERÇEK İSLAM BU DEĞİL” 
08/01/2015- Nuray Mert- diken.com.tr/ 


Hatırlar mısınız bilmem, 11 Eylül faciasının ardından Türkiye'de İslami kesimlere dost, hatta, Yeni Şafak gazetesinde yazan liberaller ile İslamcılar arasında büyük bir tartışma yaşandı. 
Konu şuydu; bazı liberaller, “İslamcılar, Müslüman dünya, 11 Eylül katliamını yüksek sesle ve kesin bir dille eleştirmediler? diye bir eleştiri öne çıkar. Doğal olarak İslami kesim, bu eleştiriyi haksız buldu. 


“Doğal olarak” diyorum, çünkü ben de bu eleştirileri haksız buluyordum. Dindar 

kesime karşı önyargıların devreye girdiğini, dahası İslamcılık ile bu türden eylemlerin yan yana zikredilmesinin doğru olmadığını düşündüm. Düşünmekle kalmadım, yazdım, çizdim, söyledim, hatta bu uğurda kavgalara tutuştum. 


Hala benzer şeyler düşünüyorum. Ama artık, liberallerin ifade ettikleri sorunların da ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. 


Dünyadan bihaber çok bilmişler 


Nitekim, Paris katliamının detayları henüz karanlık, failleri, hedefleri henüz meçhulken, yine benzer bir tartışma tüm hızıyla başladı. Birileri, bu türden saldırıları, İslamcı/dindar kesimlerin hala ciddi bir şekilde sorun etmediğini söylüyor. Buna karşın, bu kesim bu türden eleştirileri doğrulayan söylem ve izahlarda ısrar ediyor. 


Bırakın İslamcıları, böyle bir ideolojik geçmişten gelmeyen Dışişleri Bakanı bile söze Batı'da yaşayan Müslümanların dışlanmasından girebiliyor. Diğer taraftan, İslamcı kalemler, 

yine “komplo”, yine “provokasyon”, yine “Batı'nın İslamı karalama oyunu” gibi hususları öne çıkarıyor. Dünyadan bihaber birtakım “çok bilmiş”ler saldırıyı uluslararası dengeler, stratejik planlarla açıklamaya girişiyor. 


Fukara tesellisi: “Gerçek İslam bu değil 


Evet, dünya bir gül bahçesi değil, bir sürü karanlık iş dönüyor, ama birçoklarının sandığı gibi, dünya bir büyük komplo teorisinin sahnesi değil. Batılılar, tüm kötülüklerin anası, Müslümanlar ise kanatsız melekler değil. 


“Gerçek İslam bu değil? mazereti ise fukara tesellisi. Zira İslam, tarihin her devrinde Müslümanlar İslam'dan ne anlıyorsa o şekilde tezahür ediyor ve bu tezahürlerin vebali de Müslümanların üzerine. 


Yani mesele din olarak İslam değil, Müslümanların dinlerinden ne anladığı veya “Müslümanların tarihi.” Bu tarih, modern safhasına gelmeden önce de, evliya-enbiya, hayır-hasenatla olduğu kadar, iktidar mücadelesi, melanet ve zulümle dolu. 


Dindar kesimin, bilhassa İslamcıların övünç kaynağı Osmanlı dönemi de dahil. Nitekim Alevilerin katline fetva veren, en parlak dönemin şeyhülislamı Ebusuud Efendi. Dindarlar, İslamcılar daha bu gerçekle bile hesaplaşmış değil. 


Gelinen nokta El Kaide ve IŞİD 


Modem tarihin ürünü İslamcılık tarihi de dayatmalara karşı insani ve dini bir isyanın tarihi olduğu kadar, Batı karşısında kör bir tepkiselliğin, düşünce fukaralığının, kirli siyasi ittifakların tarihi. İşte bu tarih geldi, El Kaide, IŞİD gibi noktalara vardı. 


Hala, “İslam bu değil, “Zaten bu tür örgütleri Batılı güçler üretti? bahanelerine sığınmak, ortada çok önemli bir sorun olduğunu görmezden gelmenin, örtmenin gerekçesi olmaktan başka bir şey değil. 


Evet, El Kaide'yi, ABD'nin Afganistan'da Sovyetlere karşı siyaseti besledi, büyüttü. Ama bu tek taraflı bir kirli iş değildi. Diğer taraf, zaten Soğuk Savaş döneminden itibaren, sabah akşam küfrettiği Batılı güçlerin yedek gücüydü. Bu konularda, daha önce de sayısız yazı yazdım. O karanlık tarihle yüzleşmeyen İslamcılık, ‘dindarlık’, dönüp dolaşıp “IŞİD Batı tezgahı? demekten öteye geçemiyor. 


Madem öyle... 
Madem öyle, ağız dolusu telin edin! İŞİD halifelik ilan edince, usul tartışmasına girişmeyin. 


Bir zahmet, “Böyle rezalet olmaz, kim bu insanlar, İslam’ı ağızlarına nasıl alıyorlar? deyin bakalım da görelim hava değişiyor mu değişmiyor mu? 


Madem öyle, gazetelerinizde, dergilerinizde El Kaide komutanlarına güzelleme yapmayın. 


“İslam? anlayışınız bu konuda tereddüte düşmenize neden oluyorsa, zaten sorun burada başlıyor veya “olay? burada bitiyor. Unutmayın, her Müslüman, İslam'ın temsilinden sorumlu. 


Mesele Batı'ya karşı güleryüzlü İslam icat etmek değil, insanlığa müjde olduğunu kabul ettiğimiz dinin insanlıkla ilişkisinin şu zavallı hale gelmesi. 


Kör öfkeden sade suya bir tirit teolojiye 


Müslümanlar, modern çağda dönüp dolaşıp, İslam'ı kör bir tepkisellik çerçevesinde kavramanın ötesine geçemedi. Bir kısmı, Batı karşısındaki eziklik ve kompleksinden aşırı bir Batı hayranlığı, diğer kısmı kör bir öfke üretti. 


İslamcılar dediğimiz ikinci kategorideki düşünce dünyasında baskın yaklaşım, sade suya tirit bir teoloji, modern bir radikalizm haline geldi. Hadi bir yanda bu yöne savrulma oldu, bunun karşısında ne var? Hangi düşünce dünyası, hangi estetik, insanlığın sorunlarına (bayağı nostalji dışında) hangi cevap? 


Asıl mesele burada. Radikalizm, bu fukaralığın bir tezehürü. 


Bırakın Batılıların ne oyunlar, ne hesaplar peşinde olduğunu, siz neyin peşindesiniz, insanlığa bir büyük ahlak öğretisi adına ne söylüyorsunuz? 


Neden, bir büyük değer buhranı içinde olan insanlık, aradığı soruların cevabını övündüğümüz dinde bulmuyor, hepsi körse, işiniz “ışık? olmak olmalı değil miydi? Mükellefiyet bu değil mi? Bunu yapmaktan aciz bir kalabalık küfrettiği Batı'nın ürettiği silahları kuşanıp birbirini dahi doğruyorsa, kusura bakmayın ama bu, her şeyden önce Müslümanların sorunu. 


Dönüp kendinizi bakın 


Farkında değil misiniz, insanlığa söyleyecek sözünüz olmadığı için, o sözden çok uzağa düştüğünüz için, şu veya bu çerçevede birileri Islam diye cinayet işleyebiliyor. 


Bırakın dünyanın kirli işlerini kendinize kalkan yapmayı, dönüp kendinize bakın. 
"GERÇEK İSLAM" VE İSLAMİ İKİ YÜZLÜLÜK 
20.07.2014- Radikal- Meçhul Muhayyil 


"Gerçek İslam" diye bir olgu peydah oldu; Müslümanlar bunu oturup düşünerek icat etmediler tabii ki, aksine, tamamen tepkisel olarak doğdu; dikkat ederseniz, ekseriyetle hali vakti yerinde, geçim sıkıntısı çekmeyen, İslami-burjuvanın dilinde pelesenk artık. E eşyanın da bir tabiatı vardır: şu an dünya üzerine bana tek bir insan gösteremezsiniz ki zengin ve güçlü olmasına rağmen, Batı'ya sırtını dönsün. Arayın bakın mesela o Arap şeyhlerine. Yeterince paran varsa, tatmini Batı'da ararsın. Ortadoğu, yeterince sıfırı olmayanların birbirini öldürmesi için cahil bırakıldığı bir coğrafyadır. İslam, zengin ve güçlü olanın hayatında ufak ve önemsiz bir detaydır yalnızca; bir maske, halka inerken suratlarına taktıkları... 


İşte bu orta ve üst sınıf, parayla tanışmış, gergin ve çaylak "Gerçek İslam" arayışındaki yeni nesil müslümanlar sanıyor ki, kimse hakikati söylemezse, hakikat saklı kalır. Görüyorlar ama farkına varmak ağır geliyor. İçinden çıkmak istemedikleri bir inkarı mesken etmişler. 
Rahatları yerinde. Klasik burjuva ikiyüzlüğünün ürünüler. Kısık sesle "Gerçek İslam" bu değil, diye fısıldıyorlar. Peki sorsan, "Gerçek İslam" için ne yapıyorsun? Sıfır; hiçbir şey yapmıyorlar. 19. yüzyıl Almanya'sında, ya bu işçilerin hali de çok kötü deyip, yatmak istediği bir kadına pırlanta alabilmek için işçilerin yevmiyesinden kesen o patron kadar vicdanlılar. 
"Gerçek İslam" diye bir fantazya yaratarak, yaşanan İslam'dan kendilerini soyutlayıp, sokaktaki müslümana hoşgörü ile bakıyorlar. O hoşgörü ki gücünü kendilerinden aşağıda gördükleri yaşanan müslümanlığın gün gelip de onlara meydan okuyabilecek duruma gelmesine duydukları korkuyla karışık nefretten alıyor. 


Yine de her şeye rağmen, insanların adı geçince akıllarına El Kaide, IŞID ve bilimum sakallı, silahlı ironi nedir bilmez, şaka nedir anlamaz, evde karısını kızını döven insanlıktan tek anladığı itaat ve tahakküm olan ruhsuz adamların geldiği, Allah-u Ekber nidalarıyla el kadar çocukların duvara dizip öldürüldüğü, dünyanın her gece akşam haberlerinde ibretle izlediği bir dinin içinde yer alan "Gerçek İslam" arayışına olumlu olarak bakardım, eğer bu, post- modern zengin müslümanların burjuva şımarıklıklarından öte bir itiraz olsa idi; ne var ki bu tavır bu hali ile mevcut sefaletin devamlılığını sağlamaktan ötesine hizmet etmiyor. İşte bu nedenle, anlatmak lazım "Gerçek İslam" diye bir şeyin olmadığını. 


Sizin "Gerçek İslam" dediğiniz, cebine para girince Batı medeniyeti ile tanışan müslümanların "bu kötülük din olamaz" diyen vicdanıdır. 


"Gerçek İslam" kendi seçimi olmamasına rağmen bir gün ait olduğunun farkına vardığı kimliklerin caniliğini, kötülüğünü ve fakirliğini gören müslümanın hakikat ile baş etme çabasıdır. 


"Gerçek İslam" iletişim araçlarıyla Batı'ya uyanan müslümanın kendi sefaletini görüp dinini reddedemeden dindar kalma çabasıdır. 


"Gerçek İslam" Batı medeniyeti karşısında aşağılık kompleksi karakterinin özü olmuş entelektüel müslümanın hayatta kalma, bu dünyada ben de varım, deme çabasıdır. 


"Gerçek İslam" bir varoluş çığlıdır. Azami miktarda okumuş, dünyada olan bitenin bilincinde, egosunun farkına varacak kadar da kendini geliştirmiş müslümanın Batı'dan intikam alma çabasıdır. 


"Gerçek İslam," İslam aleminin bugün geldiği sefil duruma karşı konulmuş bir tepkidir; ve tarihsel hiçbir temeli yoktur. İslam tarihinde hiçbir dönem yoktur ki, müslümanlar, kendi fikirleri ve hayatı olan bağımsız ve özgür bir kadın ile, dinsiz kendi erdemleriyle bir hayat kurmuş bağımsız ve özgür bir insan ile barış içinde birlikte yaşamış olsun. Sizlerin bugün Batı'da görüp öne sürdüğünüz "Gerçek İslam" böyle bir hayat ise, bunun referansını ne Osmanlı'da bulabilirsiniz ne Perslerde ne de Araplarda. Yaşayan milyonlarca müslümana inat, İslam'ı neyin "Gerçek" kıldığını biliyor olmanızın cüretini maalesef bilinçli cahilliğinizden alıyorsunuz. Sizin İslam'da eksik gördüğünüz o "Gerçek"lik, tamamiyle modernizmin, Batı medeniyetinin bir ürünü iken; modernizme isyan eden bir tepki paradigmasından ötesi olmayan yaşayan İslam'ı siz Batı'nın 400 senede geldiği noktanın başlangıcı noktası olarak görüyorsunuz. Ben şaşkınım: Bu nasıl bir cahil cesaretidir, bu nasıl bir ikiyüzlülük, nasıl bir ikinci sınıf burjuva ahlakıdır? 


Söyleyecek çok şey var ama belki şu basit gerçeği bu halka linç edilmeden, hapse tıkılmadan anlatarak başlamalı: Dünyada milyarlarca insan yaşıyor ve bu insanların hepsi inanın müslüman değil; dahası olmak zorunda da değil. 


"Gerçek İslam" sizin itaat erdem belletilmiş bilinçaltınızdan başkası değil. 


"Gerçek İslam" sizin babanıza, atanıza, yanlışa isyan edememe korkaklığınız ve hakikate gözünüzü yumarken aslını ben bilirim malumatfuruşluğunuzdan ötesi değil. 


"Gerçek İslam" sizin geleneğinizi IŞID'a, fazla güzel olduğu gerekçesi ile İran'da bir kadını meclisten atan o sapıklara bırakan pespayeliğinizden ötesi değil. 


Siz cebinizde paranız, "Gerçek İslam" fantazyası ile vicdan mastürbasyonu yapacaksınız diye, bu coğrafyada sokak ortasında alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde insanların kafası kesiliyor, küçücük çocuklar bombalarla onlarca parçaya ayrılıyor. 


Batı'nın umurunda bile değil. Onlar hayatını kurmuş, Hıristiyanlıkla çevrelediği kıtasında cenneti yaratmak gibi bitmez bilmek bir uğraş içindeler; bugüne kolay gelmediler, 80 yıl önce birbirlerini kesiyordu - bedelini ödediler. 


Biz ne yapıyorsak kendimize yapıyoruz. Suçu aynaları yok ettiğimiz bu tımarhanede istediğimiz yerde arayalım, yine ölen biz olacağız; yine bizim çocuklarımız dünyaya ziyan olmak, küçümsenmek, aşağılanmak için gelecek. Hep birlikte tribünlerde biz "azgelişmişlere" ayrılmış etrafı tel örgülerle örülü bölümde birbirimizi katlederken, sahada tarih yazanları izleyeceğiz. 


Neden, çünkü siz vazgeçmeyeceksiniz, "Gerçek İslam" bu değil demekten, korkaklıktan, cehaletten ve görmezden gelmekten. 


Neden, çünkü siz devam edeceksiniz, bu deliliğe bir dur demek isteyen kim varsa ateist, dinsiz, ajan, Yahudi, Ermeni diye damgalamaktan. 


Mütemadiyen merak ediyorum: Biz ne günah işledik de insan onuru nedir bilinmez bir medeniyetin içine doğduk? 


Ben İsveç gibi "kusursuz" bir coğrafyada doğmamış olmama değil, Türkiye gibi "umutsuz" bir geleneğin içinde doğmuş olmama üzülüyorum. 


Ben, insanların özgür olmadığı değil, özgürlüğün bilincinin dahi olmadığı bir coğrafyada doğmuş olmama üzülüyorum. 


Ben mücadele etmek zorunda olduğum bir ülkede doğmama değil, mücadele dahi etmenin yanlış olduğu, mücadele edenlerin dışlandığı, artık oraya ait olamadığı bir ülkede doğmuş 


olmama üzülüyorum. 


Ben yüzlerce sene sonra tek gelebildiği yer "Gerçek İslam" olan müslümanlığın kimliğimin değiştiremeyeceğim bir parçası olmasına üzülüyorum. 


Devam edin, "Gerçek İslam" yalanlarınıza; bu iki yüzlülüğe.. Sanki kimse bilmiyormuş gibi 


yaşamaya devam edin bu ülkede insanların dindar ve milliyetçi olmalarının tek nedeninin başka şanslarının olmaması olduğunu. Devam edin, rol yapmaya: inanmadığınız ne varsa ibadet etmeye, sevmediğiniz kim varsa tapmaya, güldüğünüz ne varsa ağlamaya.. Dünya tarihi, herhalde, Türkiye halkı kadar sahte bir kalabalık görmemiştir.. 


Siz hiç vazgeçmeyin "Gerçek İslam" diye kısık sesle kendinizi tatmin etmeye, yarın yine Ortadoğu'da bir yerlerde küçük bir çocuk ölecek, hayatı boyunca özgürlük nedir bilmemiş masum bir kadın dayak yiyecek, ve milyonlarca insan sırf Ortadoğu'da doğmuş bulundu diye dişlerini sıkıp bugün de geçsin diye dua edecek. 


Yaşanan yüzlerce yıllık tarihe ve yaşayan milyonlarca müslümana inat, ama yine de "Gerçek İslam bu değil", değil mi? 


Gittiği yere kadar gider artık. Sonsuza kadar bu delilik süremez ya. 
FELSEFE MÜSLÜMANI SAPTIRIR MI? 
Mustafa Akyol-09 Eylül 2013 Pazartesi 


Son 10-15 yıl içinde, “din” temalı düzinelerce uluslararası toplantıya katıldım. Çoğunda dikkatimi çeken bir nokta, Batılı din adamlarının birikimi oldu. İster Hıristiyan olsun ister Yahudi, baktım ki adamlar sadece kendi dinlerini iyi bilmekle kalmıyorlar; felseye, bilime ve sosyal bilimlere de epey hakimler. Hatta bazıları İslam'ı dahi iyi biliyor, onun için kayda değer sorular, eleştiriler (bazen de övgüler) dile getirebiliyorlar. 


Buna karşılık bizim Müslüman dünyadan gelen din adamlarına baktığımda, bazı takdire şayan istisnalar hariç, aynı birikimi bulamadım. Aksine, gördüm ki, sadece kendi dinini bilen, onu da dar bir fıkıh bilgisinden ibaret sayan din adamlarımız çoğunluktadır. Ürettikleri fikir, söylem ve vizyon da ona göre dar olmaktadır, haliyle. 

Bu entelektüel uçurumun sebebi ise kuşkusuz “dini” değildir. Yani Hıristiyanlık ve Yahudilik'in İslam'a üstün olması değildir asla. Sebep “dünyevi”dir: Batı medeniyetinin bizim dünyaya karşı son üç-dört yüzyıldır süren siyasi, ekonomik, kültürel ve entelektüel üstünlüğüdür. Dahası, Türkiye'de olduğu gibi dini geleneği bastırıp fakirleştiren yerel istibdadlardır. 

Bu durumu tersine çevirmek istiyorsak yapmamız gereken de aşikardır: Hem kendi dinini, hem de felsefeyi, bilimi, sosyal bilimleri iyi bilen din adamları yetiştirmek. Yani, sadece “akademisyen” olan ilahiyatçıları değil, “din adamı” olan imam ve vaizleri dahi “seküler ilimler”le donatmak. 

Ashabı kiram 

Bu vurguyu, “ilahiyat fakültelerinde felsefe derslerinin azaltılması” meselesi üzerine yapıyorum. Bu konuda yazdığım son eleştiri üzerine pek çok ilahiyat hocasından destekleyici ve açıklayıcı mesajlar aldım; kendilerine müteşekkirim. 

İktidar partisindeki bazı vekillerin de bu “felsefesiz ilahiyat” eğiliminden rahatsız olduğunu görmek ise beni sevindirdi. 

Peki ama İslam dünyasının yakıcı ihtiyacı “daha fazla birikim” iken, niçin tam da bunu baltalamaya çalışan bir eğilim var? 


Çünkü bu eğilimin arkasında bir “zihniyet” var. İnternette açtığı “fetva” sitesinde “hocam, İslam'da felsefe var mıdır, bir Müslümanın felsefeye ilgi duyması caiz midir?” sorusuna şu cevabı veren muhterem bir zatın sergilediği zihniyet: 

“Örnek nesil ashabı kiramdır. Onlar da felsefenin ne olduğunu bile bilmeden Rablerine kavuştular. Daha sonra felsefe ve kolları içimize girdi. Başımıza ne geldi ise de ondan sonra geldi zaten.” 

Bu mantıkla, ashabı kiram, yani ilk Müslümanlar tarafından bilinmediği için, fiziğe, kimyaya, elektroniğe veya sosyolojiye de gerek olmamalı! 

“Filozof? ateist midir? 

Sanırım bu yaygın “felsefe alerjisinin bir sebebi, felsefe denince hep “materyalist felsefe”nin akla gelmesi, “filozof” kavramının “ateist” gibi algılanması. 

Oysa gerek Batı gerekse Doğu felsefesinde İslam'ın esaslarına paralel sonuçlara varan nice damar vardır. Bunları bilmek, imanı zayıflatmaz, güçlendirir. Daha rafine hale getirir. 
Çünkü, felsefe, dinin “vahiy” yoluyla cevapladığı soruları “akıl” yoluyla aramak demektir. 
Kur'an'a göre ise bu iki kaynağın aynı noktada buluşması kaçınılmazdır. (İnsanı saptıran “akıl” değil, “heva”dır Kur'an'a göre. Yani hırs ve tutkulardır.) 

Bunu göz ardı ederek felsefeyi “tehlike” sayanlar, “fazla akledersek imanımız gider” demiş oluyorlar. Yani düşünmeye değil, düşünmemeye dayalı bir din anlayışı savunuyorlar. 

Bu anlayışın, entelektüel bir sıçramaya ihtiyaç duyan Müslüman dünyayı tam aksine dumura uğratacağı açıktır. O nedenle YÖK, felsefe derslerini azaltmak şöyle dursun, artıracak bir reform yapmalıdır ilahiyat fakültelerinde. 


FELSEFESİZ İLAHİYAT 
Mustafa Akyol -04 Eylül 2013 Çarşamba 


Türkiye'nin ilahiyat fakültelerinde artık “felsefe” öğretilmeyecek mi? 
Yani, “dini ilimler”i öğrenenler, la-dini fikirlerden habersiz mi kalacak? 


Son günlerde tartışılan bir mesele bu. Olanı anlamak için hem ilahiyatçı hem de fakülte idarecisi bir dostumu aradım. “Çıkan gürültüye değecek kadar büyük bir değişiklik yapılmadı aslında” dedi. Yapılan değişiklik, eskiden zorunlu olan Felsefe Tarihi dersinin seçmeli hale gelmesinden ibaretmiş. İslam Felsefesi, Din Felsefesi ve İslam Sosyolojisi dersleri ise korunmuş. 


Ancak aynı dostum, bunun iç tartışmalardan sonra bulunan bir “orta yol” olduğunu da söyledi. “Felsefe derslerini ilahiyattan tümüyle çıkarma” yönünde bir eğilim varmış bazı YOK üyelerinde. Ama buna itiraz edenler olunca bir ara formül bulunmuş. 


“Peki niçin böyle bir eğilim var” diye sordum. 


“Felsefe okuyunca kafaları karışır, modernist olurlar diye düşünülüyor” dedi dostum. 
Hatta aynı endişe yüzünden, ilahiyat mezunu öğrencilerin yurtdışında master ve doktora taleplerine de taş konmuş. “Batıya gidip okurlarsa kafaları karışır” mış çünkü. 


Bunu duyduğumda ise hem Türkiye'nin hem de Müslüman dünyanın geleceği adına biraz üzüldüm, endişelendim. 

Niçin mi? 

Karışmayan kafalar 


Müslüman dünyanın en görkemli devrinin 7 ila 13. asırlar olduğu yaygın bir kabuldür. Çünkü bu dönemde, İslam bayrağı altında nice bilimsel, sanatsal, teknolojik, hukuki, fikri başarıya imza atılmıştır. 


El-Cabir “cebir”i, El-Harezmi “algoritma”yı geliştirmiş, El-Mevsıli ilk katarakt ameliyatını yapmıştır. Nitekim bizler de bu “ilim öncüsü Müslüman alimler”le iftihar eder, isimlerini tesislerimize verir, mesela Ibn-i Sina hastaneleri açarız. 


Ancak sıkça atladığımız bir detay vardır: Söz konusu Müslüman alimlerin sırrı, sadece Kur'an'ın verdiği ruh ve vizyon değil, aynı zamanda o devrin farklı kültürlerine ve bilgi kaynaklarına vakıf olmaktır. Başta Eski Yunan olmak üzere, Bizans, Yahudi, Mısır, Pers ve Hint'ten gelen bilgileri öğrenmiş, özümsemiş ve o sayede hepsini aşabilmişlerdir. 


Bu arada çoğunun “kafası karışmış”tır da tabi. Aristo kozmolojisi ile “yoktan yaratılış”ı nasıl uzlaştıracaklarını düşünüp durmuşlardır mesela. Ama tam da o sayede entelektüel bir dinamizm ortaya çıkmış, sorular cevapları, cevaplar fikirleri üretmiştir. 


Fakat 13. asırdan sonra bu dinamizm yavaşlar ve durur. Müslümanlar yeni şeyler keşfetme çabasından vazgeçer, “nakil”le yetinmeye başlar. Bu sayede de artık kimsenin kafası karışmaz. Ama hiçbir yeni fikir ve icad da çıkmaz. 


Aynı sıralar kafası çokça karışan Avrupa'da ise felsefe, bilim ve teknoloji hızla ilerler. Bu sayede müthiş güçlenen Batı, sonunda emperyalizm formunda kapımıza dayanır. 


İman ve tahkik 


Bence bu tarihsel süreçten çıkan sonuç, “dışa açılmanın gerekliliği”dir. İçe kapanmanın, kendi yağımızla kavrulmanın sonucu, durağanlık, donukluk ve geri kalmışlıktır çünkü. 


“Varsın öyle olsun, yeter ki imanlar kurtulsun” diye düşünenler olabilir. Oysa bence savundukları kapalılık, sadece dünyevi terakkiye değil uhrevi imana da zarar veriyor. Çünkü tartışılmayan, sorgulanmayan, seküler bilimlerle yüzleşip kendini savunmayı öğrenemeyen bir iman, yeterince “tahkiki” olamıyor. Rakip görüşlerle karşılaşınca da zayıf, sathi ve özgüvensiz kalıyor. Ya öfkeye kapılıyor ya vesveseye. 


İhtiyacımız, dünyayı bilmediği için değil, bildiği için Müslüman olan zihinlerdir. Bu da, “safi gençlerin aklını korumakla” değil, onları hem İslami hem seküler kaynaklara vakıf kılmakla olur. 


Bediüzzaman Said Nursi gibi vizyon sahibi alimlerin daha bir asır önceden gördüğü bu yakıcı ihtiyacın bugün küçümsenmesi ise akıl alacak iş değildir. 


FELSEFE İLAHİYATÇININ NE İŞİNE YARAR? 
By Ilhan Kutluer-27 Temmuz 2013- http://www.ilhankutluer.net/?p-357 


Bilirsiniz hatırlamak haz verir. Bilgisayar arşivimi gözden geçirirken rastladım bu dosyaya. 
“Felsefe İlahiyatçının Ne İşine Yarar?” konulu bir toplantıda yaptığım konuşmanın takibi için hazırlamışım. Konuşmamın tarihi 3 Ocak 2008. İlahiyat-Felsefe ilişkilerinin ülkemizde hep canlı kalan bir gündemi olduğundan, paylaşmak istedim. 


I.Felsefe İslam entelektüel geleneğinin marjinal bir olgusu değil, kelam ve tasavvuf ile birlikte mütemmim cüz'üdür. Marjinallik vurgusu bir söylemden ibarettir ve İslam düşünce tarihinde bu söylemi paylaşanlardan bazı önemli simalar felsefi olduğu açıkça ifade edilmemiş olsa da bir şekilde felsefi fikirlere sahip olmuşlardır. Bir temel felsefeye sahip olmak felsefe kelimesi kullanıldığında tüyleri diken diken olan entelektüellerin de kaçamayacağı bir durumdur. Bu vesileyle belirtelim ki bir ilahiyat talebesi olarak kendi temel felsefemizin ne olduğunu anlamak ancak felsefe hakkında aydınlanmakla kavranacak bir husustur. 


2.İslam entelektüel geleneğimizde müslüman filozoflar felsefeyi hikmet ve ilim olarak kavrarken bazı din bilginleri (ulema) bunun tam zıddına olarak sapkınlık (ilhad) ve katmerli cehalet (sefeh) olarak tanımlamıştır. Bu aleyhtar nitelemeler İslam felsefesinin gerçek mahiyeti ve tarihsel başarısı ile kolayca örtüştürülemez. Bu yüzden İslam dünyasındaki o veya bu nispetteki felsefe aleyhtarlığının temel sebepleri üzerinde çalışmayı herkesten önce İlahiyatçı iş edinmelidir. Bu çalışmayı sağduyuyla sürdürmenin en emin yolu felsefeyi felsefe aleyhtarlarının metinleri üzerinden değil, bizzat filozofların özgün metinleri üzerinden kavramaya çalışmaktır. 


3.“elFelsefe” İslam entelektüel geleneğinin mütemmim bir cüzü olmakla kalmamış, kavramsal, terminolojik, metodolojik ve teorik planda İslam düşüncesinin kurucu etmenlerinden biri olmuştur. Bunu büyük sentezlere ulaşmış ünlü din bilginlerinin eserlerinden felsefi terim, yöntem ve teorik yapıları çıkardığımızda geriye ne kalacağı sorusunu cevaplamakla rahatlıkla anlayabiliriz. 


4.Her şey bir yana üretilen felsefi birikim ve ardından gelen özgün çabalar, İslam medeniyetinde bilim geleneğinin kurulmasında başlıca rolü oynamıştır. Açıkçası klasik İslam çağında bilim tasavvurunun gelişimi İslam filozoflarının çabalarıyla gerçekleşmiştir. Çünkü İslam entelektüel geleneğinde “el-felsefe”nin hakiki işlevi İslam kültür coğrafyasında bir “bilim” geleneği kurmaktır. Nitekim önceleri bilgi anlamına gelen el-ilm teriminin “bilim” anlamına gelmesi filozofların ilk kez bilim tasnifleri yapması, bilimsel araştırma yöntemleri geliştirmesi ve bizzat bilim üretmesiyle mümkün olmuştur. İslam bilim tarihinin İslam felsefe tarihinden bağımsız biçimde ele alınamıyor olması bunun en temel göstergesidir. 


5.İlahiyatçı için bundan daha dikkat çekici olanı şudur ki, dini ilimlerin de konusu (mevzu), temel kavramları (mebadi) ve başlıca problemleriyle (mesail) temel bir ilmi metodolojiye kavuşturulma süreci bu ilimlerin felsefe ve mantık disiplinlerinden alabildiğine istifade edilmesi sayesinde mümkün olmuştur. Kelam ilmi başından beri felsefi bilgiyle imtizaç ederek kendi gelişimini ortaya koydu. Doktriner tasavvuf metafiziği felsefi birikime kesinlikle kayıtsız kalamadı. Fıkıh Usulü dahi metodolojik gelişiminde mantık terimlerine başvurmak durumundaydı. 


6.Çünkü Felsefe (ve mantık) tefsir, kelam, tasavvuf ve fıkıh usülü İslam medeniyetinin gelişme süreci içinde son derece karmaşık ve ilk bakışta hemen fark edilmeyen bir ilişkiler kanaviçesi ortaya koymuştur. Dolayısıyla bir ilahiyatçı için hayati öneme sahip dini ilimlerin gelişimini izlemek, açıklamak ve yorumlamak çabası daima İslam medeniyetinde ortaya konan felsefi birikimin farkında olmayı zorunlu kılmaktadır. Bir ilahiyatçı, söz gelimi iyi bir kelam tarihçisi olacaksa iyi bir felsefe tarihçisi olmak zorunda olduğunu fark etmelidir. 


7.İslam felsefe geleneğinin tarihsel başarısını evrensel anlamıyla iyice kavramak için İslam filozoflarının Latin Ortaçağı'na felsefi ve bilimsel alanda yaptığı derin etkileri de hatırlamak lazımdır. Dünya medeniyet tarihi en kayda değer ikinci tercüme faaliyetini Arapça'dan Latince ve İbranca'ya yaptığı tercümelerle ortaya koymuştur Batı ve İslam dünyası ilişkilerinin entelektüel tarihini keşf etmek ilahiyatçı için önemli ise —ki öyledir- İslam filozoflarının Ortaçağdan modern zamanlara uzanan etkilerini bilmek son derece önem taşımaktadır. Çünkü ilahiyatçı için İslam hem bir din hem de bir medeniyettir. 


7.Modem zamanlar söz konusu olduğunda felsefenin modern dünyanın inşaımda çok önemli roller üstlendiği bilinmektedir. Gerek modern Batı medeniyetinin tarihsel gelişimi gerekse çağdaş durum anlaşılmak zorunda ise —ki ilahiyatçı için bu böyledir- modern felsefe okumaları hayati önem kazanmaktadır. Modern felsefenin ortaya koyduğu birikim ve deneyim çağdaş ilahiyatçının asla kayıtsız kalamayacağı bir literatüre dayanmaktadır. Çünkü bir yandan çağdaş İslam düşüncesinin oluşumu ve gelişimi modern Batı felsefesinden bağımsız gerçekleşmiş değildir; diğer yandan da modern Batı felsefesiyle entelektüel hesaplaşmasını tamamlamadan bir geleceğe sahip olamayacak, kendi özgün tekliflerini modern dünyaya sunamayacaktır. 


8.Bütün bu tarihsel diyalektiğin ötesinde genel bir felsefe birikimi ve deneyimine sahip olmak çağdaş Müslüman aklının eleştirisi ve yeniden teşekkülü açısından Müslüman mütefekkiri çok donanımlı bir konuma taşıyacaktır. Çünkü felsefe tahsili dini olanları da dâhil, kullandığımız kavramların analizi ve ulaştığımız sentezlerin eleştirisi açısından muhtaç olduğumuz apaçıklık, zihinsel uyanıklık, alternatif düşünme ve yeni temellendirme yöntemlerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Günümüzde aklı başında olan hiç kimse çağdaş bilim, din, dil, tarih, ahlak veya siyaset felsefeleri çalışmaksızın çağdaş İslam düşüncesinin sağlıklı yeniden teşekkülü çabalarının hedefine varabileceğini rahatlıkla ileri süremez. 


9.İlahiyatçı kendi meseleleri üzerinde çalışmak için felsefe tarihi bilmenin ve sistematik felsefe problemleri konusunda aydınlanmanın -ciddi bir deneyim kazanmadan kolayca fark edilemeyecek- zihinsel imkânlara kavuşmak anlamına geldiğini bilmelidir. Böyle yaparak ilahiyatçı hangi din ve medeniyet coğrafyasına mensup olursa olsun, insanlığın en zeki çocuklarının top yekün mensup olduğu idealar dünyasındaki diyalog ve tartışmaların tanığı olacak; belki de bu dünyanın etkili bir vatandaşı olmayı başararak felsefenin diliyle insanlığa seslenme imkânını elde edecektir. 


10.Kısacası felsefe bilim, sanat ve teoloji gibi entelektüel bir imkândır. Zihni ve ilmi gelişimini ciddiye alan her insan gibi ilahiyatçı da bu imkân âlemine nüfuz etmek ödeviyle mükelleftir. 03.01.08” 


İLAHİYAT NEREYE? 
5 Eylül 2013-Taha Akyol- Hurriyet 


HUKUK fakültelerindeki kalite sorununa ilişkin yazılarım üzerine ilahiyat fakültelerini de ele almamı isteyen birçok mail gelmişti; hem de ilahiyatçı akademisyenlerden. 


Dün Star gazetesinde Mustafa Akyol yazdı. Bugün de ben iki açıdan yazmak istiyorum. Biri felsefe ve ilgili derslerin kaldırılması, öbürü Arapça öğretiminin Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan alınıp ilahiyat fakültelerinin içine çekilmesi. 

Bu iki gelişme de “içe kapanma psikolojisi”nin ifadesi olsa gerek: İlahiyat öğrencisinin felsefi sorunlarla zihnen tanışmaması... Hazırlık sınıfında Arapça öğrenmek üzere “Yabancı Diller Yüksek Okulu”na giderek orada farklı branşlardaki öğrencilerle tanışmaması... 
Kaldırılan Dersler 

YÖK Genel Kurulu'nda uzun tartışmalar sonunda küçük bir oyçokluğuyla bu karar verildi. 
İlahiyat fakültelerindeki felsefe tarihi ve felsefeye giriş dersleri kaldırıldı. İslam düşünürlerinin iman-akıl konularını tartıştığı “Kelam” dersleri de üçte ikiye indirildi! 
Dahası, “din felsefesi” dersleri de kaldırılmıştı, fakat tepkiler üzerine YÖK Yürütme Kurulu'nda ve ardından Genel Kurul'da yeniden konuldu. 

İslami bilimlerle yakından ilgili olan “tefsir tarihi, hadis tarihi, kelam tarihi” dersleri de kaldırılmış! Bu dersler İslam tarihinde nasıl farklı görüşler bulunduğunu gösteren ufuk açıcı derslerdi. 

Yeni müfredatta din psikolojisi, din sosyolojisi ve İslam felsefesi dersleri devam ediyor, çok güzel fakat kaldırıldığını belirttiğim derslerle felsefi muhtevanın zayıfladığı açıktır. 

Bazı YÖK üyeleri “tekrir-i müzakere” yani konunun yeniden görüşülmesini istiyorlar, haklılar. 

Arapça Öğretimi 

Elbette Arapça çok önemli, çok saygın bir dildir. Sadece İslami ilimler açısından değil, bilim tarihçiliğinde Latince neyse Arapça da odur. Ayrıca bugün Arapça siyaset ve ekonomi dünyasının da önemli bir dilidir. 

Eskiden ilahiyat öğrencileri hazırlık sınıfında Arapçayı “Yabancı Diller Yüksek Okulu”nda, diğer dillerin öğrencileriyle birlikte öğreniyorlardı. Bu, önemli bir sosyalleşme ve sosyal iletişim fırsatıydı. Şimdi bazı ilahiyatçı akademisyenlerin ısrarıyla “mesleki Arapça öğretilmesi hedeflendiği için” diyerek ilahiyat fakültelerinin içine alındı. 

Elbette “mesleki” terminoloji gerekli ama dil öğrenimini bununla sınırlı görmek yanlış değil mi? 

Hem diğer fakülteler için özerklik genişletilirken, ilahiyat için bu müfredat ve dil öğreniminde 


bu “merkeziyetçilik” niye? 


İki Gelenek 

İslam tarihinde iki öğretim geleneği oldu: Biri “Dâr'ül ulüm” (ilimler evi) denilen bağımsız hikmet ve felsefe geleneğidir. Batı rönesansına da esin kaynağı olan El Kindi, İbn Heysem, İbni Sina gibi isimlerin yetiştiği gelenek... Haçlı Seferleri ve Moğol istilasıyla sönmüştür. 
Öbürü medrese; anarşi içindeki İslam dünyasında inanç birliği ve devletlere itaat sağlamak için kurulmuş “devlet mektepleri”dir. Osmanlı maalesef “Dâr'ül ulüm” geleneği söndükten sonra kuruldu. Osmanlı mimarları, mühendisleri, coğrafyacıları medresede değil, Enderun'da yetiştiler. Sonra da “Darülfünun” yani ‘Üniversite’ den... 

Bugün İslam dünyasının ihtiyacı, İslami ilimlerle kadim Dâr'ül ulüm geleneğini ve çağdaş bilim ve felsefeyi buluşturmaktır. Halbuki ilahiyatın yeni müfredatı, Meşrutiyet İslamcılarına 


göre bile “kapalı”dır. Hiç olmazsa kaldırılan dersler yeniden konulmalıdır. 
POLİTİK İLAHİYATLAR, POLİTİK PAGANİZM VE ELEŞTİREL AKIL 


Süleyman Seyfi Öğün- Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi-31.10.2002-Zaman 


Ünlü politolog Carl Schmitt, politikanın işlevselci Amerikan sosyolojisinin anlattığının tam tersine, araçsal ve nesnel olmadığını, son tahlilde dost-düşman ayırımının omurgasında bir tür dünyevi ya da yarı-dünyevi ilahiyat olduğunu vurgulamıştı. Schmitt, postmodern şenlikli dünyada yeniden hatırlanıyor ve hiç değilse akademik bir ilgiyi görüyor. 


Politika kavramının içerdiği süreçlere tarihsel anlamda üstünkörü bir bakış bile bize Schmitt'in bakışının ne denli doğru düştüğünü gösteriyor. Politik ilahiyatlar, sahih—otantik— anlamıyla ilahiyatların kültürel kodlarının içini dolduruyor. Bu kodlar tarihsel anlamda o denli pekişmiş ki, içine akan kültürel kimya ne denli farklı olursa olsun, onun şeklini alıyor. 


Politik dünyanın dili, söylemi, sembolleri, efsaneleri, törenleri—rituals— ile yakın zamanlarda eskisinden daha belirgin olarak neredeyse politik hakikatin kendisi imişçesine tezahür etmeye başladı. Bana öyle geliyor ki durumu artık politik ilahiyat kavramı ile değil de politik paganizmler olarak değerlendirmek daha doğru. Bu büyülü dünya, ya da büyünün bizzat ve bizatihi kendisi geniş kamuoylarını aklen ve ruhen teslim almış vaziyette. 


Demek oluyor ki, politik kültür tarihi özellikle de modern dünyada geliştirdiği iddiaların içini dolduramadı. Özellikle de 18 ve 19. yüzyılın entelektüellerinin iddiası olarak, iktidarın içine gömülü olduğu politik yapılanmalar bağlamında hakikatin onu kuşatan mevcut ilahiyatlardan arındırılması işi başarılamadı. Bu iddialar tam tersine deformasyona uğrayarak kendileri birer politik ilahiyata dönüştü. Şimdi ise geniş bir muhalefet tabanı üzerinden politik paganizmler politik ilahiyatlara saldırıyor ve onu kısmen haklı, kısmen de tartışmalı sebeplere dayanarak, ama her defasında amansızca hırpalıyor. 


Politikanın bir ilahiyat haline gelmesi bize onun resmi, soğuk yüzünü düşündürüyor. İmdi, politik paganizmlerin doğuşunun ne gibi sakıncası olabilir? Onun şenlikli, ayin ve törensel 


dünyası, metaforlara dayanan dili, söylemi devam etse ne olur ki? diye düşünebiliriz. 
Gerçekten de politikanın resmi soğuk tabiatından bıkkın kuşaklar serzenişlerinde haklı da gözükebilirler. Oysa politikayı büyülerinden arındırmak iddiası hiçbir şekilde resmiyetine dönüş biçiminde anlaşılmamalıdır. Politik büyü çözümü politik metafiziklerin dünyadaki karşılığını bulmaya adandığı oranda anlamlıdır. Yani bir bakıma itirazımız, doğrudan politik ilahiyatlara ve politik paganizmlere yönelik değildir. Belki her zaman politik hayat büyülü olarak karşımıza gelecektir. Ama burada önemli olan eleştirel aklı yeniden çağırmak ve etkinleştirmektir. Bu bir bakıma politik büyüler ile eleştirel akıl arasında devam edecek olan bir gerilimdir. İster soğuk ve resmi yüzüyle politik ilahiyatlar; isterse onu günümüzde hırpalayan politik paganizmler düzeyinde olsun büyüler türedikçe eleştirel akıl bu ilahiyatların ya da paganizmlerin ürettiği büyülerin ve büyülenmelerin dünyada nerede durduğuna dair düşünüşünü sürdürecektir. Üstelik bu elzemdir. 


Önce politik ilahiyatlar için düşünelim. Sahih—otantik— ilahiyatların referans dünyası son tahlilde meta—fiziktir. Bunun eleştirel akıl ile bir sorunu olmaz. Ama politik ilahiyatın konumu paradoksaldır. Çünkü referansları kaçınılmaz olarak bu dünyadır. Eğer bu dünyanın ilahiyatı yapılıyorsa eleştirel akıl onun nerede durduğuna dair düşünmekle sadece sorumlu değil, aynı zamanda yükümlüdür de. 


Politik paganizmler politik ilahiyatların aşılmasında işlevsel gözükebilirler. Özellikle heyecanlı, aktüeli vurgulayan söylemleri bizi umutvar kılabilir. Ama son tahlilde ilahiyatların boşalttığı alanı pagan büyülerle doldurmaya niyetli oldukları kolayca anlaşılabilir. Eleştirel akıl burada yine ilahiyat karşıtı tutumunu aynı enerjiyle politik paganizmlere karşı da yükseltmelidir. 


Politik ilahiyatın nerede durduğunu düşünmek sadece düşündürücü ve uyarıcı bir tespit olabilir. Eleştirel akıl politikaya dair olduğu için kaçınılmaz olarak politiktir. Ama politikaya rağmen olduğu ve olması gerektiği için de bir başka boyutuyla politikaya mesafelidir. 


Türkiye gerek politik ilahiyatlar, gerekse politik paganizmler açısından zengin bir malzemeyi sunmaktadır. Bu açıdan herhangi bir eksiğimiz olduğunu söylemek herhalde çok güç olsa gerekir. Burada eksik olan eleştirel politik akıldır. Entelektüellerimizin tuhaf bir biçimde politik büyülerin etkisi altına girdiğini görmek düşündürücüdür. Bu boşluk ortamında politik mukadderatımızı şekillendirmeye çalışıyoruz. Ucuz politik mühendislik gösterileriyle, en uç vaatlerin cirit attığı görsel ve işitsel şölenler (!) eşliğinde seçimlere yaklaşıyoruz. Gün büyünün. Kazanan büyücüler, kaybedecek olanlar ise büyülenenler. 
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"MÜSLÜMAN" VE "SOL" KAVRAMLARININ BAŞINA GELENLER 
Mecmua: Aksiyon Dergisi-Tarih:25 Aralık 2006 Pazartesi- ahmetturanalkan 


Müslüman solcu' sıfatlarını taşıyan bir yeni parti kurulacağı haberi basında yankılanmaya başladı; bu haberin gündemde yer tutması, konuyla ilgili bazı kavramların yeniden gözden geçirilmesine vesile olduğu sürece anlamlıdır; kaldı ki, böyle bir partinin -velev- kurulmuş olsa bile, Türk siyasi hayatındaki âcil bir boşluğa tekabül edeceğini düşünmüyorum. 


Öyleyse kavramlardan bahsedelim ve tek başına ayrı ayrı "Müslüman" veya "sol" nitelikler taşıyan partilerin başarısızlığının veri kabul ederek işe koyulalım. Siyasi hayatımızda "Müslüman parti" diye nitelenebilecek birden fazla teşekkül gördük. Yetmişli yılların başından itibaren yüzyılın sonuna kadar geçen otuz sene içinde birbirine teselsül eden partiler kuruldu ve hemen hepsi Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kapatıldı. Demokratik ve laik kamu düzeni içinde, üyeleri belirli bir dinin mensuplarından ibaret bir parti düşünmek mümkün değildir. Nitekim Milli Nizam Partisi'nden Refah'a kadar uzanan zincir içinde muhtelif isimlerle ortaya çıkan partiler, tüzük ve programlarında açıkça zikredilmese de sözlü ifadelerle ve eylemlerle ortaya çıkan niyetleri bakımından mahzurlu görülerek kapatıldılar. 
Hemen belirtelim ki Batı Avrupa'da benzeri bazı partilerin mevcut bulunması, Türkiye için uygun bir örnek teşkil etmiyor; Türkiye için doğru örnek, Müslümanların bir parti kurarak dini talepler nokta-i nazarından siyaset yürütmesi değil, mevcut partilerin seçmen kitlesinin inanç, kültür ve değerlerini gözönünde tutarak siyaset geliştirmeleridir. Tek Parti yıllarından itibaren laikliğin berbat ve yanlış bir tarzda uygulanması, laiklik politikalarının zaman zaman İslâm aleyhtarı süretlere bürünmesi yüzünden Türkiye'de dindar kitlenin kendini mağdur hissetmesi, kabul edilmesi gereken bir olgudur. Sürekli aynı temalarla beslenen mağdurluk hali, sağlıklı bir duruş yeri değildir ve ne kadar haklı sebeplerden hareket etmiş olursa olsun kitlede "Rövanşizm", bir nevi intikamcılık hissi doğurur. Milli Nizam'la başlayan zincir halkaları, açıkça bu mağdurluk hâletini siyasi güce çevirmek arzusunu yansıttığı için sağlıklı ve mâkul bir esasa yaslanmamıştı; nitekim bu siyasi çizginin sözcüleri, çok doğru şeylerin yanında çok yanlış söz ve eylemler de ortaya koyarak esastan "duruş" yanlışlığını isbat ettiler. 
Bu siyaset çizgisinde yetişerek siyaseti öğrenmiş genç kuşak, 2001 yılında kurdukları AK Parti ile söz konusu "duruş" eğriliğini düzeltmeye kalkıştılar ve nisbeten başarılı oldular. 
Başarılı oldukları nokta, kısa sürede seçim kazanmak ve savunulabilir bir demokratik tecrübeyi hayata geçirmektir; başarısız oldukları yer ise, parti içi demokrasiyi işletmekte diğer partilerden daha önde olacaklarını vaad etmiş olmalarına rağmen zamanla sıradanlaşmaları ve ötekilere benzemeleri oldu. 


Milli Nizam çizgisindeki partiler, zaman zaman açıkça ifade edilmesine rağmen hayli radikal sayılabilecek "sol" programlar ve retorikler de seslendirmişlerdi; bu nokta önemlidir ve hatırlanması gerekir. 


Neticede bu uzun tecrübede olan "Müslümanlık" kavramına olmuştu; bütün acı hatıralarına rağmen 28 Şubat tecrübesi, bu hükmü doğrular. 


Türkiye'de sol partilerin müşterek kaderi, desteğini istedikleri kitlelerle samimi ve sahici bir beraberlik kuramaması idi. O yüzden program ve retoriklerinde halkın yanında değil, karşısında yer alan parti suretinde göründüler ve radikalleşmekten kurtulamadılar. Onlar 


halkın bir şekilde dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyor ve kendilerini bu işle vazifeli sayıyorlardı; ne var ki bu niyetleri anlaşıldıktan sonra ise seçim kazanmak için en küçük şansları bile kalmıyordu. Bu durumda sol partilerin kaderi, Cumhuriyeti kuran öncülerin partisi durumundaki CHP ile aynileşiyordu. CHP, Türk toplumunun hızlı bir şekilde bir halden bir başka hale dönüştürülmesini öngörmüş, bunun için 23 yıl süreyle uyguladığı zecri politikalarla halkın antipatisini kazanmış ve ilk demokratik seçimden bu yana tek başına iktidara gelmeyi adeta unutmuştu. CHP dışındaki sol partiler, ister istemez CHP ile aynı misyonu, yani "toplumu eğitmek, adam etmek, dönüştürmek" görevini üstlenmek zorunda kalınca Türkiye'de sol kelimesi anlamını kaybetti. Cumhuriyet tarihinin en sağcı, en muhafazakar siyaset anlayışını temsil eden CHP, 60'lı yılların ortalarında kendini 'ortanın solu'na tayin ederken, öteki sol partiler ise CHP'nin devletçi ve resmi ideolojiden yana tavrını paylaşmaya mecbur kaldılar. 


Solun bir başka talihsizliği ise basın-yayın hayatında köşebaşlarını elinde tutan burjuva sözcülerinin kendilerini "solcu" diye tanıtmalarıydı. Bu şöhreti ile basının ağır topları Türkiye'de kendilerini "kamu vicdanı" gibi takdim ettiler ve bu sıfatlarından ötürü meşrulaştırıcı bir mevki elde ettiler. Eğriyi doğrudan onlar ayırıyor, anayasaya neyin uygun olup olmadığına onlar karar veriyor, gerekirse orduyu, üniversiteyi, hatta bağımsız yargıyı bile etkileyebiliyorlardı. Bu bakımdan 'sol'un en talihsiz kariyeri, 27 Mayıs Darbesi'ni desteklemek ve meşrulaştırmak olarak hatırlanacaktır. 


Olan 'sol'a oldu. Böylece toplumun çoğunluğu, "faydalı ve doğru olan, solun işaret ettiği yönün tam aksidir" gibi bir önyargı geliştirdi. Bu önyargı pratikte doğru sağlama vermiş olsa bile teorik açıdan yanlıştı ve Türk siyasetini, sanat ve edebiyat dünyasını, fikir hayatını 'sol murakabe'den mahrum bıraktı. Solun Türkiye'de "dinsizlik, Moskofçuluk, komünistlik, Rus uşaklığı" gibi menfur sıfatlarla lekelenmesinde sağ propagandistlerin emeği, kendini solcu zanneden fikir babası ve eylemcilerin gayreti yanında devede kulak mesâbesindedir! 


Dolayısıyla Müslümanlıkla solculuğu hakkıyla bünyesinde birleştirebilmiş bir parti, Türk siyasetinin gerçek ihtiyaçları listesinde belki de ilk sırayı almaya namzettir; ne var ki her iki kavramın sabıka listesi hayli kabarık. Bu projenin başarıya ulaşması için evvelemirde basının son derece dürüst ve ahlaki bir yaklaşımla destek vermesi, saniyen sabırla ama israf edilmeden doldurulması gereken hayli uzun bir olgunlaşma döneminin tamamlanması lâzımdır zannındayım. 


Aklınızda Bulunsun:Pakistan'ı Görmüş Gibi Olmanız İçin Bir Kitap 


Sular seller gibi zevkle okunabilen, hemen her sayfasında konuyla ilgili birbirinden ilginç fotoğraf ve tesbitlerle zenginleşmiş bir kitap arıyorsanız, sizi hayal kırıklığına uğratmayacak bir eser tavsiye edebilirim. 


Yıllarca Pakistan, İran ve Afganistan coğrafyasında gazetecilik mesleğini sürdüren Harun Çelik, bugünlerde "Uzaktaki Yakın Ülke: Pakistan" ismiyle bir kitap yayımladı. Gazetelerin dış politika sayfalarında bölgeyle ilgili haberleri daha iyi anlamanızı ve hatta paylaşmanızı sağlayacak değerli bilgiler ihtiva eden bu çalışmanın ilk baskısı, Ankara'da Aktüelya tarafından yapıldı. Baskı sayısı şimdilik sınırlı tutulduğu için elinizi çabuk tutmanız 
gerekiyor.Bilgi için TIf: 0312 434 52 50 


'İSLAMİ SOL' KAVRAMINI DÜŞÜNMEK: SOSYALİZM, İSLAM'A UYAR MI? 
29/12/2006- Mustafa Akyol: Yazar- Radikal 


Öncülüğünü Ertuğrul Günay ve Mehmet Bekaroğlu'nun yaptığı 'Yeni Siyaset Girişimi geçtiğimiz haftalarda 'İslami sol' kavramını gündeme taşıdı. Gerçi Günay ve Bekaroğlu 'İslami sol' olmadıklarını açıkladılar, ama olsun, kavramın kendisi önemli ve tartışmaya değer. 
Aslında 'sol' biraz belirsiz bir tanımlama. Özellikle de kimi 'solcu'ların gayet 'aşırı sağcı' pozisyonlar alabildiği ülkemizde... Bazıları 'özgürlükçü sol'dan söz ediyor; ama siyasal ideolojiler arasında asıl özgürlükçü olanı liberalizmdir ve çoğu solcu hareket de aslında özgürlük karşıtıdır. Bu da şaşırtıcı değildir, çünkü sol ideolojinin aslında en önemli içeriği olan sosyalizm, hayal ettiği ütopyaya ulaşıncaya dek, bireysel özgürlüklerin 'halk yararına' bastırılmasını öngörür. 

Peki bu içerik, yani sosyalizm, İslam'a uyar mı? 

Kuşkusuz 'Komünist Manifesto'dan bu yana sosyalizmin neredeyse her tonunda Marksist bir öz bulunduğu ve Karl Marx da "Din halkın afyonudur" dediği için, ortada çok temel bir uyumsuzluk vardır. 

Aslında sorun, sadece Karl Marx'ın bu 'analiz'inden değil, onun (ve Engels'in) tüm bir felsefi/ideolojik zeminini oluşturan materyalist felsefeden gelir. Bu, elbette, İslam'a bütünüyle aykırı ve dahası karşıdır. 

'Felsefi ayrılık' 

Ama bazı Müslümanlar bu 'felsefi ayrılık' bir kenara bırakılırsa, sosyalizmin aslında iyi bir şey olduğunu, çünkü sonuçta fakirlerin ve ezilmişlerin hakkını savunduğunu ve eşitlikçi bir toplum hedeflediğini, bu yönden İslam'ın toplumsal amaçlarına uyduğunu düşünürler. Oysa durum pek de öyle değildir. Çünkü fakirler ve ezilmişler konusunda İslam'ın ve sosyalizmin öngördüğü araçlar da taban tabana zıttır. 'Bilge Kral' Aliya İzzetbegoviç, bunu bir cümleyle özetlemişti: "İslam vermeyi, sosyalizm el koymayı emreder." 

Bunun anlamı şudur: İslam, toplumsal adaletsizliği, toplumdaki zenginlerin vicdanlarını harekete geçirerek azaltmayı öngörür. Sosyalizm ise, zenginlerin mallarına adına 'devlet' denen seküler bir mekanizma ile el koymayı hedefler. İslam'da 'zekât ve sadaka' vardır, sosyalizmde 'kollektivizasyon'. 

Dahası sosyalistler, Kuran'ın (ve Kitab-ı Mukaddes'in) ısrarla emrettiği hayırseverliği küçümser, hatta sakıncalı görürler. Çünkü onlara göre gereken şey 'düzen değişikliği'dir. Marx bu yüzden 'Hıristiyan hayırseverliğine' ateş püskürür, 'Sosyalizm ve İnsan Ruhu'nun yazarı Oscar Wilde 'hayırseverlik, çok sayıda günahın anasıdır' der. 

Peki neden? Niçin sosyalistler, her uygulandığında felaketlere yol açmış bir 'düzen değişikliğinin' peşinde koşarken, hayırseverliğe karşı çıkmış, bunun bir 'sahte ilaç' olduğuna inanmışlardır? 

Çünkü materyalizm öyle düşünmeyi gerektirir!.. Materyalizme, hele de Marx'ın 'tarihsel 


materyalizm'ine göre, her insan içinde bulunduğu maddi koşulların bir ürünüdür. Eğer burjuva 


ise, 'burjuva bilinci' ile düşünmesi kaçınılmazdır. Hayırseverlik bile yapsa, bunu mutlaka 'işçi sınıfını pasifize etmek' gibi hinlikler için yapacaktır. Sınıfsal durumundan bağımsız bir 'vicdana' sahip olamaz; ruhun varlığını kabul etmeyen materyalizm, maddi etkenlerden bağımsız bir vicdana inanmaz ki... 

'İslami sol' denince ilk aklıma gelen isim olan Radikal yazarı sayın Nuray Mert, sosyalizmin bu noktada bir iç çelişkiye düştüğünü vurgularken doğru bir şey söylemiş. "İşçi sınıfından olmayan birinin neden solcu olduğunun/olması gerektiğinin maddecilikle hiçbir zaman açıklanamayacağı"na işaret etmiş ki, çok haklı. 

Ama bu yoldan biraz daha ilerlersek, "burjuva sınıfından" olan birisinin de, yine "sınıf bilinci"'ni bir kenara bırakıp, samimi şekilde fakirlere el uzatabileceği sonucuna varırız. 
Kur'an-ı Kerim'in tanımıyla "mallarında yoksul ve yoksun olanlar için belirli bir hak bulunan" (70/24) ve "ne ticaret ne alışveriş kendilerine Allah'ı anmayı ve zekat vermeyi unutturmayan" (24/37) kişiler, işte böyle "vicdanlı sermaye sahipleri"dir. 

'Adil Düzen' 

Ne yazık ki bir din olan İslamiyet'in birincil hedefi böylesi ahlaklı bireyler yetiştirmek iken, bir siyasi ideoloji olan İslamcılık 'düzen değişikliği' fikrine odaklanmıştır. (Adil Düzen'i hatırlayın.) İslamcılık'la sosyalizm arasındaki yakınlık oradan gelir. 

Oysa gerçekte, merhum Prof. Sabri Ülgener'in eserlerinde detaylıca analiz ettiği gibi; özel mülkiyeti ve miras hakkını güvence altına alan, ticareti ısrarla teşvik eden, fiyatlara narh koymayıp "serbest pazar"ın önünü açan İslamiyet, ahlaki normlara sahip bir kapitalizmle son derece uyumludur. Ve bunun içindir ki İslam toplumlarının geleceği sosyalizmde değil 


"ahlaki kapitalizm"de aranmalıdır. 
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Tüm dünya Güney yarımküredeki siyasal alt üst oluşlarla meşgul. Gazete sütunları, televizyon ekranları Tunus, Mısır, Yemen, Libya vd halk ayaklanmalarıyla ilgili haber ve yorumlarla dolu. Bunları devrim olarak adlandıranlar da var, reform diyenler de. Demokrasi gelişiyor diye sevinenler de var, bu beklentiyi kuşkuyla karşılayanlar da. 'Tarihin sonu' nu bekleyenler de var, yepyeni bir çığrın hayalini kuranlar da. 


Hangi tarafın haklı olduğu zamanla anlaşılacak. Süreklilik kopuş diyalektiği içinde ilerleyen tarihsel süreçte hangi uğrağa demir atılacak zaman gösterecek. Kesin olan tek şey, bir geçiş sürecinden geçmekte olduğumuz. Bu geçişin yönü, içeriği ve temposu şimdilik belirsiz. 
Değişimin yönü dikey mi olacak yoksa yatay mı? İleriye doğru mu saracak yoksa geriye mi ? 
Yavaş mı seyredecek yoksa hızlı mı? Umut mu saçacak yoksa hayal kırıklığı mı? Zamanla öğreneceğiz. 


Bu süreç gerçekten öğretici. Örneğin her fırsatta sosyalizme ve devrimcilere söven, bu 


sözcükleri lugatlarından çıkarmış, işitince tiksinti duyan, bir aşağılama sıfatı olarak kullanan kimi insanların bir anda 'devrimsever' olduklarına tanık olduk. Arap dünyasındaki değişim rüzgarları en çok onlara yaramış olmalı, yeni bir yanlarını keşfettiklerine göre! 


Öte yandan bir sürü de kafa bulandıran durum var. Örneğin Türkiye'nin model ülke olma konusu tam bir muamma. Bunu dillendiren çok sayıda isim var. Ama hiç biri bu modelin ne olduğu, neyi amaçladığı konusunda doğru düzgün bir şey söylemiyor. Bu modeli çok tuttukları ve onunla övünç duydukları kesin de, ne kast edildiği anlaşılmıyor. Örneğin 'ileri demokrasi' ne anlama geliyor? 'Demokrasi' kısmı az çok anlaşılır da 'ileri'si ne oluyor? 
(Burjuva) demokrasisinin 'geri'si hangisi, 'ileri'si hangisi? Haritada nereye denk 

düşüyor? Ölçüm hangi mezurayla yapılıyor? Ölçümü yapan kim? Patenti kime ait? 


Sakın bu 'ileri' yakın vadedeki bir momenti imliyor olmasın? Eğer öyleyse yanlış kavram kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla bunun doğrusu (literatürdeki adı) 'faşizmin ileri evresi", 'ileri demokrasi' değil. 


Faşizm uzun erimli bir süreçtir; çeşitli evrelerden geçen, adım adım 'ilerleyen' bir süreç. 
"Faşizm, sakin bir gökyüzünde birdenbire kopan bir sağanak gibi gelmez" der Poulantzas (Faşizm ve Diktatörlük). Burjuva düzeninin nasıl faşistleştiğini anlattığı kitabında bir dizi gerici operasyonla faşist devletin kurum ve aygıtlarının nasıl oluşturulduğunu somut olarak ortaya koyar. 


Faşizm denince akıllarına sadece onun militarist (devlet) formları, SA ve SS gibi paramiliter milis örgütleri, führervari yönetici tipleri ya da darbeci generaller gelen, demokrasi için sandık ve parlamento ile birden fazla partinin, özgürlükler içinse kendi gibilerin yazma ve konuşma serbestisinin varlığını yeterli görenlerin, 'ileri demokrasi' ya da "ılımlı islam' benzeri modellerin birer 'faşistleşme' projesi olduğunu anlamaları beklenemez. 


Siyasal iktidarın kimliğini, politikaların içeriğine göre değil de, söyleme göre değerlendiren, temsilin niteliği yerine niceliğini önemseyen, çokluğu fetişleştiren, kendilerine dokunmayan yılanın başkalarını sokmasını hiç ama hiç umursamayanlar da bir gün gelip faşizmle yüzleşeceklerdir, eğer tam bir iktidar tutkunu ya da faşistsever değillerse. Bu genellikle sürecin son demlerine denk geldiğinden çok geçtir. Faşizm artık geri dönüşsüz bir noktada ulaşmış, süreci kesintiye uğratacak dinamikler çoktan felç olmuş, toplumsal aktörlerse ortadan kaldırılmıştır. 


İktidara yerleşen faşizmle baş etmek, ölümcül bir hastalıkla boğuşmak kadar zahmetlidir. Bir ölüm kalım sorunuyla karşı karşıya olduğunu ancak hastalık son evresine girip, kendisini elden ayaktan düşürdüğünde anlayan bir insanın umutsuz çırpınışlarına benzer. Başlarda hayret ve hayal kırıklığı (olamaz!) yaşanır. Bu yerini bir süre sonra inkar (doğru değildir!), öfke ve isyana (niçin ben?) bırakır. Ardından çaresizlik ve panik (nasıl atladım? ve şimdi ne olacak?) gelir. Bunu pişmanlık ve suçlulukla (neden daha önce fark etmedim?, neden zamanında önlem almadım?) dolu bir kabulleniş izler. 


Oysa süreç farklı gelişebilirdi. Çoğu fiziki hastalıkta olduğu gibi faşizm illeti de belli aşamalardan geçerek ve çeşitli belirtiler göstererek ilerler. Kişi, sinyalleri algılayamamış, doğru yorumlamamış veya ciddiye almamışsa, sonuçtan kendisi sorumludur. Buna karşılık önemsemiş, ama ehliyetsiz hekimlere düşmüş ya da şarlatanlara kapılmışsa, yine kusur kendisindedir. 


Toplumsal olaylarda da benzer bir durum geçerlidir. Faşizmin ilk belirtileri kendini gösterdiğinde bunlar ciddiye alınır ve ehliyetli kişilerle onların önerilerine uyulursa, süreç kesintiye uğratılabilir. Uygun bir terapiyle de zamanla iyileşme gerçekleşir. Buna karşılık yanlış akıl hocalarına takılmışsa, illet de geri dönüşsüz bir yola girer ve telafisi olanaksız sonuçlar doğar. Üstelik bu yanlışın bedelini yalnız kusurlu olanlar değil, tüm toplum ve gelecek kuşaklar da öder. En büyük haksızlık da, bu sonuçta hiç payı olmayan, tersine uyarmak için elinden geleni yapmış olan insanlara yapılmış olur. 


Başkalarının aptallık, cehalet, bilinçsizlik, sorumsuzluk, vurdumduymazlık, konformizm, fırsatçılık ve eyyamcılığının bedelini ne yazık ki onlar öder. Bu yüzden bu kusurları basit insani zaaflar olarak hoş görmemek gerekir. Bu kötülüğe prim vermektir. Ve daha büyük çaplı kötülüklere zemin hazırlamak demektir. Nitekim faşizm kolektif kötülüğe ihtiyaç duyan bir sistemdir. Topyekün bir akıl tutulması, ahmaklaşma, soysuzlaşma, duyarsızlaşma, vulgarlaşma, sıradanlaşma ve alçaklaşma yaşanmadan, bu tür bir sosyal ve kültür doku oluşmadan faşizm asla kurumsallaşamaz. Sürecin sosyo-politik dinamikleri ise, kitlelerin güven ve istikrar uğruna özgürlükten, siyasal sorumluluk ve etikten ve vazgeçmeleridir. 
Yoksa süreç kesintisiz işleyemez. Faşizm sorunu değerlendirilirken bu yönü de mutlaka hesaba katılmalıdır. 


Haftaya faşizmin siyasal doğası ve gelişimi üzerinde duracağım, sürecin hangi uğrağında olduğumuza dair biraz fikrimiz olsun diye. 
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Görünüm gerçeği yansıtmaz. Çünkü gerçekliğin bilgisi tözde (eşyanın görünmeyen yüzü) gizlidir. Bir olgunun doğası ve oluşumu hakkında fikir sahibi olmak için tözünü bilmek gerekir. Bu da, ancak soyutlama işlemiyle gerçekleşir. Faşizmin bilgisine de böyle ulaşılır; çeşitli deneyimlerin verilerini toplayan, birleştiren, yeniden derleyen, sınıflandıran ve tanımlayan soyutlama süreçleriyle. Dolayısıyla faşizm, birer zihinsel inşa ürünü olan kavram setleri, kuramsal kategoriler ve daha genel sistemler referansları olmadan anlaşılamaz. 


Yüzyılın başındaki Alman ve İtalyan faşizmleri özgün modellerdir. Bugün bir benzerinin olmaması, faşizmin geçmişte kaldığını ya da yeni modellerin söz konusu olmadığını göstermez. Genel modelin izlerini taşıyan her uygulama faşizmle nitelendirilmeyi hak eder.. 


Kuşkusuz her diktatörlük faşizmle eş tutulamaz. Burjuva despotizmin pek çok siyasal tipi vardır; faşizm, askeri diktatörlük, bonapartizm ve sezarizm, klasik tiplerdir. Her birinin kendine özgü gelişim koşulları ve işleyiş tarzı vardır. Ayrıca kendi içlerinde de farklılaşırlar. 


Alman nazizmi İtalyan faşizmine benzemez, az gelişmiş ülke faşizmleri de ne onların ne de birbirlerinin aynısıdır. Benzer durum siyasal demokrasiler için de geçerli değil mi? 


Uygulamalar arası fark, kapitalizmin eşitsiz ve bileşik gelişiminden kaynaklanır. Bu yüzden faşizmin gelişim koşulları da yalnız ülkeden ülkeye değil, aynı toplumsal formasyon içinde dahi bir yapıdan ötekine değişir. Faşistleşme süreci, altyapıda başka, üst yapıda daha farklı ilerleyebilir. 


Faşizm ile kapitalizm ve emperyalizm arasında tarihsel ve yapısal bir ilişki vardır. Bu yüzden faşizm çözümlemelerinde kapitalizm ile emperyalizmin dönemsel özellikleri önem taşır. 19. 
veya 20. yüzyıl emperyalizmi ile günümüz emperyalizminin koşulları aynı değildir.. Bugün çevre ülkelerin bağımlılık derecesi çok daha yüksek, bu devletlerin manevra yeteneği çok daha kısıtlıdır. Devlet politikalarına, hatta rejim değişikliklerine bile büyük ölçüde bölgesel ve küresel güç odaklarının iktisadi ve siyasi çıkarları yön vermektedir. 


Faşizm, "bir burjuva hükümetin ötekiyle yer değiştirmesi gibi basit, sıradan bir gelişme değil, devlet biçiminin değişmesidir" (Dimitrov, Enternasyonal'ın 7. Kongresindeki konuşmasından). Olağanüstü koşullarda ortaya çıkan bir 'olağanüstü' devlet biçimidir. Özel bir konjonktürde; sınıfsal güç dengesi/ dengesizliklerinin çok kritik bir anında gelişir. İki tür konjonktürde geliştiği saptanmıştır: Biri, burjuvazinin saldırıya, işçi sınıfının savunmaya geçtiği (Poulantzas'a göre), öteki ise, tarafların birbiriyle yenişemeyip, katastrofik bir siyasal ortamın doğduğu (Gramsci'ye göre) durumlardır. Her ikisinde de işçi sınıfının bölünmüşlüğü, örgütsüzlüğü, siyasal birlik ve temsiliyetten uzak olması önem taşır. 


Faşizmin gelişiminin bir başka ön koşulu, burjuvazi içi çelişki ve çatışmaların yoğunlaşmasıdır. İktidar bloğunun çözülmesi, egemen sınıflar ile siyasal partiler arasında bir temsiliyet sorununun ortaya çıkması, sınıf içinde ve sınıf dilimleri ile temsilcileri arasında meydana gelen kopuşlar yüzünden ilişkilerin artık eski yöntemlerle sürdürülemez hale gelmesi ve bu gerilimin devlet katına yansıması gibi. Özellikle devlet organları arasında ve bunlarla yönetici sınıf arasında eşgüdüm ortadan kalkar ve bir otorite boşluğu doğarsa faşizm kaçınılmazdır. Bu durumda hakim bloktan bir sınıf ya da sınıf dilimi diğerlerine kendi üstünlüğünü dayatıp, iktidar bloğunu yeniden kurarken, yönetici sınıf da, polis, istihbarat birimleri, paramiliter milis güçleri, yarı resmi şebekeler (paralel devlet) ve baskı grupları aracılığıyla devlet çekirdeğini yeniden tahkim eder. 


Devletin yeniden örgütlenmesiyle siyasal roller ve ilişkiler de değişir. Kah ordunun (militarist faşizm), kah polisin (polis devleti), kah da hükümetin (sivil faşizm) rolü ve gücü artar. Her üç durumda da güç, devlet içinde bir merkezde yoğunlaşmış, dolayısıyla kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti fiilen geçersizleşmiştir. Güçlenen, seçimle gelen hükümet dahi olsa sonuç değişmez. Çünkü bu kez 'çoğunluk tiranlığı" söz konusudur. Halkın algısının farklı olması da o kadar önemli değildir. Çünkü yürütmenin toplumsal bedeni nasıl bir zar gibi sarıp, kuşattığı faşizmin son evresine kadar genellikle fark edilmez. Hatta halkın bunu bir kucaklaşma, iktidarla bütünleşme olarak algılayıp, hoşnutluk bile duyması olasıdır. 


Faşizmin gelişim koşullarından biri de, egemen ideolojilerin krizidir. Bu, hakim sınıf ideolojilerinin öteki sınıf ideolojilerini soğurma yeteneğini yitirmesi (özel ideolojik kriz) ya da hem egemen hem de bağımlı sınıf ideolojilerinin aynı anda etkisizleşmesi (genel ideolojik kriz) biçiminde olabilir. Her iki şıkda da yeni tutkallara ihtiyaç duyulur.olduğu Milliyetçi, ırkçı, cinsiyetçi, dinci ve muhafazakar türden gerici ideolojiler, faşizmin doğal harçlarıdır. 


Faşist rejimde devlet ile toplum (sınıflar) arasındaki ilişkiler de değişir. Ancak bunlar, oldukça karmaşık ve çelişkili olduklarından, genellikle farklı algılanır, yanıltıcı bir görüntü verirler. Özellikle sınıfsal özü çok güç ve geç anlaşılır. Nitekim çoğu düşünür bile, faşizmi bir orta sınıf ideolojisi ve onun çıkarlarının temsilcisi olarak değerlendirir (liberal tezler). Oysa gerçek değildir . 


Öte yandan faşizm, tek başına finans sermayesinin diktatörlüğü (Komintern tezleri) de sayılamaz. Çünkü en azından başlangıç dönemlerinde orta ve küçük sermaye gruplarının çıkarlarını eklemleyecek bir takım politikalar da güdülür. Aksi halde toplumsal taban genişletilemez. Ayrıca faşist parti, toplumun ortak çıkarlarını temsil ettiği yolunda bir görüntü vermek durumundadır, ki iktidara gelebilsin ya da hakimiyetini 

sürdürebilisin. Bunun için ara sıra anti kapitalist-anti amperyalist söylemlere ve taktiklere (one minute' show) de başvurulur. Bunlar, sömürüyü, eşitsizliği maskelemeye yarayan birer demagoji oldukları halde kitleler üzerinde oldukça etkilidir. Ne var ki iktidar güvenceye alındıktan sonra artık bunlara ihtiyaç kalmaz. 


Faşizmin gelişimi doğrusal, evrimsel, kesintisiz ve çelişkisiz bir seyir izlemez. Pek çok karşı dinamikle bir arada gerçekleşir. Öte yandan hiç bir zaman kendiliğinden sonlanmaz ya da olağan yollardan iktidarı terk etmez.: Ya sınıf temelinde örgütlenmiş güçlü bir toplumsal muhalefetle devrilir ya da izlediği politikalar artık yerli ve yabancı büyük sermaye grupları ile küresel güçlerin çıkarlarına ters düşmeye başlayıp, onlar desteğini çekince. 


Faşizm öyle bir kaç paragrafla anlatılacak, bir konu değil. Çok kolay teşhis edilecek bir durum da değil. Pek çok yeni ya da hybrid (melez) türünün geliştiği günümüz koşullarında ayırt edilmesi daha da güçleşmiştir. 


Faşizmin gelişim evreleri ile bizim hangi evrede olduğumuz artık haftaya kaldı. 
FAŞİZMİ ANLAMA KILAVUZU (3): TÜRKİYE 
12.03.2011- Tülin Öngen-birgun.net/ 


Faşizmin doğası ve koşullarını anlattığım önceki yazılarımda (1 ve 2) faşizmin bir süreç olduğundan söz etmiştim: Bir kaç evreden oluşan, doğrusal, kesintisiz ve evrimsel değil, diyalektik seyreden ve eşitsiz gelişen bir süreç. 


Sosyal bünyede faşizmin gelişimi incelenirken, bu özellikler mutlaka dikkate alınmalıdır. 
Çünkü faşizm virüsünün genetiği sabit olsa da, tezahürleri bünyeden bünyeye farklılaşabilir. 
Bağışıklık gücü, direnç kapasitesi ve yaşam tarzı, hastalığın ortaya çıkışı ve seyri üzerinde etkilidir. 


Türkiye'de faşizmin son on yıldaki gelişimini hala görememiş ya da yeni fark eden büyük bir çoğunluk var. Demokrasi gibi faşizm olgusuna da çok sığ ve şabloncu yaklaşmanın doğal bir sonucu bu durum.. Oysa tanı için yeterli o kadar çok bulgu var ki!. Akp'nin genetik yatkınlığı, ekonomi politikalarının faşizan özü, bunlara bakmak yeterdi! Görmek için 'atı alanın Üsküdar'ı geçtiği' son evreyi beklemek hiç gerekmezdi!. 


Faşizm, birden fazla evreden oluşan bir süreç içinde gelişir . Poulantzas, bu evreleri dörde ayırır, öte yandan daha farklı dönemleştirenler de vardır. Kaç evreden oluşursa oluşsun, 


hepsinde benzer (otoriter-totaliter) bir iktidar anlayışı ve (dayatmacı-agresif) 

politikalar geçerlidir. Bunlar: (1) çalışan sınıfların hak ve taleplerini dışlayıp, 

baskılayan sosyo-ekonomik politikalar (2) icat edilmiş bir iç şer (düşman/kötülük kaynağı) üzerinden toplumsal kohezyonu sağlamaya dönük siyasal-ideolojik politikalar (3) icat edilmiş bir dış şerre karşı ulusun birlik ve bütünlüğünü koruma amaçlı yayılmacı dış politikalardır. 


Sürecin en kritik halkası ilk evresidir. Çünkü başlangıçtan dönüşsüzlük eşiğine kadar olan sürede faşizm önlenebilir bir olgu iken, sonraki evrelerde bu olasılık ortadan kalkar. 


Süreçle ilgili bir başka önemli husus, faşistleşme sürecinin, faşist bir partinin iktidara gelmesiyle başlamasının şart olmadığıdır. Çünkü süreç, önceden başlayabileceği gibi faşist parti iktidara geldikten sonra da başlayabilir. 


İlk şıkta; faşist parti, iktidara gelmeden önce bir takım hazırlıklar yapmış ve bunlar sayesinde iktidara yükselmiştir. Bu durumda koşullar olgunlaşmış olduğundan, iktidara gelişten kısa bir süre sonra ikinci evre gelişebilir. Buna karşılık ikinci şıkta; faşist parti yönetimdedir, ancak faşizme geçişin koşulları henüz oluşmamıştır. İktidarın kendini yeterince güçlü hissetmediği bu tür durumlarda önce bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyulur. İktidar, bu arada kimliğini gizler; ılımlı ve hoşgörülü görünmeye çalışır, hatta kitleleri hoşnut edecek kimi reformlar bile yapabilir. 


Türkiye için bir dönemleştirme yapılacak olursa: 
1. Evre: Ilımlı Faşizm ya da Maskeli Faşizm Dönemi 


İsteyen, 28 Şubat '97-2002 arasını bir hazırlık süreci olarak değerlendirip, 2002-2007 1. Akp hükümetini de faşist iktidarın başlangıcı olarak görebilir. Ki benim düşüncem bu yöndedir. 
İsteyen de, 1. hükümet dönemini hazırlık süreci sayıp, ilk evreyi 2007 seçimleriyle başlatabilir. Öyle ya da böyle, bugünden geriye baktığımızda, epeyce yol kat edildiği ortadadır. Ne zaman başladığını bilmek, bugün sürecin hangi aşamasında olduğumuzu anlamak açısından önemlidir. 


Faşizmin ilk evresinde iktidar, toplumsal tabanın heterojenliği ile iktidar bloğunun henüz tam kurulu olmaması yüzünden genellikle uzlaşmacı, müzakereci ve çoğulcu bir profil 

sergiler Bu profil, gerçeklikten uzak olsa da, kitleleri yanıltmaya, dahası bir kısım aydın çevresini yedeklemeye yeter. Zamanla iktidarın eli güçlendikçe politikaları da netleşir. 
Bununla birlikte ilk evre her zaman belirsizlik ve yanılsamaların en yoğun olduğu bir dönemdir. Maskeler hep takılı, adımlar son derece ihtiyatlıdır. 


2002-2007 iktidar döneminde Akp, benzer bir strateji izlemiştir: Bir yandan daha genel sorunlar üzerinde odaklanıp, toplumsal tabanı genişletmeye çalışırken, öte yandan rejimle ilgili kritik konularda hassas davranıp, kavgacı bir görünümden kaçınmıştır. Kuşkuları gidermeye, gerilimleri yatıştırmaya yönelik olumlu ve ılımlı mesajlar vermeye dikkat etmiştir. Gündemdeki AB projesi ile bu çerçevedeki taahhütleri canlı tutup, geniş bir aydın kesiminin desteğini elde ederek, yandaş bir kamusal alanın temellerini atmayı başarmıştır. 


2. Evre: Düşük Yoğunluklu Faşizm 


Dönüşsüzlük eşiği aşılır aşılmaz faşizmin ikinci evresi başlar. Bu evrede iktidar, bir dizi idari, yasal ve siyasi operasyonla faşist devletin kadro ve kurumlarını oluşturur. Gerek devlet 


organları ve kadroları gerekse bunlar arasındaki ilişkiler yeniden dizayn 

edilir. Kurumsallaşma tamamlanıp, saflar sıklaştıkça, iktidar da güçlenir. Muhaliflere ve emekçi sınıflara tavrı daha çekincesizleşir. Dolaylı baskıdan doğrudan baskıya 

geçer. Susturma, tehdit, yıldırma taktikleri yerini açık sindirme ve saldırılara bırakır. 


Öte yandan tedbir tamamen elden bırakılmaz; belirsizliklerin ve yanılsamaların sürmesinde yarar görülür. Bir takım göstermelik açılımlarla imaj yenilenirken, saldırılara da 

kılıf o uydurulmaya çalışılır. İç ve dış şer odakları bu süreçte icat edilir. İktidarın gerekliliği ve sürekliliği, kitlelerin bu yalanlara inanmasına bağlı olduğundan, ikna ve kandırma 

ile korkutma ve cezalandırma bir arada uygulanır. 


Türkiye ikinci evreye 2007 seçimleriyle girmiştir. Faşist devletin kurumsal altyapısının oluşumu bu dönemde tamamlanmış, sınıf politikaları da rotasına oturtulmuştur. 

Örneğin sağlık ve sosyal güvenlik reformu başta olmak üzere neoliberal politikalar, bu evrede çok daha etkili biçimde uygulanmış, özelleştirme ve kamu hizmetleri büyük ölçüde piyasalaştırılmış, yine esneklik eksiksiz bir yasal ve kurumsal çerçeveye kavuşturulmuştur. 
Bu yıllar, emekçilerin ellerindeki son kırıntıları da yitirdiği, bu anlamda Türkiye kapitalizminin en vahşi dönemlerinden birisidir. 


Bu evrede iktidar, kendi bürokrasisini oluşturup, devlet organlarını büyük ölçüde ele geçirmiş, kalanları da etkisizleştirmiştir. Özellikle 2009'dan sonra hızlanan süreçte Ergenekon (iç 

şer) koğuşturması etkili bir biçimde kullanılmıştır. Polis ve istihbarat birimleri ile bir kısım yargı mensuplarını da kapsayan bir paralel devlet şebekesinin (Cemaat) yürüttüğü operasyonlar, iktidara bir yandan liberal-muhafazakar cenahla bağını güçlendirme öte 

yandan toplumsal muhalefeti kontrol etme olanağı sağlamıştır. Ordu, yargı ve medya hizaya sokulmuş, etkisizleştirilemeyen unsurlar ise hukuk dışı tasarruflarla tasfiye edilmiştir. 


Kamusal politikalarda da benzer bir makas değişikliği olmuştur. Aynı yıkıcı ve dayatmacı yaklaşım burada da görülür. Eğitim, kültür, kentleşme ve yerel yönetimlerle ilgili konularda toplumsal mutabakatı ve ortak yararı hiçe sayan, son derece radikal adımlar atılmıştır. Benzer yaklaşım siyasal ilişkiler için de geçerlidir.. Siyasal hasımlara ve muhalif çevrelere 

karşı kibirli, küstah, inkarcı, tehditkar ve saldırgan bir üslup kullanılmaktadır. Ergenekon ve KCC davaları, laiklik karşıtı çıkışlar, öğrenci ve işçi protestolarına yönelik aşırı şiddet, bunun en belirgin örnekleridir. 


3. Evre: İleri Faşizm . 


Son evrede devletin konsolidasyonu ve düzenin stabilizasyonu gerçekleşir. Kimilerinin 'normalleşme' adına umutla beklediği bu dönem, gerçekte krize giren burjuva düzeninin faşist bir iktidar eliyle restorasyonundan başka bir şey değildir. Bütün maskelerin atılıp, faşizmin en vahşi yüzünün ortaya çıktığı bir evredir. Devletin her iki işlevinin (ekonomik ve siyasal-ideolojik) bütünleşip, güç kullanımın sınırsızlaştığı bir dönemdir. 


Bugün son evrenin arefesindeyiz. Sürecin hızlanması da buna işarettir. Daha da hızlanması kaçınılmazdır. Çünkü son evreye girerken, iktidar, bütün hasımlarından kurtulmuş, hatta safralarını bile atmış olmalıdır. Kendisini iktidara taşımış olanları (liberal ve sol liberaller) bile artık hiç umursamaz, hatta bir yük olarak görür hale geldiğine göre Akp, bu zorunluluğun bilincindedir. 


Hakikat tektir; birden fazla hakikat yoktur. Bu yüzden hakikat tek yanlıdır. Yansızlar ile 


iktidar otağında saf tutanlar, hakikate yaklaşamazlar bile. 


Hakikate ulaşmak; akıl, bilgi, bilinç, vicdan ve namus ister. Bu meziyetler yoksa, hakikat onlara gölgesini dahi düşürmez. 


Hakikat aynı zamanda bir cesaret işidir. Sadece cesurlar hakikatle yüzleşebilir. Ancak sırf yüzleşmeye cesaret etmek de yetmez, bunun tüm sonuçlarına katlanmayı göze alacak kadar yiğit olmak da gerekir. 


Yiğitlere saygılarımla. 


NEDEN OTORİTER SİYASET ÜRETİYORUZ? 
10 Haziran 2012, Pazar -M. Şükrü Hanioğlu- sabah 


Otoriterliği genellikle kişiselleştirmemiz ve belirli kurum ve eğilimlerle özdeşleştirmemiz onun ne denli kökleşmiş bir toplumsal sorun olduğunu açık biçimde görebilmemizi önlemektedir 


Türkiye otoriterliğin fazlasıyla içselleştirildiği, kurumsallaştığı, hukuki alt yapıya kavuşturulduğu ve bu nedenle de fazla sorgulanmadığı bir toplumdur. Bu yapı içinde "otoriterlik" kişiselleştirilmekte, belirli kurumlara atfedilmekte, muhafazakârlıkla özdeşleştirilmekte ancak toplumsal bir sorun olarak ele alınmamaktadır. 

Toplumsal hafızanın hatırlayabildiği en eski dönemlerden beri "otoriter" biçimde yönetilen bir toplumda bunun doğal olduğu ileri sürülebilinir. Ancak burada sorulması gereken soru neden böylesi bir idare biçiminin toplumumuzda kurumsallaşmış olduğu, ona itaat edildiği ve ona tepki olarak ortaya çıkan hareketlerin de tedricen benzer karakter kazandığıdır. 

Diğer bir ifade ile neden sadece Tek Parti ve askeri darbe yönetimleri değil, "hürriyeti ilân" etmekle övünen İttihad ve Terakki ya da Tek Parti siyasetlerine karşı "Yeter" şiârıyla ortaya çıkan Demokrat Parti'nin de tedricen otoriterliğe kaydıkları, günümüzde milliyetçi sağdan komünistlere varan bir yelpazede üretilen söylemlerin niçin "otoriter" karakter taşıdığının sorgulanması gerekmektedir. 

Enver Paşa ve Tek Parti CHP'sinin otoriter olduğunu, Türk muhafazakârlığının otoriter eğilimler taşıdığını söylemek yanlış değildir. Ancak bu tür kişiselleştirme ve otoriterliği belirli kurumlar ve eğilimlerle özdeşleştirme sorunun boyutunu ve derinliğini kavramamıza engel olabilir. 


Otoriterlik "sağ''a mı özgü? 

Otoriterliğin doğal görülmesi nedeniyle Türkiye'de ciddi otoriterlik araştırmaları yapılmamıştır. Buna karşılık otoriterlik ve otoriter yönetimlere yönelik kitlesel itaatin nedenleri, bilhassa böylesi rejimlerin yaygınlaştığı 1930'lardan itibaren başta sosyal psikoloji olmak üzere değişik bilim dallarının temel araştırma konularından birisi olmuştur. Fromm, Horkheimer, Reich gibi düşünürlerin öncü çalışmalarından sonra, Berkeley grubu olarak tanınan, Theodor Adorno'nun başını çektiği akademisyenler F-ölçeği (F kısaltması Faşizm anlamında kullanılmaktadır) adını verdikleri bir test ile otoriterliği tespit ve otoriter kişiliği anlamaya çalışmışlardır. 

1947'de yaratılan F-ölçeği testi temel olarak Avrupa'da Faşist rejimlerin nasıl yükseldiği, bu rejimlere neden kitlesel itaat davranışı gösterildiği ve Holocaust'ın nasıl gerçekleşebildiğini açıklama amacıyla üretilmiş olduğu için otoriterliği "aşırı sağ" siyaset ile milliyetçilik ve ırkçılık benzeri eğilimlerle özdeşleştirme eğilimi taşıyordu. 


Bu vurgu Berkeley grubunun 1950'de yayınladığı The Authoritarian Personality (Otoriter Şahsiyet) çalışmasında da ortaya konuluyordu. Bu diyalektik materyalist temelli, Freudo-Marksist yaklaşım daha sonra otoriterlik tahlili alanında bir kenara bırakıldı. Ancak bunun yerini alan en önemli tahlil aracı olan Robert Altemeyer'in Sağ Otoriterlik ölçüm testi (1981) de, adından da anlaşılacağı gibi, otoriterliği "sağ" ile ilintilendiriyordu. 

Altemeyer'in testindeki "Ülkemiz bizi çökertmekte olan yeni radikal yaklaşımları ve günahkârlığı ortadan kaldırma alanında gerekeni yapacak güçlü bir lidere fazlasıyla ihtiyaç duymaktadır;" "Homoseksüel erkekler ve lezbiyen kadınlar herkes kadar ahlâklı ve sağlıklıdır," "Ülkemizin gerçekten gerek duyduğu, kötülüğü önleyecek ve bizleri yeniden doğru yola sokacak güçlü ve kararlı bir liderdir;" "Ülkemizde bugün kendi Allahsız amaçları için memleketimizi çökertmek isteyen ve otoritelerin faaliyetlerini engellenmesi gereken çok sayıda ahlâksız insan vardır;" "Çıplaklar kampları hiçbir açıdan yanlış bulunamaz" benzeri sorular da otoriter davranışı muhafazakârlık ve dindarlık ile özdeşleştirme eğilimi taşıyordu. 

Yaklaşımına yöneltilen eleştiriler Altemeyer'in 1996'da bir Sol Otoriterlik testi hazırlamasına neden oldu. Ancak kullanılan iki bin denekten hiçbirisinin testte yüksek puan almaması, "otoriterlik- muhafazakârlık" ilişkisinin yeniden vurgulanması ve hattâ bizatihi bunlardan birincisinin ikincinin bir türevi olduğu tezinin savunulmasında kullanıldı. Buna karşılık daha sonra yapılan pek çok toplumsal psikoloji araştırması, bu tespitin bilhassa merkezden uzaklaşan "sol" görüş sahipleri için doğru olmadığını ortaya koyarak söz konusu özdeşleştirmeyi sorguladılar. 


Türk otoriterliği muhafazakârlık mı? 

Dolayısıyla yerleşik Türk otoriterliği ve bu karakterdeki Türk siyasetini muhafazakârlıkla özdeşleştirmek fazla anlamlı değildir. Türkiye'de gerçek anlamıyla "solun neredeyse yok mesabesinde bulunması ve "sol" olarak kavramsallaştırılan eğilimlerin gerçekte "anti- emperyalist söylem kullanan seküler milliyetçilik" karakteri taşıması bu tür bir karşılaştırma yapmamızı zorlaştırmaktadır. 

Buna karşılık tarihimiz bize genel olarak "otoriter" eğilimler ve özel olarak da siyasi otoriterliğin dindarlıktan kaynaklanan muhafazakârlıkla sınırlı olmadığını göstermektedir. 
Başka bir ifade ile mesele otoriterliğin Freudçu analizle bir toplumsal davranış biçiminde kavramsallaşmasının ötesinde bir derinliğe sahiptir. Toplumumuzdaki otoriterlik, bastırılmış önyargıların ortaya çıkarak zayıf ve müdafaa gücünden yoksun topluluklara yönelik saldırganlıklara dönüşmesinin ötesinde, egemen bir dünya görüşü, kültür ve yaşam biçimi olma özelliği taşımaktadır. 

Ancak buradan hareketle Oryantalist "Doğu despotluğu" ya da "Müslüman bir toplumda sadece otoriter siyasetler üretilebileceği" benzeri klişeleri tekrar etmemiz bizi anlamlı neticelere ulaştıramaz. En uç şekliyle otoriterliği Avrupa toplumları ürettiği gibi, Latin Amerika'da yaygın biçimde görülen siyasi otoriterliği "İber mirâsı" ya da "Katolikliğin etkisi"ne indirgeyen analizler ciddi açıklamalar getirmenin oldukça uzağında kalmışlardır. 
Gerçekte sorun toplumsal kültürün otoriterliği siyasi eğilimlerden bağımsız olarak üretmesi ve eğitimin bunu toplumsallaştırma araçlarıyla yeni nesillere aktararak ona doğallık kazandırmasıdır. Bunun neticesinde ise otoriterliği tabii gören siyaset anlayışı egemenliğini değişen iktidar ve rejim şekillerine karşın sürdürmekte, otoriterliğe son verme teziyle ortaya çıkan hareketler de süreç içinde o karaktere bürünmektedir. 


Ne yapalım? 

Bunu anladığımızda otoriterliği kişiselleştirme ya da belirli kurum ve eğilimlerle özdeşleştirme yerine bir toplumsal sorun olarak ele alabilmemiz mümkün olacaktır. Seçimler ve lider değişiklikleriyle büyük değişimler yaşanabileceği düşüncesinin yaygın kabul 


gördüğü, nefret suçlarının fütursuzca işlendiği bir toplumda bunun fazlasıyla zor olacağı açıktır. Ancak onsuz yaşadığımız bir dönemi hatırlayamadığımız otoriterlikten kurtulabilmenin ilk adımı onun doğal ve kader olmadığını kabul etmektir. 


'OTORİTER DEMOKRASİ' NASIL OLUR? 


Mustafa Akyol- 18.08.2014 internethaber 


Erdoğan'ın taraftarları ile karşıtları arasındaki "Erdoğan demokrat mı, diktatör mü" atışmalarını aşıp biraz daha rafine düşünmek lazım. 


Türkiye toplumu olarak talihsizliklerimizden biri, siyasi tartışmalarımızın seviyesizliği. 


Bu problem, en başta siyasi dile hakim olan, kaba, aşağılayıcı, küfürbaz üslubla ortaya çıkıyor kuşkusuz. Ama sadece ondan ibaret değil. 


Bir de siyaseti tartışırken kullandığımız kavramların sathiliği problemi var. 


Sayın Tayyip Erdoğan'ın taraftarları ile karşıtları arasındaki "Erdoğan demokrat mı, diktatör mü" atışmalarında görüldüğü gibi. 


Erdoğan karşıtları, onun otoriterliğine dair örnekler gösterdikten sonra, onu "diktatör" ilan ediyorlar. Erdoğan taraftarları ise onun defalarca halk tarafından seçildiğini hatırlatıyor, buna dayanarak iddianın saçmalığını vurguluyorlar. Üzerine de ekliyorlar: "Diktatör olsaydı bu lafları edemezdiniz zaten!" 


Oysa kafayı kaldırıp biraz uluslararası siyasi literatüre bakarsak göreceğiz ki, Erdoğan'a tutarlı eleştiriler getirmek için kullanılabilecek önemli bir kavram var: "İlliberal demokrasi." 
("İlliberal", "özgürlükçü" anlamına gelen "liberal" kelimesinin zıttı. Türkçe'ye "otoriter" diye taşınabilir ki, ben de öyle yapmayı tercih ettim.) 


Meselenin özü şu: Bizim "demokrasi" derken atıfta bulunduğumuz Batı demokrasilerinin hepsi aslında "liberal demokrasi." Yani, burada, sadece demokrasinin temelini oluşturan "temsil" (yani "sandık") yok. Bunun yanısıra, bireylerin hak ve özgürlüklerini gerektiğinde seçilmişlerden de korumaya yarayan çok sayıda mekanizma var: Özgürlükçü bir anayasa, anayasa mahkemesi, bağımsız ve tarafsız yargı, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, sivil toplumun özerkliği, üniversitelerin özerkliği, idari adem-i merkeziyet gibi. 


Dahası, Amerikalıların tabiriyle, seçilmişler üzerinde kurulmuş "denge-fren mekanizmaları" var. Obama canının her istediğini yapamıyor mesela. Kongre'yi ikna etmesi gerekiyor; Kongre üyeleri de onun emir eri değil. 

İşte, bir siyasi sistem, ancak "sandığa" ilaveten söz konusu özgürlük garantilerine sahip olduğu zaman "liberal demokrasi" sayılıyor. Yok, tek özellik "sandık" ise, o zaman özgürlük kolayca tehlike altına girebiliyor. 


Şöyle bir örnek verelim: Diyelim bir ülkede bir parti yüzde 55 oyla iktidara geldi. Bir süre sonra da, "bütün basın milli menfaatlere uygun yayın yapacak, bu konuda da sayın liderimizin atadığı bir kurulun denetimine tabi olacaktır" diye kanun çıkardı. Bu kanun 


meclisten geçtiği için "demokratik" olur; ama "liberal" olmaz. Aksine, basın özgürlüğüne yönelik büyük bir saldırı olur. 


Daha yakıcı bir örnek verelim. Diyelim bir ülkenin yüzde 70'i beyaz ve ırkçı. Bunların seçilmiş partisi, "beyazlar birinci sınıf, zenciler ikinci sınıftır" diye bir kanun çıkarıp meclisten geçirebilir. Çoğunluk ellerindedir çünkü. Ama bu "demokratik" kanun, birey özgürlüğüne yönelik büyük bir saldırı olur. Karşısına konabilecek tek siyasi ilke de, liberalizmin de temel unsurlarından biri olan "eşitlik" ilkesidir. (Nitekim ABD'nin güney eyaletlerindeki "demokratik" ırkçı kanunlar, ancak Anayasa Mahkemesi'nin liberal hukuk ilkelerini dayatması sayesinde aşılabilmiştir. İstiyorsanız "hukuk vesayeti" de diyebilirsiniz.) 


Sözünü ettiğim "otoriter demokrasi" kavramını dünya gündemine getiren en önemli isim, Hint (ve Müslüman) asıllı Amerikalı entelektüel Fareed Zakaria'dır. Zakaria, 2003 basımı The Future of Freedom (Özgürlüğün Geleceği) adlı kitabında serbest seçimlerin özgürlüğün garantisi olmadığını detaylarıyla anlatmıştı. Ona göre günümüzdeki küresel siyasi mesele, sadece "demokrasileri korumak" değil, aynı zamanda "demokrasiler içinde özgürlüğü korumak"'tı. 


Bir başka Müslüman yazar Shadi Hamid de bu yıl piyasaya çıkan Temptations of Power (Güç Ayartmaları) adlı kitabında aynı konuya eğiliyor. Otoriter demokrasiye dair de şu ilginç tanımı yapıyor: 


"Bu sistemlerde seçimler büyük ölçüde serbest ve adildir. Muhalefet partileri de zayıf ama faaldir. Ancak iktidar partileri siyasi rakiplerini düşman gibi görür, medya özgürlüklerini kısıtlamaya çalışır ve devlet bürokrasisini tamamen kendi partizanları ile doldurur. Demokratik işleyişin kontrolünü, sistemi tamamen kendi çıkarlarına göre yontmaya kullanır." 


Ne dersiniz, tanıdık mı? 
Shadi Hamid şu eklemeyi de yapıyor: 


"Bazı durumlarda bir lider kültünün gelişmesi de illiberal demokrasinin tahkiminde önemli rol oynar. Venezuella'daki Hugo Châvez iktidarında kullanılan 'Châvez Halktır' gibi popüler sloganlarda ifade olduğu gibi." 


Türkiye'ye dönersek, bu anlattıklarımızın Erdoğan modeliyle önemli çağrışımlar yaptığı aşikar. 


Ama, öte yandan, Erdoğan'ın başta Kürt meselesi olmak üzere "kimlik" konularında özgürleştirici bir misyonu olduğunu da teslim etmek lazım ki, bu paradoksun sebebi ayrı bir inceleme tabi olmalı. Benim yorumum, Erdoğan'ın mağlup ettiği Kemalist ideoloji tarafından bastırılan kimlikleri ve yaşam biçimlerini özgürleştirdiği, bunun da Türkiye'ye büyük bir katkı sağladığı. 


Ama ya Erdoğan'ın kendi ideolojisi tarafından bastırılmaya müsait olan kimlikler ve yaşam biçimleri? 


Önümüzdeki dönemde sanırım bunu daha çok tartışacağız. 


Bu arada hatırlatayım ki, Shadi Hamid'in üstte alıntıladığım kitabının alt başlığı "İslamcılar ve İlliberal Demokrasi." Bu sistemin bilhassa Arap dünyasındaki İslamcı partilere çok cazip geldiğini, çünkü onların toplum mühendisliği hedefine uygun düştüğünü anlatıyor. 


Peki ya aynı sorun bizde de ortaya çıkar mı? Yani, sinyalleri şimdiden görülen “otoriter demokrasi”, bir de İslamcı “toplum mühendisliği” başlatıp daha da otoriter bir geleceğe taşır mı bizi? 


Bu soruyu en başta AK Parti kurmaylarının iyi düşünmesi gerekiyor. Umarım, iktidarlarının ilk on yılında tarihe yazdıkları başarıları, Shadi Hamid'in işaret ettiği “güç ayartmaları”na kurban etmekten kaçınırlar. 


CEMAAT'E AÇIK MEKTUP 
03 May 2015-mustafaakyol.org/ 


Muhterem Cemaat, 


Biliyorum, şu günlerde büyük bir saldırı altındasınız. İktidar ve propaganda araçları neredeyse her Allah'ın günü size ağır hakaretler, olmadık ithamlar yağdırıyor. Size mensup ve sizle “gönül bağı” olan polisler, gazeteciler tutuklanıyor. Bunları ellerini ovuşturarak seyredenler, “daha onbinlerce kişi tutuklanacak, hapishaneler dolacak” diye sevinenler var. Hukuki gerekçelere yaslansa da, aslen intikam duygusuyla süren bir “cadı avı”nın hedefindesiniz. Bu 


linç kampanyası karşısında sizin hukukunuzu savunmak da her prensip sahibi insanın görevi. 


Gelgelelim, bu vahim tabloda sizin de ciddi bir vebaliniz var. Evet, bugün mağdursunuz; ama bu mağduriyete giden yolun taşlarını kısmen siz döşediniz. Dahası, bu bataklıktan çıkmak için yeni bir yol tutmanız ve bunu diğer insanlara ikna edici bir şekilde göstermeniz şart. 


İzin verin, anlatayım. Sizin tabirinizle “Hizmet Hareketi”ni seven, oradaki nice insanın iyiliğine ve fedakarlığına şahit olan, okulları ve diyalog kurumlarını takdir eden, dahası hem bu hareketin hem de Türkiye'nin düzlüğe çıkmasını çok isteyen bir insan olarak anlatayım. 


Meselenin özü şu: Sizin bir şeffaf ve görünen realiteniz, bir de ketum ve kapalı bir realiteniz var. Birinci tarafta okullar, dersaneler, hayır kurumları, diyalog faaliyetleri var. İkinci tarafta ise polis, yargı ve bürokrasi içindeki kadrolarınız. Ben, bu “devlet içinde örgütlenme” stratejisinin kökenini anlıyorum. Türkiye eskiden tüm dindarları potansiyel düşman bilen ceberrut bir “laik” kadronun elindeydi. Evlerde toplanıp Risale-i Nur okudukları için basılıp göz altına alınırdı insanlar. Siz ise “bu devletin içine girelim ki onu dönüştürelim” dediniz. 
“Alnı secdeye değen polisler, savcılar, hakimler, subaylar olsun” dediniz. 


Fakat, bakın, bu “devlet içinde örgütlenme” stratejisinin çok fena iki sonucu oldu son on yılda. Bir, giderek güçlenen bu devlet gücü, AK Parti'nin de teşvik ve desteğiyle, düşman bildiği kesimlere karşı “cadı avları” başlattı. Ergenekon ve Balyoz davalarında onlarca gazeteci, yüzlerce subay yıllarca suçsuz yere hapis yattı. Dahası bu davalarda sahte deliller üretildiği, kumpaslar kurulduğuna dair çok güçlü işaretler ortaya çıktı. Bunun sonucunda geniş toplum kesimleri size öfke duydu, düşman oldu. 


İki, tüm bu işleri niçin yaptığınız, devlet iktidarına niçin bu kadar talip olduğunuz sorusu, istifhamlar, kuşkular, komplo teorileri üretti. Dünyanın en paranoyak toplumlarından biri olan Türkiye'nin bu olguyu “dış güçlere” bağlaması işten bile değildi. Hele de dünyayı “Yahudi komploları” ile okumaya zaten çok teşne olan bizim İslamcılar, sizi “Siyonist maşa” olarak algılamakta gecikmedi. 


Sizin hakikaten tuhaf bir “İran düşmanlığı” yürütmeniz, MİT başkanıyla uğraşmanız, “barış süreci”ne ayar vermeye kalmanız da tüm bu istifhamlara bolca malzeme verdi. 


Yine de ben, hüsn-ü zan ilkesini de devreye sokarak, bu “devlet içinde örgütlenme” stratejisinin altında “devlete hakim olmazsak, iman hizmetlerimizi koruyamayız” fikrinin yattığını düşünüyorum. Ama bakın, asıl devlete hakim olma çabanız yüzünden tehlikeye girdi hizmetleriniz. Ankara'daki kavganız, Afrika'daki okullarınızı riske attı. Bediüzzaman niçin 


“siyaset”i “şeytan” kadar tehlikeli görmüş de ondan Allah'a sığınmış; insan hatırlamadan edemiyor. 


Bu noktada diyebilirsiniz ki, “kardeşim şu an mesele biz değiliz, AKP; onu bunu bırak, giderek diktatörleşen Erdoğan'a bak...” 


Oysa, olay bu kadar basit değil. Çünkü AK Parti'nin son 1-2 yılda giderek daha paranoyak ve agresif hale gelmesinde sizin de büyük “katkınız” var. Sizin niteliği bir türlü tam anlaşılamayan, inkar edildikçe daha da sırıtan devlet-içi örgütlenmeniz, hem iktidarı paranoyaklaştırıyor hem de ona eşi bulunmaz bir otoriterlik bahanesi sağlıyor. Toplumun çok geniş bir kesimi, bazı entelellektüeller dahil, “bu olağanüstü tehdit karşısında olağanüstü tedbirler lazım” diye düşünüyor. 


Mesela şu “Fuat Avni olgusu”na dışarıdan bir bakın Allah aşkına... Erdoğan'ın yakın çevresinden dışarıya “istihbarat” sızdıran bu hesap gördüğüm kadarıyla sizi motive ediyor. 
(“Tanımıyoruz” diyor, ama nedense aşkla benimsiyorsunuz.) Karşı taraf ise, bu olguya baktıkça, “adamlar hala ne kadar örgütlü, devlete ne kadar da sızmışlar, temizle temizle bitmiyor” diyor. Kısır döngü derinleşiyor. 


Yanlış anlamayın; size “Erdoğan'a biat edin” demiyorum. İktidara muhalefet etme hakkınız elbette var. Hatta bir muhalefet odağı olarak iyi ki varsınız; iktidarın giderek daha fazla tahakküm ettiği Türk medyasında sizin gazete ve televizyonlarınız birer “kurtarılmış bölge” gibi duruyor. Alternatif sağlıyor. Ama asıl mesele, bu “devlet içinde örgütlenme” stratejisinin ne olacağıdır. Bununla yüzleşiyor musunuz? Mağdur ettiğiniz insanlarla helalleşmeye niyetli misiniz? Geçmişte kalmış bir hikaye mi artık bu? Yoksa, “şu AKP devrini atlatalım, kaldığımız yerden devam ederiz” mi diyorsunuz? 


Bu sorular, bugün AK Parti'ye muhalefet için geçici olarak yanınızda duranlar dahil, hemen herkesin aklındaki sorulardır. Samimiyetle ve ikna edicilikle cevaplanmadığı sürece de hem sizi şaibe altında bırakacak, hem de Türkiye'deki gidişatı daha da vahimleştirecektir. 


“Her vatandaş gibi Hizmet mensupları da devlette iş bulur” basitliğiyle geçiştirebilecek bir mesele değildir bu. Mesele, devlet gücünü kullanan Hizmet mensubunun, resmi hiyerarşiye uyan bir “birey” mi olduğu, yoksa bir “şahs-ı manevi”yi mi temsil ettiğidir. İkincisi, yanlıştır. 
Ve sadece devlet için değil, bizzat söz konusu şahs-ı manevi için yanlıştır. 


Çünkü, Bediüzzaman'ın dediği gibi, bir elinde “nur” (yani iman hizmeti) olan kimselerin öteki elinde “topuz” (yani devlet gücü) olmaması gerekir. “Topuz”la korkuttukları insanları “nur”dan da kaçırırlar yoksa. Yahut ellerinden kaçırdıkları “topuz”, bu sefer silah olarak kendilerine döner. 


Haksız mıyım? Olan tam da bu değil mi? Eline iktidar geçtiğinde kötü bir sınav veren sadece AK Parti değil, aynı zamanda siz değil misiniz? 


Eğer bu konularda gerçek bir öz eleştiriye ve dahası “özünü yeniden tanımlama”ya giderseniz, hem bize, hem kendinize, hem de Türkiye'ye çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Allah rızası için bir düşünün. 


Eleştirel Bir Dostunuz 


AK PARTİ'YE AÇIK MEKTUP 
03 May 2015- mustafaakyol.org/ 


Muhterem AK Partililer, Herhalde beni tanıyorsunuzdur. İktidara geldiği ilk yıllardan itibaren Türk (ve dünya) medyasında partinizi en çok desteklemiş insanlardan biriyim. Ancak son iki- üç yılda eleştirilerim arttı, sizle olan mesafemiz de epey açıldı. Ama hasmınız olmadım, öyle bir niyetim de yok. 


Dikkat ederseniz, son iki-üç yılda daha pek çok entelektüelle mesafeniz açıldı. Bunlar 28 
Şubat'a karşı durmuş, başörtüsü yasaklarına karşı mücadele etmiş, sizi daha zayıf olduğunuz dönemlerde desteklemiş insanlardı. Buna mukabil, eski dönemlerde size karşı olmuş, fakat son iki-üç yılda ateşli destekçiniz haline gelmiş, hatta “kraldan çok kralcı” olmuş insanlar da var. 


Bir düşünün lütfen; bu değişiklikler niçin oldu diye. Ben kendi adıma cevabı vereyim: Koluma “faiz lobisi” veya “paralel yapı” girmedi. İlkelerim de değişmedi. Bence AK Parti değişti. “Bizi Eski Türkiye”den çıkarsın” diye desteklediğim parti, giderek “Eski Türkiye”ye benzer bir siyasi zihniyet sergilemeye başladı. Ben de ilkelerimi değiştirmek yerine AK Parti'ye bakışımı değiştirdim. Hem de üzülerek, iç geçirerek, ızdırap duyarak... 


Yine de şu gelinen noktada size dostça bir kaç şey söylemek istiyorum. Şu dönemki en büyük meseleniz olan “paralel yapı”dan başlayalım. 


Devlet içinde böylesi “otonom” bir yapı olamayacağı, bunun hukuk sınırları içinde sorgulanması ve tasfiyesi gerektiği konusunda sizle hemfikirim. Ama sizin bu konuda yürüttüğünüz propagandaya da hiç aklım yatmıyor. Çünkü bu “paralel yapı”yı devlet içinde tahkim eden, CIA, Mossad falan değil, bizzat sizsiniz. Çünkü 2012 senesine gelince dek, düşmanlarınız ve hedefleriniz ortaktı. Şu aralar büyük ifşaatlar şeklinde sunduğunuz her şeyi biliyor ve onaylıyordunuz. Mesela “Cemaatçi polislerin herkesi dinlediği” bundan beş sene önce de konuşuluyordu; sizden “suçunuz yoksa dinlemeden niye korkuyorsunuz” cevabı geliyordu. Yahut kabineniz Yargıtay'da bir “imam” olduğunun o zaman da farkındaydı; ama hedef “Ergenekoncular” olduğu için bunda bir sorun görmüyordu. O sıralarda “paralel yapı”nın eliyle hapse atılan yüzlerce insana siz de acımadınız. Sorun, “saf”? olmanız değil, Makyavelist olmanız, yani “siyasi fayda”yı adaletin üstünde tutmanızdı. Bunu bir kenara yazalım. 


Sonra ortaklık bozuldu. Hayırlı oldu bu; çünkü bu sayede “paralel yapı”ya “dur” denmiş oldu. 
Ergenekon'un, Balyoz'un mağdurları özgürlüklerine kavuştu. Ama sizin partide de bir sürü skandal ortaya çıktı. O dudak uçuklatan yolsuzlukları biz de gördük, siz de gördünüz. Ama siz bunları örtbas etme yoluna gittiniz ve “paralel yapıya karşı mücadele” söylemini bunun için araçsallaştırdınız. Aynen o yapının “darbeye karşı mücadele” söyleminde yaptığı gibi. Yani yine “siyasi fayda”yı adaletin üstünde tuttunuz. Bunu da bir kenara yazalım. 


İşte bu sebeplerden ötürü ben ortada erdem timsali bir AK Partiye karşı hain düşmanlar tablosu göremiyorum. Daha ziyade her aktörünün son derece oportünist davrandığı bir iktidar savaşı ve iktidar yozlaşması görüyorum. 


Bu yozlaşma bugün tam sürat devam ediyor. Farkında mısınız bilmiyorum, ama onyıllardır kınadığınız, ayıpladığınız “Eski Türkiye”ye giderek daha fazla benziyorsunuz: 


- O Eski Türkiye'yi eleştirilemez, sorgulanamaz bir “Ulu Önder” kültü yarattığı için eleştirirdik; aynısı bugün sizde var. 


- O Eski Türkiye'yi dünyayı “iç ve dış mihraklar” diyerek okuduğu için eleştirirdik; aynısını bugün siz yapıyorsunuz. 


- O Eski Türkiye'yi siyasi ihtilafları “asayiş tedbirleri”yle ve OHAL”lerle çözmeye kalktığı için eleştirirdik; aynı eğilim sizde var. 


- O Eski Türkiye'yi “milli burjuvazi yaratıyoruz” diye rejime uygun zenginler türetmekle eleştirirdik; tam aynısını yapıyorsunuz. 


- O Eski Türkiye'nin makbul vatandaşları ve makbul olmayan vatandaşları vardı; sizin için de öyle, sadece “makbul”ün tanımı değişti. 


Bütün bunları “ama biz seçildik” diyerek meşrulaştıramazsınız. Seçilmiş otoriterlik de seçilmemiş otoriterlik kadar kötüdür. Biri “azınlık diktatörlüğü” ise, diğeri “çoğunluk diktatörlüğü”dür. 


İşin kötüsü, son iki-üç yılda girdiğiniz bu yoldan o kadar eminsiniz ki, bir an için durup düşünmüyor, size uyaranlara kulak asmıyor, hatta “vesayetçilik”le suçluyorsunuz. O gayrı meşru Kemalist “vesayet”ten çoktan kurtulduğunuzu, şimdi “daha da kurtuluyoruz” derken aslında başkaları üzerinde tahakküm kurduğunuzu göremiyorsunuz. 


Hatta sanıyorsunuz ki, bu “vesayet” illetinden biraz daha kurtulsanız Türkiye şaha kalkacak. 
Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda kanatlanıp uçacak. Sadece kendini değil, Filistin'i, Suriye'yi, bütün Islam alemini kurtaracak. Yeniden Osmanlı olup aleme nizam verecek... 


Oysa bu söylemin heyecan ve hamasetten başka bir karşılığı yok. Siz AK Parti Kongresi'nde bayrak sallayınca Kudüs kurtulmuyor, Şam özgür olmuyor, dünya değişmiyor. 


Aslında Türkiye'nin daha büyük bir dünya gücü haline gelmesini, Müslüman dünyaya da örnek ve hatta öncü olmasını ben de sizin kadar isterim. Ama bu iş propagandayla olmaz. 
Akılla, kültürle, teknolojiyle, bilimle, ekonomiyle olur. Bunlar da evvela fikir özgürlüğü gerektirir. Özgür üniversite gerektirir. Serbest piyasada adil rekabet ve liyakate dayalı atama kültürü gerektirir. Toplumsal huzur gerektirir. 


Oysa siz, bırakın geliştirmeyi, baltalamaya başladınız tüm bu değerleri. En büyük değeriniz “Erdoğan'a sadakat” oldu. Kapıları ona övgüler düzenlere açıyor, toplumun yarısının suratına ise sertçe kapatıyorsunuz. Sürekli aşağıladığınız “Beyaz Türkler” sizin sayenizde “beyin göçü”ne başladı. Çünkü aynı Eski Türkiye gibi, ülkenin kapasitesinin tümünü değil, sadece makbul vatandaşların kapasitesini kullanmak istiyorsunuz. 


İlk iki döneminizde büyük başarılara imza attınız, Türkiye'yi gerçekten sıçrattınız. Biz de sevindik, gurur duyduk. Ama unutmayın, o başarı sadece sizin getirdiğiniz siyasi istikrarla değil, aynı zamanda AB süreciyle, küresel ekonomiye uyumla, Batı'daki olumlu imajınızla mümkün oldu. Daha mütevazi, daha uzlaşmacı, daha güleryüzlü olmanız sayesinde oldu. Ama şimdi tüm bunların yerini öfkeli sloganlarınız, sıkılmış yumruklarınız, ulusalcılardan mülhem “tam bağımsızlık” söylemleriniz almış durumda. 


Oysa İslam dünyasını, bilhassa Ortadoğu'yu biraz daha iyi tanısanız göreceksiniz ki, son yüz yıldır sorununuz tam da bu: Öfkeye boğulmuş, hamasete saplanmış, aklını komplolarla bozmuş ve “büyük reis”lerin peşinde “yekvücut” olmuş siyasi hareketleri diyarı burası. Ve tam da bu yüzden sakin, rasyonel, pragmatik ve analitik Batı karşısında hep yerinde sayıyor. 
Ne acı ki siz tam da bu makus talihi yenecek harekettiniz. Tam da yenmeye başlamıştınız. 


Gelin, sürekli "yola devam" demeyin bir durup düşünün. Aynada kendinize bir bakın. Allah rızası için bir "nefis muhasabesi" yapın. 


Eleştirel bir dostunuz 


MÜSLÜMANIN İDEOLOJİSİ OLUR MU? 
17 August 201 1-mustafaakyol 


Yeni Şafak'ın değerli yazarı Özlem Albayrak ile, onun “Liberal Müslüman olur mu?” başlıklı bir yazısı üzerine verimli bir polemiğe girmiştik. Özlem hanım, bu konuda yazdığı ikinci yazısındaki bir ifadeyle bu tartışmayı daha da verimli kıldı. En azından, “evet, meselenin püf noktası tam da bu” dedirtti bana. Çünkü, Özlem hanım, açık açık, “İslam ve liberalizmin özde, birinin akıl, diğerinin vahiy kaynaklı olması dolayısıyla uzlaşamayacağını” yazdı! Bunu okuyunca, “Allah, Allah” dedim, “akli olanla dini olan mutlaka çelişir diye bir kural mı var?” 
Bu sorunun açacağı tartışma, İslam'ın ilk asırlarına kadar gider aslında. O devirde bazı mezhepler (bilhassa Hanbeliler ve kısmen Eş'ariler) akla hiçbir şekilde itimad edilemeyeceğini, dolayısıyla hep “nasılını sormadan” iman etmek gerektiğini savunmuştu. 
Başka mezheplerse (bilhassa Mu'tezile ve kısmen Maturidiler), akla önem verdi. Vahyi üstün tuttular kuşkusuz, ama vahiy olmasa dahi insanların bazı hakikatlere akılla varabileceğini savundular. Mesela, vahiy olmasa bile, hırsızlığın kötü bir şey olduğunu bulabilirdi 

insanlar. Vahiy ve akıl Türkiye'de “itikadi mezhebin nedir” diye sorulsa, çoğu insan ya “o ne yahu” diye sorar, ya da “Maturidiyim” der. Ama görünen o ki pek çok dindar aslında Eş'ari kalıplarıyla düşünüyor. Ben ise akılcı taraftan bakıyorum meseleye. Dolayısıyla, diyorum ki, vahye sahip olmayan insanlar da, “dünyevi” konularda akıllarını çalıştırıp, tecrübelerini konuşturup, doğru sonuçlara varabilir. (Hele de tümden “vahiysiz” değil, aksine “ehl-i kitap” olan Batı'dan fena şeyler çıkmayabilir.) Dahası, vahiy, çok hikmetli bir biçimde, bize her şeyi açıklamamış, aksine çoğu dünyevi meselede sadece “temel ilkeler” vermiştir. Mesela Kur'an'da bir “siyasi sistem” tarifi yoktur. Sadece adalet, emanet, meşveret gibi ilkeler vardır. 
Bu ilkelerin ne gibi siyasi modeller içinde ayakta tutulabileceği, her devrin şartına göre yeniden “akledilmesi” gereken bir sorudur. (Zaten ilk devirlerin Müslümanları da kendi şartları içinde akletmiş, örneğin o devirdeki yaygın saltanat rejimini “verili durum” kabul etmişlerdi.) Dolayısıyla, bu çağda siyasi bir vizyon geliştirmeye çalışan her Müslüman, vahyin ilkelerine sadık kalarak, insanlığın ortak akıl ve tecrübesinden yararlanabilir. Kimisi sosyalizmi, kimisi liberalizmi, kimisi milliyetçiliği beğenip savunabilir. Kimisi demokrasiye, kimisi totaliterliğe itibar edebilir. Zaten öyle de olmuştur ve olmaya devam 

ediyor. Demokrasiden liberalizme Durum bu iken, sıkça duyduğumuz “Müslüman, Müslümandır; sosyalisti liberali olmaz” gibi hamasi laflar, pek bir anlam ifade etmiyor. 
Çünkü “liberal Müslüman” terkibindeki ilk kelime, Müslümanın dinini değil, siyasi ve iktisadi görüşünü tarif ediyor. Bir Müslüman, nasıl meslek itibarıyla mühendis, doktor veya manav olabiliyorsa, “siyasi meslek” itibarıyla da şu veya bu olabiliyor. Bu anlaşılmadığı sürece “liberalizm iyi mi kötü mü” diye tartışmanın anlamı yok, çünkü tartışmanın bir tarafı “akli olan”ı doğrudan reddedecek. İslam geleneğinin içinden çıkmamış her fikri peşinen lanetleyecek. İşin enteresan tarafı, bu dostlara “demokrasi iyi midir” diye sorsak, herhalde “evet” diyecekler; “demokratikleşme süreci”ni savunuyorlar çünkü. İyi de, çoğu, bundan 


sadece 20 sene evvel, kafir Batı'dan gelen “tağuti” (şeytani) bir rejim sayıyordu demokrasiyi. 
“Demokraside hakimiyet halkındır, İslam'da ise Hak'kındır” gibi bir kaç basit sloganla da pek güzel ikna ediyorlardı kendilerini. Bugün liberalizm karşısında gösterdikleri reaksiyon ise aynı filmin devamı gibi. 


DİNDARLIK, HOŞGÖRÜ VE TAHAMMÜL 
15 August 201 1-mustafaakyol 


(15 Ağustos 2011 tarihli Star gazetesinde yayınlandı] Hayrettin Karaman hocanın geçen hafta Yeni Şafak'ta yayınlanan “Tahammül mü, hoş görmek mi?” başlıklı yazısı epey tartışıldı, epey tepki aldı. Benimse yazıda hem katıldığım, hem katılmadığım kısımlar var. Katıldığım kısım, Hayrettin hocanın, dindarlara sıkça dayatılan “niye bizim ahlak anlayışımızı tasvip etmiyorsunuz bakıyım” küstahlığına karşı haklı tepkisi. “Hiii, duydunuz mu, mayo giymenin günah olduğuna inanıyorlarmış; bu çağda bu kafa” tipi yorumlar, bunun Beyaz Türk medyasında hemen her gün karşımıza çıkan çiğ örnekleri. Hem “tek-kültürcü” Batılılar hem de onların yerli versiyonları arasında yaygın olan bu tutumun ardında, kendi ahlaki kıstaslarını herkese empoze eden bir totaliterlik yatıyor kuşkusuz. Oysa herkes neyi doğru neyi yanlış, neyi sevap neyi günah sayacağını kendi bilir. Herkesin, yanlış ve günah saydığı filleri “tasvip etmeme hakkı” da bâkidir. Ancak bu noktadan sonra, yani “tasvip etmediklerimize karşı ne yapmak gerektiği” meselesinde, biraz farklı düşünüyorum. Alan savunması Hayrettin hoca bu sorunun ideal cevabının, İslam'a göre yaşamayanlara “aykırı filleri için özel mekanlar ihdas etmek” olduğunu, ama mevcut siyasi sistemde buna imkan olmadığını belirtti. Kıyamet de buradan koptu; “ne yani, gettolar mı yaratmak mı istiyorsunuz aslında” diye soruldu. 
Benim, “din-dışı dünyaya karşı alan savunması” dediğim bu tutumun klasik fıkıhta kaynakları var elbette. Ama bu kaynakları aynen korumak mı, yoksa “tecdid”den mi geçirmek gerek, bir düşünmek lazım. Çünkü modern dünyadaki “alan savunması”nın geleneksel devirdeki maksadı yerine getirdiğini söylemek zor. Seyahatin, televizyonun, internetin bu kadar yaygın olduğu bir devirde, gayrı İslami fikir ve eylemleri gözlerden uzak tutma şansınız yok. Bunu en uç boyutta zorlayan Suudi Arabistan gibi baskıcı rejimler ise sahici dindarlıktan ziyade ikiyüzlülük üretiyor. Bu yüzden, ben modern dünyada Müslümanlara gerekenin “alan savunması”ndan çok “bireysel ahlak” olduğunu düşünüyorum. Yani, “bizimkiler günahkarları görüp de sapıtmasın” diye bir baskı ve izolasyon ortamı kurmaktansa, o “bizimkiler”in her birine bireysel bir şuur kazandırmaya çalışmak. Esirgenen 

tebessüm Gelelim meselenin üçüncü boyutuna. Hayrettin hoca bu noktaya bugün için “özel mekanlar ihdas etmek” imkanının olmadığını, dolayısıyla mecburen “yan yana yaşanacağını” söyleyerek gelmiş. Ama bu yan yana yaşam içinde, “dine, ahlaka ve âdâba aykırı” yaşayan insanlardan “tebessümü esirgemek” gerektiğini savunmuş. Bu, kuşkusuz “tasvip etmeme hakkı” çerçevesinde bir tutumdur. Kimse “demokraside yeri yoktur” filan diyemez. Ancak bu “tebessüm esirgeme” ilkesinin din için ne gibi sonuçları olacağını bir düşünelim derim. 
Korkarım bunun bir ileri aşaması, din-dışı yaşamlara sahip insanların, bunu belli ettikleri her noktada, dindarların manevi hışmına uğramasıdır. Peki acaba bu tutum, söz konusu seküler insanları nasıl etkiler? Onları dine yakınlaştırır mı, yoksa dinden daha da mı uzaklaştırır? 
Küfelik vaziyette evine dönen bir adam, örneğin, kendisine “zıkkım iç emi” imasında bulunan bir çift çatık kaştan mı, yoksa sırtını sıvazlayıp “bir derdin mi var kardeşim” diyen bir 


kalenderlikten mi daha müspet etkilenir? Bunu soruyorum, çünkü Türkiye?de dine mesafeli duran insanların bir kısmının, aslında, Necip Fazıl'ın tabiriyle “kaba softa ve ham yobaz”dan ürkmüş insanlar olduğuna şahidim. O insanlara el uzatmanın yolu ise, sanırım biraz daha Sufi- meşrep bir dindarlıktan geçiyor. 


KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE KAPİTALİZMİN GERÇEK YÜZÜ 
Noam Chomsky-Haksöz Dergisi Sayı: 212 - Kasım 2008- Çeviri: İ. Emre Çetin 


ABD başkanlık seçim kampanyasının ve finans piyasalarındaki gelişmelerin eşzamanlı olarak gerçekleşmesi, politik ve ekonomik sistemlerin doğasının açıkça ortaya çıkmasını sağlayacak fırsatlardan birini ortaya çıkarmakta. Seçim kampanyasının heyecanı tüm dünya tarafından paylaşılmıyor olabilir ama hemen hemen herkes bir milyon evin haczedilmesinin kaygısını ve iş, birikim ve sağlık sigortası konusundaki endişeleri hissedebilir. 


Bush'un krize karşı ilk çözüm önerileri öyle diktatörceydi ki hemen değiştirildiler. 1998?deki Uzun Vade Sermaye Yönetimi adlı yatırım fonunun kurtarma planında müzakereci olarak görev yapan James Rickards, bu değişiklikleri lobicilerin yoğun baskısı altında “sistemin en büyük kurumlarının açık bir başarısı... malvarlıklarının başarısızlığa sürüklenmeden veya iflas etmeden elden çıkarılmasının bir yolu” olarak tanımlıyor ve aynı pisliğin üzerine ikinci kez basıldığını hatırlatıyor. Şimdiki ekonomik krizin sebepleri ABD Merkez Bankası başkanı Alan Greenspan tarafından yönetilen mortgage sisteminin çökmesinde yatar; ki Mortgage sistemi çırpınan ekonomiyi Bush'lu yıllar boyunca borç esaslı tüketici harcamaları ve dışarıdan alınan borçlar ile devam ettirmişti. Ama asıl kökler daha derinlere iniyor. Sorun kısmen, son 30 yılda finansal liberalleşmenin tesis edilmesiydi; bu da, piyasaları devlet düzenlemelerinden olabildiğince uzaklaştırmaktaydı. 


Tüm bu adımlar tahmin edileceği gibi şiddetli altüst oluşların sıklığını ve derinliğini artırdı. 
Bu artışlar 1929”daki Büyük Buhran'dan bu yana görülen en kötü krizi meydana getirme tehdidini ortaya çıkardı. 


Yine tahmin edileceği gibi, liberal ekonomiden büyük kârlar elde eden az sayıdaki sektör, batan finans kurumlarının kurtarılması için ciddi bir devlet müdahalesi çağrısı yapıyor. 


Bu müdahalecilik, her ne kadar bugünkü ölçeği alışılmışın dışında olsa da, devlet kapitalizminin sıradan bir özelliğidir. Ekonomist Winfried Ruigrok and Rob van Tulder tarafından 15 yıl önce yapılan bir çalışma, Fortune dergisinin ilk 100 listesinde yer alan en az 
20 firmanın kendi hükümetleri tarafından kurtarılmasaydı eğer, şu anda var olamayacağını 
gösteriyor. Ve geri kalanların çoğu tıpkı bugünkü kurtarma paketi gibi “kayıplarının kamulaştırılması”nı isteyerek önemli ölçüde kazançlı çıkmışlardır. Bu kişiler böylesi devlet müdahalesinin “son iki yüz yıldır istisna olmaktan çok kural haline geldiği” sonucunu çıkarıyorlardı. 


Düzgün işleyen demokratik bir toplumda, politik bir seçim kampanyası bu tarz temel meselelere dikkat çekerek; sorunların kökenine inebilmeli ve çözümlerini ortaya koyabilmelidir. Böylelikle insanların sonuçlarından acı çektiği sorunları çözecek tedbirleri teklif ederek kontrolü ele alabilecektir. 


Finansal liberalleşmenin tehlikeleri ve büyük maliyetler konusunda uyaran -ama hiç dikkate alınmayan- ve çözüm önerileri sunan ekonomist John Fatwell ve Lance Taylor'un 10 yıl önce 


yazdığı gibi, finansal piyasa “riskleri hafife alır” ve “sistematik olarak etkisizdir”. Temel faktör finansal işlemlere katılmayanlara ödetilen bedelin hesaplanmamasıdır. Bu “dış faktör”ler çok büyük olabilir. Sistemin risklerini göz ardı etmek en küçük ölçekte bile verimli bir ekonomide olması gerekenden daha fazla risk alımına neden olur. 


Finans kurumlarının görevi riskleri almak ve eğer iyi yönetilir ise kendi potansiyel kayıplarını telafi edeceğini garanti etmektir. Buradaki vurgu “kendileri” üzerinedir. Devlet kapitalizmi kurallarına göre ise, eğer faaliyetleri bir krize neden olursa, ki düzenli olarak olduğu gibi, diğerlerine -hayatta kalan dış faktörlere- olan maliyeti düşünmek onların görevi değildir. 


Finansal liberalleşmenin ekonominin ötesinde bir etkisi var. Demokrasiye karşı güçlü bir silah olduğu uzun süre önce anlaşılmıştır. Serbest sermaye hareketi bazılarının yatırımcılar ve kredi kuruluşlarının “sanal parlamento”su dedikleri şeyi meydana getirdi. Bunlar hükümet programlarını yakından takip eder ve irrasyonel (tekellerin yerine halkın kârını önceleyen) olarak kabul ettiklerinin aleyhine oy kullanırlar. 


Yatırımcılar ve kredi kuruluşları sermaye kaçışı lehine “oy kullanabilirler”. Bu 

kesimler, finansal liberalizasyonun kendilerine sağladığı nakitlere ve diğer kanallara teveccüh gösterirler. Bu Bretton Woods sisteminin, II. Dünya Savaşı'nın ardından ABD ve Britanya tarafından kurulmasının tek nedenidir. Onlar böylelikle sermaye kontrolünü oluşturdular ve döviz kurlarını düzenlediler. ! 


Büyük Buhran ve savaş anti-faşist direnişten sendikalara kadar güçlü radikal demokratik eğilimleri harekete geçirmişti. Bu baskılar sosyal demokratik politikalara müsaade edilmesini gerekli kıldı. Bretton Woods sistemi -bir demokrasi göstergesi olarak- kısmen halkın isteklerine yanıt veren devletin eylemleri için bir alan oluşturdu. 


İngiliz müzakereci John Maynard Keynes, Bretton Woods'un en önemli başarısının hükümetlerin sermaye hareketini kısıtlama hakkını tesis etmek olduğunu belirtiyordu. 


Dramatik bir zıtlık olarak, Bretton Woods sisteminin 1970*lerdeki çöküşünün ardından yeni liberal aşamada, ABD hazinesi serbest sermaye hareketini “temel bir hak” olarak değerlendirirken, Bush ve Reagan yönetimleri İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” yle garanti altına alınan sağlık, eğitim, makul çalışma, güvenlik ve diğer hakları temel bir hak olarak görmüyordu. 


Önceki yıllarda halk bu problemlerden haberdar değildi. Bunun sebepleri Barry Eichengreen tarafından uluslararası para siteminin tarihini incelediği bilimsel çalışmasında ortaya konmaktadır. Eichengreen 19. yy'da hükümetlerin “oy hakkı, sendikalaşma ve parlementer işçi partileri” ile henüz karşılaşmadığını söyler. Sonuç olarak, sanal parlamentonun getirdiği ağır bedeller halka yüklenibiliyordu. 


Ancak, Büyük Buhran ve anti-faşist savaş nedeniyle halkın radikalleşmesi, özel sektörün bu lüksünü ortadan kaldırıyordu. Bu nedenle, Bretton Woods sistemi, “Sermaye hareketlerini demokratik sınırlar içinde kısıtlayarak piyasaların baskısından yalıtmıştır.” 


Savaş sonrası sistemin dağılmasıyla ortaya çıkan durumun doğal sonucu olarak demokrasi kısıtlandı. Bu nedenle, toplumun kontrol ve marjinalize edilmesi bir şekilde gereklilik halini aldı, ABD gibi daha fazla işletmelere dayanan toplumlarda süreçler bilhassa belirgindi. Halkla ilişkiler endüstrisi tarafından yürütülen seçim kampanyaları da bir illüzyon halini aldı. 


“Politika, büyük şirketler tarafından toplum üzerine örtülen bir perdedir.” der ve devam eder ABD'nin 20. yüzyıldaki büyük toplum felsefecilerinden John Dewey: “Özel sektörün gücünün şahsi kârı için bankaları, toprağı, endüstriyi kontrol ettiği ve basın, ajanslar ve diğer propaganda araçlarını komuta ederek bu hegemonyasını güçlendirdiği sürece” öyle de kalacak. 


ABD tek partili bir sisteme sahiptir: Patronlar partisi! Bu partinin -Cumhuriyetçiler ve Demokratlar- olmak üzere iki şubesi vardır. Aralarında küçük farklılıklar vardır. Larry Bartels “Eşitsiz Demokrasi: Yeni Altın Kafesin Politik Ekonomisi” isimli çalışmasında son 60 yıl boyunca “orta sınıf ailelerin temel gelirlerinin Demokratların yönetiminde Cumhuriyetçilerin yönetiminde olduğundan iki kat daha hızlı arttığını ve yoksul işçi ailelerinin gelirlerinin ise Demokratların yönetiminde Cumhuriyetçilerin yönetiminde olduğundan altı kat daha hızlı arttığını” göstermektedir. 


Farklılıklar bu seçimde de görülebilir. Oy verenler bu farklılıkları gözetmelidir, ancak siyasi partiler karşısında yanılsamalara kapılmaksızın. Ve oy verenler, yüzyıllardır yasamadaki ilerlemelerin ve toplumsal refahın yukarıdan hediye olarak verilmediğini, toplumsal mücadeleler yolu ile kazanıldığının farkında olmalıdır. 


Bu toplumsal mücadeleler bir zafer ve yenilgi döngüsüdür. Bunlar, duyarlı bir demokratik toplum meydana getirmek hedefiyle, sadece 4 yılda bir değil; her gün, oy sandığından iş yerlerine kadar her yerde devam ettirilmelidir. 


Dipnotlar: 


*- Asıl adı “ABD Kapitalizminin Anti-Demokratik Yüzü İfşa Oluyor” olan makale 10 Ekim 
2008 tarihinde The Irish Times gazetesinde yayınlanmıştır. 


2-Bretton Woods sistemi, II. Dünya Savaşı sırasında Temmuz 1944'te ABD'nin küçük bir kasabası olan Bretton Woods'da toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı'nda ortaya çıkan iktisadi sistemdir. 


Bretton Woods uluslararası para idare sistemi, dünyanın önde gelen devletleri arasındaki ticari ve finansal işlemlerde uyulması gereken kuralları belirler. Bu sistem, dünya tarihinde ilk kez, bağımsız ulus-devletlerin kendi aralarında ortak bir parasal düzen üzerinde anlaşmaları sonucunda uygulamaya konulmuştur. 


Uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen bu anlaşma, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kurulmasına karar vermiştir. Bu kurumlar, 1946'da, yeterli sayıda ülke anlaşmayı imzalayınca faaliyete geçmiştir. Bu sistemin getirilmesini isteyen ABD'nin önerilerini Hazine Bakanı Harry White sunmuştur. Bu konferansta altına dönüştürülebilen tek para biriminin dolar olmasına, diğer para birimlerinin değerlerinin de dolara göre ayarlanmasına karar verilmiştir. Tüm para birimlerinin dolara endeksli olması zamanla piyasalarda gerilim yaratmış ve 1971'de ABD'nin doları altına endekslemekten vazgeçtiğini açıklamasıyla sistem çökmüştür. Ortaya çıkan bu krizin en önemli sebebi ABD dışındaki ülkelerde dolar miktarının artması ve bu sebeple doların değerinin düşmesidir. 


BM: 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ EN BÜYÜK KÜRESEL EKONOMİK KRİZLE 
KARŞI KARŞIYAYIZ 


18 Temmuz 2020 Cumartesi -haksozhaber 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük küresel ekonomik kriz ve gelirlerde 1870'den beri en büyük çöküşle karşı karşıyayız." dedi. 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Afrika'nın hayatını kaybeden eski lideri Nelson Mandela'yı anma töreninde yaptığı konuşmada, dünyayı dize getiren mikroskobik bir virüsün aslında dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu, yıllardır görmezden gelinen yetersiz sağlık sistemleri ve yapısal eşitsizlikleri ortaya koyduğunu söyledi. 


"Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, herkesin aynı gemide olduğu efsanesi gibi dünyanın her yerindeki yanlışları ve yalanları açığa çıkardı. Hepimiz su üstünde olsak da kimiler süper yatlardayken, kimileri batmak üzere olan enkaza tutunuyor." diyen Guterres, 
"Dünya nüfusunun yüzde 70'inin giderek artan gelir eşitsizliği içinde yaşarken en zengin 26 
kişi, küresel nüfusun yarısının zenginliğini elinde tutuyor." değerlendirmesinde bulundu. 


"Sorunlar, reformların başlamasıyla çözülebilir" 


Guterres, ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protestoların dünyanın her yerine yayıldığını vurgulayarak, "İnsanlar artık bıktı, eşitsizlik ve ayrımcılıktan, ırkçılık ve sistematik haksızlıktan bıktı." dedi. 


Tüm bu eşitsizliklerin altında, özellikle Avrupa kıtasının ve kuzeyin güneydeki ülkelere yönelik uyguladığı sömürgeciliğin yattığına dikkati çeken Guterres, sömürgeciliğin ülkeler içinde ve arasında büyük eşitsizlik yarattığının altını çizdi. 


Guterres, sömürgeciliğin mirasının hala yankılarının sürdüğünü, kendini ekonomik ve sosyal adaletsizlik, nefret suçları ve yabancı düşmanlığında gösterdiğini belirtti. 


Sömürgeciliğin aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kuruluşlarda da devam ettiğine işaret eden Guterres, sorunların bu küresel kuruluşlarda reformların başlamasıyla çözülebileceğini kaydetti. 


KÜRESEL KRİZ 


13 Ekim 2008 Pazartesi- Ali Ünal-Zaman 


Papa 16. Benediktus, "Küresel kriz, İlâhi ikazdır!" diyor. Böyle dediği için ne Batı'da hücuma maruz kalıyor ne de Türkiye'de bir Müslüman benzer değerlendirmede bulunduğunda topyekün harekete geçen "lâikçi" medyadan ses çıkıyor. 


17 Ağustos 1999 depremi için benzer bir değerlendirmede bulunan Sayın Mehmet Kutlular 
hapis cezasına çarptırılmış, o bu cezayı çekmiş ama AİHM, böyle bir değerlendirme hukuka aykırı değildir diyerek, onu hukuka aykırı bulan Türkiye Cumhuriyeti mahkemesini mahküm etmişti. Elbette kevni/kozmik meseleler üzerinde yorum yaparken seküler kanunlara göre davranmak, Allah'a ve dine inancımızı onlara göre düzenlemek mecburiyetinde değiliz. 


Evet, Kur'an'da iki küsur sayfa olarak anlatılan Hz. Musa (as) ve Hz. Hızır (as) kıssası, bize bütün hadiselerin Kaderi boyutunu, içyüzünü, asıl manâsını öğretir. Cenab-ı Allah (cc), Kur'an'da kevni gerçekler gibi fertlerin ve toplumların yaşadıklarını, yani tarihi ve sosyal vâkıaları da zahiri sebepler açısından nazara vermez; çünkü onlara böyle bakmak, o gerçekleri ve hadiseleri manâsızlaştırır ve yaratılışı da anlamsız hale getirdiği gibi, neticede insanı ya deist olmaya ya da Cenab-ı Allah'ın -haşa- manâsız şeylerle iştigal ettiği neticesine, bundan da öte O'nu inkâra kadar götürür. Bu ise, cinayetlerin en korkuncudur. Zahiri sebepler birer bahanedir; asıl sebep, onların gerisinde yatan Kaderi veya İlâhi hükümdür. Bize düşen, öncelikle onu aramak ve ona göre davranmaktır. Bu, zahiri sebepleri görmeyelim manâsına gelmez. Çünkü sebep ve netice gibi, zahiri ve asli sebepler için de iki ayrı değil tek ve aynı Kader hükmeder; zahiri sebepler de asli sebebe bağlıdır. Kader, bu asli sebebe göre hükmünü verir; zahiri sebebi bir perde yapar ve bizi asli sebebi görmeye çağırır. 


Meselâ, Uhud Savaşı'nın ikinci devresinde Müslümanların yaşadığı zahiri mağlübiyetteki görünür sebep, Peygamber Efendimiz'in (sas) kesin emrine rağmen okçuların yerlerini terk etmeleridir (Âl-i İmran, 152). Ama bu görünür sebebi ve Sahâbe ordusunun savaşın ikinci devresindeki zahiri mağlübiyetini hazırlayan asıl sebep, Kur'an'da açıkça buyrulduğu üzere, Sahâbe'den bazılarının daha önce kendi seviyeleriyle tam örtüşmeyecek şekilde davranmış olmalarıdır (Âl-i İmran, 155). Bu da, Allahü a'lem Bedir Savaşı'nda düşman tamamen ezilmeden ganimet toplamaya girişmeleri olsa gerektir (Enfal, 67; Muhammed, 4). Söz konusu zahiri mağlübiyetin daha başka pek çok hikmetleri vardır ki, bunlar bilhassa Âl-i İmran Süresi'ndeki ilgili âyetlerden takip edilebilir. Aynı şekilde, Huneyn Savaşı'nın ilk devresinde yaşanan zahiri mağlübiyetin görünürdeki sebebi, Huneyn Vadisi'nde düşmanın pususuna düşmektir. Fakat bu sebebi hazırlayan ve o mağlübiyete hükmeden asıl sebep ise, Müslüman ordusundaki bazılarının kalblerinde beliriveren güçlerine aldanma, "bugün bizi yenebilecek kimse yoktur!" duygusuna kapılıp, zaferi bir anlık bir duyguyla bile olsa kendi maddi güçlerine bağlayıverme olmuştur (Tevbe, 25). 


Fert fert ve toplumlar olarak hayatımızdaki her bir hadise nasıl pek çok manâlar ve hikmetler yüklü ise, bugün dünya çapında yaşanan ve nelere mal olacağını henüz kimsenin kestiremediği "küresel kriz" de elbette büyük manâlar ve hikmetler yüklüdür; taşıdığı manâ ve hikmetleriyle elbette İlâhi bir ikazdır. Krize yol açan zahiri sebepler kadar olsun, o sebepleri ortaya çıkaran ve onlara hükmeden Kaderi sebepleri aramak gerekir. Ne liberal kapitalizm ve onun üzerine oturduğu pazar ekonomisi, "ideolojilerini mitoloji haline getirenler"in zannettiği gibi insanlığın önündeki yegâne alternatif ve tarihin sonudur ne de mevcut herhangi bir siyasi sistem. Çünkü bunların hiçbiri, Cenab-ı Allah'ın kâinat gibi insan hayatının da yaratılış ve işleyiş, yani varoluş sistemi olarak tayin buyurduğu, varlığın üzerinde döndüğü İlâhi icraatın unvanı olan kanunlar bütününe, yani "fitrat"a uygun değildir. Dolayısıyla, fıtratın bir tercümesi olan İslâm'a da uygun değildir ve hepsi, sona ermeye mahkümdur. Bu konu, üzerinde biraz daha durmayı hak ediyor. 


AMERİKA ÇOK YAŞLANDIĞINDA HERKES BEDELİNİ ÖDEMELİ 


Seçkin Deniz, 13.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Bloomberg Opinion yazarı ve Stony Brook Üniversitesi finans doçenti Noah Smith'e aittir ve azalan doğurganlık ile göçmen akışının durması sonrası yaşlanan Amerikan nüfusuna odaklanmaktadır. Analistin 'çalışan nüfusun azalması' karşısında yaşadığı panik dikkate değerdir; acıdır ki, Amerikan toplumunun, eşcinsel ilişkilerin, uyuşturucu kullanımının yasallaştırılarak 


yaygınlaştırılmasına, evlilik kurumunun, dinin ve ahlakın yok edilmesine yönelik federal devlet politikalarının, satanizmin aktif projelerinin kurbanı olarak yaşadığı travmaların en önemli sonucu olarak doğurganlığın azalması milyarderlerin çalışan sorunu açısından değerlendirilmektedir. Bu akıllı insanların üzerinde çokça düşünmesi gereken bir insanlık suçudur. Türkiye, kadın istihdamını arttırarak mevcut erkek çalışanlarını atıl duruma düşürürken 'doğurganlık oranları azalan kadınlar' gerçeğine gözlerini kapatmamalıdır. Küresel ve Yerel Sermaye'nin köleleri olarak aile olgusundan koparılan kadınların hem kendilerine hem de insanlığın geleceğine verdikleri zararı hesaplamak yayınladığımız çevirinin kapsamını aşmaktadır, ancak her şey gözümüzün önünde cereyan ederken bu suça ortak olmamak da verebileceğimiz en iyi tepki olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir istihdam politikası üreterek, sistemin çarklarında öğütülen kadınlar dolayısıyla azalan doğurganlığı temel insani kaygılarla ele almalıdır. Vahşi Kapitalizm'in, Neoliberal sömürgeciliğin gittiği yer Amerikan toplumunun genel fotoğrafında somut olarak gözlenmektedir; aynı çıkmaz sokağa girmek ancak ahmakların işidir. 


ABD'nin ulusal bir nüfus stratejisine ihtiyacı var. Düşen göç, doğurganlıktaki düşüşle birleşerek, insanların kağıt üzerinde zengin olduğu ancak yine de artan sayıda yaşlıyı destekleme ihtiyacından dolayı kendilerini sıkışmış hissettikleri Avrupa ve Doğu Asya kulübüne katılma tehlikesi üretiyor. 


Nüfus politikası fikri birçok Amerikalıya yabancı görünecek. Ama bu çok uzun süredir çok şanslı olduğumuz içindir. ABD, zengin bir ülke için alışılmadık derecede sağlam bir doğurganlığı, sürekli yüksek göç seviyeleri ile birleştirdi. Ancak bu avantajlardan ilki hızla buharlaşıyor ve ikincisi tehdit altında. 


1990'larda ve 2000'lerde ABD, zengin dünya akranlarına göre doğurganlık avantajına sahipti. 
Ancak 2008'deki Büyük Durgunluk'tan bu yana, bu avantaj ortadan kalktı: 


Bebekler Yolda 
ABD 2010'dan beri doğurganlık avantajını kaybetti 


Z US Z UK Canada / France / Australia 


1980 1990 2000 2010 2018 


Bunun çoğu, şu anda kadın başına 2,1 çocuk olan ikame oranının altında olan 

Hispanik Amerikalılar arasındaki doğurganlık oranlarındaki büyük düşüşten 

kaynaklanıyor. Bunun nedeni sadece Hispanik göçmenliklerdeki ani bir düşüş değil (göçmenler daha fazla çocuğa sahip olma eğiliminde olduğu için), aynı zamanda muhtemelen Hispanikler arasında değişen normlar ve değerlerden de kaynaklanıyor. Ve bu, doğum 


oranlarını daha da düşüren Covid-19 salgınından önce gerçekleşen bir durumdu. Bu son düşüşün ne kadarının kalıcı olacağını kimse bilmiyor. 


Göçmenlik de azaldı. Meslektaşım Justin Fox iyimser, Amerika'da daimi ikamet eden insan sayısının Donald Trump yönetimi ve salgın yoluyla arttığına dikkat çekiyor. Ancak ABD tarafindan verilen yeni vize sayısı 2020'de neredeyse yarı yarıya düştü: 


Pandemi Almadı 


Göçmen vizeleri 2020'den önce düşüyordu 
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Bu düşüş devam ederse, sürekli ikamet eden insan sayısını azaltacaktır. 


Yedek doğurganlık ve azalan göç ile Amerika daha gri bir gelecekle karşı karşıya. Yaş bağımlılık oranı - çalışma çağındaki yetişkinlerin içindeki yaşlı oranı- Trump'ın başkanlığı ve salgından önce zaten yükseliyordu ve son eğilimler bunu daha da artıracak. 


Amerika'nın Grileşmesi 


ABD zaten Trump yönetiminden önce yaşlanıyordu 


Z Edleriy as a percent of working-age population 


Elbette, ABD'nin, dünyanın en yaşlı toplumunu üretmek için uzun ömürlülük ve kronik olarak düşük doğurganlığın birleştiği Japonya ile aynı kategoriye girmesi biraz zaman alacak. Ancak ABD'nin nüfusun yaşlanmasının ısırığını , daha yavaş büyüme, devletin sağlık ve emeklilik sistemlerine daha fazla talep ve yaşlı bakımına daha fazla kaynak ve zaman harcanması 

ile hissetmeye başlaması çok uzun sürmeyecek. 


Yaşlanma ekonomik bir ölüm cezası değildir; ülkeler, yaşlanmanın getirdiği zorlukları hafifletmek için bir dizi şey yapabilirler. İşgücü kıtlığını telafi etmek için daha fazla otomasyon kullanabilirler. İnsanları daha uzun süre çalışmaya devam etmeye teşvik 


edebilirler. İşgücünde cinsiyet katılımı açığı olan ülkelerde, hükümetler Japonya'nın 2010'larda başarılı bir şekilde yaptığı gibi daha fazla kadını çalışmaya teşvik edebilirler. 
ABD'de de bir cinsiyet farkı açılmış olabilir, bu yüzden orada bazı fırsatlar var. 


Ancak bu önlemler sadece bir yere kadar gidiyor. Otomasyon teknolojileri genellikle ikame olmaktan çok insan çalışanları tamamlayıcı niteliktedir, bu nedenle kaç kişiyi makinelerle değiştirebileceğimizin bir sınırı vardır. Yaşlıların ve işten ayrılanların sadece daha fazla çalışmasını sağlamanın sınırları da aynı şekilde. ABD, başka bir ağaran, durgunlaşan zengin bir toplum olmaktan kaçınmak istiyorsa, daha fazla genç insan edinmelidir. 


Göçü teşvik etmek, herhangi bir nüfus stratejisinin önemli bir parçasıdır. Dört yıllık göçmen karşıtı söylem ve politikaların ardından, ABD liderleri, eski Başkan Ronald Reagan'ınkine benzer şekilde göçmen yanlısı söylemler kullanmalıdır. Herkese Amerika'nın kapılarının tekrar açıldığı ve dünya insanlarını kucakladığı duyurulmalıdır. Üstelik ABD, vergi tabanını en çok artıracak göçmen türlerini aktif olarak işe almak için yeni programlar oluşturmalıdır. 
En iyi iki fikir, Kanada'nın Federal Nitelikli İşçi Programına benzer yeni bir program oluşturmak ve (yine, Kanada'nın yaptığı gibi) eyaletlerin ve şehirlerin göçmenlere istihdam temelli yeşil kartlar için sponsor olmalarına izin vermektir. 


Sonra doğurganlık var. Pek çok zengin ülke doğurganlık oranlarını yükseltmek için çabaladı, çoğu zaman da başarılı olamadı. Ancak ekonomist Lyman Stone, çok çeşitli araştırmalara bakarak, insanlara daha fazla çocuk sahibi olmaları için ödeme yapmanın doğum oranları üzerinde mütevazı bir etkiye sahip olduğu sonucuna varıyor. Yani doğurganlığı biraz artırmak mümkün. 


Şu anda Başkan Joe Biden, Senatör Mitt Romney ve diğerleri tarafından önerilen çocuk yardımları, Amerikan doğurganlığını mütevazı bir destek verecek türden bir şey 

olacaktır. Çocuk bakımının yüksek maliyetini düşürme çabaları, aynı şekilde çocuk sahibi olmanın mali ve zaman maliyetlerini de azaltabilir. Bu önlemlerden mucizeler bekleyemeyiz - bebek patlaması geri gelmeyecek - ancak doğurganlık oranını sürdürülebilir ikame düzeyine biraz daha yaklaştırabilirler. Nüfusu istikrara kavuşturmak için 2.1'e geri dönmemize gerek yok - göç bunun bir kısmını yapabilir - ancak birçok zengin ülkenin yaptığı gibi 1,5'e düşmek yerine 1,8 veya 1,9'da sabitlemek büyük bir sorun olacaktır. . 


En önemlisi, ABD'nin zihniyetini değiştirmesi gerekiyor. Nüfus istikrarı daha önce asla endişelenmemiz gereken bir şey değildi, ama şimdi öyle. Neyse ki, Matt Y glesias gibi bazı yazarlar şimdi şiddetle daha yüksek nüfus artışı istiyorlar. Umarım bu konu önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla ilgi görür 


Noah Smith, 11 Şubat 2021, Bloomberg 


(Noah Smith, bir Bloomberg Opinion köşe yazarıdır. Stony Brook Üniversitesi'nde finans profesör yardımcısıydı ve Noahpinion'da blog yazıyor.) 


İNTİHAR MI CİNÂYET Mİ? 
Halime Kirazlı, 11.04.2018, Sonsuz Ark, Çırak Yazar, Özel Dosyalar 


"2006 yılında Hüseyin Başbilen'in şüpheli intiharıyla başlayan mühendis ölümleri, 2007 
yılına kadar kimsenin dikkatini çekmedi. Mühendis cinayetleri, gündemde kendine ancak art arda birçok mühendisin daha ölmesiyle yer bulabildi." 


Türkiye'nin kendi savunma sistemlerini üretmeye başladığı aşamada ortaya çıktı Aselsan cinayetleri... Bir gizli el, tarihinde belki de ilk defa kendi ayakları üzerinde kimseye destek duymadan duracak Türkiye'yi belli ki hazmedememişti. ASELSAN mühendislerinin ölümündeki ciddi şüpheler aradan yıllar geçmesine rağmen halen aydınlatılabilmiş değil. 
Mühendislerin aileleri “Bu olayı cinayet olarak görüyoruz” fikrinde mutabık. 


Türkiye hakkında içeride ve dışarıda yıllardır sürdürülen “Ciddi şeyler üretemez, ciddi şeyler yapamaz” tezi, savunma sanayimizin dışa bağımlı olduğu dönemde çok sık kullanılıyordu. 
Ülkenin gelişmesi ve büyümesinden rahatsız olanlar, bu tezleri boşa çıkaracak eylemlere ve kurumlara dönük türlü bahaneler bularak, yapılacak işlere engel koyuyorlardı. İşte ASELSAN da bu fikirleri ortadan kaldırma yönünde önemli çalışmalar ortaya koyarak, Türk savunma sanayi tarihinde bugüne kadar yapılmayanları yaptı. 


Kendi savunma sistemlerini geliştiren Türkiye, diğer ülkelere olan savunma alanındaki bağımlılığı ortadan kaldırdı. Türkiye kendi tank ve insansız hava aracını üreterek Ortadoğu ülkelerine de önemli satışlar gerçekleştirdi, kendisinin ve çevre ülkelerin savunma ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyeye geldi. 

Dikkat çekmemişti 

Türkiye'nin bu kabiliyeti kazanmasında etkili olan ASELSAN'ın önemli noktalarında görev yapan mühendislerin 2006 yılında başlayan sıralı ve şüpheli ölümleri, Türkiye'nin savunma sanayindeki maharetlerini daha geç göstermesine sebep oldu. 2006 yılında Hüseyin Başbilen'in şüpheli intiharıyla başlayan mühendis ölümleri, 2007 yılına kadar kimsenin dikkatini çekmedi. Mühendis cinayetleri, gündemde kendine ancak art arda birçok mühendisin daha ölmesiyle yer bulabildi. 


2006-2015 yılları arasında gerçekleşen cinayetlerde ölen mühendisler: Hüseyin Başbilen, Halim Ünsem Ünal, Evrim Yançeken, Burhanettin Volkan ve Hakan Öksüz'ün ortak özellikleri savunma sanayii için tamamen yerli projeler üzerinde çalışmaları. Ergenekon iddianamesine de girdiği gibi bu mühendisler üzerinde zihin oyunları yani telekinezi uygulanarak mı intihara sürüklendiler yoksa cinayete mi kurban gittiler? Kendi projelerini geliştiren ve güçlenen bir Türkiye görmek istemeyenler bu cinayetleri işlemiş olabilir 

mi? Bunlar hala cevabı bulunamayan sorular... 

Dertleri yerli projeler 

Ölen mühendislerde Türkiye savunma sanayine katkı sağlayan isimlerin başında geliyordu. 
Peki, bunlar kimin hedefindeydi? ABD mi, İsrail mi, İngiltere mi yoksa içeride başka oyunlar mı oynanıyordu? Milli Savunma Bakanlığı, ASELSAN mühendislerinin yerli tank çalışmalarını yoğunlaştırmaları üzerine yurt dışından alınacak tank sözleşmelerini iptal 


etmişti. Gündeme gelen sorulardan biri de belki de iptal edilen alımlar birilerinin canını sıkması ihtimali. 

İntihara yönlendirildiler mi? 

Mühendislerin ölümüne ilişkin, zihin kontrol yöntemleriyle psikolojilerinin bozulup intihara sürüklenmiş olabileceği tezi çok ses getirdi. Sonradan uzaktan beyin kontrolüyle suikast yapıldığı iddialarını Genel Kurmay Başkanlığının da dikkate aldığı ortaya çıktı. 


İşe gitmek üzere evden çıktıktan sonra 3 gün boyunca kendinden haber alınamayan Hüseyin 
Başbilen, 7 Ağustos 2006'da arabasında ölü bulundu. Halim Ünsem Ünal ise 17 Ocak 2007 
tarihinde başından tek kurşunla vurulmuş, Evrim Yançeken de Ünal'ın ölümünden 10 gün sonra evinde intihar etmiş halde bulundu. Daha sonra bu intiharları Burhanettin Volkan'ın ölümü izledi. Şüpheli ölümler bunlarla sınırlı kalmadı. 4 Şubat 2013 tarihinde bir başka ASELSAN mühendisi Hakan Öksüz, Ankara'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. 


Mühendislerin ölümlerinden sonra yakınlarının verdikleri ifadelerdeki iddialar, konuyla ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Her ölümden sonra intihar ettiği söylenen mühendislerin mili tank, savaş uçağı, F16 modernizasyonu gibi yerli projelerde görev alıyordu. 

Tesadüf değil 

Lütfi Elvan Ocak 2015'te ASELSAN ölümleriyle ilgili olarak: “Kafamızı karıştırıyor”, Numan Kurtulmuş ise Aralık 2016'da “ASELSAN mühendislerinin genç yaşta birer birer ölmeleri herhalde tesadüf değil” diyerek ölümlerdeki şüpheye dikkat çekmişti. F... 
yapılanmasına mensup hâkim ve savcıların, o dönem ölümlerle ilgili soruşturma dosyalarında hiçbir işlem yapmadığı, soruşturmaların derinleştirilmediği ifade edilmişti. 


Geçtiğimiz Şubat ayında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ASELSAN mühendislerinin ölümlerine ilişkin şüphelerin olduğunu ve Başbakanlık Teftiş Kurulu'na talimat vererek dosyaları yeniden inceleyeceklerini söyledi. ASELSAN cinayetlerinin ilk kurbanı Hüseyin Başbilen'in dosyasında F.../PDY izi araştırılacak. 

Dosyalar kapatıldı mı? 

Birçok şüpheli ölümde F... izinin çıkmasının ardından ASELSAN dosyaları da tekrardan açılacak. Bu dosyalara dâhil olan yargı, polis, jandarma, adli tıp ve diğer kurumlarda yetkili kişilerin F.../PDY üyesi olup olmadığı araştırılacak. Başbakanlık Teftiş Kurulunca oluşturulacak özel ekip, bu kişilerin F... ile bağlantılı olup olmadığının tespitini yapacak Dosya benim için hiç kapanmadı 

Kısa aralıklarla hayata veda eden mühendislerin aileleri, ölümlerin arkasında F... bağlantısı olduğuna dikkat çekiyor. Mühendis Hüseyin Başbilen'in babası Vehbi Başbilen, hayatını kaybeden oğlunun ölümüyle F...'nün bağlantılı olabileceğini söylüyor. Mühendislerin şüpheli ölüm dosyalarının araştırılmak üzere raftan tekrar indirilmesine: 


“Dosya benim için hiç kapanmadı ama yeniden incelemeye alıyorlar. Benimde çok bilgim yok. Savcılara ulaşamıyorum. Olanları bir Yaradan bir de rahmetli biliyor” diyor. 

Mektup bile şüpheli 

Mühendis Hüseyin Başbilen'in babası Vehbi Başbilen, hayatını kaybeden oğlunun ölümüyle 


FETÖ'nün bağlantılı olabileceğini söylüyor. Oğlunun ASELSAN”'da proje sunumu yapacağı gün kaybolduğunu ve olayın üzerinden üç gün geçtikten sonra, intihar mektubundan bahsedilmeye başladığını belirten Başbilen, “İşe gitmediği tarihlerde yazılmış. O mektubu, FETÖ operasyonu kapsamında meslekten ihraç edilen Murat Demir isimli savcı getirdi. 
Hiçbir isim, imza yok. Daha sonra jandarma oğlumun bilgisayarına baktı, böyle bir intihar mektubu çıktısı alınmadığı tespit edildi” diyor. Başbilen dosyasının Avukatı Serhat Ramazan Başbilen de, dosyanın yeni savcısıyla görüşemediklerini ve dosya hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade ediyor. 

Projenin olduğu bellek nerede? 

Pursaklar Jandarma?sından Şükrü Karakuş'un, milli tank sunumunu içeren flash belleği 3 gün sakladığını belirten Başbilen, “Bütün bilgiler, projeler ve dosyalar içindeydi. Karakuş “3 gün tuttum sonra Altındağ Jandarma 'ya verdim’ diyor. Onlar da biz almadık diyorlar. O flash belleğin içinde ne varsa gitti” diyerek farklı bir noktaya dikkat çekiyor. F... medyasında ilk günden itibaren haber olduklarını ifade eden Başbilen, "STV muhabirleri adliyede gelip benden hep bilgi alıyordu. Taraf ve Bugün gazetesinden de geliyorlardı. Olay olduğunda 20- 
25 gün hiç basın gelmedi. Arda Akın bu işle çok ilgiliydi. Şimdi o da F...'den 

tutuklanmış ” diyor. 


HAKSÖZ'DEN KORONAVİRÜS SAYISI: SÜREÇ, İNSANIN ANLAM ARAYIŞINA 
KATKI SAĞLAYACAK MI? 


30 Nisan 2020 Perşembe- haksozhaber 


Haksöz dergisinin Nisan-Mayıs 2020 tarihli 349-350. sayısı çıktı. Pandemi dolayısıyla iki sayı bir arada 128 sayfa olarak çıkan dergi, koronavirüse dair özel bir sayı niteliğinde. 


“Kur'an'ın aydınlığına doğru” şiarıyla aylık yayınına devam eden Haksöz dergisi, Nisan-Mayıs 2020 tarihli 349-350. sayısında “Koronavirüs ve İnsanın Anlam Arayışı” manşetiyle çıktı. 


Gündem'de virüs sağınıyla mücadele ve syasi yansımaları değerlendiriliyor. Türkiye'nin bu süreçteki başarı grafiğinin Batı kompleksinin aşılmasına katkı sağlayabileceğinin ifade edildiği değerlendirmede, otoriter tutumun ise perspektif daralması getirdiğine dikkat çekiliyor. 


Koronavirüs ve insanın anlam arayışına ilişkin hazırlanana soruşturmada Ramazan Yazçiçek, Ali Bulaç, Dr. Mevlit Yurtseven, Hasan Eker ve Dr. Murat Koç derginin konuyla ilgili sorularına cevap veriyorlar. Bu noktada ismi zikredilen yazarlar koronavirüsü bir tabiat olayı olarak mı yoksa ilahi bir işaret/uyarı olarak mı okumak gerektiğini; sürecin bir şeyler değiştirip değiştirmeyeceğini; insanın anlam arayışına bir katkı sağlayıp sağmayacağını; küresel ölçekte daha otoriter yönetim süreçlerine yol açıp açmayacağını tartışıyorlar. 


Rıdvan Kaya, koronavirüs süreci farklı bir açıdan değerlendiriyor gerek duyarlılık gerek tedbirler bazında ortaya çıkan ikiyüzlülüğü sorguluyor: Ölümün bir duyarlılık oluşturması için ancak Batılı ülkelerde yaşanması ya da virüs ve benzeri tıbbi bir sorun neticesinde gerçekleşmesi mi gerekiyor? 


İsmail Ceyran, ontolojik olarak insanın ölümle ilişkisi ve ahiret bilincini merkeze alan yazısında dünyaya nasıl bir anlam yüklemek gerektiğine dair çıkarımlarda bulunuyor: Nihai esenliğe doğru nefeslenilen bir gölge yeri. 


Fevzi Zülaloğlu, Kur'an'daki ilahi uyarı ve cezalandırmalarla ilgili kıssa ve ayetler üzerinden koronavirüsün “ilahi bir musibet” olarak okunup okunamayacağını tartışıyor ve yazısını sürece dair bir dua ile tamamlıyor. 


Salih Orhan, koronavirüsün düşündürdüklerine değindiği yazısında her şeyi egemenliği altına aldığını, her şeye güç yetirebileceğini, her şeyi bilebileceğini vehmeden insanoğlunun bu musibet karşısındaki çaresizliğini gözler önüne seriyor. 


Hamza Türkmen, cemaat ve sivil toplum modellerini kıyasladığı yazısında kavramsal analizlerin yanı sıra İslam tarihinden ve çağdaş İslami hareketlerden örneklere de yer veriyor. 
Türkmen, sivil toplumu öncelemenin risklerine dikkat çekerken cemaatleri İslami mücadele ve hareketin temel taşları olarak nitelendiriyor. 


Kenan Alpay, şehadet ve şehitlik kavramlarını incelediği yazısında Kur'an ve sünnetteki karşılıkları üzerinden bu kavramları doğru şekilde anlamaya ilişkin alternatif bir yaklaşım sunuyor. 


Musa Üzer, Rusya ile Suriye konusunda mutabakata varılmasının ardından Erdoğan'ın da dilinden dökülen “Müslümanın Müslümanla savaşı” ifadesinin doğruluğunu etraflıca analiz ediyor. Kur'an ve İslam tarihinden örneklerin yanı sıra kelami tartışmalara da yer veren Üzer, zalim birine/gruba/örgüte/devlete Müslüman denip denemeyeceğini ve Müslüman bile olsa zulmeden bir topluluğun hükmünü tartışıyor. 


Av. Ömer Faruk Karagüzel, “af yasası? olarak da bilinen infaz düzenlemesini inceliyor. 
Geçmişteki af örneklerini de değerlendiren Karagüzel, devletin yaklaşım biçimiyle “suç ve suçlu” kavramlarının toplumsal olarak kabul gören meşruiyetinin sorgulanır hale getirildiğini açıklıyor. Karagüzel?'e göre kapsadıkları ve kapsamadıkları göz ününde bulundurulduğunda bu infaz düzenlemesi de adaleti getirmekten bir hayli uzak. 


Çeviri yazılarda Hindistan'daki gelişmelere özellikle genişçe yer verilmiş. Müslümanlara yönelik saldırıların koronavirüs sürecinde tırmandığına dikkat çeken tanıklıklara yer veriliyor. 
Manash Firag Bhattacharjee, Azad Essa ve Apoorvanand imzalı yazılarda Müslümanların vatandaşlık yasasına tepkileri ve nasıl hedef haline getirilerek kanlı saldırılara maruz kaldıkları gözler önüne seriliyor. David Hearst, Mısır'daki korku diktatörlüğünün koronavirüs politikasının nasıl bir felakete yol açtığını irdelerken, David D. Kirkpatrick Libya'daki savaşı ABD ve Rusya açısından değerlendiriyor. Lisa Hajjar, dikkat çekici bir konuyu; 11 Eylül'den yargılanan Müslüman mahkümların davasını inceliyor. 
Guantanamo'daki işkencelerin açığa çıkmasıyla davanın seyrinin değiştiğine işaret eden yazar, FBI-CIA arasındaki işkence dayanışmasına ve ABD yargısının hukuk serencamına dikkat çekiyor. 


Mustafa Özdemir, Mukaddime eseri üzerinden bir İbn Haldun incelemesi yaptığı yazısında Mukaddime”nin, hem sosyoloji hem iktisat hem de tarih felsefesi açısından neden İslam klasikleri arasında yer aldığını gözler önüne seriyor. 


Erdal Eker, toplumsal ilişkilerde ölçüyü konu edindiği yazısında doğru ilişki kurmada niçin ve nasıl gibi sorularına verilecek cevapların önemine dikkat çekiyor. 


Dergide bir öğrenci iyilik hareketine ilişkin yapılmış bir röportajı da okuyabilirsiniz. Muş Alparslan Üniversitesinde Hayırda Buluşanlar Öğrenci Topluluğunun akademik danışmanı olan Hatip Erdoğmuş ile yapılan röportajda bir güzel topluluğun imrendirici çalışmalarına şahit olacaksınız. 


Dergide son olarak Bünyamin Doğruer'in “Mülteci Çocuk’ başlıklı şiirine yer verilmiş. 


NUSAYRİ REJİMİ HER AY CORONA VİRÜSÜNÜNÜN ÖLDÜRDÜĞÜNDEN DAHA 
FAZLA İNSANI KATLEDİYOR 


23 Mart 2020 Pazartesi —haksozhaber 


Özgür Kuzey Fetva Kurulu üyesi ve Vakıflar Bakanlığı başkanı Dr. İbrahim Şaşu, Suriye halkı üzerinde işlenen katliamlara sessiz Kalıp, corona virüsü karşısında seferber olan Arap dünyası ve küresel güçlerin çelişkisini değerlendiriyor. 


Alemlerin Rabbi Hakkındaki Zannınız Nedir? 


Biz, cedeli, tartışmayı ve muhalefeti seven bir toplumuz. Hatta hakkımızda asılarak idam fermanı verilse; ipin rengi, uzunluğu ve yapısı hakkında bile ihtilafa düşeriz. Tüm işler Allah'a döner. 


Allah Teala'nın kudreti ile Corona virüsü acımadan binlerce insanı hasat ediyor ve biz de camilerin kapatılması ve namazların cemaat halinde kılmasının ve umrenin men edilmesini tartışıyoruz. 


Sarıklı sakallı şeyhler ve mütefekkirler adeta bu mesele tek meşguliyetleri ve tek dertleri olmuş gibi televizyon kanallarında ve gazetelerde bundan bahsediyor. Birisi bağırıyor, biri sızlıyor, bir diğeri şikayetleniyor bir başkası da kalplerin ve akılların hoşlanmayacağı soğuk bir takva ile camilerin ve cemaatle namazın durdurulmasına itirazda bulunuyor. 


Tüm bunlar, Şam'da, Çin'de ve Keşmir'de Ehli Sünnet'ten katledilen binlerce müslüman için dünyanın kılını kıpırdatmadığı, hiçbir harekete geçmediği ve göz yaşı akıtmadığı bir zamanda gerçekleşiyor. 


“Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden korkup sakının. 
Bilin ki, gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.” (Enfal: 25) 


Tüm ölümcüllüğü ile birlikte Corona şimdiye dek kurbanlarından ancak on binini öldürmüştür. Bununla birlikte Nusayri rejim katliam aracının çalıştığı günlerde bu sayı ve daha fazlası her ay katlediliyordu. Ve bu katliam aracı hala tarihte benzeri görülmemiş kanlı kıyımlarla Şam ehlinin kadın ve çocuklarını öldürmekte, evlerini yıkmakta, namuslarını kirletmekte ve mescidlerini yıkmayı sürdürmekte. 


Binlerce mescid bombalandı, yıkıldı ve harabeye döndü. Bazıları namaz kılanların üzerine yıkıldı. Sonra, acımasız bir şekilde öldüren katil bir virüsten korunmak maksadıyla bir süreliğine mescidlerin kapanmasına ağlıyoruz. 


Tüm dünyayı ürküten, ekonomisini, selametini ve güvenliğini tehdit eden Corona şimdiye kadar yaklaşık on bin kişiyi öldürmüş ve tüm medeniyeti ile dünya ona karşı koymaktan ve mücadeleden aciz kalmışsa; Şam tağutu Allah'ı birleyen bir milyondan fazla müslümanı katletmiş, bir o kadarını hapislere atmış, milyonları dünyanın farklı yerlerine tehcir ettirmiş, mülkleri gasp edip namusları çiğnemiş, çocukları ve yaşlıları katletmiş ve tüm dünyanın gözü önünde halkına acı üstüne acılar tattırmıştır. Ve küresel dünya, uluslararası yapılar, Araplar, Batı ve diğer milletler bu yaralı mustazaf halka yardım için hareket etmemiştir. 


Her gün Şam ehlinden yüzlercesi kimyasallar, varil bombaları ve füzelerle öldürülürken, Araplar ve Batı, Lübnan'daki en büyük tepsi, Suudi Arabistan'daki en güzel taziye mekanı, Arap Emirliğindeki en büyük Noel ağacı, Hollywood'daki en iyi sinema filmi, dünyadaki en iyi futbolcu, kainattaki en güzel manken ve Hindistan'da bulunan en uzun bıyıkla meşguldü... 


“Onlara, zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici (süslü) gösterdi.” (Enam: 43) 


Alemlerin rabbi hakkında zannınız nedir? 


Dulların ağlamalarının ve zindanlardaki tutsakların inlemelerinin boşa gideceğini mi zannediyorsunuz? 


Yıkılan mescidlerin sessizliğinin bir şey yapmayacağını mı zannettiniz? 


Yaşlıların ve salihlerin dualarının El-Muntakim ve El-Cebbar olan rabbe ulaşmayacağını zannediyorsunuz? 


Şehidlerin kanlarının, ümmetin düşmanlarını, onları destekleyenleri, yardımcı olanları ve onaylayanları bitiren askerlere dönüşemeyeceğini mi zannettiniz? 


Arapların ve diğer müslümanların kendi ırklarından olan Şam'daki kardeşlerini yüz üstü bırakmalarının kendilerine veba, zillet ve pişmanlık olarak dönmeyeceğini mi zannediyorsunuz? 


Yoksa kimyasal katliam rejimini desteklemek için harcadığınız mallarınızın ve milyarlarınızın, servetlerinizin kayboluşu, ekonomilerinizin çöküşü ve hükümetlerinizin iflasına dönüşmeyeceğini mi zannettiniz? 


“Gerçek şu ki, kafir olanlar, (insanları) Allah'ın yolundan engellemek için mallarını harcarlar; bundan böyle de harcayacaklar. Sonra bu, onlara yürek acısı olacaktır, sonra bozguna uğratılacaklardır. İnkâr edenler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır.” (Enfal: 36) 


Peygamberimizin buyurduğu üzere, Allah katında bir müslümanın öldürülmesinin dünyanın yok olmasından daha büyük bir şey olduğunu bilmiyor musunuz? 


Ey ağlayanlar, Kabe'nin taşlarının teker teker sökülmesinin Allah katında bir müslümanın hürmetinin çiğnenmesinden daha basit olduğunu bilmiyor musunuz? Buna göre onun katli, sürgün edilmesi, namusunun kirletilmesi ve çocuklarının öldürülmesi nasıl olur? 


Yoksa Şam'da bulunan müslümanların kanları su da diğerlerinin ki kan mı? 


“Andolsun, biz onları azabla yakalayıverdik, fakat yine de Rablerine boyun eğmediler ve yakarıp yalvarmadılar.” (Müminun: 76) 


“Hiç şüphesiz, bunda, kalbi olan ya da bir şahid olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır.” (Kaf: 37) 


IRKÇILIK DİJİTAL TEKNOLOJİDE DE MEVCUT 
20 Haziran 2020 Cumartesi —haksozhaber 


ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesi ile bütün dünyada ırkçılık karşıtı protestolar arttı. Bu olay, yapay zeka temelli algoritmaların sahip olduğu ırkçı ön yargıları da tekrar gündeme getirdi. 


ABD Minneapolis'te siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar devam ediyor. 


Uzun zamandır siyahi vatandaşlara karşı yapılan ırkçı saldırılar ülke gündemini meşgul ederken, yapay zeka algoritmalarının sahip olduğu ırkçı ön yargılar da yeniden gündeme gelmeye başladı. 


Irkçı paylaşımları nedeniyle durduruldu 


Daha önce yaşanan pek çok olayda yapay zeka sistemleri, beklenmedik ırkçı davranışlarıyla şirketlere sorun oluşturmuştu. Bu olaylardan en bilinenlerinden bir tanesi de Microsoft'un uzun çabalar sonucu ürettiği ve Twitter'da kullanıcılarla İngilizce sohbet etmesini beklediği yapay zeka botu TAY olmuştu. 


TAY beklentilerin aksine insanlarla hoş sohbet etmemiş ve sadece 24 saat içerisinde küfürlü ve ırkçı paylaşımları nedeniyle durdurulmak zorunda kalınmıştı. 


Kullanıcılar üzerinde büyük bir şaşkınlığa sebebiyet veren bu cevaplardan bazılarında TAY, kadınlara ve Yahudilere hakaret etmiş, Meksika sınırına duvar örülmesi gerektiğini belirtmişti. 


Bir uygulama beyaz tenli kişilere öncelik verdi 


Algoritmaların gösterdiği ırkçı davranışların en öne çıkanlarından bir diğeri de bir bilgisayar firmasının geliştirdiği kameranın çekimleri sırasında yaşanmıştı. Aynı iş yerinde çalışan iki iş arkadaşı tarafından çekilen videoda kameradaki yüz tanıma sistemi beyaz tenli olan Wanda Zamen'in yüzünü tanıyıp, takip ederken, siyah tenli Desi Cryer'ın yüzünü tanımamış ve hareketlerini de takip etmemişti. 


Güzellik yarışması için geliştirilen "Beauty Al" ırkçı ön yargılar göstermiş ve daha çok beyaz tenli kişileri öncelemişti. Avustralya ve Hong Kong merkezli bir şirket tarafından geliştirilen "Beauty Al" binlerce başvuru arasından sadece 6 siyahi başvuruyu kabul etmiş en çok tercihini ise beyaz tenli kişiler arasında kullanmıştı. 


Yapay zeka nasıl ırkçı oluyor? 


Günümüzde yapay zekanın en önemli unsuru derin öğrenmenin (deep learning) birincil ihtiyacı ise veri kullanımı oluyor. Derin öğrenme temelde, algoritmanın mevcut verilerle beslenmesi ve ardından insan müdahalesine ihtiyaç olmadan verileri tanıması anlamına geliyor. 


Örneğin, bir algoritma binlerce fotoğraf içinde kedileri tanımak üzerine eğitilir. Algoritma “kedi” olarak etiketlenmiş fotoğraflardan kedinin şeklini, duruşunu tanıyarak bir kalıp oluşturur ve daha sonra gördüğü fotoğraflarda bir kedinin olup olmadığını kendisi tespit edebiliyor. 


Yapay zekanın eğitiminde kullanılan verilen ırkçılık ve ayrımcılık konusunda önemli bir konumda bulunuyor. Verilerini daha çok Kuzey Amerika bölgesinden alan ve büyük oranda beyaz Amerikalıların çalıştıkları Silikon Vadisi'ndeki yapay zeka sistemleri Asyalı ve Afrikalı insanlar üzerinde denendiğinde büyük sorunlara yol açabiliyor. 


Hukuk alanında da kullanılması planlanan yapay zeka aynı zamanda ön yargılı verilerle beslendiği takdirde siyahi insanları daha fazla suçlu bulması gibi durumlara da neden olabiliyor. Uzmanlar bu sebeple yapay zeka algoritmasının taraflılığı ve ayrımcılık gibi durumların önüne geçmek için eğitim verilerinin, azınlıkları dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hazırlanması ve düzenlenmesi gerektiği konusunda uyarıyor./AA 


EVRİM TEORİSİNDE "YAZININ İCADI" ÇELİŞKİSİ 
25 Ocak 2021 Pazartesi —haksozhaber 


İnsan beyni okuma sırasında nasıl çalışıyor sorusuna yanıtlar aranmaya devam ediyor? 
İtalya'daki SISSA Üniversitesi'nde yapılan araştırma, yazının bulunmasından sonra geçen 5 
bin yılın insan beyninin evrim geçirmesi için yeterli olmadığını ortaya koydu. 


İnsanlık tarihinin bilinen ilk yazıları M.Ö. 3500 civarında Sümerler tarafından çizilen çivi yazıları olarak biliniyor. Bilim insanlarına göre yazının bulunmasından itibaren geçen yaklaşık 5 bin yıllık süre insan beyninin okumaya adanmış bir alan yaratması için yeterli değil ve bu nedenle okumak için farklı görevlerdeki nöronlar 'geri dönüştürülüyor". 


İtalya'daki Uluslararası İleri Araştırmalar Okulu'nda (SISSA) yapılan bir araştırma, insan beyninin harf ve kelimeleri işlemek için diğer görsel uyaran türlerini için gelişmiş nöronlarını yeniden kullandığını ortaya koydu. 


Çalışmada yer alan bilim insanları, Yamil Vidal ve Davide Crepaldi, beynin bu davranışının nedenini, "Yazı yaklaşık 5 bin yıl önce icat edildi, evrimsel anlamda özel bir sistem geliştirmek için yeterli zaman oluşmadı." sözleriyle açıklıyor. 


Ancak araştırmacılar, yetişkinlerde beyin korteksinin bir kısmının okuma görevi için uzmanlaştığını belirterek, "Gözlerimizin önünde bir metin olduğunda, beynin belirli bir kısmı, temporal lob ve oksipital lobda yer alan sol fusiform gyrus, görevi yerine getirmek için etkinleşir. Bu alanın asıl görevi nesnelerin, özellikle de yüzlerin görsel olarak tanınmasıdır." 
açıklamasında bulundu. 


Araştırmacılar, babunların kelimeleri görsel olarak tanımayı öğrenebildiğinin altını çizerek, "Bu da insanların okuryazar hale gelmesi sürecinin arkasında dile özgü olmayan, ancak okumak için geri dönüştürülmüş bir çalışma sistemi olduğunu gösteriyor." 
değerlendirmesinde bulundu. 


Çalışma sırasında gönüllülerden 3 harften oluşan anlamsız kelimeler, soyut imgeler ve 3 
boyutlu nesneleri gözlemlemeleri istendi. 


Katılımcıların her durumda yeni görsel uyaranları, şekil, boyut, yapı ve hatta ne sıklıkla ve kaç kez birlikte göründükleri gibi bazı istatistiksel verilerle tanıyarak öğrendikleri gözlendi. 


Current Biology bilim dergisinde yayınlanan makalenin yapay zeka gelişimi hakkında da önemli etkileri olabileceği düşünülüyor. 


Kaynak: Euronews 


ANCAK PEYGAMBER GÖNDERİLEN KAVİMLER HELAK EDİLİR 


Mustafa Siel-Haksöz Dergisi Sayı: 294 - Eylül 2015 


Bile Bile İnkârda Direndiklerinden Dolayı Helak Edilen Kavimlere Misaller 


Kamer Suresinin ilk 8 ayetinin tefsiri dergimizin Ağustos 2015 sayısında yayınlanmıştı. Bu ayetlerde kâfirlerin tevhid ve ahiret mesajını bile bile inkârda direnmeleri, bu inkâra karşı alınacak tutumlar, bile bile inkârda direnenlerden yüz çevrilmesi ve dünyevi helake uğramaları yanında, asıl hesabın ahirete bırakılması; peygamberlerin çağrısına karşı bile bile inkârda direnenlerin asıl hesaplarının ahirette mutlaka görüleceği açıklanmıştı. 


Bu uyarıların ahiret azabına yönelik olanı ancak ahirette gerçekleşecek olup, bu gerek peygamberlerin gönderildiği kavimler ve gerekse diğer insanlar için ortak bir neticedir. 


Bundan sonraki ayetlerde ise peygamberleri yalanlayan kavimlerin bile bile inkârda direnmeleri üzerine dünyada uğradıkları helak azabı misaller verilerek aktarılmıştır. 


Ancak Peygamberlerce Yeterince Uyarılan Kavimlerin Helaki Söz Konusudur 


Helak edilen kavimlerin helak nedeni, Allah'ın yetkili sözcüsü/elçisi durumunda olan peygamberlerin getirdiği tevhid ve ahiret ile salih amel işlemeye yönelik açık mesajları bile bile inkâr etmeleri ve bu inkârda ısrarla direnmeleridir. 


Dünyevi helak sadece peygamberlerin gönderildikleri kavimler için geçerli olup, peygamberlerin bizzat gönderilmediği kavimler için söz konusu değildir. Çünkü ancak peygamberler Allah adına konuşup, O'nun adına vaat ya da tehditte bulunabilir ve getirdikleri mesajlar kesin ve herkesin anlayacağı kadar açıktır. 


Peygamberlerin olmadığı yerlerde ve çağlarda yaşayan kavimlere ve insanlara hem mesaj çok net olarak ulaşamayacağı hem de peygamber varisi olan davetçiler hiçbir zaman peygamberler gibi Allah adına direkt konuşan görevliler olamayacaklarından, bu davetçilerin kavimleri helake uğramaz. 


Peygamberimizden Sonra Kavimlerin Dünyevi Helaki Söz Konusu Değildir 


Muhammed (s)'den sonra yeni bir peygamber gelmeyeceği ve hiç kimsede Allah adına konuşup mesajları yanlışsız netlikte veremeyeceğinden, işleyeceğimiz ayetlerde anlatılan kavimler gibi Peygamberimizin ardından kavimlerin toplu olarak helaki söz konusu olmamıştır ve olmayacaktır. 


Ancak Yüce Allah'ın sünnetullahına (toplumsal kanunlarına) aykırı hareket eden kavimlerin bu sünnetullah gereği uğrayacakları dünyevi belalar ile Allah'ın, kavimlere hakkı dolaylı olarak hatırlatmak için indireceği belalar söz konusudur. Gerek Müslüman olmayan kavimler ve gerekse Müslüman olduğu halde İslam'a aykırı yaşayan kavimler için söz konusudur tüm bu bela ve afetler. 


Nuh Kavmi Kıssası 


9- Senin kavminden önce Nuh kavmide ahireti yalanlamıştı. Kulumuz Nuh'un getirdiği tevhid ve ahirete dair mesajı yalanlayanlar, “Nuh cinlerin etkisiyle bu iddiaları öne süren bir mecnun!” diye propaganda yapmak suretiyle, onu kavminden dışladılar vedavetinden vazgeçmeye zorladılar. 


Tüm Peygamberler Mecnun Olmakla İtham Edilmişlerdir 


Mecnun (cinlenmiş) tabiri, Arapların şair ve kâhinlerinin cinlerden haber alıp insanlara aktardığına dair batıl inançları ifade etmektedir. Kur'an'daki ilgili ayetlerde ifade edildiği üzere, Muhammed (s) ve diğer tüm peygamberler gibi Nuh (a) da cinlerden aldığı haberleri Allah'tan vahiy olarak sunmakla suçlanmıştır. 


Gerek peygamberlerin kişiliği, gerekse getirdikleri vahiy haberleri böyle bir iddiayı açıkça çürütmesine rağmen, kâfirler bile bile bu iftirayı propaganda ederek peygamberleri etkisiz kılmaya çalışmışlar ve kısmen başarılı olabilmişlerdir. 


Yüce Allah “Kulumuz yalanlandı.” diyerek, Nuh (a)'a verdiği desteği ve Allah'ın has kullarının bu tür iftiralardan beri olduğunu ortaya koymuştur. 


10- Çaresiz kalması üzerine Nuh, Rabbine dua ederek, “Ben mücadelemde bastırılarak etkisiz bırakıldım. Hak yolunda başarısız ve çaresiz bırakıldığım bu mücadelemde beni destekleyerek başarıya ulaştır.” diye talepte bulundu. 


11- Bunun üzerine gökyüzünün kapılarını, bardaktan boşanırcasına ve bir nehir gibi devamlı yağan sağanak yağmura açtık. 


12- Yeryüzünden de su kaynakları fışkırttık, öyle ki gökten inen sular ile yerden çıkan sular bir ölçüye göre planlanmış işin gerçekleşmesi için karşılaşıp birleşti de yeryüzü tıpkı bir deniz gibi suyla kaplandı. 


13- Bu esnada biz Nuh ve iman edenleri tahta çivilerle birleştirilmiş tahta levhalardan yaptırdığımız sıradan bir gemiye bindirip yeryüzünü kaplayan suyun üzerinde taşıdık. 


14- O sıradan bir gemi idi ama bizzat bizim gözetimimiz/korumamız altında hareket ediyordu da bu nedenle güvenle yüzüyordu. Halisane niyetle kavmini hakka davet ettiği halde, nankörlük edip dışlanan Nuh'a bir teselli ödülü olarak... 


Nuh'un Gemisi Mucize Değildi 


Nuh (a)'ın bu duayı yapması bir anda olmayıp, Ankebut Suresi 14-15. ayetlerden anlaşıldığı üzere 1000 yıl gibi zorlu geçen 50 yıllık bir mücadele sonucu olmuştur. Bu zorlu mücadele süreci ve sonuçları Nuh Suresinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 


Ayetlerden anlaşıldığına göre, gökyüzünden devamlı yağan sağanak yağmur ve yeryüzünden fışkıran sular neticesi Nuh (a) kavminin bulunduğu yerler tıpkı bir deniz gibi suyla kaplanmış, Nuh (a) ve iman edenler ise önceden vahiy talimatına istinaden inşa ettikleri gemiye binerek bu tufandan kurtulmuşlardır. 


Dikkat edilirse ne Nuh tufanı ne de bindikleri gemi olağanüstü/mucizevi bir olay olmayıp, Yüce Allah'ın inkârcılara helak tehdidinin ve iman edenlere kurtuluş vaadinin gerçekleşmesi için, bizzat O'nun takdir ve gözetimiyle tabiat olayları biçiminde gerçekleşmiş gaybi yardımlardır. 


15- Nuh kavmi kıssasını kıyamete kadar yaşayacak tüm insanlık âlemi için hakka işaret eden bir ayet olarak bıraktık. Bu kıssadaki uyarı ve mesajlardan ibret alacak yok mu içinizde? 


Ayet olarak bırakılan gemi kalıntısı değil, Nuh (a) kıssasıdır. Çünkü bu kıssa bir ibret olarak dünyadaki hemen hemen bütün kavimlerce bilinmekte iken, gemiyi henüz gören ve bulan olmamıştır. 


16- Nuh kavmi kıssası, peygamberler vasıtasıyla yaptığım dünyevi helak uyarılarının dikkate alınmaması halinde dünyevi azabımın nasıl olacağına dair yaşanmış ve herkesin bildiği ibretlik bir misaldir. 


17- Muhakkak ki, Kur'an'ı hakkın idrak edilip hatırda tutulması ve gerektiğinde hatırlanması (zikr) için kolay kıldık. Peki, Kur'an'daki uyarı ve mesajlardan ibret alacak yok mu içinizde? 


Kur'an'ın kolay olması, tevhid ve ahirete ve salih amele dair temel ilke ve hikmetler için söz konusu olup, özellikle o günkü Araplar için nettir. Günümüzde ciddi bir çabayla bu ilke ve hikmetler idrak edilip daima hatırda tutulabilir. 


Kur'an'ın Sosyolojik Tarih Yorumu 


Bu surede ve başka surelerde aktarılan Nuh, Ad, Semud ve takip eden kıssalar, Kur'an'ın tarihi sosyolojik yorumunu ortaya koymaktadırlar. 


Bilindiği gibi günümüz Batı seküler sosyoloji bilimi, evrimsel bir sosyolojik tarih yorumuna sahip olup, maymundan türeyen insanlığın her geçen gün geliştiğini ve iyiye doğru 


yükseldiğini iddia etmektedir. Kur'an ise insanlık hayatının Âdem (a) ile en yüksek derecede başladığını, lakin her geçen gün bozulduğunu (tağyir), bilahare gönderilen Nuh, Hud gibi peygamberlere tabi olanlarla tekrar iyiye doğru bir sıçrama yaptığını, fakat bu peygamberlerle beraber kurtulanların nesillerin sonradan tekrar bozulduğunu ortaya koymaktadır. 


Yani günümüz seküler Batı bilimi devamlı yukarı doğru hareket eden düz bir yükselmeci evrimsel bir sosyolojik yoruma sahip iken, Kur'an olumlu çaba gösterilmediğinde bozulmaya meyilli çevrimsel (çember) sosyolojik tarih kanununu ortaya koymaktadır. 


Ad Ve Semud Kavimleri 


Surenin 18'den 33'e kadar olan ayetlerinde tevhid ve ahiret mesajlarını inkâr ettiklerinden dolayı Ad ve Semud kavimlerinin helak ediliş kıssaları yer almaktadır. Kur'an'da peygamber gönderilen kavimler olarak Nuh kavminden sonra Ad ve bilahare Semud kavmi anlatılmaktadır. 


Bu durum Nuh (a) ile birlikte kurtulanların Ad kavmini oluşturdukları ve Ad kavminin helaki esnasında Hud (a) ile birlikte kurtulanların Semud kavmini oluşturdukları şeklinde yorumlanabilir. Lakin insanlığın bilinen onbin yıllık tarihi bu yoruma geçit vermemekte, bu arada başka pek çok kavim ve peygamber geçtiği görüşünü kuvvetlendirmektedir. 


Başka bir yorum da aslında Kur'an'da sayılan bu peygamberler ve kavimlerinden başka pek çok peygamber ve kavminin yaşamış olduğu, lakin Kur'an'ın indiği Mekke merkezli Arabistan yarımadasında sadece bu sayılan peygamberler ve helak edilen kavimler bilindiğinden dolayı bu peygamberler ve kavimlerin kıssa edildiği şeklindedir. Benim kanaatim bu yorumun daha doğru olduğu yönündedir. 


Hangi yorumun doğru olduğu konusunda arkeolojik ve tarihsel çalışmalar ipucu verebilirse de kesin doğruyu ancak Allah bilir. 


Ad Kavmi Kıssası 


Ad kavmi, Nuh kavminden sonra gelen ve kendilerine Hud (a)'ın gönderildiği bir kavim olup, ilgili ayetlerden anlaşıldığına göre kendi zamanlarının günümüzdeki ABD gibi süper gücü konumunda idi. 


Arabistan yarımadasının güneyinde bugünkü Yemen mıntıkasında, denize paralel, kum tepeleri (ahkaf) arasındaki düzlük ovalarda sağlam binalar kurmuşlardı. Lakin bu binalar helaklerinden onları kurtaramadı. 


18- Nuh kavminden sonra Ad kavmi de yalanladı. Ahiret azabı ve dünyevi helak uyarılarını da sonra nasıl olduğunu bizzat yaşayarak gördüler; peygamberler vasıtasıyla yaptığım dünyevi helak uyarılarının dikkate alınmaması halinde dünyevi azabımın ve helakimin nasıl olduğunu. 


19- Ad kavmi dünyevi helaki hak ettiğinde üzerlerine öyle bir samyeli gönderdik ki, o yel onları adeta sıkıp sularını çıkardı da bir an önce geçip gitmesini istedikleri o bunaltıcı günler neticesi susuzluktan kuruyup çatladılar adeta. 


20- O kavurucu samyeli onları adeta yaşlanarak içi boşaldığından dolayı dibinden kopup yıkılan kuru hurma kütükleri gibi yere serdi. 


21- Ad kavmi kıssası, peygamberler vasıtasıyla yaptığım dünyevi helak uyarılarının dikkate alınmaması halinde dünyevi azabımın nasıl olacağına dair yaşanmış ve herkesin bildiği ibretlik bir misaldir. 


22- Muhakkak ki, Kur'an'ı hakkın idrak edilip hatırda tutulması ve gerektiğinde hatırlanması (zikr) için kolay kıldık. Peki, Kur'an'daki uyarı ve mesajlardan ibret alacak yok mu içinizde? 


Semud Kavmi Kıssası 


Ad kavminin helakinden kurtarılan Hud (a)'a uyan müminlerin soyundan gelen Semud kavmi zamanla yoldan çıktı. Düz ovalarda korunaksız olarak yerleşen atalarının hatalarından kendilerince güya ders alarak Arabistan yarımadasının kuzeybatısında Hicr denilen mevkide kayalık vadilerde kayaları oyup sağlam binalar yaptılar ve sulama depoları kurdular. Ad kavminden sonraki süper güç oldular, maddi anlamda çok ileri gitmelerine rağmen manevi ve ahlaki anlamda iyice yozlaştılar. 


Bu kavmin kalıntıları bugün dahi mevcut olup, Kur'an indiği sıralarda muhtemelen daha sağlam durumda idiler. Bu kavimle ilgili Roma kaynaklarında dahi bilgiler olup, Mekkeliler ticari seferler esnasında bu kavmin kalıntılarının bulunduğu yerlerden geçmekte ve bu kalıntıların Semud kavmine ait olduğunu ve bu kavmin kıssasını bilmekte idiler. 


23- Semud kavmi de peygamberim Salih aracılığıyla yaptığım ahiret azabı ve dünyevi helak uyarılarımı dikkate almayıp yalanladı. 


Salih (a) diğer tüm peygamberler ise tevhid ve ahirete imana ve salih amel işlemeye dayalı İslam'a dayanan vahyi mesajlarla gelmiş, bunları inkâr ettikleri takdirde dünyada kavim olarak helake uğrayacakları, ahirette ise sonsuz cehennem azabına uğrayacakları konusunda onları defalarca uyarmıştır. 


24- “Nasıl olur böyle bir şey? Böyle olağanüstü bir haber ve uyarı konusunda, bizim gibi sıradan ölümlü bir insana mı uyacağız? Böyle bir şey yapmamız salaklık ve çılgınlık olur!” dediler. 


Sıradan İnsanlara Peygamberliği Yakıştıramamak 


Bu ayet genelde insanların din konusunda aklı ve vahyi değil, olağanüstü mucizevi durumları dikkate almak temayülünde olduklarını ortaya koymaktadır. Yani inkârcı kavimlerin anlayışlarına göre, gaypla ilgili olağanüstü bir mesaj gelecekse, bunu ancak melekler gibi insanüstü varlıklar mucizevi bir şekilde yapabilir. Gaybi haberler sıradan insanlar vasıtasıyla gelen ve sıradan akla hitap eden vahyi mesajlar yoluyla verilemez. 


Kur'an ise tarih boyunca gaybi haberlerin, o toplumların içinden çıkmış, ancak kişiliğiyle o toplum seviyesinin çok üstünde insanlar olan peygamberler tarafından Allah'tan alıp getirilen ve sıradan insanların akıllarıyla kavrayıp iman edebilecekleri vahyi mesajlarla gönderildiğini ortaya koymaktadır. 


Uçup Kaçmayana İtibar Etmeme Anlayışı 


Müşriklerin yukarıda açıklanan sakat gaybi haber anlayışının benzerleri, maalesef günümüzde Müslüman olduğunu iddia eden halkımızın neredeyse tamamı ile tasavvufi ağırlıklı İslamcı camialarda devam etmektedir. 


İnsanlarımız sıradan insanların kavrayıp iman edebileceği Kur'ani gaybi bilgilere itibar etmek yerine, şeyh—veli denen ve olağanüstü vasıflara sahip olduğu iddia edilen insanlar tarafından keşif ve keramet denen olağanüstü yollarla geldiğine inanılan (sözde) gaybi haberlere itibar etmektedirler. Bu yollarla geldiği iddia edilen gaybi haberlerin asılsız ve hakka ulaştırmak bir yana, haktan saptırıcı oldukları açıktır. 


Bu nedenle, halkımızın gaybi haberlerle ilgili bu yanlış anlayışının mutlaka düzeltilmesi ve gerçek ve tek gaybi haber kaynağı olan Kur'an'a yönlendirilmesi, dünyada ve ahirette fayda sağlayacak gerçek dinin anlaşılması ve yaşanması için olmazsa olmaz bir kalkış noktasıdır. 


Hevalarının Peşinde Olanlar İçin İman Etmek Çılgınlıktır 

Ayette geçen “Salih'e uymamız sapıklık/salaklık ve çılgınlık olur!” ifadesi üzerinde durmak gerekir. Salih (a)'ın getirdiği mesajı anlayarak böyle bir sonuca varılmamış, onun bir insan olduğu söylenerek mesajı üzerinde düşünülmesine bile gerek görülmeden mesajın sapıklık ve çılgınlık olduğu iddia edilmiştir. 


Delalet haktan ayrılma olup, Semud kavmi de kendilerini doğru yolda görmekte ve bu konuda şüphe duymamaktadırlar tüm delalette olan kavimler gibi. Ayette geçen suur kelimesi çılgınlık/delilik anlamına gelip, kavim gaybi bir konuda bir insana uymanın çılgınlık olacağını söylemiş olabileceği gibi, Salih'in getirdiği mesajın içeriğinin onların menfaatlerine dokunması nedeniyle ona uymalarının çılgınlık olacağını söylemiş olabilirler. 


25- Ve yine dediler ki:“Ne yani, hem Allah bir melek değil de içimizden bir insana vahiy gönderecek olsaydı bile, kala kala Salih gibi kavmimizin alt tabakalarından ve çevresi olmayan birine mi gönderilirdi. Mümkün değil böyle bir şey. Bu Salih haddini aşan, çok büyük yalan iddiaları nedeniyle içimizde çok kötü bir duruma düşen birisi.” 


Sıradan İnsanlara Peygamberliği Yakıştıramamak 


Toplumlar gaybi haberler konusunda hem insanüstü kişi ve olayları beklemekte, üstelik dini önder olacak kişilerde kişilik liyakatini değil, dünyevi mevki ve makamları öncelemektedirler. 
Yani hem asaleti olmalı, hem de dünyevi imkânları ve çevresi kuvvetli olmalı, aksi halde böyle bir kişiye dini önderliği layık görmemektedirler. 


Nitekim Peygamberimize indirilen vahiy için de“İki seçkin şehirden bir seçkin kişiye indirilmeli değil mi idi?” dendiği Zuhruf Suresi 31. ayette açıklandığı gibi, İsrailoğullarının kendilerine lider olarak gönderilen Talut”u dünyevi mevki, makam ve mal açısından beğenmedikleri de Bakara Suresi 247. ayette açıklanmıştır. 


Peygamberlerin Soyundan Olmak Ayrıcalık Değildir 


Bu anlayış günümüzde de çeşitli şekillerde devam etmektedir. NitekimŞia'nın imamların/önderlerin ancak Peygamberimizin soyundan olabileceğine dair masum ımam/önder anlayışı bunun en ciddi yansımasıdır. 


Yine Mehdi inanışı da bu yanlış anlayıştan kaynaklanmaktadır. Keza Peygamberimizin soyunun yüceltilmesi, tarikat şeyhleri ve Alevi dedelerinin Peygamberimize dek eriştiği iddia edilen soy kütükleri olduğu gibi iddialarda bu hatalı anlayışın yansımalarıdır. 


Oysa Kur'an'da İbrahim (a)'ın babası olan Azer'in zalim ve tevhid düşmanı bir kâfir olduğu Meryem Suresi 41”den 50'ye kadar olan ayetlerde izah edildiği gibi, İbrahim (a) soyundan sadece salihler değil, zalimler ve kâfirler de olacağı ve bunlara dini önderlik/imamlık verilmeyeceği Bakara Suresi 124. ayette net olarak belirtilmiştir. 


26- Oysa o kavim yakında görecekti, hadlerini aşan çok büyük asılsız iddialar nedeniyle çok kötü bir duruma düşenlerin kimin olacağını. 


Kem söz sahibine aittir derler. Kavminin Salih (a) için söylediği asılsız çirkin isnatlar aslında kendilerine aitti. Hadlerini aşarak çok büyük asılsız iddialarda bulunanlar ve bunun neticesi sosyal ve siyasal bazda kötü konuma düşenler kendileri idiler. Bu nedenle yakında helak vaadi gerçekleşecek ve o zaman düştükleri sefil durumu açıkça göreceklerdi. 


27- Biz o kavmin helaki hak etmesi için sahipsiz bir dişi deveyi onlara bir sınama aracı kılacağız. Artık sen onları kendi başlarına bırak da azgınlıklarının başlarına helak getirmesini bekle ve bu bekleyiş esnasında onların alay ve sataşmalarına sabret. 


28- Onlara, eğer itaat etmezlerse helaklerine sebep olacak şu emrimi bildir. Develeri sulama suları sadece kendi develerine ait olmayacak, bu sahipsiz dişi deveye de bu sulardan verilecek ve mutlaka bu deve içinde sulama sırası verecekler. 


29- Bu durumu kabullenmeyen, ancak tehditten korktuğu için deveye müdahale edinmekten çekinen kavim, içlerinden bir zorbayı deveye zarar vermesi için kışkırttılar da o zorba deveyi kısırlaştırdı. 


Semud Kavmine Gönderilen Devenin Akıbeti 


Semud kavmine ayet olarak gönderilen devenin mahiyeti ile ilgili bilgiler, dergimizin 293.sayısında yayınlananKamer Suresi 1. ayetin tefsiri esnasında verildiğinden burada tekrar edilmeyecek olup, işlediğimiz ayetlerin daha iyi anlaşılması için ilgili ayetin tefsirinin okunmasında fayda vardır. 


Yüce Allah'ın tehdidi nedeniyle deveyi öldürmekten korkan kavmin, devenin üreme organlarına zarar vererek neslini kurutmave böylece kutsal develeri zamanla ortadan kaldırma hilesine başvurduğu anlaşılıyor. 


Lakin Yüce Allah deveyi öldürmelerini değil, kötü bir amaçla dokunmalarını yasaklamıştı. Bu nedenle bu hileleri fayda vermemiş ve helak edilmişlerdir. 


30- Semud kavmi kıssası da peygamberler vasıtasıyla yaptığım dünyevi helak uyarılarının dikkate alınmaması halinde dünyevi azabımın nasıl olacağına dair yaşanmış ve herkesin bildiği ibretlik bir misaldir. 


31- Biz o kavmi helak etmek için üzerlerine çok büyük bir güç göndermedik, çünkü gerek yoktu. Tek bir korkunç ses sonrası gerçekleşen dehşetli bir deprem yetti helaklerine. Yurtlarında, çiğnenmiş ot kalıntılarına dönmüş halde kalakaldılar. 


Deveye Kötülük Yapan Kavmin Akıbeti 


Semud kavmi, ataları olan Ad kavminin düz ovalarda gevşek zemine yaptıkları binaların depreme dayanıksızlığını görerek, sağlam kayalık alanlarda kayaları oymak suretiyle ve sağlam zeminlere sağlam binalar yaparak depremlerden korunmayı planladılar. Lakin bu planları onlara fayda sağlamadı. Yüce Allah bu sağlam barınaklarda korunan kavmi yok etmek için çok büyük bir ordu göndermedi. Dehşetli bir ses eşliğinde gerçekleşen büyük bir deprem onları helak etmeye yetti. 


Yüce Allah onların helaklerini sağlam ve zayıf oldukları yönlerinden değil, en güvendikleri ve kendilerini güvencede gördükleri yerden, yani sağlam barınaklarından gerçekleştirdi. Nitekim Ad kavmine de böyle yapmış, onların zayıf zemindeki sağlam binalarını depremle yıkarak değil, onların üzerine kavurucu sıcak rüzgârlar göndererek helak etmişti. 


Yüce Allah Kavimleri En Zayıf Yanlarından Değil En Kuvvetli Yanlarından Vurdu 


Yine Nuh kavmini de denizle alakaları yokken hiç ummadıkları bir tufanla helak etmiş olması da dikkate şayandır. İnsanlar diğer insanları kendilerinin en güçlü hasımlarının en zayıf noktalarından vururken, Yüce Allah kavimlerin en kuvvetli oldukları noktalarından vurur. 


Bu hem Yüce Allah'ın kudret ve yüceliğinin bir yansıması hem de kavimlerin kendilerini güçlü gördükleri noktaların aslında ne kadar zayıf olduğunun gösterilmesidir. 


Bu hikmet günümüzde de muhtemelen işleyecek, Yüce Allah bir kavme ders vermek yada onları cezalandırmak istediğinde bela onların kendilerine en güvendikleri yönlerden gelecektir. 


32- Muhakkak ki Kur'an'ı hakkın idrak edilip hatırda tutulması ve gerektiğinde hatırlanması için kolay kıldık. Peki, Kur'an'daki uyarı ve mesajlardan ibret alacak yok mu içinizde? 


Mekkeli Müşrikler Kendilerini Salih (a) ve İman Edenlerin Yerinde Görüyorlardı 


Diğer kıssalar gibi Semud kıssası da Mekkeli müşriklerin iyi bildiği bir kıssa idi. Yani onlar için bu ayetler ve kıssalar çok iyi anlaşılan ve hatırda tutulup ibret alınan kıssalar idi. Fakat kendilerini helak edilen Semud kavminin değil, Salih ve iman edenlerin yerinde görüyorlardı. 


Geçmiş kavimlere yapılan helak tehdidi onlar için de geçerli idi fakat onlar Kur'an'ı yalanladıkları için bu tehdidi ciddiye almıyor görünüp, kendilerinin kıssaları anlatılan peygamberlerin yolunda hak yolda olduklarını, Muhammed (s) ve iman edenlerinse atalarının hak yolundan saptıklarını iddia ediyorlardı. 


Helak Edilen Kavimlerden Çıkaracağımız Dersler Ne Olmalıdır? 


Bizim bu ayetlerde anlatılan kıssalardan alacağımız ders ne olabilir? Girişte izah ettiğimiz gibi, Muhammed (s)'den sonra peygamber gelmeyeceği için, artık toplumsal helak söz konusu 


olmayacaktır ve bu nedenle bizlerin böyle bir tehditle karşı karşıya olmamız söz konusu değildir. 


Bu nedenle bizim bu kıssalardan alacağımız ders dolaylıdır. Yani, Yüce Allah'ın toplumsal kanunları denen sünnetullahın mutlaka gerçekleşeceği, bu nedenle Kur'an'da açıklanan tüm toplumsal kanunlara riayet etmemiz gerektiği, aksi halde sonuçlarını mutlaka göreceğimizdir. 


Nitekim peygamberlere asi olan kavimlerin helak edilmesi bir sünnetullah olduğu gibi, Allah'ın dinine sıkı sıkıya sarılmayan her toplumun bunun acı neticelerini mutlaka çekeceği, yani Yüce Allah'ın sırf adı Müslüman diye hiçbir toplumu bu toplumsal kanunlardan muaf tutmayacağı hususu da bir sünnetullahtır. 


İslam Ümmeti Sünnetullaha Uymamanın Cezasını Çekiyor 


Kur'an'da pek çok ayette daha önce İsrailoğullarının bu toplumsal kanuna uymamaları nedeniyle bunun acısını mutlaka tadacakları, başta İsra Suresi 2'den 9*a kadar olan ayetler olmak üzere pek çok ayette hatırlatılarak, Müslümanlarda aynı duruma düşmeye karşı uyarılmışlardır. Lakin bu uyarılardan gerekli dersi almayan Müslümanların tarih boyunca ve şu günlerde başlarına gelen dehşetli acılar, bu uyarıların önemini bizlere göstermektedir. 


Semud kıssasından alacağımız bir ders de kişisel, ailevi ve toplumsal yönden kendimizi büyük görüp kendimize güvenmemek, bu hususlarda bizlerden daha olumsuz durumda görünenleri küçük görmemek ve onlara güçsüzlükleri nedeniyle zulmetmemektir. Aksi halde bizzat Allah bizlerden mazlumların intikamını bu dünyada da alabileceği gibi, ahirette mutlaka alır. 


HZ. PEYGAMBER (SAVYİ ROMANLA ANLATMAK MÜMKÜN MÜ? 
Sevda Dursun, 13.12.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Röportaj, Eleştiri 


Takdim: 


Peygamber Efendimizin hayatını günümüz dünyasına taşımak, onu çeşitli yöntemlerle anlatmak konusu çerçevesinde romana, yani kurmaca edebiyata hep şerh düşülmüştür. 
Romanın yapısı bakımından tasvire, muhayyel dünyaya ve kurmacaya yer vermesi gerekirken, Peygamber efendimiz söz konusu olduğunda hakikate bağlı kalma mecburiyeti doğmaktadır. Bu konuda genel endişeler aynı olsa bile, yöntem üzerinde yeni formlar bulunarak Hz. Peygamberi anlatmanın adabını, sınırlarını, hassasiyetlerini, gözetilmesi gereken ilkeleri bulmamız gerektiği konusu da ortada. 


Meridyen Derneği, FSMVÜ Edebiyat Fakültesi, İÜ Edebiyat Fakültesi, MÜ İlahiyat Fakültesi, İMÜ Edebiyat Fakültesi'nin işbirliğiyle düzenlenen, Sireti Surette Görmek — Hz. 
Peygamber'i Kurmaca Dünyada Yazmak sempozyumu bu konudaki kafa karışıklığını gidermek ve doğru bir yöntem belirlemek açısından önemli bir çalışma oldu. Biz de Gerçek Hayat dergisi olarak konunun uzmanlarına Peygamberimizin hayatının roman olarak yazılıp yazılamayacağını sorduk. 


Nicelik artarken nitelik sorunu oluşuyor 


Fatma Ekinci 


Hakkında binlerce eser bulunmasına rağmen Mü'minlerin hala Peygamberlerini anlatmak, siretini çeşitli formlarla dile dökmek istemeleri son derece doğaldır. Üstelik bunu, bugünün modern dayatmaları karşısında Hz. Peygamber'in rehberliğine daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde yeni bir dil ve üslupla yapmanın gereği ortadadır. Ancak, Hz. Muhammed (sav)'in doğrudan vahye muhatap oluşu, sünneti ve hadislerinin dinin referansları arasında kabul edilmesi, O'nu herhangi bir tarihi şahsiyet olarak görmemize izin vermez. Dolayısıyla O'nu anlatırken kullanılan dil, üslup, form ve bilginin özenle seçilmesi, azami düzeyde hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 


“Sireti Surette Görmek” Çalıştay dizisinin ilki, gerek içerik gerekse katılımcıları ile “Kurmaca” özelinde Hz. Peygamber'i anlatmanın imkanı ve yolları konusunda son derce verimli ve doyurucu bir toplantı oldu. İleri sürülen her görüş, yapılan değerlendirmeler ve tespitler son derece kıymetliydi. Akademik seviyenin yüksek oluşu, farklı, hatta zıt kanaatlerin polemiğe girmeksizin ve konunun hassasiyeti gözetilerek rahatlıkla ifade edilebilmesi bu tür netameli konuların tartışılmasında belirli bir seviyeyi korumanın mümkün olduğunu da gösterdi. 


Romanın tartışmanın odağında olduğu çalıştayda bir edebi form olarak gerek ontolojisi, gerek muhayyileyi sınırlaması ve romancının tasavvurunun öne çıkması hasebiyle romanın, Hz. 
Peygamber'in hayatı söz konusu olduğunda tercih edilmesinin doğuracağı sorunlar mevcut yayınlar üzerinden örneklendi. Esasen form kadar kullanılan dil, üslup ve içeriklerin de ne kadar sorunlu olduğu görülen bu çalışmalar, Siyer-Edebiyat ilişkisi bağlamında konunun tartışılmaya devam edeceğini gösteriyor. 

Hz. Peygamber'i romanla anlat(ama)mak 


Fatih ANDI 


Roman, bize ait olmayan bir dünyanın tarihsel süreçleri, toplumsal şartları, estetik gözü, hayat pratikleri içerisinde vücut bulmuş, bu oluşum şartlarını ontolojik yapısında taşıyan bir türdür. 
Dokusunu ören trajedi, çatışma, görselleştirme, mahremiyetin ifşası, sokağın dilini kullanma, çıkmazdaki hayatların üzerinde yükselme, huzursuzluğun burgacında derinleşme gibi ögeler, onu modern zamanların destanı yapmıştır. İyi bir roman, bir sanat eseridir ve bunlarla yürür. 
Bu refleksleri dışlayan bir roman olur mu? Olursa, o roman, türünün iyi bir örneği midir? 
Hayır. 


Bu durumda, Peygamber'in hayatını romanla yazabilir miyiz? Yazdığımızda, ya türün kötü örneklerine indirgeyeceğiz, türü bozacağız ya da Peygamber'in hayatını değiştirip bozacağız. 
Buna hakkımız var mıdır? Her ikisi de “âdâb dışı”lık değil midir? Zira Peygamber, bir Müslüman için kutlu ve muhterem bir şahsiyettir. Hayatını bilmek ve hayatımıza tatbik etmek, bir “ibadet”tir. Bir Müslüman, ibadetini böyle bir ilişkiye teslim edebilir mi? 


O'nu romanın diyalogları içerisinde nasıl konuşturur, hadislerin dışında keyfi cümleler mi söyletecektir, hayatını hangi çatışmalar çerçevesinde kurar, “trajik”leştirebilir mi, hangi mahremiyetleri hangi sınırlar çerçevesinde söz konusu edebilir, “kurmaca” bir dünyanın yazar tarafından kurgulanmış bir kahramanına dönüştürebilir mi? 


Yazarın kurguladığı kurmaca dünyanın Peygamber kahramanı, mü'minlere yazarın tasavvurunu dayatmamakta mıdır? Hayatının siyer kaynaklarında inceden inceye aktarıldığı bir şahsiyeti, değiştirmeden, çarpıtmadan, “özgünlük” yarışı ile nasıl romana konu edineceğiz? 


Bu sorular, bir Müslüman âdâb ve hassasiyeti ile cevap beklemektedir. Öyleyse, Peygamber'i romanla anlatmak gibi bir teslimiyetçi tavır içine girip ya türün kötü örneklerine talim edeceğiz, ya “âdâb dışı”na çıkmayı göze alacağız, ya biyografik-gerçekçi roman anlayışının dışında başka kurmaca tekniklerle başka roman yolları deneyeceğiz, ya da yeni tür imkânlarını kendimiz oluşturacağız. Roman elbette bir sanattır, ama heykel, resim, karikatür, sinema vs. sanat alanlarında olduğu gibi, benim “muhterem”ime ve “ibadet”ime elverişli bir imkân değildir. 


Bugünün her biri birbirinden feci, popüler kültür ürünü, seviyesiz “siyer romanları” yahut “roman tadında siyer”lerini gördükçe, bu çabanın mevcut “siyer-roman” sömürüsü çarkını da durdurabileceğini düşünmekteyim. 

Bilinçaltı nasıl sergilenecek 


Necip Tosun 


Çağdaş öyküye yoğunlaşmış, ona kafa yormuş bir kişi olarak neredeyse Peygamberimiz üzerine yazılmış hiçbir öykü hatırlamıyorum. Peki, bu tereddüt nereden kaynaklanıyor? 
Bunun akla gelen ilk cevabı öykünün “kurmaca” özelliğinden kaynaklanıyor. Kurmaca (öykü / roman) ister bire bir yaşananları, gerçekleri anlatsın, ister düşsel bir evreni yansıtsın, sonuçta, bütün bunlar yazarın disiplininden geçer ve onun müdahaleleriyle oluşur. Bu nedenle kurmacanın doğrudan doğruya gerçekle bağlantısı kurulamaz. 


Edebiyat, bilgi aktarmaz, yorumlar, nüfuz ederek o olayın arkasındaki insani yanları ortaya çıkarır. Tarih, edebiyatın sadece malzemesidir, o, oradan kendi dünyasını kurar, artık burada kurmacanın gerçekliği işlemeye başlar. Ne var ki seçilen kişi, tarihi bir kişilikse veya tarihi bir olaysa bilinen gerçeklere uymak durumundadır. Elbette eserde kurmacanın kuralları işleyecek ama bu kişilik ve olaylar dönüştürülmeyecektir. Söz konusu Hz. Peygamber olunca bizzat hakikati söylemek durumunda kalınacaktır. Bu da yazarları tereddüte düşürüyor. 


Dönem anlatılarındaki bilgi eksikliği de yazarları duraksatıyor olabilir. Bir kurmaca yazarının tarihi, anlatılan dönemi iyi bilmesi ve iyi analiz etmesi gerekir. Diğer yandan Hz. Peygamber nasıl konuşacak, bilincine, bilinçaltına nasıl girilecektir? Kahraman yaratma çabası sonucunda gündelik dilin içinde yüce şahsiyet yaralanabilecektir. Adı konmuş bir peygamber anlatıldığından hiçbir şekilde kurmaca işlemeyecektir. Oysa kurmacanın en büyük özelliği 


muhayyilenin devrede olmasıdır. 


Kurmacanın en büyük anlatım imkânı tasvirdir. Oysa tasvir bir şeyin adını koyarak çoğaltımı engeller. Kurmacadaki karakteri tanırız. Nasıl biridir, nasıl yürür, nasıl konuşur, neye sinirlenir vs. Kurmacanın bu özelliğinden dolayı gerekli dikkat, özen gösterilmezse Hz. 
Peygamber sıradanlaşarak, herkes gibi bir karaktere dönüşür ve tasviri yapılarak somutlanır. 


Diğer yandan Peygamberimizin bilinçaltı nasıl sergilenecek, evlilikleri, gönül ilişkisi nasıl anlatılacaktır? Bütün bu sorulardan dolayı kurmacada Hz. Peygamber'in anlatılması büyük bir tereddüt olarak ortada durmaktadır. 

Diyalogları rahat veremeyiz 


Ahmet Murat 


Peygamber efendimizin hayatını yazmak, siyer veya belgesel yazmak demektir. Belgesel yazılmış olunca, hadis, ayet veya sahabenin tanıklıklarıyla belgelere dayanmış oluyor. Aslında bu şekilde İslam tarihi ve hadisin mevzusuna girmiş oluyoruz. Buradan hareketle bir Hz. 
Peygamber hayatı yazılabilir. Ama buna roman diyemeyiz, çünkü romanın kendi şartları ve dinamikleri var. Bu dinamikler; kurgusal olması, kendi içinde düğümlerin oluşması, bu düğümlerin makul, inandırıcı ve ilgi çekici şekilde çözülmesi gerekiyor. Peygamber efendimizin hayatında da düğümler var ama bu düğümler çoğunlukla ilahi müdahaleyle, vahiyle veya mucizeyle çözülüyor. Böyle olması da çok normal, çünkü peygamber hayatı böyle bir şey. Fakat bu romanın yapısına, mekanizmasına uygun değil. Roman olması için bu düğümlerin kendi iç dinamikleriyle dışarıdan müdahale olmadan, ilgi çekici ve inandırıcı bir şekilde çözülmesi lazım. 


Hz. Peygamberin hayatındaki unsurlar, belli temalar, belli hikâyeler, belli parçalar bire bir eşleştirmeden bir romanın içinde geçebilir. Mesela Buğday filminde Hızır-Musa kıssası var. 
Ancak Hızır-Musa kıssasından bağımsız olarak seyredildiği zaman da film bize bir şey söylüyor. Aynı şekilde Hz. Peygamberin hayatındaki hicret ile alakalı bölümü tema olarak alıp, siyer gibi yansıtmadan romana dönüştürebiliriz. Gerçek isimler olmadan iki karakteri bir şehirden başka şehre hicret ettirmek istesek ve bunu Hz. Peygamberin hayatındaki şartları göz önünde bulundurarak, uyarlayarak yapsak bundan bir roman çıkar, kimse de bize “hicretin romanını yazmışsınız” demez, ama hicreti anlattığımızı hissettirebiliriz. Veya hicretin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabiliriz. Peygamberin hayatı söz konusu olduğu için, “Aişe ile karşılaştığında kalbi çarpmaya başladı” gibi romanlarda olması gereken psikolojik tahlillere giremiyoruz. Diyalogları da rahat veremiyoruz, diyalogların hadis olması ve rivayetlerde geçmiş olması lazım. “Geceleyin uyku tutmadı, bir sağa bir sola döndü” gibi çok basit bir cümleyi bile kuramıyorsun, belki de gerçekten öyle oldu, ama bunu bilemiyoruz. Roman bu yüzden olamıyor. 

Yeni formlarla Peygamberi anlatmanın yolları 


Cemal Şakar 


Ben içeriğin evrensel, formların tarihsel olduğunu düşünüyorum. Konumuz bağlamında Hz. 
Peygamber ve genel anlamda da peygamberlere olan muhabbetimiz evrenseldir. Çağ değiştikçe kimi formlar ölürken, yenileri doğar. Modern zamanlarda roman ve öykü diye yeni formlar doğdu. Bu formlarla Hz. Peygamberi anlatabilmenin yollarını bulmak zorundayız. 
Çünkü mevlit, mesnevi ya da miraciyeyle bugün anlatabilmek mümkün değil. 


Formlara salt “gavur icadı” diye sırt dönemeyiz. Geleneksel formlar da Hint'ten, Çin'den, Bizans'tan, Cahiliye döneminden alındı. Önemli olan onu alıp kendi hassasiyetimize göre dönüştürebilmek. Unutmamalıyız ki Müslüman, zamanının çocuğudur. Bu durum ona vakti kuşanmak gibi bir sorumluluk yükler. Yaşadığı zamanı anlamak, ona müdahale etmek bu sorumluluğun en önemli yanlarındandır. Çağ değişmemiş, eşyayla kurduğumuz ilişki hâlâ atalarımızınkiyle aynıymış gibi yapmanın bir anlamı yok. Hz. Peygamberin bizlere ilettiği vahyi ve onun sünnetini bizden sonraki kuşaklara aktarmanın yolunu bulmalıyız. 


Bence bugünlerde Hz. Peygamberi anlatmanın adabını, sınırlarını, hassasiyetlerini, gözetilmesi gereken ilkeleri vb. tartışmamız gerekiyor. Bu bağlamda tartışmalarımızı genişletemezsek, bir yandan kültür endüstrisi rahat durmuyor ve insanların peygamber muhabbetini metalaştırıyor. Bunu engelleyebilir miyiz, bilmiyorum. Ama insanların önüne en güzel örnekleri koymak, bugünün Müslümanlarının boynuna borçtur, diye düşünüyorum. 


Bir de bu tartışmalarda Hz. Peygamber sanki şimdiye kadar hiç anlatılmadı da biz yeniler icat çıkarıyoruz. Oysa öyle değil, tarih boyunca atalarımız Hz. Peygamberi en güzel şekilde anlatageldiler zaten. 

Tarihsel gerçeklere birebir uyma zorunluluğu var 


Alaattin Karaca 


Peygamberimizi şiirle ya da müzikle anlatmak pek sorun oluşturmuyor da, niçin resim, sinema, heykel, tiyatro ve romanla anlatmada birtakım sakıncalar var? Her şeyden önce şiir, öykülemeye ve teşhise değil, tecride uygun bir sanattır; yani vaka, zaman, mekân ve şahıslar itibarıyla somutlaştırmaya gerek duymaz. Ama diğer sanat dallarının ortak yönü “somutlaştırma”dır. Oysa Peygamberimiz söz konusu olduğunda, İslâm'ın bildirdiği tarihsel gerçeklere, yasaklara, adap ve ahkâma uyma zorunluluğu var! Tarihsel gerçeklere birebir uyma mecburiyetinden dolayı Peygamberimizi roman formunda yazmak zor! Çünkü roman adı üstünde bir “kurmaca”dır, tarihe birebir uyma mecburiyeti, böyle bir eseri roman olmaktan çıkarıp “tarih”e dönüştürür. Dolayısıyla O'nu -doğum öncesinden başlayıp ölümüne kadar- anlatacak bir “biyografik roman” yazmak bence mümkün değil. Yazılsa da, bu romanın değil, siyer ilminin kurallarına uyar; dolayısıyla “roman” olmaz. 


Ama bugün romanda farklı anlatım teknikleri kullanılabiliyor. Kanaatimce modem insanı, onun açmazlarını, arayışlarını, yaşadığı hâlleri anlatan bir romanda; -meselâ modern dünyada bir savaşta yaşanan bir tedbirsizlik ile Uhud'da okçuların mevzilerini terk etmesi arasında bir bağ kurularak- Peygamberimiz devrinde yaşanan bir olaya atıfta bulunulabilir. Burada amaç, tarihi vaka ve eşhası anlatmak değil, “hâller arasında felsefi/metafizik, siyasi/soysal 


benzerlikler kurmaktır. Adap ve ahkâma, estetik kaygılara riayet etmek şartıyla tabii. Ama günümüzde Peygamberimizi konu edinen romanların çoğunda bu kaygılar yok! Müslümanlar öncelikle şu buyurgan, otoriter, olağanüstü, menkıbevi, ağdalı, vaaz/nasihat dilini bırakmalı! 
Çünkü asıl bu dille İslâmi realiteden ve estetikten kopuyorlar! 

Romanın metafiziğine karşıyım 


Ömer Lekesiz 


Benim romana karşı oluşum romanla sınırlı değil. Sadece sorun roman merkezli olarak sıkça karşıma çıktığı için böyle anlaşılmaya başlandı galiba. Asliyetinde, sürekli olarak Batıya karşı eleştirel bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Malumunuz roman modem zamanların bir icadı ve arkasında Hıristiyani bir metafizik var. Benim karşı olduğum tam da bu metafizik. 


Son üç yüz yıldır Müslümanlar olarak maddi (medeni) planda bir çöküş içindeyiz. Birçok alanda olduğu gibi sanat ve edebiyat konusunda da kendimize mahsus bir anlayış, kavramsal bir çerçeve ortaya koyamadık. Bunun sonucunda da iki temel yaklaşım ortaya çıktı. Birisi, Batıdan gelen formları düşünmeden, tartışmadan benimsemek, diğeriyse geleneksel formları olduğu gibi bugüne taşımaya çalışmak. 


Biliyoruz ki formlar tarihseldir, dolayısıyla onları mutlaklaştırmak doğru değildir. Bize düşen öncelikle bizden öncekilerin ortaya koyduğu İslami zihniyetin kodlarını çözümlemek ve onlardan yeni (ve sahih) prensipler üretmek, daha sonra da bu prensiplere uygun formlar ortaya koyabilmektir. 


Bugünün Müslümanları olarak bizlere düşen öncelikle bize ait bir metafizik ile ondan beslenen sanatı yeniden kurmak ve bu çerçeveye uygun eserler vermektir, diye düşünüyorum. 
Peygamberi modern hayatın içine çekemeyiz 


Gönül Yonar 


Bugün sanat, ilahiyat ve akademi dünyasının tartıştığı iki ucu keskin bir sorudur bu. Çünkü Allah Resul'ünün hayatı roman tarzında yazılabilir diyenler, her dönemde O'nun sanat yoluyla anlatılmasını ve geleceğe taşınmasını arzu eden ve bu niyet üzere dönemin tüm sanat yöntemlerini kullanmak gerektiğini düşünenlerdir. Bunda haklıdırlar çünkü bir Fuzuli, bir Süleyman Çelebi nasıl ki kendi döneminin sanat imkanlarıyla Allah Resul'üne duydukları sevgiyi dile getirmiş ve ortaya koymuşlarsa, bugünün sanatçısı da dönemin imkanları eşliğinde bu amaca hizmet etmek aşkıyla yola çıkabilir. Bu yönü ile Allah Resul'ünün hayatını herhangi bir sanatsal formda anlatmaya imkan doğmalıdır. Görsel ya da yazınsal alanlar buna müsaittir. 


Tartışmanın diğer ucunda Efendimiz'in hayatının kesinlikle roman türünde yazılamayacağına dair bir görüş var ki şahsen piyasadaki romanları incelemiş biri olarak ben de belli şartlarla ve karşı tarafın argümanlarını yok saymayacak mesafede durarak bu görüşe katılıyorum. Bunu 


piyasadaki mevcut romanlara dayanarak söylüyorum. Bu yönüyle Efendimiz'in romanının neden yazılamayacağı değil, neden yazılamadığı sorusu ile daha çok ilgiliyim. Son 15 yılda Efendimizi anlatmak maksadıyla yazılmış romanların O'nun hayatını anlatabilmek bir yana ciddi noktalarda çarpıttığını söylersem abartmış olmam 


Necip Fazıl, Çöle İnen Nur'un giriş bölümünde Allah Resulü *nün hayatını anlatma niyeti karşısında kendi kendini sorgularken, bu tartışmada çok işimize yarayacak düşünceler zikreder. “Tekrarlamak, bir şeyi tam mâluma ircâ ettikten, çepeçevre sardıktan ve kavradıktan, yâni posalaştırdıktan ve cevhersizleştirdikten sonra ele almak demekse sen hiçbir surette tekrarlanamazsın.”der. Necip Fazıl ile bugün Peygamber romanı yazanlar arasında devasa fark şudur: Necip Fazıl kendisinden kaçıp kurtulabilmek ve O'nun enginliğinde kaybolabilmek sevdasıyla O'nu yazmaya karar verirken, bugünün romancısı, kendi konumundan gıdım kımıldamadan Efendimizi modem hayatın içine çekip kendisine göre konumlamakta bir beis görmez. 

Sonsuz Ark'ın Notu: Sevda Dursun Hanımefendi'den çalışmalarının yayınlanması için onayı alınmıştır. İlk Yayınlandığı yer: Gerçek Hayat 


ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI VE ÇİN İRAN ANLAŞMASI 
Kaan Sarıaydın-14.04.2021- mavigazetem.com 


Küreselciler Yarım Asırdan Fazla Bir Zamandır Dünyaya Sergilediği Ve Kendilerine Göre Ele Geçirdiğini Düşündükleri ABD Gibi Yeni Bir Ürün Oluşturdular. Bu Yeni Ürünün İsmi Çin Olarak Belirlendi! Bu Ürün Hem Alternatif Bir Model Hem De B Planı Olarak Oluşturuldu. .. Çünkü Yeni Dünya Düzeninde Küresel Sermaye Kendine Göre Tüm Alternatifleri Düşünmüştü Ve Savaşın İlk Fitili Olan Covid-19 Senaryosu Ona Göre Tasarlanıp Sahnelenmişti. Bir Yandan ABD'de Ulusalcılık Ve Milliyetçilik Akımı Derin ABD Tarafindan Trump İle Başlayınca Küresel Güç Bunun Önlemini Almış Ve CEO Biden”! 
Trump Yönetimine Karşı Sergilemişti. Tüm Sosyal Medyada Yine Sosyal Kitleleşmelerde Söylemler Trump Karşıtı Olurken Aynı Zamanda Trump Da Bir Devlet Başkanlığı Ünvanından Ziyade Bir Kanaat Önderi, Bir Lider Vasfina Bürünüyor Ve Sokak Eylemleri Baş Göstermeye Başlıyordu. Bu Toplumsal Milliyetçi Akım Sistemi Avrupa Ülkelerini De Sarmıştı. Bu Duruma Karşı Küresel Güç Sürekli Covid-19 Kurgusunu Sergiliyor. Toplum Psikolojisi, Sokak Kısıtlamaları, Olmayan Vaka Sayıları Ve İlaçlarla Öldürülen İnsanlar. Toplumsal Tedirginlik Yaratarak algı operasyonları işleniyordu. Bugün bile hiçbir bilimsel verisi sergilenmeyen, bırakın bilimsel bir çalışmayı, vaka sayıları denen sayıların bile 

gerçekçiliği tüm dünyada tartışma konusu olan bir hastalık sokak eylemlerine göre volüm seviyesini sürekli değiştiriyordu. Avrupa ve ABD kısıtlamalar ve tedbirler adı altında hop kapanıp hop açılıyordu. Aslında gerçek olan hastalık değil, gerçek olan isyanların bastırılması gerçeğidir! 


Bir yandan bunlar olurken diğer yandan yeni altematif ürün olan Çin bir anda kısıtlamalardan sıyrılmış, Covid-19'u yenmiş ve kuşak yol projesi kapsamında dünyada bir çok ülkeyle anlaşmalar yapıyor. 
Anlaşma yaptığı ülkeleri neredeyse rahmetli Kemal Sunal'ın filmindeki köy satın alır gibi ele geçiriyor, hatta içindekilerle beraber takır takır almaya başlamış bile. Biliyorsunuz bir kaç gün önce İran ile kuşak yol anlaşması yaptı ve ardından da Türkiye karşıtı söylemlere girdi. 


Şimdi İran yani persler tarih boyunca bizlere karşı hep karşıt ve zıt eylemler içinde olmuştur. Yaptığı anlaşmanın stratejik anlamda Ortadoğu için hiçbir ehemmiyeti yoktur! Aslında bu defa İran halkına ABD'ye biat etmemiş görünüp Çin ile sözüm ona anlaşma yapmış gösterip, şartnameyle para almıştır yani tefecinin kucağına oturmuştur. Önümüzdeki aylar içerisinde bu durumun İran da iç isyanın başlangıcı olacağını göreceksiniz. Küresel akıl silahla, savaşla, kayıpla değil tek bir kurşun bile atmadan stratejik hamleyle İran”ı içeriden bir değişime zorlayan adım atmıştır... Ve önümüzdeki aylar içerisinde İran'da iç kargaşanın yaşanacağını gözlemleyeceksiniz ki, şimdiden muhalefetliğe soyunmuş yeni oyunculara bu anlaşma bir malzeme olarak verilecek ve bu malzeme içsel sorun yaşatarak insanları kışkırtmaya, İran”ı tamamen yok etmeyi hedefleyen sürecin başlamasına sebep olacaktır. ... 


Evet Çin... Asla ama asla ulusal bir minvalde başarmış bir ülke değil! Aslında Çin artık Çin halkının değil! 
Kendisini dünyanın yeni gücü olarak gören Çin devletinin olası bir Türkiye karşıtlığı üç beş soytarı Çinlinin hezeyanlarından ibarettir. Bu ifadeleri bir Türk olarak, bu ülkenin bir evladı olarak söylemiyorum hem jeopolitik anlamda mümkün değildir. 

Şimdi ulus milliyetçilik ateşi baharla beraber yanmaya devam edecek. Avrupa halkı ve kovboy Trump komutasındaki birleşkeler sokaklara dökülecek ve küresel sermayenin şirketleri piyonları teker teker toplumların ayaklarının altında ezilecek. En büyük bedeli özellikle şu an Avrupa'da bulunan liderler ödeyecektir! ABDye bağlılık yemini eden o liderler en büyük bedeli ödeyecektir! Ulusalcılık ve milliyetçilik hem Avrupa'da hem ABD de küresel sermayenin tüm tezlerine karşı bir antitez olarak sunulacaktır. Aslında üçüncü dünya savaşı gerçekte bir toprak ve egemenlik savaşı değildir. Üçüncü dünya savaşı bir varlık savaşıdır! Üçüncü dünya savaşı insan nüfusunu azaltmayı hedefleyen ülkeleri, devletleri, bayrakları, inanç sistemlerini tüm bu ayraçları ortadan kaldırıp tek düze bir devlet sistemiyle dünyayı yönetmek isteyen, politik işleyişte şu ana kadar ülkeler üzerinde elde ettikleri başarıyı halkların üzerinde de elde etmek arzusuyla bir avuç şuursuzun başlattığı bir savaştır. Yalnız dünya onların arzuladığı gibi bir hal almayacaktır! Kazanan milletler olacaktır, kazanan toplumlar olacaktır!... 


Çin konusunda insanlarımız hep düşüncemi merak etmektedir, ben de bu düşüncemi şairin iki satır sözüyle ifade edeyim istedim... 


Madem ki unuttunuz Kür Şad adlı Çeriyi, 


Hatırlatırız size yağmur kokan o geceyi... 
Bre beyni sulanmış gafil... 


Türk senin genlerine kromozomlarına ek ilave olarak kodlanmıştır... 
Yediden yedmişinize Türk denildiğinde ürperti kaplar içinizi... Bak atalarına!... 
CEMAAT(LER) VE DEVLET-1 


Ali Bulac-14.08.2014-Zaman 


AK Parti'ye ilişkin eleştirilerimi geçen 3 yazıda sıraladım. Sıra “cemaat'e gelmiş bulunuyor. 
Bu sayede bana yönelttikleri eleştirilerini ciddiye aldığım Ömer Lekesiz Bey'le Sibel Eraslan 


Hanımefendi? ye de icmalen cevap vermeye çalışacağım. Hangi kavramsal çerçeveden baktığımı anlatmam lazım: 


1) Beşeri hayatta aslolan, fert merkezli topluluk hayatıdır Ferdi “şahsiyet sahibi insan” olarak anladığımı, “liberal felsefenin esas aldığı birey”i kastetmediğimi belirtmeliyim. Şahsiyet İslam'a, birey Aydınlanma”ya aittir. Şahsiyet sahibi insan Allah'a kulluk eder, birey Allah'a meydan okur. 


2)Her biri biricik olan damlaların toplamı, Allah'ın rahmeti olan yağmuru meydana getirir. Topluluk hayatı beşeri bir vakıadır, rahmete dönüşmesi için tek tek varlık olan şahsiyetlerin ‘cemaat’ halinde örgütlenmeleri ve öyle yaşamaları gerekir. “Allah'ın eli cemaatin üzerinedir.” 


3) Şahsiyetlerin ve ailelerin katılımcı olduğu cemaatler toplumu meydana getirir. Toplum bir kubbe ise cemaatler yarım ve çeyrek kubbeler hükmündedir. 


4) Her bir coğrafi bölgedeki farklı toplumların toplamından “ümmet” dediğimiz evrensel birlik ortaya çıkar. Ümmeti iki anlamda kullanıyorum: a) Hz. Peygamber (sas)'in bizi davet etiği evrensel İslam kardeşliği. Ümmet ahlaki ve manevi en yüksek mertebede küresel bir örgütlenmedir; aşiret, kabile, kavim (etnisite), halk (şa'b), cemaat ve tamamen modem sentetik bir üretim olan “millet veya ulus”tan farklı bir mensubiyettir. Ümmet hepsinin üstündedir. b) İçinde gayr-ı Müslimlerin de yer aldığı siyasi birlik. Çatışma yolunu seçmeyen bütün dini gruplar kendi aralarında sözleşme akdederek bir arada yaşarlar. Siyaset, topluma olan katma değer (nüfus) oranında katılım ve ortaklığa dayanan yönetim sanatı ve iktidar ilişkisinin düzenlendiği alandır. 


5) Bu beşeri örgütlenmeyi dikkate almayan “toplum”, modernliğe aittir, ulus olmaya ayarlıdır, devletin denetimi altına girmeye koşullanmıştır. İslami siyasi düşünce ilk dört maddede saydığım parametreler doğrultusunda toplumu ıslah etmek, böylelikle ceberut iktidarın rafine totalitarizminden kurtarmak zorundadır. 


6) İslam'la ıslah edilmiş olsun olmasın (muslih veya müfsid), toplum bir sosyolojidir. İrfan veya kültür, iktisat, siyaset, bölgesel ve devletlerarası politikalar bu sosyolojik zeminde vücut bulur. Yani toplum kültürün, iktisadın, siyasetin döl yatağıdır ama Durkheim'in iddia ettiğinin aksine bu döl yatağına tohumu atan toplum değildir; şahsiyet sahibi insanların tek tek veya kolektif iradi seçimleri ve eylemleridir. 

“Cemaat” derken sadece Hizmet hareketini değil, onun da içinde yer aldığı “üç cemaat” tipini kastediyorum: a) Tarihsel bir geleneğin devamı olup Sufi karakterleri önde olan tarikatlar; b) 
20. yüzyılın şartlarında, ağırlıklı olarak göç ve kent şartlarında ortaya çıkan dini cemaatler- gruplar; c) Laik-seküler karakterli sivil toplum kuruluşları, demokratik örgütler, dernekler, 


vakıflar vs. Üçüncü kategoridekiler, tarihi ve dini referans almamak ve özerk, hükümet- dışı ve gönüllü olmakla kendilerini dini cemaatlerden ayırt etmektedirler. Bu argümanla tarikat ve diğer dini grup ve cemaatlerin “sivil toplum” sayılmayacaklarını öne sürerler. Bu ayrı bir tartışma konusudur. Ancak tarikat ve dini grupların tarihsel arkplanları ve dini formasyonları onları diğerlerinden farklılaştırmakta —ki aslında yerine göre avantajlı kılmakta- ancak cemaatlerin de kamil manada özerk, gönüllü ve hükümet-dışı vasfa sahip olmalarına gölge düşürmektedir. Laik-seküler cemaatlerin sahiden ne kadar hükümet-diışı oldukları şüphelidir. 
Şu var ki dini cemaatlerin hükümet-dışı vasıflarını kuşkulu duruma düşüren, hükümet ve siyasetten çok “devlet” algıları ve iktidarla olan ilişki biçimleridir. Hem uzak hem yakın tarihte yaşanan tecrübelerden günümüze intikal eden etkiler bu algıda ve ilişkide önemli rol oynar. Dini cemaatler, tarihsel miraslarını ve geçen yüzyılda teşekkül ederlerken aldıkları etkileri sorgulamadıkları için gerçek sivil aktör olamıyorlar. Bu bütün cemaatler için söz konusudur. 


CEMAATLER) VE DEVLET 2 


Ali Bulac-16.08.2014-Zaman 


Cemaatlerin teşrih masasına yatırılması mümkün iki yönü var: Biri İslam anlayışları ki, bu akaid ve kelam sahasına girer. Diğeri sosyo-politik tutum ve davranışları. Bu da fikha girer. 


Türkiye'de tamamen sosyo-politik bir konu akaid konusu haline getirildi, haklı veya haksız bir cemaatin sosyal faaliyeti, politik tutumu onun akaidinin de kriteri sayıldı. Sonuçta iş “yalancı peygamber, sahte mehdi, sapık, münafık, kripto Hıristiyan” vb. nitelemelerle bir grubun varlığının da gayrimeşru ilan edilip imha edilmesinin gerekçesi oldu. Mukabili “firavun, münafık” türü nitelemeler de öyle. Bu bir hata. Bugün Ortadoğu'da karşılıklı olarak Selefiler- Vehhabilerle Şiilerin müfritleri birbirlerini akaid yönünden tekfir ettiklerinden biri diğerinin sosyal varlığını da mutlak kötülük görüp, bu kötülüğü ortadan kaldırmayı dini vecibe sayıyorlar. Geçenlerde bir tinerci öldürdüğü şahıs için “Ha, o filancıydı, öldürdüm pişman değilim.” dedi. Bu cinnet devam ederse kitleler de tinercileşecek; aklını, vicdanını ve şuurunu kaybeden toplum iç çatışmaya sürüklenecektir. 


Burada altını çizmemiz gereken ilk husus şudur: İslami yorum, içtihat ve tefsir farkı tekfirin sebebi değildir. Bir mezhebin veya cemaatin dini yorumu eleştirilir, onun yanlış da olsa nasıl sosyo-politik tercihlerine ve davranışlarına mesnet teşkil ettiği gösterilir ama Sünni dört fıkıh ve iki akaid mezhep mensupları, Oniki İmam Şiiliği ve tabii ki Caferiler, Selefi- Vehhabiler, İbadiler, Zeydiler ve Zahiriler tekfir edilemez; bunların tamamı ehl-i kıbledir. Gulat'a gelince. 
Kitap ehli gruplar, Sabiiler, Mecusiler bizce batıl olan dinlerinden ve inançlarından dolayı dokunulmaz iken, Gulat'a da dokunulmaz, kendi haline bırakılır, temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmez. 


Benim burada önerdiğim klasik laiklerin hemen üzerine atlayıp “Bakın, biz size demiyor muyuz, dini siyasetten ayırmak lazım” tezine destek çıkmak değildir. Maalesef İslami hassasiyete sahip köşe yazarları da “din-siyaset, laiklik ilişkisini yeniden düşünelim” dedi, İslami mezhepler ve gruplar arasındaki fikhi görüş farkı ve ortaya çıkan çatışmacı durum dolayısıyla “Acaba laikliğe mi sığınsak!” demeye başladılar. Hayır, dinin dışarı çıkarıldığı hiçbir siyasi ve sosyal faaliyet meşru değildir bizi selamete de götürmez; Müslümanlar her karar ve eylemlerini Münzel Şeriat'tan alırlar, zaten “meşru” demek “Şeriat”e muvafık” demektir. Eğer Müslümanlar şu veya bu sosyo-politik anlaşmazlığı kendi dinlerinin amir hükümlerine göre çözemeyip hemen “dinin dışına çıkıp laik olalım” diyeceklerse vay halimize. Kaldı ki dinin dışında laik evrende yaşayan insanlar da birbiriyle kavga eder, çatışır, kan dökerler. İki Dünya savaşında milyonlarca insan öldü, öldürenler de öldürülenler de laikti, liderleri seküler veya ateist idi. 


Bu son mihnet ve felaket günlerinde kimi hocalar ve yazarlar bu hususa dikkat çekmediler, kimileri de şehvetle bir cemaati sapkınlıkla suçladılar. Yazıklar olsun ki, “içeriden destekli uluslararası bir komplo” çerçevesinde bildik devlet kendini restore edip sonuç itibarıyla dindarların tümüne karşı sistemli, aşamaları birbirini takip edecek harekat yürütürken; iliştirilmiş gazetecilerin, devşirilmiş akademisyenlerin, örgütlü ve görevli dai ve kassasların, meczupların, müşevvik ve muharriklerin, sert mizaçlarına din libası giydirmiş hastaların peşlerine düşüp her ikisi de ateşe benzin döktüler. Fakat bir grubu sosyo-politik içtihatlarından ve takip ettiği yönteminden dolayı tekfir edip sapkın ilan edenler kendilerini de mukabil bir suçlamanın muhatabı ve hedefi haline getirdiler. 


Kısaca Müslüman gruplar yaşadıkları bu mihnet günlerinde aralarındaki ihtilafı salt fikhi zeminde tutmayı beceremeyip itikadi ve kelami alana taşırdılar. İhtilafı fıkhi zeminde tutabilselerdi birbirlerinin yanlış ve hatalı tutumlarına başka isimler koyabilirlerdi. Bunu yapamadılar, dolayısıyla benim siyasi ve sosyal davranışların tümünü içine dahil ettiğim fıkıh içinden hareketle aralarında çıkan bir ihtilafı nasıl çözebileceklerini bilemediler. Türkiye'de İslam'ı zayıflattılar, düşmanları sevindirdiler, 100 yıllık bir birikimi berhava ettiler; onlara ümit bağlayan dünya Müslümanlarını derin bir sukut-u hayale uğrattılar. 


Sorun cemaatlerin devletle, devletin toplumla olan yanlış ilişkisinde yatmaktadır. 


CEMAATLER) VE DEVLET 3 


Ali Bulac-21.08.2014-Zaman 


Sibel Eraslan Hanım şöyle der: “Bu kadar devletçilik eleştirisi yaptıktan sonra, ahlaki yozlaşmanın biletini devlete kesmek de tersinden bir devletçilik olmuyor mu? 


...bunun yegane sebebi devlet midir? Hani devlet aslında olmayan bir şeydi, bir hükmi şahsiyetti, gerçek kişi değildi... Haddini aşan devlet eleştirisi, hiç de istemediği hesap 


etmediği halde tersinden devleti devasalaştıran, devleti adeta kaderleştiren bir kısıtlayıcı dili mayalıyor...” 


Müslüman aydınların modem devlete ilişkin doğru perspektiflere sahip olmadıklarını düşünüyorum. Genellikle Hz. Peygamber'in iktidarı kullanmasını, Dört Halife'nin tecrübesini modem devletle karıştırıyorlar. Şu hususlar var: 


1) Hz. Peygamber (sas)'in kullandığı iktidar “klasik-geleneksel” veya “modern devlet”te tecessüm eden iktidar değildir; 


2) Dört Halife'nin siyaseti Hz. Peygamber'in siyasetinin altında, ancak Emevi, Abbasi, Selçuklu, Safevi ve Osmanlı siyaseti ve devletlerinin üstündedir; 


3) Modern devlet Asr-ı Saadet ve tarihsel yönetim tecrübelerinden kesin kopuştur. 


Bu hassas ayırımı yapmayınca bugünkü devleti kişilerin iyi veya kötü vasıflarına bağlar, “bizden (iyi) olanlar”ın bu devletten harikulade bir siyaset ve adil yönetim çıkarabileceğimizi düşünürüz ki, genelde İslamcı düşünce bu yanılgı içindedir. Siz düz bir çizgi (sırat-ı müstakim) takip etmek istersiniz fakat elinizdeki cetvel eğridir (a”vec); bu cetveli kullanmakta ısrar ettiğinizde bir süre sonra çizginiz eğrilir, yolunuzu şaşırır, bir bakmışsınız ki başlangıçtaki niyetiniz ve maksadınız bu değilken birer “zalim” olmuşsunuz. 


Bu çerçevede Müslüman entelektüellerin, bilginlerin ve Cemaatlerin devletle olan ilişkileri modern devletin ya ıslah olmasının veya ifsadının pekişmesi sonucunu doğuracaktır. Mevcut duruma tarihsel bir perspektiften baktığımızda cemaat-devlet ilişkisini etkileyen birkaç faktör öne çıkmaktadır: 


a) Tarihin hangi döneminde olursa olsun, toplulukların yönetim (imaret), siyaset veya devletle ilişkileri olmuştur. Duruma göre yönetimler nüfuz sahaları içinde her türden nüfusla ilgilidirler. Bu kaçınılmazdır, toplum-devlet ilişkisi doğru tanzim edildiğinde sosyolojik denge buna bağlı kurulur; 


b) Tarihten, özellikle Osmanlı tecrübesinden günümüze intikal eden cemaat-devlet ilişkisinin bugünü etkilemesi; 


c) Tanzimat-Cumhuriyet arası değişen devlet algısının toplum kavramına, bu arada cemaatlere ilişkin değişen algısı ve bunun bugünkü olaylardaki payı; 


d) Bu üç faktörün etkisinde Osmanlı'nın son dönemlerinde gücünü kaybeden cemaatlerin - aslında ulemanın- tekrar devlet içinde etki sahibi olmak, bürokrasinin askeri (seyfiye) ve sivil (kalemiye) ayakları yanında üçüncü ayak olma stratejisinin tarikat ve cemaatlerin asli 


hedeflerinden biri olması. Bu konuda entelektüel-fikri İslamcılık, hiçbir zaman sosyal Müslümanlık kadar devlete heveskar olmadı ama özellikle Nakşibendilik ve sonra Nur hareketinin bir kanadı bu stratejiyi hiç gündeminden çıkarmadı. 


e) Yakın tarihte cemaatler-devlet ilişkisinde rol oynayan diğer faktör 12 Eylül askeri darbesinden sonra Turgut Özal ve yakın çevresinin yaptığı bir değerlendirme ile cemaatlerin kamuda yer almaya başlamaları oldu. Özal şöyle düşünüyordu: Cumhuriyeti kuran asker, siyaset ve toplum üzerinde mutlak hak iddia etmektedir; 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül, inisiyatifin bir miktar sivillerin eline geçmesine verilen kanlı ve antidemokratik cevaplardı. 
Askerin siyasette silahını kullanmasına engel teşkil edecek güçlendirilmiş bir emniyet bürokrasisine ihtiyaç var. Bu da ancak yurdunu seven, güvenilir, manevi ve ahlaki sorumluluk duygusu yüksek insanlarla olur. 28 Şubatçılar bunun farkındaydı, yaptıkları tahribatlardan biri emniyetin darbe karşıtı mukavemetini zayıflatmak oldu. AK Parti'nin kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat, bu taktiği AK Parti'nin kullandığını, 40 senedir eğitimli insan yetiştiren 
Hizmet'ten yararlandığını söyler (Bugün, 3 Ağustos 2014). Hizmet'in yetişmiş elemanları 9 
yıl boyunca AK Parti'yi birkaç darbe teşebbüsünden kurtardılar. Fakat devlet içeriden destekli uluslararası bir hamle ile ruhunu topluma teslim etmedi, seyfiyeden kalemiyenin bedenine intikal ettirdi. Zaten seyfiye ve kalemiye ikiz kardeştir. 


CEMAAT HATA YAPMAZ MI, YAPMADI MI? 


Ali Ünal-05.01.2015-Zaman 


Bu soru, sorana göre anlam ifade eder hale geldi. Elbette yalnız Cemaat(ler) değil, her mü'min fert, her söz, fiil, düşünce ve niyetinde kendisini muhasebeye çekmeli, Cemaat mensupları ise, kendilerini ayrıca Hizmet düsturlarına göre sürekli sorgulamalıdırlar. 


Ama münafık ve zayıf kalblilerin böyle bir soruya hakları yoktur; samimi olanlar da, iki sebeple bu soruyu sormakta haksızdırlar. (1) Ortada fiili bir durum, açık zulüm ve Cemaat adına mazlumiyet varken bu soruyu sormak, zalime malzeme taşımak ve mazlumu zayıflatmak olur. (2) Böyle bir soru, Cemaat'e 40 yılı aşkın süredir ilmi-manevi rehberlik yapmış zâta gerekli muhasebeyi yapmadığı töhmeti ve hakaret manâsı taşır. 


Cenab-ı Allah (c.c.), Fatiha Süresinde —Hanefiler olarak— günde 40 defa biz Müslümanlara “Bizi Sırat-ı Müstakim'e hidayet eyle!” duası yaptırıyor ve ardından Sırat-ı Müstakim”i tarif etmeyip, önümüze o yolun rehberlerini koyuyor: “Kendisine (Sırat-ı Müstakim'e hidayet ve onda rehberlik) nimeti bahşettiğin zatların yoluna!” Bu zatları ise Nisâ Süresi 69. âyette “peygamberler, sıddiklar, şehid—şahidler ve salihler” olarak tarif buyuruyor. 


Din'de mutlak rehberlik, ya masumiyet, ya masuniyet gerektirir. Masumiyet, peygamberlerde hususi bir ilim ve haldir —ki, Kur'ân'da peygamberlere bahşedildiği buyrulan ilim ve hüküm, bir manâda buna bakar. Masuniyet ise, hususi korunma manâsı taşır. Her günah kalbde bir 


leke olduğu ve her günahta küfre giden bir yol bulunduğu için, günahlar peygamberler için vahye, diğer rehberler içinse ilhama mânidir. Ayrıca, Din'e gerçekte hizmet eden bir Cemaat'in şahs-ı manevisi velâyet-i kübra sahibidir ki, bu da, peygamberlere veraset demektir. Dolayısıyla, peygamberler, masumiyetle Din'in emir ve yasaklarına muhalefet manâsında günah işlemezler; Sırat-ı Müstakim'in peygamberler dışındaki rehberleri ise, masuniyetle en azından büyük günahlara karşı korunurlar. Öte yandan, Cenab-ı Allah'ın Din veya Şeriat-ı Garrâ'sının yanı sıra, bir de Şeriat-ı Tekviniyye'si vardır. Bazı peygamberler dâhil herkes, bu ikinci tür Şeriat'ın kanunlarına uymada şu veya bu seviyede hata yapabilir. 
Hz. Âdem'in (a.s.) yasaklanan ağaca yaklaşması bu türden bir zelle idi. 


Bir boyutuyla Şeriat-ı Tekviniyye?ye dâhil olan Sırat-ı Müstakîm’ de rehberliğe gelince: Bunda rehberlikten kaynaklanan temel bir hata, Sırat-ı Müstakim adına yanlışa yönlendirme olur. O bakımdan, Sırat-ı Müstakim'de rehberlikteki hatalar: (1) Temele taallük etmez ve kalıcı olmaz. (2) Nasıl ibadetlerin onları ifa manâsında müsbet ve musibetlere sabır olarak, müsbetlerdeki eksikleri tamamlayıcı menfi boyutu varsa, Sırat-ı Müstakîm’ deki rehberlik veya hizmetin de yapılması gerekenleri yapma manâsında müsbet ve müsbetlerdeki eksikleri tamamlayıcı, musibetlere sabır olarak menfi iki boyutu söz konusudur. Hizmetteki hatalara ve maruz kalınan musibetlere bu açıdan da bakmak gerekir. (3) Rehberlikteki kısmi—içtihadi hatalar, genellikle hayırla neticelenir. Kur'ân'dan bir örnek: 


Peygamber Efendimiz (s.a.s.), mazeret uydurarak Tebuk Seferi'ne katılmama izni isteyen münafıklara istedikleri izni vermişti. Bunun üzerine Cenab-ı Allah (c.c.), “Hay Allah seni affedesice Nebi! Sefere çıkmamak için senden izin isteyen o münafıklara, sence doğru söyleyenler iyice belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu henüz bilmeden neden izin verirsin ki!?” (9: 43) buyurdu. Söz konusu izni verme, zahiren bir hata idi; fakat 4 âyet sonra, bu hatanın nasıl bir hayra vesile olduğu şöyle ifade edilir: “Eğer onlar içinizde sefere çıkmış olsalardı, problem artırmaktan başka işe yaramazlar ve hiç şüpheniz olmasın ki, sizi fitneye ve tefrikaya düşürmek maksadıyla aranızda koşuşturup dururlardı...” 


Bu hamur, biraz daha su istiyor. 


BİLİMSEL YÖNTEM NEDİR? VE NEDEN ÇOĞU İNSAN BİLİMSEL YÖNTEMİ 
YANLIŞ KAVRAR? 
Seçkin Deniz, 15.08.2018, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, 


"Her ne kadar güvenilir ve dayanıklı olsa da bilimsel bilgi bir katılık ya da mükemmelik ortaya koymaz. Bunun yerine bilimsel bilgi, yeni deliller ya da mevcut delillerin yeniden yorumlanması ya da paradigma değişimleri ışığında değişkendir." 


Ne yazık ki birçok insan pek çok bilimsel olay ve olguyu bilimin ortaya koymadığını iddia eder. Örneğin iklim değişiminin gerçekliğini ortaya koyan ya da evrimin bir gerçeklik olduğunu ortaya koyan fazlasıyla bilimsel delil ve çalışma olmasına rağmen, bazı insanlar bu 


gerçekliklerin bilimsel olarak ortaya koyulmadığı görüşünü ileri sürer. (Sonsuz Ark'ın 

Notu: Evrim kendi savunucuları tarafından bile savunulamaz hale gelmiş yeni bir forma dönüştürülmüştür, yazıdaki akışa müdahale etmeme ilkemiz gereği aynen yayınladık, lütfen ilgili yayınımlarıza bakınız: SA5753/Sonsuz Ark-YD89: Genişletilmiş Evrimsel Sentez: Evrim Mekanizmaları Güncellenmeli mi?, SA5790/Sonsuz Ark-YD90: Mendelciler ve Darwinciler: Modern Sentez ile Sonuçlanan Çekişme, Seçkin Deniz, 15.08.2018) 


Elbette ki bu durum için kimseyi kırmamak, üzmemek ya da kapsayıcı olmak adına romantik cümleler ve yaklaşımlar sergilemeyeceğiz. Zaten bilimin de böyle bir derdi ya da tasası yoktur. 


Bilimsel bir gerçeklik söz konusuysa bunu sizin kabul edip etmemeniz pek bir anlam ifade etmeyecektir. Yani doğada var olan bir işleyişi siz kabul etmiyorsunuz diye o işleyiş, “Ben kabul görmedim, o halde kendimi değiştireyim,” demiyor. Dolayısıyla sizin yaklaşımınız ne mevcut işleyişin, ne bu işleyişi açıklayan bilimin ne de bu işleyişi açıklayan bilimi aktarma gayreti içerisinde olanların umurundadır. 


Bu yazımızda da bilimsel yöntemin ne olduğuna ve büyük çoğunluğun hatta bilim eğitimi almış bazı insanların bile neden bu yöntemi yanlış kavradıklarına değineceğiz. Bilimsel yöntemin ne olduğuna dair detaylandırma yapmadan önce, bilimde tek bir yöntemin olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Bu durum genel olarak nasıl akıl yürüttüğümüzle yakından ilişkilidir. 


Bilim ve Akıl Yürütme 


İnsanlar, iki temel akıl yürütme şekline sahiptir: tümevarım ve tümdengelim. Tümdengelimli akıl yürütmede, halihazırda bize sunulan bilgilerden bir çıkarsamada bulunuruz. Örneğin eğer size Ali'nin yaşının Ahmet ile Ayşe'nin yaşlarının arasında olduğunu ve Ayşe'nin Ahmet'ten büyük olduğunu söylersem, Ali'nin Ahmet'ten büyük olduğu sonucuna varabilirsiniz. Çünkü doğru cevap sorunun içerisine gömülü halde bulunuyordur ve siz yalnızca bildiklerinizden bu cevabı çıkarırsınız. Sudoku bulmacaları da bu şekilde çalışır. Tümdengelim, matematikte sıkça kullandığımız bir akıl yürütme biçimidir. 


Tümevarımlı akıl yürütme ise hali hazırda bildiğimizin ötesine geçer ve bilgimizi yeni alanlara doğru genişletebiliriz. Genellemeler ve analojiler kullanarak tümevarımcı şekilde düşünebiliriz. Genellemeler, doğada var olan düzenin gözlemlenmesini ve bu düzenin aynı koşullar altındaki her yerde aynı olduğunu düşünmeyi içerir. Doğanın kanunlarını da bu şekilde tanımlarız. Genellemeler aynı zamanda şeylerin sınıflandırılmasını da içerir: örneğin “memeliler” ya da “elektronlar”. Psikolojik ve ekonomik eğilimler de dahil olmak üzere insan davranışının özelliklerini tanımlamak için de genellemeler yaparız. 


Analojiler ise iki şey arasında benzerlikler kurmaktır ve bu benzerlikleri yeni bilgiyi oluşturmak için genişletiriz. Örneğin keskin dişlere sahip nesli tükenmiş bir hayvana ait fosilleşmiş bir kafatası bulursam, bu hayvanın ne yediğini merak edebilirim. Böylelikle 


günümüzde hayatta olan ve keskin dişlere sahip hayvanlara dair bir araştırma yürütür ve etçillerin böyle dişlere sahip olduğunu görürüm. Analoji kullanarak da bu hayvanın da bir etçil olduğu sonucuna varırım. Bilim, tümevarımı kullanarak ve kanıtlarla tutarlılık gösteren en muhtemel açıklamayı çıkararak bize dünya hakkında basitçe tümdengelim yapabileceğimizden çok daha fazlasını sunar. 


Bilim ve Belirsizlik 


Teorilerimizin ve modellerimizin büyük bir çoğunluğu, dünya ile ya da onun bir parçasına yönelik tümevarım analojileridir. 


Eğer benim belirli bir teorime dair girdiler, doğal dünyadakilerle eşleşen sonuçlar üretiyorsa, iyi bir analojiye sahip olduğum ve dolayısıyla da iyi bir teori ürettiğim anlamına gelir. Eğer bir eşleşme söz konusu değilse teorimi daha analojik hale getirmek için onu ya reddetmeli, ya yeniden kurmalı ya da yeniden düzenlemeliyiz. Eğer zamanla ve farklı mekanlarda aynı türden daha fazla sonuca ulaşırsam, bir genellemede bulunabilirim. Fakat hiçbir başarı benim doğru olduğumu kanıtlamaz. Beni doğrulayan her örnek yalnızca düşüncemin tutarlılığını artırır ancak onu kesin yapmaz. Einstein'ın da dediği gibi: 


“Hiçbir deney benim haklı olduğumu göstermeyebilir, ancak tek bir deney benim yanıldığımı gösterebilir.” 


Einstein'ın genel ve özel görelilik teorileri (evrenin nasıl işlediğine dair kurduğu analojiler ve modeller) pek çok koşul altında deneysel delillerle pek çok defa desteklenmiştir. Dolayısıyla bu teorilerin gerçekliği hakkında iyi birer açıklama olduğuna dair büyük bir güvene sahibiz. 
Fakat bu deneylerin doğruluğu kanıtlanamaz, çünkü kanıt tümdengelime ait bir şeydir. 


Hipoteze Dayalı Tümdengelimci Yöntem 


Bilim aynı zamanda da hipoteze dayalı tümdengelimci akıl yürütme yöntemi aracılığıyla tümdengelimci biçimde çalışır. Örneğin diyelim ki X'in belirli deneysel koşullar altında oluşacağı tahmininde bulunan bir hipotezim ya da bir modelim var. Deneysel olarak X, bu koşullar altında oluşmazsa bu da teorimin hatalı olduğunu gösterir (tabii ki X'in ortaya çıkmadığı deneysel koşullara güveniyorsam). Bu koşullar altında, hipotezimin ya da modelimin yanlış (ya da en azından eksik) olduğunu kanıtlamış ve burada tümdengelimci akıl yürüterek bu sonuca varmış olurum. Fakat eğer ki X, bu koşullar altında oluştuysa bu durum benim haklı olduğumu değil, yalnızca deneylerin düşüncemin yanlış olduğunu göstermediği anlamına gelir. Artık haklı olduğuma dair güvenim artmıştır ancak yine de emin olamam. 


Eğer ki bir gün deneysel deliller Einstein'ın öngörülerine aykırı olarak işlerse hipoteze dayalı tümdengelimci akıl yürütme yöntemi aracılığıyla Einstein'ın teorilerinin doğru olmadığı ya da eksik olduğu çıkarımında bulunabiliriz. Fakat onu haklı gösteren sayısız örnek olsa dahi bu durum Einstein'ın doğru olduğunu göstermez. İşte tam bu noktada da bilim felsefecisi Karl Popper'a kulak vermeliyiz. Popper, bir düşünceyi bilimsel yapanın o düşüncenin 


yanlışlanabilir olması gerektiğini söyler. Esasen Karl Popper'a göre bilimselliğin ölçütü sanıldığının aksine doğrulanabilirlik değil, yanlışlanabilirliktir. 


Popper, bilimin bu özelliğini bilim ile bilim olmayanı ayırt etmede kullanmıştır. Öncülüğünü ettiği yanlışlanabilirlik (falsification) akımına göre bir önermenin bilimsel olabilmesi için potansiyel olarak yanlışlanabilir dolayısıyla sınanabilir olması gerekmektedir. Önermenin öngörüleri olabildiğince kesinlik arz etmelidir. Örneğin “ışık güçlü çekim alanlarının etkisinde bükülür”, “canlılar hücrelerden oluşmuştur” veya “ışık saniyede 300.000 km hızla hareket eder” gibi. Tüm bu önermeler potansiyel olarak yanlışlanabilir yani sınanabilir 


olduklarından bilimseldir. (İrez ve Turgut, 2012.) 


Diğer yandan “yakın zamanda güzel bir haber alacaksınız” gibi bir öngörü için aynı şeyin söylenemeyeceği açıktır. “Yakın zaman” ciddi bir belirsizlik içermektedir ve “güzel bir haber” de aynı şekilde görecelidir. Dolayısıyla potansiyel olarak yanlışlanabilme ihtimali hemen hemen yoktur. İddia sahibi herhangi bir haberi güzel olarak niteleyebilir veya halen beklenmesi gerektiğini ileri sürebilir. Öngörünün gerçekleşmemesi durumunda çeşitli açıklamalarla durumu kurtarma yoluna gidebilir. (İrez ve Turgut, 2012.) 


Bu tanımlamalara göre mesela astroloji gibi bilme yollarının sunduğu önermeler tam anlamıyla yanlışlanamayacağından (ya da sınama imkanı olmadığından) bilimden ayrılırlar. 
(İrez ve Turgut, 2012.) 


Karar Kılınmış Olması Kanıtlandığı Anlamına Gelmez 


Toplumun bilim kavrayışındaki en büyük yanlışlardan birisi de bir şeyde karar kılınmış olmasının kanıtlanmış olmasıyla eş değer algılanmasıdır. Bu yanılgı ne yazık ki temel bilim eğitimi almış pek çok kişide de görülüyor. Einstein'ın teorilerinde “karar kılınmıştır”, bu teoriler kanıtlanmamıştır. Fakat bu durum teorilerin değersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Teoriler bilimde ulaşılabilecek en yüksek ünvanlardan birisidir. 


Filozof John Dewey, Logic: The Theory of Inguiry kitabında şöyle diyor: 


“Bilimsel araştırmada, kararlaştırılacak veya bilgi edilecek olmanın kriteri, [bilimin], daha ileri araştırmalarda bir kaynak olarak kullanılabilecek şekilde karar kılınmış olmasıdır, karar kılınmış olması ilerideki araştırmaların konusu olmayacağı anlamına gelmez.” 


Yani bilimsel bir araştırmayı değerli kılan, ortaya koyduklarından ziyade ortaya çıkardığı sorulardır. Doğanın karmaşıklığından dolayı, neden-sonuç ilişkisine dair temel ve basit cümleler kurmak oldukça nadirdir. Örneğin bir teori X'in Y’ye neden olacağı, fakat Y'nin, Z'nin varlığı durumunda ortaya çıkmasının azalabileceği ve hepsinden öte O'nun varlığında ise hiç ortaya çıkmayabileceği yargısında bulunabilir. Dolayısıyla bu ifadeyi “X, Y'ye neden olur” şeklinde basite indirgemek acemiliktir. Öte yandan, bazı geniş fikirlerde karar kılınmış olunmasına rağmen, detaylar canlı bir tartışmanın kaynağı olmaya devam ediyor olabilir. 
Örneğin evrimin gerçek olduğu bütün rasyonel açılardan ortaya konmuştur. Fakat doğal 


seçilimin nasıl işlediğine dair bazı detaylar hala açıklanmaya devam ediyor. 


Yani doğal seçilimin bazı detaylarını evrim gerçekliğiyle karıştırmak, bilimden ve bilimsel yöntemden bihaber olmaktır. Aynı durum iklim değişimi araştırmaları için, gezegenin yalnızca ısındığı algısına kapılmak yanılgısında da geçerlidir. Bilimin sunduğu bütün bilgiler (teori, kanun vb.) değişime açıktır. Claxton'a (1991) göre bilimsel bilginin gelişiminde bugün “açık ve net bir şekilde? belli dediğimiz şeyler dün “komik? olarak görülmüş ve yarın “yanlış? 
olarak anılacaktır. (İrez, Çakır & Doğan, 2007.) 


Her ne kadar güvenilir ve dayanıklı olsa da bilimsel bilgi bir katılık ya da mükemmelik ortaya koymaz. Bunun yerine bilimsel bilgi, yeni deliller ya da mevcut delillerin yeniden yorumlanması ya da paradigma değişimleri ışığında değişkendir. Bilimsel bilginin değişebilir doğasından kaynaklı olarak, bilimde “mutlak doğru”lardan söz edemeyiz. Bu aynı zamanda da bilimsel yasa ve teorilerin de değişebileceği gerçekliğini önümüze koyuyor. Teorilerimiz, sonuçları tahmin etmede başarılı olduğunda ve başarılı olan bir üst düzey teorileri oluşturduğunda, onları güçlü birer kaynak olarak temel alabiliriz demektir. Belirsiz bir dünyada ilerleme kaydetmek zeka belirtisidir ve iklim değişimi bilimi, insan sağlığı bilimi, gezegenimizdeki ekoloji bilimi, bize kesinlik ile hareket etmeyi değil daha sağlam ilerlemeyi tavsiye eder. 


Dolayısıyla harekete geçmeden önce tümdengelimci kesinliğe yönelik ısrarlar bizi daha güçlü yapmaz, aksine bizi felç eder. 


Gürkan Akçay, 19 Şubat 2017, Boğaziçi Üniversitesi, 
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ÇİNLİLERDEN YAYILAN CORONA VİRÜSÜ DOĞU TÜRKİSTANLI MAZLUMLARI 
ETKİLEDİ 
01 Şub 2020 milligazete 


Çin'de her geçen gün etkisini arttıran ve ölümlere neden olan corona virüsünün, işgal altında bulunan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi de etkilediği bildirildi. 


Çin güçlerinin zulmüne uğrayan Doğu Türkistanlılar, Çin'de her geçen gün etkisini arttıran ve 


ölümlere neden olan corona virüsünden etkilendi. 


Yıllardır ağır asimilasyon ve zulüm altında bulunan kendi vatanlarında esir olan mazlum 


Doğu Türkistan halkı, Corona virüsü dolayısıyla tehlike altında bulunuyor. 


Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, bölgede yaşanan son olayları milligazete.com.tr'ye aktardı. Hastalığın Doğu Türkistan'ı da vurduğunu kaydeden Tümtürk, 


12 Doğu Türkistanlı'da corona virüsü tespit edildiğini belirtti. 


Açıklamasında Çinlilerden yayılan corona virüsünün Doğu Türkistan halkını da etkilediğini belirten Tümtürk, "Virüsün başladığı Whuan kentindeki 13 bin Çinli, şehirden kaçarak temiz ve steril olan Doğu Türkistan'a geldi. Bölgede şu ana kadar Çinlilerin yaydığı virüs yüzünden 


12 Doğu Türkistanlı corona virüsü ile pençeleşiyor." ifadelerini kullandı. 


Çin Güçleri Virüsü Doğu Türkistan'a Bilerek Mi Yaydı? 


Ayrıca Çin hükümetinin virüsü Türk şehirlerine yaymak için Whuan'dan Doğu Türkistan'a Çinlileri yollamış olabileceğini belirten Tümtürk, bölgede olası bir virüs yayılımında önleyici 


hiçbir tedbir olmadığını da kaydederek durumdan endişe duyduklarını açıkladı. 


Corona Virüsü Toplama Kamplarında Da Mı Yayılıyor? 


Corona virüsünün, Çin güçlerinin Doğu Türkistanlılara zulmetmek amacıyla oluşturduğu ve 2 
milyonu aşkın Doğu Türkistanlının bulunduğu toplama kamplarında da yayılmış olabileceği 


ifade ediliyor. 


En az 2 milyon Doğu Türkistanlı'nın bölgedeki işkence kamplarında zorla tutulduğunu belirten Tümtürk, kamplardaki insan yaşamına elverişsiz ortamda da virüsün yayıldığına dair 


haberler olduğunu belirtti. 


BATIL BİR İNANÇ OLAN EVRİM TEORİSİNE KİMLER SAHİP ÇIKIYOR 
21 Nis 2009- milligazete 


Günümüzde pek çok bilim adamı, bilimsel gerçeklere rağmen neden hala evrim teorisini 


savunduklarını aslında açıkça itiraf etmektedir. Bugün bilimin ortaya koyduğu gerçekler, 


materyalizmin öne sürdüğü iddiaların akıl ve mantıkla taban tabana zıt olduğunu ortaya koymuştur. Ama materyalistler her türlü bilimsel veriye rağmen, körü körüne bağlandıkları inançlarını korumakta kararlıdırlar ve bu uğurda hizmetlerini sürdürmektedirler. Sydney Üniversitesi'nden, antropolog Dr. Michael Walker da evrim teorisine neden hizmet edildiğini 


şöyle açıklamaktadır: 


Birçok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin'in teorisine onay veriyor olmalarının tek nedeninin, bu teorinin Yaratıcı'nın varlığını reddetmesi olduğunu kabul etmek zorundayız. 
(Dr. Michael Walker, Ouadrant, Ekim 1982, s.44) 


Darwinizmin bilim dışı iddialarını reddeden saygın bilim adamı Phillip Johnson ise, darwinizmin neden bilimin dinsiz liderleri için "yeri doldurulamaz" bir önemi olduğunu ve 


neden her ne pahasına olursa olsun onu korumaya çalıştıklarını şöyle anlatır: 


Günümüz bilim adamları, kendilerini ‘dindarlara‘ -yani bir Yaratıcının var olduğuna inananlara- karşı girişilen bir savaşın öncüleri olarak görmekteler... Darwinizm ise, ‘dine‘ karşı girişilen bu savaşta yeri doldurulamaz ideolojik bir rol oynamaktadır. İşte bu nedenle bugün bilim çevreleri, darwinizmi test etmeyi değil, ne olursa olsun korumayı kendilerine amaç edinmişlerdir. Bilimsel araştırmaların kuralları da, bu ideolojiyi doğrulayacak şekilde belirlenmektedir. (Phillip Johnson, Darwin on Trial, 2.b. Illinois:Intervarsity Press, 1993, 5.155) 


Materyalist ve ateist felsefenin en önde gelen savunucuları ve bunları tüm dünyaya yaymayı kendilerine hedef edinen "dinsizliğin önderleri", Johnson'ın da belirttiği gibi, Darwin'in evrim teorisine kendi ideolojilerine sözde bilimsel bir dayanak sağladığı için sahip 


çıkmışlardır. 


Bu durumun örneklerine geçmişte, evrim teorisinin ilk ortaya atıldığı günlerde de rastlanmıştır. Örneğin diyalektik materyalizmin kurucusu, din düşmanı Karl Marx evrim teorisinin, kendi savunduğu fikirler açısından ne kadar önemli olduğunu defalarca ifade 


etmiştir. 


Materyalist bir dünya görüşüne sahip olan Marx ve Engels'in, Darwin'i desteklemelerinin ardındaki tek neden dine olan düşmanlıklarıydı. Aslında bilimsel açıdan hiçbir değeri olmayan, yalnızca Darwin'in hayal gücünden kaynaklanan bazı mekanizmalara ısrarla sahip 


çıkmaları bu yüzdendi. 


Darwin'in teorisinin kanıtlanmış olduğunu zanneden ve döneminin bilimsel açıdan geri 


kalmışlığını ortaya koyan yalnızca Engels değildi. Geçmişte yaşamış komünist ve dinsiz 


liderlerin en kanlısı olarak bilinen Joseph Stalin de evrim teorisine önem vermiştir. Görüldüğü gibi materyalist inanışa sahip fikir akımlarının ve Darwin'in evrim teorisinin ortak oldukları nokta dinsizliktir. Bu fikir akımlarını savunanların yegane amaçları insanların tamamına Allah'ın varlığını inkar ettirebilmektir. Allah, "Biz, onları ateşe çağıran önderler kıldık; kıyamet günü yardım görmezler." (Kasas Suresi, 41) ayetiyle insanların inkar etmeleri için 


çaba sarf eden bu liderlerin varlığını Kuran'da bildirmektedir. 


DOĞAN GRUBU KENDİNİ "DARWİNİZM"E VURDU! 
12 Mar 2009- milligazete 


Aydın Doğan, vergi cezasına çarptırılınca kendini bilime vurdu!.. Hem de "Darwin ve "Maymun" aşkına!..Savaş baltaları, Bilim ve Teknik Dergisi üzerinden TÜBİTAK'ın kafasına "sansür" bağrışmaları arasında inmeye başladı!.. Grubun neredeyse bütün gazeteleri Salı günü, Darwin*i kapağından çıkaran Bilim ve Teknik Dergisi ve TÜBİTAK“ı manşet ve sürmanşetlerine taşıdı. Bu grubun yazarlarında Charles Darwin sevgisinin bu kadar ileri seviyede olduğunu ise dünkü köşe yazılarını okuyunca anladık. Kimisi, "yetişin Darwinciler 


baM 


‘mahalle baskısı‘ var" diye bağırıyor, kimisi "Bravo TÜBİTAK a" diye alkış tutuyor!.. Grup yazarları kendilerine destek vermeyen diğer basına da kırıldıklarını imâ ediyorlar! Kimin aklına gelirdi ki, gün gelecek Doğan Grubu "yandaş" medyadan medet umacak!.. Ama o kadar da üzülmesinler Sabah'tan Nazlı Ilıcak, Star'dan da Mehmet Altan imdatlarına yetişivermiş!.. Gerçi desteğe ihtiyaçları da gözükmüyor. Çünkü, "Darwinizm" konusunda Darwin'i bile şaşırtacak çapta ihtisaslaşmış kalemşörler kendi gruplarında bol miktarda var. 
Konuyu uzatırsak sayfa kâfi gelmeyecek. Anlayacağınız mesele uzun ve çok karışık!.. Belki de TÜBİTAK'ın yaptığı, bilim ve Darwinizm adına "yüzyılın ayıbı" olarak geçecek tarih sayfalarına, Doğan Grubu'nun gayretleri sayesinde!.. Bu olanlara ne diyeceğiz bilemiyoruz?! 
Kafa koparma operasyonu mu? Bilim aşkı mı? Samsürle mücalede mi? Maymun sevgisi mi? 


Yoksa tamamen duygusal mı?! Velhasıl, bu rahatsızlığın amacı başka!.. 


DARWİN İN DİNSİZ KİMLİĞİ VE BUNU SAKLAMA ÇABASI 
30 Mar 2010- milligazete 


Evrim teorisini savunan inançlı insanların büyük bölümü, Darwin'in dine karşı bir insan olmadığını, hatta dindar olduğunu öne sürerler. Kuşkusuz bu çok büyük bir yanılgıdır. Çünkü 


Darwin, Allah'a ve dine karşı olumsuz bakış açısını tam anlamıyla ortaya koymuş bir kişidir. 


Darwin, gençlik yıllarında Allah'ın varlığına inanmasına karşın, giderek inancını yitirmiş ve orta yaşlarından itibaren bir ateist olarak yaşamıştır. Buna rağmen başta dindar olan eşi olmak 


üzere, yakın akrabalarını ve inançlı kesimi karşısına almamak için bu fikirlerini açıklamaktan 


genel olarak çekinmiştir. Darwinist tarihçi Gertrude Himmelfarb'ın Darwin and Darwinian Revolution (Darwin ve Darwinci Devrim) adlı kitabında "Darwin'in inançsızlığının tüm ölçüsü ne onun basılan çalışmalarında ne de basılan otobiyografisinde görülebilir, bu detaylar sadece onun otobiyografisinin orijinal versiyonunda vardır."I denilmektedir. Yine Himmelfarb'ın kitabında, Darwin'in oğlu Francis Darwin'in, The Life and Letters of Charles Darwin (Charles Darwin'in Hayatı ve Mektupları) adlı kitabı yayınlayacağı sıralarda Darwin'in eşi Emma'nın buna karşı çıkarak, onun ölümünden sonra skandalların oluşmasına izin vermek istemediği belirtilmektedir. Emma Darwin, oğlunu, kitapta çok açık bir şekilde yer alan dinsizlikle ilgili ifadeleri çıkarması konusunda ciddi bir şekilde uyarmıştır. Ailesi, bu 


ifadelerin Darwin'i tüm dünyanın gözünde alçaltacağını düşünerek buna karşı çıkmıştır. 2 


Neo-Darwinizm'in kurucularından biyolog Ernst Mayr'e göre ise, "Darwin'in 1836-39 yıllarında, Malthus'un yazılarını okumadan önce inancını yitirdiği aşikardır. Arkadaşlarının ve karısının hislerini incitmemek için yayınlarında daha çok Allah'ın varlığına inanan bir üslup kullanmıştır. Fakat not defterlerindeki ifadelerinin çoğu bir materyalist olduğunu 


göstermektedir."3 


Darwin, ailesinin tepkisini dikkate aldığı için hayatı boyunca dini konulardaki fikirlerini büyük bir gizlilik içinde tutmuştur. Aslında bu gizliliğin sebebini bizzat kendisi şöyle açıklamıştır: 


"Yıllar önce bir arkadaşım eğer İngiltere'de bilimi geliştirmek istiyorsam, bana şiddetle çalışmalarımda din konusuna yer vermemeyi tavsiye etti ve bu beni iki konunun ortak ilişkisini düşünmemeye itti. Eğer gelecekte dünyanın ne kadar liberal olacağını tahmin 


edebilseydim, belki de farklı davranırdım."4 


Son cümlesinden de anlaşıldığı gibi Darwin, şayet tepki almayacağını bilebilmiş olsaydı, belki de bu kadar ketum davranmazdı. Ancak tepkileri çekmemek için gerçek fikirlerini olabildiğince gizlemeyi uygun bulmuştur. Nitekim Karl Marx, Das Kapital adlı eserini Darwin'e ithaf etmek istediğinde de Darwin, yine ailesini mazeret göstermiş, böylesine ateist fikirler üzerine bina edilmiş bir kitapla arasındaki bağın aile üyelerini şiddetle rahatsız 


edeceğini söyleyerek, Marx'ın bu teklifini reddetmiştir.5 
Darwin din ve Allah inancı hakkında şöyle bir yanılgıyı ifade ediyordu: 


"Çocukların zihnine aşılanan Allah inancına dair ısrarlı telkinlerin, henüz tam olarak 


gelişmemiş beyinlerinde güçlü ve hatta belki de kalıtımsal bir etki oluşturma ihtimali göz ardı 


edilmemelidir; çünkü nasıl bir maymunun, bir yılana karşı duyduğu içgüdüsel kin ve korkuyu 


atması zorsa Allah inançlarını da kafalarından atmak o kadar zor olacaktır." 6 


Görüldüğü gibi, Darwin hem çocuklara Allah inancının öğretilmesine karşı çıkmış, hem de onların zihinlerinden bu inancın atılması gerektiğini savunmuştur. Elbette bu Darwin'in en büyük yanılgılarından biridir. Allah'a iman etmek ve din ahlakını gereği gibi yaşamak, hem kişilerin hem de toplumların huzur ve mutluluk bulacakları, hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa erecekleri çok büyük güzelliktir. Darwin'in iddia ettiği gibi, insanların Allah'a imandan ve din ahlakını yaşamaktan uzaklaşmaları ise son derece tehlikelidir. İnsanlık tarihi 


bu gerçeğin örnekleriyle doludur. 


Darwin'in bu din aleyhtarı görüşleri günümüz evrimcilerine de miras kalmıştır. Nasıl ki Darwin çocukların eğitiminde Allah inancını tanımalarına fırsat vermek istememişse, benzer şekilde bugünün evrimcileri de okullarda yaratılışın anlatılmasına şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Pek çok ülkede eğitim müfredatlarından "yaratılış" konusunu çıkarmak için 


yoğun bir lobi faaliyeti içindedirler. 


Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şudur: Charles Darwin'in ateizmi, teorisinin şekillenmesindeki en büyük etken olmuştur. Tüm gözlem ve tespitlerini, canlılığın yaratılmadığı yanılgısına göre yorumlayabilmek için, elde ettiği bilgileri çarpıtmıştır. Türlerin Kökeni okunduğunda, Darwin'in karşısına çıkan tüm yaratılış delillerini (örneğin canlıların kompleks yapısını, fosil kayıtlarındaki "aniden belirme" olgusunu, canlılardaki doğal çeşitlenmenin sınırlarını gösteren verileri) hep bir şekilde reddetmek için uğraştığı, reddedemediklerini de "belki ilerde bir gün bu konu çözülür" yaklaşımı içinde geleceğe havale ettiği açıkça görülür. Eğer tarafsız bir bilim adamı olsa, böyle bir ısrar sergilemezdi. 
Kullandığı üslup ve yöntem, Darwin'in bir ateist olduğunu, dahası bunun teorisinin temelini 


oluşturduğunu göstermektedir. 


Nitekim 150 yıldır ateistlerin Darwin'e sahip çıkmalarının, dinsiz ideolojilerin de Darwinizm'e atıfta bulunmalarının sebebi, Darwin'in inançsızlığına dair kesin kanaatlerinin olmasıdır. Şu durumda Darwin'in ateizmi somut bir gerçek iken, hala bazı Müslümanların, Darwin'in dindar olduğunu ya da dine karşı olmadığını söyleyip, onun teorisini savunmaları, ona ve onun gibi düşünenlere destek vermeleri ve bu şekilde ateistlerle aynı safta yer almaları çok büyük bir hata olacaktır. İşte bu nedenle söz konusu Müslümanların içinde bulundukları 


bu büyük yanılgıdan kurtulmaları gerekmektedir. 


1-Gertrude Himmerfarb, Darwin and the Darwinian Revolution, Elephant Paperbacks, Chicago, 1962, s. 384 


2- age, s. 383 

3. Mayr, Ernst, ““Darwin and Natural Selection,“ American Scientist, vol.65 (May/June, 1977) s. 323 
4. Gertrude Himmerfarb, Darwin and the Darwinian Revolution, s. 383 

5- age 


6- age, s. 385 


DARWİNİZM'İ KONU ALAN GAZETE İLANLARI 


https://www.akpartinasiliktidaroldu.com/oku/akparti/208346(e.t:14.04.2021) 


“Biten Darwinizm'i Zorla Ayakta Tutamazsınız! Apaçık Gerçekleri Anlamazdan Gelmeyin!” 


TEN DARWINİZM'İ ZORLA AYAKTA TUTAMAZ 
APAÇIK GERÇEKLERİ 
ANLAMAZLIKTAN GELMEYİN! 


Bu tam sayfa ilan; 


16 Nisan 2007 tarihinde Önce Vatan 

17 Nisan 2007 tarihinde Yeni Şafak 

18 Nisan 2007 tarihinde Milli Gazete 

19 Nisan 2007 tarihinde Önce Vatan gazetelerinde yayınlanmıştır. 


(https://islamterorulanetler.com/tr/Eser-T'ipi/5438/Biten-Darwinizm-i-Zorla- Ayakta-Tutamazsınız- Apaçık-Gerçekleri- Anlamazlıktan) 


“Darwinizm Türklüğün, Türk Aleminin ve Mazlum Milletlerin En Büyük Düşmanıdır” Bu tam sayfa ilan; 


14 Nisan 2007 tarihinde Vakit 

17 Nisan 2007 tarihinde Vakit 

18 Nisan 2007 tarihinde Yeni Şafak 

20 Nisan 2007 tarihinde Vakit 

22 Nisan 2007 tarihinde Milli Gazete 

25 Nisan 2007 tarihinde Önce Vatan gazetelerinde yayınlanmıştır. 


(https://islamterorulanetler.com/tr/Eser-Tipi/5439/Darwinizm-Türklüğün-Türk-Aleminin-ve-Mazlum-Milletlerin-En-Büyük-Düşmanıdır) 


“Türk Milleti'ni “Barbarlar” Olarak Tanımlayan Darwinist İdeolojiler Fikri Mücadele ile Susturulmalıdır” 


Bu tam sayfa ilan; 

22 Mart 2007 tarihinde Yeni Şafak 

23 Mart 2007 tarihinde Milli Gazete 

24 Mart 2007 tarihinde Vakit 

26 Mart 2007 tarihinde Önce Vatan 

27 Mart 2007 tarihinde Türkiye 

7 Mayıs 2007 tarihinde Vakit 

8 Mayıs 2007 tarihinde Önce Vatan 

9 Mayıs 2007 tarihinde Yeni Şafak 

10 Mayıs 2007 tarihinde Türkiye gazetelerinde yayınlanmıştır. 


(https://islamterorulanetler.com/tr/Eser-Tipi/5440/Türk-Milleti-ni-Barbarlar-Olarak-Tanımlayan-Darwinist-İdeolojiler-Fikri-Mücade-ile) 


“Darwinist Dünya Diktatörlüğü Bütün Dünyadan Özür Dilesin” 
Bu tam sayfa ilan; 

27 Eylül 2008 tarihinde Vakit 

27 Eylül 2008 tarihinde Önce Vatan 

28 Eylül 2008 tarihinde Milli Gazete 

28 Eylül 2008 tarihinde Yeni Şafak 

28 Eylül 2008 tarihinde Yeni Çağ 


30 Eylül 2008 tarihinde Yeni Çağ 


1 Ekim 2008 tarihinde Vakit 
3 Ekim 2008 tarihinde Milli Gazete 
3 Ekim 2008 tarihinde Önce Vatan gazetelerinde yayınlanmıştır. 


(https://www.harunyahya. web.tr/tr/Eser-Tipi/9580/Darwinist-Dünya-Diktatörlüğü-Bütün-Dünyadan-Ozür-Dilesin) 


4.8. Gazete İlanları 


4.8. SAYIN ADNAN OKTAR'IN ANTİ KOMÜNİST VE ANTİ DARWİNİST 
ESERLERİNİ TANITAN İLANLAR 2000 LERDE BİRÇOK GAZETEDE YER ALMIŞTIR 


Aşağıda, Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmış, tam sayfa ilan olarak büyük gazetelerimizde yayınlanmış olan bölücülük, PKK, komünizm ve komünizmin sözde bilimsel temeli olan Darwinizm'in eleştirildiği ilanlardan biri verilmektedir. 


Bu ilanın verildiği tarih 2006 yılıdır ve Sayın Adnan Oktar'ın PKK'nın bölücü terörünün felsefesinin komünizm olduğunu açıklamasından neredeyse 10 yıl sonra hükümetimiz ve aydınlarımız PKK'nın Marksist-Leninist-komünist bir yapılanma olduğunu ancak dile getirmeye başlamışlardır. 


Oysa Sayın Adnan Oktar, 2000”lerin başından itibaren PKK'nın felsefesiyle ilmi ve fikri mücadeleye başlamıştır. Komünist ayaklanmaya karşı yapılması gerekenleri bir bir anlatmış, bu bölücü terör felsefesinin gençler arasında yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirleri ve yapılması gerekenleri de herkese duyurmuştur. 


Sayın Adnan Oktar yayınlamış olduğu bu tam sayfa ilanlarla Darwinist diktatörlüğün son bulmasına ve böylece imanlı bir gençlik yetişmesine vesile olmuş, böylece AkParti'ye siyasi dönemi başından itibaren çok büyük bir destek vermiştir. 


KORONA VİRÜSÜ, İLAHİ İNTİKAM VE TARİHİ İNKILAP VESİLESİ MİYDİ? 
22 Mayıs 2020-Yazar Ahmet Akgül- millicozum.com/ 


Bozulan ve yozlaşan toplumları, şımaran ve yolunu şaşıran insanları, tarih boyunca genellikle şu iki şey uyarıp uyandırmış, mevcut bâtıl ve zalim gidişatın değişip düzelmesine vesile olmuşlardır. Bunlar: 1- Büyük ve yaygın felaketler. 2- Büyük ve saygın liderlerdir. 


Dünyayı kasıp kavuran bu Korona vebası da inşaallah kutlu ve mutlu sonuçlara kapı açacaktır. Zaten bu virüsün çıkmasından sonraki 3 ay içerisinde hem Türkiye'mizde hem bütün ülkelerde, maalesef yasallaşmış ve oldukça yaygınlaşmış olan, zina, eşcinsellik ve lezbiyenlik gibi fuhuş ve ahlâksızlıkların... Loto, toto, piyango, kazı-kazan, at yarışı, it yarışı ve diğer resmiyet kılıflı her çeşit kumarın ve şans oyunlarının... Gasp, hilekârlık, çalma gibi hırsızlık ve yolsuzlukların... Sokak kavgalarının, mafya çatışmalarının, katliamların, devletlerarası işgal, saldırı ve savaşların... Her türlü alkollü içki, uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıkların... Ve daha nice hayâsızlık ve haksızlıkların yüzde 90 oranında mecburen kesilmiş ve terk edilmiş olması bile; İlahi bir uyarı cezası olan Korona virüs belâsının hem sebeplerini hem de hikmet ve hedeflerini ortaya koyan sonuçlar olarak okunmalıdır. Bu 


Korana kamçısı yüzünden; taharet ve temizlikten uzaklaşmış, tuvaletten sonra bile el yıkamayı bırakıp sidiğini sümüğüne bulaştırmış ellerini ağzına gözüne sürmeyi medeniyet sanmış Batılılar, Çin ve Japonya gibi doğulular, artık el yıkamaya ve hijyen kurallarına uymaya mecbur kalmışlardı. Batı taklitçisi yozlaşmış Müslümanlar bile taharet ve temizliği yeniden hatırlamışlardı. Müslüman hanımların başörtüsü takmalarına ve bazılarının ağzını burnunu kapatmasına şiddetle karşı çıkan imansız ve insafsız takımı bile, saçlarına virüs ve mikrop bulaşmasın diye eşarp ve maske kullanmak zorunda kalmış, böylece türbanın hikmetini kavramaya başlamışlardı. Hatta; daha önce ezan sesini, ve dahi minare gölgesini yasaklayan Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler, Korona'nın kerameti ile ezanı ve “Allahü-Ekber” (En Büyük Allah'tır) nidalarını serbest bırakmışlar, bir nevi İslam'ın felahına- kurtuluş çağrısına sığınmışlardı. Umarız ki bunun ardından şekillenecek yeni dünya düzeni; akla, vicdana, inanca ve ahlâka uygun şekillendirilmek zorunda kalınacaktır. 


“Bir musibet bin nasihatten evlâdır” atasözü Korona ile bir kere daha gerçekleşmiştir. Tutulan yanlış yol ve davranışları doğru yola çekmek için verilen öğütler çoğunlukla kulak ardı edilir. 
Tutulan yolda başa gelen bir sorun veya belâ aklı başa getirir, kişiler yanlış düşünce ve eylemlerinden mecburen vazgeçiverir. 


Faizci Kapitalist sistem ve Liberal piyasa ekonomisi artık çökmüş vaziyettedir. Pek çok kişi beklenen devrimin geçmişte olduğu gibi sosyal hareketlerle, yoksulların ayaklanması ile gerçekleşeceğini zannetmişlerdi. Güya yoksul John, işçi Hatice, evsiz Michael, ayda 1 dolara çalışan Sue “artık yeter, biraz da bize” diyecekler, sandıkta Liberalleri yenecekler, yoksul taraftarı politikacıları başa getireceklerdi... Ya da kendilerini sokağa vuracak, üretimi durduracak, sistemi değişime zorlayacak diye beklemişlerdi. Oysa medyanın ağır beyin yıkaması ve akıl tutulması sonucu, bu kitleler tam da kendi çıkarlarının karşısında olan siyasi partileri desteklemişlerdi. Ağır liberaller Donald Trump ve Boris Johnson sosyal demokrat rakiplerini yenmişler, kitleler kurbanlık koyunlar gibi salhanelere akın etmişlerdi. Oysa, tarihi devrim zamanı gelmişse, Allah bir sebep gönderecekti. Yeni Liberal düzen neredeyse on iki yıldır, 2008'den beri öksüre aksaya yürümekteydi. Darbe, kimsenin tahmin etmediği yerden geldi: Korona inşaallah, Yeni Liberalizmin tabutuna son çiviyi çakacak olan baş musibetti... 


Artık dünya bildiğiniz eski düzen olarak gitmeyecekti. Çünkü tarihte virüsler, bakteriler, mikroplar dışsal olarak düşman ordularından, içsel olarak halklardan daha devrimci bir rol üstlenmişlerdi. Tarihte devran değiştiren hastalıklar görülmekteydi! 


Milattan önce 430 yılında Peloponnes Savaşları sırasında ortaya çıkan bir salgın Libya, Etiyopya, Mısır üzerinden Yunanistan'a uzanmış ve salgın nedeniyle zayıflayan Yunan devleti Spartalılara teslim edilmişti. Milattan sonra 250 yılında muhtemelen Etiyopya'dan başlayan salgın Kuzey Afrika üzerinden Roma İmparatorluğu'na erişti. Yıllar içinde sönüp tekrar alevlenen salgın 444 yılında İngiltere'ye geldi ve İngiliz savunma sistemini felç etti. 
Sonuçta İskoç akınlarına dayanamayan İngilizler, Saksonlardan yardım istedi ve tüm ada Saksonların eline geçti. 


11. yüzyılda Avrupa'da patlayan Lepra salgını Katolik kilisesi tarafından Tanrı'nın insanları cezalandırdığı bir gazap olarak değerlendirildi. Bu zulümler giderek Katolik Kilisesi'nin 


gücünün zayıflaması ve 16. yüzyılda Hristiyanlığın parçalanmasıyla neticelendi. Tarihte “kara ölüm” olarak bilinen salgının 1350'lerde Asya'da başladığı ve İtalya üzerinden Avrupa'ya yetişince, bu salgının bir sonucu olarak İngiltere ve Fransa aralarındaki savaşa son verdi, İngiliz feodal sistemi çöküp tükendi. Bu salgında o günkü dünya nüfusunun üçte biri yok olup gitmişti. 


1492'de Amerika kıtasının keşfiyle başlayan dönem Amerika kıtası için bir felaket getirdi. 
Amerika kıtasını keşfedenlerin Avrupa'dan getirdiği hastalıklar Kuzey ve Güney Amerika yerli nüfusunun 9090'ını yok etmişti. 1855 yılında Çin'de başlayan Veba salgını Hindistan ve Hong Kong'a sıçramıştı. Yaklaşık 15 milyon insan bu salgında hayatını kaybetmişti. Bu salgın İngilizlerin Hindistan ve Çin'deki egemenliğini sarsıvermişti. Ve şimdi, zaten zar zor ayakta duran 20. yüzyılın liberalizminin ipini de Korona çekecekti. Faizci kapitalizm can çekişmekteydi. Bank of Amerika küresel bir resesyonun piminin çekildiğini ve krizin kaçınılmaz olduğunu rapor etmişti. Bazı araştırmacılar; 1720, 1820, 1920 olmak üzere her 
yüzyılda bir salgınların dünyayı kasıp kavurduğunu incelemişlerdi. Bu bakımdan 2020 
Korona salgını da bir tesadüf değildi. Evet, o salgınlar, hastalıklar, virüsler çürümüş sistemleri tarihin çöplüğüne göndermekte tetikleme görevi görmekteydi. 


İşte ABD, umulmadık şekilde tökezlemişti. ABD'yi yöneten Siyonist iş çevreleri, ordu ve büyük şirketlerde sosyal devletin her türlüsüne karşı bir alerji sezilmekteydi. Dünyanın en zengin ülkesi, dünyanın en kötü sosyal politikalarına sahipti. ABD gerçekte tam anlamıyla güçlü olanın ayakta kaldığı ve bunun kutsandığı bir ülkeydi. 350 milyonluk ülkede 85 milyon insan, yani yaklaşık 9025, sağlık sigortasından yoksun vaziyetteydi.”|1) 


Özetle belirtelim ki: Serbest Piyasa Ekonomisi, Yeni Liberalizm felsefesi, kısaca Batı ve Doğu Kapitalizmi bitmiştir. Artık bundan sonra küresel düzeyde insanlar, devlet denetimli Adil Düzeni talep edeceklerdir. Zaten başka bütün çareler tükenmiştir. İşte Korona yeni bir dünya düzeninin kapılarını aralayıverdi. Bu durum kuşkusuz işsizler, emekçiler, fakirler, çocuklar, kadınlar ve engelliler için daha iyi bir gelecek demektir. 


İbni Ebi Şeybe'nin Ebi Celd'den tahriç ettiği bir haberde: 


... “Savaş ve katliamların ardından, haramların helâl sayılacağı ve dindarlık perdesi altında İslam'ın yozlaştırılacağı fitne dönemleri yaşanır. Bunların ardından Adil hilafet yetkisi, yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi'ye ve (O'nun sadık takipçisi İsa Mesih'e bir sebeple mecburen) evinde otururken gelip sunulacaktır.” şeklindeki müjdeleri, belki de Korona salgınına tedbir amaçlı, evlerimizde mecburi ikamete tabi tutulduğumuz bu sürece işaret etmektedir. 


Yunus Aleyhisselam kıssası ile Korona vebasından kurtulma çabaları 


Kur'an-ı Kerim'de kendi adına bir sure nazil olmuş bulunan Hazreti Yunus Aleyhisselam, Asur Devleti'nin başkenti olan ve Dicle kenarındaki Musul civarında kurulan Ninova halkına gönderilmiş bir peygamberdir. M.Ö. sekizinci asırlarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Babası, Mettâ isminde salih bir kişidir. Yunus Aleyhisselam, Ninova'da doğup yetişmiş, otuz yaşına gelince, Hak Teâlâ onu peygamber olarak vazifelendirmiştir. 


Hz. Yunus'un peygamberliği hususunda Kur'an-ı Kerim'de Saffat Suresi 139. ayetinde şöyle haber verilir: “Şüphesiz Yunus da gönderilmiş (elçi)lerdendi (peygamber olarak atanmıştı).” 


Saffat Suresi 147. ayetinde ise: “(Ardından) Onu yüz bin veya (sayısı) daha da artan (bir topluluk)a (peygamber olarak) yolladık.” denilmektedir. 


Asur Devleti, M.Ö. 1500'lerden M.Ö. 600”lere 900 yıl hükümran olmuş, Elazığ-Palu dahil yukarı Mezopotamya'dan Irak'taki Dicle-Fırat arası aşağı Mezopotamya'da İmparatorluk kurmuşlardır. Kızıldeniz Afrika'sından Kafkaslara kadar uzanmışlardır. Bu Asur Devletinin başkenti Musul civarında ve Dicle kenarında, 100 binden fazla nüfusu olan bir şehir konumundaydı. Sonunda Babil Krallığının saldırılarıyla yıkılmıştı. 


Ninova ahalisi, putlara ve heykellere tapınan çok zalim kimselerdi. Yunus Aleyhisselam Tevhide ve Hak dine davet etmeye başlayınca, kendisine sadece iki kişi iman etmişti. Biri âlim ve hakim, öteki abid ve zahiddi. Diğerleri Hazret-i Yunus'a: “Aramızda bu kadar kâhin, âlim ve sanatkârlarımız varken, sen tek başına ortaya çıkıyor, atalarımızın yolunun yanlış olduğunu söylüyor ve tanrılarımızı inkâr ediyorsun! Sen, kimsenin alışkın olmadığı hükümlerle ayağımızı bağlamak ve keyfimizi bozmak mı istiyorsun?!” demişlerdi. Sadece bu sözlerle de yetinmeyip Yunus Aleyhisselam'a türlü eza ve cefaya girişmişlerdi. Hz. Yunus'u ve iman eden o iki kişiyi kastederek: “Birkaç kişinin hatırı için azap gelip herkesi mahvedecekse, müsaade et bu azap gelsin!” diye alay etmişlerdi. 


Yunus Aleyhisselam, kavminin küfür ve kötülükteki bu inatçı hâllerine son derece üzülmüş ve daha fazla dayanamayıp, izn-i İlâhiyi beklemeden aralarından ayrılıp gitmişti. Yolda iken Cenab-ı Hak şöyle vahyetti: “Ey Yunus! Geri dön; kırk gün daha onları imana davet et!” Bu emir üzerine Yunus Aleyhisselam, tekrar kavminin yanına dönüp Allah'ın emir ve azabını haber vermiş, ama yine onu dinlememişlerdi. Sonunda va'ad edilen günlerden otuz yedi gün geçtiğinde, kavmi hâlâ imana gelmemişti. Hazreti Yunus: “O hâlde üç güne kadar başınıza gelecek olan azabı bekleyin! Bunun alâmeti olarak da önce benizlerinizin sarardığını göreceksiniz!” demiş ve yine emr-i İlâhiyi bekleyemeden büyük bir üzüntü ile Ninova’yı terk etmişti. Bu terk ediş ne İlâhi vazifeden kaçma ne de bu vazifeyi verene başkaldırma değildi. 
Sadece yüce davete uymayan asi bir kavimden izinsiz uzaklaşması bir zelleydi. 


Peki Ninovalılar helâk olmaktan nasıl kurtulmuşlardı? Biz bu Korona belâsını nasıl atlatacaktık? 


Derken Yunus Aleyhisselam'ın haber verdiği gün gelip çatmıştı. Azabın habercisi olarak da bütün Ninovalıların benizleri sararmış ve renkleri uçuklaşmıştı. Hava birden kararmış, halk nefes almakta zorlanmaya başlamış, burunlarının ve boğazlarının kaşıntısı onları bunaltmıştı. 
O an her şeyi anlamış ve birbirlerine: “İşte bunlar Yunus'un haber verdiği azap alâmetleridir! 
Zaten biz onun bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik.” diyerek gelen azaptan büyük bir korkuya kapılmışlardı. Gökyüzü kararmış, hava boğucu bir hal almış ve herkes korkudan şaşkınlaşmıştı ve son derece pişman olmuşlardı. Aynen bugünküne benzer bir durum yaşanmıştı. Yürekleri, yaptıkları yüzünden nedametle dolup taşıyordu. Çünkü azab-ı İlâhi iyice yaklaşmıştı. Ne yapacaklarını bilemez bir hâlde büyük bir tövbe iştiyakı içerisinde iman eden iki kişiye koşmuşlardı. Onlar kendilerine: “Henüz azabın gelmesine iki gün var. Şimdi 


şu yüksek tepeye (tövbe tepesine) çıkıverin... Birbirinizle helâlleşerek gasp ettiğiniz hakları sahiplerine iade edin! Ardından Yunus'un Rabbi için kurbanlar kesin ve bundan büyük- küçük, zengin-fakir herkese yedirin... Zalim ve hain yöneticilere destek olmaktan vazgeçtiğinizi, Hz. Yunus'a iman ve itaat edeceğinizi bildirin!.. Sonra başlarınızı açarak: “Ey Yunus'un Rabbi! Biz tövbe ettik ve Sana iman getirdik. Yunus'un peygamberliğini de kabul ettik. Yunus'u bulduğumuz an, ondan Sen'in emir ve yasaklarını öğrenip tatbik edeceğiz!” 
diye yalvarın!..” demişlerdi. 

Ninovalılar gözyaşları içerisinde bütün bu söylenenleri yapmışlardı. Allah Teâlâ da “Rahman” İsm-i Şerifi ile onların tövbelerini kabul edip azab-ı İlâhi üzerlerinden kaldırılmıştı. O gün Cuma olup aşure gününe rastlamıştı. Bu husus, Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi 98. ayetinde şöyle anlatılmaktaydı: 


“Ama keşke (azap geldiği sırada) iman edip imanı kendisine yarar sağlamış - Yunus kavminin dışında- bir ülke olsaydı ya! (Çünkü) Onlar (isyan ve tuğyanlarının ardından) iman ettikleri zaman, dünya hayatında onlardan aşağılatıcı azabı kaldırdık ve onları belli bir zamana kadar yararlandırdık.” 


İnsanlık tarihi boyunca, imansızlıkları sebebiyle helâke düçar olup da tövbe ederek kurtulan tek kavim, Yunus Aleyhisselam'ın kavmidir. Bu, lütf-u İlâhinin farklı bir tecellisidir ve Yunus Suresi'nin pek çok Ayet-i Kerimeleri; rahmet-i Rahman'ın, azab-ı İlâhiden daha ziyade olduğunu beyan etmektedir. Şimdi bu asrın azgın ve sapkın kavimleri olarak bizlerin samimi tövbemiz ve Kur'an kaynaklı Adil bir Düzene dönme irademiz de bu Korona felaketini ve Siyonizm illetini başımızdan defedebilir. 


Hazreti Yunus'u balığın yutması 


Enbiya Suresi 87. Ayet-i Kerimede haber verilmektedir: “Zünnün” Balık sahibi (Yunus'u da an ki); hani o, (Musul Ninova'daki isyankâr kavmine) kızmış vaziyette (görev bölgesini izinsiz terk edip) gitmişti...” 


“Zünnün”, Hazreti Yunus'un lakabı olup “balık sahibi” manasına gelirdi. Ona bu lakap, kendisini balık yuttuğu için verilmişti. Yunus Aleyhisselam şehirden ayrılınca Dicle Nehri'nin kenarına geldi, o civarda Dicle çok derin ve genişti. Bir gemiye bindi. Kur'an-ı Kerim'de Sâffât Suresi 140. ayetinde şöyle bildirilmektedir: “Hani bir zaman o, (görev bölgesinden izinsiz ayrılıp) yüklü bir gemiyle kaçmıştı.” 


Gemi, hareket ettikten bir müddet sonra suyun ortasında duruvermiş ve onu bir türlü yürütememişlerdi. Batacakları endişesiyle durumu uğursuzluk sayıp gemide suçlu ve günahkâr birinin olduğunu düşünerek, bunun kim olduğu hususunda kur'a çekmişlerdi. Kur'a Hazreti Yunus'a denk gelmiş, o da başına gelen bu işin bir imtihan olduğunu fark ederek tevekkülle: “Evet, o asi kul benim!” demişti. Ancak gemidekiler, onun hâlinden salih bir kimse olduğunu anlayarak kur'ayı birkaç defa yenilemiş, fakat hepsinde de netice Yunus Aleyhisselam'a isabet etmişti. Nihayet çaresiz bir şekilde: “Herhâlde bu kulun bir suçu 


» 


olmalı!” diyerek Hazreti Yunus'u suların içine bırakıvermişlerdi. Sâffât Suresi 141. ayetinde 


olay şöyle bildirilmekteydi: 


“Böylece (gemi ağırlığından batmasın diye denize atılacak olanı belirlemek üzere çekilen) kur'aya katılmıştı da, kaybedenlerden olup çıkmıştı.” 


Enbiya Suresi 87. ayetinde: “...hani o, (Musul Ninova'daki isyankâr kavmine) kızmış vaziyette (görev bölgesini izinsiz terk edip) gitmişti ki; bundan dolayı kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi zannetmişti...” 


Ve yine Sâffât Suresi 142. ayetinde ise: “Derken onu balık yutmuştu, (zaten) o (görev yerini izinsiz terk etme hatasından dolayı) kınanmıştı (diye böyle bir sıkıntıya uğramıştı. )” denilmektedir. 


Dicle Nehri, Musul'dan aşağı çok geniş ve derin akmaktadır. Hatta Basra'ya yakın Fırat'la birleşip Şattü'l-Arap ismiyle deniz gibi olup üzerinde büyük tonajlı gemiler dolaşmaktadır. 
Hint Okyanusundan Basra Körfezi kanalıyla, bazen Dicle Irmağına büyük balinalar ve Yunus balıklarının girdiğine de rastlanmaktadır. İşte Hz. Yunus'u yutan balık da takdirin bir cilvesi olarak bu şekilde Dicle’ye uğramış, sonra Hz. Yunus'u yutup okyanuslara açılmıştır. 


Hz. Yunus'un balığın karnında okuduğu dua ve yakarışı! 


Artık Hazreti Yunus, bir balığın karnının içindeydi. Orası karanlık bir yerdi. Kendisi henüz canlı idi ve şuuru da yerindeydi. Cenab-ı Hak balığa, Yunus'u yaralamamasını ve onun kemiklerine zarar vermemesini emretmişti. Aynen bir bebeğin anne karnında beslenmesi gibi, gıdası ve havası o balığın karnından temin edilmekteydi. Yunus Aleyhisselam, İlâhi takdire rıza göstererek Rabbine teslimiyet göstermişti. Enbiya Suresi 87. Ayet-i Kerimede bu hal şöyle bildirilmekteydi: 


“... (Okyanus altında balığın karnındaki) Karanlıklar içinde: “Allah'ım Senden başka ilah yoktur, Sen Yücesin, gerçekten ben (nefsime) zulmedenlerden oldum” diye yalvarıp seslenmişti.” 


Bu sırada balığın karnından bazı sesler işitmiş ve bunların ne olduğunu merak etmişti. Allah Teâlâ da kendisine balığın karnında olduğunu şöyle vahyetmişti: “Ey Yunus! Bu sesler, denizde zikreden canlıların sesidir.” Yani, balığın karnı bir canlı akvaryum gibi, nehirdeki ve denizlerdeki bütün varlıkları göstermekteydi. Hazreti Yunus, içinde bulunduğu bu zor ve sıkıntılı şartlar altında bile, her zaman olduğu gibi Cenab-ı Hakkı tesbih ve zikirle meşgul haldeydi. İstiğfar ve dua ile vaktini değerlendirmekteydi. Melekler onun durumuna muttali olduklarında kendisi hakkında şefaat etmişler, nihayet Cenab-ı Hak da, Hazreti Yunus'un işlediği, görev yerini izinsiz terk etme zellesini affetmişti. 


Enbiya Suresi 88. ayetinde konu şöyle haber verilir: 


“Bunun üzerine duasına icabet ettik ve onu üzüntüden kurtarıverdik. İşte Biz, iman edenleri böyle kurtarıp (sahipleniriz).” 


Bu affin en önemli vesilesi ise; Yunus Aleyhisselam'ın çokça tesbihi, tövbesi ve Allah'a teslimiyetiydi. Saffat Suresi 143. ve 144. ayetlerinde şöyle bildirilmektedir: “Eğer (Allah'ı 


çokça zikredip) tesbih edenlerden olmasaydı; onun (balığın) karnında (insanların) dirilip- kaldırılacakları güne kadar (öylece) kalakalmıştı.” 


Bugün Korona virüsü nedeniyle kapandığımız evlerimiz, balığın karnından daha sıkıcı değildir. Evet, Yunus Aleyhisselam, kavminin helâki için verilen kırk günlük mühlete 37 gün dayanıvermiş, ama üç gün daha sabredememişti. Buna mukabil, Allah Teâlâ da onu balığın karnında sabır taliminden geçirmek gibi büyük bir imtihana uğratıvermişti. 


Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulması: 


Sonunda Hazreti Yunus'u içinde yüce bir emanet gibi taşıyan balık, Allah'ın emri ile O'nu sahile bırakıvermişti. Cenab-ı Hak Saffat Suresi 145. ve 146. ayetlerinde şöyle haber vermektedir: 


“Sonunda bitkin bir durumdayken onu çıplak bir yere (sahile) attık. Ve üzerine, sık-geniş yapraklı (kabağa benzer) türden bir şecer (gövdeli bitki) yetiştirip (onu sakladık). 


Balık onu çıkarıp sahile bıraktığında, Yunus Aleyhisselam, zayıflamış, bitkin, hasta ve himayeye muhtaç vaziyetteydi. Vücudu, pelte hâlindeydi. Havanın da oldukça sıcak bir saatiydi. Allah Teâlâ, onu güneşin yakıcı ziyasından koruyacak geniş yapraklı bir bitki bitirdi. 
Onun gölgesinde sinek türünden bir haşerat da yoktu. Ayrıca Cenab-ı Hak, bu bitkiden Hazreti Yunus'a ilaç gibi süt damlatıp içirmiş ve iyileştirmişti. Hazreti Yunus, kendisini toparlayınca, Ninova'ya yöneldi. Şehre yaklaştığında bir çobana rastlayınca kavminin hâlini soruverdi. Çoban olanı biteni nakletti. Kavminin iman edip tövbekâr olduğunu ve böylece Allah'ın kendilerini affettiğini bildirdi. Şimdi herkesin Yunus Aleyhisselam?ın İlâhi emirleri bildirmek üzere gelmesini beklediğini söyledi. Hazreti Yunus'un döndüğünü haber alan kavmi, hemen onun yanına gelmişlerdi. O esnada Yunus Aleyhisselam şükür namazını eda etmekteydi. Namazdan sonra kendisini hasretle kucaklayıp özürler dilemişlerdi. Hazreti Yunus da af ve müsamaha ile davranarak onlara Allah'ın emir ve yasaklarını öğretmişti. 
Bundan sonra kavmi, Allah'a ve Peygamberine itaat hâlinde, mesut ve iyilik üzere bir hayat sürmüşlerdi. Bu konu Saffat Suresi 148. Ayet-i Kerimede şöyle nakledilmişti: 


“Nihayet ona iman ettiler, Biz de onları bir süreye kadar (dünyada barındırıp) yararlandırdık.” 
Bu hadiseden alacağımız dersler ve uyarılar şunlardır: 


Hak bir davanın sahiplerine düşen; sabırlı, sakin ve azimli hareket etmektir. Yunus Aleyhisselam, kavmine son derece üzülüp ümidini kestiğinden ve eleminin şiddeti sebebiyle İlâhi vahyi bekleyemeden oradan ayrılıp gitmişti. Bu ise, bir bakıma sabırsızlık ve acelecilik anlamına gelirdi. Zor şartlar içerisinde bile olsa, böyle bir davranış, bir peygamber için bir zelle idi. Oysa bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem ise, Mekke müşriklerinin zulüm, eziyet ve cefalarına tahammül etmiş, hicret hakkında İlâhi emir gelinceye kadar sabırla beklemiştir. Allah Teâlâ da, aynı zamanda bir dua mahiyetinde olan İsra Suresi'nin 80. ayetinde Hazreti Peygamberimize Hicret konusunda şöyle izin vermişti: “Ve de ki: “Rabbim, Beni (girilecek yere) doğru (ve şuurlu) bir girdirişle girdir ve 


(çıkarılacak yerden) doğru (ve onurlu) bir çıkarışla çıkar ve katından Bana çok güçlü bir yardımcı delil ve dayanak (sultan) ver (ki başarılı olayım).” 


Cenab-ı Hak, Yunus Aleyhisselam'ın kavmini izinsiz terk etmesinin uygun olmadığını hatırlatıp, Hazreti Peygamber Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem Efendimize Risâlet vazifesindeki sıkıntılara sabretmesini emretmektedir. Kalem Suresi 48, 49 ve 50. ayetleri şöyledir: 


“(Ey Resulüm!) Şimdi Sen, Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi (Yunus) gibi (aceleci) olma; hani o, içi kahır dolu olarak (ve biraz da sabırsızlanarak Rabbine) dua edip yakarmıştı. 
(Evet; okyanusların altında, gecenin karanlıklarında, balığın karnında bulunan Hz. Yunus (A.S) şöyle yalvarmıştı: "Senden başka ilah yoktur, Seni tenzih ederim. Şüphesiz ben zalimlerden oldum." Bunun üzerine Allah onu, bu feryat ve figanına bağışlamış ve kendisini bu kederli durumdan kurtarmıştı.| Eğer Rabbinden bir nimet ona ulaşmasaydı, (Hz. Yunus) mutlaka yerilip kınanmış vaziyette, çıplak ve ıssız durumdaki (karaya) atılmış olacaktı. Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.” 


İnşaallah o suçlamaları ahirette şahidimiz ve şefaatçimiz olacaktı; yıllar önce o meşhur zulüm maddesi 163'e muhalefet ithamı ile, iktidar sahiplerinin Dine, devlete ve millete aykırı tavırlarını açığa vuruyor ve Kur'an'a dayalı düzen kurmak istiyor iddiasıyla hakkımızda verilen bir yıllık cezanın infazını Elâzığ Keban Hapishanesinde çekerken, şahsımıza yönelik bazı sıkıntı ve saldırılardan bunalmış ve sitemkâr bir tavırla Rabbimize yalvarmıştık. Ama Kur'an'dan tefaül sonucu karşımıza çıkan bu ayet: “Sakın balık sahibi Yunus gibi sitemli ve acele bir tavırla yalvarma!” diyerek bizi de uyarmıştı. 


Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından alınacak ibretler ise şunlardır: 
1- Tebliğde dikkat, sadakat, sabır ve sebat lazımdır. 

2- Zikir ve istiğfar sıkıntılardan kurtulmanın anahtarıdır. 

3- Ancak ihlâsla yapılan tövbeler kabul olunacaktır. 


4- Toplum halinde ve can-u gönülden yapılan tövbe ve dualar, büyük felaketlerin kalkmasına sebep olacaktır. Ve işte şimdi dünyayı kasıp kavuran bu Korona vebasından ve Siyonizm belâsından kurtulmak için de tövbe etmenin ve Adil Düzen'e dönmenin de tam zamanıdır!.. 


Hz. Resulüllah Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, kendileri için bir tevazu ifadesiyle birlikte şunları söylemişlerdir: “Hiçbir kula “Yünus bin Mettâ'dan daha hayırlıyım?” demek yakışmaz!” (Buhari, Enbiya, 35; Müslim, Fedâil, 166) Bu Hadis-i Şerif samimi tövbelerin insanları tertemiz kılacağının da müjdesidir. 


Asla unutmayalım ki bütün bu musibet ve felaketler, bizim gaflet, cehalet, dalalet ve hıyanetimizle işlediğimiz kötülükler yüzünden başımıza belâ olmaktadır. 


En büyük gaflet: Kur'an ahkâmının ve İslam ahlâkının uygulanmadığı, Allah'ın ve Resulüllah'ın haram kıldığı faizin, fuhşun, kumarın, her türlü hırsızlık ve hayâsızlığın kanunen serbest bırakıldığı bir düzen içerisinde ve bu bâtıl gidişi yürüten bir hükümet döneminde huzur ve refahın bulunacağının sanılmasıdır. 


En büyük cehalet: Sadece namaz kılıp oruç tutarak ve bazı günahlardan şahsen uzak durarak, iyi bir Müslüman olunacağını ve Allah'ın rahmetine cennetine ulaşılacağını sanmak; ülkedeki küfür ve kötülüklerin ortadan kaldırılması için dinen ve vicdanen sorumlu olduğumuz görev ve gayretleri yapmamaktır. Ve hele haksızlık ve ahlâksızlık düzeninden rahatsız bile olmamaktır. 


En büyük dalâlet (sapkınlık): Kur'an'ın hükümlerine, Hz. Resulüllah'ın öğütlerine uygun bir anayasa ve devlet nizamı yapılırsa, toplumun geri kalacağını ve temel insan haklarından mahrum bırakılacağını iddia edip; aklı, vicdanı, evrensel kuralları ve Kur'an'ı esas alarak yapılacak bir Adil Düzene şiddetle karşı çıkmaktır. 


En büyük ve en yaygın hıyanet: Elinde imkân ve iktidar olduğu halde ve İslami esasların topluma huzur ve refah sağlayacağını bilip durduğu halde; Kur'an'a aykırı gidişatı düzeltmeye çalışmamak, tam aksine Haçlı Batı'nın, haksızlık ve ahlâksızlık temelli kanun ve kurallarını ülkeye sokmak ve yaygınlaştırmaktır. 


Ve en büyük sefalet (düşüklük ve aşağılık) ise: Bu gerçekleri yazdığı, başkalarına anlatıp hatırlattığı ve bilgiçlik havası attığı halde, kendisi günah ve kötülüklerden sakınmamak, sorumluluklarının gereğini yapmamak ve göründüğü gibi olmamaktır. 


Erbakan Hoca, Kurtuluşun Temel Esasları olarak şunları sıkça hatırlatmıştı: 


1- “Bir kavim, saadet bulamaz, kendisini ıslah etmedikçe.” Onun için, aziz milletimize sesleniyorum, eski devir kapandı, artık gaflet ve cehalet mantığını bırakalım... Futbol takımı tutarmış gibi, sen sağcısın, ben solcuyum gibi boş lafları bırakıp, Hak'ta birleşip kucaklaşalım. Geliniz, bütün insanlığa en hayırlı hizmeti yapalım. 


2- İkinci temel esas şudur: “Bir kavmin içinde, Hakkı tebliğ eden bir zümre bulunursa, Allah o zümreye hidayet verir, onların yüzü suyu hürmetine de o kavme saadet verir.” Bundan dolayıdır ki, inananların Hakkı tebliğ ve tavsiye eden sıfatını kazanmaları lazımdır. Buna da ancak canla başla çalışmakla ulaşılır. 


3- Üçüncü temel esas şudur: “Üzülmeyin, gevşemeyin, eğer inanıyorsanız üstün gelecek sizsiniz!” Bundan dolayıdır ki, bâtılların hepsi yok olacaklardır. Biz burada değişmez kanunları konuşuyoruz. İnanıyorsanız üstünlük kazanacaksınız, yok eğer başkasını taklit ediyorsanız uşak olacaksınız! 


4- “Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.” Dördüncü temel esas da budur. Allah'ın va'adine iman ve kudretine itimat ederek davranmalıyız. 


5- Beşinci temel esas da: “Allah nurunu tamamlayacaktır.” Hiçbir güç buna engel olamayacaktır. Hakkı tutan ve halkın hayrına çalışan sevap ve şeref kazanacak, Bâtılı tutan ve nemelâzımcı olanlar ise mahrum kalacak ve perişan olacaklardır.|2| 


Korona virüste Siyonist parmağı ve “hayrul mâkirin = tuzak kuranların en hayırlısı” olan Allah'ın bu belâyı kendi başlarına sarması! 


Korona virüsünün üç ay içinde dört kere mutasyona uğradığı... Yayılma hızını ve tahribat oranını artıran bu mutasyonların ise özel laboratuvarlarda ve bilim insanlarınca yapıldığı... 
Ve bunları tertip ve teşvik edenlerin ise “bütün dünyayı hizaya sokmak ve kontrolleri altına almak” gibi şeytani amaçlar güden Siyonist odaklar olduğunun saptandığı çok ciddi bilimsel çevrelerde bile konuşulmaya başlanmıştı. Örneğin; 


a) Dünyayı yöneten Siyonist-Yahudi ailelerin kurdukları “BlackRock” isimli şirket ve benzerleri, kendi üyelerine: “Covid 19 sonrası dünyada neler olacağını umuyor ve bekliyorsunuz?” şeklinde sorular sormuşlardı. 


b) Covid 19 (Korona virüsünün) çıkmasının ardından, dünyada yaklaşık 35 trilyon dolar olduğu konuşulan off-shore hesaplarından 7 trilyon dolarının bu son 3 ay içerisinde, Afrika'nın güneyinde yer alan küçük bir ada olan Mauritius'a aktarıldığı saptanmıştı. Bu adacık Siyonist Yahudi baronların tapulu malıydı ve çok özel koruma altındaydı. Ve bu konuda asıl saklanan soru; bu kayıt dışı özel off-shore hesaplarına, Türkiye'de iktidar ve muhalefet kurmaylarından kimlerin, on milyarlarca dolar paralar yatırdıkları ve bunları nasıl kazandıklarıydı!? 


c) ABD Dışişleri Bakanı'nın Çin'deki Korona virüs patlamasının hemen ardından (Afganistan) Kabil'deki Amerikan Üssü'nde, Çin'i yöneten Komünist Parti Politbüro üyesi en yetkili üç ailenin temsilcileri ile özel ve gizli bir görüşme yaptıkları ortaya çıkmıştı. Bu üç aile ise hem Yahudi asıllıydı hem Çin'deki büyük Amerikan sermayeli yatırımların ortaklarıydı. 


Aziz Hocamızın da işaret buyurdukları gibi, bu Korona vebasını çeşitli mutasyonlarla ve çok hızlı yayılma ve bulaşma şartlarını hazırlamakla, insanlığın başına belâ eden şeytani odaklar, sonunda kendi pisliklerinde = virüslerinde boğulmaktan kurtulamayacaklardı. İnsanlığın sosyal, ekonomik, ahlâki ve siyasi asıl tahribat mikropları olan Yahudilerin bu Siyonist takımı, milyarlarca mazlumun âhı ile Allah'ın kahrına uğrayacaklardı. 


Çünkü Siyonist Bill Gates katıldığı bir konferansta, yine aynı odakların hazırladığı bir kurgu filmi referans gösterip; “2020 yılında havadan hapşırık ve damlacık yoluyla yayılan ve asla başa çıkılamayan bir virüs nedeniyle, yeryüzünde 30 milyon insanın bu salgında ölmekten kurtulamayacağını... Ardından piyasaya sürülecek bir aşının satışından trilyonlarca dolar kazanılacağını... Ancak bu aşının da insanları uzaktan kumandalı ve Siyonist odaklara bağımlı robotlara çevirmeye yarayacağını... Üstelik bu şeytani tuzağın farkına varıp aşı kullanmayanların ise, çok sinsi ve gizli metotlarla tek tek avlanıp “Aşı olmayanların mutlaka ölüme mahküm olacakları...” algısının yayılacağını” açıkça anlatmışlardı. Bu kuru bir tesadüf veya keramet sayılmazdı!? 


“Bunlardan önceki (zalim)ler de (mü'minlere) tuzak kurmuşlar (şeytanca hile ve hesaplar yapmışlar)dı. Fakat bütün tuzaklar Allah'ındır. (Allah kâfirlerin oyunlarını boşa çıkaracaktır.) 
Allah herkesin ne yaptığını ve ne kazandığını çok iyi bilir. Ve pek yakında (o zalimler) yurdun kimin olacağını (izzet ve iktidarın kime kalacağını) göreceklerdir.” (Rad: 42) 


“Öyle ise (hâlâ), sinsice “kötülüğü örgütleyip düzenleyenler? (ve çeşitli tuzak sistemler üretenler), Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya şuuruna varamayacakları 


yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?” (Nahl: 45) ayetleri böylesi hain ve zalimlerin hile ve hıyanetlerinin kendi başlarına geçirileceğini haber buyurmaktadır. 


OĞUZHAN ASİLTÜRK'LE TAYYİP ERDOĞAN İRTİBATI VE VATİKAN'LA 
SİYONİST BARONLARIN İTTİFAKI 
24 Ocak 2021-Yazar Ahmet Akgül- millicozum 


“Hadi canım... Biz hiç Siyonizm'in tuzağına düşer miyiz?.. Biz hiç Yahudi'nin Dünya hakimiyeti hedefine alet edilir miyiz? Biz böyle bir gaflet, cehalet ve dalalete girer miyiz? diye gururlanan nice Müslümanları ve oluşumları bile, hatta Siyonizm ve Emperyalizm aleyhinde zafer marşları söylete söylete, bu malum ve mel'un merkezler, insanları Şeytani emellerine ve zulüm düzenlerine hizmet ettirmektedir. Cenab-ı Hakkın: “Ey Ademoğulları, Ben sizi (uyarıp): “Sakın şeytana kulluk etmeyin, çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır;? diye ahit almamış mıydım?” buyurması boşuna değildir.” Anlamında defalarca uyaran Erbakan Hocamızın bu ikazları SP'liler ve Milli Görüşçüler için de geçerli ve gerekli 
olan hatırlatmalardır. “Yüzölçümlerine göre ülkeler” diye internete girdiğimizde karşınıza 250 
kadar isim çıkacaktır. Bunların 100 kadarı Devlet, 50 kadarı Devletçik, geri kalan 100 kadarı ise adını bile hiç duymadığınız küçücük ada ülkecikleri konumundadır. Bu 50 kadar Devletçik 
fülen, 100 kadar ada ülkecik ise resmen ve tamamen Rothschild ve Rockefeller gibi 13 
Siyonist Yahudi ailesinin özel mülkiyeti altındadır. Siyonist şebeke güdümündeki BM ve NATO gibi küresel teşkilatları kullanarak özel devlet statüsü kazandırdığı bu ada ülkelerinde; offshore bankacılığından fuhuş Oo bataklığına, uyuşturucu üretim o ve taşımacılığından silah kaçakçılığına, terörist ve ajan eğitme kamplarından pahalı tatil cenneti(!) ortamlarına her türlü rezalet düzenini ve sömürü hakimiyetini kurmuş durumdadır. 


İşte bu Siyonist baronlardan Rothschild ve Rockefeller çete başları, geçen aylarda VATİKAN Devlet Başkanı PAPA ile “Kapsayıcı ve kucaklayıcı Kapitalizmi yaygınlaştırma ortaklığı” kurma anlaşmasını resmen ve alenen imzalamışlardı.|1)| Artık herkes biliyordu ki AB'nin manevi merkezi Vatikan'dı, ABD'nin gizli patronları ise Siyonist sermaye baronlarıydı. Ve her ne hikmetse bu AB ve ABD, görünüşte “Ondan hiç hoşlanmıyor, sürekli sorun çıkarıyorlar...” gibi davransalar da, gerçekte özellikle Erbakan'dan koparıp iktidara taşıdıkları ve her türlü tavizi kopardıkları için, dolaylı şekilde sahip çıktıkları Sn. Erdoğan'ın, hatırlanacağı üzere Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaretleri; “Yoksa SP'yi de, Vatikan gibi, küresel Siyonizm'in safına çekme tuzağına, “AKP ile seçim ittifak? kılıf mı sarılmaktaydı?” sorularının kafamıza takılmasına yol açmıştı. Çünkü Rahmetli Erbakan Hocamızın buyurdukları gibi “Biz her taşın altında Yahudi aramıyorduk, ama her taşın altından onlar çıkmaktaydı!” Bu arada bizim Siyonist olmayan Yahudiler ve emperyalist emeller taşımayan Hristiyan kesimlere karşı hiçbir önyargımızın ve düşman tavrımızın asla bulunmadığını da peşinen ve samimiyetle vurgulamış olalım. 


Bir Milli Gazete yazarımız Erdoğan'a şöyle sitem ediyorlardı: 


“Niye yanımızda değilsiniz?” diye sitem edenler var! “Niye omuz omuza değiliz?” diye kırılanlar var! Böyle sitem edenlerin aslında kendi kendilerine şu soruyu sormaları gerek: Bu 


kardeşlerimiz niye bize böyle mesafeli duruyorlar? Yani suçu karşılarındakilerde aramaktan çok önce kendilerinde aramaları gerek! Herhalde durduk yerde kendilerine küstüğümüzü düşünmüyor ve onlarla omuz omuza durmaktan kaçındığımızı varsaymıyorlardır!.. Bugün bizim cenaha bakarak “omuz omuza olmamız gerekenler niye bize omuz vermiyorlar” diye sitemde bulananların çeyrek asra yaklaşan iktidarları süresince ne zaman sıcak bir ilgisini gördük? Ne zaman açıklama ve konuşmalarında “kardeşlik hukukunu” akıl ettiler? Ne zaman eski günlerin hatırına bizi eleştirirken dillerine hâkim oldular? 


Sırf ekonomik konulardaki hataları nedeniyle kendilerini uyarmaya çalışan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na hitap ederken her türlü saygı kuralını bir kenara bırakarak “Bay Temel” diye seslenmeyi normal görenler kimlerdi? Bir kendilerinden gördüğümüz muameleye bakıyoruz. Bir de bizlerden bekledikleri muameleye bakıyoruz. 
Gösterdikleri muamele bekledikleri muameleyi hak ediyor mu? 


Evet, “niye bizim yanımızda değilsiniz” diye sitem edenler aslında kendi kendilerine “bu insanları niye bu kadar uzaklaştırdık” sorusunu sormalılar. Yani “birlikte hareket etmeyi” gerçekten arzu ediyorlarsa, o zaman “gönül almayı” akıl edebilmeliler. Hatta sadece “gönül almakla” kalmayıp bu dışlayıcı ve küçük görücü davranışlarından dolayı “özür dilemeyi” denemeliler. Kendileri ne kadar ilgi, ne kadar saygı ve ne kadar sevgi görmek istiyorlarsa bilmeliler ki karşı taraf da benzer beklentiler içindedir. “Bizi desteklemelisiniz, bizi desteklemeye mecbursunuz” gibi bir dayatma yerine makul ve mantıklı talepler ile seslenseler daha sağlıklı ve isabetli bir adım atmış olurlar... Ve marifet iltifata tabidir, fırçalanmaya azarlanmaya değil!”[2] 


Sanki; Sn. Erdoğan ve AKP iktidarının asıl suçu ve sorumluluğu; Milli Görüş'ün Kur'ani ve insani hedefli projelerini sekteye uğratması ve 23 İslam Ülkesini parçalayıp Büyük İsrail'i Kurma hevesini güden BOP'a eşbaşkanlık karşılığı iktidara taşınması değilmiş de, kendilerinden sıcak ilgi ve iltifatı esirgemeleriymiş!.. 


Sanki SP yöneticilerinin ve kalemşörlerinin asıl üzüntüleri ve sitemleri; Erdoğan'ın ve iktidarının 18 yıl boyunca yaptıkları korkunç boyutlardaki ahlâki ve ailevi tahribatları... Bu meyanda zinayı ceza olmaktan çıkarmaları, eşcinsellik ve lezbiyenlik gibi sapkınlara koruma ve meşruiyet kazandırma kılıfı olan İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamaları değilmiş de; Genel Başkanlarına “Bay Temel...” diye seslenmeleriymiş!?. 


Sn. Erdoğan ve AKP kurmayları bunlara biraz gönül alıcı laflar etselermiş... Biraz “makul ve mantıklı talepler ile gelselermiş...” Bu dava hainleriyle, bu din ve devlet tahripçileriyle “birlikte hareket etmeye” çoktan razı ve hazır beklemektelermiş... 


Ama bu Zavallı Zevat hiç değinmiyor ve dile getirmiyorlardı: 


Sn. Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret edip 9051'e ulaşmak için tavlamak niyetiyle kendilerine Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerinde, Ona: 


“Tam 18 yıldır, Allah sana tek başına iktidar imkânı verdiği halde, bu Kur'an'ın haram kıldığı hatta, Allah ve Peygamberle savaşmak saydığı FAİZ düzeninden kurtulmak için neden hiçbir adım atmadınız? 


Ahlâksız yayınlar ve programlarla, yetmez zinayı suç olmaktan çıkarmakla... Daha da beteri İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayıp eşcinsellik ve lezbiyenlik sapkınlarına meşruiyet kazandırmakla bu milleti yozlaştıracak tahribatları ne zaman durduracaksınız? 


Bizi asla aralarına almayacaklarını defalarca ve aşağılayıcı bir küstahlıkla açığa vurmalarına rağmen, hâlâ ne zaman AB kapısında kıvranmayı bırakıp Erbakan Hocamızın tarihi D-8 girişimini canlandıracak ve İslam Birliğini kurmaya yoğunlaşacaksınız?” diye niye sormamışlar ve tebliğ görevini yapmamışlardı!? 


Aradan haftalar geçmesine rağmen, Oğuzhan Asiltürk'ün Sn. Erdoğan'a bu tür teklif ve tavsiyelerde bulunduğuna dair tek bir ifadesine rastlanmamıştı... Milli Çözüm'ün bu uyarılarından sonra bu yönde beyanları olursa, bunların da yalan ve uydurma olduğu zaten sırıtacaktı. 


Şimdiden ve en net ifadelerle hatırlatıyoruz ki; 


Sn. Erdoğan'ı ve AKP iktidarını, bu tür yanlış ve yıkıcı tahribatlarından vazgeçirip Milli ve yerli atılımlara yönlendirecek şartlar, hem de alenen koşulup sözler alınmadıkça... Milli Görüş hedeflerine ve Adil Düzen projelerine sahip çıkılıp, bunları topluma anlatma ve uygulama fırsatı yakalama amacımız açığa vurulmadıkça... Sırf kuru kardeşlik edebiyatı ve aynı gelenekten gelindiği safsataları, Oğuzhan Asiltürk ve ekibinin sinsi tahribat hesapları uğruna girişilecek bir seçim ittifakında, iz'an ve vicdan ehli hiçbir Saadet Partilinin bu vebale ortak olmayacağını ve oy kullanmayacağını şimdiden hatırlatmamızda fayda vardır ki, atılacak adımlar asla vazgeçilmez ve taviz verilmez kurallara göre atılsın!.. 


Sn. Erdoğan'ın, “Kur istikrarı, enflasyonla mücadelede çabası” lafta kalmakta ve sadece halkımız avutulup oyalanmaktaydı. Çünkü biraz ekonomi alakadarlığı olan herkes biliyordu ki; asıl amaç faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağıya çekmek olmalıdır. Çünkü faiz enflasyonla doğru orantılıdır, faizi ne kadar aşağı çekerseniz enflasyon da aşağı düşmek durumundadır, üstelik biz bunu defalarca yaşadık. 


Sn. Erdoğan bu tür kof çıkışlarla kendilerini faiz sorumluluğundan kurtarmaları imkânsızdır. 
Geçmiş dönemde damadı Berat Albayrak'ın yapmış olduğu 130 Milyar dolarlık kayıp döviz vebali de hâlâ kendisinin sırtındadır. Türkiye maalesef son iki yılda iki büyük fantezi yaşamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz fantezisi de ülkemizi 2 Trilyon lira zarara uğratmıştır. Şimdi, hiç döviz kalmamıştır, eksi 50 Milyar Dolara düşmüş durumdadır. Tek ve gerçek çare, Rahmetli Erbakan Hocamızın Refah-Yol dönemindeki gibi, üreterek ve Milli hedeflere yönelerek kazanmak ve kalkınmaktır. 


SP nereye Kaydırılmaktaydı? 


Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, (Milli Görüş Lideri(!) ise Oğuzhan Asiltürk”'müş!?) Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirmesi haklıydı: “Tüm karar 


yetkisi bir kişide. Dünyada böyle sistem yok. Sistemi ne Türkiye götürebilir, ne de siyasi partiler kaldırabilir. Değişikliğe ihtiyaç var.” diye çıkışmıştı. 


Sn. Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk”le görüşmesini değerlendirirken, TV 5'te katıldığı programda şunları açıklamıştı: “Kaos ortamının yok olmasını istiyorsak, farklı görüşlere sahip siyasilerin bir araya gelmesini gerekli görüyorum. Cumhurbaşkanı'nın, Oğuzhan Bey'i ziyaretini önemsiyorum. Ziyaretten bir gün önce Oğuzhan Bey bana söyledi. 
Ama böyle bir ziyaret bekliyor muydunuz? deseniz, aklıma gelmiyordu. 


Mesela (bugünkü) Başkanlık Sistemi; bu sistem, Türkiye'yi taşıyamıyor. Başlangıçta 504-1 lehimize diye düşündüler. Şimdi 1 bile önemli hale geldi. Şeffaflık olmadan güven olmuyor. 
Birçok ihale yapılıyor, bunlar şeffaf değil, nasıl verildiği bilinmiyor. Bugünkü sistemle, ülkedeki kutuplaşmayı önlemeniz mümkün görülmüyor. Bütün karar yetkisi bir kişide toplanıyor. Dünyada böyle bir sistem yok. Bu tür Başkanlık Sistemini ne Türkiye götürebilir, ne de siyasi partiler kaldırabilir. Mutlaka değişikliğe ihtiyaç var. Şu anda Meclis'in varlığı ile yokluğu arasında da bir fark görünmüyor.” tespitleri haklıydı. Ama“AK Parti'den tanıdığımız, bildiğimiz kişiler ayrıldı. Cumhurbaşkanı için endişe verici bir tablo ortaya çıktı. 
(Sn. Erdoğan'ın) Kendisini yalnız hissetmesinin sebeplerinden birisi de bu olmalıydı. 
Etrafında yola çıktığı arkadaşlardan kimse kalmadı ve bu insanı endişeye sevk eder. Neden insanlar gidiyor? Bunun cevabını bilmek zorundadır. Cumhurbaşkanı'nın becerisini takdir ediyorum. Birbirleriyle uzlaşması mümkün olmayan MHP ve Vatan Partisi'ni bir arada tutabilmesi takdire şayandır. Üstelik Perinçek, “Türkiye'yi ben idare ediyorum' demekten sakınmamıştır. Bu kadar ileri gidiyor, garip... Bahçeli'nin tavrı ise çok daha sert. Bu üslupları bir arada tutmak epeyce zor. Sayın Cumhurbaşkanı belki de buradan (ve bu bağımlılıktan) da kurtulmak istiyor olabilir.” şeklindeki beyanları ise kafa karıştırıcıydı. Yoksa Sn. 
Karamollaoğlu “Biz Erdoğan'a ve iktidarına koltuk değneği olmaya hazırız!” mesajını mı açıklamıştı?!. 


Maalesef çifte standartçılık, kutsalları istismarcılık ve kahramanlık kılıflı sahtekârlık her tarafı sarmıştı. MİLKO 5'inci Şube Başkanları toplantısında (11 Ocak 2021) “Kutuplaşmayı önlemeye çalışacağız!” diyen Oğuzhan Asiltürk'ün, aslında “İşbirlikçi AKP'ye payanda olacağız ve SP'yi küresel Siyonizm'in uyumlu bir şubesi yapacağız!” demeye çalıştığının hiç kimse farkına bile varmamıştı. TİMAV (Türkiye İmam Hatipliler Vakfı)nın Seçmeli Ders çağrısı da işte böyle bir aldatmacaydı. Çünkü 12 Eylül sonrası Kenan Evren bile Din Derslerini mecburi yapmışken, Erdoğan iktidarı tutup “Seçmeli Ders”ler arasına atmıştı. İşte AKP iktidarının bu sahtekârlığını açığa vurması ve halkımızı uyarması gereken TİMAV Başkanı Ecevit Öksüz, bunu yapacağına; “Duyarlı vatandaşlar, okullarda çocuklarının Dini Bilgiler Derslerini seçmeleri için müracaatta bulunsunlar” çağrılarıyla oyalanmakta ve Din Derslerinin tekrar mecburi yapılması için hiçbir girişimde bulunmamaktaydı. 


Bu arada Sn. Erdoğan'ın SP'yi, hatta İyi Parti'yi rahatlatmak için; “Seçim yasası başlığı altında, dar veya daraltılmış bölge sistemleri, barajın yüzde 5'e düşürülmesi, hatta ittifak içi baraj getirilmesi ve o milletvekillerinin parti değiştirmelerinin (o güçleştirilmesi” gibi seçenekleri tartışmaya açtığı konuşulmaktaydı. 


Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güya daha demokratikleştirmek için iki önemli yasanın değiştirilmesinden yanaydı:Bunlar, Seçim ve Siyasi Partiler Yasasıydı. Siyasi Partiler Yasası'ndaki ise en dikkat çekici hazırlık, “Parti Genel Başkanlarının o partinin üyeleri tarafından seçilmesi şartının konulmasıydı...” Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi de tüzüğünde, parti başkanını parti üyelerinin seçmesi ve iki dönem şartı vardı. Bu çalışma, daha çok CHP içi muhalefetin de gündeminde bulunmaktaydı. 
Onlara göre mevcut bu delege sistemiyle Kılıçdaroğlu yönetimini değiştirmek imkânsızdı. 
Ama eğer yeni yasa önümüzdeki aylarda Meclis'e gelir ve yasallaşırsa CHP'de de değişim umudu doğacaktı. Çünkü o tarihten sonra CHP'deki delege sistemi devreden çıkacağı için bir milyonu aşan üyelerle Genel Başkan seçimi, taşları yerinden oynatacaktı. Bu belki her parti için geçerliydi ama CHP'de daha etkili olacağı açıktı. Nedeni de CHP yönetimi ile tabanı arasında ortak bir siyasi yaklaşımın olmamasıydı. Bu nedenle eski Baykalcıları ve sosyal demokratları yeni yasa hazırlığı bir hayli heyecanlandırmış durumdaydı.” diyenler vardı. 
Hatta Muharrem İnce'nin bile, bu yasa değişikliğini beklediği kulislere sızmıştı. Bir CHP'li: “Gördüğüm kadarıyla Muharrem İnce, partisinin kurulmasını mart sonrasına bıraktı. 
Eğer Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik bir an önce hayata geçerse İnce bile geri döner ve CHP'deki Genel Başkanlık yarışına katılır.” görüşünü aktarmıştı. Acaba: “Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır.” diyen Sn. Erdoğan'a bu akılları verenler neyi amaçlamışlardı? Veya şöyle soralım: Malum odaklar Sn. Erdoğan'ı iktidarda tutmak için niye bu denli demokrat ve dine hürmetkâr davranmaktalardı? 


Tekrar Uyarıyoruz ki: Bu Haliyle AKP İktidarıyla İttifak, SP'yi Siyonizm'in Bir Şubesi Konumuna Taşıyacaktır! 


AB-ABD Kapitalizmin Perde Arkası ve Vatikan&Papa-Rothschild-Rockefeller Ortaklığı 


Küresel baronların yeni bir ittifakı olan “Vatikan ile Kapsayıcı Kapitalizm Konseyi” dünyanın en büyük yatırımcılarıyla Vatikan arasındaki yeni ve şeytani bir ortaklıktı. Kapitalizmi; güya, insanlığın iyiliği için güçlü bir sisteme dönüştürmek üzere, ahlâki prensiplerle piyasa dengelerini birleştirmek amacıyla toplanmışlardı. Bu Siyonist Konsey, Vatikan'da Küresel İnsani Gelişmeyi Teşvik Etme Projesini yöneten ve tüm inançların ahlâki zorunluluğundan esinlenen Hazreti Papa Francis ve Saygıdeğer Kardinal Peter Turkson'un ahlâki rehberliği(!) 
altında, özel sektörün dünya için daha adil, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik temel oluşturması amaçlandığı(!) vurgulanmıştı. Bu konseyin, her yıl Papa Francis ve Kardinal Turkson ile bir araya gelen Kapsayıcı Kapitalizm Muhafızları olarak bilinen çekirdek bir küresel liderler grubu tarafından yönetildiği açıklanmıştı. Bu liderler, yönetimleri altındaki varlıklarda toplam 10,5 trilyon dolardan fazla, (2,1 trilyon doların üzerinde piyasa değeri olan beş) şirketleri ve 163'ten fazla ülkede 200 milyon çalışanı temsil ediyorlardı. 
Organizasyon, her büyüklükteki iş ve yatırım liderini, Konseyin rehber ilkelerini benimsemeye ve bunlara göre hareket etmek için kamu taahhütlerini yerine getirmeye çağırmaktaydı. Bu kolektif eylemlerin, kapitalizmi kapsayıcılık için daha büyük bir güç haline getirerek sistemik değişime yol açması planlanmıştı. 


Küresel sömürü sermayesinin baronları olan bu iş adamı muhafızlara konuşan Papa Francis, “Adil, güvenilir ve insanlığın ve gezegenimizin karşı karşıya olduğu en derin zorlukları çözebilecek bir ekonomik sisteme acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Kapitalizmi bütünsel insan refahı için daha kapsayıcı bir araç haline getirmenin yollarını arayarak meydan okumayı üstlendiniz.” buyurmuşlardı. 


Konsey Kurucusu ve Kapsayıcı Sermayenin Yönetici Ortağı olan Lynn Forester de Rothschild; "Kapitalizm muazzam bir küresel refah yarattı, ancak aynı zamanda çok fazla insanı perişan bıraktı, gezegenimizin bozulmasına yol açtı ve toplumda pek güvenilmez konuma taşındı." Değerli ortaklar; "Bu Konsey, Papa Francis'in 'dünyanın çığlığını ve yoksulların feryadını dinlemek ve toplumun daha adil ve sürdürülebilir bir büyüme modeli taleplerine cevap vermek için yaptığı uyarıyı dikkate alıp uygulayacaktır!" açıklaması yapmıştı. Oysa bu ifadeler, tüm insanlığı sömürü çarkı altında kıvrandıran vahşi kapitalizmin ve Siyonizm'in bu zulüm mekanizmasına, Vatikan'ın ve Haçlı Papa'nın açıkça aracı yapılmasının itiraflarıydı. 


Kapsayıcı Kapitalizm Konseyinin Vatikan ile birlikte tam listesinde şunlar vardı: 


Ajay Banga, Oliver Bâte, Marc Benioff, Edward Breen, Sharan Burrow, Mark Carney, Carmine Di Sibio, Brunello Cucinelli, Roger Ferguson, Lady Lynn Forester de Rothschild, Kenneth Frazier, Fabrizio Freda, Marcie Frost, Alex Gorsky, Angel Gurria, Alfred Kelly, William Lauder, Bernard Looney, Fiona Ma, Hiro Mizuno, Brian Moynihan (Yönetim Kurulu Başkanı - Bank of America), Deanna Mulligan (Başkan - Guardian Life), Ronald P. O'Hanley, Rajiv Shah (Başkan - Rockefeller Vakfı), Tidjane Thiam, Darren Walker (Ford Vakfı Başkanı ve Rockefeller Vakfı E. Bşk. Yrd.), Mark Weinberger (EY Başkanı ve CEO'su). 


Rothschild- Vatikan ortaklığında, “Vatikan ile Kapsayıcı Kapitalizm Konseyi” adıyla oluşturulan bu ittifak bir komplo teorisi sanılmasındı! Bunların resmi siteleri bile vardı. 
(https://Wwww.inclusivecapitalism.com/) Site girişinde yazılan tanıtım notları ise: “Dünyayı daha adil, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir kılmaktı.” Yani tam bir şeytanlık ittifakı ve Siyonist sömürü tuzağıydı! 


Kutsal kukla olan, 12. yüzyılın Haçlı Seferleri'nden bu yana en küreselci ve müdahaleci Papa, bu soysuz bankacılık ailesi Rothschild'den başkası tarafından yönetilmeyen küresel finansın en büyük figürleriyle yapılan bir ittifakın sadece figüranıydı. Bu yeni şer ittifakına; 'Vatikan ile Kapsayıcı Kapitalizm Konseyi' adını verdikleri halde, aslında alaycı ve mazlumları aşağılayıcı ortaklarına ve oyunculara bakıldığında, Davos WEF gurusu ve Henry Kissinger'ın koruyucusu Klaus Schwab gibi dünya kapitalist düzeninin zulüm hakimiyetini teşvik etmeye başladığından beri en tehlikeli dolandırıcılardan oluşmaktaydı. Vatikan ile bu sözde Kapsayıcı Kapitalizm Konseyi'nin arkasında Siyonist Yahudi baronlar bulunmaktaydı. 


Web sitelerinde klasik bir BM kararını da açıklamışlardı: 'Kapsayıcı Kapitalizm Konseyi, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve güvenilir bir ekonomik sistem inşa etmek için çalışan dünyanın iş ve kamu sektörü liderlerinin bir 


hareketidir. Bu temelsiz ve talihsiz ifadeler, BM'nin de küresel Siyonizm'in bir kuklası olduğunu da açığa vurmaktaydı. 


Lynn Forester de Rothschild, Vatikan ile yaptığı anlaşmayı duyururken, “Bu konsey, Papa Francis'in dünyanın çığlığını ve yoksulların feryadını dinlemek ve toplumun daha adil ve sürdürülebilir taleplere cevap vermek için yaptığı uyarıyı dikkate alacak ve uygulayacak.” yalanını atmışlardı. 


Siyonist Henry Kissinger'in danışmanı Klaus Schwab'ın Dünya Ekonomik Forumu'na 
gönderilmesi tesadüf olamazdı. Bu grup, küreselci bir serserinin, şüpheci bir dünyayı 1945 
sonrası IMF önderliğindeki küreselleşme modelini ve giga kurumsal varlıklarını hükümetlerden daha güçlü konuma taşıyan ve Gizli Dünya Devleti oluşturmaya çabalayan Siyonist bir yapılanmaydı. Toksit (zehirli) tarım ticareti lehine, Meksika veya Çin gibi ucuz emek ülkelerine kaçmak için sanayileşmiş ülkelerdeki yaşam standartlarını ortadan kaldıran bu şeytani ekibe aldanmak, intihar anlamı taşırdı. 


Rothschild ve arkadaşlarının Papa'yla İttifakı! 


Birincisi, Papa ve Vatikan ile güçlerini birleştiren 'kapsayıcı' kapitalistlerin kim olduğunu artık görmek lazımdır. Kurucu, Leydi Lynn Forester de Rothschild adını taşıyan bir bayandır. 
90 yaşındaki emekli mega-milyarder Londra NM Rothschilds Bankası Başkanı Sir Evelyn de 
Rothschild'in karısıdır. Leydi Lynn ise, New Jersey'de ABD'li işçi sınıfı bir ailede doğmuş, babasının kendisini ve kardeşlerini hukuk ve tıp fakültelerinden geçirmek için iki işte çalıştığını söyleyen sahtekârdır. Wall Street'e, ardından Motorola'nın da aralarında bulunduğu telekomünikasyon şirketlerine gittiğinde ve Sir Evelyn ile 20 milyar dolarlık mal varlığını bildirmeden önce on milyonlarca kişinin rapor edilmesini sağladığında, elbette birçok etkili akıl hocaları da vardı. 


Bu transatlantik evliliğini sağlayanın ise Rockefeller ailesinin avukatı ve ABD'nin ünlü stratejisti Henry Kissinger olduğu bilgisi de yer almaktaydı. Leydi Lynn, ünlü kocasının ötesinde de ilginç bir kadındı! Suçlu çocuk seks kaçakçısının özel jetiyle uçan ve MOSSAD ajanı Jeffrey Epstein'ı rapor edenlerin isim listesine göre, ilginç isimlerden biri Lynn Forester de Rothschild olmaktaydı. Leydi Lynn'in, kocası Bill'in de Epstein'ın Lolita Express özel jetindeki özel uçuşlarında Hillary Clinton adında başka bir arkadaşı da vardı. Lynn ve yeni kocası Sir Evelyn aslında Clinton'lara o kadar yakındı ki, 2000 yılında Rothschild'in yeni evlileri balayının bir kısmını Clintons Beyaz Sarayında ağırlanmışlardı. Bundan sonra Leydi Lynn, 2008'de ve yine 2016'da olası Hillary'nin başkanlık teklifi için 'paketçi' olarak adlandırılan büyük bir bağış toplayıcıydı. Ayrıca Hillary'ye, bir röportajda anlattığı Adam Smith'e dayanan serbest piyasa programı hakkında tavsiyelerde bulunmuşlardı. 


Papa ve Leydi'nin Muhafızları mı? Şeytanın Savaşçıları mı? 


Vatikan'la yapılan Rothschild ittifakı, özenle seçilmiş para devlerini ve onların kendilerine "Muhafızlar" diyen seçkin isimleri mide bulandırıcıydı. Bu muhafızlar terimi mafyatik bir çağrışım da yapmaktaydı. Bu muhafızlar, kapitalizmin reformu için şimdi Vatikan'daki yeni arkadaşlarıyla birlikte ahlâki koruyucu olmuşlardı. Muhafız üye listesinde, Rockefeller 


Vakfı'nın mevcut CEO'su, Obama dönemi CIA maşası yardım örgütü USAID yöneticisi ve Gates Vakfı'nın Afrika'da GDO tohumlarını tanıtmak için yaptığı AGRA dolandırıcılığının eski ortağı Rajiv Şah (Rockefeller Vakfı Başkanı) yer almaktaydı. Rockefeller Vakfı, 2010'da pandemik “kilitlenmeyi” (Lockstep) senaryolaştırmıştı. Bu arada Vakıf son günlerde yeni bir rapor daha yayımlamıştı: “Masayı Yeniden Başlat: ABD Gıda Sistemini Dönüştürmek için Anı Yakala” (Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the US Food System) 


Rothschild'ın gardiyanları arasında, Ford Vakfı CEO'su Darren Walker da vardı. Ford ve Rockefeller Vakıfları, emperyal Amerikan dış politikasını şekillendirmek için ABD Dışişleri Bakanlığı veya CIA'dan bile daha fazlasını yapmıştı; Hindistan ve Meksika'daki başarısız Yeşil Devrim'in finansmanı ve GDO'lu mahsullerin Rockefeller fonları tarafından yaratılması da bunların arasındaydı. Bir GDO devi ve kimyasallar grubu olan DuPont'un Başkanı ile yakın geçmişleri skandallarla dolu aşı ve ilaç şirketleri Merck ve Johnson & Johnson da bu muhafızlar arasındaydı! Merck, 55.000'den fazla kullanıcı kalp krizinden ölünceye kadar artrit ilacı Vioxx'un riskleri hakkında yalan söyleyen sözde bilim adamıydı. 


Diğer Koruyucular arasında Visa, Mastercard, Bank of America, Allianz sigorta ve BP CEO'ları da bulunuyor. 2016'da Visa, mevcut Hindistan Başbakanı Modi ve ABD'nin operasyonel yardım örgütü USAID ile birlikte Hindistan'a felaket getiren “nakitsiz ekonomi deneyi'nin arkasındaydı. İngiltere Merkez Bankası eski Başkanı ve aynı zamanda doların yerini alacak nakitsiz dijital merkez bankası para birimlerinin savunucusu olan Muhafız Mark Carney de tehlikeli bir adamdı. Carney, artık Birleşmiş Milletler İklim Eylemi ve Finansmanı Özel Temsilcisi. Carney aynı zamanda, distopik Great Reset ve Agenda 2030 öncüsü Davos Dünya Ekonomik Forumu'nun da Yönetim Kurulu üyesi olmaktaydı. Aslında, bulut bilişim Salesforce'un kurucusu milyarder Marc Benioff ve OECD Başkanı Angel Gurria da dahil olmak üzere, Rothschild'in koruyucularından bazıları da Davos Yönetim Kurulu'nda yer almaktaydı. Ve eski Credit Suisse CEO'su Tidjane Thiam, Dünya Ekonomik Forumu'nun Uluslararası İş Konseyi'nde Başkandı. 


Kapsayıcı kapitalizm dönüşümünün diğer koruyucuları arasında, ABD Hükümeti tarafından 
2008 kriziyle bağlantılı dolandırıcılık ve Meksika uyuşturucu kartelleri ile Rus organize 
suçları için para aklamaktan dava açılan Bank of America'nın CEO'su da yer almıştı. Seçkin muhafız listesinde ayrıca, 360 milyar dolarlık dolandırıcılığıyla ünlü Kaliforniya eyalet emeklilik fonu CalPERS'ın tartışmalı Başkanı Marcie Frost da bulunmaktaydı. Bu Muhafızlar gerçekten de Şikago çetelerinden farksız. 3,1 trilyon ABD doları ile dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketlerinden biri olan State Street Corporation'ın Başkanı da bir başka “Muhafız”dı. Bu şeytani “Muhafızlar”ın şemsiyesi altındaki kuruluşlar, küresel çapta 10,5 trilyon dolardan fazla bir meblağı yönetiyor, 200 milyon işçi çalıştırıyorlardı! 


Vatikan Ahlâkı ve Küresel Sömürü Çarkı! 


Rothschild'in mega-kapitalistler grubuna 'ahlaki' güvenilirlik kazandırmak için ortak seçilen Papa Francis, IRONİK OLARAK, Vatikan'ın modem tarihindeki en büyük mali skandalları, dolandırıcılık ve kilise fonlarının kötüye kullanılması gibi olayların içinde yer almaktaydı. Bu, Papa Francis, 2013'te yeni Papa olduğunu ilan ederken, ana görevlerinden 


birinin skandallarla dolu Vatikan maliyesini temizlemek olacağını açıklamıştı. Oysa bu, altı yıldan fazla bir süre sonra bile henüz yapılmamıştı. Hatta bazı Vatikan gözlemcileri mali yolsuzluğun daha da kötüye gittiğini vurgulamışlardı. 


Çözülmekte olan skandal, 2018 yılına kadar Papa'nın fiili Genelkurmay Başkanı ve düzenli sırdaşı olan, Papa'nın onu Azizlerin Davaları Cemaatinden sorumlu Kardinal'e yükselttiği Haziran 2018'e kadar Roma Curia'da kilit bir pozisyon olan Devlet Sekreterliği'nde Genel İşlerin Vekili Becciu, Peter's Pence'deki yoksullar için bağışlar da dahil olmak üzere yıllarca kilise fonlarına, Credit Suisse'den eski bir bankacıyla birlikte seçtiği projelere yüz milyonlarca, hatta milyarlarca dolar yatırım yapmış yani çalmıştı. Üstelik devam eden Vatikan çocuk seks skandallarına adı karışmıştı. İtalyan basını, Papa'nın Becciu'nun şüpheli yatırımlarını bildiğini ve hatta skandallar patlak vermeden önce gizlendiğini yazmıştı. Kasım 2020'de İtalyan polisi Becciu'nun eski Vatikan muhasebecisinin evine baskın düzenlemiş ve 600.000 avro nakit yakalamış ve Vatikan çalışanının yıllar içinde 15 milyon dolarlık sahte fatura aldığını kanıtlamıştı. 


Bunun gibi bir geçmişe sahip olan Lynn de Rothschild'in Vatikan'ıyla yeni Kapsayıcı Kapitalizm Konseyi, Klaus Schwab'ın Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte dünya ekonomisini 'reform' yapmak için büyük şeytanlıklar planladıklarını hâlâ anlamamak için ahmak olmak lazımdı.|3) 


ABD Columbia Üniversitesi'nin Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'in kitabında şunları yazmıştı: 


“Merhaba... Ben kapitalizm! Küçük kızlarınızı Barbie bebeklerle ve sizin ellerinizde ben büyüttüm, bugün sizden estetik operasyon için para istiyorlar diye neden şaşırıyorsunuz! 
Çıkarlarım uğruna kocaman bir moda endüstrisi oluşturdum ve istediğime de kavuştum. Artık 
17 yaşındaki kızların çoğu dış görünüşlerini beğenmiyor, estetik ameliyat olmak için 
çırpınıyor. İşte ben kapitalizmim! Bir kadının bir moda dergisini 15 dakika karıştırması kendi vücudunu beğenmemesine yetiyor! 


Ben kapitalizmim ve bakış açınızı öyle bir değiştirdim ki, hırsız bir CEO'nun hayat hilesi sizin için “azim ve başarı hikâyesi? olabiliyor. 


Ben kapitalizmim ve ortalama bir insanın günde 5.5 saat TV izlediği, saatlerini internette geçirdiği, kitaplarla ilgilenmediği, ibadeti ve hayırlı hizmetleri gerek görmediği bir toplumda şeytani saltanatım uygulanıyor! 


Ben kapitalizmim, sömürmek ve bunun için beyinleri köreltip-kirletip esir etmek benim silahımdı, ancak “ol 'inizin ihtiyacı olan makineleri 3. dünya ülkelerinde ve özellikle ÇİN?de, ucuz işçilerle üretmekte çok başarılı olmamın altında bunlar yatıyor!.. 


Elbette bütün kapitalistler birer “aziz” gibi konuşacaklardı, tıpkı Bill Gates gibi, 150 milyon dolarlık (1.5 milyarlık) 66.000 m? bir evde yaşayan bir çağdaş Karun misali! 


Ben kapitalizmim ve benim yüzümden ortalık miras kavgaları, hırsızlık ve hilekârlık davaları yüzünden kanlı bıçaklı olmuş akraba ve ahbaplarla dolup taşmaktadır.Her yıl 20 milyon çocuk 


açlıktan ölürken ey siz bir koşu bandının üstünde fazla yağlarınızı eritmek için ter döken kuklalarım!.. İşte ben kapitalizmim ve benim yüzümden dünyada 600 milyon obez ve 1.4 
milyar aç insan vardır!Ben kapitalizmim, öyle sömürü düzeni kurdum ki Starbucks için kahve üreten bir çiftçinin oradan bir bardak kahve satın alabilmesi için 3 gün çalışması lazımdır! 


Ben kapitalizmim ve Uzak Doğu'da 6-12 yaş arası kızlar 200 dolar gibi komik paralarla seks kölesi olarak satılmaktadır.” Ve işte Sn. Erdoğan ve iktidarı bu kapitalist sömürü ve zulüm çarkına İslamcılık kılıfı takmışlardır. 


[1 (Bak: https:/Www.newagebd.net/article/125494/dangerous-alliance-of-rothschild-and-vatican-of-francis) 2! Niye omuz omuza değiliz? — Zeki Ceyhan 
BI https:/www.newagebd.net/article/125494/dangerous-alliance-of-rothschild-and-vatican-of-francis 


ERDOĞAN-KATAR ORTAKLIĞI MIYDI YOKSA; ROTSCHILD VE 
ROCKEFELLER BATAKLIĞI MIYDI? 


18 Ocak 2021 | Yazar Osman Eraydın - millicozum 
CIA'nın eski kritik ismi Siyonist-Stratejist Graham Fuller'in Türkiye açıklamaları: 


CIA'nın eski Ortadoğu Şefi Fuller, 2020 Kasım'ında “grahamefuller.com” sitesinde; “Türkiye Kontrolden Çıktı mı?” başlıklı bir yazı kaleme almıştı. FETÖ'nün ABD'deki bir numaralı koruyucusu olan Graham Fuller, Türkiye'nin dünyadaki durumu ve Türkiye'ye karşı nasıl bir politika izlenmesi gerektiğine dair önerilerini sıralamıştı. Fuller yazısında “Batı (Amerika ve Avrupa) için, Türkiye'nin sadık bir müttefik olduğu eski güzel günler sonsuza dek geride kaldı ” ifadelerini kullanmıştı. 


Fetullah Gülen'in ABD'ye gitmesi için tüm gücünü kullanan eski CIA Ortadoğu Masası şefi Graham Fuller bir kez daha ortaya çıkmıştı. Joe Biden'in Başkan ilan edilmesinin ardından ABD'nin Türkiye politikası ile ilgili bir tablo çizmeye çalışan Fuller, Türkiye'nin dünyadaki jeopolitik durumunu tek tek anlatarak neler yapılabileceğini kendi internet sitesinde yayınladığı çarpıcı bir yazı ile anlatmıştı. Fuller'in kendisinden beklenmeyecek bu çarpıcı yazısı akıllara "Yeni bir Türkiye planı mı uygulanıyor?" sorusunu gündeme taşımıştı. Siyonist Fuller şu anda ABD ve Avrupa'da Türkiye'nin kontrolden çıktığı düşünülse de aslında durumun böyle olmadığını vurgulamaya çalışmıştı. Batı'nın gözüyle Türkiye'yi anlamanın imkânsız olduğunu belirten Siyonist Fuller, Türkiye'nin dünyadaki yerini nasıl gördüğüne bakmak gerektiğini söyleyerek Ankara'yı yönlendiren ana faktörleri sıralamıştı. 


Fuller, Türk İmparatorluk Geleneği' başlığı altında "Yaklaşık yedi yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu, diğer herhangi bir Müslüman imparatorluğundan daha büyük bir coğrafi alana hükmetti. Türk hükümdarlarının tarihsel hafızası, geniş jeopolitik hamleler yapılmasına imkân tanıyordu. Türk hükümdarların Hindistan ve Endonezya'da bile etkisi vardı. Ancak bu tür bir Türk jeopolitik düşüncesi artık modası geçmiş durumda... Sadece modern Türk devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetimindeki kısa bir süre dar tanımlanmış bir modern Türk ulus devleti örneğini gördük. Bugünkü durum ise Yeni Osmanlıcılık'tan daha fazlasıdır... ” ifadelerini kullanmıştı. 


"Türkiye'nin çağdaş jeopolitik vizyonu" başlığı altında Türkiye'nin büyük jeopolitik vizyonunun olduğunu belirten Fuller, bu vizyonu "Türkiye'nin bir Avrupa gücü, bir Balkan gücü, bir Akdeniz gücü, bir Orta Doğu gücü, bir Kuzey Afrika ve hatta sınırlı bir Afrika gücü, bir Kafkas gücü, bir Orta Asya gücü, bir Avrasya gücü olarak kabul edilmesi gerektiği şeklinde özetlenebilir” diye yorumlamıştı. 


"Türkiye ve İslam" başlığında ise: "Bugün Ortadoğu'daki iki büyük İslami rakip, bazı uzmanların sandığı gibi İran ve Suudi Arabistan değil, Türkiye ve Suudi Arabistan 'dır. 
Ankara, Riyad'a ezici bir çoğunlukla güçlü bir jeopolitik rakiptir" ifadelerini kullanan Fuller, "Müslüman Dünya Liderliği" notuyla bir başka başlık açıp, "Türkiye bugün, dünyadaki Müslümanların sesi olmasa da kilit bir anahtar olarak kendisi için önemli bir rol oynamak istiyor" yorumunu yapmıştı. Liderlik konusunda Suudi Arabistan'ın demokratik bir yapıya sahip bulunmamasını, Mısır'ın sert diktatörlük altında yoksul ve vizyonsuz olmasını, İran'ın elinde gerekli enstrümanların olmasına rağmen ambargo altında bir liderlik yapamayacağını belirterek, Türkiye'nin bu vizyonunun da gerçekçi olduğunu söyleyen Graham Fuller, "Bir Avrupalı güç olarak Türkiye" başlığında ise "Türkiye teknik olarak Avrupa'nın bir parçasıdır. 
Sonunda Avrupa, bağımsız bir Türkiye'yi dışarı atmaktansa, Türkiye'nin artan kaldıraç etkisini daha fazla kaybetmekten uzak bir noktada tutmayı tercih edecektir" ifadelerini kullanmıştı. 


Siyonist Oo Yahudi Oo Stratejist Fuller, Türkiye-Rusya ilişkilerini ise şu o şekilde yorumlamıştı: “Rusya, Orta Asya'daki Türk bağlarından ve çıkarlarından hâlâ rahatsız. 
Ancak dünyadaki büyük bir orta güç olarak Türkiye, Rusya'nın görmezden gelemeyeceği kadar önemli. Nitekim Moskova, gerilimlere rağmen Türkiye ile iyi bağları sürdürmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu, Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını andırıyor... Türkiye, bağlantıları koparmak için çok önemli bir güç, dolayısıyla Moskova gönülsüzce buna katlanıyor. Ayrıca Moskova, Türkiye'nin Avrupa'yı rahatsız eden bir diken olmasından memnun. 


Yazısında Türkiye Çin ilişkilerine değinen Fuller: "Türkiye, Tek Kuşak Tek Yol projesinin bir parçası olmak istiyor ve Pekin de aynı fikirde. Türkiye'nin Çin ile ilişkilerinde zaman zaman gerginlikler ve bir miktar rekabet olacak, ancak her ülkenin diğerine verdiği önem nedeniyle uzun vadede kalıcı olacaktır. Yeni İpek Yolu projesi ilerledikçe Rusya'da olduğu gibi Çin ve Türkiye'nin de birbirine ihtiyacı var" yorumunu yapmıştı. 


Son olarak ABD'nin yeni Türkiye stratejisi ile ilgili bir öneride bulunan Fuller, yazısını şu sözlerle tamamlamıştı: 


"Tüm bu hırslarla Türkiye, özellikle ekonomisi geriledikçe, gerçekten başa çıkabileceğinden daha fazla meseleye el atmaya başlamıştır. Ama Batı için, Türkiye'nin "sadık bir Batı müttefiki" olduğu eski güzel günler sonsuza dek geride kaldı. Bu Türk hırslarının temelini ve genişliğini anlamak, önümüzdeki yıllarda onunla ilişkileri yönetmek için vazgeçilmez bir önem taşımaktadır; çünkü ABD, uluslararası siyasette giderek hâkim rolünü kaybetmeye devam ediyor ve yeni bölgesel güçleri kabul etmek zorunda kalıyor." 


Graham Fuller özetle, Siyonist Batı'yı şöyle uyarmaktaydı: “Türkiye'yi avucumuzda tutacak şartları oluşturmamız lazımdır. Çünkü Türkiye İslam Dünyasına lider ve lokomotif olacak bir potansiyel gücü özünde taşımaktadır. Her zaman Erdoğan iktidarı gibi halkına kurusıkı kahramanlık taslayan, ama Batı'nın (Avrupa ve Amerika'nın) her dediğini yapan ve buna kılıflar uyduran bir başkan bulamazsınız. Türkiye'de öze dönüş değişimlerinin ayak sesleri duyulmaktadır. Elimizi çabuk tutmamız ve dikkatli olmamız lazımdır.” 


Tam bunların arkasından NATO Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde Türkiye'yi parçalama projelerini açığa vurmuşlardı. 


Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirisi'nin Türkiye başlıklı bölümünden; “Presidency Conclusions” Madde: 23... “... Bu müzakerelerin yalnız Türkiye'yle değil, diğer devletlerle de yapılabileceğini.... Müzakereler sırasında Türkiye birkaç devlete bölünürse veya güneydoğu bölgesinde bir Kürt devleti kurulursa, yeni bir karara gerek olmaksızın, onlarla da aynı 


, 


müzakerenin yapılacağına...” 


Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'yi hedef almıştı. Mevlüt Çavuşoğlu'nun sert ifadelerle karşı çıkması kurusıkı bir plandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Yunanistan ile Türkiye arasında kurulan mekanizmayı güçlendirmeye hazır olduğunu vurgulamıştı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD ve Türkiye karşılıklı olarak birbirine sert ifadeler kullanmıştı. 
Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'yı, Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği arttırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçlamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Pompeo'yu “Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle” uyarmıştı. 


Erdoğan'la Katar Arasında, Bağımsız Bir Ortaklık mıydı; Yoksa Siyonist Sermaye Baronları Rothschild (İngiltere) ve Rockefeller (ABD) Çarkına Hizmet Tuzağı mıydı? 


Erdoğan Katar İttifakı ve Rothschild İrtibatı! 


Katar'da 1995'te tahta çıkan Hamad Bin Halifa Et-Thani (Hamit bin Halife es Sani) İngiliz Siyonistlerin yetiştirmesi bir kraldı. 2005'te Katar Yatırım Otoritesi'ni kurmuşlardı. Katar Devleti'nin resmi varlık fonu olarak merkezi başkent Doha'da, şubesi ise New York'taydı. 
2010 yılına geldiğimizde, bağımsız yatırım bankası Rotschild Doha'da bir ofis açtı. Kentin 
ticari bölgesinde açılan yatırım ofisi için İslami Sanatlar Müzesi'nde düzenlenen törene bankanın (Rothschild -Oatar- LLC) yönetim kurulu başkanı Baron David de Rotschild de katılmıştı. 2010'da açılan Rothschild ofisi, Katar Yatırım Otoritesi'ni bu tarihten sonra Rotschildlerin şubesi ya da yan kuruluşu gibi çalıştırmaktadır. Doha'daki ofisin açılmasından bir yıl sonra, 2011'de İsrail'in Haaretz gazetesinden 2 muhabir, Pariste Baron Benjamin de Rothschild ve eşiyle uzun bir röportaj yapmıştı. Daha çok bir tür halkla ilişkiler etkinliği gibi gözüken röportajda, o zaman 47 yaşında olan İsrail'in hamisi Benjamin, satır aralarında da olsa ilginç bilgiler aktarmıştı. 2011'de ABD'nin battığını tespit eden Baron Benjamin de 


Rothschild, rotayı Arap ülkelerine ve Asya'ya çevirdiklerini açıklamıştı. Hatta 4 genç kızından birinin sevgilisinin Suudi olduğunu da çıtlatmıştı. İsrail'e bağlılık ise onlar için kutsal bir kuraldı. 


Erdoğan iktidarıyla Katar arasındaki hareketlenme de 2010 sonrasında ve özellikle 2015'te Türkiye ekonomisinin türbülansa girdiği sırada Katar ve Rothschild'ler operasyona başlamıştı. Rothschild ailesinin İsrail'in çıkarlarına hizmetten asla vazgeçmeyeceği düşünüldüğünde, Türkiye'deki yatırımların da bu politikaya dolaylı hizmet sunacağı anlaşılırdı. Zaten Baron kendisi, “Biz ticari değil, politik yatırım yaparız” manasında konuşmuşlardı. Ama tüm tefeciler gibi o da faizsiz olmaz diyordu. Eksiye düşen merkez bankası rezervlerinin Katar-Rothschild fonlarıyla takviye edilmesinin elbette siyasi sonuçları olacaktı. 


Katar Üzerinden Türkiye'ye “Rothscild Kuşatma”sı 


“Pek çok önemli şirket ve fabrikalarımız, stratejik kurumlarımız Katar sermayesine satılmaktaydı. Ve bu satın almaların pek çoğu Oatar Investment Authority (KATAR YATIRIM OTORİTESİ) yani Katar Devleti'nin “resmi” varlık fonu tarafından yapılmaktaydı. Son olarak atılan imzalar ile Borsa İstanbul'dan İstinye AVM'ye, İstinye AVM'den Haliç 'teki mega projeye ve Antalya Limanı'na kadar her şeyi Katar ya almıştı ya ortak yapılmıştı. Ve bu satın alma işlerinde tabii ki sahnede yine KATAR YATIRIM OTORİTESİ bulunmaktaydı... 
Peki özellikle 2015 sonrasında daha da hız kazanan bu Katar sermayesi girişinde gelen para gerçekten bize Katar tarafından mı sağlanmaktaydı? Yoksa arka planda küresel bir siyasal mücadelenin satranç hamlelerinden birisi ile yaşanan bir “nüfuz çatışması” içerisinde adım adım Türkiye kuşatılmakta mıydı? 


2. Dünya Savaşı'nın sonlarında toplanan Yalta Konferansı sonrasında yeni bir Dünya Düzeni kurulurken, o güne dek Dünya'nın “Süper Gücü” konumunda bulunan İngiltere savaş sonrasında yaşadığı büyük yıkım ve yıpranmışlık sonrasında bu konumunu ABD'ye bırakmıştı. Lakin 2000'li yılların başından itibaren İngiltere Dünya'da “Süper güç” olma konumunu yeniden elde etmek için ABD ile bir “nüfuz mücadelesine” başlamıştı. Yalta Konferansı esnasında belirlenen “YENİ DÜNYA DÜZENİ” içerisinde yapılan “Nüfuz Bölgeleri” paylaşımında başta Suudi Arabistan olmak üzere, Kuveyt, Katar gibi körfez ülkeleri İngiliz nüfuz alanı içerisinde kalırken Türkiye, ABD “nüfuz alanı” içerisinde kalmıştı. 
İşte 2015 yılı bu açıdan bir kırılma noktasıydı. Zira 2015 yılında, ABD ile İngiltere arasında “derinden” sürmekte olan nüfuz mücadelesi ABD'nin “klasik İngiliz nüfuz alanı” içerisinde olan Suudi Arabistan'da bir “saray darbesi” ile ABD yanlısı Prens Salman'ın önünü açması ve İngiliz nüfuz alanına ilk kez “açıktan” girmesi ile su yüzüne çıkmıştı. İşte o tarihten sonra İngiltere ABD'nin bu hamlesine “klasik ABD NÜFUZ ALANI” içerisinde olan Türkiye üzerinden gerçekleştirdiği “etki alanını genişletme” müdahaleleri ile cevap vermeye başladı. 
Ve yine 2015 yılı Türkiye için de ciddi manada önem taşıyan bir yıldı... 2015 yılı Türkiye için “ekonomik verilerin” birden baş aşağı gitmeye başladığı yıl olarak kayıtlara geçmiş durumdaydı. 


Ve Türkiye bu ekonomik daralma içerisinde giderek bunalmaya başlamışken, Katar'dan adeta “oluk oluk” para akmaya başlamıştı. Ülkeye giren yabancı sermayenin ciddi bir bölümünü Katar sermayesi oluşturmaktaydı. Ve Türkiye'de 2015 yılı sonrası gerçekleşen pek çok önemli satın almada karşımıza bir kurumun adı çıktı: Qatar Investment Authority... 


Tarih yaprakları 1995 yılını gösterirken Katar tahtına Hamed bin Halife es-Sani oturmuşlardı. 
Hamed bin Halife es-Sani Ortadoğu'da “Klasik İngiliz nüfuz alanına giren” ülkelerdeki pek çok hanedan mensubu gibi mükemmel biçimde bir “İngiliz ekolü temsilcisi” olarak “hazırlanmıştı” ... Yeni Şeyh Hamed bin Halife es-Sani eğitimini Royal Military Academy Sandhurst'ta yani İngiliz Kraliyet Akademisi'nde tamamlamıştır... Şeyh Halife es-Sani'nin mezun olduğu Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi öyle sıradan bir okul sanılmasındı. En önemli özelliği Exeter ile birlikte Dünya ülkelerine ve özellikle Ortadoğu'ya “lider” yetiştiren okul olmasıydı. Mesela; Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nden; Ürdün Kralı, Umman Sultanı, Bahreyn Kralı, Kuveyt Emiri, Dubai Emiri ile Abu Dabi Emiri de mezunlardı. Yine şimdiye kadar üç Ürdün kralı Sandhurst'tan mezun olmuşlardı. Bunlar Tallal bin Abdullah, 
Hüseyin bin Tallal ile şimdiki kral Abdullah bin Hüseyin bu okuldan mezundur... Yani tam 3 
kuşak... Peki İngiliz Kraliyet Hanedanı'ndan Prens William ve Prens Harry nereden mezun dersiniz? Evet onlar da Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi mezunlarıydı. Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi mezuniyet törenlerine İngiliz Kraliçesi Elizabeth'in bizzat katılarak mezun olanlara özel birer “nişan” verdiği ender okullardan biri konumundaydı. 


Peki, Hamad bin Khalifa Al Thani'nin eğitim hayatı ve “İngiliz ekolüne” bu denli sıkı bağlar ile yetiştirilmiş oluşu üzerinde ve asıl konumuz olan Qatar Investment Authority ile ne alakası vardı? Türkiye'deki Katar sermayesinin ana odağı olan Qatar Investment Authority yani Katar devletinin resmi “Varlık Fonunun” kurucusu işte bu Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani olmaktaydı. 


Şimdi ise sizler ile 2013 yılına gidiyoruz... Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Tani 23 
Haziran 2013 günü gerçekleştirdiği televizyon konuşmasında tahttan çekildiğini açıklamıştı. 
Bu arada şeyhin büyük oğlu Şeyh Casim 10 yıl önce yani 2003 yılında tahttaki haklarını kardeşi Şeyh Tamim'e bırakmıştı. Böylece Ortadoğu'da eşine ender rastlanan kansız bir devir teslim sonrası Katar'da tahta 33 yaşındaki Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani çıkmıştı. Ya da şöyle diyelim: Şeyh Tamim uzun süredir “hazırlandığı” ve “önünün açıldığı” tahta “çıkartılmıştı” ... 33 yaşında Katar tahtına çıkan daha doğrusu “ÇIKARTILAN” Şeyh Tamim yüksek öğrenimini 2 ayrı okulda tamamlamıştı: İlki tıpkı babası gibi Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi ve buradan sonra da Middlesex Harrow School”... Middlesex Harrow School'a gelecek olursak: Bu okul bizzat İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth'in özel izni ve direktifi ile 1572'de John Lyon tarafından kurulmuş, kurulurken İngiliz dil ve gramerini öğretmenin yanı sıra koyu bir dini eğitim veren okul olarak yola çıkmıştır... Bu okulun günümüzde en önemli 2 özelliği vardı: İlki mezunlarından oluşan ve yaklaşık 3000 elitin oluşturduğu ve pek çok devletin ekonomiden, siyasete, bürokrasiden sanata çok çeşitli alanlarında en etkin noktalarında bulunan ve kendilerine “HARROWEN” denilen NETWORK ağı... Ama bu okulun bir “önemli” ve “stratejik” özelliği daha bulunmaktadır... 
Harrow günümüzde uluslararası bir okullar zinciri halini almıştır. Ancak İngiltere dışındaki 


Harrow Okulları Batı ülkelerinde değil, Bangkok, Pekin (Çin), Şanghay ve Hong Kong”'taydı. Yani Kraliçe I. Elizabeth'in özel talimatı ile kurulan bu okul aslında İngiltere'nin başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ve Asya'ya açılan kapısı konumundaydı. 


İşte genç Şeyh Tamim'in tahta geçişi ile birlikte KATAR YATIRIM OTORİTESİ olarak da bilinen Qatar Investment Authority adeta atılım üzerine atılım yapmaktaydı. Qatar Investment Authority yani KATAR YATIRIM OTORİTESİ resmi olarak misyonunu “Katar'ın milli gelir kaynaklarını petrole bağımlılıktan kurtarmak üzere uluslararası piyasalarda yatırım yapmak” olarak tanımlıyor ama yatırım yapılan şirketler oldukça “enteresan”dı. Gelin isterseniz bu Qatar Investment Authority'nin yani KATAR YATIRIM OTORİTESİ'nin en önemli yatırımlarını şöyle bir mercek altına alalım... Mesela finans alanında en önemli ve “Prestijli” yatırımlarından bir tanesi BARCLAYS BANK... Qatar Investment Authority şu an Barclays Bank'ın 9012.7'sine sahip... Peki kimdir bu bankanın sahibi? Edmund de Rothschild'in kızı ile evli olan Damat Marcus Agius! İngiliz perakendecilik devi Sainsbury'de yatırımı var, mesela KATAR YATIRIM OTORİTESİ'nin... İngiliz dev Sainsbury 2018 yılında ABD'li dev Walmart'ın yan şirketi ASDA ile birleşti. Peki burada yatırım danışmanı kim oldu dersiniz? Rothschild Yatırım Danışmanlık! 


Bankacılık alanından gidelim isterseniz yine... KATAR YATIRIM OTORİTESİ HSBC'de hisse aldı... HSBC Rothschild kontrolünde bulunmaktaydı. 


KATAR YATIRIM FONU'ndan başka bir banka yatırımı da Çin'den geldi: Agricultural Bank of China Limited. Peki kimin bu banka? Rothschild Ailesi'nin 1800”lerin sonundan beri ortağı olan Lee Ailesi'nin olmaktaydı. KATAR YATIRIM FONU için “Finans Stratejik Öneme” sahip durumdaydı. Yine bir banka yatırımı olan İsviçreli “küresel finans devi” Credit Suisse'de de KATAR YATIRIM FONU ortaklığı var. Hatta %5’i geçerek yönetimde söz sahibi olan tek yatırımcıydı. Peki özellikle yatırım bankacılığı ve külçe altın konusunda uzmanlaşan Credit Suisse Asset Managementin başındaki isim kim? Bruno Pfister... Kimdir Bruno Pfister? Kendisi Rothschild Ailesi'nin yatırım bankacılığındaki amiral gemisi Rothschild Bank AG'nin Yönetim Kurulu Başkanıydı!.. Şimdi biz sizi alıp 
2007 yılına götüreceğiz... Yunanistan'ın en büyük 4. bankası Alpha Bank, A BANK'ın 
%50’sine talip olduğunda bankacılık sektörü karışmıştı... Ancak her şey tamam denirken ani ve beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı... BDDK satışı veto etti... Zira Alpha Bank'ın Yönetim Kurulu Üyesi Pavlos Apostolides Yunan gizli servisinin eski başkanıydı ve Alpha Bank'ın Güney Kıbrıs'taki şubesinde PKK'ya ait hesaplar bulunuyordu... “Şimdi ne alaka Alpha Bank, Yunan Gizli Servisi, PKK falan konumuzla” derseniz erken davranmış olursunuz, zira bu ALPHA BANK’ m en büyük ortaklarından birisi ise meşhur Katar Yatırım Fonu... 


Katar Yatırım Fonu! 


Şimdilerde Katar'ın Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramaları konusunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile gerçekleştirdiği işbirliğini ve Güney Kıbrıs'ın İngiltere için, İngiliz Askeri üssü olan Doğu Akdeniz'deki en stratejik noktası olduğunu da ekleyiverin tabloya bakalım... 


Malum bu George Soros tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de “Sivil Toplum” kamuflajı ile pek çok siyasal dizayn operasyonuna imza atan Rothschild Ailesi'nin “Has” adamıydı... 


Şimdi sakın ola “Arkadaş ne alaka SOROS, ne alaka KATAR YATIRIM FONU” demeyin... 
Bakın sizi Meksika'ya götüreceğiz şimdi... Aslında merkezi Lüksemburg'da bulunan ancak faaliyetlerini Meksika'da sürdüren bir şirket var: ADECOAGRO... Bu şirket, ziraat ile uğraşıyordu. Lakin şirketin bu zirai üretimleri “biraz şüpheli”. Zira çiftliklerde genetiği oynanmış bazı “özel” ürünler yetiştirildiği iddiası var... Tabii bu “bilimsel” çalışmalar oradan Dünya'ya ihraç ediliyordu. İşte efendim bu ADECOAGRO isimli şirketin en büyük yatırımcısı SOROS'tu... İkinci büyük yatırımcı ise tabii ki KATAR YATIRIM FONU'ydu! 
EUROPEAN GOLDFIELDS LIMITED adlı bir şirket vardı. Bu güzide şirketimiz madencilik alanında iştigal etmekte... Bu şirket Türkiye'de ARIANA RESOURCES isimli firma ile birlikte ortak olarak Salınbaş, Ardala ve Derinköy'de altın aramakta... Ruhsatlar tamam, sondajlar yapılmıştı. Bu ARIANA RESOURCES bir İngiliz şirketi... Şirketin merkezi 2nd Floor, Regis House 45 King William Street Londra adresine kayıtlı. ARIANA RESOURCES firması Türkiye'ye ilk gelen firmalardan bir tanesi. Şu an Türkiye'deki “YEREL OFİSLERİNDE” ise Ankara merkezli Galata Madencilik San. ve Tic. Ltd. şirketi gözükmekte. Galata Madencilik firmasının ise Proccea İnşaat ile ortak olarak ZENİT MADENCİLİK A.Ş şirketini kurduğunu görüyoruz. İşte bu ZENİT MADENCİLİK Mardin Kızıltepe ve Kütahya Tavşanlı'da Altın ve Gümüş arayan firma olarak karşımıza çıkmakta. 
Zenit Madenciliğin kurucu ortağı olan PROCCEA İNŞAAT firmasının yan kuruluşu ise Proccea Contruction Co. İşte bu şirketi de ARIANA RESOURCES şirketinin Türkiye'deki bir başka ortağı olarak görmekteyiz. Peki bu ARIANA REOURCES”in 9018'i kime ait? Az önce KATAR YATIRIM OTORİTESİ'nin bankacılık alanındaki en prestijli yatırımlarından biri olan Barcalays Bank'a ait olan Barclays Direct Investing Ltd. isimli şirkete... Hani Rothscild Ailesi'nin damadının olan Barclays Bank'ındı. Peki daha büyük ortak kim? Rothschild Ailesi'nin kontrolünde olan küresel yatırım fonu Black Rock. Şimdi işte bu ARIANA RESOURCES/in ortağı olan EUROPEAN GOLDFIELDS LIMITED'in en önemli ortağı kim dersiniz? Tabii ki Katar Yatırım Otoritesi! Katar devleti adına küresel çapta yatırım yapan Katar Yatırım Otoritesi'nin ve tabii ki bizatihi Katar'ın İngiltere ile yakın ve girift ilişkileri gayet net biçimde anlaşılmaktaydı. 


Şimdi gelelim Katar Yatırım Otoritesi ile imzalanan anlaşmalar sonrasında başta Borsa İstanbul olmak üzere Katar'a hissesi devredilen kuruluşlara ve bu kuruluşların sahibi olup bugün yüzlerinde kazanacakları yüz milyonlarca doların mutluluğu ile Katar'a satış töreninde poz veren iş adamlarının bu bağlamdaki ilişkilerine... 


Öncelikle Haliç Altın Boynuz Projesi'ne bakalım, zira bu proje artık Katar ortaklıydı. 


Proje 2013 yılında 1.3 milyar dolara ihale edildi ve ihaleyi kazanan isim, bir dönem FETÖ'nün medyadaki amiral gemisi ZAMAN'”'ın hissedarı olan, FETÖ adına üniversite açan, 
15 Temmuz sonrası FETÖ'cü STK olduğu gerekçesi ile kapatılan Gaye Vakfı'nın kurucusu 
olan, FETÖ'den yargılanan ama “sihirli bir el” kendisine değince mahkemeden tek bir gün ceza almadığı gibi bir de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan RİXOS Otelleri Zinciri'nin sahibi Fettah Tamince 


oldu. Şimdi tabi Fettah Tamince'ye bu devasa projede Katar'ın ortak olması sürpriz sayılmazdı. Tarih yaprakları 11 Eylül 2014'ü gösterdiğinde Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Khalifa Al Tahani'nin 140 metrelik ultra lüks yatı “KATARA” Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan Bodrum'a gelir... Katar Şeyhi tatile 2 oğlu ile çıkmıştır... Şeyhin küçük oğlu olan Şeyh Nawaf Bin Jassim Bin Jabor Al Thani jetski keyfi yapmaktaydı ama aklı Katar'daki yatırımlardaydı. Zira küçük oğul Şeyh Nawaf Bin Jassim Bin Jabor Al Thani aynı zamanda Katar Devleti'nin 50 yıldır yatırım yaptığı lüks otelcilik sektörünü devlet adına yöneten; Asya, Avrupa, Afrika, Amerika kıtasında 60'a yakın ultra lüks otele sahip Katara Hospitality isimli şirketin başındaydı. 


İşte Katar Devleti'nin Dünya çapındaki lüks otelcilik yatırımlarını elinde tutan Şeyh Nawaf Bin Jassim Bin Jabor Al Thani, 16 Ocak 2019 tarihinde RİXOS Otellerinin sahibi olan Fettah Tamince ile Katara Hospitality'nin bir iştiraki olan ve Katar'ın özel olarak planladığı turizm bölgesi olan Çetaifan Island North adasını yöneten Çetaifan Projects şirketi ile adadaki otellerin, tema parkların, plaj alanlarının ve alışveriş alanlarının yönetimi ve işletilmesi için sözleşme imzaladı. Yani Fettah Tamince ile Katar Hanedanı arasında ortaklık ilişkisi bundan 1,5 sene önce başladı... Ama biz bu Fettah Tamince'yi başka nerede görmekteyiz? Panama Belgeleri'nde... Panama Belgelerine göre Fettah Tamince'nin 4 şirketi ortağı ile vardığı mutabakat ve imzaladığı mutabakat metni uyarınca “Yeniden yapılandırmaya” giriyor. Bu şirketler SEMBOL LTD, ROGAR ASSET MENEGEMENT SA, ALTHORN 
INTERNATIONAL SA, HAZARA ASSET MENAGEMENT SA şirketleri... Peki bu şirketler nerede yapılandırılıyor? İngiltere'nin “Vergi Cenneti” Virjin Adalarındaydı. 


Tarih yaprakları 27 Kasım 2017'yi gösterdiğinde Londra'da ilk Türk “Katılım Bankası” açılmaktadır... Bu bankanın açılışına pek çok üst düzey isim ve hatta bazı bakanlar katılmıştır... Peki kimdir bu DOME'nin kurucuları? Hüsnü Özyeğin ve Ferit Şahenk... 
Şirketin CEO”luğuna ise İngiliz vatandaşı olan eski ekonomi bakanımız Mehmet Şimşek getirilir... Ve bugün Londra'da banka kuran Ferit Şahenk'e ait İSTİNYE PARK AVM hisseleri de Katar'a satılmıştır... Mehmet Kutman... GLOBAL YATIRIM HOLDİNG”in sahibi... 2017 yılında Dünya genelindeki 150 ana limanın hepsine birden talip olacak bir iddia ile GLOBAL PORT isimli şirketi kuruyor... GLOBAL PORT şirketi ilk iş ne yapıyor dersiniz? Londra borsasına kote oluyor ve halka arz gerçekleştiriyor... Ama bu şirketin yönetim kurulunda gerçekten çok önemli isimler vardı. Örneğin Lord Peter Benjamin Mandelson...Öyle sıradan bir isimden değil, İngiltere'de Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde çeşitli Bakanlıklar ama en önemlisi de Dışişleri Bakanlığı yapan bir isimden bahsediyoruz... Lord Mandelson'un lakabı ise “Karanlıklar Prensi”. 


“Bir başka yönetim kurulu üyesi Andy Stuart ise yıllarca Norveç Devleti'nin en önemli deniz nakliye firmasının CEO'su makamındaydı. 


Peki GLOBAL PORT'un Türkiye'deki en önemli yatırımlarından birisi hangisi? Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. ve Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. atılan imzalar ile OTerminals W.L.L isimli şirkete geçmiş durumdaydı. Bu şirketin %51 hissesi ise Katar Devleti'nin ülkedeki limanları yönetmekten sorumlu olan şirketi Mwani Oatar'a ait bulunmaktaydı. Şimdi tüm bu bilgileri alın alt alta koyun, bunların üzerine Merkez Bankası 


Başkanlığı Görevi'ne getirilen İngiliz EXETER çıkışlı oluşunu koyun, buna bir de TÜSİAD'ın “Baş ekonomistlik” görevine Londra'da Ferit Şahenk ile ortak DOME YATIRIM BANKASI 'nı açan Hüsnü Özyeğin'e ait Özyeğin Üniversitesi hocalarından Gizem Öztok Altınsaç'ı getirdiğini ekleyin bakalım. 


Yani ey okur, KATAR; İngiltere ve Rothschild izni olmadan değil yatırım yapmaya, Türkiye'de tatile bile çıkamazdı. O gelen para da aslında İngiltere kontrolünde Türkiye'ye girişine izin verilen paraydı. 


“Ta başında da belirttiğimiz üzere 2015'te Suudi Arabistan'da ABD yanlısı Salman'ın saray darbesi sonrası İngiltere karşı hamlesini Türkiye üzerinden yapmıştır... Yine 2015'te ekonomik olarak daralma yaşamaya başlayan ve bu giderek kronik hale gelen Türk ekonomisi için Katar “can suyu” olmakta zannedilirken aslında olan Katar üzerinden İngiltere'nin her geçen gün arttırdığı nüfuz alanı ve kuşatmasıdır... Buradan görünen tablo ise; uzun süredir ABD finans çevrelerinden kredi almakta zorlanan AKP iktidarının, ABD-İNGİLİZ NÜFUZ SAVAŞI'ndan faydalanarak kendisine şiddetle karşı olan yeni ABD yönetimi (Biden ve ekibi) karşısında son bir umutla dümeni Londra sokaklarına kırmış olduğudur... Lakin London City ve Bank of England'ın sokağına dümenini kıran hiçbir ülkenin o sokaktan eli dolu çıktığına rastlanmamıştır. Tehlike cebi doldurmak umuduyla dümenin kırıldığı o sokaktan çıkarken üzerinizdeki ceketi de ipotek ettirmek zorunda kalmamızdı. ”[1] 


Artık Türkiye'nin varlığı Rothschild'e armağandı! 


Celal Eren Çelik, özetle diyor ki; "Katar adına satın almaları, Katar Yatırım Otoritesi yani Katar Varlık Fonu yapıyordu. Bu fonun ortaklarını incelediğimiz zaman hepsinde Rothschild bağlantısı olduğu ortaya çıkıyordu. Bundan da İngiltere'nin, Katar üzerinden Türkiye'nin varlıklarını satın aldığı anlaşılıyordu. Peki Kanal İstanbul kimin olacak? Erdoğan açıkça, "Türkiye'deki varlıkları Küresel anlamda farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Kanal İstanbul projesine hem yerli, hem küresel talepler arttı" dediğine göre Kanal İstanbul da Katar üzerinden Rothschild'lere, devlet olarak da İngiltere'ye tescillenmiş oluyordu! 


Katar Petrol ile Rockefeller ortaklığı 


Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi, Rockefeller'in ExxonMobil ile Katar devletine ait Katar Petrolun konsorsiyumuna ait araştırma gemilerinin 10 numaralı parselde çalışmalara başlayacağını açıklamıştı. 


2018 yılında ExxonMobil'in sondajını korumak için 6. Filo Kıbrıs açıklarındaydı. Kıbrıs 
Cumhuriyeti'nin MEB'ine İtalyan petrol şirketi ENI'nin göndermek istediği Saipem 12000 adlı sondaj gemisini Türk savaş gemilerinin engellemesinin ardından ExxonMobil devreye alınmıştı. ABD'li petrol devinin Kıbrıs açıklarına gönderdiği araştırma gemilerine Amerikan donanmasından 6. Filo eşlik etmeye başlamıştı. ABD Deniz Kuvvetleri'nden 4 geminin (USS Iwo Jima, USS New York, USNS William McLean, USS Oak Hill) Cebelitarık Boğazı'ndan Akdeniz'e girdiği ve Doğu Akdeniz'de 6. Filo'nun operasyon alanına konuşlandığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. 


Katar Kıbrıs Rumlarıyla da 7 Anlaşma İmzalamıştı! 


Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyelerinden Rum kesimiyle ilk diplomatik ilişki kuran, yani onların sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tanıyan ülke hangisi biliyor musunuz? Bu Erdoğan'ın kankası Katar'dı. 


2001'de “Katar-Kıbrıs (o ilişkilerini ilerletmek ve işbirliği alanlarını o genişletmek için” anlaştılar. Rum kesimi 2004'te Doha'da, Katar da 2007'de Lefkoşa'da büyükelçilik açmıştı. Rum kesimi Cumhurbaşkanı 2009'da Katar'ı, Erdoğan'ın “Dostu” Katar Emiri de 2010'da Rum kesimini ziyaret ediyordu. Ayrıca Katar ve Rum kesimi arasında bugüne kadar, “Çifte vergilendirmenin ve vergi kaçakçılığının önlenmesi, sağlık, turizm, bankacılık, 


karşılıklı yatırımların korunması, ticari-teknik işbirliği ile hava taşımacılığı” konularında anlaşmalar imzalanmıştı. 


ABD ve İngiltere Güdümlü Katar: Kürdistan Bölgesi'nde Yatırım Yapma Hazırlığındaydı! 


Rudaw Haber Merkezi - Katar'ın Bağdat Büyükelçiliği yetkililerini kabul eden Başbakan Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin Katar ile iyi ilişkiler geliştirmek istediğini aktarmıştı. Başbakan Barzani başkent Erbil'de Katar'ın Bağdat Büyükelçiliği İdari İşler Temsilcisi Hüseyin El-Fezale ve beraberindeki heyetle bir toplantı yapmıştı. Katar ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini dile getiren Barzani, Erbil-Bağdat ilişkilerinde yaşanan sorunların çözümü için atılan başarılı adımlar hakkında konuk heyete bilgilendirme sunmuşlardı. Kürdistan Bölgesi'nin terörizmle mücadeledeki rolü ve göçzedeler için ayrım yapmadan seferber olmasını takdirle karşıladıklarını belirten El-Fezale, Katar'ın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile güçlü ilişkiler kurmak istediğini vurgulamıştı. Kürdistan Bölgesi'ndeki göçzedelerin durumunun değerlendirildiği görüşmede, söz konusu göçzedelerin evlerine geri dönmeleri için yapılması gerekenler konuşuldu. Katar Büyükelçiliği Görevlisi El-Fezale, Katarlı iş insanlarının üretim için Kürdistan Bölgesi'nde yatırımlar yapmak istediğini açıklamıştı. 


ABD ve Katar Birbirinden Kopamazdı! 


Katar'ın ABD'den kopması imkânsızdı. Çünkü "Teknoloji üretemeyen, doğal kaynak zengini her ülke gibi Katar da, küresel güçlerin kontrol ve etkisi altındaydı. ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük askeri üssü de Katar'daydı. Ülkenin başkenti Doha'nın yaklaşık 30 kilometre güneybatısında bulunan El Udeyd askeri üssünde 11 bin ABD askeri ve içlerinde B-52 ağır bombardıman uçaklarının da yer aldığı 100'den fazla savaş uçağı bulunmakta ve Körfez bölgesinde en uzunu 3,8 kilometrelik piste sahip Udeyd üssünde 120 hava aracının donatılması imkânı sağlanmıştı. Bu gerçek bile Katar'ın ABD'den kopmasının mümkün olmadığını ortaya koymaktaydı. 


Ortadoğu'da stratejik hamle: ABD Katar'daki üssü büyütmeye başlamıştı! 


Katar'daki ABD'nin stratejik El Udeyd Hava Üssü'nün kapasitesini genişletmeye başlamıştı. 
Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, bu üssün büyütülmesinin, ABD yönetiminin Suriye ve Afganistan gibi cephelerde asker azaltma planlarını değerlendirdiği bir döneme 


denk geldiğini yazmıştı. Gazeteye göre üs için şu anda büyük paralar harcanmıştı, üsteki Amerikalı komutanlar da dikkatli bir dil kullanarak olup biteni “iyileştirme” olarak yorumlamıştı. Halihazırda üsse ilave asker gönderme kararı yok, ancak burası şu anda en az 
10 bin askeri barındırabilecek çaptaydı. 


Katar-İsrail ilişkilerini “anormal? sananlar aldanmaktaydı! 


1995 yılında Katar'ın modern dönem dış politikasının mimarı sayılan Emir Şeyh Hamad'ın 
tahta geçmesi sonrası İsrail'le diplomatik ilişkiler gelişmeye başlamıştı. Şeyh Hamad'ın tahta çıkışının üzerinden çok geçmeden, 1996 yılında dönemin İsrail Başbakanı Şimon Peres Katar'ı ziyaret etti ve bu ziyaretten yaklaşık bir ay sonra İsrail'in Doha'da ticaret ofisi açılmıştı. Bunlara ek olarak Şeyh Hamad'ın inisiyatifiyle 1996 yılında kurulan Al Jazeera televizyonunun, Arap dünyasından yükselen tepkilere rağmen sık sık İsrailli yetkililerin görüşlerine yer veren ilk medya kuruluşu olduğunu da not etmekte fayda vardı. Ancak ilişkilerdeki tüm bu olumlu hava, İsrail'in 2009'da başlattığı Gazze operasyonu ile bozuldu. 
Bu operasyona tepki olarak Katar, tam 13 yıl açık kalan ticaret ofisini tek taraflı bir kararla kapatmıştı. 


Öte yandan resmi ofisin kapatılması Katar ile İsrail arasındaki ilişkileri sonlandırmamış, yalnızca biraz daha “gayri resmi? ve düşük profilli bir düzeye taşımıştı. Örneğin 2013 yılında İsrail'den bir ticaret heyeti Doha'yı ziyaret ederek Katar'ın İsrail'de teknoloji alanındaki yatırım fırsatlarını ve iş birliği imkânlarını konuşmuşlardı. İkili arasında tamamen “anormal” bir ilişki olmadığı, 2019'da düzenlenen bir spor organizasyonunda da ortaya çıkmıştı. 
Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda İsrailli atletin altın madalya kazanması sonrası İsrail milli marşının çalması ve bayrağının dalgalanması ciddi tepkilere yol açsa da, bu olay yaşanmıştı. 


İsrail Katar'la da normalleşmeye başlamıştı! 


İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, 5 Arap ve İslam ülkesiyle daha ilişkileri normalleştireceklerini açıklamıştı. Söz konusu ülkelerin arasında Katar da vardı. Sputnik Türkiye'nin aktardıklarına göre, İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, ABD'de 3 Kasım'da 
yapılan başkanlık seçimlerinden sonra Suudi Arabistan ve Katar'ın da aralarında bulunduğu 5 
Arap ve İslam ülkesiyle daha ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmak için müzakereleri yoğunlaştıracaklarını vurgulamıştı. Bakan Cohen, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Tel Aviw'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuşlardı. |2| 


ABD'de Joe Biden Takımı 'Stratejik Türk Üçgeni'ni niye konuşmaya başlamıştı? 


Joe Biden dönemiyle birlikte Türkiye ile yaşanabilecek çatışma ve gerginlik noktaları hakkında Beyaz Saray'ın masasındaki 'Stratejik Türk Üçgeni'ne ilişkin çarpıcı bilgiler sızmaya başlamıştı. Yeni ABD yönetiminin Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD'yi destekten vazgeçmeyeceğini gösteren belgelerle ilgili; Türkiye'nin uzun yıllardır yatırım yaptığı Sudan, Katar ve Somali'nin (Türk Üçgeni) ABD'ye karşı bir koz olacağını söyleyenler de yanılmaktaydı. Türkiye'deki muhalif 


çevrelerin hükümetin Sudan, Katar ve Somali'ye uzun yıllardır neden yatırım yaptığını sorguladıklarını ancak ABD'nin ise Türkiye'nin bölgedeki stratejik vizyonunun farkına vardığını söyleyen bazı yazarların; "Biden yönetimi Amerika'nın yeniden oluşturacağı global güç yolunda Türkiye'nin de önemli bir rolü olabileceğini düşünüyor." yorumlarında haklılık payı olsa da gerçeği tam yansıtmamaktaydı. 


"Biden'ın yeni dış ilişkiler kadrosu içinde Türkiye'nin 'Stratejik Türk Üçgeni' konuşuluyor" başlıklı yazısında; 


“Yeni Amerikan yönetiminin Türkiye ile potansiyel gerginlik noktalarının ve olası diplomatik çatışma alanlarının öncelik sıralamasını çıkarmak için bazı kaynaklar ile yazışıp konuşmaktayım. Herkes gibi ben de Amerika ile ilk karşı karşıya geleceğimiz bölgenin Suriye'nin kuzeyi olacağını düşünürken, uzmanların konuşmalarında Türkiye bağlamında sıkça Somali'nin adı geçmeye başladığından dikkatlerimizin genelde fazla çevrilmediği Afrika kıtasında Amerika'nın Türkiye ile çıkarlarının nasıl çatışabileceğine/çakışabileceğine bakmaya başladım. ABD'nin Suriye'nin kuzeyi ve PYD ile bağlantıları Türkiye'nin en önde gelen ulusal güvenlik sorunu olmayı gayet tabii ki sürdürecek ama yeni Amerikan yönetimine hazırlanan insanların ABD'nin Türkiye ile ilişkilerine çok daha geniş ve global bir perspektiften bakmakta olduklarını unutmayalım. Joe Biden yönetiminin ABD'ye global hakimiyet imkânlarını yeniden açmak için çalışacağını hesaba katalım. Amerika'nın global güç yarışı ve hakimiyet savaşında Afrika kıtasının önemli bir yeri vardır. Amerikan devletinin ilgili birimlerinde Afrika'da artan Çin gücü ve bunun ABD açısından orta ve uzun vadedeki anlamı üzerine çalışılmaktadır ve bu bölgede verilecek bir hakimiyet savaşında Türkiye'nin konumunun ne olabileceği de tartışılmaktadır! 


Beyaz Saray'ı yakında devralacak yeni yönetim şu anda Afrika ve Ortadoğu'daki hamleleriyle Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda stratejik bir üçgen oluşturmuş, Türkiye ile ilgili yürütülecek stratejiyi konuşmaktadır... Gayet tabü ki Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdidi Suriye'nin kuzeyinden beklemesi değişmeyecek çünkü yeni ABD yönetimi bu bölgede bir Kürt devleti oluşturma projesinden vazgeçmediği gibi neokonların yönetimde artan gücüyle birlikte bu yönde yeni adımlar da atacaktır. Bu aşamaya gelindiğinde Türkiye'nin bugüne kadar bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde atmış olduğu diplomatik ve askeri adımları elinde ileride stratejik koz olarak kullanma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Bu nedenle ABD'nin Somali ve diğer ülkelerde hedeflediği stratejik amaçlarını daha rahat gerçekleştirebilmesi Türkiye'nin işbirliğine bağlıdır” diyen Serdar Turgut, “ABD “nin Somali ve Katar üzerinden tasarladığı stratejik amaçlarını Türkiye eliyle gerçekleştirmeye çalıştığını ” itirafı üzerinde durmak lazımdır. 


İsrail'in Yeni Şehri NEOM ve Deccal'ın Robot Diyarı! 


Dünya medyasında, birdenbire “NEOM'da gizli üçlü zirve” şeklinde haberler dolaşmaya başlamıştı. 


İsrail'in önde gelen yayını Haaretz gazetesinin (Kasım 2020) haberine göre, Netanyahu, istihbarat servisi MOSSAD’ın Başkanı Yossi Cohen'le birlikte önce Suudi Arabistan kenti Neom'a gidiyorlardı. Veliaht Prens bin Selman'la buluşan Netanyahu'ya Pompeo da katılmıştı. 


Gazete, Tel Aviv'den kalkan özel bir jetin Kızıldeniz kıyısında bulunan Neom şehrine iniş yaptığını gösteren havacılık izleme verilerini paylaştı. Haberde uçağın beş saat sonra tekrar İsrail'e döndüğü aktarılmıştı. İsrail basını, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında gizli bir "üçlü zirve" yapıldığını yazmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Neom kentinde bir araya gelirken, görüşmede, ilişkilerin güçlendirilmesi ve Ortadoğu bölgesindeki gelişmelerin ele alındığı vurgulanmıştı. 


Peki bu NEOM kenti de ne olmaktaydı? 


2017'de yapılan bir habere göre; “Muhammed bin Selman tarafından Kızıldeniz'de 500 
milyar dolara inşa edileceği açıklanan ve 'NEOM' olarak adlandırılan yeni şehir projesini ABD ve İsrailli şirketler yapacaktı.” Böylece Suriye ve Irak işgalinin faturasını Suudi Arabistan'a çıkaran ABD, NEOM projesiyle birlikte Suud'un 500 milyar dolarına el koyacaktı. Suud'da hüküm sürmekte olan ABD, bölgede yeni güç dengeleri oluşturmanın 
yanında, Kızıldeniz'de İsrail için yeni bir şehir inşasına da başlamıştı. 2 bin 500 
kilometrekarelik Dubai modelli dev kentin imarı ABD ve İsrail firmalarına bırakılmıştı. 
Projeye son şeklinin, Muhammed Selman'ın İsrail ziyareti sırasında verildiği konuşulmaktaydı. BAE Emiri Muhammed bin Zeyd de projenin diğer destekçisi sayılmaktaydı. “Ilımlı İslam” başlığı altında Suud merkezli dönüşüm süreci çerçevesinde kurulacak kent, aynı zamanda İsrail'in mevcut sınırları dışına nufüzu açısından bir ilk olacaktı. Suudi Arabistan'da birçok prens ve işadamının gelirlerine el koyan Selman, Irak ve 
Suriye'nin savaş giderlerinin tanzimi ve NEOM projesinin maliyetiyle birlikte toplamda 3 
trilyon doları “haraç?” olarak Trump yönetimine vermiş olacaktı. Riyad'da düğmesine basılan ABD-İsrail eksenli program, geniş çaplı tutuklamalar sonrası ‘dinde reform? hamleleriyle unutturulacaktı. Bu süreçte İsrail'le birlikte güvenlik ve askeri işbirliğini artırmaya hazırlanan Riyad, açılım süreci dahilinde kültürel olarak da Dubai modelini ülke geneline hâkim kılacaktı. Bu kapsamda eğlence ve turizm başlığı ile ülkede var olan geleneksel yapı tamamen tasfiye olunacaktı.|3) 


NEOM Projesinin Aslı ve Amacı 


Neom, Suudi Arabistan'ın Tebuk Bölgesi'nde planlanan ve İsrail tarafından kurgulanan bir şehrin adıydı. Proje, ilk olarak 24 Ekim 2017 tarihinde Prens Muhammed bin Selman tarafından açıklanmıştı. Muhammed Bin Salman, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında Akabe Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında bir mega kent inşa edeceklerini aktarmıştı. Bin Selman projeyi 500 milyar dolar yani 1.8 trilyon TL yatırımla hayata geçireceklerini vurgulamıştı. Bu rakam İran, BAE, Mısır, İsrail ve diğer bölge ülkelerinin gayrisafi yurtiçi hasılalarından daha fazlaydı. New York'un yaklaşık 33 katı büyüklüğünde olacağı duyurulan Neom şehri, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında Kızıl Deniz'e kıyısı olan Tebük bölgesinde kurulacaktı. Anlam itibariyle Yunanca “Neo” (Yeni) ve Arapça “Müstakbel” (Gelecek) kelimelerinin birleşimi, yani “Yeni Gelecek” demek olan Neom, çöl üzerinde 26 bin 500 kilometre alan üzerinde kurulacaktı ve su, biyoteknoloji, eğlence, üretim, gıda ve enerjiye odaklanacaktı. 


Her şey İsrail için yapılmaktaydı! 


Cömert işbirlikçi Suudi Prensi Selman Siyonist devlet İsrail'e toprak bile bağışlamıştı. Neom Projesi olarak tanımlanan sözde harikalar diyarı alanı ve yakınındaki 16 bin km”'lik bölgeyi 
önce kendi özel mülkiyeti ilan edip çıkmıştı. Sonra yandaş ülkeleri de projeye dahil ederek 10 
bin km? daha toprak kazandırmış ve toplam 26 bin 500 km? büyüklüğünde araziyi İsrail için ayırmıştı. Yasak bölge kapsamına alınan alanda Şarma, Suğra, Muveylih, Duba ve Emlec gibi yerleşim birimleri vardı. Prens, yasak alan dahilinde kalan şehirleri boşaltma kararı aldığını da bizzat açıklamıştı. Tebük bölgesi olarak bilinen yasak alanın belli dönemlerde İsrail'le ortak gerçekleştirilecek Askeri Faaliyetlerin İcra Sahası olarak da seçildiği kararlaştırılmıştı. Mısır tarafından Suudi Arabistan'a devredilen Sanafir ve Tiran adaları da Suudi yönetimce ilan edilen yasak bölgenin sınırlarında bulunmaktaydı. İsrail'in Akabe Körfezi'ne sınır illerinden Eylat da yasak bölgeye komşu yerleşim birimleri arasındaydı. İsrail'in en büyük deniz üssünün bulunduğu Eylat vilayeti; İkinci İsrail olarak planlanan Neom Projesi'nin de kesişme noktasındaydı. Öte yandan yasak bölge olarak açıklanan coğrafyanın zengin petrol ve altın madeni yataklarına sahip olması bir tesadüf sanılmasındı. Tebük bölgesinde ilan edilen yasak sahanın coğrafi konum itibariyle olağanüstü imkânlara sahip olduğu ve İsrail'in bu bölgedeki dik vadileri Kimyasal Silah Deposu olarak kullanmaya hazırlandığı iddiaları çok güçlü bir varsayımdı. Mısır seyahatlerimiz sırasında ziyaret ettiğimiz Tur-i Sina'nın alt ucundaki bu bölge İsrail'in Kızıldeniz'e açılan yeni kapısı yapılmaktaydı. 
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DECCAL'İN ŞÖVALYELERİ ŞUNLARDIR: BİR ŞEYTAN - İKİ HANEDAN - ÜÇ 
HAHAM; (ROTHSCHILD + ROCKEFELLER + GUSH EMUNİM) 


28 Kasım 2016 | Yazar Erdoğan Bişkin- millicozum 


1996 senesiydi. İtalya açıklarındaki Malta Adasında, Kuzey Afrikalı Müslümanların 
yaptırdığı bir cami külliyesinin konferans salonunda; Erbakan Hocamız, Siyonist sömürü saltanatının iki anaç ailesi Rotshchild ve Rockefeller'la ilgili, bugüne kadar başka hiçbir yerde duymadığımız ve okumadığımız, çok çarpıcı ve aydınlatıcı ayrıntıları içeren bir seminer vermişti. 


Bir hastalığın; önce doğru tespit ve teşhisini koymadan ve onu meydana getiren virüsleri tanımadan ve ardından en isabetli ve etkili antibiyotikleri kullanmadan, rasgele uygulanacak bütün tedavi yöntemleri; rahatsızlıkları artırmaktan ve hastalığı azdırmaktan başka işe yaramayacağı gibi; Yeryüzündeki ve ülkemizdeki açlık ve sefaletin... Ahlaksızlık ve rezaletin... Anarşi ve savaş felaketlerinin asıl mikrobu olan Siyonistleri ve onların elebaşı konumundaki aileleri ve şahsiyetleri iyi tanımadan, onlardan ve kurdukları tuzaklardan kurtulmak için yapılan bütün çabalar, olumlu sonuç vermeyecektir. Başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, bütün insanlık âlemini kanser hücreleri gibi saran bu Siyonizm denen 


şeytan şebekesini ve beşeriyet bünyesini, en az zarar ve zayiatla bunlardan kurtarma çarelerini en iyi bilen... Farklı kültür ve kökenden bütün halkların huzur ve hürriyet reçetelerini öğreten; Hocamız dışında başka birisini biz görmedik, kimse de gösteremeyecektir... 


Rothschild'ler Eşkenaz (Doğu Avrupa) kökenli bir Yahudi Haham ailesinden gelmektedir. 


Rockefeller ise; Amerika'da, sonradan Hıristiyanlığa dönmüş Protestan Yahudi dönmeleridir. 
Ve Rotshchild'lerin özel himayesiyle yükselmiş ve Amerika'yı ele geçirmiştir. Batı Medeniyeti denilen, sömürme ve sindirme düzeninin Avrupa ayağı Rotshchild, Amerika ayağı Rockefeller isimli Yahudi asıllı Protestan dönmelerin tekelindedir. 


İmanımızın temeli Hayrı da, Şerri de, Allah'tan bilmektir. Şeytani güçler de, Rahmani güçler de, Allah'ın takdir ve kontrolündedir. Her şeyde, her yerde ve her halde hükmünü yürüten Allah'ın iradesidir. Allah sadece Rabbil Mü'minin değil, Rabbil Âlemindir. Bu imtihan dünyasında, hikmet ve adaletinin gereği: Siyasi, iktisadi, ilmi ve askeri... Her husustaki başarıyı... Her sahadaki imkân ve iktidarı “Sünnetullah” denen tabii kanunlara uygun olarak; sabırlı, kararlı, planlı ve devamlı çalışan tarafa vermektedir. Böylece Hak ve hoşgörü medeniyetleriyle zulüm ve sömürü düzenleri; kendi amaçları doğrultusundaki gayret, cesaret ve samimiyetleri oranında ileri geçmekte ve yeryüzünde hüküm sürmektedir. 


Hocamız Rothshild”lerin İngiltere'deki gizli saltanat merkezini şöyle anlatmıştı: 


Britanya açıklarında Rothshild'lerin özel başkenti olan bir ada vardır... Bu adanın üstünden ve çevresinden İngiliz uçaklarının, gemilerinin ve denizaltılarının bile geçmesi yasaktır. Çok hassas koruma tedbirleri ve uyarı alarm sistemleri ile donatılmıştır. Bu adada Rothshild'in malikânesi dışında dünyadaki bütün ülkeleri kapsayan farklı konularla ilgili 400 (dört yüz) civarında uzman danışmana ait, ayrı ayrı villalar bulunmaktadır. Bu çok özel adada uzmanların ve aile efradının sosyal ve ekonomik her türlü ihtiyacını karşılayacak bütün imkânlar hazırlanmıştır. Ancak bu villaların her birinin giriş-çıkış yolları, labirentler gibi karışıktır, şifreli kapıları sadece sahiplerine açılmaktadır. Bu danışmanlar birbirlerini tanımamaktadır ve ikili buluşmaları yasaktır. 


Özel malikânesinde oturan, doksan yaşında olup, yüz türlü hap ve ilaçla ayakta duran... 
Rothschild, her gün, onlarca danışmanını teke tek çağırıp rapor almadan ve gerekli talimatları onlara aktarmadan yatağına yatmamaktadır. En fazla uzman-danışman kullandığı ülkelerin başında ise Türkiye bulunmaktadır. 


Filan ülkedeki, filan siyasi lider hakkında, kontrolümüzdeki medyada karalama kampanyası başlatıldı mı? Şu gazetelerde, şu yollu manşetler atıldı mı? Bazı yüksek makamlara, bizim öngördüğümüz masonlar atandı mı? Filan terör örgütüne, şu, şu imkânlar ve silahlar sağlandı mı? Şu ülkede bize sorun çıkaran iktidara karşı askeri ihtilal veya isyan süreci için düğmeye basıldı mı? Bizim adamlarımız olan, Hıristiyan, Müslüman, Moon veya Brahman filan din adamlarının etkinliğini artıracak ve reklâmı sayılacak girişimler yapıldı mı? Şu dindar kahraman görünümlü iktidarlara, şu din tahribatcısı ve Büyük İsrail hizmetkârı Dini cemaatlere gerekli kolaylıklar sağlandı mı? Şu, şu yatırımlar gerçekleşip, şu ve şu şirketler batırıldı mı? Filan savaş ve saldırının şokunu azaltmak için şu, şu şekilde suni gündemler 


oluşturulup dikkatler dağıtıldı mı? Gibi sorularını tek tek soran, eksiklik ve aksaklıkların nedenlerini ve çarelerini araştırıp bulan bu ihtiyar Siyonist, bütün bunlara “Siyonizm'in dünya hâkimiyeti” gibi şeytani inançları ve amaçları için ibadet niyetiyle katlanmaktadır. 


Kabalist Hahamların Şeytanla ilişkileri, bütün dünyaya hâkimiyet hedefleri ve bunun için ekonomik gücü ele geçirme ve bütün ülkeleri etkileme istekleri; asırlardır bilinegelmektedir. 


Yahudi toplumunun parayla olan ilişkisi, büyük ölçüde İbrani öğretisinden esinlenmiştir. 
Bilindiği gibi Yahudilik, dünya-merkezli ve maddeye yönelik bir dindir. Bu nedenle, İslam ve Katolik dinlerinde uzak durulması söylenen "para hırsı", tam aksi bir şekilde, Yahudilikte meşru, hatta teşvik edilen bir dürtüdür. Bu nedenle de söz konusu iki dinde yasaklanan faiz, Yahudilikte serbest bırakılan, hatta tavsiye edilen bir kazanç yöntemidir. Bazı araştırmacılar, Yahudi-para ilişkisinin dini boyutunu özenle vurgulayarak, "Yahudilerin parasal işlemler konusundaki tercihlerinin dini düşüncelerinden kaynaklandığını” söylemektedir. 


l- Faiz, Ortaçağ'daki Yahudi ekonomik gücünün de temelini teşkil etmiştir. Kimsenin tefecilik yapmadığı bir ortamda, bunu bir dini emir olarak gören Yahudiler tefecilikle özdeşleşmişlerdir. Judaica (Yahudi Ansiklopedisi), Ortaçağ'da Yahudi tefecilerin genelde %30 civarında faizle borç verdiklerini ancak bu oranın zaman zaman %100'lere bile vardığını belirtmektedir (enflasyonsuz bir ortamda bu rakamın büyüklüğü elbette hayret vericidir). 
Ortaçağ boyunca "Yahudi" ve "tefeci" kavramları o kadar özdeşleşmiştir ki, bazı dillerde aynı anlamda kullanılır hale gelmiştir. O dönemdeki bazı Almanca kitaplarda "wucherer" (tefeci) kelimesinin "Yahudi" anlamında; "judaizare" (Yahudileşme) sözcüğünün de "faiz alma" anlamında kullanıldığı görülmektedir. Yahudi tefecilerin önemli bir özelliği de, mesleklerini sürekli olarak babadan-oğula aktarmaları ve bu şekilde sürekli katlanan bir sermaye ile büyük bir ekonomik güce erişmeleridir. Bu nedenle Ortaçağ'da pek çok Kral bile Yahudilerden borç istemiştir. Bunun çarpıcı bir örneği: İspanya Kraliçesi İsabella'nın Granadalı Müslümanlara karşı girişip 1492'de kazandığı savaşı, (aynı zamanda da bir Kabalacı olan) Isaac Abrabanel adlı tefecinin finanse etmesidir. Kolomb'un yolculuğu da Abrabanel ve diğer başka bazı Yahudilerce finanse edilmişti. Bunlar, "finansman" kavramının, en başından beri Mesih Planı'nda önemli bir yer tuttuğunun işareti olarak yorumlanabilir. Yahudilerin 16. ve 17. 
yüzyıllardaki ekonomik güçleri, köle ticareti, sömürgecilik gibi alanlardaki büyük rolleri bilinmektedir. Amsterdam'da kapitalizmi doğuranların da Sefarad Yahudileri olduğu da bir gerçektir. 


2- 17. ve 18. yüzyıllarda doğan yeni bir sınıf ise Yahudilerin ekonomik gücünü siyasi alana da taşımıştı. Bu sınıf, "Saray Yahudileri" (Court Jews) olarak adlandırılıyordu ve yeni kurulmaya başlanan merkezi mutlak devletin finansman ihtiyacından doğmuşlardı. Bu Yahudiler, özellikle Protestan reformunun ardından Papa'nın otoritesinden bağımsız olarak kurulan yeni merkezi devletlerin yardımına koşan varlıklı tefeci takımıydı. Özellikle Avrupa'nın Protestan ve Katolik güçleri arasındaki kanlı Otuz Yıl Savaşları, hem savaş sırasında hem de sonrasında büyük bir finansman açığı doğurmuştu ve bu açık Yahudilerce kapatılmıştı. Bunun yanında yeni kurulan merkezi devlet mekanizması, tüm yetkileri elinde toplamak istiyordu ve bunun için de öncelikle büyük bir finansman ihtiyacıyla karşı karşıya kalmıştı. Yeni devlet aygıtının; ordu toplayıp beslemek, bürokrasi oluşturmak, otoritesini sağlamlaştırmak için ihtiyaç 


duyduğu parayı karşılayan Yahudiler, doğal olarak yeni mutlak yöneticilerin yanında büyük bir güç ve saygınlığa kavuşmuşlardı. Merkezi devletlerin giriştiği savaşların finansmanı da, söz konusu "Saray Yahudileri"nden sağlanmaktaydı. Judaica, örneğin Osmanlı'ya karşı giriştiği savaşlar sırasında Avusturya'nın tüm bütçesinin üçte birinin Yahudilerden alınan borçlarla karşılandığını yazmaktadır. Bu "savaş finansörlüğü", Saray Yahudilerinin başta gelen işlevlerinden biri halini almıştı. Öyle ki, çoğu zaman karşılıklı savaşan her iki devlet de, masraflarını Yahudilere borçlanarak karşılamaktaydı. Bu nedenle de, savaş finanse etmek ve bu kirli işten kâr yapmak, kısa sürede Yahudilerle özdeşleşen bir "meslek" halini almıştı. (Bu "savaş finansörlüğü", Kur'an'da bildirilen, Yahudilerin yeryüzünde "savaş amacıyla ateş alevlendirdikleri" ve "yeryüzünde (o bozgunculuğa çalıştıkları"[1] haberine de uygun bulunmaktaydı.) 


"Saray Yahudilerinin en önemli özelliği ise yüksek bir "ırk bilinci"ne (Siyonizm ideolojisine) sahip olmalarıydı. 


Judaica, hem Protestan hem de kimi zaman Katolik kral ve prenslerin yanında büyük bir güce ulaşan bu Yahudilerin tamamına yakınının, kendi çıkarlarını değil, Yahudi toplumunun genel çıkarlarını koruduğunu anlatıyor ve bu nedenle de Yahudi toplumlarının lider ve temsilcileri (İbranice Shtadlan) haline geldiklerini yazmaktaydı. "Yahudi Ansiklopedisi", ayrıca Saray Yahudilerinin Yahudi politik eşitliğinin sağlanmasının Öncüleri olduğunu da vurgulamaktaydı. 


3- Fransız Devrimi'nin ardından Saray Yahudileri devri kapanmış ve yeni bir dönem, Yahudi bankerler dönemi başlamıştı. Bu bankerlerin gücü, eski Saray Yahudilerinden çok daha fazlaydı. Goldschmidt, Oppenheimer, Seligmann hanedanlarının kurduğu finans imparatorlukları işte bu sırada, 19. yüzyılın başında ortaya çıkmıştı. Bu finans imparatorluklarının en ünlüsü ve kuşkusuz en önemlisi ise Rothschild”lardı. 


A- Rothschild Hanedanının Hikayesi! 


Judaica, (Yahudi Ansiklopedisi) "19. yüzyıldaki Yahudi bankacılığı, Rothschild'ların Frankfurt'taki yükselişiyle başladı" diye yazmaktaydı. Kuşkusuz Rothschild'larla birlikte yalnız 19. yüzyıldaki Yahudi bankacılığı değil, yeni bir devir de başlamıştı. Alman tarihçi Prof. Wilhem bu konuda "Roihschild'ler Avrupa politikasına paranın hakimiyetini sağlamıştır. Dünyayı paranın ve onun fonksiyonlarından ibaret hale getirmek için çalışmışlardır" tespitinde bulunmaktadır. Frederic Morton ise, The Rothschilds adlı kitabının önsözünde "Son yüz elli yıldır, Rothschild hanedanının Avrupa tarihindeki perde arkası rolü şaşırtıcı boyutlardadır" diyor ve ekliyor, "Yalnızca bireylere değil, uluslara da borç vermeyi başardıklarından dolayı inanılmaz kazançlara ulaşmışlardı". Belki de Erbakan'ın dediği gibi; “Rothschild'ların zenginliği, ulusların çöküşüne bağlıydı." 


Hanedan 1800'lü yılların hemen başında Almanya'da doğmuştu. Frankfurt'ta 1744'te doğan Eşkenaz Yahudisi Mayer Amschel Rothschild, hanedanın kurucusuydu. "Bir ulusun parasının denetimi elimde olsun, onun kanunlarını kimin yazdığını umursamam artık” diyordu. Önceleri Mayer Amschel, Frankfurt'ta faizle borç para veren fırsatçı bir tefeci sayılıyordu. Gittikçe zenginleşen Amschel, Avrupa ekonomisinin merkezi haline gelmeye başlayan Frankfurt'taki 


en güçlü banker oldu ve beş oğlunu, Avrupa'nın diğer finans merkezlerine göndererek Rothschild hanedanını kurdu. Beş ok ile sembolize edilen Rothschild hanedanının varisleri, finans dünyasında izledikleri yayılmacı politika sonucunda Avrupa ekonomisini büyük ölçüde kontrol (o altına almış Oluyordu. Bu beş oğuldan Amschel Mayer Frankfurt'ta kalıyordu. Solomon Mayer Viyana'ya, Karl Mayer Napoli'ye, James Jacob Mayer Paris'e ve Nathan Mayerde Londra'ya yollanıyordu. Bu beş Rothschild da gittikleri finans merkezlerinde büyük güce ulaşıyordu. 


1816'da Viyana'ya giden Salomon Mayer, Habsburg hükümet bankacılığında kilit kişi oldu. 
Bu arada Avusturya'nın ünlü devlet adamı Metternich'le çok yakın ilişkiler kurdu (hatta 1848 
devrimi sırasında Metterich'in kaçmasına yardım ettiği söylenir). Avusturya sınırları içinde Yahudilere yapılan her türlü yasal kısıtlamaların kalkmasını sağladı. Salomon Mayer'in ikinci oğlu Anselm Salomon ise Viyana'da, beş Yahudi ailesi; Arnstein, Eskeles, Geymuller, Stein ve Sina tarafından paylaşılan banka tekelini devraldı. 1821'de Napoli'de bir şube açan Karl Mayer ise İtalya'nın en önde gelen bankeri oldu. Sardunya, Sicilya, Napoli'ye hatta Papa devletine büyük miktarlarda borç verdi. Diğer dört oğlu da Rothschild ailesi üyeleriyle evlendiler. 


Beş kardeşin en küçüğü olan James Jacob Mayer, 1812 yılında Paris'e gitti ve Rothschild Freres şirketini kurdu. Fransa'daki Yahudi toplumuyla yakın ilişkiler geliştirdi. Yönetimle de iyi bağlar kurarak, Fransa'yı İngiltere'yle birlikte Rothschild'lerin en önemli kalesi durumuna soktu. Öyle ki, 27 Temmuz 1844'te Mazzini şöyle diyordu: "Eğer Rothschild isterse Fransa'nın kralı olabilir." 1909 baskılı Jewish Encyclopedia'da ise Rothschild'lerin Fransa'daki gücü şöyle açıklanıyordu: "7848 yılında Paris bankacıların toplam 352 milyon Frankı olduğu halde, yalnızca Rothschild, Paris'te 600 milyon Franka sahipti." 


İngiltere'ye giden Nathan Mayer ise 1806'da Hannah Barent Cohen ile evlendi. Bu ilişki onu İngiltere'nin Sefarad cemaatine de dahil etti. Judaica, Nathan Mayer'in, henüz 1810 yılında, Londra para piyasasındaki en büyük güç haline geldiğini bildiriyor. 1815'te, Nathan Mayer, Waterloo'daki İngiliz zaferini, kurduğu erken istihbarat ağı sayesinde çok önceden öğrendi ve Londra borsasına koşarak aldığı hisseleri ertesi gün çok büyük miktarla satarak bir gecede inanılmaz bir servet elde etti. 1836'da hanedanın Londra'daki temsilcisi Nathan Mayer Rothschild ölünce en büyük oğlu Lionel Nathan Rothschild başa geçti ve sadece Londra bölümünün iş bağlantılarını sağlamakla kalmadı, ayrıca İngiliz Yahudi toplumunun 30 yıl 
liderliğini de yaptı. Mali operasyonlarından bazıları; Kırım Savaşı'nı devam ettirecek 16 
milyon Poundluk borcun sağlanması ve 1875'te İngiltere'de "İngiliz asilzadesi" ünvanını kazanan ilk Yahudi'ydi. Bankerlik işine girmeden önce, ünlü bir haham ailesi olarak tanınan Rothschild'ler, genelde "kirli" yollardan elde ettikleri dev servetle büyük bir ekonomik ve politik güce ulaştılar. Hanedanın en önemli özelliği ise bu büyük gücü, yalnızca ailevi çıkarlar için değil, tam tersine asıl olarak, bağlı oldukları ırkın çıkarlarına uygun olarak kullanmalarıydı. Bu nedenle Siyonist harekete ve İsrail Devleti'ne çok büyük yardımlar yaptılar. Ancak en büyük "icraatları, Yeni Düzen'i kontrol edecek olan politik kurumları oluşturmak" olacaktı. 


Rothschild'ların kurdukları bu hanedan ağı, onlara büyük bir ekonomik güç getirdi. Alman tarihçi Werner Sombart, Jews and Modern Capitalism adlı kitabında şöyle der: "1820 sonrasındaki dönem 'Rothschild'lerin çağı' olarak bilinir. Öyle ki yüzyılın ortasında finans çevrelerinde şu yargı genel bir inanç haline gelmişti: Avrupa'da tek güç vardır, bu da Rothschild'lerdir." John Reeves ise, The Rothschilds; The Financial Rulers of Nations adlı 
kitabında şöyle yazar: Nathan Rothschild'ın İngiliz Hükümetine ilk yardımı 1819'daydı ve 60 
milyon Dolarlık borç verdi; 1818—1832 arasında 105.400.000 Dolar miktarında sekiz adet borç daha verdi; aşağı yukarı 700 milyon Dolarlık 18 adet hükümet borcu oluşturdu. Etkileri o kadar güçlüydü ki, hiçbir savaş Rothschild'lerin yardımı olmadan gerçekleşemezdi. Politika ve ticaret dünyasında öyle güçlü bir pozisyona yükseldiler ki bir anlamda Avrupa'nın gizli diktatörleri oluvermişlerdi. 


Ünlü Amerikalı Yahudi yazar Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (Totaliterizmin Kökenleri) adlı kitabında Rothschild'ların gücüne değinirken, 19. yüzyılda pek çok devlet adamının günlüklerine, “yeni bir savaş çıkmayacağını, çünkü Rothschild'ların şimdilik böyle bir şey istemediklerini” yazdıklarına dikkat çekiyor. Arendt, özellikle Tarihçi J. A. Robson'ın Imperialism adlı kitabında yazdığı şu satırları da vurguluyor: "Eğer Rothschild ailesi buna karşı koyarsa, herhangi bir Avrupa ülkesinin ciddi bir savaşa girebileceğine inanan var mı gerçekten?" Arendt, Mettemich'in şu tespitini de aktarıyor: "Rothschild ailesinin Fransa devleti üzerindeki etkisi, başka herhangi bir yabancı devletin etkisinden daha fazladır." Bu, Rothschildlar'ın tek başlarına bir devlet kadar güç elde ettikleri anlamına geliyordu. İşin bir başka ilginç yanı da, Rothschild'ların bu kazançlarının çoğu kez başkalarının yıkımını getirmesiydi... E. C. Knuth, The Empire of the City adlı kitabında, bu konuya dikkat çekerek şöyle diyor: "Şu tartışmanın ötesinde bir gerçektir ki, Rothschild'lar, servetlerini, tarihteki büyük çalkantılar ve büyük savaşlar sırasında, yani başkalarının büyük paralar yitirdiği zamanlarda oluşturdukları bilinmekteydi." 


Gerçekten de, Avrupa ülkelerin içinde bulunduğu savaşlar dolayısıyla meydana gelen ekonomik krizler ve her türlü kargaşa ortamı en fazla Rotshchild'ların işine geliyordu. 
Rothschild'ların en çok sözü edilen özelliklerinden biri de, eski Saray Yahudilerinin geleneğine uyarak, savaşan iki tarafı birden finanse etmeleriydi. Napolyon Savaşları sırasında, hanedanın Paris'teki kolu James Jacob Mayer Fransız ordularını, kardeşleri ise karşı taraftaki orduları finanse etmişlerdi. Napolyon Savaşlarının ardından Fransa'nın ödediği 120 milyon Poundluk tazminatın ödenmesinde de Rothschild'lar aracılık etmişti. 


Bu "kirli" yöntemleri kullanan Rothschild'ler, yüksek faizle borç vererek çok büyük miktarda kârlar elde ettiler. Judaica'nın bildirdiğine göre, yalnızca 1815-1828 yılları arasında Rothschild serveti 3.332.000 Franktan 118.400.000 Franka çıkıyordu. Böylece tefecilik/faiz yöntemini kullanarak insanları sömüren Rothschild imparatorluğu doğuyordu. Kullanılan bu yöntem, tam olarak Kur'an'da dikkat çekilen yöntem oluyordu: Kur'an, Yahudilerin, “Ondan (faizden) nehyedildikleri halde faiz aldıklarını ve insanların mallarını haksız yere yediklerini" bildiriyordu.|2| 


Bu Yahudi Bankerler; Mesih Planı'nın Yeni Uygulayıcısı Şeytan Şövalyeleriydi! 


Tüm bunların ötesinde dikkat çekici olan bir şey daha vardı: Rothschildlar'ın elde ettikleri güç, yalnızca bir ailenin elde ettiği güç değildi. Ailenin son derece dindar ve kindar bir geleneği vardı ve elde ettikleri gücü de bu geleneğe, yani Yahudiliğin genel hedeflerine uygun olarak kullanıyorlardı. The Universal Jewish Encyclopedia şöyle diyor: "Ailenin 17. yüzyıl kayıtları bazı hahamların isimlerini içermektedir. Rothschildlar'ın yaşantılarında Yahudi kurallarına olan dikkat çekici bağlılıkları, her nesilde bir Rothschild'ın Yahudi faaliyetlerinin organizatörü olmasını sağlamıştır." Zaten hanedanın kurucusu olan Mayer Amschel, güçlü bir "ırk bilinci"ne sahipti. Bu nedenle de, Tevrat'ın "kızlarınızı onların oğullarına vermeyeceksiniz ve oğullarınıza ve kendinize onların kızlarını almayacaksınız" hükmü gereği, oğullarına "ırk-dışı evlilikler" yapmamalarını vasiyet etmişti. Bu kural, hanedanın üyeleri tarafından titizlikle yerine getirildi. Rotshchild'lar, ya başka Rothschild'larla, ya da Warburg, Oppenheimer gibi başka Yahudi hanedanlarla evlenmişlerdi. 


Rothschildlar'ın İbrani öğretisine bu denli bağlı olmaları kuşkusuz çok önemliydi. Çünkü İbrani öğretisi, Yahudilere diğer uluslar ve dinler üzerine bir egemenlik vaad ediyordu. Ve Kabalacılar da bu egemenliği gerçekleştirmek için çalışıyor, Mesih Planı uyarınca "tarihin akışını değiştirme"ye uğraşıyorlardı. Güç istiyorlardı. Rothschild gibi "ırk bilinci" yüksek bir ailenin böylesine dev bir ekonomik güce ulaşması ise kuşkusuz Mesih Planı için dev bir destek anlamına geliyordu. Rothschild'lar dev Yahudi bankerlerin belki en ünlüleriydiler, ancak tek değildiler. Onlarla aynı dönemde yani 19. yüzyılın başında yükselişe geçmiş olan Goldschmidt, Oppenheimer gibi Yahudilere, yüzyılın sonlarına doğru yeni finans imparatorlukları kuran Warburg, Schiff, Lehman, Kahn gibi yeni hanedanlar da eklenmişti. 
Öyle ki, 19. yüzyılın ünlü sosyalistlerinden Bruno Bauer, "Viyana'da sadece saygı gören Yahudi, sahip olduğu mali güç sayesinde bütün imparatorlukların kaderini belirliyor. Alman devletlerinin en küçüklerinde hakları olmayabilen Yahudi, Avrupa'nın kaderine karar veriyor" diyordu. Amerikalı yazar Eustace Mullins, The World Order: “Our Secret Rulers” adlı kitabında, söz konusu Yahudi bankerler arasındaki ilişkilere de değiniyor. İlk dikkat çeken, hemen hepsi Alman kökenli olan bu Eşkenaz hanedanların, az önce de vurguladığımız gibi birbirleriyle de büyük bir dayanışma içinde olmaları, hatta bir tür kapalı toplum oluşturmalarıdır. Çünkü sürekli birbirleriyle alış-veriş eder, birbirlerini destekler ve birbirlerinden kız alıp-verirler. Yahudi yazar Nathan Ausubel de bu önemli bağlantıya değinerek, "Yahudiler Batı Avrupa'ya kapitalizmin yerleşmesini, çok geniş akrabalık bağları ve pazarları kontrolleri altında tutmaları sayesinde sağladılar” demektedir. 


Böylece bu Yahudi bankerler, 20. yüzyılın başında ellerindeki ekonomik güç ve kurdukları "ırk dayanışması" sayesinde çok büyük politik sonuçlar elde edecek hale geldiler. Elbette dünyanın tüm büyük sermayedarları, Yahudilerden oluşmuyordu. Ama Yahudi sermayedarların özelliği diğer "meslektaş"larından farklı olarak politik sistemi yalnızca "daha çok kâr" etme amacına uygun olarak değil, bir de "Siyon idealini gerçekleştirme" hedefine, ya da bir başka deyişle Mesih Planı'na uygun olarak yönlendirmeye çalışmalarıydı. Rothschild hanedanı, Mesih Planı'na uygun olarak çalışan bu finansörlerin kuşkusuz en önemlisiydi. Her şeyden önce, Rothschild hanedanı, Yahudi bankerler arasındaki hiyerarşinin en tepesindeydi; yani Yahudi ekonomik gücünün lideriydi. Bu nedenle de Siyasi Siyonizm akımının lideri Theodor Herzl, ilk olarak Rothschildlar'dan destek istemeye gitmişti. Hanedan kısa süre sonra 


Siyasi Siyonizmin ve Filistin'e yapılan Yahudi göçünün en önemli destekçisi haline gelmişti. 
Daha sonra da Rothschildlar, İsrail'in en önemli ekonomik dayanaklarından biri oldular. Örneğin, Rothschildlar, İsrail'in ünlü Dimona Nükleer Santrali'ni de finanse etmişlerdi. 


Ancak burada Rothschildlar'ın Siyasi Siyonizm projesine ve daha sonra da İsrail Devleti'ne verdikleri desteği değil, daha başka "icraat"larını konu edineceğiz. Çünkü Mesih Planı, önceki bölümlerde de incelediğimiz gibi yalnızca Vaat Edilmiş Topraklar'la sınırlı kalmıyordu. 
Sonuçta umulan bir dünya egemenliği olduğu için, Plan, tüm dünyayı dönüştürmeyi ve Mesih geldiğinde kesin olarak kurulması beklenen dünya egemenliğinin altyapısını kurmayı amaçlıyordu. Kısacası, 20. yüzyılın başında, Yahudi önde gelenleri -ki artık bu önde gelenlere ağırlıklı olarak Yahudi bankerler de dâhildi- için yerine getirilmesi gereken üç büyük hedef bulunuyordu: 


l- Dini otoritenin tam olarak yenilgiye uğratılması (ki artık bu dini otorite Papa değildi, o 19. 
yüzyılın son çeyreğinde politik yönden İttifak tarafından yok edilmişti. Bu dini otorite, Halife, yani Osmanlı'ydı.) 


2- Ayakta kalan monarşilerin de yıkılması. (İttifak'ın hiçbir zaman çok güvenmediği ve "istikrarsız" bulduğu monarşilerden zaten üç tane kalmıştı: Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı) 


3- Vaad edilmiş Topraklar'ın, Yahudilerin, ya da: şimdilik, sonradan buraları Yahudilere verecek “özel iktidarların” kontrolüne bırakılması. 


Ne ilginçtir ki, I. Dünya Savaşı, tam da bu hedefleri yerine getirmiş oluyordu... Türkiye önce bir Siyon Devleti olarak planlanıyor. Atatürk bu oyunu bozmak isteyince zehirlenip devre dışı bırakılıyordu. 


B- Rothschild'ın Desteğiyle Doğan Rockefeller Gizli Devleti! 


Rockefeller'ın gerçek kimliğinin yanı sıra, bu hanedanın nasıl ABD'nin bir numaralı ekonomik gücü haline geldiğini incelediğimizde de ilginç bir tabloyla karşılaşıyoruz. Çünkü Rockefellerin gücü, başta Yahudi sermayedarlar arasındaki hiyerarşinin en üstünde oturan Rothschildlar olmak üzere, büyük Yahudi sermayedarların olağanüstü desteği ile oluşturuluyordu. Amerikalı yazar Eustace Mullins, The World Order: Our Secret Rulers (Dünya Düzeni: Gizli Yöneticilerimiz) adlı kitabında Rockefellerlar'ın nasıl büyüdüğüne de değiniyor. Mullins, Rockefellerlar'ın, son iki yüzyılda Rothschildlar'la çok yakın ilişkiler içinde olduklarını ve Rockefeller servetinin oluşmasında Rothschildlar'ın büyük rolü olduğunu şöyle anlatıyor:/9. yüzyılın başlarında, House of Rothschild (Rothschild tröstü) ABD'de bazı yatırımlar yaptı ve kendisine bağlı bankalar kurdu. Rothschildlar'ın ABD'de kurduğu bu bankaların ilki, The City Bank adını taşıyordu. 1812'de New York'ta kurulan banka, daha sonra National City Bank adını alıyor ve elli yıl boyunca da Moses Taylor tarafından yönetiliyordu. Taylor 1882'de geride 70 milyon Dolar bırakarak ölüyor ve yerine oğlu Percy geçiyordu. Ertesi yıl, John D. Rockefeller'ın kardeşi William Rockefeller bankaya yüklü bir para yatırarak ortak oluyordu. 1891'de ise Rockefellerlar, Percy'i ikna ederek, onun 


yerine banka müdürlüğüne ortakları James Stillman'ın geçmesini sağlıyordu. James Stillman'ın da bir 'Londra bağlantısı' vardı; babası Don Carlos uzun yıllar Rothschildlar'a hizmet etmiş bir dönme Yahudi oluyordu! Kısacası, Rotshchild'in bankası, çok kolay bir biçimde Rockefellerlar'a devrediliyordu. Mullins, bu işlemin, "merkezin", yani Rothschild'ın bilgisi ve izni dahilinde yapıldığını söylüyordu. Yani Rothschild, isteyerek ve bilerek ABD'deki bankasının Rockefeller egemenliğine geçmesini sağlıyordu! 


Mullins, Rothschildlar'ın ve Warburg hanedanının sahip olduğu bir diğer Yahudi şirketi olan Kuhn Loeb'in, Rockefellerlar'a verdiği büyük desteği anlatmaya devam ediyordu. Bu iki büyük finans devi, petrol ticaretindeki rakiplerini ekarte ederek tröst haline gelmeye çalışan gizli soydaşları Rockefeller'a büyük destek veriyordu: 


Sonraki yıllarda, Rothschild'ın sahip olduğu The National City Bank da, Rockefellar'a büyük bir destek sağladı. John D. Rockefeller'ın başarısı, National City Bank of Cleveland'ın desteğini arkasına alarak petrol işindeki rakiplerini saf dışı etmesiyle başladı. 19. yüzyılın ikinci yarısında, ülkedeki demiryolu ve deniz ulaşımının büyük bölümünü elinde bulunduran Kuhn Loeb şirketi ise, John D. Rockefeller'ın petrol taşıma şirketine inanılmaz bir indirim uygulayarak, onun diğer petrol şirketlerini batırmasına arka çıktı. Kısacası, bütün Rockefeller imparatorluğunun, asıl olarak Rotschildlar tarafından finanse edilip-desteklendiği unutulmamalıydı.|3) Yahudi "ırkdaş"larından aldığı bu büyük destek ve kayırmaların sonucunda, John D. Rockefeller, 1887 yılında ABD'deki tüm petrol ticaretini eline geçirerek, "tröst" halini almıştı. Bunu engellemek için çıkarılan "anti-tröst" kanunları da işe yaramadı ve Rockefeller İmparatorluğu, 20. yüzyıla dünyanın petrol devi olarak adım attı. Bugün de aynı durum devam etmekte, dünya petrol ticaretinin yarısından çoğu Rockefellerlar'ın sahip olduğu ve Standart Oil olarak bilinen beş petrol şirketince Exxon, Texaco, Socal, Gulf ve Mobil kontrolünde bulunmaktaydı. (Diğer iki büyük petrol şirketinden Shel/Royal Dutch, Hollandalı Yahudi finansör William Deterding'e aittir. BP'nin hisselerinde de Yahudi finansörlerin büyük payı vardır.) 


Sonuçta karşılaştığımız tablo, Rockefellerlar'ın, başta Rothschild imparatorluğu olmak üzere, Yahudi sermayedarlar tarafından çok özenli bir biçimde kayırılıp-desteklendiği ve ABD'nin ekonomik paylaşımında tam bir "ırk dayanışması" yaşanmış olduğuydu. "Açık" ırkdaşları tarafından büyütülen "gizli" Yahudi Rockefeller ailesinin CFR gibi bir kurumun denetimini üstlenmiş olması ise, az önce belirttiğimiz gibi, gerekli kamuflajı sağlamak ve Yahudi önde gelenlerinin ABD dış politikasındaki güdümünü daha az hissedilir hale getirmeyi amaçlıyordu. CFR'yi yöneten hanedan, onu ilk kuranlar gibi sürekli sinagoglarda boy gösteren bir "açık" Yahudi olsaydı, kuşkusuz toplayacağı dikkat de çok daha fazla olurdu. Rockefeller İmparatorluğunu kuran John D. Rockefeller, 1882 yılında ülkedeki son rakip petrol şirketini de iflas ettirerek, Amerika'nın tüm petrol ticaretini tekeline alıyordu. Sahip olduğu Standart Oil Şirketi, Rockefeller “Amerika'nın Beyaz Saray dışındaki en güçlü adamı” yapıyordu. 
Ancak bu "yükseliş"in bir de perde arkası vardı: Gerçekte Sefarad kökenli bir Yahudi olan Rockefeller, aslında Rothschild ve Warburg gibi "soydaş"larının inanılmaz desteği ile bu güce ulaşıyordu. 


Rockefeller'ların Gerçek Kimliği 


Bütün bu bilgilerin ardından, CFR'yi kurduran Yahudi bankerlerin, nasıl olup da kuruluşu Rockefellerlar'ın denetimine bıraktıkları, kuşkusuz üzerinde düşünülmesi gereken bir soru olarak karşımıza çıkıyordu. Acaba bu Yahudi bankerler, CFR üzerindeki denetimlerini kaybedip, Amerikan dış politikasını yönlendirmek için en uygun aygıt olan kurumu, Rockefeller ailesine mi "kaptırıyordu"? Yoksa CFR üzerindeki Yahudi kontrolü hiç sona ermemiş, yalnızca bir şekil değişikliği mi yaşanıyordu? Bunu anlamak için Rockefeller ailesinin kimliğini incelemek gerekiyordu. Rockefeller ailesini incelediğimizde, resmen "Protestan" olduğu görülüyordu. Ama bu Protestanlığın "judaizer" (Yahudici/Yahudi sempatizanı) misyonunu bolca taşıyan bir tür olduğu açığa çıkıyordu. Çünkü Rockefellerlar, Yahudilerle hep son derece ilgi çekici bir ilişki içinde bulunuyordu. 


1878'de ünlü "judaizer" Protestan William Eugene Blackstone, "Kutsal Kitab'ın Yahudilerin "Tanrı'nın seçilmiş halkı' olduğu şeklindeki hükmünün hala geçerli olduğunu" savunan tezini ortaya attığı zaman, en büyük desteği John D. Rockefeller'dan görüyordu... John D. 
Rockefeller, bunun yanı sıra, İngiliz mandası döneminde Kudüs'te "Filistin Arkeoloji Müzesi"ni kurdurmuştu. Müze, tarih boyunca Yahudi ulusunun gelişimini konu ediniyor, Yahudi kahramanlarının heykellerini içeriyordu. Rockefeller'ın kurulması için iki milyon Dolar verdiği müze, daha sonra Rockefeller Museum adıyla anılageliyordu. Rockefeller ailesinin İsrail sempatisi Washington'da da kendini gösteriyordu. Batı Virginia'dan Demokrat Parti Senatörü olan John D. IV (Jay) Rockefeller, Senato'da İsrail'in en sadık dostlarından biri olarak tanınıyordu. Yalnızca 1993 yılı içinde, İsrail'i ilgilendiren altı oylamanın altısına da İsrail lehinde oy veren Jay Rockefeller, “İsrail taraftarı olma yüzdesi" (% Pro-Israel) sıralamasında "96100 İsrail yanlısı" olarak başta geliyordu. 


Fransız yazar Georges Virebeau, Mais Qui Gouverme L'Amerigue “Amerika'yı Kim Yönetiyor” adlı kitabında David Rockefeller'ın Who's Who in the World'un yazdığına göre Chicago Üniversitesi'ndeyken İbrani tanrı bilimi (teoloji) derslerini takip ettiğini not ediyordu. 
Tüm bu bilgiler, ortaya ilginç bir tablo ve de önemli bir soruyu çıkarıyordu: Acaba Rockefeller ailesi, neden Yahudilere karşı böyle ilginç bir sempatinin sahipleri oluyordu? Bu yalnızca Amerikan Protestanlığındaki klasik "Yahudi sempatizanlığı"'nın bir devamı mıydı? 
Yoksa Rockefellerlar'ın, daha da önemli bir bağlantısı mı vardı? Evet, böyle bir bağlantı vardır. Rockefellerlar'ın Yahudilerle olan bu ilginç ilişkilerinin kökeninde, kendilerinin de Yahudi asıllı olmaları yatıyordu. Garry Allen The Rockefeller File adlı kitabının 19. sayfasına düştüğü dipnotta, Malcom Sten'in The Grandees: America's Sephardic Elite kitabından yaptığı alıntıyla bir gerçeği ortaya koymaktadır ki, Rockefellerlar Sefarad Yahudilerindendir. Aile Arap topraklarında yüzlerce petrol şirketini kontrol altında tutmaktayken, Nelson Rockefeller New York'taki organize Yahudilerin en samimi dostudur. Zaten onların desteğini almamış olsaydı, (nüfusunun %25'ini Yahudilerin oluşturduğu kentte) dört defa üst üste vali seçilemezdi. Kısacası, Rockefellerlar, Protestan bir görünüm altında gerçek kimliklerini koruyan bir "Yahudi dönmesi" hanedanıydı. Dolayısıyla, CFR'nin "yöneticisi" durumdaki Rockefellerlar, CFR'yi kurduran Yahudi bankerlerle bu tür bir "ırk bağı" ile bağlıydı. 


Bu tablodan karşımıza çıkan sonuç, CFR'nin aşamalı olarak Rockefeller egemenliğine bırakılmasının, örgütün Yahudi-güdümlü olmaktan çıktığı gibi bir anlam kesinlikle 


taşımadığıdır. Tam tersine, örgütün "açık Yahudi" olan sermayedarlar yerine, "gizli Yahudi" olan bir başka sermayedar tarafından yönetiliyor olması, planlı ve bilinçli bir kamuflaj izlenimi oluşturmaktadır. Anlaşılan, CFR'nin, açıkça hepsi Yahudi olan sermayedarlarca finanse edilmesinin dikkat ve tepki çekeceği düşünülmüş ve örgüt, daha örtülü bir Yahudi güdümü altına alınmıştır. 


Bilderberg: Gizli Dünya Devletinin Hükümeti 


Küresel Baronlar'ın yönetimindeki Bilderberg'in Avusturya'da yapılan Haziran 2015 tarihli toplantısına Türkiye'den katılan isimler arasında CHP'li Selin Sayek Böke de yer almıştı. 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de oradaydı... Bild gazetesini yayınlayan Axel Springer şirketinin CEO'su Mathias Döpfner de CIA'nın uzun seneler önce Almanya'da kurduğu "Atlantik Brücke" (Atlantik Köprüsü) derneğinin elemanıydı. İsrail'e bütün hücreleriyle bağlı Axel Springer şirketi Doğan Holding'in ortağıydı. Bilderberg, "Dünya Gizli Hükümeti" sayılırdı. Bilderberg toplantıları üç kez Türkiye'de yapılmıştı. 1959'da İstanbul Yeşilköy'de toplanmış, Başbakan Adnan Menderes davet edilmesine rağmen katılmamış, 
1960 darbesiyle yıkılmıştı. 1975'te İzmir Çeşme'de toplanıldı. CHP’in iktidar-Bülent Ecevit'in 
Başbakan olmasına giden taşlar döşenip hazırlandı. 2007 yılında İstanbul'da yapıldı. 
Hatırlayın AKP kadrolarından ve yandaş medyadan kimler katılmıştı? 


1995: Toplantıya katılan Cem Boyner parti kurmuşlardı. 


1996: Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel ile Dışişleri Bakanı Emre Gönensay yurda döndükten, 4 gün sonra hükümet yıkılmıştı. 


1997: Gazi Erçel, 28 Şubat darbe hükümetlerinde Merkez Bankası Başkanı yapılmıştı. 
Türkiye'nin batırıldığı krizde paranın rotasını ayarlamıştı. 


1998: Merhum Dışişleri bakanı İsmail Cem (2001) parti kuracaktı. 


2002:Kemal Derviş, Dünya Bankası ve IMF'den, Ecevit Hükümeti'nde Ekonomiye IMF Valisi yapılacak, AKP de bunların sadık takipçisi olacaktı. 


Bilderberg'e 1957'de Türkiye'den ilk kez katılan İngiltere Büyükelçiliği ve NATO Daimi Temsilcisi Mason Muharrem Nuri Birgi, 1970'lere kadar hep oradaydı, yerini 1971'de Selahattin Beyazıt almış ve 1997'ye kadar bırakmamıştı. 1990 yılının sürprizi Mesut Yılmaz'dı ve şimdi koyu Erdoğan savunucularındandı. FETÖ darbesi sonrası, Erdoğan'a arka çıkıcı konferanslar vermek üzere ABD'ye koşmuşlardı. Bilderberg'e katıldı, sonra ANAP Başkanı ve Başbakan atandı. 1999 yılında Sedat Ergin katıldı Hürriyet Genel Yayın yönetmeni yapıldı. 2012 katılımcısı Enis Berberoğlu, Hürriyet Genel Yayın yönetmenliğine taşındı. DYP Genel Başkanlığı'na yükseltilen Mehmet Ağar, (2003) Bilderberg katılımcısıydı, 2007'de DP Başkanıydı. 


2007 Yılı Türkiye için çok önemli bir yıldı. 


Bilderberg toplantısı İstanbul'da yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimi, 27 Nisan e-muhtırası, Hudson darbe toplantıları da o yıl yapılması arasındaki bağlantı sırları ve danışıklı dövüş 


senaryoları halâ gizemini korumaktaydı. Ve Arzuhan Yalçındağ buradaydı. 2007-2010 yılları arasında TÜSİAD Başkanıydı. Diğer isimler, Mehmet A. Birand(köşe yazarı), Ümit Boyner, Cengiz o Çandar(gazeteci), Hikmet Çetin, Cem Duna (Eski AB elçisi), Emre Gönensay'dı. (Tansu Çiller'in beyni). 


2014; CHP'nin Genel Bşk. Yard. Umut Oran, Cengiz Çandar, Legion d'Honneur ödüllü sosyoloğumuz Prof. Nilüfer Göle ile beraber ABD Siberuzay Komutanı, NSA Başkanı(Büyük Kulak) Keith Alexander, İngiliz Gizli Servis (M16) Başkanı John Sawers oradaydı. 


(2015):Derin ABD'nin mimarı Henry Kissinger, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, ABD'nin DAEŞ'le Mücadele Küresel Koalisyon Özel Tem. John Allen, Danimarka İstihbarat Servisi Direktörü, Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner, gazeteci Nuray Mert Bilderberg”te buluşmuşlardı. Ve Nuray Mert şimdi koyu Erdoğan hayranıydı! 


U Maide Suresi, 64 
2! Nisa Suresi, 161 
BI Tbıd sh. 108 


KORONA VEBASI VE KORKU BELÂSI 
28 Mart 2020-Yazar Mus'ab Eryıldız- millicozum 


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Korona virüsü ve yol açtığı bulaşıcı hastalık, çok tehlikeli bir tehdit boyutuna ulaşmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın ve ilgili devlet kurumlarının aldıkları tedbirler hem lazımdır, hem başarılıdır, hem de takdire şayandır. Bu yöndeki tavsiyelere ve tedavi usullerine riayet etmek ise, hem Yüce Dinimizin icabıdır, hem de devletin toplum yararına aldığı kararlara uymak ayrıca farzdır. Ancak asla unutulmamalıdır ki, Korona virüsü dahil her şey bizzat Cenab-ı Allah'ın emrine ve takdirine bağlıdır. Bu nedenle, elbette tedbirli ve dikkatli davranmakla beraber, gereksiz kuşkulara ve temelsiz korkulara kapılmak ve çevremize panik aşılamak da yanlıştır ve bu tavır psikolojik tahribatlara yol açacaktır. 


Evet, Nemrut'un, burnundan girip beynine sızan ve bu zalim kâfiri acılar içinde kıvrandırıp, zelil ve hakir bir şekilde ölümüne yol açan sivrisinekten milyonda bir küçük olan Korona virüsüyle Cenab-ı Hakk'ın, süper güçleri ekonomik, teknolojik ve askeri yönden gelişmiş ülkeleri, nasıl aciz ve çaresiz bıraktığını fiilen görüp anlamak ve O'nun Hak dinine ve Adil Düzenine sığınmak için de, bu tür musibet ve felaketler bir uyarıcıdır ve fırsattır. Zaten ölümden kaçmak ve kurtulmak imkânsızdır. Öyle ise, akıllılık ölüm ötesine ve sonsuzluk ülkesine hazırlıklı, huzurlu, onurlu ve şuurlu yaşamaktır. 


Rus doktordan Korona açıklaması 


Çin'de ortaya çıkan, kısa sürede Dünya genelinde ölümlerle korku ve paniğe yol açan Korona virüsü ile ilgili bir Rus doktor çok önemli açıklamalarda bulunmuşlardı. Rusya'da solunum hastalıkları uzmanı olan Doktor Veselin Yakov tıp dergisine verdiği demeçte, tedbirli hareket ederek ve hijyen konularına dikkat edildiğinde Korona'dan korkulmaması gerektiği konusunda bilgiler aktarmıştı. İşte doktorun o açıklaması: 


Dünya çapında Korona virüs “COVIT-19” bulaşan kişi sayısı Mart 2020 sonu itibarıyla 270 
bin kişi kadardı. Bunlar dünyanın 115 farklı ülke ve bölgesinde yaşamaktaydı. Virüs nedeniyle ölen kişi sayısı 12 bine, iyileşen sayısı 100 bine ulaşmıştı. Ağır ve kritik vaka sayısının ise yaklaşık 10 bin olduğu açıklanmıştı. (worldometer, o günkü verilere göre) 


En çok vaka görülen ülkeler olarak; Çin, İtalya, Güney Kore ve İran bulunmaktaydı. Ölümler de buna paralel Çin, İtalya, İran ve Güney Kore'de yaşanmıştı. Bu nedenle Çin'de değilseniz ve yakın bir tarihte Çin'i ziyaret etmediyseniz, endişenizi %94 atmanız lazımdı. Gerçekten COVIT-19 size bulaştıysa, yine de panik anlamsızdı, çünkü: %81 hafif formda, 9014 orta oranda, sadece %5 kritik formda seyreden bir hastalıktı. Bakınız Atipik zatürrede ölüm oranı %10, COVTT-19”da ise %3,4 civarındaydı; hatta elli yaş altı ise 0,2'nin altındaydı. Yani elli yaş altıysanız, Çin'de yaşamıyorsanız sizin aldığınız piyango biletine büyük ikramiye çıkması olasılığı COVIT-19'a yakalanma olasılığından daha yüksek bulunmaktaydı. Özetle bundaki şansınız 1:45 000 000 kadardı. 


Hatırlayınız, 10 Şubat 2020 tarihi pik günlerden birisiydi ve Çin'de COVIT-19'dan 108 kişi ölmüştü. Ama aynı gün dünyada: 26 bin 283 kişi kanserden, 24 bin 641 kişi kalp 
hastalıklarından, 4300 kişi ise diyabetten ölmüştü. Ve yine her gün: Sivrisinekler 2740 
kişinin, insanlar 1300 kişinin ve yılanlar 137 kişinin ölümüne sebebiyet veriyordu.|1| 


Yani diyeceğimiz şu ki; elbette tedbirli ve dikkatli davranın. Ama asla gereksiz panik yapmayın, ucuz medya provokasyonlarına kanmayın. Dünyanın sonu gelmiş gibi medikal malzeme, ilaç, gıda maddesi stoklamayın. Kişisel hijyeninizi ve beden temizliğinizi ciddiye alın, iyi gıdalar ve vitamin-minerallerle bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın; inançlı, vicdanlı, kutlu amaçlı ve ahlâklı olarak hayatınızı yaşayın... 


Bugün dünyanın nüfusu 7 milyar 700 milyona ulaşmıştır. İstatistiklere göre, her gün ölüp bu dünyadan ayrılanların sayısı, ortalama 150 bin kadardır. Bu, yıllık 55 milyon civarındadır. 
Oysa, 3 ayda Korona virüsünden ölenlerin toplamı henüz 15 bini bulmamıştır. Yani Korona virüsten ölenlerin günlük oranı, diğer sebeplerle zaten ölenlerin 73 binde biri kadardır. Şimdi, ölümden kurtulmanın çaresinin bulunmadığı bir dünyada, yüzde yüzlük bir gerçekten korkmayıp ve hazırlık yapmayıp, binde birlik bir ihtimal korkusu ve kuşkusu içinde paniğe kapılmak elbette yanlıştır ve yararsız bir arayıştır. 


İdris Cevahir'in Yanılgıları 


Milli Gazete Yazarı İdris Cevahir, 19 Mart 2020 tarihli “Korona ve Deist Yanılgılar” başlıklı yazısında: 


“Peki, İlahi irade bu fiili niçin yaptı? Bu soruya cevap vermeden Allah'ın fiillerinin tarzına odaklanmamız gerekiyor. Allah'ın fiillerinde “niçin” olmaz. Yani Allah bir gayeye matuf fiil yapmaz. Allah fiili yapar fiilden bazı hikmetler yahut bazı sonuçlar çıkar. Yoksa O, bazı hikmetler ve bazı sonuçlar için fiilde bulunmaz. Yani bir kandil düşünün kandil yanar ve aydınlık verir. Kandil aydınlık vermek için yanmaz. Yandığı için aydınlık verir. Kandilin fiili aydınlık vermek için değildir. Aydınlık kandilin fiilinin tabii sonucudur. Kandilin fiilinden 


bizler aydınlık ciheti ile haşerat sıcaklık ciheti ile istifadede bulunur. Allah'ın fiillerinden ise kimisi Cemal kimisi Celal ciheti ile istifadede bulunur. 


Korona virüs, insanlık İlahi iradeye uygun bir şekilde yaşanmadığı için gelmiş olabilir. Bu yüzden gelmemiş de olabilir. Sadece gelmiş ve geldiğinde böyle bir netice ortaya çıkmış da olabilir. Korona virüs, birileri abdest almadığı, taharet bilmediği yahut sapkınlıklara daldığı için gelmiş olabilir. Ancak bu nedenlerden bağımsız bir şekilde de gelmiş olabilir. Yani bu hastalığın bizlerin İlahi iradeye muhalif davrandığımız için geldiğini söylemek mutlak kesinlik ve doğruluk taşımaz. Eğer taşısa idi İlahi iradeye uygun yaşayan hiçbir kimsenin bu virüse bulaşmaması gerekirdi ki bizler buna benzer hastalıklarda ölen onlarca muteber âlim ve veli biliyoruz. Hatta araştırsak Peygamber dahi bulabiliriz. 


Yani bu Korona'nın Allah'tan geldiğini kabul imani bir meseledir ancak şu nedenle gelmiştir, şuna gazap olarak gelmiştir demek Allah'ın fiillerinin maksatlarını bilme iddiasıdır. Bu ise en azından hadsizliktir.” yorumunda bulunmuşlardı. 


Doğrularla yanlışların harmanlandığı bu iddialar, ya bilgi noksanlığından veya bilgiçlik taslamaktan kaynaklıydı. Karşılıklı sohbet ortamında bu tür yanılgılar hatırlatılır ve orada bırakılırdı. Ama gazete sütunlarında yayınlanan böylesi yanlışlıkların aynı şekilde açıklanması ve uyarılması lazımdı. Önce: 


“Yani Allah bir gayeye matuf fiil yapmaz. Allah fiili yapar, o fiilden bazı hikmetli sonuçlar çıkar. Yoksa bazı sonuçlar ve hikmetler için fiilde bulunmaz” iddiaları tam bir safsata ve saptırmacadır. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da en fazla zikredilen isimlerinden birisi olan “HEKİM” (her işini, takdir, tanzim, taksim ve tayinini hikmetle yapan ve âlemlere hükümran olan) sıfatına aykırıdır ve Cenab-ı Hakk'ın hâşâ hedefsiz ve gayesiz rastgele fiillerde bulunduğunu söylemek, O'nun Yüce Zatına, kusursuz sıfatlarına ve icraatlarına iftiradır. 


“Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde sürünmekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört (ayağı) üzerinde hareket etmektedir. Allah, dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.” (Nur: 45) 


“Dikkat edin ve kendinize gelin! (Her şeyi yoktan var edip) Yaratan (Allah hiç) yarattığını bilmez mi? Halbuki O Lâtif'tir ve Habir'dir. (Hem gizli hikmetleri, görünmeyen niyetleri ve mahiyetleri Bilendir, hem de görünen ve işlenen her şeyden haberi olandır.)” (Mülk:14) 


Evet, Allah (CC) yarattığı istisnasız her şeyin, sadece yapısını ve sayısını değil, hangi maksatla, hangi ortamda ve hangi görev donanımıyla varlığa çıkarıldığını da elbette bilerek ve dileyerek fiillerde bulunmaktadır. “... Ve hüvel Hakimul Habir: O hikmet sahibidir ve (her şeyi bilerek yaratan ve) haberdar olan Kendisidir.” (Enam: 73 son kısım) 


“Bu hastalığın bizlerin İlahi iradeye muhalif davrandığımız için geldiğini söylemek de mutlak kesinlik ve doğruluk taşımaz...” iddiası da sakattır ve noksan bir izahtır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın her yaratışında ve icrasında, bizim farkına varıp varamayacağımız pek çok hikmet ve hakikatler bulunsa da, bunların hepsinin bir ortak sebebi de insanların haksız, ahlâksız ve akılsız davranışları olduğu Şura Suresi 30. ayette şöyle buyrulmaktadır: 


“Size isabet eden sıkıntı ve musibetler kendi elinizle yaptığınız (yanlış işler) yüzündendir. 
Üstelik (Cenab-ı Hakk hatalarınızın) birçoğunu da affetmektedir.” 


Siyonistlerin dünya hâkimiyeti planları ve Korona vebası! 


“Korona vebası yüzünden yeryüzündeki hayat adeta felce uğramıştı. Ekonomi, ticaret ve sosyal hayat tıkanmıştı. Sınırlar kapatılmış, ülkeler aciz bir şekilde salgına engel olabilmek için tüm imkânlarını seferber etmiş durumdaydı. Çin bu sürede 6 trilyon dolar kayba uğramış, binlerce Çinli ölmüş ve on binlercesi virüs kapmıştı. Büyük bir darbe yiyen Çin'in kısa vadede toparlanması imkânsızdı. Sonra birdenbire Korona virüs İran'da ardından Almanya'da ve İtalya'da ortaya çıkmıştı. İtalya sokağa çıkma yasağı ilan etmek zorunda kalmış, 200 milyar dolar kaybetmiş, hastaneleri dolup taşmıştı. Almanya şansölyesi Angela Merkel, 
nüfusumuzun “Yüzde 60-70'ine ulaşabilir?” diyerek, ardından salgınla mücadele için 500 
Milyar Euro'yu gözden çıkardıklarını açıklamıştı. Oysa Almanya her yıl 400 milyar Euro fazla vermekle hava atardı. Türkiye ise önlemlerini sıklaştırmış, sınırlarını kapatmış, AVM, marketler hariç eğlence merkezleri dahil, insanların genelde vakit geçirdikleri mekânları yasaklamıştı. 


Sanki bazı merkezlerden bir şeyler dayatılmıştı, bizler de tıpış tıpış istenileni yapmak zorunda kalmıştık. Acaba küresel çete neleri amaçlamıştı? Öncelikle bu virüs belki de bir biyolojik silahtır ve tek dünya devletini savunan küresel çetenin bir tezgâhıdır. İnsanları toplumsal alanlardan uzak tutarak, belki de robotik, asosyal ve kendisini eve kapayan, sanala kitlenmiş ve kontrolü kolay bir dünya toplumunun denemeleri yapılmaktaydı. Veya insanlara kâğıt ve metal para kullandırmayarak dijital paraya geçişe alıştırma hazırlığı mıydı? Böylelikle insanların alışkanlıklarının da değiştirilmesi dayatılmaktaydı. Böylece Siyonistlerin tek dijital para, tek devlet, tek dünya milleti ve tek dünya dini hedeflerine zemin mi oluşturulmaktaydı? 


Siyonist küreselciler kazandığı takdirde tüm dünya insanını “Lucifer”e yani bildiğimiz kadim adı Azazil olan “İblis”e tapmaya zorlayacaklardı. Ancak Siyonist şebeke bu işin finansmanı ve baş taşeronu oldukları için geçmişte azgınlıklarının bedelini ödeyip Allah'ın kahrına uğramışlardı. Bugün de her ne kadar büyük oynasalar da sonunda perişan olan yine kendileri olacaktı. 


Siyonist Yahudilerin dini bayramları olan “Yom Kippur” bayramında Fırat'ın doğusuna giren Türk Ordusu “Küresel Çete'ye “Sana Büyük İsrail'i kurdurtmayacağım” mesajını vermiş olmaktaydı. Bilindiği üzere İsrail bayrağındaki iki şerit, Fırat ve Nil nehirlerini temsil ediyorlardı. Ortadaki altıgen ise Davut mührü olmaktaydı. Yani Siyonistler “Fırat ve Nil arasındaki va'ad edilmiş topraklar bizimdir, mührümüzü vuracağız, hakkımızı alacağız” iddiasındaydılar. Oysa Rahmetli Erbakan'ın özel gayret ve dirayetiyle ve kahraman Ordumuzun üstün cesaretiyle başlatılıp başarılan 1974 Barış Harekâtı sonrasında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için devletimizin seçtiği bayrak ise çok manidardır. Beyaz üzerine iki kırmızı şerit ve ortasında Ay Yıldız “KKTC” bayrağı yapılmıştır. Müslüman Türk devleti, şımarık ve sapkın İsrail'e “Bu iki nehir arası Müslüman Türk'ün sayesinde barış ve huzur yurdu olacaktır. Senin şeytani amaçların ise kursağında kalacaktır!” mesajını ulaştırmıştır.” şeklindeki farklı yaklaşımı ve yorumları sadece “komplo teorisi” saymak 


yerine, Siyonist odakların yaptıkları onca tahribattan sonra böyle bir şeytanlığı da planlayacaklarını hesaba katmak lazımdı. 


Mart sonu 2020 itibariyle Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 318 bin 564'e çıkmıştı! 


Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsünün dünya genelinde 
buluştuğu kişi sayısı Mart sonu 2020 itibariyle 318 bin 564'e ulaşmıştı. Toplam 13 bin 671 
kişi ölmüş, 96 bin kişi ise iyileşmiş durumundaydı. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Korona virüs raporuna göre salgının 2021 baharına kadar sürebilme ihtimali vardı. 


ABD'de vaka sayısının 26 bin 959'e yaklaştığı ve ölü sayısının ise 349'a yükseldiği anlaşılmıştı. Ülkedeki Korona virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi”nin açıkladığı güncel rakamlara göre, ABD genelindeki Korona virüs vaka ve ölü sayısı artmaktaydı. Ölümlerin 94'ü, virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, Kaliforniya'da 28 ve New York'ta 76 ölüm vakası vardı. 
Birçok eyalette süpermarketlerin rafları boşaltılırken; ABD'de Walmart, Aldi, Harris Teeter, Giant ve H-E-B gibi süpermarketler çalışma saatlerini değiştirmiş ve yerel saat ile 24:00 yerine 20:00-21:00'da kapatma kararı almıştı. 


İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Korona virüs raporuna göre salgın 2021 baharına kadar uzanacaktı. Bakanlık en kötü senaryoda ülkenin yüzde *080'inin virüs kapacağını, yaklaşık 8 milyon insanın ise hastanelik olacağını açıklamıştı. Hastalık nedeniyle ülkenin yüzde 15'ine denk gelen 8 milyon insanın hastanede tedavi göreceği var sayılmıştı. 


İran'da Uzmanlar Meclis Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani, Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirmiş durumdaydı. İran Sağlık Bakanlığı, ülkede can kaybının 1685'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 22 bine yaklaştığını açıklamıştı. 


Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Kovid-19 nedeniyle ülkede olağanüstü hâl ilanına mecbur kalmıştı. 


Fransa'da Korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye, vaka sayısı ise 14 
bin 485'e çıkmıştı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 kanalında yaptığı açıklamada, virüs bulaşan kişi sayısının 14 bin 485'e ulaştığını, hastaların 700'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü doğrulamıştı. 


Çekya hükümeti, salgına karşı önlem olarak ülke genelinde karantina kararı almıştı. Çekya Başbakanı Andrej Babis, Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla 24 Mart'a kadar ülke genelinde karantina uygulayacağını duyurmuşlardı. 


ABD'de ilk korona virüs aşısı testi başlamıştı. 


ABD'de geliştirilen bir Korona virüs aşısının ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirilmişti. ABD'li hükümet yetkililerine dayandırılan haberde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle'deki Kalser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edilmişti. Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu 


kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini belirtilmişti. 


İnanç ve ahlâk değerlerinden uzaklaşan Dünya büyük bir korku dalgasıyla sarsılmaktaydı! 


Koronafobi kâbusu yayılmaktaydı. 


Avrupa artık Korona virüsün merkezi halini almıştı. Çin'de yavaşladığı açıklanan salgın dünyada hızla yayılmaktaydı. Avrupa'daki ölümler virüsün çıkış merkezi Çin'i geçmeye başlamıştı. Dünyada vaka sayısı 316 bini bulurken hayatını kaybedenlerin sayısı 14 binden fazlaydı. 


Korona virüsün Avrupa'da en fazla vurduğu ülkeler, İtalya ve İspanya. İtalya'da can kaybı 4 
bin 825'e çıkmıştı. İsviçre ve Sırbistan olağanüstü hâl ilan etmek zorunda kalmıştı. Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke olan Balkan ülkesi Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic tedbirleri artırdıklarını açıklamıştı. 


Avrupa ülkelerinde Korona virüs vakaları artmaya devam ederken, ülkeler, virüsün yayılmasını engellemek için tedbirler almaya çalışmaktaydı. İtalya'da hükümet, salgın nedeniyle ülke ekonomisini desteklemek için 25 milyar euroluk acil destek paketini de onaylamıştı. İsviçre hükümeti de, virüsün ülkede hızla yayılması üzerine olağanüstü hale mecbur kalmıştı. 


Dünyada hızla yayılırken Çin'de gerilemeye başlamıştı. 


Başta Avrupa olmak üzere ABD ve Latin Amerika'da yeni tip Korona virüs vakalarında artış yaşanırken, virüsün ana kaynağı Çin'de tersi bir durum yaşanıyordu. Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletindeki seyahat kısıtlaması gevşetildi. Salgının ortaya çıktığı Wuhan kentinde, son 24 saatte yalnızca 1 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, Çin dışında 83 binden fazla vaka tespit edildiğini ve Çin dışındaki vaka sayısının Çin'deki vaka sayısını aştığını doğruladı. 


ABD'de ölü sayısı 350”ye yaklaşmıştı. 


ABD'de vaka sayısının 26 bin 959, can kaybının ise 3590'ye yükseldiği yazılmıştı. Söz konusu ölümlerin 94'ü virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, bunu 76 ölümle New York ve 28 ölümle Kaliforniya takip ediyordu. ABD Yüksek Mahkemesi de, Nisan başına kadarki sözlü yargılamaların ertelendiğini duyurmuştu. 
Hastalığın hızla yayıldığı eyaletlerden biri olan New Jersey'de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacaktı. Tom Hanks ve eşinden sonra ünlü oyuncu İdris Elba'nın da virüse yakalandığı anlaşılmıştı. 


ABD ordusunda vaka sayısı artmaktaydı... 


ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu sabah itibarıyla bakanlık bünyesinde Korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısının 37'ye yükseldiğini açıklamıştı. Pentagon'dan yapılan açıklamada “18'i muvazzaf asker, 13'ü askerlerin ailelerinden, 3'ü sivil personel ve 


3'ü sözleşmeli personel olmak üzere toplam 37 kişinin testleri pozitif çıktı” ifadeleri kullanılmıştı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve yardımcısı David Norguist, karantinaya alınmıştı. Mark Esper ve yardımcısı David Norguist'in korona virüs şüphesiyle karantina altına alındıkları bildirilmişti. Pentagon, Mark Esper ve David Norguist'in virüse karşı tedbir amacıyla karantinaya alındığını doğrulamıştı. 


Bu arada Vatikan'ın ardından Avrupa'nın en küçük ülkesi olan Monaco Prensliği'nden, 35 
bin nüfuslu ülkenin bakanlarından Serge Telle'nin Korona virüse yakalandığı açıklaması geldi. Polonya Çevre Bakanı Michal Wos'un da testi pozitif çıkmıştı. 


67 milyonluk Fransa karantinadaydı. 


Fransa'da serbest dolaşım sınırlandırılmıştı. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, salgın nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamanın kontrol edilmesi için 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini bildirmişti. İngiltere'de ise Başbakan Boris Johnson salgına karşı yeni tedbirleri açıklamıştı. 
Johnson, ateşi veya öksürüğü olan birinin yaşadığı hanedeki herkesin 14 gün kendisini karantinaya almasını tavsiye etmişti. İtalya'da ise doktorların bilim dünyası için yayımladığı mektup salgının boyutunu gözler önüne sermişti. Yunanistan'daki tedbirlerde de yeni bir aşamaya geçilmişti. Eczane ve bankalar dışında bütün dükkânlar kapalıydı. 


İtalya?da sağlık sistemi çökmüş durumdaydı. 


İtalya'da 53 bin 578 Korona virüs vakası ve 4 bin 825 ölüm gerçekleşmesinin ardından ülkedeki sağlık sistemi yetersiz kalmıştı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, Korona virüs tespit edilen hastaların tedavilerinin hastane koridorlarında yapıldığı ortaya çıkmıştı. 


Dünya genelinde hızla yayılan Korona virüs, Avrupa'da en fazla İtalya'yı sarsmıştı. 22 Mart 
2020 itibariyle ülke genelinde 53 bin 578 Korona virüs vakası ve 4 bin 825 kişinin de hayatını 
kaybettiği İtalya'da sağlık sistemi yıkılmıştı. Milano'da bulunan bir hastanede çekilen görüntüler, durumun ciddiyetini kanıtlamıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında tedavi edilmeye çalıştığı anlaşılmaktaydı. 
Vaka sayısının fazla olması, sağlık çalışanlarının yetersiz kalması sonucu ülkedeki sağlık sistemi hastalara yeterli derecede hizmet veremeyip tıkanmıştı. İtalya'da tüm ülke günlerdir karantina altındaydı. İtalya halkı karantina nedeniyle evlerinden çıkamazken, birçok turistik bölge de ıssız kalmıştı. Başkent Roma'daki en turistik mekânlardan biri olan ve her yıl milyonlarca turistin bozuk para atıp dilek tuttuğu Aşk Çeşmesi'nden (Trevi Çeşmesi) Navona Meydanı'na kadar birçok turistik noktada sokaklar sessizliğe gömülmüş durumdaydı. 
İtalya'daki durumu anlatan gazeteci Grandesso Federico, Padova sokaklarda bulunan araçların, halka 'evlerinizde kalın' çağrısında bulunduğunu ifade ederek, "Bu durumun ne kadar dramatik olduğunu gösteriyor. Hastanelerdeki durum ise daha fazla zor bir hale geliyor. 
Yoğun bakımlardaki, hastanelerdeki yataklar yetersiz kalıyor" ifadelerini kullanmıştı. 


Amerika-Almanya arasında aşı vurgunu kavgası: Trump aşı için rüşvet teklif etmekten utanmamıştı! 


ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya merkezli CureVac şirketinin yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarını ABD'ye çekmek ve “sadece ülkesine özel” aşıya ikna etmek için büyük miktarda para teklif ettiği anlaşılmıştı. 


Alman hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Trump, Alman Sağlık Bakanlığı bağlantılı Paul Ehrlich Enstitüsü ile virüs tedavisine yönelik aşı ve biyomedikal ilaç üretmek için çalışan CureVac'i ABD'ye çekerek sadece ülkesine özel aşıya ikna etmek için girişimde bulunmuşlardı. Bunun için virüs aşısı üzerinde çalışan Alman bilim insanlarına çok büyük miktarda para teklif ettiği öne sürülen Trump'ın, CureVac'in geliştirmesi muhtemel aşının münhasır haklarının ABD'nin tekelinde kalmasını istediği ortaya çıkmıştı. Almanya ile ABD arasında çekişme yaşandığı belirtilen haberde, Alman hükümetinin CureVac'in ülkeden ayrılmaması için mali teşvikler sunmaya çalıştığı vurgulanmıştı. Haberde, Almanya Sağlık Bakanlığından bir yetkili, hükümetin, virüse karşı aşının Almanya ve Avrupa'da geliştirilmesini sağlamakla çok yakından ilgilendiğini savunarak, bu yüzden bakanlığın CureVac ile yoğun diyalog içinde bulunduğunu açıklamıştı. 


2. Dünya Savaşı sonrası en büyük yardım paketi, Korona virüs için hazırlanmıştı. 


“Almanya, Korona virüs salgınının dünya genelinde giderek yayılması üzerine İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketini yürürlüğe sokma kararı almıştı. Hükümet, korana virüs salgını yüzünden zor durumda olan şirketlere “sınırsız? kredi yardımı yapacaktı. 
Başbakan Angela Merkel, Alman hükümetlerinin tarihinde eşi benzeri görülmemiş önlemler alınacağını ve bu salgınla mücadelede ne gerekiyorsa yapılacağını duyurmuşlardı. Maliye Bakanı Olaf Scholz, “Devlet destekli kalkınma bankaları, hiçbir üst sınır olmadan kredi verecek, bizim en önemli mesajımız bu olacak.? açıklamasını yapmıştı. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise devletin ilk adımda 614 milyar dolar değerinde krediyi garanti etmek için para musluğunu açacağını hatırlatmıştı. Altmaier, Alman hazinesinin uzun soluklu bir mücadele için gerekli kaynağa sahip olduğunu vurgulamıştı. 


Bu tür salgınlar din, dil, ırk, mezhep, fakir, zengin, siyah, sarı, beyaz ayrımı yapmadan herkese bulaşmaktaydı. Üstünlükleri, gücü ve her şeyi tersine çevirebilecek bir felaket yaşanmaktaydı. Her algıyı altüst edebilecek bir durum ortaya çıkmıştı. Asla başa çıkılmaz ve yıkılmaz zannedilen sistemler ve ülkeler sarsılmaya başlamıştı. Peki, insanlık bundan önce karşı karşıya kaldığı afetlerden, salgınlardan tamamıyla gereken dersleri çıkarmış mıydı ve Korona virüsten de çıkaracak mıydı? Maalesef salgın etkisini yitirmeye başladığı andan itibaren, yine bu sürecin yerine insanların şehvet ve servet gafleti başlayacaktı. Hatta kimileri belki de salgını aratacak acı sonlarla karşı karşıya kalacaktı. Hani “kim ne yaparsa kendisine yapar? diye bir atasözümüz var ya, insanlık ailesi de aslında her melaneti ve felaketi kendi kendisine yapıp hazırlamaktaydı. Başta kendilerini dünyanın efendisi olarak dayatanların her şeye sahip olma dürtüleri, azgın, fütursuz ve zalimce sömürüleri, insanlığı salgınlardan daha beter tehdit ediyor durumdaydı. 


“Kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız? diye ekonominin, hatta kapitalizmin babası sayılan Adam Smith mantığı, maalesef son bulmayacaktı. Bugün yüreklerimizi yakan yoklukların, açlıkların, savaş ve saldırıların aslında sebebi tam olarak da işte bu bakış açısıydı. Sömürüyü, 


adaletsizlikleri, tahakküm etmeyi, kural tanımayan ticaret savaşlarını meşru(!) kılan işte hep bu anlayıştı. Hayatta kalmak istiyorsan ötekini sömür, hatta öldür. Neden, çünkü kaynaklar sınırlıymış. Senin konforun devam etmeli. Diğerlerine ne olduğunun önemi yok. Onları sakın düşünme. Biriktir de biriktir ama karşındakinin bir an olsun nefes almasına müsaade etme. 
Sahi dünya nereye kaymaktaydı? Haklı olan ne zaman güçlü olacaktı? Korona virüs gibi felaketler bile akılların başlara gelmesini sağlamayacak mı? İnsanlar ne zaman insan olacak ve ne zaman yaşamlarının ötekinin hayatta kalmasına bağlı olduğunu anlayacaktı? İnsanlık diğerkâmlığı ve paylaşmayı ne zaman öğrenip uygulayacaktı? Kan ve gözyaşı renklerinin farklı olmadığı gerçeği ne zaman kavranacaktı?” haykırışları haklıydı. 


“İslam bize bu tür salgınlar karşısında duyarsız ve tutarsız yaklaşımı değil, tedbirli ve dikkatli olmamızı tavsiye buyurmaktadır. Abdurrahman bin. Avftan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: “Şayet bir yerde veba (bulaşıcı hastalık) olduğunu işitirseniz oraya gitmekten sakının. Sizin bulunduğunuz bir yerde meydana gelmiş ise oradan da ayrılıp çıkmayın.’ Korona virüs ile mücadele aslında nemelâzımcılıkla, vurdumduymazlıkla ve “ne olursa olsun'la savaşmaktır. Gözle görünür düşmanlara öyle alışmıştık ki bu görünmeyen düşmana karşı hiçbir silah hazırlayamadık. 
Elimizi bol sabunlu suyla adamakıllı yıkıyoruz; peki ya kalbimiz, beynimiz, niyetimiz, doymak bilmeyen nefsimiz?.. Onları ne ile yıkayacağız? Hangi su ve hangi sabun temizler onları? Siz düşünedurun, ben en iyisi ellerimi bir kez daha çeşmenin altında iyiden iyi yıkayayım. Ne de olsa elimi kalbimin üzerine götürmem lazım” tespit ve tahlilleri üzerinde durmak zamanıydı. 


ABD virüsü ile Çin virüsü mü, çarpıştırılmaktaydı? 


ABD Başkanı Trump, yaptığı konuşmada “Korona virüs” veya “COVID-19 virüsü” yerine “Çin virüsü” demişti. Çin Dışişleri Bakan Sözcüsü Geng Shuang, “Virüsü, Çin ile bağlantılamak bir damgalama şeklidir. Buna kesinlikle karşıyız ve çok şiddetli şekilde öfkeliyiz” diye karşılık vermişti. Biz ise, ABD virüsüne de Çin virüsüne de, yani bunların zulüm ve sömürü sistemlerine karşı kimseleriz. Adına ister “Korona” deyin, ister “COVİD- 
19” deyin, bugüne kadar dünya genelinde bu virüsten ölen insan sayısı 14 bin civarındaydı. 
Ama ABD virüsünden yalnız Afganistan, Irak, Libya ve Suriye'de ölen insan sayısı üç milyondan fazlaydı. Maalesef Erdoğan iktidarı da bu vahşi katliamların suç ortağı yapılmıştı. 
Ayrıca bu dört ülkede virüs gibi insan öldürme silahlarının ve o silahlarla para karşılığı insan öldüren insanların kampları, üsleri kurulmuş ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından da tek ses çıkmamıştı. 


“Çin mezaliminin Doğu Türkistan'da öldürdüğü, işkence ettiği, kamplarda süründürdüğü Müslüman sayısı, dünya tarafından gündeme bile taşınmamıştı. Korona, COVİD-19 virüsüne yakalananlardan 14 bin kadarı 15 gün çektikten sonra ölüp bu dünyadan ayrıldı. Yani çektiği acılar en fazla bir ay sürdü ve ölümle sonuçlandı. Ama Çin veya ABD'nin sömürü ve zulüm virüsüne yakalananlar, bir ömür boyu dinine ve milletine ihanet etmenin ıstırabını içinden çeker ve sonunda öylece ölürlerse sonu gelmez senelerde cehennem ateşinde yanarlardı. Yok eğer bunlar dine inanmaz ulusalcı takımı ise, yine aynı ulusuna ihanetin acısını çekip kıvranırlardı.” tespitlerine de kulak asılmalıydı. 


KORONA TAHRİBATI VE SİYONİST KURGULARIN İRTİBATI YOKSA YÜCE 
ALLAH (CC) MELHEME-İ KÜBRA'YA HAZIRLIK MI YAPMAKTAYDI? 


16 Nisan 2020Yazar Ahmet Akgül- millicozum 
ABD'de Korona alarmı! Washington ve New York'ta OHAL Şaşkınlığı! 


16 Nisan 2020 itibariyle dünyadaki Korona vakası 2 milyonu aşmış, ölü sayısı ise 130 bine 
ulaşmıştı. 


New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Korona virüsü salgını nedeniyle eyalette olağanüstü hâl ilan edildiğini açıklamıştı. Belediye Başkanı Blasio, Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında OHAL ilan edildiğini belirterek, eyalette vaka sayısının hızla arttığını vurgulamıştı. Reuters'te yer alan habere göre, gazetecilere açıklamalarda bulunan Blasio, Korona virüsüyle ilgili hızlı gelişmelerin yaşandığını hatırlatmıştı. New York Valisi Andrew Cuomo da eyalette 500'den fazla insanın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin yasaklandığını duyurmuşlardı. Ve yine ABD'nin başkenti Washington'da, Korona virüsü salgını nedeniyle olağanüstü hâl (OHAL) kararı alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortak bir düşmanımız var: Korona virüsü. 
Aslında dünyanın düşmanı" ifadesini kullanmıştı. Washington Belediye Başkanı Muriel E. 
Bowser, eyalette Korona virüsünün arttığını bildirerek, olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı. Washington Post'ta yer alan habere göre Bowser, bu ayın sonuna kadar kalabalık toplantıların iptal edildiğini hatırlatmıştı. Washington'daki OHAL ilanı, Muriel Bowser'a tıbbi gerekçelerle karantina ya da federal afet bütçesinden kaynak talep etme imkânı sağlayacaktı. 


“New York'taki Hastanelerin Kaynakları 10 Gün İçinde Tükenebilir” Telaşı! 


New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Hastane sisteminin çalışması için gerekli olan vantilatör, cerrahi maske gibi malzemeler için 10 gün içinde büyük çapta bir yokluk çekmeye hazır olmalıyız." itirafında bulunmuşlardı. Bu süreçte federal hükümetin kendilerine yeteri kadar kaynak sağlamadığını savunan Blasio, "Ordu devreye sokulmadı. Trump'ın sözünü ettiği Savunma Üretimi Kanunu, görebileceğimiz şekilde uygulanmadı. Sadece New York kenti ya da eyaleti değil, ülkenin birçok yeri kendilerini yalnız hissediyor." eleştirisinde bulunmuşlardı. 


New York'un acilen 110 bin yatağa ihtiyacı vardı! 


New York Valisi Andrew Cuomo da basın toplantısında, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
işaret ederek, hastanelere kapasitelerini artırma çağrısı yapmıştı. "Şu anda eyalet genelinde 53 
bin yatak kapasitemiz var ama bizim 110 bin yatağa ihtiyacımız olacak." diye yakınmıştı. 
Federal hükümeti tıbbi kaynakları millileştirmeye çağıran Cuomo, "New York'taki vaka sayıları diğer eyaletlerden 15 kat daha fazla ama biz hâlâ kaynak alabilmek için diğer eyaletlerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz." diye çıkışmıştı. Ayrıca, ABD Ordusu Mühendisler Birliği, salgının yoğun olarak görüldüğü California'da da yatak kapasitelerinin artırılması için çalışmalara başlamıştı. Bu kapsamda San Diego başta olmak üzere bazı kentlerdeki binalar hastaneye dönüştürülmüş olacaktı. 


New York Belediye Başkanı Trump'a Sert Çıkmıştı! 


Eyaletlere verilecek paradan kendilerine çok az bir pay ayrıldığını kaydeden New York Belediye Başkanı, düzenlediği basın toplantısında, mevcut durumun ABD'de 1930'larda yaşanan ve "Büyük Buhran" olarak tanımlanan ekonomik krizden bu yana görülen en ciddi sorun olduğunu belirten Blasio, şöyle haykırmıştı: 


"Büyük Buhran'dan bu yana, bu devasa krizin ortasında, herhangi bir kamu görevlisinin, herhangi bir kişinin kendi başına ne yapacağını anlayamıyorum. İhtiyacımız olan paradan mahrum bırakılıyoruz. Tüm ülke için 150 milyar dolarlık bir havuz oluşturdular. Ancak ülke genelindeki vakaların üçte biri New York'ta... Birileri, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da matematiksel bir hesap yapıyorlar. Bize, şehirlere ve eyaletlere verdikleri paranın yüzde birinden bile azını veriyorlar, oysa ülkedeki vakaların üçte biri de burada. Bu çok ahlâksızca." New York Valisi Andrew Cuomo da, Senato ile Beyaz Saray arasında uzlaşmaya varılan Korona virüs yardım paketini desteklemediğini söyleyerek, bunun New York için 'korkunç' olacağını vurgulamıştı. New York eyaleti için bunun sadece 3,8 milyar dolar anlamına geldiğine işaret eden Cuomo, "Çok büyük meblağ gibi gelebilir, ancak biz 15 milyar dolarlık gelir açığına bakıyoruz. Bu virüsün maliyeti şu ana kadar zaten 1 milyar doları geçti ve işimiz bittiğinde muhtemelen milyarlarca dolara mal olacak." diye yakınmıştı. 


ABD Uçak Gemisi, Guam Adası'nda Karantinaya Alınmıştı! 


Pasifik bölgesinde görevde bulunan ABD'nin “USS Theodore Roosevelt” uçak gemisinde yeni tip Korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine, gemi içinde görevli 5 bin askerle Guam Adası'nda karantinaya alındığı açıklanmıştı. 24 Mart 2020 Salı günü tespit edilen 3 vakadan sonra gemide Covid-19 testleri pozitif çıkan asker sayısı, hızla artmaktaydı. 
Güney Çin Denizi'nde, Filipin açıklarında seyreden gemi, görevli 5 bin askerle Guam Adası'na demirlenerek karantinaya alınmıştı. 


Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Donanma Operasyonları Komutanı Oramiral Mike Gilday, şu ifadeleri kullanmıştı: 


“Testler devam ederken, USS Theodore Roosevelt gemisinde yeni Covid-19 pozitif vakalar tespit edildi. Bu tehdidi oldukça ciddiye alıyoruz ve virüsün gemide daha fazla ilerlememesini sağlamak için testleri pozitif çıkan denizcileri hızlı bir şekilde izole ettik. Şu anda hastanelik durumda olan asker bulunmuyor. Gemideki tüm askerlerin sağlığı için testler devam edecektir. Kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon faaliyeti de devam ediyor. Gemide yeni vakaların çıkmasını bekliyoruz ve testleri pozitif çıkan askerler, ek değerlendirme ve tedaviler için Guam Donanma Hastanesi'ne kaldırılacak.” bilgilerini paylaşmıştı. 


Pentagon'da vaka sayısı hızla artmaktaydı. 


Diğer taraftan, ABD ordusunda Covid-19 testi pozitif çıkan askerlerin sayısı 2889 olup hızla artmaktaydı. ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan ve testleri pozitif çıkan sivil personel sayısı 817?ye, asker aileleri arasındaki vaka sayısı ise 653'e çıkmıştı. Bakanlığa bağlı 


sözleşmeli personel arasındaki vaka sayısı ise 336'ydı. Böylece Pentagon'da vaka sayısı 4695'e yükselmişti. 


Korona; ABD), İsrail ve Avrupa'da Tanınmış Yahudi Liderleri de Vurmaya Başlamıştı. 


Dünyanın önde gelen pek çok Yahudi lideri, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü pandemisi sebebiyle ağır rahatsızlanırken, bir kısmı da yaşamlarını yitirmişti. İsrail'in gönüllü ambulans servisi United Hatzalah, başkanları Eli Beer'in, oksijen makinesine bağlanarak uyutulduğunu bildirmişlerdi. United Hatzalah'dan yapılan açıklamada, iyileşmenin yavaş olsa da tam olarak gerçekleşeceğine inanıldığı söylenmişti. Diğer yandan, Florida'nın en kalabalık cemaatine sahip sinagoglarından Shul of Bal Harbour'ın hahamı, mahkümlar ordusu personeli ile diğer cemaatlere de hizmet veren Aleph Institute'un kurucusu Sholom Lipskar'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı belirlenmişti. İngiltere'de yayınlanan Jewish Chronicle'da yayınlanan habere göre, Fransa'nın ileri gelen Yahudi Habad liderlerinden André Touboul da, virüse yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Touboul, Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarınca gerekli Yahudi cenaze gelenekleri yerine getirilmeden toprağa verilmişti. Fransız Hasidik gazetesi Hassidout'a bir açıklamada bulunan ailesi, tüm yas tutanlardan karantinada kalmalarını ve böylece herkesin sağlığını koruması talebini belirtmişti. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da, “Andre Touboul'un kaybını öğrenmekten derin üzüntü duyuyorum. 
Kendisini iyiliği ve profesyonelliği ile hatırlayacağım. Tüm destek ve taziye dileklerimi ailesine, dostlarına ve okul topluluğuna iletiyorum” demişti.|1 | 


MOSSAD Ajanları 100 Bin Korona Virüs Test Kiti Çalmışlardı! 


İsrail gizli servisi MOSSAD”ın, ülkeye 100 bin Korona virüs test kiti getirdiği iddia edildi. 
MOSSAD''ın getirdiği test kitlerinin, talep edilenden farklı olduğu belirtilmişti. İngiliz medya kuruluşu The Guardian, çok tartışılacak bir iddiayı gündeme getirmişti. Gazetede yer alan haberde; “MOSSAD'ın İsrail'i resmen tanımayan, ancak ilişkileri düşük seviyede yürüten en az iki Körfez ve Arap ülkesinden 100 bin Korona virüs test kitini çaldığı” bildirilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "MOSSAD ve diğer kurumlar da dahil olmak üzere, Korona virüs ile mücadeleye yardımcı olmak için devletin tüm imkânlarını tam olarak kullanıyoruz" denilmesi ilginçti. İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Itamar Grotto ise “MOSSAD’ın getirdiği kitlerin, ihtiyaç duydukları türden olmadığını” söylemişti. Haberde, MOSSAD'ın test kiti operasyonunun gizli tutulduğu ve İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz'a dahi bilgi verilmediği belirtildi. Bir radyoya konuk olan Katz ise "Ben de rapordan sizinle haberdar oldum" demişti.|2) Bu arada; Korona'dan dolayı MOSSAD'ın dünyadaki ajanlarını geri çağırdığı da belirlenmişti. 


Gizli Servislerin Maske Savaşı ve Korona Kapışması! 


Korona virüs salgınıyla birlikte maskeler ülkeler için ulusal güvenlik sorunu halini alınca, gizli servisler ve ordular da olaya dahil olmuşlardı. ABD, Almanya, İsrail, İtalya, Yunanistan, Tunus ve Kenya'dan gizli servislerin adının karıştığı maske operasyonları haberleri yayılmaya başlamıştı. 


Alman Maskeleri Nasıl Kayıplara Karışmıştı? 


Der Spiegel haber sitesi, Almanya'nın satın aldığı FFP2 tipi 6 milyon maskenin transit olarak mola verdiği Kenya havaalanında 'iz bırakmadan' ortadan kaybolduğunu belirtmişti. Almanya Savunma Bakanlığı'nın doğruladığı olayda, Almanya'nın 6 milyon maskenin parası ödenmediği için maddi zarar yaşanmadığı belirtilmiş ve ülkede Korona virüsle ilgili satın almalar Savunma Bakanlığı'na devredilmişti. Bu arada İsrail'in Almanya'dan solunum cihazı alma talebini Merkel geri çevirmişti. Bu tavır hem Merkel'in safını hem de yaklaşan büyük hesaplaşmayı göstermekteydi! 


İsrail MOSSAD'ı Devreye Sokmuşlardı! 


İsrail merkezli Channel 13, istihbarat servisi MOSSAD'ın da İsrail ile hiçbir diplomatik ilişkisi olmayan ülkelerden maske ve solunum cihazı getirdiğini duyurmuşlardı. Habere göre, MOSSAD”ın operasyonu sonucunda İsrail'e 100 bin Korona virüs test kiti getirilmişti, ancak bu test kitlerinin Korona virüs için kullanılmadığı ortaya çıkmıştı. MOSSAD'ın yaptığı kritik hatadan sonra hasar kontrolü yapmaya çalışan Başbakan Netanyahu'nun ofisinden ise "Testler başka amaçlar için kullanılacak" açıklaması yapılmıştı. MOSSAD”ın İsrail ile diplomatik ilişkisi olmayan ancak tıbbi malzeme imkânları yüksek Arap ülkeleriyle temasa geçmeye 


başladığı vurgulanmıştı. 


Korona virüsle “dünya nüfusunu dengeleme(!) ve trilyonlarca dolar aşı ve ilaç soygununa zemin hazırlayıverme” hesabı güden Siyonist merkezler ayrıca tüm insanlığı uzaktan kumandalı “canlı robotlara çevirme” çabasında mıydı? 


Öncelikle belirtelim ki, bu sinsi ve şeytani hevesler Siyonist odakların başına belâ olacaktı. “Hayrül Makirin = Hazırlanan hile ve tuzakları, sahiplerinin başına geçiren” Allah, bu vesileyle, süper güç sanılan Haçlı-Siyonist odakları, Korona vebasıyla, aciz ve çaresiz bırakacak ve va'ad ettiği Melheme-i Kübra (<Büyük Tarihi Hesaplaşma-Armageddon) kapışmasıyla yeni ve Adil bir Dünyanın kuruluşuna kapı açacaktı. Korona virüsünün, Siyonist Yahudi baronları, hahamları ve İsrailli kodamanları da vurmaya başlaması, Vebanın Amerika’da korkunç bir hızla yayılması, Çin'den İtalya”sına tüm zalim ülkelerin şaşkınlık ve perişanlık içinde kıvranması bu kutlu inkılabın, belki de alt yapısını oluşturmakta, Allah zalim ve kâfir güçlerin kolunu kanadını kırmaktaydı!.. 


Evet, Siyonist zulüm ve sömürü sisteminin, Irkçı Emperyalizmin ve Küresel Kapitalizmin artık sonu yaklaşmıştı! Haksızlık ve ahlâksızlık temelli ve sömürgeci Batı Kapitalizminin de, ÇİN merkezli kurulmaya çalışılan zalim Doğu Kapitalizminin de çöküşe başladığı açıktı. 
Kur'an eksenli, insan endeksli ve Türkiye merkezli bir Adil Düzen inkılabı kaçınılmazdı. Bu kutlu devrim ve değişim ise, elbette Ortadoğu'da yaşanacak bir hesaplaşma sonucu olacaktı ve Erbakan Hoca'nın hazırladığı teknoloji harikalarıyla başarılacaktı. Bunların nasıl yapıldığını ve ne zaman kullanılacağını anlamak isteyenler ise, Milli Çözüm Dergisi sitesinden ilgili başlıkları arayıp okusunlardı. 


Robot İnsan Hazırlığı ve Korona Hastalığı! 


“Yapay zekâ çalışmalarının üssü olan Silikon Vadisi'ndeki Singularity Üniversitesi, “insan- makine” birleşimine tutkuyla inanan transhümanistler tarafından kurulmuştu. Üniversite'nin 


sitesi, 5 Şubat 2020 tarihinde merkezi Kanada'da olan “BlueDot” şirketinin yapay zekâ algoritmasıyla ilgili bir gelişmeyi coşkuyla paylaşmıştı. BlueDot'un yapay zekâsı, Wuhan'daki Korona salgını hakkında müşterilerini Dünya Sağlık Örgütü'nden bile önce uyarmıştı. Kim bilir belki de Korona vebasını üretenler de aynı odaklardı! Önce bu şirket hakkında kısaca bilgi aktaralım. BlueDot salgınlarla mücadelede uzmanların yanında “büyük veriyi” kullanan Kanadalı bir “sağlık gözetim” şirketi olmaktaydı ve Siyonist merkezlerin kontrolü altındaydı. Hayvan ve bitki sağlığı ağları, resmi bildiriler, haber raporları gibi sayısız online kaynaklardan topladığı verileri okuyan bir yapay zekâ algoritması kullanıyorlardı. 
Muhtemel bir salgının nerelere yayılacağını tahmin etmek için de havayolu uçuş bilgilerini kullanıyorlardı. Şirket, neredeyse eş zamanlı 150*den fazla farklı patojen, sendrom ve salgını tespit edebildiğini, sahip oldukları veri tabanının günde 65 dilde, 100 binden fazla resmi ve kitle iletişim aracını taradığını açıklamıştı. BlueDot'un bu algoritması Wuhan kökenli “Covid- 
19” salgını hakkında 31 Aralık 2019'da müşterilerine “uyarı” yollamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk uyarısını 6 Ocak'ta yaptığı düşünülürse, BlueDot bir salgının geleceğini daha önceden saptamıştı. BlueDot ayrıca salgının ilk olarak yayılacağı yerler arasında Tokyo, Seul, Taipei ve Bangkok'u sayarak doğru tahminler yapmıştı. BlueDot'un bu başarısı Time, Wall Street Journal, The Economist, Forbes gibi gazete ve dergilerde yayınlanmıştı. 


Reddit'in bir oturumuna katılan Bill Gates, Covid pandemisi ile ilgili soruları cevaplamıştı. 
Gates, Microsoft'un yönetim kurulundan istifa etmiş, “insanlığın sağlığıyla” ilgileneceğini açıklamıştı. Karısı Melinda Gates de kadınların sağlığıyla yakından ilgilenmeye başlamıştı. 
“Teknolojiyle Kadınların Gücünü Hayal Et” başlıklı yazısında “dünyadaki her kadının bir akıllı telefonu olsa bu onların hayatını değiştirebilirdi” diye yazmıştı. Nijeryalı kadınların hormonal durumlarıyla ilgili nasıl takip yapacaklarını anlatıyor ve teknolojiyle güçlendirilmiş kadınlarla toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha iyi sağlanabileceğini söylüyordu. Bill Gates Reddit'in oturumunda, ID2020 projesiyle insanlara mikroçip yerleştirmenin nimetlerini anlatıyordu. Proje BM tarafından destekleniyor ve Mayıs 2016'da New York'ta ID2020 Zirvesi'nde, bu proje, sürdürülebilir kalkınma hedefleri programına dahil ediliyordu. Projenin aynı zamanda Rockefeller Vakfı tarafından da desteklendiğini de bilmemiz gerekiyordu. Maalesef Türkiye'de Korona sonrası dünyanın nasıl şekilleneceğine ilişkin yeterince tartışma yapılmıyordu. Yapılmaya çalışılan tartışmalar “komplo teorisi” damgası vurularak geçiştiriliyordu. Halbuki Türkiye'de kimi çevrelerin tahfif ettiği bu konulara milyonlarca dolar yatırım yapılıyor, devletler, uluslararası kurumlar ve küresel şirketler bu girişimleri ya destekliyor ya da bizzat yürütüyordu. Yani Siyonist merkezler, tüm insanlığı uzaktan kumandalı robotlara çevirme planları yapıyordu. 


Bu girişimlerin “sağlık” gibi masum bir amaçla sınırlı kalmayacağı açıktır. Facebook, kurulduğunda “eski dostları bulmak ve yeni insanlarla tanışmak” gibi makul amaçlar sıralamıştı. Birkaç yıl önce üyelerinin verilerini Cambridge Analytica'ya satması buz dağının sadece görebildiğimiz kısmıydı. Yine örneğin ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) 60 milyon dolarlık bir proje yürütüyorlardı. “Dijital aletlerle insan serebral korteksi arasında bir köprü oluşturmak” istiyorlardı. Robert Carlson'un ifadesiyle amaç, “Beyin için evrensel dijital girdi ve çıktı işlevleri yaratmaktı.” Tabi ki bunların konuşuluyor olması elbette uygulanmasının bir hazırlığıydı ve çemberin de giderek 


daraldığını görmek lazımdı. Luciano Floridi yapay zekâ ve insan arasındaki ilişkinin gelişim yönünü tanımlayan önemli bir tespit yapmıştı. Önemine binaen aktarmak istiyorum: “Endüstriyel robotikte bir robotun başarıyla çalışabileceği sınırları tanımlayan alan, robotun “zarf” olarak tanımlanmaktadır... Bir bulaşık makinesi görevini başardı, çünkü çevresi basit kapasiteleri çerçevesinde yapılandırılmıştır (sarılmıştır). Örneğin aynı şey Amazon'un robotik rafları için de geçerlidir. Robot dostu olmak için tasarlanmış çevredir. 
Sürücüsüz arabalar, etraflarındaki çevreyi yapılandırabildiğimiz gün bir ürün haline gelecektir.” Yani mazrufun başarısı zarfa bağlıdır. Daha da açık şekilde ifade etmemiz gerekirse, zarf (çevre, insan ve doğa) mazrufa (yapay zekâ ve algoritmalar) uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır. Buna göre robotlar ve yapay zekâ insana göre olmayacaktır; insan ve çevre yapay zekâya göre yeniden tasarlanacaktır. Floridi bunun çoktan başladığını söylüyor: “Şimdilerde ise çevreyi Al (yapay zekâ] dostu bilgi küresi olarak zarflama, gerçeğin tüm boyutlarını kaplamaya başladı ve her gün her yerde; evde, ofiste, sokakta görünürdür. 
Aslında tam anlamıyla fark etmeden yıllardır dünyayı dijital teknolojilerle kaplıyoruz.” 


Böylece insanın insanla etkileşimi, artık bir makine dolayımıyla olduğunda, insan hem kendisi hem de başkalarıyla ilgili bilgileri doğrudan alamayacaktır. Kurgulanan bu model “makine- insan” modeli olmayacaktır, tam aksine “insan-makine-insan” modeli tasarlanmaktadır. 
Makineden önceki insan makineyi kontrol eden, makineden sonraki insan ise (o biz oluyoruz) makine aracılığıyla kontrol edilen insan olacaktır. Burada sorun görüldüğü gibi “makine” değildir. Makinenin nihayetinde kimler tarafından kontrol edildiğidir. Yani Dünya mazlumları ve Müslümanları olarak bizler makineden sonra geliyoruz. Makinenin önüne geçmemiz, Müslümanların siyasal-ekonomik bir birlik oluşturmalarıyla mümkün olacaktır. Bunun başka bir yolu kalmamıştır. Verinin başında Siyonist odaklar olduğu sürece, onların tasarladıkları makineleri kullandığımız sürece bu kapandan kurtulmamız imkânsızdır. Sorun aslında teknolojik bir sorun olmayıp, siyasi bir sorun konumundadır. Covid sonrası kurulan dünyada sadece bir veriye/dataya dönüştürülmek istemiyorsak, uluslararası bir siyasal birliğin koşullarını konuşmalıyız. Mezhebin, etnisitenin, hiziplerin ayırdığı bir topluluğun bunu konuşması mümkün değildir. İşe bunları bir kavga sebebi olmaktan çıkararak başlayabiliriz. 
Aksi takdirde hepimizin yürüyen çiplere dönüşeceği günler uzak sayılmamalıdır.”(31 Evet, bu nedenle Erbakan'ın projeleri hayati önem taşımaktadır. 


TSK, Milli Yapının Çekirdeği Konumundaydı! 


Milli Savunma Bakanlığı İlaç Fabrikası Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu arasında “Laboratuvar Analiz Hizmetleri Esaslarına Dair İşbirliği Protokolü” imzalanmıştı. 


Protokol metni, gerçekleştirilen törende, TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ve MSB İlaç Fabrikası Müdürü Albay Dr. Çetin Koca tarafından imza altına alınmıştı. Bu protokole göre, MSB İlaç Fabrikası Müdürlüğü tarafından üretilen ve stratejik, kritik ve hayati öneme sahip olan KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) tıbbi savunma ürünleri ve diğer ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin analizleri TİTCK laboratuvarlarında “öncelikli” olarak yapılacaktı. Söz konusu analizler, ihtiyaç duyulması halinde TİTCK personeli tarafından MSB İlaç Fabrikası Müdürlüğü laboratuvarında da işleme konacaktı.|4| 


Askeri Fabrikada İlaç Seferberliği başlatılmıştı: Korona Virüse karşı üretilen ilacın muadili yapılacaktı! 


Milli Savunma Bakanlığı'na ait “İlaç Fabrikası” harekete geçmişti. Tarihi Kırım Harbi'ne kadar uzanan fabrika, Çin ve Japonya'da üretilen ve Korona virüse karşı etkili olduğu belirtilen ilacın muadilini üretecekti. Maske ve antibakteriyel sıvı üretimine de hız verilmişti. 
MSB İlaç Fabrikası Müdürlüğü normal şartlarda TSK'nın ilaç ihtiyacı için AR-GE çalışmaları ve üretim yapmakta görevliydi. İlaçlar, konvansiyonel ve kimyasal, biyolojik radyolojik, nükleer (KBRN) savaşlarda kullanılmak üzere geliştirilmekteydi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Korona virüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan ilaç ve sıhhi malzemeler ile solunum cihazının üretilmesi için Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne talimat vermişti. 
Ankara'daki MSB İlaç Fabrikası Müdürlüğü'nde, maske, antibakteriyel ürün imalatına başlandı. Yoğunlaştırılan üretim kapsamında ekstra eczacı ve kimyager görevlendirilmişti. 
Yine ilaçların muadillerinin üretilmesi konusunda çalışmalar yürütülmekteydi. Bakan Akar, Çin ve Japonya'da Korona virüs ile mücadelede kullanılan ilaçların muadilini yapabileceklerini belirtmişti. Yerli solunum cihazı üretimi konusunda da askeri fabrikaların imkânları harekete geçirilmişti. Milli Devlet, daha önce Askeri Hastaneleri kapatan AKP yönetiminin tahribatlarını tamire yönelmişti. 


Ordu ilk ilacı Kırım Harbi'nde üretmeye başlamıştı 


MSB İlaç Fabrikası'nın tarihi Kırım Harbi'ne kadar (1853-1856) uzanıyordu. O tarihlerde ilk olarak ilaç ve tıbbi malzeme yapımına, orduda başlanmıştı. 1. Dünya Savaşı'nda da Beylerbeyi Transit Deposundan başka Konya'nın Sille mevkiinde ikinci bir ilaç ve pansuman malzemesi üretimine devam ediliyordu. 1965'te Ordu İlaç Fabrikası ismiyle faaliyete geçiyor, 
1999 tarihinden itibaren ise MSB İlaç Fabrikası Komutanlığı ismini alıyordu. Fabrika, halen 
MSB İlaç Fabrikası Genel Müdürlüğü adı altında faaliyet yürütüyordu. Fabrika, mevcut kapasitesiyle 5'i üretim bölümü olmak üzere 6 bölümde hizmet verebiliyordu. “Muayene ve Kontrol Bölüm Amirliği, Kalite Kontrol Kısmı”nda, uluslararası normlara uygun modem cihazlar ve bilgisayar kontrollü sistemler eşliğinde üretimde kullanılmak üzere tedarik edilen hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin analizi, seri üretim aşamasında yarı mamul ve mamul maddelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolleri yapılıyordu. 
Yeni üretilecek ürünlerin uluslararası referanslar dahilinde ön formulasyon ve formulasyon çalışmaları gerçekleştiriliyordu.|5) 


ABD'ye karşı alkaloid zaferini Erbakan kazanmıştı. 


Türkiye'de yakın tarihimizde haşhaş odağında önemli siyasal olaylar yaşanmıştır. ABD, Amerikan gençlerinin kullandığı uyuşturucunun kaynağının Türkiye olduğu iddiasıyla ülkemizde haşhaş üretiminin yasaklanmasına çalışmıştı. 


CHP-MSP koalisyonunda afyon ekimi serbest bırakılmıştı. 


01/07/1974 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile ilaç hammaddesi ihtiyacının sağlanması ve geçimi büyük ölçüde haşhaş üretimine bağlı olan çiftçilerin yaşam koşullarının düzeltilmesi amacıyla, haşhaş ekimi ve ham afyon üretimi Erbakan'ın özel gayretiyle 7 ilde (Afyon, 


Burdur, Isparta, Denizli, Kütahya, Uşak ve Konya) serbest bırakılmıştır. 06/12/1974 tarihli kararname ile kaçağa kayma riski yüksek olan ve haşhaş kapsülünün çizilmesi ile elde edilen afyon üretimi yerine, daha güvenli bir yöntem olan çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimine başlanmıştır. O dönemde Milli Selamet Partisi programında şu cümleler yer almıştı: “İlaç ve kimya sanayiini kuracağız. İlâç ana maddelerini yurdumuzda yapacağız. Ambalaj sanayii ve İlaç müstahzarı laboratuvarı durumundaki ilaç fabrikalarımızı, ham madde imal edecek fabrikalar haline gelmeleri için gereken tedbirleri alacağız.” MSP döneminde Başbakan Yardımcısı iken, Erbakan Hocam Bolvadin'e Afyon Alkaloid Fabrikasının temel atma törenindeki konuşmasında; “Böylece 25 yıl önce Yörükzade Ahmed Fevzi Efendi'ye verdiğimiz sözü Elhamdülillah bugün yerine getiriyoruz. Bolvadin'imize kuracağımız Alkaloid Fabrikasında haşhaş işlenecek, bu fabrika tam kapasite ile çalıştığında 30.000 işçi çalışacak..." diye uzunca teknik bilgiler aktarmıştı. 


Alkaloid Alanında Dünyanın En Büyük Fabrikasını Erbakan Açmıştır! 


1976 yılında Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından 
temeli atılan Afyon Alkaloidleri Fabrikası 1981 yılında deneme üretimine başlamış. 1986 
yılında ise kesin kabulü yapılarak esas üretime başlamıştır. Afyon Alkaloidleri Fabrikası 20 
bin ton/yıl çizilmemiş haşhaş kapsülü işleme kapasitesiyle alanında dünyanın en büyük fabrikasıdır. Haşhaş, önemini tıpsal niteliğinden almaktadır. Bu niteliği ise morfin ve diğer alkaloidlerden kaynaklanır. Bunlardan ilaç aktif hammaddeleri yapılmaktadır. Haşhaş kapsülü morfin, kodein, tebain, noskapin ve papaverin gibi tıbbi öneme sahip olan ana alkaloidlerin yanı sıra yaklaşık 30 değişik alkaloid barındırmaktadır. Tıpta, ağrı kesici, uyuşturucu ve öksürük kesici ve aşı hammaddesi olarak 95 adet ilacın temelini oluşturmaktadır. 


RAND Corporation Raporları ve Armageddon Planları! 


Gölge CIA - Rand Corporation'ın "Türkiye'de yeni bir darbe girişimi bile olabilir" dediği düşündürücü rapor maalesef yeterince tartışılmamıştı. ABD Savunma Bakanlığı için danışmanlık yapan bu kuruluşun raporundan da anlaşılacağı üzere DERİN ABD'nin (Siyonizm'in) Türkiye hesapları gayet açıktı. Bu raporda, Türk Ordusu'nu yeniden kontrol altına almanın, yeni bir 15 Temmuz kalkışması için zemin yoklamanın taktiklerini hazırlamışlardı. Çok çok önemli bu raporun arka planına bakmadan önce, RAND CORPORATION'un ne olduğuna, kollarının nereye uzandığına, raporlarının DERİN ABD'NİN STRATEJİLERİNİ NASIL BELİRLEDİĞİNE-YÖNLENDİRDİĞİNE bakmakta büyük yarar vardı. 


Gölge CIA-RAND Corporation'un Küstahlıkları. 


Douglas Aircraft Company tarafından oluşturulan “Proje RAND’, ikinci Dünya Savaşı sonrasında, ABD Hava Kuvvetlerine araştırmalar ve analizler yapmak amacıyla 1945 yılında faaliyete başlamıştı. İkinci dünya savaşından sonra dış politikada gizliliğin bir çalışma anlayışı haline gelmesinde Ford Vakfi önemli bir rol oynamıştı. Hava kuvvetleri bünyesinde oluşturulan RAND, ABD'nin en önemli ve gizli araştırmaları yürüten yapılanması halini almıştı. RAND ile Ford, Rockefeller, Carnegie ve diğer birçok vakıf arasında sıkı ve yaygın bir işbirliği vardır. Bu işbirliği iç içeliğe varıncaya kadar uzanır. Mesela 1952'de Ford 


Vakfı'nın başkanı ile RAND'ın başkanı aynı insandı ve tabi Yahudi asıllıydı. ABD politika yapıcıları-strateji uzmanları ile siyasal karar mekanizmaları, 1980'in ikinci yarısında, SSCB'nin çöküşe doğru gittiğini saptamışlardı. Üstelik bu gelişmeden nasıl yararlanılacağı, ABD hegemonyasının dünyanın her yerinde nasıl egemen kılınacağı üzerine bir çalışma başlatılmıştı ve RAND Corporation bu çalışmanın merkezinde yer almıştı. 


Dünyanın değişen jeopolitiği içinde değişimin en yoğun olarak yaşanacağı: Balkanlar, Kafkaslar-Orta Asya ve Orta Doğu ayrı bir yer tutmaktaydı. Özellikle bu bölgelerin kesişme noktasında bulunan Türkiye'nin jeopolitiği, değişen dünyada yeniden tanımlanmıştı. RAND Corporation'un Avrupa-Türkiye ve Orta Doğu uzmanı politika yapıcıları-stratejistleri, Pentagon, Dışişleri Bakanlığı vb. kuruluşlar için Türkiye üzerine çeşitli raporlar hazırlamışlardı. Bu inceleme-araştırma metinlerinin, raporlarının bir kısmı kitaplaştırılarak ülkemizde de yayınlanmıştı. Kitaplaştırılan bu raporlar, ABD'nin bölgemizdeki genel yönelimine ve politikalarına ışık tutan önemli dokümanlardı. Türkiye dış politikası dâhil olmak üzere ekonomisi, dini, etnik ve mezhep yapısı gibi kültürel özellikleri konularında araştırmalar yapan, belgeleriyle politika raporlar hazırlayan RAND Corporation ABD'nin önemli bir kuruluşlarındandı. Türkiye düşmanları olarak tanınan, darbelerin arkasındaki isimler olarak bilinen, CIA ajanları Graham E. Fuller, Paul B. Henze, Henri J. Barkey, Morton Abramowitz, Alan Makovsky, F. Stephen Larrabe, lan O. Lesser, Philip H. Gordon, Zalmay Khalilzad, J. F. Brown vb. bu kişilerin Türkiye ile ilgili hazırladıkları raporlar, politika belgeleri vb. Yahudiler ABD'nin Türkiye politikalarına yön veren insanlardı. ABD'deki çeşitli düşünce kuruluşları, vakıflar, thing tang’ler, RAND Corporation ile birlikte çalışırlardı. 
CIA ve diğer güvenlik kuruluşlarında (Pentagon, ABD Dış İşleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, çeşitli üst derecedeki komisyonlar vb.) çalışan uzman kişiler, stratejistler, politika yapıcılar RAND Corporation'da da çalışmakta ve hazırladıkları raporlarla ABD politikalarına yön vermeye çalışırlardı. 


Kısacası RAND Corporation, ABD ordusu bünyesinde analiz ve araştırma temelinde, dünya siyasetine yönelik politikalar üreten Siyonist bir yapıydı. 


RAND'ın yaklaşık 1.700 çalışanı vardı. Merkezi Kaliforniya'daydı ve buna bağlı, Santa Monica, Washington D.C. Pittsburgh, Pennsylvania (Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pittsburgh Üniversitesi'ne bitişik), Cambridge (İngiltere) ve Brüksel (Belçika) ofisleri de bulunmaktaydı. ABD'de daha başka küçük ofisleri de aynı tarzda çalışma yapmaktaydı. 
Ayrıca, başta RAND bünyesinde Körfez Ülkeleri Politikaları Enstitüsü (Louisiana'da) ve RAND-Katar Politikaları Enstitüsü (Katar- Doha'da) olmak üzere birçok kuruluş bulunmaktaydı. 


RAND Türkiye Raporu'nun Sinsi Detayları 


ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için raporlar yazan ve Washington yönetimini yönlendiren Rand Corporation'ın son Türkiye raporunun tavsiyeler kısmında, Türkiye'de “demokratik muhalefetle? çalışılacağına ilişkin maddeler dikkat çekerken, asıl olarak Türk ordusunu kontrol altına alma gayretleri raporun temelini oluşturmaktaydı. RAND'ın hazırladığı 276 sayfalık kitap hacmindeki rapor "Türkiye'nin Milliyetçi Yönelişi" adını 


taşımaktaydı. Raporun alt başlığı ise; "Türkiye-ABD İlişkileri ile Amerikan Ordusu Üzerindeki oYansımaları”ydı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı Pentagon'un sponsor olduğu çalışmanın amacı şöyle sıralanmıştı: "Türkiye'nin iç, dış ve savunma politikalarındaki eğilimlerin Amerikan savunma stratejisi ve güç planlaması üzerindeki etkileriyle olası sonuçlarını analiz ve değerlendirme..." Her ne kadar "Rapordaki düşünceler, Amerikan devletinin değil bu çalışmaya katkı sunan kişilerin şahsi görüşleridir" denilse de bu iddialar göz boyamaydı. Zira Arroyo denilen merkez PENTAGON 'un denetiminde olan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi FFRDC finansmanı ile beslenen RAND'a bağlı bir araştırma kurumu olmaktaydı. Bu raporda terör örgütü FETÖ'nün darbeci elebaşına ise "Sufi İslami hareketin gönüllü sürgün lideri" diye övgüler yağdırılmıştı. 


Bu raporda ülkemizin geleceğiyle ilgili dört senaryo ileri sürüyorlardı: 


l- Ankara, NATO'ya bağlı ama ABD için zorlayıcı bir müttefik olarak kalmaya devam edecek. 


2- ABD destekli muhalefet ve askerler iktidara gelince Türkiye yeniden Batı güdümüne girecek. 


3- Ankara, Atlantik ile Avrasya arasında bıçak sırtı bir denge siyaseti izleyecek. 
4- Batı'nın daha fazla katlanamadığı Türkiye, sonunda NATO'dan çıkarılıverecek. 


RAND raporu, ABD'nin çizdiği sınırları aşmaya çalışıyor havası atan ve bağımsız politika izliyor gibi davranan Erdoğan iktidarının nasıl hizaya sokulacağının yol haritasını sunmaktaydı. Yani bu rapor Türkiye'nin rehin alınması için gerekirse NATO'nun gizli ordularıyla Gladyo birimlerinin yeniden aktive edilmesi dâhil her türlü kirli tezgâhı mübah gören şarlatan bir zihniyetle hazırlanmıştı. 


RAND Raporunun sekizinci bölümünde: “Büküm (sapma) noktasına erişme” penceresinden Türkiye'nin Avrupa'yla, Avrupa Birliği'yle ve NATO'yla ilişkileri” ele alınmıştı. 


Raporun dokuzuncu bölümünde “ABD-Türkiye ortaklığı ve ABD ordusu için çıkarımlar” yapılmıştı. Raporun dikkat çeken yanlarından biri, Türkiye-Rusya ilişkileri konusunda “çatışma alanları” üzerinde durulması ve deyim yerindeyse ABD yönetimi için bu alanlar “kaşıma alanları” olarak saptanmıştı. RAND, Türkiye-Rusya ilişkilerinde şu dört alanın çatışma alanı olduğu iddiasındaydı. 


1- Oyun sonu ve Rusya'nın Suriye'deki varlığı. 

2- Rusya'nın PYD/YPG yle ilişkisi/bağı. 

3- Karadeniz'de Rus askeri yığınağı. 

4- Türkiye'nin NATO üyeliği, özellikle füze savunma sahası ve diğer konuşlanmaları... 


RAND'a göre Türkiye ile ABD arasındaki çatışmalı alanlar şunlardı: 


l- Suriye politikası. 

2- ABD'nin PYD, YPG ve DSG ile olan taktik irtibatı. 

3- Gülen'in iade pazarlıkları. 

4- Reza Zarrab'a ABD'de açılan dava konuları. 

5- Türk hükümetinin retoriğindeki, resmi ve yarı resmi basındaki ABD karşıtlığı. 

6- Türkiye'nin NATO ile uyumlu olmayan savunma sistemi (Rusya'dan S-400'ü) alması. 


RAND'ın “Türk-Amerikan ikili ilişkilerindeki önerdiği uzun vadeli strateji” için atılması gereken adımlar arasında en çarpıcı üçüne dikkatle yoğunlaşmak lazımdı: 


l- Rusya'yı dengelemek için NATO üzerinden sürekli Türk ordusuna angaje olunmalıdır. 


2- Milli Savunma Bakanı'nın Türkiye'de giderek artan önemi ve “anahtar muhatap” rolü dikkate alınmalıdır. 


3- Yeni Milli Savunma Üniversitesi'nin müfredatının geliştirilmesine yardımcı olunmalı ve TSK'nin ABD'deki okullara öğrenci-subay göndermesine destek çıkılmalıdır... 


Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, basın bilgilendirme toplantısında, Rand Corporation'ın Türkiye raporuyla ilgili açıklamalarda bulunmuşlardı. Çünkü ABD'de CIA'nın yan kolu olarak tanınan Rand Corporation adlı düşünce kuruluşunun “Türkiye'nin Milliyetçi İstikameti ve bunun ABD-Türk Stratejik Ortaklığı ve ABD Silahlı Kuvvetleri Üzerindeki Etkileri” başlıklı 276 sayfalık bir raporunda Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar, TSK ve Milli Savunma Üniversitesi müfredatı ile ilgili değerlendirmeler yer almıştı. 


Raporla ilgili görüşü sorulan askeri yetkililer şunları aktarmıştı: 


“Kamuoyuna açık olan bu raporu gördük. İçeriğinde anlamlandıramadığımız muğlaklıklar var. Kendi içinde çelişkiler barındıran bu raporda bizlere isnat edilen yorumlar gerçeklikten uzaktır ve tarafımızca ciddiye alınmamaktadır. Rapordaki kimi ifadelerin ise, bilerek veya bilmeyerek, çarpıtılarak ve içeriğinden farklı anlamlar yüklenerek ülkemizde kullanılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. 15 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerin yeni görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. 
Bakanlığımız, TSK ve bağlı birimler, Anayasa, yasalar, Cumhurbaşkanlığı kararları ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yaz kış, gece gündüz, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla çalışmaktadır. ABD, Rusya, NATO ve diğer ülkelerle askeri, savunma ve güvenlik konularında ülkemizin hak, alâka ve menfaatleri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.” 


Raporun tavsiyeler kısmında, “Rusya'yı dengelemek için NATO üzerinden sürekli Türk ordusuna angaje olunmalıdır” ve “Milli Savunma Bakanı'nın Türkiye'de giderek artan önemi 


ve “anahtar muhatap? rolü dikkate alınmalıdır” değerlendirmeleri kafa karıştırıcıydı. Hulusi Akar için kullanılan “anahtar muhatap” sözü acaba Sn. Akar'ı, Amerikan sempatizanı gösterip yıpratma ve onun üzerinden TSK'nın etkinliğini azaltma amaçlı mıydı? 


Ama artık saklanamayan bir gerçek vardı: ABD (ve elbette İsrail ve Yahudi Lobileri güdümünde) Türkiye'ye saldırı hazırlığındaydı ve Suriye batağı bunun provasıydı!.. 
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CEMAAT BİR ÖZELEŞTİRİ YAPMALI ARTIK 
Fuat Baran-Apr 24, 2016- http://www.yeniyon24.com/cemaat-bir-ozelestiri-yapmali-artik/ 


Cemaat, Ergenekon ve Balyoz davaları gibi bir çok konuda önemli yanlışlar yaptı.Bugün bu yanlışlarının bedelini ödüyor.Kabul edelim ki, Cemaat hak etti bugün yaşadıklarını.Zira, omurgasızlığın ve karaktersizliğin bu kadar prim yaptığı bir zamanda, doğrulardan ve haktan yana olarak, affedilmez bir suç işledi. 


Ve bu suçunun bedelini ödemeliydi. Artık bir özeleştiri yapması lazım. 
Nasıl yanlışlar yaptığına hep birlikte bakalım: 


Mesela, Camilere bomba konması planları yapılırken, içinde sahtekar ve ruhsuz insanların da olduğu o camilerin korunması adına, bu planları yapanları tespit eden namuslu vatanseverlere 


sahip çıkmamalı, bu bilgileri sümenaltı etmeliydi. 
Camileri ve müdavimlerini korumak sana mı kaldı ey Cemaat? 


Yada , el bombası tutma cezası vererek dört askerin ölmesine sebep olan komutanı haber yapmamalıydı, gündeme bile getirmemeliydi. Kana susamış bunca yöneticinin olduğu ülkemde, anasının, vatan borcunu ödesin diye yolladığı fidanların, bir psikopatın iki dudağı 


arasında ölüp gitmesine ses çıkarmamalı, bu konuyu deşmemeli, üzerine gitmemeliydi. 


Sana ne ey Cemaat! “Çalıyor ama çalışıyor” diyenlerin taptaze umutlarını heba edenlerin 


suçlarını ne diye ortaya saçıp döküyorsun? 


Hak ettin hapse atılmayı, hak ettin penceresi bile olmayan tuvaletlerde yatırılmayı, hak ettin kola kapağında yemek yemeyi, hak ettin Ramazan'da iftarını açacak suyun bile çok 


görülmesini. 


Veya, “toparlama yok, tepeleme var” diyenlerin alçakça planlarına göz yummalı ve haberini 


dahi yapmamalıydın. 
Sana mı kaldıydı, tepelenmeye ve hakir görülmeye meraklı ve teşne olan insanları korumak? 
Hak ettin hapisleri, hak ettin zulümleri. 


Bir başka örnek: Ülkenin askeri sırlarını çalan kişilere ait bilgi ve belgeleri amirlerine hiç vermemeli, savcılara iletmemeli, o hainlere de göz yummalıydın. Sen de onlar gibi keyfine 


bakmalı, gerisini düşünmemeliydin. 


Sana mı kalmıştı vatanın bütünlüğü? Sana mı kalmıştı ülkenin çıkarları? Sana mı kalmıştı 


Ordunun güçlü olması? 
Hak ettin casus ilan edilmeyi. Hak ettin hain diye yaftalanmayı. 


Veyahut, askeri vesayete karşı çıkmamalıydın. Halkın seçtiklerinin değil, yerleşik derin 


devletin ülkeyi kontrol etmesine göz yummalıydın. 


Senin üzerine vazife miydi, bu kadar güdülmeye meraklı, kendini ezeni seven, celladına aşık 


olmuş bir milleti bu halden kurtarmak? 
Hak ettin ezilmeyi, baskıları, haksızlıkları ve işkenceleri! 


Yine, “falan davaların savcısıyım” diyen amirlerinin emirlerine uymamalıydın. Eskiler gibi, susmalıydın muhtıralara, korkmalı ve kaçmalıydın. Yasal üstlerinin emirlerini değil, kendi 


çıkarlarını düşünmeliydin. 


Bir tek sana mı kalmıştı; omurgasız idarecilerin, dün “savcısıyım” deyip bugün “aldatıldık” diyen döneklerin koltuğunu muhafaza etmek, onlarla uyumlu çalışmak adına kelle koltukta 


mücadele etmek? 


Hak ettin omurgasız ve karaktersiz döneklerin salyalarını, hak ettin “bağırsakları temizliyoruz” diyenlerin bu gün o pislikleri, kendi pisliklerini aklamak için yalayan 


midesizlerin eliyle zulüm görmeyi. 


Hem mesela, cemaatlerin kökünü kazımayı hedef edinenlerin, dine ve dindara düşmanlığı bir 


hayat felsefesi haline getirenlerin, halka mürteci deyip onların inançlarını yaşamalarına izin 


vermeyen, giyip kuşandıklarına kadar müdahaleci olanların oyunları bozmamalıydın. 


Cemaatleri korumamalı, dine ve dindara sahip çıkmamalıydın. 


Sana mı kalmıştı ey Cemaat, yaşadığın bu süreçle ne mal oldukları ortaya çıkan, kimi bir yurda, kimi bir okula, kimi paraya, kimi makama kul olmuş dindar görünümlü sahtekarları 


koruma işi? 


Sana mı kalmıştı, ahlaksızlığı ahlak bilmiş, dini sadece şeklen benimsemiş, çocuk tecavüzüne siyaset namına göz yummuş, üstüne bir de tecavüzcülere sahip çıkmış, mut'a kılıfıyla zinayı haram olmaktan çıkarmış, dili Allah'a kulluktan bahsederken, kula, makama, kadına, zevke, sefaya, yata, villaya, saraya kul olmuş sahtekar dindarlara karşı, samimi cemaat mensuplarını 


müdafaa etmek? 
Hak ettin herkesin biat ettiği ahlaksız zihniyet tarafından mürted ilan edilmeyi. 
Hak ettin sahtekar din adamlarının arasında, içi boş din alimi ve dinsiz cemaat ilan edilmeyi. 


Hak ettin paraya kul olmuş sahtekar hocaların fetvalarıyla öldürülmeyi, mallarına el 


konulmayı. 


Demokrasi, insan hakları, özgürlük, birlikte yaşama, hoşgörü, diyalog, insanlık, erdem gibi, 


bu halk nezdinde bir kıymeti olmayan değerler için mücadele etmemeliydin. 


Ülkeye daha fazla demokrasi ve adalet, daha fazla huzur ve kardeşlik, daha güzel bir gelecek 


gelmesi için çaba göstermemeliydin. 
Bu değerler için okullar açmamalı, faziletli insan yetiştirmemeliydin. 


Sana mı kalmıştı padişahlık ve tek adamlık meraklısı bu halka demokrasinin faziletini 


anlatmak? 


Sana mı kalmıştı adaletsizliğe bu kadar meraklı bu millete kuvvetin hakta olduğu bilincini 


kazandırmak? 
Sana mı kalmıştı kaostan rahatsız olmayan ülkeye huzur gelmesini istemek? 


Sana mı kalmıştı kin ve düşmanlığa bu kadar meraklı olduğu anlaşılan halka kardeşliği 


tattırmak? 


Sana mı kalmıştı ezikliği bu kadar içselleştirmiş bir milleti büyük ülke olabileceğine ikna 


etmek? 


Hak ettin ülkenden kovulmayı. 

Hak ettin düşman ilan edilmeyi. 

Hak ettin rahatından olmayı. 

Hele, Doğu'da yaşayan insanlara hiç sahip çıkmamalıydın. 


Bırakmalıydın Kürt neslini kendi haline, eğitmemeli, yavrularının ellerinden tutmamalıydın. 


Bırakmalıydın ki dağa çıksın, azgın birer terörist olsunlar. 
Sana mı kalmıştı hiç kimsenin gitmek istemediği yerlere gidip okullar açmak? 
Sana mı kalmıştı Kürt çocuklarını eğitmek ve cehaletten kurtarmak? 


Sana mı kalmıştı ülkeyi bölmeye çalışan PKK ve benzeri terör örgütlerine karşı eğitim 


meşalesi ile mücadele etmek? 

Sana mı kalmıştı Kürt-Türk kardeşliğini yeniden inşa etmek? 

Hak ettin bölücü ilan edilmeyi. 

Hak ettin terörist ilan diye damgalanmayı. 

Hak ettin dün teröristle aynı yatakta olanlar tarafından hedef tahtasına konulmayı. 


Evet, Cemaat, Ergenekon ve benzeri şer odaklarıyla mücadele konusunda bir özeleştiri 


yapmalı. 


Ve bu kadar ruhsuz, vurdumduymaz, kör ve sağır, dindarlığı şekilci, ahlakı temelsiz insanların olduğu bu güzel ülkeyi kurtarma ve düzeltme adına kendisini bu kadar sorumlu ve görevli 


hissetmemeliydi. 

Bırakmalıydı kendi haline. 

Kendisi de omurgasız, dönek, biatçı, çıkarcı, sahtekar ve ahlaksız bir cemaat olmalıydı. 
Rüzgar nereden eser ise o tarafa yamulmalıydı. 

Dilsiz şeytan olup, keyfine bakmalıydı. 

Madem yapmadın bunları. 


Bu dayağı hak ettin ey Cemaat. 


Ağlamaya, sızlamaya hiç hakkın yok. 


Bunu sen istedin. 


Haberimizi okuduğunuz için teşekkürler... 


Okuduğunuz bu metinler sesi kısılan, nefesi kesilen insanların sesine ses, nefesine nefes verme çabası. Bu çaba, karınca kararınca Nemrut'un ateşine karşı "yerimiz belli olsun" çabası. 
Bu çaba, 'zalim zulmederken sen ne yaptın? diye sorulduğunda "dik durdum" deme çabası. 
Bu çabanın devam etmesini isteyen dostlarımız aşağıdaki ürünü alarak destek verebilirler. 


Desteğiniz için yürekten teşekkürler. 
DİJİTAL EURO NEDİR? BİLMENİZ GEREKEN 5 ŞEY 


Seçkin Deniz, 11.11.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, POLITICO'nun Brüksel finans muhabiri Bjarke Smith-Meyer'e aittir ve Avrupa Birliği Merkez Bankasının (ECB), Facebook'un piyasaya süreceği Libra'ya karşı üreteceği Dijital Euro'ya odaklanmaktadır. 
Yazarın 5 soruda değerlendirdiği Dijital Euro ile ilgili temel sorunlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın neden Dijital Türk Lirası (dTL) üretmekte geç kaldığını sorgulamanıza neden olacaktır. (dTL kısaltması, Seçkin Deniz'e aittir) 6 Kasım 2020'de görevden alınan eski TCMB başkanının yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından göreve atanan Naci Ağbal'ın sorumluluklarından biri de Dijital Türk Lirası (dTL) ile ilgili gecikmiş projeksiyonların oluşturulması ve dTL'nin rekabetin yoğunlaştığı bu alanda bir an önce yerini almasını sağlamasıdır. 


Nakit yok mu? Plastik Kart yok mu? Sorun değil. Dijital Euro olarak ödeyin. 


Avrupa Merkez Bankası, birinin satın alma işlemlerinizi takip etmesinden korkmadan her yerde harcayabileceğiniz dijital bir Euro deniyor. 


Frankfurt merkezli kurum, 2 Ekim'de yayınladığı raporun ardından halkın yeni bir ödeme şekline yönelik iştahını ölçmek için Pazartesi akşamı bir anket yayınladı. 


ECB yalnız değil. Fiziksel nakit kullanımı azaldıkça, dünya çapındaki merkez bankaları para birimlerinin sanal versiyonlarını geliştiriyor. 


Dij ital euro, akıllı telefonunuzdaki cüzdan benzeri bir uygulamada saklanan elektronik bir banknot gibidir | Getty Images aracılığıyla AFP 


Para otoriteleri, Libra (Terazi) gibi kalkınmada özel para biçimlerini göz önünde bulundurarak 21. yüzyılın dijital dünyasına ayak uydurmaya kararlıdır. 


"Dijital euro cüzdanınızı tamamlar, içindeki hiçbir şeyin yerini almaz." 
Tamamen elektronik bir euro risksiz olmaz. Politika yapıcılara vatandaşlar için güvenli ve çekici bir ödeme şekli geliştirmeleri için baskı uygulayarak finans sektörünü bildiğimiz gibi 


altüst edebilir. 


Dijital bir avroyu sanal olarak basmanın yararları ve zorlukları hakkında beş önemli soru. 


Dijital Euro nedir? 
Dijital euro cüzdanınızı tamamlar, içindeki hiçbir şeyin yerini almaz. 


Esnaf, bunu plastik karta veya nakite alternatif olarak kabul edebilir. Arkadaşlar birbirinden dijital euro ödünç alabilir ve bunları her zaman, her yerde geri ödeyebilir. 


Bunu, akıllı telefonunuzdaki cüzdan benzeri bir uygulamada depolanan ve ECB tarafından garanti edilen bir elektronik banknot gibi düşünün, böylece bir di-curo her zaman bir euro madeni parayla aynı değerdedir. 


Sen de kaybedemezsin. ECB, cep telefonunuzu kaybetmeniz durumunda sizi koruyarak dijital eurolarınızın kaydını tutacaktır. 


Böyle bir tasarım, değeri yükselen ve bazı kullanıcıların siber hırsızlık kurbanı olduğunu gören Bitcoin gibi kripto para birimlerine göre keskin bir ayrım sunacaktır. Aynı zamanda, değer dalgalanmalarını önlemeyi amaçlayan ancak geleneksel para birimlerinden oluşan bir sepetle desteklenmeye bağlı olan stabilcoinlerden farklı olacaktır. 


Nasıl çalışır? 
Dijital bir euro, telefonunuz aracılığıyla bir banka hesabını görüntülemekten çok farklı görünmeyebilir. Bir finans firması, sahip olduğunuz dijital euro sayısını gösteren bir 


uygulama sağlayacaktır. 


Ancak arka uç ödeme süreci çok farklı olacaktır. 


Bugün elektronik transferde, gönderenin bankası bir takas odasına bir mesaj göndererek parayı kendi hesabından alıcının bankasına aktarmasını ister. (Bazı büyük veya acil ödemeler için, bu mesaj doğrudan ECB'ye gidebilir.) Takas işlevi ayrıntıları doğrulamalı, ardından gönderenin bankasının ECB'deki hesabından borçlandırmayı ayarlamalı ve alıcının hesabına alacak kaydetmelidir. Para alıcının hesabına yerleşene kadar hareketlerin koreografisi iki gün kadar sürebilir. 


E 


Avrupa Merkez Bankası dijital bir euro deniyor | Hannelore Foerster / Getty Images 


Teoride dijital bir euro, işlemi daha düşük maliyetle kolaylaştırabilir. ECB, her bir dijital kuruşun sahibini otomatik olarak takip ederek kendi muhasebe defterini tutabilir. Veya merkezi olmayan bir sistemdeki diğer defter tutucular için, belki de Bitcoin için dağıtılmış defter gibi, her işlemi blok zinciri teknolojisini kullanarak kaydedilmesini isteyen kurallar koyabilir 


Telefon sinyali yok mu? Sorun değil, Bluetooth'u açabilir ve tekrar çevrimiçi olduğunda defteri güncelleyecek bir tür elektronik IOU gibi bir belirteç gönderebilirsiniz. 


Neden şimdi? 


İki sebep var. Birincisi, fiziksel paranın koronavirüsü bulaştırabileceğine dair endişelerin zirveye çıktığı bir dönemde elektronik ödemeler artıyor. /kincisi, teknoloji endüstrisi kendi para birimi biçimlerini geliştiriyor. 


Libra, yetkililerin zihninde ilk sırada yer alıyor. Facebook ve bir grup başka şirket tarafından kurulan dernek, AB'nin düzenlemeyi önerdiği bir tür dijital varlık olan stablecoin kullanarak bir ödeme hizmeti tasarlıyor. 


Girişim, politika yapıcıları, Libra'nın Facebook'un 2,7 milyar kullanıcısına açık olabileceği konusunda korkuttu; hem dış güçlere hem de harcama alışkanlıkları hakkında veri toplayan şirketlere karşı vatandaşların mali bilgilerini savunmasız bırakarak euroyu baltalıyor. 

Bir ECB dijital euro, bu riskleri azaltmayı hedefleyecektir. 


Ne bekliyorsunuz? 


ECB'nin dijital euroyu halka açık hale getirebilmesi için birkaç önlem alınması gerekiyor. 
Onlar olmadan bankaların başı gerçekten dertte olabilir. 


Yeni başlayanlar için, tasarruf sahipleri, nakit tutmak için ücret alan ve cari oranlarda çok fazla faiz vermeyen bankalara paralarını yatırmaktan daha fazla dijital euro tutmanın faydasını görebilirler. 


Dijital euro'yu piyasaya sürmeden önce, ECB'nin geleneksel bankalar için kâbus senaryolarını önlemesi gerekiyor | Getty Images aracılığıyla Toussaint Kluiters / AFP 


Ancak mevduatı azaltmak toplum için bir dezavantaja sahip olabilir. Bankalar, hayati bir finansman kaynağı olarak mevduata bağımlıdır ve sonunda kredilerden daha fazla ücret talep etmek zorunda kalabilir, bu da ekonomik faaliyeti yavaşlatabilirler. 


Tasarruf sahipleri, kriz zamanında dijitale geçmek için acele edebilirler, bu da finansal sistemi geleneksel banka işlemlerinden bile daha hızlı felce uğratabilir. 


ECB, bu senaryolardaki risklerin nasıl önleneceğini bulmaya çalışıyor. Uçuşan fikirlerin arasında, herkesin elinde tutabileceği dijital avroyu sınırlamak veya büyük miktarlarda ellerinde dijital euro tutmayı suç saymak gibi tedbirler var. 


Dikkate alınması gereken başka ne var? 
Gizlilik ve polislik. 


Nakit harcayarak yaptığınız alışverişlerin takip edilmesini engelleyebilirsiniz. Tabi bu arada çevrimiçi alış verişler ve kart ödemeleri, satın alma işlemlerinizin kaydını tutar. 


Dijital euro, yalnızca yetkililerin erişebileceği elektronik parmak izleri oluşturarak her ikisinin de en iyisini hedefleyebilir. Suçluların yasadışı paralarının etrafta dolaşmasını önlerken insanların verilerini koruyabilir. 


Bu, büyük dijital para transferlerini sınırlamak ve şüpheli görünen harcama modellerini izlemek anlamına gelebilir. 


Kullanıcıların kimliğinin kilidini açmak, bir şifre çözme anahtarının farklı kısımlarını kaydeden ve bir işlemin arkasındaki tarafları ortaya çıkarmak için bir araya gelmesi gereken birden fazla ajansı ikna etmeyi içerebilir. 

ECB, önümüzdeki altı ay boyunca şirket içi deneyler gerçekleştirecek ve 2021 ortalarında dijital euroyu piyasaya sürüp sürmeyeceğine karar verecek. Ancak Libra bu yıl gelir gelmez piyasaya sürüleceği için, merkez bankacılarının boşta oturması pek olası değil. 


Bjarke Smith Meyer, 12.10.2020, Politico 


(Bjarke Smith-Meyer, POLITICO'nun Brüksel finans muhabiridir.) 


AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB)'NIN MUHAFIZLARI DEĞİŞİYOR 
Seçkin Deniz, 06.07.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Avrupa Merkez Bankası eski araştırma direktörü ve London Business School'da Ekonomi Profesörü olan Lucrezia Reichlin'e aittir, Mayıs 2019'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucu yönetimi değişecek olan kurumlardan biri olan Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nin çıkarlar çatışmasını derinden yaşayan Avrupa Birliği'ni bir arada tutan bağımsız davranabilme reflekslerinin önemini vurgulamaktadır. 2 Temmuz 2019 günü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri tarafından ECB başkanlığına aday gösterilen (Fransa ekonomi bakanlığı döneminde bir işadamı ve kamu bankası arasındaki anlaşmazlıkta aldığı rolden dolayı 2016 da yapılan yargılamada suçlu bulunan) IMF Başkanı Christine Lagarde, "ECB Başkanlığı için aday gösterilmekten onur duyuyorum" diyerek görevi kabul ettiğini ilan etti. Böyle bir özgeçmişe rağmen IMF başkanlığı yapmaya devam eden Lagarde'ın analizin yazarının ECB umutlarını yeşertecek bir yönetim anlayışına sahip olacağı tartışmalıdır. Foreign Policy'in 

haber spotu şöyle: "Christine Lagarde yakında dünyadaki en önemli politika yapma pozisyonlardan birini alacak"... Bu, Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın değerlerini kaybeden ve parasal çıkarlar etrafında toplanan Avrupa Birliği'nin yeni patronu olacağını, 1803'te ABD Başkanı Thomas Jefferson'a Fransa'nın elindeki Louisiana bölgesini hektarı üç centten 15 milyon dolara satarak ABD'nin topraklarını iki katına çıkaran, 'Bir savaşı kazanmak için ne gerekir?' sorusuna “Para, para, para” diyerek cevap veren Napolyon Bonaparte'ın ruhunun geri döndüğünü gösteriyor. 


Bu ay, Avrupa Merkez Bankası, ayrılan baş ekonomisti Peter Praet'in onuruna düzenlenen bir kolokyuma ev sahipliği yaptı. 2008 mali krizinden ve sonraki Avrupa krizinden sonraki yıllarda ECB Başkanı Mario Draghi ile yakın bir şekilde çalışan Praet, herkesten daha fazla, bankanın yönetim kurulunu zor durumlarda ortak bir karara yönlendiren kişi olmuştur. 
Ayrılışı geçen yaz ayrılan Başkan Yardımcısı Vitor Constâncio'nun ardından geldi ve Ekim ayında Draghi ve Aralık ayında ECB yönetim kurulunun Benoit Coeuré'si takip edecek. 


ECB liderliğindeki bu önemli değişiklikler, Bankanın gelecek yıllarda karşı karşıya kalacağı zorlukları yansıtma şansı sunmaktadır. Avro Bölgesi'nin tek gerçek federal kurumu olan ECB, geçtiğimiz krizlerde “son çare” olarak davrandı ve ulusal hükümetler anlaşma sağlayamadığında parçaları topladı. Bunu karmaşık yönetişim yapısına rağmen başardı. ECB yönetim konseyi, her biri farklı menfaatleri olan ülkeleri temsil eden 19 ulusal merkez bankası başkanı ve altı üyesi yoğun bir pazarlık sürecinin ardından Avrupa Konseyi tarafından atanan yönetim kurulundan oluşmaktadır. 


Her ne kadar Draghi, daha dikkat çekmeye meyilliyse de, kolokyumda, geçen sekiz yıl içinde tavsiyelerini sürekli olarak yönetim konseyine kabul ettirenin Praet olduğuna dikkat çekmiştir. Eski liderliğin elde edilen başarısı böyle farklı bir grup içinde bir fikir birliği beklememesidir. 


Geçtiğimiz on yılda, ECB, diğer merkez bankaları gibi, para politikası araç setini de oldukça 


genişletti. Bu süreç Draghi'nin selefi Jean-Claude Trichet ile başladı, ancak bankalar için uzun vadeli refinansman işlemleri, niceliksel gevşeme (OE), ileriye yönelik rehberlik işlemleri ve mevduatlardaki negatif faiz oranları mevcut liderlik altında derinleşti. 


ECB'nin bunlara alışılmadık önlemler alması ABD Federal Rezervi, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası için olduğundan çok daha zordu. Bu politikaların geleneksel faiz oranı politikalarının ötesinde dağıtım sonuçları vardı ve avro bölgesinde bu durum anlaşmazlığı yoğunlaştırabilecek coğrafi bir boyut kazanmaktaydı. Bununla birlikte, ECB, bu sonuçların, avroyu korumanın ve deflasyonla mücadelenin gerekliliğinden (ve herkes için ekonomik avantaj) daha az önemli olduğu ilkesini savundu. 


Şimdi, yeni bir liderlik ekibinin yeni zorluklarla yüzleşmesi gerekecek. ECB'ye atananların teknik olarak yetkin, ekonomik toplumda iyi düşünülmüş ve siyasi olarak belirlenmemiş olması, böylece ulusal hükümetlerin baskısına dayanabilmeleri gerekir. Görevleri, avro bölgesi için bir bütün olarak anlam ifade eden bir politika stratejisi geliştirirken, aynı zamanda tüm paydaşlarla yapıcı bir biçimde ilgilenmektir. Bunlar zorlu şartlar. ECB'nin bir sonraki liderleri onlarla görüşmezse, avro risk altında olacak. 


Meseleleri daha da karmaşık hale getirecek şekilde, 2020 yılına kadar, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin her birinin kendilerine ait yeni bir başkan ve liderlik ekipleri olacak ve Avrupa Parlamentosu, son on yılda uzlaşmaz yeni nesil siyasetçilere ve reformlarla karşılaşacak. Bunların birçoğu öfke, azalan güven ve AB içi parçalanma gibi siyasi bir ortamda seçilecek. 


Yine de, sürekli büyümeyi ve istikrarı sağlamak için avro bölgesinin para politikasından daha fazlasına ihtiyaç duyacağı konusunda geniş bir fikir birliği var. Açıkçası, sıfır alt sınırdaki faiz oranları ile, daha fazla parasal / maliye politikası koordinasyonu şarttır. Avro Bölgesi de makroekonomik politikalardan ve daha iyi banka çözüm araçlarından ve aynı zamanda ortak bir sermaye piyasasının geliştirilmesinden büyük ölçüde faydalanacaktır. Ancak, genişletilmiş federal yetkinlikler ve bu tür politikaların gerektireceği daha fazla risk paylaşımı seviyesi için çok az siyasi fikir birliği vardır. Sonuç olarak, avro bölgesini bir arada tutma görevi ECB'ye düşmeye devam edecek. 


Görev kolay olmayacak. Yeni bir yavaşlama durumunda, bazı ülkelerde ortak istikrar araçlarının olmamasıyla birlikte sınırlı mali kapasite, Avrupa Merkez Bankası'nın geleneksel olmayan politikaların sınırlarını daha da zorlamak zorunda kalacağını göstermektedir. Bu, varlık satın alma programını ve bilanço büyüklüğünü ve bileşimini genişletmek anlamına gelebilir. Bununla birlikte, daha derin finansal entegrasyon ve ortak bir sermaye piyasası yönünde ilerleme olmadan, özel risk paylaşımı ECB'nin çabalarının etkinliğini azaltacak şekilde sınırlı kalacaktır. 


Daha geniş anlamda, Avrupa Merkez Bankası geçen yılın stoklarını almalı ve stratejisini buna göre revize etmelidir. ECB'nin, fiyat istikrarını sağlamak için “ iki direkli yaklaşımı nda ekonomik ve parasal analizin rollerini netleştirerek karar verme sürecinin şeffaflığını 


arttırması gerekiyor. Enflasyon hedefi - şu anda “orta vadede % 2'nin altında ancak % 2'ye yakın” olarak tanımlandı - aşağı yönlü önyargı için bir düzeltme ile daha kesin hale getirilmeli. 


Bu süreç tartışmalı olacak. Başka bir yerde olduğu gibi, ECB'nin bağımsızlığına da meydan okuyacak. Ancak, Fed ve BOJ'dan farklı olarak ECB, ayrı ülkelerin çıkarlarına derinlemesine bölünmüş bir birlik içinde gezinmek zorunda kalacak. 


Geriye dönüp baktığımızda, ortak bir Avrupa para birimi oluşturmak için siyasi bir anlaşmanın imkansız olacağı açıktı, ancak 1990'larda merkez bankası bağımsızlığı etrafında dünya çapında bir fikir birliği gerektiği de açıktı. Yeni fikir birliği, ECB'nin bağımsızlığının gerçekten de antlaşma ile (Almanya'nın katılım şartı olarak) tesis edeceği kadar güçlü olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bağımsızlık, avronun temel yönetim ilkesidir. Her ne pahasına olursa olsun, özellikle de Avrupa Merkez Bankası'nın ulusal hükümetler arasındaki bölünmeleri telafi etmek için daha büyük bir rol almaya ve üstlenmeye zorlandığı durumlarda savunulmalıdır. 


Merkez bankası bağımsızlığına yönelik savaş, ECB'nin önümüzdeki on yılını tanımlayacak. 

Ulusal hükümetler Praet'in ayrılışını yansıttığı ve yeni bir başkan ve yönetim kurulu seçimi 

için ileriye baktıkları için, iş için doğru kadın ve erkekleri seçme görevini ciddiye almalarını umuyor. 


Lucrezia Reichlin, 27 Mayıs 2019, Londra, Project Syndicate 


(Avrupa Merkez Bankası'nın eski araştırma direktörü olan Lucrezia Reichlin, London Business School'da Ekonomi Profesörüdür.) 
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 


ENFLASYON OLMADAN YEŞİL EURO (PARA) 
Seçkin Deniz, 18.04.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, LSE Avrupa Enstitüsü Avrupa Ekonomi Politikasındaki John Paulson başkanı, (Leuven Üniversitesi) uluslararası ekonomi profesörü Paul De Grauwe'ye aittir ve şu sıralarda Avrupa Birliği'nde sayılan belli başlı sorunlardan en büyüğü olarak Çevre sorunlarını ve hava kirliliğini gidermeye yönelik yatırımların finansmanının nasıl sağlanacağına dair değerlendirmeler içermektedir. Yazar'a göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından (karşılıksız olarak) yaratılan para çevre yatırımlarını finanse etmek için kullanıldığında enflasyon yükselecek ve sonuç olarak amaçlanan yatırımlar gerçekleşmeyecektir. Paul De Grauwe'nin ilk teklifi şudur: "Çevre projelerini finanse etmek için verilen eski tahviller yeni 'çevre tahvilleri' ile 

değiştirebilir. Bunu yaparken, ECB yeni para yaratmış olmayacak. Sadece yeniden yönlendirilen para çevresel projelere doğru akacaktır. Toplam para miktarı aynı 


kalacağından, ek enflasyon riski yoktur." İkinci teklifi ise şöyle; "Bir çıkış yolu da Avrupa makamlarının Avrupa Yatırım Bankası'na (EIB) 1.000 milyar Euro değerindeki çevresel yatırımın finanse edilmesi için yetki vermesi olacaktır. Bu siyasi otoriteler ETB'ye çevresel öncelikler hakkında kılavuz ekleyebilirler. EIB, bu yatırımların finansmanında kullanılmak üzere gerekli kaynakları elde etmek için tahvil ihraç edecektir. ECB, EIB tahvillerini, eski tahvillerin bilanço tarihinde sona ermesiyle eş zamanlı bir şekilde belirlenen bir hızda satın alır. Bu şekilde ECB, enflasyonu körüklemeden 'yeşil para' yaratmış olur." Avrupa, sosyal hakların iyileştirilmesi ve çevre yatırımlarının finansmanı konusunda çok yoğun tartışmalara sahne olurken, aynı zamanda derinleşen işsizlik, artan yoksullukla boğuşmaktadır. Avrupa Kurumlarının yaşadığı bu yetersizlik duygusu sorumluluk almamaktaki ısrarcı tutumu sorunları çözmekten ziyade daha da derinleştirmekte ve ulusalcıların, aşırı sağcıların ve ırkçıların tepkisel yükselişine neden olmaktadır. Sonuç olarak, Avrupa derin çöküşe doğru geri döndürülemez bir türbülansa girmiş durumdadır... 


Merkez bankası tarafından yaratılan para, çevre yatırımlarını finanse etmek için ne ölçüde kullanılabilir? Bu, bugün sıkça sorulan bir soru. Yeşil aktivistler, merkez bankasının -ve özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)- para basımı yoluyla çevresel yatırımların finansmanını teşvik etmesi gerektiği konusundaki fikirlerini coşkuyla anlatıyorlar. 


ECB, nicel hareketlilik (OE) programı kapsamında 2015 yılından beri 2.600 milyar Euro tutarında yeni para yarattı. Bütün bu para, çok az para harcayan finans kurumlarına gitti. ECB neden parayı finansal sektöre akıtmak yerine çevre yatırımlarına enjekte edemiyor? 


Geleneksel ekonomistlerin çoğu korku ile tepki veriyor. ECB, çevreye müdahale etmemesi gerektiğini söylüyor. Hükümetler bunu yapmalıdır. ECB, çevre vagonuna atlarsa, çok fazla para basmak zorunda kalacaktır. Bu, uzun vadede korkunç sonuçları olan enflasyonu beraberinde getirecektir. Sonuçta, çevreye hizmet edilmeyecektir. 

Para oluşturma 

Kim haklı? ECB (veya herhangi bir modern merkez bankası) tarafından para yaratmanın temellerini hatırlamak iyidir. Bu kurum piyasada finansal varlık satın aldığında para yaratılır. 
Bu varlıkların tedarikçileri finansal kurumlardır. Bunlar daha sonra bu finansal varlıklardan vazgeçme karşılığında ECB'de euro cinsinden bir depozito elde ederler. Bu paranın yaratıldığı andır. Bu para (mevduat) daha sonra şirketlere ve hanelere kredi vermek için finansal kuruluşlar tarafından rezerv tabanı olarak kullanılabilir. 


ECB'nin satın alabileceği finansal varlıkların miktarında bir sınır yoktur. Prensip olarak, mevcut tüm finansal varlıkları (örneğin, tüm tahvil ve hisse senetleri) satın alabilir, ancak bu, para arzını enflasyonun çarpıcı biçimde artacağı şekilde arttıracaktır. Başka bir deyişle, ECB tarafından verilen paranın değeri keskin bir şekilde düşecektir. Bunu önlemek için, banka bir limit koymuştu: enflasyonun yüzde 2'nin üzerine çıkmasına izin vermeyeceğine söz veriyordu. Bu, ECB'nin yaratabileceği para miktarına bir sınırlama getirmektedir. ECB, şimdiye kadar da yüzde 2 enflasyon hedefinde kalmayı başardı. 


ECB'nin ne tür malları alabileceği konusunda da bir kısıtlama yoktur. QE programına 


başladığı 2015'ten beri, esas olarak devlet tahvilleri ve aynı zamanda finansal kurumlardan kurumsal tahviller satın aldı. Bununla birlikte ECB, çevresel yatırımları finanse etmek için ihraç edilen tahvilleri de satın alabilir. Bu alımlar üzerindeki tek kısıtlama (tekrar) enflasyon hedefine ulaşmalarını tehlikeye atmamaktır. 

ECB seçenekleri 


Banka için seçenekler nelerdir? 2015 yılından bu yana satın aldığı 2,600 milyar Euro tutarındaki hükümet ve şirket tahvili, Euro bölgesinde yüzde 2'nin altında kalan enflasyonu arttırmadı. ECB şimdi yeni alımlar yapmayı durdurmuş durumda. Ancak, bu hükümet ve şirket tahvillerinin vadesi geldiğinde, para stoğunu (para tabanı) değişmeden tutabilmek için piyasadan yeni tahvillerin satın alınacağını açıkladı. Bu, ECB için bir fırsat penceresi yaratıyor. Çevre projelerini finanse etmek için verilen eski tahviller yeni 'çevre tahvilleri' ile değiştirebilir. 


Bunu yaparken, ECB yeni para yaratmış olmayacak. Sadece yeniden yönlendirilen para çevresel projelere doğru akacaktır. Toplam para miktarı aynı kalacağından, ek enflasyon riski yoktur. 


Muhtemel bir itiraz, ECB'Nin bu “çevresel bağları” satın alması durumunda, hangi çevresel yatırımların öncelikli olacağı konusunda karar alma sürecine dahil olacağıdır. Ne kadarı halka açık olacaktır ve ne kadar özel yatırım yapılmalıdır? Yenilenebilir enerjiye mi, nükleer enerjiye mi yatırım yapılmalıdır? Öncelik toplu taşımacılıkta mı olmalıdır? Bunların hepsi merkez bankası tarafından değil, siyasi makamlarca cevaplanması gereken sorulardır. 


Bir çıkış yolu da Avrupa makamlarının Avrupa Yatırım Bankası'na (EIB) 1.000 milyar Euro değerindeki çevresel yatırımın finanse edilmesi için yetki vermesi olacaktır. Bu siyasi otoriteler EIB'ye çevresel öncelikler hakkında kılavuz ekleyebilirler. EIB, bu yatırımların finansmanında kullanılmak üzere gerekli kaynakları elde etmek için tahvil ihraç edecektir. 


ECB, EIB tahvillerini, eski tahvillerin bilanço tarihinde sona ermesiyle eş zamanlı bir şekilde belirlenen bir hızda satın alır. Bu şekilde ECB, enflasyonu körüklemeden 'yeşil para' yaratmış olur. ECB, EIB tahvillerini satın aldığında, EIB'nin AAA piyasalarını tehlikeye atmadan sermaye piyasalarındaki borçlanmasını arttırma imkanı yaratacaktır. 

Mükemmel mümkün 

Sonuç olarak, ECB'nin para yaratma aracını, fiyat istikrarını tehlikeye atmadan çevresel yatırımları tercih etmek için kullanması mükemmel bir şekilde mümkündür. Tabii ki, ECB'nin parasal araçlarını yoksulluğu azaltma gibi diğer değerli projeleri desteklemek için kullanabileceği de tartışılabilir. Nüfusun çoğunluğu bunu arzu ederse, bu yapılmalıdır. Ancak, bu yapılırsa, ECB'nin düzgün bir şekilde idare edemediği çok fazla sosyal sorumluluk yüklenme riski doğacaktır. 


İklim değişikliği de dahil olmak üzere çevrenin bozulmasına dair varoluşsal tehdit göz önüne alındığında, öncelik, ECB'nin para yaratma kapasitesini çevresel projeleri desteklemek için kullanmak olmalıdır. Bu enflasyon oluşturmadan yapılabilir. 


Paul De Grauwe, 19 Mart 2019, Social Europe 


(Profesör Paul De Grauwe, LSE Avrupa Enstitüsü Avrupa Ekonomi Politikası John Paulson başkanıdır. Eskiden Leuven Universitesi'nde uluslararası ekonomi profesörü olarak görev 


yaptı. 1991'den 2003'e kadar Belçika parlamentosunun bir üyesiydi.) 
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 


JÜRGEN HABERMAS: AVRUPA İÇİN “YENİ” BAKIŞ AÇILARI- “NEW” 
PERSPECTİVES FOR EUROPE- 
Seçkin Deniz, 19.02.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Eleştirel kuram ve Amerikan pragmatizmi geleneğine mensup, Yeni-Marksist çalışmalarla tanınan, Alman felsefeci/felsefe profesörü, sosyolog ve siyaset bilimci, Jürgen Habermas'ın Bad Homburg Goethe Üniversitesi (Frankfurt) Humanities College'da, 21 Eylül 2018'de “Avrupa İçin Yeni Perspektifler” konulu bir konferansta yaptığı konuşmanın bir özetidir. Metin dikkatle irdelenirse Habermas'ın Avrupa Birliği adına yaşadığı umutsuzluğun, karamsarlığın derinliği görülecektir... Habermas, Avrupa Birliği'ndeki dağılmayı durduran ana etkenin para birliğinin sağladığı borç krizini yönetme imkanı olduğunu savunmakta ve "Ancak zaten sağduyulu deneyimler bize Avrupa entegrasyon sürecinin tehlikeli bir düşüş eğrisini izlediğini söylüyor. 
Sadece çok geç olduğunda, geri dönüşü olmayan bir noktayı kabul edersiniz." diyerek umut etmekten başka yapılacak fazla bir şey kalmadığını ifade etmektedir. Konuşmanın ayrıntıları bitmiş bir evliliğin, birlikteliğin henüz süren bencilce mâli dedikoduları gibi algılanmaktadır. 


Avrupa'yı Yeni Perspektifler hakkında konuşmaya davet ediyorum, ancak yeni perspektifler başarısız oluyor ve Avrupa'nın temelini dahi etkileyen Trumpian çürüme 

eski perspektiflerimi ciddi olarak sorgulamama neden oluyor. Kuşkusuz, önemli ölçüde değişen bir dünyanın durumuna bağlı riskler halkların bilinçlendirilmesinde etkili olmuştur ve Avrupa ile ilgili bakış açılarını değiştirmiştir. Ayrıca, daha geniş çaplı bir şekilde halkların dikkatini, Avrupa ülkelerinin şimdiye kadar şüphesiz bir şekilde ülkelerinde hissettikleri küresel bağlama yönelttiler. Genel olarak Avrupa ülkeleri kamuoyunda yeni zorlukların her bir ülkeyi aynı şekilde etkilediği ve bu nedenle yeni zorlukların birlikte en iyi şekilde aşılabileceği algısı artmıştır. Bu, gerçekten de, politik olarak etkili bir Avrupa için yaygın bir isteği güçlendirmektedir. 


Bu nedenle, bugün, liberal siyasi seçkinler, öncekinden daha yüksek sesle, Avrupa işbirliğinde üç kilit alanda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ilan ediyorlar: Avrupa dış ve savunma politikası başlığı altında, Avrupa'nın “ABD'nin gölgesinden çıkmasına” izin verecek olan askeri özgüvenin artmasını; Ortak bir Avrupa iltica politikası sloganı altında, Avrupa'nın dış sınırlarının sağlam bir şekilde korunmasını ve Kuzey Afrika'da belirsiz kabul merkezlerinin kurulmasını ve “serbest ticaret” sloganı altında, Brexit müzakerelerinde ve Trump ile müzakerelerde ortak bir Avrupa ticaret politikası izlemeyi istiyorlar. Bu müzakereleri yürüten Avrupa Komisyonunun başarılı olup olmadığı hala belli değil; ve komisyonun başarısız olması halinde, AB hükümetlerinin ortak temeli basitçe parçalanacak gibi görünmüyor. Bu, denklemin cesaretlendirici tarafı. Diğeri 

ise, eğer yeni sağcı popülizmi savunan enternasyonalin yanlış düşünceleriyle desteklenmezse ulus-devlet bencilliğinin bozulmamış kalmasıdır. 


Milliyetçi kısa vadeli terminoloji 


Ortak bir savunma politikası ve tekrar tekrar dağılan dağıtım sorununun ötesine geçen iltica politikası konusundaki müzakerelerin tereddütlü bir şekilde ilerlemesi, hükümetlerin 


kısa vadeli ulusal çıkarlarına öncelik verdiğini gösteriyor; ve hemen hepsi ülkelerinde sağcı popülizm etkisi altında tehlikelere çok fazla maruz kalıyorlar. Bazı ülkelerde, bir yandan içi boş Avrupa yanlısı beyannameler ile dar görüşlü, kooperatif olmayan davranışlar arasında bir gerginlik bile kalmadı. 


Macaristan'da, Polonya'da ve Çek Cumhuriyeti'nde ve şimdi İtalya'da ve çok yakında muhtemelen Avusturya'da, bu gerginlik açıkça avrupalı bir milliyetçilik lehine buharlaşmıştır. Bu, iki soruyu da beraberinde getiriyor: Geçtiğimiz on yıl boyunca, sözde Avrupa yanlısı tortuların geri kalanı ile gerekli işbirliğinin fiili olarak engellenmesi arasındaki çelişki nasıl ortaya çıktı? Ve neden avro bölgesi hala bütün ülkelerde “Brüksel”e karşı sağcı popülist muhalefet büyürken onları bir arada tutuyor? Ve Avrupa'nın kalbinde, yani AET'in kurucu altı ülkesinden birinde, ilan edilen Avrupa karşıtı bir programa dayanan sağ ve sol popülistlerin ittifakına bile nasıl yol açıyor? 


Almanya'da ikiz göç ve sığınmacı politikaları ile ilgili sorunlar Eylül 2015'den bu yana medyaya hakim olmuş ve kamuoyunu başka bir şeye yer vermeyecek şekilde meşgul etmiştir. Bu gerçeğin, artan Euroseptisizm (Avrupa Birliği karşıtlığı) dalgasının belirleyici nedeni hakkındaki soruya hızlı bir cevap verdiğini ve önerinin, hala eşitsiz bir şekilde birleşmiş bir ulusun psiko-politik bölümlerinden muzdarip olan bir ülkede bazı kanıtlarla desteklenebileceğini gösteriyor. 


Ancak, Avrupa'ya bir bütün olarak ve özellikle de Euro bölgesine bütünüyle bakarsanız, artan göç, sağcı popülizmin artışı için temel açıklama olamaz. Diğer ülkelerde, kamuoyunda yaşanan değişim, bankacılık sektöründeki krizin yol açtığı baskın bir borç krizinin üstesinden gelmeye yönelik tartışmalı politikaların ardından çok daha önce ve gerçekten de gelişti. Bildiğimiz gibi, Almanya'da AfD, ekonomi profesörü Bernd Lucke'nin etrafındaki bir grup iktisatçı ve iş adamı tarafından başlatıldı; bu, müreffeh büyük bir ihracatçının “borç birliği” zincirlerine yakalanmaktan korkması ve karşılıklı borçlanma tehdidine karşı geniş tabanlı ve etkili bir politik kampanya yürütmesi 

demekti. Geçtiğimiz hafta Lehmann Brothers'ın iflasının onuncu yıldönümüydü; bu krizin nedenleri ve zorunlu iç devalüasyon politikası hakkındaki -piyasa mı başarısızdı yoksa hükümetler mi?- tartışmaları hatırlattı. Bu tartışma, diğer Euro bölgesi üye devletlerde kamuoyunda ilgiyle izlenirken, burada, Almanya'da hem hükümet hem de basın tarafından görmezden gelindi. 


Yalnız Almanya 


Schâuble ve Merkel odaklı kemer sıkma politikalarına karşı çıkan Anglo-Saxon ana akımının ekonomistleri arasındaki uluslararası tartışmada baskın derecede eleştirel sesler, önde gelen Alman medyasının işletme sayfalarında çok az dikkat çekti ve takdir edildi. 
Siyasi sayfalarında olduğu gibi, bu politikaların bertaraf ettiği sosyal ve insani maliyetler - ve yalnızca Yunanistan ve Portekiz gibi ülkeler - yok denecek kadar azdı. 


Bazı Avrupa bölgelerinde işsizlik oranı hâlâ yüzde 20'nin altında kalırken, gençlerin işsizlik oranı neredeyse iki kat daha yüksektir. Bugün ülkemizde demokratik istikrar konusunda endişelerimiz varsa, “kurtarılması gereken ülkeler” denilenlerin kaderini de hatırlamamız gerekiyor: Avrupa Birliği'nin tamamlanmamış evinde, diğer ulusların sosyal güvenlik ağını çok derinden etkileyen bir draconian (gaddar) politikanın temel meşruiyet arayışında bile bulunmaması, en azından normal demokratik standartlarımıza göre bir skandal. Ve bu hala Avrupa'nın halklarının kursağında kalan bir değnek. 


AB içerisinde kamuoyunun siyasetle ilgili görüşlerinin yalnızca ulusal sınırlar içinde oluşturulduğu ve bu farklı kamusal alanların birbirleri için henüz hazır olmadıkları göz önüne alındığında, son on yılda çelişkili kriz anlatılarının farklı Euro bölgesi ülkelerinde kök saldığı görülüyor. Bu anlatılar, politik iklimi derinden zehirledi, çünkü her biri kendi ulusal kaderine özel bir dikkat çekiyor ve başka hiçbir şey için hiçbir anlayış oluşmayacak şekilde, bu tür karşılıklı bakış açısını önlüyor. Hepimizi eşit derecede etkileyen ortak tehditlere karşı her şeyden önce ortak meselelerle başa çıkabilen ve bunu yalnızca işbirliğini önemseyen bir form ve zihniyet içinde gerçekleştirebileceğimizi umut etme duygusunu yaşamamıza izin verin. Almanya'da, bu tür bir özümseme, Avrupa'daki kooperatif ruhun olmayışının sebeplerinin seçici farkındalığı ile yansıtılmaktadır. Bizim için önemli olan politikalar - mülteciler, savunma, dış ve dış ticaret - söz konusu olduğunda, ortaklarına karşı kazanabileceğine inanan Alman hükümetinin küstahlığına şaşırdım, ancak aynı anda bu EMU (Economic and Monetary Union- Ekonomik ve Parasal Birlik) nün politik olarak tamamlanması konusundaki temel soruyu da etkiliyor. 


AB içinde, EMU'ye üye devletlerin iç çemberi, ekonomik nedenlerle olsa bile bir çekirdeğin kristalize oluşu gibi birbirine çok sıkı bağımlıdır. Bu nedenle, söylemem gerekirse, Euro bölgesi ülkeleri doğal olarak daha ileri entegrasyon süreci için adım atmak için harekete geçmeyi teklif ediyorlardı. Öte yandan, aynı ülke grubu, Avrupa Projesinin tamamına zarar verme tehdidi bulunan bir sorundan muzdariptir: Biz, özellikle ekonomik olarak yükselen bir Almanya'da yaşayan bizler, Euro'nun tüm üye devletlerdeki yaşam standartlarının birleşeceği beklentisiyle ve politik vaadiyle ortaya konduğu basit gerçeğini saklıyoruz; Oysa gerçekte tam tersi gerçekleşmiştir. Bugün her zamankinden daha acil olan işbirlikçi bir ruh eksikliğinin gerçek nedenini saklıyoruz; yani, uzun vadede hiçbir para birliğinin olamayacağı gerçeği, farklı ulusal ekonomilerin performanslarında ve dolayısıyla farklı üye devletlerdeki nüfusun yaşam standartlarında daha da büyük farklılıklar olduğu için varlığını sürdürmektedir. 


Bugün, hızlandırılmış bir kapitalist modernleşmenin ardından, köklü toplumsal değişimler konusundaki huzursuzlukla baş etmek zorunda olduğumuz gerçeğinin yanı sıra, hem sağ hem de solcu popülist hareketlerin yaydığı Avrupa karşıtı duyguları yalnızca mevcut yabancı düşmanlığı milliyetçiliğini yansıtan bir olgu olarak görmüyorum. Bu euroseptik etkiler ve tutumlar, Avrupa entegrasyon sürecinde başarısız olan farklı köklere sahiptir; göç sonrası ksenofobik (ksenofobik; yabancılara karşı duyulan ve hastalık hâline getirilebilen düşmanlık ve korku) reaksiyonların en yeni popülist iltihaplardan bağımsız olarak ortaya çıkmışlardır. 


Örneğin, İtalya'da, euroseptisizm, sol ve sağ popülizm arasındaki tek ekseni, yani “ulusal kimlik” meseleleri söz konusu olduğunda derinden bölünmüş olan ideolojik kamplar arasında tek bir ortak ekseni sağlıyor. Göç meselesinden bağımsız olarak, euroseptizm, para birliğinin artık tüm üyeler için 'kazan-kazan'ı temsil etmediğine dair gerçekçi bir algıya itiraz edebilir. Avrupa'nın kuzeyine karşı güneyi ve tam zıddı: “Kaybedenler” kendilerini kötü ve haksız biçimde muamele görmüş hissederken, “kazananlar” karşı tarafın korkulan taleplerini engelliyor. 


Macron planı 


Sonuç olarak, Euro bölgesi üye ülkelerine uygulanan katı kurallara dayalı sistem, telafi edici yeterlilikler oluşturmadan ve ilişkilerin esnek bir şekilde ortaklaşa yürütülmesine yer 


açmadan, ekonomik olarak daha güçlü üyelerin avantajına olan bir 

düzenlemedir. Dolayısıyla aklıma gelen asıl soru, “Avrupa” "için" ya da “aleyhine”, henüz belirlenmemiş olanlardan da kaynaklanmıyor. Daha fazla farklılaşmadan ilerleyen bir “pro” veya “con”un bu kaba kutuplaşmasının altında, Avrupa'nın sözde arkadaşları arasında, ana fay hattı olmasına rağmen, bugüne kadar dokunulmamış sert bir soru 

var; yani, optimal şartlar altında çalışan bir para birliğinin daha ileri spekülasyon riskine karşı “hava koşullarına dayanıklı” olması gerekip gerekmediği ya da euro bölgesinde ve dolayısıyla para birliğini proaktif ve etkili bir Avrupa siyasi birliği haline getirmek için ekonomik yakınsamalar geliştirme konusunda verilen sözü hızlıca tutmalı mıyız? 


Bu söz bir zamanlar EMU'ye girişle siyasi olarak bağlantılıydı. Emmanuel Macron tarafından önerilen reformlarda her iki hedef de eşit değerdedir: Bir yandan, bir bankacılık birliği için iyi bilinen teklifler, buna karşılık bir iflas rejimi, tasarruflar için ortak bir mevduat garantisi ve AB düzeyinde demokratik olarak kontrol edilen bir Avrupa Para Fonu. Yapılan açıklamalara rağmen, Alman hükümetinin bu yönde atılması gereken adımları atmakta olduğu ve şu ana kadar bütün bunlara direndiği iyi bilinmektedir. Ancak Macron, aynı zamanda bir Euro bölgesi bütçesinin oluşturulmasını ve aynı düzeyde siyasi eylem için -“Avrupa Maliye Bakanı” başlığı altında- demokratik olarak kontrol 

edilen yeterliliklerin yaratılmasını önermektedir. Zira Avrupa Birliği, üye ülkeler arasında ekonomik ve sosyal sürüklenmeye karşı demokratik olarak daha 

fazla meşrulaştırılmış programlar uygulamak için yeterlilikler ve bir bütçe oluşturarak siyasi ilerleme ve yenilenmiş halk desteği sağlayabilir. 


İlginçtir ki, para birimini istikrara kavuşturma hedefi ile ekonomik dengesizlikleri içeren ve daraltma amaçlı politikaların kapsamı arasındaki bu belirleyici alternatif henüz geniş kapsamlı bir politik tartışma için masaya konulmamıştır. Küresel düzeyde rol oynayabilecek bir Avrupa Birliği'nin inşası için ortaya çıkan, Avrupa yanlısı ve dolayısıyla vergi kaçakçılığına karşı etkili bir şekilde kenetlenme ve finansal piyasaların daha katı bir şekilde düzenlemesi gibi geniş kapsamlı hedeflere bakış açısına sahip bir sol yok. Bu şekilde, Avrupa sosyal demokratları ilk olarak kendilerini belirsiz bir “merkezin” kıvrılmış liberal ve neoliberal hedeflerinden kurtarıyorlar. 


Sosyal demokrat partilerin gerilemesinin nedeni, profil eksikliğidir. Artık neye ihtiyaç duyulduğunu kimse bilmiyor. Sosyal demokratlar için artık elden çıkarılan piyasaların elden çıkarıldığı düzeyde kapitalizmin sistematik olarak evcilleşmesine artık cesaret edemiyorlar. Bu bağlantıyı kurarken, özellikle belirli bir parti ailesinin kaderiyle ilgilenmiyorum; Bununla birlikte Almanya'da demokrasinin kaderinin SPD'ye diğer siyasi partilere oranla daha fazla bağlı olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Genel kaygım, Avrupa'daki yerleşik siyasi partilerin, Avrupa'nın geleceği için hayati önem taşıyan pozisyonların ve seçeneklerin yeterince farklılaştığı platformlar oluşturmak istememeleri veya başarısız olmaları konusunda açıklanamayan fenomendir. Yaklaşan Avrupa seçimleri bu konuda deneysel bir tasarım görevi görüyor. 


Bir tarafta, hareketi Avrupa Parlamentosu'nda bugüne kadar temsil edilmeyen Emmanuel Macron, açıkça tanınabilir bir Avrupa yanlısı fraksiyon oluşturmak için mevcut parti gruplarını parçalamaya çalışıyor. Buna karşılık, şu anda Parlamentoda temsil edilen ve AB karşıtı çok haklı fraksiyonlar dışında bariz olarak temsil edilen tüm gruplar, gerçekten gerekli olan farklılaşma derecesinin altında bile içsel olarak bölünmüş durumdalar. Tüm gruplar, bugüne kadar Orbán’ın üyeliğine bağlı olan EPP gibi geniş çaplı bir dengeleme eylemine izin vermiyor. Başkan olmak isteyen CSU üyesi Manfred Weber'in zihniyet ve 


davranışları, tamamen belirsiz bir duruşla devam eden dilek yıkamanın tipik bir örneğidir. Fakat liberal, sosyalist ve (kısmen) sol grupların içinden geçen benzer bölünmeler var. Avrupa'ya en azından ılımlı bir bağlılık söz konusu olduğunda, Yeşiller daha az ya da daha açık bir pozisyonu paylaşabilir. Bu nedenle, ulusal sınırlar boyunca genelleştirilmiş toplumsal çıkarlar için çoğunluklar yaratması beklenen Parlamento içinde bile, Avrupa Projesi açıkça daha keskin hatlarını kaybetti. 


Bir tuzağın içinde 


Sonuç olarak bana bir vatandaş olarak değil, akademik bir gözlemci olarak, bugün genel değerlendirmemin ne olduğunu sorarsanız, şu anda cesaret verici herhangi bir eğilim göremediğimi itiraf etmeliyim. Kuşkusuz, ekonomik çıkarlar çok açık ve Brexit'e rağmen, her zamanki gibi güçlü Euro bölgesinin çöküşü pek mümkün değil. Bu benim "Euro bölgesi neden hala bir arada tutuyor? şeklindeki ikinci sorumun cevabını da ima ediyor: Kuzey Avrupa kahramanları için bile güneyden ayrılma riskleri hesaplanamaz durumda. 


Güney devletlerinden birinin, mevcut İtalyan hükümetinin çıkışla ilgili iddialarını, seçim kampanyasındaki etkili ve net açıklamalarına rağmen, derhal sonlandırdığı test örneğini gördük; Çünkü ayrılmanın bariz sonuçlarından biri sürdürülemez borçlar olacaktır. Öte yandan, bu değerlendirme de pek rahatlatıcı değil. 


Kabul edelim: eğer bir yandan Euro bölgesi üye ekonomilerinden ayrılan ekonomi ile diğer yandan sağcı popülizmin güçlenmesi arasında şüpheli bağlantı varsa, o zaman hayati ve güvenli bir demokrasi için gerekli sosyal ve kültürel ön koşulların daha fazla zarar göreceği bir tuzağın içinde oturuyoruz. Bu olumsuz senaryo doğal olarak bundan daha fazlasını hesaba katamaz. Ancak zaten sağduyulu deneyimler bize Avrupa entegrasyon sürecinin tehlikeli bir düşüş eğrisini izlediğini söylüyor. Sadece çok geç olduğunda, geri dönüşü olmayan bir noktayı kabul edersiniz. Macron'un Alman hükümetinin önerdiği reformları reddetmesinin kaybedilen son fırsat olmamasını ümit ediyoruz. 


Jürgen Habermas, 22 Ekim 2018, Social Europe 


"DİNİN DEĞİŞMEZLERİ VE DEĞİŞENLERİ VARDIR; DEĞİŞENLER, ALLAH 
TEALA BÖYLE MURAD ETTİĞİ İÇİN DEĞİŞİR; BİZİM CANIMIZ İSTEDİĞİ 
İÇİN DEĞİL" 

Hayreddin Karaman ile Söyleşi- Kış 2001 | 73. Sayı J-köprüdergisi 


Genel olarak reform, dinin yeniden yorumlanması gibi kavramları nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Çok tekrarlanan bir söz var; değişmeyen tek kural değişimdir, diyorlar. Bu, aslındaAllah Tealanın kendisi için değil fakat tekmil sıfatı içinde geçerli olduğu anlaşılıyor. Çünkü, Kur'an-ı Kerim'de Onun her an yeni bir şe'n içinde olduğu, her an yeniden yarattığı, atıl olmadığı ifade ediliyor. Malumunuz bir takım dinlerde Allah altı günde kainatı yarattı, sonra yedinci gün de dinlendi derler. Deyim yerindeyse Onun için zaten yorulma ve dinlenme söz konusu olmadığından her an—hatta bu an bile bizim idrak kapasitemiz için kullandığımız bir şeydir. Çünkü Allah zamansızdır. Biz bu anı Allah'ın anı olarak değil, bizim anımız olarak kullanmış oluyoruz. Bize izafeten söylüyorum—her an o yeni bir yaratıştadır. Her an yaratıyor. Her an yarattığına göre mahlukatta, yani onun 


yarattıklarında sünnetullaha, onun koyduğu kanunlara, onun programlamasına, planlamasına göre bu istikamette kimi zaman kemale, kimi zaman kevne, kimi zaman fesada doğru bir değişimin olduğu anlaşılıyor. Demek ki, değişim var. Öyle ise insanlar bir kere biyolojik olarak değişiyorlar. Tam böyle süre hakkında söylenenlerin çok kesin olduğunu sanmıyorum ama her halde şu doğru olsa gerek; insanın biyolojik varlığı da hücrelerinin ölmesi ve yenilenmesi yoluyla belli bir süre içerisinde değişiyor. Fikrimiz, tahayyüllerimiz, tasavvurlarımız, hedeflerimiz, hedefe gitmek için kullandığımız araçlar — dikkat buyurursanız—değişiyor. Ama biz müminlerin, hemcinslerimizden ama mümin olmayan hemcinslerimizden önemli bir farkımız, süreklilik içerisinde değişimimizdir. 
Yani bizde değişmeyen, sürekli olan bir taraf var, öz var, bir de değişen taraf var. Bu çerçevede işte yenileşme, reform, tecdit ve içtihat kavramlarına bakmak lazım. Bu kavramlara bu çerçevede bakmak gerekiyor. 


Süreklilik içerisinde değişim nasıl olmalıdır? 


Eğer siz bir vahye dayalı dine iman ediyorsanız, inanıyorsanız mutlaka bu iman manzumeniz içerisinde değişmeyeniniz vardır. Konuşmamızın başında, mesela Allah için değişmenin söz konusu olmadığını söylemiştim. O halde mesela bizim Allah bilgimiz değişmez, yani daha doğrusu Allah Tealanın kendisi hakkında bize verdiği bilgi değişmez. 
Bizim o bilgi üzerindeki idrakimizde gelişme olabilir. Yani o verilen bilgiyi, değişmeyen Allah'ın kendisi hakkında verdiği bilgiyi biz, bilgi kapasitemiz arttıkça daha genişliğine, daha derinliğine götürebiliriz —mahiyet anlamında söylemiyorum, çünkü mahiyetini bilemeyeceğimiz belli ama o bilgimizin konusu olan Allah değişmez. 


Şimdi gelelim o Allah'ın bize öğrettiği, talim ettiği akidemize. Kendisine nasıl ibadet ve taat edeceğiz, nasıl ibadet edersek Allah Teala bizden razı olur, hoşnut olur? Bu konuda talimatı var, öğretisi var. Bu değişmez. Efendim, tarihi olduğuna, maslahata bina edildiğine dair elimizde kuvvetli delil bulunmayan haram-helal manzumesi değişmez. 
Demek ki, biz bir değişmez alana sahibiz. Eğer mümin isek, imanımız varsa ama öncelikle; (1) Bizim içtihadımıza bırakılmış konularda, (2) Hükmü tarihi bir oluşa, oluşuma bağlı olan alanlarda değişim olur. Bu değişim olabilen ve olmayan yerler din hayatında ve dini yaşayan insanların sosyal hayatında kaba hatlarıyla böyledir. Eğer bir vahye inanmıyorsanız, dini de beşeri bir kurum olarak, beşer mahsulü bir kurum olarak telakki ediyorsanız, o zaman sizde süreklilik alanı yoktur. Ya da değişmezlik alanı yoktur. 
Her şey değişir; neye göre değişir? Beşerin bilgi seviyesinin, kültür ve buna bağlı olarak medeniyetinin değişmesine paralel olarak değişir. Hatta bu değişim, mesela Pozitivistlere göre öyle bir noktaya gelebilir ki, artık efsane çağı biter, din çağı biter, mesela bilim çağı gelir. Öyle ise bakın, dinin içerisinde bir şeyler değişir değil; dinin kendisi gider. Din, bir başka şeyle değişir. Ne ile? Mesela Pozitivistlere göre, bilimle. İşte o bir şekilde ya tamamen Pozitivizmin ortasında olan ya da işte Rasyonalizmi, Pozitivizmi dine uygulamak isteyen insanlara göre de aşağı-yukarı dinde değişmeyen bir şey yoktur. Yani kendi aralarında bazı ihtilaflar var. Mesela bazıları diyorlar ki, iman alanı değişmez, ibadet alanı değişmez, onun dışında her şey değişir. Neye göre değişir? İşte bilime, çağa, çağın değerlerine ve ihtiyaçlarına göre. Ve bunun adına da reform diyorlar. Yani o değişmez kısım ya hiç yok, ya çok azdır. Onun ötesinde, bunlara göre, bazen ibadetler de dahil olmak üzere—çünkü bu reform programlarını ileri sürenlerin bazen ibadet konusunda da farklı teklifler ileri sürdüklerini görüyoruz—haram-helal alanı, siyasal, sosyal, hukuki, ahlaki alan da dahil olmak üzere bilime ve çağın değerlerine göre yeni baştan dizayn edilmeli, düzenlenmelidir; bunun adına reform diyorlar. Biliyorsunuz bunda Luther'in İncil merkezli olmak üzere Hıristiyanlık, daha doğrusu kilise öğretisine karşı yaptığı islahatı da baz ve örnek olarak alıyorlar tarihi ve temel örnek alıyorlar. Zaten o ıslahatın 


adı bildiğiniz gibi reformdur, onlara dayandırıyorlar. Buna karşı dinin değişmezleri ve değişenleri vardır. Değişenler, Allah Teala böyle murad ettiği için değişir; bizim canımız istediği için değil. Biz Allah'ın muradını keşif için yola çıkanlarız diyenler için ise reform diye bir şey olmaz: Tecdit ve içtihat olur. 


Reformu İslam'ın değişime açık olmasının suiistimal edilmesi olarak mı görmek gerekir? 


Aynen öyle. Yani sınırın aşılışı, dinin mahiyetinin aşılışı hatta dinin aşılışı var orada. 


Yukarıda ifade ettiğiniz dinin değişen ve değişmeyen yönleri hakkında daha somut sınırlar çizmek mümkün mü? 


Dini genellikle iman, ibadat, muamelae€—ben bu muamelatın içine ukubatı da koyuyorum—diye tasnif edilir. Oraya bağlı konuşacak olursam din ikiye ayrılır: İman, amel. Yani dinin bize öğrettikleri ve insana yüklediği mükellefiyetler bütününü biz itikadla, inançla ilgili olanlar ve yapıp-etmekle ilgili olanlar diye ikiye ayırabiliriz. Amel kısmı ise ibadat yani ibadetler, muamelat ve ukubat diye, eski fıkıh kitaplarımızda üç bölüme ayrılıyor. Genellikle söylenen şudur—istisnalar kaideyi bozmaz—itikadiyatta değişiklik olmaz. İman bahsinde değişecek şey, kulu imana götüren bilgide, kanıtta olabilir. Binaenaleyh onun içindir ki, mesela sufiler Allah'a farklı kanıtlarla gidebilirler, filozoflar farklı delillerle gidebilirler, kelamcılar farklı delillerle gidebilir. Ama gittikleri şey aynı yerdir; Allah'ın varlığını isbat yani isbat-ı vacib. Orada üslup değişir. Mesela, burhan-ı bedi derler eski kelamda yani enfüs ve afak edillesinden yola çıkarak Allah'a gitmek, ona ulaşmak. Bediüzzaman Said Nursi o yolu daha çok kullanıyor kendine mahsus bir üslupla. Aynı zamanda misal, darb-ı mesel yolunu da kullanıyor. Üslup değişebilir. 
Yani İmam Ebu Mansur Maturidi buraya ağırlık vermedi, Eşari vermedi ya da Gazali vermedi diye mesela Bediüzzaman Said Nursi'nin de vermemesi lazım gelmez. Yüz sene sonra da bir başka müceddit gelebilir, o günün bilgi, üslup ve ihtiyaçlarına göre yine aynı sonuca farklı delillerle davet üslubuyla gidebilir. Arada değişen kısım bu. Geldik ibadetlere şimdi. İbadetlerde de değişiklik olmaz. Eskiden beri söylenen şey, muamelat alanında değişiklik olabilir. Muamelat alanında niye değişiklik olur? Çünkü insanların— biz gerçi materyalistlerin ileri sürdüğü gibi maddeyi temel almıyoruz. Maddeyi merkeze alıp, madde ötesi her şeyi ona bağlı üst değerler, ikincil değerler olarak telakki etmiyoruz, ama maddi hayatı—hem manevi, hem sosyal, hem de siyasal hayatı etkiler özellikle ekonominin, üretim araçlarının, üretim biçiminin, hukuku, siyaseti ve sosyal ilişkileri etkilediğini inkar edemeyiz. Öyle ise bu söylediğim açıdan insanlar değişime uğrar. 
Malumr-u aliniz iktisatçılar ekonomiyi üretim, dağılım ve tüketim dönemlerine ayırırlar. 
Nihayet işte ziraat, ticaret derken sanayi devrimi yani endüstri devrimi gelir. Endüstri devrimiyle birlikte şehirleşme hızlanır. Hatta şimdi “Üçüncü Dalga” diye bazı Batılıların isimlendirdikleri bu endüstri devriminin de aşıldığı ve bilgi-iletişim çağının açıldığı kabul ediliyor. İşte bu söylediğim temel değişikliklere bağlı olarak insan ilişkilerinde insan-eşya ilişkilerinde, insan-insan ilişkilerinde çok önemli değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerin de hukuku, siyaset hayatını, sosyal hayatı ve ahlakı etkilememesi mümkün değil. İşte orada müceddit ve müçtehit dediğimiz insanlar devreye giriyorlar, Allah Tealanın önce muradını keşfediyorlar. Bir düzenlemeden onun muradı nedir? İkincisi, bu bahsettiğim değişim İlahi plana yani fıtrata uygun bir gelişme midir, yoksa fitratın aksine bir değişme midir, yani dejenerasyon mudur? Bunu tespit ediyorlar. Yani “bak bu çağda herkes şuraya giderken...” şeklinde ifade edilen argüman, bazen bir dejenerasyonun ifadesidir. Biri çıkıp, “artık cinsiyet ayrımının ortadan kalktığı ve herkesin cinsel tercihinin makul, meşru ve 


ahlaki kabul edildiği şu çağda...” diye söze başlayıp buna bir hüküm bina etse, bu değişimi biz bir dejenerasyon olarak kabul ederiz. Yani fıtrat doğrultusunda bir kemal değil, bir gelişme değil, bir tekamül değil, bir tedenni, bir dejenerasyon olarak kabul ederiz. Buna hüküm bina edilmez. Böyle şeylerde zaruret söz konusu olabilir, geçici ruhsatlar söz konusu olabilir. Ne gibi? İşte mesela bu günlerde çok tartışılıyor; insanlar, bir toplum yada dünya kadınların başlarını açmalarına karar verebilir, bir dünya kadınların başları açık olsun——buna hakkı var veya yok—der ya da kadınların başlarının açık olmasına bir değer izafe eder. Yani bu çağdaştır der, bu medenidir, bu uygardır diyebilir. Ondan sonra da bir ülke buradan yola çıkarak hem okullarında hem de devlet dairelerinde başı kapalı olarak çalışmayı ve okumayı yasaklayabilir. Bu bir değişmedir. Bu değişmenin adına çağdaşlık da dense, gelişme de dense, bu çağın gereğidir, uygarlıktır da dense, nasıl değer izafe edilirse edilsin, bir mümin bakışıyla bu bir tekamül değildir. Ama bir vakıadır. 


En başta çizdiğiniz o değişmeyenler grubunda olan bir şey değiştirilmeye kalkışılmış oluyor... 


Evet, doğru. Bu bir tekamül değildir; ama, vakıadır. Peki bu vakıa karşısında ne yapacağız? Hiç bir zaman Allah Teala Müslümanlara dünya gemisinden inme mecburiyeti getirmiyor. Yani inin dünyadan, yok olun demiyor. Bu dünyada biz varolacağız ve ayakta durmaya çalışacağız, bayrağı da dalgalandırmaya çalışacağız. Eğer ayakta duramıyorsak diz çökerek, onu da yapamıyorsak yatarak bayrağı dalgalandıracağız, yani şunu yapamıyorum diye bayrağı da bırakmayacağız. Bu konsept içinde meseleye bakarsanız; işte bu vakıa zaruret oluşturuyorsa orada ruhsat devreye girebilir. Ne gibi? Bir örnek vereyim. Bir bayan bir yerde çalışamadığı takdirde aç kalacaksa, başını örterek çalışacağı bir yer de bulamıyorsa... o kadın bir mümindir, namazında niyazındadır ama Allah Teala ona o zaman bana itaat et, çalışma, öl demiyor. Diyor ki, geçici olarak başını aç. Yani mecbur olduğun yerde başını aç. Bu küçük bir misal ama siz bunu muhayyilenizde genişletebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Dünyada bir çok yerde böyle zaruret alanları oluşabilir. O zaman geçici olarak ruhsatlar devreye girer, sonra eğer o vakıa dediğimiz olay bir dejenerasyonsa, Müslümanlar ayakta kalarak dejenerasyonu fitri olana çevirme mücadelesi verirler. Bir yandan o mücadeleyi verirler, diğer yandan da ruhsattan yararlanırlar. 


Şimdi demek ki, değişim ikiye ayrılır. Bir tanesi fıtrat çizgisinde değişim, bu bir gelişmedir. Zaten bu medeniyetin, uygarlığın bir temsili demektir. İnsanın, insan olarak Allah Teala tarafından programlandığı zirveye doğru tırmanışında bir merhalenin katedilmesidir. Böyle bir tekamülde gerekli değişiklikler de tecdid ve içtihat yoluyla yapılır. Dejenerasyon ise orada da ruhsatla müminler yine ayakta yine hayatta kalırlar ama dejenereyi jenereye çevirmek için çalışırlar. 


İslâm'daki değişim olgusu ele alınırken kaçınılmaz olarak bir kavrama muhatap oluyoruz: İçtihat. Hatta son zamanlarda kendisini bir şekilde buna layık gören insanlar, içtihat yapmaya kalkıyor. İslâmi bilginin farklı kaynaklardan farklı yorumlar şeklinde ortaya çıkması, tabii olarak toplumda bir zihin karışıklığına da neden oluyor. İslâm düşüncesindeki değişmeyi anlayabilmek için merkezi bir konuma sahip olan içtihat kavramı üzerinde duralım istiyorum. İçtihat nedir? İslam'ın ilk dönemlerinde böyle bir uygulama var mıydı? Sahabeler, Tabiin ve Müçtehit İmamlar döneminde nasıldı? Önce içtihat nedir, kimler yapabilir, buradan başlayabilir miyiz? 


İçtihat kelimesi Türkçe'de de kullanılan bir kökten “cehd” kökünden geliyor. Cehd gayret göstermek, çaba sarf etmek manasına geliyor. İçtihat da buradan türetilmiş. Allah Tealanın muradını öğrenmek ve ona göre bir davranış belirlemek için Allah'ın muradının yazılı olduğu kaynaklara başvurup—ki, biz onlara şer'i deliller yani ayetler ve hadisler diyoruz önümüze çıkan bir mesele, bir olay, bir ilişki, insan-insan, insan-eşya, iki topluluk, fert-devlet, devletler arasında ilh... ortaya sürülmüş bir olay, bir olgu, bir problemin çözümü konusunda takınmamız gereken tavır ve içinde bulunmamız gereken davranış ne olmalıdır sorusuna cevap aramanın adı içtihattır. Demek ki, kaynaklara başvuruyoruz ve biraz önce ifade ettiğim gibi önümüze yeni çıkmış, daha önce çözümlenmemiş, çözümlenmişse de bugün uygulayamayacağımız bir çözüme kavuşturulmuş—başka bir üretim biçimi, başka bir yerleşim tarzı, başka bir içtimai, sosyal grup biçimi içerisinde yapılmış bir çözüm bize uymuyor, o da yine içtihatlık bir meseledir —ya da hiç üzerinde durulmamış bir konu içtihatlık bir meseledir. Böyle bir meselenin çözümü için ehliyeti olan bir alimin kitaba, sünnete gitmesi ve hükmü oradan sarması, oradan çıkarmaya çalışması ve bunun için de olunca gayretini sarf etmesinin adına içtihat diyoruz. Tabi bunu yapabilmek için takdir buyurursunuz ki—zaten o tanımlamanın içerisinde var bu—insan bir kere eşyayı, ilişkiyi bilecek. Yani (1) çözülen mesele neyse o mesele hakkında bilgi sahibi olacak, (2) vahiy kaynağına başvuracak. 
Vahiy kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir, sünnettir. O halde Kur'an'ı bilecek. Kur'an'ı okumanın ve anlamanın yöntemini bilecek. Sonra yeteri kadar hadis bilecek. Sonra hadislerin rivayet itibariyle, dirayet itibariyle sağlam olanlarını olmayanlardan ayırt etmenin ilmini bilecek, yöntemini bilecek. Ondan sonra da hadisi anlamanın ilmini bilecek. İşte bunları bildiği takdirde bir alim, içtihat eder. 


Dikkat ederseniz Türkçe yazılmış kanunlar var, anayasa var. Mesela Aile Kanunu var, Ticaret Kanunu var, Ceza Kanunu var. Senin dilinde yazılmış. Başına bir hukuk olayı geliyor, sen kendin Anayasayı, Ticaret Kanunlarını okuyup buna göre dilekçe bile yazamıyorsun, dava açamıyorsun. Dava açtın, gidip mahkemede kendi hakkını savunamıyorsun. Türkçe biliyorsun, bu kanun da Türkçe, hem de anlaşılsın diye yazılmış! 
Niye yapamıyorsun? Çünkü okuduğun kanun maddesi, bir maddedir, bütünün içerisinde bir maddedir. Mesela Aile Kanunu—atıyorum—beş yüz madde ise, onu içerisinde o bir maddedir. Şimdi o bütünün içerisinde o madde ile ilgili maddeler vardır, onu bilmen gerekir. Usul-i muhakematı bilmen gerekir. İspat kuralları vs. bilmen gerekir. Ondan sonra bu Aile Kanunu bir Anayasal çerçevenin içerisine yerleştirilmiştir. Bu halde Anayasayı bilmen gerekir. Sonra kanunu anlamak ve yorumlamak için usul geliştirilmiştir, onu bilmen gerekir. Tıp kitapları, ecza kitapları var, Türkçe yazılmış. Buyur oku, doktorluk yap, yapamıyorsun! Zaten bunu da kimse tartışmıyor ve hiç kimse bunu yapmaya kalkışmıyor. Ama sıra dine gelince; adam bir meal eline geçiriyor, tamam bu Türkçe ama Allah bunu Türkçe yazmadı ki, bu meali sen-ben yazdık. Arapça bilen, Kur'an'ı anlamayı bilen biri yazdı. Ama yazan adamların hepsi ittifakla diyor ki, bu ayetten mesela iki, üç, beş mana çıkarılabilirdi. Ama ben meal yazıyorum, bunların hepsini de yazamam ki! 
Şimdi böyle bir beyan var mı? Var. İttifakla herkes de bunu söylemiş. Sen Arapça bilmiyorsun, Kur'an'ı Allah'ın indirdiği, yazdırdığı dili bilmiyorsun, o dilden anlamanın usulünü bilmiyorsun; bir meal almışsın eline—meal, Ahmed'in Mehmed'in yorumu demektir—o yorumu okuyorsun ve mesela herhangi bir ayeti okuyorsun üstelik ve o ayete dayalı hüküm çıkarıyorsun ve sorulduğunda da “ben içtihat ettim, efendim” diyorsun. Sana gülmeli!.. 


Bu tür tartışmalar yapılırken içtihat kavramıyla ilgili özellikle tarihe dönük konuşmalar yapılıyor. Mesela içtihat kapısı kapalıydı; Müslümanlar yıllarca düşünme yeteneğini 


yitirdiler; Yeni şeyler üretmediler; biraz önce ifade ettiğiniz gibi tarım toplumunu argümanlarıyla sanayi toplumunda ve bugün amel etmeye çalışıyorlar gibi... Halbuki, biz biliyoruz—siz kitaplarınızda da yazmışsınız—Hicri ilk üç asır çok dinamik, beşinci asırdan itibaren taklit devri başladı. 


Gene de müçtehitler eksik değil. Tek tük de olsa var yine de. 


İslam'ın ilk üç asrından sonra Müslümanların düşünme yeteneğinde kayıplar olduğu tezine katılıyor musunuz? 


Düşünme yeteneğinde kayıp oldu denemez. Neden denemez? Çünkü, mesela bunun adına faraza fıkıh düşüncesi, hukuk düşüncesi diyelim. Ama bunun yanında üç bilgi okulu var; felsefe okulu var, tasavvuf okulu var, kelam okulu var. Bu alanlarda deve dişi gibi insanlar yetişmiş. Bazıları İmam Gazali'den sonra felsefi düşüncenin öldüğünü söylerler. Hayır, İmam Gazali'den sonra düşünce ölmemiştir; ama İslam felsefesi denilen fakat haddizatında Yunan Felsefesinin altına-üstüne ayet yazılması anlamına gelen ya da ayetleri Yunan Felsefesinin idrakine indirgemek anlamına gelen felsefe okulu bundan yara almıştır, Gazali gibi büyük bir İslam mütefekkiri ortaya çıktığı için. Meseleyi böyle anlamak lazım. Gazali 505 (1111)'de vefat ediyor. Gazaliden sonra 728'de (7?) yaklaşık 
220 yıl sonra İbn Teymiye, onun talebesi İbn Kayyim el-Cevziyye geliyor ve bir okul 
oluşturuyorlar. Bazı Sünni alimler onunla bazı konularda münakaşalar etmişlerdir ama bir mütefekkir olarak ele aldığınızda İbn Teymiyye deve dişi gibi bir insandır. Felsefe okumuştur, dinler tarihi okumuştur, İncil'e reddiye yazmıştır, Aristo mantığına reddiye yazmıştır, Kur'an merkezli bir mantık teklif etmiştir. Gerçekten büyük bir mütefekkirdir. 
Demek ki “İslam düşüncesi şu devirden sonra ölmüştür” sözü bilgi eksikliğine dayanan bir ifadedir. Şimdi hukuk düşüncesi alanına gelelim. Hukuk alanında düşünce ölmemiştir de, aslında içtihat melekesine, bilgisine haiz insanlar da vardır, fakat mezhep taassubu diye bir olgu vardır. Bunu da inkar edemeyiz. Mezhep taassubu sebebiyle alimler ben müçtehidim diyememişlerdir. Ne yapmışlardır? Yapacaklarını kendi mezheplerinin—ki, ona tahriç diyoruz —.imamlarına dedirtmişlerdir. Yani imam bunu açıkça söylemiş değil... 


Şerhlerini yaparak... 


Evet imamın söylediklerinden yola çıkarak yeni şeyler söyleyebilmişlerdir. O da bir tefekkür halidir. Sonra genel olarak mezhep taassubu biraz zayıflayıp, biraz daha düşünce özgürlüğü ortaya çıktıktan sonradır ki, daha ziyade 19. yy'ın başından itibaren sağlıklı içtihat ve tecdit devam etmiştir. 


Bu durumda sizinde eserlerinizde bahsettiğiniz gibi hicri beşinci asırdan sonraki taklit olgusunu nasıl değerlendirmeliyiz? 


Bu taklit döneminde müçtehit yok değildir ama çok az insan müçtehit olduğunu açıklayabilmiştir. Müçtehitler tahriç dediğimiz bir yöntemi kullanarak mezhep imamlarının söylediklerini baz alıp, söylemediklerini onlara söyletmiş yani onların ağzından söylemişlerdir. Onların dilinden söylemişlerdir. Onlarm mezhebinden söylemişlerdir. Bu da bir nevi içtihattır. Bunun sebebi İslam düşüncesindeki gerilik değil; tabii ki taklit var*, taklit epeyce yaygın yani Hz. Peygamberden sonra Ashab, Tabiin, Etba-i tabiin ve bunların içinde bulundukları üç asrı aşan dönemdeki kadar çok müçtehit yok. O zaman hiç mukallit yok. Ya bir Müçtehit var ya da müttebi yani ehl-i ittiba var. 
Müçtehide tabi olanlar var, taklit edenler değil. Nedir aradaki fark? Tabi olan fazla bilgi 


sahibi değildir ama müçtehidi otorite kabul etmez. Müçtehidi asıl bilgiye, her Müslüman'ı kaynak bilgiye ulaştıran bir araç olarak görür. Taklit döneminde ise beşeri otorite artık kaynak ile insan arasına girmiştir. O beşeri otorite öyle istedi demek istemiyorum, yanlış anlaşılmasın, Ebu Hanife, İmam Şafi böyle istediği için değil, insanlar onları öyle algılamış, oraya koymuşlardır. Böylece taklit dönemi başlamıştır. “Beni delil ilgilendirmez, beni İmamın sözü ilgilendirir.” İmamlar da şimdi bir tane olmayınca; “birinin sözü ilgilendirir” noktasına gelinmiştir. Niye “birinin” denildiği zaman da o birini diğerlerine tafdil zarureti olduğundan mezhep taassubu oluşmuştur. Yani bir nevi kulüpçülük başlamıştır. Ama yine o zaman da fıkıh tefekkürü durmuştur diyemeyiz. Başka bir kalıpta yürümüştür, belli bir dönemde de ihtiyaç doruk noktaya çıktığında, zaten o engel de aşılmıştır. 


Tecdit hakkında neler söylenebilir? 


Tecdit içtihadı içerir, ama onu aşar. Çünkü tecditte ayrıca dinden olmadığı halde dine katılmış şeyleri ayıklama fonksiyonu vardır. Ama onun yanında yine 19. asırda İslam dünyası, Yunan Felsefesinin İslam alemine girdiği Emevi döneminden sonra ikinci büyük meydan okumayla kaşı karşıya kalıyor. Bu meydan okuma muvacehesinde aynı zamanda biliyorsunuz yenilgiler oluyor, sömürgecilik başlıyor. Müslümanlar mağlup insan grupları—milletler diyemiyorum, çünkü o zaman millet-i İslamiye var, ulus-devletler daha sonra çıkıyor ortaya—haline geliyor Müslümanlar. Mağlubun galibe karşı bir psikolojisi vardır. O psikoloji çerçevesinde yabancı kültürün—o ikinci meydan okumanın bir başka veçhesi bu—etkisi altında kalıyorlar. Bu çatışmada kafası karışmayan alimler tecdit ve içtihat yolunu takip ederken, o kültürün etki alanına giren insanlar ise—onlara müceddit değil müteceddit deniliyor —reform vb. ifade edilen yola giriyorlar. 


Batı felsefesinin İslam dünyasını istilaya başlamasıyla Müslümanların ikinci kez tehlikeye maruz kaldılar. Müslüman fert hayatın her alanında kuşatılan bir konuma geldi. Bu ortam içerisinde yetişen insanların yeni şeyler üretebilmesi, birinci dönemde olduğu gibi çeşitli problemler içermeye başladı. Bediüzzaman “İçtihat kapısı açıktır. 
Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mani vardır” derken bunları mı kastediyordu? 


Bediüzzaman merhumun zamanını ben şöyle değerlendiriyorum. (Ben kendimi hariçten gazel okuyor kabul etmiyorum. Çünkü ben Üstadın—mübalağasız—bütün yazdıklarını okudum. 1950'li yıllarda İmam-Hatip'te başladım okumaya. Ben Elmalılı'yı da okudum, Gazali'yi de okudum, Bediüzzaman'ı da okudum. Bunları yan yana okudum. Bu bende daha güzel bir ufuk meydana da getirdi.) Ben Hazretin bu konuda söylediklerini okuduğumda, sonra olanlar onu daha iyi anlamamı sağladı. Şunu gördüm. Bediüzzaman merhumdan önce dünyada ve Türkiye de olup bitenler var ve önemli bir erozyon geçirmiş Türkiye. (1991'de Sovyet Rusya'ya gittim. 70 yıl Komünizmin baskısı altında yaşamış insanlar, bu baskıdan yeni kurtulmuşlardı. Baktım orada namazdan bile bahsetmenin, gusülden bahsetmenin anlamı yok. Yani öncelikler tamamen değişmiş. Orada siz insanlara yararlı olmak istiyorsanız bir kere İslam'ı, İslam kelimesini anlatacaksınız. Müslümanlık diye bir din olduğunu anlatacaksınız. Adam besmele çekerek rakı içiyor; besmelenin ne olduğunu, rakının ne olduğunu anlatmayı bile sonraya bırakacaksınız.) Şimdi Bediüzzaman merhum okuyor, yazıyor, belli bir bilgi ve şuur derecesine geliyor ve dinine, içinde yaşadığı topluma hizmet aşkıyla yola çıkıyor. Bir öncelik belirliyor. Bu öncelik fıkıh değil, akaid ve İslam düşüncesidir. Hem de bu İslam düşüncesini diğer düşünceler karşısında bir fitri aklı baz alarak ve Kur'an'ı üstad olarak —zaten o Kur'an'ın şakirdiyim ben diyor; ama bu peygamberi dışlayan “Kur'an Müslümanlığı” değil— hiç şüphe yok ki, 


Resulullah”ı da örnek alarak, imana öncelik vererek, İslam'a ters düşünceleri melhuzunda tutarak yani ilhad düşüncesini de daima göz önünde tutarak onu yıkmayı hedefliyor. Böyle bir hengamede amele yani yapıp-etmeye, hukuka yani fıkha ve orada da içtihada girerseniz akılları karıştırırsınız. Bence “altı mani”nin altısını da buraya irca edebilirsiniz. Ama bu sohbetin başında konuştuk; Bediüzzaman merhum attığı taşın yerini bulduğunu gördüğünde, ümmet-i Muhammed'in imanda, düşüncede belli bir şuur mertebesine geldiğini gördüğünde, elbette İslam yaşanacak şimdi dört başı mamur bir İslam imanına kavuşmuş insan, adımını atarken “bu adımımda şu inandığım ve sevdiğim Allah'ın rızasına uygun mu?” diye soracak. Bu soruyu sorduğumuz gün amel başlar. Oraya girdiğiniz anda da gerekiyorsa içtihat yapılır. 


Yani Bediüzzaman insanları içtihada teşvik etmek yerine içtihat önündeki engelleri kaldırmak için çabalamıştır. 


Bence Bediüzzaman merhum, mesela kelamda bir içtihat yapmıştır. Amelde içtihada girmediğine bakmayın, İslam düşüncesinde yaptığı iş bir içtihattır. Onu da daha önce anlattım. Orada bir yeni yol ve yöntem denemiştir. İçtihat dediğimiz ne zaten! 


Bediüzzaman Hazretleri İşaratü'-İ?caz'ın başında bu zamanda bir tefsir çalışmasının nasıl yapılması gerektiğini izah ederken şöyle bir manzara çiziyor: Her bilimden ve aynı zamanda İslam'a samimi bir şekilde bağlı insanlardan oluşan bir heyet olmalı. Yani fizik, kimya vs. ve aynı zamanda İslami ilimleri bilmeli. Bu heyet Kur'an'ı yorumlamalı, tefsir etmeli. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 


Kur'an-ı Kerim'e çeşitli maksatlarla tefsir yazabilirsiniz. Malumualiniz Kur'an-ı Kerim aslında bir hidayet kitabıdır. Hidayet ise iki cihanda mutlu olabileceğiniz bir hayat yolu demektir. Bir hayat yolu ki, o sizi iki cihan mutluluğuna götürsün. Kur'an işte bu hayat yolunu öğretmek için gelmiştir. İnanç olarak, düşünce olarak, amel olarak, şuur olarak bu hayat yolunu öğretmeye gelmiştir. Bunun ötesi vasıtadır. Dağlardan bahsetmiştir, kömürden bahsetmiştir, demirden bahsetmiştir. Enfüsten, afaktan, kainattan, yıldızlardan, güneşten, aydan bahsetmiştir ama bunlar hep vasıtadır. İnsanın aklını çalıştırmak, tefekkür kapasitesini harekete geçirmek ve buradan Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine, ilmine istidlal etmeyi sağlamak için birer araç, birer vasıtadan ibarettir. Şimdi, siz ne olursa olsun Kur'an'da kullanılmış vasıtaları da ve onun amacı olan hidayeti de açıklayayım, her bir şeyi açıklayayım diye yola çıkıyorsanız tefsir yapmak istediğinizde, tam işte Bediüzzaman'ın dediği gibi yapmanız gerekiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Kur'an'ı Kerim'in temas ettiği o alanların her biri, şimdi, birkaç bilim dalının konusu olmuştur. 
Eskiden allame diye bir tanım vardı. Allameyi camiü'l ulum ve'l fünun diye tarif ederlerdi. 
Yani hem maddi, hem manevi; hem dini hem dindışı ilimleri bilgisinde toplamış insanlardı. Şimdi böyle insan bulunmaz. Onun için de Kur'an-ı Kerim arı demişse mesela, arıyı hangi bilim dalı inceliyorsa o bilim dalına gidersiniz. Aynı zamanda o insanlar Allah'a iman ediyor olacaklar. Allah'a iman etmiş olmak o ilim dalında sizin hakikatleri değiştirmenizi gerektirmez ama saptırmanızı engeller. Hatta gerçeği olduğu gibi ortaya koymanızı sağlar. O kişiye şunu soracaksınız. Bu arının özelliğine ki, Allah Teala bin bir hayvan içinde bu arıya dikkat çekmiş? O insan size arıyı anlatacak. Sonra siz yakalayacaksınız; ha! şundan dolayı Allah Teala burada arıyı ya da karıncayı bize bir delil olarak göstermiş. Tevfik Fikret diyor ki, “bir karınca götürür Hakk'a beni” Bu kastediliyor. Ben mesela Kur'an-ı Kerim'in Fıkıhla ilgili alanını yani sosyal, siyasal, hukuki, içtimai hayatımızı düzenlemeye yönelik ya da o alanlarda yapacağımız 


düzenlemelere ilham teşkil edecek ayetlerini esas alacak bir tefsir yapacak olsam o zaman Botanikçiye ihtiyacım olmayabilir. 


Teşekkür ederiz. 
Ben teşekkür ederim. 
* Ayrıntılı bilgi için bkz: Hayreddin Karaman, (1996), İctihad, İstanbul: MÜ. İFAVY,, s. 159-167. 


Müctehid imamlar ve ilk talebelerinin yaşadıkları devirde (hicri üçüncü asrın sonuna kadar) ictihad ile taklidin birisini tercih maksadıyla karşılaştırılması, ictihad ehliyetine sahip kimselerin bulunup bulunmayacağının münakaşası, insanları Kitab ve sünnet ile amel yerine belli bir müctehidin mezhebini taklid etmeye davet vb. hadiseler cereyan etmiştir. 


Halbuki dördüncü asra girerken, aşağıda arz edeceğimiz sebep ve amillerin tesiriyle durum değişmiş, ictihadın yerini taklid, müctehidin yerini mukallid, Kitab, sünnet, icma gibi asıl kaynakların yerini mezheb kavi ve hükümleri almaya başlamış nihayet ictihad kapısının kapandığı hüküm veya zannına kadar varılmıştır. 


İctihad hareketindeki bu gerileme dördüncü asır ile yedinci asır arasında devam etmiş, zamanımıza kadar da—müctehidler asrına dönüş manasında —önemli bir değişme ve ilerleme olmamıştır. 


Mezkür üç asırda İslam Aleminin, siyasi bakımdan umumi manzarası şöyledir. 


Siyasi birlik bozulmuş, bazı İslam memleketleriyle hilafet merkezinin rabıtaları kesilmiştir. Endülüs'te Emeviler, Mısır ve Şimali Afrika'da Fatımiler müstakil hale gelmiş, birincisinde Abdurrahman, ikincisinde Ubeydullah b. Mehdi kendilerine “emiru’l-mü’minin” ünvanını layık görmüşlerdir. Mısır'da İhşid, Musul ve Haleb'de Hamdan, Bağdat'da Büveyh oğulları, Yemen'de Şii Zeydiler hakimdir. Doğu'da ise Buhara merkezli Samaniler devleti kurulmuştur. Daha sonra toprakları, Mısır ve Mağrib Ülkeleri hariç Batı'dan Doğu'ya bütün İslam Alemini ve Doğu Anadolu'yu içine alan Selçuklular hakimiyeti ele almışlardır. Hicri beşinci asrın sonlarına doğru, Selçuklu hükümdarları arasındaki ihtilaftan istifade eden Haçlı Orduları Kudüs'e kadar ilerledirler. Doğu ve Batı'da Selçuklular'ın yerini alan Atabegler ve daha sonra Eyyübiler bir taraftan Haçlı belasının def'i diğer taraftan da Mısır Fatimileri'nin yıkılmasıyla burada Abbasi nüfuzunun canlanmasında büyük rol oynamışlardır. Uzak Şark”da hicri altıncı asrın sonlarına doğru hükümleri Bağdat'a kadar yaklaşan Harzemşahlar vardır. Nihayet yedinci asrın başlarında, Cengiz Han komutasındaki Moğollar, önüne geçilmez bir sel gibi Batı'ya ve Güney'e doğru ilerleyerek önlerine gelen her devlet ve kuvveti süpürmüşler, kısa bir zaman sonra da Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han Bağdat'ı baştan başa tahrip ederek Abbasilerden olan son halifeyi katletmiş, Türk yasalarına tabi bir devlet kurmuştur. 


Bu ihtilaflar, çarpışma ve çalkantılar içinde ilmi faaliyet gerilemiş, aksine Selçuklular devrinde Doğu'da, Fatımiler devrinde de Mısır'da önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Fakat teşri hayatında istiklal ve ictihad ruhu, siyasi istiklalin za”fiyle paralel olarak zayıflamış, onun yerini taklid ruhu ve tâbilik zihniyeti almıştır. 


I. İctihad-Taklid Münakaşalarını Tevlid Eden Amiller 


Taklid ve tâbilik ruhunu doğuran amillerden biri olarak bu devrede İslam Alemi'nin siyasi durumunu yukarıda kısaca arz etmiştik. Bunun dışında kalan başlıca amilleri şöylece özetlemek mümkündür: 


A- İctihad terbiye ve kültürünün değişip zayıflaması: 


l- Yerinde incelendiği üzere, müctehid imâmlar devrinin sonuna kadar mezhebler teşekkül etmemişti. 
Müctehidler müminleri kendi re'y ve mezheblerini taklide değil, Kitâp ve sünnete ittibâa davet ediyorlardı. 
Doğrudan doğruya bu kaynaklardan hüküm çıkarmayanlara bile hiç değilse fetvâsına uyacağı müftünün delilini sorup öğrenmesini tavsiye ediyorlardı. Talebelerini taklidden menediyor, münâzara ve istişâre meclisleri akdederek onlara ictihad terbiyesi veriyorlardı. 


Mezhepler teşekkül ettikten sonra bu durum değişti. Kitâb ve sünnet delillerinin yerini imâmların sözleri almaya başladı. İlimde, talimde, iftâ (fetva verme) ve kazâda (mahkemelerde) muayyen mezheblerin çerçevesi içinde kalındı. İmâm Ebü-Yusuf ve Muhammed'in bazı kitaplarında görüldüğü gibi mesele ve hükümler, delillerinden tecrid edilerek tedvin edildi. Bu atmosfer içinde yetişen, bu terbiye ve alışkanlığı; plan talebe de, ekseriyetle taklidi içtihada tercih etmeye yöneldi. 


2- İctihad devirlerinde âlet ve vâsıta ilimlerinden çok tefsir, hadis, fıkıh gibi ictihad ehliyetine temel teşkil eden ilimler üzerinde duruluyor, âlet ilimlerine, ancak bunları anlamak için gerektiği kadar önem ve yer veriliyordu. Bir taraftan sarf, nahiv, belâgat gibi alet ve lisan ilimlerinin teferruatlı bir şekilde tedvini, diğer taraftan—bilhassa tercüme devrinden sonra—felsefe, kelâm, mantık gibi yabancı menşeli ilimlerin İslâm alemine girip yerleşmesi, dikkatlerin dağılmasına, bunlar üzerinde sarfedilen uzun tahsil yılları neticesinde temel ictihad ilimlerinin zayıflamasına sebep olmuştur. Öyle ki ilim tâliblerinin hayâtı ve mesaileri, yazı yazmak gâyesiyle kalem, mürekkep, kâğıt, mâsa... tedâriki harcayıp yazmaya firsat bulamadan ömrünü tüketen kişilerinkine benzemiştir. 


B- Hazır Hükümlerin Çoğalması: 


Bilhassa Irak Medresesi ve Re'y taraftarlarının, yalnız vukubulmuş hâdiseleri hükme bağlamakla iktifâ etmeyip, olabilecek hâdiseler için de önceden hüküm hazırlama faaliyetleri neticesinde ihtiyaçtan bir fıkıh serveti meydana gelmiş, beşer tabiatı tembelliğe mail olduğu için, imâl-i fikir ve sa'y ile serveti arttırma yerine hazırdan sarfetme işi tercih edilmiştir”. 


Fıkhın usül ve fürüuna ait meselelerin hem haddinden fazla çoğalması, hem de içinden zor çıkılır bir duruma gelmesinin de taklid lehine tesiri olmuştur. 


C- Mezheb Taassubu: 


Önceki devirlerde halk, dini müşkillerini istediği müctehide sorup aldığı, cevabı tatbik eder, devamlı olarak bir müctehide bağlanmazdı. 


Âlimler de mezheb hükümleri ve beşer görüşleri üzerinde değil, Kitâb ve sünnet delilleri üzerinde sebat ve salâbet (titizlik) gösterirdi. Mezheblerin teşekkülünden bir müddet sonra menfaat ve cehâlet, taassubu doğurdu. Artık mutaassıp mukallidler delil üzerinde değil, mezheb üzerinde duruyor, başka mezhebleri kötüleyerek, delili zayıf da olsa bağlandığı mezhebi üstün göstermeye çalışıyordu. “Mezheb taassubu” diye isimlendirilen bu davranış ve rüh hâletinin tezâhür ve neticelerine gelince: 


1- Tefrika, fitne, mukatele ve tahrib: 


Bazı mezheb sâlikleri, başka mezhebe bağlı imâma uyarak namaz kılmanın sahih olmayacağına, çeşitli mezheblere sâlik bir erkekle bir kadının nikâhlarının sıhhatinde şüphe bulunduğuna... hükmederek İslâm câmiasının ittihâdını zedelemişlerdir. İş bununla da kalmamış, Bağdâd'da Şâfiilerle Hanbeliler, Merv ve Isfahan taraflarında Şâfiilerle Hanefiler defalarca vuruşmuş, yekdiğerlerinin mahalle ve meskenlerini tahrib etmiş, gâlib gelenler mağlüb olanları günlerce sokağa çıkarmamışlardır. İmâm Taberi, Ahmed b. Hanbel'in farklı görüşlerini (ihtilâfını) bu mevzüdaki eserine almadığı için Hanbelilerce evi taşlanmış, vefat ettiği zaman da ancak gece evine defnedilebilmiştir. 


2- Gerçekle Karşılaşılmasına Rağmen Hatâda Israr: 


Izzüddin b. Abdisselâm (v. 660/1262) mezheb taassubunun bu tezâhürünü şöyle dile getirmiştir: “Şaşılacak şeydir ki mukallid fıkıhçılar, imâmlarının mesnedi olan delilin zayıf olduğuna vâkıf oldukları ve bu za'fı giderecek bir delil de bulamadıkları halde yine imâmlarını taklid etmekte ve Kitâb ile sünnetin te'yid ettiği hükmü—çürük te'villerle ve sırf imâmını müdâfaa için—terketmektedirler. Bu mutaassıp mukallidler zuhür edip de imâmlarını, sanki peygambermiş gibi taklid etmeye başlayınca kadar halk dilediği âlimden müşkilini soruyor ve bir mezhebe bağlı kalmıyor, bunu da kimse ayıplamıyordu...” 


Cehâlet ve taassubun paralelliğine bir örnek olmak üzere, Ebu Hanife Mezhebinin tercihi mevzuunda bir risâle yazan Ekmelüddin Bâberti (v. 786/1384)'nin şu mutâlâası şâyân-ı dikkattir —Ebü Hanifi için, Buhâri?deki hadisleri bilmez diyenlere red ve cevap sadedinde “Buhâri, Hanefidir; demek ki Hanefiler bu 


hadisleri biliyorlardı. Fakat ona “kıssacı Muhammed b. İsmâil” derlerdi, nitekim el-Muhit sahibi bunu zikretmiştir.” 


Buhâri'yi az da olsa tanıyanlar bu sözler karşısında İbn Abdisselam gibi şaşırıp kalacaklardır. 
3- Mezheb İmâmlarına, İctihad Yoluyla Muhâlefet Edenlere Cephe Almak: 


Kendi imâmlarından başkalarının ne imâmetine ne de faziletine razı olan mutaassıp mukallidler, ictihad ehliyetini elde ettiği için imâmlarına bağlanmadan dini meseleler üzerinde konuşan bir kimseyle karşılaşınca derhâl onun ehliyetini inkâr etmiş, insafsız tenkitlerini yöneltmiş ve ellerinde bir delil bulunmadığı halde böyle kimseleri doğru yoldan ve cemâatten ayrılmakla suçlamışlardır. Bagıy b. Mahled'in (v. 276/889) Doğu'da, Ahmed b. Hanbel ve benzeri âlimlerden istifade ederek ictihad pâyesini iktisâb ile Endülüs'e avdet ettiği zaman, oradaki mukallid Mâlikiler?den gördüğü acı mukabele bu davranışın tipik bir örneğidir. 


D- Kaza Müessesesi: 


Önceki devirlerde kadılık makamını Şurayh (v. 78/697), İbn Ebi Leylâ (v. 148/765), İbn Şübrume (v. 
144/761) gibi müctehid zevat işgal ederdi. Abbâsilerden itibaren idâreciler, kadıların muayyen mezheblere bağlı olmasını işlerine uygun buldular. Mehdi ve Raşid zamanları tayin edilen bütün kadılar Hanefidir. 
Endülüs ve Mağrib'de Mâliki, Şam'da Şâfii mezhebleri bir müddet devletin resmi mezhebi hâline gelmiştir. 


Bu davranış zaman zaman müstakil müctehidlerin kadı olmalarını önlediği gibi, kadı olanların da, ictihad yollarını tıkamış, onlan mecbüri mukallitler hâline getirmiştir. 


E- Medrese Vakıfları Ve Tedris Şartlarına Bağlı Menfaatler: 


Bazı idâreci ve zenginler, yaptırdıkları medreselerde muayyen bu mezhebe bağlı âlimlerin ders vermelerini, tesis ettikleri vakıflardan, yani bu vasfı taşıyan hocaların istifade etmelerini şart koşmuşlardır. Nitekin Ebü-Zür'a; hocası Bulgini'ye (v. 805/1402), âlet ve vâsıtalarını elde etmiş olduğu halde Tagıyyüddini?s-Sübkü'nin (v. 756/1355) ictihaddan çekinmesinin sebebini sorduğunda, Bulgini'nin süküt etmesi üzerine şunları söylemiştir: “Bunun sebebi, dört mezhebden birine mensup âlimlere verilen vazife ve maaşlardır. Eğer o da ictihada yönelse bunlardan mahrum kalacak, halk kendisine fetvâ sormayacak ve kendisine bid'atçı denilecektir.” Bu sözleri Bulgini tebessümle karşılamıştır. 


F- Siyâsi Baskı: 


Râşid halifeler devrinde idâreciler, kadı ve müftileri, emel ve irâdelerine âlet etmek şöyle dursun, Kitâb ve Sünnete sımsıkı sarılmayı ictihad ve istişâre ile hükmetmeye teşvik ediyor, gerektiğinde gayr-i müslimler ile dahi dâvâlı veya dâvâcı olarak kadı huzuruna çıkıyorlardı. Emevilerden itibâren ya siyâsi ve ilmi kanâatleri veya idârecilerin emellerine âlet olmamaları sebebiyle müctehidlere baskı, hattâ zaman zaman işkence yapılmış, kırbaçlar altında yaralanan ve ölen âlimler olmuştur. Sâ'id b. Cübeyr (v. 95/713), Mâlik, Şâfii, Ebü-Hanife, Ahmed b. Hanbel, İbn Teymiyye (v. 728/1327) gibi birçok müctehidin hayâtında bu nevi baskı ve şiddet hâdiselerini sık sık müşâhede etmekteyiz. 


İslâm'ın kınadığı zâlim istibdâd, ikinci bir irâdeye ve murakabeye tahammül edemez. Halbuki müctehid âlim, hükümdârdan işçiye kadar bütün müminleri Allah irâdesine davet eder, kim olursa olsun, yaptığı kötü işi, Kitâb ve Sünnet hükümleriyle mahküm eder. Müctehid bulunmadığı veya ictihad kapısı kapatıldığı taktirde müstebid, zevahiri kurtarmak için mevcut mezheblerden birinde, dilediği fetva veya hükmü bulabilecektir. Meselâ Bâberti, zikri geçen risâlesinde, Hanefi mezhebinin Şafii mezhebine üstünlüğünü isbat için, iki mezhebe ait bazı hükümleri mukayese ederken misal olarak şunu zikretmektedir: “Sultan büyük bir günâh işler veya küçük günâhta ısrar ederse, tahttan düşer mi düşmez mi?” Hanefilere göre düşmez, Şâfi'ilere göre düşer. Ey dikkatli ve uyanık melik! Geçmişte ve hâlihazırda, dünyanın çok yerinde alim ve hükümdarların taklid ettiği bu mezhebi (hanefi mezhebini) taklid vacib olur mu olmaz mı?” 


İşte bu durum da ictihad aleyhine ve taklid lehine önemli bir rol oynamıştır. 


G- Değişen ve Bozulan Ahlâk: 


Taklid ve taassup devrinde, ahlâk bozulmuş, ihtiras menfaat ve hased duyguları sâri hâle gelmişti. 
Mukallidler, ictihada ehil bir kimse ile karşılaşınca, ondan istifade edecek yerde, hadleri olmayan münakaşalara giriyor, tertipler hazırlıyor ve salâhiyetleri olmadığı halde ictihad kapısının kapandığını iddiâ ederek onun ictihada ehliyet iddiasını reddediyor, hakikatin zuhurundan ziyâde taassuplarının zaferi için çalışıyorlardı. 


Devam etmekte olan ictihad aksiyonuna karşı, bundan mutazarrır olan zümrelerin bir reaksiyonu mahiyetinde olan bütün bu amillerin tesiriyle fıkıh ilmi sâhasında iki grup ortaya çıkmıştır: 


1. İctihad taraftarları, 
2. Taklîd taraftarları. 


Birinciler, dinî bir vecîbe ve hayâtî bir zarûret olan ictihadın devam ettiğini ve edeceğini, hiçbir asrın müctehidsiz kalamıyacağını savunurken, ikinciler artık bu mükanaşa, mücadele, ihtilaf ve huzursuzluğa son vermek, na-ehillerin ictihada kalkışarak dini tahrif etmelerini önlemek gibi sebeplerle mevcut mezheplerden birini taklid etmeyi ve ictihad kapısını kapamayı zaruri görüyorlardı. 


PROF. DR. ŞÜKRÜ HANİOĞLU:ATATÜRK DİNDE RADİKAL REFORM 
YAPMAK İSTEDİ 


09 Ağustos 2011, Salı- yeniasya 


İngilizce olarak yayınlanan “Atatürk, Entelektüel Bir Biyografi” adlı çalışmanız, benzeri olmayan bir ilk çalışma. Çünkü Atatürk’ü Atatürk kılan, değerlerini ve hatta politikalarını belirleyen entelektüel geçmişinin izini sürüyor. Amacınızı, nasıl bir ihtiyaca binaen bu çalışmayı yaptığınızı sorarak başlamak isterim. 


Bu çalışmayı hazırlamaktaki amacım, sizin de sorunuzda değindiğiniz gibi, üzerine yüzlerce kitap yazılan —ki “Atatürk ve Meteoroloji” başlıklı ve konulu bir çalışma bile var- bir devlet kurucusunun düşüncelerinin köklerine ulaşarak, bunların onun dünya görüşü ve temel fikirlerini nasıl şekillendirdiğini ve uyguladığı siyasi program üzerinde ne gibi tesirler icra ettiğini ortaya koymaktı. İlginçtir ki hayatının değişik cepheleri üzerine çok sayıda eser kaleme alınan Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerin kaynakları üzerine kapsamlı bir analiz yapılmamıştır. 


Bilimci, Klitist,Sosyal Darwinist 


Atatürk'ün fikri beslenme kaynakları aynı zamanda çağdaşı diğer Osmanlıların da kaynağıydı. Osmanlı'dan Cumhuriyete geçişi sağlayan da bu kuşak oldu zaten. Onları belirleyen temel unsurlar nelerdi? 


Atatürk bu kuşağın bir üyesiydi. Kendisi aynı zamanda harekette çok önemli roller oynamamış olmakla beraber ikinci kuşak bir Jön Türk ve karar alıcı mevkilerde bulunmamakla birlikte bir İttihad ve Terakki üyesiydi. Dolayısıyla Atatürk, Jön Türklük düşüncesi ve İttihad ve Terakki'nin İkinci Meşrutiyet'in ilk yıllarında benimsediği tezlerin bir bölümünü paylaşan bir kişiydi. Bu çerçevede 1903-1907 yılları arasında Kahire'de yayınlanan Türk dergisinin savunduğu türde bir Türkçülük, Jön Türk düşüncesinin temel dayanaklarından birisi olan bilimcilik (scientism), gene bu düşüncenin fazlasıyla etkilendiği Gustave Le Bon elitizmi, dönemin Osmanlı entelektüellerini derinden etkileyen Sosyal Darwinizm benzeri düşünceler Atatürk'ün de dünya görüşünü belirleme alanında önem taşır. 


Mustafa Kemal dönemdaşlarından farklı olarak başka bir şeylerin etkisinde kalmış olabilir mi? Farklı bir okuma vesaire yapmış olma ihtimali var mıdır? 


Hayır, böyle bir etkiden bahsedebilmek mümkün değil. Zaten kimse çağdaşlarından farklı etkilerin altında kalamaz. Mustafa Kemal Atatürk de çağdaşları gibi 19. Asır sonu 20. asır başı dünyasının ve Osmanlı toplumunun ürünüydü. 


Eski-Yeni Çatışmasını Çok Çetin Yaşadı 


Onun da entelektüel alt yapısı kuşkusuz herkes gibi ilk olarak çocukluğunda oluştu. 
Çocukluğunun geçtiği Selanik ve Selanik'in o dönemdeki düşünce iklimi, ailesini, sosyal çevresini ve onu nasıl etkilemiştir? 


Mustafa Kemal Atatürk Avrupa-yı Osmani'de doğmuş, orada sosyalleşmiş ve orta 
öğrenimini de orada tamamlamıştı. Daha sonra yüksek eğitimini payitahtta yapmıştı. 1905 
yılında Suriye'ye görev ile gitmesine kadar tüm yaşamı imparatorluğun Avrupa topraklarında geçmişti. Bunun kendisinin dünya görüşünün şekillenmesinde ciddi etkisi olmuştur. Bunun ötesinde Selânik, Tanzimat sonrasında ortaya çıkan eski-yeni çatışmasının en belirgin biçimde yaşandığı şehirlerden birisiydi. Burada yeni, modem ve seküleri; eski ise geleneksel ve diniyi temsil ediyordu. Mustafa Kemal böyle bir dünyada doğmuş ve büyümüştü. Annesi ile babası arasında hangi okula gideceği konusundaki tartışmadan itibaren de kendisini fiilen bu çatışmanın içinde bulmuştu. Kendisinin bu alanda tercihini modern ve seküleri temsil eden “yeni” için yaptığı şüphesizdir. 


Hayatı Efsaneleştirdi 


Aslında Atatürk'ün hayatının diğer bölümleri gibi çocukluğu da Türkiye halkına yaygın olarak masal klişeleri içinde ve bir sürreel tüle sarılarak gösterildi hep. Siz bize o döneme ilişkin ayrıca ne söylersiniz, reel anlamda? 


Bu dönem Atatürk'ün dünya görüşünün şekillenmesinde çok önemli rol oynamıştır. 
Dolayısıyla Cumhuriyet kurucusunun hayatının bu dönemini de genel olarak Tanzimat sonrası Osmanlı İmparatorluğu, özel olarak da Rumeli ve Selânik bağlamlarında değerlendirmek lâzımdır. Bunu efsâne haline getirmek, bize açıklayıcı bir çerçeve sağlamaz. Ama bu efsâneleştirmenin Atatürk'ün hayatının çocukluk dönemiyle sınırlı kalmadığını belirtmek gerekir. 


Subayların Ayrı Bir Sınıf Olduğuna İnandı 


Hayatının akışı üzerinden ilerleyelim yine. Askeri okulda aldığı eğitim onda nasıl bir zihniyetin oluşmasını sağladı? Asker, bir siyasetçi, devlet adamı ve nihayetinde insan olarak bu eğitimden nasıl etkilendi Mustafa Kemal Atatürk? 


Bu eğitim, bilhassa Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne'deki eğitimi, Atatürk'ün dünya görüşü üzerinde önemli bir tesir icra etmişti. Bu alandaki en önemli etki kendisinin Freiherr von der Goltz'un 1883-1884 Harbiye reformu sonrasında Osmanlı subaylarına aşılanan “kendilerinin ayrı bir toplumsal sınıf oldukları” fikrini içselleştirmesidir. Bunun yanı sıra kendi neslinin diğer subayları gibi Atatürk de Goltz'un endüstri devrimi sonrası dünyada savaşların sadece ordular arasında değil milletler arasında yapılacağı, bu nedenle bu yeni “millet-i müsellâha”ları (silahlı milletleri) idare etmekte subaylara daha fazla rol düşeceği 


düşüncesinden fazlasıyla etkilenmişti. Bu fikrin dayandığı “savaşın kaçınılmaz” olduğu yolundaki Sosyal Darwinist tezin de Jön Türk düşüncesiyle uyum halinde olduğunu belirtmek uygun olur. 


Önce “Siyasi Savaş'ı Kazandı 


Onun pragmatik biri olduğu, Kurtuluş savaşındaki asıl başarısının askeri olmaktan önce siyasi olduğu düşüncesine katılır mısınız? 


Atatürk'ün pragmatik bir devlet adamı olduğu herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir konudur. İstiklâl Harbi siyasi, diplomatik ve askeri cepheleri olan bir mücadeleydi. Ben de bunlardan en zorunun siyasi cephe olduğunu düşünüyorum. Savaşan orduları ortaya çıkartmak dahi ciddi bir siyasi örgütlenmeyi gerekli kılıyordu ki, Mustafa Kemal'in bu alandaki başarısı bence diğerlerinden daha önemlidir. Bu pek tabii diğerlerinin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Burada söz konusu olan göreceli bir önem farklılığıdır. 


Halkı Önemser Ama Güvenmezdi 
Atatürk halka, yönetici erke nasıl bakıyordu? 


Atatürk, dönemin pek çok entelektüeli ve Enver Paşa ve İsmail Hakkı Paşalar gibi askeri lideri gibi Gustave Le Bon elitizminden etkilenmişti. Günlüklerinde kullandığı bazı ifadeler bu etkiyi ortaya koymaktadır. Bu nedenle Atatürk “halk”ı kendisi için çalışılması gereken bir kategori olarak görüyor, ama onunla beraber iş yapmayı, yâni halkın karar alma sürecine katılmasına ihtiyatlı bir biçimde yaklaşıyordu. O halkın yararına olacak yeniliklerin halkın muhalefetine rağmen gerçekleştirilmesinin gerekli olduğunu düşünüyordu ki, bu alanda Le Bon'un Atatürk tarafından okunan eserleriyle ciddi paralellikler kurmak mümkündür. Le Bon'un da Atatürk'ün uygulamalarını övmesi ve onun bir “dahi general” olduğunu düşünmesi ilginçtir. Atatürk radikal karakterdeki siyasi programını uygulayabilmek için iktidarı tamamen kontrol altında tutmak istiyordu. 


Din de özellikle kontrol etmek istediği bir alan mıydı? Atatürk'ün dine “gerçek? bakışı neydi? 


Din alanındaki fikirleri 19. asır sonu bilimciliğinden fazlasıyla etkilenmişti. Bununla beraber, meselâ, dönemin Sovyet liderlerinden farklı olarak dini de ıslah etme fikrini savunuyordu. Bu ilk bakışta çelişkili görülen yaklaşım, İkinci Meşrutiyet Garpçıları'nın “din avamın ilmi, ilm havassın dinidir?” vecizesine uygundur ve Atatürk'ün siyasi programının da ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 


Anti-Klerikal Laiklik 
Atatürk'ün laiklikten anladığı neydi tam olarak? 


Atatürk pek çok çağdaşı gibi Üçüncü Cumhuriyet Fransası”ndaki laikliğin, laikliğin saf 
hali ve “tanımı” olduğunu düşünüyordu. Bu anti-klerikal vurgusu güçlü laikliğin 1905 
yılındaki zaferi pek çok Osmanlı entelektüelini derinden etkilemişti. (Anti-klerikalizm: Kilisenin ayrıcalıklarına, mülklerine, toplumsal ya da siyasal nüfuzuna karşı çıkan, ruhban sınıfını hedef alan akım ve eğilimler. F.Ö) 


Hedefi “Ulusçu Devlet’ ti 
Milliyetçilik kavramına da bilhassa önem atfediyordu değil mi? 


Atatürk, Türkçülük fikirlerinden derin biçimde etkilenmiş bir devlet adamıydı. Bu etki de toplumda liderlik rolleri oynamasından çok evvel gerçekleşmişti. Dolayısıyla inşa edilmesinde başrolü oynadığı ulus-devleti de milliyetçi temeller üzerine oturtmak başlıca amaçlarından birisi oldu. 


Türklerin tüm ırklardan üstün olduğu fikri, Türk Tarih Tezi, Güneş Dil Teorisi kimlerin etkisiyle nasıl oluşuyor peki? 


Bu fikirler dönemin yaygın antropolojik kuramları (bilhassa Alman yayılmacı — diffusionist- antropoloji ve diğer fiziki antropoloji teorileri) ile Freud'un psikolojik analizlerinden esinlenerek seslerin sembolizmini vurgulayan popüler Alman dil teorileri çerçevesinde üretilmişlerdi. Bilhassa milliyetçiliğin, bu dönem sonrasında antropoloji üzerinden yapılmasının ne denli ehemmiyetli olduğunun altını çizmek gerekir. 


Bazı Tezleri Dönem İçin Bile Fazla İddialı 


Tüm bunlar, bu iddialar gerçekten ama gerçekten inandığı şeyler miydi sizce yoksa yeni kurulmuş bir devletin, oluşturulmaya çalışılan yekpare mermer bütünün çimentosu olsun diye ihtiyaç hissettiği şeyler mi? 


Bu konuda kesin bir kanaat ileri sürebilmek zordur. Burada bu fikirlerin oluştukları bağlamda, yâni 1930'lar dünyasında, bugünkünden oldukça farklı görüldüğünü unutmamamız gerekir. Ancak “Türklerin tüm uygarlığın kurucusu oldukları” benzeri tezler dönem için dahi fazla iddialı olarak değerlendirilebilinir. 


Hiç şüpheye düşmüyor mu iddialarından, inandıklarını hiç sorgulamıyor mu? 

Kendisinin ve çevresindeki entelektüellerin Türk Tarih Tezi'ni sonuna kadar savunduklarını söyleyebilmek mümkündür. Nitekim 1938 yılında Türk Tarih Tezi'nin “kat'i zaferi” resmen ilân edilmişti. Buna karşın Türk Dil Tezi ve dil reformu konusunda bir takım kuşkular 1936 sonrasında dile getirilmeye başlanmıştı. 


Dinde Radikal Bir Reform Yapmak İstedi 


Mevcut şartlarda olabildiği kadarıyla devrimlerle uygulamaya geçirdiğiyle, yapabildiği ile onun kafasındaki ideal arasındaki fark çok mu büyüktü peki? 


Bunu bilebilmek de çok güç, çünkü “onun kafasındaki ideal”i tam olarak bilemiyoruz. 
Ama bazı alanlarda Atatürk'ün daha radikal değişimler arzuladığını yazılarından ve ifadelerinden çıkartmak mümkün olabiliyor. Dinde reform bu alanların en başta gelenidir. 


Kemalizmin Yaratıcısı Atatürk Değil 


Kemalizm Atatürk'e rağmen oluşmuş bir ideoloji midir 


Bizatihi Kemalizm Atatürk'ün ürettiği bir ideoloji değildir. Zaten Atatürk'ün bir ideoloji üretmek gibi bir amacı da olmamıştır. Ayrıca kendisinin yazıları, vecizeler ve söyledikleri kapsamlı bir ideolojinin altyapısını oluşturacak nitelikte değildir. 
Türkiye'de Atatürkçülük dönem dönem ihtiyaç duyuldukça cilalanıp yeniden dolaşıma sokulmuş. Atatürkçü düşünce, Atatürk ilkeleri, Atatürk milliyetçiliği gibi kavramlarla bir siyasi düzen oluşturulup yürütülmekte... Bu kavramlar aracılığıyla “oluşturulan'ın Atatürk ile, onun yapmak istediği ile alakası ne? 


Kemalizm/Atatürkçülük değişen şart ve ihtiyaçlar çerçevesinde sürekli biçimde yeniden üretildiğinden bugün getirildiği noktada Atatürk'ün fikirleriyle bağlantısı oldukça az bir ideoloji haline gelmiştir. Kemalizm 1930'lu yıllarda farklı biçimlerde (sağ ve sol Kemalizm) olarak üretilmişti. Daha sonra bunların değişik yorumları da ortaya çıktı. 
Ancak Atatürk bu ideolojinin yaratıcısı değildir. Zaten böyle bir amacı da yoktu. 


'KORONA DÜZENİ'NDEN 'TEK DÜNYA DEVLETİ'NE Mİ? 


Prof. Dr. M. Seyfettin Erol-16.04.2020- www.aa.com.tr/ 

Düne kadar teknolojinin, ticaretin, savaşların tam manasıyla gerçekleştiremediği “tek tip insan” esaslı yeni bir dünya düzeninin bu virüsle gerçekleştirileceği iddiaları ve bunun günlük hayata yansımaları ciddi ciddi tartışılmaya başlanmış durumda. 


Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. “Özgür dünya” muhtemelen hiç bu kadar tutsak bir konuma düşmemiş, gücünün zirvesindeki insanoğlu kendisini bu kadar aciz hissetmemişti. 
Zira 400-500 mikro hücre çapına sahip bir virüs çivisi çıkmış, taşları yerinden oynamış dünyayı neredeyse teslim almış durumda. İnsanoğlu kendisine çok hızlı bir şekilde yeni alışkanlıkları, teknolojileri, araçları, değerleri, kavramları, anlayış ve düzeni, kısacası başlı başına yeni bir hayat tarzını, kendi yasasını dayatmaya başlayan yeni bir tür “düşman” ile karşı karşıya. 


11 Eylül'le birlikte tüm dünyayı değiştirmek ve yeni bir dünya düzeni kurmak isteyen 
kesim ile buna karşı koyan cephe arasındaki savaşta yöntem-araç farklılaşması söz konusu. 


Literatürdeki adıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, şimdiden yol açmaya başladığı küresel çaptaki çok boyutlu sonuçları itibarıyla, sadece tıbbın konusu olmaktan çıkmış vaziyette. Düne kadar teknolojinin, ticaretin, savaşların yumuşak ya da sert güç unsurlarının tam manasıyla gerçekleştiremediği “tek tip insan” esaslı yeni bir dünya düzeninin/sisteminin bu virüsle gerçekleştirileceği iddiaları ve bunun günlük hayata yansımaları ciddi ciddi tartışılmaya başlanmış durumda. 


11 Eylül'le zirve yapan, sonrasında eski gücünü kaybeden, ABD hegemonyası altında 
“Tek Kutuplu Dünya”yı hedefleyen bu senaryoda görünen o ki araçların adı, boyutu değişmiş ve etki sahası daha da genişlemiş bulunuyor. 


Bu noktada, “sebep-sonuç” ikilemi boyutuyla uluslararası ilişkiler literatüründe de hızlı bir şekilde yerini alan Kovid-19, komplo teorilerinden ötede bir konuma aday görünüyor. 
“Ortak tehdit/düşman/öteki” algısı üzerinden, görünürde işbirliğine dayalı sözde “ortak dünya” (fakat gerçekte/uygulamada “tek dünya”) inşası fikrinin aşamalı olarak bir kez daha bu kriz vesilesiyle gündeme getirilmesi, akıllara çok da yabancısı olmadığımız, fazlasıyla tanıdık bir hedefi ve bu kapsamda uygulamaya konulan bir senaryoyu getiriyor. 


Bu tanıdık senaryoda en temel husus, hatırlanacağı üzere, “güvenlik” (daha doğrusu hayatta kalma karşılığında) “özgürlüğün” önemli bir bölümünün gönülsüzce de olsa devredilmesiydi. “Korku” ve “öteki/düşman” üzerine inşa edilmiş bu yeni dünya düzeni oluşumunda, yeni üst kimlik inşası ve bu bağlamda yeni insan tipi (Küresel İnsan [Homo Globalis|) de önemli bir yere sahipti. 


“Küreselleşme” adı altında Amerikan hegemonyasını esas alan bu husus, devletlerin ilk oluşumuna damgasını vuran ve en son 11 Eylül'le zirve yapan çelişkiyi bir kez daha ortaya koyması açısından önemliydi. Nitekim ulus-devletler, varlıklarına bir tehdit olarak gördükleri bu çelişkiyi, esnek mukabele stratejisiyle başarısızlığa uğrattılar. 11 Eylül'le birlikte zirve yapan ve sonrasında eski gücünü kaybeden, ABD hegemonyası altında “Tek Kutuplu Dünya”yı hedefleyen bu senaryoda görünen o ki araçların adı, boyutu değişmiş ve etki sahası daha da genişlemiş bulunuyor. Yine 11 Eylül'de olduğu gibi, ulus-devletler bir kez daha küreselciler karşısında hazırlıksız yakalanmış durumda. 


Dolayısıyla burada temel tartışma mevzuu olarak karşımıza, Kovid-19'un insan sağlığını tehdit eden bir virüs olmasından ziyade, yol açtığı sonuçlar itibarıyla uluslararası sistemde bir değişikliğe yol açıp açmayacağı hususu çıkıyor. Zira Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan belirsizlik-kaos durumu, daha önceki krizlerde olduğu gibi bu soruyu sormayı fazlasıyla haklı kılıyor. 


11 EylüPün sonu mu? 


Öncelikle şu tespiti yapmakta fayda var: 11 Eylül'ün ortaya koyduğu oyunun kuralları, araçları büyük ölçüde değişmiş olmakla birlikte, hedefi aynen devam etmektedir. Neo- conlar ABD'nin kuruluş felsefesini oluşturan sapkın Mesihçi anlayışa uygun “küresel devlet” inşa hedeflerini gerçekleştirmedeki ısrarlarını devam ettirmekteler. Bu noktada oyunu bir adım daha ileri taşımış olup, belki de en büyük kumarlarını oynuyorlar. Zira söz konusu araç ve bu bağlamda ortaya çıkan kriz kontrolden çıktığı takdirde, kıyametten payını bu kesim de alacaktır. 


Peki, gerçekten de böyle bir riski alabilirler mi? Elbette hayır! Her ne kadar ABD liderliğinde bir dünya için “Kıyamet Lobisi” ile işbirliği/ittifak yapsalar da, hesap-kitap dahilinde buna fırsat vermeyeceklerdir. Nitekim gelişmeler, bu krizin de en azından şu an için kontrollü olduğunu gösteriyor. Açıkçası bu husus şaşırtıcı da değil. Çünkü bugüne kadar ötekilerin “kontrol edilebilirliği” ve “ikna ediciliği” her zaman için birinci derece aranılan/istenilen özellik olmuştur. 


Haklı olarak, küreselcilerin niçin böylesi bir riski aldıkları sorusu sorulabilir. Cevap çok net: Çünkü 11 Eylül'de ortaya konulan bir “öteki” olarak “terör” ve “terörizmle mücadele” inandırıcılığını kaybetmenin ötesinde, sahada ABD'nin oyununu ve çıkarlarını tehdit etmeye başlamıştır. Bu bağlamda 11 Eylül'le sadece sahayı karıştırabilmiş, fakat sahadaki varlığını devam ettirebilmesi her geçen gün zorlaşmaya başlamıştır. 


Neo-conlar 11 Eylül'le hedefledikleri Soğuk Savaş dönemi değerlerini, kurumlarını, kurallarını ortadan kaldıramadıkları gibi, bunların “önleyici” etkisiyle de muhatap olmaya başlamışlardır. Daha da ötesi, “Tek Dünya Devleti/ Hükümeti”ni esas alan küreselleşme süreci ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kalmıştır. Soğuk Savaş dönemindeki müttefiklerinin önemli bir kısmı ulusalcı cephede konuşlanmak suretiyle rakibi, hatta hasmı olmaya başladılar. Dolayısıyla sahada artan çok boyutlu maliyetler ve “ulus-devlet 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cephesinin” artan gücü ABD'yi, daha net bir ifadeyle “küreselcileri”, “ulusalcılar” ile yeni bir hesaplaşma süreci içine itmiş görünüyor. 


Hollywood'dan al haberi 


Küreselciler, 11 Eylül'ün bumerang etkisini kırmak için uzunca bir zamandır ulus- devletlerin karşı çıkamayacağı, dünya halklarını kendi liderlikleri altında bir araya getirecek bir “öteki” arayışındaydı. Açıkçası, yayımlanan birçok akademik/bilimsel rapor bir tarafa, Hollywood filmleri bile bununla ilgili çok önemli ipuçları veriyordu. 


ABD menşeli ya da dünyanın değişik yerlerindeki küreselcilerle bağlantılı stüdyolarda hazırlanan filmlerde sıkça karşılaştığımız uzaylılar, uzaydan gelen tehditler (örneğin meteor) ya da yerkürenin aşırı ısınmasıyla ortaya çıkan küresel yıkım ve hatta ölümcül virüsler karşısında, insanoğlunun ortak bir liderlik etrafında birleşerek oluşturdukları kriz masası sahnesi, eminim birçoğumuzun belleğine kazınmış durumda. 


Zira sınırların, ulus-devletlerin anlamını yitirdiği bu felaket anlarında insanlar, hükümetler tek bir şeyin peşinde oluyordu: Dünyayı ve dolayısıyla da canlarını kurtarmak. Bu kriz masası oluşturulmadan dünyayı tehdit eden bu belaların defedilmesinin imkânsızlığı da yine bu senaryoların belkemiğini oluşturmaktaydı. Peki, bu kriz masasında liderliği genelde hangi ülke üstlenmekteydi? 


Yeni öteki olarak Kovid-19 


Öyle görünüyor ki küreselciler ya da neo-con ekip bu ötekiyi bulmuş durumda. Bu öyle bir “öteki” ki, kendi içindeki muhalifleri bile dolaylı da olsa nihai hedefleri doğrultusunda ikna etmiş bulunuyor. Örneğin düne kadar neo-conların karşısında gösterilen Henry Kissinger bile, söz konusu yeni tehdit karşısında, dünya devletlerini küresel işbirliğine davet ediyor. Bunu yaparken de farkında olarak ya da olmayarak, adeta ulus-devletleri hedef alıyor, yaşanacak olası felaketten onları sorumlu tutuyor. 


Kissinger aynen şu sözleri sarf ediyor: “Liderler krizle ağırlıklı olarak ulusal temelde uğraşıyor; fakat virüsün toplum çözücü etkileri ulusal sınır tanımıyor. İnsan sağlığına yönelik saldırı (umarım ki) geçici olacaktır ama meydana getirdiği siyasi ve ekonomik kargaşa nesiller boyu sürebilir. Hiçbir ülke, ABD bile, tamamen ulusal bir çabayla virüsü alt edemez. Anın gerektirdiklerinin ele alınması gereği son kertede küresel işbirliğine dayanan bir vizyon ve programla birleştirilmelidir. Eğer ikisini eşgüdümlü yapamazsak, olabilecek en kötü sonuçlarla karşılaşacağız”. 


Yukarıdaki “kriz masasının vazgeçilmez lideri kimdir” sorusunun cevabını da içeren bu uyarıda, Kissinger dolaylı olarak tüm dünyayı ABD'nin liderliği altında “küresel işbirliğine dayanan bir vizyon ve programla” bir topyekün savaşa davet ediyor. 


Bu bağlamda Kovid-19 bir ABD üretimi (made in USA) olmasa bile, ABD'nin, “Tek Dünya Devleti/Hükümeti”ni hedefleyen neo-conların işine yarayabilecek bir kriz/fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) hedef haline getirilmesi örneği bile, bu fırsatın nasıl hemen değerlendirilmeye çalışıldığını göstermesi açısından dikkat çekici. 


Dolayısıyla, bundan sonraki süreçte ABD ya da küreselciler, içeride ve dışarıda kendilerine muhalif olan tüm kesimlere ve örgütlere karşı, “sınır tanımayan” bu güçlü silahı kullanmaktan çekinmeyeceklerdir. Ne de olsa ABD'nin geçmişi, bu anlamda zaferi garantilemiş (zaman zaman gecikmelere şahit olsa da) bir “ötekiler” ile mücadele tarihi olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Ulus-devletler ve entegrasyon hareketlerinin sonu mu? 


ABD açısından öncelikli hedef Çin ve Rusya ikilisi olmakla birlikte, Avrupa Birliği'nin (AB) de bu mücadelede hizaya getirilmesi gereken bir “öteki adayı” olarak kabul edildiği anlaşılıyor. Bu noktada ulus-devletler kadar, entegrasyon hareketlerinin de hedef alındığı görülüyor. Zira entegrasyon hareketleri Tek Dünya Devleti'ne gidişte önemli bir aşama olarak kabul edilirken, pratik, bunun böyle bir sonuç vermeyeceğini göstermiş durumda. 


Entegrasyon hareketleri kılıfına büründürülmüş ulus-devletçi emperyal hedeflerin artık gizlenemez hale gelmesi, hiç kuşkusuz burada önemli bir yere sahip. Bu bağlamda AB'nin, daha doğrusu Almanya'nın “Batıya Doğru Politikası”nın etkin bir aracı olduğunun deşifre edilmiş olması, onun uzunca bir süredir hedef alınmasının da nedenini oluşturuyordu. 


AB tarihinde 2008 ekonomik krizi, 2011 Suriye iç savaşı ve “Komşuluk Politikasının çökmesi, 2016 Brexit ile başlayan dağılma süreci ve 2020 Kovid-19 darbesi Birliğin geleceğini ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu krizle birlikte, ABD ve Avrupa arasındaki temel dinamik ve motivasyon farklılıkları ve direnme kabiliyeti bir kez daha karşımıza çıkıyor. Nitekim ABD'ye meydan okuyan AB'nin ve hatta İngiltere'nin gündemi bir anda değişmiş vaziyette. Bu arada, ufak bir teferruat gibi görünse de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kovid-19 karşısındaki ilk tepkisini, izlemeye çalıştığı politikayı ve sonrasını bir an için olsun hatırlamakta fayda var. 


Burada dikkat çekici bir diğer detay ise Avrupa ülkelerinin yardımına Çin ve Rusya'nın koşmasıdır. İlk bakışta tamamıyla insani bir girişim olarak görünse de bunun siyasi boyutu ve bu kapsamda verdiği mesaj dikkatlerden kaçmıyor. Küreselcilere karşı, ulus-devletçi anlayışın ya da ulusalcı kesimin bu oyunu gördüğü ve buna karşı birlikte mücadele edecekleri çok net bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla bu karşı hamlenin kendisi bile aslında mevzuyu büyük ölçüde özetliyor. 


Diğer taraftan AB dağılmasa bile, artık eski iddiasını/hedefini devam ettirebilmesi pek mümkün görünmüyor. Bu noktada ABD ya da küreselciler önemli bir inisiyatif yakalamış durumda. AB ve İngiltere'nin geleceği, Çin politikalarını devam ettirip ettirmeyeceklerine ve ABD liderliğine ne kadar tabi olacaklarına bağlı desek, çok da yanılmış olmayız. 


Çin açısından zorlu bir gelecek 


Çin şu an için imajını düzeltmeye çalışsa da Kovid-19'la özdeşleştirilmiş bir “öteki” olarak gündemdeki yerini almış durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu virüs için kullandığı “Çin virüsü” ifadesi, bir dil sürçmesinden ziyade, bu operasyonun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. 


Kovid-19 ile Çin'e adeta gücünün sınırları hatırlatılırken, bundan sonraki süreçte ne tür krizlerle karşı karşıya kalacağının mesajları da veriliyor. Bu noktada, ABD'den Çin'e 


yönelen trilyon dolarlık tazminat tehditleri, buzdağının sadece görünen kısmı. Örneğin mevcut şartlar altında Çin'in Kuşak-Yol projesini hayata geçirebilmesi artık eskisi kadar kolay olmayacaktır. Pekin'in imajını düzeltebilmesi, güven sağlayabilmesi için demiryolları kadar, (belki de daha fazla miktarda) aşı üretim laboratuvarlarına da yatırım yapması gerekmektedir. 


Köklü değişiklik zor 


Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Soğuk Savaş sonrasına damgasını vuran iki temel tez arasındaki bu çatışmada, Kovid-19 salgını yeni bir döneme ve güç anlayışına işaret ediyor. 
11 Eylül'le birlikte tüm dünyayı değiştirmek ve yeni bir dünya düzeni kurmak isteyen 
kesim ile buna karşı koyan cephe arasındaki savaşta yöntem-araç farklılaşması söz konusu. 
Bu bağlamda, farklı “laboratuvar ortamlarında üretilmiş” terör örgütlerinin yerini yeni nesil tehditlerin aldığı görülüyor. 


Dolayısıyla düne kadar çatışmaların, harplerin temelini oluşturan “kaynaklar savaşının” ve “enerji güvenliği” eksenli mücadelenin yerini, “sağlık güvenliği” ve “gıda güvenliği” alacak gibi. Bu da beraberinde insan hayatından toplumsal düzene ve devlet yapılanmalarına kadar birçok şeyi derinden etkileyecek bir yeni dünyaya işaret etmektedir. 
Kuşkusuz virüsler gibi insanlar ve devletler de bu tehdit karşısında bir dönüşüme uğrayacaktır. Fakat bu dönüşümün tek bir liderlik çatısı altında gerçekleşmesi ve insanların kimliklerinden vazgeçmesi bir ütopya olmaya devam edecektir. Zira insanlık tarihi bunun birçok örneğiyle doludur. 


Dolayısıyla Fransız İhtilali ile özdeş ulus-devleti savunan “ulusalcılar” ve “milli burjuvazi” ile ABD devrimiyle özdeşleşmiş, sapkın Mesihçi anlayışa dayalı “Tek Dünya Devleti/Hükümeti” odaklı “küreselciler” ve “küresel sermaye” arasındaki savaş on yıllar boyunca devam edeceğe benzemektedir. 


[Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol aynı zamanda Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) başkanıdır] 


KÜRESELCİLERİN KORONA OYUNLARI 
23 Mart 2020- Mehmet Ali Tekin- gercekhayat.com.tr/ 


Koronavirüsüne yakalanıp, hastalanıp ölme duygusu, bütün dünya toplumunu sarmış durumda.Çin, birkaç aydır bu virüsle uğraştığı için, mücadelede belli bir yere geldi ve salgını şu anda sanki kontrol altına almış gibi gözüküyor. Buna karşılık Avrupa’da ve ülkemizde, kargaşa ortamı gittikçe artmakta. Kaosun artması için, medya ve iletişim araçları, sürekli korku pompalıyor. 


Avrupa ülkeleri ve ABD, hava sahalarını ve sınırlarını tüm yabancılara kapatmasına rağmen; “Exercise Europe Defender 20” tatbikatı kapsamında, ABD ordusuna mensup askerin bir kısmı; 14 Mart Cumartesi günü, Almanya'nın Hamburg limanına geldi. 
Nisan'da başlayıp, Temmuz ayında bitecek olan tatbikat için, ABD'den 30 bin askerin katılması planlandı. ABD kuvvetleri, kişisel silahlardan Abrams tanklarına kadar, 33.000 
parça askeri donanım getireceği açıklandı. Tatbikat için AB ülkelerinin kasasından, 30 
Milyar Euro çıkacağı tahmin ediliyor. 


Bu askeri hareketlilik koronavirüs korku senaryoları arasında, sessiz sedasız yapılmakta. 
2020 Avrupa Futbol şampiyonası, 2021 yılına ertelenmesine rağmen, bu tatbikat neden 
ertelenmedi? Bu tatbikat Rusya ve Çin'e karşı mı, ya da kime karşı yapılıyor? 


Küresel güçler, virüs korkusunu pompalayarak, istedikleri kargaşa ortamını oluşturmayı başardılar. Bu kargaşa sayesinde Avrupa, Çin, Rusya ve dünyanın birçok ülkesinde, şirketlerin birçoğu şimdiden milyarlarca dolar zarara uğratıldı. Bu şirketlerin birçoğu, iflas edecek. Korku senaryoları arasında, küresel güçlerin şirketlerinden birisinin, koronavirüs aşısını bulacağı (aslında daha önceden bulduğu), tüm ülkelere bu aşıyı satacağı ve bu sayede trilyonlarca dolar kazanacağı söylentisi, bazı uzman doktorlar tarafından dillendirilmeye başlandı bile. 


Onkoloji Dr. Yavuz Dizdar 15 Mart günü, şöyle bir açıklama yaptı: “Köpürtülmüş kabartılmış ileri derecede paniğe sevk edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Bu olay bilinçli olarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmaktadır. ABD Başkanı Trump, canlı yayına çıktı ve Roche firmasına, ekranlardan teşekkür etti. Onlara 500 bin tanı kitini ısmarlandığını ve 50 milyar doların da serbest bırakıldığını açıkladı. Mevcut olan panik durumu sürdürülecek demektir. İran, İtalya... Diğer ülkelerin hepsinde bu bir şekilde var, Türkiye'de de muhtemelen var. Roche bir kasadır. Kasa her zaman kazanır. Ben bu hikâyeyi daha önce çok gördüm. Daha önce domuz gribinde tarihleri geçmiş ilaçlar satıldı. 
Bu olay bir iki ay daha, bu seviyede sürdürülecek. Sonra aşısı ile birlikte, tekrar ortaya çıkarılacak. 


Aşıyı çoktan bulmuşlardır. Bu büyük bir iş. Yüz binlerce litre aşı tanklarını, oluşturmanız gerekir. Bunu yaparken de, yüksek maliyetler çıkar. O maliyeti de, ülkelerden siparişle 
alacaklar. Siparişleri şimdiden verin ki başka türlü bunu üretemeyeceğiz diyecekler. 250 
milyon dolar, sadece 5 milyon kişinin, aşı ücreti eder. Birkaç doz olursa, fiyat katlanacaktır. 


Yıllar önce Roche görevlileri bana geldi. “Türkiye'de Lenfoma taraması yapacağız” dediler. Niye yapacaklarını sordum, “Türkiye'de lenfoma tehlikesi var? dediler. Ben ‘yok’ dedim. Ama “Yunanistan'da var Türkiye'de niye yok onu araştıracağız? dediler. Onu bahane ettiler. Sonra yaptılar. Anladım ki bunun arkasında farklı şey var. Bu şirket DSÖ'yü bile kontrol eden bir şirket. ABD Başkanı Trump'ı bile açıklama yapmak zorunda bırakan bir şirkettir.” 


Öncelikle Sağlık Bakanımız Dr Fahrettin Kocayı tebrik etmemiz gerekiyor. Önce “insanr”, sonra “devleti” ön plana alan, bir politika izleyerek; korona krizini bu güne kadar, çok iyi yönetti. Halkımız da Dr Fahrettin Koca ve diğer yetkililerin uyarılarını dikkate aldı, destek verdi. Alınan tedbirler sayesinde, vak'a sayımız Elhamdülillah az. Hâlihazırda 89 yaşında 
1 hastamızı kaybettik. 


Küresel güçler, bütün dünyayı kendilerinin istekleri doğrultusunda hareket etmeye zorluyor, zorlayacaklardır da. Bu vesileyle yüce Rabbimizin şu uyarısına olan mutmainliğimi, bir kere daha sizlerle paylaşıyorum: “İnkâr edenler, seni bağlayıp bir yere kapamak veya öldürmek, ya da sürmek için düzen kuruyorlardı. Onlar düzen kurarken, 
Allah da düzenlerini bozuyordu. Allah, düzen yapanların en iyisidir.” Enfal — 30 


TİKTOK: İNSANLIK AÇ! 


Said Ercan-4 Mayıs 2020- gercekhayat.com.tr/ 


Tik Tok 
IK 1OK 


KAM 


İlk olarak hedefine ilgi odağı olmak isteyen gençleri alan TikTok, zamanla yetişkin kullanıcılar tarafından da yoğun bir rağbet gördü. Dijital dünyanın sınırlarını genişletmesiyle artık sosyal medyanın hayatımıza soktuğu “etkileşim arzusu” isimli bir güdüyle tanıştık. Son dönemlerde popülerliğini artıran TikTok uygulamasının en fazla suiistimal ettiği güdü de sanal âlemin hayatımıza soktuğu bu yeni güdü türü “etkileşim arzusu” oldu. 


ÇİN menşeli “müzikli-danslı” video yükleme uygulaması TikTok, ilk olarak Asya ülkelerinde başlayıp kısa sürede tüm dünyada popülerliğini artırdı ve en yoğun kullanılan sosyal ağlar arasında yerini almayı başardı. 2020 Nisan ayı itibariyle dünya genelinde 1,5 milyar kez indirilen TikTok, ülkemizde de oldukça büyük bir kitle tarafından 
kullanılmakta. TikTok'un twitter resmi sayfasında 1 milyon, instagram sayfasında ise 24 
milyon takipçisi bulunmakta. Karşılaştırmak açısından bakarsak 14 yıllık twitter'ın instagram takipçisi sadece 780 bin'dir. 


Türkiye 3. Sırada 


“Statista'nın yayınladığı istatistiklere göre uygulama, sırasıyla en fazla 119.3 milyonluk indirme sayısı ile Hindistan, 39.6 milyon ile Amerika ve 28.4 milyon indirme sayısı ile Türkiye tarafından kullanılıyor. “We Are Social 2020” raporuna göre ise Türkiye'de tam 
54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Sosyal mecralarla arası oldukça iyi 
olan Türk insanı günde ortalama 3 saatini çeşitli sosyal medya platformlarında geçirmekte. 
Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 65'inin sosyal medya hesabına sahip olduğunu düşündüğümüzde, ülkemiz adına dijital medyayı yetkin biçimde kullanmak, anlamak ve hakların o farkındalığı hususlarında bilinçli olabilmek adına “Dijital Medya Okuryazarlığı'nın ne denli önemli bir eğitim ihtiyacı olduğunu bir kez daha anlamaktayız. 
Türkiye'de hiçbir sosyal ağın vermediği kadar reklam veren, özellikle youtube üzerindeki reklamları ile üye toplayan TikTok, sosyal ağlar yarışını önde götürüyor. 


Tiktok Nasıl Bir Âlem? 


Şimdi gelelim TikTok dünyasına ve insanlara sunduklarına. Sizler de çeşitli uygulamalarda veya oyunlarda vakit harcarken, izlediği saldırgan reklam politikalarıyla sürekli taciz halinde olan bu uygulamaya illa ki denk gelmişsinizdir. İlk olarak hedefine ilgi odağı olmak isteyen gençleri alan TikTok, zamanla yetişkin kullanıcılar tarafından da yoğun bir rağbet gördü. Dijital dünyanın sınırlarını genişletmesiyle artık sosyal medyanın 


hayatımıza soktuğu “etkileşim arzusu” isimli bir güdüyle tanıştık. Son dönemlerde popülerliğini artıran TikTok uygulamasının en fazla suiistimal ettiği güdü de sanal âlemin hayatımıza soktuğu bu yeni güdü türü “etkileşim arzusu” oldu. “Bu güdü acaba bende de var mı?” diye merak ediyorsanız şu örnek üzerinden kendinizi test edebilirsiniz. Paylaşım sonrası istatistik bölümünü sürekli yenilenerek içeriğin kaç kişi tarafından beğenildiğini iştahla takip eden kişi, “etkileşim arzusu”nu iliklerine kadar hisseden kişidir... 


“Bir Şeyleri Kaçırma Korkusu? 


FOMO yani “Fear Of Missing Out” Türkçesi “bir şeyleri kaçırma korkusu” bir mânâda beğenilme 


arzusu hastalığıdır. 

Yeni like(beğen) geldi mi?v 
Yeni takipçi geldi mi?v 
Hakkımda bir şey yazıldı mı?v 
Haberlerden ne kaçırdım?v 
Hangi akımlar var?v 


Yeni gündem ne gibi bir sürü suâl eşliğinde elini gözünü telefondan ve sosyal medyadan ayıramama durumu, Türkiye ortalamasında insanların her 5 dakikada bir sürekli sosyal medya için telefona dönüp bakmasına sebep oluyor. Normalde cüzdanımızı kaybettiğimizde 3 saatte fark ediyoruz ama telefonu kaybettiğimizi 5 dakikada anlıyoruz. 
Dolayısıyla her 5 dakikada bir telefona bakar hâle geldik. Bu çok ciddi ve bizi dikkat dağınıklığına sevk eden bir nispet. Bugün birçok büyük şehirlerdeki çocuklar artık dikkat dağınıklığı sebebiyle psikologlara gidiyor, kendisini veremiyor çünkü aklı hep sosyal medyada kalıyor. FOMO bir hastalık olarak literatüre girdi Türkiye kullanıcıların yüzde 80'ninde FOMO Hastalığı olduğu kabul ediliyor. Siz de kendinizi deneyin?v 


Ayşe Teyzeler De Akıma Kapıldı 


TikTok öyle bir dünya ki, kullanıcılarını her gün, her hafta yeni bir akımla tanıştırıyor. 
İnsanlara normal hayatta asla yapmayacakları hâl ve hareketleri “akım” kisvesi altında şirin gösteriyor ve türlü şaklabanlıkları popüler kültüre adapte ediyor. 


Bu ortamı bir stadyumdaki taraftar grubuna da benzetebiliriz. Günlük hayatında asla küfür etmeyecek insanların tribündeki sürü psikolojisine uyarak rahat bir şekilde küfür ettiğine hepimiz şahit olmuşuzdur. İşte TikTok bu sürü psikolojisini dijital ortama uyarlayarak toplumumuzda gayriahlâki görülen birçok davranışı “herkes yapıyor, ben de yapayım” psikolojisiyle harmanlıyor ve maalesef her türlü saçmalığı zihinlerde meşru bir zemine oturtmayı başarıyor. Ülkenin sanatçısı, sporcusu, siyasetçisi dahi bu akımlara alet olmuşken; A yşe teyzeler, liseli gençler aslında mânâsız ve gayriahlâki olan bu akımı neden normal bir iş olarak görmesin? Herkesleşmenin dayanılmaz hafifliği kullanıcıları sarıyor! 


Akımlara uyarak birilerini eğlendirmek adına türlü şaklabanlıklara soyunan TikTok kullanıcıları, çoğu zaman izleyenlerin müteessir olduğu hatta utandığı görüntülere imza atıyorlar. Bir başka noktadan baktığımızda TikTok'un normal olmayanı normalleştirmeye çalıştığını da söyleyebiliriz. Dışarıdan kendi hallerini göremeyen, “akım” etkisi altında kalmış kitle, TikTok'un dayattıklarını her gün birer birer kabul ediyor, izliyor ve taklit ediyor. Peki, birileri tarafından beğenilme arzusu, gerçekten insanı gurursuzluğa sürükleyecek kadar güçlü bir tatmin noktası mıdır? Maalesef birçok TikTok kullanıcısı için EVET! 


Beğenmek Ve Beğenilmek İhtiyacı 


Beğenmek ve beğenilmek de insanların özünde olan ihtiyaçlardır ve ister istemez bu ihtiyaç bizi kararlarımızda yönlendirir. Giyindiğimiz kıyafetleri, bulunduğumuz ortamları hatta ilgi alanlarımızı bile çoğu zaman etkiler. Özellikle de gençlik zamanlarında insan beğenmek ve beğenilmek ihtiyacını gidermek adına ciddi bir uğraş verir. İlgi odağı olmaya çalışır, türlü çılgınlıklar yapabilir fakat burada âilenin ve toplum baskısının sağladığı dengeyle çizgiyi aşamaz. Yani gerçek hayatta bir takım dizginler insanın yapabileceklerinin sınırlarını belirler fakat sanal dünya artık sınırları tamamıyla ortadan kaldırmış durumda. Hatta ahlâksız davranışların yerilmek yerine takdir ve teşvik edildiği bir dünyadan bahsediyoruz. 


TikTok mecrasındaki en vahim durumlardan biri de dini ve ahlâki değerlerin ciddi derecede suiistimal edilmesi olarak görünüyor. Tesettürün amacından saptırıldığı, hatta amacının tam tersi olan dairelerde kullanılması büyük bir edepsizlik âbidesini temsil ediyor. Başları kapalı, yüzleri tonlarca boyalı genç kızların vücutlarını teşhir ettiği bu ortam, basit bir eğlence ortamının haddini çoktan aşmış ve gayri ahlâki bir düzene evrilmiştir. 


Netice itibariyle zaman ve mekân kavramlarının sınırlarını ortadan kaldıran sosyal medyanın aynı zamanda ahlâki, toplumsal ve dini değerleri de ortadan kaldırmak üzere ciddi bir ivme kazandığı açık şekilde ortada. Bu kirli âlemin içerisinde kalan gençlerin, kendilerini nasıl konumlandırmaları gerektiğini bilmediklerini ve yardıma ihtiyaç duyduklarını görmekteyiz. Toplumumuzun genetiğiyle oynamaya aday olan TikTok ve benzeri sosyal medya platformlarının zararlı yönlerini gençlerimize anlatmak ve onları 


bilinçlendirmek adına okullarda “Dijital Medya Okuryazarlığı”nın zorunlu ders olarak verilme ihtiyacı hâsıl olmuştur. 


Teşhircilik İntânisi 


Sosyal medya hep daha fazlasını istiyor, yemek odasını göster, yatak odanı göster, özel eşyalarını göster, içindeki arsız arzularını ortaya çıkar! Teşhirciliğin meşrulaştırılmasının öncülüğünü TikTok yapıyor. Yoğun sayısı filtre, hızlandırılmış remix çalışmalar, cut'lar ve efektler yardımıyla kullanıcı istediği gibi görünebiliyor; ses ayarı ve sinema replikleri ile normalden daha sanatkâr olabiliyor; müzik ve dans eklenince ortaya tam bir kapitalist meta, pazarlanabilir insan çıkıyor. Kendini, özbenliğini hiç edip, rollere girme, fiziki değişim; kopyala/yapıştırla, cinsellik ve popülarite beklentisi ve iflah olmaz bir riyakârlıkla bir uygulama insana ne kadar kötülük yapabilirse yaptırıyor. 


Bu yazıyı kaleme alırken ilk kez uygulamayı indirdim, bilmediğim şeyi yazmam doğru olmazdı, içerikleri görmek istiyordum, belki mâsum bir şeyler bulabilirdim. Kayıt bile 


olmadan uygulama direkt açtı, ilgilendiğim konuları sordu ben sadece eğitim seçtim ve eğitimle ilgili içerikleri merak ettim, ardı ardına gelen 10 video da maalesef beden teşhiri ve şaklabanlıktan başka şey değildi. Hemen uygulamayı kaldırdım. Kurmuşsanız siz de kaldırın! 


Uygulama fenomenlere para kazandırarak ayrı bir teşhircilik alanı açıyor, videosu çok izlenen fenomenler kendilerine yollanan hediyelerle para kazanabiliyorlar. Öte yandan Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli teknoloji şirketleri de tiktok fenomenleri reklam çalışması yaparak bir anlamda buradaki teşhirciliği fonlamış oluyorlar. 


Peki, Sansür Ne Âlemde? 


Hemen hemen hiçbir yasak yok, hatta diğer sosyal ağlar, korona ve 5G bağlantısı noktasında içerikleri, nefret söylemini yasaklıyor, video kaldırıyor, TikTok?'da bugüne kadar bu tür sansürlere rastlanılmadı ama 1 sansür var ki diğer hepsine bedel. Çin'in data (büyük veri) toplamak ve dünya sistemine başka ülkelerin kullanıcı verileriyle dahil olmak üzere her türlü ahlaksızlığa suça müsaade ettiği bu platform, Doğu Türkistan konusunda çekilen videolara inanılmaz sansür uyguluyor ve hemen müdahale ediyor. Amerikalı kullanıcı Feroza Aziz, Tiktok'a yüklediği bir videonun kaldırıldığını gördü daha sonra da Amerika'da gündem oldu. Dünyada büyük tepkilere ve TikTok'tan kopuşlara neden olan bu sansür sonrası TikTok geri adım attı ve hesabı açtığını duyurdu. 


Tiktok Bahane Büyük Veri Şahane! 


Çin 4 yılda TikTok'u neden dünyanın en çok kullanılan sosyal ağları arasına soktu? Geç kaldığı bu yarışa nasıl yetişti? Geleceğin en büyük madenciliği olarak data, yani veri madenciliği olacağı ısrarla söyleniyor. Diğer ülkeler üzerinde algı operasyonları sosyal ağlar üzerinden yapılıyor. Arap Baharı tecrübesi yanı başımızda yaşandı. Çin çok büyük maliyetlere katlanarak TikTok’u dünyaya yayıyor ve dijital istihbaratı ve kullanıcı bilgileri ile kendine alan açıyor. Bunu gören ülkeler harekete geçti. 120 milyon üyesi olan Hindistan Tiktok'u yasakladı, Bangladeş de yasaklayan ülkeler arasında; ABD'de hali hazırda istihbarat ve güvenlik birimlerinde yasaklı olan TikTok, tüm devlet memurlarına yasaklanması tartışılıyor. ABD'li senatör Josh Hawley, Çin'in finanse ettiği TikTok'un “ülke için büyük güvenlik riski” oluşturduğunu öne sürerek yasa teklifi verdi. 


Türkiye'de #TikTokYasaklansın etiketi altında yüzbinlerce yorum yazıldı, devlete uyarı yapıldı. Change.org sitesinde açılan bir imza kampanyasının açıklamasında şöyle yazıyor. 


“TikTok, sosyal medya üzerinden yürütülen bir algı operasyonuna döndü. Zira asker, polis, jandarma, JÖH, POH hiçbir devlet memuru gözetmeksizin görev esnasında, nöbette, intibak eğitiminde, karargâh içerisinde, askeri üste, devriyede ve çeşitli operasyon zamanlarında dahi silah arkadaşları düşünülmeden videolar çekiliyor ve bu tıpkı bir virüs gibi yayılmaya devam ediyor. Memurlar görevlerinden ayrı olmaya başladılar. Disiplin ortadan giderek kalkıyor, eli bombalı bir terörist kalabalık arasından geçecek olsa, video çekmekten göremez hale gelecekler.” 


Netice itibariyle TikTok üzerinden dünyada dijital eğlence, algı ve data savaşları sürüyor, Türk kullanıcılar işin farkında değil, bazı parti liderleri Tiktok'ta hesap açtı ve eleştirildi. 
Amerikalı ünlü Dr Mehmet Öz de bu kervana katıldı. TikTok konusunda bu başıboşluk devam ederse sosyal medyanın Türkiye'deki zararı önlenemez boyutlara gelecektir. 


